




D t  ỉ  1 0

SỞ VÃN HOÁ - THỂ TH AO  VÀ DU L|CH 

THU V IỆ N  T ÌM H  L Â M  Đ ồ N G

PHÒNG ĐỊA CHÍ

Thư viên tỉnh Lâm Đồna

DC. 816
Iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiini

ĩ HU -

ntw ••

V \ụ iM  IV-IUM r

T  ỉ

P H O N G  "

'U i..' t i m u - r t ư p  í;

Ị--0 Ô N 6  ’ ;!

MƯỢN 3

NHÀ XUẤT RẴN VẤN IIỌC - IIÂ NỘI -1996



(ịổ iá a  t h à n h  c á m  ƠH
TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH I.ÂM ĐỎNG. 

THÀNH ỦY, HĐND, UBND TP. ĐÀ LẠT.

HAN TUYỀN GIÁO TỈNH ỦY LÂM Đ ồN G .

SỞ VĂN HÓA -THÔNG TIN - THH THAO LÂM ĐồNCỈ. 

HỘI VĂN HỌC - NGHĨ; THUẬT LÂM ĐỎNG.

CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ - NGƯỜI GIÀ LÂM Đ ồ N G  

XI' NGHIỆP IN LÂM ĐỒNG 

NHÀ THƠ TRINH ĐƯỜNG 

( ịá c  đ<f(ị a i, Cịueivt uà CÁ vtúÂ-vt đ ắ  đ ẽ ,

(lẫ tK f  cẩ& téiýi Ẩ ổịÍ  (Hắt d á c  tỹúi

NHÀ XUẤT BẢN VÃN HỌC



Lời GIỚI THIỆU

r hiên nhiên kỳ diệu và khối óc bàn tay bao 
thê hệ con người đã làm nên Dà Lạt xinh 
đẹp và thơ mộng. Thành phô 'D à Lạt không 

chỉ là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, 
du lịch và nghĩ dưỡng tuyệt diệu mà còn là nơi 
đã sản sinh ra những bài thơ trữ tình đậm đà 
bẳn sắc đất trời và con người Cao nguyên của  
nhiều thê hệ thi nhân. Tuyển tập thơ về Dù Lạt 
trong đó tập hợp dược nhiều gương m ặt thơ ca 
của địa phương và cả nước từ trước tới nay là 
nguyện vọng của đông đảo những người yêu thơ, 
những người thiết tha với sự  nghiệp thơ ca và 
những người có trách nhiệm của tỉnh Lâm Dồng 
và thành p h ố  Dà Lạt. Dược sự  giúp dâ của Nhà  
xuất bản văn học, nhà thơ Trinh Dường cùng 
m ột s ố  anh em văn nghệ s ĩ ở Hội Vãn nghệ Lâm  
Dồng đã tích cực sưu tầm, tuyển chọn và cho ra 
đời ấn phâm  “DÀ L Ạ T  THỠ Dây là món quà 
quý mừng Dảng, mừng Xuân gửi đến những 
người yêu thơ, yêu Dà Lạt.
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M ặc dù ban sưu tầm, tuyển chọn ãã làm  
việc rất tận tâm, tôi tin rằng còn nhiều bài thơ 
hay của các tác giả khác chưa được biết đến. 
Rất mong các tác phẩm đó sẽ đến với chúng ta 
vào m ột dịp khác.

Xin chân thành cảm ơn các nhà thơ đã  
sáng túc về đất nước và con người Dà lạt. Xin 
chân thùnh cảm ơn Nhà thơ Trinh Dường và các  
đồng chí trong Ban sưu tầm, tuyển chọn ãã đem  
đến cho bạn đọc một tuyển tập thơ mang nhiều ý  
nghĩa cao đẹp. Chắc chắn rằng trong những 
năm tới Dà Lạt sẽ phải vươn lên lum nữa về mọi 
mặt đ ể  xứng đáng với tấm lòng tin yêu và tự hào 
của cả nước. Dà Lạt phải đẹp hơn nữa đ ể  xứng 

đáng là “ ĐÀ L Ạ T  THƠ  
Xin trân trọng giới thiệu tập thơ cùng bạn đọc.

Ngày 10 tháng ] năm 1996

NGUYỄN HOÀ! BẢO  
Chủ tịch ủy  ban Nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng
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HIỆN THỰC 

VÀ HUYỀN THOẠI DALAT

T ừ  những vần thơ của Nguyễn Thông 
“Tam Phan tây khử tiếp cùng hoang ” và dấu 
chân thám hiểm của nhà khoa học lớn, bác s ĩ  
Yersin ngày 21 - 6 - 1893, thì trôn m ột nglùn sáu  
trăm mét cao nguyên Langbian, một thành phô' 
được hình thành. Đó là Dà lạt của chúng ta 
ngày nay, đã trăm năm sống mà vẫn còn nguyên 
tuổi dậy thì.

“Da í alliis laetilium alliis tem perriem ” 
cho người này niềm vui, người kia sự  m át lành, 
Dalat có những tiềm năng vô tận về đất đỏ dung 
nham không ngừng gọi đến các giống cây trồng, 
các kỳ hoa dị thảo và một tiềm năng cũng vô tận 
không kém về thắng cảnh và khí hậu ôn đới cho 
khách du và khách tliơ ở bốn phương trời.

D ã có những tranh chấp bộ lạc, những 
mưu đồ vương bá, những âm mưu cát cử, nhưng 
'ở đây trên hết lù Dcilat thơ, tự họa chân dung 
mình bằng thắng cảnh và dạo nhạc bằng tiếng 
thông reo suối chảy, ... Nhưng Dalat cũng là 
ông thần hoàng cưỡi voi đi khai sơn phá thạch,
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m ột con , cháu Phù Dổng thiên vương đánh đuổi 
quân thù xong lại quay vé với bản chất tiên 
phong đạo cốt, mở rộng vòng tay với bằng hữu 
bôn phương và khi thưa vắng tri âm thì xướng 
họa cùng danh lam thắng cảnh...

Không phải chỉ đất ba dan mà danh thưng 
ở đây cũng tràn đầy sinh lực. Thác thì thác bảy 
tầng, đá tlù đá Tê giác, núi mượn hình voi, thung 
lững không của núi rừng mà của lình yêu, hồ  
này biết thở than hộ cho kiếp người phù du, hồ  
kia lắng đọng hồn thơ nữ  sĩ, vàng sa khoáng của 
suối Vàng biến thành năng lượng, thành m ột trời 
sao mới ở cõi trần... cho đến hoa cũng biết thủ 
thỉ đừng-quên-em, hay cùng lúc là hoa lại rùng 
mình thành bóng chim đỗ quyên gọi hồn đất 
nước, cho đến sương mũ cũng huyền hoặc như  
thơ Hàn M ặc Tử, mưa cũng mờ như mưa trong 
tranh thủy mặc... Bởi Daìat là thơ nên thơ Dalat 
hồ như lự nó sinh thành từ những thắng cảnh, từ  
hiện thực như truyền thuyết, lừ khí hậu trong 
lành tinh khiết như quanh thác Thiên Thai và 
từ  m ột cao nguyên hiếu  khácli... Có cảm tưởng 
như  ai đến D alat củng thành  nhà  thơ  nếu không  
là nhà hội họa, nhà soạn nhạc và được D alat 
di dưỡng tinh  thần, g iànli sự  thanh  tịn h  cho 

những tâm  hồn uyển bác, và là m  th a n h  tao
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lại m ọi sự vần đục trần gian. Diễm lệ và tuyết 
băng đến m ột hoa đồng thảo, huyền ảo khói 
sương từ một phong cảnh đến mỗi khuôn mặt 
người, tưởng như từ  bóng xe ngựa gổ móng trên 
đường nhựa cũng đi ra từ điệu Lý ngựa ô, những 
chiếc ô màu xoè dưới rặng thông đều sắp sửa 
bay ra m ột con chim huyền vũ...

Tuyển thơ Dalat c ố  gắng tập hợp llìơ 
(chắc không khỏi thiếu SÓI), tập hợp lấm lòng 
bốn phương với Dalat, bên cạnh pho huyền thoại 
của bao thắng cảnh, nó còn lủ m ột danh m ục du 
dương tên của nhiều nhà thơ có tên tuổi trước 
nay đã đến thăm Daỉaí và có người đã về thiên 
cu, ngỡ như Dalat thơ lùm ra các nhà thơ và 
ílìư cũng làm ra Dalat với muôn vàn trìu mến. 
Viết về Daỉat đ ể  yêu thêm Lâm Dồng, yêu thêm  
đất nước và yêu thêm đất nước và Lâm Dồng d ể  
hóa thân mìnli vào Daỉat.

Diện năng, trăng, hay nắng hay bấy 
nhiêu thứ cộng lại đang soi vào các trang thơ 
cùa D A L A T  THƠ, một bó hoa xuân tỏa hương 
thầm và lãng đăng mù sương trên tay bạn...'

15-12-1995 
TRINH ĐƯỜNG
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NGUYỄN TRUNG AN 
(Đà Lạt)

Dan gì mù m ãi thở than
Lệ rơi thành tiếng ngân vang vô hồ í
Dau lòng chi lắm hồ ơíì
D ể  cho trần th ể  muôn đời khôn nguôi.
Sao không đối mặt với đời ?
Lại than thở hộ kiếp người xưa nay !

Đà Lạt, 10-1977
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ước mung Dù Lạt về theo
Sương giăng, vó ngựa, thông reo, hoa cười
Da-tan-la thoáng bồi hồi
Da tình nên suốt m ột đời đa mang

L J  vương gió núi mưa ngàn
Hồ xanh ngắt với chiều vàng, Ngẩn ngơ
Dù Lạt hoa. Dà Lạt thơ,
Dà Lạt anh. Biết bao giở lại lên.

ĐẶNG NGUYỆT ANII
(T.p IIỒ Chí Minh)
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Dồi lũng thấp cao từng bậc thang âm  
Mới chạm vào phím hồn rung lặng lẽ 
Biộỉc lên thấy gần thêm trời thoáng nhẹ 
Dồi nhấp nhô vẫn giữ  nhịp thăng bằng.

Trước m ặt bồng bềnh huyền ảo
sương giăng

Người lâng lâng tưởng kliông bám đất 
Dừng thở mạnh kẻo hương trời bay m ất 
Như giấc mư hoa chợt biến không ngờ.

Ở  nai này tất cả biển thành thơ 
Tà áo trắng qua sương mờ lãng đãng 
Gió nũng nịu uốn mình lùm dáng 
Mặt hồ nghiêng lóng lánh gương soi.

Không khí lun ra thấm đượm vành môi 
Trái hồng đỏ như tươi vui bất chợt 
Dời trẻ quá màu rau xanh non mượt 
Phong lan thành cánh bướm dậu nữìg rưng

IIOÀI ANII
(T .p IIồ  Chí Minh)
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Thời gian như m ây trôi ngập ngừng 
Thiên nhiên hòa với phô'phường m ột khối 
Thành phô thở cùng nhịp vui khe suối 
M ùi nhựa thông ngây ngất nắng lưng đèo.

Dà Lạt ùa vào tôi như thác nước reó 
Sãi bọt trắng tâm lình trong ký ức 
Rửng xa đứng như chập chờn hư thực 
Vườn ươm cây, Mầm nhú biếc yêu thương.

Dừng chân cửa hànịỊ lưu niệm bên đường 
Chưa kịp nhìn mặt gồ  thông chợt hiện 
Tim đã sém như vết dao cắt điện 
Dà Lạt, nét hằn vĩnh cữu trong lôi.

1977 - 1985
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LÊ HOÀNG ANI I 
(Tp.Hồ Chí Minh)

ủ  thầm trong đất đợi mùa Xuân 
Trong nắng ấm mật ong sóng sánh 
Lòng ía là ngàn thông xanh thẩm  
Gặp lại hoa cùng muốn hóa sắc vàng

Ta gỏi niềm thương trong mắt buồn 
Quanh ngọn lửa nhỏ 
Ngọn khói đi tìm cháy thành hương 
Hay phấn vùng bay trong gió

Dôm sươn
Những mắt dã quỳ tròn xoe

rải theo chân ta bước
Mai ìa về rồi
Có điều chi quá mong manh dễ vỡ 
Cánh hoa vàng đón đợi rung rinh
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Xin dã quỳ vù xin cả mùa Xuân 
u thâm những lời như niềm mơ ước 
Vù chờ đấy khi nắng vùng rót m ật 
Lụt bung ra những cánh hoa vàng

Xin người hãy về đây mùa Xuân 
Nhặt cho ta những cánh vàng tĩrơi thắm  
Lụi t ì  I C O  chăn đô nói lời niỏiig mảnh 
Cháy thành hương

23-11-1994
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PHI TUYẾT BA 
(Hà Nội)

Thông xanh, thông xanh, thông xanh 
Ngờ như biển biếc hóa thành rừng thông 
Gió dưa m ây trắng lượn vòng 
Dồi xanh nót sóng vỗ cong (liềm trời...

Nhạc tliông ta uống vắng người 
Giữa muôn xanh, giữa khơi vơi đại ngàn 
M ột đời... m ấy lúc say tràn 
M ột chiều... m ấy phút tiêu tan cô sầu.

Ta như chiếc lá không màu
Thi thơ lù bạn, cổng hầu mặc ai
Nửa ta thoát lục về trời
Nửa ta lận đận cũi lìgười với thông...
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1

NGỌC BÁI 
(Yên Bái)

6 / t Á c / ị  { / t ư

Du khách m ắt lạ 
Dà Lại ngắm mình 
Tưởng lượng vẹn nguyên tliông 
Thêm chút nắng thêm chút mưa vẫn là

Dà Lạt
Thêm nữa tôi, Dà Lạt vẫn như xưa 
Chắc clụỉng vui hơn chắc chẳng ưu tư  
Du khách đến du khách đi

thản nhiên dốc vắng 
Thấp thoáng chiều m ây trắng rủ

nhau bay
Dà Lạt với tôi ai mơ mộng hơn ai
Dường thả bước
Tóc xòa vai sương ướt
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Tội thả hồn
Lưứl thướt mấy bờ cây
Theb gió lạnh
khép m ột ngày xứ  lạ
Tôi trở về tliành kẻ phương xa
D ể nhớ về Dà Lụt
Nluĩii o suôi thủy tinh những đồi thông

reo nhạc
Cảnh nhầm với tranh 
Người Dù Lạt lẫn vào du khách 
Du khách thơ du khách du ca

Đà Lạt, 28-10-1994
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PHÒNG ĐỊA ch]

THÚY BẤC 
(Mà Nội)

ca < ?  x a s t / i

D ã lấp vù ịg ió  nắỊì^ịỊgịỊiQ JữtynjỊĩ{ọỊi.

Em lặng im nhicng nào có cách xa  
Bờm ngựa trắng gió lùa lung tóc rối 
Hồ Than thở dấu m ột lần em tới 
D õi sao khuya hát íới cõi vĩnh hằng.

Dồi thông xanh vi vút gió mênh mang 
Cánh bướm trắng dập dờn hoa tím vẫy 
Phố vườn xanh tay ai vun xới đấy 
Sao kìĩông là em - Công chúa của lầu anh
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Sổng lặng im nhiừig nào có lãng quên 
Dãu tuổi trẻ chẳng m ột lần trẻ lại 
vẫn là em với tháng ngày vồi vội 
Rót chén thề thánh thót với cao xanh.

3-1993
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Rượu CẤN Tranh : v ũ  VĂN THÀNH



THU BỒN 
(Tp.Hồ Chí Minh)

Những dòng thác trắng tuổi thơ
Chập chờn suy tưởng bất ngờ thông reo
Cuộc chơi lìm những cheo leo
Ta hôn em giữa lưng đèo gió m ây
N úi đui xơ  xác cỏ cây
Sao em vẫn cứ hây hây má hồng
Ngẩn ngơ đứng dưới trời thông
Ở đây rét lắm mùa đông hơi dài
Ta chơi một kiếp trần ai
D ể em gánh lệch hai vai đổi Cù
Em còn đứng m ãi hát ru
Mộng mơ chi lắm phù du kiếp người
Lụa là một thuở rong chơi
Rơi đi như nước bốc hưi mặt hồ
Hơi người xây dựng cơ đồ
Cỏ xanh lại m ọc bên m ồ Dạm Tiên
Ta say nghiêng ngả ba miền
về đây trút hết ưu phiền cho em.

30- 12-1995

DALAT THƠ 19



ƯÔNG THÁI BIỂU 
(Đà lạt)

/ i c í v n ý

Dà Lạt của tôi trôi trong sương giăng 
Là cánh chim đêm tìm miên đất đậu 
Đà lạt của tôi đối diện m ặt trời 
Tôi trễ nải trôi tím chiều mận hậu...

Dà lạt của tôi người bạn vong niên
Gậy trúc khập khênh
Chênh vênh gõ từng bậc đá
Dù Lạt rất quen mà rất lạ
Chén rượu ngoại ô
Ngấm một tiếng
Khà...
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Dà Lạt của tôi vó ngựa chiều mưa 
Lóc cóc dội về quán trọ 
Lữ khách dừng chân giữa đường mưa gió 
Ngước nhìn m ột khoảng trời thông...

Dà Lạt của lôi, em ơi biết không?
Dà Lạt của tôi, mưa chiều qua lòng.

1993
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PIỈẠM QUỐC CA 
(Đà Lạt)

♦

Anh đưa em về Dù Lạt 
Vào mùa, m át lạnh mưa bay 
Quê ta miền Trung nắng lửa 
Bây giờ ở phía chân mây.

Bây giờ ở phía chân mây 
ơi.con sông Bùng tuổi nhỏ 
Anh khát chân trời lừ đó 
Hỏn tlỉơ theo cánh buồm nâu.

Dù anh đi đâu, về đâu 
Nửa lòng anh quê ta đó 
Có đêm trăng lược cài đầu 
Em đến, bờ tre lộng gió.

M ái nhà đôi chim chung tổ  
Ba gian thương nhớ của em 
M õi năm mấy ngày nghỉ phép  
Còi tàu thảng thốt ga 'đêm...
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Nhớ sao những chiều chủ nhật 
Anh đi tha thẩn m ội mình 
Xuân Hương in trời m ây trắng 
Hồn anh thấp thoáng bóng em.

Anh đưa em về Dà lạt 
Tlĩực mơ thành nhô'cao nguyên 
Dưới tháp sao trưởng D ại học 
Có căn phòng nhỏ chúng mình.

Thành phô'như  tranh trước cửa 
Dầu hè chim thức binh minh 
Ta đón hoa về clìiing ử 
Vườn xanh rau cải, rau dền...

Đất nước vượt lên nghèo khổ  
Anh vui sống giữa đời thường 
Lòng riêng chín thầm  hạnh phúc  
Tháng ngày Dà Lạt có em.
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LÊ BÁ CẢNH 
(Đà Lạt)

/ ^ Z í 7 / I ^ í  x u a t *

M ột giải thông xanh lạnh bóng hồ 
Sân Cù thiêin thiếp giấc ban trưa 
Xuân sang du khách say chiêm ngưỡng 
Nắng mở ỉ mơn man gió khẽ đùa

Xuân Hương đọng biếc một hồn thơ 
Như một nàng tiên đến bất ngờ 
Thẹn thùng khi thấy trăng bừng thức 
Pháo cưới ai ran vọng mặt hồ.

Bồng bềnh Thủy Tạ giữa gương xanh 
Như một đùi sen hương mát lành 
Như phương thuốc chữa si lình vậy 
Giúp mình vợi bứt nỗi buồn tênh.

Thiên nga ai nhẹ mái chèo ỉưi 
Bóng lực vào trong áng m ây trời 
Gương Ngọc xao lòng ai viễn khách  
Hương xuân quyến luyến mãi hồn lôi!
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HOÀNG XUÂN CẢNỈI 
(Mà nội)

Bất chợt nắng, bất chợt mưa
N hư em vừa khóc, chợt vừa cười tươi
Phút bình yên đến tuyệt vời
Hàng thông nắng nhuộm đỉnh đồi chim ca

Bốn bề m ây nước cỏ hoa
Sương giăng đỉnh núi, m ây là là bay
Vài giở dừng bước nơi đây
Bu lô người linh thêm dầy hành trang

Thông reo hòa quyện gió ngàn
Xuân Hương thơ mộng, suôi đàn Cam Lỵ

Ước mang Dà Lạt theo đi 
Chiến trường vẫy gọi sá gì gian truân 
Dường dài rộn rã hành quân 
Dà Lạt Ưi, hẹn có lần về thăm.
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HOẢNG CÁT 
(Hà Nội)

Trời trở gió, ngàn thông kêu vi vút 
Dêm mênh mông. Dà lợt lạnh buồn 
Thành phô'cao nguyên, như hiện thân

của một hành tinh xa lạ 
Những ngọn đèn đường mờ ảo trong sương.

Sự yên lặng của đêm Dà lạt 
Nghe mênh mông, thăm thẳm vời xa 
Như tất củ dã không còn trần lục 
Ta như nhìn, nghe thấu được hồn ta...

Đà lạt, đêm 26-8-1995
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IIUY CẬN 
(Ilà Nội)

c & ả  l ' ả  ỉ f / t ư

Hồ mơ mộng, suối thở than
Là tiên cảnh, hay trần gian hỡi lòng?
Gió reo tha thiết đồi thông
Hồ xanh nước dợn bao vòng đắm say.
K ể  chi giá buốt, sương dày
Tao phùng đã hẹn, đất này trăm năm.
Duyên thơ chưa héo ruột lầm
Rừng cao lộng hửng, sâu ngầm mạch thơ.

Cuối 1995
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IIOÀNG NGỌC CIIẢU 
(Bảo Lộc)

ổ đ ể v

G ối đầu lên m ột nhánh cây
Thoảng nghe hồn nhẹ lướt bay lên trời
Cái ta phiền lụy tan rồi
Còn đây thác vọng tiếng cười nhân gian.
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NGUYỄN TÙNG CIIÂU 
(Đà lạt)

Trước sân một ăủa hồng 
Cánh nhung màu đỏ tươi 
Hương bay theo chiều gió 
Gió đùa hoa mỉm cười.

Hoa hổng chợt nhớ ai 
Miên man suôi canh dài 
Màu hoa màu áo cưới 
Thề ước dám ãơn sai.

Em xưa người dư kích 
Yêu hoa hồng cánh nhung 
Chiều nay về chốn cũ  
Anh lìm màu nhớ nhung.
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Hoa xưa vẫn còn đây 
Vườn xưa nhạn lạc bầy 
Mội thời em vui sổng 
Một thời anh đắm say.

Anli về klìông gặp em 
Hoa xưa rụng đầy thềm  
Gió lùa trên mái lá 
Anh về khổng gặp em.
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IIÀ LINil CUI 
(Đà Lạt)

h c 'a  ỹ c t í i  i.fu ’ử ív

Buổi giêng hai ập đốn cơn mưa 
Vườn mẹ chiều nay trẻ quá 

Những giọt nước trong lành chan chứa 
Dà lạt trời mưa thêm rộng mặt hồ

P h ố  núi đang chìm trong nắng hanh khô  
Những ngã đường vàng au gió bụi 
Những lô vườn trong hương hoa khắc khoải 
Chừng ngất hơi trong gió chuyển mùa

Thương mẹ một đời dậy sớm thức khuya 
Oằn lidỊg nặng bở i hai thừng nước  
Chưa ướt luống này dã khô luống trước 
Trên íửfíg lá cây hạt nước như mơ.
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Cơn mưa chiều ập đến giữa mùa khô  
Vườn của mẹ bất ngờ trẻ lại 
Dôi mắt mẹ long lanh thời con gái 
Dâm nước mưa mát rượi bờ vai

Mẹ đặt đôi thùng hửng giọt mưa rơi 
Nghe tiếng nước rào rào náo nức 
Dôi mắt già ngời lên hạnh phúc  
Mẹ lắng nghe những đọt lá reo cười.
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IIOÀNG CƯỜNG 
(Phú Yên)

ị 'Â  £ / / \

<Tặug M II - Quảng Đ à >

Anh và em m ột đêm sương huyền mỏng 
Dà Lạt mơ lặng lẽ ngủ bên hồ 
Bến xe khuya người vội vàng tránh rét 
Em bên anh trong thắc thỏm đợi chờ

Chà đêm ấy Dà lạt mưa nhiều lắm  
Liễu lạnh chừ rũ bóng Xuân Hương 
Em thơ ngây làm anh trẻ lại 
Hụt mưa rơi bỗng hóa vổ thường

Em cô bé đầu liên xa xứ  
Ru hồn mình trong giấc mộng văn chương 
Anh trốn đời tìm mình trong câu chữ  
Ai khiến xui nên hai đứa chung đường
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Có gì đâu một thoáng hơi sương 
Đêm tháng bảy hóa thành hoài niệm  
Ta chia lay cho hành trình tiếp diễn 
Giữ cho nhau m ột đêm trắng tinh khôi.

Đà lạt, 07-1994
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LẢM Tí ụ MỸ DẠ 
(Huế)

Buổi sớm
Chưa có tiếng người chỉ có tiếng chim
Tiếng chim trong, ngân thành vòng, thành chuỗi
Như một loài hoa lạ của trời
Thả từng chùm xuống thành p h ố  đầy vơi

Mội khoảng biển ở trên đầu em 
Một khoang lửa ử trên đầu em 
M ột khoảng nắng vàng trong mưa lai láng 
Bao chiếc ô nói cuộc đời Dà Lạt 
M ơ mùng, lặng lẽ mà lắng sâu 
D ôi lứa bên nhau trung chiếc ô màu 
Chú ngựa đen lắc bờm nghiêng c ổ  hý 
Tiếng chân ngựa gổ đều trên m ặt phô '
Như liếng đập của quả lim thời gian !
Tôi đi trong Dù Lạt lòng chửa chan 
Như cô bé lục trong câu chuyện c ổ  
Như cơn gió lạc vào huyền thoại 
Như em lạc vào tình yêu của anh
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Ô i màu xanh, màu xanh, màu xanh 
Thắm trong mưa màu xanh kỳ lạ quá 
Dường trung cây, thấp thoáng nhà trong lá

Bất chợt mưa, bất chợt nắng vàng 
Hoa trên trời, hoa dưới đất xốn xang 
Mimosa vàng như gót chân của nắng 
Lay ơn đỏ, lời hoàng hôn thầm lặng 
Tím tròn xoe ãóa câm tú cầu 
Hoa vũ nữ múa rồi về đâu 
D ể bông xuxi ngẩn ngơ mãi thê 
Tôi đi, tôi đi lòng như đứa trẻ 
Hoa dại, hoa khôn, thác trắng, m ặt hồ 
Dà Lạt thấm vào tôi như rượu 
Cho lạ lùng tôi nhận m ặt giấc mơ

H ồ Xuân Hương m ặt nước trầm tư  
Thi nhân liỡi có nhìn tôi không đấy 
Hồ xanh trung lòng sâu đến tận trời 
Nghiêng mơ màng bao bóng thông trôi

Cuốn tung hết những bọt bèo rúc rưởi 
Thác tung bờm vạch một dòng đi 
Sao mềm mại lên như là thiếu nữ  
Vang vọng trong chiều Cam Ly! Cam Ly !
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Bàn lay mẹ chui sần cuốc đất 
Rau lên xanh chan chứa mắt người 
0  đứng, ô ngơi hàng hùng lối lui 
Dất đỏ tình người cao nguyên thấm tươi. 
Bao ngọn cỏ trong nghĩa trang chiều nay 
Nói gì với tôi một ngày Dà Lạt

Rinig nữig trời xanh, rưng nm g câu hát 
Các anh nằm giữa thành phô' tình yêu

Người vô danh cỏ cũng vô danh 
Nluờig tôi biết suốt đời tôi mắc nợ  /

Đ à  L ạ t ,  17 -7-1981
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XUÂN DIỆU 
(Ilà Nội)

'C / t d c  ị Ị ^ ơ u ỹ ế i A ,

Đ ổ  ào ào (hác Gougah
Sông Del Nhim đến đây òa thành bông
Thành tơ trắng xóa m ột vùng
Bạc ngà tuôn xuống vô cùng thời gian.

38 DALAT THƠ



KHƯƠNG IIỮU DỤNG 
(I-Ià Nội)

Trưa nay đang nắng bống râm rồi 
Còi hú nghe chừng muốn đứt hơi 
M ột kẻ lên -đường rương nhè nhẹ, 
Dăm lòng theo bước m ắt vơi vơi... 
Ra đi hẹn với mười phương gió 
Ớ  lại sầu nghiêng một góc trời 
Hận biệt xưa nay người đã lắm  
Màng chi sầu bạn với sầu tôi

Đà Lạt 1943
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NGUYỄN DUY 
(Tp. IIỒ Chí Minh)

/ ỉ i é é  ^ A s t.

Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng 
Ngọn gió nhà ai tlìấp ihoáng ở bôn dồi 
Tiếng mủng ngựa gõ  dòn trên dốc vắng 
N,'Jie mơ hồ một chiếc lá thông rơi.

Em nhóm bếp bằng củi ngo chẻ nhỏ 
Ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa

hai người 
Tôi lư đãng nliìn em nhìn lơ đãng 
Siêu nước pha trù vừa ấp úng sôi.

Em biết chứ chả ai lư đãng cả 
Hùn tlian kia dang đủ đốn hết lùng 
Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói 
M ùi nhựa thông theo sợi khới đi vòng.
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VÂN ĐẮC 
(Thanh I lóa)

Không phải lù ánh mắt 
Sau bảo hồ khép mi 
Không phải ì à m ái túc 
Sau thoảng nghe lời tliề.

Dồi vẫn đồi bát ngát 
Gió vẫn gió quen về 
Thông vẫn thông lá b iếc  
Chiều vẫn chiều bôn khe

Nùo đâu m ái sầu che 
Mù gọi Hồ Than thở 
Dau nơi gì quá khứ  
Mù tên lìồ lái lê?
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Dà Lạt, Dà Lạt ơi 
Thành p h ố  dàn trước mặt 
Dẹp như những cung trời 
Những đêm trăng huyền hoặc

Cái tên đầy nước mắt 
Dã tan vào xưa xa 
Cành hoa M i mô sa 
Bên hồ sơi rạo rực.

Đà Lạt, 1975
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IIỒ TIIANII ĐIỀN 
(An Giang)

Dêm Dù Lạt nghe íhơ 
Thông ru lời của gió 
Những căn nhà ngói đỏ 
Bỗng sáng rừng sao giăng

Dơ 111 Dà lụt chia tay 
Nghe bài ca vọng cổ  
Nhịp gieo chưa đứng chỗ  
Sao cứ  thấm vào lòng

Người con ỊỊÍŨ Lâm Dồng 
Hát bùi ca sông nước 
Mà sao lời vãn ngọ í 
Xuống xè, tôi không hay
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Dêm Dà lạt chia tay 
Nglìe bài ca quan họ 
“NiiLrời ưi... ” ai đâu nở 
Dửng dưng lòng xa nhau

Quê hương này lạ thật 
lìau lùn điệu dân ca 
Bao tâm tình của đất 
Cứ về đây ngân nga.
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MAI ĐÌNII 
(Đà Lạt)

Thành p h ố  này tôi đến - tôi yêu
Dầu không phải quê hương thuở nhỏ,
Thành phổ cao nguyên
Dến một lần lù nhứ
Lú thông reo níu bước khách du.
Cưn mưa nào - C Ơ I Ì  mưa tháng tư 
Bất chợt đến - bất chợt đi vội vũ,
Mưa ướt áo 
Lòng tôi cún lạ 
Trong mắt em nhìn 
Xanh biếc màu thông.
Em củ cùng tôi di đốn tận cùng
Vẻ đẹp linh khôi
Những rửng cây ngút mắt.
Cìiữa đường phô dùng người chen chúc
Bỗng khát thèm
Cái yên tĩnh nguyên SƯ.
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Dà Lạt cùa tôi đâu phải mộng mơ  
Rất thực dấy
Nluĩng cuộc dời sướng kliổ

Những nụ cười vô tư  
Nliững dáng đi vội vã 
M ỗi khuôn mặt người 
M ột nỗi niềm riêng.

Dà Lạt ơi 
Em lù một lử lliư
Món quà tặng những ai đến muộn 
Vù tặng cả Iihững người kliông đốn 
Hiện đại lioaiig sơ m ọi vẻ yêu kiều 
Tliành phô này tui đốn tôi yêu!

19- 12- 1995
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P.N.TI 1ƯỜNG ĐOAN 
(T.p. Ilồ Chí Minh)

é&Si cuét ỉ?/ịtt
*

Cuối thu em về không có lú vàng 
M àu xanh đậm trên vai lá 
Au lũng du lạc loài trên phô'
Anh ở đâu em tìm không ra !

Dù lạt không lạnh như xưa 
Bàn tay trên vai giờ xa lắc 
Giụi cafố khắc khoải rơi 
tổ nhạt 
Dêm
lẻ mội chỗ ngơi

Anh ở đâu giữa Dà Lạt mù sương? 
Em mỏi clìân trên cun dốc cữ 
Gốc thông xưa giờ rêu xanh phủ  
m ờ một dấu cliân
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Gió hồ đêm lạnh mình em 
Sương che đường lên đồi Cù vắng 
Trăng đang chờ ai bên trời 
đăm đắm
Vó câu hun hút lối mòn quen 
Anh ở đâu cuối thu này?
Pliô'núi nhỏ mà em tìm không thấy 
ĩliẫn  thờ bàn tay lạnh giá 
Dường xa em về 
Trăng ăộ lượng soi theo.
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TRINH ĐƯỜNG 
(Mà Nội)

í x c ỳ U a  â  < £ > A  o ó a t

Bồng bềnh núi lững lờ m ây
Dương trăng hay náng đương ngày hay đêm
Em ƯI vén lại áo xiêm
Ngựa ô đã khớp thiên nhiên đã chờ
Rung bờm lục lạc đã khuya
Ta đi vào nhạc vào thơ vào mùa
Vào tuần trăng mật xa xưa
Suôi vừa reo ngọc trời vừa lên trăng
Băng qua ngọn thác bảy tầng
Ta giong nước kiệu lên thăm đồi Cù
Nhẹ nhàng đánh thức Hoang vu
Dọc trang huyền thoại dưới liồ Xuân Hương
Tiện tay vẫy bút thành chương
Hé m ây nguyên thủy thả sương u huyền
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Pliùng hoa lủ cả thiên nhiên 
Chén mời hợp cẩn rượu mềm đôi môi 
Ngựa í ra khớp bạc sẵn rồi 
So cương cùng với đất trời về dinh.

Đà lạt 15 - 12-1995
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TRẦN VẠN GIẢ 
(Nha Trang)

t u J i  C U
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Hoàng hôn đến cuối đồi anh đứng đợi 
Dà lạt xanh hòa nhập với sương mù 
Anh đánh thức những mùa thu con gái 
Dưới ngùn thông trái rụng tự bao giờ  
Và chợt thương câu thơ còn đọng lại 
Không thấy đâu 
Một dấu vết tàn phai

Dà Lạt ơi chưa hẹn ngày trở lại 
Sợ Nha Trang tiếng biển níu đời anh 
Xin tạ lỗi
Màu trăng rừng bát ngát 
Và hát tình ca 
Dà Lạt của tu ơi.

4 - 1995
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PHAN IIỮU GIẢN 
(Đà lạt)

ĨO d J è > ả  v ố ạ é

Anh đâu còn là du khách mộng mơ 
Say sóng Xuân Hưưng, liễu rũ ven hô 
Nắng quáng, đèn lùa...chưa xa đã lạ 
Lạc giữa vườn hồng ngỡ lá cũng là hoa

về cùng em, chung khát vọng thiết thu 
Thành p h ố  hoa bốn mùa đều nở cử 
D ể nôi ấm Thơ-Ca-Nhạc-Họa  
Cùng giao duyên lưu luyến bạn gần xa...

Lụi lên đường như thuở ấy xông pha  
Công việc cần làm nề chi hơn thiệt 
Ánh mắt, nụ cười, vòng tay thân tlĩiêt 
Tỏa ấm lòng, vững bước vượt chông gai.
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Xa quê hương đã quá nửa đời người 
Hồn đã quyện với m ây trời Dà Lạt 
Dất dỏ thấm m ồ hôi và nước mắt
Góc đồi hoang cũng nảy lộc đâm chồi...

Dà lạt vươn mình hướng tới tương lai 
Nhanh chăn bước trên đường dài rộng mở  
Nhành xuân thắm nắng hồng tươi rực rỡ 
Dĩnh Langbian hương sắc tỏa ngang trời...

Mong mũi được bên Người 
Dà Lạt mến yêu ơi !

Đà Lạt, thu 1995
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BÙI GIẢNG 
(T.p. llồ Chí Minh)

í ỳ c ã  t ử  ° & c y t

Nói nữa sao em? Với lời u  dở 
Dường lây lất chiều bay sương lổ  đổ  
Dửng bên trời em ở lại hôm qua

Ngàn thông ơi ở' đó đón trăng íà 
Và giữ lụi chuyện đời ta đi mất 
Bước khúc khuỷu tniông ngàn khe khóc lóc 
Dặm mơ mùng tăm íclp m ấy mù khơi

Lùi bay đi đ ể  ở lại bên người 
Tư vân vít gió mùa mời mọc én 
Tay lẩy bẩy níu gì xuân bay biên 
Ôi thiều quang! làn nước cũ trôi mau.

Em đi lên vội bắt m ấy hương màu  
Miền đất Thượng có m ấy bờ hoa mọc 
Xa biệt lắm mưa nguồn trên mái tóc 
Dã m ấy lun thơi lọc lệ hfa thitữ
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Bu ôi sớm hôm buồn linh lú ai ngừa 
Bùn chân bước với lay buông k ể  lể

Trời với đất đ ể  lòng em lạnh th ế  
Hoa hương Ưi còn diễm lộ bao giờ  
Những ân tình đầu liễu rũ lư thơ 
Còn huy mấl trung trăng mờ khuya khoắt

Người xuống núi mang về đâu có chắc 
Những dịp về còn nữa ở mai sau?
Dặm hỏng vùng ai đứng lại nlùn nhau?

Thu 1959
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NGUYỄN IIẢ
(ỉ là Nội)

y y \ u í \  C f \ é  ế x ý u y đ t l

Tặng D

Dầy trời giọt vui 
Dù xoè hoa I1Ở

Dù xanh như lá 
M ất nào đung đưa 
DÌI vàng như nắng  
Chở về xứ  m ơ  
Dừ đen huyền bí 
Như ai đợi chừ 
Dù đỏ lĩhư lửa 
Cháy niềm tăm tư

lim đi bên anh 
Au dùi thu thướt 

Quên không mưng dừ 
Dầu trần tức ướt
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Giọt rơi trên má 
Lung lanh châu SCI 

Giọt rơi trên tóc 
Sương ngời cánh hoa

Anh đi bên em 
Hai vai thấm lạnh 
Trời dăng mưa rèm...

Đà lạt, 1990
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TẾ IIANII
(Ilà Nội)

A  < S ) à  o ò c v t

Dà Lạt ơí! thành phô'hoa!
Tôi đến đây sau ngày giải plìóng 
Trời mút lạnh giữa mùa hè xứ  nóng 
Vàng khắp vườn hoa mi-mô-sa

Dù Lạt ơí! Thành phu hoa!
Hồ  “Than thở" không còn than thở 
Cây giải bứng trên đường hớn hở 
Hương hoa hồng theo gió bay qua

Dù Lạt ơi! Thành phơ hoa!
Ô em cầm lù đóa hoa lớn nhất 
Ngày nào cũng như ngày chủ nhật 
Bóng hoa Anh dào đang vẫy xa xa.
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Dà Lạt ơí! Thành phô'hoa  
Dêin nằm nghe nhựa thông bát ngút 
Bỗng nhớ đốn một nhà thư Pháp 
Nêc-van (l> ơi! đây màu xanh hoa

Hót-lãng-sa

I lò  1975

(1) Gérard de Nerval - Nhà thư Phiip nổi t iếng hay ca 
ngựi hoa IIót-tăng-sa màu xanh
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110 TIIỊ MY IIẠN1I 
(Đà Lạt)

Gió bay lùm vối lúc em rồi 
M úi tóc buông dài rẽ lệch ngôi 
Chiều ưí! p h ố  vắng buồn chi lạ 
Chiếc lú vàng rơi đúng chỗ ngồi.

Thu đốn mang về m ây những mây 
Mua thu nhè nhẹ ghé qua vai 
Cliừng như mưa đã len vào mắt 
Nên thoáng chúi gì trong mắt cay

M ây là tóc rối của mùa thu 
Rưng rưng m ù khuất dưới sưưng mù 
Trang thơ xô  lệch bao dòng tím 
Có tiếng thơ chừng trong gió thu.
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N G H I Ê M  TIIỊ I1Ằ N G  

(H à  N ộ i )

<BJị V ị<đ ọcă/iềý- éư

Biết nói gì với em 
Giữa vùng dâu bát ngái 
Nối với trời Dà Lại 
Dương mùa tằm giăng tơ.

Ai XIIÌ anh ngổn ngư 
Với dâu tằm Bảo Lộc 
Câu hát trong như lọc 
Nliư thể gió CCIƠ nguyên

Qua sương mù Bảo lộc 
Thấy Dà Lạt mờ mờ 
Mùa dâu tằm xanh quá 
Xanli như lù trong mơ.
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lìiếl đến tận bao giờ  
Áo tư tằm anh mặc 
Tư lòng anh em mắc 
D ể chúng mình thươiĩg nhau.

Em ở cuối ngàn dâu 
Hay hong ÍƯ dầu ngũ  
Anh lù con tằm nhỏ 
Dợi em về giăng tơ.
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NGUYỄN HOA 
(I là Nội)

y / i i ?  é c / / i ^

Gửi Thành phố Đà lạt

Dường vào thành p h ố  
Nhìn nào thấy dâu 
Này cuối đồi cỏ 
Này đầu thông reo.

Nhà ẩn như treo 
Trái thưni hái được 
Nắng vàng phía sau 
ô  che mưa trước

M ây sù bắt được 
Thoắt đã xa vời* .....
Em mặc áo đỏ 
Ngữ lù hoa rưi!
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ì

Tôi gặp tuổi tỏi 
Sau mùa mưa núi 
Như còn cắm cúi 
Màu xanh trên lưng

Ngọt nạào liếng chim 
Rơi vàng mái phô'
Tôi gặp tuổi nhỏ 
Trốn lìm dâu đây.

Mùa mưa Lữ Gia 1977
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XUÂN IỈOẢNG 
(Tp.I lổ Chí Minh)

t/íặ ?  J ẽ > ế ì

Từ xa nghe tiếng tìm lên
Thêm yêu dai dạt dành riêng clỉơ íìnli
(Sa-pa lôi đã gặp mìnli
Hôm nay Dà Lạt thêm hình dáng quen)

Ở đây bút ngát cao nguyên
Lâng lâng nắng nhẹ, m ây viền đồi thông
Hồ như ngã giữa không trung
Suối quanh quất hiện, đường thong thả chìm
Rất nhiều là những tiếng chim
Rất say lù sắc màu riêng của đèo
Hoa vưừ /1 sẵiì có lay gieo
Hoa rừng cũng dập dìu theo với đời
Núi xa thác đ ổ  tráng lìíịời
Thung gần mát mẻ bao lời xanh rau
Hương rừng íliưâng trước thơm sau
Lan trong hương có hưưng nào của em.
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PIIẠM CAO HOẢNG
(Đà Lạl)

Ngó quanh chỉ thấy rừng liếp rừng
Một trời sương trắng ngữ như trăng 
Nliững bôn g quỳ nở vàng hơi bấc 
Quê nhừ ta sau phía sương giăng

Mẹ ạ, cun đang ở Trạm Hành 
M ùa đông trời rét cả trời xanh 
Cuối năm vượn hú trên kè đá 
Con hát nghêu ngao, hát môt mình.

Con bước lang thang những dặm trường 
Nhủ lùng đâu lại chẳng quê hương 
Nhưng đâu cũng một phưưng trời nhớ  
Thương bóng cò lặn lội bôn sông
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Mẹ ạ, con đang ở Trạm Hành 
Dâu đây trời đất châm xuân sang 
Con bỗng nghe lòng con rộn rã  
Tiếng quê giục giã sắm hành trang.

Hành: M ột địa dauh trên đườug Đà Lạt-Đơu Dương
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BIỂN Hồ 
(Nghệ An)

JS>ả

Màu trời xanh sắc lá Mi-mô-sa 
M ây trắng xốp sà vào lòng phô  
Hưi của nước, của m ây hay của đá 
Người qua đường mũ ấm đội choàng tai

Sáng bung bềnh trôi trong phấn thông bay 
Trong sương sớm hoàng lan thoang

thoảng gió 
Trong ngan ngát hoa nhài đêm tở mở 
Trung xa xưa đại thụ ngạt ngào hương

Sáng bồng bềnh trôi trong sắc trong hương 
Phưựng Nhật bản nhuốm sương màu

tím nhã
Tùng rủ ỉá thắp từng chùm nến đỏ 
Nlìiều sắc màu chỉ có đất này thôi
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Theo m ây bay, theo gió - sắc màu trôi 
Nấng chợt đến: ô xoè xanh trắng đỏ 
Trong cuồn cuộn dòng người trôi

trên phô'
Tôi hòa vào xứ  sà  đất hồng tươi

Lại chợt mưa - m ây sà thấp chân đổi 
Lại chợt rét - bầu trời se thấm lạnh 
Hoàng hôn xuống p h ố  phường thành

ảo ảnh
Đêm bồng bềnh giấc ngủ đẫm hương

hoa.

Đà Lạt, 7-03-1989
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TRẦN NINH I lồ  
(IIà Nội)

C ĩ^ /ic d c í e s t »

Lặng bên em cho đến phú í chiều sa 
Khóm hổng chợt rực lên rồi thõm lại 
Lối em rẽ sương chiều giăng mê mải 
Tôi lãn tôi, hoa cũng lẫn vào hoa
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s i y d c t  S t ú V t ý

TI IANII DƯƠNG IIỒNG
(Đà Lạt)

Tựa Uơig vào h iền  cỏ ven đồi
Tôi nghe chiều trôi chậm lại
Gió khoan thai chải dọc nước hồ-xanh...

Dòng người trôi nhanh 
Hùng thông thẫn thờ đứng lặng 
Vài da khách thả thuyền thưởng ngoạn 
Nliững con thiên nga lờ lững trên hồ

Dồi Cù cửi trần tắm nắng giữa trời thu 
Ngực đỏ au trùn trề nhựa đất 
Người họa s ĩ vẽ chân dung Dà Lạt 
NfỊồi trầm tư như chiều.

DALAT THƠ 71



Hồ Xuân Hương mùa này
như sóng mắt người yêu  

Xanh mênh mông và buồn vời vợi 
Những sợi nước cong hình dấu hỏi 
Va vào bờ, lay vạt cỏ vô tư 
Hoàng hôn nhòa chiều 
Sương trắng gối thực hư 
Dù Lạt diệu kỳ hóa thân vào Langbicm

dáng núi
Niềm tin bay lên trên tháp cao trăm tuổi 
Đêm dậy thì thầm Dù Lạt gọi ngày mai.
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TRƯƠNG XUÂN HUY
(Đà Lạt)

< £ ì á

c / i c đ c t  t Á Á í i - ọ -  S irế ĩs ỉt '

Dà Lạt ơi chiều mưa tháng Năm  
P h ố  xanh rừng cũng m ột màu xanh  
Lòng tươi nhu cỏ hồ xanh biếc 
M át tự khe sâu ngọn gió lành

Dù Lạt ơi chiều mưa núi xa...
Như mưa quan túi vọng vang nhà 
Em về bên ấy mưa nhiều ít?
Có đợi mưa về giấu lệ sa?

Dù Lạt ưi chiều mưa lũng sâu 
Lòng khe con nước dục tuôn ngầu! 
về  đâu chiếc lá kliô mùh cữ 
Em b u  v ề  đủ L I  Í Ỉ I L I Ờ  mất n l i a u ?
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Dà Lạt chiều mưa ngồi quán lạnh 
Cà phê nhỏ giọt đắng lòng ai?
Cà phê nhỏ giọt chờ mưa tạnh 
Năm thủng ơi lòng ai có phai?

Dà Lạt quê hương đồi núi nhớ  
Tháng Năm mưa trả lại màu xanh 
Nữa cluìng trái đất em đang ở 
Chốn cữ thương chăng chỗ vẫn dành?
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TRƯƠNG NAM I1ƯƠNG

(Tp.IIồ Chí Minh)

Ớ đây sương tím như hoa lún 
Mây lang thang c ổ  tích bay về  
Em chợt hiện sau bức rèm nửa khép  
Anh được lần liên cảm đá say mê.

Dây dưa nắng bên hồ không nỡ tắt 
Người kiêu sa vạt áo phất ngang chiều  
M ắt anh liếc, thơ tình anh lạc m ất 
Giữa bốn bề vi vút gió thông reo...

Em cứ lẫn trong sương huyền ảo th ế  
Vầng trăng non cong khuyết nhánh

lông mày 
Anh đứng sững bên hồ chăn bén rễ 
Trái thông nào S Ư  ý rụng trên tay.
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ĐẶNG TIIỊ VẤN KHANH 
(I là Nội)

s / M Ĩ á

Nếu không có cái màu đỏ thắm  
Hoa trạng nguyên đốt những con đường 
Nếu chẳng có những hfììg dồi gió lộng 
Dẫn lôi ta đi từng khóm hướng dương 
Nếu chẳng có tường vi từng rặng 
Nghiêng thơ mộng bên ngôi nhà

ngợp nắng.
Dà Lạ í ơi
Sao gọi đưực mùa đông?
Xin cảm ơn con dốc lượn vòng 
Vạt cỏ đẫm sương khuya tơi đất xốp  
Hương hoa dại lan trong hương cỏ m ật 
Những rừng thông ngan ngát phấn

hoa vàng 
Xin cảm ơn từng nhịp sống âm vang 
Tiếng xe ngựa gỗ  đều trên dốc vắng 
Tiếng giao duyên của cu vườn trung nắng 
Vù tiếng em sau tiếng liễu treo mành...
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T Ạ  K IM  K H Ấ N  l i  

(Ilải Ilưng)

t i đ / 1  ítè i?

Xe xuyên sương xuống đèo Ngoạn M ục 
Rối lòng lay những khóm hoa lau 
Nữa thương quê lưíưng đang chờ phía trước 
Nửa thương khoảng đời Dà Lạt phía sau.

Đà lạt, 06-1995

DALAT TI lơ  77



ĨO ^ C c S ả  v ố ạ é

Em chưa lần cùng tôi đi Dà Lạt 
X ử mộng mơ còn ỏ cuối con đường 
Như tuổi trẻ cả một trời mơ ước 
Rừng đại ngàn chờ ở dưới Lạc Dương.

Nào có phải tình yêu thương đã chết 
Gốc thông già ghi kỷ niệm ngày xưa 
Tôi dạo bước m ột mình chiều gió buốt 
Xem người đời xuôi ngược giữa trời thơ.

Dến xứ  đẹp nếu mình không đẹp 
Nhìn vừng trăng cũng thấy thẹn thùng 
Thả hun theo m ây ngàn gió núi 
D ể hương rừng thơm thoảng giữa

mênh mông.

Đà Lạt, 11-9-1995

NGUYỄN KI IÔI
(Đà Lạt)
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TRUNG KIÊN
(Đà Lạt)

Cho tôi tìm những đóa hoa 
Cả đời m ơ ước đ ể  mà tặng em 
Pensée ghi m ãi trong lim 
Xác pháo tơi tả đ ể  tìm dáng xưa 
Hài Lan em sẽ đi vừa 
Hoàng Y  em mặc đẹp 'chưa hỡi lìàng 
Dừng quên em nhé Cúc vàng 
Vạn Thọ bất tử xuân sang Anh Dào 
Trăm nghìn hoa đẹp đôn chào 
Xin em nhè nhẹ bước vào vườn hoa. 

p

1993
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NGUYEN TI Hi KY
(Nghệ An)

Dà Lạt m ột chiều nắng x ế  
Bâng khuâng thành phô'sương bay 
Lan ghi an ơi có biết?
Nửa đời lôi mới lới đây 
Dồi Cù - ngực ai mát rượi 
Xuân Hương đấm cả sắc trời 
Chuông chùa Linh Sưn vọng mãi 
Hay lời Dù Lụi đón tôi?

Tôi chẳng có gì than thở 
Thung lũng nào cũng lình yêu  
Ai gọi Cam - Ly lên đẹp?
Nước trôi thành thác nắng chiều 
Em gái K ’ho gần gũi 
Cùng tôi bên ché rượu cần 
Tôi góp câu hò xứ  Nghệ 
Nghe chiêng ngàn thuở vang ngân
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“Mimosa . . .” tôi từng hát 
Lời ca tha thiết ngọt ngào 
Giờ tơi giữa lòng Dà Lạt 
Ngỡ mình đang giữa chiêm baọ.
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ĐINIỈ LĂNG 
(Phú Yên)

LỌ j c  . S ả  ° ố ạ é

Mai ta về, em có buồn khổng?
Con dốc nhỏ - trắng trời mưa bụi
Ta xin em m ột lần lạc lối
Chiều buồn - m ây tím - sương giăng

Mai ta về, phô 'núi có buồn chăng?  
Đường Phù Đổng bao người đang hò hẹn 
Chút đất dỏ cũng k ể  v ề  kỷ niệm  
Dêm nào, lang thang dưới mưa...

82 DALAT TI 10'



Ta về đây, nhớ em luổi xanh xưa 
Những sóng mất sẽ  cùng ta ở m ãi 
Một chúi lạnh, đổi má em hồng lại 
MÔI em cười len lỏi giữa hồn ta.

Mai ta về, sương mù thật xa 
Dêm huyền âo nghe bước chân vọng lại 
Ta muốn nắm tay em cho lòng không 

trống trải
Dặt lên môi mình - Dà lạt mến yêu ơ i !

Phú Yên, 31-8-1994
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T1IÙY LINII 
(Bình Thuận)

Dù chỉ một lần tlìăm Dà Lạt mà thôi 
Nhưng có điều gì làm tôi nhớ mãi 
Cứ mơ ước được có lần trử lại 
D ể gặp ai yểu điệu gái Lâm Dồng.

Dứng bên hồ nhìn chéo dãy đồi thông, 
Tiếng thác reo xa đường lên đui dốc 
Tôi thấy mình trở về thời đi học 
Daổi bướm vàng bay lánh giữa

thiên nhiên.

Lùm sao quên những sắc áo len 
Chợt bắt gặp qua sương mờ buổi sáng 
Thông đứng như người

trung sương mai bảng lảng 
Lạnh se se, nắng dã lên rồi.
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Dà Lạt bao giờ vẫn sông trong lôi,
Những bụi lan rừng những chiếc gùi dân tộc 
Những buổi mai đợi người thương cuối dốc 
Ngỡ có người trong mỗi sắc màu hoa 
Dà Lạt một lần ai đã đi qua,
Củ mơ ước như lôi ngày trở lại ?
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TƯỜNG LIN1I 
(Tp.Ilồ Chí Minh)

Niịỡ gió còn hương trà Bảo Lộc 
Cao nguyên mù sương mờ sương loang 
Lâu lắm mới về thăm p liố n ú i 
Áo bụi qua miền nắng chứa chan

Gặp lại đồi quen, đường dốc cũ  
Góc chiều xưa gió vẫy khăn tay 
BÚII'J thông cao tuổi lùi xu Ịiliâ 
Hoa lả theo chiều bướm trắng bay

Kliông buồn cũng ghé hổ Than Thở 
Niịổn ngưng lâm sự của bao đời 
Pluíi chủng đã lắm sầu xưa giải 
Cạn nỗi Iiiềm tlieo ngấn nước vai?
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Miệng tácli cà phê vờn kliúi nhạt 
Đêm xa, lùng ấm vị hương ngùn 
Ngọn thông vát mãnh trăng rừng x ế  
Chúi lạnh luồn qua khóm dạ lan

Thức m ãi mà c/uên mình đã thức 
Ngắm sương IÌỈỜ lọc ánh trăng mờ 
Người quen trở lụi làm du khách 
Phô núi dùnh Irìúií’ thức đợi thư.

DALAT TIIƠ 87



TI lù V LIÊN 
(Ilà Nội)

Châng biết tên hoa là gì 
Xe di qua rồi còn ngoái nhìn lần nữa 
Dâu như cú hương lioa sữa 
Dù Lạt chiều sương ấm lòng

Huli gì lioa gì ơi
Hoa đứng bên cầu chờ ai tlìê
Vung trăng nói gì mà cánh hoa rung khẽ
Người đi qua hoa có nhắn Ị>ì không ?

Biết Iiói gì với cao nguyên mênh mông 
Trời cao xanh còn đất tlù rất dỏ 
Vùn vụt bên đường những vệt dùi hoa cỏ. 
Bao giờ lớn đây hoa cũng ngóng chờ.

88 DALAT TI lơ



P IIA N  X U Â N  L U Ậ T  

(P hú  Y ê n )

Dinh vua trên đồi thông 
Gió trời êm và mát 
M ây lững thững qua chiều 
Dêm về trăng giát bạc

Dinh vua sang trọng lắm 
Tranh Tây và tranh Tàu 
Chén vàng bình rượu ngọc 
Trăng nhòm qua nguyệt lâu

Dinh vua có sân rộng 
Hoàng íử vận đỏ Túy 
Vai giíưm và vai súng 
Ngựa săn giữa rừng cây
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Dinh vua có vườn biếc 
Hoư thơm nở bốn mùa 
Ba nàng công chúa đẹp 
Ngắm mây chiều mộng mơ

NlìiCiĩg dinh vua dinh vua 
Cliiều nay sau hiu quạnh 
Cấm quân súng trễ trùng 
Lối vào sương phủ lạnh

Dưới chân đồi đất đỏ 
Mội đoàn xe ngựa tliồ 
Cụ già nheo mất bạc 
Thả hồn bay vô tư

Nếp nhà sàn lên khói 
Trai gái say tiếng cồng 
Thịt tluí rừng béo ngậy 
Rượu cần hương thơm lừng
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Ong vua nằm biếng nhác 
Tran 1> sách cầm hừ tay 
Hoàng tử ngồi cua có 
Công chúa lệ rơi dầy

Công chúa buồn than thở 
Giá chẳng phủi con vua 
Giá mình lù gái bản 
Cùng vai tết hội mùa.

Đà Lạt 1991
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Đ O Ả N  L ư  

(C a o  B ằ n g )

y C í S Í  / l ế t / l ý

Lung liiili muôn giọt nắng vàng 
M i-mồ-sa nở xốn xang đất trời 
Sắc hoa - nỗi nhớ không nguôi 
Hương hoa phảng phất theo người đi xa 
M i-mô-sa.M i-mô-sa !
Yêu em anh gọi em lù nắng xuân 
Mi-mô-sa đẹp vô ngần 
Có em Dà lạt thêm phần mộng mơ 
Em lùm thêm ngụt hồn thư 
Yêu em lắm!
Dô bây giờ nliớ em.

1 1 /94  - 11 /95
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x a

t- 'à  s x / i ũ / t ý  s / i u ' a  y a / 1

Thành p h ố  này bao điều kỳ lạ 
Không khí vô hình lựu có ai hôn 
Những sắc hoa rất quen dạ cứ  bồn chồn 
Khách 1(1 đốn ngấn ngư vì vẻ đẹp 
Ngirời ở lâu càng lắng nhạc thông reo 
“...cơn bão X C I . . .  ”Dài mới báu buổi chiều 
Dêm ập xuống trận mưa rào tầm tã 
Õt thành phô biết bao điều kỳ lạ.

NGU Y  An  l ư ơ n g

(Đà Lạt)
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Củ thật không tliùnli p h ố  giữa cao nguyên 
Nliư chiếc nôi trăm miền đất nước 
Cưu bão xu dùi vừa báu trước 
Sẽ đổ  vào khu bốn, kliu ba 
Nhiều căn nhà tự nhiên thao thức 
Trăn trờ cùng đêm mưa...

Tôi chưa hiểu nhiều về tlỉiên văn, dịu lý 
Nhưng tôi cam một điều bình dị 
Thành phô này có nỗi lo chung 
Như cơn bão xa và những trận mưa gần
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X U Â N  M A I  

(B ìn h  Đ ịn h )

S l / l í ỷ

lùn lại quay nỗi nhớ về anh 
Năm ngoái Lui Châu năm nay Dà Lạt 
Anh đatiịỊ > đâu trong bức tranh thủy mạc 
Gùnh Rúiiịị trông lên chỉ thấy trời xanh

Hoa Dừng-cỊitên-em luiy hoa Dừng-qitên-cmh 
Anh đến thức Prenn hay nghe đổi thông hát 
Nước mắt luôn vì ai liỡi t/ìác 
Khi đã qua bao ghềnh đá nhục nhằn

Bay vê em thuunỵ thoảng áng hương rừng 
H i ệ n  v ề  e m  1.UI1ÍỊ và  ỈỈÌLin hùn  {Ị v ĩ  

Anli nhớ nhận tliêm vào hành lý 
M ọi nỉễiH vui và sự  mút lành (1)
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Ngọn Tháp đôi hay nỗi nhớ tượng hình 
Màu Mimosa hay màu chiều nắng nhạt 
Cuối dông rồi vẫn trời thu bút ngát 
Ai nghĩ về ai trong khoảnh khắc mong chờ

Trùm năm rồi Dà Lạt nhạc và thơ 
Xanh mãi mãi một màu xanh huyễn mộng 
Cho lôi được làm giọt sương trắng mọng 
Dậu dịu hiền trên ngọn cỏ lòng ai...

93-95

(1) X em  bài tựa
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N G U Y Ễ N  Đ Ứ C  M Ậ U  

(I ỉà N ộ i )

Ổ -iS /l S / lÙ íT l  / t tS ílr

Dầy cả một trời hoa với thơ 
Tay em màu sắc đến giao mùa 
Dà lạt thu vè hay hạ lới 
Mà cúc vùng, sen thắm mặt hồ

Cú dáng hoa xoè trên dáng ô 
Cả Dà Lạt như đang vào tết 
Trời đang nắng chợt lieo heo trở rét 
Đất nuía nhòa chợt nắng vàng tươi 
Dang áo ấm màu xanh, màu đỏ 
Cliựt mỏng manh bay trắng C I O  dùi

Lối ven liu hoa nở chờ cù 
Cây công viên người trồng tỉa xẻn 
Dường lới thác Cam Ly anh đến 
Ngôi nhà nào cũng có bóng hoa đan 
M ột em bé sau ỊỊĨỜ tan học
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Hái đưa anh chùm hoa bên đường 
Chính a n  lù đúa hoa mười tuôi 
Mẹ cha em lìân cuốc đất, chăm vườn. 
Cú hôm trời Dù Lạt nhòa sương 
Thùnli p liốg iống đùi hoa kỳ ảo 
Sương bay, sương bay rắc phấn la đà 
Từ thuở nào tên đất chưa hoa 
Nlià nên xóm, xóm nên lủng, nên phô  
Giờ anh đến đất đâm chồi, đâm nụ 
Hoa trên tay anh biết nói sao cùng 
Hoa trên tay hương ỏ kẻ gieo trổng 
Anh cầm ca bốn mùa hoa nở 
lì ùn tuy anli bé nhỏ 
Mà mỗi loài lioa khép I1Ở tâm tình 
M ồi loài hoa mang mảnh hổn Dù Lạt 
Nở cho mọi người và nở cho anh.
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ĩ

v ũ  M I N H  

(Đ à  n ẩ n g )

C ^ / ị  c*  i

Dà lạt sương mù lăng đãng bay 
Chợ xuân hoa thấm tỏa hương đầy...
Nhìn hoa nhìn quả nhìn đâi má 
Chẳng lẽ dừng chân m ãi chôn này !
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N G U Y Ễ N  T I I A N H  M Ừ N G  

(B ìn h  Đ ịn h )

*

T hể là rượu không cốc ly tán tụng 
Chỉ men rừng róc rách với suối trong 
Vai sát vai tay choàng tay là đủ 
Không gian thơm theo m ắt đượm m ôi hồng

Vòng tay em nửa vầng trăng đắm đuối 
Cần rượu cong một nửa đ ể  tràn đầy 
Nghe giông tố  tự đại ngàn hun hút 
Thổi vô hồi trong lồng ngực anh đây

Xin tìm nhau suôi canh trường bò bạn 
Cử trùn trề cứ sóng sánh núi non 
Trên biển nở sóng cồn nghiêng lòng ché 
Ta thành thuyền vỗ điệp khúc làng buôn.
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T Ấ N  M Ỹ  

(B ìn h  T h u ậ n )

ị 'íĩ ỹttỳ

Trời vào đông bồng bềnh thêm phô'núi 
Dà Lạt mơ - sương trắng ngủ hữig đồi 
Nương triền cữ nỗi buồn như dẫn lối 
Ảo lông cừu không đủ ấm trong tôi.

Cun vịt m áy đổi người khua chân sóng 
Hổ lao xao chao động mặt gương đầy  
Tôi đứng nép bên đui thông lặng bóng 
Bê một trời giá buốt cóng vòng tay

Chiều cao nguyên biết về - đâu gặp lại 
Cọng cỏ mềm thắt chặt tóc hương bay 
Mong tìm lại chút bồi hồi, vụng dại 
Chúi thư ngây khuất lấp những hao gầy

Như trốn chạy nỗi niềm đang huyễn hoặc 
Rưng rức buồn Dà Lụt tiễn người đi 
Xe chuyển bánh và íôi thành tĩnh vật 
Chiều lũng xa vật vã dáng hoa quỳ.
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CI1Ư BẢ NAM 
(Đà Lạt)

C a ^ /lC £ fi .y  &

Mội mình lững thững gội mưa
Gặp em hờ hững che ô m ột mình
Miệng cười ngoảnh mặt lùm thinh
M ắt nhìn ngọn cỏ vô tình đong đưa
Mưa luôn tràn trắng mái ô
Gió đưa đẩy đến nghiêng ô nép người
Chung liơi thở ấm tiếng cười
Phút im lặng bỗng m ột trời đầy hương
Người đúa gặp gở giữa đường
“Quá giang đi b ộ ” dễ thường chung ô
Chia tay biết đến bao giờ
Mưa không nỡ dứí dường thơ thêm dài...

Dà Lạt, mùa mưa 1993
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NGÔ QUANG NAM 
(I là Nội)

Sương mưa rơi
Tàn thu buốt
Bìa rừng muôn lá bứí,

thủ giọt buồn bên thác Cam Ly 
Ngọc đồi 
Băng trôi
Từng chùm pha lê đổ  
Sáng trời
Đất rừng thiêng ngọn lữci 
Khói pha m ây pha sirưng 
Huyền au
Thông ngàn reo gió mưa
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ước gì đến sâm xuân 
D ể một lần xem

hoa Anh đào nở  
Rực rờ sắc Mimosa

bên hồ Tlum thở 
Vù tím Dỗ quyên

bên thung lũng Tinh yêu...

Đà lạt 1994
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N G U Y Ề N  GIA NÙNG
(N h a  T ra n g )

Nghĩa trang đặt trên lầm cao thành phô' 
Tưởng như đứng ở nơi này 
Không chỉ bao quát cả không gian 
Còn suốt cả thời gian
Niềm xúc động đầu tiên ta gặp sẽ  không quên 
Là chiếc hồ gương trong v ắ t (I>
Khi m ặt trời lên
Trong lòng gương cú trọn vẹn hình ngọn íháp 
Có tượng đài, hoa lá, vòm cây 
Có cả những hình như ẩn hiện trong mây 
Là những chiến cổng
Những gương mặt của những người đã khuất
Thềm đá cao nâng ta lên từng nấc
Cỏ nhung mềm như tơ
Nghìn ngôi mộ anh hùng nằm dưới cỏ hoa
Những mộ chí nghiêng nghiêng êm đềm

như chiếc gối
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Trôn đá trắng những dòng chữ đỏ tươi bao
điều muốn nói 

Những tên người lên đất cứ  âm vang 
Dà Lạt, Nghĩa Bình, Nghệ Tĩnh, Hà Tuyên... 
N hu cả nước vì đất này hội tụ 
Những cái lên như m ột lời nhắc nhủ 
ở  mảnh đất này m ỗi tấm lòng lộng gió

bơn phương 
Ớ mảnh đất này có thể  nào toan tính

nhỏ nhen
Bởi ở mảnh đất này
Nơi đất nước kết linh lìliững hồng cầu

tưưi đỏ nhất 
Những ngôi sao trên m ồ chiến s ĩ vổ danh

không bao giờ tắt
Cả khi trời mù sưưng
Trên tầm cao Dà Lạt, một tấm gương
Trong lông ta sáng mãi.

2-09-1981

(1) Trước cống uglũa trang Dà Lạt có m ột hồ nước 

uhỏ hình ch iếc  gƯƯng, khi mặt trời lên, vào  một  
thời đ iểm  nliât dinh, nhíu vào gương có thể thây 
toàu bộ cảnh nglũa trang.
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G IA  N IN I I  

(I là N ộ i )

“C ho ngư ờ i n à y  niềm vui 
Cho người kia sức kh o ẻ”
Quá vãng trăm năm rồi 
Lời ai ? còn mới mẻ !

Dà Lạt kỳ ào tlìể  
Phô' trong cây, trong sương 
Tương lai cùng quá khứ  
Ciaơ hòa trong yêu thương...

Sóng gợn hồ Xuân Hương 
Giữa nắng trời ôn đới 
Dịu m át đến khôn lường 
Du khách tràn hửng khởi !

Dỏ vàng hoa bất tử 
Dà Lạt sáng trời Nam...
Dọc thư Hàn mặc Tử 
Thấy S L í ư n g  giăng ngút ngàn.

5 - 1993
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LÊ VÀN NGÁN 
(Bình Định)

L s ớ t  c ớ

Tôi có một nền trùi dậy tiếng llìông reo bên
ngoải căn nhà gỗ  

Tiếng thông reo rất xa cúc ihị trường 
Rất gần với tôi nlìững đêm khuya thức dậy

Tôi có những người bạn chưa phai mở.
trong trí nhớ

Những người bạn còn ngược xuôi
trên các nẻo

đường
Trong chúng tôi,
không thể  vạch một đường ranh giữa sự  sổng

và sự chết
Tôi có bánh nướng, ly cà phổ đen

và ánh mắt dịu dàng em đ ể  lại 
Những nguyên tố  ấy, dù đã qua bao nhiêu năm  
Tôi vẫn sông không loại trừ nguyên tô'nấo
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Tôi củ một IIỊỊÔÌ sau Mai
trên rặng hoa đàu lúc trời chưa sáng 

Rất nhiều người vẫn đi về phía sao Mai
trước khi gặp những bển xe 

những cuộc hành trình bất tận 
Tôi có tất cả , ngay sati khi tôi đã qua đời cùng

Dà lạt trong lôi.
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I IOẢNG KIM NGỌC
(Đà Lạt)

Dà Lạt mình, cỏ lúc nào cũng xanh 
Gió mát rượi trong lành lừng hẻm phô  
Làu sưưng mỏng xôn xao nỗi nhớ  
Mặt hồ xanh, liễu rã ven hơ.

Dà Lạt minh nắng nhẹ như tơ 
Dệt rất mỏng qua từng chùm lá nhỏ 
Rừiií’ thôn ạ hát, dạt dào sóng vỗ  
Xanh tluíng năm tô thắm môi cười.

Dù Lạt mình muôn sắc hoa tưưi 
Hương thơm ngát, khi đêm về lặng lẽ 
Những bước chăn trên cỏ mềm nhè nhẹ 
Giữa ngàn thông m ột Dà Lạt rất riêng.
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Dồ Lụt mình có những cánh dù xinh 
Xòe âu yếm  trên m ái đầu thân thiết 
Dầu xa rồi vẫn nhớ về da diết 
Nỗi nhớ nhung thành hoa nở lún hồng.

Dà Lụt mình điện sáng lung linh 
Nở rất đẹp giữa đổi thông hòa nhạc 
Dường bồng bềnh như trôi trong tiếng hát 
Thác Prenn trung khói trổng ngày đêm

Dà Lạt mình thành phô'cao nguyên 
Là nơi đ ể  la rhương ta nhớ 
Nưi hôm nào Lang và Bian gặp gỡ  
D ể sinh thành Dà Lạt hôm nay.

1986
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LỮ IIUY NGUYÊN
(Hà Nội)

Thung lũng Tinh Yêu ai đặt tên ? 
Quanh co rừng vắng dạo cùng em 
Gió hồ dìu dặt dời hay mộng ?
Lui lạ chưa từng đã bước quen.
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T R Ầ N  H Ữ U  N G H I Ễ M  

(C à  M a u )

Dà Lạt lù em ngày ấy của anh
Những góc phố  mưa, những nụ cười ánh m ắt

Dà lạt là dốc, lù những con đường ngoặt 
Là những lúc lang thang trên những

ngọn đồi
Cỏ xanh, thông xanh 
Em mới đây lẫn khuất đâu rồi 
Che ô tím hay ô xanh khổng biết

Dà Lạt là nỗi nhớ xanh biếc 
Riêng anh.

Cà mau 1995
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P H A N  T H Ị T H A N H  N H À N  

(1 là N ộ i )

Hàng cây đứng che dù trân phô' 

Hoa bên dường rực rỡ chào tôi 

Thảm cỏ mượt như làn rêu mướt

Ngôi nhả xinh nấp búng thông tươi.

Em gái nhỏ che dù dạo phô'

Bước đi êm như lướt trên đường 

Thành p h ố  đẹp như trong c ổ  tích 

Mùa thu về phủ nhẹ màn sương

Tôi chỉ mới ghé thăm Đà Lạt 

Mà mến yêu như thể  đã thân quen 

Thành p h ố  cao nguyên nhẹ nhàng

thanh khiết 

Suối đời mình không thể  nào quên.

1 9 9 2

114 DALATTIÍƠ



H O À N G  M l N I i  N H Â N  

(Q u ạ n g  N a m )

C t} /Y á j s a y  é t a s / i r  / k t / / * ,

Dà Lạt dầm sương trắng 
Nhớ buôn xưa lửa cười 
Bông trăng sữa yên lặng 
Lắng thông khuya không lời

Thơm mai hoa má hồng 
Rượu cần K ’Ho chảy ngược 
M ột ché buồn chúc phước 
Bao nhiêu người cô đơn?

Tôi bể em Dà Lạt 
Dặt lên võng trăng ngà 
Dung đưa đời, em hát 
Ngọt ngào lời sơn ca

Em hồn nhiên áo trắng 
Vít uống cả trăng rằm  
Dà Lạt ơi Đà Lạt 
Xin cùng say trăm năm  

Đà Lạt 21-11-1993
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Ý  N I II 

(Tp. nồ C hi M in h )

/ l í s a  ỹ t í ỳ

Còn lưu lại trong vòm cây mùa cũ
M ột bông hoa vàng
Như ánh nhìn
Còn chờ đợi m ột ánh nhìn
Như lời nhắn gửi
Còn chờ đợi
M ột lòng đón nhận

Dầu trễ muộn 
Cuối cùng 
Ta đã đến 
ơ i hoa quỳ 
Hoa quỳ thân yêu  
Xin nhận về  
Hổn ngân nga reo 
Hồn phơi ìá mở  
Xanh ngây chiều 
Hơn tuôn thác trắng 
Liữìg chừng núi 
Hỡi hoa quỳ 
Hoa quỳ thân yêu

10-1994
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P I Ỉ A N X I P Ă N G  

(T p .H ồ  C h í M in h )

'lả s t /i J j / i  4 // i  L.-a x u a t v

Lóc ca lóc cóc 
Xu ải vó ngựa hồng 
Ngoạn du Dà Lạt 
Mùa vừa chớm xuân

Lắng tiếng ngàn thông 
Tỏ tình cùng gió 
Ghé trâng sóng hồ 
Say hôn bờ cỏ

Vùng xanh tím đỏ 
Những hoa là hoa 
Dào, lan, hung, huệ 
Quỳ, Mimosa

C ổ  quấn /oulard  
Chính hoa đẹp nhất 
Hàm tiếu lẫy lừng 
Khuynh thành khuynh quốc
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cồng chiêng náo nức 
Trỗi khúc nhục lòng 
Câu ihơ tắm gội 
Suối đàn T'rưng

Thành phô'liua xuân  
Lung lỉnh cõi hẹn 
Từ đóa m ôi người 
M ột lần chúm chím

Dấu son.kỷ niệm  
Thơm ngát đất trời 
Forgeí-me-not 
Thay lời ly bôi

Lâm Viên xa xôi 
Bao năm phiêu bạt 
Xuân nối tiếp xuân  
Dấu hoa chưa nhạt

ơ i em Dà Lạt•
Hạnh ngộ dễ nào! 
M ay thay nhân kiếp 
Hỏn còn chiêm bao...

1995
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T R I Ệ U  P 1 1 0 N G  

(N h a  T ra n g )

/? / /* .  é c ẻ

Ông đã ra đi í ừ rất lâu 
Căn nhà Ông nay đã khác 
Những cuốn sách, ngọn đèn,chiếc ghê 

trong phòng làm việc
Và biển
Biển thì thầm nhắc nhở đêm đêm...

Alexandre Yersin !
Di đến nơi lìào lôi cũng gặp ông  
Bà mẹ xóm cồn , em bổ Hà Ra,

chàng trai cầ u  Dá 
Những cun chuột bạch, những đàn ngựa 
Rừng cao su và bãi cỏ non 
Tưởng nơi nào cũng còn ghi dấu

chân Ông...
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Alexanclre Yersin !
D ã đến những đâu mù nơi nào tôi

cũng gặp
Giữa trưa Sùi Gòn, gió lạnh cao nguyên

Lâm Viên, Bảo Lộc. 
Những cây thông dửng thẳng đồi Cù

Mặt hồ và nlìững chiếc Pê-đan-lô <J>
Ông đã đến những đâu mà nơi

nào tôi cũng gặp. 
Có người sống như bão táp 
Có người lặng lẽ như m ột vì sao 
Cớ người mở đất làm giàu 
Còn Ông đi tìm thuốc

tìm việc
tìm người nghèo 

M ột đời cho mà không nhận 
Chết vẫn trầm lư...
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Rất nhiều lần tôi dừng lại trước
Viện Pasteur 

Ông ngơi đó vẫn trầm tư với biển 
Trong m ắt Ông có điều gì sâu kín 
Kẻ cơ hàn hay người Mẹ

bên kia Thái Bình dương?

Alexandre Yersin !
Ông là con đường khai mở
Là thuốc chữa bệnh, là ngàn cây trước gió
Nhưng đôi mắt hiền từ kia

mới chính là biển là đ ờ i !...

Chiếc thuyền lìhỏ, ngồi (lạp, dạo chơi t r ê n  h ô
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TƯƠNG PHỐ
Đà Lạt)

C -/i ư  x u a / 1  y c ỉ c  ổ - a /v

Chúc xuân xa cảm tạ ơn người 
Nhớ khách Lâm Viên tận góc trời 
Thơ đọc bâng khuâng lời đẹp đẽ 
Tliông reo vi vút lá xanh ngời.

Ước m ãi thanh bình Nam Bắc việt 
M ơ hoài phong nhã mộng trên đời 
Ai lên cung Quảng say duyên mới 
Ta luyến trần gian chẳng nỡ dời.

Nam Bắc giờ đây đôi ngả cách 
Và đâu đến nỗi phải xa khơi 
Dăm đăm con m ắt phương trời ấy 
Mong giông Rồng Tiên giữ lấy nòi

Phong cả thiều quang tặng Vạn - An 
Chúc năm Quỷ Sửu thiệt hân hoan 
Câu thần phóng bút thơ muôn điệu 
Xuất bản gần xa ức triệu ngàn.

1973
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YPHƯƠNG 
(Cao Bằng)

Tôi có m ặt trên đời tưởng đã ngàn năm  
Sao hôm nay mới gặp 
Dà lạt
M ột Dà Lạt có thật 
M ột Dà Lạt choáng ngợp

Tôi đi cơn đường sương 
Thong, thả như hoa nở  
Vàng vàng bồng bềnh cỏ 
Trời ơi Dá Lạt
M ột ngùn năm trước tôi lạc vào nơi nào 
Người ta đã tới đây và trở thành hoa rồi.

Đà lạt, 1-01-1996
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v ữ  QUẦN PHƯƠNG 
(I là Nội)

/ / t í S c & í ì  
• •

Những dãy phô'có thể  bừng dưới phô'
Có th ể  mơ trong lãng đãng sương bay 
Tiếng rì rào cố thể  là liếng thác 
Có th ể  ì à liếng gió irũn cây.

Có thế hạ giữa trời trưa nắng sáng 
Có thế thư khi trời lạnh heo may 
Có thế lạc vào trong từng ngả p h ố  
Và người đi cùng với phấn thông bay.

Người ta gặp bên đường có thể  là cô gái 
Suốt mười năm đánh giặc ở nơi này  
Có thể  người làm vườn đầm hương thảo mộc 
Có thê một bác tiều tiếng búa lẫn trong mây.

Cả thành p h ố  mờ sương đẹp như trong c ổ  lích 
Hạnh phúc đựng 'dầy tay, ta vẫn không ngờ 
Em có thê là em suốt đời anh chẳng gặp 
Bàn tay nhỏ cinh cầm có th ể  vẫn trong mơ.

1976
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LẠC QUAN 
(Đà lạt)

'& tù 'c  ể /iC í J ^ Â

Trời thu Dù Lạt mưa hoài
Kẻ trong chăn ấm, người ngoài đường đêm
Ai đang ít ứng lặng bên thềm
Nghe lừng giọt lạnh mủ nhen tình nồng
Nỗi lòng trắc ẩn Tây - Dông
Muốn tìm ai đủ mà không rỗ đường
Nợ nần trăm nẻo vấn vương ■
Tơ lòng lắm mui yêu thương đã dày...
Đất trời muôn sự  đổi thay...
Nợ tình trăm đắng ngàn cay vẫn chờ
Sương mai rải nhẹ đường tơ
Thuyền ai vượt sóng bến bờ là đâu
M ỏi mòn chèo lủi đêm thâu
Vang nghe ai đó hát câu đồng hành
Trời thu gió mát trăng thanh
Dèn ai thấp thoáng nhà tranh bên rừng
Thuyền chệch hướng lái ngập ngừng
Bến trong bến đục đã từng xông pha
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Dường trần vạn dặm còn xa 
Trời êm biển lặng giúp ta đến bờ 
Ruột tằm vốn sẵn đường tơ 
Tằm ơi ! nôn gắn với bờ dâu xanh.
Ta yêu giọt nước trong lành
Vượt bao sóng dữ tìm nhành “thiên hương ”
Sống đời chỉ có yêu thương
Nợ nần mang nặng vấn vương chữ “đồng ”...
Chân trời cồn m ãi vừng hồng
Mênh mông đất rộng dũi trông “thiên h à ”
Trời thu Dù Lạt muôn hoa...
Mưa thu rơi nhẹ cho ta m át lòng.

19-08-1992
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< r S à  / t y  à y  i ' J

Tôi trở về sau ba mươi năm  
Người thân thiết m ấy ai còn nữa 
Chiều xuống chậm, nắng lùi sau ô cửa 
Mênh mông khoảng nắng hiên nhà...

Cơn bão chiến tranh dữ dội đã lùi xa  
Cướp đôi mắt và một tay con trai mẹ 
Tôi bây giờ chỉ nhìn qua tiếng nói 
Lặng nghe'mưa nắng lọc qua hồn 
To nhỏ tiếng vui buồn lảnh lót tiếng chim  
Nghe tiếng suối xa chảy vào nỗi nhớ !
Ơ I  những con dường reo quanh sắc núi 
M ái trường xưa và năm tháng xa xổ i 
Tàn thông im lìm đ ổ  bủng vào tôi

TRƯƠNG QUỲNH
(ĐÌ1 Lạt)
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Người Dà Lạt với nét riêng đằm thắm  
Thiên nhiên xanh soi bóng xuống tâm hồn 
Chiều cuối năm cúi lạnh đến bâng khuâng 
Gợi nhớ thương những ai không về nữa 
Đỉnh Lang Bian trắng một vầng mây sữa...

1975
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NGUYỄN XUÂN SANII
(I là Nội)

Tặng con sông ở gần Đà Lạt nơi sinh của tôi

Da Nliim ngày trước tôi qua đấy 
Men bước rừng non khua nắng dậy 
Tôi bảy tuổi đầu chơi suối mai 
Càng yêu cỏ đất bóng ihông dài.

Cái tôi gọi suối chính là sông 
Con nước Da Nhim uốn lượn vòng 
Tôi lụi sát bờ. Sông róc rách 
Thông như thổ  lộ tiếng trong lòng.

Tôi nhìn thung lũng sâu tha thiết 
Bóng nắng chiều vương búi cỏ mờ  
Chỉ thấy sắc xanh rừng với núi 
Như từng thấy núi ở trong thơ.

Nay nghe bão nổi phía Da Nhim  
Mới hay rằng núi chẳng im lìm 
Tiếng chăn ai bước bên sông sáng 
Mà động rừng hơn vạn cánh chim ?
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Tiếng sung tiếng núi đó ta ơ i !
Hút ngọn nguồn xa : dậy lớp người 
Sông nước Da Nhim từ bốn ngả 
Vươn vai rạo rực. Lửa rừng sổi !

Tôi gửi lòng về núi ngát xanh 
Cùng Anh giết giặc giữa thung xanh 
Nguyện làm mô đất Anh kê súng 
Che kín vai Anh : trải lá cành.

Tôi muốn được làm con sóng nhỏ 
Dưa Anh truy kích giặc bên sông 
Buộc chân giặc lại, tôi làm cỏ 
Chôn giặc, tôi làm m ột h ố  chông.

Nghe tin du kích sông Da Nhím  
Khuấy động dòng xưa trôi róc rách 
Trên giấy - bóng khuya trùm lĩnh mịch 
Lại thấy hồn thơ rực cháy lên.

Mà Nội, 1963
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NGUYỄNịMỘNG SINII
(Đa Lạt)

Như chiếc khăn voan phủ núi rừng 
Bồng bềnh sương lạnh giữa mông lung, 
Bình minh dẫu nhuốm chân trời đỏ 
vẫn mịt mù bay tỏa không trung.

Huyền ảo rừng thông trong sương m ây  
Nhà ai thấp thoáng lẫn sau cây  
Vó ngựa gõ àòn đi đau sớm  
Thức giấc hàng cây m ải ngã say !

Đà Lạt, 02-1994
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NGUYỄN TRỌNG TẠO 
(Huế)

á c  đ s t i .

D ồi niịi. Thông xanh. ViIIa. Biệt thự.
Ảo ấm. Dừ Hoa. Má đỏ. Tóc mềm  
Những cơn đường. Những con đường. Cao.

Thấp
Ngày bốn mùa. Dà Lạt. Chập chùng. Em

Em cười nói tự thuở nào thác đ ổ  
Langbian. Nghiêng. Thung lững Tinh Yêu 
Ôi sự sông nơi đỉnli trời chân cỏ 
Thoáng heo may. Nghe mình chợt sang chiều

Tôi bè bạn của mùa rau xứ  lạnh
Cùng cải chua. Cà muối. Khô nai
Cùng rượu chát
Cùng đớn đau thông rụng
Giọng buồn tôi run rẩy phát qua đài
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Rồi xa lắc bỏ một trời nhung nhớ  
ơ i mùa thu C I O  ấm đã mặc chung 
Rồi biền biệt. Hoa vàng như hơi thở 
Mimosa. Giọt nắng. Có theo cùng?...

Đà Lạt, 11-09-1989
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QUÁCH TẤN 

c r S k  đ c S & siý

Bóng trăng lấp lánh mặt hồ im 
ĩ  hời khắc íheo nhau lải rải chìm  
Dứng dựa non sao bờ suôi ngọc 
Hun say cỉìu dịu mộng êm êm.

M ột luồng sương bạc bỗng từ mô  
Lẻn cuốn vầng í răng cuối mặt hổ 
Cuốn ca non sao bờ suối ngọc 
Người lư tửng đứng giữa hư vô.

Trời đất tan ra thành thủy linh 
M ột bùn tay ngọc đẫm hưưiiiỊ trinlỉ 
Ăm thầm mơn trớn bên đôi má 
Hơi mát đê mê cliạy khắp mình.
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ĐINIÍ PIIẠM T11ẢI 
( I là Nội)

Cứ nghĩ liền sinh em là tiếng tliông reo 
Duu nơi clii mà một mình than thở 
Giọt buồn íhưưng rỏ xuống lại luân hồi.

Như ui xưa, như đất đá vọng lời
Hun oan quẩn trong lòng hồ trũng xuống
Mắt quầng thủm đẫm ướt cả sao trời.

Tôi một kẽ liủnli hương không biết tuổi 
Lắng liếng em nghe vụn nỗi đau đời 
Dòng nước bạc buôn ạ m ột lùn tóc rối 
Củ phải hồ than thở cả cho tôi.

4 - 1993
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CIIUTIIẢNG 
(Hà Nội)

* ^ > đ 'ìổ  c / tư é

Vừa mới Phan Rang nóng nực 
Vùng vèo tức ngực cao nguyên 
Dừng lạm chân đèo Ngoạn mục 
Bất chợt mùa đung dịu êm

Dà Lạt như em kề bôn 
Hưu may plui hổng đôi má 
N hư ngủ trong vườn qua đêm  
Thoang thoảng hương hoa trái lạ

Thấp thoáng như tiên giáng lụi 
Dập dìu quanh những đỏi thông 
Vại nắng khoác bờ vai mỏng 
Lòng lôi hóa một chiều đông.

Cuối 1995
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TRẦN TIIỊ T1IẤNG 
(I là Nội)

Hoa rực rỡ sắc màu 
Như tâm hồn Dù Lạt
Yêu thương và mộng ước 
Sưưng trắng xóa ngày đêm  
Chỉ thấy Anh và em 
Giữa thiên nhiên kỳ diệu 
Chỉ thấy toàn lứa đôi 
Trong rừng thông yểu điệu 
Tha thướt tù áo ai 
Như không mà như có 
Nưi đâu hồ Than Thở 
Cứ thở than hộ người

Nlĩư tâm hồn Dà Lạt 
Yêu 1 hương vù mộng mơ 
Tôi đi trong sương mờ  
Tôi đi trong nguyện ước 
Tôi đi trong bài thơ 
M ỗi bước m ỗi vương tơ...

6 - 1975
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XUÂN THIỀU 
(I là Nội)

Z ^ L v * . e - / ỉ v  ị,* Ậ  é ịim Ợ s

Tiễn em về trời chợt đ ổ  mưa
Trời tai ác bắt em chạy vội
Bàn lay mảnh mai làm sao che nổi
Một trời Dà Lạt mưa, mưa
Anh nhìn theo ngẩn ngư
Dáng em nghiêng đầu dốc
vẫn bùn tay xoè ra che tóc
Ôi bàn tay mảnh mai
Cưn gió nào lạt mũi quanh vai ?
Hạt mưa nào rơi trên má thắm  
Trời Dà Lạt chiều nay có ai hờn giận 
De anli xa xó í 
Thương em.
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Thương em lả ì ướt tấm thân mềm  
Vạt áo không che nôi gió 
Cơn mưa rộng mà bàn tay quá nhỏ 
Phai cả m ùi hoa gội dầu

Củ nliững diều ta nói với nhau 
Có nlìững điều ta không nhấc lới 
Dànli nỏm xuống lùng một lời không nói ĩ 
Cầu trời chu nắng mau lên.



v ũ  DUY TUÔNG 
(Hà Nội)

Tôi đến đây và bỗng sững sờ 
7 rước thành phổ bình yên trầm mặc 
Tôi là kẻ bị 'rừng thông mê hoặc 
Bị nước xanh dẫn dắt đến dại khờ  
Bị đánh bẫy sau những làn sương mỏng 
Bị yểu mềm cùng những đụt non tơ.

7 níu đấy ư ? Buổi sớm đấy ư?
Nắng dịu nhẹ chừng không thực nữa 
Nước thành m ây và m ây thành nước rỏ 
Rặng tầm xuân chông chênh cả hai mùa 
Co/ 1 sóc bay thang lũng vô tư 
ơ  đây được quên, ở đây được nhớ  
Ih ậ í củ lui nếu kliông ghìm hưi thử 
ỉm ắng tột cùng đến thoáng lạnh trên da.
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Phong lan thảo trước thềm,lại ra hoa
trước ngỡ  

Hoa hàu phóng như lúc nào cũng nở

Dà Lụt ơi, vẫy chào
Xin gởi lòng tôi muôn tiếc nhớ.
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LỆ TI IU 
(Bình Định)

ctdítv C ổ  tích,

Tôi đến đây tất củ đã an bùi 
Cây thông đứng trên đính đồi lộng gió 
Màn sương đêm trắng mơ hồ Than Thở 
Thung lũng Tinh Yêu đắm đuối bao người

Tôi đến đây lất cả đã xong rồi 
Ngọn đèn súng không vượt quầng sương mỏng 
Con đường dốc chênh vênh cây sấp bóng 
Thác mùa hè hạt nước chạm qua vai.

Tôi đốn đây nào biết d ể  tìm ai 
Dầu người ấy trung mơ chừng đã gặp 
D em  m ờ tỏ XCI x ô i  đường c ổ  lích 
cô Tấm tươi cười. Hoàng lử hát tình ca.

Nghìn nỗi đau, thôi gởi lại Ngân-hà 
Người xuống thê cho dịu dùng yêu mến 
Xin đừng trách, người ơi, tôi chậm đến 
Dường thông này, thuở ấy, chung chừ tôi.

Đà Lạt, 1988
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TRẦN NIIẬTTIIƯ 
(Tp. Ilổ Chí Minh)

c / i c d c t  ọ a y  S a c

Tôi bỗng gặp tuổi thơ ỏ đây 
Với bờ hoa quỳ vàng nắng 
Con đường âm vang sỏi trắng 
P h ổ  trập trùng sau những dồi thông

Nghe xôn xao gió dậy trong lòng 
Ngày loàn í hắng ta í rở về quê cũ  
Thông đung độ vào mùa đậu quả 
Nghe mơ hồ tiếng lú xôn xao

Như trò chưi đuổi bắt ngày nào 
Vữa gặp đấy rồi lạ lùng biếu mất 
Căn gác nhỏ như một ỉời hẹn trước 
Bậc thềm ẩm ưứl lìua rưi

Dồi thông cao lững thững m ây trôi 
Thành phô hiện sau vòm trời lung lộng 
Dãy ỈMngbian như vòng tay lớn 
Từ những bờ hoa gió thổi về
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Con đường quanh co nở rộ tường vi 
Sương mờ ảo bay qua chiều Dà Lạt 
Hoa “đừng quên lô i” tím lối vườn tha thiết 
Tùng biếc xanh đứng hát m ột góc trời.

Nắng chiều vàng rực, nắng chiều ơi 
Cứ tuôn mãi thác vàng trên múi phô'
Cứ lấp tánh như một câu chuyện cổ  
D ã đọc lâu rồi từ tuổi còn thơ

Ta đến dây như giao ưức với người xưa 
D ể được sống trong nét chiều Dà Lạt 
Lòng thầm gọi lên người đa khuất 
Chiến đấu cho đất này, chơ cả tuổi thơ tôi.

1977
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IIOẢNG VŨ THUẬT 
(Quảng Bình)

J ^ \ c  -  / /* < £  -  đ a

Anh vô tình chạm vào nhành hoa 
Dê làn sương tan về nơi xa 
M i - mô - sa ngàn quả chuông nhỏ xíu 
Đường vắng im, cỗ  xe ngựa đi qua

Em ý  tứ dấu nụ cười M i - mô - sa 
Anh bắt gặp sau màu lá ấy 
Cái màu lá nửa VỜI thức dậy 
Anh ngẩn ngơ như th ể  con đường

M i - mô - sa nở lẫn vào sương 
Anh bối rối làm sao tìm được 
Qua thời trẻ trung, qua thời trận mạc 
D ể bây giờ khoảnh khắc M i - mô  - sa
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Thư nhạt nhòa, Mi - mô - sa vần diệu 
Những bài ca sau m ôi hồng thiểu nữ  
Thông mơ màng bôn Suối Vàng treo 
M i - mô - sa hỡi hoa tình yêu !

Xu cách nhiều nên màu vàng day dứt 
Dựi chờ chi màu lá xanh trung thực 
Hẹn hù đâu mà anh lới đây 
Ai rung hoài thứ tiếng chuông say ?

Mi - mô - sa, ơi Mi - mô - sa !
Em ý  tứ sau làn sương nhỏ
Chút sương mỏng quấn hồn anh khó g j
M àu sương vàng như thể  tặng riêng anh...

Quảng Bình 11-6-1984
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IiU Y  THUYẾT 
(Hà Nội)

* ' S  <y&fi £

Gió ưi gió muôn VIIÍ,
Gió hãy về Dà Lạt.
Có gió rừng thông hát, 
Những khúc ca ngàn xưa.

Mưu ƯI mưa muốn vui,
Mưa hãy về Dà Lạt.
Có mưa rơi lác đúc,
Cứ cô gái xoè ồ,
Củ thành phô nliâp nhô, 
Như vườn hoa chuyển động.

Nắng ơi đừng mơ mộng,
Cú nơi nào đẹp hơn.
Nắng Dù Lạt chiều hôm, 
Như dát vàng trên lủ.

Em đừng ngại nơi dây xa lạ 
Hãy về thành p h ố  ngàn hoa
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CAO KIIẤCTHÙY 
(Hà Nội)

Trung mưa Dù Lạt vào đêm 
Mềm như nhung lụa trải trên mặt hồ. 
Xuân Hươug đèn thắp ảo mờ 
Búng khuâng như mắt ai chờ đựi ai ?

8-1995
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PHẠM TI HÊN TI lư  
(Tp.llồ Chí Minh)

Trăng khỏa thân trẽn đồi 
Trăng khỏa thân đầu suối 
Trung nỗi niềm tiếc nuôi 
Khoác áo màu da cam

Trên sườn đồi sương lam 
Trùng uốn mình như ngọc 
Nấp sau chùm hoa hịộc 
7 rủng thẹn thùng miên man

Con suối m ắc tư vùng 
7'răng đung đưa nhịp võng 
Mặt che làn lư mỏng 
Dêin vòm trời Trung Dông
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Ý thơ như bầy công 
Ngó trăng xoè cánh múa 
ơ i h ỡ i ! Nùng công cluía 
Thơm ngủn lẻ một ĩỊêm

Những liạt nước đi êm 
Thầm thì câu thần thoại 
Trững ngâm mình cun ỊỊÓi 
Vàng giữa dùng sữa dê

Ta muốn kiệu trăng về 
Lưu nàng nưi viện sách 
Ta ganh chàng Lý Bạclĩ 
Chết ôm nàng khỏa thân.
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NGUYỀN VŨ TIÊM 
(Tp. 1 lỗ C h í Minh)

' / i C í / t ọ  y đ c t

G iá  lù e m  II lì í

buổi chiều 
Hồ Than-Tlĩở sẽ nói điều gì chăng'/
Giá mù em lìlií

sưưng giăng 
Thác Cam ly sẽ níu cliân không chừng 
Giá chiền ấy cĩừng ngập ngừng 
Em đừng ngúng nguẩy, anh đừng quay xe 
Tlù chiều Iiuy giữa suối khe 
SưưiiiỊ thung lũng cliung còn se thắt lùng 
NIuíiiíị thôi

mất cũng lù còn 
Hành !raiií> gói lại nỗi buồn mung theo.

D A L A T T I I Ơ  151



NGUYỄN T1IANII TOÀN
(Đà Lạt)

Màu tím lliư dại lwa bìm bìm 
Màu đỏ thiết tha hoa trạng nguyên 
NắiỉiỊ VÙIỈIỊ ílè dặt chiều hôm ấy 
Cù 11 tị hoa chầm chậm níu chân em.
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HOẢNG TUẤN 
(I là Nội)

Dổm trử Ịịiếc không giun yên tĩnh quá 
Phòng hoang sơ, nhà vắng ánh đèn xanh 
Vội vừng dậy ngỡ đã lên Dà Lạt 
Mở Lục thư nghiệm lại kiếp pliù sinh

Chừng thác đố chu rừng thêm tím biếc 
Dương trần gian ngỡ lạc tới vườn liên 
Túc S Ư Ư IÌỊÌ muối ước mơ miền tĩnh biệt 
Dê í/i dường tinh tlìần trên hút

đĩnh cao nguyên

7-19X7
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PIIAN AN1I TÙNG 
(Nha Trang)

Aỉexandre Yersin !
In bóng hình Dà Lạt cao nguyên 
Người hòa mình vào cây cỏ thiên nhiên 
Hay đang ngủ yên trên những chiếc tem ?

Người lại liiện lên pliía biển 
Hành trang người một lấm lùng tluínlì thiện 
Tóc chui trăng xanh mướt lỉàng dừa 
Vim xới cong trình năm tluỉng say sưa.

Mầm thiên tài lớn lên như th ể  
Giun dị như người xóm Cơn đã kể: 
lình  yêu người là liều thuốc cứu sinh 
Khu vườn ươm, pliùng tinh c liếký  ninh

Lù Dù ỉ.ạt những phô'phường tươi đẹp 
Gụi bổn phương du kliúch về thăm  
Yersm, một lên tuổi vĩnh liằiiỊỊ 
Ihầy  tliuuc là Ông hay Ông cũng là Dà Lạt
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IIẢN MẶC TỬ

/ / v ò ’

Dây phút thiêng liêng đã khởi dầu 
'I rời mơ trung cảnh thực huyền m ơ ! 
Trăng sau đắm đuối trung sương nhạt 
Như đón từ xa mội ý  thơ.

Ai hãy lùm t/iinli chứ nói nhiều 
D ể Iighe dưới đáy nước hổ reo 
Dế HỊỊ/ie tơ liễu run tro iiíỊ ÍỊÌỨ 
Vù đ ế  n g h e  t r ờ i  ỊỊÌủi n g h ĩa  y ê u .

Hùng thông lấp loáng đứng tronỊỊ im 
Cành lú như in đã lặng chìm  
Hư thực lùm sao phân biệt được 
S ô n g  N g â n  H ù n ổ i  g i ữ a  m ù n  đ ê m

Củ trời suy nliuộm một màu trăng 
Vù củ lòng tôi chàng núi năng 
Không một tiếng gì Iiglie động chạm  
DaII lủ tiếng vỡ của sươ băn tị.
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XUÂN TRẢNG
(Đà Lạt)

Nắm; từ trên trời tỏa xuống 
Huy từ mặt đấl dùng lên ?
Dà Lạt mùa hoa Quỳ nà  
Dưừníị như sáng cả màn đêm

Em ở Ngọc Hà, Nliật Tân, Quảng Bá 
Dến cao nguyên say đắm, ngờ ngàng 
Mai trơ về thử đô hoa lệ 
Cú mung theo một nhánh Quỳ vùng ?

M ột nhánh Quỳ vùng, một chùm Ngũ sắc 
MỘI dúa Tường vi phảng pliất đưa hương 
Những nụ hoa - nụ cười Dà Lạt !
Dù cho em vui suốt chặng đường.

8-1993
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T R A N  N G Ọ C  T R Á C

(Đà Lạt)

Jĩĩả

Mười năm anh lên Dà Lạt
Mười năm hăm hở đi tìm
Lòn í' mon lị gặp người mong được
Giữa trời diu dịu thênh tliênh
Anlì đi nuíừi Iiăiìi không tên
Lòng anh trốiìí’ khổng nỗi nhớ
Dập dồn trong anh tiếng thở
Tinh cờ một sáng em lên
Vậy lù nụ7/ trời đã liu
Cho ngàn thiên thạch bay ra
Vậy lù tình anh đã nở
Tron ạ vùng tay em ngọc ngà.
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LÍ: ĐÌNH TRỌNG 
(Đà Lạt)

x u đ / t -  ỹ c t í l  ị.'Ct’ử / v

Củ phủi? Em vừa gội tóc 
Bằng trăng non, nước suối, hoa rừng 
Cú phủi? lím vừa đó lĩ gió 
Cài niềm vui trên áo anh.

Vườn anli đó, có rào thưa m ấy lớp 
Có vầng trăng khi tỏ khi mờ 
Cú dây leo mọc lên từ noi nhỏ  
Cứ nàng thơ trung cánli cửa khép hờ

Nhà anh đó , lưng chừng p h ố  Núi 
Cú đùn tliông gieo Iiluĩng nối trầm 
Cú siíưng đậm vuốt cung mái pliô 
Có nỗi buồn ngày xưa xa xăm.

lùn cứ đến. Vù lòníị Linli mớ cửa 
Vườn lin h  yêu nào có lôi đi vùng 
lim cứ đến Iiliư mùa xuân vậy 
Cìiữa một ngày... Trời trung. Rất trong!

Đà Lạt, 1995
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1

VƯƠNG TRỌNG 
(Ilà Nội)

Gom mây, trăn lị cùng những giấc
cliiêm bao 

Hòa trộn tliơ nồng CÙI1 Í’ rượu cốt 
Nlìặl liơi thờ của nliững Iiỵirời yêu nhau 
Tạo c/ựng lên thành Dù Lạt !

Ta đi hay lù la trôi 
Nhân Iihơ như ÌỊÍÚ núi 
Là em hay lởi em núi 
Hiện lùiìli iruiiiỊ SIÍƯIÌ" đổi ?

Ta thức nhìn huy lù mơ thấy 
Dù Lạt làm bằiiíỊ h ơ i !
Ớ  đây khôn tị có ỵì thể  rắn 
Củ cây thông kia tủa bứng 
Cũng lù hồn của đất đấy thôi 
Có thê chúng Iiùnli cùng lựa vịn 
Ta mưmànt>, thanh sạch, chơi vơi.
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Ta đi hav lủ ta trôi 
Ngang tầm hương hoa íiíơi 
Ngang tầm men má hồng cơn gái 
Qua chợ gặp người bán hàng bối rối 
Khi chiếc cân cứ lơ lửng giữa trời /

Đà Lạt, 4-1994
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CAO XUÂN SƠN 
(Tp.I lồ Chí Minh)

^ t í ĩ / t Ợ s  J j / t  < /

Sau lùn thông những ánh đền vụt lắt 
Mới hay trăng phô'đẹp không ngờ  
Em hiên hiện chảng cần son phấn  
Diỉ suốt đời mê hoặc những câu thơ.

1986

DALAT TI l ơ  161



TR ỊN II  TI IANII SƠN
(I là Nội)

Dêm Dù Lạt sau mưa dịu dùng, dịu dàng như em 
bện anh giữa im vắng rừng tliổng, im vắng con

đường mưa ướt.
Dịu dàng ánh mắt em ngước nhìn, bổi hồi lo âu

và hạnh phúc,
dịu dàng trái tim em rộn đụp,

hơi thở em gấp gấp vù bàn tay em ran rẩy
IIÍU vai anh.

Anlì gặp em vù Dù Lạt một lần.
Dột lỉgột Iihư CƠII niiíu cao nguyên nồng nàn

không báo trước. 
Ly cù pliê bên hồ Xuân Hương ern uống cùng

gió bấc,
có phủi giọt ÍỈUIÌÌỊ SLIU cùng gựi nhớ về Hù Nội

của mình không ?

Anli gặp em và Dà Lạt một lần.
Rừii}> thông ấy với cun đường dốc ấy đã in dấu 
cliân anh đ ể  lại cạnh đúa hoa vàng trung thung

lũng Tinh Yêu !
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NGUYỄN TƯỜNG VĂN 
(Phíi Yên)

Dưa em qua dốc p h ố  mưa
Rộn lòng anh những ngày xưa hững hờ
Xuân Hương ƯÍ tự bao giờ
Đêm trầm m ặc đợi ngày chờ mưa đi

Mưa về bên suối Cam Ly
Vai em ướt anh có gì bâng khuâng
Dừ đây em nhé che cùng
Nghe hơi em thở ấm nồng tim anh

Sau mưa Dà Lạt rất xanh 
Hương Bích câu chợt tỏa quanh đồi Cù 
Nắng lên thấp thoáng sương mù 
Qua Than Thờ ẩn hoang vu một thời
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H ồ im lặng ngắm m ây trời
Anh lặng ngắm dấu guốc đời thân quen
Mình về qua thác Prenn
Mưa chưa dứt hạt đất chen nẩy mầm

Em ơi chưa phải mùa xuân
Tiếng thông reo đã trong ngần trên cao.
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DAIiAT 'ư h d *

HOA BẤT TỬ Ảnh : NGỌC HIÊP



DALAT 'Chờ*

THIỂN THAI Tranh lụa : TRẦM DZỤ HỔNG



PHẠM VĨNIl 
(Đà lạt)

Tôi lụi về thành p h ố  cao nguyên 
Sau năm tháng nhớ thương như lửa cháy  
Năm sắp hết nụ Xuân bừng thức dậy  
Lạnh cao nguyên vương xuống lưng đèo.

Cơn đường qua nơi gặp tình yêu  
Nên đồi núi quay tròn lình tự  
Thác trắng xóa như áo dùi tiên nữ  
Bay về đâu còn vắt lại trên dổi.

Một vành sương trắng đục xa xôi 
Tấm khan mỏng trôi về thành phô'
Những ngọn tháp nôn nao chiều nắng đ ổ  
Cánh tay giơ lên giữa khoảng đất trời.
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Nước Xuân Hương lóng lánh mắt ai cười 
Xe ngựa chạy đồi Cù căng ngực thứ 
Anh đào nở bứng khuâng lòng đôi lửa
0  che đầu bước dựa vai nhau

Thành phô'cao nguyên, thành phô 'sắc màu 
Nưi kỷ niệm hồn nhiên như tuổi nhỏ 
Hồng ngọt Trại Hầm, bơ thơm Xuân Thọ 
Rau tưưi Tân Lạc, hoa đẹp Vạn Thành...

Những con dường giang rộng cánh tay xanh 
Như đang k ể  về bao niềm vui mới 
Và tới bước theo nlụp lòng phơi phới 
Giữa quê lìương Dà Lạt đón Xuân về.
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I1UỲNII HỮU VÕ 
(Bình Thuận)

Nếu nliư trời không có gió 
Mưa sè về đồi thông 
Nếu lìhư em klìông đến 
Sẽ vô cùng mênh mông

Dà Lạt chiều xuống thấp 
Búng ai bên hùng cây 
Chắc nỗi buồn đứng nấp
l )ố trời chiều đầy m ây

Bỗng c/mig lòng lê cứng 
CHÚ lạnh cíâu tìm về 
Từ cõi nùo sâu thẳm 
Cho buồn lên lái tê
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Giọt sương như lay động 
Nõn xanh bên bờ hồ  
Bóng em cứ  xao động 
Trái tim anh từng giờ

Nếu như em không đến 
Dà Lạt tháng giêng hồng 
Hoa Quỳ không còn lĩở 
Giữa vô cùng mênh mông.

Đà Lạt, noel 1993
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P IIẠ M  V Ũ

Cưn bão ử miền Trung cũng đ ổ  vào Dà Lạt 
Gió mùa Dông Bắc lạnh Thủ đô Dà lạt cũng

lạnh theo
Áp thấp nhiệt đới ỏ tận đâu 
Dà Lạt cũng trổng màu mưa núi 
Rừng thông đón bốn mùa gió thổi 
Cau nguyên xanh rời rợi của trăm miền 
Có liạt mưa nào là hạt mưa riêng ?
Làm ướt túc em lúc dù nghiêng góc phô'
Dà Lụt quê minh cao nguyên đất đỏ 
Tinh trăm nơi về ử đó phủi không em ?

10-1995
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LỜI BẠT

Trong đời ta có nhiều nỗi nhớ đến vô 
cùng tận. Nổi nhớ nào mà chẳng có cái hiện 
thực nôn nao thoảng gió bốn mùa, giấc mơ vời 
vợi vào cõi xanh xa; đáy sâu nhiều khi không 
lường hết độ dậm đà của hồi tưởng, những 
khoảng trời trong vắt đến vồng ấm của tâm linh.

Dà Lạt, nơi tôi sinli ra lừ nhiều chục năm  
lún tên đến ngày nay đã có với tôi và cả nước 
m ột trăm năm  ...

Quê b ố  mẹ lôi ỏ  Dằng Trong không xa 
lắm nơi giáp ranh của cuộc phân tranh Trịnh 
Nguyễn. Làng b ố  tôi tên là Dinh Mười, m ột 
trong ba doanh trại lớn của Dằng Trong ở 
Quảng Bình: Dinh Mười, Dinh Trạm, Dinh Ngói. 
B ố  tôi, nhà nhu nông thôn, thi hỏng lam trường, 
ông rất thuộc thơ Dường. Mẹ tôi làm nghề nông 
trên một cun hủi đ ổ  lặng lẽ ra sông Nhật Lệ, 
hàng mùa chở chuối dưa lên bán chợ huyện.Gia 
đình bô' mẹ tôi thời ấy, vẻn vẹn có hai người mà 
tôi là con đầu lòng. BỐ tôi thích đi đây đó, sau 
ngày cưới
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một ít lâu ông dãn mẹ tôi cùng đi lên ở  Dà Lạt 
làm ăn.

Băng bộ từ Quảng Bĩnh vào H u ế  rồi tạm  
dừng lại ở Phan Rang. Tháp Chùm rêu phong 
sừng sững như đang đứng đợi gia đình tôi. Bốn 
năm bà con người GiaDỗ như ngóng chờ những 
người bạn xa đốn, có lúc cùng ăn với họ bữa 
cơm rau cá lành canh trong m ột quán m ái lợp lá 
dừa nắng ãũ sém vàng khô róm tự nhiều năm. 
Không ngựa, đường đèo, cả nhà tôi phải đi 
võng. Các bạn người dân lộc ai cũng mang tên 
ná lủng lâng sau vai, và dao qucíin dắt ở khô  
ngang lưng. MỘI cuộc du cư  giữa hoang vắng 
núi rừng, lên những lôi mòn um tùm cỏ dại, um 
tùm đá lạnh chồng lên nhau thành chòm hay 
đứng lẻ. Thác đã sẵn có tên bà con gọi là Prenn, 
đèo đã được đặt tên mới là Ngoạn Mục, mà sau 
này khi tôi lớn lên bô' tôi và bạn hữu cửa bô gọi 
là Beìlevite. Sương mù giăng, và chim rừng gọi 
sau vách núi.

Rừng Lâm Viên cao ngót m ột nghìn năm  
trăm thước trên m ặt biển Dông mở cửa đón 
chúng tôi. Trong cái bát ngát của đất trời đâu 
cũng có cây xanh, có đầy hoa tươi muôn màu 
muôn vẻ mang vô s ố  tôn lạ. M àu xanh rồi màu 
xanh sớm chiều bát ngát. Nhiều hưưng thầm mà
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ngào ngạt. Những con ílưừng mới xẻ và những 
lối hẻm mòn thăm thẳm. Trong rừng thông tiếng 
chim, tiếng vượn, tiếng hươu nai tao tác. Gió rít 
lên đầu sáng hay giữa khuya lẫn với tiếng suối 
Cam ly, thác Angkroet, suôi Da Nhim.

Từ năm ỉ  940-1941, tôi đã ghi trong tập 
thơ văn xuôi Đất thơm của tôi: "... Ở  Dà Lạt tôi 
đã đi qua hàng mấy làng thông, hơi tỏa khắp nơi 
hương thấm sâu vào lớp đất... Ta nghĩ đến 
những sự kết tinh lạ lùng và thâm thúy... ” Rồi 
từ tiếng thì thào của hồ, thung, sau này tôi đi 
sâu tìm hiểu con người ở đây, những quần cư  từ  
nhiều thập kỷ từ đâu lên, ỉừ  đâu đến đã đặt tên 
cảnh vật: hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, thung 
lũng Tình yêu...D i Linh đó, B ’lao đây, Drcm đây 
nữa, dàn bày ra vổ tận những chóp dồi núi thấp 
cao. Dran là nơi tôi nhớ mãi, vì tuổi thơ của tôi 
sau này dã một lần đi xe lửa đường sắt răng cưa 
đ ể  leo dốc xuống dốc. Liên Khàng nữa, nơi từ bé 
tôi đã được b ố  tôi dẫn lên sân bay Liên Khàng 
xem  tàu bay bù-già cất cánh.

Tôi đã viết bài thơ Đà Lạt trăng khi được 
trở về thăm Dà Lạt sau ngày giải phóng 1975 : 
“...Dà Lạt đang đi trong đêm - Di trong m ây 
trắng bước mềm thoáng mây - Dù Lạt đang đi
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trong cây - Di trong suy nghĩ, trong say tâm  
hồn... ”

Đất Lâm Viên mà ngày nay là đất Lâm  
Dồng, nhích xuống m ột tí về phía Dông Nam có 
những hồi ức đáng ghi nhớ về tinh thần yêu nước 
và cách mạng. Thời gian nửa sau th ế  kỷ XIX, 
nhà thơ chí s ĩ  Nguyễn Thông, tự  Hy Phần, quê 
gốc thôn Bình Thạnh, tỉnh Gia Dinh, từ  khi ba 
tỉnh miền Dông rồi ba tĩnh miền Tây Nam kỳ  
thất thủ, đã là con người tiêu biểu cho phong 
trào tỵ địa, và ông đã ra lánh Bình Thuận. Từ 
đây Ông đã từng có dịp lên cao nguyên này vận 
động phong trào yêu nước, lìm người đồng hội 
đồng thuyền và tìm nưi cất dấu vũ kh í đ ể  đánh 
Tây. Bác s ĩ Yersin, nhà vi trùng học lừng danh, 
đã tìm ra phương thuốc tiêm phòng chống sốt rét 
và là m ột nhà nhân văn quốc tịch Pháp, sinh tại 
Thụy sỹ  năm 1863 vù m ất tại Nha Trang năm  
1943. Ông đã từng sống và làm việc nhiều thập 
kỷ trên đất nước ta và yêu Việt nam với tất cả 
lòng mình, Chính Ỏng đã dọc ngang đi nhiều nơi 
trên vùng đất Tây Nguyên của chúng ta từ 
những năm cuối th ế  kỷ XIX  đầu th ế  kỷ XX. Ông 
đã khám phú ra vùng rừng núi kiêu hùng có 
cái đẹp kỳ diệu, cớ klú  hậu trong lành có tên là 
Lâm Viên, Lâm Đồng, Dà Lạt.
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Là m ột nhà thơ được sinh ra đầu những 
năm hai mươi tại Dà Lạt, lôi càng vui mừng 
nhân một trăm năm ra đời cửa Dà Lạt yêu  
thương. Còn nhớ b ố  tôi đọc cho lôi và mẹ tôi 
nghe hai bài thơ của Lý Bạch, của M ạnh Hạo 
Nhiên. Bãi thơ Lý Bạch viết nhân đi đường lừ 
núi Chung Nam ở Thiêm Tây, nơi mà kẻ s ĩ đời 
Dường hay đến ở. Bài thơ được cụ Tam Nguyên 
Yên Dỗ dịch như sau: “Chiều hôm bước xuống  
chân đèo - Bóng trăng trên núi cũng theo người 
về - Ngoảnh m ặt lại đầm đìa nẻo tắt r Rặng non 
xa xanh ngắt m ột màu - ... Tiếng hát lẫn gió 
thông lác đ ác ...”

Dó là thi cảm của người xưa tôi chợt 
nhớ, khi nghĩ đến Lâm Dồng Dà lạt của chúng 
ta, và khi nghĩ đến mảnh đất thanh tao, kỳ thú, 
nên thơ này của chúng ta. Hồi tưởng không chỉ 
là quá khứ. Nó còn là hiện tại và mai sau.

Hà nội, trung tuần tháng 12-1995 

NGUYỄN XUÂN SANII
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MỤC LỤC

Lời giđi thiệu Nguyễn Hoài Bảo
Hiện thực và huyền thoại Trinh Dường

Đà Lạt
Hồ Than thở Nguyễn Trung An
Đà Lạt lỡ vương Đặng Nguyệt Anh
Đà Lạt Irong tôi Iloài Anh
Hoa dã quỳ Lê Iloàng Anh
Giữa rừng thông Phi Tuyết Ba
Du khách thơ Ngọc Bái
Thánh thót với cao xanh Thúy Bắc
Đa Lat Thu Bồn
Ngẫu hứng phô" phường Uông Thái Biểu
Đà Lạt có em Phạm Quốc Ca
Nàng xuân Lê Bá Cảnh
Đà Lạt dừng chân lloàng Xuân Cảnh
Đêm Đà Lạt Hoàng Cát
Đà Lạt và IhƯ Iluy Cận
Ngủ bên dùng thác Iloàng Ngọc Châu
Iloa 1 lồng Nguyễn Tùng Châu
Mưa qua vườn mẹ llà Linh Chi
Đà Lạt và em Hoàng Cường

3
5

8

9
10
12

14

15
17
19

20
00

24

25

26

27

28

29

31

33
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Một ngày Đà Lạt 
Thác Gougah 

Tiễn bạn

Đà Lạt một lần trăng

Iiồ Than thở

Gặp gỡ Lâm Đồng
Thành phố tôi yêu

Đà Lạt cuối thu

Lý ngựa ô Đà lạt
Tình ca gửi lại Đà Lạt

Vồ Đà Lạt

Giã từ Đà Lạt
Mưa cao nguyên

Iloa Đà Lạt

Đà Lạt thu

Đựi em vổ giăng Ui

Thành phố trốn lìm

Bài ihđ Đà Lạt
Cuối năm ỏ Trạm I lành

Đà Lạt

Chiều em di

Ngẫu hứng chiều Đà Lạt

Đà Lạt chiều mưa tháng 
năm

Lâm Thị Mỹ Dạ 35 
Xuân Diệu 38 

Khương llữu Dụng 39 
Nguyễn Duy 40 

Văn Đắc 41 

IIỒ Thanh Điền 43 

Mai Đình 45 

P.N. Thường Đoan 47 

Trinh Dường 49 

Trần Vạn Giã 51 
Phan Hữu Giản 52 

Bùi Giáng 54 
Nguyễn Iíà 56 

Tế Ilanh 58 

Hồ Thị Mỹ Ilạnh 60 

N g h iêm  Thị ỉ  lằ n g  61 

Nguyễn Iloa 63 

Xuân íloàng 65 

Phạm Cao Iloàng 66 

Biển Ilồ  68 

Trần Ninh Hồ 70 

Thanh Dương Hồng 71 

Trương Xuân lỉuy 73
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Cảm nhận chiều Đà Lạt 
Có một mùa Đông

Viết trên dèo Ngoạn mục

Với Đà Lạt

vưừn hoa thành phô"

Giữa lòng Đà Lạt 

Gởi Đà Lạt 

Nhớ Đà Lạt 

Trăng Đà Lạt 

Hoa gì, hoa gì Ưi !

Dinh Vua 
Iloa giọt nắng 
Cưn bão xa và nlnìng Irận 

mưa gần
Nỗi nhớ Mimosa 

Thành phô" bốn mùa hoa 

Chợ Đà Lạt 

Rưựu cần 

Vật vã hoa quỳ 

Chung ô 

Đà Lạt

Trưưng Nam llương 75
Dạng Thị Văn 76

Khanh
Tạ Kim Khánh 77

Nguyễn Khôi 78

Trung Kiên 79

Nguyễn Thế Kỷ 80

Dinh Lăng 82

Thùy Linh 84

Tường Linh 86

Thùy Liên 88

Phan Xuân Luật 89

Docm Lư 92

Nguyễn Lương 93

Xuân Mai 95

Nguyễn Dức Mậu 97
Vũ Minh 99

Nguyễn Thanh Mừng 100 

Tấn Mỹ 101 

Chu Bá Nam 102 

Ngô Quang Nam 103

Tấm gương ở nghĩa trang Nguyễn Gia Nùng 105 
Đà Lạt
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Kỳ ảo Đà Lạt 

Tôi có 

Đà Lạt mình 

Thung lũng Tình Yêu 

Nỗi nhứ xanh 
Đà Lạt thoáng qua

Xin cùng say irătn năm

Cùng hoa quỳ

Thành phố hoa xuân

Trầm tư Yersin
Thơ xuân gửi bạn

Hoa Đà Lạt

Thực mơ Đà Lạt

Trời thu Đa Lạt

Đà Lạt ngày về

Nghe tin du kích Đa nhũn

Sương sớm

Mùa thu áo ấm

Đà Lạt dôin sương

IIỒ T h an  thở

Bất chợt mùa Đông

Tâm hồn Đà 1 .ạt

Tiễn em về trong mưa

Gia Ninh 107 
Lê Văn Ngăn 108 

Hoàng Kim Ngọc 110 

Lữ IIuy Nguyên 112 

Trần Hữu Nghiễm 113 

Phan Thị Thanh 114 
Nhàn

Hoàng Minh Nhân 115 
Ỷ Nhi 116 

Phan Xi Pđng 117 
Triệu Phong 119 

Tương Phô' 122 
Y Phương 123 

Vũ Quần Phương 124 
Lạc Quan 125 

Trương Quỳnh 127 
Nguyễn Xuân Sanh ỉ 29 

Nguyễn Mộng Sinh 131 

Nguyễn Trọng Tạo 132 

Quách Tấn 134 

Dinh Phạm Thái 135 

Chư Thăng 136 

Trần Thị Thắng 137 

Xuân Thiều 138
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ị ụ 
lải*

Đà Lạt Vũ Duy Thông 140

Đường đêm cổ tích Lệ Thu 142

Néf'chiều gặp lại Trần Nhật Thu 143

Mi - mô - sa Hoàng Vũ Thuật 145

Hãy về Đà Lạt IIuy Thuyết 147

Đà Lạt trong mưa Cao Khắc Thùy 148

Trăng Cam Ly Phạm Thiên Thư 149

Thung lùng Tình Yêu Nguyễn Vũ Tiềm 151

Chiều Đà Lạt Nguyễn Thanh Toàn 152

Đêm Đà Lạt líưàng Tuấn 153

Vĩnh hằng Yersin Phan Anh Tùng 154

Đà Lạt trăng mờ ỉ  làn Mặc Tử 155
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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC - HÀ NỘI 1996

Chịu trách nhiệm  xuất bản :
L ữ  HUY NGUYÊN 

Biên tập :
NGUYỄN VÃN LƯU 

Ban tuyển chọn :
TRINH ĐƯỜNG - NGUYÊN t r u n g  a n  

PHẠM VŨ - TRƯƠNG XUÂN HUY 

PHẠM QUỐC CA 

Bìa - Trình bày mỹ thuật:
LÊ SINH THỤC 

Sắp chữ v i tính :

LƯU THẾ VINH 

Sửa bản in :
KHÁNH THI

In 2 .000  cuốn (12,5  X 20 ,5) tại X í ngh iệp  In Lâm  Đ ồng  

G iấy phép xuất bản s ố : 343 ngày 18/12/1995  

Giấy châp nhận của Cục X uất bản scí 389 ngày 19/08/1995. 

N ộp lưu chiểu  tháng 3 năm 1996
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- ĐÍNH CHÍNH -

Bài thơ "VỀ ĐÀ LẠT" c ủ a  Phan Hữu Giản

Trang 52, khổ 2, xin đ ọc  lại như sau:

v ề  cùng em chung khát vọng thiết tha 
Thành phô Ngàn hoa bôn mùa đua nở 

Kết nôi ấm, ru thơ-ca-nhạc-họa 
Sống nghĩa tình lưu luyến bạn gần xa...

Trang 53, khổ 4, xin đọc lại như sau:
Cây mới lcn xanh nẩy lộc đơm chồi

Thành thật xin lỗi tác ịỊĨả và bạn đọc. 
- BBT -
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