
Tư PHÁP TỈNH LÂM ĐồNG 
+  ■!• +

Những bông hoa 
pháp luật

trên cao nguyên
Tuyển tập những tác phẩm dự thỉ 02 cuộc thi 

viết về gương người tốt, việc tốt trong việc 

chấp hành pháp luật và phong trào đấu tranh 

phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

năm 2000 - 2001 

(Sách dùng cho Tủ sách Pháp luật)

Đà Lạt, tháng 6/2002



s ở  Tư PHÁP TỈNH LÂM ĐÔNG /

*DC7«
II llll 11 [I II1111IIIIII

Những bông hoa 
pháp luật

trên cao nguyên
Tuyển tập những tác phẩm dự thi 02 cuộc thi 

viết về gương người tốt, việc tốt trong việc 

chấp hành pháp luật và phong trào đấu tranh 

phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

năm 2000 - 2001 

(Sách dùng cho Tủ sách Pháp luật)

s ở  VẲM HỌÁ - THỂ THAO vA ou LỊCH 
THU Vtệ Ị ị  t Ịm h  DỒNG

Đà Lạt, tháng 6/2002



“Mỗi người tốt, mỗi việc tố t là một bông hoa đẹp, 
cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

HÔ CHÍ MINH



Lời giới thiệu
Đã có khá nhiều cuộc thi viết về <Ịidm<ị người 

tốt, việc tốt, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tô 
đậm những hoa thẩm giữa đời tìuíờng, góp phần xây 
dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Nlu(n<Ị có lẽ, 02 Cuộc 
thi viết về gương người tốt, việc tốt trong việc chấp 
hành pháp luật và phong trào đấu tranh phòriĩ chống 
tội phạm trcn địa bàn tỉnh Lâm Đ ỏny do sở  Tư Pháp 
Lâm Đồng phối hợp với Hội Nhà báo, Báo Lâm 
Đồng, Báo Pháp Luật (Bộ Tư Pháp), Đài phát thanh - 
truyền hình và Công an tỉnh Lâm Dồng tể  chức 
tron? hai năm 2000 -  2001 đ ể  lai nhiều ấn tươnợo • • o

nhất. Hai cuộc thi đã giới thiệu, phan ánh và biếu 
dương những giiơng tập thc và cá nhân tiêu biêu ở 
Lâm Đồng trong việc chấp hành pháp luật và đấu 
tranh phòng, chông tội phạm, góp phần xây dựng ý 
thức chấp hành pháp luật, cổ vũ tinh thần tìniửng tôn 
pháp luật, động viên các tầng lớp nhân dân trcn địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia ph.ony trào bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm công dân 
trong việc chấp hành pháp luật cũng như phát hiện, 
tố  giác, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã 
hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh tại các 
cộng đồng dân cư, nhà tníờng và từng gia đình, cũn<Ị 
như phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, 
các ngành, các đoàn thể  trong công tác phònẹ, chống 
tội phạm, bảo vệ trật tự  an toàn xã hội.
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Viết về giíửng ngiíời tốt, việc tốt đã khó. Khắc 
họa những bônẹ hoa pháp luật càng khó hơn. Nhưng 
với 114 tác phẩm  d ự  thi thuộc các thể  tài : phóng sự, 
phóng sự điều tra, bút ký, ghi chép... phần ánh những 
tấm giúĩng tiêu biểu trong việc chấp hành pháp luật 
và đấu tranh phòng, chông tội phạm trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy sự nỗ lực tìm tòi dầy tâm 
huyết vồ trách nhiệm của các tác giả. Chính vì vậy, 
qua từng tác pluím, hiện lên sông động những (Ịiíơng 
người tốt, việc tốt trong việc chấp hành pháp luật và 
phong trào đấu tranh phòng, chông tội phạm trên địa 
bàn tỉnh nhà. Những tác phẩm đoạt giải, có thể  nói, 
đã kìiằny dinh giá trị cả về nội ditìi<Ị tư titônẹ, chân 
dung điển hình lẫn trình độ thể  hiện, có tức dụng  
I i l iâ ii rộ n g  trưng thực tiễn.

Cuốn sách này là một tuyển tập những tác 
phẩm đó. Hy vọng sẽ đem đến cho bạn đọc rthữnẹ 
chân dung đẹp, iihữn<Ị bôn<Ị hoa pháp  luật trên  cao 
nguyên vừa bình dị, vừa cao đẹp, với những việc ĩàm 
hết sức ý  nghĩa trong việc giữ  gìn kỷ cương phép 
m ứ c, ncu cao tấm gương "pihụng CÔIÌ<Ị, thủ pháp, chí 
công, vô tư" trong hoạt động Tư pháp, xây dựng xã 
hội c ô n b ằ n g ,  dân chủ, văn minh, góp phần tích cực 
vào việc giữ gìn sự bình yên của cuộc sông.

Do lần đầu xuất bản, cuốn sách khó tránh khỏi 
những sứ suât. Mon<Ị bạn đọc hết sức thông cảm và 
chân tình ỵóp ý, đ ể  những lần xuất bản sau được 
hoàn thiện hơn.

SỞ Tư PHÁP LÂM ĐỔNG
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VÀI NÉT VỀ HAI CUỘC THI VIẾT 
VỀ GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT 

TRONG VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VÀ 
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH, CHÔNG TỘI PHẠM 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐổNG
(Trích bảo cáo tống kế t 2 cuộc thi 

của Giám (lốc sở  Tư pháp  Lâm D ồng)

Cuộc thi v iế t về gương người tôt, việc tố t 
trong việc chấp h àn h  pháp  luật được tô chức từ 
ngày 05/4/2000 đèn  ngày 15/12/2000 do Sở Tư 
pháp, Bao P háp  luật (Bộ Tư pháp), Hội Nhà 
Báo, Đài P h á t  th a n h  truyền hình , Báo Lâm 
Đồng phối hợp tô chức. Ban Tô chức cuộc th i đã 
nhận  được 62 bài dự th i của 27 tác  giả và đã có 
21 tác phẩm  đoạt giải gồm 1 giải n h ấ t ,  2 giải 
nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyên khích cá nhân , 
ngoài ra  đã có 10 tập  thè đoạt giải đơn vị có 
nhiều tác phẩm  dự thi.

Cuộc thi v iế t về gương người tốt, việc tố t 
trong phong trào  đấu tran h  phòng, chống tội 
phạm  được tô chức từ  ngày 20/4/2001 đến  ngày 
15/11/2001 do Sở Tư Pháp, Hội N hà báo, Báo 
Lâm Đồng, Báo P h áp  Luật (Bộ Tư Pháp), Đài 
p h á t  th a n h  - Truyền h ình  và Công an tỉnh  Lâm 
Đồng tố chức. Đã có 52 tác phẩm  dự th i của 36 
tác giả, trong đó 16 tác phẩm  đoạt giải gồm 1
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giải n h ấ t ,  2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải 
khuyến khích cá nhân ,  ngoài ra  có 12 tậ p  th ể  
đoạt giải tậ p  th ể  có nhiều  tác p h ẩm  dự thi.

H ầu h ế t  các bài dự th i đều bám  sá t  chủ 
đề, cố gắng tìm  tòi, p h á t  h iện  và p h ản  ánh , 
biếu dương những tậ p  thể , cá n h â n  điển h ình  
trong  việc chấp  h à n h  pháp  luật và đấu t ra n h  
phòng, chống tội phạm . Điều đáng  ghi n h ậ n  là 
b ên  cạnh  những  cây bút chuyên nghiệp, còn có 
sự h iện  diện của những tác giả không chuyên. 
Nêu như  bài v iế t của các phóng viên tậ p  trung  
vào nhừng cán bộ Tư pháp, Tòa án, Luật gia... 
th ì những bài dự th i của các tác giả không 
chuyên lại v iê t về nhừng con người gần  gũi 
trong cuộc sống hàn g  ngày như  m ột khu phố 
trưởng, m ột cán bộ Hội phụ nữ, m ột cựu chiến 
binh, m ột cán bộ hưu trí.... Dù nghề nghiệp, 
công việc và hoàn  cảnh của những  gương người 
tố t  khác nhau  nhưng t ấ t  cả họ gặp nhau ơ m ột 
điểm  chung, đó là sự gương m ẫu trong  việc chấp 
h à n h  pháp  luật, là tấ m  lòng n h iệ t  t ình  trong 
công tác tuyên truyền  phố biến  giáo dục pháp  
luật, tư  vấn  pháp  luật, tích cực vận  động mọi 
người chấp h à n h  tố t  pháp  luật. T rân  trọng  b iế t 
bao tấ m  lòng và nghĩa cử của K’B oi trong  tác 
phẩm  “M ình k h ô n g  p h ả i là  g ià  là n g  m à ch ỉ 
là  h òa  g iả i v iê n ” của tác  giả K hắc D ũn g (Báo 
Lâm  Đồng). K’Boi tâ m  sự r ấ t  mộc mạc : Mình
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làm  đúng chính sách pháp  luật, đúng với phong 
tục tập  quán tố t đẹp của bà con n ên  được bà con 
nghe theo. K’Boi quan n iệm  : “M ình là cán bộ 
thôn, lại là hòa giải v iên  nữa mà, phải làm  
gương cho mọi người chứ... Có được kinh tê ổn 
định th ì việc tuyên truyền  phô biến giáo dục 
pháp luật cho bà con dân  tộc mới được thuận  
lợi...”. P h ả n  án h  về tập  thê  điên h ình  có tác 
phẩm  “C h ở  l u ậ t  v ề  b u ô n ” của tác giả Việt 
Văn (Báo Lâm  Đồng) v iế t về h à n h  t r ìn h  đưa 
pháp luật về vùng sâu, vùng xa của Sở  T ư  
p h á p  L â m  Đ ồ n g ,  đặc b iệ t là Trung tâ m  trợ 
giúp pháp  lý tỉnh. Tác giả v iế t : Tôi không đắn  
đo khi dám chắc rằn g  nêu đến  nay, Lâm  Đồng 
chưa ra  đời m ột tố chức trợ  giúp pháp  lý của 
nhà  nước th ì chắc h ắ n  m ột bộ p h ận  lớn công 
chúng h ình  dung sao được những nỗi n iềm  k h á t  
khao pháp  luật của đồng bào các dân  tộc vùng 
sâu, vùng xa trong  tỉnh. Trong những bài v iế t 
về cá n h ân  điển h ình , nối b ậ t  là những cán bộ 
Tư pháp  m iệ t mài, cần m ẫn , tậ n  tụy phục vụ 
n h ân  dân, đem pháp  luật đến cho mọi người, 
thực h iện  tố t lời Bác Hồ dạy : “Phụng  công, thủ 
pháp, chí công, vô tư”. Trong tác  phẩm  “H iệ u  
quả côn g  v iệ c  là  h ạ n h  p h ú c  củ a  m ìn h ”, tác 
giả Vương T ất Đức viết về anh Trương  
Q uang T ùng - Cán bộ Tư pháp  xã Hiệp An - 
huyện Đức Trọng trẻ  tuổi, đầv n ăn g  động, sáng
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tạo  và n h iệ t  t ình  trong  công tác hộ tịch lẫn  
phòng chông tội phạm  và hòa giải ở cơ sở. 
“C huẩn bị n ăm  học mới, không quản ngày đêm 
anh  lặn  lội xuông từng thôn  xóm của bà con dân 
tộc đề phố biên các quy định về đăng ký hộ 
tịch, k iêm  t ra  và tô chức cho bà con đăng ký các 
sự k iện  hộ tịch, k iểm  t r a  và tổ chức cho bà con 
đăng  ký các sự k iện  hộ tịch đã p h á t  sinh. Từ 
th á n g  7 đến th á n g  9/2000, anh  đã t iến  h à n h  
đăng ký khai sinh cho 192 trường hợp, đăng  ký 
kê t  hôn  cho 36 trường hợp tạ i 3 thôn  người dân  
tộc. Ngoài ra, còn khéo léo giới th iệu  các văn  
bản  pháp  luật lồng ghép trong  các cuộc họp 
thôn, xóm, hội nghị của đoàn thế. Anh quan 
niệm  : “Khi hiểu được luật pháp, th ấy  được sự 
nghiêm  m inh của luật pháp  th ì người ta  sẽ tự 
giác tuân  thủ luật p h á p ”.

ơ  m ột kh ía  cạnh  khác của người tố t  việc 
tôt, tác giả H oàng Vương Mỹ (Phóng viên Báo 
Lảm Đồng) trong bài “Vượt lê n  k h ổ  đau, m ặc  
cảm  đ ể  làm  người lương th iệ n ” kế về gương 
anh N gu yễn  T rung Sơn - m ột người lái xe thồ 
dũng cảm b ắ t  cướp. Sơn sống h ế t  m ình  với bạn  
bè, hàn g  xóm và tự  giác thực h iện  tố t  các nghĩa 
vụ đôi với nhà  nước. T rên  con đường hoàn  lương 
của mình, Sơn đã làm  nhiều việc tốt, nhưng việc 
tố t  được nhiều người b iế t và k h âm  phục là bắ t  
cướp. Sơn tâ m  sự : “G ần 13 năm  không ngừng
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vượt lên khô đau, mặc cam đê hoàn  lương làm  
lại cuộc đời, tôi dã được mọi người yêu thương, 
giúp đỡ. Đó vừa là h ạ n h  phúc n ên  sẵn  sàng  làm  
b ấ t  cứ việc gì, dù khó khăn , nguy hiếm, nhưng 
m ang lại sự h ạ n h  phúc, bình yên cho mọi người, 
tôi đều sẩn  sàng  chấp nhận , và xem đó là sự 
b iế t ơn sâu sắc đối với Đảng, N hả nước và mọi 
người đã cho tỏi co' hội đế trở lại th à n h  người 
lương th iệ n ”. Cùng viết về n h â n  v ậ t  này  nhưng 
tác giả Lê H ữ u  Phước (Đà Lạt) có cách thê  
h iện  khá  gần  gũi là đế cho chính n h â n  v ậ t  tâ m  
sự đầy chân  th à n h  và cảm động về quãng đời 
lầm lờ cua mình, quá t r ìn h  nỗ lực ph ấn  đấy 
t rê n  con đường hoàn  lương trong  tác phẩm  “T ừ  
tộ i phạm  trở th àn h  b ắ t  cướp”. Khi hỏi vì sao 
anh lại dũng cảm tay không m à dám  b ắ t  cướp, 
anh Sơn t r ả  lời : “Đơn giản tôi nghĩ đó là trác h  
nh iệm  của mỗi công dân. Trước h à n h  động sai 
t rá i  của kẻ phạm  pháp không thê dửng dưng” 
và “Tôi làm  việc ấy không phải để được khen  
thưởng đâu, nhưng làm vì lè p h a i”. Vâng, anh  
Sơn đã không ngần  ngại đứng về lẽ phải, đứng 
về phía công lý. Cảm phục hơn khi b iê t rằ n g  
anh  Nguyễn Trung Sơn có quá khứ  đen tối là 
th ế  nhưng anh  đã b iế t vượt qua bóng tối, vượt 
qua chính mình. Tác giả K hắc D ũn g trong  tác 
phẩm  “Chị Lê Thị Sáu : N gu y ên  tắ c  là  
n g u y ên  tắc, nhưng...” đã đi sâu vào công việc
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thường ngày của n h â n  v ậ t  - từng đoạt giải n h ấ t  
Hội th i  Hòa giải v iên  giỏi t ỉnh  Lâm  Đồng - đế 
rồi đúc k ê t  “đôi với chị, nguyên tắc  là nguyên 
tắc nhưng đâu phải lúc nào cũng áp dụng cứng 
nhắc, n h ấ t  là trong  công tác  hòa giải...”.

Tác giả Trương P h ú c Â n  (Báo P h áp  Luật
- Bộ Tư Pháp) đã có m ột chùm gồm 5 bài v iế t 
về những cán bộ tiêu biểu, những chân  dung h ế t  
sức điển h ình  của n gành  Tư pháp, Tòa án... 
T rong tác phẩm  “L ăng Thị Lan - N ữ “già  
là n g ” củ a  đ ồn g  bào d ân  tộc  th iểu  số ”, tác 
giả đã khắc họa chân  dung một C hánh  án  được 
nhiều bà con dân tộc yêu quý. Chị Lan tâ m  sự : 
“Có lẽ bà con dân  tộc biết m ình  nhiều là d.0 
trước đây có một thời gian dài m ình  chuyên xử 
á n  hôn n h ân  gia đình... Vì ít hiếu b iế t  pháp  luật 
n ên  cứ mỗi lần  k iện  xin ly hôn  là đòi bồi 
thường trâu, chóe, gùi... theo luật tục của bộ tộc. 
Bọn m ình  phải xuống tậ n  nơi làm  việc với thôn  
trưởng, già làng  và giải th ích  khô cả cổ họng 
mới nghe r a ”. T ính ra, mỗi năm  chị Lan phải 
thụ lý từ  60 đên 80 vụ xin ly hôn. Chị cô gắng 
v ận  dụng pháp luật m ột cách linh hoạ t để h à n  
gắn  lại h ạ n h  phúc cho h àn g  t r ă m  gia đình...”. 
Tác giả T r ầ n  T h ị  H ạ n h  N gu yên  (Đà Lạt) đã 
tìm về Đức Trọng viết bài “T rên  20 năm  lã n h  
đ ạo n h ân  d ân  khu p h ố  ch ấp  h àn h  tố t ph áp  
lu ậ t củ a  nhà nư ớc” về ông N g u y ễn  V ăn
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B ìn h  - Khu phô trưởng khu phô 3 - th ị t r ấ n  
Liên Nghĩa, huyện Đức T rọng với nhiều chi t iế t  
chân th ậ t  và xúc động : “H oàn cảnh của' ông 
trong gia đình còn gặp nhiều  khó k h ăn  : Vợ m ấ t 
sớm, hai con bận  m ải bán  h àn g  ngoài chợ, hàng  
ngày ông vẫn  phải lo nấu  cơm, nước, phục vụ 
các con... Còn ngoài ra  ông đi suốt lo việc phong 
trào  cho khu phô với chiêc xe đạp cọc cạch dùng 
dã mấy chục n ăm  nay... Một khu phô giàu về 
kinh tê, m ạ n h  về an n inh  t r ậ t  tự; một khu phô 
luôn đi đẩu trong  phong trào  học tậ p  và t r iên  
khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên ; một 
khu phô chấp h an h  nghiêm  chinh Hiên pháp  
pháp luật cua nhà  nước. Công lao to lớn đó 
thuộc về ông Nguyễn V ăn B ình”. Tác giả 
H oàng M a i (Đà Lạt) có bài v iê t khá  hay về cụ 
Võ V ă n  K iề m , 75 tuổi, là cán bộ hưu tr í  ở 
Phường 2 - Đà Lạt, một Đảng viên lâu năm , Tô 
trưởng Ban liên lạc tù chính tr ị  T h àn h  phô Đà 
Lạt. Cụ là người r ấ t  khéo léo, m ềm  mỏng trong  
công việc chung ở địa phương, lại hay đấu t ra n h  
cho lẽ phải, giải toa nhiều vướng mắc trong  
n h ân  dân, và đặc b iệ t cụ r ấ t  có công trong  việc 
p h á t  h iện  một sô thương binh giả, t rả  lại vị tr í  
đích thực của họ đê tạo n iềm  tin  trong Đảng, 
trong dân, đi đến xóa bỏ dần  những “con sâu 
làm rầu nồi canh” đó. Thông qua tác phẩm , tác 
giả đã khẳng  định m ột điều : dù m ặ t t r á i  cua

13



cuộc đời còn nhiều nhức nhối, nhưng cuộc sống 
vẫn  không  ngừng đổi mới, những người tốt, việc 
tố t  vẫn  luôn xuất hiện , phẩm  chấ t n h â n  hậu, 
thương yêu đùm bọc lẫn  nhau vẫn  luỏn nảy  sinh 
trong  đời sống thường ngày. Tác gia P h ạ m  
N g ọ c  A n  (Hội nông dân  tỉnh) đã lặn  lội xuống 
tậ n  C át T iên để có những chi t iế t  r ấ t  th ậ t ,  r ấ t  
đắt, xúc động cho bài viết “Có m ộ t  c h ị  K iề u  
n h ư  t h ế ! ” v iế t về chị H ồ  T h ị  K iề u ,  liên tục 17 
n ăm  làm  công tác hòa giải - là m ột cán bộ 
gương mẫu, ham  học hỏi, chịu khó, đảm  việc 
nước, giỏi việc nhà , được lòng tin  yêu của bà con 
Thôn 2 - xã Quảng Ngài - huyện C át T iên quy 
mèn. Bình quân mỗi năm  chị trực tiếp  hòa giai 
từ  7 đên 10 vụ và chưa có vụ nào chị trực tiếp 
tham  gia mà lại không thành. Khi hỏi về bí 
quyết để th à n h  công trong  lĩnh vực này, chị nói: 
Cái đầu t iên  là phải n ắm  vừng các nguyên tắc 
khi t iến  h à n h  hòa giải... Ngoài ra, cái đạo đức, 
lối sống gương m ẫu cua người cán bộ hòa  giải là 
h ế t  sức cần th iế t.  Bởi thực t ế  vấn  đề không chi 
dừng lại ở chỗ “phải t rá i  p h ân  minh, lý t ình  
t rọn  v ẹn ” m à còn ở chỗ “họ nể m ình  th ì họ mới 
nghe”.

So với cuộc th i v iế t về gương người tốt, 
việc tố t  trong việc chấp h à n h  pháp  luật th ì  chủ 
đề cuộc th i v iế t về gương người tốt, việc tố t 
trong  phong trào  đấu t ra n h  phòng, chống tội
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phạm  hẹp  hơn, cụ thê hơn. C hính vì vậy, n h ân  
v ậ t  được p h ản  á n h  trong  các tác  phẩm  h ế t  sức 
đa dạng, gần gũi với đời thường. Đó có thê  là 
mọt “Ô n g  g ià  n u ô i  q u â n ” góp công lớn trong  
việc phòng chống tội phạm , giữ bình yên  thôn  
xóm; là những c h iế n  sĩ cản h  sá t rừng; là một 
anh Trưởng Ban bảo vệ khu phô’ với tâm  niệm  
“Đế cho khu phô m ãi b ìn h  y ê n ”; là ỏng Tô 
trưởng an ninh - “m ột đ iếm  sá n g  nơi th ô n  
xóm ”, là “Gương sá n g  N gu yễn  T hanh  
P h o n g ” (Tân Lạc - Bảo Lâm) - một còng dân  
giữa đường gặp chuyện b ấ t  b ình đã sắn  sàng  ra 
tay ngăn cản tê n  tội phạm , kịp thời cứu giúp 
nạn  nhân; là bác dàn  tộc Nùng - “N g ư ờ i  c ả n h  
giác với kẻ g ia n ”, là những chiên sĩ công an 
dũng cảm, mưu trí  trong phá án , phòng chông 
tội phạm , với “C h iến  cô n g  n ố i tiếp  ch iên  
côn g”...

Tác phẩm  “Ỏ n g  g ià  n u ô i  q u â n ” cùa tác 
giả K iều  M inh M ạnh (Đơn Dương) là câu 
chuyện chân thật, cảm động về ông N gu yễn  
N gung (mà bà con thường gọi là Hai Gọn) ở 
Thôn 1 - xã Ka Đô - Đơn Dương. Đó là một 
người dân  h ế t  lòng vì công việc chung, không 
quản ngại công sức, thời gian, sự vấ t  vả giúp 
các chiến sĩ công an  truy b ắ t  tội phạm . Cảm 
động làm  sao khi có bữa ở vị tr í  mai phục, các 
chiến sĩ trong  tồ chuyên á n  đang lạn h  run th ì
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chú Hai đem xuống m ột ôm rơm, và “mỗi đêm, 
chú Hai đốt bếp lửa nâu  nước pha trà ,  bữa th ì 
nấu  nồi cơm, bữa nấu cháo đê anh  em ăn  cho 
ấm lòng”. Ròng rã suốt hai tuần lễ, “ô n g  già  
n u ô i  q u â n ” 67 tuổi ấy  đã giữ bí m ậ t  công tác 
điều t r a  và giúp đỡ lực lượng công an b ắ t  gọn 
tê n  trộ m  trong  vụ án  m ấ t cắp 39 chiếc mô tơ tạ i  
vùng rau thuộc xã Ka Đô - huyện Đơn Dương, ơ  
góc nhìn rộng hơn, tác giả K iều M inh M ạnh  
nêu vấn đề “B ảo vệ sự  b ìn h  y ên  củ a  cu ộc  
s ố n g  là  t r á c h  n h i ệ m  c ủ a  t o à n  d â n ” , của các 
anh  trong  đội xe thồ Thôn T ân  Lập - Xă Lạc 
Lâm, của nh ân  dân  h u y ện  Đơn Dương. 
C hm h nhờ 252 đơn, 26 nguồn tin  tỏ giác tội 
p hạm  kịp thời cùa người dân  trong  hai n ăm  
2000 - 2001 đẫ đem lại những hiệu quả đáng  kế 
trong công tác  phòng, chông tội phạm  của chiến 
sĩ, công an huyện Đơn Dương. “Vâng, không 
t râ n  trọng  sao được vì những ý k iến  dù nhỏ 
n h ấ t  của n h ân  dân  cũng nói lên sự quan tâm  
của bà con giúp lực lượng công an thực h iện  
chức trách  năng  nề : bảo vệ sự bình yên  cho 
cuộc sống mọi người”. Có thế  nói, t rê n  t r ậ n  
tuyến bảo vệ sự bình yên cuộc sống, có một 
p h ần  đóng góp r ấ t  lớn của người dân  có ý thức 
phòng, chống tội phạm . Từ một xã nghèo và 
phức tạ p  t ìn h  h ình  tội phạm , nhức nhối các tệ 
n ạn  xã hội những n ăm  trước đây, xã Đạ Lây
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(Đạ Tẻh) giờ đây đã trở  th à n h  m ột “Đ iể m  
sá n g  tron g  p h on g  trào  b ảo  vệ an n in h  Tố 
quốc ở địa phương”. Bằng tấ m  lòng n h â n  ái 
của mình, cá n  bộ v à  n h ân  d ân  x ã  Đạ L ây -
h u y ệ n  Đ ạ  T ẻ h  đã cảm hóa giáo dục được 
những cá n h ân  vi phạm  pháp luật, đã nh ìn  th ấy  
trong  cái xấu của họ cũng có cái tô t  cần  p h á t  
huy, từ  cái tố t  này  khuyên khích họ vươn lên. 
Chính quyền xã đã p h á t  động người dân  tham  
gia giữ gìn t r ậ t  tự trong thôn  xóm, chủ động tô 
giác, tham  gia truy b ắ t  tội phạm . Tác giả 
N guyễn  T h ị  K hu yên  (Giáo viên Trường M ầm 
non thị t r ấ n  Đạ Tẻh) trong tác phẩm  dự th i này  
đà kế t luận “Bièt p h á t  động quần chúng, nh ìn  
rõ sức m ạn h  quần chúng th ì việc gì cũng th à n h  
công”.

Điều đặc b iệ t cua cuộc th i là tuy chưa có 
người dân  tộc tham  gia cuộc th i nhưng sô" lượng 
tác phẩm  v iế t về gương người dân  tộc th iếu  số 
cùng những việc tố t  trong đấu t ran h  phòng 
chông tội phạm  của họ chiêm sô lượng đáng kế 
với chất lượng tốt, đạ t được những giải cao. Tác 
phẩm “Từ “H ùm  xám ,” đ ến  “C húa sơn  
l â m ”” của K h ắ c  D ũ n g  (Phóng viên Báo Lâm  
Đồng) v iế t về ông J a  D u c k  - từng lầm  lạc chọn 
con (!uut|ịèoTẶ7::«\guyíịifĩ; (1Ũ?rõỡŨfcỊ«f| i gọi là 
“M ặt trậnTBẳhVíệb* gietóHiịktóân^đ&íSỊ Nguyên - 
Fulro”, còn bây g ồ  lạ THp, C hủlic Ịv  Uy ban  M ặt
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t r ậ n  Tô’ quốc t ỉn h  L âm  Đồng. Ông tâ m  sự : “Cái 
mà tôi đeo đuối là h à n h  động như  m ột con thú 
hoang - đem lại no ấm  cho các dân  tộc Tây 
nguyên, thực ra  là cái m à cách m ạng  đã và 
đang làm, nhưng theo m ột cáh khác. Giá m à tôi 
n h ận  ra  điều đó ngay sau khi Miền Nam  hoàn  
toàn  giải phóng th ì đâu có sự đổ máu vô ích, 
đâu có những h à n h  động ngông cuồng của lực 
lượng Fulro sau năm  1975”. Cùng p h an  á n h  về 
gương người tốt, việc tố t  là đồng bào dân  tộc 
thiêu sô, tác phẩm “Đ ứa con củ a  n ú i rừ ng  
Đam R ôn g” của N gu yễn  Thị H ương (Đà Lạt) 
kê chuyện m ột H a  B ôn g - Trưởng Công an xã 
đầy năng  nô, co những cach làm  hay, hiệu quả 
đê giữ vững tình  h ình  an n inh  t r ậ t  tự  và việc 
chấp h à n h  pháp  luật của vùng sâu Đam Rông, 
“không những xử lý được nhiều vụ m âu thuẫn  
gay gắ t trong  nội bộ n h â n  dân  một cách thấu  
tình  đạ t  lý, m à còn làm  cho bà con buôn làng 
thương yêu, gắn  bó với nhau hơn”.

Trong tác phẩm  “P ăn gtin gn ôck - người 
con của b u ôn  là n g ”, tác gia N gu y ễn  Thị 
D iệ u  N g a  (Tòa án  n h ân  dân th à n h  phô Đà 
Lạt) đã thê  h iện  được chân  dung 
P ă n g tin g n ô ck  - “Một vị hội th ấ m  th am  gia xét 
xử tích cực nhiều loại á n ”. Không chi thế ,  “là 
đội trưởng quản lý bảo vệ rừng ỏ' Tiếu khu 147 
148, 149, anh  không quản khó nhọc ngày đêm
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tuần  tra, đã p h á t  h iện  và b ắ t  giải về ban  quản 
lý rừng đặc dụng nhiều đối tượng vi phạm  về 
quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tố t 698 ha  rừng. Là 
Trưởng Ban chỉ đạo 138, chương tr ìn h  quốc gia 
phòng chông tội phạm , anh  dã quán lý, k iêm  
tra  p h á t  h iện  kịp thời những người tạ m  trú  b ấ t  
hợp pháp  tạ i địa bàn , nhờ vậy từ trước đến nay, 
thôn  M ănglin chưa xảy ra  vụ á n  nào, bà con 
được sông trong bầu không khí b ình  yên...” Tác 
giả ao ước giá như  t ấ t  cả các buòn làng  đều co 
những người con gương mẳu như anh.

C hân dung những người tốt, việc tố t  trong 
phong trào  đấu t r a n h  phòng, chông tội phạm  đã 
được các tác gia dự th i khắc họa khá  rõ nét, 
chân th ậ t ,  b ình  dị m à cao đẹp. Đó là h ình  ản h  
một đại tá  về hưu Trương N g ọ c  T hạch  trong 
tác phẩm “Mười năm  tự  n g h iên  cứ u  lu ậ t đế  
lo v iệc  h òa  g iả i ph ô phư ờng”. Dù tuổi đã già 
nhưng ỏng vẫn  tậ n  tâm  với công việc, mong góp 
phẩn m ình xây dựng đời sống an làn h  cho bà 
con n h â n  dân  t r ê n  địa bàn. M ạng lưới hòa giải 
ở Phường 2 với sự góp sức đáng kê của ông đã 
từng bước ngăn  chặn  hữu hiệu những  m ầm  
mông tội phạm  p h á t  sinh. Đó là h ình  ả n h  ông 
N guyễn  N gh iêu  (54 tuổi) - người đứng đầu khu 
phô" bên  kia dốc Tùng Lâm  (Đà Lạt). Lịch t r ìn h  
trong ngày của ông luôn bận  rộn việc cơ quan, 
hòa giải xích mích trong  bà con xóm giềng, chu
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toàn việc gia đình, tuyên truyền  pháp  luât nơi 
khu phố. Với phương châm  “phòng hơn chống”, 
ông luôn tậ n  tâm , tậ n  lực xây dựng “lá c h ắ n ” 
vững chắc cho th ế  t r ậ n  an  n inh  n h ân  dân. Tác 
phẩm “C h iến  cô n g  củ a  n h ữ n g “cả n h  sá t  
r ừ n g ” B ả o  L â m ” kê một cách ngắn  gọn, súc 
tích, đầy cảm  phục về chièn dịch 3 ngày đêm 
chông lại nhừng h à n h  vi phá rừng, của H ạ t 
k iêm  lâm  Bảo Lâm, Lảm  trường Lộc Bắc. “Họ 
tr in h  s á t  cả tuần  rồi đi lùng suôt 3 ngày đêm 
trong rừng sâu, sau đó hang  ngàn chiêc bẫy thú, 
súng đạn  cùng với nhừng “lâm  tặ c” bị b ắ t”. 
Trong tác phâm  “M iề n  q u ê  b ìn h  y ê n ” tác giả 
Lê H ồng L inh (Phong viên Đài p h á t  th a n h  - 
Truyền h ình  Lâm  Đồng) đã p h á t  h iện  và nêu 
bật một điên h ìn h  từ xã Đạ Đờn - H u yện  Lâm  
H à  - mò h ình  thanh  n iên  xung kích góp p h ần  
vào việc giữ gìn sự bình yên nơi làng què trước 
đây vòn phức tạ p  các loại tội phạm  và tệ n ạn  xã 
hội. Đoàn xă Đạ Đờn đả th à n h  lập nhiều Tô An 
n inh  xung kích, mỗi thôn  có ít n h ấ t  từ 10 - 15 
người trong tô. Ngoài ra, Đoàn xã còn th à n h  lập 
m ột chi đoàn cơ động có 35 người thường xuyên 
tham  gia kịp thời phôi hợp với công an giải 
quyết những vụ việc xảy ra  t r ê n  địa bàn. H ình 
thức hoạ t động của Tô An n inh  xung kích là vào 
các buổi tôi, họ sẽ đi tuần  t ra  canh gác t rê n  
những tuyến đường, t rê n  địa p h ận  của thôn
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mình, nên  tình  h ình  an  n inh  t r ậ t  tự trong  thôn  
luôn dược đảm  bảo... Mỗi đoàn viên cố gắng 
thực h iện  cho được mục tiêu “4 không” của Ban 
chấp h à n h  Đoàn xả đề ra  như : Không tệ n ạn  
xã hội, không rượu chè, cờ bạc bè tha , không 
trộm cắp quậy phá, khòng  ỷ lại lười biêng.

N hìn chung, với số lượng tác phẩm  và chấ t 
lượng đã nêu, 02 cuộc th i viêt về gương người 
tố t việc tố t  trong  việc chấp h àn h  pháp  luật và 
phong trào  đấu t ra n h  phòng, chống tội phạm  
trèn  địa bàn t in h  Lâm  Đồng năm  2000 - 2001 
dã gặ t há i được những th à n h  công, nhừng k ê t  
quả tô t trong việc tìm toi, p h á t  hiện, n h â n  rộng 
những gương điên h ình  không chi trong đội ngũ 
cán bộ ngành  Tu' pháp, Tòa án  - những người 
trực tiếp  thi h à n h  pháp  luật m à cả trong  cán  bộ 
và các tần g  lớp n h â n  dân  trong toàn  tỉnh , nêu 
cao ý thức chấp h à n h  tố t  chính sách, pháp  luật, 
nêu cao ý thức đấu t ra n h  phòng, chông tội 
phạm. Mỗi tác phẩm  dự th i th ậ t  sự là m ột n é t  
vẽ cho bức t ra n h  về chản  dung người tô t  việc tố t  
trong việc chấp h à n h  pháp  luật th êm  sinh động, 
đa dạng, nhiều chiều. Với ý nghĩa đó, tin  tưởng 
rằng  những người tố t  được ph ản  án h  trong  tác 
phẩm  dự th i t iếp  tục p h á t  huy những việc làm  
tố t của m ình,là  tấ m  gương trong việc vận  động, 
thuyết phục mọi người sông và làm việc theo 
Hiến pháp  và pháp  luật. Xin cảm ơn các tác giả
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dự th i đã đem đến cho 02 cuộc th i những tác 
phẩm  in đậm  dấu ấn  của tấ m  lòng và tr í  tuệ. 
Xin cảm ơn những người tô t  việc tôt, những tập  
th ế  và cá n h â n  điên h ình  trong  việc châp h à n h  
pháp  luật đã tạo  nguồn sống cho những  tác 
phẩm , khơi dậy sự cảm hứng, m ến  phục cho các 
phóng viên, n h à  báo và những cây bút không 
chuyên trong  quá tr ìn h  đi tìm  những bông hoa 
tươi th ắ m  trong  đời sống pháp luật t ỉnh  nhà, 
hướng đến  nhừng  giá tr ị  n h â n  văn  và chân  - 
th iện  - mỹ của cuộc đời ■
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“MÌNH KHÔNG PHẢI 
LÀ GIÀ LÀNG MÀ 
CHỈ LÀ HÒA GIẢI VIÊN”

ữ  KHẮC DŨNG
(Báo Lâm Đồng)

Đ ến Đạ Huoai, gặp các anh  cán bộ tư  pháp, 
tôi đưa ra  lời đề nghị : “Có thê  giới th iệu  

cho tôi một già làng điên h ình  trong việc châp 
h àn h  tố t pháp  luật ?”. Anh Lê Thè Lực, Trưởng 
phòng Tư pháp  huyện nhớ ngay đen K’Boi 0' 
thôn 8, xa Mađagui, Anh Lực noi : "K'Boi là một 
trong những điển hình về châp h àn h  pháp  luật 
trong vùng đồng bào dàn  tộc thiêu sô. Còn việc 
ông ấy có phải là gia làng hay không th ì khi 
gặp, nhà  báo nên  hỏi lại cho kỳ".

Theo hướng dần  cua anh Lực, tôi tìm  đên 
nhà K'Boi ở thôn  8. hỏi dân làng  có già lảng  ở 
nhà không. Họ bảo : “Không có già làng  K’Boi 
đâu. Chỉ có K’Boi hội đồng - K’Boi pháp  luật - 
K’Boi cán bộ thôn  - K’Boi vận  động sinh đẻ... 
thôi !”. Nhớ lại lúc còn ngồi o' Phòng Tư pháp 
Đạ Huoai, m ột cán bộ cua Phòng nói đùa : “Ong 
K’Boi nhiêu chức danh lắm. Chính quyền cũng 
có ổng, rồi nào là dân  sò, tu' pháp, m ặ t  t rậ n ,  hội 
đồng n h ân  dân... “m âm ” nào K’Boi cùng có
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m ặ t”. K’Boi không có ỏ' nhà, anh  đang theo dự 
m ột lớp tập  hu ấn  gì đó về khuyến nông đang 
được tổ chức ngoài UBND xã. Tỏi cùng với một 
cán bộ Tư pháp  huyện đến UBND xã Mađagui. 
“L en ” ra  ngoài, Iv’Boi bao . “Chờ m ình m ột chút. 
Đang đến ph ần  quan trọng  nhấ t .  Xong việc, về 
nhà  mình, được không ?”. Tôi gậ t đầu. K’Boi trở 
vô phòng họp. Anh cán bộ Tư pháp  huyện xin 
“rú t  lui” vì phòng con nhiều còng việc phải làm  
trong buổi sáng  hòm  nay. Chi con lại m ình  tôi 
đứng tho' th â n  bèn  ngoài. Dùng thời gian ranh , 
tôi th a  hồ ngắm  nhìn  buôn làng người Mạ ở Đạ 
Huoai, nơi mà cách nay mười lăm n ăm  tỏi đà có 
hơn một th á n g  tròi “ăn  (lầm nằm  dề” làm dân 
tộc học. So với mười lăm  năm  trước, làng  buôn 
cua người Mạ 0' xã Mađagui bây giờ đà đối thay 
nhiều lắm. An tượng sâu đậm  n h ấ t  trong tôi là 
chièc cẩu bắc qua suôi dẫn vào buôn làng  người 
Mạ <1 đây. Ngày ấy nó chi là một cây gỗ rừng 
tròn  vo, n h ẩn  th ín  và trơn  tuột bắc ngang qua. 
Đó là cái bẫy của những anh  chàng say rượu. 
Nhưng m ây anh  chàng say rượu cùng th ích  th ế  : 
N gất ngưởng đi qua cầu, ngã đánh  ùm m ột cái, 
mặc nguyên quần áo tắm  luôn; xong, lóp ngóp 
trèo  lên đường, đến đầu làng là bước chân  
không còn xiêu vẹo nữa. Còn bây giờ cây cầu đã 
được bê tông hóa, hai bên  lại có bờ th à n h  chắc 
chắn. Vậy thì m ấy anh  chàng đêm đêm say rươu 
ngang qua cầu có muốn “đánh  ùm ” một cái như

24



ngày xưa cũng không được nữa rồi. Song, nói gì 
th ì nói, cây cầu chính là m ột trong  những  m inh 
chứng về sự đôi thay  cua buôn làng người Mạ. 
Và, góp p h ần  nho bé vào sự đôi thay  đó, có một 
phần  công sức cua những con người nhu' K’Boi.

Buôi tậ p  huân  ké t  thúc, K’Boi đưa tôi về 
nhà  anh. T rên  đường, tôi hỏi : “K’Boi còn trế  
thê m à đã là già làng  rồi sao ?”. Anh tỏ ve 
ngạc nh iên  : “Không ! Già lảng  là bô mình. Còn 
mình chỉ là cán bộ... cỏn con thòi mà !” rồi anh  
nghièm giọng : “T h ậ t  đây, m ình không phai là 
già làng mà chỉ là hòa giải viên ở cơ sở  th ô i”. 
Tôi hoi tiếp  : “Nhưng trong  những công việc cua 
buôn làng, nghe bao anh  là người r â t  có uy 
tín?”. “Ờ thì, m ình làm đúng chính sách pháp  
luật, đúng với phong tục tô t  đẹp của bả con nên  
được bà con nghe theo. Rồi ông bô m ình nữa, 
ông ấy là già lảng r ả t  có uy tín. D ân làng  r ấ t  
nê. Nói chung là cứ làm đúng luật pháp  thì mọi 
người nê nang  thói !”. Tôi noi sang chuyện khác: 
“Hồi trước, dân  mạ Mađagui m ình còn khô lắm. 
Nay th ì đỡ nhiều rồi chứ ?”. K’Boi gậ t  đầu : “Đỡ 
rồi. Nhưng cũng còn nhiều vàn  đề lắm  !”.

Câu chuyện mở đầu làm  tỏi quèn đi quãng 
đường từ UBND xã đến nhà  K’Boi o' thón  8 xa 
hay gần. K’Boi mở cửa mời khách  vào nhà . Tôi 
nhấp  ngụm t r à  đặc quánh và quan sá t  kỹ hơn 
người đang đối diện với mình : K’Boi là người có
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nước da ngăm  đen, tóc xoăn và gương m ặ t  hơi 
buồn m ột chút. Tuy nh iên , với cách nói chuyện 
chậm  rãi, khúc chiết, tôi n h ận  ra  ở an h  sự 
cương nghị trong  ý chí. Tôi đưa thuốc mời anh. 
Cách nhón  tay  lấy thuốc từ trong bao ra  của anh  
giúp tôi hiếu th èm  rằ n g  người đang ngồi đối 
diện với tôi trong  căn phòng này  không  hề 
“đóng khung” trong  buôn làng mình, v ẫ n  vậy, 
giọng anh  chậm  rã i  : “N ăm  nay m ình chỉ mới 
41 tuổi th ì  làm  sao lảm  già làng được. M ình có 
đến 4 con. Hồi đó vì chưa n h ận  thức đầy đu nên  
m ình đẻ hơi nhiều. Nhưng từ khi th am  gia công 
tác thòn  năm  1989 đến nay th ì m ình đã kế  
hoạch rồi. Trước đó, m ình theo học lớp y tá  ở 
Đạ Tẻh (1979 - 1980), về làm công tác ở bệnh 
viện. Cũng nói th êm  cho nhà  báo b iế t là : Hồi 
những n ăm  đó, hủ tục trong  đồng bào m ình  còn 
nặn g  nề lắm. N ăm  1983 m ình về đây lập gia 
đình. Con gái dân  tộc lúc đó không b iê t đẻ có 
khi còn phải bị t rừ  của vào p h ần  “ở r ê ” nữa là 
khác. N ên  mặc dầu có b iế t chuyện sinh nhiều là 
khố (vì m ình là y tá  mà), nhưng không thế nào 
cưỡng lại được những phong tục tậ p  quán lâu 
đời của dân  tộc rằn g  đàn  bà phải đẻ được nhiều 
con. May mà khi lên  lảm  cán bộ thôn  năm  
1989, tiếng  nói của m ình có trọng  lượng hơn, 
m ình mới “k ế  hoạch” được. M ình là người đầu 
tiên  thực h iện  k ế  hoạch hóa gia đình ỏ' đây đây. 
Lúc đầu cũng có không ít lời ra  tiếng  vào.
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Nhưng dần  về sau, càng có nhiều người th ấy  
việc làm của m ình là đúng. Mà thôi, chuyện kê 
hoạch hóa đế m ình  kê sau vậy. Vì lúc nãy  nhà  
báo hỏi về chuyện chấp h à n h  pháp  luật m à ”. 
Nghe anh  nói, tôi đồng ý bằng  cái gậ t  đầu. Và 
K’Boi tiếp tục kê cho tôi nghe chuyện của m ình  
“làm  pháp luậ t”, kê chuyện dân  làng, về những 
phong tục, tậ p  quán, và về cả những “chuyện 
khó nói” nữa.

Câu chuyện của anh  giúp tôi h ình  dung ra  
sự biến đổi sâu sắc về n h ậ n  thức cua người dán 
tộc Mạ - một tộc dân từng m ột thời chìm trong  
những hủ tục, trong những tậ p  quán lạc hậu. 
“Bây giò' thì bà con đà vưưn lên được một bước 
rồi. Trong 101 hộ dân  thôn  8 này  th ì đã có 
khoảng t rê n  50°/( hộ có nhà  tạ m  ôn, 50% còn lại 
là nhà  tre  vách nứa. s ố  hộ đói lúc giáp h ạ t  cũng 
không còn nhiều. Điều quan trọng  n h ấ t  là n h ận  
thức của bà con đã được thay  đôi. Ví dụ, nhừng 
hộ cho người Kinh mượn đ ấ t  ruộng hoặc đã lờ 
bán đấ t b án  ruộng thì nay thực sự cảm thấy  
tiếc. Trong thôn  có khoảng 30% thuộc đối tượng 
này. Tuy nhiên, về những hủ tục, về việc hiêu 
biết và chấp h à n h  pháp  luật của bà con m ình 
còn “m ệ t” lắm ”. Nghe anh  nói thế , tôi đùa : 
“Thê th ì m ấy anh  hòa giải v iên như  K’Boi mới 
có nhiều việc đế làm; nếu không, th ấ t  nghiệp 
thì sao !”. K’Boi cười, nụ cười của anh  cũng rất...
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dè dặt. Và anh  nói về chuyện vận  động bà con 
trong làng  tích cực ổn định định canh định cư, 
không p h á t  nương làm  rẫy, thực h iện  cuộc sông 
mới ơ khu dân  cư, vận  động bà con sống và làm  
việc theo pháp  luật. T rong câu chuyện cua anh, 
tôi đê ý K!Boi nhắc  nhiều đến một n h â n  vật. 
N hân  vặ t  này  h iện  nay đã “tạm  ổn” nhờ sự vận 
động, khuyên  giải chí t ình  thấu  lý của K ’Boi và 
các cán bộ khác. Còn trước đây, con người này 
như thê là m ột h iện  tượng xấu nôi bậ t  cua cả 
buôn làng. Trong bài viêt này  xin được gọi tên  
anh  ta  là K T rưởng  (vì lý do tế  nhị n ên  tôi 
không muốn néu tèn  thật). Lần ấy uống rượu 
xong, K T rưởng  đùng đùng nôi g iận và châm  
lửa đốt nhả  mình. D ân làng  đến chữa, K’Boi với 
tư  cách là thôn  trương' vừa là hòa giải viên và 
nhiều cán bộ khác trong  thôn, trong xã đến  vừa 
ră n  đe vừa thuyê t phục, nhưng K T rưởng  vẫn  
th a n  n h iên  như không có chuyện gì xảy ra  : 
“N hà tao, tao đốt. Việc gì đến cán bộ ?”. Tìm 
hiêu lý do, K’Boi b iê t rằng  do cãi lộn với vợ nên  
đâm  ra  tức giận. K’Boi tìm  cách khuyên giải . 
K Trưởng  hứa sửa chữa. Nhưng sau đó thì 
chứng nào t ậ t  ấy. K Trưởng lại tiếp  tục rượu chè 
và nói rằ n g  K’Xí - người cùng làng - là 0  m a lai. 
K’Boi, chính quyền và các đoàn thê đến giải 
quyết, K Trưởng bảo : “K’Xí là 0  m a lai vì nó 
thường xuyên làm nhà  tao đau ốm”. K’Boi bảo : 
“K’Xí là Ó m a lai sao chỉ có bắ t  nhà  K Trưởng
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mà thôi ? Đau gì th ì  cứ ra  b ện h  viện. Do 
KTrưởng đông con, lại không  chịu làm  lụng nên  
thê thôi. Còn bảo K’Xí là 0  ma lai là không 
đúng đâu”. Lần ấy, K T rưởng  lại bảo : “Tại cái 
rượu nó làm cho m ình  nhìn  K’Xí th à n h  o  ma 
lai. Thôi, m ình chịu p h ạ t  “ă n  heo” ba gang với 
K’Xí đế hòa giải”. Rồi nữa, K T rưởng  đã có đến 
những mười m ột đứa con nhưng khi vợ đi đình 
sản  thì không chịu. L ần  ây K T rưởng  lên  bệnh  
viện chăm sóc con ôm, vợ là Ka Rép ở nhà  đi 
đình sản. Về nhà  b iế t được, K Trưửng  lại nổi 
t r ậ n  lôi đình : “Tao khỏng cho m ày đình sản, 
tạ i sao mày dám  làm? Mày muốn theo th ằ n g  
chồng khác à ?”. Vợ chồng lại to tiêng, thau 
chậu trong nhà  bay vèo vèo. K’Boi dên  khuyên 
can, K Trưởng cự lại: “Tao s inh con, tao nuôi, có 
làm khổ ai đâu. Vợ tao đình sản  bị ả n h  hương 
sức khỏe, cán bộ có bồi thường cho nó không ?”. 
K’Boi đấu dịu với K Trưởng. Trong bàn  nước sau 
đó, K’Boi lựa lời : “Ruộng đồng vụ này  nhà  
K Trưởng thu hoạch khá  không ?”. K T rưởng  đă 
bớt cơn nóng giận : “Cùng được đấy, nhưng gia 
đình vẫn k hô”. “Cụ thê là khô như  thê  nào ? Vợ 
chồng con cái có đủ ăn  không ? Đủ tiên  đê cho 
lũ nhỏ đi học không? Đủ t iền  đê lo thuốc thang  
cho vợ và lũ nhỏ không ?”. Bữa ấy hai người còn 
ngồi nói chuyện với nhau đến  tậ n  khuya. Trước 
những lời lẽ vừa mềm mỏng vừa cứng rắ n  và 
thấu  tình  đạ t  lý, K T rưởng  hoàn  toản  “gục n g ã ”.
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Nghe an h  kế đến đây, tôi lên tiếng  : “Vậy xem 
ra  hủ tục của bà con m ình  ở đây còn khá  n ặn g  
nề ?”. Giọng của người hòa  giải viên này  vẫn  
chậm  rã i  : “So với trước th ì có giảm  nhiều. 
Nhưng...”. Hồi mới đây thôi, K’Khò trong  thôn  
bỗng tung tin  rằ n g  t ấ t  cả đ ấ t  đai ở buôn Bọt 
C á t này  là của ông bà K’Khò đế lại. Vì K !Khò là 
người gốc ở buôn Bọt Cát. Còn hầu  h ế t  mọi 
người khác  dều được chuyến từ  quốc lộ 20 về 
đây theo chủ trương định canh định cư của 
Đang. Nghe thè , dân  làng  hoang mang. K’Boi 
lại phả i vận  dụng kiến  thức pháp  luật về đấ t  
đai đẽ giải th ích  cho dân  làng và cho cả K’Khò. 
Mãi sau này  K’Khò mới hiếu ra  vấn  đề. “M ình 
vừa làm  công tác hòa giải và cũng vừa tìm  hiếu 
những chính sách pháp  luật để vận  dụng. Người 
dân  tộc m ình  hiêu b iế t  pháp  luật còn so' sài 
lắm. M ình cũng thế , nhưng phải cô gắng th ô i” - 
K’Boi kh ièm  tôn  tự  nhận .

Tôi quay sang hỏi chuyện riêng  : “T h ế  còn 
k inh  t ế  gia đình của K’Boi th ì  sao ?”. K’Boi 
chậm  rã i  t r ả  lời : “Kinh t ế  gia đình m ình  tạ m  
ôn. M ình là cán bộ thôn, lại là hòa giải viên 
nữa m à, phải làm  gương cho mọi người chứ. 
Mình mưôn vận  động bà con trồng  điều, trồng  
rừng, làm  ruộng nước th ì trước h ế t  m ình  phải 
ổn định k inh  tế  gia đ ình bằng  chính những cái 
đó đã chớ. N hà  m ình  h iện  có 1,5 h a  điều, 3 sào 
ruộng, trong  đó có 2 sào làm  được 2 vụ lúa. ơ
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Đạ Huoai này, người có k inh  tê như  m ình không 
phải là ít. Nhưng điều quan trọng  là phải nâng  
cao n h ận  thức của bà con về canh  tác, về t r ìn h  
độ khoa học kỹ th u ậ t  trong  chăm  sóc cây 
trồng... Có được k inh  tê ôn định thì việc tuyên 
truyền phô biên  giáo dục pháp  luật cho bà con 
dân  tộc mới được thuận  lợi. N hiều năm  làm  hòa 
giải viên, m ình rú t  ra  được k inh  nghiệm  đó”.

M ặt trờ i đã đứng bóng. N hững vườn cây 
xanh của buôn làng  làm dịu cái nắng  vốn r ấ t  
gay gắt ở Đạ Huoai. Tôi chia tay  K’Boi và quay 
lại cây cầu lúc nãy. Khi đi ngang qua nó, tôi 
chợt n h ận  ra  rằ n g  : Chiếc cầu k ia  không nhừng 
là minh chứng mà còn là m ột v ậ t  chứng. T h ậ t  
vậy, và tôi tin  K’Boi cùng những người th iêu  sô 
ở Mađagui - Đạ Huoai nói r iêng  và người Mạ 
nói chung cũng n h ận  ra  điều này  ! ■
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NGỌN GIÓ XUÂN CỦA 
NGANH Tư  p h á p  
LÂM ĐỒNG

ô  PHÚC ÂN
(Báo Pháp luật - BTT)

H ỏi đến anh , không  chỉ có người dân  địa 
phương m à nhiều anh  em trong  N gành  Tư 

P h áp  cả nước đều biết. Đó là m ôt con người 
th ẳ n g  th ắ n ,  cương nghị, đôi lúc nóng nảy  trong 
công việc, nhưng lại r ấ t  xuề xòa, hà i hước trong  
cuộc sống đời thường.

Anh s inh ra, lớn lên và sông chết với xứ 
dừa Tam  Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định, ai 
ngờ lại bén  duyên gắn  bó với m ản h  đ ấ t  Lâm  
Đồng và cái nghiệp  “Bao Công”. Cho tới bây giờ 
anh  vẫn  còn nhó' như  in những chuỗi ngày cơ 
cực của tuổi thơ  chôn quê nhà  trong  những năm  
đấ t  nước rê n  x iế t gót giày giặc Mỹ. Vừa phụ 
giúp gia đình, vừa đi học, cậu bé quê thôn  Trung 
Hóa lại là m ột trong  hai th í  s inh  xuất sắc n h ấ t  
của xã th i đỗ vào trường Trung học công lập 
lừng danh  : T ăng  B ạt Hổ. Cuộc chiến đấu giải 
phóng m iền  N am  của dân  tộc ngày m ột ác liệt, 
n ăm  1964 trước sự bạo tà n  và k h á t  máu của kẻ 
thù, anh  quyết đ ịnh từ  giă m ái trường th â n  yêu
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tham  gia du kích làm  thư  ký p h ân  hội th a n h  
niên  n h ân  dân cách m ạng, đến n ăm  1966 th o á t  
ly vào bộ đội Sư đoàn chủ lực Sao Vàng đê cầm 
súng đánh  đuổi giặc Mỹ. Bước chân  anh  t rả i  dài 
khắp  các chiến trường từ Bình Định đến  Quảng 
ngãi, Quảng N am  với bao dấu ấ n  khó quên, đặc 
biệt là t r ậ n  đán h  Diêm Tiêu (Cát T rinh  huyện 
Phù Cát t inh  B ình Định) d iệ t gọn 12 chiếc xe 
bọc thép  Mỹ. Chỉ 2 ngày sau t r ậ n  đánh  - ngày 
22/01/1968 anh  được vinh dự đứng vào h àn g  ngũ 
Đảng CSVN ngay giữa chiến trường. Sau đó trở 
thành  chính tr ị  viên đại đội và Trung úy Quân 
đội n h ân  dân  Việt Nam.

T háng  2/1970, anh  n h ậ n  được lệnh  điều 
động ra  m iền Bắc đế đào tạo  sĩ quan chính trị. 
Nhưng th ậ t  b ấ t  ngờ, khi vừa đến  nơi th ì tổ chức 
lại đưa vào trương Tư pháp  Trung ương (nay là 
Đại học Luật). T h ế  là anh  lại quay về với đèn 
sách và k ế t  duyên với nghiệp “Bao T hanh  
th iên” m ột cách b ấ t  ngờ. H ết thời gian m iệt 
mài t r ê n  ghế  nhà  trường. N hà nước lại phân  
công anh  vào chiến trường m iền  Nam  để làm 
phó ban An n inh  huyện Hoài Nhơn (vùng giải 
phóng). Một thử  thách  nữa đi qua cuộc đời 
Năm  1974, khu 5 th à n h  lập TAND cách mạng, 
TAND cách m ạng  t ỉn h  Bình Định cũng ra  đời từ 
đó. Vậy là anh  được bố tr í  làm  cán bộ Tòa án  
tham  gia xét xử các vụ án  gián điệp... Anh kề :
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“Làm cán bộ Tòa án  lúc ấy vui lắm. Cậu biết 
không, phiên tòa thường mở vào ban đêm, bà con 
kéo đến xem r ấ t  đông. Mỗi lần  đi xử án  m ình gùi 
trên  lưng lỉnh k ỉnh  nào là loa phóng thanh , bình 
ắc-qui và xử ngay tại vùng giáp ran h  giữa ta  và 
địch, n h ằm  trấ n  áp tinh  th ầ n  kẻ thù và phục vụ 
bảo vệ tr ị  an  cho vùng giải phóng. Chủ tịch hoặc 
Phó chủ tịch ƯBND Cách m ạng tỉnh  làm Chánh 
án, ông Trưởng ban An n inh  giữ quyền công tố 
và cùng có 2 Hội th ẩm  nhàn  dân. Sau khi công 
bố cáo t rạ n g  và th ẩm  Vấn bị cáo là Tòa tuyên án 
ngay, phần  lớn là án  tứ h ình và thi h àn h  án 
ngay tạ i chỗ nên  n h àn  dân rấ t  tin tưởng vào sự 
nghiêm m inh của pháp luật”.

N ăm  1975, đấ t  nước hoàn  toàn  giải phóng, 
anh  về công tác ở TAND tỉnh  N ghĩa Bình, năm  
1977 trở  th à n h  C hánh  án  TAND th ị xã Quy 
Nhơn. Lúc đó anh  r ấ t  chú ý không chí b ắ t  tay 
vào việc củng cố tổ chức, tuyến dụng đào tạo 
cán bộ Tòa án  đê tr iển  khai xét xử các loại án, 
mà còn quan tâm  đến công tác xây dựng Tô hòa 
giải và Ban Tư P h áp  các xã, phường n h ằm  giải 
quyêt những m âu thuẫn , xích mích nhỏ trong  
n h ân  dân  để t r á n h  bớt những h à n h  vi vi phạm  
pháp luật đáng tiếc phải đúa ra  xé t xử.

T h ế  rồi th á n g  10/1982, anh  vào Lâm  Đồng 
và công tác  tạ i  TAND tỉnh. N ăm  1983 được bầu 
làm th â m  phán, n ăm  1985 được đề b ạ t  làm  Phó
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Chánh á n  phụ trác h  Tòa Hình. Bà con b iế t 
nhiều đến an h  vì những ph iên  tòa  lưu động do 
anh chủ tọa và anh  đã từng tuyên án  tử  h ình  
những tê n  cướp có vũ khí giết người không  b iế t  
gớm tay. T ính ra, trong  suốt quá t r ìn h  “cầm cân 
nảy mực” anh  dã tuyên  xử h àn g  t ră m  vụ án, 
trong đó có 9 vụ tử  h ình  được sự đồng t ìn h  của 
đông đảo quần chúng n h ân  dân  và y á n  của 
TAND tối cao khi xem xét phúc thâm .

- Kinh ngh iệm  của anh  rú t  ra  trong  quá 
tr ình  làm “quan Tòa” là gì ?

- Phái chuẩn bị th ậ t  chu đáo như  một t r ậ n  
đánh. Từ nội dung th ấ m  vấn  phai h ê t  sức chặt 
chẽ đến việc p h â n  công trong  Hội đồng xé t  xử 
rõ ràng, lường trước những tìn h  huông có thê 
xảy ra. Huy động lực lượng bảo vệ n h ằm  giữ cho 
phiên tòa vừa m ang tính  giáo dục lại vừa 
nghiêm minh. Muốn vậy, chủ tọa  phải thuộc 
lòng hồ sơ, ngh iên  cứu kỹ và nắm  chắc các t ình  
tiế t vụ án. Nếu gặp diễn b iến  phức tạ p  phải h ế t  
sức bình tĩnh , lắng  nghe, không  gây căng thẵng , 
tôn trọng  sự có m ặ t của luật sư đế đảm  bao tính  
khách quan. Song cùng phải b iế t  m ềm  mỏng 
hướng về trọng  tâ m  vụ án  và quyêt đoán, dám  
làm dám  chịu t rác h  nhiệm.

T rên  cương vị G iám  đốc Sở Tư Pháp , anh  
tập  trung  sức lực đế củng cô", hoàn  th iện  bộ m áy 
của N gành  Tư pháp  địa phương đào tạo  cán bộ 
từ Sở đến huyện. Không chỉ nỗ lực xây dựng quy
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chế làm  việc, tă n g  cường công tác  tuyên  truyền  
giáo dục đưa pháp  luậ t về cơ sở. Quản lý các tòa  
á n  địa phương, m à anh  còn quan tâ m  đến  việc 
giúp UBND tỉnh  ban  hành , rà  soát các văn  bản  
pháp quy đúng luật, tham  gia giải quyết khiếu 
nại và chăm  lo việc trợ giúp pháp  lý cho dân 
nghèo, đồng bào dân tộc, gia đình chính sách. 
Anh tâm  sự : “Làm công tác Tư P háp  có cái khó 
của nó là phải có kiến thức tông hợp. Tâm  huyết 
với nghề nghiệp, luôn nâng cao hơn nữa chất 
lượng công tác, phá t huy tính  chủ động, sáng tạo 
trong anh  em đế phục vụ nh ản  dân  ngày một tô t 
hơn, khi dân  góp ý là phải tôn trọng  và lắng 
nghe, dám m ạnh  dạn sửa sai (nếu có)”.

Với những cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ 
và xây dựng đấ t nước gần cả đòi người, anh  đã 
được Nhà nước tặng  thưởng : H uân chương kháng  
chiên chỏng Mỹ hạng  3, H uân chương quyết 
thắng  hạng  nhất, Huân chương chiên sĩ giải 
phóng hạng  3. huy chương vì sự nghiệp Tư pháp, 
Huy chương vì th ế  hệ trẻ. Huy chương vì sự 
nghiệp Công đoàn và hàng  chục bằng khen. Giấy 
khen. N ăm  1995 ngành Tư P háp  Lâm  Đồng được 
Chủ tịch nước tặng  Huân chương lao dộng hạng  
3, Bộ Tư pháp liên tục tặng  bằng khen, cờ th i 
đua xuất sắc nhiều năm  liền, chắc chắn  trong  đó 
có phần  đóng góp không nhỏ của anh.

Bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh tên  thậ t là 
Huỳnh Xuân Phong mà anh em trong ngành lại gọi 
vui là “Ngọn gió xuân của ngành Tư Pháp Lâm 
Đồng” ■
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■<ĩ"ịi “KỲ TÍCH ”
XÓM “BỐN KHÔNG”

ù  THẢO VI
(Đà Lạt)

Đ ứng đầu là m ột người trở  về làm tô trưởng 
dân  phô sau nhừng n ăm  dài lầm  lờ ỏ' phía  
bên k ia  song sắ t  nhà  tù và xung quanh 

người đàn  ông này  là th à n h  p h ần  thu  n h ạp  
nghèo : công chức, lao động phô thông, buôn 
bán nhỏ... hợp th à n h  m ột “chỉnh th ề ” xã hội : tổ 
dân phô 7 - khu phô 4 - phường 6 - Đà Lạt. 
Bằng nghị lực trường kỳ vượt khó, g iam  nghèo, 
cộng đồng dân  cư và ông tô trưởng dân  phô đã 
tổng hòa m ột ý chí xây dựng đời sống mới văn  
minh, yên lành . Tôi tự  n h ậ n  và gọi đó là tố dân  
phô’ : “Bốn không” : Không m a túy, không  m ại 
dâm, không tệ n ạn  xã hội và không vi phạm  
pháp luật.

Vỏn vẹn chỉ 30 hộ sống quần cư trong  một 
thung lũng sâu m à năm  năm  trước đây vôn là 
hệ thông  ao hồ hoang hóa, “xóm Sình” của tôi 
bây giờ đã khác hắn . Cái khác không h ẳ n  chỉ là 
diện mạo m ột khóm  phố văn  m inh  từng ngày 
mà ở đó là những sô phận , những  cuộc đời 
nhiều ngh iệ t ngã, lắm nhọc nh ằn ,  nhưng họ đã 
biết nương tựa vào nhau, tự  vượt qua đế cùng 
quyết chí xây dựng đời sống khu dân  cư mới;
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làm  sáng  đẹp cái tê n  gọi : tô dân  phố 7 - khu 
phô 4 - phường 6- Đà Lạt.

N ăm  1996, tôi về đây chỉ là lác đác vài 
căn nhà  đìu hiu và đói khổ. Tôi gặp vận  may, 
m ột người quen bảo lã n h  đến mua chịu 50 m ét 
vuông đấ t  làm n h à  t rả  dần, không t ín h  lài suất. 
Ngày đầu tập  k ế t  v ậ t  liệu xảy dựng gởi nhà  anh 
Lợi - th ấy  tôi lo lo - “người h àn g  xóm tương lai” 
này  .bao : “xóm nghèo, nhưng “sạch” lắm. Tôi 
bao đảm  cho anh  !”. T há i độ chân  chất, giọng 
nói dứt dạ t  của anh  Lợi bấy giờ đã tạo cho tôi 
m ột ấn  tượng đẹp đối với cư dân xóm này...

N ăm  th á n g  qua đi, mỗi người dân  xóm tòi, 
mỗi nghề nghiệp  khác nhau, chí thú  làm ăn. 
Gia đình tôi nhờ “bà x ã ” có mũi kim đan len và 
tà i  thu vén gia đình, t i ế t  kiệm  từng đồng lương 
ít  ỏi của tôi m à bôn n ăm  sau cũng đã co' bản 
dựng xong m ột nơi an  cu' r iêng mình. Trong 
n iềm  vui sướng ngập t r à n  của tôi có cả niềm  
chung vui từ những ngôi nhà  vững chãi, bề thê 
của láng giềng. Đó lả đôi vợ chồng trẻ  : Chính - 
Tuyết; ngày tôi về xóm họ còn chui rúc trong 
túp lều vách nứa chưa tới 10 m é t vuông, giờ đây 
bằng  mồ hôi, nước m ắ t  ch ắ t  chiu từng giọt, họ 
đã thay  th ế  bằng  cơ ngơi đáng  giá gần t ră m  
triệu  đồng. Đó là vợ chồng anh  Hùng, người 
chăn  nuôi heo cần m ẫn. H àng  ngày, anh  kiên 
n h ẫ n  đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ ra  phô n h ặ t  n h ạn h
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từng cọng rau, gáo nước cơm cặn n h à  hàng, 
quán xá về làm  thức ăn  gia súc. Thoáng cái, ba 
năm  sau, chiếc xe đạp thủy  chung kia, giờ hóa 
thành  kỷ niệm. Vợ chồng anh  Hùng vừa “tậ u ” 
được một chiếc Dream chưa bóc nhãn;, cũng là 
“một giấc mơ” đầu tiên  th à n h  h iện  thực cua 
xóm tôi...

Lần nào cũng vậy, khi n h à  tôi có khách  
phương xa lên ngủ lại qua đêm, họ cảm thây  
ngạc nh iên  và thú vị lắm. Xóm tôi cách trung  
tâm  Hòa Bình - Đà L ạ t chưa quá 15 phú t đi bộ, 
dân cư đông đúc mà không  hề xuất h iện  một 
quán nhậu  nào kh iến  cho láng giềng phải m ấ t 
ăn, m ả t ngu. Karaoké th ì lại càng không. Có 
cuộc vui nào của xóm th ì họp đủ m ặt, tự  hợp 
xướng ca những bài ca k háng  chiến, bài ca quê 
hương. D àn nhạc  là những t rà n g  vỗ tay  hoặc 
những chiếc “âm  ly dã ch iến”, nhưng cứ đến  giờ 
nghi ngơi là ta n  cuộc để giữ sức khỏe cho ngày 
lao động hôm  sau.

Có lẽ ớ Đà Lạt, nếu sống bằng nghề “phi 
nông ngh iệp” th ì xóm tôi là một trong  số ít 
những nơi thức dậy sớm n h ấ t  trong  ngày. N hà 
này - chị Huệ đã quen dậy giấc 3 giờ sáng, lục 
tục gói xong b án h  chưng cho kịp buổi chợ sáng  
mai. N hà nọ - người phụ nữ tê n  Bé dậy lúc 2 giờ 
sáng, nấu  cơm ăn  cho chắc bụng để kịp ra  chợ 
rau buôn b án  k iếm  sống. P h ầ n  cơm kia n h ận
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đầy trong  “ca m ê n ” xách tay  cho chồng ớ lại 
dùng bữa trưa với nghề thợ xây quanh năm  
không h ê t  việc. Mây anh  cán  bộ nhà  nước 
(trong đó có tôi) không  nhớ từ  lúc nào đã quen 
theo nhịp  sông tươi vui ấy, n ên  thường thức dậy 
trước hai, ba giờ mới đến  công sở. Hai, ba giờ 
sớm tinh  mơ th ậ t  quí giá. Công việc trong  ngày, 
trong tuần, trong  th á n g  luôn được tính  toán  chu 
đáo. H ình như  b iế t nâng  niu, t ậ n  dụng từng giờ 
phu t vàng ngọc là bí quyết muôn đời đê người 
dân  xóm tôi vượt nghèo ?!

Tôi vẫn  thường suy gẫm  và vẫn  th ấy  ông 
bà ta  nói chí phải : “N h àn  cu' vi bấ t  th iệ n ”. 
Những điẻu sai trá i ,  vò còng rồi nghề, xom tôi 
r â t  kỵ và luôn tỏ th á i  độ cương quyết loại trừ  
vĩnh viễn nó. Ong tô truơng dân  phô xóm tôi có 
m ột hoàn  cảnh  khá  đặc biệt, nhưng ai cũng quý 
m ến ông. Ong xuất th â n  từ một cán bộ nhà, 
nước, một người tr í  thức. Một thời lầm  lờ, ông 
phải vào t rạ i  giam và sau những năm  th á n g  cải 
tạo  tố t trở về được làng xóm mở rộng vòng tay 
khoan dung đón nhận .  Chuyện của quá khứ 
không ai còn cô chấp nữa. T hấy  ông quyết tâ m  
làm  một công dân  gương m ẫu trong  việc xóm 
lảng  nên  t ấ t  th ảy  mọi người đồng ý tín  nh iệm  
ông. N hiều lần  tâ m  sự với bác Thung, khu phô 
trưởng của tôi; bác Thung nói : “Làm  tô trưởng 
dân  phô" không có lương, không phụ cấp mà
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nh iệ t tình , xông xáo h ế t  mình, trong  khi hoàn  
cảnh riêng r ấ t  chậ t vật; việc làm  chưa ổn định. 
Người như th ế  h iếm  lắm; cần được động viên, 
khích lệ !”.

Thuận lợi của xóm tôi là  ý thức chấp h à n h  
chủ trương, chính sách p h áp  luật của n h à  nước 
r ấ t  cao. Mỗi lần  thu th u ế  n h à  đất, quỹ an  n inh  
quốc phòng, phòng chông bão lụt... d ân  đều 
đóng đầy đủ, không  ai có ý dây dưa, kéo dài. 
Việc này r ấ t  đỡ bận  lòng người tố trưởng dân  
phô. Ông đã m ang đến  n iềm  tin  cho mọi người 
bằng t ấ t  cả t inh  th ầ n ,  b ằn g  t ấ t  cả tấ m  lòng của 
người th â n  xóm giềng.

Xóm tôi - cùng họa  hoằn  thôi, nhưng cũng 
muôn kế ra  đây đê hiểu th ê m  về vai trò  hòa 
giải của người tồ trưởng tô dân  phố. M ột xích 
mích nhỏ do hiểu lầm  nhau  là có m ặ t  ngay ông 
tổ trưởng tổ dân  phô", sau đó mọi việc đi vào 
dàn hòa ổn thoả. Chưa bao giờ xóm tôi có 
chuyện cãi vã thóa  m ạ hay xô x á t  nhau  chỉ vì 
một mâu th u ẫ n  nào đó. M ột khi ai có biểu h iện  
làm ăn  th iếu  chính đáng  th ì tức khắc  trách  
nhiệm h àn g  xóm phải khuyên can. Nếu khuyên 
can không được, buộc lòng phải đấu t r a n h  ngăn  
chặn đế xây dựng xóm làng  tuyệ t đôi lành  
mạnh, văn  minh. Còn nhớ ha i n ăm  về trước, 
một người h àn g  xóm trong  cơn túng quẫn, đã 
liều lĩnh cho thuê gái “b án  hoa” h à n h  nghề tạ i 
nhà. Lúc h àn g  xóm b â t  lực lời khuyên cũng là
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lúc công an  ập đến xóa ngay tụ điếm  này. Thê 
t r ậ n  an  n inh  n h â n  d ân  ở xóm tôi ngày  càng 
vững chắc. Người dân  r ấ t  ý thức “phòng” hơn 
“chống”. “Chống” là chuyện “chẳng đặng đừng !” 
Mới b iế t  lòng n h â n  ái ở xóm tôi th ậ t  dung dị, 
bao la. M ột tấ m  lòng lung linh sinh động t rê n  
từng công việc, từng nghĩa  cử, từng sắc th á i  mà 
mọi người h iên  nh iên  lại tuân  theo nghiêm  ngặ t 
các quy tắc  đạo đức truyền  thông  và những  quy 
chuẩn rà n g  buộc của pháp  lý.

Hôm 30/4, cả nước tưng bừng kỷ n iệm  25 
n ăm  ngày đ ấ t  nước toàn  thắng , xóm tôi mừng lễ 
bằng  m ột “mốc son” m à ít ai có th ể  ngờ tới 
được. Cái tê n  “xóm S ình” nay  chỉ lưu lại trong 
ký ức. Con dường huyễt m ạch dài 300 m é t  vào 
xóm tôi vừa xây dựng k h á n h  th à n h  bằng  sức 
dân  đóng góp; chấm  dứt quãng thời gian dài 
chịu cảnh  lầy lội, cách trở  quanh năm . Bao 
p h ấn  chân  của người dân  xóm tôi như  hội tụ- 
đậm  n é t  t r ê n  gương m ặ t  rạ n g  rỡ cua người tố 
trưởng tố dân  phố. T ấm  lòng người dân  và tấ m  
lòng người tổ trưởng tố dân  phố đã th iế t  lập 
bằng  những  mối liên hệ tương tác  vững chắc. 
Họ dựa vào nhau làm  n ên  m ột “kỳ tích” ở xóm 
Sình...

Vâng, m ột sự “kỳ tích” m à người dân  xóm 
tôi xứng đáng  được tự  hào. N gày nào, xóm tôi - 
giữa lòng th à n h  phô" phải th ắ p  đèn  dầu tă m  tối 
h àn g  đêm  th ì  nay điện lưới chính đã đến  trước 
cửa mọi nhà . Ngày nào, tôi và mọi láng  giềng
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th â n  thuộc phải gạn  từng gáo nước ngầu đục 
dưới những giếng đào tạo  tạ m  bợ, sông v ấ t  
vưởng qua ngày th ì nay  nước m áy râm  ra n  mỗi 
ngày trong  cuộc sống gia đình. Đêm, đèn đường 
xóm tôi sáng  trưng. Có cô bé tuổi th à n h  niên 
con nhà  chị V ân đêm  nào cũng về muộn. Tội 
nghiệp cháu bé s inh  ra  trong  hoàn cảnh “mẹ 
góa con côi”, cháu phải sớm kiếm  tiền  phụ giúp 
mẹ nuôi bà già yêu và đứa em tra i  thường bị 
bệnh “g iậ t k inh  phong”. Nghị lực của cháu th ậ t  
phi thường. Mấy năm  vừa học vừa làm  nghề 
thêu t ra n h  lụa, cháu đã có đôi tay vàng. Công 
việc m iệt m ài trong  ngày  vừa xong th ì đêm  cũng 
vừa xuống cháu lại cắp sách đên trường học bô 
túc văn hóa muộn đêm mới về nhà. N gày nối 
ngày đi qua đời cháu th ậ t  giàu ý nghĩa  và tương 
lai xanh trong  ước mơ đã mở ra. Cháu đi học 
tìm cái chữ, cái văn  hóa, văn  m inh  cho bản  
thân , cho gia đình và cho những k h á t  vọng bay 
cao. Chỉ có hiểu b iế t mới đẩy lùi vĩnh viễn mọi 
sự cám dỗ từ m ặ t t r á i  của xã hội. Cả xóm tôi đã 
diệt bỏ và hoàn  toàn  xa lánh  mọi thứ  v ẩn  đục, 
mọi sự ám  ả n h  t r ê n  đời. Nói như lĩnh vực pháp  
luật là “bốn không” : không tệ n ạ n  xã hội, 
không m a túy, không  mại dâm  và không  vi 
phạm  p h áp  luật. H ình  ả n h  cháu bé con chị Vân 
phải chăng là h ình  ản h  tiêu biểu của “kỳ tích” 
xóm Sình, nơi tôi đang sống ■
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TỪ MỘT TỘI PHẠM • • • 
TRỞ THÀNH 
NGƯỜI BẮT CƯỚP

ứ  LÊ HỬU PHƯỚC
(Đờ Lạt)

Những ngày trung  tuần  th á n g  9/2000 dư luận 
ở Đà L ạ t  tỏ ra  quan tâ m  đặc b iệ t sự k iện  

hai anh  chạy xe ôm b ắ t  được cướp giao cho Công 
an. Ngay sau đó Uy ban  N h ân  dân  th à n h  phố 
Đà L ạ t  và n gành  công an đã khen  thưởng biểu 
dương 2 anh, đồng thời p h á t  động phong trào  
“lực lượng xe ôm tham  gia phòng chống tội 
p h ạm ”. Việc làm  kịp thời này  được đông đảo 
quần chúng dồng t ìn h  và tâ m  đắc.

Có lẽ cũng cần nhắc lại m ột chút về sự 
k iện  này. K hoảng 8 giờ sáng  ngày 13/9 anh  
Nguyễn H ải Phồn  (117 Đảo Duy Từ - Đà Lạt) 
chở hai th a n h  n iên  vào Tà Nung. Khi đến ra n h  
giới giữa phường 5 và xã Tà Nung hai th a n h  
n iên  dùng búa sá t  hạ i  anh  P hồn  để cướp xe, âm  
mưu th â m  độc của hai tê n  cướp chưa th à n h ,  th ì  
cùng lúc anh  Nguyễn Trung Sơn đang t rê n  
dường chở khách  ra  Đà L ạ t  hay  biết, đã không 
ngần  ngại th ả  khách  xuống phóng xe đuổi theo 
tê n  cướp. Tuy chi tay  không nhưng anh  Sơn vân  
dũng cảm khống  chế buộc tê n  cướp h ạ  hung khí,

44



và anh đã n h an h  chóng hạ  gục, b ắ t  gọn tê n  
cướp nguy h iểm  giao cho công an... giờ đây hai 
tên  cướp đang chờ ngày  ra  tòa  lãn h  án. H àn h  
động dũng cảm b ắ t  cướp của anh  Sơn kh iến  mọi 
người cảm phục, nhờ đó góp p h ần  làm  cho tình  
hình an n inh  t r ậ t  tự  t r ê n  địa bàn  được giữ vững.

Nhưng có lẽ ít  ai ngờ được con người dũng 
cảm bắt cướp ây đã từng là một tội phạm  nguy 
hiểm, đã từng bị pháp  luật trừng  tr ị  ! Ngồi với 
anh Sơn trong  m ột quán cà phê nhỏ. Uống xong 
một ngụm cà phê đắng, anh  trầ m  ngâm  kê lại 
câu chuyện của 25 n ăm  về trước.

M iền N am  mới hoàn  toàn  giải phóng được 
mấy ngày, t ình  h ình  an n inh  xã hội còn lắm  
phức tạp. N ăm  ấy tôi vừa t rò n  17 tuổi t ín h  khí 
còn bốc đồng, nghe bạn  bè rủ rê khích động, 
chúng tôi gồm 3 người xông vào nhà  ông Đinh 
Tăng (một sĩ quan cảnh  s á t  ngụy) đê cướp của, 
vì nghe đâu h ắ n  ta  r ấ t  nhiều của cải, trong  khi 
mình lại không  có cái ăn , cái mặc. Vừa đột 
nhập chúng tôi bị chống cự, ông Đinh T ăng  chia 
súng, sợ bị b ắ n  sẵn  súng trong  tay  tôi nô súng 
trước kh iến  ông ta  th iệ t  mạng. Sau đó tôi phải 
vào tù, 12 năm  trong  tù là m ột khoảng  thời 
gian dài đằng  đẳng, tuổi th a n h  xuân của tôi bị 
chôn vùi trong  bốn bức tường oan nghiệ t,  tôi ân  
hận  lắm  chứ ! Gia đ ình tôi chỉ có ha i mẹ con côi 
cút, vài n ăm  đầu bà còn đi th ă m  nuôi tôi được ít 
lần, sau đó bà bị mù không  thế làm  ăn  gì được. 
May thay  được sự giúp đỡ của chính quyền
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phường 4, của bà con chòm xóm mẹ tôi vẫn  
sống qua ngày trong  t ìn h  yêu thương của mọi 
người... kê từ  ấy không  có ai th ă m  nuôi tôi nữa. 
N hiều đêm  tôi đã th ầ m  khóc vì thương mẹ, khóc 
cho sự bồng bột, dại dột phú t chốc của m ình  
phả i t r ả  giá quá đắt. Đang lúc th ấ t  vọng chán  
chường, toan tính  trôn  trạ i  tôi n h ận  được thư  
của mẹ gởi vào (mẹ đọc nhờ người khác  v iế t hộ) 
động viên tôi an  tà m  học tậ p  cải tạo  cho th ậ t  
tố t  đê được sớm trở  về với mẹ, đừng dại dột mà 
t rố n  trại. Từ đó tôi tích cực tu rè n  b ản  th ân ,  
chàm  chi lao động học tậ p  đê mong sớm được 
tha. Và ngày ấy đã đến  ngày 2/9/1987 tôi được 
hướng ân  xá. Khỏng có gì d iễn tả  h ế t  n iềm  vui 
hôm  ấy, ngày mà tôi thực sụ' cám th ấy  m ình 
được tự  do. Mẹ con gặp lại nhau  sau 12 năm  xa 
cách mừng mừng tủi tủi, nước m ắ t  tuôn trào. 
Thú thực tôi chỉ sợ mẹ tôi qua đời trước khi tôi 
được th a  th ì tôi sẽ ân  h ậ n  b iế t chừng nào, vì tôi 
nghĩ m ình là th ằ n g  con b ấ t  hiếu, chỉ b iế t gieo 
đau khổ cho mẹ, chưa đền đáp được gì. v ề  lại 
địa phương tôi quyết tâm  tu chí làm  ăn, cả m ột 
thời gian dài tôi đi làm  thuê cuốc mướn kiếm  
tiền  về nuôi mẹ già mù lòa; tuy nghèo khó 
nhưng đó là những ngày h ạ n h  phúc n h ấ t  của 
mẹ con tôi. Được 2 năm  thì mẹ tôi qua đời, tôi 
p h ần  nào toại nguyện.

Sau đó ít  lâu tôi cưới vợ. Vợ tôi, m ột người 
góa chồng đã có 3 m ặ t  con r ấ t  tội nghiệp. N ăm  
1989 vợ chồng tôi quyết đ ịnh bán  căn nhà  nhỏ
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ở đường Đồng Tâm, Đà lạ t  dể vào Tà Nung mua 
đấ t làm cà phê. Kể từ  đó cuộc sống của gia d inh 
tôi ngày càng ổn định, h iện  chúng tôi có 6 sào 
cà phê; ngoài ra  tôi còn t r a n h  thủ chạy xe ôm 
kiếm th êm  đồng ra  đồng vào lo cho 5 đứa con 
ăn  học (chúng tôi có 2 đứa con). Với tôi lúc này  
gia dinh là t r ê n  hê t,  t â t  cá 5 đứa con toi đeu 
thương yêu như nhau.

Uống h ế t  ly cà phê Sơn thở  dài nói “cuộc 
đời của tôi chênh vênh  và nhiều đắng cay lắm !”. 
Cảm thông với những quá khứ  đau khổ của anh, 
có thể  so với chúng bạn  anh  “vào dời” muộn 
hơn nhưng tôi n h ậ n  ra  nơi con người này  ý chí 
vươn lên, tự anh  đà lậ t  sang cho m ình  những 
trang sách cuộc đời mới. Anh thỏ thẻ  : Vợ
chồng tôi sống h ạ n h  phúc lắm , tôi là  hội v iên  
Hội nông dân  nữa đấy”.

Tôi hỏi : “Vì sao anh  lại dũng cảm  tay 
không m à dám b ắ t  cướp ?”. “Đơn g iản  tôi nghĩ 
đó là t rá c h  nh iệm  của mỗi người công dân. 
Trước những  h à n h  động sai t r á i  của kẻ phạm  
pháp ta  không  th ể  dửng dưng”. “T h ế  anh  không 
sợ nguy h iếm  sao ?”. “Không ! Lúc ây tôi r â t  
bình tĩnh , m ột m ặ t  vừa thuyê t phục, m ột m ặ t  uy 
hiếp t in h  th ầ n  buộc chúng phải quy hàng , tôi 
nghĩ không  th ể  buông th a  cho những kẻ phạm  
pháp, coi thường pháp  luật n h à  nước”. Im  lặng  
chốc lá t  Sơn lại nói : “Tôi làm  việc ấy không
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phả i đế được khen  thưởng đâu, nhưng làm  vì lẽ 
p h ả i”.

Vâng, h à n h  động vì lẽ phải,  h à n h  động để 
ng ăn  chặn  cái sai của những kẻ coi thường pháp  
luật là  chuyện phải làm  đối với mọi người công 
dân, nhưng không  phải ai cũng làm  được, không  
phải ai cũng dám  làm vì lý do này, vì lý do 
khác... Nhưng anh  Sơn đã không  ngần  ngại 
đứng về lẽ phải,  đứng về phía công lý. Vui mừng 
với những gì anh  đà làm được trong  hơn 10 n ăm  
qua cho gia đ ình cho xã hội. Nhưng tôi nghĩ mọi 
người càng vui hơn, cảm phục hơn khi b iế t rằ n g  
anh  Nguyễn Trung Sơn có m ột quá khứ đen tối 
là th ế  nhưng anh  đà b iế t vượt qua bóng tối, 
vượt qua chính mình. H àn h  động của anh  và 
người bạn  đồng h à n h  (Phồn) ngày 13/9 vừa qua 
đă trở  th à n h  tấ m  guơng sáng  cho mọi người 
trong  việc phòng chông tội phạm , giữ gìn an  
n inh  t r ậ t  tự  tạ i  địa phương để đem lại sự b ình  
yên  cho phố  phường, cho mọi người ■
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CHỞ LUẬT VỀ BUÔN

o  VIỆT VĂN
(Đa Lạt)

T ôi không đắn  đo khi dám  
chắc rằng, nêu đến  nay, 
Lảm  Đồng chưa ra  đời một 

tổ chức trợ  giúp pháp  lý cua N hà nước th ì chắc 
hẳn một bộ phận  lớn công chúng h ìn h  dung sao 
dược những nỗi n iềm  k h á t  khao pháp  luật của 
đồng bào các dàn  tộc vùng sâu, vùng xa trong 
tỉnh. Bởi vậy, ba nám  đã qua m ột h à n h  tr ình  
chở luật về buôn, tòi đã tìm  ra “luận  dề" : lỗi 
này không thê  đố lòn t ấ t  cả do khách  quan, do 
tồn tạ i lịch sử !

VÙNG SÂU DÓI LUẬT - LÝ GIẢI SAO ?

Là m ột t ỉnh  miền núi, Lâm  Đồng có gần  1 
triệu dân  th ì 1/3 trong số  đó là đồng bào th ièu  
sô người Chill, Lạch, KTIo, M’Nông, Chu Ru... 
Họ sống tậ p  trung  chủ yếu ở vùng sáu, vùng xa, 
trong đó có 35 xã đặc b iệ t khó khăn , dược 
UBND tỉn h  Lâm  Đồng chọn đầu tư  các dự án  
điếm xóa đói giảm nghèo, p h á t  t r iê n  k inh  tế, 
xóa dần  cách b iệ t với cư dân  đô th ị và các vùng 
lân cận. Thời k háng  chiến, đây là những vùng 
núi non h iếm  trở, nên  được chọn làm  căn cứ 
cách m ạng  k iên  trung, phục vụ cho công cuộc
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giải phóng dân  tộc. Trong thử  thách , tấ m  lòng 
thủy  chung son s ắ t  với Đảng, với cách m ạng  của 
các dân  tộc bản  địa thê  h iện  khá  rõ nét. Do đó, 
việc đầu tư  công sức, t iền  của n h à  nước vào 
vùng sâu, vùng xa từ sau hòa b ình  đến  nay, 
không  chỉ là t rác h  nh iệm  m à còn th ể  h iện  ở đó 
đạo lý của dân  tộc, “uống nước nhớ nguồn”. 
Công bằng mà nói, trong  sự p h á t  t r iển  của đời 
sống k inh  tê đã kéo theo những bước cải th iện  
của đời sống tinh  thần . Đời sống pháp  luật là 
m ột bộ p h ận  của đời sông tinh  th ầ n ,  nhưng hai 
th ậ p  kỷ qua, m ặ t  bằng dân  tr í  v ẫn  ở mức thấp . 
Đế có một qui chuẩn điều chỉnh các h à n h  vi ứng 
xử, ph ần  lớn đồng bào dựa vào sự cường h à n h  
của nhiều tập  tục đã quá lạc hậu  với xã hội văn  
m inh  ngày nay. Còn quyền tự  bảo vệ của cá 
n h â n  trước pháp  luật như  thê nào, xem ra  còn 
quá xa lạ với ph ần  đông đồng bào. Ngay cả giấy 
khai sinh, m ột sự k iện  cơ bản  xác định t ình  
t r ạ n g  n h â n  th â n  của m ột con người từ  khi sinh 
ra  đến  khi chết đi, nhiều vùng đồng bào dân  tộc 
còn t r ả  lời r ấ t  hồn  nh iên  : “K hông b iế t” ! Tại 4 
xã vùng sâu huyện Lạc Dương gồm : Đ ầm  Ròn, 
Đạ Long, Đạ Tông, Đưng K’NỚ khoảng  2000 hộ 
dân  với hơn 1 vạn  khẩu, nhưng cả n ă m  1999 
đến  nay, số đăng ký mới, đăng  ký lại kha i s inh 
do cán bộ tư  pháp  xã thực h iện  chỉ đếm  t r ê n  
đầu ngón tay. Mỗi người mỗi hoàn  cảnh, song 
cái hoàn  cảnh  đói luật chung ở vùng đồng bào
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Đam Rông là khá  tiêu biểu ở các vùng sâu, vùng 
xà trong tỉnh. Mà, nếu lý giải trước hệ quả tồn  
tạ i lịch sử này th ì hoàn  toàn  lỗi đó vượt ra  
ngoài ý muốn của họ, không thuộc về họ. Hoặc 
lý giải m ột cách cụ thế  hơn, theo m ột góc nh ìn  
“trực d iện” về m ình như  chủ tịch xã Madaguôi - 
Đạ Huoai th ì : “Nói về luật, chính quyền chúng 
tôi khác nào như tay  ngang. Giải th ích  cho dân  
hiếu được, quả là t r ă m  ngàn  khó khăn .  Lâu lâu 
các “đoàn luậ t” của tỉnh, cua huyện về, người 
nào được nghe, được giải th ích  may ra  có một 
bước chuyển...” Đó là hai cách nh ìn  n h ậ n  “sự đã 
rồi” khi đoàn trợ giúp pháp  lý của t ỉn h  đặ t  vấn  
đề. Còn truớc mắt, th â n  phận  pháp  lý của đồng 
bào bị bỏ rơi như thế , “có ai thâu  chăng a i” ?!

TRÃM CHUYỆN BẢY GIỜ MỚI KỂ...

K T h in  và Ma - Chép là hai vợ chồng 
người Chu Ru ở xã Tà Năng, Đức Trọng. Cưới 
nhau chưa lâu, khi Ma-chép m ang th a i  thì 
K T h in  biền  b iệ t đi đâu không về. Đ ến nay  đã 
hơn 1 n ăm  mà Ma-chép vẫn  ngày đêm  vò võ 
nuôi con m ột mình. Trước cán bộ trợ  giúp pháp  
luật của tỉnh, người cha tuổi quá th ấ t  th ậ p  của 
Ma-chép, biểu lộ những uấ t ức. Ông cả quyết đề 
nghị : “Tôi phải giết mố heo, gà, trâu , bò đế con 
gái tôi b ắ t  nó làm  chồng. Rồi nó bị b ện h  đau, 
con gái tôi bỏ tiền  ra  chữa b ện h  từ  t r ạ m  xá xã 
đến bện h  viện huyện. Giờ làm  sao bảo nó đền
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cho tôi !”. T h ế  K’T hin  và Ma-chép có quyết đ ịnh 
ly hôn  của tòa  á n  chưa ? - Cán  bộ hướng dẫn  
pháp  luậ t hỏi. T rả  lời : “Dạ !... không... Mà ly 
hôn  là gì chớ ?”. “ô n g  có muốn K T h in  và Ma- 
chép trở  lại làm  vợ, làm  chồng không ?”. “Thê 
th ì sướng quá, muốn chứ, r ấ t  muôn

Cuối cùng khuôn m ặ t  ông già tội nghiệp  
đã rạ n g  rỡ h ẳ n  lên. Cái cảm giác may m ắn  của 
ông còn hơn cả b ắ t  được vàng mười. Hòa giải - 
đoàn tụ ! Ong lẩm  n h âm  m ãi đến  thuộc lòng 
sau khi đã hứa với cán bộ tư vấn  rằng , ngày 
mai, ông sẽ đưa con gái mình lên xã để được 
cán bộ tư  pháp  tìm  gặp chồng nó, để đưa K T h in  
vè chung sông suốt đời với Ma-chép...

Một tối nọ, tôi đến nhà  m ột cán bộ xã Đạ
- Tông, Lạc Dương đê tìm  hiểu sâu hơn về đời 
sống pháp  luật của đồng bào địa phương. Người 
vợ tay  bồng hai đứa nhở. Bên cạnh  là lũ nhóc 
con h àn g  xóm bu quanh chờ chị bán  h àn g  : Kẹo, 
bánh, gạo lẻ và... rượu. Quá giờ cơm tối, chồng 
chị chưa về nhà. “Có lẽ đi uống rượu với bạn  bè 
rồi. Ông đà uống vài ly vô, r ấ t  dễ quên đi h ẹn  
gặp ai !”. T hấy  chủ nhà  ngơi tay, ró t  nước mời 
khách, tôi n á n  ngồi lại gợi chuyện. Chị tâ m  sự 
và h ìn h  như  muốn tôi chia sẻ rằng , chồng chị 
chia tay  với người vợ trước rồi đến  với chị bằng  
đôi b àn  tay  trắng . Theo luật tục người Cil, 
chồng bỏ vợ phải đế lại toàn  bộ gia sản, ruộng
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vườn cho vợ nuôi con. Họ nuôi con theo m ột bản  
cam kết tự lập giữa gia đ ình hai bên, n h ấ t  th iế t  
phải có sự đồng ý cuõi cùng bởi m ột người lớn 
tuổi n h ấ t  phía vợ. Trường hợp tự  ph ân  xử này 
đã đi đến th à n h  công. Còn nếu  không, bí thư  xã 
Đạ -Tông : Kơ Sá H a Đơr cho biết, buộc người 
chồng không được chia tay  vợ, dù phải sông 
cảnh b ấ t  hòa, h ò n  n h â n  t r á i  với mục đích tự 
nguyện (!).

Chuyện hôn n h â n  ở vùng sâu, vùng xa bây 
giờ kế ra, càng kê càng khơi lên những nỗi 
niềm ưu tư  day dứt. Trở lại chuyện khai sinh, 
hỏi cán bộ tư pháp  xã bao nhiêu  người không 
đăng ký khai sinh - mười người th i cả mười vô 
tư t rả  lời “k h ô n g .th ề  nào b iế t  được !”. Hỏi cán 
bộ tư pháp  thì... chờ con số điều t r a  chính thức. 
Đế “k iếm ” m ột sô liệu thê h iện  t rê n  văn  bản, 
tôi phải tìm  đến  những người... không có thâm  
quyền tư pháp. Tôi đó, dù r ấ t  bận  rộn công việc 
chuyên môn, cô giáo hiệu trưởng trường m ầm  
non xà Đạ Tông vẫn vui vẻ cung cấp sô liệu cho 
nhà báo : Toàn xã, trẻ  em từ  1 đôn 5 tuổi là 880 
cháu, trong đo 494 cháu từ 3 đến  5 tuổi. 100% 
trẻ em đi học không có giấy khai sinh. Các cô 
giáo nhả  trường phải m ấ t  nhiều thời gian, 
xuống từng thôn, bản, làm  “điều t r a  v iên ” đăng 
ký khai s inh cho 300 trế . Nay thì... hơn 250 trẻ  
vẫn chưa có giấy khai sinh...
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Khi tôi nh ập  vai là m ột cán  bộ trợ giúp 
ph áp  lý, thú th ậ t  phải gắng sức lắm , k iên  nhẫn  
lắm  mới qua nỗi những ngày rã  rời vì... liên tục 
v iế t đăng  ký khai sinh. Thiêu n iên , th a n h  niên 
đến người già đi đăng  ký khai s inh  cho mình 
nhiều vô kể. Không phải sô chục, sô t r ă m  mà 
phai đèn sô ngàn  người. M ột cán bộ phòng tư 
pháp  huyện vùng sâu ước lượng : 70 - 80% đồng 
bào tạ i chỗ chưa có giây khai sinh. Tỉ lệ này 
đáng  được tin cậy nhá t .  Tôi suy đoan và cũng 
đồng thời dựa t rê n  những chuyến đi thực tế. ơ  
xã vùng sâu nào, tôi và các “đồng nghiệp lu ậ t” 
cũng được bao vảy bởi những người xin hưởng... 
quyền lợi hộ tịch.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH QUYEN c ơ  s ở  ở  đ â u ?

Cuôi năm  1999, tôi về xã nghèo Lộc 
T h àn h  - Bảo Lâm  dự hội nghị sơ k ế t  xã nghèo 
đầu tiên, trong đó có lĩnh vực pháp  luật. Ong Lê 
Xuân T hành , phó GĐ Sở LĐTBXH Lâm  Đồng 
lưu ý : “N hiệm  vụ của chính quyền địa phương 
phải nâng  cao không ngừng năn g  lực thực thi 
chương tr ìn h  xóa đói giảm nghèo thông  qua sự 
hướng dẫn từ  các cấp, ngành  của t ỉn h  và huyện. 
Nếu cứ n h ấ t  n h ấ t  thụ  động trô n g  chờ những 
nguồn vốn dự án, vốn tà i  trợ  ró t  về th ì  không 
thế  p h á t  huy được nội lực tạ i  chỗ. L iên hệ từ 
Lộc T h àn h  đến 34 xã nghèo còn lại, vấn  đề nội 
lực của chính quyền cơ sở trong  xóa đói giảm
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nghèo pháp luật đã đến lúc phải ngh iêm  túc 
đánh giá lại chính mình.

Dù là những đòi hỏi, những  yêu cầu khách  
quan, ấy vậy mà khi t r ả  lời với tôi, nhiều vị 
lãnh đạo địa phương còn tỏ ra  chưa m ặ n  mà 
trước một nhiệm  vụ cực kỳ bức xúc này. C hẳng  
hiểu họ có chịu đọc, chịu n ắm  b ắ t  t in h  th ầ n  của 
những văn  bản  quy phạm  pháp  luật của N hả 
nước hay không. Đầu t iên  Chỉ th ị 02 và Quyết 
định 03 ngày 07/01/1998 của Thủ tướng C hính 
phủ về TTPBGDPL từ n ă m  1998 đến  2002. Kế 
tiếp ngày 21/2/1998, UBND t ỉn h  Lâm  Đồng ra 
Quyết định sô 429 về TTPBG D PL năm  1999. 
Rồi Nghị định 83 ngày 10/10/1998 của Chính 
phủ về đăng ký hộ tịch; Thông tư  sô 12 ngày 
25/6/1999 của Bộ Tư pháp  hướng dẫn  th i h àn h  
Nghị định 83; Quyết đ ịnh  106 của Thủ tướng 
chính phủ về xây dựng, quản lý tủ sách pháp  
luật ở phường, xã... là những văn  bản  được Sở 
Tư pháp  Lâm  Đồng tố chức tậ p  hu ấn  k h á  kỹ 
lưỡng đồng thời cấp p h á t  tậ n  tay  đội ngũ cán bộ 
cốt cán 135/135 phường, xã. H ãy nghe n h ận  
thức m ột vài người trong  sô họ, chắng  h ạ n  : 
Ông Lê Long Định, bí thư  đảng  ủy xã Lộc 
T hành  - Bảo Lâm  cho rằng, việc đăng  ký k ế t  
hôn mới, k ế t  hôn lại, không  cần th iê t  phả i cấp 
cho những người đã lớn tuổi. Vì theo ông Định, 
mục đích sử dụng của họ không  còn nữa (?). như
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thế ,  ông Định đã quên giấy đăng  ký k ế t  hôn là 
sự công n h ậ n  của pháp  luật, nó liên quan đến 
khối tà i  sản  chung của vợ, chồng, liên quan đến 
quyền thừa  kế, di tặng....  Không có nó, nêu hệ 
quả pháp  lý xảy ra, chính họ tự tạo ra  những 
rắc rối, th iệ t  thòi khi yêu cầu pháp  luậ t bảo 
đảm  quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp 
khác ở m ột xã vùng Đạ Loan - Đức Trọng ra  
quyêt đ ịnh xử p h ạ t  trễ  h ạn  đăng  ký kế t  hôn 
hoặc ra  quyết đ ịnh đình chi lễ cưới m ột cách tùy 
tiện , ngầu hứng; chẳng những không n ân g  cao 
đời Sống văn  hóa pháp  luật, m à còn ả n h  hưởng 
đên long tin  của n h ân  dân  đôi với kỷ cương, 
pháp  luật nhà  nước...

ơ  Lâm  Đồng việc xây dựng tu sách pháp  
luật được đánh  giá là một tronfe những tỉnh, 
th à n h  cả nước hoàn th ả n h  khá  sớm trê n  135 
xã. Theo Quyết định 1067 ngày 25/11/1998 th ì 
tổng kinh phí xây dựng tu sách pháp  luật từ 
n ăm  1999 đến năm  2001 là 52 tỷ đồng, trong  đó 
ngân sách Trung ương là 1 tỷ đồng; 51 tỷ  đồng 
từ  ngân  sách cấp xã cân đối. Thực t ế  nhiều xã 
đã tỏ ra  r ấ t  thờ ơ, nếu không có sự đôn đốc 
k iểm  t r a  và trực t iếp  đầu tư  m ạn h  mẽ của Sở Tư 
Pháp , chắc h ẳ n  sẽ còn chậm  trễ  chưa b iê t đến 
bao giờ ?!

Rõ ràn g  vai trò  của chíĩih quyền sở tạ i 
luôn luôn m ang tính  quyết định trực tiếp  đến
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kết quả đưa án h  sáng  pháp  luậ t cho đồng bào 
nhận  thức đầy đủ vấn  đề này  chưa phải đã phổ 
biến. Nếu như  UBND xã Đ ầm  Ròn Lạc Dương 
tỏ rõ sự quan tâm , muôn tìm  ra  m ột giải pháp  
khả dĩ hơn th ì ngược lại xã Đạ Chais - Lạc 
Dương chưa tha  th iê t  lắm đế p h á t  t r ié n  công tác 
tư pháp xã nhà. Tôi r ấ t  đồng tình  với cách đánh  
giá của chủ tịch xã Đầm  Ròn - Lạc Dương : Lơ 
Mu Ha K rang “Cán bộ tư pháp  chúng tôi vừa 
yếu, vừa th iếu  n h iệ t  t ình  mặc dù h àn g  tu ần  xà 
.đều tố chức giao ban công tác hộ tịch, kiểm  
điểm đánh  giá rất... nghiêm  !”, Ha K rang vốn là 
cán bộ tư pháp  xã. Tương ph ản  lại, anh  Kon Sơ 
Ha Đơr, cán bộ tư pháp  Đạ Chais mo' ước : “Có 
hai điều cần câp th iê t  : m ột phòng làm  việc 
riêng và được đi học nâng  cao kiên  thức pháp  
luật”. Tiêc rằng, chính quyền xã Đạ Chais chưa 
đáp ứng nguyện vọng chính đáng  và r ấ t  tôi 
thiểu của Ha - Đơr....

C ơ HỘI MỚI, NHƯNG ĐÂU LÀ CxlẢI PH ÁP ?

Nói về tầ m  vĩ mô, ba n ăm  về trước, nhà 
nước ta  đặc b iệ t quan tâ m  công tác trọ' giúp 
pháp lý không thu tiền  cho đồng bào th iểu  sô’. 
Cục trợ giúp pháp  lý ra  đời, theo đó, Lâm  Đồng 
là một trong  7 tinh, th à n h  cả nước chọn hoạ t 
dộng điểm. Ngày 01.03.2000, thủ  Tướng Chính 
phủ ra  Chỉ th ị  sô 05 tiếp  tục tăn g  cường công 
tác trợ giúp pháp  lý. Sau khi th à n h  lập, trung
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tâ m  trợ  giúp ph áp  lý của UBND t ỉn h  Lâm 
Đồng, ngoài các h ìn h  thức tư  vấn  tạ i  ha i địa 
điểm  Bảo Lộc và Đà Lạt, b ắ t  đầu th á n g  7/1999 
đến  cuối th á n g  6/2000, trung  tâ m  và tổ  công tác 
đặc b iệ t  của Sở Tư pháp  liên tục t r i ể n  khai 
“chiến dịch” dài ngày vào vùng sâu, vùng xa, chi 
phí h à n g  t ră m  tr iệu  đồng cấp phát ,  đăng  ký hộ 
tịch và tư  vấn  cho dân. K ết hợp với n g à n h  bưu 
điện - văn  hóa thông  t in  cung cấp h à n g  ngàn  
sách báo pháp  luậ t m iễn  phí t r ê n  40 đ iếm  Bưu 
điện - V ăn hóa xã. Tại đây, trung  tâ m  trợ  giúp 
pháp  lý Lâm  Đồng từng tô' chức tư  v ấn  tạ i  chỗ. 
Xây dựng 1681 tô hòa giải với 6.723 th à n h  viên. 
Phối hợp với Ban tổ chức chính quyền tỉnh, 
trường chính tr ị  t ỉnh  tồ’ chức th i tuyển  chọn học 
lớp trung  cấp pháp  lý cho 125 cán bộ tư  p h áp  cơ 
sở... Đây là những cơ hội, những  điều kiện  
th u ậ n  lợi lớn, giá như  chính quyền cơ sở t r ê n  35 
xã nghèo trong  tỉn h  b iế t  tậ n  dụng, khai th ác  tố t 
hơn th ì đâu đến nỗi còn một tỉ lệ lớn đồng bào 
“đói luật” như bây giờ. Vậy chính quyền cơ sở 
nên  p h á t  huy nội lực như  thê nào đế thực h iện  ?!

Trước khi k ế t  thúc phóng sự, người viết 
bài này  (có cả tư  cách cộng tác  v iên  trợ  giúp 
pháp  lý) xin thử  nêu lên  những giải pháp. Thứ 
n h ấ t ,  cấp ủy, chính quyền cần  n h a n h  chóng 
“đ ịnh  vị” cơ sở vậ t  chấ t làm  việc m ột cách qui 
củ cho Ban Tư pháp, tổ chức điều tra ,  xác m inh
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toàn diện trong  n h â n  dân, chú ý chính xác ngày 
tháng năm  sinh đế kịp thời điều chỉnh. P h ả i  
đưa chương t r ìn h  “XĐGN” về pháp  luật vào nghị 
quyết cấp ủy và chương tr ìn h  h à n h  dộng của địa 
phương, xem đây là m ột trong  những tiêu chí đế 
nhận  xét, khen  thưởng th i đua đôi với cán  bộ. 
Thứ hai, cán bộ tư  pháp  xã phải thực sự tự  th â n  
vận động, thực h iện  tố t vai trò  th am  mưu cho 
chính quyền xây dựng n h ậ n  thức pháp  luậ t cho 
dân, thế h iện  đầy đủ bản  ch ấ t  cua dân, m ột n h à  
nước điều hành ,  quán lý đ ấ t  nước và xã hội 
bằng pháp luật. Cuối cùng, chú trọng  p h á t  huy 
hiệu quả hoạ t động cua tô hòa giải dựa theo qui 
ước của cộng đồng dân  cư, không trá i  với pháp  
luật h iện  h à n h  của nhà  nước. Luôn luôn đầu tư, 
t ra  cứu những tà i  liệu sẵn  có đế kịp thời giải 
thích, hướng dẫn  cho dân. “Nói có sách, m ách 
có chứng”, t r á n h  nói những điều chung chung. 
Khi còn hiểu mơ hồ, cần “th ỉn h  th ị” k iến  thức 
của cán bộ cấp huyện, cấp t ỉn h  trước khi tham  
mưu với chính quyền ra  văn  bản  hoặc t r ả  lời 
trực tiếp trước dân...

H iện nay, n gành  tư  pháp  từ  t ỉn h  đến 
huyện đã tă n g  cường cán bộ tư pháp  luân ph iên  
về cơ sở. Ngoài ra  về phía  n g àn h  tư pháp  đã đa 
dạng hóa các h ình  thức tuyên truyền  pháp  luật, 
rú t  ngắn  khoảng  cách đón n h ậ n  văn  hóa  pháp  
luật. Vậy, th iế t  nghĩ những công việc t iên  h à n h
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như t r ê n  không thê  có lý do xác đáng  nếu viện 
dẫn  ra  rầng, vượt ngoài tầm  tay  hay  lực bấ t  
tòng tâ m  của chính quyền cơ sở. Tin rằng, 
n g àn h  Tư pháp  Lâm  Đồng đang chọn m ột bước 
đột phá  mới đê hoàn  th à n h  th ắ n g  lợi Chỉ thị 02 
và Quyết định 03 cua Thủ tướng C hính  phủ về 
phô cập văn  hóa pháp  luật, trong  đó tập  trung  
vùng sâu, vùng xa vào năm  2002 ■
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MỘT NGƯỜI LÍNH 
SAU CHIẾN TRANH

ứ  PHƯƠNG TRÚC
(Đò Lạt)

N hững năm  sau t r ậ n  quyết 
chiến ác liệt n h ằm  bảo vệ 

cổ thành  Quảng Trị năm  1972, tạ i  trụ  sở UBND 
xã Đại Minh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) có 
treo một tâm  bằng liệ t sĩ (Tố quốc ghi công) 
mang tên  : T rần  Đình K háng, vì th â n  n h ân  
chẳng còn ai ! Nhưng rồi con người ây vẫn  sông, 
làm việc và trở th à n h  Viện phó Viện Kiêm sá t 
nhân  dân (VKSND), GĐ Sở Tư P h áp  và h iện  
nay là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  Lâm  Đồng.

Tìm kiếm  mãi cuối cùng tôi vẫn  gặp được 
anh vào một buổi chiều th á n g  7/2000 mưa bay 
đầy trời t r ê n  th à n h  phô" cao nguyên. Từ chối 
không xong, anh  đành  phải t r ả  lời m ột cách 
không đầy đủ nhừng câu hỏi của tôi, tôi hiêu - 
anh không muốn nói về những bước th ă n g  t rầ m  
khả biến của đời mình.

Anh sinh ra  và lớn lên  ở vùng đ ấ t  nghèo 
khó nhưng kiên cường Đại Lộc, Quảng Nam. 
Khi vừa tròn  17 tuổi, trước nỗi đau nước m ấ t  
nhà tan  dưới gó t giày giặc Mỹ, anh  quyết định 
thoá t ly theo cách mạng. N ăm  1965, anh  vào bộ 
đội chiến đấu trong  Đại đội 3, tiếu đoàn 90 và
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có m ặ t  trong  những  t r ậ n  đ án h  vang dội làm  kẻ 
thù  b ạ t  vía như  : Ba Gia, V ạn Tường, Đồng 
Dương, Cẩm  Khê, H iệp Đức... Xuân M ậu T hân  
1968, trong  m ột t r ậ n  sồng m ái bên  cầu c ẩ m  Lệ, 
họng  súng B40 của an h  ngắm  th ẳ n g  vào chiếc 
xe n h à  b inh  chở đầy giặc Mỹ làm  ta n  tác đội 
h ìn h  quân xâm lược hung hãn .  Sau t r ậ n  đánh  
đó, an h  được phong tặ n g  danh  hiệu “Dũng sĩ 
d iệ t M ỹ” và H uân chương chiến công giải phóng 
H ạng  nhì, m ột thời gian sau anh  được cử ra  Bắc 
kế chuyện đánh  Mỹ và được ở lại đào tạo  sĩ 
quan chính tr ị  n h ằm  phục vụ chiến trường m iền 
Nam.

N ăm  1971 anh  trở  về với Sư đoàn 325 
th am  gia chiên đấu ớ N ham  Biều, Xuân An, Cửa 
Việt, La Vang và c ố  th à n h  Quảng Trị. Trong 
m ột t r ậ n  chiến đẫm  máu, anh  và nhiều  đồng 
đội bị thương nặng  phải đưa về hậu  cứ Gio Linh 
điều trị. Đơn vị tưởng rằn g  anh  đã hy s inh nên  
gửi giấy báo tử  về Quảng N am  - nơi chôn nhau 
cắt rổn  của anh, từ đó mới có chuyện tấ m  bằng  
liệ t sĩ T rần  Đình K háng được treo  tạ i  UBND xã 
như  đế tưởng nhớ m ột người con th â n  yêu đã 
h iến  dâng cho đấ t  nước. Sau ngày  m iền  Nam  
hoàn  toàn  giải phóng, non sông liền  dải. v ề  
th ă m  lại quê hương tìn h  cờ b ắ t  gặp. A nh đă xin 
đem về làm  kỷ niệm  và coi đó là bảo v ậ t  vô giá 
của đời mình. Nó luôn nhắc  nhở an h  : Là người 
lính  cụ Hồ không chỉ có t in h  th ầ n  dũng cảm 
chiến đấu hy sinh, không ngại g ian khổ, khó
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khăn mà còn h ế t  lòng thương yêu đồng đội, dám  
hy sinh cho dân, cho nước.

Năm  1976 đ ấ t  nước thông  n h ấ t ,  quê hương 
thanh bình, anh  lại chuyến sang làm  công tác 
bảo vệ pháp  luậ t tạ i  VKSND t ỉn h  L âm  Đồng, 
không ngừng học tập , p h ấn  đấu và r è n  luyện, 
anh trở th à n h  Viện Phó VKSND tỉnh  rồi giám  
đốc Sở Tư pháp  Lâm  Đồng. Vào năm  1988 là 
giai đoạn mà n gành  Tư p h áp  cả nước gặp  không 
ít khó k h ăn  vì m ột sô nơi Sở Tư P h áp  bị giải 
thể. ơ  Lâm Đồng, Sở Tư P h áp  đứng trước nguy 
cơ sáp nhập  vào văn  phòng UBND tỉnh , 7/7 
phòng Tư pháp  các huyện, thị, th à n h  phô bị giải 
thể, chỉ còn m ột cán bộ trực thuộc văn  phòng 
UBND... Trước nỗi t ru ân  chuyên đó, anh  - một 
giám đốc cương trực, quả cảm  và đầy lòng n h iệ t  
huyết đã cùng anh  em trong  n gành  h ạ  quyết 
tâm  bằng mọi giá phải giữ cho được ngành , vừa 
thuyết tr ình , k iến  nghị với các cơ quan chức 
trách, vừa tiếp  tục đẩy m ạ n h  toàn  diện các h o ạ t  
động Tư P h áp  đi vào chiều sâu, giúp cho chính 
quyền các cấp giải quyết được nhiều việc bức 
bách trong công tác quản lý N hà nước. K ết quả 
“trăm  nghe không  bằng  m ột th ấ y ”, trước những 
việc làm th iết thực ấy, chính quyền và nhân  
dân đã ghi nhận . T h ế  là n g àn h  Tư pháp  Lâm  
Đồng tiếp  tục tồn  tạ i  và p h á t  tr iển ,  h àn g  loạt 
các tô chức Tư pháp  bổ trợ  : Luật sư, công
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chứng, giám  định  tư  pháp, hộ tịch... ra  đời, 
Phòng  Tư P h áp  các huyện được tá i  lập, 100% 
Ban Tư P h áp  được củng cô, h àn g  ngh ìn  Tồ hòa 
giải được kiện  toàn  và đẩy m ạ n h  h o ạ t  dộng... 
góp p h ần  cùng với cả nước k h ẳn g  đ ịnh  vị thê 
của n gành  Tư pháp  trong  đời sông xã hội.

Xây dựng và p h á t  t r iể n  được ngàn h  Tư 
pháp  vững m ạ n h  n ên  được Đ ảng và n h à n  dân 
địa phương tín  nh iệm  đã bầu anh  giữ chức Phó 
chủ tịch HĐND t ỉn h  nh iệm  kỳ 1994 - 1999. Sau 
đó, Bộ Tư P háp  lại có ý đ ịnh  ru t  anh  về làm 
Thứ trưởng, nhưng rồi, vì gia cánh, anh  ở lại đê 
gắn  bó với m ả n h  đấ t  ngàn  thông. Tôi hỏi anh  
"Vì sao ?”, anh  mim cười “Hòm nay  m ình  không 
mặc áo lính nhưng m ình  nguyện t rọ n  đời làm 
người lính, m à đã là người lính th ì làm  việc gì 
hay giữ cương vị nào không quan trọng. Điều 
quan trọng  là làm  sao đế cống h iến  dược nhiều 
n h ấ t  cho n h ân  dân  và phải thực sự h ế t  lòng vì 
n h ân  d â n ”. Có lẽ từ  những suy nghĩ như  vậy, 
n ên  anh  lại được Đ ảng và n h â n  dân  t in  yêu tiếp 
tục bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND t ỉn h  thêm  
m ột nh iệm  kỳ nữa.

Khi nói về t ình  h ình  dân  chủ cơ sở Lâm 
Đồng, anh  bộc bạch : “Việc thực h iện  quy chế 
dân  chủ cơ sở bước đầu dã góp p h ần  quan trọng  
vào sự đổi mới phương thức lã n h  đạo của cấp 
ủy, sự quản lý điều h à n h  của chính quyền xã,
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kết hợp với phong trào đoàn kết xây dựng nếp 
sống mới, xóa đói g iảm  nghèo đã d iễn  ra  hầu 
khắp các địa phương trong  tỉnh , làm  phong phú 
thêm  phương thức h o ạ t  động của M ặt t r ậ n  và 
đoàn thể. Đặc b iê t cán bộ cơ sở đi s á t  dân, hiểu 
được tâm  tư nguyện vọng của dân, tôn  trọng  và 
lắng nghe ý k iến  của dân. Do đó, việc t r iển  khai 
thực hiện kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tê 
xã hội ở xã, cán bộ dựa vào dân, giải quyết 
những đòi hỏi bức xúc của dân, kê cả trong  việc 
xây dựng củng cố chính quyền...”.

K ết quả bài v iế t này, tôi không muốn đưa 
ra bấ t cứ một n h ậ n  đ ịnh  hay  lời b ình phẩm  nào 
về anh, chí xin được dẫn  ra  đây m ột đoạn trong 
công văn  của Tỉnh ủy Lâm  Đồng do đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy ký phúc đáp công văn  của Đ ảng 
Đoàn Bộ Tư P h áp  “Đồng chí T rầ n  Đình K háng 
là cán bộ được rè n  luyện và trưởng th à n h  trong 
cuộc kháng  chiến chống Mỹ. Sau ngày nước nhà  
thống nhấ t ,  đồng chí được chuyển sang làm 
công tác ở lĩnh vực Kiểm sát,  Tư pháp  và h iện  
nay là Phó Chủ tịch HĐND. Dù ở lĩnh vực và 
cương vị nào đồng chí cũng thế  h iện  trách  
nhiệm trong việc hoàn  th à n h  nh iệm  vụ được 
giao. Có k iến  thức hiểu b iế t  về pháp  luậ t n ên  đã 
vận dụng tố t vào các lĩnh  vực công tác của 
mình. Giữ được tư  cách, phẩm  chấ t đạo đức của 
người đảng viên. Được tậ p  th ể  quần chúng tin,
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mến. Ở đồng chí còn có khả  năng  đảm  nh iệm  ở 
nh iệm  vụ cao hơn. T ính  tình  th ẳ n g  th ắn ,  m ạnh 
dạn  đấu tran h ,  xây dựng với trác h  nhiệm  
chung...”.

Ngoài k ia  mưa vẫn  rơi. Một người lính sau 
chiến t ra n h  m à tôi đã gặp là như thê ■
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ĐI “CỨƯ ĐÓI” 
PHÁP LUẬT 
CHO ĐỒNG BÀO 
VÙNG SÂU

o VĂN VIỆT
(Báo Lâm Đồng)

M ới chỉ giải quyết một phần  r ả t  nhỏ mới 
biết “cải đói” vô h ình  cua đồng bào nơi đây 

còn hơn cả mọi sự hình dung ban  dầu...

THÂN PHẬN NHỮNG CÔNG DÂN “VÔ DANH”

Đi Đam Rông bây giờ vẫn phái theo hai con 
đường “bão tá p ” Một là đi đuừng rừng ước chừng 
40km có dư. Hai là từ xã L át huyện lỵ Lạc Dương 
ghé qua Đà lạ t rồi vượt QL 27 “đi nhờ” trên  lãnh 
thổ huyện Lak (tinh Đắc Lắc) bằng ỏ tô nhưng 
phải đậu bên này sông Rrồng Nô. Đường bộ dễ 
chừng đến 200 km, nhưng gần 3/4 là đường cấp 
phối và đường lầy lội. Qua bên kia sông, m ất 
thêm 6 km nữa mới tới trung tàm  cụm xã, nêu 
không gặp xe thỏ chi còn cách duy n h ấ t  là đi bộ. 
Có lẽ vì ngăn sông - cách núi, nên đời sống kinh 
tế  nơi đây chưa thế tạo ra  những bước đột phá 
mạnh mẽ; nói chi đến đời sông văn hóa pháp 
luật. Anh Nguyễn Doãn Thắng, Trướng phòng Tư 
Pháp Lạc Dương, cùng đi với Đoàn, nói như đoán
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chắc : “Dù chưa thống  kê cụ thể, nhưng 4 xã Đam 
Rông (xã Kờ Nớ mới tách ra từ xã Đạ Long sau 
này, còn ít n h ấ t  từ  70% - 80% chưa đăng ký hộ 
tịch”. Có nghĩa hơn 1.600 hộ dân ở đây th ì có 
khoảng từ 1.100 - 1.300 hộ dân có con em là 
những công dân  “vô danh” ? Tôi làm phép tính 
nhan h  và một lần  nữa, anh Thắng lại khẳng 
định không một chút ngập ngừng.

Sáng sớm đầu tiên  ở xã Đạ - Tông, may 
quá trời quang m ây tạnh ,  từng đoàn nguời lũ 
lượt kéo về UBND xã - nơi có treo tâ m  băng 
rôn: “Trợ giúp pháp  lý lưu động m iễn  ph í” - để 
xin đáng ký khai sinh, kế t  hỏn cho b án  th á n  và 
con cái trong  gia đình. Dù đà hẹn  trước Chủ tịch 
xã Ha - J e  đêm qua, có lẽ õng bận  cỏng việc gì, 
ca ngày hòm sau khòng thấy  đến. T ranh  thủ 
thời gian phỏng ván  n h an h  Bí thư  chi bộ : Kơ - 
Sa - Ha - Đơi. Ỏng Đơi tỏ vẻ lạc quan : Xã có 9 
thôn , gần 5.000 khâu  Thôn xa n h ấ t  cách trung 
tâ m  khoang 40 phú t đi bộ. D àn đèn đông thậ t,  
nhưng cùng lắm  là chiếm tỷ lệ 1/3 chưa đănp- ký 
hộ tịch. Ngược lại, trưởng Ban Tư P h áp  xã : Kra
- J ả n  - H a - Krong đưa con số khác : “N ăm  
1999. xã có 50 trương hợp đăng ký khai sinh, 18 
trường hợp đăng ký k ế t  hôn. T ính ra, còn 2/3 
con người... đứng ngoài sổ sách”.

K ết quả báo cáo không dồng n h ấ t  giữa bí 
thư  chi bộ và Trưởng ban Tư pháp  xà Đạ - Tông 
“kh iến  cho tôi cứ ngờ VƯC mãi. Còn đây là
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những th â n  p h ận  tội nghiệp  m à tôi đã trực tiẽp  
đăng ký khai sinh cho họ, L iêng H ót H a Ja n g  
cả thảy  có 5 người con, đứa lớn đang học lớp 6; 
đứa nhỏ n h ấ t  ra  đời th á n g  7/1998 đều không  cổ 
khai sinh. Ha Jan g  ngại ngùng tâ m  sự. “nay 
nhờ trợ giúp pháp  lý của Đ áng và nhà  nước, tôi 
mới thực sự hiểu về quyền lợi đăng  ký khai sinh 
cho con... “Một trường hợp khác là Da C át K’Lai 
mới 30 tuổi đầu mà đã có 6 m ặ t con. Chồng ngã 
bệnh chết cách đây mấy tháng , không  hiêu thu 
tục khai tử là gì. Khi hỏi : Sao bây giò' mới đăng 
ký khai sinh cho 6 đứa con, K’Lai ngơ ngác tra  
lời gọn lỏn “không b iế t”.

P hân  tích nguyên n h ân  dẫn  đèn thực 
trạng  này, Bí thư  Ha Đơi xã Đạ Tông và Chủ 
tịch Ha Hoanh xã Đạ Long, chung m ột n h ận  
định rằng, do n h ân  dân  chưa n h ận  thức đầy đủ 
tầm  quan trọng  về khai sinh, khai tử, n h ậ n  con 
nuôi, kế t  hôn... Riêng Lơ Mu Ha Krang, chủ tịch 
xã Đam Rông n h ận  trách  nh iệm  về m ình  : “Cái 
chính là vì cán bộ chúng tôi h ạ n  chè về năng  
lực, thiếu nh iệ t tình  vận  động...”. Tại đây, tôi 
đề nghị được xem sô lưu hộ tịch và đuợc biết, cả 
năm  1999, toàn  xã chì có một công dân  ra  đời 
là Da C át Ha Huy, sinh ngày 27/3/1999 (?) mới 
hay, sô liệu công bỏ cua trưởng phòng Tư pháp  
Lạc Dương và nhừng gì diễn ra  trước m ặ t tôi 
không còn khoảng cách nữa.
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ĐI NGƯỢC THỦ TỤC PHÁP LÝ 
CHUYỆN CÓ THẬT !

Trong số h àn g  ngàn  người đi đăng  ký hộ 
tịch nói t r ê n  đều được cấp sổ hộ khẩu  và chứng 
m inh  n h â n  dân. Lý giải vấn  đề này, L uật sư Đỗ 
Xuân Hùng, Phó Giám đôc T rung tâ m  trợ  giúp 
p h áp  lý; trưởng đoàn công tác cười ý nh ị : “Phải 
linh động giải quyết. Nếu tu ân  thủ  t r ìn h  tự  thủ 
tục th ì b iế t đến  bao giờ dân  mới có đủ giấy tờ 
tùy th â n  !...”

Nói đâu xa, ngay cả m ột Bí thư  xà ở đây 
hai đứa con út sinh ra  đã lâu, đến  giò' mới đi 
khai sinh. Còn nữa, một chủ tịch xã h iện  đang 
dương chức, sống VƠI  người vợ mới được hai m ậ t  
con vẫn  chưa hề có quyết đ ịnh ly hôn với người 
vợ cũ. Chuyện b ắ t  đầu khi hai người lục đục với 
nhau. Lên xã hòa giải không th à n h .  Đ ến tòa, 
tòa  bác đơn. Tro' về dòng tộc hai bên n h ấ t  tr í  
lập biên bản  cam kết. Theo đó, người chồng 
phải đê lại toàn  bộ gia sạn  gồm trâu , bò, ruộng, 
vườn mới được phép bỏ vợ. “Tùy nghi di s ả n ”... 
nghe kể thế , tôi g iậ t m ình : giả th iế t  sẽ trở  lại 
t r a n h  chấp ly hôn, chắc chắn  Tòa á n  khi thụ lý 
giải quyêt khó t r á n h  khói vướng VÍ U,  đau đầu !...

Theo số liệu tổng  điều t r a  từ  trường m ầm  
non xã Đạ Tông (trung tâ m  của 4 xã), toàn  xã 
có đến  880 trẻ  em từ  1 đến  5 tuổi. Giữa điều 
k iện  trường lớp vô cùng khó khăn ,  n ăm  học
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1999 - 2000, n h à  trường chỉ vận  động 343 học 
sinh, “chủ yếu từ  4 - 5 tuổi việc xác đ ịnh độ tuổi 
theo lời khai của bố - mẹ nhớ m ang  m áng  đã 
sinh ra chúng mấy mùa lúa đế tính ra năm. 
Hiệu trưởng n h à  trường Bùi Thị Kim Liên, đồng 
cảm : “Cứ n h ấ t  th iế t  theo luậ t th ì trường chúng 
tôi không thu n h ậ n  m ột học sinh  nào. 100% các 
cháu hoàn toàn  không có giấy khai s inh khi 
nhập  học. N ăm  ngoái, nhà  trường p h ân  công 
giáo viên kế t  hợp với tư  cách xã xuống từng 
thôn, bản, gia đ ình đăng ký khai s inh cho 300 
cháu. H iện nay, chúng tôi vẫn  tiếp  tục làm  công 
việc này...”.

VÙNG SÂU - NẶNG GÁNH HỘ TỊCH 
ĐẾN BAO GIỜ

Ông H uỳnh Xuân Phong, G iám đốc Sở Tư 
pháp Lâm Đồng nói : “Đ ến n ăm  2000 bằng  mọi 
giá phải giải quyết cơ b ản  vấn  dề hộ tịch t rê n  
31 xã nghèo trong  t ỉn h ”. Qua hai th á n g  t r iển  
khai (15/8/- 15/10/1999), trung  tâ m  trợ  giúp 
pháp lý và tổ công tác đặc b iệ t của Sở đã hoàn  
th à n h  11 chuyến vào vùng sâu, cấp m iễn phí 
hơn 3.200 giấy tờ hộ tịch gồm khai sinh, k ế t  
hôn; mỗi bản  chính kèm  theo 2 b ản  sao. Ngoài 
ra  các chuyên viên và cộng tác v iên tư vấn  pháp  
luật cùng với tư pháp  huyện và xã tố chức đăng 
ký khai sinh, k ế t  hôn  tạ i  chỗ cho hàn g  ngàn  
lượt người. Xã nào cũng vậy, n h â n  dân kéo đến
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đông kín, không th ể  giải quyết m ột lần  h ế t  
ngay được, v ấ n  đề quan trọng  là cán bộ tư pháp  
phải thực sự vận  động, không cho phép  chần  
chừ hoặc lơ là trong  m ột phú t giây nào nữa !

Thực tê bao nhiêu n ăm  qua, vùng sâu, 
vùng xa của Lâm  Đồng chưa ý thức về tầ m  quan 
trọng  về hộ tịch; dù có liên quan trực t iếp  đến 
quyền và nghĩa  vụ của họ. C hẳng h ạ n  không  có 
giấy khai sinh, không th ể  làm  hộ khấu, làm  
chứng m inh  n h ân  dân, k ế t  hôn, đứng tê n  sở hữu 
'nhà cửa, xe cộ hoặc quyền sử dụng đất... Nếu hệ 
quả pháp  lý xay ra, th â n  p h ận  của những công 
dân dứng "ngoài sô bộ” khó được bảo vệ đầy đủ, 
t ran l  &ao khoi những th iệ t  thòi... Cái đói “vô 
h ìn h ” cung bức xúc không hơn, không kém  cái 
đói ăn, đói mặc. Cứ nghĩ mãi, trong  tôi vẫn  
chưa dứt khỏi nỗi lo gán h  nặn g  hộ tịch ở vùng 
sâu, khi ngoái nh ìn  lại bản , làng  Đam Rong lọt 
thỏm  giữa đèo cao, núi thẳm ...  ■
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ĐÂU ĐÓ 
MỘT CON NGƯỜI

o AN NGỌC
(Đà Lạt)

Cứ chiều lại, th ì  người ta  
th ấ y  anh  liu riu vài ly rượu 

ở một quán cóc nào  đó, hay tại n h à  lão nông 
Hai Hóa chẳng hạn.... T h ỉnh  thoảng  ham  vui 
với bạn  bè, nhiều khi hơi quá chén. Và, những 
lúc như th ế  bà con n h â n  dân  lại đưa anh  về nhà  
trong vòng tay  thương m ến. Bởi họ hiểu, ngoài 
việc tầ n  tảo lo toan  VỚI bao việc gia đình, th ì 
đêm nay anh  còn có trác h  nh iệm  cùng tố an 
ninh đi tuần  tra , canh giữ vì sự b ình  yên của 
xóm làng... Vâng, có người nói với tôi như  th ế  ! 
Nghe chừng lãng  m ạ n  và thú vị, đã thô i thúc tôi 
tìm đến gặp anh  - Tố trưởng an  n inh  sô' 8 thôn  
Ngọc Sơn 3, xã Phú Sơn, huyện Lâm  Hà, với cái 
tên  khó quên Lê Hồ Bắc.

Tuy có hẹn  trước, nhưng phải đến  hai lần  
mới gặp anh, với lý do dễ dàng thông  cảm là 
“nông vụ tấ n  thờ i” trong  m ùa cà phê thu hoạch. 
Tính vui vẻ, bộc trực ban  đầu kh iến  tôi n h ậ n  ra  
h ình  như  đã gặp anh  ở đâu rồi th ì  phải. Nhưng 
không, chỉ là sự ngộ n h ậ n  vô tình. Xin lỗi nhé, 
cười hà... Thê là chúng tôi lại gần  gũi nhau  hơn
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và có lẽ đàn  ông chúng tôi là vậy ! Vào chuyện 
ngược dòng thờ i gian, anh  kể  : Anh s inh  ra  và 
lớn lên  tạ i  đ ấ t  Phú Sơn, nơi anh  đang ở. Tham  
gia bộ đội n ă m  1977, nguyên là thượng sĩ Quân 
đội n h â n  d ân  V iệt Nam. Vì lý do sức khỏe, phục 
viên về địa phương n ăm  1982, làm  đại biểu Hội 
đồng n h â n  d ân  xã những n ăm  1983, giữ chức vụ 
T rung đội trưởng dân  quân tự  vệ và h iện  nay là 
Tổ trưởng tổ  an  n inh  n h â n  dân. N gắn  gọn th ế  
thôi, nhưng xem ra  cũng ngót nửa p h ần  đời với 
bao th ă n g  trầm , buồn vui th ế  sự. Say sưa với 
những t r ậ n  đ án h  Fulro ngoạn mục đầy dũng 
cảm, cái cảm  xúc sung sướng nghẹn  ngào khi 
đạ t  những  chiên công. Tôi bỗng lái câu chuyện 
trở  về đời thường của những con người b ình  dị 
nhự  anh  bây  giờ chẳng hạn , với trác h  nh iệm  là 
Tố' trưởng an  n inh  trong  mối quan hệ cộng 
đồng? Thay cho câu t r ả  lời, anh  n ắm  ch ặ t  tay  
tôi bảo rằ n g  : Nếu là cán bộ th ì anh  phả i đến  
với dân; d ân  nói m ột hơn tôi nói mười; không  ai 
thực t ế  bằn g  dân, sâu sắc hơn dân  và chỉ có tai 
m ắ t  của n h â n  dân  mới nh ìn  xa, nghe rõ. Tôi 
phụ trác h  Tổ an  n inh  n h â n  dân  cũng vậy !

N gày mùa, Phú Sơn như  rộn  rà n g  h ẳ n  lên  
ỏ m ột vùng quê vốn yên  tĩnh . Dù bộn bề công 
việc, nhưng khi nói về vị Tổ trưởng an  n inh  số 8 
tạ i  th ô n  Ngọc Sơn 3, những người dân  ở đây 
không n g ần  ngại tiếp  chuyện với chúng tôi r ấ t  
say sưa và đầy th iện  cảm. Họ nói như  thuộc
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lòng về những chiến công đầy ấ n  tượng của anh  
Lê Hồ Bắc t r ê n  m ặ t  t r ậ n  đấu t r a n h  phòng 
chông tội phạm , về ý thức chấp h à n h  pháp  luật 
th ậ t  cảm kích và th á n  phục. Cứ mỗi câu chuyện, 
họ lại đặ t  cho m ột cái tê n  nghe càng h ấp  dẫn. 
Đại loại như chuyện mơ đầu “K hông nơi ẩn  n ụp” 
kể rằng  : Cách đây 3 năm , vào cũng độ này  
nhân  mùa cà phê thu  hoạch. Có m ột người 
thanh  niên  từ  phương xa đến đây tìm  việc làm, 
mang theo trong  m ình  đầy đủ giấy tờ bộ đội 
xuất ngũ. Tuy cỏ đăng  ký tạ m  trú  tạ i  n h à  người 
quen, nhưng có điều gì đó khả  nghi, anh  Bắc 
luôn tìm mọi điều k iện  đê tiêp  cận. Từ m ột điếu 
thuốc lá xã giao ban đầu, đên m ột ly rượu mời 
sau mỗi chiều lao động... Do đâ từng là một 
người lính vốn có k inh  nghiệm, n ê n  qua những 
câu chuyện b ình  thường của đời quân  ngũ, anh  
Bắc phá t h iện  th ấ y  người th a n h  n iên  này  có 
những gì dó không  th ậ t ,  th iêu  những  k iến  thức 
cơ bản  mà người lính cần phai biết, phai có. 
Sau một đêm suy nghĩ, anh  đã đem vấn  đề t r ìn h  
báo với công an và mọi việc đă rõ ràng . Người 
thanh  niên  ây chính là phạm  n h â n  ở trạ i  cải 
tạo Gia Trung, T ỉnh  Gia Lai với mức án  18 n ăm  
tù giam, đã t rố n  trạ i ,  sử dụng giấy tờ xuất ngủ 
của m ột người khác  đế lẩn  t rô n  vào xã Phú Sơn 
huyện Lâm  Hà. Được tin, n h â n  dân  r ấ t  vui 
mừng, p h ấn  khởi vì không b iế t hậu  quả sẽ gây 
ra thê nào đối với họ, nêu như  vấn  đề không 
phá t h iện  kịp thời ! Chuyện thứ  hai “Chiếc xe
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t r ả  chủ” : Thói quen, cứ tối lại là anh  Bắc đi dạo 
m ột vòng quanh xóm. Có th ể  ghé th ă m  m ột vài 
hộ gia đ ình hoặc quan sá t  m ột vấn đề nào đó 
m à anh  cho rằ n g  cần th iế t .  Vào m ột đêm  án h  
t ră n g  mờ ảo, song cũng đủ để anh  p h á t  h iện  
th ấ y  m ột người đang d ắ t  chiếc xe H onda đen 
ngòm băng  qua con đường tắ t ,  đi về ph ía  Núi 
đôi ra  hướng Quốc lộ 27. Lạ th ậ t ,  vì sao chiếc xe 
không  chạy ra  đường chính mà lại d ắ t  bộ đi tắ t  
đường mòn ? Anh quyết đ ịnh hô to : Đứng lại ! 
cùng với n h ân  dân  trong tó ra  tiếp  ứng, th ế  là 
b ắ t  được tê n  ăn  cắp xe. Thủ phạm  được giao cho 
công an xử lý theo pháp  luật, còn chiếc xe được 
t r a  lại cho người bị m ất. Mừng vui không  chi 
đèn  với người nh ận  lại xe bị m ấ t m à còn đối với 
cả n h â n  dân trong tổ, vi họ đã có m ột tổ  trưởng 
an  n inh  thông  minh, tậ n  tụy.... N hững mẩu 
chuyện về anh  đã qua rồi, nhưng đến  nay  người 
dân  xã Phú Sơn vẫn  xem đây là bài học cảnh  
giác đẽ đời trong cuộc đấu t ra n h  phòng chống 
tội phạm . Rôm rả  với những câu chuyện đời 
thường, tôi còn được nghe “Có m ột người vay 
tiền  nộp th u ế ”. Đó cùng chính là anh, n ăm  1999 
vợ anh  bị bệnh  bướu cổ ác t ính  đi giải phẫu  tại 
TP.HỒ Chí Minh. H oàn cảnh gia đ ình đã khó 
nay lại càng khó k h ăn  hơn. Ngày n h ậ n  thông  
báo nộp th u ế  nhà  đấ t  và thuế  sử dụng đ ấ t  nông 
nghiệp, anh  r ấ t  ưu tư  t r ă n  trở, quẫn trí , nhiều 
lúc anh  nghĩ “Giá như m ình không  làm  tổ 
trưởng” Nhưng rồi anh  nghĩ lại, hoàn  cảnh  thì
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ai cũng có, bơi “mỗi cày mỗi hoa, mỗi n h à  mỗi 
cảnh” m à thuê là nguồn thu chính cùa N hà 
nước, m ình  đã từng họp dân, vận  động n h ân  
dân và nói như  thế. C hẳng  lẽ bây giờ ăn  nói sao 
đây ?! T h ế  là anh  bèn  đi vay tư  thương hơn 500 
ngàn đồng với lãi suất cao đê nộp th u ế  đúng 
thời hạn , đồng thời làm  gương cho tổ. Tin lảnh  
đồn xa, mọi người b iè t chuyện của anh  làm, bèn 
rủ nhau h ăn g  há i tự  nguyện, tham  gia làm 
nghĩa vụ thuế. Và h ạ n h  phúc đã đèn với anh  là 
năm  đó, tô 8 do anh  phụ trách  đã hoàn  th à n h  
nghĩa vụ thuê sớm n h ấ t  xã. T h ậ t  đúng như  lời 
lão nông Hai Hóa, và cũng là người kế chuyện 
nói với tói rằn g  : Nhừng mầu chuyện về anh  Lê 
Hồ Bắc tuy ngắn  nhưng dai, bưi cái hậu  là một 
vấn dé n h â n  văn  sảu sắc, m ang tính  đặc trưng 
cảm hóa cao và cùng là những bài học đê đời.

Cảm  kích và t r â n  trọng  b iè t bao với t inh  
th ầ n  t rá c h  nh iệm  và ý thức chảp h à n h  pháp  
luật của m ột tô trưởng an ninh, đồng thời cũng 
là những người nông dân  mộc mạc h iền  lành, 
biết lấy phép nước làm  íhước đo và lấy gương 
soi làm  trọng. Sáng ra, tôi trở  lại căn n h à  có 
giàn hoa giấy đê chúc mừng anh  và chào tạm  
biệt, song anh  đã đi làm  r â t  sớm. B ất chợt, 
nh ìn  sang tôi đang th ấy  con chim khứu nhà  bên 
đang hót, ven đường h àn g  dâm  bụt vẫn xanh... 
Vả, cuộc sống vẫn  đang vạn h à n h  tiên  lên phía 
trước... ■
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CÔNG VIỆC NÀY 
ÍT NGƯỜI LÀM ĐƯỢC

o HOÀNG MAI
(Đà Lgt)

Võ V ăn Kiềm, 75 tuổi, 
cán bộ nghĩ hưu, h iện  đang 

ở Phường 2, Đà Lạt, m ột Đ ảng viên lảu năm , tổ 
trướng Ban liên lạc tù chính tr ị  T h àn h  phố Bà 
Lạt. Cụ là người r ấ t  khéo léo m ềm  mỏng trong  
công việc chung ở địa phương, lại hay đấu t ra n h  
cho lẽ phải,  giải tỏa nhiều vướng mắc trong  
n h ân  dân, và đặc b iệ t Cụ có còng trong việc 
p h á t  h iện  m ột số thương b inh  giả, t r ả  lại vị tr í  
đích thực của họ đê tạo  n iềm  tin  trong  Đ ảng 
trong  dân, đi đên xóa bỏ dần  những “con sâu 
làm rầu  nồi canh” đó.

Được b iê t  Nguyễn Thúc Đệ, được chế  độ 
thương b inh  hạn g  1/4, được truy lãn h  lương 
thương binh từ  thời chống Pháp. Cụ r ấ t  ngạc 
nhiên. Cụ nghĩ : “Ai chứ ông này  người cùng 
thời với mình, nói dối để hưởng chính sách là 
không đươc”. N hiều đêm cụ thao thức không 
ngủ. Nêu p h an h  phui vụ nảy  ông Đệ sẽ m ấ t  chế 
độ, bản  th â n  m ình  cũng chẳng có bổng lộc gì 
nhưng cụ lại nhớ r ấ t  rõ Điều 28 - P háp  lệnh  ưu 
đãi người có công và Điều 72 - Nghị đ ịnh của

78



Chính phủ ngày 24/4/1995. Rõ ràn g  đây là việc 
làm không hợp pháp. Cụ nhớ r ấ t  rõ n ă m  1952, 
ở Liên khu 5, đang chỉnh đôn tố chức, ông Đệ 
được ra  khỏi n g àn h  Công an, về quê đi buôn 
hàng ngoại hóa, từ vùng giáp ran h  giữa ta  và 
địch (tức xã An T ân  về Phù Cát). N ăm  1953, 
chẳng m ay ông bị bom N apan ở An Tân. Vậy 
ông dã khai th ế  nào và ai đã chứng n h ậ n  đê 
ông được xếp hạn g  thương binh đặc biệt; trong 
khi thời điểm  đó, ông chi là m ột người dân. Cụ 
lên Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh, 
mượn hồ sơ ông Đệ về nghiên  cứu. Đề chắc 
chắn, cụ mời các cụ từng hoạ t động cách m ạng 
thời đó cùng xem và ph ân  tích hồ sơ ông Đệ, 
mọi người k ế t  luận rằn g  mọi chi t iế t  kha i báo 
của ông Đệ là phi lý. Ngay quê quán ông khai 
đã là m ột sự m ập mờ. Quê chính của ông ở cửa 
biến Đề Gi, xã C á t K hánh , huyện Phù Cát, ông 
lại khai quê ở Qui Nhơn, là  nơi ông ta  trọ  học. 
Ông còn khai ông bị thương n ăm  1954 mà 
không ghi tháng , trong  khi lịch sử ghi rõ đến 
20/7/1954 là đình chiến, ông còn bịa ra  chuyện 
ông được Công an miền N am  Trung bộ tr iệu  tập  
ông từ  huyện Vĩnh Xương (K hánh Hòa) về khu 
dự hội nghị. Sau đó, lại được p h ân  công đi 
chông bọn xấu ở Quảng Ngãi, phải vượt b iên  ra  
Hội An, đến  cầu Sông Vệ th ì bị thương !... Kỳ lạ 
th ậ t  ! Các cụ lắc đầu cứ ngại cho ông Đệ. Bởi có 
m ột sự th ậ t  gắn với lịch sử, với quê hương từ
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tháng  1/1954, P háp  mở t r ậ n  càn A tlan te  chiếm 
vùng tự do Liên Khu 5. Đầu t iê n  chúng chiếm 
tỉnh  Phú Yên. Sau đó (19/3/1954) chúng đố bộ 
chiếm Qui Nhơn. N h ân  dân  Liên Khu 5 anh  
dũng chống càn rồi t iến  lên  Tây  Nguyên ngày 
17/01/1954, giải phóng Kon Tum, Quảng Ngăi là 
t ính  tự  do hoàn toàn, là hậu  phương vững chắc 
của Tây Nguyên. H oàn toàn  không  có cuộc hội 
nghị nào của Công an  miền, không  có cuộc vượt 
b iên  nào của dân  Quảng Ngãi, không có cuộc 
oanh tạc nào bằng  bom N apan  của giặc P h áp  ở 
Sông Vệ trong n ăm  1954.

Xác định rõ vấn  đề. Cụ Kiềm lặn  lội gõ 
cứa từng nhà, xin gặp gõ' nhừng người ký xác 
n h ậ n  cho ông Đệ đê p h ân  tích, đấu t ra n h  đòi họ 
phải rú t  chữ ký. Cụ còn gửi đơn th ẳ n g  cho Bộ 
Lao động - Thương b inh  - Xã hội, UBND tỉnh, 
Bộ Nội vụ đòi làm  sáng  tỏ sự việc. K ết quả ông 
Đệ đã bị thu hồi thẻ  thương b inh  và các chế độ 
trợ  cấp đặc biệt.

Niềm vui chưa tròn , th ì  t ìn h  cờ cụ nghe 
được chuyện từ  m ột G iám đốc Xí nghiệp in về 
hưu rằng  : Có m ột an h  chàng sửa k ính  - bú t tên  
là T rần  Văn Bảo là người cùng xóm, cùng xã với 
ông Giám đốc này  tạ i  Đồng Hới, Quảng Bình. 
Là người có tiền  á n  t iền  sự ngay tạ i  Đà L ạ t  mà 
sao có Sổ thương b inh  loại nặn g  2/4, được hưởng 
lương từ  nhiều n ăm  nay. Sự th ậ t  là anh  ta  chỉ
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là nạn  n h â n  trong  m ột câu chuyện t ìn h  của bà 
chị ruột. Thời chống Mỹ, bà chị có thương một 
anh bộ đội nhưng lại thay  đổi đột ngộ t để xây 
dựng gia đ ình với người khác. Quá bức xúc và 
cạn nghĩ, anh  bộ đội này  đã n ã  súng b ắ n  chết 
cả người t ìn h  và mẹ chị ta. T rần  V ăn Bảo từ  xa 
chạy về bị d ính 03 viên  đạn  vào lưng. T ên  sá t 
nhân  dã bị Tòa á n  b inh  xử tử  hình . Vào Đà L ạ t 
sinh sống, Bảo đã khai th ế  nào m à được hưởng 
chế độ đãi ngộ như  m ột người có công lớn với 
Tổ quốc. Người chứng n h ậ n  thương t ậ t  cho Bảo 
lại ở L âm  Đồng. T h ậ t  vô lý, Cụ Kiềm quyết 
định tìm  hiếu th ậ t  kỹ lý lịch an h  này  và đề 
nghị n gành  LĐ-TB-XH th a n h  t r a  làm  rõ. H iện 
Tỉnh đã cắt trợ  cấp lương thương b inh  của anh  
ta và chuyển hồ sơ của an h  về quê.

G ần đây lại có m ột vụ xôn xao dư luận  làm  
cho cụ Kiềm phải tốn  công tốn  sức vào đây.

Hồ Ngọc Dũng h iện  cùng vợ mở Karaoke 
ven đường Bùi Thị Xuân được xếp thương b inh  
3/4, và được hưởng chế  độ đãi ngộ lương từ  năm  
1994 đến nay. Cụ Kiềm ở gần khu vực này  nên  
dân chúng đã gặp cụ cho b iê t Hồ Ngọc Dũng 
không phải là thương binh. Được cái danh  hiệu 
này cùng với mức trợ  cấp h àn g  th á n g  là do tà i 
tháo  v á t  của cô vợ. Nguyên trước ngày  giải 
phóng, cô ta  làm  thư  ký dán h  m áy và săn  sóc 
cho phi đội Lôi Hỗ, m ột phi đội bao gồm những
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tên  xâm lược Mỹ, cứ mỗi lầ n  chuẩn bị lên  m áy 
bay đánh  phá m iền  Bắc là chúng lại lên  Đà L ạ t 
ăn  chơi, bồi dưỡng... Nguyễn Thị Thu, vợ Dũng 
là n h ả n  v ậ t  phục vụ bọn n ày  (Sờ Công an có lưu 
giữ hồ sơ). Vậy nếu Dũng là thương binh th ậ t  
chăng nữa, liệu loại người này  có xứng đáng làm  
vợ hoặc tình  nguyện kế t  duyên với m ột thương 
b inh  ? Cụ Kiềm r ấ t  g iận  khi đọc hồ sơ của 
Đũng, có xác n h ậ n  của ông Hào, nguyên Trưởng 
Ban Tô chức T h àn h  ủy, nay đã nghi hưu. Đặc 
b iệ t có 07 chữ ký dầu n g àn h  của phường 2, mà 
chắc chắn  do cô Thu nói ngọt m à n h ắm  m ắ t  ký 
vào vì không ai b iế t Dũng cả. Có 3 người ký xác 
n h ận  thương t ậ t  cho Dũng th ì hai vợ chồng ông 
Hồ Đắc Dung là bác ruộ t Dũng, ông Hồ Hiếu 
thời kỳ m à Dũng trèo  cây me xem sinh  viên 
biểu tình  (1967) chẳng m ay bị lạc đạn vào phổi 
thì Hồ Hiếu hoạ t dộng ở Sài Gòn, sau này  ủng 
hộ việc đa nguyên đa đảng, v iế t báo nói xấu 
Đ ảng ta. Với m ột hồ sơ như  vậy mà chỉ trong  04 
ngày Hồ Ngọc Dũng đã được xé t ngay tiêu 
chuấn thương binh 3/4. h àn g  th á n g  cán bộ Ban 
LĐ-TB-XH phường phải đưa trợ  cấp đến  nhà  
cho Dũng, vợ chồng Dũng đón n h ận  số  t iền  đó 
m ột cách th ả n  nh iên . Còn việc gặp gỡ, hội họp 
Cựu chiến binh, Thương b inh  do phường tổ chức, 
Dũng không bao giờ dám  họp vì b iế t rõ thực 
chấ t m ình không phải là thương binh.
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Nhưng đụng vào cô ta  là  đụng nhiều  n h â n  
vật quan trọng. Nghe nói có nhiều  vị ở th à n h  
phố cũng đã đến  quán karaoke ch ậ t  hẹp  của cô 
ta dể vui vẻ ca há t .  ớ  phường, nơi cô xung 
phong làm  m ột số việc bề nổi, m ột số người có 
trách nh iệm  v ẫn  say mê cô như  trước đây bọn 
lính k h é t  tiếng  Lôi Hổ đã từng mê say. Họ có 
biết động cơ của cô là tiền , là danh  vọng, cho dù 
là danh vọng giả. Có ông MT còn lớn t iếng  đòi 
chạy tiếp  cho chồng cô đ ạ t  được danh  hiệu 
thương b inh  giữa công chúng. Cụ Kiềm lên k ế  
hoạch, gỡ từng nú t  khó khăn . Trước tiên , cụ 
phải đi th â m  nh ập  quần chúng đế họ kê rõ vụ 
Dũng bị đạn  n ăm  1967 như  th ế  nào. B iết rõ vợ 
chồng Dũng khai m an  chuyện này, cụ Kiềm gặp 
lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH nói rõ quan điểm  của 
mình, buộc ông Hào phải rú t  chữ ký, k iểm  điểm 
trước T h àn h  ủy là đã ký ẩu cho Dũng. Cụ còn 
phụ chi t iền  cho th à n h  viên tố chức tù chính tr ị  
về T h àn h  phố Hồ Chí M inh gặp Hồ Hiếu đấu 
tranh  trực diện, và anh  cũng nói rằ n g  “chụyện 
đã qua, tôi lỡ ký rồi xin các anh  thông  cảm !”

Từ th á n g  8/2000, Sở LĐ-TB-XH ngưng 
lương Hồ Ngọc Dũng. Cụ Kiềm đang tiếp  tục 
cuộc đấu t ra n h  này  vì Cụ b iế t  không  dễ phá  vỡ 
ngay được cái gì dó m à người ta  mong muốn, 
n h ấ t  là vấn  đề t ĩn h  cảm, t iền  bạc. Dẫu có chêt 
họ cũng muốn ôm khư  khư. Ngưng cấp lương là
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một gáo nước lạn h  đổ vào kẻ th am  lam t rê n  
xương máu đồng đội. Cụ Kiềm vui khôn x iế t 
song Cụ còn b àn  với các cụ lão th à n h  cách 
m ạng sẽ đấu t r a n h  để những thương b inh  giả 
nói trên  phải t r ả  lại số t iề n  họ đã ăn  không của 
Đảng, của dân  trong  bao n ăm  qua. Điều đó chắc 
chắn cụ sẽ làm  được. Cụ thường nói với những 
kế lầm lạc bằn g  câu của Paven Coocsaghin 
trong tác phẩm  “Thép đã tôi th ế  đấy” rằ n g  : 
“Cái quý n h ấ t  của con người là cuộc sống. Đời 
người chỉ sống có m ột lần. P hả i sống sao cho 
khỏi xót xa ân  h ậ n  vì những n ăm  th á n g  đã 
sông hoài, sông phí, cho khỏi hố th ẹ n  vì những 
dĩ vảng ti t iện  và hèn  đốn để khi nhắm  mắt, 
xuôi tay  ta  sẽ tự  hào là đã sống có ích”. Hai 
trong sô ba thương binh giả kể t rê n  đã hiểu câu 
nói t rê n  và không oán h ậ n  gì cụ. Chính họ cũng 
cho rằng  không m ấy ai k iên  t r ì  làm  được việc 
như cụ Kiềm. Một công việc không được khen  
thưởng, không có thù lao, tốn  công đi lại, tốn  
tiền  giấy bút, photo tà i liệu đế đôi m ặ t  với sự 
th ậ t  và nhiều b ấ t  t rắc  có thế  xảy ra, song công 
việc ấy mới cao quý làm  sao ! ■
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mm THỊ m  pHượnG
NGƯỜI HỘ TỊCH VIÊN 
NGHIỆP D ư

ữ NGÔ NHÃ THỤY CA
(Đức Trọng)

Người phụ nữ bối rối trước bằng  chứng Xuân 
Phượng đưa ra. Chị ta  im lặng, chẳng  bù 
cho ít phú t trước đó...

Tuần  trước, chị ta  đến nộp hồ sơ dăng  ký 
khai s inh quá hạn  cho con (sinh ngày 
01/01/1994) với lý do : “Mãi lám  ă n  n ên  quên 
làm khai s inh (!)”. N h ận  hồ sơ, k iểm  t r a  qua 
quýt rồi báo cáo cán bộ Tư pháp  đế th a m  mưu 
giải quyết, th ì  cũng xong (sai, đúng thê  nào - ai 
b iế t đấy là dâu !). Nhưng với đức t ín h  th ậ n  
trọng, hơn nữa “linh t ín h  nghề ngh iệp” đã nhắc 
nhở Xuân Phượng : “C ần  phải th ẩ m  t r a  chu đáo, 
vì sắp  đến thời điếm n h ập  học, m ột sô người có 
xu hướng cho con đi học sớm hơn độ tuổi quy 
định, n ê n  họ tìm  mọi cách đế làm  lại khai 
s inh”. Và sau hơn nửa tiếng  t r a  cứu trong  sổ 
gốc, cô đã tìm  th ấ y  : cháu bé (với các dữ liệu 
như  hồ sơ vừa tiếp  nhận )  s inh ngày 29/9/1995, 
đã dăng  ký khai s inh 15/10/1995.
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Đây không  phải là lần  đầu tiên  Xuân 
Phượng p h á t  h iệ n  được sự gian dối trong đăng 
ký hộ tịch. Có đôi b ạn  đến  đăng ký k ế t  hôn, 
chàng tra i  xuấ t t r ìn h  cả quyết định ly hôn  với 
người vỢ trước. N hưng qua xác m inh thì, sau khi 
ly hôn anh  ta  đã k ế t  hôn  lần  thứ  hai tạ i  quê, 
nay lập lờ t ính  lợi dụng sự cả tin, tắc trách  của 
cán bộ hộ tịch để tiếp  tục được đăng ký k ế t  hôn.

N ăm  1994, Nguyễn Thị Xuân Phượng về 
làm  n h â n  viên văn  thư  tạ i  UBND xã N inh  Gia 
(Đức Trọng). Khi ấy, chánh  văn  phòng UBND 
xã kiêm  nh iệm  chức danh tư  pháp. Thiếu người, 
n ên  ngoài công tác văn  thư, cô còn có nh iệm  vụ 
phụ giup chánh  văn  phòng về đăng ký hộ tịch. 
Tiếp cận công việc, Xuân Phượng hiểu rằng , 
quản lý và đăng  ký hộ tịch là công tác r ấ t  quan 
trọng  : nó khòng  chỉ đơn th u ầ n  xác định tình  
t rạ n g  n h â n  th â n  của m ột cá nhân , m à còn là 
căn cứ pháp  lý để từng cá n h â n  hưởng các 
quyền và thực h iện  nghĩa vụ của mình. Muốn 
làm  tố t  công việc này, th ì bên  cạnh  tinh  th ầ n  
trác h  nh iệm  còn phải tường tậ n  luậ t pháp. Vì 
thế ,  Xuân Phượng cô" công nghiên  cứu các văn  
bản  ph áp  lý về hộ tịch, trao  đối những vướng 
mắc với cán bộ phụ trách , t r a n h  thủ sự hướng 
dẫn  của Phòng  Tư pháp, từng bước tran g  bị cho 
m ình những  k iến  thức pháp  lý cần th iế t.  Cô còn 
đề xuất việc n iêm  yết công khai tr ìn h  tự, thủ
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tục đăng ký từng loại sự k iện  hộ tịch và các chê 
độ tà i chính liên quan, góp p h ần  giảm  ph iền  hà 
cho nh ân  dân.

Vừa làm , vừa học, vừa phải bố tr í  thời gian 
hợp lý đế hoàn  th à n h  được nh iệm  vụ kiêm  
nhiệm m à không  ả n h  hướng đên nh iệm  vụ 
chuyên trách , th ấ m  th o á t  Xuân Phượng đã gắn  
bó với công tác  hộ tịch được tá m  n ăm  trời. Và 
cô vẫn còn nhiều “duyên nghiệp” với công tác 
này. Nay xã đã có cán bộ Tư pháp  - Hộ tịch 
chuyên trách , nhưng anh  đang đi học tạ i  chức 
nên cô vẫn  là người không  th ể  th iếu  được trong 
công tác hộ tịch của địa phương. Tám  n ăm  công 
tác với bao chuyện vui buồn, vui khi đáp ứng kịp 
thời và chuẩn xác các yêu cầu của n h â n  dân; 
buồn khi có người không  thông  cảm, cho rằ n g  cô 
“cố tình  gây khó d ễ” (!). “Thôi th ì đ àn h  chịu 
vậy! Thà m ấ t  lòng bà con, chứ không thế  làm 
sai pháp  luật !”. Đó là nguyên tắc làm  việc của 
cô suốt tá m  n ăm  qua.

Đội ngũ cán bộ Tư pháp  - Hộ tịch Đức 
Trọng quý m ến  gọi Xuân Phượng là “Cô hộ tịch 
viên nghiệp dư”. N ghiệp  dư về chức danh, còn 
về nghiệp vụ, t in h  th ầ n  t rác h  nh iệm  th ì Xuân 
Phượng có không  ít  k inh  nghiệm  để đồng 
nghiệp cùng trao  đổi, học tập. Bằng k iến  thức 
vững vàng, Nguyễn Thị Xuân Phượng đã xuất
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sắc đạ t  giải n h â t  Hội th i  “Hộ tịch viên  giỏi” 
huyện Đức Trọng n ăm  1999, đạ t’ giải nh ì hội 
thi “Hộ tịch viên giỏi” t ỉnh  Lâm  Đồng năm  
2000.

Anh La V ăn Bảo - Phó Ban Tư pháp  thị 
t r ấ n  Liên N ghĩa ước ao : “Thị t r ấ n  m à có được 
người cán bộ hộ tịch nghiệp  dư như  cô Xuân 
Phượng th ì quý b iế t bao...!”

Vâng, mong sao chúng ta  sẽ có th ê m  nhiều 
“hộ tịch viên nghiệp dư” như  cô Nguyễn Thị 
Xuân Phượng ■



CHỊ LÊ THỊ SÁƯ : 
“NGUYÊN TẮC 
LÀ NGUYÊN TẮC, 
NHƯNG...”

o KHẮC DŨNG
(Đà Lạt)

ghề hòa giải không dễ. Với phái nữ, việc 
^  đi hòa giải càng khó. P h ầ n  vì khi thực 

hiện nh iệm  vụ th ì phải hiêu được những nguyên 
tắc cơ bản  của pháp  luật. P h ầ n  vì chân  yêu tay  
mềm. Nhưng phải thừa n h ậ n  rằn g  có những  
cuộc hòa giải phải cần đến phụ nữ. Và t ấ t  nh iên  
tôi đã làm  theo nguyên tắc. Tuy nhiên , nguyên 
tắc là nguyên tắc, nhưng...”. Vâng, đâu phả i lúc 
nào cũng áp  dụng nguyên tắc cứng nhắc ! Tôi 
hiểu ý của chị Sáu muốn bộc bạch là vậy.

Hội th i “Hòa giải viên giỏi” do Sở Tư pháp  
Lâm  Đồng lần  đầu tiên  tô chức hồi giữa th á n g  
6/2000 có đưa ra  m ột t ình  huống : Một đôi tra i  
gái yêu nhau  và quyết đ ịnh đi đến hôn  nhân .  
N hà bên  có m ột th a n h  n iên  đi nước ngoài về. 
Cha mẹ không cho cô gái lấy chàng tra i  m ình  
yêu mà buộc cô phải lấy chàng th a n h  n iên  đi 
nước ngoài về, vì anh  ta  giàu có. Cô gái k h ăn g
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khăng  từ  chối. Do vậy, cô bị chính mẹ ruột của 
m ình tró i vào xó bếp và đán h  đập. Nếu anh  chị 
là hòa giải v iên ơ cơ sở th ì phải xử lý v ấn  đề 
này  như  th ế  nào  ? Sau hội thi, chị Sáu nói với 
tôi : “Tình  huống này  tuy không khó. Nhưng 
điều quan trọng  ở đây là hòa giải viên phải xử 
lý như thê  nào đó cho hợp tình  hợp lý. Theo tôi, 
việc trước tiên  là phải thuyế t phục được cha mẹ 
của cô gái nọ. Nếu không được th ì mới “th u y ế t” 
về luậ t pháp. Bởi lẽ, t ín h  tự  giác n h ậ n  ra  “ch ân ” 
vấn  đề của bà mẹ và ông bô trong trướng hợp 
này  là vô cùng quan trọng. Đó chính là một 
trong những cơ sở đê hôn  n h â n  của đôi trẻ  về 
sau được bền vững. T ấ t  nh iên, về pháp  luật th ì 
việc vi phạm  của bà mẹ đã rõ là thế ,  nhưng 
t ính  tự giác của người th â n  cô gái có được nhờ 
hòa giải v iên là điều vô cùng quan t rọ n g ”. Qua 
câu chuyện, tôi h ình  dung ra  rằn g  chị Sáu thích 
những tìn h  huông lắ t  léo như  th ể  đế tự  thử 
thách  m ình  trong  quá tr ìn h  làm  công tác  hòa 
giải ở địa phương. Và có lẽ cũng bởi chính điều 
đó n ên  chị chuẩn bị khá  kỹ cho m ình những 
k iến  thức cần th iế t  để đến với hội th i và đã đ ạ t  
được giải n h ấ t  cá nhân .

Sau hội thi, tôi không gặp ngay chị m à 
phải m ột thời gian sau mới tìm  đến quê hương 
thứ  hai của chị...
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“Tôi quê ở N am  Đàn, N ghệ An, Lộc 
Thắng, Bảo L âm  là quê hương thứ  ha i của tô i”. - 
Chị Lê Thị Sáu nói như  th ế  khi tôi đ ặ t  vấn  đề 
tìm hiểu và v iế t bài về chị. Qua câu chuyện, tôi 
được b iế t : lúc 20 tuổi - n ăm  1979 - chị Sáu rời 
quê theo anh  tra i  của m ình  vào Đà L ạ t và theo 
học lớp dược tá  tạ i  trường Trung học y t ế  Lâm  
Đồng. Sau khi tố t  nghiệp, chị dược điều về Bảo 
Lộc công tác  tạ i  hiệu thuốc Bảo Lộc thuộc Công 
ty Dược Lâm  Đồng. N ăm  1990, chị Sáu vinh dự 
dược đứng vào h àn g  ngũ của Đảng. Khi tách  
huyện (Bảo Lâm  tách  ra  từ  Bảo Lộc), chị Sáu 
đảm n h ậ n  khá  nhiều công việc : lúc th ì  cán  bộ 
chuyên trách  công tác k ế  hoạch hóa gia đình, 
khi th ì cán bộ thuộc Ban bảo vệ bà mẹ và chăm  
sóc trẻ  em... Đến th á n g  3/1999, chị được tín  
nhiệm  làm  Chủ tịch phụ nữ th ị t r ấ n  Lộc T hắng  
thuộc huyện Bảo Lâm, là đại biểu HĐND th ị 
t r ấ n  cả hai khóa 7 và 8. Và nữa : chị là  th à n h  
viên Hội đồng hòa giải từ  đó đến giờ. Chị tâ m  
sự : “Tôi có hai con. Các cháu đã lớn. Đứa lớn 
đang học lớp 12, dứa nhỏ lớp 9. Chồng tôi làm  
bên văn  hóa. Kinh tê gia đ ình tạ m  ổn định. Vả 
lại, bằng  sự thông  cảm, chồng tôi r ấ t  tạo  điều 
k iện  cho tôi h o ạ t  động xã hội. Nhờ thế , trong  
các phong trào, tôi thường hoàn  th à n h  tố t  công 
việc của m ìn h ”. Ông T rịnh  Khắc T iến - Trưởng 
Phòng  Tư pháp  huyện Bảo Lâm  - tâ m  sự : “Chị 
Sáu là m ột trong  những hòa giải v iên  r ấ t  năng
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nô của chúng tôi. T rong công việc, chị thường tỏ 
“có lý” nên  hầu  h ế t  những vụ hòa giải do chị 
đảm  trách  đều th à n h  công. Trong những vụ việc 
cụ thể , chị luôn b iế t  k ế t  hợp giữa đạo lý, truyền  
thống  với luật pháp. Đó là m ột trong  những  bí 
quyết th à n h  công của chị”. Còn chị Sáu th ì nói 
rằn g  “Là hòa giải v iên  th ì phải nắm  được luật, 
phải b iế t tích lũy k inh  ngh iệm  và vận  dụng luật 
nhưng cũng phải m ềm  dẻo, thuyế t phục. Không 
phải lúc nào  cũng dùng luậ t m ột cách m áy móc”. 
Dĩ nh iên  là chị không nhớ nôi m ình  đã hòa giải 
th à n h  công bao nhiêu vụ việc trong  suốt quá 
t r ìn h  làm  hòa giải viên. Chi b iế t rằ n g  nhiều, 
r ấ t  nhiều. Nào là những vụ “t ra n h  chấp” ly hôn, 
những vụ đòi k iện  nhau ra  tòa chỉ vì con đường 
di giữa hai nhà... trong  cộng đồng dân  cư đều 
“qua tay” chị Sáu. Bà con ở th ị t r ấ n  Lộc T hắng  
bảo : là “dân  trơn”, không phải b ấ t  cứ lúc nào, 
b ấ t  kỳ vụ việc gì chúng tôi cũng n ắm  rõ được 
luật pháp. Trong những vụ việc cụ thê đó, chúng 
tôi nhờ có chị Sáu n ên  đã “th ô n g ”, nên  đã giải 
quyết được nhiều vấn  đề”.

Tôi hỏi m ột vụ việc cụ thể , chị Sáu thoáng 
nhíu m ày rồi kể  : “V ẫn chuyện hôn n h â n  gia 
đình. Nhưng trong  vụ việc này, chúng tôi đã 
nhờ đến  sự can th iệp  của pháp  luậ t”. Và dây là 
câu chuyện của chị : Người đàn  ông nọ đã có vợ 
và ba con ở m iền  Bắc. Vào Lộc T hắng  làm  ăn,
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người đàn  ông ăn  n ằ m  “già n h â n  ngãi non vợ 
chồng” với m ột phụ nữ đã lớn tuổi nhưng chưa 
chồng. Họ s inh được hai đứa con. Ban đầu họ 
đến với nhau bằng  sự... tự  nguyện, v ề  sau, thấy  
“người vợ h a i” của m ình  có đ ấ t  đai và của cải, 
lòng th am  của ngưừi đàn  ông trỗ i dậy. Anh ta  
kiếm chuyện gây gỗ, đánh  “vợ” và con mình. Tồ 
hòa giải của chị Sáu đến. Nghe lời khuyên, anh  
ta hứa. Nhưng rồi chứng nào t ậ t  ấy, lòng tham  
của anh  ta  vẫn  còn nguyên vẹn. Và thê  là, khi 
tổ hòa giải ra  về, người đàn  ông lại tiếp  tục 
đánh người đàn  bà “giả n h â n  ngãi non vợ 
chồng” của mình. N ghiêm  trọng  hơn, m ột trong  
hai đứa con chính anh  ta  đế ra  bị tró i đ án h  đến 
gãy tay. L ần  nữa tố hoà giải của chị Sáu lại 
đến. Tuy nhiên, lần  này  không th ể  chỉ thuyế t 
phục chung chung m à tổ hòa giải đã nhờ đến sự 
can th iệp  của luật pháp. Một m ặ t  là tổ hòa giải 
có ngay tường tr ìn h  gửi cơ quan chức n ăn g  và 
m ặ t khác là cùng với tổ chức phụ nữ “cứng r ắ n ” 
can th iệp  kịp thời đế đưa cháu bé đi bó bột. 
Công an  đã ra  lệnh  b ắ t  anh  ta  và sau đó tuyên 
p h ạ t  18 th á n g  tù, buộc về quê cũ với người vợ cũ 
và phải có trách  nh iệm  đối với hai đứa con của 
người “vợ” mới. T hế  mới b iế t  rằ n g  trong  công 
tác hòa  giải, đành  rằn g  là m ềm  dẻo nhưng cũng 
phải b iế t cứng rắn , b iế t nhờ đến cơ quan chức 
năn g  can th iệp  kịp thời th ì mới th à n h  công” - 
chị Sáu nói.
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Trước khi k ế t  thúc câu chuyện với tôi, chị 
Sáu kể rằn g  có khi ngay cả đêm ba mươi tế t  
cũng phải rời n h à  để đi hòa  giải. Ví như  đêm  ba 
mươi tế t  năm  rồi, có vợ chồng cán bộ nhà  kia... 
Vâng, th ế  mới b iế t  làm  công tác  hòa giải không  
đơn giản chút nào ! ■
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N ữ  “GIÀ LÀNG” 
CỦA BÀ CON 
DÂN TỘC THIỂU SỐ

o TRÚC PHƯƠNG
(Đà Lạt)

Cho xe m áy dừng lại chợ Liên N ghĩa (Lâm 
Đồng) tôi đang loay hoay hỏi th ă m  n h à  chị 

Lăng Thị Lan - quyền chánh  án  TAND huyện 
Đức Trọng th ì t ình  cờ gặp H a Ben - m ột phụ nữ 
dân tộc K’ho : “Ôi N hà C hánh  án  Lan hả, cứ đi 
theo tôi này, chị Lan là quan Tòa, bà con ở đây 
quý lắm, xem như  “già làn g ” m à !...”

N hấp  ngụm t r à  bốc khói, chị Lan tươi cười: 
“Có lẽ bà con dân  tộc b iế t m ình  nhiều  là do 
trước đây có m ột thời gian dài m ình  chuyên xử 
án  h ôn  n h â n  gia đình (HNGĐ). Anh b iê t  không, 
đồng bào ở dây p h ần  lớn là dân  tộc K ho , Chil 
theo chế  độ ,mẫu hệ, vì ít hiểu b iế t  pháp  luật 
nên  cứ mỗi lần  k iện  ly hôn  là lại dòi bồi thường 
trâu , chóe, gùi... theo luật tục của bộ tộc ! Bọn 
m ình phải xuống tậ n  nơi làm  việc với thôn  
trưởng, già làng  và giải th ích  khô cả cổ họ mới 
nghe r a ”.

ở  thôn  Bré, xã Phú Hội có m ột cặp vợ 
chồng (?& với nhau 3 m ặ t  con. Vì chồng tằn g  tịu
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với một cô gái khác, bà vợ kêu khóc, ghen tuông 
m ãi không xong liền  vác đơn đến  TAND huyện 
Đức Trọng xin ly hôn, yêu cầu người chồng 
phải bồi thường cho m ình : 5 con trâu , 2 cái 
chóe cổ, 4 cái gùi.... trong khi anh  chồng chẳng 
còn gì ngoài cái... xà gạc. N h ận  đơn, chị Lan 
m ột m ặ t  giải th ích  cho người vợ b iế t  việc bồi 
thường như  vậy là không  đúng với quy đ ịnh  của 
pháp  luật. M ặt khác, cấ t công xuống tậ n  buôn 
k ế t  hợp với chính quyền dịa phương và gia đình 
mời anh  chồng về phân  tích cho an h  ta  hiểu 
việc làm  đó là vi phạm  pháp luật. Suy nghĩ một 
hồi lảu, anh  ta  nói “Ư, m ình đồng ý sẽ chấm  
dứt quan hệ với cô gái kia thôi !”. Tưởng đã 
thông, ai ngờ sau đó anh  chồng cùng cô n h ân  
tình  bỏ t rôn  xuống Di Linh đê chung sông ! Bà 
vợ lại lên  Tòa kêu réo “b ắ t  đền” ! Đ ên nước ấy, 
chị Lan chỉ còn cách hướng dẫn  cho người vợ 
làm  đơn gửi TAND huyện Di L inh và các cơ 
quan chức năng  xin ngăn  chặn  cuộc hôn n h â n  
b ấ t  hợp pháp  giữa anh  chồng và cô gái k ia  và 
trục xuất ra  khỏi địa phương. Thê là bí đường, 
anh  chồng phải quay về năn  nỉ vợ con cho được 
trở  lại m ái ấm  gia đ ình và hứa chấm  dứt thói 
t r ă n g  hoa.

- Đối với những trường hợp bà con xin ly 
hôn  và họ quyết tâ m  đòi bồi thường theo luật 
tục th ì  chị giải quyết cho th ế  nào ?
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- Với trường hợp như  vậy bọn m ình chỉ 
còn cách đưa ra  Tòa và k iên  quyết áp  dụng Luật 
HNGĐ chứ không  theo luậ t tục. Tuy nh iên , có 
vụ hai bên  th ỏ a  th u ậ n  được th ì thay  vì dùng 
cụm từ “bồi thường”, m ình  dùng từ  “hỗ t rợ ” cho 
người vợ m ột k hoản  t ín h  tương đương với một 
con trâu  đế làm  vốn nuôi con. Vì khổ nỗi ph ần  
lớn phụ nữ dân  tộc r ấ t  nghèo nhưng họ cương 
quyết “b ắ t  con” theo tực lệ, trong  khi người 
chồng th ì  không có điều k iện  trợ  cấp nuôi con 
hàng th á n g  như  người Kinh.

L ăng  Thị Lan vốn là người dân  tộc Tày 
quê ở L ạng  Sơn nhưng s inh  ra  và trưởng th à n h  
ớ Đức Trọng. Học xong lớp 11, Lan xin vào làm  
việc ở TAND huyện, dược cho di học khóa sơ 
cấp pháp  lý, xong khóa học lại được p h ân  công 
về làm  thư  ký tổng  hợp, thư  ký cho TAND tỉnh  
rồi chuyến qua th i h à n h  án. N ăm  1981, Lan 
được cử đi học trung  cấp pháp  lý. M ãi đến cuôi 
năm  1984, chị mới được về lại TAND huyện Đức 
Trọng gần  gũi gia đình. Qua m ấy n ăm  p h ấn  dấu 
đế trưởng th à n h ,  cuối n ă m  1987, Lăng Thị Lan 
được vinh dự đứng vào h à n g  ngũ Đ ảng CSVN và 
được đề b ạ t  là phó C hánh  án  rồi quyền C hánh  
án  TAND huyện Đức T rọng cho tới nay, kỷ 
n iệm  khó quên n h ấ t  trong  cuộc đời chị là thời 
gian làm  th ẩ m  p h án  phụ t rá c h  HNGĐ. Tính  ra, 
mỗi năm , Lan phải thụ lý từ 60 đến 80 vụ xin ly
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hôn. Chị cô" gắng v ận  dụng pháp  luật m ột cách 
linh h o ạ t  để h à n  gắn  lại h ạ n h  phúc cho h àn g  
t ră m  gia đình, 20% các vụ ly hôn nhờ có chị mà 
họ quay về sống đoàn tụ và h ạ n h  phúc bên  
nhau.

Từ n ă m  1985 đến  nay, TAND huyện Đức 
Trọng liên  tục được tặ n g  bằng  khen  của Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng 
C hính phủ), Tòa án  N h ân  dân  tối cao, Bộ Tư 
P h áp  và giấy khen  của Sở Tư Pháp... trong  đó 
có p h ần  đóng góp không nhỏ của L ăng  Thị Lan. 
Hôm nay, chị luôn p h ấn  đấu thu xếp đê hoàn  
th à n h  vai trò  m ột “quan tò a”, m ột “già làn g ” mà 
n h à n  dàn  đả t in  yêu, gửi gắm ■
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VƯỢT LÊN KHỔ ĐAU - 
MẶC CẢM ĐỂ LÀM 
NGƯỜI LƯƠNG THIỆN

ứ  HOÀNG VƯƠNG MỸ
(Báo Lâm Đồng)

C uối n ăm  1975 trong  lúc th à n h  phô Đà L ạ t  
h â n  hoan chờ đón m ột cái T ê t  th ậ t  sự vui 

tươi, h ạ n h  phúc, sau hơn 20 n ăm  đ ấ t  nước bị 
chia cắt, nay “châu về hợp phô”. Trong n iềm  vui 
chung, h an g  trà m  gia đình còn có n iềm  vui 
rieng bởi th â n  n h â n  của họ vì nhiều lý do khác 
nhau bị giam cầm, tù tội, được chính quyền cách 
m ang â n  xá, khoan hồng cho về đoàn tụ gia 
đình trong  cái T ế t  đầu tiên  “Giang sơn về m ột 
mối”. Ây th ế  mà trong m ột hém  sâu của con 
đường H oàng Diệu, có m ột người đàn  bà dơn 
chiếc lại bị dày vò bởi nỗi đau đứt ruột, xé lòng 
khi phải đưa đứa con m ang n ặn g  đẻ đau lên  “xe 
bịt bùng” về chôn lao tù. Bà vẫn  biết, do được 
cưng chiều từ bé - Sơn - đứa cọn duy n h ấ t  của 
bà trở  nên  “hư đốn” lập bè đảng cướp giật, quậy 
phá... nhưng bà không ngờ mới 18 tuồi đầu nó 
lại dám  làm  cái chuyện “tày  t rờ i” cướp của giết 
người không  th à n h ,  để rồi lãn h  án  15 năm  tù. 
Bây giờ bà chỉ còn lại m ột m ình  với gánh nặng
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tuổi tác, và nỗi đau đè n ặ n g  cuộc đời. Bà giậr 
th ằ n g  con “b ấ t  t r ị ” lắm, nhưng chuyện đã rồi bà 
chỉ còn cầu mong trời đ ấ t  độ tr ì  cho Sơn m ạnh 
khỏe, n h ậ n  ra  lỗi lầm, cải tà  qui chính đế mẹ 
con lại sớm có nhau...

Dù ở t r ạ i  cải tạo Gia C hánh , Đại Bình, 
hay Mộc T hạnh , phạm  n h â n  Sơn v ẫn  luôn n h ận  
được những lá thư  của người mẹ từ  Đà L ạ t  gửi 
đến. Sau những buổi học tậ p  cải huấn , s inh hoạ t 
văn  hóa, văn  nghệ, hoặc th a m  gia lao động sản  
xuất Sơn thường lần  dở từng tran g  thư  của mẹ 
già ra  đọc. Anh n h ậ n  ra  rằ n g  : ẩ n  chứa trong 
những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn ngoèo do tự tay  
mẹ viết, hay nhờ hàng  xóm v iế t dùm là nỗi khô 
đau, cùng k h á t  khao cháy bỏng mong con sớm 
từ  bỏ con đường tội lỗi. Cứ như  vậy, những lời 
động viên, khuyên nhủ của mẹ già qua các lá 
thư, cùng th á i  độ vừa chân  tình , vừa nghiêm  
khắc  của các cán bộ quản giáo trong  quản lý, 
giáo dục, trong  sinh hoạ t thường ngày đã tác 
dộng đến nghĩ suy của Sơn. Đặc biệt, trong  một 
lá thư  người mẹ già báo tin  : “Sơn ơi, nay m ắ t 
mẹ đã không còn nhìn  th ấ y  nữa. N hưng con cứ 
yên tâ m  cải tạo, ở nhà  mẹ đã có chính quyền 
địa phương, cùng bà con hàng xóm CƯU mang, 
giúp đỡ. M ắt mẹ không còn sáng, nhưng tâm  
của mẹ th ì bao giờ cũng sáng  !”. Đọc thư  mẹ, 
Sơn th ậ t  sự xúc động và hun đúc m ột quyết tâm
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hoàn lương, chuộc lại những lỗi lầm  trong  quá 
khứ. Từ đó, Sơn th am  gia mọi công tác  trong 
các t rạ i  cải tạo  với t in h  th ầ n  tự giác cao. Ngoài 
ra, anh  còn sông chan  hòa, th â n  ái, và giúp đỡ, 
dộng viên các p h ạm  n h â n  khác  chấp  h à n h  tố t 
nội quy, qui đ ịnh của trạ i ,  sau nhiều  lần  được 
Ban quản giáo t r ạ i  Mộc T h ạ n h  nêu gương, khen  
thưởng, đến ngày Quốc K hánh  2/9/2000, Nguyễn 
T hanh  Sơn được n h à  nước đặc cách cho ra  tù 
trước thời hạn.

Được trở  về quê, gặp lại mẹ già, bà con 
hàng  xóm là m ột h ạ n h  phúc lớn của Sơn, nhưng 
anh  vẫn  có nỗi đau th â m  trầm , đó là cảnh  mù 
lòa của rhẹ và sự xa lánh  mặc cảm  cua mọi 
người. Với quyết tâm  hoàn  lương đế được hòa 
nhập  với cộng đồng, nên  ngoài việc chăm  chỉ, 
lao động sản  xuất, Sơn còn luôn sẵn  sàng  giúp 
đỡ mọi người từ  việc nhỏ đến việc lớn. T h ế  
nhưng, mọi người lại đón n h ậ n  lòng tố t  của anh  
với m ột th á i  độ dè chừng, cảnh  giác. N h ấ t  là 
đôi với nam  nữ cùng t ran g  lứa, họ luôn giữ 
khoảng  cách và th á i  độ th iếu  th iện  chí đối với 
Sơn. Điều đó làm  trá i  tim  của chàng t ra i  30 tuổi 
bị tổn  thương nặng  nề. Tuy m ắ t  không  nh ìn  
th ây  gì nhưng mẹ Sơn, bà Mạc, vẫn  cảm  n h ận  
h ế t  nỗi đau của con tra i ,  bà luôn động viên an 
ủi Sơn cố gắng làm  nhiều việc th iện . Bà th ậ t  sự 
là chỗ dựa tinh  th ầ n  vững chắc đế Sơn từng
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bước hòa  n h ập  vào cuộc sông của những người 
làm  ă n  chân  chính. Và rồi h ạ n h  phúc đã mỉm 
cười với anh, khi mẹ con chị Khương trong  cảnh 
“mẹ góa, con côi” đã dang rộng vòng tay  đón 
n h ậ n  Sơn về chung sông với tư  cách là người 
chồng, người bố. Cuộc sống gia đ ình h ạ n h  phúc 
đã giúp Sơn lấy lại th ă n g  bằng  trong  tâ m  tư, và 
hun đúc th êm  ý chí hoàn  lương của anh. Vì thế , 
khi đứa con đầu lòng của vợ chồng ra  đời, và 
sau khi lo đám  tang  cho mẹ chu toàn, Sơn quyết 
định đoạn tuyệt với quá khứ, bằng  việc đưa gia 
đình vào thôn  4 - Tà Nung s inh  sông.

Ông K Từ - Chủ tịch  UBND xã Tà Nung 
nói : “Buòi đẩu, Sơn đưa gia đ ình vào Tà Nung, 
chính quyền địa phương cùng bà con h àn g  xóm 
có những lo ngại do quá khứ  phạm  tội của anh. 
Nhưng rồi, thay  vào những  lo nghĩ đó là t ình  
cảm chân  th à n h ,  nồng ấm  của mọi người, khi 
Sơn sông h ế t  m ình  với b ạn  bè, h àn g  xóm và tự 
giác thực h iện  tố t  các ngh ĩa  vụ đôi với N hà 
nước”. Ngoài xã hội Sơn là công dân  tốt, trong  
gia đình anh  là người chồng, người bố vun đắp 
h ạ n h  phúc cho gia đình. Ngoài việc cùng với các 
con lớn của vợ chăm  sóc 1 ha  cà phê, gieo trồng  
các loại cây hoa màu và chăm  nuôi lợn gà, anh  
còn không quản nắng  mưa, chạy xe ôm kiếm  
th êm  tiền  lo cho các con còn nhỏ được học h à n h  
tử  tế . T rên  con đường ho àn  lương của mình, Sơn
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đã làm  nhiều việc tốt. Nhưng việc tố t  được 
nhiều người b iế t  và k h âm  phục n h ấ t  là ngày 
13/9/2000, anh  dã dũng cảm b ắ t  tê n  cướp có 
hung khí : Nguyễn T h an h  Bình tạ i  đèo Tà 
Nung. Tại buổi lễ trao  tặ n g  bằng  khen  cùng 2 
triệu đồng của giám  đốc Công An tỉnh, anh 
Nguyễn T hanh  Sơn tâ m  sự “G ần  13 n ăm  không 
ngừng vượt lên  khổ đau, mặc cảm, đế hoàn  
lương làm  lại cuộc đời, tôi đã được mọi người 
yêu thương, giúp đỡ. Đó vừa là h ạ n h  phúc, vừa 
là cái giá phải t r ả  cho m ột thời lầm  lạc, tội lỗi: 
Tôi hiếu điều đó và càng th ấy  t rác h  nh iệm  của 
m ình trước cộng đồng dân  cư. Vì vậy, không 
những tham  gia phòng chống tội phạm , mà làm  
b ấ t  cứ việc gì dù khó khăn ,  nguy hiểm, nhưng 
m ang lại sự h ạ n h  phúc, b ình  yên  cho mọi người 
tôi đều sẵn  sàng  chấp n h ận ,  và xem đó là sự 
b iế t ơn sâu sắc đôi với Đ ảng - N hà nước và mọi 
người đã cho tôi cơ hội để lại làm  người lương 
th iện  !” ■
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c ó  MỘT NGƯỜI TÀI XẾ
o CHU BÁ NAM

(Đà Lgt)

Đ ã lâu rồi, Đài P h á t  th a n h  
Lâm  Đồng có đưa tin  về 

ông, m ột người lái xe an  toàn 
đế nêu gương “Người tố t  - việc 

tố t”. Gần 40 năm  ôm vô lăng  không m ột lần  va 
quẹt. Tài chứ, đến  nỗi các vị lãnh  đạo của tỉnh  
như ông Trung Tín, Tám  C ảnh, Mười Phong... 
mỗi lần  về Trung ương họp cứ chỉ định đích 
danh ông lái, cả người lẫn  xe, tà i  khác cũng sợ, 
xe khác không dám  tin.

Gặp ông, có lẽ tôi ngỏ ý không  rõ, nên  ông 
đưa tôi cuốn sách nhỏ bằng  lòng bàn  tay  có 
dòng chữ “Luật giao thô n g ”. Tôi phì cười :

- Không, tôi muốn v iế t về bác cơ. Luật giao 
thông  th ì các phương t iện  thông  tin  đại chúng 
nói mãi rồi, có diều tìm  được m ột tà i  xê như  bác 
mới là khó.

- À . . .  - ông cười xòa - Tưởng gì !

Đợi ông pha trà ,  tôi hướng câu chuyện vào 
những tai n ạ n  giao thông  đường bộ mới đây ở 
ngoại tỉnh, nội t ỉnh  và ngay trong  th à n h  phố 
Đà Lạt. Nhiều, nhiều lắm, ngày nào cũng có. 
Tôi quen nghe : “Thương trường là chiến
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trường”, an h  em bên  giao thông  lại th êm  : “Ra 
đường là ra  t r ậ n  !” Quốc hội báo cáo h ẳ n  hoi : 
Một n ă m  có 6.000 người chế t vì ta i n ạ n  giao 
thông. N ghĩa là mỗi ngày có 20 m ạng  nộp cho 
tử th ần .  N hiều hơn chế t do bệnh  tim  m ạch là 
bệnh  gây  tử  vong lớn n h ấ t  ! Gớm chưa ? Đ ấy là 
6.000 người chết th ậ t ,  còn bị thương, sống dở, 
chết dở chưa kể.

Tôi nhớ có m ột đêm  ngủ t rê n  sân  thượng 
một ngôi n h à  cao tầng , trờ i nổi gió, sấm  chớp 
đùng dùng. “T h ế  này  m à sé t đán h  th ì ch ế t”. 
Hoảng quá tôi th ố t  lên. Anh bạn  n ằ m  bên  t r ấ n  
an : “N hưng cái xác suấ t đó nhỏ hơn nhiều so 
với đi ngoài đường vì xe tòng”. Đúng quá, làm  
sao nguy h iểm  bằng  “ra  t r ậ n ” và th ế  là tôi yên 
tâ m  chợp m ắt.

Thường người ta  chỉ nhớ đến  những  tà i  xế 
gây ra  ta i  nạn , những chủ phương t iệ n  cả đời 
không xảy ra  chuyện gì ai m à biết. Tôi nói với 
ông :

- M ột đời lái xe không  va quẹt là bác đã 
cứu nh iều  người lắm  !

- Đúng, đúng ! - Ông gậ t  gậ t  đầu - Tôi cứu 
nhiều cái chế t trông  thấy.

- Bác có bí quyết gì không?

- Đúng luậ t đã đành , còn phải hiểu tâ m  lý 
người đi đường. Có anh  tự  cao là m ình  xử trí
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t ình  huông giỏi. Đúng, xử tr í  t ình  huống giỏi r ấ t  
quan trong , nhưng quan trọng  hơn là đoán trước 
để khỏi rơi vào t ìn h  huống khó xử. H à n h  khách  
t r ê n  xe, người đi lạ i dưới m ặ t  đường đang gửi
gắm  cả t ín h  m ạng  vào cho mình, phải th ế
không  an h  ?

K hông khi nào  người ta  th ấy  ông có mùi 
rượu bia, những n ăm  bao cấp khó khăn ,  ông 
m ang  theo cơm nắm . Tài xế  n ắm  cơm ă n  đường 
th ậ t  nực cười, nhưng đúng vậy. Cơm n ắm  muối
vừng là m ón ông th ích  nhấ t .  Thói quen ông
h ìn h  th à n h  50 năm  trước, khi b ắ t  đầu làm  lơ 
xe cho ba ỏng. Nói nhỏ, các bà đi buôn chuyên 
lăm  khi “dễ dã i” với òng, về sau họ n  ta i nhau  : 
“Bác tà i  này  là th ầy  tu”. Bia rượu không, chi phí 
ít, tội gì chở h àn g  lậu, đi quá tả i  đế' rồi “Ăn th ị t  
bò m à lo ngay ngáy”.

Tài xế nổi tiếng  với cách sống buông thả ,  
ông th ì ngược lại, mới tiêp  xúc ai cũng ngỡ là 
th ầy  giáo.

Ong làm  thư  ký Công đoàn xí nghiệp  xe 
khách  L âm  Đông từ  1978 đên 1991. N ăm  n ăm  
liền là chiến sĩ th i đua (1980 - 1985), được Cục 
vận  tả i  ô tô, Sở công an Lâm  Đồng tặ n g  bằng  
khen  “Lái xe an  to à n ”, còn giấy khen  về bảo 
dưỡng xe, cải t iến  kỹ thuậ t,  t iế t  k iệm  nh iên  
liệu, hợp lý hóa sản  xuất th ì  nhiều vô kể. Ồng
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lôi ra  cả ôm bảo giữ làm  kỷ niệm, chỗ đâu treo 
cho xuể.

Một tà i  xê như  vậy không  bao giờ đế cảnh  
sá t giao thông  quở trách , ít khi bị tuý t còi. Tự 
mình tôn  trọng  luậ t lệ đã đành, ông còn thường 
xuyên nhắc  nhở người khác. T hấy  m ột hòn đá 
quẳng giữa đường, ông dừng xe khuân  sang bên 
lề. Có cái ố gà phơi ra  giữa lòng đường cả mấy 
tháng, ai đi qua cũng bực mình, nhưng qua rồi 
là quèn ngay. Riêng ông về n h à  ă n  không ngon 
nếu chưa tìm  cách nhắc  nhơ người có trách  
nhiệm  khắc phục.

Ông thường trao  đối với các đồng nghiệp 
là “đường” của ta  cũng “chưa đúng lu ậ t” nên  lái 
xe càng phải t ỉn h  táo. M ặt đường đang yên bình 
là thế , nhưng chỉ trong  chớp m ắ t  là ta i n ạ n  ập 
đến. T ấ t  cả dều có thề  xảy ra, ngay trước mũi 
xe, b ấ t  kê lúc nào.

Lái xe cũng có đệ tử. Ông căn dặn  họ : 
“Phải nhớ là ta i n ạ n  xảy ra  không chia đều cho 
các tà i  xế. Nó tậ p  trung  vào m ột sô" người, ấy  là 
những ai “linh động” “luật giao th ô n g ”.” Ông kể 
một thử  nghiệm  khá  vui của m ột n h à  tâ m  lý 
học : sáng  sáng  vứt vỏ chuối ra  trước cửa nhà  
mình, đánh  dấu số lần  h àn g  xóm trượt té. Có 
người không bị lần  nào, có người mắc một lần  
rồi sau không bao giờ mắc phải, có người nay 
trượt mai té, lập  di lập  lại. Vậy nên  cấp bằng
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lái xe chẳng những th i kỹ th u ậ t  lái, còn phải 
cân nhắc  cả t ín h  cách người lái. N ắm  vững luật 
đã đành , thực h iện  nó phụ thuộc r ấ t  nhiều vào 
lương tâ m  tà i  xế.

Đức t ín h  đó khắc  sâu trong  gen ông, 
truyền  cả cho th ế  hệ sau. Các con ông, bôn năm  
đứa đều là tà i  xế. Đứa ít  cũng là 10 n ăm  trong  
nghề, giống ông, chưa m ột lần  va quẹt. Ỏng còn 
nói :

- Cả m ấy đứa học sinh, đệ tử  tôi cũng vậy, 
từ  việc chăm  sóc xe, từng thao tác, cách ph án  
đoán, xử tr í  t ình  huống, giống tôi y tróc !

Đúng là th ầy  nào trò ấy, bố  nào con ấy. 
Ong không chỉ truyền  cho chúng kỹ th u ậ t  lái, 
mà cả đức tính  nghề nghiệp. Nếu có một th ế  hệ 
tà i  xế  như vậy, h ầ n  ta i n ạn  giao thông  giảm 
nhiều. Trò chuyện với ông tôi n h ận  ra  điều này.

Ong là ai ?

Xin thưa : Ông là Nguyễn Văn Bình, ở số 
nh à  36 - Lê Hồng Phong - Phường 4 - T h àn h  
phố Đà Lạt ■
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_ A __ __
“HIẸƯ QUA 
CÔNG VIỆC

Đ ến  bây giờ, anh  vẫn  không quên h ình  ảnh  
người phụ nữ dân  tộc đầm  đìa nước m ắt, cố 

gắng diễn tả  bằng  thứ  t iếng  Kinh không  sõi sự 
lo lắng  của chị về việc con chị không  thê  th i h ế t  
cấp vì không có giây khai sinh...

Tìm hiểu thêm , anh  được biết, ở đây có 
nhiều em là người dân  tộc tuy đi học nhưng 
không hề có khai sinh (!). nếu n h à  trường yêu 
cầu phải có khai s inh như  quy đ ịnh  th ì các em 
sẽ bỏ học, nhà  trường đành  phải chấp  n h ận  cho 
các em “nợ” giấy khai s inh (!).

Anh b ăn  khoăn  : “Không lê chỉ vì thiếu 
hiểu b iê t m à trẻ  em người dân  tộc không có 
quyền được khai sinh như  luậ t pháp  đă ghi 
nhận , và vì th ế  m à các em phải gặp  khó k h ăn  
không đáng có t rê n  đường học v ấn  ?” Yêu cầu 
giải đáp cho được câu hỏi này  thô i thúc anh  
nghiên  cứu kỹ các quy định của p h áp  luậ t về hộ
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tịch, chủ dộng xin ý k iến  của n g àn h  chuyên 
môn đế tố chức thực h iệ n  tố t  công tác đăng  ký 
hộ tịch, đặc b iệ t là xử lý các vấn  đề tồ n  đọng 
trong lĩnh vực hộ tịch tạ i  địa phương. Đồng thời 
tìm  giải pháp  khả  dĩ giải quyết tậ n  gốc t ìn h  
t rạ n g  học s inh không có giấy khai sinh, tạo  
đieu k iện  thuận  lợi n h ấ t  cho các em trong  học 
hành ,  th i  cử.

Chuẩn bị vào n ăm  học 2000-2001, không 
quản ngày đêm, anh  lặn  lội xuống từng thôn  
của bà con người dân  tộc đê phô biến các quy 
định về đăng ký hộ tịch, k iểm  t r a  và tố chức 
cho bà con đăng ký các sự k iện  hộ tịch đã p h á t  
sinh. Từ th á n g  7 đến  th á n g  9 năm  200, anh  đã 
t iến  h à n h  đăng ký khai s inh cho 192 trường 
hợp, đăng ký k ế t  hôn cho 36 trường hợp tạ i  3 
thôn  người dân  tộc. Nhờ vậy, vào n ăm  học mới, 
về cơ bản  đã chấm  dứt t ình  t rạ n g  đi học m à 
không có giấy khai sinh. N hận  tờ giấy khai 
s inh của cháu nội, già làng  thôn  D arahoa cảm 
động nói : “Bây giờ m ình  mới b iế t “cái khai 
s in h ”, thê là cháu m ình  được đi học cái chữ rồi ! 
ơ n  cán bộ nhiều lắm  !”

Là xã mới được th à n h  lập, t r ậ t  tự  - tr ị  an 
có nhiều biểu h iện  phức tạp , h iện  tượng gây rối 
t r ậ t  tự  công cộng trong  th a n h  th iếu  n iên  khá  
phổ biến. Trước tình  h ình  đó, anh  nghiêm  khắc
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xác định : “Công d ân  địa phương vi phạm  pháp 
luật, th ì  m ột p h ầ n  là lỗi của cán  bộ Tư pháp  : 
chưa làm  tố t  công tác  tuyên  truyền , phô biến, 
giáo dục pháp  luậ t”. A nh t r ă n  trở  suy nghĩ, tìm  
tòi phương thức đưa pháp  luậ t đến  các tầ n g  lớp 
nhân  dân  m ột cách th iế t  thực và h iệu  quả.

Vượt lên  sự tự  ti (về t r ìn h  độ, về tuổi đời), 
anh  t r a n h  thủ  sự hướng dẫn, giúp đỡ của Phòng 
Tư pháp, chọn lọc các nội dung pháp  luậ t phù 
hợp với nhu cầu pháp  lý thực t iễn  của địa 
phương và khéo léo giới th iệu  bằng  cách lồng 
ghép với nội dung các cuộc họp của th ô n  xóm, 
hội nghị của các đoàn thể; giúp Đoàn xã tổ chức 
những cuộc th i tìm  hiểu về Bộ luật H ình  sự, 
Luật hôn  n h â n  và gia đình...

Đi đôi với tuyên truyền , giáo dục, việc xử 
lý đúng đắn  đối với những  p h ầ n  tử  ngỗ ngược, 
cố t ìn h  vi phạm  pháp  luậ t cũng là cần th iế t ,  có 
tác dụng ră n  đe, phòng ngừa chung. Từ n h ậ n  
thức đó, phối hợp với công an  xă, anh  đã tham  
mưu đề nghị giáo dục tạ i  xã 3 đối tượng, đưa 
vào trường giáo dưỡng 2 dối tượng.

N hững hoạ t động đồng bộ đó, bước đầu đã 
góp p h ần  tích cực cho công tác  bảo vệ an  n inh  
t r ậ t  tự  của địa phương (so với quý 2, quý 3/2000 
tình  h ình  trộm  cắp giảm  45%, t ìn h  t r ạ n g  th a n h  
n iên  càn quấy giảm  56%). Từ k ế t  quả này, anh  
rú t  được bài học : khi hiểu được p h áp  luật, th ấy
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được sự nghiêm  m inh  của luậ t pháp, th ì  người 
ta  sẽ tự  giác tuân  thủ  luậ t pháp.

Với b ản  tín h  sôi nổi, anh  hồn n h iên  bộc 
bạch : “T h ậ t  v ấ t  vả khi p h ấ n  đấu thực h iện  đầy 
đủ các nh iệm  vụ của người cán bộ Tư pháp. 
Nhưng hiệu quả công việc lại là p h ần  thưởng, là 
n iềm  h ạ n h  phúc vô giá của b ản  th â n  m ình !”

Một trong  những  n iềm  h ạ n h  phúc ấy là 
việc anh  hòa  giải cho vợ chồng anh  T. Vợ chồng 
anh  T. chung sống không  đăng  ký được gần  8 
năm , họ có với nhau  2 m ặ t  con; vài năm  nay 
anh  T. sa vào cờ bạc, rượu chè, bỏ bè công việc, 
thường xuyên gây gổ đ án h  đập vợ. Tồ hòa giải 
đã dàn xếp nhiều lần  nhưng anh  T. vẫn  “chứng 
nào t ậ t  n ấ y ”. Đau khổ, uấ t  ức, chị T. n h ấ t  quyết 
đòi ly hôn. N hìn  2 cháu bé quấn quýt nô đùa, 
anh  ray rứ t : “Hai đứa trẻ  sẽ chia lìa, sẽ không 
đủ cha mẹ nêu cha mẹ chúng chia tay  nhau. 
Nhưng hòa giải th ế  nào đây  khi m ình  còn quá 
trẻ , chưa hề có k inh  ngh iệm  về đời sông gia 
đình ?” Song, lương tâ m  của người làm  công tác 
pháp  luật không cho phép  anh  vô trác h  nhiệm. 
Anh mời đại d iện Hội phụ nữ, Hội nông dân  
cùng tham  gia hòa giải. Cuộc hòa giải th à n h  
công : hai người không chia tay  nhau, họ đã tới 
UBND xã đăng ký k ế t  hôn  và làm  khai sinh 
cho con, anh  T. đã bỏ h ẳ n  cờ bạc, h ạ n  chế rượu 
chè, chí thú làm  ăn.
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Xin mượn lời đồng chí Trưởng Phòng Tư 
pháp huyện Đức T rọng n h ậ n  xé t  về an h  đế kế t  
bài v iế t này  : “T h án g  9/1999, xã H iệp An được 
th à n h  lập, anh  Trương Quang Tùng được bố 
nhiệm  làm  cán bộ Tư pháp  - Hộ tịch, là người 
có tuổi đời th ấ p  n h ấ t  trong  đội ngũ cán  bộ Tư 
pháp cơ sở của huyện nhưng a n h  m ột trong 
những cán bộ tư  pháp  tậ n  tụy, n ăn g  động nhất .  
Anh luôn kh iêm  tôn, chịu khó học hỏi, cẩn 
trọng trong  nghiệp  vụ, có nhiều sáng  tạo  trong 
hoạt động (như đưa công tác  đăng  ký hộ tịch 
xuống thôn, tồ chức th i tìm  hiểu pháp  luật tạ i  
cơ sở...), dĩ nh iên , do chưa được đào tạo  cơ bản  
về pháp  lý, trong công việc anh  cũng còn những 
bỡ ngờ, khó khăn . Nhưng chắc chắn  anh  sẽ vượt 
qua (hiện anh  đang theo học T rung cấp luật). 
Chúng tôi tin  tưởng rằng , anh  Tùng tiếp  tục nỗ 
lực rèn  luyện, học tập , n h iệ t  t ìn h  gắn  bó với 
công tác đế trở th à n h  m ột cán bộ tiêu biểu của 
Tư pháp  Đức Trọng” ■

113



c o  MỘT CHỊ KIÊU 
NHƯ T H Ế !

ứ  NGỌC AN
(Hội Nông dân tỉnh)

C ơn “đại hồng thủy” n ăm
2000 đã đi qua, chính 
quyền và người dân  huyện 

Cát Tiên chưa đủ thời gian đế khắc phục hậu 
quả do th iên  tai đê lại. T ình  cờ tôi gặp lại chị 
tạ i Trung tâm  y tê huyện, vẫn  m ột con người 
thùy  mị như  xưa. Khác hơn là sự hốc hác và 
nhừng vé t quầng th â m  in h ằn  t rè n  đôi mắt. 
Ngỡ chị bệnh, nhưng không  ! Hỏi ra  mới b iế t là 
tôl qua chị phải thức t rắ n g  đêm đế chăm  sóc 
cho cả 3 ca đình sản  nữ m à chị đã vận  động. Có 
th ế  mới h ình  dung được t in h  th ầ n  trách  nh iệm  
của chị và vì sao chị là chị Kiều của mọi người.

NƠI CÓ MỘT VÙNG QUÊ ÊM Ả

T rên  đường vào Trung tâ m  huyện lỵ Cát 
Tiên chừng 5 km là xã Quảng Ngãi, cửa ngõ 
bước vào vùng đấ t  cực N am  cuối cùng của tỉnh  
Lâm  Đồng. Xã có 352 hộ dân  với 1.782 n h ân  
khẩu, đa p h ần  là dân  k inh  t ế  mới đến đây lập 
nghiệp vào những n ăm  1983. T ình h ình  k inh  tế  
xã hội ở xã nhìn  chung vẫn  còn khó khăn , th iếu

114



thốn mọi bề, song cái đáng  ghi n h ậ n  và t râ n  
trọng  ở đây là mối quan hệ t ìn h  người, cái 
thông cảm sẻ chia ngọt bùi cay đắng. Họ đang 
sống như  họ đã từng được sống trong  sự vỗ về, 
chở che đùm bọc của xóm làng. Đúng là có đi 
mới b iế t  ý nghĩa  t h ế  nào  cái hương vị “th a  
hương ngộ cố t r i ”. Và, có phải từ  cái truyền  
thống quê hương đó đã được họ tá i  h iện , dệ t lên  
th à n h  bức t r a n h  hội đủ các sắc m àu chân, 
.thiện, mỹ m à nội h à m  là sự đoàn k ế t  cùng nhau 
xây dựng cuộc sông mới ở khu dân  cư, như  thôn  
2 văn  hóa  chẳng hạn .

NHÀ HÒA GIẢI CÓ TÀI

Chị Hồ Thị Kiều s inh n ă m  1952, quê ở Tư 
Nghĩa Quảng Ngãi, vào C át T iên  năm  1983 
trong những ngày  dầu th à n h  lập. T ham  gia công 
tác ở Xã Quảng Ngãi cũng từ  đó, liên  tục 17 
năm  làm  công tác  hòa giải t r ê n  nhiều  cương vị 
khác nhau, lúc th ì  Phụ nữ, kh i là Nông dân  
hoặc là chuyên t rác h  công tác  d ân  số k ế  hoạch 
hóa gia đình... như  h iện  nay, chị cũng đang làm  
như vậy. Riêng về công tác  hòa  giải m à chị trực 
tiếp tham  gia, b ình  quân mỗi n ă m  từ  7 đến 10 
vụ. Số lượng th ì  không  nhiều, nhưng tìn h  t iế t  
phức tạ p  mỗi việc lạ i khác  nhau. May m ắ n  là 
chưa có vụ nào chị trực tiếp  th a m  gia m à lại 
không thành .
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Đên xóm 3 - th ô n  2, tôi gặp vợ chồng anh 
N, chị L. được b iê t  : Trước đây cuộc sông gia 
đình đang ấm  no đầy đủ, nhưng do tác động 
không tố t  của người ngoài. Từ những hiếu lầm 
không đáng  có, th ế  m à n h ấ t  quyết đòi ly hôn. 
Đơn gửi lên  xã, xã chuyến về thôn, th ế  là chị 
Kiều b ắ t  tay  vào cuộc. Quan điểm chỉ có một 
người nói và m ột người nghe chứ không thể có 
hai người cùng nói và hai người cùng nghe, vì 
vậy chị là người thứ  ba đã bình tâ m  nghe rõ 
ngọn ngành. N ắm  kỹ nguyên nhân ,  cộng với 
t r ìn h  độ ph ân  tích đúng sai đê đưa ra  chiều 
hướng khắc phục và cuối cùng là chiếc gương soi 
đang vỡ lại lành. N hững mâu thuẫn , nghi ngờ 
thiếu cơ sở của anh  N nay đã xóa đi và đôi má 
chị L ngày cũng mỗi hồng lên  trong  n iềm  vui 
h ạn h  phúc. N hìn  h ạ n h  phúc của mình, th ỉnh  
thoảng vợ chồng N.L đến  thăm , cám ơn chị và 
không quên nhắc chuyện ngày xưa.

Cặp vợ chồng t rẻ  T.s cũng vậy. Suốt ngày 
cãi vả nhau, nhiều lúc cứ ngỡ tình  t rạ n g  đã đến 
hồi t rầ m  trọng, đời sống chung không thế' kéo 
dài. Nhưng không, chị s  có'lẽ đang th iếu  một 
chút gì cái tâ m  lý dịu dàng của người phụ nữ, 
ngược lại anh  chồng th ì cứ m ãi cặm cụi lo toan 
với bao việc gia đình. K hoảng cách cứ xa dần  và 
tưởng như đã đến  hồi k ế t  thúc. N hận  đơn, chị 
đã nghiên  cứu kỹ, bằng  k inh  nghiệm  và uy tín
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của m ình  qua đấu t ra n h  hòa giải, nay vợ chồng 
anh T, chị s  đã hòa  th u ậ n  h ạ n h  phúc. Và... biết 
bao nhiêu điều, bao nhiêu trường hợp ơ xóm 
thôn đang diễn ra  h àn g  ngày m à cần phải có 
những con người làm  nghề hòa giải như  chị. Khi 
hỏi về bí quyết đê th à n h  công trong  lĩnh  vực 
này, chị nói : Cái đầu t iên  người làm  công tác 
hòa giải cần có là phải n ắm  vững các nguyên 
tắc khi t iến  h à n h  hòa giải. Đó là, hòa giải phải 
đúng với đường lối chính sách của Đảng và 
pháp luật của nhà  nước. Hòa giải phải có đấu 
tranh ,  đấu t ra n h  đê đoàn kết. N ắm  vững 
nguyên n h ân  và giải quyết tậ n  gốc. Kịp thời và 
chủ động phòng ngừa... Ngoài ra  cái đạo đức, lối 
sống gương mẫu của người cán bộ hòa giải là 
h ế t  sức cần th iế t .  Bởi thực t ế  v ấn  đề không chỉ 
dừng lại ở chỗ : “phải t r á i  p h ân  minh, lý t ình  
t rọn  vẹn” m à còn ở chỗ “họ nê m ình  th ì họ mới 
nghe !”

NGƯỜI CÁN BỘ GƯƠNG MAU

Anh Tuân - Phó chủ tịch Hội nông dân  Xâ 
Quảng Ngãi cho tôi b iế t : “Chị Kiều h iện  nay 
r ấ t  nhiều công việc, song công tác  ở cơ sở đòi 
hỏi cần có sự phôi hợp nên  vừa qua Hội nông 
dân  xã đã bầu chị vào Ban chấp hành .  Dự định 
p h ân  chị làm Chi hội trưởng Nông dân  thôn  2, 
vì đây là thôn  điểm  đế xây dựng thôn  văn  hóa. 
Khó lắm  mới thuyế t phục được chị, không phải
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là  chị phủ n h ậ n  n iềm  tin  của nông dân, nhưng 
t ín h  chị chắc anh  b iế t  đấy, đã không làm  thì 
thôi mà khi đã nhận nhiệm vụ thì nhất định 
phả i hoàn  th à n h .  N hư trong  chiến dịch truyền  
thông  dân  số vừa qua, huyện p h ân  về cho xã chỉ 
tiêu 2 nông  dân  đình sản  nam. Tụi tôi cuống 
lên, bèn  hội ý p h ân  công «ho chị, tưởng không  
th à n h  nhưng chị vận  động ngon ơ và đã có 3 
nam  nông d ân  đăng  ký. T h ế  mới tà i  chứ !” Anh 
đán h  gịá như  th ế  nào về chị ?” Tôi hỏi - Anh 
Tuân cười r ấ t  tươi t r ả  lời ngắn  gọn “Chị là 
người cán bộ gương mẫu, ham  học hỏi, chịu khó 
đào sâu nghiên  cứu t rê n  từng lĩnh vực công tác 
được giao, t ế  nhị và được lòng yêu thương của 
mọi người !”.

VÀ MỘT NGƯỜI VỢ ĐẢM ĐANG

Chiều xuống. Xóm 3 không gian như  t rầ m  
lắng  t ĩn h  mịch hơn. Có ai biết, trong ngôi nhà  
gỗ xinh xắn  ấy có m ột người đàn  bà trạc  tuổi 50 
đang chăm  sóc cho chồng hơn 10 n ăm  tê l iệ t vì 
ta i n ạ n  lao động. Tôi đến cũng r ấ t  t ìn h  cờ, như  
“không  h ẹ n  m à gặp”. N h ận  ra  tôi, chị r ấ t  mừng. 
Đ ạm  bạc vài ly nước trà ,  chúng tôi h à n  huyên 
tâ m  sự. Chị nói : Khố’ lắm, như  anh  b iế t  ông 
nhà  tôi 10 n ăm  nay phải n ằm  tạ i  chỗ do bị ta i 
n ạ n  trong  m ột lần  đán h  cá ở biển khơi. Vừa lo 
cho chồng, vừa nuôi dạy 3 đứa con ăn  học. Trời 
thương, đến nay đứa nào  cũng trưởng th à n h  làm
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ăn p h á t  đạt. Cháu ú t  đang đi học ở Vũng Tàu, 
chuẩn bị đi làm  ở m ột công ty liên doanh nước 
ngoài nào đó. v ề  k inh  tê gia đình, m ình  chị 
đảm đang 8 sào ruộng cấy, 5 sào mía và 5 sào 
rau xanh đề nuôi heo. Cùng với 4 con heo nái 
cũng đủ cho gia đình chị t ra n g  trả i  các khoản  
chi tiêu trong  gia đình và b ắ t  đầu có tích lũy. 
Khi hỏi về các nghĩa vụ đóng góp ở nông thôn  
hoặc các nghĩa  vụ của công dân  m à pháp  luật 
đã quy định. Chị mím cười, sao an h  lại hỏi tôi, 
nếu tôi không gương mẫu đi đầu thì lảm  sao 
Đ ảng  tin , d â n  t in  cho tô i là m  cán  bộ. B iê t  tô i 
là cán  bộ ơ Hội nòng d â n  t in h  về công tá c  ở 
C át T iên , n ê n  chị nói vui : “A nh nhớ  rằn g ,  tui 
đang là ủy v iê n  Ban ch âp  h à n h  n ô n g  d â n  xã 
dấy nhé  !”

Tạm  b iệ t C á t Tiên, không  quên m ang theo 
h ình  ản h  những con người m à tôi đã gặp, trong 
đó có chị Hồ Thị Kiều. C ảnh  v ậ t  và con người ở 
đây đối với tôi đều đáng quý, đáng  yêu. Tôi 
muốn gói t rọn  và ôm theo t ấ t  cả m à b ắ t  đầu từ 
những cái tầ m  thường b ình  dị n h ấ t ,  nhưng nếu 
b iế t vận dụng p h á t  huy th ì nó sẽ trở  th à n h  vĩ 
đại. Âu đó cũng là cốt lõi vấn  đề trong  cái n h â n  
sinh quan của con người mới ■
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CHIẾN CÔNG KHÓ QUÊN
ử ĐỖ VĂN Vĩ

(Công an huyện Đg Tẻh)

Đ ạ T ẻh  - Lâm  Đồng l à ’ một 
huyện vùng sâu, rừng núi bao 

quanh m ột thung lũng. N h ân  dân  
đi xây dựng k inh  t ế  mới ở đây là 

những người dân  ở k h ắp  các t ỉnh  th à n h  t rê n  
đ ấ t  nước về tụ họp s inh sông làm  ăn. Trong 
những n ăm  gần đây, t ìn h  h ình  an n inh  t r ậ t  tự 
trong  huyện tương đối ổn định, điều đó phải nói 
đến ý thức, t inh  th ầ n  cảnh  giác phòng ngừa 
đấu t ra n h  chống các loại tội phạm  của từng 
người dân và đặc b iệ t lực lượng an  n inh  cấp cơ 
sỏ. N hững tấ m  gương sáng  trong công tác đấu 
t ra n h  chông tội phạm  ngày càng nhiều. Trong 
lân  tông  k ê t  n ăm  1999 của công an  huyện Đạ 
Tẻh, ai cũng phải nhắc  đến chiến công truy b ắ t  
đối tượng truy n ã  nguy h iểm  Lê V ăn Tâm  sinh 
năm  1964 ở Đông Triều - Quảng N inh  can tội : 
Cướp tà i  sản  công dân  vào th á n g  6/1991 ẩ n  náu  
ở Khu phô 4a - Thị t r ấ n  Đạ Tẻh và người có 
công p h á t  hiện, truy bắ t  là chị M ạch Thị Thơm 
Trưởng an  n inh  Khu phố  4a, Thị t r ấ n  Đạ Tẻh.

Tâm  sự với chị Thơm về chuyện b ắ t  đôi 
tượng truy nã  Lê V ăn Tâm, chị cho b iế t không 
phải đơn giản và cũng th ậ t  b ấ t  ngờ : Vào th á n g
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7/1995, Lê V ăn  T âm  làm  nghề rừng, bẫy thú  và 
cưa cây, từ  trong  đập Đại H àm  thuộc xã An 
Nhơn - Đạ T ẻh  đi ra  khu phô 4a - Thị t r ấ n  Đạ 
Tẻh đế s inh  sống. Y có m ột mình, dựng m ột 
nhà nhỏ ở giữa cánh  đồng, xung quanh trồng  
mía và lúa, y làm  nghề chẻ tă m  nhang  và chặ t 
củi bán. T ên  T âm  ít  t iếp  xúc với người dân  xung 
quanh. Các lần  họp d ân  trong  khu phô y đều 
vắng m ặ t  với lý do đau ôm. Sinh sông được 1 
năm  không  bị p h á t  h iện , tê n  Tâm  liền đi ra  Bắc 
đón vợ và 3 đứa con vào cùng sinh sống.

Chị Thơm n h â n  m ạ n h  khi nói chuyện với 
tôi là : “Trong thời gian s inh sông tạ i khu phô 
4a - Thị t r ấ n  Đạ Tẻh, T âm  và vợ con T àm  sông 
tỏ ra  như  m ột công dân  tốt. Mọi khoản  đóng 
góp phong trào  trong thôn , khu phố, y đều chấp 
h àn h  nghiêm  chỉnh, bản  th â n  gia đình của T âm  
có hộ khấu  nhưng y không dám tr ìn h  đế đăng  
ký n h ập  chuyến khấu.

Việc p h á t  h iện  tê n  T âm  là đối tượng truy 
nã cũng th ậ t  là b ấ t  ngờ : Trong đợt truy b ắ t  đối 
tượng truy nã  lần  X của Bộ Công an và Công an 
tỉnh  Lâm  Đồng, được công an  huyện Đạ Tẻh 
tr iển  khai đến  từng khu phô", từng xă, từng thôn  
và điều này  làm  tăn g  th êm  ý thức cảnh  giác của 
mỗi người dân. Trong m ột lần  xuống nhà  của 
Tâm, chị Thơm tình  cờ xem các quyển số liên 
lạc của các con tê n  T âm  trong  đó có các tờ giấy
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khai §inh mới làm, chị Thơm p h á t  h iện  ra  tên  
th ậ t  của y là Lê V ăn T âm  và ghi trong  các sổ 
và giấy khai sinh của con y là Nguyễn Văn T ân  
(cũng là tê n  thường gọi h àn g  ngày ở khu phô là 
Tâm). Trong khi đó, các con y lại lấy họ “Lê”. 
T hấy  có sự nghi vấn  chị Thơm bí m ậ t điện báo 
cho công an  huyện Đạ Tẻh b iế t về tê n  tuổi của 
tê n  Tâm  đề nghị xác minh. Sau 2 ngày n ắm  tin 
và xác minh, công an huyện đã n h ậ n  được tờ 
fax “lệnh  truy nã  tê n  Lê Văn T âm  - 1964, can 
tội cướp tà i  sả n  công d â n ”, do công an tinh  
Quảng N inh  fax. Khi được đồng chí Đ inh Quang 
Phúc, Đội cảnh  sá t  h ình  sự cho xem tờ lệnh 
truy nã tê n  Tâm , chị Thơm cho b iế t chị vừa 
mừng, vừa lo. Kê hoạch truy b ắ t  tê n  Tâm  được 
t r iển  khai ngay sau khi xác định từ đặc điểm 
n h ận  dạng tuổi và gia đ ình đúng là tê n  Lê Văn 
Tâm. Đội cảnh  s á t  h ình  sự k ế t  hợp Công an thị 
t r ấ n  Đạ Tẻh cùng với an  n inh  khu phô" tiến  
h àn h  vây b ắ t  tê n  Tâm , thời gian chỉ trong  vòng 
2 ngày.

Chị Thơm cho b iế t việc b ắ t  tê n  Tâm  r ấ t  
khó khăn . Thứ n h ấ t  về điều k iện  xung quanh 
nhà  của tê n  T âm  đều là bãi m ía r ấ t  rộng sá t  
nhà. Tên  T âm  ít  quan hệ với những người xung 
quanh n ên  khi ai đến nhà  T âm  đều lẩn  ra  sau 
vườn cho con và vợ ra  đón tiếp, nếu không nghi 
vấn  T âm  mới đi vào gặp nói chuyện. N hà tên  
Tâm  nuôi chó r ấ t  nhiều, cứ đi cách nhà  khoảng
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80-100m, chó đã sủa và p h á t  h iện  ra. Thời gian 
di lại của y không  ổn định và y đi ra  dường lộ 
lớn bằng  nhiều  đường t ắ t  khác nhau. K ế hoạch 
bắ t tê n  T âm  lại được chọn vào thời gian ban 
đêm áp  s á t  n h à  rồi “đột phá  ngay”.

K hoảng 18h ngày  20/8/2000, kh i bóng đêm 
đã bao phủ, chị Thơm được ph ân  còng vào nhà  
tên  T âm  lấy lý do đi thu  tiền  đóng th u ế  đấ t 
nông nghiệp  n ăm  1999 đê xem có tê n  T âm  ở 
nhà không, nếu có sẽ ra  hiệu cho các đồng chí 
h ình sự và công an  th ị t r ấ n  ập  vào b ắ t  giữ 
ngay. N hưng khi vào nhà  y th ì y lại chẳng  thấy  
y ở nhà , chỉ có vợ cùng 3 đứa con y. Hỏi vợ Tâm 
thì chị ta  chỉ nói quanh, không b iế t T âm  đi đâu. 
Chị Thơm đ àn h  phải quay ra  bàn  lại kê hoạch 
với các đồng chí công an  huyện. Chị n h ậ n  định 
là tê n  T âm  đêm  không ngủ ở nhà  vì chị th ấy  
chỉ có 1 võng và 1 p h ản  nằm  cho 4 mẹ con, còn 
tên  T âm  sẽ ngủ ở m ột cái chòi nào đó trong 
vườn mía. T hấy  ý k iến  của chị Thơm có lý, các 
đồng chí công an đều n h ấ t  tr í  sáng  sớm m ai từ 
4h-7h sáng  (ngày 21/8/2000) sẽ mai phục quanh 
nhà  tê n  Tâm , chỉ cần tê n  T âm  xuất h iệ n  là 
xông vào b ắ t  giữ ngay.

Đúng 2h30’ sáng  ngày 21/8/2000, trờ i vẫn 
cứ mưa rả  rích chỉ làm  cho con đường đ ấ t  trơn 
và lầy hơn. T ấ t  cả mọi người như  đã thống  n h ấ t  
sẵn  sàng  vào vị t r í  chiến dấu của mình. Lúc 
3h20’ cùng ngày, ai cũng đã vào vị tr í  mai phục
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của mình, xung quanh th ậ t  yên  tĩnh , th ỉn h  
thoảng  nghe tiên g  động cơ xe m áy ngoài đường 
bộ chạy qua nhưng cách r ấ t  xa. Mọi người hồi 
hộp chờ đợi.

Phục m ãi cho đến  5h sáng  th ì mọi người 
nghe tiếng  sột soạt trong  vườn m ía phía sau 
n h à  tê n  Tâm. T ấ t  cả đều ra  hiệu cho nhau b iế t 
và chú ý quan sá t  th ì  đúng là tê n  Tâm  trong  
vườn m ía đi ra. Chị Thơm còn kể  chi t iế t  là “Y 
mặc quần dạng quần kaky màu xám, áo thun  
đen từ  trong vườn m ía đi r a ”. Tên T âm  không 
th ể  ngờ rằn g  xung quanh nhà  y các đồng chí 
công an đã bao vây. Chờ cho tê n  T âm  đi vào 
n h à  và nghe th ây  y nói với vợ con y là nấu cơm 
đế m ang  theo ngày  nay  đi vào rừng đ ặ t  bẫy. T ấ t  
cả từ  từ  áp  sá t  và n h an h  như  cắt đồng chí Phúc, 
Ký, T hành , Dược xông th ẳ n g  vào cửa n h à  y vây 
quanh y và còng tay  y lại. N hưng do y quá khỏe 
đã vùng vẫy đ án h  lại các đồng chí công an 
chạy loạng choạng ra  cửa. Nhưng y không b iế t 
rằ n g  trước m ặ t h ắ n  còn có trưởng an n inh  khu 
phố  và 1 đồng chí cảnh  sá t  h ình  sự. Y định mở 
đường tháo  chạy nhưng roi điện và gậy điện  đã 
dí vào người y. Vừa lúc đó, các đồng chí trong  
n h à  y cũng đã lao ra  còng tay  y lại. L ệnh  truy 
nã  được đọc ngay trước m ặ t tê n  T âm  cùng vợ 
con y nghe rõ. Tên Tâm  đã cúi đầu n h ậ n  tội và 
toàn  bộ quá t r ìn h  lẩn  t rốn  của Y.
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Nói tới đây, chị Thơm cười vui vẻ. Tôi thấy  
ánh  m ắ t  của chị sáng  lên  n iềm  tự hào, t r â n  
trọng. Lúc chia tay, chị Thơm  tươi cười ưói với 
tôi “Hôm nào r ả n h  em cứ đến  n h à  chị chơi, chị 
sẽ kể nhiều chuyện hay hơn chiến  công này  
nhiều” ■
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THIẾU ÚY TRẺ

DGUụễỉl SOIIG HÀO
HẾT MÌNH TRÊN 
MẶT TRẬN PHÒNG 
CHỐNG TỘI PHẠM

o NGUYỄN THANH HỒNG
(Tỉnh Đoàn Lâm Đồng)

' T '  ôi đã có dịp gặp gỡ với Thiếu úy - m ột Đ ảng 
1  viên t rẻ  h iện  đang công tác tạ i Công an 

huyện Đơn Dương - Nguyễn Song Hào tạ i  Hội 
trạ i  “Sức m ạ n h  chinh phục đỉnh Lang B ian” do 
Tỉnh Đoàn Lâm  Đồng tổ chức n h â n  dịp kỷ n iệm  
25 năm  ngày giải phóng m iền N am  (30/4/2000). 
Được tiếp  xúc, trao  đổi với anh, tôi càng  hiểu 
hơn về công việc th ầ m  lặng, gian khổ m à vinh 
quang và càng yêu thêm  ngàn h  Công an  n h ân  
dân  - yêu những con người “vui sau n iềm  vui của 
mọi người”.

Sọng Hào cho b iế t : anh  sinh n ăm  1975 tạ i 
Hà Tĩnh, n ăm  1993 - vừa học h ế t  PTTH  Song 
Hào đã cùng gia đình chuyển vào s inh sống tạ i 
Phường 5 - Đà Lạt. Yêu thích n gành  Công an 
ngay từ  'những ngày còn là học sinh trung  học 
và quyết theo đuổi ước mơ trở  th à n h  chiến sĩ
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Công an, th á n g  10/1995, Song Hào th i và dậu 
vào trường Đại học C ảnh  s á t  n h â n  dân  TP.HỒ 
Chí Minh. Sau hơn 2 n ăm  học tậ p  tích lũy kiến 
thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, th á n g  10/1997 tố t 
nghiệp ra  trường. Song Hào được p h ân  công về 
nhận  công tác tạ i  Đội điều t r a  xé t  xử - Công an 
huyện Đơn Dương.

Bằng k iến  thức, n ăn g  lực và lòng n h iệ t  
tình, th iếu  úy trẻ  Nguyễn Song Hào đã lao vào 
công việc th ầ m  lặng này  với t inh  th ầ n  trác h  
nhiệm cao. N hiệm  vụ của người Công an điều 
tra  xé t hỏi đòi hỏi ngoài k iến  thức học được, 
cần phải thông  minh, cần m ẫn , k iên  t r ì  khi đâu 
t ran h  với các đôi tượng p h ạm  tội mới có thê 
khai thác, làm  rõ từng vụ việc. Trong những 
năm  công tác tạ i  Công an huyện Đơn Dương, 
trực tiếp  đấu t ra n h  với loại tội phạm  h ìn h  sự và 
k inh  tế, th iếu  úy trẻ  Nguyễn Song Hào đã góp 
phần  cùng đơn vị làm  sáng  tỏ nhiều vụ án , đưa 
xét xử trước pháp  luật đúng người, đúng tội. 
N hiệm  vụ của người cán bộ điều tra ,  xé t hỏi r ấ t  
thầm  lặng, ít người b iế t đến  nhưng đã góp phần  
to lớn t rê n  m ặ t  t r ậ n  đấu t r a n h  phòng chống tội 
phạm  trong t ìn h  h ình  h iện  nay.

Nhờ đức tín h  khiêm  tốn, chịu khó, tìm  tòi 
học hỏi k inh  nghiệm  ở các bậc đàn  anh  đi trước 
cộng với t in h  th ầ n  cầu t iến  vươn lên  đế hoàn  
th à n h  tố t  mọi nh iệm  vụ được giao, liên tục
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những n ă m  công tác, N guyễn Song H ào dã dạt 
được nhiều th à n h  tích xuất sắc và luôn được 
lãn h  đạo cơ quan, anh  em đồng nghiệp  yêu quý 
tin tưởng. T h á n g  11/1999, T h iếu  ú y  N g u y ễ n  
Song Hào đã vinh dự được k ế t  nạp  vào Đảng 
cộng sản  Việt Nam.

Tại hội nghị tuyên dương tuổi trẻ  Công an
9 t ỉn h  duyên hả i - M iền Trung - Tây nguyên tố 
chức tạ i  Đà L ạ t th á n g  9/2000, Nguyễn Song 
Hào được b ình  chọn là 1 trong  21 gương m ặt 
th a n h  n iên  tiên  t iên  ngành  Công an và được Bộ 
Công An tặ n g  bằng  khen. Đặc biệt, Nguyễn 
Song Hào là 1 trong  07 gương m ặ t  tre  tiêu biêu 
n h á t  cua tuỏi tre  Làm  Đồng được chọn tham  dự 
Đại hội th a n h  n iên  t iên  t iến  toàn  quốc do Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí M inh tố chức tạ i 
TP.HỒ Chí N inh  từ ngày 29 - 31/12/2000 ■
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LỜI KHUYÊN 
ĐÁNG GIÁ 
NGHÌN VÀNG

0  HOÀNG KHẮC
(Di Linh)

T ừ m ấy th á n g  nay, bà con khu phục dân  cư 
thôn  1 - xã Hòa Trung - Thị t r ấ n  Di Linh 

vui mừng khi b iế t m ột tụ điểm đ án h  bạc đã 
được dẹp bỏ m ột cách mau lẹ nhẹ nhàng, vì 
không phải dùng dân  quân hay công an, mà chỉ 
bằng lời khuyên của m ột cụ già hội viên người 
cao tuổi trong  thôn , đó là cụ Lê V ăn sắc .

Chính cụ sắc đã tâm  tư kế lại : Qua tham  gia 
sinh hoạt Hội người cao tuổi. Được học tập Nghị 
định của Chính phủ về toàn dân tham  gia phòng 
chống tội phạm, các tệ nạn  xã hội, cờ bạc v.v... cụ 
thấy đây là việc cần làm, vì ích nước lợi nhà.

Cụ nghe được tin về gia đình người con trai 
của cụ đã nhẹ dạ cho họ đến nhà tụ tập  đánh bạc 
đã mấy hôm nay. Cụ nghĩ cần phải ngăn chặn 
ngay, không để cái bẫy của “bác thằng bần” dăng 
ra  sẽ lôi cuốri con mình vào tròng.

N hà của cụ ở cách nhà  người con này gần
1 cây số, nhưng chẳng ngại đường xa, chẳng
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quản tuổi già. Ãn cơm tối xong, cụ chông gậy 
vượt đồi dốc ra  n h à  người con gái. Cụ th ấ y  đã 
có gần chục người ngồi quanh cái chiếu lớn 
đánh bạc ă n  tiền.

Cụ nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng r à n h  rọ t  : 
“N hà nước đã cấm đánh  bạc. Tôi khuyên anh  
em nên  thôi và giải tá n  ngay !”

M ột vài người trong tổ nói lại :

- “Cụ ơi, chúng con chỉ góp m ấy đồng, chơi 
với nhau cho vui thôi, xin cụ thông  cảm !”

Cụ Sắc nói : Tôi nghe tin  anh  em tụ tập
về đây đ án h  bạc đã m ấy hôm  nay. Ai thắng , ai 
thưa tôi đã biêt, vọ' các anh  kèu ca ph àn  nàn, 
nhiều người dân  trong  thôn  biết, sao gọi là chơi 
vui được. Đ ánh  bạc là phạm  pháp, nêu anh  em 
không giải tá n  tôi sẽ đi báo công an .”

Biết cụ có tính  k iên  quyết, họ không  dám 
nấn  ná  m iễn  cưỡng đứng dậy ra  về.

Rồi cụ gọi con tra i  và con dâu lại. Cụ phân  
tích để các con b iế t tác hạ i  của đán h  bạc và 
chứa chấp cờ bạc cũng là phạm  pháp. “Sao các 
con khờ dại vậy ? là con ngoan phải b iế t vâng 
lời cha mẹ. Là công dân  tố t  th ì  không vi phạm  
các tệ n ạ n  xã hội”. Hai vợ chồng người con đã 
n h ận  ra  cái sai và đều hứa sửa chữa. Từ đấy tụ 
điểm đ án h  bạc đã được dẹp bỏ.
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Cụ Lê V ăn s ắ c  tuy đã ở tuổi gần  “th ấ t  
thập  cố lai hy”, nhưng không  “lão giả an  t r i” mà 
luôn có trác h  nh iệm  với con cháu và làng  xóm. 
Lời khuyên của cụ đă giải t á n  được 1 tụ điểm 
đánh bạc không  chỉ là ng ăn  ngừa giữ cho con 
mình m à còn là sự gỡ bỏ 1 cái bẫy, gỡ bỏ được 
một mối lo cho n h â n  dân  trong  thôn .

Việc làm  của cụ s ắ c  đã được biểu dương 
trong hội nghị người cao tuổi ở thôn , ở xã. Ai 
cũng khen  lời khuyên  của cụ s ắ c  th ậ t  đáng  giá 
nghìn vàng ■
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25 NĂM LÃNH ĐẠO 
NHÂN DÂN KHƯ PHÓ 
CHẤP HÀNH TỐT 
PHÁP LUẬT 
CỦA NHÀ NƯỚC

o TRẦN THỊ HẠNH NGUYÊN
(Đò Lgt)

T ôi gặp lại ông Nguyễn V ăn Bình, Khu phố 
trưởng Khu phố 3 - Thị t r â n  Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng - t in h  L âm  Đồng sau lễ p h á t  
động xây dựng khu phố  văn  hóa. v ẫ n  còn dáng 
dấp n h an h  nhẹn , tác phong đĩnh đạc. Tuy nh iên  
mái tóc ông đã bạc t r ắ n g  như  cước. Ỏng vừa 
t ròn  70 tuổi và đã 25 n ăm  làm  khu phố 
trưởng....

Từ sau giải phóng 1975, th ị  t r ấ n  Liên 
Nghĩa mới được th à n h  lập  và k iện  toàn  tổ chức. 
N hân  dân  sơ tá n  lục tục trở  về, ớ lẫn  lộn các 
khu vực. N hiều gia đ ình  không  có nhà  ở, cứ 
th ấy  n h à  trống  là tậ p  k ế t  vào. C ảnh  sinh hoạ t 
phức tạp  : m ạ n h  ai nấy  sống, n ạ n  lấn  chiếm đấ t  
đai, cãi cọ, đánh  lộn.... gây m ấ t  đoàn k ế t  thường 
xuyên xảy ra...
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Chính quyền cử ông làm  khu phô trưởng 
khu phố 3. B ắ t đầu lên  k ế  hoạch làm  việc : Dân 
cư được chia theo đơn vị h à n h  chính, ông đi 
nắm  b ắ t  t ình  hình , kê khai n h â n  khâu  báo cáo 
lên chính quyền và Công an đê lập số hộ khẩu. 
Khu phô 3 có địa bàn  rộng, phức tạp, gồm 425 
hộ với t r ê n  2.340 khẩu, lại th êm  gần 1.000 
khẩu ở khắp  mọi nơi về làm  ăn, sinh sông, tạm  
trú ở khu phố, gồm nhiều  th à n h  ph ần  dân  tộc : 
Kinh, Thái, Hoa, Tày, Nùng, Ê đê, Gia Rai... và 
đủ các th à n h  ph ần  tôn  giáo : đạo Phật,  đạo 
Thiên Chúa, đạo Tin L ành, đạo Cao Đài....

Ong kê rằ n g  : Có nhiều n h à  có người bệnh  
hoạn nhưng khòng chịu cho uống thuốc, khòng 
đi bệnh  viện chữa bệnh , chỉ mố heo, gà cúng 
bái, mời th ầy  mo, th ầ y  cúng về làm  phép, bắ t  
quyết, có nhiều bệnh  n h ân  bị th ầy  cúng dùng 
roi dây quất cho xưng tím  m ặ t  m ày để đuổi “con 
m a” bệnh  tình  không khỏi m à còn nguy h iêm  
đến tính  mạng. N hà đồng bào dân  tộc Thái, 
Nùng... đều treo bùa, yểm..., trong  nhà  có người 
chết còn quàn h àn g  tu ần  lễ rồi mố gà, mổ heo, 
tổ chức cúng bái, ăn  uống linh đình, xảy ra  nạn  
cờ bạc sá t  p h ạ t  lẫn  nhau, đ án h  lộn gảy thương 
tích trọng  thương... là chuyện thường xuyên xảy 
ra  trước đây ở khu phô. Ong r ấ t  m ệt mỏi vì 
phải đi giải quyết các sự vụ như  thế. Ngày đêm 
t r ă n  trở  suy nghĩ để tìm  b iện  pháp  nào đó áp
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dụng cho phù hợp vào hoàn  cảnh  của khu phô 
do ông phụ trách , chấm  dứt những  tệ n ạ n  trên .

Được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ 
đạo sâu sát,  ông m ạ n h  dạn  tổ chức, th à n h  lập 
các đoàn thế  : Phụ nữ, T h an h  n iên  và dựa vào 
các đoàn thề  đó để k iểm  tra ,  đôn đốc, giáo dục, 
tuyên truyền  n h â n  dân  học tập , thực h à n h  pháp 
luật của n h à  nước.

Suốt ngày ông lặn  lội, bám  sát, động viên 
n h â n  dân  học tập  làm  theo chính sách, pháp  
luật của N hà nước như  Chỉ th ị  39 của T ỉnh ủy 
Lâm  Đồng về việc thực h iện  cuộc vận  động 
“Toàn dân  đoản kết,  xây dựng cuộc sống mới ở 
khu dân  cư” và theo chỉ dạo của Sở Công an 
tỉnh  tiến  h à n h  xây dựng phong trào  “Gia đình 
có cuộc sống mới - Giữ gìn an  toàn, t r ậ t  tự  địa 
phương”, học tậ p  và thực h iện  Chỉ th ị  30 của Bộ 
Chính trị , Chỉ th ị  22/CP và Nghị đ ịnh 29/CP về 
t r iển  khai thực h iện  quy chế  dân  chủ ở cơ sở, 
phổ biến xuống từng cụm dân  cư để n h â n  dân 
thực hiện.

Ngày ngày ông m iệt mài, “đi t r ê n  từng cây 
số” như  các con ông thường nói thế , để xuống 
n h â n  dân  chỉ đạo phong trào. Bà con coi ông 
như  người nhà , ông không nề h à  việc gì.

Nhờ vậy trong  những năm  qua khu phố do 
ông phụ t rá c h  đã dạ t  những th à n h  tích to lớn.
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1. Ôn định đời sông chính trị, k inh tê 
trong n h â n  dân  :

- Các ngành  sản  xuất k inh  doanh, dịch vụ, 
thủ công đều p h á t  t r iển  m ạ n h  mẽ, đặc biệt là 
việc phục vụ sản  xuất như  b án  đồ dùng, máy 
móc công cụ, thuốc trừ  sâu, p h ân  bón... theo 
kiêu t r ả  góp, hạ  giá, cho k h ấ t  nợ đợi m ùa thu 
hoạch th a n h  toán, hoặc đôi hoa màu... bà con 
nông dân  phấn  khởi và tin  tướng.

2. Hoàn th à n h  vượt mức về đóng thuê, tích 
cực đóng góp, ủng hộ Cu ba, cứu trợ  bão lụt, từ 
thiện...

3. Vận động n h â n  dàn  đóng góp hàng  
ngàn công, với 23 tr iệu  đồng, n ân g  cấp 4 con 
đường đi vào 4 cụm dân  cư, rộng 4m, dài 
2.000m, kéo điện đường, tu sửa 41 h ầm  cầu, đào 
29 giếng nước, xây 41 căn hộ, giúp đỡ bà con 
thiếu thôn, neo đơn, chính sách...

4. Thông qua tố chức Chi hội phụ nữ, vận  
động 515 chị em thực h iện  chỉ tiêu k ế  hoạch 
hóa gia đình, vận  động 100% trế  em trong  độ 
tuổi tiêm  chích phòng ngừa dịch bệnh, 100% trẻ  
em đên  tuổi di học, 80% trẻ  em ở độ tuổi được đi 
mẫu giáo, nhà  trẻ . Toàn khu phô" xóa mù 100% 
và được công n h ận  là khu phô đă phổ cập giáo 
dục cấp 2.
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5. Xây dựng cảnh  quan khu phô" : X anh - 
sạch - đẹp. T rồng t rê n  3.000 cây xanh bóng m á t 
trong  trường học, hai bên  đường.

6. N h â n  dân  th a m  gia đầy đủ các buổi học 
tậ p  chủ trương đường lối, chính sách, pháp  luật 
của Đ ảng và N hà nước.

7. Vận động n h â n  dân  xây dựng điểm 
phong trào  “Xây dựng khu phố Văn hóa” th à n h  
công tố t  đẹp.

8. Động viên, đôn đốc 100% th a n h  n iên  
k h ám  sức khỏe, tuyển chọn nghĩa vụ quân sự.

9. Phong trảo  bảo vệ an  n inh  Tô' quốc ở 
địa phương :

- Tích cực đấu t ra n h  phòng trừ  kẻ gian, bài 
t rừ  tệ n ạ n  xã hội, xì ke ma túy, gái m ại dâm, cờ 
bạc, rượu chè say xin. Đưa đi cai ngh iện  21 
người, cai ngh iện  tạ i  chỗ 15 người đã th à n h  
công. Không có đối tượng cải tạo, giam giữ.

- T ăng  cường tổ chức an n inh  : 17 tố' dân 
phô, mỗi tổ có 2 nòng cốt trong  Ban An ninh, có 
17 điếm  đăng  ký tạ m  trú , tạ m  vắng.

- T h àn h  lập 1 tổ hòa giải có 5 người, lực 
lượng dân  quân tuần  t r a  khu phô có 20 người.

- Hòa giải th à n h  công hàn g  t ră m  vụ t ra n h  
chấp về đ ấ t  đai, n h à  ở, hôn  n h ân  giạ đình.
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- Đồng thời ông cùng tô an  n inh  đã phá t 
h iện  kẻ gian tháo  chạy bỏ lại m ột súng cạc bin, 
còn nguyên đạn, m ột m áy bộ đàm  khi kẻ gian 
chưa kịp gây án.

Sau hơn 25 n ă m  lãn h  đạo khu phố từ  yếu 
kém  nay trớ  th à n h  m ột khu phô giàu về k inh  
tế, vững về chính trị , ông Nguyễn Văn Bình 
xứng đáng được Bộ Công an, UBND các cấp từ 
t ỉnh  đến địa- phương trao  tặ n g  bằng  khen, Giấy 
khen. Riêng ông th ì vẫn  n h iệ t  t ình , kh iêm  tốn, 
làm việc không  tiếc công sức m ình  cho dân, cho 
nước. Chỉ với mức trợ  cấp 60 ngàn  đồng th á n g  
đối với m ột khu phố trưởng như  ông, chúng ta  
cũng th ấy  được sự cô gắng của ông đên nhường 
nào.

Ai đã tới th ă m  th ị t r ấ n  Liên N ghĩa - Đức 
Trọng, đi t r ê n  những con đường lá t  sỏi đá răm  
của khu phố  3, đều cảm n h ận  được sự b ình  yên 
đang ngự tr ị  nơi đây.... ■
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NGƯỜI CÁN BỘ 
T ư  PHÁP 
ĐƯỢC DÂN YÊU MẾN

o LƯU ĐÌNH NGHĨA
(Di Linh)

Đ ến  th ị t r â n  Di Linh, nhiều người dân  ở đây 
đều có lời khen  ngợi đội ngũ cán bộ công 
n h ân  viên chức trong cơ quan UBND Thị 

t r ấ n  Di L inh làm  việc tích cực, nh iệ t  t ình  trong 
công tác và có th á i  độ tôn  trọng, đối xử tố t  với 
người dân, trong  số đó phải kể đến Đ ặng Văn 
Quang. Anh s inh năm  1964 ở khu 8 - T ân  Lập - 
Thị t r ấ n  Di Linh, công tác tạ i  Ban Tư pháp  của 
ƯBND th ị t r ấ n  Di Linh từ năm  1993 cho đến 
nay đã 7 năm . Tuy đang theo học lớp trung  cấp 
Luật của t ỉnh  Lâm  Đồng, song anh  đã tích lũy 
được m ột sô k iến  thức pháp  lý không nhỏ trong 
quá t r ìn h  học, có không ít  k inh  nghiệm  trong 
công tác. Anh hiểu và n ắm  chắc các chính sách 
của Đảng, các văn  bản pháp  luật của N hà nước, 
chịu khó nghiên  cứu, tìm  tòi học hỏi để có kiến 
thức sâu, phục vụ công việc. C hính vì thế , qua 2 
lần  được tham  dự cuộc th i tìm  hiểu pháp  luật 
cúa huyện và t ỉnh  anh  đều đ ạ t  giải cao. Trong 
th á n g  9/1999, Phòng Tư pháp  huyện Di Linh tô 
chức cuộc thi tìm  hiểu Nghị định 83/CP của 
C hính phủ về đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư
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pháp 17 xã, th ị  t r ấ n ,  cuộc th i d iễn  ra  2 ngày với 
các câu hỏi t ìn h  huông khó, k ế t  quả anh  vẫn  
g iành giải n h ấ t  trong  sô 4 giải cá n h ân ,  tiếp  đó 
tháng  6/2000 Sở Tư pháp  L âm  Đồng tô chức 
cuộc th i “Hòa giải v iên giỏi, Hộ tịch v iên giỏi” 
cấp tỉnh  cho cán bộ Tư pháp  các xã, th ị  t r â n  đại 
diện cho 11 huyện, th ị  xã, th à n h  phô. Trong 
cuộc thi này  anh  đ ạ t  : 1 giải n h ấ t  xử lý t ình  
huống về hộ tịch hay n h ấ t  và 1 giải nhì về hộ 
tịch v iên giỏi.

Trong công tác, anh  luôn làm  việc với sự 
nh iệ t t ình  và lòng yêu nghề của mình, anh  
khòng mảy may cầu lợi cho riêng mình m à tấ t  cả 
là vì công việc chung. Trong những năm  qua anh  
đã làm  khai sinh cho hàng ngàn  cháu ở thị t rấ n  
Di Linh theo đúng tr ình  tự thủ tục pháp luật qui 
định. Anh rấ t  cương quyết với những hàn h  vi vi 
phạm  pháp luật như khai m an hồ sơ đế được 
đăng ký kế t hôn trá i  pháp luật hoặc khai sinh 
quá hạn  v.v... các việc khác như thay đôi hộ tịch, 
khai tử, anh  cũng làm đầy đủ đúng theo luật 
định. Do đó, trong những năm  qua không xảy ra 
trường hợp tảo hôn, số khai sinh quá hạn  không 
nhiều, những trường hợp vi phạm  anh đều tr ình  
báo lãnh  đạo xử lý theo qui định.

Dù công việc gia đình, cơ quan r ấ t  bận  
rộn, song anh  luôn chịu khó nghiên cứu, bọc hỏi 
đê phục vụ cho công việc, giúp người dân trong
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thị t r ấ n  hiểu và thực h iện  đúng pháp  luật. Đôi 
với mọi người anh  r ấ t  n iềm  nở, giải thích, giúp 
đỡ tậ n  tình. Anh sống g iản  dị, chan  hòa  n ên  
được nhiều  người dân  th ị t r ấ n  cũng như  huyện 
Di L inh quý m ến, lãnh  đạo cơ quan tin  yêu. Với 
những th à n h  tích trên ,  trong  7 n ăm  liền anh  
đều được Giám đôc Sở Tư pháp  Lâm  Đồng và 
Chủ tịch UBND huyện Di L inh tặ n g  giấy khen, 
đặc b iệ t n ăm  1999 anh  được Chủ tịch UBND 
t ỉn h  Lâm  Đồng tặ n g  bằng  khen  về hoàn  th à n h  
xuất sắc nh iệm  vụ công tác  ■
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v ì  LUẬT, MỘT ĐỜI • / • 
KHÔNG MỆT M Ỏ I!

o VĂN VIỆT
(Đà Lạt)

L à m ột người suốt đời tâ m  
huyết với nghề luật, nay

đã bước qua tuổi “T h ấ t  th ậ p  cổ lai h y ” m à ông 
vẫn  chưa h ế t  day dứt, t r ă n  trở  và vẫn  n h ậ n  
th ấy  m ình  t rá c h  nh iệm  còn quá nhiều  và cao cả 
lắm. Bước trường chinh hơn nửa th ế  k ỷ  t r ả i  
nghiệm  theo dòng lịch sử th ă n g  t r ầ m  - giờ đây 
vì luật, những bộn bề công việc chồng chấ t cuôi 
đời đă lôi cuốn ông, không còn chỗ trống  cho 
m ột giây phú t an  nhàn .  Ông là Lê Phượng, một 
tê n  tuổi quen thuộc và là “người bảo mẫu pháp  
lu ậ t” đối với rộng rã i  quần chúng n h â n  dân 
Lâm  Đồng.

N h ận  buổi lễ trọng  thề' kỷ n iệm  ngày sinh 
Bác Hồ 19/5/2000, T h àn h  ủy Đà L ạ t  tổ chức 
trao  tặ n g  Huy hiệu 50 n ăm  tuổi Đ ảng cho 27 
đảng viên. T h ậ t  xúc động nghe m ột đảng viên 
lão th à n h  đại d iện  p h á t  biểu cảm tưởng với 
những lời hứa h ẹn  chân  thực, đầy trách  nhiệm , 
gây th êm  cho tôi m ột ấ n  tượng khó quên. Tôi đã 
nhiều lần  gặp ông, lần  này  vào m ột chiều th á n g  
5 m á t  rượi lạ  thường, tôi tìm  th ă m  lúc ông m iệ t
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mài bên những chồng sách  luậ t xếp lên nhau 
đầy ắp trong  văn  phòng t ỉn h  Hội L uật gia Lâm  
Đồng. Quanh câu chuyện tâ m  t ìn h  về nghề luật 
không khí càng ấm  lại giữa hai khoảng  cách hai 
th ế  hệ luậ t gia : m ột đã k inh  qua thử  thách  
trong  hai cuộc k h án g  chiến  cứu nước và m ột đã 
may m ắ n  vào nghề khi đ ấ t  nước thống  nhất ,  
th a n h  bình. Ong bảo : “Thời kỳ nào cũng vậy 
làm  nghề luật là làm  chiến  sĩ t iên  phong hướng 
về mục tiêu bảo vệ xây dựng vững chắc nền  
pháp  chê XHCN. Tôi h iểu đó là kim  chỉ nam  
h à n h  động đã đúc k ế t  từ  máu, nước m ắ t  của 
m ình và của đồng đội sau những  chặng dài lịch 
sử vinh quang của đ ấ t  nước...”.

H ình  như  cuộc đời của ông s inh ra  đế' vì 
luật th ì phải. Người th a n h  n iên  đấ t  võ Bình 
Định ấy  sớm giác ngộ t in h  th ầ n  yêu nước cách 
m ạng  từ n ăm  16 tuổi, không  lâu sau làm  tr inh  
s á t  xã, t r in h  sá t  Công an  vũ tran g  huyện. 
C huẩn bị cho tổng p h ản  công của cuộc kháng  
chiến chông Pháp , sau lớp huấn  luyện 6 th á n g  
về quản lý đô thị, n ăm  1950, ông làm  phó Công 
an th ị t r ấ n  Bồng Sơn (Bình Định). Rồi cũng 
t rê n  vùng đ ấ t  quê hương Bình Định, ông lần  
lượt giữ chức trương đồn Công an th ị t rấn , 
trưởng đồn Công an th ị xã Quy Nhơn. Ông góp 
p h ần  lập lại t r ậ t  tự  t r ị  an  th ị xã, chống càn của 
quân xâm  lược P h áp  đổ bộ lên  Quy Nhơn. Thời
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kỳ này, v inh  dự lớn trong  đời ông là dược đứng 
vào h àn g  ngũ Đ ảng Cộng sản  Việt N am  - năm  
ấy ông vừa t ròn  19 tuổi (ngày 2/10/1949, chính 
thức ngày 2/4/1950). Hồi ức của ông ghi đậm 
chiến công đánh  M ặng - Vang, giải phóng An 
Khê trong  m ột chiến dịch kéo dài 2 thầng . Ông 
là tiêu đội trưởng gồm 12 chiến sĩ thuộc- trung  
đội quyết tử  của Công an Bình Định, hợp đầng 
tác chiến với bộ đội chủ lực trung  đoàn 120. Đó 
là t r ậ n  th ắ n g  vang dội của quân dân  ta  ở chiên 
trường khu 5 lúc bấy  giờ. T h àn h  tích nối dài 
theo th à n h  tích, ông đã đạ t  danh hiệu Chiến  sĩ 
thi đua đán h  giặc trừ  gian, lập lại t r ậ t  tự đô thị. 
T háng  10/1953 ông được chọn đi học lớp bổ túc 
chính trị, nghiệp vụ Công an lãn h  đạo cấp tỉnh  
do N ha Công an Trung ương mở tạ i C hiêm  Hóa
- Tuyên Quang (chiến khu Việt Bắc). H ạn h  phúc 
n h ấ t  lúc này  của ông là được gặp Bác Hồ đến 
th ă m  trường. Một sự trùng  hợp lịch sử r ấ t  
th iêng  liêng : ngày 19/5/2000, kỷ n iệm  110 năm  
sinh n h ậ t  Bác, ông được n h ận  huy hiệu 50 năm  
tuổi Đảng.

“-Một đời theo Đảng, theo cách mạng, ông có 
kinh nghiệm gì nhắn  gửi cho lớp trẻ hôm nay ?”

“Vâng, với lớp trẻ ,  họ được đào tạo  cơ bản, 
có bản  lĩnh và tự t in  đế đảm  n h ậ n  công tác 
pháp  luật được ph ân  công. Có điều họ cần phấn  
đấu, lăn  lộn nhiều hơn nữa trong  thực tiễn  mới
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gặt há i nh iễu  th à n h  công hơn”. Thời học của 
ông gian khổ lắm, phải đi bộ ròng  rã  cả th á n g  
trời từ  B ình Đ ịnh mới đến  được Tuyên Quang. 
Vừa đi vừa sẵ n  sàng  đ án h  t r ả  các ố phục kích 
của địch. Bến bờ th à n h  công của nghề luật như  
th ế  chỉ đến  với những người có lòng quả cảm và 
ý chí phi thường. Ông đã bước đến bến  bờ ấy 
bằng  hoài bão, bằng  lý tưởng b ấ t  d iệ t một thời 
tra i  trẻ  của m ình. Học ra  trường đúng vào lúc 
th ắ n g  lợi Đ iện B iên Phủ, H iệp định Giơ-ne-vơ 
sắp th à n h  công. Trung ương quyết định các 
đoàn m iền  N am  ở lại, ông th a m  gia huấn  luyện 
lực lượng cảnh  sá t  tr ị  an h àn g  t r ă m  người tiến  
về tiếp quản N am  Định, H à Đông và thủ đô Hà 
Nội ngày 10/10/1954.

10 năm  công tác  ở Công an  H à Nội ông 
từng giữ các chức vụ : Phó trưởng ban cảnh 
pháp; trưởng ban  nghiên  cứu tr ị  an, phó trưởng 
Công an  khu Ba Đình. Ông đã học h ế t  chương 
tr ìn h  Đại học C ảnh  s á t  n h â n  dân. Với nh iệ t  
tìn h  sáng  tạo, ý thức chấp  h à n h  m ệnh  lệnh  
được giao, ông đã góp p h ầ n  đáng  kê’ trong việc 
bảo vệ lãnh  tụ, gìn giữ thủ  đô th â n  yêu của Tổ 
quốc. N ăm  1965, giặc Mỹ ào ạ t  đổ quân viễn 
chinh vào m iền  Nam, ông n h ậ n  lệnh  vào hoạt 
động an n inh  ở chiến trường khu 6, trực tiếp  là 
địa p h ận  Lâm  Đồng - Tuyên Đức. Nhớ lại năm  
th á n g  đấu t ra n h  oanh liệt, ông bồi hồi chuyện 
cũ. Hồi ở Quy Nhơn phối hợp lực lượng vũ tran g
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địa phương đán h  P h á p  khi chúng đố bộ càn quét 
với k ế  hoạch lấn  chiếm  dài ngày  ở Quy Nhơn và 
các vùng lân  cận, lực lượng đã chiến đấu, tiêu 
diệt quân địch chỉ trong  vòng 5 ngày. Địch rú t 
chạy, ta  tiếp  quản được kho lương thực của P h áp  
trong đó có h àn g  ng àn  tấ n  rau  Đà Lạt. Công an, 
quân đội, du kích và đồng bào ta  m ặc sức liên  
hoan mừng th ắ n g  lợi. K hông ngờ 10 n ăm  sau, 
ông lại được trực tiếp  phụ t rá c h  an  ninh , đấu 
t ra n h  giải phóng Tuyên Đức - Đà Lạt, xứ sở của 
rau hoa xứ lạnh. Sự yêu thương, đùm bọc của 
người dân  xứ núi và với t in h  th ầ n  b ám  trụ  k iên  
trì, dũng cảm, mưu trí... đã giúp ông hoàn  th à n h  
xuât sắc nh iệm  vụ đến  ngày  đ ấ t  nước th ắ n g  lợi 
cuối cùng. Bây giờ những  người được ông giác 
ngộ, thoá t  ly theo cách m ạng, được ông đào tạo  
“nghề pháp  luậ t - an  n in h ” từ  thờ i chiến khu 
xưa đã th à n h  đ ạ t  r ấ t  nhiều. N h ìn  họ r ắ n  rỏi ở 
mỗi vị tr í  khác  nhau, ông vui mừng, v inh h ạ n h  
vô cùng...

M ảnh  đ ấ t  Lâm  Đồng - Đà L ạ t  nuôi dưỡng 
ông, gắn  bó với ông đã 35 n ăm  trò n  từ lúc nếm  
m ậ t  - nằm  gai ở căn cứ núi Voi, L áng  T ranh  
(Đức Trọng) đến khi giải phóng làm  Phó Ty 
Công an Đà Lạt, rồi Trưởng phòng C ảnh  sá t  
bảo vệ, quản lý tr ị  an; Phó G iám  đốc Công an 
tỉnh  Lâm  Đồng, ông có tà i  n ăn g  chỉ đạo điều 
tra , k h ám  phá  á n  h ìn h  sự. Ông luôn nhắc nhở 
cán bộ điều t r a  phải học luật, áp  dụng vào
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nghiệp vụ. ơ  Học viện  Bộ Nội vụ L iên Xô, năm  
1983, ngoài việc học về công tác chỉ huy, ông 
còn m iệ t m ài ngh iên  cứu luật của nước Nga, 
Ucraina... Lúc nghỉ hưu, “con đường luậ t” vẫn 
đâu chịu dừng lại. N hư là m ột h iện  th â n  của 
m ột t inh  th ầ n  quên m ình cho sự nghiệp  giải 
phóng dân  tộc và xây dựng chỉnh th ể  n h à  nước 
pháp  quyền ở Lâm  Đồng, ông đang quyết tâ m  
thực h iện  ý nguyện cháy bỏng cả đời m ình  là 
mỗi khóm, phố, thôn , làng, bản, ấp  phải có ít 
n h ấ t  một luật gia cùng sinh sông, truyền  đạ t  
pháp  luật n hanh  n h ấ t  cho người dân. Hơn mười 
năm  về trước, ông đã nghĩ đến mục tiêu này,, 
nhưng vì đội ngũ luật gia khi ấy còn quá mỏng, 
chưa tới 100 người. Nay p h á t  t r iể n  được 800 
luật gia n h iệ t  t ình  với ngành  luật và tố chức 
Hội, nên  mục tiêu ấy  trơ  th à n h  h iện  thực. N iềm  
mơ ước của ông chắc h ẳn  sẽ m ang lại th à n h  
công.

Ba nh iệm  kỳ liên tục đến nay, ông giữ 
chức Chủ tịch t ỉnh  hội Luật gia Lâm  Đồng. Giới 
luậ t gia trong tỉnh  m ột lòng ủng hộ, t ín  nh iệm  
và trông  đợi ông. Họ đã đồng tâ m  th iế t  lập trọn  
n iềm  tin  về ông, m ột ủy viên BCH Hội L uật gia 
V iệt Nam. Ông còn là người đóng vai trò  quan 
t rọ n g  trong việc xây dựng, p h á t  tr iển ,  bảo đảm  
thực h iện  nh iệm  vụ m à ông đảm  nh iệm  (là chủ 
nh iệm  đoàn luật sư Lâm  Đồng). H iện  giờ, 11 
huyện, thị, th à n h  và các cơ quan nhà  nước cũng
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như r ấ t  nh iều  phường, xã trong  t ỉn h  đã có tổ 
chức Hội L uật gia hoạ t động k h á  tích cực và 
hiệu quả. N gày từng ngày, tạ i  các v ăn  phòng tư 
vấn pháp  luậ t của luật gia, luậ t sư đông đúc 
người vào ra. Họ được hướng dẫn , giải th ích  
pháp luậ t t ậ n  t ìn h  mà không  thu  b ấ t  kỳ m ột lệ 
phí nào. Ngày từng ngày, t r ê n  các khu dân  cư ở 
Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lạc Dương, Di 
Linh... h à n g  t r ă m  luật gia đang tuyên truyền  
pháp luật, h ế t  lòng làm  những th à n h  viên hòa  
giải, th a n h  t r a  n h â n  dân, gắn  k ế t  với từng buổi 
sinh h o ạ t  cụm dân  cư đế không  ngừng n ân g  cao 
văn hóa  pháp  luậ t trong  dời sống cộng đồng. 
T ấ t cả lòng n h iệ t  th à n h  của từng hội viên luật 
gia t ỉn h  n h à  đang qui tụ bên  ông đế hoàn  th à n h  
xuất sắc sứ m ện h  h ế t  sức n ặn g  nề và v inh  
quang này.

Ông thường quán t r i ệ t  với giới luật gia 
t ỉnh  n h à  rằng , n h à  nước pháp  quyền được vững 
chắc, trường tồn  khi mọi người, mọi nhà , mọi 
n gành  có ý thức chấp h à n h  pháp  luật, đấu 
t ra n h  phòng ngừa, ngăn  chặn  hữụ hiệu các 
h à n h  vi vi p h ạm  pháp  luật. Chừng nào còn xuât 
h iện  m ột trường hợp phạm  pháp, chừng ấy ông 
còn nghĩ về t rá c h  nh iệm  của ông, của giới luật 
gia. Chừng nào  còn hội viên n g àn h  bảo vệ pháp  
luậ t còn xâm  phạm  h o ạ t  động tư  pháp, giam 
giữ, truy tố  xé t xử oan sai, chừng ấy ông còn 
buồn bực không  yên. ô n g  đề xuất nh iệm  vụ,
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mục tiêu hội viên luật gia phải gương m ẫu thi 
h à n h  pháp  luật và không  vi phạm  pháp  luật. 
N hiệm  vụ trọng  tâ m  xuyên suốt của t ỉn h  hội 
luật gia L âm  Đồng m à ông là người đứng đầu 
còn phải phôi hợp bền  bỉ để đưa pháp  luậ t của 
n hà  nuớc trở  th à n h  tậ p  quán sông vĩnh cửu, đời 
đời. T ấm  gương của ông không chỉ là những 
huân  chương k h án g  chiến, huân  chương quân 
công, huy hiệu công an n h â n  dân, vì sự nghiệp 
an  n inh  Tô quốc và r ấ t  nhiều bằng  k h en  của 
Trung ương, của t ỉn h  trao  cho cá n h â n  ông và 
t ỉn h  hội L uật gia, m à ở đó là cả m ột h à n h  tr ình  
lịch sử cống h iến  chưa hề b iế t “chồn chân, mỏi 
gối” vì sự nghiệp văn  hóa pháp  luậ t ở Lâm 
Đồng nói riêng. Ong m ãi m ãi là những  ấn 
tượng sâu đậm  trong  tình  cảm của đội ngũ luật 
gia, luật sư trong tỉnh, đặc b iệ t với th ế  hệ “nhà  
luậ t” trẻ  h iện  nay luôn k ính  trọng  gọi ông là 
“Bố Phượng” ■
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TỪ “HÙM XÁM” ĐÊN 
“CHÚA SƠN LÂM”

ừ KHẮC DŨNG
(Báo Lâm Đồng)

ừng m ột thời có người gọi 
ông là “H ùm  xám  Tây 
nguyên”. Ông từng lầm  lạc

chọn con đường “Tây nguyên tự  t r ị ” của cái gọi 
là “M ặt t r ậ n  dân  tộc giải phóng Tây nguyên - 
Fulro”, từng sá t  vai đồng cảnh  cùng Y Bham  
trê n  đ ấ t  Campuchia, khi m à lực lượng B ajaraka  
(Bana, Garai, Rarchê, Kaho) bị ta n  rã  bởi sự 
khủng  bố  của chính quyền Sài Gòn vào n ăm  
1964, Ông từng là người vang tiên g  m ột thời ở 
k h ắp  chốn núi rừng với chức danh Đệ n h ấ t  Phó 
Thủ tướng M ặt t r ậ n  D ân tộc giải phóng Tây 
Nguyên - Fulro. Đó chính là con người của một 
thời lầm  lỗi. Còn bây  giờ, ngồi đối d iện  với tôi 
là Phó Chủ tịch M ặt t r ậ n  Tổ quốc tĩn h  Lâm 
Đồng, ông là N aria  J a  Duck !

Hơn n ăm  n ăm  trước, tôi tìm  đến  nhà  ông 
tạ i  làng  Kađô mới, thuộc xã Kađô, huyện Đơn 
Dương, t ỉn h  Lâm  Đồng. Ây là hồi đầu năm  
1996, khi toán  Fulro của Klong N hão bị công an 
huyện Đạ Huoai truy bắt.  Còn trước đó, th á n g  
7/1995, m ột toán  Fulro khác  do Touneh Đen
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cầm đầu đã k h u ấ t  phục sau nhiều n ăm  trờ i chui 
lủi trong rừng sâu. Và N aria  J a  Duck cũng một 
thời như  thế . Chỉ đến khi kê hoạch câu nhử  của 
Công an  Lâm  Đồng th à n h  công vào 5 giờ sáng 
ngày 2/8/1980 vào N aria  J a  Duck cùng 9 quan 
chức cao cấp khác  của lực lượng Fulro được 
“mời” ra  khỏi hang  ố tử  thủ, đồng thời tạ i  vùng 
rừng núi đông bắc Campuchia, vị thu lĩnh cao 
n h ấ t  của lực lượng Fulro - Y Bham  - tuyên bố hạ  
cờ, th ì  “Đệ n h ấ t  Phó thủ  tướng Fulro” N aria  J a  
Duck mới n h ận  ra  : “Cái mà tôi đeo đuổi và 
h à n h  động như  m ột loài thú hoang - đem lại ấm  
no cho các dân  tộc Tây Nguyên, thực ra  là cái 
mà cách m ạng  đã và đang làm, nhưng theo một 
cách khác. Giá mà tôi n h ậ n  ra  điều đó ngay sau 
khi M iền Nam  hoàn  toàn  giải phóng th ì đâu có 
sự đố máu vô ích, đâu có những h à n h  động 
ngông cuồng của lực lượng Fulro sau n ăm  1975”.

Tôi vôn quen b iế t với ông n ên  ở lần  gặp 
này  tôi không hẹn  trước m à “xộc” th ẳ n g  vào 
phòng ông trong  khuôn viên M ặt t r ậ n  Tổ quốc 
tỉnh  Lâm  Đồng. N aria  J a  Duck vừa đi tiếp  m ột 
đoàn khách  của Uy ban  M ặt t r ậ n  Tố quốc về 
nhưng vẫn  vui vẻ tiếp  chuyện : “N hà báo hỏi 
m ình về cái thời xửa xưa đây à ? Hồi đó m ình  
kế cho nhà  báo nghe rồi m à ! ừ  th ì thôi, con 
nai t r ê n  rừng có khi còn quên cả lôi về mà. 
Mình kể  cho n h à  báo nghe lại m ột lần  nữa vậy,
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nhưng kế ngắn  thôi nghe ! M ình xuất th â n  
trong m ột dòng tộc khá  giả của người K’ho, 
thuộc dòng tộc N aria . Bạp (bô) m ình  cũn có cái 
chức trong  chính quyền cũ. M ình được học h à n h  
đàng hoàng. Nhờ đó nên  m ình  dã trở  th à n h  
một quan chức của chê độ Sài Gòn trước đây. ơ  
chế độ cũ, m ình  từng là Trưởng Ty s ắ c  tộc. 
Mình yêu Tây Nguyên, yêu từng con suối, con 
sông, yêu từng cánh  rừng. Hồi đó, bời đồng bào 
m ình quá đói khỏ nên  m ình  mới gia n h ập  Fulro 
với mong muốn là đem lại cái no ấm  cho đồng 
bào mình. Có lần  m ình  bị quân  đội Sài Gòn 
đánh  đuối nên  phải d ạ t  sang đ ấ t  Campuchia. 
Sau giải phóng, đội quân Fulro đại bại ở nhiều 
nơi. Tuy nh iên , vì không  hiểu cách m ạng  nên  
m ình vẫn  tiếp  tục đeo đuổi lý tưởng “Tây 
Nguyên tự  t r ị ”. Bước chân  của m ình  phiêu b ạ t  
khắp  nơi như con nai, con hoẵng giữa rừng sâu. 
Bước chân  cứ th ế  phiêu bạc m ặc dầu lực lượng 
Fulro trong  tay  m ình  gần  như  ta n  rã . Thê rồi, 
giờ cáo chung của cái gọi là “’M ặt t r ậ n  dân  tộc 
giải phóng Tây N guyên” đã điểm  khi Y Bham 
tuyên bố h ạ  cờ, m ình  đã n h ậ n  b iế t  con đường đi 
của m ình là sai lầm, và m ình  đã trở  về với 
chính quyền Cách mạng, trở  về với buôn làng, 
với d ân  tộc Việt N am  thống  n h ấ t  và bền  vững”.

Có lẽ cái gọi là m ột thời oanh liệ t ấy  của 
“Đệ n h ấ t  Phó thủ  tướng Fulro “N ar ia  J a  Duck ở
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Tây Nguyên n ày  được r ấ t  nh iều  người b iế t  đến. 
Nhưng, cũng có “m ột thuở oai hùng” vào những 
n ăm  80 và 90 sau khi N aria  J a  Duck thực sự 
n h ậ n  ra  con đường đi của m ình  là sai lầm  và đã 
cùng với chính quyền cách m ạn g  đi h ế t  núi rừng 
này  đến  núi rừng khác  để kêu gọi những  tà n  
quân Fulro trở  về với làng  buôn. Tôi hỏi : 
“Trước 1980, người ta  gọi Phó thủ tướng Fulro 
N aria  J a  Duck là “Hùm x ám ”. Khi trở  về với 
chính quyền cách m ạng  và lặn  lội h ế t  núi rừng 
này  đến núi rừng khác, người ta  gọi Phó chủ 
tịch Uy ban M ặt t r ậ n  Tổ quốc Việt n am  tỉnh  
Lâm  Đồng N ar ia  J a  Duck là “Chúa sơn lâ m ”. 
Thưa ông, sự ví von ấy có đúng không ?” “ồ ,  thì 
sao cũng được ! Chỉ b iế t rằ n g  m ình  đã thực sự 
vượt qua cái h ố  ngăn  cách giữa th iện  và ác để 
tìm  lại chỗ đứng đích thực trong  lòng các dân  
tộc Tây Nguyên. Từ “H ùm  xám ” đến  “Chúa sơn 
lâ m ” tức là khi m ình  trở  th à n h  m ột tuyên 
truyền  viên tích cực để kêu gọi những  đồng đội 
cũ còn lẩn  k h u ấ t  trong  rừng sâu như  con sói, 
con chồn trở  về với chính quyền cách mạng. 
M ình thuộc lòng núi rừng ở đây như  trong  lòng 
b àn  tay  của m ình  ấy mà. Nói không  phả i khoe 
đâu, m ình  b iế t  r ấ t  nhiều thứ  tiến g  của các sắc 
dân  Tây Nguyên từ  Êđê, M’nông, J a ra i ,  Churu 
đên  Mạ, Chill, K’ho...nên việc kêu gọi d iễn ra 
cũng k h á  th u ậ n  lợi. Hơn nữa, những  n ăm  sau 
đó, lực lượng Fulro chỉ là những  tà n  quân vì Y
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Bham đã tuyên bố hạ  cờ. Đó là vào tháng  
12/1992, khi L iên h iệp  quốc vào Campuchia đê 
thực h iện  các giải pháp  chính t r ị  th ì  hơn 400 
Fulro còn sót lại ở Cam puchia đã chính thức 
đầu h àn g  UNTAC và tuyên  bố giải thể . Nhưng, 
nhóm tà n  quân Fulro còn sống sót n ày  dã được 
Mỹ đưa sang định cư tạ i  Bắc Carôlina. v ề  sau, 
nhóm tà n  quân đó đã cấu k ế t  với kẻ gọi là  “Phụ 
tá  Đại diện Fulro tạ i  M ỹ” - tê n  lính  Sài Gòn 
từng được huấn  luyện tạ i  Mỹ có tê n  là Ksor Kơk
- đề lập  ra  “N hà nước Đềga tự  t r ị ” lưu vong do 
chính Ksor Kơk làm  Tổng thông  tự  phong”.

Nghe ông nói, tôi chợt nhớ đến h ình  ảnh  
của những toán  Fulro cuối cùng ở Lâm Đồng hồi 
những n ăm  90 từng làm  xôn xao dư luận. Đó là 
những “Đại tá  t ỉnh  trưởng” tỉnh  P h an  Rang 
Touneh Đen, “Thiếu tá  t ĩnh  trưởng” tỉn h  Run Ka 
(nay là Long K hánh, Đồng Nai) K’Long Nhão... 
Hồi nửa đầu n ăm  1995, khi b iế t trong  vùng 
rừng núi thuộc phạm  vi của m ình  còn m ột toán 
Fulro lẩn  khuât, chính quyền huyện Đức Trọng 
đã p h á t  vào rừng m ộ t lá  thư  kêu gọi. Touneh 
Đen cùng với vợ là Kiều Thị Hương đã trở  về 
trong tâm  t rạ n g  hoảng  loạn thực sự. Nhưng 
chính quyền dã khoan hồng  và t r ả  họ về với 
buôn làng  để họ có dịp trở  lại m ột cuộc sống 
như  bao người dân  b ình  thường khác. Còn với 
K’long N hão th ì có dư 21 n ăm  lầm  lạc giữa rừng
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sâu cùng với ha i  dồng đội của m ình  là  K’Krẽo 
và Ka Ọp. Lúc bị b ắ t  tạ i  vùng rừng núi Đạ 
Huoai (24/3/1996), “vũ k h í” của toán  quân Fulro 
này  ngoài 2 cây  nỏ  và v iên  đá cuội d ù n g  lấ y  lứa 
chỉ có m ộ t  cây  sú n g  cạc bin h ế t  n h ẵ n  đạn. Tôi  
hỏi ông : “Lúc nãy  ông có nói đến “N hả nước 
Đề-ga tự  t r ị ” và “Tông th ố n g ” Ksor Kơk. Ngày 
xưa, ông có quen b iế t với n h â n  v ậ t  này  không?” 
“Khi tôi là “Đệ n h ấ t  Phó Thủ tướng Fulro”, Ksor 
Kơk chí là m ột tê n  lính Sài Gòn với hàm  cấp 
thấp. Theo Fulro, Ksor Kơk cũng chỉ là “lính 
lác”. Đ ến n ă m  1974, Ksor Kơk được đưa đi đào 
tạo  tạ i  Mỹ, được Y Bham phong chức phụ tá  và 
đại d iện Fulro tạ i Mỹ. Tại đây, Ksor Kơk đã 
“móc” với đám  tà n  quân Fulro được Mỹ đưa sang 
(sau khi lực lượng này chính thức đầu h àn g  
UNTAC và tuyên  bô" giải thể) để cho ra  đời cái 
gọi là “N hà  nước Đềga tự t r ị ”. Tôi hỏi tiếp  : 
“Như vậy, Ksor Kơk từng m ột thời là “lính 
thuộc quyền” của N aria  J a  Duck. N hưng gần  
đây, ở Tây Nguyên có xảy ra  m ột vài vụ gây rổì 
có sự nhúng  tay  của Ksor Kơk - thú lĩnh mới của 
tổ chức... Fulro mới. Trong ông chắc h ẳ n  cũng 
có không ít  t r ă n  trở  ?” Tôi dể ý th ấy  t rê n  gương 
m ặ t  “người của m ột thời n ày ” trở  nên  sắc lạnh. 
Giọng nói của ông như  chùng xuống : “M ình 
không th ích  những cái h à n h  động của th ằ n g  
Ksor Kơk đâu ! N hững h à n h  động ấy không ưng 
cái bụng của đồng bào Tây Nguyên. M ình b iế t
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là từ n ăm  1998 đến  nay, Ksor Kơk đã chỉ đạo 
những người dân  tộc th iêu  sô theo tôn  giáo từ 
nước ngoài về V iệt N am  móc nối với những 
phần  tử  p h ản  động lén  lú t hoạ t động t rê n  địa 
bàn  Tây Nguyên và có những h à n h  động đáng 
lên án  như  p h á t  tá n  tà i  liệu, thư  tín  m ang nội 
dung kích động gây chia rẽ khôi đại đoàn kế t  
dân tộc. Còn m ột sô đồng bào m ình  th ì nhẹ dạ 
cả t in  nên  đã bị chúng lợi dụng đê làm  nên  cái 
gọi là “Sự k iện  Tây N guyên” vào hồi th á n g  2 
vừa qua. Tuy nhiên , m ình  nghĩ rằ n g  đồng bào 
m ình luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ 
nên  “cái th ằ n g  đàn  em ” Ksor Kơk của m ình 
không làm  gì được đồng bào Tây Nguyên m ình 
đâu”. Nghe ông nói thế , tôi hướng câu chuyện 
của chúng tôi trở  lại với đề tà i  đ ịnh  canh định 
cư, n h ấ t  là vấn  đề định canh định cư cho đồng 
bào các dân  tộc th iếu  số Tây Nguyên trong 
những n ăm  gần  đây. Giọng của J a  Duck phấn  
chấn  h ẳ n  lên  : “Về vấn  đề này  th ì m ình  ưng cái 
bụng lắm. Đồng bào các dân  tộc th iểu  số Tây 
Nguyên cũng ưng cái bụng lắm. M ình b iê t là 
Đảng và N hà nước lo cho đồng bào m ình r ấ t  
nhiều. Tiền của hàn g  n ăm  của N hà nước bỏ ra  
đế cho đồng bào m ình  từ  bỏ du canh  du cư, từ bỏ 
p h á t  nương làm  rẫy, đế cho đồng bào m ình b iế t 
làm  cái ruộng, b iế t trồng  cây cà phê, cây chè... 
là nhiều lắm. Rồi, bây giờ m ình  muốn đến 
những buôn làng  xa xôi th ì  cái xe của m ình
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cũng đã “cõng” m ình  đi được rồi. Chứ không  như  
ngày xưa là phải lội qua không  b iế t bao nhiêu 
ngọn núi, bao nhiêu  con suối mới đến  được. Cái 
ăn  cái mặc của bà con dân  làng  tuy chưa th ậ t  
dồi dào nhưng cũng đã khá  hơn xưa r ấ t  nhiều, 
ơ  trong  rừng, con nai con vượn cũng b iế t điều 
ấy m à !”.

Đêm đã khuya. Tôi nói lời chia tay  với 
N aria  J a  Duck. ô n g  đứng dậy tiễn  tôi ra  cửa. 
Ông n ắm  chặ t tay  tôi và nói : “Đảng, N hà nước
lo nhiều cho đồng bào m ình lắm  ! Đồng bào 
m ình cũng sẽ cô' gắng hơn, yên tâ m  hơn. Bây 
giờ, có đoàn k ế t  cùng nhau đế .xây  dựng th ì cuộc 
sông của bà con m ình mới khá  hơn, phải không 
nhà  báo ?” ■
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10 NĂM T ự  
NGHIÊN CỨU LUẬT 
ĐỂ LO VIỆC HÒA GIẢI 
PHỐ PHƯỜNG

ứ  VÙ VĂN
(Đà Lạt)

Ơ tuổi 71, Đại tá  về hưu Trương Ngọc Thạch  
trông  hãy  còn n h an h  n h ẹ n  và m inh  mẫn. 

Từ lâu, ngôi nhả  số 8, Lý Tự Trọng, khu phô" 3, 
Đà L ạ t  của gia đ ình ông là nơi “gửi g ắm ” sự 
đoàn kế t  của cộng đồng dân  cư t rê n  8 khu phô 
của phường 2, Đà Lạt. Nhưng có điều ít  người 
b iế t đến, hơn 19 n ăm  qua, người Đại tá  về hưu 
này  vẫn  lặng  lẽ tự  ngh iên  cứu luật từ  2 giờ sáng  
đến  5 giờ sáng  mỗi ngày đế đem k iến  thức phục 
vụ cho việc hòa giải ở phố  phường...

N ăm  1990 về hưu với cấp h àm  Đại tá  th ì  
n ăm  1991, ông đã được tín  nh iệm  bầu giữ chức 
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến b inh  rồi Chủ tịch 
M ặt t r ậ n  phường 2 cho đến ngày nay. Tuổi cao, 
người ta  có đủ lý do đế “hưởng n h à n ” cuổì đời. 
Với ông thì không, dù đã đi qua quãng đời hơn 
40 năm  cầm súng xông pha t r ậ n  mạc. Ngày đầu 
n h ậ n  việc, ông không  chỉ vui vẻ mà còn r ấ t  
h ăn g  say nữa. Ông kể lại : Việc đầu tiên  trong
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căn nhà  mình, ông d àn h  r iêng  m ột d iện  tích 
vừa đủ đế bố  tr í  m ột b à n  làm  việc và m ột “kho” 
sách pháp  luật. Sách, báo pháp  luật hồi ây vô 
cùng th iếu  thốn . Hễ tìm  được m ột thông  t in  hay 
m ột văn  b ản  pháp  luậ t nào t rê n  báo hoặc các 
tạp  chí là ông “sưu tầ m ” về sắp xếp trong  “thư  
v iện” riêng. Cứ thê , n ăm  này  qua th á n g  nọ, “tủ 
sách pháp  lu ậ t” của ông dần  dần  phong phú và 
“giàu có” hơn lên. M ấy n ăm  gần  đây, sách báo 
pháp  luật p h á t  h à n h  rộng  rã i  khá  nhiều, ông 
thường tr ích  p h ần  lương hưu h àn g  tháng , mua 
những thông  tin  mới n h ấ t  về cập n h ậ t  thường 
xuyên. Rồi sau mỗi ngày công việc thực t ế  ơ 
phường, ở khu phố, tổ dân  phô", sáng ra, từ 2 giò' 
đến 5 giờ, ông lại giở từng dòng luật ngh iền  
ngẫm, đôi chiêu. Thói quen của ông h ình  th à n h  
từ  đó và cho đến  nay nó như  m ột thứ  nhu cầu 
không thế th iếu  của cuộc sống về hưu riêng  
ông...

N ăm  1994, b iế t ông là người say sưa với 
pháp  luật, HĐND th à n h  phố  Đà L ạ t đă t ín  
nh iệm  bầu ông làm  Hội th ẩ m  n h â n  dân. Một 
nh iệm  kỳ 5 n ăm  ngồi ghế  Hội đồng xé t xử (Tòa 
án  th à n h  phố  Đà Lạt), ông càng có điều k iện  
hiếu sâu th ê m  nhiều lĩnh  vực pháp  luật khác 
nhau. Nhưng cũng từ  đó, ông th ấ m  th ìa  hơn về 
những câu hỏi nhức nhối về phía xã hội : vì sao 
tội phạm  ngày càng diễn biến phức tạp; vấn
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n ạn  ly hôn  không  giảm; t r a n h  chấp gay gắt 
trong  nội bộ dân  cư vẫn  còn đó ?...

Vâng, chỉ có m ột đời sống v ăn  hóa  mới 
trong mỗi gia đình; chỉ có làm  tô t  công tác  hòa 
giải ở cơ sở mới xây dựng m ột môi trường thực 
sự yên  b ình  cho cộng đồng. Ông k iên  n h ẫ n  đến 
từng ngõ phố, th ă m  dò ý k iến  người dân, lựa 
chọn kỹ càng những cán bộ cốt cán để đảm  
đương việc này. K hông lâu sau, ông đã hoàn  
th à n h  việc t rọ n g  tâ m  là phải k iện  to àn  được 
m ạng lưới hòa giải v iên  về từng cụm dân  cư. 
Nếu t ín h  từ  khi hưởng ứng phong trào  toàn  dân  
đoàn k ế t  xây dựng cuộc sống mới ở khu dân  cư 
p h á t  động m ạ n h  mẽ từ  n ăm  1996 đến  nay, ông - 
với vai trò  là  Chủ tịch M ặt t r ậ n  phường- đã xây 
dựng tổ  hòa  giải t r ê n  địa b àn  từ  con số 38 lên 
đến  89 và nay là 92, t ấ t  cả gồm 311 th à n h  viên. 
P h ía  t r ê n  tổ hòa  giải là 8 Ban M ặt t r ậ n  của 8 
khu phố, mỗi Ban từ  9 đến 11 người, là  những 
n h â n  tố  r ấ t  n h iệ t  th à n h  với công việc, n ê n  hiệu 
quả h o ạ t  động không  ngừng được p h á t  huy. Dù 
vậy, với phường 2 là m ột địa b à n  trung  tâ m  
th à n h  phố  Đà Lạt, dân  số gần  20 ngàn  người 
th ì  tỉ lệ hòa giải th à n h  hơn 90% vụ việc, quả là 
điều không  dễ.

Ô ng Thạch  nói : “Thước đo hiệu  quả công 
việc của cán bộ hòa  giải trước h ế t  phải sống 
th ậ t  gần  dân, hướng dẫn, giải th ích  cho dân  tự
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giác tuân  thủ  pháp  luật, sống ngh ĩa  t ìn h  với 
người th ân ,  xóm giềng... “T h ế  là những  bộ đề 
cương tuyên  truyền  pháp  luật tự  soạn thảo  của 
ông lần  lượt ra  đời, cán bộ hòa  giải dùng nó như 
m ột cẩm nang  bên  mình. R iêng ô*ng th ì gần  như 
đêm nào cũng xăng xái đi xuống khu phố, tổ 
dân  phố, lồng ghép những nội dung cuộc họp ở 
đây để giảng giải pháp  luật cho dân. Ông nhớ 
m ãi 7 n ăm  về trước, thực h iện  Nghị Đ ịnh 36/CP 
của Thủ tướng C hính Phủ về giải phóng lòng lề 
đường, mở rộng đường thông, hè thoáng, công 
tác  vận  động, thuyế t phục, hòa giải ở phường 
ông đã m ang lại k ế t  quả r ấ t  b ấ t  ngờ : 116 hộ ở 
đường Nguyễn V ăn Trỗi, P h an  Đình Phùng, Bùi 
Thị Xuân đã n h an h  chóng tự  tháo  dỡ hàn g  
quán, ki-ốt lấn  chiếm m ặ t  đường. Cán bộ, Đ ảng 
viên và những gia đ ình cách m ạng  gương mẫu 
chấp h àn h ,  n ên  n h â n  dân  càng hưởng ứng 
m ạ n h  mẽ hơn. Còn chuyện t ra n h  chấp đ ấ t  đai, 
g iành  g iậ t nhau từng m é t vuông đ ấ t  giữa n h â n  
dân  với nhau  diễn ra  thường xuyên, khá  phức 
tạp. Một trong  h àn g  t r ă m  vụ lớn nhỏ được hòa 
giải th à n h ,  đó là t r a n h  chấp giữa hai đương sự ở 
m ột góc phố đường P h an  Đình Phùng. Sau 3 
năm  kéo dài dai dẳng, mời Ịên UBND phường 
giải quyết 5 lần, 7 lượt không được, ông Thạch  
cùng với “cộng sự” hòa giải của m ình  k iên  tr ì  
gặp 2 bên  để h à n  gắn  lại. Bổ sung cái lẽ ở đời 
bên  cạnh  cái lý pháp  luật, hai gia đ ình nghe m à
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thấm  dần, chuyển từ  tâ m  th ế  “đốì đầu” sang 
“đối th o ạ i” và k ế t  quả, họ đã tự  thương lượng 
với nhau  th ắ m  tìn h  h à n g  xóm...

M ạng lưới hòa  giải cơ sở ở phường 2 đã 
từng bước ngăn  chặn  hữu hiệu những  m ầm  
mống tội phạm  p h á t  sinh. Ngay cả những người 
chấp h à n h  xong h ìn h  p h ạ t  tù trở  về, luôn được 
theo dõi, giáo dục và tạo  mọi điều k iện  đê họ 
sớm hòa n h ập  với cộng đồng. Đ ến nay th ì 9/10 
trường hợp n ằ m  trong  diện này  đã thực sự 
chuyến biến, giải tỏa  được mối lo ngại của người 
thân , láng  giềng...

Quả th ậ t ,  không  thế  kể h ế t  những k ế t  quả 
phòng chông tội phạm  từ  công tác hòa giải cơ sở 
ở phường 2. Càng không  th ể  kể  h ế t  những gì 
mà người “thủ lĩnh” hòa  giải tuổi đã già vẫn  tậ n  
tâm  với công việc. N ếu như  qua 2 cuộc chiến 
t ran h  chống giặc, người đại tá  về hưu gốc Bình 
Thuận này  đã đi k h ắp  các m ặ t t rậ n ,  chiến 
trường nóng bỏng n h ấ t ,  được tặn g  thưởng nhiều 
huân  chương, huy chương cao quý của Đ ảng và 
N hà nước trao  tặng , th ì  những n ăm  th á n g  cuối 
đời của thời bình, bước chân  ông vẫn  đi về với 
dân, làm  mọi việc có ích cho cộng đồng. B ấ t kỳ 
ai - m ột lần  t iếp  xúc với ông, b iế t  ông lại m iệt 
m ài tự  nghiên  cứu luậ t mong góp p h ần  m ình 
xây dựng đời sống an  là n h  cho phố phường - 
cũng bỗng chốc th ấy  lòng m ình  ấm  lại ■
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ĐỨA CON 
CỦA NÚI RỪNG 
ĐAM RÔNG

o  NGUYỄN THỊ HƯƠNG
(Đà Lgt)

T h ậ t  t ình  cờ tôi gặp anh  trong  m ột chuyến 
công tác  về 4 xã vùng sâu Đam Rông hồi 

th á n g  4/2001. Quê anh  - vùng rừng núi điệp 
trùng  n ằm  lọt thỏm  giữa thung  lũng sá t  bên  bờ 
sông Krông Nô, m ùa nắng  th ì  h iền  hòa, còn 
mùa mưa th ì dữ dội chưa từng thấy, và chỉ cách 
huyện Lắc của tỉnh  Đắc L ắk  vài chục sải nước 
là cùng. N hiều bà con dân  tộc M’Nông, Chil, 
Lạt... sông trong  vùng quý trọng  và xem anh  
như  “già làng” vì t ính  quyết đoán và bình dị thể  
h iện  t rê n  gương mặt. Nhưng khi tiếp  xúc với tôi 
anh  lại có m ột nụ cười h iền  như  đ ấ t  : “Mình 
không phải là  già làng  đâu, chi là đứa con của 
núi rừng Đam Rông thôi !” Anh chính là Nơ 
Dua Ha Bông - Trưởng Công an xã Đầm  Ròn - 
huyện Lạc Dương - t ỉnh  Lâm  Đồng.

Mùa rẫy  n ăm  1957, H a Bông chào đời 
trong  m ột gia đình người dân  tộc M’Nông không 
có lắm  trâu  nhiều chóe, nhưng cha mẹ H a Bông 
lại cô đi cái rừng, làm  cái rẫ y  đê nuôi con ăn
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học. N hững n ă m  th á n g  chiến t r a n h  ác liệt, 
trong m ột t r ậ n  càn  vào vùng sâu Dam  Rông, vì 
bị Cách m ạng  b ắ n  h ạ  m ấy  tên , bọn giặc Mỹ 
khá t m áu đã giương súng b ắn  vào cha mẹ Nơ 
Dua H a Bông trong  lúc họ đi rừng gặp chúng sợ 
quá liền bỏ chạy . T h ế  là, mới học h ế t  lớp 6, cậu 
bé Nơ Dua H a Bông đ àn h  phả i quay về buôn 
làng dể vừa lo cái rẫy  nuôi các em, vừa đem cái 
chữ t r ả  ơn ế à  con b ằn g  nghề “gõ đầu t r ẻ ”.

T hấy  Ha Bông làm  việc chăm  chỉ, có t r ìn h  
độ văn  hóa, lại được dân  làng  yêu m ến, tín  
nhiệm, năm  1990 chính quyền cách m ạng  cử 
anh làm  Trưởng Công an  xã. Với m ột xã vùng 
sâu địa h ình  phức tạ p  và rộng lớn như  Đầm 
Ròn có 529 hộ, 3.329 khẩu, 99% là đồng bào 
dân tộc th iểu  sô; tuy p h ần  lớn bà con đều h iền  
lành, nhưng th ỉn h  thoảng  những cuộc t ra n h  
chấp đấ t  đai, th a n h  n iên  uống rượu say đánh  
nhau... vẫn  xảy ra. Đó là chưa nói trong  xã 
trước đây vốn có hơn 20 người lầm  đường lạc lối 
theo bọn Fulro được Cách m ạng  khoan  hồng  trở 
về địa phương làm  ăn  cần được cảm  hóa, nên  
khi n h ậ n  nh iệm  vụ Trưởng CA xã, H a Bồng 
không ít  lo lắng. N hưng rồi được sự giúp đỡ của 
n h ân  dân  và ch ính  quyền, H a Bông cũng vượt 
qua được những thử  thách , khó k h ă n  ban  đầu để 
hoàn  th à n h  tố t  nh iệm  vụ giữ gìn cuộc sông yên 
vui cho buôn làng.
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H a Bông kế’ : “Xã m ình  có 6 thôn. Từ ngày 
làm  Trưởng CA xã, m ình  tố chức liền 6 tố hòa 
giải, mỗi tổ 3 người : già làng  làm  tổ  trưởng, CA 
xã làm  tố phó, còn Tư p h áp  xã th ì làm  thư  ký. 
Cứ mỗi lần  xảy ra  t r a n h  chấp đ ấ t  đai hay  đánh  
nhau, bọn  m ình  đưa ra  tồ hòa  giải đế p h â n  xử 
trước nếu không  xong mới đưa lên  CA và chính 
quyền giải quyết. N hưng p h ần  lớn các vụ có già 
làng  và tổ hòa  giải nói th ì  bà con nghe ra  thôi 
m à !”... Điển h ình  n h ấ t  là vụ t r a n h  chấp  đấ t 
giữa K’Mai và K’Ách. Số là trước đây  K’Mai có 
p h á t  dọn m ột m iếng  rẫy  rộng  độ 2 sào. Sau m ột 
m ùa trồng  bắp không tốt, K’Mai đã bỏ rẫy  này  
hơn m ột n ăm  đề đi tìm rẫy  khác. T hấy  đấ t  bỏ 
hoang cỏ mọc, K’Ách mới đến  p h á t  dọn lại và 
trồng  tỉa, ai ngờ p h á t  s inh  t r a n h  chấp suýt nữa 
đ án h  nhau  bế đầu, sứt t r á n  ! Khi sự việc được 
báo lên  CA xã, H a Bông bèn  mời cả ha i r a  tổ 
hòa  giải để giải quyết. Trước sự chứng k iến  của 
già làng, H a Bông p h ân  tích : “Luật đ ấ t  đai qui 
đ ịnh rồi : dấ t  đai do N hà  nước quản lý, n ên  mặc 
dù m iếng rẫy  trước đây là do K’Mai khai phá, 
nhưng K’Mai đã bỏ, n ên  K’Ách mới tới sả n  xuất. 
Bây giờ K’Mai về đòi lại th ì không  đúng đâu. 
Nhưng m à K’Mai đã tốn  nhiều cơm và mồ hôi 
để p h á t  cái rẫ y  n ên  K’Ách phải t r ả  lại cho 
K’Mai 1 sào và bù th êm  1 con heo nữa cho công 
khai phá. Bà con m ình  phải nhường cơm xẻ áo 
cho nhau thôi !”. T h ế  là cái đầu K’Mai và K’Ách
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sáng ra, cả hai đều vui vẻ và không còn căng 
thẳng với nhau nữa.

Thời g ian gần  đây, t r ê n  địa b àn  xã Đ ầm  
Ròn lại thường xuyên xảy ra  t ìn h  t rạ n g  m ấ t  bò. 
Năm 1999 : 3 vụ, n ă m  2000 lại th êm  2 vụ, bà  
con trong  xã tìm  kiếm  k h ắp  mọi nơi m à vẫn  
“b iệ t vô âm  t ín ”. CA huyện cũng đã điều t r a  
khắp các xã lân  cận trong  vùng, nhưng vẫn  
không p h á t  h iện  được dấu tích của bọn thủ  
phạm. Tức quá, H a Bông liền bỏ ra  nhiều đêm 
cùng với đội tu ầ n  t r a  âm  th ầ m  theo dõi. T h ậ t  
bấ t ngờ, vào m ột đêm tối trời anh  p h á t  h iện  có
2 bóng đen cầm đèn  pin từ bên kia bờ Krông Nô 
bơi ghe qua sông. Họ tiến  th ậ t  n h an h  về chuồng 
bò của m ột hộ dân  trong  xã. Đợi cho chúng d ắ t  
bò ra  tậ n  bờ sông và chuẩn bị lên  ghe th ì anh  
và tố tuần  t r a  xuất h iện  b ắ t  quả tang  và tr i  hô 
cho bà con ra  n h ậ n  m ặt. Thì ra  đó là hai người 
Kinh từ  bên  huyện Lắc sang b ắ t  trộm  bò của bà 
con dân  tộc. T h ế  là vụ án  được làm  sáng  tỏ, 2 
tên  đạo chích đã phải ra  tòa  lãnh  án  và bồi 
thường cho bà con trong  xã 5 con bò mà chúng 
đã b ắ t  trộm  trước đây.

Với cách làm  đó, m ấy n ăm  qua Ha Bông 
không những xử lý được nhiều vụ mâu thuẫn  
gay gắ t trong  nội bộ n h â n  dân  một cách thấu  
tình  đạ t  lý, m à còn làm  cho bà con buôn làng  
thương yêu, gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt, t r ê n
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cương vị là Trưởng CA xã, anh  còn thường 
xuyên đi cơ sở đế giải th ích  cho bà con hiểu 
những lời tuyên  truyền  th â m  độc của bọn xấu 
n h ằ m  gây chia rẽ và làm  m ấ t  t r ậ t  tự  địa 
phương, n h ấ t  là vào thời điểm xảy ra  vụ bạo 
loạn m ang m àu sắc chính tr ị  ở Tây Nguyên hồi 
th á n g  2 n ăm  nay, n ên  tình  h ình  an n inh  t r ậ t  tự 
và việc chấp h à n h  pháp  luậ t của vùng sâu Đam 
Rông luôn được giữ vững.

Già làng  H a Enl nói với tôi : “Ô Yàng, Ha 
Bông không  chỉ là m ột cán bộ CA xã tốt, gần 
gũi với bà con, m à còn là người bạn  của số anh  
em trước đây lỡ lầm  đường ăn  phải lời nói xấu 
của bọn FULRO chông lại bà con mình. Nhờ cái 
m iệng H a Bông b iế t nói lời nói phải và cái bụng 
H a Bông lành, n ên  nhiều anh  em bây giờ mới 
có được gia đ ình h ạ n h  phúc, có cái ăn  cái mặc, 
và có người còn được làm  cán bộ nữa đó !”

Đến th ă m  nhà  Ha Bông, tôi mới b iế t  vợ 
anh  là người phụ nữ đảm  đang, một m ình  chị đã 
tháo  vá t  giúp chồng làm  5 sào ruộng nước, 6 sào 
cà phê và nuôi 6 con nhỏ, trong  đó có 1 cháu 
đang theo học trường phố thông  dân tộc nội trú  
tỉnh. Chị tâ m  sự : “Cái chân  Ha Bông quen đi 
làm  công tác  cho N hà nước, cho buôn làng  rồi. 
Một m ình m ình  phải lo h ế t  thôi. Có lúc Ha 
Bông đau m ình  phải đi k iếm  cái thuốc cho H a 
Bông uống. Đói cái bụng phải nấu  cơm cho Ha
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Bông ăn. Nhưng th ấy  bà con và cấp t rê n  quý 
m ến H a Bông m ình cũng ưng cái bụng lắm  !”. 
Tôi đảo m ắ t  nh ìn  lên  tường nhà  th ì th ấy  nhiều 
bằng khen, giấy khen  cua UBND tính  Lâm 
Đồng, G iám  đốc CA tỉnh... tặn g  Nơ Dua Ha 
Bông vì đã có nhiều th à n h  tích xuất sắc trong 
phong trào  “Bảo vệ an  n inh  Tô quốc”. Được biết, 
năm  1987 Ha Bông còn vinh dự được đứng vào 
hàng  ngũ của Đ ảng CSVN.

Trước khi chia tay  Ha Bông ra  về, anh  mời 
tòi ở lại thưởng thức m ột vò rượu cần  đặc san  
của địa phương, nhưng sợ anh  em trong  đoàn 
chờ nên  tòi đành  phải k h ấ t  lại dịp khác. Bảy 
giờ ngồi nghĩ lại vẫn  còn tiéc. Tòi th ầ m  cầu 
mong sao mùa rẫy  tới có dịp lên đây một lần 
nữa đế thưởng thức hương vị rượu cần Tây 
Nguyên và sẽ được gặp thèm  nhiều người con 
trung  hiếu của núi rừng Đam Rông nhu' thê  ■
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T ối bữa trước trờ i mưa to ! 
Rạng sáng ngày 22/10/2001, 
chú Hai Gọn đã ra  khỏi

n h à  t rạ i  và theo thói quen đi m ột vòng k iểm  
tra .  Dòm lại chiếc mô tơ bơm nước vẫn  còn dưới 
giêng cạnh nhà , chú đi dần  xuống khu vườn rau, 
qua vạ t  giàn su su, xuống hồ th ả  cá. Bỗng đập 
vào m ắ t chú m ột cảnh  tượng là lạ : quanh gốc 
chuôi cạnh  bờ hồ, có những dâu chản  người dầm  
nát .  N hìn  v ạ t  đấ t  đỏ nhoe nhoé t dấu chân, chú 
nghĩ đêm qua chắc phải có 6,7 người đứng đây 
ch ứ 'k h ô n g  phải ít. Nhớ lại hai đêm trước, bà 
con trong  thôn  m ấ t  liền 24 chiếc mô tơ bơm 
nước, chú Hai không khỏi g iậ t mình. Hơn một 
tiêng  đồng hồ sau, bà con ở các vườn bên  ra  
đồng và ngay lập tức ồn lên  tiếng  kêu m ấ t  
trộm : th êm  15 chiếc mô tơ và 2 suvoltơ biến 
m ấ t  trong  m ột đêm. Như vậy là chỉ trong  3 đêm 
liên  tục, bà con trong  thôn  đã m ấ t  39 chiếc mô 
tơ và 2 sulvotơ. Chú Hai Gọn lặng  lẽ lên  UBND 
xã...

Các anh  công an  trong  tổ điều t r a  ph án  
đoán : bọn trộm  chưa th ể  đưa tang  vậ t  ra  khỏi
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địa bàn , khả  n ă n g  chúng còn cất giấu đâu đó, 
không  loại t rừ  k h ả  n ăn g  chúng có đồng bọn ở 
tạ i  địa phương. Quan s á t  quanh hồ cá n h à  chú 
Hai, các anh  công n h ậ n  nghi vấn  của chú có th ể  
đúng. Cho người xuống th ă m  dò, quả th ấ y  15 
chiếc mô tơ n ằ m  dưới đáy hồ. B iết được thủ 
đoạn của tê n  trộm , các anh  tìm  rộng  ra  và đã 
p h á t  h iện  cả hai nơi tê n  trộm  cấ t giấu tà i  sản  
trộm  cắp của hai vụ trộm  trước, tang  v ậ t  còn 
nguyên. Mẻ lưới được giăng...

Nửa th á n g  liền, chú Hai Gọn gần  như  
không ngủ được. Căn n h à  đầy đủ t iện  nghi của 
gia dinh chỉ cách vườn hơn m ột cây sô, nhưng 
chú vẫn th ích  ở lại n h à  trạ i .  Có lẽ tuổi già cần 
tĩnh  tạ i, hơn nữa cũng do gần đây bọn trộm  
xuất h iện  nhiều. Đơn Dương là vùng rau, m à 
dân  Ka Đô lại nhiều đất. Một gia đ ình có vườn 
rộng vài sào đến  h àn g  m ẫu là chuyện thường. 
Trước đây t ình  h ình  t r ậ t  tự  tr ị  an  còn tốt, bà 
con làm  vườn xong đế cả dụng cụ lao động, m áy 
móc ngoài đồng. Sau nhiều vụ m ấ t  trộm , bà con 
cảnh giác hơn, n h à  nào cũng cùm mô tơ dưới 
giếng, làm  nắp  đậy và có khóa h ẳ n  hoi. Bọn 
trộm  vặ t  trước đây phải “khóc ròng” vì muôn 
mở khóa  lấy được chiếc mô tơ cũng m ấ t  h àn g  
buổi. Vậy m à tê n  trộm  lần  này  dùng k ìm  cộng 
lực bấm  mọi thứ  khóa, phá  cùm, m ột đêm  mà 
lấy  đến  15 cái mô tơ, quả là  liều lĩnh. Nghĩ tới
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đó chú Hai lại tức th ằ n g  ă n  trộm  ác ôn dám  
dem giấu của ă n  cắp xuống hồ nhà  chú. Hai 
tu ần  nay, các chú công an  và dân  phòng phải 
ém  quân mai phục ngoài đồng đế giăng b ắ t  tê n  
trộm... Chú Hai Gọn lại t r ă n  trở. T iế t trời 
chuyến sang đông đã lạnh , nhiều đêm còn có 
mưa. Chú ở trong nhà  t rạ i  tuy bằng ván  sơ sài, 
nhung giường nằm  có chăn  có đệm m à còn thấy  
lạnh, huống hồ... Xót xa thương cho anh  em tổ 
điều tra, chú Hai càng nguyền rủa tên  trộm 
không chịu sớm xuất đầu lộ diện đế anh em đỡ 
cực. Không biết làm gì giúp anh  em, mỗi đêm 
chú hai đốt bếp lửa nấu nước pha trà, bữa thì nấu 
nồi cơm, bữa nấu cháo đế anh  em ăn  cho ấm 
lòng... Ngày thứ 14, 15... đến tối ngày 5/11/2001, 
tin  tên  trộm  đã bị công an tóm gọn khiến  nhân  
dân toàn xã Ka Đô hồ hởi. Khi công an đưa tên  
trộm  đến hiện  trường để thu hồi tang vật, bà con 
đã tụ tập  đế xem m ặt tên  kẻ trộm  “to gan n h ấ t  
từ trước đến nay” - như bà con nói. Khi thấy  m ặt 
hắn, nhiều người mới à lên rằng  : té ra  họ đã 
gặp hắn  vài lần trước khi mấy vụ trộm  xảy ra. 
Có người gặp hắn  đi ngoài đồng vừa cầm sổ ghi 
ghi chép chép vừa đo đo ngắm  ngắm, nên  tưởng 
hắn  là “cán bộ địa chính”. Ngay con tra i  chú Hai 
Gọn cũng n h ận  ra  h ắn  đã vào vườn trạ i  nhà  chú 
hỏi mua lá dâu tằm. T hế ]à bà con được thêm  
một bài học cảnh giác, nhắc nhở nhau đề phòng 
những người lạ mặt...
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Chỉ có anh  em trong  tố điều t r a  b iế t được 
những đóng góp của chú Hai trong  th à n h  công 
của vụ phá  án. Họ gọi chú là “ông già nuôi 
quân” ! ô n g  già ấy khi được các đồng chí lănh  
đạo công an  huyện biểu dương vì đã giữ bí m ậ t 
công tác  điều t r a  và đề nghị th a n h  toán  lại m ột 
phần  v ậ t  chấ t m à chú đã ủng hộ anh  em trong 
thời gian phá  á n  đã từ  chối, cho rằn g  đó là 
đóng góp ít  ỏi m à ai cũng làm  được. Đại úy 
Nguyên Xuân T h ân  - Cán bộ công an  tă n g  
cường địa b àn  xă Ka Đô xúc động kế : “Có buổi 
tối ở vị tr í  mai phục, đang lạ n h  run  th ì chú Hai 
ôm xuống cho m ột ôm rơm... t h ậ t  không  b iế t  
cảm ơn chú th ế  nào cho phải.. .”. Nghe anh  T h ân  
kể, tôi lại nhớ đến “hơi ấm  ô rơm ” của n h à  thơ 
Nguyễn Duy. Vâng, nếu trong  cuộc chiến t r a n h  
giữ nước, ổ rơm m à bà mẹ nghèo lót cho những 
chiến sĩ nằm  đem lại hơi ấm  t ìn h  quân dân  đã 
góp p h ần  làm  nên  chiến th ắ n g  trước kẻ thù 
xâm  lược, th ì  trong t r ậ n  chiến th ắ n g  bọn tội 
phạm  bảo vệ sự bình yên cho cuộc sông hôm 
nay, lực lượng công an  r ấ t  cần hơi ấm  của sự 
chở che, đùm bọc, giúp đỡ của quần chúng, của 
những người như  chú Hai Gọn. Ai có đến thôn  
N ghĩa H iệp 1 - xã Ka Đô - huyện Đơn Dương 
hỏi chú Hai Gọn sẽ được mọi người chỉ đường ra  
khu vườn trạ i ,  ơ  đó, “ông già nuôi quân” trong 
vụ phá  á n  trộm  39 chiếc mô tơ vẫn  h àn g  ngày 
cặm cụi với m ả n h  vườn. Hỏi tê n  th ậ t ,  chú cười 
h iền  làn h  : tê n  cúng cơm là Nguyễn Ngung, 
n ăm  nay 67 tuổi, nhưng ở Ka Đô người ta  chỉ 
quen gọi là ông Hai Gọn ■
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K’MO -
NGƯỜI CỦA ĐẲNG 
SỐNG TRONG

T heo lời giới th iệu  của nhiều  người, th á n g  3 
n ăm  2001 tôi lần  vào địa bàn  căn cứ Cách 

m ạng  xưa là 2 xã Bắc - Bảo, huyện Bảo Lâm, 
Lâm  Đồng đế tìm người bảo vệ pháp  luậ t ấy. 
Chờ gần  h ế t  m ột ngày mới gặp được th iếu  tá  
công an  K’Mo - một gương m ặ t  rắ n  rỏi, nghiêm  
nghị. Anh như một điểm sáng  của đại ngàn  
hùng vĩ.

- Xin chào anh  K’Mo ! - Tôi lên  t iếng  trước 
và chưa hỏi gì anh  đă đoán được :

- M ình vừa ra  huyện th ă m  cháu đang học 
trường nội trú.

Trước đó, qua vợ anh  - chị Ka Đeo - tôi 
b iế t  vợ chồng anh  chị có 4 cháu, t ấ t  cả đang đi 
học (Ka Hương lớp 7, K’Mẫu lớp 6, K’Mời và Ka 
May lớp 3). Bởi th ế  tôi đùa với anh: đẻ nhiều 
vậy làm  sao m à tuyên truyền  được ? A nh Mo 
vừa cười vừa nói : Tụi m ình  đẻ trước quy định,
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giờ th ì  không  dám  rồi. Vâng, nếu anh  vi phạm  
th ì làm  sao có th ể  là  sĩ quan công an, rồi có 
chân  trong  BCH Đ ảng ủy xã, BCH hội cha mẹ 
học sinh; làm  sao trở  th à n h  m ột trong  những hộ 
khá  giả n h ấ t  vùng. N gành, cấp ủy và chính 
quyền rồi n h à  trường và bà con đều tin  tưởng. 
P h ầ n  thưởng đó, t rọ n g  t rá c h  đó K’Mo luôn luôn 
tự  hào  và ý thức trong  quá t r ìn h  r è n  luyện, 
p h ấn  đấu.

K’Mo sinh vào th á n g  6 n ăm  1954, là người 
con của đồng bào Châu Mạ buôn H ăng  Ca - xã 
Lộc Bảo - huyện Bảo Lâm  - t ỉn h  Lâm  Đồng. 
Anh vào nghề công an lúc 23 tuổi (ngày 
16/7/1977), đến  nay đã là 24 n ăm  rồi. Sáu th á n g  
đầu, K’Mo n h ậ n  nh iệm  vụ bảo vệ t r ạ i  giam. Sau 
đó được bổ sung vào lực lượng chống Fulro. Với 
n ăn g  lực và t in h  th ầ n  làm  việc của anh, tồ chức 
tín  nh iệm  giao cho K’Mo đảm  n h ậ n  đội trưởng 
đội “chuyên s ă n ”. Đấy là những ngày th á n g  gian 
nan, v ấ t  vả n h ấ t .  Đế bảo vệ n ền  độc lập, thông  
n h ấ t  cho dân  tộc, g iành  lại cuộc sông b ình  yên 
cho n h â n  dân, K’Mo và đồng đội đã hoạ t động 
trong  những cánh  rừng sâu, t r iề n  m iên  từ  m ùa 
mưa cho tới m ùa khô. 10 kg gạo, súng đạn, 
thuôc men,... và m ột t r á i  tim  n h â n  ái với đồng 
bào, K’Mo đã cùng với bước chân  của các chiến 
sĩ an  n inh  cắt rừng, vượt suôi, dầm  mưa dãi 
nắng , không còn ngày, không còn đêm. K ’Mo
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tâ m  sự : “Bọn Fulro mưu ma, chước quỷ lắm , đế 
đán h  được chúng, tụ i tôi phả i đi từ  2-3 giờ sáng. 
Tôi đã đ án h  5 t r ậ n  với chúng, có lầ n  tưởng 
không  trở  về nữa !”. N ăm  1984, khi những  tà n  
quân Fuiro dần  dần  n h ậ n  ra  đường sai, lôi t r á i  
và trở  về với cuộc sông b ình  yên  của đồng loại, 
đội “chuyên s ă n ” của K’Mo giải thể ,  an h  được 
tă n g  cường cho khu vực cụm xã Bắc - Bảo, trong  
đó làm  m ột nh iệm  kỳ trưởng công an xã Lộc 
Bảo khi xã này  vừa mới tách  ra. K’Mo được Bộ 
Nội vụ khen  thưởng.

- Đừng bỏ dân  m à phải cùng ăn, cùng ở và 
cùng chịu khó với dân. P h ả i  có đạo đức, ngh iêm  
túc nhưng m ình  phai n iềm  nở và chân  th à n h .  
Đấy là những điều m à K’Mo đúc k ế t  được khi 
anh  n h ậ n  nh iệm  vụ tă n g  cường ở 2 xă này  
trong  18 n ăm  qua. C hẳng là lý thuyế t cao siêu 
gì, anh  kê cho tôi nghe những việc anh  làm  để 
nói về những điều “p h ả i” đó. Ngoài ph ận  sự 
giúp chị Ka Đeo công việc vườn tược, gia đình, 
còn lại hầu  như  K ’Mo luôn luôn có m ặ t  trong  
các thôn , buôn. Anh đi bộ xuyên rừng, xuyên núi 
và xuyên cả ngày  sang đêm, ngủ lại với bà con 
đê vừa là m ột cán  bộ tuyên truyền, v ận  động, 
vừa như  là người trong  n h à  cùng chia sẻ các 
công việc. N ào là phải luôn luôn b iế t  cách 
phòng chống tội phạm  như  không nghe kẻ xấu 
lôi kéo, cảnh  giác với kẻ trộm  về những đồ v ậ t
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của ông bà đế lại như  chóe, chiêng,... nào là ốm 
đau th ì đưa ngay đi t r ạ m  xá xã. Nào là cáoh tỉa  
cành  cà phê, cách xịt thuốc chống sâu bọ, cách 
nuôi con heo, con bò thê  nào cho mau lớn. Rồi 
những  khi gặp hộ th iếu  gạo anh  cho gạo, ai đó 
xin gói thuổc lá hay cả lít rượu anh  cũng cho họ. 
K’Mo giải th ích  : “M ình cứ nợ quán, lúc nào lấy 
lương th ì đưa vào trả .  Trước h ế t  phải có t ình  
cảm  tố t  với dân  d ã ”. D ân  dã t in  th ì  an h  sẽ 
quyết hoàn  th à n h  nh iệm  vụ. Chuyện gia đình 
K’Bọt là  m ột ví dụ. Ông có người con bị kẻ xấu 
lợi dụng t ín  ngưỡng xúi làm  việc t rá i  đạo Tý, kh i 
nghe K’Mo p h ân  tích lợi và hại, ông đã tự  giác 
khuyên con bỏ. Có những đêm m ùa mưa, tăng, 
võng theo an h  ngủ lại giữa rừng. A nh vào tậ n  
sâu để cùng đồng đội k iêm  t r a  hộ khẩu  hay  đi 
tìm  tung tích kẻ bị truy  nã  từ  nơi khác  có thê 
trố n  tạ i  địa bàn. Bởi thế , không thế  kế h ế t  dấu 
chân  người chiến sĩ công an K’Mo t r ê n  núi rừng 
Bắc-Bảo. H ế t những tê n  suôi Đạ Xá, Đạ Nơ, Đạ 
Tanh, Đạ Xách đến  những tê n  đồi Xa Oang, 
N âm  Nộp, Bùm Trao. H ế t những tê n  buôn 
B’Lưng, B’Xa, Đinh Xiết, Xơ Nia của Lộc Bảo 
đến  những B’Lát, B’Tạch, Đ ăng Na, B’Nao của 
Lộc Bắc,... Tôi hỏi anh  Mo : “Lúc nào th ì anh  
vui n h ấ t  và lúc nào th ì anh  buồn n h ấ t  ?”, K’Mo 
tâ m  sự : “Vui n h ấ t  là  khi m ình  đến  m à dân  họ 
n iềm  nở và làm  những điều tốt, còn buồn n h ấ t  
là họ làm  điều dớ. M ình luôn luôn muốn cùng
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dân  p h ấn  đấu là địa b àn  th ậ t  trong  sạch ”. K’Mo 
còn cho tô i b iế t th êm  m ột tâ m  n iệm  của an h  là 
“m ấ t lòng với già làng  là  không bao giờ th à n h  
công cả”. Để chứng m inh chân  lý “già làn g  luôn 
luôn là  người đi h àn g  đầu”, anh  lấy  chuyện họp 
p h á t động dân  ra  kể (Già chỉ nói : Tao già th ế  
n ày  m à v ân  đi họp được sao chúng m ày còn trẻ  
m à không  đi ? T hế  là người ta  rủ nhau  ầí

V âng, K’Mo b iế t dựa vào những già 
m ột cách n ăn g  động nhưng tôi nghĩ, hơn h ế t 
anh  đã lấy  chính cuộc sống của m ình để th I>».■•> 
phục. T rong gia đ ình ấy  có 4 người con đi học, 
có m ột căn nh à  tr ị giá hơn 30 triệu  đồng, rồi xe 
m áy 12 triệu . Gia đ ình ấy còn có 1 h a  chè, b ình  
quân m ỗi th á n g  thu  n h ập  hơn 1 tr iệu  đồng, 1 ha 
cà phê thu  hoạch hơn 1 tấ n  n h ân /n ăm , rồ i từ  2 
con bò của N hà nước hỗ trợ  nay vợ chồng anh  
nay  có th êm  3 con nữa. Chị Ka Đeo giả i th ích  
với tô i th ậ t  vui vẻ rằ n g  : “A nh Mo đi làm  việc 
của an h  ấy còn m ình th ì ở n hà  làm  vườn, nuôi 
con”. N hưng tôi b iết, K’Mo th ậ t  khéo sắp  xếp 
việc n h à  với việc nước hà i hòa. Công việc nào 
đối với anh  cũng r ấ t  quan trọ n g  và đều p hải h ế t 
lòng. A nh K’Huy - Chủ tịch  xã Lộc Bảo h ế t lời 
khen  K’Mo và n h ấn  m ạn h  với tô i : “Đồng chí 
K’Mo là người cán bộ, Đ ảng v iên  m ẫu mực của 
Đ ảng bộ và chính quyền xã chúng tô i đấy !”. 
Anh được k ế t n ạp  vào Đ ảng cộng sản  V iệt N am

176



năm  1990, phong cấp bậc th iếu  tá  năm  1999. 
Anh dã được H uyện ủy huyện  Bảo Lâm , Lâm  
trường Lộc Bắc khen  thưởng. Còn 2 xã Bắc - 
Bảo trong  nhiều năm  qua là những điển h ình  
tố t của tỉn h  về công tá c  an  n inh , t r ậ t  tự. Đó 
cũng là phần  thưởng, sự ghi n h ận  công đóng 
góp m ột p h ần  của K’Mo. C hia tay  K’Mo, chia tay 
vùng đ ấ t anh  hùng và yên  b ình  Bắc - Bảo, có 
m ột câu nói của anh  m ãi theo  tôi về th à n h  phô" : 
“Dù có mưa gió gì m à m ột ngày tôi không đi 
đến được với bà con là số t ruộ t lắm  ! Có chuyện 
gì th ì m ình đỡ cho họ, không có chuyện gì th ì 
mừng cho họ và tố t cho m ìn h ” ■
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PẢNGTINGNÕCK - 
NGƯỜI CON 
CỦA BUÔN LÀNG

o NGUYỄN THỊ DIỆU NGA
(Tòa án nhân dân TP.Đà Lqt)

T ôi đến  thôn  M ăng Lin vào m ột buổi chiều 
m ùa xuân, tạ i đây khi hỏi về người trưởng 

thôn  PăngTingN ôck, từ  cụ già đến em nhỏ tấ t  
cả đều d àn h  cho anh  những tìn h  cảm  trìu  m ến. 
Họ nói về anh  với tấ t  cả n iềm  tự  hào. S inh ra  
và lớn lèn tạ i Cao nguyên Lâm  viên. 
PăngTingN ôck cùng chung sông với 60 hộ gia 
đ ình đồng bào Lạch tạ i thôn  M ăng Lin - 
Phường 7 - Đà Lạt.

N hìn  người đàn  ông có vóc người trung  
bình, nước da sậm  và nụ cười r ấ t  h iền , ít ai 
nghĩ rằn g  đây là m ột người đàn  ông đầy nghị 
lực, là người có bề dày th à n h  tích trong  công tác  
xả hội, đã được các cơ quan có. th âm  quyền tặ n g
10 bằng khen  (trong đó có 6 bằng  khen  về công 
tác  chữ th ập  đỏ), dược công an th à n h  phố  Đà 
L ạ t cấp giấy chứng n h ận  d ạ t tiêu  chuẩn gia 
đình bảo vệ an  n inh  Tố quốc tốt.

X uất th â n  trong  m ột gia đ ình  nghèo, từ 
hai b àn  tay  trắ n g  PăngTingN ỗck cùng vợ lao
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động tích  cực đế vượt qua cái đói, cái nghèo nuôi 
các con ă n  học. Dù k in h  tê  gia đ ình  còn eo hẹp  
nhưng với tin h  th ầ n  “lá là n h  đùm  lá rá c h ”, 
hàng  n ăm  an h  cùng gia đ ình  giúp cho các hộ 
đói, nghèo lúc cân  gạo, lúc bó rau  nhưng th ấ m  
đượm tìn h  người. Từ 1992 đến  nay, anh  đã 3 lần  
trú n g  cử vào Hội đồng n h â n  d ân  Phường 7. Anh 
r ấ t  có uy tín  với các ban  n g àn h  và công dân  
Phường 7. A nh cũng là m ột vị hội th ấ m  th am  
gia x é t xử tích  cực nh iều  loại án  tạ i Tòa án  
th à n h  phố  Đà L ạ t suốt 3 nh iệm  kỳ. Là đội 
trưởng quản lý bảo vệ rừng ở tiểu  khu 147, 148, 
149, anh  không quản khó nhọc ngày đêm  tu ần  
tra , đã p h á t h iện  và b ắ t g iải về Ban quản lý 
rừng dặc dụng nhiều  đối tượng vi phạm  về quản 
lý bảo vệ rừng, bảo vệ tố t 689 h ạ  rừng. Với tư  
cách là người đứng đầu thôn , anh  đã tuyên  
truyền  v ận  dộng quần chúng chấp h à n h  đúng 
chính sách, chủ trương của Đ ảng và N hà nước 
đề ra , hướng d ẫn  bà con về k inh  nghiệm  sản  
xuất, về chuyển đổi cơ cấu cây trồng , v ậ t nuôi 
cho phù hợp. Nghe theo lời anh  từ  năm  1994 
đến  nay, 60 hộ gia đ ình  trong  thôn  đã sử dụng 
đúng mục đích số  t iề n  m à N hà nươc cho các hộ 
gia đ ình  vay để xóa đói giảm  nghèo. Ngoài việc 
hoàn  tr ả  đủ vốn cho N hà nước, nhiều gia đình 
đã có cái ăn , cái để. Cuộc sống của bà con trong  
thôn  từng bước đi vào ổn định. Là Trưởng ban  
chỉ đạo 138 - Chương tr ìn h  Quốc gia phòng

179



chống tộ i phạm , các tệ  n ạn  xă hội, anh  đã quản 
lý, k iểm  tra , p h á t h iện  kịp thờ i những người 
tạ m  trú  b ấ t hợp pháp  tạ i  địa bàn . N hờ vậy, từ 
trước đến  nay th ô n  M ăng Lin chưa xảy ra  vụ án  
nào, bà  con được sống trong  bầu không  khí b ình 
yên. Là Trưởng ban  vệ sinh  m ôi trường, anh  
vận  động bà con ă n  ở sạch  n h ằm  đẩy lùi bệnh  
tậ t.  Với nh iệm  vụ là ủy viên  Hội đồng tư  vấn  
th u ế  Phường 7, anh  đến từng  n h à  động viên  bà 
con đóng góp nghĩa vụ th u ế  cho N hà nước. Với 
vôn hiểu b iế t về pháp  luật, anh  đã tuyền  truyền  
pháp  luậ t không chỉ ở địa phương m à còn ở các 
xã lâ n  cận thuộc huyện Lâm  H à, Lạc Dương... 
về v ấn  đề hôn  n h ân  gia đình, giải th ích  hướng 
dẫn  thủ  tục giải quyết các vụ tra n h  chấp nhỏ 
trong  dân  sự. V ận động bà con bỏ các phong tục 
lạc hậu  như cúng bái, ma chay, duy tr ì  nếp  sống 
v ăn  hóa theo quy định của pháp  luật. Khi nghe 
chúng tôi hỏi cảm  nghĩ của an h  về v ấn  đề bà 
con các dân  tộc nghe theo bọn p h ản  động gây 
rố i ở m ột số nơi. A nh nói : “Qua đài, báo, Nôck 
nghĩ đây là vấn  dề dại dột, ngu xuẩn gây chia 
rẽ khôi đại đoàn k ế t của cộng đồng các d ân  tộc 
V iệt Nam , làm  m ấ t an  n inh  t r ậ t  tự, làm  giảm  
k h ả  n ăn g  p h á t tr iể n  k inh  tế , đưa đồng bào dân  
tộc từ  khá giả xuống đói nghèo, từ  khó k h ăn  
xuống khổ cực”. A nh kêu gọi đồng bào các dân  
tộc Lâm  Đồng nói chung, đồng bào th ô n  M ăng 
Lin nói riên g  hãy  đề cao cảnh  giác, p h á t h iện ,
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theo dõi báo cáo ngay cho công an , bộ đội nhằm  
d iệ t tậ n  gốc bọn p h ản  động. T ại Lâm  Đồng 
không th ế  đế xảy ra  các cuộc nổi dậy, hãy  áp 
dụng b iện  pháp  m ạnh , xử lý ngh iêm  bọn làm  
phản . A nh nói : “K hông ai có quyền chia rẽ khối 
đại đoàn k ế t dân  tộc. T ấ t cả công d ân  V iệt Nam  
không p h ân  b iệ t d ân  tộc, tô n  giáo, nam  nữ hãy  
bảo vệ độc lập  tự  do m à ông cha ta  đã đổ xương 
m áu g iành  lấy, bảo vệ n ền  hòa b ình  m à người 
dân  đang hưởng th ụ ”. Trước lúc chia tay  với 
anh, tôi hỏi : - Có v ấ t vả lắm  không khi anh  
đảm  trá c h  nhiều công việc như  vậy ? A nh cười 
th ậ t  tươi và nói : “Có v ấ t vả th ậ t  nhưng m ình 
cảm  th ấy  vui - vui vì được Đ ảng và N hà nước 
tin  n ên  mới giao pho nh iều  trọ n g  trác h  như  
vậy!”

T rên  đường về, tô i th ầ m  nghĩ, giá như  tấ t  
cả các buôn làng  đều có những người con gương 
m ẫu như  anh  ■
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KHI CÔNG AN LÂM ĐÔNG 
VẠCH MẶT KẺ GIẢ DANH 
“ĐẠI DIỆN CAO ỦY 
LIÊN HIỆP QUỐC”
ĐỂ LỪA ĐẢO

o PHÚC ÂN
(Báo Pháp luật - BTP)

B ọn chúng gồm 2 người, m ột người đ àn  bà và 
m ột người đàn  ông ăn  m ặc lịch sự đi tr ê n  

chiếc ô tô đời mới sang trọng. Đi đến  đâu chúng 
đều xìa “cạc” in tiến g  Tâv ra  và tự  xưng : “V iệt 
kiều Mỹ, đại d iện  Cao ủy L iên H iệp Quốc 
(CULHQ) về V iệt N am  làm  công tác  từ  th iện , 
đưa những người chẳng  m ay bị bệnh  hiểm  
nghèo sang Hoa Kỳ chữa bệnh  m iễn  p h í”, nhưng 
thực ch ấ t là lừa đảo !. Chúng đã qua m ặ t dược 
nhiều người từ  H uế đến  th à n h  phô Hồ Chí 
M inh, Đồng Tháp... nhưng vừa qua lạ i không 
qua m ắ t được n h â n  dân  và các ch iến  sĩ Công an 
Lâm  Đồng...

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO TINH VI
M ột buổi sáng  cuổì th á n g  9/2000, chiếc xe 

hơi đời mới m ang biến  số 51B... đỗ xịch trước 
cổng chùa Tam  T hế P h ậ t, hẻm  58 - đường 
H oàng V ăn Thụ - Đà L ạt. Từ trê n  xe, m ột người
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phụ nữ tuổi trạ c  50, ă n  m ặc sang trọng  bước 
xuống và cùng anh  lá i xe đi vào chùa. Sau khi 
dâng hương k h ấn  p h ậ t, người phụ nữ ấy xin gặp 
sư trụ  tr ì  Dương T hái T rịn h  đưa ra  hai tấm  
danh  th iếp  m àu hồng  in  to àn  tiến g  A nh : “ANA 
TƯYET TRAN - 1019 W TH S t.G rand  IS land  NE 
68801 - 3370, USA” và “ PH ERO  HOANG 
NGUYEN -811 W TH S t.G rand  Is lan d  NE 68801 
ƯSA-308.384.746” và nói :

- Bạch th ầy , con là A na T uyết T rần , còn 
đây là anh  Phê rô H oàng Nguyễn. C húng con 
dều là V iệt kiều h iện  định cư tạ i Hoa Kỳ vả làm  
việc cho CULHQ phụ trá c h  công tác  từ  th iện . 
Về V iệt N am  lần  này  chúng con được p h ân  công 
đi đến các tỉn h  th à n h  xúc tiế n  việc lập  hồ sơ 
đưa những người bị b ện h  n an  y sang Mỹ đế 
chữa bệnh  m iễn  phí, n h â n  tiện  ghé qua viêng 
chùa, không b iế t ở dây có gia đ ình  p h ậ t tử  nào 
chẳng m ay lâm  vào những căn  bệnh  h iểm  
nghèo, xin th ầ y  làm  ơn chỉ giúp chúng con 
với!...

N ghe bà ta  nói vậy, sư ông Dương T hái 
T rịn h  m ừng th ầ m  trong  bụng vội mời 2 vị 
khách  quý vào dùng nước và thưa chuyện :

- A Di Đà P h ậ t, th ậ t  là  diều phúc đức cho 
chúng sinh  bá tá n h . C hẳng  giấu gì 2 th í chủ, 
b ản  th â n  tôi cũng chẳng m ay bị bệnh  th ấ p  khớp 
k inh  n iên , mỗi lần  trở  trờ i là  chân  tay  lạ i sưng
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phù cả lên . M ấy n ăm  nay  chạy chữa k h ắp  nơi 
vẫn  không  khỏi. C hẳng  hay  th í chủ có th ế  giúp 
đỡ cho tô i được không  ?

Người phụ nữ m ỉm  cười g ậ t đầu “Xin sư 
th ầ y  yên  tâm , đôi với các n h à  tu h àn h , chúng 
con đưa vào d iện  Ưu tiên  sô m ột”. Bà ta  mở xách 
tay  lây ra  m ột xấp hồ sơ xin xuất cảnh  chữa 
bệnh  có dán  ản h  của h àn g  chục n h à  sư ở th à n h  
phô Hồ Chí M inh và các tỉn h  đưa cho sư ông 
xem rồi lấy  th êm  m ột bộ hồ sơ mới cứng bảo 
ông điền tê n  vào và đưa tâm  ản h  3x4, m ột giấy 
CMND, m ột hộ khâu  b án  chính đê làm  th ủ  tục. 
Sư ông m ừng hơn b ắ t được vàng. Khi m ọi việc 
đâu vào đó, A na Tuyêt T rán  mới mơ lời : “Việc 
đưa sư ông qua Mỹ chữa bệnh  m iễn  phí th ì 
CULHQ sẽ đài thọ toàn  bộ từ  vé m áy bay ă n  ở, 
đi lại. Nhưng sư ông thông  cám  là chi phí đê 
lập  thủ  tục xuất cảnh  p hải t r ả  cho ch ính  quyền 
phía V iệt N am  là 400USD mỗi hồ sơ th ì m ình 
phải tự  túc” (!?).

Sau m ột phú t đắn  đo hơn th iệ t, sư ông 
Dương T hái T rịn h  liền  đề nghị chở ông ta  đến 
nh à  người em họ là bà Võ Thị Tú ở 104 Nguyễn 
Du - Đà L ạ t đê mượn cho đủ tiề n  giao cho Ana 
Tuyết T rần  nh ằm  lập  thủ  tục xuất cảnh  sớm 
chừng nào hay  chừng đó. Bà Tú vui vẻ mở tủ  lấy 
ra  5 triệu  đồng đưa cho ông T rịnh  để “nộp” cho 
2 “vị đại d iện CULHQ” nọ. T hấy  vậy, con dâu
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bà Tú là  chị Lan liền  xin cho người con ông chú 
là Vũ H oàng Đ ạt (17 tuổi), con của chị Đ inh Thị 
Kim Liên, ngụ tạ i  huyện  Lâm  H à (Lâm  Đồng) 
chắng m ay bị b ện h  n ặn g  được lập  hồ so' xuất 
cảnh  đế chữa bệnh. A na Tuyết T rần  và Phê rô 
H oàng N guyễn vui vẻ n h ận  lời, h ẹn  ngày giao 
tiền  và tiếp  tục đi gặp gờ các th â n  chủ khác đê 
“giúp đờ”.

Điều kỳ lạ là : Sau khi lập  xong hồ sơ 2 vị 
“đại d iện CU LH Q ” đưa nhừng người xin xuất 
cảnh  đến  Phòng  X uất n h ập  cảnh - Công an Lảm  
Đồng lảm  thu  tục nhằm  tạo lòng tin , nhưng lại 
b ắ t họ phải đứng ngoài cổng chờ, chi m ột m ình 
Ana Tuyet T rần  vào “làm  việc” m a thôi. T hảy  2 
vị khách  lạ có vẻ đáng  ngờ, song can ngăn  m ãi 
gia đ ình  không nghe, an h  Võ Q uang Vinh, con 
bà Tú chỉ còn cách gửi đơn tố  giác đến công an 
Lâm  Đồng nhờ làm  rõ thực hư.

Đúng hẹn , sáng  2/10/2000, chị L iên ở 
huyện Lâm  H à m ang số tiền  tương đương 
400USD lên  Đà L ạ t đê nộp cho 2 vị “đại diện 
CULHQ”. T ại n h à  bà Tú, khi chị L iên vừa giao 
2,5 triệu  đồng và 50 đô la C anađa cho Ana 
Tuyết th ì lực lượng C ảnh  s á t h ìn h s ự - Công an 
Lâm  Đồng b â t ngờ xuất h iện . Khi co' quan pháp  
luậ t yêu cầu xuất tr ìn h  giấy tờ, A na Tuyêt T rần  
làm  “m ặ t lạ n h ” không  thèm  trả  lời, chỉ móc 
“cạc-vi-dít” đưa ra  chứ không chịu tr ìn h  giấy tờ
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tùy th â n , đồng thờ i lên  giọng “dọa ngược” : 
“C húng tô i là người của CULHQ, ai cho phép 
các ông kiếm  tra  ? N ếu các ông cứ làm  theo  ý 
th ích , các ông p hái chịu hoàn  toàn  trách  
nh iệm !” K hông ngờ, đế tr ả  lời cho sự hăm  dọa 
ây, các chiến sĩ CSHS liền  đọc lệnh  b ắ t tạm  
giam  sô 57 vừa được V iện Kiếm sá t n h ân  dân  
tỉn h  Làm  Đồng phê chuẩn hãy  còn chưa ráo 
mực và Q uyết đ ịnh  (QĐ) khởi tô vụ án  sô 51, 
QĐ khởi tô bị can sô 95 ngày 2/10/2000 của 
Công an Lâm  Đồng.

ANA TUYẾT TRẦN
VÀ PHERO HOÀNG NGUYẺN LÀ AI ?

Qua tìm  hièu, chúng tôi được b iế t : Ana 
Tuyết T rần  có tê n  “cúng cơm” là T rần  Thị 
Tuyết, sinh  năm  1951, hộ khấu  thường trú  tạ i 
301/27 - Nguyền Thượng H iền - Phường 5 - 
Q uận 3 - T h àn h  phô Hồ Chí M inh. Sau khi 
chuân bị ly dị với chồng, Tuyết bèn  thuê nh à  và 
đăng  ký tạm  trú  tạ i 287/30 - Nam  Kỳ Khởi 
N ghĩa đế tiện  việc ân  á i với các “bồ n h í” và 
thực h iện  các phi vụ lừa đảo nhằm  có tiền  ăn  
chơi, du hí và chu cấp cho cậu con tra i vốn 
nghiệp  ngập “h àn g  trắ n g ”. Tại cơ quan điều tra , 
th ị Tuyết khai n h ận  : Trước đây th ị vốn là 
n h â n  viên  Trung tâ m  Y tế  Quận 1, năm  1994 bị 
cơ quan cho thô i việc. Do việc p h á t h iện  nhu cầu 
của những người dân  chẳng  m ay gặp bệnh  h iểm
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nghèo m ong được các tô chức từ  th iệ n  quôc tê  
đưa ra  nước ngoài chữa b ện h  m iễn phí, th ị 
Tuyết liền  b àn  với “ bồ n h í” là N guyễn H oàng 
vốn là tà i  xế  xe du lịch m ột kê hoạch lừa đảo 
khá ngoạn mục : Vào các phòng X uất n h ập  cảnh  
xin m ua hồ sơ đăng  ký đi du lịch chữa b ện h  ở 
nước ngoài với giá vài chục ngàn  dồng rồ i giả 
danh V iệt kiều Mỹ, n h ân  v iên  CULHQ được cử 
về V iệt N am  làm  công tác  từ  th iệ n  để “đ án h  
quả” từ  Sài Gòn đến các tỉn h  như  : Huế, K hánh  
Hòa, N inh  T huận, B ình T huận, Đ ăk Lăk, Gia 
Lai, Kon Tum, Bèn Tre, K iên Giang, Đồng 
T háp... Thủ đoạn của chúng là vào các chùa 
chiền giả vờ “cúng dường” rồi nhờ các n h à  sư 
giới th iệu  người bệnh  để... lừa. Mỗi bộ hồ sơ xin 
xuất cảnh  ra  nước ngoài chữa bệnh  m iễn  phí 
được chúng b án  với giá “cắt cổ” là 400USD !

Từ năm  1994 đến nay, đã có h àn g  tră m  
người nhẹ dạ cả tin  sập  vào cái bẫy  “tiề n  m ấ t 
tậ t  m ang” cua th ị Tuyết và N guyễn H oàng. 
N hưng không  h iểu  sao m ãi đến  khi lên  Lâm  
Đồng “làm  ă n ”, bọn chúng mới sa lưới pháp  
luật. Tại h iệ n  trường, cơ quan công an  đã thu  
giữ 26 bộ hồ sơ xin xuất cảnh  sang  Mỹ để chữa 
b ện h  do th ị Tuyết và N guyễn H oàng đã lập  ra  
đế lừa đảo. Ngoài ra  còn có : 1.710.000đ, 2 chuỗi 
h ạ t  đeo cố bằng  ngọc và 5 CMND của những 
người xin làm  hồ sơ xuất cảnh  m ang tê n  : 
H oàng Thị Thúy Phương ở N inh  T huận, N guyễn
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V ăn L inh  ở Q uảng N gãi, H oàng Thị Thúy ở 
H uế... Đ iều kh iến  chúng tô i chú ý là  p h ần  lớn 
các n ạ n  n h â n  của A na T uyết T rần  và P hê rô 
H oàng N guyễn lạ i là các n h à  sư !

ĐÂU LÀ BÀI HỌC TRONG 
PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ?

Tiếp xúc với PV báo P h áp  luật, p h ần  lớn 
các n ạ n  n h â n  đều cho b iế t : Do quá tin  tưởng 
vào cái “m ác” V iệt kiều, n h ân  v iên  CULHQ phụ 
trá c h  công tác  từ  th iện , lạ i th ấ y  th ị Tuyết và 
N guyễn H oàng đưa ra  hồ sơ xuất cảnh  và dẫn  
họ đên gặp cơ quan chức n ăn g  để làm  thủ  tục 
n ên  họ mới bị... lầm  ! Chị Đ inh Thị Kim L iên ở 
huyện Lâm  H à nghẹn  ngào : “N hà tôi có cháu 
Đ ạt 17 tuổi chẳng m ay bị b ện h  suy th ậ n  nặng  
chạy chữa k h ắp  nơi v ẫn  không khỏi, tà i sản  cứ 
th ế  m à đội nón  ra  đi. Vì tôi tin  vào sự giới th iệu  
ông T rịn h  và bà Tú, tưởng họ là n h â n  viên  
CULHQ về V iệt N am  làm  công tác  từ  th iện  
th ậ t,  n ên  chạy ngược chạy xuôi vay mượn đầu 
làrig cuối xóm mới được 2,5 triệu  đồng và 40 đô 
C anada để đưa cho họ, những m ong con m ình 
được dưa ra  nước ngoài chữa b ện h  m iễn  phí ai 
ngờ họ lạ i lừa đảo. B ây giờ tiền  m ấ t t ậ t  m ang 
khổ quá chú ơi !. Tôi m ong sao pháp  lu ậ t sớm 
buộc họ p hải t r ả  lạ i tiề n  cho chúng tô i chứ vợ 
chồng tôi b iế t lấy gì m à trả  nợ !”. T rung tá  
N guyễn V ăn N ghĩa - Trưởng phòng CSHS CA
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tỉnh  L âm  Đ ồng nêu n h ậ n  xé t : “Bọn Tuyết, 
H oàng tiến  h à n h  th ủ  đoạn lừa đảo k há  tin h  vi 
bằng cách lợi dụng sự th iêu  hiểu b iế t, cả tin  của 
người dân  tỉn h  lẻ đê thực h iện  ý đồ đen tôi của 
chúng. Lực lượng CA chúng tô i quyết tâ m  làm  
sáng tỏ vụ án , đòi lạ i tiề n  bạc cho n h â n  dân  đã 
bị chúng chiêm  đoạt !” Được b iết, mới đây CA 
Lâm  Đồng đã ra  th ô n g  báo toàn  quốc về trường 
hợp hai kẻ giả danh  “đại diện CU LHQ” đưa 
người ra  nước ngoài chừa bệnh  m iễn phí đế lừa 
đảo là T rầ n  Thị Tuyết và Nguyễn H oàng, đồng 
thời đề nghị bà con ở các địa phương trong  cả 
nước ai bị 2 tê n  b ấ t lương nói trê n  lừa đảo xin 
gửi đơn tô’ giác về cho CA Lâm  Đồng nhằm  
hoàn tấ t  hồ sơ đê đưa ra  xử lý.

H iện A na T uyết T rầ n  và P hêrô  H oàng 
Nguyễn đang n ằm  trong  “n h à  đ á” để chờ ngày 
ra  Tòa lã n h  án. Song, qua đây cho th ấy  : Khi 
lực lượng CA được sự hỗ trợ  giúp đỡ của n h ân  
dân  m ột cách kịp thờ i và tích  cực, th ì bọn tội 
phạm  sẽ bị vạch m ặ t ngay tức khắc. Đồng thời, 
chúng tôi m uốn gióng lên  đây hồi chuông cảnh 
báo : Bà con cả nước hãy  cảnh  giác với những 
phần  tử  giả danh  các tổ  chức Quốc tế  về V iệt 
N am  làm  công tác  từ  th iệ n  lợi dụng sự nhẹ dạ, 
cả tin  đê lừa đảo, th ì mới khỏi lâm  vào cảnh  
“tiền  m ấ t t ậ t  m ang” ■
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“PHÁP LƯẶT
V

T h ậ t  may m ắn  bởi tôi được th am  dự buổi p h á t 
động phong trào  thực h iện  N ghị quyết 09 và 

Chương tr ìn h  Quốc gia phòng chông tộ i phạm  
cho lực lượng quần chúng làm  nghề chạy xe thồ 
của th à n h  phò Đà L ạ t tô chức vào th á n g  9/2000. 
Trong buổi p h á t động này  có m ột người đ àn  ông 
tầ m  thước, da hơi đen đã lên  báo cáo th à n h  tích 
b ắ t cướp. Đó là anh  Nguyễn Trung Sơn ở th ô n  4 
xà Tà Nung. Anh bước lên  vị tr í  p h á t biểu với 
dáng ve ngập ngừng của m ột người từ  trước tới 
nay  chỉ quen với công việc “chân  lấm  tay  b ùn”. 
Sau giây lá t ấp  úng tự  giới th iệu , an h  nói : 
“Thưa anh  em, trước đây tô i chưa p h ả i là  con 
người tố t, năm  1977 tô i đã th am  gia m ột vụ 
cướp tà i sản  công dân, bị tòa  án  tỉn h  Lâm  Đồng 
tuyên  p h ạ t mức án  18 năm  tù. T rong quá tr ìn h  
cải tạo , tôi đã n h ận  thức sâu sắc h à n h  vi của 
m ình  nên  quyết tâm  p h ấn  đâụ cải tạo; đến  năm  
1989 tôi dược đặc xá ra  tù  trước thờ i h ạn ...”.
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Báo cáo của Sơn giống như  m ột câu chuyện kỳ 
bí làm  cho cả hội trường yên  lặn g  chăm  chú 
theo dõi, h ìn h  như  không  ai m uốn bỏ só t m ột 
chi t iế t  nào của m ột con người dã b iế t vượt lên  
lỗi lầm  trở  th à n h  m ột quần  chúng tích  cực tham  
gia bảo vệ an  n inh  Tổ quôc...

Khi m ãn  h ạn  tù , với ý chí quyết tâ m  từ  
giã quá khứ  đau buồn của m ình, an h  Sơn dưa vợ 
con vào xã Tà N ung lập  nghiệp. Sau kh i dành  
dụm được m ột số tiền  anh  đã sắm  m ột chiếc xe 
m áy đế chạy xe thồ. Dầu b iế t rằ n g  nghề này  
gian khó nhưng thực tế  đây là nguồn th u  n h ập  
giúp anh  tra n g  trả i  cuộc sông và đầu tư  vào sản  
xuất nòng nghiệp. Cái nghề xe thồ an h  làm  thê  
m à cũng có đức, đã năm  lần  bảy  lượt anh  chở 
nhiều  người trong  th ô n  đi cấp cứu k ịp  thờ i, gặp 
người hoàn  cảnh  th ì anh  giúp luôn cả công cán, 
xăng  xe.

Song câu chuyện m à anh  báo cáo mới thực 
sự h ấp  dẫn  và đầy ý nghĩa. Đó là vào khoảng  9 
giờ ngày 13/9/2000, anh  đang chạy xe ra  khoảng  
giữa đèo Tà N ung th ì bỗng nghe tiến g  người kêu 
th ấ t  th a n h  : “Cướp ! Cướp ! Cứu tô i với !!!”. 
N hìn  trước m ặ t an h  th ấ y  m ột chiếc xe D ream  II 
đổ k ền h  trê n  đường, gần  dó ha i th a n h  n iên  có 
hung kh í đang đuổi đánh  m ột người d àn  ông 
luống tuổi. Khi anh  Sơn tới ha i th a n h  n iê n  vội 
vàng bỏ chạy vào rừng. N hìn  kỹ người đ àn  ông
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bị đ án h  anh  Sơn n h ậ n  ra  đó là anh  P hồn  cũng 
làm  nghề chạy xe thồ. M ừng vì có an h  Sơn đến 
đúng lúc, anh  P hồn vội nói : “Sơn ơi ! Cướp !”.

K hông chút do dự, anh  Sơn liền  lao theo 
bọn chúng. Còn anh  Phồn, m ặc dầu bị trúng  
nhiều  đòn k há  n ặn g  nhưng kh i có an h  Sơn giúp 
sức liền  quay lại truy  đuối cùng an h  Sơn. Trong 
chốc lá t  anh  Sơn và anh  P hồn đã tóm  được tê n  
cầm  búa, đối tượng còn lạ i đã chạy th o á t vào 
rừng...

T ại cơ quan công an  đối tượng bị b ắ t khai 
tên  là Nguyễn T hanh  Bình, 18 tuồi, hộ khẩu 
thường trú  tạ i th ị t r â n  N am  B an-Lâm  H à; h iện  
y đang theo học bô túc văn  hóa tạ i trường 
T hăng  Long-Đà L ạt. B ình khai ra  đồng phạm  là 
P hạm  T hái Hưng, sinh  năm  1978, thường <trú ỏ 
Tuyên Quang, tạm  trú  tạ i 19C T rầ n  Phú-Đ à 
L ạt. B ình và Hưng quen nhau theo lối g iang hồ, 
cả hai tê n  đã tìm  cách bẫy anh  P hồn  là người 
chạy xe thồ vào đèo Tà N ung đế thực h iện  mục 
đích g iế t cướp...

Sau khi có các thông  tin  cần th iế t, lãnh  
đạo Công an th à n h  phô" Đà L ạ t đă chỉ đạo tập  
tru n g  lực lượng k h ẩn  cấp truy  x é t tê n  Hưng. 
M ột bộ p h ận  công an  phối hợp d ân  phòng 
phường 4 cùng công an  xã Tà N ung tr iể n  khai 
phương án  đón lỏng hai đầu đèo. Bộ p h ận  tr in h  
s á t  khác bí m ậ t và n h an h  chóng tiếp  cận  nơi ở
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và những nơi có k h ả  n ăn g  tê n  Hưng lui tới. Quả 
đúng như  dự đoán, khoảng  21g iờ l0 ’ tê n  Hưng 
đã quay về nơi tạ m  trú , th ấ y  không gian có vẻ 
yên  tĩn h  n ên  Hưng mở cửa lẻn  váo n h ằm  lấy đồ 
đạc để trô n  đi. N hưng đúng lúc này  các tr in h  
sá t h ìn h  sự đã ập  tớ i cho ha i tay  y vào còng...

A nh Sơn chính là  người ngăn  chặn  kịp 
thờ i m ột vụ g iế t người. H àn h  động dũng cảm  
b ắ t cướp của anh  N guyễn Trung Sơn và sự hợp 
sức của an h  P hồn  đã được G iám  đốc Công an 
tỉn h  L âm  Đồng tặ n g  bằng  khen  và thưởng mỗi 
ânh  hai tr iệu  đồng. Song điều v inh  dự hơn là 
tấm  gương b ắ t cướp của h a i anh  đã được chọn 
làm  điển  h ìn h  đè phô b iến  và n h ân  rộng trong  
phong trào  quần  chúng BVANTQ. Sau buổi p h á t 
động thực h iệ n  N ghị quyết 09 hôm  ấy, tô i đã 
tìm  gặp an h  N guyễn T rung Sơn, anh  cởi mở và 
dễ gần. C húng tô i tâ m  sự kh á  nhiều về con 
người và th ế  sự. Song điều làm  tô i nhớ n h ấ t  đó 
là  an h  đã nói m ột câu h ế t sức chân  tìn h  m à đầy 
t r iế t  lý : “Tôi r ấ t  b iế t ơn pháp  luậ t vì pháp  luậ t 
đã cho tôi lương th iệ n  !” ■
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BẢO VỆ S ự  BÌNH YÊN 
CỦA CUỘC SỐNG 
TRÁCH NHIỆM 
CỦA TOÀN DÂN

ứ  KIỂU MINH MẠNH
(Đơn Dương)

Đ ại úy Lê V ăn Dường - Đội trưởng đội C ảnh 
s á t h ìn h  sự - k inh  tế  Công an  huyện Đơn 

Dương kể cho tôi nghe chuyện lần  các anh  b ắ t 
m ột vụ chuyên chở h àn g  lậu. Chiếc xe chở đầy 
khách  và h àn g  hóa xuất p h á t từ  m iền  Trung, 
sau kh i vượt đèo N goạn Mục vào cửa ngõ ph ía 
N am  tỉn h  Lâm  Đồng. Lái xe p h á t h iệ n  có lực 
lượng cảnh  sá t tu ầ n  t ra  phía trước liền  ra  hiệu 
cho phụ xe h ấ t  các bao chứa đầy thuốc lá ngoại 
xuống vệ đường n h ằm  phi tang . Vậy m à suốt 
gần  m ột buổi đấu tran h , lá i xe không  chịu n h ận  
tội; các anh  đã thu y ế t phục h à n h  khách  trê n  xe 
làm  chứng, các anh  đảm  bảo việc tổ  chức đưa họ 
về đến  tậ n  nhà, nhưng hơn 10 h à n h  khách  đều 
lã n h  đạm , b ấ t hợp tác. Anh Dưỡng buồn buồn : 
“Đó chỉ là m ột khó k h ăn  nhỏ trong  nhiều  khó 
k h ă n  m à đời cảnh  s á t h ằn g  gặp. Đặc b iệ t là 
trong  giai đoạn k inh  tế  th ị trường, khi lợi 
n h u ận  kh iến  nhiều người tố i m ắ t sẵn  sàng  làm
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ăn phi pháp , th ậ m  chí còn liều m ạng  chống đôi 
người th i h à n h  công vụ, hoặc không ngần  ngại 
“xử lu ậ t rừ ng” với những người chứng k iến  dám  
nói sự th ậ t,  th ì cũng dễ h iểu  khi chúng tôi vấp 
phải th á i độ im lặng  của sô h à n h  kh ách  ấy. Chi 
thấy  buồn khi tâ m  lý “người ngay sợ kẻ g ian” 
đang ngày càng phô b ièn  trong  xã hội ta , kh iến  
nhiều người tố t cũng lây th á i độ “M ăckêno” r ấ t  
đáng sợ. Tôi th ă m  dò : “N hưng thưa anh , cũng 
có th ể  do những h àn h  khách  này  là người ớ các 
địa phương khác nên  họ không m uốn dính đến 
chuyện ở dọc đường. Còn người dân  ở địa 
phương ta  th ì sao, họ không làm  ngơ vô trách  
nhiệm  khi gặp việc như vậy chứ ?”. - “T ấ t nh iên  
rồi ! Mặc dù việc tố  giác tội phạm  còn h ạn  chế, 
nhưng tin h  th ầ n  cộng tác  ủng hộ cơ quan điều 
tra  của n h â n  dân  địa phương r ấ t  tố t. Nếu 
không, công an  dù có “ba đầu sáu tay ” cũng 
không làm  h ế t v iệc”. Cuổi cùng trê n  khuôn m ặ t 
anh  Đội trưởng công an cũng xuất h iện  nụ cười.

Chỉ tín h  từ  th á n g  10/1999 là thờ i điếm  
tr iể n  khai thực h iện  Nghị quyết 09/CP của 
C hính  phủ và Chương tr ìn h  quốc gia phòng 
chống tội phạm , đến  th á n g  10/2001, công an 
huyện Đơn Dương đã p h á t h iện  đấu tra n h  làm  
rõ 41 vụ phạm  tộ i tham  nhũng  và các tộ i k inh  
tế  khác, đã khởi tố  7 vụ gồm 9 bị can, xử lý 
h àn h  chính 34 vụ; riêng  phạm  pháp h ình  sự xảy
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ra  107 vụ làm  4 người chết, 26 người bị thương, 
tà i  sản  tr ị  giá 690.900.000 đồng. T rong đó số 
liệu so sán h  mỗi năm  cho th ấ y  : n ăm  1998 xảy 
ra  67 vụ; năm  1999 á n  chung so với n ăm  1998 
g iảm  4 vụ (63/67 vụ). N ăm  2000 giảm  8 vụ so 
với năm  trước (55/63 vụ) và năm  2001 xảy ra  38 
vụ so với năm  2000, giảm  17 vụ. Công an huyện 
đã điều tra  làm  rõ 81/107 vụ, đ ạ t tỷ  lệ 75,7%, 
thu  hồi tà i sản  trả  cho người bị h ạ i tr ị  giá 
386.900.000 đồng, đã k ê t luận  điều t r a  đề nghị 
truy  tô 61 vụ, 80 bị can...

Đó là m ột vài con số giúp chúng ta  có th ể  
k ế t luận là so với m ột số địa phương khác trong  
tin h  Lâm  Đồng th ì tìn h  h ình  vi phạm  pháp  luậ t 
ở Đơn Dương xảy ra  ít hơn. N hưng cũng khác 
các địa bàn  khác về địa h ình , Đơn Dương nằm  ở 
đầu đèo N goạn mục tiếp  giáp tỉn h  N inh  Thuận, 
lạ i có đèo D ran kh á  hiểm  trô  về Đà L ạ t theo 
hướng Đông Bắc và 25 km  Quốe. lộ 27 đi qua hai 
th ị trấ n , ba xã của huyện, ph ía  T ây giáp  huyện 
Đức Trọng, ớ  địa th ế  ấy, Đơn Dương nh iều  năm  
đă đối m ặ t với n ạn  cướp đường bộ và những vụ 
trộm  cắp tà i sản  công dân  m à thủ  phạm  là 
nguời các địa phương khác đến  gây án  rồ i tẩu  
th o á t, gây nhiều khó k h ăn  cho công tác  điều tra  
phá án . “Trong tìn h  h ìn h  đó m à không  có ta i 
m ắ t của quần chúng n h ân  dân  th ì công an  dù 
giỏi nghiệp  vụ đến  đâu cũng v ấ t v ả ” - Thiếu tá
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N guyễn T h an h  Vũ - Trưởng công an huyện nói 
với chúng tôi. A nh kể  lạ i nh iều  cuộc truy  b ắ t dối 
tượng phạm  tộ i đang lẩn  trố n , lực lượng công an 
đã được sự hỗ trợ  của quần chúng như  th ế  nào, 
đặc b iệ t là  n h â n  d ân  ở th ị t r ấ n  D ran  và th ị 
tr ấ n  T h ạn h  Mỹ - nơi phong trào  quần  chúng 
bảo vệ an  n in h  Tố quốc m ạnh . Trong 2 năm  
2000-2001, Công an huyện đă n h ận  được 252 
đơn tố  giác, 26 nguồn tin  tố  giác p h á t h iệ n  tội 
phạm . Tiêu biểu trong  th á n g  7/2000 là vụ anh  
Đ ặng V ăn Cư (1956) ở khóm  1 - th ị t r ấ n  D ran 
h àn h  nghề xe thồ. M ột hôm  đang đón khách  th ì 
có hai th a n h  n iên  lạ m ặ t đến  gạ b án  xe H on-đa 
biển  số 49S6-6666. Qua trao  đối, anh  Cư th ấ y  
hai th a n h  n iên  có th á i độ đáng  nghi n ên  tìm  
cách giữ chân  chúng rồi báo cho Công an  th ị 
trấ n  D ran. Quả th ậ t, chúng đã trộm  chiếc xe ở 
th à n h  phố  Đà L ạ t v'à đang tìm  cách tiêu  thụ. 
Còn anh  T hái Ngọc A nh (1950) ở th ô n  Suối 
Thông B - xã Đạ Ròn đang làm  việc trước nh à  
th ì p h á t h iệ n  tê n  La Quốc H oàng (1981) - m ột 
đối tượng ngh iện  m a túy  ở th à n h  phố  Hồ Chí 
M inh đang lên  tạm  trú  tạ i nh à  bà con để cai 
ngh iện , d ắ t chiếc xe H on-đa của n hà  h àn g  xóm 
đang tìm  đường tẩu  thoá t. Anh đã b ắ t tê n  trộm  
và giao cho công an  xử lý. G ần đây n h ấ t, ngày 
05/11/2001, ba anh  Nguyễn Quốc Lập, N guyễn 
Quang Trung, Trương Q uang H ồng thuộc đội xe 
thồ  th ô n  T ân  Lập - xã Lạc Lâm  đã p h á t h iện  và
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đuổi b ắ t tê n  P h an  Đ ình Đóa thường trú  tạ i  Đà 
L ạt, đang chở chiếc mô tơ lấy  trộm  ở nơi khác 
đên  b án  trê n  địa bàn...

Tôi có dịp cùng đi với đồng chí trương 
Công an huyện  xuống địa bàn , lúc th ì đi p h á t 
động phong trào  quần chúng BVANTQ ở vùng 
đồng bào dân  tộc, vùng tôn  giáo, khi th ì trao  
giấy khen  cho các tậ p  thể , cá n h ân  có th à n h  
tích trong phong trào  phòng ngừa đấu tra n h  tố  
giác tội phạm . Hội trường thôn  ở đâu cùng na 
na như nhau ở dáng vẻ cũ kỹ và hơi tối, nhưng 
đến  khoảng 19 giờ là bà con đã họp m ặ t đông 
đủ. Đồng chí Trương công an huyện - Phó ban 
chí đạo 138 cua huyện luôn trực tiếp  trao  giây 
khen, phần  thương và động viên n h ân  dân. Sau 
đó, anh  thường ngồi lắng  nghe hà con p h ản  án h  
tìn h  h ình  an n in h  t r ậ t  tự  trong  thôn  xóm và cả 
những góp ý  với lực lượng công an, th á i độ th ậ t  
nghiêm  túc, tôn  trọ n g  từng ý k iến . Vâng, không 
trâ n  trọng  sao được vì những ý k iến  dù nhỏ 
n h ấ t của n h ân  dân  cũng nói lên  sự quan tâm  
của bà con giúp lực lượng công an thực h iện  
chức trách  nặng  nề bảo vệ sự b ình  yên  cho cuộc 
sông mọi người ■
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CHUYỆN VĂN HÓA 
PHÁP LUẬT BÊN KIA 
DỐC TÙNG LÂM

o MẠC KHẢI
(Đà Lạt)

u TV/Íục k ích” m ãi không được, tôi p hả i nhờ

1 1  anh  C ánh  s á t khu vực bô tr í  thờ i gian 
mới gặp được ông, người đứng đầu khu phô bên  
k ia dốc Tùng Lâm  - Phường 7 - Đà L ạ t từ  sau 
ngày giải phóng đến nay. Ong là Nguyễn 
N ghiêu 54 tuổi, gốc Q uảng N am  “trung  dũng 
k iên  cường"’, bị thực d ân  P h áp  đày đi b iệ t xứ 
theo người cha của m ình  từ  thuở nhỏ. Trong ách 
kiềm  kẹp  đô hộ của thực d ân  và trong  khói lửa 
chiến tra n h  chống đê quốc, tuổi thơ  dữ dội của 
ông d ần  d ần  giác ngộ tin h  th ầ n  yêu nước cách 
m ạng. Thời k h án g  chiến, căn nh à  36 - Đa Phú, 
nơi ông ở là m ột cơ sở cách m ạng tuyệ t đôi bí 
m ật. Sau ngày  hòa b ình  đến  nay  trở  th à n h  nơi 
chốn b àn  th ảo  xây dựng đời sống văn  hóa pháp  
luậ t của 114 hộ d ân  trong  vùng...

Theo bước chân  ông, tôi vượt qua dốc Tùng 
Lâm  rồi xuôi hướng Suối V àng mới đến  được 
m ột căn n h à  xây nho nhỏ nằm  ven sườn đồi. 
Phòng khách  tra n g  trọ n g  gắn  hai bằng  huy
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chương k h án g  ch iến  chống Mỹ : m ột h ạn g  nhì 
của th â n  phụ ông và m ột h ạn g  n h ấ t  của ông. 
C ạnh  đó là nh iều  bằng  khen  th à n h  tích  bảỏ vệ 
an  n inh  của ông và khu phô ông. N hà ông mở 
hướng Đ ông Bắc n h ìn  ra  m ột thung  lũng rộng 
lớn, nồng n àn  hương vị rau hoa quanh năm . Tôi 
không rà n h  rẽ m ột chút gì về phong thủy, th ế  
m à khi vừa bước lên trước sân  nhà ông, đã có 
được m ột cảm  giác th ậ t  tuyệ t vời. Trước m ắ t tôi, 
những quả sú no trò n  từ dưới lòng suối lần  lượt 
ch ấ t đầy lên  xe; những thử a  “hoa công n g h ệ” 
khoe đủ sắc m àu, dự báo th êm  m ột m ùa bội thu 
cho gia đ ình  ông và cho người dân  xứ này. Dù gì 
đi nữa, m ột khi đời sông k inh  tê ôn định, p h á t 
tr iên , lúc đó m uôn tr iể n  khai mọi phong trào  sẽ 
dễ dàng  hơn. Ông N ghiêu bảo thế . N ếu không 
th ì chưa th ề  nói những th à n h  công như  mong 
m uôn m à khu phô 7 của ông đã có được.

Đối với những khu d ân  cư nào trong  th à n h  
phố Đà L ạt, trong  tỉn h  Lâm  Đồng th ì sao, ông 
không b iế t h ế t, chứ khu phố  của ông, không còn 
ai gọi là  nghèo đói nữa. T ính  ra , với 24 ha  
chuyên canh rau, hoa và cây công nghiệp, n ăn g  
su ấ t h àn g  n ăm  chia đều 614 n h ân  khẩu, m ột 
người cũng đ ạ t thu  n h ập  400-500 U SD /năm . 
Đ iện sáng  trưng. Đường rộng  mở. Cả khu phô 
đến  chục xe khách  du lịch, xe vận  chuyến h àn g  
hóa. Còn xe m áy từ  lâu 100% hộ gia đ ình  dã
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sắm  được. Và tỉ lệ đ iện  thoạ i đã vươn đến  1/3 sô 
hộ đăng  ký thuê bao. T h ế  riên g  gia đ ình  ông ? 
“Tôi đã lỡ cố hũ rồi. Con đông quá, đ ến  10 đứa 
lậ n  ! N ghĩ lạ i m à rùng  m ình. Tôi và “n h à  tô i” 
phải v ậ t vả những ngày cơ cực mới có được bây 
giờ” Ô ng N ghiêu th ậ t  lòng. Con cái ông, những 
người yên  bề gia th ấ t  đã nhiều  : người lập  gia 
đ ình  ra  riêng , n hà  cửa khang  tran g , đ ấ t vườn 
xanh  ngát; người k ia  là n h à  giáo, y sĩ; người sắp  
sửa lấy bằng  kỹ sư... N hững đứa còn lạ i đều say 
sưa đèn  sách  ở môi trường phố thông. R ấ t m ừng 
cho ông, nhưng cái quan trọ n g  n h ấ t  là  cả khu 
phô, ai ai cùng quý m ên tấm  lòng của ông dành  
cho họ. Có người vui m iệng “Ông N ghiêu đã 
đông con, lạ i k iêm  nh iệm  việc làng , chứ không 
th ì cái sự giàu của ông chắc cao lên  c h ấ t ngât, 
láng  giềng khó bề theo kịp !”.

Quả vậy, từ  sau giải phóng đến  nay, ông 
N ghiêu luôn tậ n  tâm , tậ n  lực với vai trò  “thủ 
lĩn h ” của đ ấ t Lâm  T h àn h  Phú. T iếp quản, tham  
gia U y B an Q uân quản; sau đó là  T ập  đoàn 
trưởng, rồ i Chủ tịch  Hội nông d ân  Phường kiêm  
Khu phố trưởng, ông N ghiêu đã xây dựng đời 
sông khu phô" m ình vươn đến tầm  v ăn  hóa pháp 
luật. Hơn ai hế t, ông hiểu  th ấu  đặc điểm  m ột 
vùng d ân  cư hội tụ  văn  hóa hai m iền  Bắc, T rung 
vào đây sinh  cơ lập  nghiệp  những năm  50 của 
th ế  kỷ trước. Đa p h ần  họ xuất th â n  từ  tầ n g  lớp
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công n h â n  n h à  m áy điện Suối V àng và nông 
trường Đ ăng K ia thờ i P h áp  thuộc, bị bóc lột 
th ậ m  tệ . Đ ến thờ i k inh  t ế  th ị trường, ông 
N ghiêu đã b iê t khơi dậy tin h  th ầ n  đoàn k ế t 
cộng đồng dân  tộc, m ột b ản  ch ấ t vốn có của giai 
cấp công n h ân , n ên  đã ngăn  chặn  những tác 
động tiêu  cực xâm  n h ập  vào xóm giềng của ông. 
Cuộc họp nào cũng vậy, dân  tra n h  th ủ  đến  r ấ t  
đông, từ  60-70% sô hộ. C huyện kế rằng , có hai 
hộ lân  cận chỉ h iểu  lầm  nhau, cự cài gay gắt, 
không ai chịu nhường, nh ịn  ai. Ồng N ghiêu tấ t  
tả  đên. H ai gia đ ình  được th u y ế t phục ngồi lại 
hai bên, ch ính  giữa là ông. Ông N ghiêu nghe cả 
hai ta i, rồi tìm  ra  nguyên n h ân , p h ân  tích  kỹ 
cái đúng, cái sai từ  đó đưa ra  m ột tiến g  nói 
chung cho cả hai... L ần  ấy, cả làng  thở  phào : 
“Suýt nữa đ án h  nhau  sứt đầu, mẻ tr á n  như  chơi. 
T h ậ t đáng  quý cái tà i h àn  gắn  của ông N ghiêu!”

Với ông N ghiêu chuyện như  th ế  ở xóm 
làng  không th ể  coi chuyện nhỏ, bởi “cái sảy  nảy  
cái ung” chẳng  p hải h iếm  th ấ y  ở những nơi 
khác. Ví như  trường hợp cháu N guyễn Bá H ải, 
17 tuổi, ngỗ ngược, hay  gây sự đ án h  nhau  trong  
làng, cha mẹ dùng nhiều b iện  pháp  v ẫn  th iếu  
k ế t quả. Đ ến lượt ông N ghiêu gọi lên  giáo dục 
nhẹ n h àn g  trước n h ân  dân, đồng thờ i v ận  động 
cháu H ải th am  gia đội dân  phòng. Chỉ có làm  
công việc ích lợi cho gia đình, cho khu phố  mới
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t r á n h  xa sự lôi kéo chơi bời lêu lỏng, h àn g  xóm 
quở trách , b ạn  bè lá n h  m ặt. N ghe lời ông 
N ghiêu th â m  th ìa  quá, cháu H ải ương bướng 
ngày nào, giờ đã là đội v iên  dân  phòng tích  cực 
của khu phố, trở  th à n h  tấ m  gương ản h  hưởng 
tố t đẹp đến  nhiều th a n h  n iên  khác...

Bây giờ đến khu Đa Phú của ông N ghiêu, 
sự yên  b ình  và th ịn h  vượng lại h iện  rõ hơn. 
K hông m ột m ầm  m ống về h ìn h  sự hoặc tệ  n ạn  
xã hội. N hưng không vì th ế  m à ông đã hoàn  
toàn  yên tâm , dù công việc chung - r iên g  kế ra  
th ậ t  khó tưởng tượng nổi. Sáng, với tư  cách Chủ 
tịch hội nông dân  phường, đến Uy ban phường 
nắm  tìn h  h ình  chung, sau đó xuống đ ịa bàn  
hướng dẫn, vận  động bà con nông dân  th âm  
canh, tăn g  năng  suấ t cây trồng , v ậ t nuôi. Chiều, 
làm  vườn cùng vợ con, vừa ứng trực nh iệm  vụ 
khu phô trưởng. Tốì, xây dựng thực lực cách 
m ạng cơ sở, tuyên tru y ền  pháp  luật, g iải quyết 
chuyện nội bộ dân  cư. O ng nói : “D ân tin , giao 
việc, lương tâm  nào  bảo m ình không làm  đến 
nơi, đến chốn được. Quan trọ n g  là b iế t sắp  xếp 
công việc hợp lý, chứ đổ lỗi h ế t vì điều k iện  b ận  
rộn, khác chi cách kiếm  cớ từ  chối !”. Việc khu 
phô" h iện  tạ i, ông luôn xác đ ịnh  đâu là trọng  
tâm , đâu là lâu dài. Với phương châm  “phòng 
hơn chông”, ông N ghiêu vẫn  tiếp  tục theo  đuối 
để xây dựng “lá ch ắn ” vững chắc cho th ế  trậ n
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an  n in h  n h ân  dân. T h ậ t khó th ấ y  nơi nào được 
như  nơi này. Xây dựng đời sông văn  hóa pháp  
lu ậ t không  đơn g iản  gặp đâu làm  đó, m à p hải 
cần  sự thống  n h ấ t m ột cơ chế chặ t chẽ từ  trê n  
xuống dưới. L ãnh  dạo trực tiếp  cao n h ấ t ở khu 
phô là chi bộ Đ ảng, kê đến  là Ban cán sự, Ban 
bảo vệ khu phố; tiếp  theo là 4 tô dân  phố, đồng 
thờ i là tố an n inh  n h ân  dân, tô hòa giải; cuối 
cùng là đội dân  phòng gồm 12 người. Đoàn th ê  
có đu : phụ lão, cựu chiến binh, th a n h  n iên , phụ 
nữ... phối hợp th à n h  m ột phòng tuyến vừng 
chắc trong  lòng dân...

Chuyện khu phô bên  k ia  dôc Tùng Lâm , 
m ột ngay đến  th ă m  m à kè m ài vần  không sao 
h ê l đươo. Chi xin nói lời tr â n  trọng  người Khu 
pho trưởng Nguyễn N ghiêu lậng le c'mg VỚI 
cọng dồng bền  bỉ làm  nhừng công việc bình 
í hường, nhưng h ế t sức ý ngh ía này. C hia tay, 
■ iag N gnieu “tặ n g ” m ột bao sao qui ước cơ sơ <1à 
iược phe duyẹt và mời tôi đến  dự ngàv ra  m ắt 
khu phó ván  hóa sắp  tới. Tòi nhặn  l<ii và mong 
ngày ấy đến  th ậ t  n h an h  hơn.... ■
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NHỮNG ĐỨA TRẺ 
ĐƯỢC KHAI SINH 
MIỄN PHÍ

o HỒ XUÂN TRUNG
(Báo Lâm Đồng)

Quyền cơ b ản  đầu tiê n  của trẻ  em là được 
khai sinh . N hưng vì nh iều  nguyên n h ân  

khách  quan m à từ  bao năm  nay, hầu  h ế t trẻ  em 
ở vùng sâu, vùng xa p hải chịu th iệ t  thò i không 
có giấy khai sinh. N hờ có chương tr ìn h  khai 
sinh m iễn  phí do Sở Tư P h áp  và ủ y  ban 
BVCSTM T ỉnh  thực h iện , dã có h àn g  ngàn  
người d ân  ở D’Ròn, P ’Róh, Tu T ra, Ka Đơn (Đơn 
Dương), P h i Liêng, Đạ K’N àng, Rô M en (Lâm  
Hà)... tay  dắt, tay  bồng con trẻ  kéo về trụ  sở xã 
đế thực h iện  Q uyền đầu tiê n  cho con em m ình : 
Quyền được khai sinh.

NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ KHAI SINH

L ặn  lội cả buổi, tô i mới đến  được thôn  
Cam - Buốt nằm  tậ n  cùng xã Tu Tra, huyện Đơn 
Dương, nơi có 100% dồng bào dân  tộc đang sinh 
sống. Trời mưa lạnh , đường trơn . C hẳng  nề hà, 
cơ b ản  - tô i nghĩ - tố t n h ấ t  vào thờ i điểm  “mưa 
dầm  gió bấc” này, mới có cơ m ay gặp m ặt 
những công dân  “tí hon” vừa được thừ a  n h ận  
m ang quốc tịch V iệt N am  theo đúng pháp  lý.

205



K hông giấu diêm  n iềm  vui long lanh  trong 
đôi m ắ t trẻ  thơ, Cil Pam  Ka Sy (11 tuổi) khoe 
với tô i tờ  k hai sinh  còn tươi m àu mực : “Từ nay 
cháu có khai sinh  rồi, cháu không sợ th ầ y  cô đòi 
cái giấy này  nữa !. Em  cháu - Ka N gha cũng có 
tò' giây như  cháu”. Thì ra , năm  nay, Cil Pam  Ka 
Sy vào lớp 4, nhưng đằng đẵng  m ấy năm  qua, 
trong  hồ sơ học sinh  em còn th iếu  cái giấy khai 
sinh. Em  không b iế t tờ giấy quan trọng  th ế  nào 
m à th ầ y  cô cứ nhắc phải làm  cho có. Vì sao Cil 
P am  Ka Sy p hải chờ dợi đến ngày hôm  nay mới 
g iải phóng nổi ám  ảnh  bị th ầ y  cô hỏi tới giấy 
khai sinh  ? M ột phụ nữ trong  thôn  - Chị Cil 
Pam  Ka J a i kê rằng , vừa rồi chồng chị, anh  H a 
K’Ran mới đưa 3 con : Ka Đam (sinh năm  1994), 
H a Lang, H a T hang  cùng sinh  đôi (năm  1996) đi 
khai sinh. Ka J a i nói th êm  : n hà  có 6 con m à 
chỉ có anh  H a K’R an vừa đi làm  nương làm  thuê 
nuôi cả nh à , công việc nhiều quá n ên  quên 
chuyện lên  xã làm  hai sinh  cho các cháu. Ba 
đứa lớn n hà  chị Ka Ja i : “Ka Song (SN 1987), 
Ka Cam  (SN 1989), Ka T han  (SN 1992) đã nghỉ 
học. Bé Ka Đam  th ì đã 7 tuổi rồi nhưng chưa đi 
m ẫu giáo, chắc lạ i như  chị nó m ấ t thô i !”. Loanh 
quanh m ột vòng thôn  Cam-Buốt, tô i mới gặp 
được phó th ô n  - H a Dích, anh  bảo : mới có 
chừng 100 đứa trẻ  con trong  buôn được khai 
sinh  nhờ m iễn  phí, còn hơn 60 đứa chưa làm  
nữa đấy ! Tôi cứ nghĩ m ãi, chỉ có th ô n  Cam - 
Buốt ở vùng sâu Tu T ra  mới có những trường
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hợp trẻ  em  9 - 10 tuổi mới khai sinh, có gia 
đình làm  k hai sinh  cùng m ột lúc cho 3-4 trường 
hợp. N hưng th ậ t  b ấ t ngờ kh i dừng chân  tạ i xã 
D’Ròn (huyện Đơn Dương) nằm  ở hai bên  đoạn 
đường quốc lộ, vẫn  còn có đến  g ần  400 trẻ  em 
vừa mới có khai sinh, phổ b iến  n h ấ t là  n h à  có 4 
trẻ  dược k hai s inh  cùng lúc, th ậm  chí có nhiều 
trẻ  em  ở độ tuổi từ  10 - 16 tuổi giờ đây mới có 
giấy khai sinh  : Ka B’Rùng, H a Tang, Ka Hing... 
16 tuổi mới có dược khai sinh  đầu đời, các em 
không  b iế t chữ bởi không  được đến  trường...

VÌ ĐÂU NÊN NỖI...

H ai từ  “m iễn  ph í” quả có sức hấp  d ẫn  thu  
h ú t sự quan tâm  của người dân. Vì th ế  m à trong  
những ngày khai s inh  m iễn  phí, h àn g  đoàn 
người (dân tộc và cả người K inh) lũ lượt kéo 
nhau đến  UBND xã đế k h a i sinh  cho con em 
m ình. Theo anh  chủ tịch  xã D’Ròn, T rần  T ấn  Xí 
th ì những nguyên n h â n  dẫn  đến  việc k hai sinh  
muộn phổ b iến  ở người d ân  tộc là sự th ấ t  học, 
kém  hiểu b iế t về chữ ngh ĩa  và pháp  luật. Cùng 
với cái nghèo còn luẩn  quẩn trong  từng  gia đ ình 
n ên  mới có cơ sự này. Có nhiều  trường hợp, 
m uốn đi làm  khai sinh  cho con nhưng trẻ  đã lớn 
tuổi rồi sợ bị xã p h ạ t. Theo Nghị đ ịnh  83/CP 
ban  h à n h  tạ i  điều 18 nêu  : trẻ  em  sinh  ra  sau 
30 ngày, 60 ngày đối với các xã vùng sâu, vùng 
xa m à chưa đăng ký k h a i s inh  coi như  khai sinh  
trễ . Mức xử p h ạ t h à n h  ch ính  đối với các trường 
hợp khai sinh  trễ  từ  20-60 ngàn  đồng m ột
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người. Bởi vậy, việc k hai sinh  trễ  đối với những 
gia đ ình  khó k h ăn  không dễ dàng  gì. A nh H a 
P ấ t, m ột cộng tác  v iên  dân  số th ô n  Cam -Buốt 
xã Tu T ra  kể  rằ n g  : cách đây không lâu, H a P ấ t 
lên  xã làm  khai sinh  m ột lúc cho 4 đứa con (đứa 
lớn 8 tuổi, đứa ú t hơn 1 tuổi), trước khi đi anh  
lo lắng  không quên m ang theo 200 ngàn  đồng 
để nộp p h ạ t do khai sinh  trễ  cho 4 đứa con. 
N hưng khi*đến xã làm  xong khai sinh  cho các 
con, không  bị nộp p h ạ t, Ha P ấ t mới vỡ lẽ : lâu 
này  bà con dân  tộc m ình  không  am  hiểu gì về 
luậ t pháp  cả ! C hẳng  th ê  m à bà con trong  các 
buôn xa xôi còn nghèo lo chuyện bị p h ạ t tiền  
m à không  dám  khai sinh  cho con là điều dễ 
hiếu. N hưng thực tế , trẻ  em  không có giấy khai 
sinh  không p hải vì lẽ là người dân  tộc kém  hiểu 
b iế t, do đường xá xa xôi đi lạ i cách trở . N hiều 
trường hợp gia đ ình  người K inh như  : n h à  chị 
H iệp Thị Kim H uyền ở th ô n  Lạc T hành , Tu T ra 
có n hà  ở cách UBND xă vài tră m  m ét nhưng 
m ãi tậ n  bây giờ mới làm  được khai sinh  cho 2 
đứa con (trẻ 3 th á n g  tuổi và 2 tuổi). Khi tôi hỏi 
vì sao phải nhờ đến  khai sinh  m iễn  phí ? C hẳng 
phải nghĩ ngợi lâu, chi H uyền cho b iế t : vợ 
chồng chị có giấy k ế t hôn, có hộ khẩu  tạ i xã, lúc 
sinh  các con đều có giấy chứng sinh, vậy m à khi 
đi làm  giấy khai sinh  cho con, ông cán bộ Tư 
pháp  xã cứ h ẹn  m ãi, chưa kể  th á i độ của ông 
cán bộ xã hạch  sách, nhũng  nhiễu. Bởi th ế , đứa 
con đầu lòng, Lê H iệp Thùy T rang  b ắ t đầu làm
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khai sinh  kh i cháu 4-5 th á n g  tuổi, nh iều  lần  
anh  H iếu chồng chị lên  xã đế chứng, cho đến  
nay, cháu đã lên  2 tuổi rồ i nhờ có chương tr ìn h  
khai sinh  m iễn  phí, cháu mới được thừ a  n h ậ n  
quyền công d ân  của m ình. Tôi đi sang n h à  vợ 
chồng anh  N guyễn V ăn T h an h  nằm  cách UBND 
xã Tu T ra  chỉ vài căn  nh à , vậy  m à nhờ đợt khai 
sinh  m iễn  phí, 3 đứa con anh  (độ tuổi : 5-2-8 
th á n g  tuổi) mới có khai sinh. B ên cạnh  n h à  anh  
th an h , có trường hợp vợ chồng an h  Võ H ùng Lợi 
cũng vừa mới k hai s inh  m iễn  phí cho 2 cháu (2- 
5 tuổi). Hỏi ra  nguyên do đều giông nhau : ông 
cán bộ xã làm  khó dễ quá ! Chị Loan, vợ anh  
Lợi cho b iê t : vợ chồng tô i sống ở Tu T ra  3 năm  
rồi, có đăng  ký tạ m  trú  tạm  vắng ,' không  làm  
diều gì phạm  pháp , th ế  m à khi sinh  con ra  đi 
chứng giấy k hai sinh , ông cán  bộ tư  pháp  xã 
đòi: G iấy dăng ký k ế t hôn  - có tr ìn h  rồi; ông 
cán bộ lạ i đòi hộ khẩu  - chúng tô i chưa có chỉ có 
đăng ký tạ m  vắng  tạ m  trú , cán  bộ xã không  
chịu còn v iện  lý do : sao đăng ký tạm  trú  đã quá 
h ạn  không chịu gia hạn ... th ế  là không chịu 
chứng giấy khai sinh.

... VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
KHAI SINH MIỄN PHÍ

Đợt khai sinh  m iễn  phí điểm  ở 4 xã khó 
k h ăn  huyện Đơn Dương có đến  h àn g  ngàn  trẻ  
dược khai sinh. R iêng xã D’Ròn, đã có 200 
trường hợp khai sinh  m iễn  phí trong  năm  2000,
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th ê m  250 trường hợp đã giải quyết từ  đầu năm  
2001, trong  đợt th á n g  6 rồ i lạ i có th êm  397 trẻ  
được khai sinh . Tuy vậy, D’Ròn v ân  còn khoảng  
100 trường hợp chưa giải quyết kịp. N hư vậy  chỉ 
ở xã D’Ròn đã có gần  1.000 trẻ  mới có k h a i sinh  
m uộn. Theo khảo  sá t của Sở Tư P h áp  ở 4 xã 
ph ía  bắc L âm  H à còn tớ i gần  1000 trẻ  chưa 
khai sinh, m ặc dù đã có 350 trẻ  em  ở 2 xã Đạ 
K’N àng  và P h i L iêng mới vừa được k hai sinh  
m iễn  phí. Thực ra, để có khai sinh, mỗi trẻ  em 
chỉ tố n  1.400 đồng cho m ột b ản  chính và 2 b ản  
sao khai sinh , th ế  nhưng chuyện tưởng đơn g iản  
lạ i quá nhiêu khê đối với người dân. T rong điều 
k iện  như  vậy, chương tr ìn h  khai sinh  m iễn  phí 
đà cứu cánh  cho nhiều người dân. Tuy n h iên  
không  th ể  xem việc khai s inh  m iễn  ph í như  
“m ột m ặ t h àn g  cứu trợ ” các xã nghèo vùng sâu 
vùng xa, khai sinh  m iễn phí cho trẻ  em không  
phải là giải pháp  hữu hiệu. V ấn đề là  đi đôi với 
việc cải cách thủ  tục h à n h  chính  rườm  rà  ở cơ 
sở, chấn  chỉnh nâng  cao n ăn g  lực đội ngũ tư  
pháp  xã nói riêng , cán bộ xã nói chung; đồng 
thờ i đẩy m ạn h  các h oạt động tuyên  tru y ền  pháp  
lu ậ t vào vùng sâu để người d ân  hiểu  rằ n g  : trẻ  
em  sinh  ra  đều có quyền được khai sinh , không 
p h ân  b iệ t s inh  trong  giá thú  hoặc ngoài giá 
thú ... ■
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CHIẼN CÔNG 
NỐI TIẾP 
CHIẾN CÔNG

o LẼ VĂN HUY
(Công an tỉnh Lâm Đồng)

Đ ến  phòng C ảnh  sá t h ìn h  sự Công an  Lâm  
Đồng, tôi được giới th iệu , tiêp  xúc và làm  
quen với thượng úy Võ H ồng Sơn - cán  bộ 

đội án  tr in h  sá t. Đó là người có dáng  nhỏ n h ắ n  
nước da sạm  n ắn g  nhưng dễ gần. A nh là người 
con của quê hương đ ấ t Q uảng nhưng bởi yêu 
m ản h  đ ấ t Cao nguyên n ên  đã chọn L âm  Đồng 
làm  nơi “dụng võ”. 15 năm  cống h iến  trong  
n gàn h  Công an, Võ H ồng Sơn đã nỗ lực không  
ngừng. A nh tự  tìm  tòi học hỏi từ  sách  vở, b ạn  
bè để bổ túc k inh  nghiệm  trong  công tác. A nh 
kể : “nghề tr in h  sá t h ình  sự đòi hỏi người cán 
bộ Công an phải có b ản  lĩnh , sẵn  sàng  làm  
nhiệm  vụ b ấ t kể nơi đâu, lúc nào khi có lệ n h ”. 
Với đông chí đồng đội anh  chan hòa tìn h  thương 
khiêm  tốn  nhưng cũng rấ t  th ẳ n g  thắn . Đại úy 
N guyên Hộ - đội trưởng đội án  tr in h  sá t cũng có 
n h ận  xét r â t  chân tình  về người đội viên của 
m ình như  th ế  này  : “Võ Hồng Sơn là cán bộ năng  
nổ, n h iệ t tình , là n h ân  tố  tích cực của đội”. K êt 
quả m à Võ Hồng Sơn đạt được trong 6 th á n g  đầu 
năm  2001 đã m inh chứng cho điều đó.
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N goài việc xác lập  1 đầu m ối xóa 1 tụ 
điểm  m ại dâm  ở huyện Di Linh, k h ám  phá 1 
băng  trộm  cắp chuyên nghiệp, thượng úy Võ 
H ồng Sơn đã th am  gia cùng đội kh ám  phá 7 vụ 
án , chuyên án  khác. Đ iển h ìn h  như  vụ đêm  
ngày 5-3-2001 Võ H ồng Sơn đã phục và b ắ t quả 
tang  tê n  N guyễn Duy Phước SN 1984 ở 30/7 Lê 
Hồng Phong, phường 4, th à n h  phố  Đà L ạ t là 
đối tượng bo n hà  đi lang th an g  đang cắt khóa 
đột nhập  vào khách  sạn  T hanh  T rang  ở 114 
đường 3-2, Đà L ạ t trộm  cắp tà i sản . Từ đầu mối 
này, Sơn đã đấu tra n h  và khám  phá ra  băng  
chuyên cắt khóa đột n h ập  n hà  dân, gây ra  h àn g  
chục vụ trộm  trê n  địa bàn  th à n h  phô Đà L ạt. 
Hay như  vụ Sơn tham  gia tích cực cùng đội xác 
lập  chuyên án  sử dụng giấy tờ giả đế’ buôn bán  
xe m áy và b ắ t tên  Lâm  Hữu Trường SN 1962 ở 
Phú Xuyên, H à Tây thu  13 xe m áy các loại, 12 
giấy chứng n h ận  giả...

Trong công việc với nhiều ch iến  công là 
thế , ngoài đời Võ H ồng Sơn còn là người cha, 
người chồng h ễ t mực yêu thương vợ con. Anh 
bảo cũng nhờ người vợ h iền  đă h iểu  và thông  
cảm  cho công việc của lính  tr in h  s á t  m à anh  có 
điều k iện  cũng như  thờ i gian cho công việc. R ấ t 
nhiều b ận  đi công tác  cả th á n g  trờ i, không lo gì 
được cho gia đình, anh  cứ áy náy  m ãi.
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ơ  m ột đơn vị m ũi n h ọ n  trong  công tác  
phòng ngừa và đấu tra n h  với tộ i phạm  như 
phòng C ảnh  s á t h ìn h  sự th ì những tr in h  s á t có 
tin h  th ầ n  trá c h  nh iệm , n h iệ t tìn h  năng  nổ như 
Võ H ồng Sơn là đáng  quý lắm . Đồng chí T rần  
Đ ình Thư - Phó phòng  C ảnh  s á t  h ìn h  sự đã tự  
hào khoe rằn g  : Võ H ồng Sơn là m ột trong  
nhiều cá n h â n  tiêu  biểu của đơn vị, nh iều  năm  
liền  đ ạ t danh  h iệu  chiến sỹ giỏi, được các cấp 
k hen  thưởng. Sơ k ế t đ ạ t cao điểm  tấ n  công tội 
phạm  bảo vệ Đ ại hội Đ ảng to àn  quốc lần  thứ  
IV, thượng úy Võ H ồng Sơn đã được G iám  đốc 
Công an tỉn h  biêu dương, khen  ngợi ■
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ÔNG THÔN TRƯỞNG 
TÍCH cực TRONG 
PHONG TRÀO 
ĐẤU TRANH PHÒNG 
CHỐNG TỘI PHẠM

ử PHẠM THỊ DIỆU THÚY
(Trường Trung học cơ sở 

An Hiệp - Đức Trọng)

Đ ến  th ô n  N ghĩa H iệp - huyện  Đức Trọng 
tỉn h  Lâm  Đồng hỏi ông N guyễn Đức Thao 

th ô n  trưởng, h ẳn  là mọi người d ân  ở đây ai 
cũng b iết. Ô ng là m ột th ô n  trưởng n h iệ t tình , 
có trác h  nh iệm  và được d ân  tin  yêu. Đặc b iệt, 
trong  phong trào  đấu tra n h  phòng chống tội 
phạm , ông là m ột th à n h  v iên  tích  cực và đã 
th am  gia phá được nhiều  vụ. Trong đó, có vụ 
trộm  cắp xảy ra  tạ i tố 6 khu c  N ghĩa H iệp hồi 
th á n g  3 năm  1999.

Được bà con báo tin  có băng  trộ m  gồm 7 
tên , ban  ngày bọn chúng ngủ, đêm  h o ạ t động từ  
24h đến  lh  sáng. Bọn này  th ấ y  bà con sơ hở cái 
gì là lấy  như  : m áy bơm nước, cây cảnh  ...

Để n g ăn  chặn  tộ i phạm  cũng như  giúp dân  
yên  tâm  làm  ăn. N h ận  được tin , ông cùng đội
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du kích th ô n  phục kích  tóm  dược bọn chúng với 
70 m áy bơm, 2 cuộn vòi, 100 bóng điện, trê n  
500 m é t dây đ iện  và m ột số chậu cây cảnh. Tên 
cầm  đầu N guyễn T rung K iên và đồng bọn bị b ắ t 
giao cho công an xử lý. B ăng trộm  được xóa, bà 
con ở đây r ấ t  vui.

N goài vai trò  th ô n  trưởng, ông Thao còn là 
tổ trưởng tổ hòa giải có uy tín , được bà con m ến 
phục. Mỗi khi bà con có chuyện b ấ t đồng xảy ra  
(chồng uống rượu say quậy phá, đ án h  vợ, con cái 
đuổi bô mẹ già đi, rồi chuyện dân  lấ n  đ ấ t của 
nhau  v.v...) là  ông đến  p h ân  xử, khuyên  giải.

K ết quả các vụ ông hòa giải đều th à n h
công.

N h ận  xét về ông, anh  Trương V ăn Bảo 
(Trưởng ban  tư  pháp  xã L iên H iệp) nói : “Ông 
Thao là m ột cán  bộ m ẫu mực, có uy tín , được 
Đ ảng tin , dân  m ến. B ấ t cứ công việc gì địa 
phương giao ông Thao đều hoàn  th à n h  xuất 
sắc”.

T h iế t nghĩ ông trưởng th ô n  nào cũng tích 
cực, có trá c h  nh iệm  như  ông Thao, h ẳn  là xã 
hội sẽ có nhiều  gương người tố t việc tố t ■
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ĐIỂM SÁNG TRONG 
PHONG TRÀO 
BẢO VỆ AN NINH
TỔ Qưóc
ở  ĐỊA PHƯƠNG

o  NGUYỄN THỊ KHUYÊN
(Đọ Tẻh)

N ăm  1991, 1992, tô i có dịp vào n hà  người 
quen ở xã Đạ Lây - huyện  Đạ Tẻh. Đạ Lây 

lúc ấy còn là m ột xà nghèo của huyện Đạ Tẻh. 
Nghèo cũng đáng lo nhưng không đáng lo bằng 
việc : Trong thôm  xóm vẫn còn nạn  cờ bạc, uống 
rượu say xỉn quậy phá, rồi th ì trộm  cắp, chọc ghẹo 
phụ nữ đi ngoài đường... của m ột bộ phận thanh  
niên. Những người này gây m ất trậ t  tự  trị an, gây 
hoang m ang trong nhân  dân. Đó mới là điều lo 
lắng và nhức nhối hơn cả, bởi vì, nghèo th ì có thế’ 
tìm  cách vươn lên, không có gì đáng buồn, nhưng 
tệ nạn  xã hội m à không tìm  cách xóa bỏ th ì nó sẽ 
lan nhanh  như nấm  gặp mưa rào, hay nó như một 
ung nhọt gây nhức nhối cơ thể. Điều này nhức 
nhối hơn cái nghèo.

Trước tìn h  h ìn h  này, Đ ảng, chính quyền 
xã Đạ Lây đã tổ  chức nh iều  hội nghị b àn  bạc và
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quyết đ ịnh  những nội dung n h ằm  lập  lạ i an 
n inh  trong  toàn  xã, trong  đó việc làm  có hiệu 
quả h àn g  đầu và là n h â n  tố  quyết đ ịnh  cho 
th à n h  công đó là “P h á t  động to àn  dân  tham  gia 
phong trà o  BVANTQ tạ i địa phương”.

Công việc cụ th ể  được tr iể n  khai ngay và 
làm  thường xuyên là đưa những  đốì tượng vi 
phạm  ra  k iểm  điểm  trước dân, xã mời công an 
huyện về dự, mời Đài PTTH  huyện chứng k iến  
và đưa tin  trê n  sóng p h á t th a n h  truyền  h ình  đã 
có tác  dụng đến  cả các địa phương khác trong  
huyện.

Điều đáng  m ừng n h ấ t là, những đối tượng 
vi phạm  (thường ở tuổi 16 đ ế n '25) qua những 
lần  được đưa ra  k iểm  điểm  trước dân. 100% số 
người n ày  đã trở  th à n h  công d ân  tố t, góp p h ần  
ngăn  chặn  những tội phạm  mới, như  N guyễn 
Duy L ân  (1975), T rần  Phúc C hính  (1971), Lê 
V iết T ình  (1983) ở thôn  Hương B ình 1 đã n h ận  
dạng  được m ột đối tượng bị truy  nã  to àn  quốc vì 
“Tội cướp tà i sản  công d ân ” đang ẩn  náu  ở Đạ 
Lây, cả ba anh  đã đuổi theo khi tê n  tộ i phạm  
th ấ y  bị lộ và đã bỏ chạy nhưng các an h  đã b ắ t 
được Công an  huyện  đã khen  thưởng đột xuất. 
Vào th á n g  3/2001, hai th a n h  n iên  th ô n  Lộc - 
H òa đã tiếp  sức với an  n in h  xã truy  đuổi ba đối 
tượng ở nơi khác đến  Đạ L ây lừa đảo, cướp tiề n  
ở chợ, hay  như  chị Lê Thị Q uyến (1954) thôn
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Hương B ình 1 cùng con tra i  Lê V iết T ình  (1983) 
vốn là m ột th a n h  n iên  phạm  pháp , đã được giác 
ngộ, hai mẹ con không sợ m ột tê n  tội phạm  từ  
th à n h  phố  Hồ Chí M inh đến  Đạ Lây ẩn  náu, 
hat m ẹ con chị đã giúp công an b ắ t được tê n  
này, rồ i cũng chính  Lê V iết T ình, T rần  Phúc 
C hính  cùng m ột sô th a n h  n iên  trong  th ô n  theo 
dõi và tóm  được hai th a n h  n iên  ở tuổi 17 là 
người trong  xã ăn  trộm  m ột số cây gỗ làm  trụ  
tiêu  của m ột gia đình, ăn  trộm  hai m áy bơm 
nước tr ị  giá g ần  3 triệu  đồng.

B ằng tấ m  lòng n h â n  á i của m ình, cán  bộ 
và n h ân  d ân  Đạ Lây đã cảm  hóa giáo dục được 
những cá n h â n  vi phạm  pháp  luật, đã nh ìn  th ây  
trong  cái xấu của họ cũng có cái tố t cần  p h á t 
huy, từ  cái tố t này  khuyến khích họ vượt lên.

Tôi trở  vào Đạ Lây vào giữa th á n g  
10/2001, gặp an h  H uỳnh V ăn Chín, Phụ trác h  
công an xã và m ột số th a n h  n iên  trong  xã đang 
làm  công tác  tu ầ n  tra  bảo vệ, các anh  nói vui 
với tôi:

- C húng em sắp  th ấ t  nghiệp  rồi, bởi vì, 
h iện  tạ i, tệ  n ạ n  xã hội ở xă chúng em  mười 
p h ần  đã h ế t chín.

Tôi h iểu  - đó là công sức của cán  bộ và 
n h ân  d ân  trong  8 th ô n  của xã, đã đưa m ột xã 
vốn yếu kém  về an  n in h  t r ậ t  tự, vươn lên  g iành
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danh  h iệu  lá cờ đầu tro n g  phong trào  BVANTQ 
của huyện  Đạ Tẻh. T h àn h  tích  này  được Bộ 
Công an  tặ n g  cờ th i đua xuất sắc, được UBND 
tỉn h  L âm  Đồng, UBND huyện Đạ T ẻh khen  
thưởng nh iều  lần .

Tôi nghĩ m ãi câu nói của Bác Hồ : “Sự 
nghiệp  cách m ạng  là của quần chúng !”

Biết p hát động quần chúng, nhìn  rõ sức 
m ạnh quần chúng th ì việc gì cũng th àn h  công. Đạ 
Lây đã làm  được vì thấm  đượm lời dạy này ! ■
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GƯƠNG SÁNG

n G M M O Ỉ l G
ô  NGUYỄN VĂN ĐẠO

(Bảo Lâm)

Đ ể p h á t động cuộc th i v iế t về 
gương người tố t, việc tố t 

trong  phong trào  đấu tra n h  phòng, chông tộ i 
phạm  trê n  địa b àn  T ỉnh L âm  Đồng m à Sở Tư 
pháp  đã p h á t động v iế t bài dự th i về quần 
chúng Bảo vệ an  n in h  và phòng chông tội phạm  
như  sau :

Vào th á n g  6 - 2000 tạ i th ô n  3 xã T ân  Lạc
- Bảo L âm  đã xảy ra  sự việc như  sau : Sau khi 
tê n  N guyễn V ăn Tòng - 36 tuổi cư trú  tạ i T ân  
H óa - Lộc N ga - Bảo Lộc, uống h ế t 3 xị rượu đê 
tạ i quán th ị t  chó ông T ịnh  tạ i  T hôn 6 - Xã T ân  
Lạc - Bảo Lâm  xong, h ắn  đã ngoi lên  chiếc gắn  
m áy 50cc của h ắ n  chạy lạng  lách trê n  con 
đường của th ô n  3 xã T ân  Lạc th ì đã đụng phải 
chiếc xe m áy của ông T rần  V ăn Phượng - Cư trú  
tạ i  th ô n  3 xã T ân  Lạc trê n  đường đi đón con đi 
học về. Sau kh i đụng p hải xe của ông Phượng 
tê n  côn đồ N guyễn V ăn Tòng đã bỏ xe và rú t 
trong  người ra  m ột con dao bề ngang to 05 cm 
chiều dài 40cm và tê n  côn đồ n ày  đã chém  ông 
Phượng m ột n h á t vào cánh  tay  phải rách
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khoảng  15cm, lúc này  anh  N guyễn T hanh  
Phong là quần  chúng n hà  ở g ần  đó đã kịp thời 
chạy ra  và an h  đã không  ngần  ngại lao vào khi 
n h á t chém  th ứ  hai m à tê n  côn đồ Tòng đã giơ 
lên  chém  xuống người cháu bé T rầ n  V ăn Ái. 
A nh Phong đã khóa tay  tê n  Tòng lạ i và anh  đã 
dùng sức của m ình  đế’ quật ngã tê n  côn đồ 
Tòng, lấy  được con dao ra. A nh Phong đã khóa 
ngược được tay  tê n  côn đồ Tòng lạ i và lúc này  
bà con cùng đã kịp thờ i người đi báo công an, 
người dùng xe m áy chở ông T rầ n  V ăn Phượng đi 
b ện h  viện. Khi n h ận  được tin  báo của bà con th ì 
anh  N guyễn Nho H iền là công an v iên  cùng 
m ấy anh  em d ân  quân thôn  đã kịp thờ i tới để 
b ắ t tê n  côn đồ là Tòng này, và g iải về trụ  
UBND xã T ân  Lạc. Qua khám  xé t trong  xe của 
tê n  Tòng, công an  xã đã th ấ y  m ột chiếc chòng 
chó và m ột bao dứa, qua căn cứ điều  t r a  của 
công an  cho th ấ y  tê n  Tồng là thủ  phạm  chuẩn 
bị gây án  b ắ t chó của bà con n h â n  dân  xã T ân  
Lạc - Bảo Lâm , vì vậy qua phong trào  phòng 
chống và tố  giác tộ i phạm , bà con n h â n  dân  
th ô n  3 xã T ân  Lạc đã h ế t sức khen  ngợi lòng 
dũng cảm  của anh  N guyễn T hanh  Phong, nếu 
như  an h  Phong không  kịp thờ i ra  tay  ngăn  cản 
tê n  côn đồ Tòng th i n h á t dao oan n g h iệ t k ia đã 
bị tê n  côn đồ chém  th ẳ n g  vào người cháu T rần  
V ăn Ái.
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Qua phong trà o  đấu tra n h  và phòng  chông 
tộ i phạm , t ấ t  cả các quần  chúng, cán  bộ có 
trá c h  nh iệm  bảo vệ và phòng chống tộ i phạm  
như  anh  Phong sẽ đẩy lùi bọn tộ i p h ạm  lại 
không  cho chúng có cơ hội quậy p há  làng , xóm.

Qua thực tế  ở địa phương xã T ân  Lạc cho 
th ấ y  quần chúng bảo vệ an  n in h  và phòng 
chống tộ i phạm , th ì t ấ t  cả các quần chúng, cán 
bộ, h ãy  n h ìn  vệ gương của anh  N guyễn T hanh  
Phong h iệ n  đang cư trú  tạ i thôn  3 - xã T ân  Lạc
- Bảo L âm  để m ỗi người đều p hải bảo vệ lẫn  
nhau  và cùng nhau phòng chống bọn tộ i phạm , 
khi chúng chuẩn bị ra  tay  gây án. Qua bài v iế t 
này  b ản  th â n  tô i n h ận  th ấ y  anh  Phóng là m ột 
tấm  gương tố t để cho t ấ t  cả chúng ta  cần  phải 
noi theo và theo đề nghị r iên g  tô i trong  xã T ân  
Lạc, an h  Phong xứng đáng n h ận  p h ần  thưởng, 
người công dân  b iế t đấu tra n h  và phòng chông 
tộ i phạm , là công d ân  có ích cho xã hội. Mỗi 
chúng ta  n ên  học hỏi tấ m  gương tố t như  anh  
Phong ■
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MIỀN QUÊ BÌNH YÊN
o LÊ HỒNG LINH

(Đài phát thanh truyền hình 
tỉnh Lâm Đồng)

X ã Đạ Đờn huyện  L âm  H à, 
m ột trong  những xã trọng  
điểm  về mô h ìn h  k in h  tế  

vườn hộ, có tốc độ p h á t tr iể n  k inh  tế  xã hội và 
mức th u  nhập  b ình  quân đầu người thuộc vào 
diện  k h á  cao. N hững năm  qua, cùng với sự cố 
gắng vươn lên  xây dựng cuộc sống ấm  no, xóa 
đói g iảm  nghèo của các cấp ủy Đ ảng, chính 
quyền và n h ân  dân  to àn  huyện, bà con nông 
dân  trong  xã đã m ột lòng đoàn k ế t thực h iện  
đúng chủ trương đường lối của Đ ảng, ch ính  sách 
pháp  lu ậ t của N hà nước vào p h á t tr iể n  k in h  tế; 
bảo vệ an  n inh  tồ quốc; xây dựng th ô n  xóm văn  
hóa - s inh  h o ạ t làn h  m ạn h  trong  cuộc sống mỗi 
gia đ ình  người dân  nơi đây... Từ đó, làm  cho bộ 
m ặ t nông thôn  th êm  nh iều  khởi sắc đáng  kể. 
Về th ă m  lại bà con n h â n  d ân  tro n g  xã n h ân  
chuyến công tác  vừa qua, chúng tô i được giới 
th iệu  đến  th ăm  và tìm  hiểu những h o ạ t động 
th iế t  thực trong  công tác  bảo vệ an  n in h  tổ  quốc 
của Đ oàn T hanh  n iên  c ộ n g  sản  Hồ Chí M inh 
xã Đạ Đờn, là tổ  chức có nh iều  sáng  k iến , 
phong trào  n h ằm  thu  h ú t tậ p  hợp th a n h  n iên
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th am  gia bảo vệ giữ gìn t r ậ t  tự  b ình  yên  xóm 
làng. Trao đổi với chúng tô i, anh  T rầ n  Q uang 
T uấn - phó bí thư  xã Đạ Đờn bộc bạch  : “...Đoàn 
xã cũng đã th à n h  lập  nh iều  tổ  an  n in h  xung 
kích (ANXK), mỗi m ột th ô n  có ít  n h ấ t  từ  10 - 15 
người trong  tổ. N goài ra , đoàn xã còn th à n h  lập  
m ột chi đoàn cơ động có 35 người thường xuyên 
th am  gia kịp thờ i phối hợp với công an  giải 
quyết những vụ việc xảy ra  trê n  địa bàn . H ình  
thức h o ạ t động của đội ANXK vào các buổi tố i 
họ sẽ đi tuần  t r a  canh gác trê n  những tuyến 
đường, tr ê n  địa p h ận  của th ô n  m ình n ên  trong  
thờ i g ian vừa qua tìn h  h ìn h  an n in h  t r ậ t  tự  luôn 
luôn được đảm  bảo, không có vụ việc gì lớn xảy 
ra ...” Với lực lượng hơn 150 đoàn v iên  th a n h  
n iên , th am  gia sinh  h o ạ t bám  sá t cơ sở b ản  
th â n  mỗi người đã tự  giác ý thức được công việc 
m ình  đang làm . Họ luôn luôn gương m ẫu trong  
cách sống ở từng  địa bàn , th ô n  xóm m à m ình 
đang ở, mỗi đoàn v iên  cố gắng thực h iện  cho 
dược mục tiêu  “4 không” của B an chấp h àn h  
đoàn Xã đề ra  như  : “K hông m a túy  tệ  n ạn  xã 
hội, -không rượu chè cờ bạc bê th a , không  trộm  
cắp quậy phá, không  ỷ lạ i lười b iếng”. B ằng 
n h iệ t huyết trẻ  khỏe ấy, mỗi chi đoàn cơ sở 
th ô n  xóm đều n h iệ t tìn h  phôi hợp với B an an 
n in h  n h â n  dân  th ô n  thường xuyên tuyên  truyền  
mọi ch ính  sách pháp  luậ t của N hà nước đến  
từng n h à  đúng theo tin h  th ầ n  “nơi đâu cần
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th a n h  n iên  có, nơi đâu khó có th a n h  n iê n ”. Có 
lẽ cũng chính từ  tìn h  cảm  yêu quê hương đ ấ t 
nước và bảo vệ xây dựng tổ  quốc giàu m ạnh  
trong  thờ i kỳ mới đã thô i thúc th ế  hệ tuổi trẻ  
m iền  quê nơi đây cố gắng p h ấn  đấu vươn lên  
không ngừng để đem lạ i h ạ n h  phúc ấm  no cho 
mọi nh à , làm  cho tìn h  h ìn h  an  n in h  địa phương 
luôn luôn được đảm  bảo. N ếu như  năm  1995 trở  
vê trước, toàn  xã có khoảng  vài chục vụ vi phạm  
các tệ  nạn , n h ấ t  là các vụ gây rối m ấ t an  n in h  
t r ậ t  tự  th ì đên  nay  sô vụ vi phạm  đã không  còn. 
Anh V ăn Ngọc Ty - Bí th ư  Chi đoàn T hôn T ân  
T iến đã nói với chúng tô i : “Tụi em  làm  công 
tác  đoàn, thường m ột tu ần  tụ i em sinh  h o ạ t m ột 
lầ n  để thu  h ú t th a n h  n iên  th am  gia phong trào  
h ạ n  chế việc gây rối loạn ngoài xã hội, tụ i em 
vận  động mỗi đoàn viên  th a n h  n iên  là m ột 
người xung kích. V ận động lạ i số  th a n h  n iên  
tạm  trú  tạm  vắng  và chưa th am  gia sinh  h o ạ t 
đoàn tích  cực tham  gia vài công tác  bảo vệ an  
n inh  xã hội. Tụi em tổ' chức tu ầ n  tra  đi lên  đi 
xuống dọc các con đường th ô n  xóm th ấ y  chỗ nào  
đánh  bài tụ i em  vận  động bỏ còn những việc 
nặng  hơn th ì chúng em phôi hợp với b ên  an 
n inh  th ô n  để giải quyết, đến  nay  th ô n  T ân  T iến  
của tụ i em  có bước đảm  bảo an  n in h  rõ r ệ t”.

Ngoài việc tham  gia giữ gìn t r ậ t  tự  làng  
xóm, các chi đoàn cơ sở còn tích  cực học tậ p
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những tiến  bộ khoa học kỹ th u ậ t áp  dụng vào 
sản  xuất, th am  gia đầy  đủ các huổi s inh  h o ạ t 
văn  hóa - văn  nghệ do các đoàn th ể  hội nông 
dân, hội phụ nữ  tổ  chức. Đặc b iệ t là B an chấp 
h à n h  đoàn Xã còn phối hợp với B an Tư pháp  Xã 
tô chức những buổi trao  đổi sinh  h o ạ t tiề n  hôn 
n h ân  cho các b ạn  trẻ , giúp các b ạn  có thêm  
k iến  thức về hôn n h â n  và gia đình. B ạn  T rần  
Thu Thủy - m ột đoàn viên  trong  xã tâ m  sự : 
“Đ oàn viên th ô n  em tích  cực th am  gia các phong 
trào  công tác  xã hội, công tác  thôn , học h á t, 
th am  gia học tậ p  nói về Đ ảng về Bác Hồ. T ấ t cả 
đoàn viên đều đoàn k ế t giúp đờ nhau  những lúc 
khó k h ăn  vươn lên  đ ạ t những th à n h  tích  cao 
trong  cuộc sống.”

P h ả i k h ẳn g  rằng , k ế t quả đ ạ t được về k inh  
tế  xã hội, an  n in h  quốc phòng trong  những năm  
qua góp p h ần  quan trọ n g  là vai trò  lã n h  đạo của 
các cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây 
trong  việc chỉ đạo tạo  điều k iện  đế các đoàn th ể  
p h á t huy sức m ạn h  của m ình đóng góp cho sự 
ngh iệp  CNH - HĐH nông thôn , nông nghiệp  m à 
Đ ảng và n hà  nước ta  đang chủ trương. Điều đó 
càng được k h ẳn g  đ ịnh  qua k ế t quả h o ạ t động ý 
ngh ĩa của tổ  chức Đ oàn th a n h  n iên  Cộng sản  
HCM trong xã hội về công tác  bảo vệ t r ậ t  tự  
xóm làng. Đây là  m ột mô h ìn h  th a n h  n iên  xung 
kích v ận  động đế tậ p  hợp thu  h ú t th a n h  n iên
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th am  gia các phong trà o  ở địa phương, đoàn xã 
tố chức nh iều  h ình  thức s inh  h o ạ t phong phú 
như  lời anh  T rần  Q uang T uấn  phó bí thư  đoàn 
xã còn cho b iế t : “H àng  năm , đoàn xã thường 
xuyên tổ chức những giải v ăn  nghệ, bóng đá vào 
những dịp lễ lớn, duy tr ì  thường xuyên những 
CLB đội nhóm  ca khúc cách m ạng, thường 
xuyên phối hợp với hội phụ nữ, nông dân , m ặ t 
t r ậ n  tuyên truyền , vận  động cho đoàn viên  
th a n h  n iên  nắm  b ắ t được các mục tiêu  ch ính  trị 
của Đ ảng, chính sách pháp  lu ậ t của N hà nước”.

Như vậy, với vai trò  của m ình tổ  chức 
Đ oàn T hanh  n iên  cộng sản  Hồ Chí M inh xã Đạ 
Đờn đã thực sự p h á t huy được th ế  m ạn h  của 
m ình góp p h ần  trong  công cuộc đổi mới của đ ấ t 
nước. Đó là tín  hiệu tố t đẹp đế các tố chức đoàn 
khác trong  huyện học tập . C hia tay  với những 
người “t r ẻ ” ấy, chúng tôi không  sao quên được 
những gương m ặ t sạm  nắng, những đôi m ắ t trìu  
m ến luôn nở nụ cười lạc quan đầy n h iệ t huyết 
góp sức cho “cây đời” m ãi m ãi xanh  tươi ■
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PHÒNG CHÓNG 
TỘI PHẠM 
KHÔNG PHẢI 
RIÊNG AI

o NGÔ XUÂN CẢNH
(Hội viên CLB "Tuổi trẻ phòng, chống tội phgm" 

thị trấn Đinh Văn - Huyện Lâm Hà)

Phòng chông tộ i phạm  đề ra  
Việc này  không p hải chi là r iên g  ai 

Toàn dân  già, trẻ , gái, tra i 
Vào câu lạc bộ ai ai đồng lòng 

Bà con kẻ đợi người mong 
B ản làng  hòa th u ận , cộng đồng yên  vui 

Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi 
Xóm th ô n  cuộc sống yên  vui trong  ngoài 

Đê rồ i không có m ột ai 
Vô tìn h  lầm  lạc ra  ngoài kỷ cương 

Đế rồi không kẻ lầm  đường 
Sai phạm  pháp  luật, đời thường không hay 

H ân  hoan tay  n ắm  ch ặ t tay  
Vào Câu lạc bộ dựng xây phong trào  

Phòng ngừa tội phạm  càng cao 
K ết đoàn nhau lạ i, hô hào dựng xây 

Quê ta  sạch  đẹp từ  nay 
Âm êm  h ạn h  phúc t r à n  đầy vui tươi
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Vì đời xây đắp  cho đời 
Kỷ cương bền  vững, người người th i đua 

Sự đời sớm n ắn g  chiều mưa 
Trời quang m ây tạ n h , lạ i vừa lòng nhau  

N hà n hà  ý hợp tâ m  đầu 
Tham  gia đầy đủ, trước sau vẹn  toàn  

T rẻ, già gắng sức lo toan  
Đế Câu lạc bộ hoàn  to àn  th à n h  công 

Ai ơi, ngày đợi đêm  trô n g  
Mong Câu Lạc bộ càng đông càng nhiều  

Thơ văn  muốn góp bao điều 
Cho đời h ạ n h  phúc, sớm chiều b ình  yên 

Quê xưa dù ở tră m  m iền  
Về đây phép  nước, dưới tr ê n  th i h àn h  

D ân giàu, nước m ạn h  tiế n  n h an h  
Cây đời t r ả  lạ i m àu xanh  cho đời ■
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