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^ a u  khi xuất bản các tác phẩm Huyền 
thoại Hồ Than Thở, Huyền thoại thác Liên 
Khương, Huyền thoại thác Hanc Cọp, nhà thơ 
Lê Bá Cảnh đầy tự tin sáng tác tiếp Huyền 
thoại Phong Nha.

Quả thật, đôi với nhà thơ Lê Bá cảnh, 
những thắng cảnh của đất nước khác nào 
những thiên khải (révélations) tạo cho ông 
cảm hứng mạnh mẽ viết nên những tự sự - 
huyền thoại bằng thơ.

Tư duy huyền thoại là nét độc đáo của 
phong cách nghệ thuật nơi nhà thơ này. Non 
xanh, nước biếc, sơn thủy hữu tình của quê 
nhà đã phú cho tâm hồn nhà thơ lôi tư duy ây 
chăng?

Nhưng ở quê của nhà thơ còn có gió 
Lào thổi không khi nào ngừng suốt mỗi mùa 
hè hàng năm làm nẻ đất, cháy cỏ, sém mặt 
người nữa cơ mà! Và còn có "chang chang 
cồn cát nắng trưa Quảng Bình”! Sao cái gió
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khô không khôc và cái nắng bỏns; rát đó 
không vắt kiệt lối tư duy ây trong tâm hồn nhà 
thơ? Có thể, cái lốì tư duy ấy trong tâm hồn 
nhà thơ Lê Bá c ả n h  được phát lộ là để khắc 
phục cái gió, cái nắng đó đối với đất đai và 
sinh vật, đối với con người và cuộc sông của 
quê hươrig?

Cái lối tư duy ấy hầu như hướng cả vào 
tình yêu nam nữ: tình yêu của Hoàng Tùng và 
Mai Nương trong Huyền thoại hồ Than Thở, 
tình yêu của Khương và Liên trong Huyền 
thoại thác Liên Khương, tình yêu của Xuân 
Trường và Thục Hạnh trong Huyền thoại thác 
Hang Cọp, tình yêu của Phong Nha và Giáng 
Tiên trong Huyền thoại Phong Nha.

Tình yêu nam nữ trong thơ Lê Bá Cảnh 
là tình yêu trái tim dành cho trái tim, là tình 
yêu tự do, nhưng đôi trai gái phải vượt qua 
nhiều trở ngại trước khi chung sông trong 
hạnh phúc.

Tình yêu của các cặp uyên ương trong 
Huyền thoại hồ Than Thở, Huyền thoại thác 
Liên Khương, Huyền thoại thác Hang Cọp là 
tình yêu nam nữ ở cõi người. Còn tình yêu của



Phong Nha và Giáng Tiên là tình yêu của một 
chàng trai phàm trần và một nàng tiên nơi 
thượng giới: đi tìm gươm báu để diệt loài thủy 
quái. Sau khi đánh tan loài thủy quái rồi tìm 
trả lại thanh bảo kiếm bất ngờ Phong Nha gặp 
được Giáng Tiên. Hai người yêu nhau và phải 
qua biết bao thăng trầm mới xuống được trần 
gian hưởng hạnh phúc lứa đôi... Đó là cái mới 
của tình yêu nam nữ được thể hiện trong 
Huyền thoại Phong Nha. Và chính tình yếu ấy 
đã mang lại cho cõi trần quần thể hang động 
Phong Nha- Kẻ Bàng được thiết kế  và xây 
dựng theo kiểu mẫu Thiên cung, cùng với bảo 
kiếm, quần thê hang động này là phần quà 
của Ngọc Hoàng tặng con gái Giáng Tiên và 
chàng rể Phong Nha.

Trước thiên nhiên hùng vĩ chưa thể tìm 
và ]ý giải được cho mình một cách thỏa đáng, 
phải chăng đó là điểm khởi phát cho mạch 
nguồn huyền thoại mà trong đó huyền thoại 
Phong Nha của nhà thơ Lê Bá Cảnh là một 
dẫn chứng.

Lê Chí Dũng
(Giáo sư Ngôn ngữ - Nhân văn)



r('Cruyẩn thuyế t vẻ  

Dộng Phong Nha

7 h e o  một sô" cụ ông, lão bà cao niên

quanh vùng Phong Nha -  Kẻ Bàng, thuộc xã 
Sơn Trạch, huyện Bô" Trạch, tỉnh Quảng Bình, 
thì từ xưa đến nay trong dân gian thường 
truyền tụng truyền thuyết cho rằng : Ngày 
xứa, khi mà trời đất còn giao hòa, cùng có 
chung tiếng nói và phong tục.

Thuở ấy, ở cạnh dòng sông xuất hiện một 
chàng trai, là một trong năm mươi người con 
của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ cùng mẹ lên 
rừng khai sơn phá thạch, rồi ở lại nơi đây lập 
nghiệp. Ngày ngày lên rừng săn bắn hái lượm 
trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá. Chàng trai rất 
khoẻ mạnh, khôi ngô, tuân tú, thông thạo 
nhiều công việc đồng áng và thấu hiểu dân 
tình.

Chàng thường hướng dẫn cho dân quanh 
vùng cấy trồng lúa nước, xẻ gỗ dựng nhà, đẵn
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cây đục thuyền độc mộc, đánh cá, chăn nuôi 
lợn gà, tổ chức các lễ hội.

Dân quanh vùng rất kính trọng và quý mến 
chàns trai tài hoa, đức độ và đã đặt tên cho 
chàng là Phong Nha.

Cuộc sông đang no ấm, yên lành thì 
bỗng nhiên chẳng biết từ đâu nạn thuỷ quái 
nổi lên hoành hành làm cho dân tình khôn 
đốn.

Phong Nha và dân lành vô cùng căm 
giận đang bàn mưu tính kế để tìm cách tiêu 
diệt thủy quái, thì một ông già xuât hiện và 
mách bảo cho chàng biết về sức mạnh thanh 
bảo kiếm của nàng tiên nữ, luôn mang theo 
bên mình mỗi khi xuống trần. Phong Nha đã 
tìm cách lấy được thanh bảo kiếm rồi cùng với 
toàn dân đứng lên tiêu diệt được bọn thuỷ 
quái, đưa lại cuộc sông bình yên cho dân

Phong Nha tìm cách trả lại thanh bảo 
kiếm và bất ngờ gặp được tiên nữ. c ả m  phục 
trước nghĩa cử cao đẹp của Phong Nha, Giáng 
Tiên đem lòng yêu chàng.
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Trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng 
thành của nàng, chàng không thể cưỡng lại 
được tiếng sét ái tình nện Phong Nha cũng đã 
đáp lại tình yêu của Giáng Tiên . Không ngờ 
Ngọc Hoàng biết chuyện bèn triệu hồi Giáng 
Tiên về lại thiên giới. Giáng Tiên sầu muộn 
tương tư, hao gầy vóc dáng. Ngọc Hoàng 
thương cảm nên chiều lòng con gái, chấp nhận 
gả nàng cho Phong Nha, đồng thời sai Thiên 
Lôi và thuộc hạ xuống trần, tìm nơi xây dựng 
cung điện theo mẫu Thiên đình rồi cho hai vợ 
chồng trở lại trần gian và ban cho hai vợ 
chồng thanh bảo kiếm để cai quản xứ sở. 
Người đời cho rằng cũng từ đó mới có sự hình 
thành ra hang động Phong Nha với một quần 
thể hơn 300 hang động trong khu vực Phong 
Nha -  Kẻ Bàng cho đến ngày nay.

Đặng Đông Hà và Tùng Nguyên
( Sưu tầm )
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o Phong Nha là tên của chàng trai đánh cá 
độc thân, một trong năm mươi người con của 
Lạc Long Quân và Âu Cơ lên rừng lập 
nghiệp.

0 N ạ n  thủy quái hoành hành, tàn sát dân 
lành, phá hoại mùa màng, cây trái, gia súc.

©  Tiếng đồn về sức mạnh thanh bảo kiếm 
của Tiên nữ và lời mách bảo của lão ông về 
cách tiêu diệt thủy quái.

o  Hành trình của Phong Nha đi tìm thanh 
bảo kiếm.

©  Cuộc chiến của Phong Nha và đội quân 
của chàng với bọn thủy quái.

0  Sau khi đánh tan bọn thủy quái, Phong 
Nha tìm trả lại thanh bảo kiếm và cuộc gặp gỡ 
bất ngờ của chàng với Giáng Tiên.

0  Tình yêu giữa Giáng Tiên và Phong Nha.



0 Nẹọc Hoàng biết chuyện bèn triệu hồi 
Giáne Tiên về thiên giới.

©  Cuộc chia ly và nỗi đau tình ái.

dD Ngọc Hoàng đành phải chiều lòng con gái, 
gả Giáng Tiên cho Phong Nha.

©  Ngọc Hoàng cho khoét núi tạo lập hang 
động, xây dựn£í cung điện, giang sơn riêng 
theo mẫu thiên đình cho Giáng Tiên và Phons; 
Nha.

Ncọc Hoàng đưa hai vợ chồng trỏ lại trần 
gian, ban thanh bảo kiếm và giao cho vợ 
chồng cai quản xứ sở.

- Đ oạn  kế t



PHÂN I

HUYỀN THOẠI PHONG NHA

o
@ huyện xưa thòi Cua vua Hừnẹ 

Mẹ Âu Cơ đã đến vùng sông Son ?(I) 
Đã từng đ ể  lại người con 

Dựng xây cơ nghiệp bên hòn Bảo Sơn.

Quân gì thác dội, suối tuôn 
Hái rau, đánh cá sớm hôm tảo tần

Bao mùa Thu, Hạ, Đông, Xuân 
Vốn sinh ra đã chuyên cần thông minh.

(1) Sông Son : Bắt nguồn từ sông ngầm trong lòng 
hang động Phong Nha, thuộc xã s<m Trạch, huyện B ổ  
Trạch, tính Quảng Bình. Tương truyền ngày xưa thời 
Trịnh - Nguyễn phân tranh ớ đây âã có nhữnq trận nội 
chiến khốc liệt xảy ra trên dồng sông này, làm cho 
nước sông nhuộm đỏ màu máu, tờ dỏ người đời đặt tên 
lù sông Son.
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ơn trời sức trẻ bình sinh 
(10) Dáng vóc cường tráng, thân hình nở nang 

Từ Xuân Sơn đến Kẻ Bàng 
Người người đều gọi tên chàng Phong Nha.

Đức tài nức tiếng gần xa 
Non xanh điệu hổ, giang hà cưỡi ngư 

Sớm hôm đơm đó, thả lừ {1)
Tước dây dệt lưới, an cư ven bờ.

Sông huyền bí, rừng hoang sơ 
Chim muông, cầm thú sớm trưa quây quần 

Bạn bầu cùng với ỉ ương dân 
(20) Giúp người yếu thế, tương thân kẻ nghèo

(1) dụng cụ đan bằng tre dùng đ ể  bắt cá.
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Thảnh thơi nắng ấm gió reo 
Vui nghe thác dội, vang đèo chim ca 

Cùng dân xẻ gỗ diùĩg nhà 
Cấy gieo lúa nước, nuôi gà, chăm heo.

Đẵn cây đục nôốc n> đẽo chèo 
Dệt buồm đón gió căng lèo <2> ra khơi 

Hội làng thuyền trải đua bơi 
Chọi trâu, đâu vật, cờ người, kéo quân.

Truyền nghề, mở nghiệp cho dân 
(30) Chọn người tâm phúc, tìm chân hiền tài 

Ước mơ tạo dựng ngày mai 
Giang sơn cẩm tú, trong ngoài ấm êm.

(1) Nôốc : Thuyền độc mộc, thuyền đánh cá loại nhỏ
(2) Lèo : Giây kéo căng buồm.
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Tôn ti, trật tự dưới trên 
Tinh dân, nghĩa nước, lợi quyền lo toan 

Nhà nhà no âm, an khang 
Bản làng nền nếp, giang san mạnh giàu.
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& ỗng diừĩg chẳng biết từ đâu 
Dòng sông sóng cuộn, vực sâu chuyển mình 

Động rừng muông thú thất kinh 
(40) Muôn loài nháo nhác, dân tình rối ren

Một khúc sông sát chân lèn <n 
Nhiều khi vẩn đục, lắm phen đỏ niỊầu 

Có khi từ đáy vực sâu 
Vút lên mặt Iiưâc muôn đầu chằn tinli.

Tlulii to như nhữmị cột dinh 
Phóng lên bờ, lại liốn m ình  trên SÔIỈÌỊ 

Nanh dùi, răng nhọn hàm chôn ạ 
Mắt vằn tìii ác, dỏ ròiĩíỊ sắc í>ai.

( ì )  Lèn : Nú i  dá



c ỏ  khi hóa một chàng trai 
(50) Khi thành cô gái mảnh mai dịu dàng 

Có khi thành sói, thành ỉang 
Ngang nhiên quấy phá xóm ỉàng tả tơi /

Đã từng bức hại bao người 
Trâu bò, dê lợn nuốt tươi hàng đàn 

Dân tình hoảng hốt khóc than 
Nỗi đau mất của, nỗi oan dậy truyền!

Cây đa, bến nước, miếu thiêng 
Chẳng nơi nào được bình yên phận người 

Dòng sông máu đỏ loang trôi 
(60) Nặng nề âm khí, tanh hôi một vùng !
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PHÒNG ĐỊA CHÌ itM
Ruộng vườn ngập cỏ, lác, điừig (I} 

Dân tình đói kém , bần cùng tang thương 
Phong Nha thao thức canh trường 

Ngày đêm tìm cách diệt phường hỗn mang.
*

Mời dân hiến kê luận bàn 
Thảy đều ủy thác cho chàng Phong Nha 

Cử nhiều trai tráng xông pha 
Thêm nhiều gái giỏi và ba tướng tài.

Rèn dao, chê thuốc hỏa mai 
(70) Cùng nhau luyện tập miệt mài sớm trưa 

Trận đầu vỗ mặt, đành thua 
Giáo gươm gãy nát, vẫn chưa được gì.

(1) đưng : cây cói đế dệt chiếu ( chiếu c ó i )
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Không nao núng, chẳng tự ti 
Cho dù vấp ngã, dễ chi nản lòng 

Rèn thêm kiếm, luyện tập cung 
Nêu cao khí tiết anh hùng -  kiên gan.
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liế n g  đồn có một già làng 
ước dư trăm tuổi, trên hàng lão ông 

Râu dài, tóc trắng mây bông 
(80) Ánh mắt đôn hậu, môi hồng dáng tiên.

Từng chu du khắp trăm miền 
Am tường lý số, thông thiên, hiểu thời 

Phong Nha tìm đến tận nơi 
Xin người mách nước, nhờ khơi mạch nguồn.

“Rằng trong bão táp mưa tuôn 
Giữa loài ác quái, oan hồn, quy sổng 

Xưa rày gieo gió , gieo giông 
Chưa ai trị nổi, bởi không tinh tường.
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Thiếu binh khí, lỏng kỷ cương 
(90) Nên chi thất thủ, lẽ thường xưa nay 

Muốn thành ta phải cao tay 
Tìm ra chỗ hiêm của loài hỗn mang.

Buộc cho chúng phải quy hàng 
Bẻ nanh rắn độc, chặt càng cua điên 

Vững vàng gắn kết dưới trên 
Đồng lòng, gắng sức đứng lên tự cường.

Bảo toàn, hạn chế  tổn thương 
Tuyệt nhiên không thể xem thường yêu tinh 

Mấy lời ta dặn đinh ninh 
(100) Con nên biết đ ể  giữ mình trước sau.
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Ta từng tu luyện đã lâu 
Đã từng thấu hết nông sâu sự tình 

Nếu con muôn thắng yêu tinh 
Kiếm thần con phải quyết tìm mới xong.

Kiếm thần cao vợi tầng không 
Của nàng tiên nữ, dấu trong rương vàng 

Bôn bề tỏa rực ánh quang 
Lính canh lớp lớp hàng hàng nghiêm minh.

Nếu con quyết chí đi tìm 
(110) Phải dùng đến k ế  tàng hình mới xong! " 

Nói rồi từ túi lão ông 
Vảy thần, chốc đã nằm trong áo chàng.

ỉ/votù.



Một vừng hoa liìa hào quan£
Lão ông thoắt đã vút ngùn dạm xa 

Chí còn thấy vệt cliớp IÒCI 

MỘI lùn sương mồng như lù LÍníỊ mây !
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trời, nghiệp lớn từ đây 

Lòng mừng khấp khởi, chọn ngày xuất chinh 
Phong Nha lượng lại sức mình 

(120) Quyết tìm gươm báu -  cứu tinh nước nhà.

Trông gần mà lại hóa xa 
Phải leo mười núi, vượt qua chín đèo 

Đỉnh lèn vách dựng cheo leo 
Gươm thần tiên nữ còn treo lưng trời.

Vượt qua ba cửa người Dơi 
Ngố, Ngao cải dạng, Ma Trơi, Cà Rồng 

May nhờ mưu lược, trí thống 
Vảy thần linh hiển lão ỏng tặng chàng.
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Gươm thần, xiêm áo, nữ trang 
(130) Để chung vào chiếc nừyng vàng, khoứ trong 

Giáng Tiên xuống tắm giữa dòng 
Bên bờ cát trắng, nắng hồng sắc xuân.

Ngọc ngà mơn mởn thanh tân 
Dòng sông Son nước trong ngần- thiên thai 

Bướm hồng quần tụ lượn bay 
Cá tâm cũng phải ngất ngây sóng tình !

Phong Nha đợi lúc Giáng Tiên 
Xuống bơi, ngụp lặn, tìm lên đính lèn 

Rương vàng ai mở khoá then 
(140) Gươm Thần-Khí Thánh đã đem dâmchàng.
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Ngỡ mình khó vượt không gian 
Khó qua các cửa, lớp, hàng lính canh 

Quý nhân phò trợ, tất thành 
Nhân tài đã được cao xanh giúp vào.

í



9

'V ộ i về tập dượt binh đao 

Dựng nêu tước hiệu, cờ đào xuất quân 
Khua chiêng, dóng trống ầm ầm 

Phong Nha đi trước, tay cầm gươm thiêng

Chằn tinh, Thủy quái, sấu điên 
(150) Từng bầy, từng lũ tràn lên núi đồi 

Hung hăng sục sạo khắp nơi 
Ruộng đồng, súc vật tơi bời, tan hoang /

Gươm thiêng từ cánh tay chàng 
Vung lên, ìoé chớp xẹt ngang trên đầu 

Mũi gươm chỉ xuống vực sâu 
Nước sông cạn đáy, trơ màu bùn đen.
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Lưỡi gươm vừa mới nâng lên 
Bao đầu thủy quái, muôn tên bạo tàn 

Bỗng chốc đã biến thành than 
(160) Máu tanh, nanh vuốt vãi tràn nơi nơi

Chàng nâng chiếc lá -  Kèn môi 
Tấu lên ly khúc, rã rời tàn quân 

Sấm thiêng, mây kéo vũ vần 
Mong chàng mở rộng lòng nhân hải hà.

“Buộc lòng mà phải can qua 
Hay gì chinh chiến đ ể  ra nhường này 

Yên bình, thịnh trị mới hay 
Còn hơn xã tắc đêm ngày tang thương!"
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Dân, binh ồ ạt xuống đường 
(170) Xua tan âm khí của phường ậc tăng 

Từ đây sạch bóng bạo tàn 
Bình yên bấn cỗi, giang san hùng cường.
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*7ạ ơn trời đất cho gươm 
Diệt xong thủy quái, bốn phương yên lành 

Phong Nha lụi vượt cao xanh 
Lại leo lên tận đỉnh lèn trả gươm.

Chẳng còn dấu vết hộp rương 
Chí nghe thoang thoảng mùi hương diệứ kỳ 

Chỉ trâng thấy một nữ nhi 
(180) Tóc bồng mây suối, lướt đi nhẹ nhàng.

Nõn nà, đài các, cao sang 
Mắt huyền hụt nhũn, xanh hàng mi cong 

Nói chi má thắm, mỏi hồng 
Trăm duyên, nghìn dáng từ trong ra ngoài.



Còn hơn sắc của bông mai 
Còn thơm hơn cả hoa nhài, hoa sen 

Nàng vừa hé nụ cười duyên 
Đã hoa mắt biếc, đã nghiêng đổ  thành / in

Phải chăng là yến, là oanh ?
(190) Phải chăng là sự tác thành nhân duyên ? 

Người trần đâu dám sánh tiên 
Đìùig trêu ngươi thể, đừng nên cợt đùa !

Ngượng ngùng chẳng thể chào thưa 
Muốn lui khó bước, muốn đưa (2> khỏ cầm 

Gián,i> Tiên e lệ bâng khuâng 
Dạ -  thưa nhỏ nhẹ, tiếng thầm thoảng bay.

ị 1) Phong Nhd choáng niỊỢỊ) trước nụ cười và sắc đẹp 
nghiêng nước nghiêng thành của Giáng Tiên.
(2) đưa : Trao trả lại thanh gươm cho Giáng Tiên
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" ^ ằ n g  thông tỏ hết xưa rày 

Mến thương cảm phục đức tài Phonq Như 
Dấn thân vượt mọi can qua 

(200) Diệt loài thủy quái, quê nhà bình yên.

Xưa nay, “Hữu xạ tự nhiên ”
Gặp nhau đây đã lù duyên đá vàng 

Dừ chàng còn ở dương gian 
Thiếp trên thượng giới, cách ngàn dặm mây

vẫn luân mong được sum vầy 
Với người trong mộng, tựa cây quếhoè". <n 

Phong Nha chí lặng ngồi nghe 
Nửa tin rằng thật, nửa e qiỡn đùa!

( I ) Ctặp dược Phonq Nha như được nương tựa 
vào những loài cây quý. cao thượng.



Ngẫm mình chẩniỊ thể ganh đua 
(210) Lẻn vào mượn kiếm vẫn chưa giãi bày 

Ngượng ngừng biết tính sao đây 
Nói chi đến chuyện ÍỊÌÓ mây, duyên tình.

Từng qua cung kiếm chiến chinh 
Mù chân run, ngực thậm thình lạ chưa 

Đã từng dạn nắng, dày mưa 
Trước iỊĨông sét bão <n,dành thua, chịu nạười!

Ra về duy dứt khôn nguôi 
Bên mình canh cánh những lời Giáng Tiên 

Nôn nao lòng dụ khôn % yên 
( 2 2 0 )  Hao ụầỵ vóc dáng, nhớ quên thất thường!

( I ì V noi l i n ì i Ị  sét ái tình lỊÌữti Giám* Tiên 
(lối V'ỉi. t'iunìỊị Nha.
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Chưa gì đã nhớ, đã thương 
Đã toan tìm lại lối đường trong mây 

Bình minh vừa rạng ánh ngày 
Phong Nha đã thoắt ra ngoài mé sông.

Ngỡ ngàng dụi mắt đứng trông 
Từ cao một áng mây hồng lửng lơ 

Giáng Tiên xuất hiện bất ngờ 
Càng xinh hơn mộng, càng thơ hơn đời

Giáng Tiên chủ động sánh đôi 
;230) Đưa chàng đến bãi cát bồi ven sông 

Nhập gia, tứ đức, tam tồng ( > 
Phiêu lưu tuyệt đính, phiêu bồng hợp duyên

ị ì ) Giáng Tiên cũng đ ã  hiểu được những đức tính CƯ 

bán cửa nạười phụ nữ theo quan niệm và phong tục 
C I U I  n ạ  ười Việt.
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T ỉg ọ c  Hoàng dạo gót Tây hiên

Qua đài thiên lý nhãn tiên rõ ràng
Hướng nhìn xuống phía trần gian 

Tim xem con gái dưới ỉàn mây xanh.

Dương gian yên ả trong lành 
Sắc xuân bừng dậy như tranh thiên đường 

Sông dài, biển rộng, đồi nương 
(240) Dân quê, chợ búa, xóm phường phồn vinh.
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Chẳng tin vào được mắt mình 
Giáng Tiên con gái như cành lan hương 

Cả gan lại đứng ven đường 
Với người Hạ giới dân thường mà ghê.

“Sai Thiên Lôi triệu nàng về 
Giam vào cung cấm, dễ bề hỏi tra 

Còn gì thể thông nhà ta 
Thánh thần diễu cợt, quỷ ma chê cư ờ i! ”

í/vơíVù -
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/4 /  ngờ chia biệt đôi nơi

(250) Giáng Tiên nhỏ lệ, đất trời đổ  mưa !
Tiếc thương biết mấy cho vừa 

Nguồn ân, bể ái vẫn chưa thỏa lòng !

Phong Nha chết lặng đứng trông 
Vời theo cánh nhạn, bỏng hồng vút xa 

Phút chốc cách biệt quan hà 
Biết bao giờ lụi cho ỉa gặp mình !

*

Giáng Tiên mãi mới hồi sinh 
Cưỡi mây, vượt gió qua nghìn dặm bay 

Bình tâm tính trí mới hay 
(260) Ngọc Hoàng dã dứt mối giây Kẻ Bàng !
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Tấc lòng mãi với dương gian 
Tương tư, sầu muộn ngập tràn cun ạ thiên 

Một mình vời vợi niềm riêng 
Năm canh vò võ, ưu phiền khôn phui !

Sổng trong nhung lụa, lâu đùi 
Ngai vùng, cung điện trong ngoài lính canh 

Vòng tay Tiên chị, Tiên anh 
Đông vui là thế, dỗ dành chẳng khuây !

Tâm hồn vẫn vượt trùng mây 
(270) Vần luôn nuôi tiếc những ngày bên nhau 

Dòng xanh, cát trắng, ruộng màu 
Giữa thiên nhiên, giữa thanh cao tột cùng.

*
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Giáng Tiên từ buổi hồi cung 
Toàn tâm ý, để hết vùng sông Son 

Sớm chiều khắc khoải héo hon 
Lược gương biếng chải, phấn son trễ tràng 

Đêm mất ngủ, ngày quên ăn 
Vóc mai xơ xác, khuôn trăng nhạt nhòa
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'T ígọc Hoàng tiện buổi ghé qua 

(280) Thấy con sầu thảm, sắc hoa héo tàn 
Ngự V bất mạch, bốc thang 

Trong cung, ngoài cấm bàng hoàng khắp nơi 
Dỗ dành, chiều ý lựa lời 

“Thôi thì đành vậy, chuyện đời biết sao !

Trần gian đâu có xa nào 
Người Trần, Tiên giới đã bao nhiêu đời 

Cũng từng gá nghĩa đấy thôi 
Chiều con, đành phải thuận lời kết giao.

- 3 9



Phong Nha vốn bậc anh hào 
(290) Dựng nên cơ nghiệp ai nào sánh qua 

Tư chất, tướng mạo, tài hoa 
Gả con, nhận rể  cũng là phải thôi.

Nghĩa nhân là lẽ ở đời 
Hèn sang, klĩâng thế đôi dời được đem". 

Dương gian -  Thượng ỊỊÌâỉ bắc cầu 

Nguồn ân vụnq đến củ bầu trời sao.

Còn đang ruột héo, gan bào 
Lỏm nghe phụ mẫu, đã dào dạt xuân 

Ai hay thế  sự xoay vần 
(300) Bệnh tình lui hẳn, mừng thầm - Giáng Tiên 

Má hồng dậy Stic Ỵ xiêm  
Mặt hoa da phấn cùng thêm rờ rùng.
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Thiên triều sắm sửa hành trang 
Chăn thêu, màn gấm bạc vàng, kim thoa 

Biết bao châu báu ngọc ngà 
Nữ tỳ, xa giá, kiệu hoa sấn sàng.

Chọn ngày nắng đẹp, trời quang 
Cho người manh mối rước chàng Phong Nha 

Lão ông thay mặt sui gia 
(310) Dẩn đoàn đến thẳng vườn hoa thiên đường.

Nội cung nghi ngút trầm hương 
Ngọc Hoàng xuống chiếu-hậu trường pháo ran 

Sánh đôi lạy trước điện hàn 
Giáng Tiên kết tóc vôi chàng Phong Nha.
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Lễ mừng đám cưới, tiệc hoa 
Thần dân khắp chốn gần xa tụ về 

Hằng Nga cùng với sao Khuê 
Ngân Hà, Tiên giới, nẻo quê đều mời 

Giao hỏa thoa nguyện đôi nơi 
(320) Mong cho êm ấm đời đời bên nhau.
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*Tígọc Hoàng suy trước, tính sau 

R ể con không thể ở lâu thiên đình
Mời thần Bắc Đẩu, Chiêm Tinh 

Phải xây trần th ế  theo hình thiên cung.

Mời thần Địa Lý đi cùng 
Cưỡi mây thám sát quanh vùng sông Son 

Đầu nguồn vách đá chon von 
Phải đào vách núi của hòn Tiên Sơn.

Chọn ngày đầu tiết lập Xuân 
(330) Thiên Lôi cùng hộ vệ quân xuất hành 

Xuống đầu nguồn của dòng xanh 
Xây trong lồng núi, hình thành nội cung.

tixtííVÌ. yxixvt, -43



Giang sơn điệp điệp, trùng trùng 
Thảo nguyên rộng lân một vừng nước mây 

Ba trăm 1 ] hang động sum vầy 
Tạo thành quần thể dưới cây đại ngăn

Sông ngầm, bãi cát, động hang 
Đặt cho động chính, tên chàng - Phong Nha 

Cung Đình <2> kỳ thú, thăng hoa 
(340) Mê Cung íj}, Đại Cáo {4\ đều là anh em

Khe Rang (5>, hang Én (6>, Khe Tiênơ) 
Hang Lùn (H), hang Vượt 'ụ\ lại thêm hang Vòm (l0> 

Ngược lên hang Mẹ Bồng Con (in 
Lại về hung T ố i(l2>. .. gần hòn Tiên Sơn.

ị 1) Theo điều tra, thám hiểm ban dầu thì khu bảo tồn 
Phong Nha - Kẻ Bàng đến nay đã tìm thấy trên 300 
hang dộng lân nhỏ, tạo thành một quần th ể  hang 
động.
( 2) - (12) MỘI s ố  hang động tìm thấy đã được người 

dời đặt tên.
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Tận cùng sâu thẳm nguồn cơn 
Kiêu xa, lộng lẫy còn hơn Động Đình 

Còn hơn Bắc Phủ, Nam Kinh 
Biết bao tinh tú muôn hình về đây.

Năm trăm bậc đá thang mây (l) 
(350) Leo vào Cửa Võng rìởig cây ngút ngàn 

Bước vào cửa động, lòng hang 
Bốn bề thạch nhũ dát vàng kim cương.

( ì)  Muốn vào hang dộng Tiên S(fn, bước vào "Cửa 
Võng Thiên La phải leo trên 500 bậc đá.
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Nội cung mới thật Thiên đường 
Song Long Giao Cảm(!\Đ ế  Vương-Long Sàng(2> 

Non bồng, thánh địa, thiên nhan 
Nàng xuân(3), Hiệp sy 4\ Đại bànị>°\ Thần linh

Cồng chiêng, khánh đá, tượng hình

Đại Kim Chung(6\  cả Nghê, Kình, tứ Lân (7> 
Tinh hoa Tiên giới, Hạ trần 

(360) Ngỡ như gom hết vào sân Động Đào

(1 )-(.5) Các thạch nhũ trong hang động rất phong phú, 
đa ílựní’, rất giống hình tưựng các con vật, dồ vậi dược 
người dời đặt tên cho dễ gọi, dễ nhớ.
(6) Dại Kìm chung : chuông vàng lớn, thạch nhũ tạo 
hình $iô'ri% một cái chuông lớn.
(7) Lờn, Ly. Quy, Phụng : 4 lỉnh vật hay được (lân gian 
thờ phụng ớ các đình, miếu.
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Năm trăm bậc đá thang mây 
Leo vào Cửa Võng rừng cây ngút ngàn 

(Đường lên H ang  động  T iên Sơn)



Rè
m 

bu
ôn

g,
 c

ôt
 n

hũ
, 

trụ
 

tr
ời

 
Đè

n 
lồ

ng
, 

ho
a 

(Ịấ
m 

án
h 

ng
ời

 n
hư

 
gư

ơn
g 

(H
an

g 
Bi

 
K

ý)



Nhũ hồng lấp lánh ngàn sao 
Tím, xanh, vàng, đỏ, trắng phau nuột nà 

Trăm ngàn chuỗi hạt, kim thoa 
Dáng cây, hình quả, nụ hoa diễm tình 

Tinh cầu tối thượng anh minh 
Chim muông vạn vật vươn mình hóa thân.

Chợt bừng thức dậy thanh tăn 
Se se hơi lạnh tiết xuân - bốn mùa 

Khí thiêng linh địa từ xưa 
(370) Đất phì nhiêu lại nắng mưu dâng tràn.
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Rừng xanh- Thượng Uyển, Địa Đàng 
Sóc bay, sói lửa, hươu, mang hợp bầy 

Hổ, voi từng ngự nơi đây 
Một vườn bách thú, muôn cây lạ kỳ

Mạch ngầm từ thuở thiên di 
Chưa tường nguồn cội, hướng đi, chuyển dòng 

Biết bao bí ẩn bên trong 
Bao loài cá lạ dưới sông, đầu ghềnh.

Trăm nguồn về một dòng xanh 
(380) Đất trời hội tụ mà thành Phong Nha 

Thiên cơ cùng với nhân hoà 
Ngọc Hoàng ban tặng món quà duyên tiên
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Ngược lên Hang Mẹ Bồng Con 
Lại về Hang Tối gần hòn Tiên Sơn 

(Hang Tối)



Tinh hoa Tiên giới, Hạ trần 
Ngỡ như gom hết vào sâu Động Đào



Luồn vào động nước, thuyền êm 

Mái chèo khua nhẹ càng thêm hiếu kỷ 
Trăm nghìn giá vẽ, bứt ghi 

Cũng không tả hết những gì tinh khôi.

Rèm buông, cột nhũ, trụ trời 
Đèn lồng, hoa gấm ánh ngời như gương 

Phật Quan Á n í!> -  trước tiền đường 
(390) Dõi theo thời cuộc, am tường chúng sinh.

( I ) Cột thạch nhũ phía trước gần sát cửa ra vàn 
của Động Nước tròng rất giôhg tượng Phật Quan Âm.
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*7hiên lôi về lại thiên đình

Xây xong hang động ~ tấu trình thiên vương 
Dưới trên đã vẹn đôi đường 

Thủy cung, nội điện thông thương trong ngoài.

Ngọc Hoàng xuống chiếu -  khâm sa i!
Kiệu hoa, xa giá dặm dài đưa dâu 

Ban thanh kiếm báu nhiệm mầu
Cho hai con giữ dài lâu - Trị Vì.

Trở về nơi trước lúc đi 
(400) Ngỡ ngàng trước cảnh thần kỳ trần gian 

Thoáng nhìn sắc diện, dung quanẹ 
Mắt choáng ngợp trước huy hoàng độngTiên
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Núi xanh , suối mát, sông hiền 
Qua cơn bỉ cực biển yên, đất lành 

Ngước trông tạ với cao xanh 
Cảm ơn thượng đ ế  túc thành nhân duyên

Từ nay rể  thảo dâu hiền 
Bên nhau sum họp phí nguyền ước ao 

Khi thơ phú , lúc rượu đào 
Khi say bê ái, dạt dào nguồn ân.

Cháu con nối dõi xa gần 
Đều tôn vinh chữ nghĩa nhân làm đầu 

Cõi bờ bền vững dài lâu 
Trường sinli như động ngọc châu diệu kỳ.

(Ị^uyề,*\- thưcU. y \ l LíV -51



Nhớ về nguồn cội, sử thi 
Giáng Tiên phải k ể  từ khi xuống trần 

Mẹ trời, cha đất thanh tân 
Hợp duyên thiên địa thành tâm nguyện cầu.

Tạc ghi nghĩa nặng, ơn sâu 
(420) Từ hồng hoang, thuở quả bầu khởi nguyên 

Thiên thai, cho những người hiền 
Ma vương Địa phủ, dành riêng gian tà.

Một vườn Thượng uyển, Liên hoa 
Hiển linh, ứng diệu, Tháp Ngà, Đền Thiêng {ì) 

Giếng trời rọi ánh bình minh 
Bệ thờ, Bi ký <3> đinh ninh lời thề.

( ỉ ) Trong động Thầy tiên có bãi cát trắng bên cạnh có 
một tượng thạch nhũ rấ t giông cô tiên, các triều đại 
trước đã sắc phong là thần Hiển Linh. Đến năm Minh 
Mạng thứ 5 (1842) được phong là thần ứng Diệu. 
Hàng năm cứ đến ngày lễ Tết là người dân địa phương 
vào dâng lễ vật cúng thần.(-Theo sách Dại Nam Nhất 
Thống Chí thời Tự ỉ)ức - NXB Thuận Hóa 1992 tập 2 
trang 32 do Đặng Đông Hà sưu tầm)
(2) Giếng trời : Trong động có nhiều lô thông lên trời, 
cb ánh sáng lọt vào
(J l Bi Ký : 97 ký hiệu khắc vào / bia đá trong động 
của người, xưa để  lại (hiện nay chưa dịch được)
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Ầm thanh huyền ảo, cung mê 
Ngàn xưa thánh thót vọng về nước non 

Sơn kỷ, thủy tú, vàng son 
(430) Tụ linh, tụ phúc cho con cháu nhà.

Thảo nguyên xanh thẳm, bao la 
Đồng xanh, cây trái, vườn hoa, ruộng màu 

Trầm hương, lim, táu, kim giao 
Lát hoa, sến, gụ (l>' ... bên nhau hợp quần.

( ì ) Troniị khu báo tồn Phong Nha -  Kẻ Bàng có rất 
nhiều dộng, thực vật và gỗ quý hiếm.
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Vẹn toàn, lioàn mỹ, thiện, chăn 
Hồn thiêng dân tộc, trí nhân thánh hiền 

Từng mơ được đến cõi tiên 
Giữa trần gian trước nhờn tiền mới hay.

Gió reo vi vút cửa ngoài 
(440) Luồn vào hang động chuỗi dài thanh âm 

Tiếng tơ, sáo, nhị, phong cầm 
Hòa lên giai điệu bỗng trầm tliê nhân

Nguyện cầu bách phúc, trườiìịị xuân 
Lâu đăi thạch nhũ, mạch ngẩm, suối tiên 

Phong Nha hang độ/ìíỉ diệu ỉìuxền 
Kẻ Bùng ngự giá một miền bniìiỊ ìiii.
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Trăm nghìn chuỗi hạt, kim thoa 
Dáng cây, hình quả, nụ hoa diễm tình



Đ o ạ n  é  ế t

!2 u ả n g  Bình núi rộng sông  dùi 

Bao năm clúnlĩ chiến dạn dày binh đao 
Địa Linh Đồng Hới -  lũy, hào 

450)Sông Gianlĩ Trịnh - Nguyễn máu dào phân tranh 
Gió Lào, cát trắiĩíỊ, nắng hanh 

Quê nghèo mà vẫn rụng danh anh hùng 
vẫn luôn một dạ kiên trung 

Lộc trời ban tặng một vừng niỊỌL' châu.

Món quà vô ÍỊÌÓ, nhiệm mầu 
Thủy CitníỊ, Tiên (ỊÌỚi â đâu sảnh bằng 

Plu>iií> Nha, tạo hóa - quyền năng 
Đệ nhất động, chốn vĩnh hằng- trường sinh 

Diễm phúc thay, đất Quáng Bình 
(460) Gư<fm thần, (lộng tliánh vẹn tình muôn xuân.

Phong Nha -  Đà Lọt
(2001-2006)
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PHẦN II

M ột số  bài thơ và cảm  nhận  của bạn  hữu 
về huyền  thoại Phong N ha
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'H ơi đây hội tụ một vòm chung 

Cửa Võng Thiên La (I> - núi điệp trùng 
Thiện ác ken dày trong thạch động 
Thảy đều tọa lạc chốn nghiêm cung.

Tượng hình Quỷ sứ với Ma vương 
Hiện giữa trần ai mới dị thường 
Trời phạt, đất đày bắt hóa đá 
Gương đời cho những kề vô lương !

Từ trên vứt xuống giữa lòng hang 
Như vẫn còn in bóng Đại bàng 
Một mũi tên thần xuyên suất cánh 
Tiếng kêu ho á kiếp ngỡ cồn vang !

£.*a. tt\oí\Ắ, -57



Và đây thần Hộ Pháp Kim Cương 
Canh Đại Kim Chung giữ hậu đường 
Không giữ được đời luôn náo loạn 
Đành ngồi ôm hận với tiên vương /

Ô kìa có cả tượng Nàng xuân 
Thạch nhũ vừa nhô nõn trắng ngần 
Cả mẹ Giê-Xu thời thiếu nữ 
Ngọc ngà mơn mởn nét thanh tân

NhữníỊ hình Đôi lứa, những Tinh nhân 
Đắm đuối bên nhau phút thánh thần 

Mặc kệ người đời hay miệng thế  
Rồi hơi đàm tiếu chuyện phong vân.
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Hang động Phong Nha tiếng dậy truyền 
Nguy nga lấp lánh ánh thần tiên 

Màn hoa trướng gấm muôn ngàn nhũ 
Tạo hóa phô bày nét hữu duyên.



Phải chăng đây Công Chúa Huyền Trân 
Và những Vọng Phu giữa cõi trần 
Có cả Hòn Chồng xuyên th ế  kỷ 
Oan khiên đày ải kiếp vong nhân !

Suối Bạc Kim Tiền của th ế  gian 
Song Long Giao Cảm ngọa Long Sàng 
Voi chầu, Nghê đá ... còn đây cả 
vẩng tiếng vua truyền âm dậy vang.

Bi Ký (2> người xưa đ ể  lại gì ?
Tiền nhân nhắn nhủ nỗi niềm chi ?
Giúp đời phồn thịnh hay sầu thảm ?
Vợi bớt u hoài, hớt nỗi bi.

Hang động Phong Nha t iếng dậy truyền 
Nguy nga lấp lánh ánh thần tiên 
Màn hoa, trướng gấm muôn ngàn nhũ 
Tạo hóa phô bày nét hữu duyên.

LBC

( ì) Những chữ in hoa lù các thạch nhũ i t d ì y  hang 
độn^íỉã được đặt tên theo từng hình tượng.
(2) Bi kv : Xem chú thích trang 52.
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‘P ú o h ỷ  'K & a, — & <í ttÁ Ầ tỷ

(Ca dao Quảng Bình ) 
^ ô n g  hồng Đồng Hời 
Chài lưới Thanh Khê 
Lúa gạo chợ Chè 
Thuyền bè Nhật Lệ

Tuy Lộc rượu đ ế  
Động K hế trầm hương 
Cao su nông trường  
Ba Đồn nón lá

Miếu lăng An Mủ 
Mệt lã gió Lào 
Cháo hến Quán Hàu 
Bên tàu Tlĩuận Lý

Hò khoan Lệ Thuỷ 
Tuyệt mỹ Đèo Ngang 
Nước khoáng rào Bang 
Chiếu làng An Xá

Mật ong Minh Hóa
Bển cá Bảo Ninh
Phong Nha -  Đủ nhảy hữu tình
Dì đâu cũng nhớ Quảng Bình quê ta.

( Đồng Hởi -  2002 ) LtìC
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& & K  KỹU&C v á c  ttÁ tứ tỳ  C4,

Đại tá Nguyễn Chí Long
(Báo Quân đội Nhân dân)

»&ê Bú Cảnh íỊitả lả con người của

những trường ca, huyền thoại về các danh lam 
thắng cảnh, hang động, hồ, thác nước. ..

Trí tưởng tượng và lối suy đoán lâựỉc kết 
hợp với cái duyên bẩm sinh "xuất khâu thành 
thơ", đ ã  giúp anli liên tiếp ch o  ra đ ờ i n h iề u  tập  
thơ hay, những trường ca ăã in dấu troiiíỊ lòni> 
côn ự c/uí/iự, bạn đọc xun xa. nhất lủ ở Dù lạt, 
Lâm Đồn(ỵ.

Thật bất ìiịịờ, líĩit IÌCIY Iilià ỉỉì<f l.ù Bú 
Cành lạ i clio ra mắt một truyện tht>' mới, kiiôiì i.’ 
phải nói về những claiìli lam, tlĩắníỊ canh (>' ỉ)i) Lạ!
-  Lâm Đồng, mà lù một di sún tliiên ìihiứn hùní,’ 
vĩ ở clủii đất miền trung -  quê hươu lị íiiìlì. tỉó /,:'•• 
độnịị Phong Nha — Kẻ Bàng đã được UNLSSCO 
côníỊ nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Đây là một bước khúm phá mới đầy táo 
hạj) nhiũiị> anh đã thành công.

NCL
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“P ếlo tC ỳ t7tA&

'T H ậ t A tctỷề*  tú ỡ ạ í ổ À K ỳ  t& a

PHẠM v ũ  (Nhà thơ)

M o i  sự tích, huyền thoại đều do trí 
tưởng tượng của con người sáng tạo ra.

Sự sáng tạo ấy đã gắn kết con người với 
thiên nhiên -  vũ trụ. Con người với vũ trụ là 
một thể thống nhất, Thiên -  Địa -  Nhăn. 
Không có con người thì vũ trụ và vạn vật vốn 
dĩ đều không có khái niệm tồn tại. Từ sự nhận 
biết sơ khai như các sự tích, truyền thuyết đến 
các học thuyết được chứng minh bằng lý luận 
khoa học là một quảng đường dài hàng triệu 
triệu năm. Con đường khám phá vũ trụ đang 
được mở ra đến vô cùng tận. Song sự khám phá 
nơi hành tinh bé nhỏ là trái đất của chúng ta 
đang ở vẫn cồn nhiều bí hiểm, nhiều thách 
thức, nhiều kỳ thú đến bất ngờ, sửng sốt.

Đụi tá -  nhà thơ Lê Bú Cảnh cũng đang 
trên đường đi khám phá những bí hiểm , kỳ thú 
dựa theo các sự tích, truyền thuyết sơ khai của 
ông cha để lại. Sự sáng tạo của anh là làm
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sống lại các sự tích, truyền thuyết, chuyện kể  
đổ bằng hình tượng văn học, bằng lối thơ kể  
chuyện hấp dẫn lôi cuốn người đọc, kích thích 
trí tưởng tượng phong phú, bằng tất cả tình yên 
và chất lãng mạn của nhà thơ, đã thổi hồn 
mình vào những sự tích xa xưa ấy, tạo thành 
một tác phẩm văn học mới mang đậm màu sắc 
cỏ thi và huyền thoại.

Phong Nha là một hang đọng kì bí và đẹp 
nhất không phải chỉ riêng của Quảng Bình quê 
anh, mù là của đất nước tư, cửa củ th ế  ỊỊĨỚi.

Món quà vô giá, nhiệm màu 
Thuỷ cung, Tiên giới ở đâu sánh bằng 

Phong Nha, tạo hỏa quyền năng 
Đệ nhất động, chốn vĩnh hằng, trường sinh

(câu 453-458 tr.55 HTPN) 
Đọc Huyền thoại Phong Nha ta dễ dàng 

cảm nhận được một điều đó lù tính huyền thoại 
xuyên suốt và bao trùm lên toàn bộ thiên 
truyện. Ớ đó ta thấy rõ mạch tâm linh, thuyết 
nhân quả, giữa cái thiện vù củi ác, giữa chiến 
tranh và yên bình, nhưng nổi bật lên đó lù tình 
yêu lány mạn mang màu sắc huyền bí giữa 
người Trần và Tiên giới, đã vượt qua mọi trở
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lực, định kiến đ ể  đến với một tình yêu đích 
thực, phải chăng đó là phần thưởng cao quỷ là 
lộc của đất trời ban phát cho kẻ hiền tài.

Ngỡ ngàng dụi mắt đứng trông 
Từ cao một áng mây hồng lửng lơ 

Giáng Tiên xuất hiện bất ngờ
Càng xinh hơn mộng, càng thơ hơn đời

(Cứu 2 2 5 - 2 2 H  tr. 33HTPN)

Động Phong Nha chính ìà món quà của 
đấng toàn năng ( Trời) sáng tạo ra đ ể  tặng cho 
đôi vợ chồng Giáng Tiên -  Phong Nha, cho 
chúng ta và cả cho con cháu mai sau.

Chưa đến được Phong Nha mà chỉ mới 
đọc xong truyện thơ của Lê Bá Cảnh chúng ta 
cũng đã hình dung ra hang động Phong Nha 
đẹp và huyền bí đến nhường nào.

Ba trăm hang động sum vầy
Tạo thành quần thể dưới cây đại ngàn 

Sông ngầm, bãi cát, động hang 
Đặt cho động chính tên chàng Phong Nha

(câu 335-33S tr.44-HTPN)

Sự phơnẹ phú. kỳ bí, huyền ảo còn được 
thể hiện dưới ngòi bút của anh :

Một vườn thượng uyển, liên hoa
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Hiễn linh, ứng Diệu, Tháp ngà , Đền thiêng 
Giếng trời rọi ánh bình minh 
Bệ thờ, Bi kỷ đinh ninh lời thề

(câu 423-426 tr.52-HTPN) 

Trở lại với chân lý ban đầu của bài viết 
này, tôi hoàn toàn ủng hộ vài tư duy, cách nghĩ 
và cách viết sự tích và huyền thoại của Lê Bá 
Cảnh. Trách nhiệm của người cầm bút là phải 
biết khai thác, sáng tạo ra những sự tích, 
huyền thoại mới, dựa vào những sự tích, truyền 
thuyết sơ khai làm phong phú thêm kho tàng sự 
tích, chuyện cơ cho đất nước. Đây là một 
hướng đi đứng, đầy sáng tạo và rất thành cânẹ 
của nhà thơ Lê Bá Cánh.

Xin chức mừng anh.
p.v

Í P U  Y \ k *  - 6 5



'T M à  tfo p

c ủ a , n Á u H ạ  to tỷ ề K  t& ở ạ i
LÊ VĂN MƯU

Hội Văn học NT Lâm Đồng 
02 Quang Trung Đà Lạt

0& ại một lần nữa phải viết đôi dồng cảm 

ơn anh, như m ột món nợ trần iỊÌcin tôi p h ả i trả.

Trước đây, hơn một lần tôi đã viết về anh: 
"Lê Bá Cánh - nhà thơ của nhữiii> huyền thoại" 
{đăng trên báo Lãm Đồng sò 2252-ngày 
21/11/2003 ), đó là nhữiĩíỊ dòng xúc cảm mà tôi 
đã mạo muội viết về anh, nói về anh như một ân 
nhân khi dọc những tác phẩm : "Huyền thoại hồ 
Than Thở, huyền thoại thác Liên Khưtỉm’, huyền 
thoại thác Hang Cụp, sự tích thác Bohìa ... 
Nhữuq tác phẩm dó đã tô thêm sắc diện clio 
nlĩừng danh lam, thắiìiỊ cành của xứ s lù in X nu) - 
quê hương tôi - Đà Lạt -  Lâm ĐồiiiỊ.

H ôm  tm y, tô i lạ i m a y  m ắ n  là  m ộ t ỉ rom* 

những iiiỉKời dầu tiên dược anh cho đọc thêm 
một mỉ idìg  i (ì mới: "Huyền thoại Plìonii Nha",

hò - u  BA CÁNH



nó được ra đời như là món quà của người con 
trai đất Quảng Bình, trở về thăm quê hương 
sau nhiều năm xa xứ.

Đọc Huyền thoại Phong Nha, tôi càng 
thêm tự hào về quê hương, đất nước của mình. 
Hồn thiêng đất Việt lại thêm một lần nữa được 
khẳng định, dân tộc ta thêm một lần được minh 
chứng là dân tộc của "con Rồng cháu Tiên". 
Mặc dừ chỉ là truyền thuyết, chí lù những 
huyền thoại được lưu truyền trong dân gian, 
nhưng liuỵền thoại nào cũng đầy tính nhân văn 
sâu sắc và nhân bủn của dân tộc Việt.

Không tự hào sao được, khi ta may mắn 
đưực lùm con của một dân tộc có truyền thống 
đấu tranh dựng nước vù giữ nước í ừ hùng ngùn 
năm , một dân tộc có h ề  dày của một lịch sử 
hào hùng, và không tự hào sao được khi tổ  tiên 
chúng ta lủ những bậc cao nhân, hiền tài...

Thế hệ mai sau vù mãi mãi sẽ không bao 
g iờ  quên dược gố c  tích của  dân tộc m ìn h  qua  
nhữĩĩiị truyền thuyết và huyền thoại dã và đang 
ró, trong úó CÔHỊỊ sức cứa Nhà thơ  Lê Bú Cảnh
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-  Nhà thơ của những huyền thoại - người con 
của đất Quảng Bình, đã góp phần không nhỏ.

Tôi xỉn tạm lấy bổn cân trong đoạn kết 
huyền thoại Phong Nha của anh làm lời cuối 
cho bài cảm nhận này.

Phong Nha, tạo hóa - quyền năng 
Đệ nhất động, chốn vĩnh hằng - trường sinh 

Diễm phúc thay, đất Quảng Bình 
Gươm thần, động thánh vẹn tình muôn xuân

HTPN tr.55

L.V.M
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*7íhÁ  6 citỷề*  tú o ạ i v à  Ổìm A  tỷêK

ttU èK  H Âíêềt &iQ4tạ t6 * f Ẩ è  & ỉ k A
NGUYỄN THÁNH NGÃ

(N h à  thơ)

7 ỡ ỉ ’ chưa có dịp đến PlìOỉĩíỊ Nha -  Kẻ 
Bàng. Đó ỉà một thiệt thòi, nhitoí* Lê Bú Cảnh 
đã dẫn tôi đến bằng thơ. Hóa ra đôi cánh 
nhiệm mầu ấy khiến tôi yêu hơn cái truyền 
thuyết lãng mạn của thạch động. Ý tôi muốn 
nói tới một hình thái ý thức xã hội : Nghệ 
thuật. Văng, nghệ thuật mà nhà thơ dừng ở 
đây lả một hiện tượng có mối tương quan đến 
nhữnạ vấn đề của triết /v, nhân sinh. ..

Đọc và ngẫm, tôi nghe toàn bộ huyền 
thoại bay lên bằng âm thanh của nqọn ỵió 
trong lành. Tôi thích cái tên ấy lù một ngọn 
gió ... và ngọn gió lành ấy thổi xuyên suốt qua 
cức thời đụi vù đem đến một kết thúc có hậu, 
Tất nhiên với tâm thế  con người tỏi luôn nhận 
ra tiếng thạch nhũ thánh thót -  phủi chăng từng 
ịỊÌoí thơ Lé Bả Cảnh luyện bút bao năm rỏ xuống
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từng hang hóc trần gian! Nghe vô hạn và hĩtu 
hạn giữa cảm giác yên ắng của thời hoang sơ. ..

Tôi nhớ lại huyền thoại Thác Hang Cọp 
mà Lê Bá Cảnh viết trước đây. Hình ảnh một 
con cọp cô độc c ố  thoát khỏi truyền thuyết đ ể  
hỏa hiện thành người, Động Phong Nha cũng 
thế, những ngọn gió suy tư thổi qua trăm nghìn 
hình tượng như c ố  gắng thoát khỏi nỗi cô đ(ỉn 
vĩnh viễn đ ể  hòa mình vào không gian, thời 
gian vô tận...

Đọc huyền thoại Phong Nha của Lê Bá 
Cảnh, theo tôi đừng đọc theo kiểu bình thường 
là ngừng lại khi hết chuyện. Bởi tôi biết anh 
vừa thoát khỏi mình như một sự đổi mới. Hãy 
đọc bằng hàng loạt âm thanh của gió, bằng tỷ 
tê của một giựt nước lắng nhũ, thì thầm nỗi 
đau không còn là gì nữa mà chỉ còn là tạo hóa 
với quyền năng siêu nhiên kỳ diệu. Tỏi cho 
rằng hình yên thiên nhiên là thơ của Lê Bú 
Cảnh và thanh bảo kiếm kia vẫn còn tác dụnq 
trong thời hiện đại là ngăn chặn bứt yêu quái.

N.T.N
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