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T hơ tình về 
một vùng Thơ *

PHAN XUÂN  H ẠT 

(Nliừ thơ)

m
ôi là người đã làm thơ về Đạt Lạt — lại cũng 
là người có theo dõi khá kỹ những bài thơ lẻ 
viết về Đạt Lạt đăng trên các báo. Nhưng có 

riêng một tập như P h ân  T hông B a y  của Ngô 
Viết Dinh, một nhà thơ, sinh và lớn lên ở Hà 
Đông, sông và làm việc khá lâu ở Hà Nội, người 
“Xa lạ” với Đà Lạt, thì thật đáng mừng.

Đà Lạt quả thật là một vùng thơ. Thơ về 
một vùng thơ, chuyện ấy chẳng có gì mới, song 
có điều, xưa nay thơ về một vùng, một đề tài 
trong một tập gồm nhiêu tác giả, rất khó tránh 
khỏi đơn điệu — cũng là bình thường. Còn trọn
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gói, riêng một tác giả - lại cũng một vùng, một 
đề tài — càng khó tránh khỏi đơn điệu hơn. 
Vượt được “Vũ Môn” ấy thật là khó, thật là gay, 
là thử thách đối với tác giả, đôi với thi sỹ.

P h ân  T hông B ay  đã vượt được, không 
dám nói tất cả tập đều được chín bậc mà cả tập 
đã vượt được sô bậc không ít và có những bài đã 
vượt khỏi “Vũ Môn” để có thể cá hoá rồng. Vượt 
được, theo tôi, có lẽ do hai nhân tô:

Tám hổn thơ là dây dàn căng thang 
Cảnh và Iiạưòi là ngọn gió thôi qua 
Gió bật dây dàn ngân lên thành tiếng 
Nốt bổng trầm ... ấy thi tứ bay ra!

( P .x . l l  BÁO VAN N G H Ệ  7 .85)

Phải là tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động 
thì “cảnh và người” làm ngọn gió thổi qua, hồn 
thi sỹ mói rung lên thành thi tứ. Tôi vốn biết 
anh Ngô Viết Dinh, người đã ở tuôi “tri thiên 
mệnh” — cái tuổi lão sắp lai dễ tài tận lắm, nhất 
là đôi vói tho' - cảm xúc rất dễ bị trơ lỳ, xơ cứng, 
đã về Đạt Lạt không dưới ba lần, cả thảy không 
đầy một tháng, ở xa, về một nơi nhiều lần càng



dễ mòn cứng cảm xúc, điều đó diễn ra khi “dây 
đàn” không thật căng — căng một cách thường 
trực- Lại nữa, “cảnh và người” có là ngọn gió 
mạnh, ngọn gió thường xuyên đánh vào “dây 
đàn” không nữa chứ!. Đạt Lạt có là như thế? 
Qua thơ, nhìn “dây đàn” ta biết được quả Đạt 
Lạt có sức gió ấy. Địa thế, cảnh quan, trăng, 
hoa, gió mưa, hồ, thác, khí hậu, nhà cửa, con 
đường, con người... của Đà Lạt là một minh 
chứng hùng hồn mà cả nước này, cả quốc tế, là 
du khách nội địa hay nước ngoài, ai cũng dễ 
dàng nhất trí. Và đó có lẽ là nguyên nhân duy 
nhất hay chí ít là chủ yếu mà nhà y học lỗi lạc 
Yeresin đã phát hiện ra Đà Lạt cách đây một 
trăm năm?

Ôi, thành phó như lình em dứng doi!
(I)À LẠT YKU)

Có gì CU Ôn hút hơn, tha thiết hòn khi tình 
yêu đứng đợi? Một thôi thúc mạnh mẽ giục ta 
đôn Đà Lạt do Đà Lạt vốn nó đã là “hữu xạ 
tự nhiên hương” và nói không ngoa, danh 
lam thắng cảnh này được xếp vào bậc nhất ở

p h a n  thâncỷ bcuỷ
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Đông Dương là phải:

Ta di trong dòi mộng 

(ìặp hổn thu châu Âu
( T ự  T ỈN I I  l)À  I Ạ T )

Tôi đã từng sống mùa thu ở Tiệp Khắc, ở 
Nga, nghĩ đến câu thơ này lại càng thấy Đà Lạt 
khơi gợi lắm. Khí hậu Đạt Lạt là môi trường 
của loại thông. Xưa, nhà thơ Xuân Diệu viết 
tuỳ Bút “Phấn hồng vàng” lấy cảm hứng từ Đà 
Lạt. Nay “P h ấn  th ô n g  bay” lại cũng bay ra từ 
Đà Lạt. Quả thật, phấn thông vàng, quan sát 
kỹ, nghệ sỹ một tý — nhìn sao mà dễ yêu, dê 
mến đến lạ:

Phấn thông vàng dã bỏ bừa lòng anh
(L Ù N  C I I Ừ A )

Không, phấn thông vàng không chỉ bỏ bùa 
riêng anh Ngô Viết Dinh đê anh nhận ra:

Phấn tìm nhị hạ cánh rơi 
Thắp vàng hồn cả  dất tròi say yêu

(PHẤN T H Ô N G  BAY)

Có ai đó CÓ cảm tình với cây thông, trong 
đời, có lúc đau khổ vối kiếp người bê dâu, muôn
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hoá thân “Làm cây thông đứng giữa trời mà 
reo!” theo Uy Viễn Tướng Công — Nguyễn Công 
Trứ xưa mà bây giờ đọc Ngô Viết Dinh, được 
anh triển khai thêm:

Thông hát, thông reo, thông buồn, thông gọi 
Khi gặp thông dã  nói hộ bao diều

(THÔNG)

Ai đã đên Đà Lạt, từng yêu thông, còn yêu 

hoa hơn nữa. Đủ các loại hoa: mi-mô-da, bất tử, 

đừng quên tôi, tường vi... những loài hoa nổi 

tiêng Tây, Đông đã vào thơ, vào nhạc và hoa trở 

thành nỗi nhố. Không chỉ thế, tác giả Phấn 

thông bay do giầu tính dân dã, lại nhớ hoa xu 

xi. Điều này, ta tôn trọng và quý trọng hơn 

nữa, đốì với nhà thơ:

Em biết một chấm hoa dịnh hướng 
Mỗi ngày dông sương phủ trắng lòng tôi!

( I IO A  x u  XI)

Đã định hướng rồi còn nói gì nữa, nhất là 
định hướng trong tình yêu, nói thế chứ tác giả 
lại còn “dân dã” thêm một cung bậc nữa, rộng
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hơn:
Bông hoa dại nở bên rào 

Chừn° nghiêng cánh dô vàng vào lòng tôi
(HOA Q U Ỳ )

Thơ miêu tả thiên nhiên, trăng, hoa, mưa, 
gió v.v... sẽ kém mọi loại hình nghệ thuật khác 
nếu thơ không gắn lòng người vào (Người buồn, 
cảnh có vui đâu bao giờ! - Nguyễn Du)

Ngô Viết Dinh đã tiếp cận được thi pháp đó 

khi anh nói về hoa Đà Lạt:
Sắc hoa chìm (lắm  tâm tư
Ban mai lại cứ ngở như cuối chiêu
Tôi nào dám nói lỏi yêu
Sắc tường vi cứ nở nhiều cho ai?

(H O A T Ư Ờ N G  VI)

Hoa Đà Lạt rồi hồ Đà Lạt. Hồ Đà Lạt cũng 
khơi gợi ghê gớm. Những cái tên hồ: Than Thở, 

Xuân Hương... đều thức dậy một nỗi niềm nhân 
thế nào đó. Và là thơ. Thơ của nhiều tác giả. 
Ngô Viết Dinh là một tác giả, với cảm nhận của 
trành, anh đã nhìn Đồi Cù và hồ Xuân Hương 
là hai thắng cảnh tiêu biểu lại ở ngay trung



tâm Xứ hoa đào như hai thực thề của phạm trù 
tình yêu:

Hai nỗi dơn côi gặp nhau chiểu thỏnq hát 
Dáng Đồi Cù soi nước Xuân Ị  lương  
Anh gặp em giữa thiên thu Đà Lạt 
Huyền diệu dời ẩn hiện ấm ngàn sương

(C Ó  DÔI)

Hơn ở đâu hết, chỉ Đà Lạt mới có những địa 
danh của tình yêu và cho yêu: Đường Tình ái, 
Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Rừng Ái 
Ân...

Người ân ái tự rừng biết ái ăn 
Sắc xanh lá giao hoan cùng tròi biếc 
Tôi lắng nghe dất tròi yêu da diết 
Toa mát hương tươi rói tình ngưòỉ

(R Ừ N G  ẢI ÂN)

Con người yêu đằm thắm như hay cùng 
thiên nhiên yêu hoà quyện vào nhau trong 
“P h ấ n  th ô n g  bay”. Tình yêu được đặt trong 
chiều kích vũ trụ như ta đã gặp ở Tagore (Àn 
Độ).

Yêu, cả con người cũng như thiên nhiên,

p h ấ ^ i U tấH Ẩ ỷ ầ cư ỷ
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không chỉ có niềm vui mà còn nặng nỗi buồn 
với thác, suôi, rừng... Thác, suôi, rừng... ở Đà 
Lạt đầy ắp truyền thuyết, huyền thoại. Truyền 
thuyết huyền thoại làm du khách thêm bâng 
khuâng, bay bổng khi dạo chơi Đà Lạt. Truyền 
thuyết mênh mông, huyền thoại diễm ảo ấy, 
hẳn có một cốt lõi sự thật, lay động lòng du 
khách từ cõi vô thức, riêng Ngô Viết Dinh thì 
thấy nỗi buồn từ nước mắt của một môi tình 
dang dở trong truyền thuyết về Đa Nhim, đã:

Buồn xưa thèm nặng buồn tôi 
Nhật vé hòn sỏi mồ côi tặng lòng

(L Ẽ N  V Ớ I  D A N  HIM)

Thế là ít nhiều, tôi đã nói về một sô mặt 
của Đà Lạt, qua thơ Ngô Viết Dinh, trích dẫn 
những câu thơ tâm đắc và chưa thật tâm hêt 
lòng, song nói gì thì nói, trở lại ý ban đầu, “dây 
đàn và ngọn gió” và ý nói giữa bài này quy về 
con người thơ dù “hướng nội” hay “hướng ngoại” 
là nói thuần thuật ngữ vối nhau chứ hai khái 
niệm ấy không thể tách rời. “Hướng ngoại” nào 
mà không có “nội” thì “ngoại” ấy chỉ là hững hờ,
thò ơ và rồi củng tư nó triệt tiêu, không bỏ nốt.

******* MÂ ỉ ~  T*Và “hướng nội” nào lại không lấy “ngoại” làrrrcơ
Ằ V  • - ị« i? ■ Ị
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sở đôi sánh, đôi trong, khắc hoạ đắc lực cho
■ í __/N -??r)nội :

Biện chứng là vậy- nội diện, ngoại hàm lcò. 

vậy- con người — xã hội — thiên nhiên là vậy, tự 
nó đã không tách rời.

Thơ càng như thế, đòi hỏi hơn thế bởi loại 
hình văn chương kỳ diệu này tự nó có “thiên 
chức bẩm sinh như vậy theo trắc nghiệm cá 
nhân và kinh nghiệm lịch sử của riêng tôi.

Dài dòng một chút lý sự như vậy để quy về 
vối Phấn thông bay.

Ngô Viêt Dinh đã vê Đà Lạt rồi xa, rồi trở 
lại và xa. Và thơ, một tập thơ - thế khi trở lại, 
nhất là lần sau cùng, gần đây nhất, anh chỉ còn 
Đà Lạt trong nhận thức lý tính rồi để xúc cảm 
của tâm hồn rơi vào trơ lì, xơ cứng hay nôn nao 
xao xuyên đi “tìm”? Không — anh đã “tìm”. Tìm 

là do chưa thấy dù đã thấy, hiểu theo bình diện 
cảm xúc thở:

TMTÍỉMỈĨĨĨ ìI ich
Đến tìm nứa trái lim tôi

PHÒNG ĐỊA CHÍ
nơi này

T IM )H IM ) / /sr

DC . 4  33 'Ẩ í
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vãn đồi thông phấn bay, hồ Xuân Hương 
đầy vơi sóng vỗ, thác Cam Ly trắng xoá tận tít 
núi cao, Đồi Cù xanh cỏ, Thung Lũng Tình 
Yêu, con đường, xe thô mộ, (lãy phô, ô che... sắc 
màu, đê khi xa, trở về đất Bắc vời vợi trông vào, 
hai phương trời cách biệt, một chiều mùa hè, 
mùa hè rực lửa đôt nóng nỗi nhó chứ không 
phải là mùa thu xanh dịu thường tình đâu nhé 
— anh viết:

Chiểu phưoiig anh, phô'thấp lên mùa PhưựMị 
Sắc dỏ I1III1 « từ (láy mắt em Iihìn 
Đốt lòn ạ anh cháy rê một hướng 
Sác Ưhưọiìg hồng lọc sáng con tim

Chiếu phưmĩg eiĩi, một tròi siam "  băn (Ị lãng 
PhưọiiiỊ bên (lối vẩn tím sắc don cỏi 
Lòng em nhuộm chiêu len theo năm tháng 
Cỏ gủi phương anh một sác tím roi?

(IM IƯ ỢN d 1)Ỏ- IMIƯỢNG T ÍM )

Anh đã thiên về giãi bày cảm xúc qua hình 
tùỢng thơ là một trong những bút pháp thể 
hiện. Anh ít chú ý đến tứ thơ, lấy tứ làm chôt 
cho một bài thơ nên có người đọc khó nhớ nêu
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không có những hình ảnh mới, sắc sảo hoặc 
những câu thơ sáng loé lên, bám chặt vào trí 
nhớ người đọc, hơn nữa, về ngôn từ, có khi anh 
còn đế chúng được buông thả tự do dưới ngòi 
bút của mình mà chua dùng hết ngón nghề mà 
trói chặt nó lại can thận song từ nỗi nhố Đà Lạt 
mà anh chuyến phượng đỏ sang phượng tím 
(màu tím là màu nhớ thương) ở cả hai miền xứ 
sở Việt Nam nhiệt đới này là điều làm tôi hết 
sức vui mừng về tạo từ (tất nhiên phải xuất 
phát từ nội dung cảm xúc thật chân thành và 
vôn thực tê - Đà Lạt có hoa phượng tím) khi kết 
thúc tập tho' này bằng “Phượng đỏ — Phượng 
tím” là bài thơ, riêng tôi, cho là ưng ý nhất, là 
bài thơ có nội lực, có sức bật bên trong và điều 
đó càng có ý nghĩa khi nhà tho' gửi “P h â n  
th ôn g  bay” vào Đà Lạt và đi các miền xa xôi 
khác của xứ sở ta để chào mừng Đà Lạt tròn 
một thế kỷ vào cuối năm nay (1883-1993).

H ù Nội, th án g  m ạn h  thu, n ăm  Quý D ậu  
2 - 9-1993 

P.X.H

*’ f )ã  d àn g  báo V à n  N ghệ 1991
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Bông hổng phấn

lút sững sờ linh cảm chạm rào hoa 
Tươi cánh mọng phấn sưong hưong Đà ĩ  xú 
Giọt nước mắt hay tình tôi dọng hạt 
Tắm sắc mầu nở dậy cả hổn thơm
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Huyên thoại
Khi tao hoá đã sinh ra Vientlyt hay Krlshna (1) 

Thi đất trời cũng say tình ái.

bênh trắng áng máy xưa 
Triệu năm vẫn dụnỉị muôn trưa mùa hè 
Nạhiénq trời tụ áng mảy về 

Hồn ìiíịirời trai ấy ủ che ìỉíỊực nàng

Đôi vú mộng Lang- bi- ang
Niềm yêu ngàn thủa căn (Ị tràn ngực xuân
Đất tròi tươi vẻ thanh tán
Hoa yêu người ấy tặng dâng trăng rằm

Lang-bỉ-ang khoả  thân nằm

Tình say cõi mộng ánh trăng tắm mình
Tròi xanh tạc tượng ái tình
Em ơi, Đà Lạt hoá thành xứ yêu.

(1) Thần tình ái của Phương Tây và Phương Đông
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Đà Lạt yêu

(Ẩýe, ch ỉ lên (lèo không thấy xuống 
Bất ngỏ gặp Đà Lạt giữa không trung 
ơ i  íhàĩih p h ố  như tình am dứngdọỉ 

Ta tẩm hồn ta qua giọt sương hong

Có cấm xúc chưa dịnh hình dã tắt 
Cố tình yêu hổ d ễ  dã nhận ra 

t ì  dây thanh kiết lọc hồn sạch 
Linh cảm cõi lòng mở giao thoa

Lưng trời bát úp muôn dổi dỏ 
Giao hương ngàn thông dô bóng chiêu 
Iiức tranh (lát diệp vàng cánh gió 
Cùng gặp hồn minh de dược yéu
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Ran sơ ngựa h í rung nạoII ÍỊÌÓ 
Giọt sươníi gieo nhạc khúc ái ân 
Tròi cho thu (lên chiếu sương lạnh 
Được ấm hoi em thấm tình XIlán

Ta sánh vai nhau thăm Than Thở 
Trăm năm oan trái clạiiíỊ hố (lau 

Ngàn mối tình xưa bao chắc trở 
Phải yêu là khô hòi người sau!

Tinh yêu tói dính dâng thác trắng 
Ta gặp lòng mình giữa Cam Ly 
Bấv sắc cầu rống tung hoa nấng 
lẠm xuống sương thu bóng mình di.
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Đồi Cù ngàn tím lên hoa cỏ 
Cãy xoè tán dán dến tâm tình 
Anh hái sao thưa xâu thành chuối 
Tặng em hạt sáng cõi tăm linh

Say ánh ràng nở nụ hôn âu yếm 
Đôi bóng mộng mơ in sáng tráng thêu 
Vầng tráng hoá bông hồng hoàng yến 
Đặt dỉnh dồi thơ tặng Thành phô tình yêu.
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CÓ một môi tình đầu
Tăng Hõa Nam và Giắc-cơ-lin (1)

T ộả  tròi ỉà của gió 
Muôn dồi của ngàn thông 
Phòng lạnh ngọn dèn ló 
Đêm nghiêng vào mênh mông

Nàng giật thốt phòng mở 
Thoắt (lán (Ị một người lao 
Cô nữ tu nín tho 
Mắí chạm mắt loé sao

(1) Mối tình đầu của hai nhân vât găp gỡ nhau tai Đà Lạt trong tiểu 
thuyết “ Bức thư tình của Giắc-cơ- lin" Đăng Thanh, NXBTN 1990.
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Luồng diện ánh sao mắt 
ỉỉo á  chớp giữa dèm thâu 
Đôi con tim còn khắc 
Dáng hổn ở  trong nhau

Chiếc hỏn đầu dời say 
Nén bao n gày xa ngái 
Nhịp thở như chững lại 

Lắng bao nỗi niềm riêng

lỉm dẹp dến thiêng liêng 
Hoa - em không dám hái 

Đ ể lòng anh giữ mãi 
Trinh trắng em một dòi
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Cứa tu viện khép rồi 
Giã biệt nhau dèm nín 
Ao tu phong hồn kín 

Giữ trọn môi tinh anh

Tình yêu không biên giói 
Tình dầu khó vượt qua 
Cho ngàn thông biển sóng 
Aĩgàn dời hát tình ca
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Cầu

Bắc cầu giải yếm cho nàng sang chơi 

Muôn sang anh ngả cành hổng cho sang

(ca  d a o )

sông nào rộng hơn cầu giải yếm 
Thì quản chi trăm suôi với nghìn (lèo 
Con tim biết dập nhịp dời dịnh hướng 

Dầu mỏng manh giải yếm cứ lần theo

Hoa bé cho ai còn cành hổng em ngả 
Bắc thành cầu nôi nhịp giữa hai ta 
Cẩu có gai dù (lò i anh vấp ngã 
Đến dược em cho lòng phút thăng hoa
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Ai đi Đà Lạt 
mùa này

Q & ểiđ i Đà Lại mùa này 
ỉ  Ẩn đèo qặp phấn thông bay chác nhiêu?

Phấn thòníỊ thấm nhủ lòi yêu?
Ao ìĩiịưòi ngấ tím sưovíỊ chiêu hoàng hôn

Phấn thông có lặn rào hồn 
Nên man (Ị Đà Lạt bổn chồn về theo

Oi Pren xe xuống dèo 
Muôn chiều nghe tiến ạ thông reo bên tròi.



NCÔ Vlíh' DINH 32

Phấn Thông Bay

Q /̂ tảy  trôi tròi trẻ xanh trong 
Muôn dồi thông ngả bóng hong nấng tràn 

Rừng reo cùng tiếiiíỉ thác ngàn 
Thông mưa những (lọt phấn vàng nhuốm mây

Tôi là hạt phấn thông bay 
Tỉm em à  giữa ngàn cày rừng (lòi 

Phấn bay dầu dốc cuối tròi 
Sải củng cánh gió nắng phoi hổn mình

Tạ ơn ngọn gió gây tình 

Đã dưa phán (lên gặp mình xa xôi 
Phấn tim nhị hạ cánh roi 

Thấp ràng hổn cả  dát tròi say yêu.



3 3 PltcUt Uixmcỹ ỊiOiỷ

Có đôi

Ghi lai lời Đổi Cù V Ớ I hổ Xuân Hương 

hay la lời mót đôi trai gái đươc yêu

- J y ồ i  Cù cătiiị phổníỊ lồtiíị íìíịực trẻ 
Chạm sác tròi bàng lãn” dậu áng mây 
Một (lòi (ìừniị rói cô dơn buồn tẻ 
Gió du cành sương roi ru 11" hồn cày

Nếu chí một hồ Xuân Hnonq dơn chiếc 
Mặt íịitơníị lòn ự soi thấu nói dơn côi 
Nào ai hiếu nổi buồn írotìíỊ SÓIỈÍỊ biếc 
Đê sầu dau nguội tắt hạt sao roi

Hai nổi dơn cỏi gặp nhau chiêu thông hát 
ỉ)árií> Đối Cù soi lòriíỊ nước Xuân ỉlưovự  
Anh gập em trong thiên thu Đà Lạt 
Huyền diệu dài ấn hiện ấm ngàn sưtniíỊ.
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Thiên Điểu

Q*y )/nh hon ạ htìá Hoa chim thién diêu 

Cặp mó (ìóiiíi cánh nắng tự ngàn mây 
Hoi (lất ấm tình em hút dậu 

Xoè cánh rối muôn thủa chẳng vỗ bay
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Đường vào 
thung lũng tình yêu

Đường đèn C Ỏ I yẽu hoá đường thơ

<Ýpanh thơbax  
Trên dường xa lọ 
Hước tho (li 
(ìập ỉịhếnh xe tho mọ 
Vào thung lũ 11 (Ị Yeu

lỉoaiìíị so thức tình (lá 

Tay ấm giữa lòng tay 
Chiếc hôn sa V 

Hổn yêu bìmg khám phá 
Ỉ.utiỉị linh cảu thơ bay.
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Ngồi với đêm mưa
Đêm xứ yêu xin chớ môt mình 

N.V.D

f j  lũa xứ yêu ngoi một mình 
Có ai chia x ẻ  tâm tình dược dây 
Giá mà uống dược cho say 
Nỗi cô dơn gùi giỏ mây cất (lùm.

Đa Lạt oi cứ mưa phùn
Hỉnh như gió bảo “dừng buồn nghe anh'"
Hảo trời dừng cỏ mà xanh
Bảo tỉm thi sỹ chớ thành mộng mơ?
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Trời dà V làm kiếp người thơ 
Nào ai có dại có chờ mà lên 
Thòi thi nẹồi vói mưa dèm  
Đ ẻ nhìn dôi lứa di bên người tình

Còn Anh lặng ngấm bóng mình 
Giữa dèm mưa một dáng hình don côi 

Tóc ải bạc với sự dời 
Trắng mưa fíà  Lạt lại roi rào hổn

Bẽn hổ XUÂN HƯƠNG 
một đêm ianh
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Lời gió

Q Á i  buồn gió thổi tói dây
Trời xanh cao nổi ngàn mây trắng bài
Rừng thông thả bóng mái dồi
Lọt bao nhiêu mảnh nắng rơi cỏ mền

Thẩn tha với gió không em 
ỏ  đây núi cũng khát thèm tình yêu 
Nên hồ lăn sóng dăm chiêu 
Nên thông chẳng muôn hát reo tự tình
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Có nghe gió nói lòi minh
Tắm hồ Đa Thiện da lình dấy em
Cùng nghe lời gió mà quen
Gió thương tôi cũng thương em chân tỉnh

Ai xui em dến một mình
Tói dây cũng lẻ  bóng hình như tôi
Ta nghe lời giỏ sóng dôi
Biết dâu chang tự s ố  tròi xui nên

Sóng dôi dạo bước cỏ êm
Kìa vầng sao rụng chiều lên sau rừng
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Tự tình Đà Lạt

ưa em vé Đà Lại 
Thành phô trăm mùa thu 
Ngàn vi -  la mỗi dáng 
Một tính cách tăm tư

Thông reo trời gió lộng 
Chúng mình dang ở dâu 
Ta di trong dời mộng 
Gặp hồn thu chau Au

Giăng giăng tròi sương trắng 
Hay muôn hạt mưa non 
Quyện tình nhau dằm thắm 
Hơi thu trong trẻo hồn



41 p ỉiấ n  thôn/ỷ iiứẨỷ

Núi (lo muôn í/í)/; í,' thác 
Mây sà choi trôII tìm 
Ăn hiện tron« SII<>11 ạ bạc 
('húI1 ÍỊ mình ch(fi ú tim

C ù  II ạ  n g ồ i  b ê n  su  o i  n ã i i í Ị  

ThóníỊ (lệììĩ nhạc bóníỊ che 
Cáu tho tình Đà Ị.ạt 
Em Iiỉịàm cho anh niịhe

Đồi soi lòng hồ rộn (Ị 
Trời xanh rót tận hổn 
Má V chtìànạ che hai dứa 
Đà Lại say dam hon
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Thông
Kiếp sau xin chớ Ịàm người 

làm cây thông đứng giữa trời mà reo

(Nguyễn C ông Trứ)

<Yphẳng  tbiết từ bao giờ anh dã yêu thông 
Tự thủa gặp câu thơ buồn nhãn thế  
Vốn cuộc đòi là nỗi niềm dâu b ể  
Khi gặp thông dã nói hộ bao diều

Anh mở hổn cùng rừng thông reo 
Nghe sóng lá dâng triều biển rộng 
Tràn phấn thả tình yêu khát vọng 
Phấn giao duyên cho muôn dặm hương say

Tự lòng ngưòi bắt gặp dược tinh cây 
Khi dã hiểu mấy lúc cần lòi nói 
Thông hát, thông reo, thòng buồn, thông gọi 
Xin nguyện cầu Em hiểu mãi Thông -  Anh

Một dòi nghe thông hát tự hổn xanh
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Em đợi

thông rủ sáng một văng dù tím 
Dáiii> mảnh mai mém mại cả  mái dồi 
Em nhe bước di vé triền dốc ấy 
Phía chiêu ràn (Ị rương bụi phán thông roi

Em dứng (lọ i trầm tư như nạọn tháp 
Tóc châm ỉưtiíi qió chạm làm duyên 
Mặt hồ biếc runq chấm sao dậm nhai 
Tà áo mầu bồn chồn gió lật MỊhiêng

Sương bán ạ lang chấm dừ ấn hiện 
l  a áo em căng gió bác cẩu vàn ạ 
Cho anh dến kịp giờ lèn (hem hen 
Dù tím xoè che dán bước anh sang...
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Hoa Xu Xi

^{phâm hoa ràníỊ nở ấm giữa chiêu dông 
Quê xứ lạnh mở cánh troníỊ sưưiiíi bạc 
Sắc mâu hoa dưa tôi về Đà Lợt 

ỉiiiôi chia ly năm tháníi mái cách xa

Tỏi htìá giọt sương lọc sắc vàng pha 

Thôi kỷ niệm cháy trong tám tưởng 
Em có biết một ch ấn  hoa (lịnh hướng 
Mỗi ngày (lâng sưmig phú trắng lòng tôi!
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Em và Núi

(^ íía y  triệu năm dựng khôi hình tư lự 
TroiiíỊ cõi người ai hiểu (lá cỏ dơn 
Em áo Tím bông hoa bên núi 
Dầu là hoa hương sác khép cánh buồn

Em và núi thả buồn qua sương khói 
Ngóng (lọi hồn thi sv (lên giao thoa?

Em dõi anh lặng ùn như núi
Sắc tím chim theo suông trang chiêu xa
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Mi Mô Da

ó / ô i  lần theo câu hát 
Tói gặp Mi mỏ da 
Nỗi buồn của hồn nhạc 

Chạm rào sắc vàng pha

ỉlo a  vương hồn trinh nữ 
Nụ dính chuỗi kim cư<mg 
Cành cong nhu vương lĩtiện 
Đậu sáng từng giọt sương
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Trong sắc vàng dằm thắm 
Còn dấu môi tình xanh 
Khoác áo sương ngần trắng 
Phủ lên cả  thân cành

Tôi hoá người trai ấy 
Vé tìm lại dáng xưa 
Người cũ nào có thấy 
Giữa tròi Đà Lạt mưa

Thương một mối tình dẹp 
Suốt dòi (lau chia phôi 

Mi mô da vàng thắm 
Gội mưa thả cánh rơi
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Che dù

an g di dưới nắng vàng hoe 
Rất ngờ giỏ nổi bên hè mưa roi 
Người thơ vốn lắm dơn cỏi 
(ÌỈŨCI Đà Lạt se lạnh trời mưa bay

lim cầm dù nặng gió lay
Che nghiêng về phía tỏi dày hạt mưa
l)a vé dâu? ngọt lời thua
I)eo chan CÙM* bước em (lua tận nhà

Cẩm ơn dù dỏ mãi xa
Mưa lén mà chang nhạt nhoà trong tôi

Chán dồi dốc trắng mưa roi...



p h ẩ n  U tẫna bay

Sóng

c^Lsén Đa Lạt em dừìiiị lo vãn "  biến 
Trước Tuyển Lâm SÓIĨ!> SÓI1ÌỊ (lựnỉỊ ĩìtặí hồ  
Núi lượn dáng xô vé soi (láy nước 
Dải dồi son [hông non uốn nháp nhô

Có SÓHÌỊ nước, sóníị rừtiỉỊ, ta SÓHÍỊ bước 
Xỉ>ắm cánh buồm chấp chói giữa sưoriíỊ hoa 
Tiếnq chim rừtĩíị thả sóng dài chuỗi nạọc 
ỉ lộ i sóng cho lòng hoà khúc lỉnh ca
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Trăng

& răn g  nơi dâu chẳng tỏ như nhau 
Đà Lạt gần tròi trăng em lai láng 
Mỗi ánh ràng nuôi hồn em rung cảm 
Nghe hao mòn lặng lẽ  trăng di

Trăng muôn dời vẫn tính mốc chia lỵ 
Trăng tròn dầy nỗi nhớ mong kết dọng 
Thành khối vàng dậu dinh tròi hy vọng 

Đợi mong anh trở lại dốc thông xưa

Lòng trìu buồn trăng lặn dưới mưa 
Bỗng cánh vàng thấp trong em linh nghiệm 
Theo dường trăng anh vừa chọt hiện 
Trái thông rơi lấp loá ánh sao băng...
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Lên chùa

& h eo  chân em hước lên chùa 
Phấn thôníỊ vàníị dă bó bùa lòng anh 
Mẻ rồi bước chậm bước nhanh 

Nấng trong d ồ  hóng (lỏi thành lươtig tư

Nam mỏ Phật chào lạ y sư
Có dâu thanh sạch dược như còi Thiên
Cho hổn ta phút bình vén
Tám linh thắp sáng reo lẻn thám thì
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Vào cửa phật mỗi bước di
Cho lòng thêm những từ bi vói lòng
Tạ ơn sắc áo nâu sồng
Cho ta ăn lộc ngọt hồng thoin xôi

Phật phù hộ mình nên dôi 

Tòa sen sáng một rùng dồi lung linh 
Câu thơ anh viết tặng mình 
Đ ể nhà sư dọc thơ tình cũng say

Ra về hước dưới bóng cây
Thông reo thả phấn vàng bay lưng dồi.
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Tìm bước em

bỗng gặp tầng mây nguyên thủy 
Như Yersin "'dã gặp buổi hoang sơ 
Những con dường trong dèm cở tích 
Giamg mặt người ẩn hiện giữa sương mơ

Thành phở ngàn hoa một em do bước 
Chát dắng lòng sỏ kiếp dã an bài 
Bóng dù che muôn lứa dôi xuôi ngược 
Em về dây rô (lịnh d ể  tìm ai!

Đòi cho gặp nhưng so le nhịp sóng 
Đến xứ yêu tìm lai bước chán nhau 
Anh lửng thừnự trong dem cò tích 
ISiỉấn ngơ máy nguyên Ihuv nhú trắnq dâu

(1 Người tìm ra Đa Lat
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Theo bóng du hồng

? «  di theo bóng du hồng
Hoa dẫn lối ấp Hà Đông tìm vào
Dịu hiên em cất tiếng chào
Giọng quê hương quá ngọt ngào thiết tha

Hẳn là quê gốc mẹ cha
Không làng Vạn+> cũng làng La thật rồi
Đất quê ươm sáng hồn người
Càng thanh sạch giữa dát tròi Xứ Hoa

(t> Làng Vạn Phúc, La Khê ven thị xã Hà Đông
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Bảy giờ lànq Vạn làng Im

Vẩn ưom tơ lại trồng hoa kín làng
Ước gi cỏ gốc hổng vàng
tìược chia giống tốt nở tràn quê xa

lỉm vé gày mói cây hoa  
Cũng thăm dát tở quê nhà Hà Đông 

Nhìn hoa d ể  biết người trồng 
Nào em chung một dù hồng la di
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Dạo bước Đồi Cù

Tộ ó bao giờ như vậy không anh 
Triển dồi mơ mộng nắng mong manh 
Bên rừng cây gió dung dưa bạc 

Anh dắt em di giữa mát lành

Nắng mỏng theo chiêu sương thu phơi 
Không gian lấp loáng sác máu roi 
Ngàn hoa 171Ở cánh tròi hanh phúc 
Hương rung theo nhịp bước chân người



59 ỌhấM, Utâncỷ kcưỷ

Em mở hồn hoa dến dắm say 
Một chiếc hỏn nồng chặt ròng tay 
Nghe dất trời reo trong linh diệu 
Hạnh phúc dòi thường nắng chia dầx

Anh sải cánh nằm bên em ngồi 
Lặng nghe mạch dập của tim dồi 
Bắt gặp tinh thông (lùa với gió 
Nhặt trong chân cỏ hạt nắng roi
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Thấp thoáng
Tặng anh Ngô Vãn Tước

nhau vào “Thú dở hoa ”
Muôn “cánh bướm m ỏng” la (lá bên chân
Giữa mùa hè gặp hoi xuân
Cành mai tím bỗng dậu gần bên vai

Sóng dôi nhịp bước tình trai
Sắc ngàn hương nỏ cho hai tâm hổn
Mỗi bước di một bổn chồn
Nên hoa cẩm tú cáu tròn tím tươi

() kìa một chiếc g h ế  dôi

Xin nhường bạn trẻ ngồi choi tự tinh
Có nhau mình vẫn bên mình
Nghe hương sắc mở tâm tình người thơ

Iiông trà mi nhu mộng mơ
Bóng dôi thấp thoáng cành tơ cuối vườn



61 pitcm  Ut&n(ỷ kaiỷ
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Rừng cÂi Ẩn
Tình ái là năng lưc vũ tru 

(G.Ohsavva)

Sác xanh lá giao hoan cùng tròi biếc
Tói laniỉ Mịhe (lất tròi xêu da diết 

Toà mát hươíĩỉị tiurí rói lình nạười.

Rìỉhíị m ơ m àng tay lá bu ô n g loi 

Xó>1ự sav ngu chập chờn sươtìii trãi!«
Trời ménh mônq chọi thay lòng quan ạ ra/ỉ" 
\àníỊ banự khuâng lăt lịm cuối núi xa

Rừnỉị với trời htìà hợp Ihãng hoa 
Thòng cuộn í>ió íỊÌao hưởng ngán tình khúc 
Hoa rừníỊ nở thơm còi dõi hạnh phức 
l áng lứa dời ân ái rũ trụ yẽu
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Cùng em vào 
chợ đêm

A ia  Đường Tình ái dấy em 
Chúng mình ghé xuống chợdêm  họp rồi 

Siửmg giăng giăng trắng dất tròi 
Muôn quầng đèn loé sao phoi sắc màu

Nhịp chân bước chậm bước mau 
Nghe sương lạnh gội trắng dầu cứ rơi 

Nép vào anh ấm thêm hơi 
Má em hồng trái táo tươi tròn dầy



65 p h ấ n  UiẬncỷ

Tặng em mươi trái dâu tây 
Gợi lòng ta nhớ những ngày Đông Ấu...? 

Bát cháo lươn ót dỏ màu 
Khói thơm thom cả từng câu em mòi

Bổn b ề  bát ngát rau tươi 

Xếp lên xe vội kịp xuôi Sài Gòn 
Vong tronẹ sương ngựa h í dòn 

Nhịn thố mộ vắng dường mòn nhac dêm

Đồi sav mộng thông nẹù yên 
Dắt em dón mật tròi lên với minh
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Trăng Vỡ

c ^ u á  dộ thu rét xám da trời 
Đêm tỉnh giấc ngỡ vầng tráng võ 
Sao hoa cú phơi vàng rực rỡ 
Chia những mánh buồn cu nạ tôi

Mánh buồn trăng dọng mãi bèn tròi 

Lặng lẽ  uống hạt sươMỊ lạnh ngắl 
Những giọt lệ hồn tôi trong vắt 
Lọc chắt từ cội rẻ  niêm dau



phấn, iltữncỷ lua/ỷ

Đà Lạt thu nào ta ở  bên nhau 
Tình ta cháy chia hoa nhiêu nắìĩíị 
Sương càng trắng cho hoa càtiỉị thắm 
(ỉúi rê trăng muôn sắc ấm vàng

Ta xa nhau sắc ấm có nguôi tàn? 
Tráng dà võ chia buồn cho hoa dấy 
Đe dèm dèm hổn lôi lai chảy 
Trên những mảnh buồn trăng roi
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Lên với Đa Nhirn <v

v «  lên dây với Đa Nhim
Tắm dòng nước mắt hơi tìm ngưòi xưa
Nỗi buồn thác đ ổ  hết chưa ?
Núi rưng rưng trắng thả mưa dầu nguồn

Cõi yêu vốn lắm nỗi buồn 
Nghìn năm nước mắt vẫn còn dầy vơi 

Buồn xưa thêm nặng buồn tôi 
Nhát về hòn sói mồ côi tặng lòng.

Sông nước mắt dọng cuội trong
Nắng mưa thêm nặng giữa dòng thòi gian

Sắc rêu ngả ánh chiêu ràng
Nghe viên sói nặng bao trang thơ tình

n Theo truyền thuyết: Đa Nhim là nước mắt của một mối tình lỡ dở



p llấu  thữíKỷ Latỷ

Nửa trăng biển 
Nửa trăng rừng

êm thao thức ... lĩiỊấm bình minh Đà Lạt 
(ìạp vầiiíỊ trãníỊ xé nứa ÍỊỚC (lồi thòng  

Mói dèm qua còn vâníị tràng nạuxen vẹn 
Mà hòm 17(IV trăng nửa biển nứa rừng.

Đèm 1ỊÌá biến lên rừng nào có ngủ 
Muôn dôi thon í; rutiiị sóng ạió ri vu 

Anh c ứ  Ị1ÍỊỠ nứa váng tráng biến 

sh ớ  nứa trỡníỊ r ìn iiig iii muôn sónạ hát 111...
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Than thở

Một truyền thuyết

& rắn g  trong tuổi học trò 
Thơ ngày như cánh bướm 

Đôi con tim nở sớm 
Tình yêu mãi tròn dầy

Cánh bướm dậu rồi bay 

Đ ể nỗi buồn ở  lại 
Tiếc chi dồi cơn gái 
Gieo mình dáy hổ trong



p y tấ n  U ĩ â + i a  ỈK U ỷ

Lòi than dau gió thông 
Hồn tan ra thành nước 

Nghe nỗi buồn trong suốt 
Nhân lên cùng sắc mây

Nấm mộ bên dồi cây 
Gió hú chân hương đỏ 

Có ai vừa than thở 
Khói hương sương trắng hồ



NGÔ VIẾT DINH 72

Hoa quỳ

*yÕổng gặp <1(1 Y cỉoá hoa quỳ 
Cánh 177//" nởtiẻn mua (li cuối tròi 

sấc  hoa nào tặng cho tôi 
A íịUòi lữ khách tư xa xôi tìm rào

Hóng hoa (lại no ben rào 
Chừỉiíi nghiên"  cánh dó vàtìỉị rào lòniỊ loi 

Lọc hồn tron ự sắc hoa roi 
Chiêu Đà Lạt một khoảng dời sắc hu<nií>

Hước than tho mồi neo dưòiìỊỊ 
Đón hoa quỳ thám tấm siíơng tăiiíỊ minh.



13 PlvcUl UlỈHKỷ ỈKt4ỷ

Trước thác Prenn

(ĩứniị trầm tư trước rrenn  
A hat bỏiiỊỊ hoa nán ạ nước buỏiỉỉỊ rèm 
Mím (lôi trai ạái soi hố tham 
Chanh nỏi Ihươttíị mình lí' (1(111 em

I.Hì thám hòi (ỉá biết xẽu khónti 
ỉlciy la lư suôi dối thay doiií’
Đo chanh của núi làm nén thác 
Thác cùa dùi em dò íỊÌữơ lòtiíi

A ước qua thác chấy nước ém xuôi 
Con co (lon lanh cùa hôn MỊiròi 
Lam sao ạiíi dược tròi lỉico nước 
Thác cua lòng em trang (lon cõi...
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Hơi thu

\ Jyất trời vào yên ả  
Tắm hồn ngưòi dịu êm 
Anh nhận dược bóng lá 
Nhẹ rơi trong mắt em

H oang sơ ngàn thu trước 

Giii tình lại thu nay 
Cho hồn anh thấm ướt 
Lá rơi mém hoi may
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Thân lá nằm trong dất 
Anh roi rào mắt em 
Muôn ngàn thu xa cách  

Mắt lá lại hiện lên

Chúng mình chung nhịp thở 

Lòng anh đẫm hơi thu 
Niên thơ trào mắt nhớ 
Ngàn dau bóng lá ru



NCÔ VI Ít dinii 7X

Hoa Tường vi

(37ắc đất hiamg tròi hồn người thắm 

Ngưỡng cửa cuộc dời thấp thó di 
Tình ai ham hồ như cánh bướm 
Đậu xuốiiiị Ịịiữa lòn ạ sắc tường vi.

Chiều (IV í>ặp người hoa dà tím 
Đè khô lòng ai quá thơ ngáy 
Con tim dinh hướng tình yêu dến 
Say có hoàn ự hỏn sắc tím gầy.

Đang (lộ xuan xanh thòi trai Iré 
SỎHÍỊ giữa muôn hoa vấn cô dơn 
Ai dà cho ai tình vừa hé  
He lai chán ma V tráng mưa buồn.



79 p h ấ n  llíởtKỷ Ikoị,

Sao nqưòi ấy chang là hàng xóm 
Mãi nỏ bên rào doá tườníỊ ri 
Ai nào buộc dược hoàng hỏn lại 
Xui lò/iíỊ níỊUòi trẻ dò tinh si.

Tình Vẻu chang kê chi xa cách 
Thién duyên dã khiến dược gặp nhau 
l ì  ồn ai cứ (lọi muôn chiêu tói 

Đón sác lường ri (len nhuốm màu...

Thưmig cảm cùng Iiụiiòi troiiíỊ chiêu lim 
Viết hộ cho ai trọn tình tho 
Hay tại lòng tói CÙM* dọ chín 
Chạm ánh hoa nạ hỏn cũng thắn thờ'
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Hoa Tường Vi
(BÀI 2)

"Hoa Tườna Vi vân vậy"

Q 7ông thỏi gian lặng lẽ  trôi 
Hoa tường vi vẫn bên tròi dơm bông 
Có nhuộm hồng những phấn ihỏiiĩỊ 
Soi tim tím sắc người hong tàm tinh

Cho ai kh ố  với lòng minh
Hoa tươi cánh tháp lứa tỉnh chắng nguôi
Tôi dâu còn tuổi dôi mươi
Ngẩn lĩ ẹư dứng một ạóc tròi ưu tư



phcut tkữncỷ

Sắc hoa chìm dấm tôi ư
Ban mai lại cứ nạo như cuối chiều
rỏ i nào dám nói lòi Yêu
Sắc tưòiiiỊ ri cứ nở nhiều cho ai

ì  ì  oa em là của ỉiíỊUói trai 
Tỏi xin lá rưng sắc phai cánh ròi 
' <>an xa dử iìíi tựa dòng dời 
í han 1 'ào hòn mộl sắc trời voi di

Chain vào sắc doá í ươn ự vi 
/ hiiom hồn tỏi dỏ tinh si sớm chiếu



NGÔ VIẾT D1N11 82

Lá rơi

Q yỶ gưỏi của mộng hay mói quen 
IẨng tình thu dược gặp em giữa chiều 
Iỉeo  may thổi lá rơi nhiêu 
Ưu tư em dã chia dền sương trong

Buồn tôi di giữa thu không
Nghe buồn em thấu dáy lòng buồn riêng
Im  rơi thẳng lá rơi nghiêĩig

Tràn h(rì lá thở đất mềm thu sang

Nhẹ tay dón chiếc lá ràng
Xanh cho ai dê úa tàn cho ai
Im  em dầu dã nhại phai

Ánh vàng soi khoảng dời dài trong tôi

Hai tay nâng tấm lá rơi..
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Trong vườn...

<2/r á i táo vàng nhuộm ửng không gian 

Cứ lựng thơm môi em con gái 
Vườn Đà Lạt hoá vườn tình ái 
Vui như sưm g buồn tựa đá dam mê

Đi trong vườn tình ái tán xum xuê 
B ónẹ lá dấu nguồn hươnẹ mật chín 

Thức linh cấm bật dậy điêu thầm kín 

Từ cõi yêu trái cấm toẩ sắc màu

Trái cấm ngọt nẹào lá ứa niêm đau 

Anh và em chung tay chăm tưới 
Vườn tình ái ngàx ngày quên run sói 
Đòi ta thành sa mạc phải không em?
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Trái tim con người -  một bông sen 
Nó chẳng muôn suôi (lỏi là nụ 
Sau phút yêu cô (Um về trú ngụ 
Làn hương dau xếp thành nếp nặng né

Vốn con tim là dâng hiến tràn trề 
Chúa cũng thấy mình trong sáng tao '*J 
Vườn tình ái chiêu thu ta bước dạo 
Trái cấm ngọt -  buồn bật sáng mầm thơ

* Ỷ thơ Targore



Bất tử - hoa yêu

Đất nỏ tặng khóm  hoa  
Xoè muôn sợi cánh nhó 
Đón từng hạt sương sa

Em báo Hoa nghe hết 
Chuyện của hai chúnạ mình 
Hoa mừng mối tình dẹp? 
Khum sợi năng rung rinh!

Hoa uống căng sươnẹ mát 
Nhu em uống tình anh 
Mai ngày ngàn xa cách  
YÊU BÁ T TỪ dời xanh
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ớ

Hoa em

(Ọm nào có hát “Người oi..
Mắt buồn chẳng nói nứa lòi chia ly
T h ế rồi xe khuất tôi (li
Bỏng hoa em tạng nói gì? Gió lay!

Lòng hoa trắng rượi ngàn mây 
Cánh tim tím sậm dáng dầy sắc tươi 

ơ i  bông hoa Đừng Quèn Tôi 
Hoa gầy sắc tím cứ roi xuống lòng...

°  Tên m ộ t loà i hoa
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Nhật thực — 
Nguyệt thực

Ĉ()ìn là VâiỉíỊ trùng tỏ
Iien tròi /71«V í/í/c Iro/IỈỊ

Anh Mạt troi rực dỏ 

Con tim lăn theo ròiìiỊ

Ai hiếu cõi tinh ái 
Thẻ nào là "(in xa

Anh ưòiii> anh trăng hạc 
l.in tẩm ánh chiều tà
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Nhịp xoay tinh cầu ấy 
Hai chân tròi cách nhau

Lực âm dương hút dẩy 
Nguyệt thực em nguyện cầu

Hai trái tim xa khuất 
Mộng lung cõi thiên hà

Đ ể càng gần nhât thực 
Vũ trụ nở sao hoa



89 p itấ n  Utữníỷ ếícưỷ

ước

Q Á ế u  duợc ước - ước có doi cánh sát 

Thoắt một ạiờbay dậu dan Xứ ) Ểư 
Ngan xa cách hoá vài ba chớp mát 
Đưoc bên lỉm sánh bước nắìiíị [hon q chiêu
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Tôi đưa Đà Lat về nhà

soa anh dào thả cánh rơi 
Một cánh xuân giữa khoảng tròi rụng theo 

Thời gian nương i>ió trôi vèo 
Đà Lại ơi mắc nợ nhiều Xứ Hoa

Tôi dưa Đà Lạt về nhà 

Ngàn hương sắc ủ giao htìà hồn tôi 
Bông hoa vàng mỏ cánh tươi 

Tình hoa thắm mát lòng nguôi nỗi buồn



91 PlúU i tlĩân(ỷ ỉicuỷ

Hoa Đà Lạt nhân iịióníị vườn 
Nhớ Mimôdci thãp 11(111!’ dường Xuân Hưoiig 

Hạt ràng nào hổn tôi uơníị 
Thêm vàn ạ năng gội mà rươníỊ vấn tình

Hoa fíà  Lạt thắm miệníỊ bình 
“Xứ hoa dào... " 'l' thà hồn mình khúc ca

(1)" Ai lên xứ hoa đào'' ca khuc Hoàng Nguyên
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Thần tình ái

0 m  bỗng hoá ìiíịười con gái Lạt '
Tấm ngực trần phoi nắng giỏ thiên nhiên 
Đỏi rú tròn ngọn dổi căng phồn thực 
Cõi hóng hoang tạo vẻ dẹp trinh nguyên

Thở dát trời thịt (la ngần hoa cỏ 
Tự róc hình rạo rực sức thanh tân 
Anh I1ÍỊƠ nqẩn trước tif(piỊ> thẩn tình ái 
Mó hồn tươi dâng cảm giữa (lòi xuân

"> Oãn tóc thiểu số  ở Đà Lat



93 PlicU t UtơnỶ koiỷ

Tỉm

Tôi về để nửa trái tim 
Hen cung ngày trở lai tìm Em ơi

(Chia tay Đà Lạt lần dầu)

á /ô i rê' dây Đà Lạt oi 
Đến tìm nửa trái tim tỏi noi náy

vẫn dồi thông ngái phấn bay 
Gội hồn tươi mát timg giãy lãm tinh

Hồ Xuân Hiamg sóng ỉ ung linh 
Lỏng sau vấn dậu dáng hình bóng tôi 

Song an en thân vố dẩy voi 
ỉ  Am sao tòi vớt bóng tôi dược naư
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Thác Cam Ly vọng núi cao 

Gửi lời gió gọi tôi rào dạo choi
Nước treo tấm lua trắng phơi 

Tỉnh tôi như áng mây roi chôn này

Đồi Cù xanh mưcrt cỏ dày 
Nghe lòng dồi dỏ chín dầy mộng mơ 

Nuôi hồn thi sỹ non-lơ 
Cho tôi tìm một ý thơ lim ự chiều

Đón tôi trong dợi mong nhiêu 
CùníỊ rào Thung Lủng Tình Yêu sóm ngày 

Nụ hỏn tròn một vòng tay 
Thông reo dô bóng cỏ dầy nấng tron°
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cdm nghe mỗi sợi lá thông 
Hoá thành ngọn sáo thổi lòng réo von 

Nhận vào minh ngọn gió thơm 
Nuôi hồn thanh sạch cô dim cõi người

Có em diêm tựa cuộc dòi 
Nửa dông nửa hạ đất tròi mãi thu 

Bồn chồn sao phút g iã  từ 
Nửa tôi bồng thấy lại như chôn tìm

Đã gití rồi nửa trái tim 
Nửa còn lại cũng lặn chìm trong em 

Thôi chào Đà ỈJỊt Prenn 
Muôn dồi thông rải phấn lên nắng tròi
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Phượng đỏ 
Phượng tím

V  ; . ,
Ly hiên phưovíỊ anh phô thắp lên mùa phuọnạ

Sắc dỏ nttníỉ íừ d á v  mắt em nhìn

Đốt lòníị anh cháy rê một hưỚMỊ
Sác nhưựìiíị hotiii lọc sáng con lim.

( hiền phượng em mòi tròi sưtmq bòng lãn í*
Í hượníị bên dồi vẩn tím sác dơn côi 
ỉ.õng em nhuộm chiếu lèn theo năm l ha lì ự 
Có vui phương anh một sác tím roi
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L ờ i cu ố i sách
PHAN CUNG VIỆT  

(Nhà thơ, Nhà phê bình uăn học,)

I ên cạnh bản thảo P IỉẨ N  THÔNG BAY,
chúng tôi lại nói về Iloa. Đà Lạt trước 

hết là xứ sỏ của lloa và Tình yêu. Nhà thơ 
viôt tựa cho tập này, anh Phan Xuân Hạt, kê 
ràng: căn nhà mới của anh vừa được nhận 
món quà quý của Đà Lạt - đó là giông hoa bụt 
tím mà trước nay ít người đã nhìn thấy. Hoa 
bụt thường đỏ, nay Đà Lạt xuất hiện hoa bụt 
tím. Tác giả tập thơ, Ngô Viết Dinh, thì kê về 
cái hiêm và lạ của hoa Mimoda. Không chí là 
giông, đất đai, phân bón, mà cần có yêu tô khí 
hậu và vì khí hậu, mới thành Mimoda được. 
Hoa cũng như người, các hương sắc tâm hồn 
không phải cứ cấy trồng đại trà mà được. 
Thay vì, tại tô ấm ỏ đất lụa Hà Đông của tác 
giả, đã ươm được giôníỊ của hoa Imoócten, tức



NGÔ VIẾT DINH 98

hoa B ất Tử. Cũng là Đà Lạt cả. Tôi ngơ ngác 
trong PH ẤN THONG BAY...

Ngơ ngác là phải. Hoa đây, người dấy, 
tình yêu này. Ngô Viết Dinh viết cả một tập 
thơ riêng Đà Lạt, là từ một tình yêu, cũng có 
thê gọi là một tình yêu lớn. Chẳng phải là nói 
cứng, tình yêu đây nằm trong những gì thuộc 
về Đất Nước, Nhân Dân và Sự Sông Vĩnh 
Hằng. Nói nữa là Trái đất. Thi nhân muôn 
dời đã viết về các cảnh đẹp như là một số 
phận của mình. Một tập văn, một tập ảnh, 
một bộ phim màu màn ảnh rộng hoặc Vidéo. 
Đã có. Đã có mỗi thi nhân một bài thơ nổi 
tiếng trước một cảnh đẹp hoặc lịch sử. Đến 
lượt anh, vối Đà Lạt của riêng anh và Tố 
Quôc anh, Ngô Viết Dinh dám dâng tặng cả 
một tập Thơ. Quả có lý khi nói rằng, chưa nói 
tài năng và hiệu quả, bản thân việc này như 
là một tấm lòng, thì việc làm của Ngô Viết 
Dinh, đă là một hiện tượng văn học đáng quý.

Đà Lạt là một danh từ địa lý, nhùng từ 
lâu nó đã trở thành một tính từ của hoa, của 
tình yêu. Nói theo lý luận mỹ học thì nó là



một tính từ của cái đẹp. Đà Lạt tức là đẹp. 
Vậy thì nó chính là một chấm sáng có hương 
sắc của một phạm trù mỹ học. Hành trình 
của cái đẹp bây giờ ư? Như bạn đã biết rồi 
đấy, nó phải đi qua một chặng (lường đầy bão 
bùng nắng lửa, cả máu và nước mắt. Đó củng 
là hành trình của cái đẹp của Đà Lạt. Hạt 
sương trên sắc hoa, trên đồi thông Đà Lạt, 
quả không đơn giản chút nào. Quả là Ngô 
Viêt Dinh “to gan lốn mật”. Quả là Ngô Viết 
Dinh quá yêu. Dám thử sức mình ở một phạm 
trù mỹ học lốn nhất của thời nay. Và phải 
nhận rằng, với một trái tim yêu chân thành, 
Ngô Viêt Dinh đã không liều lĩnh ...

Ngần ấy bài thơ về Đà Lạt, nhưng phải 
gánh vác nhiều việc. Là thơ trước hết phải là 
thơ. Đó mói là điều khó khăn. Là hoạ, là 
nhạc, là văn suôi. Thậm  chí Ngô Viết Dinh đã 
đến với Đà Lạt như một Thôi Hiệu muôn đời, 
một nhà văn hoá, thậm  chí còn là người biên 
tập, người viết tân văn... Qua bấy nỗi niềm 
trong đục, cao thấp, buồn vui cuộc đời, đế chỉ 
đọng lại một nỗi niềm thơ Đà Lạt. Xin phép 
không trích dẫn và bình luận. Nhà thơ đề tựa 
đã làm việc tận tâm. Vì Đà Lạt, vì thơ. Dù vật

99 phấn- tkâu(ỷ ỈKtiỷ
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đối sao dời, dù thăng trầm  đến mấy, thì cái 
dẹp đích thực sau trước củng là một nơi hội 
tụ. Đà Lạt là như vậy. Tập thơ P h ấ n  T h ôn g  
B a y  mà bạn đang có trên tay, là như vậy. Với 
Ngô Viết Dinh, Đà Lạt dã trở thành một 
Niềm Thơ. Như Mimoda. Như hoa Bất tử. 
Như hoa Bụt, hoa Phượng vốn đỏ, nhùng 
cìmg với sự sáng tạo của Thi nhân, nó có 
thêm màu tím, đẹp đến nao lòng...

Hà NÔI, tháng 9 -  1993

n  Đã in trong tâp '‘TOÀ THÁNH", tâp truyên và bài viết chon loc của 
Phan Cung Việt
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TRỊNH TH UÝ HÀ

“Ái tình là ý nghĩa tuyệt 
đỉnh của cái gì bao quanh 
chúng ta. Nó không phải là 
tình cảm đơn thuần mà là 
chân lý, là khoái lạc ở tận 
nguồn sáng tạo”. Tôi mượn 
câu nói của Targore nhà thơ 
An Độ, giải thưởng Noben 
đê diễn tả cảm xúc của tôi 
khi đọc xong tập T hơ T ìn h  
(XBV N -1990) Ngô Viết 
Dinh, Toàn bộ tập thơ đã 
trung thành với chân ly đó.

(Chương trình phát thanh và 
chương trình truyền hình "
Thơ tình Ngô Việt Dinh Đà; 
PT và TH Lam Đổng - Đà Lạt 
7-1990)
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NGUYỄN VĂN CÔNG
(Đại học viết văn Nguyễn Du)

<yv
r^húc anh Ngô Viết Dinh tiếp 

tực có nhiều ự' hơ mượt mà, đại 

dào tình cảm, l 

thiên nhiên nhu tập iỉĩ 

bay”, “Thơ tinh Ngó Viet Dinh" và 
cả “Hoa tường vi” nữa nhé



PhcUt Uiâncỹbũ^ỷ

MAC CÔNG KHÔI
(Nhà văn)

'Ẩ tộ t trong những môi tình 
làm anh đăm say đôn đau đớn; 
một tronỵ nlnìng môi tình đẹp 
nhất đời anh (lành cho thiên 
nhiên Đà Lạt.

Anh chỉ moi viết, một phần 
môi tình áy trong “Xứ mộng”. 
Bí’ anh, Ngô Viết Dinh đã nói 
họ phan nào tình anh với Đà 
Lạt, củng là voi Em trong tập 
tho’ này...Anh tin như vậy dù 
chưa kịp đọc hèt đã nghĩ đến 
tặng lại cho Em...

Hà Nôi 3-4-97 
Sau khi nhân "Phấn thõng bay" 

từ tay Dinh.
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BÙI ĐỨC TÚ
(Tú Nhật)

Đọc “Phấn thông bay 9)

Kính tăng nhà thơ 

NGÔ VIẾT DINH

Q Ẩ Íàn  sương Đà ỈẨỊt gội hồn thơ 

Cảm hứng thi nhân đượm mộng mơ 
Như thông gieo phấn cùng sông núi 

“Chạm phút hoàng hôn cũng thẫn thờ”.

Phan Rang 
thu 1997
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VI QUỐC H IỆ P

Tường Vi
Tặng anh Ngô Viết Dinh

Hổn ai cứ đơi muôn chiều tới 
Đón sắc tường vi đến nhuôm màu 

(N.V.D)

Q ýpgẩn  ngơ gió thổi bên rào 
Môi em mười tám ai nào thấy không?

Thân gầy như trúc mùa dotiiỊ 
Mà reo nỗi nhớ đến nồng tìm ai 

Cho (1Ù thân phủ dầy %ai 
Sắc thì cũng sắc vói ai Ihòi mà 

Mặc người dón bạn gần xa 
Riêng em lạrií’ lẽ  mặn mà voi trăng
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Một mình rực thắm bên dường 
Em như lửa ấm tình thương bao người 

Tường nhà c ổ  kính rêu phơi 
Tường vi son trẻ bao ngưòi ước ao 

Mỏng manh gió thổi bên rào 
Mỏi em nồng thắm ai nào thấy không?
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HOÀI YÊN

Cảm hoài cùng 
Phấn Thông Bay

Gủi: Ngô Viết Dinh

Q ypgười ơ  thờ phấn thông bay 
Còn em dón phấn vào tay rào hổn 

Đ ể rồi có những hoàng hôn  
Dót thơ vào rượu rót buồn rào thơ.

Đăm dăm mắt dõi xa mờ 
Thả hồn vói nắng thông trưa chập chờn 

Phấn thông khơi gợi ngọn nguổn 
Bâng khuâng nẻo nhớ bồn chồn xứ mơ
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“Phấn Thông bay" dậu bao ÍỊÌỜ 
Hắn em dến dược bến bờ cõi yêu?

Đối Cù cỏ nõn xanh reo 
H ổ Xuân Hương biếc bò neo bến nào?

Gió nạàn tho 11 ọ vàn lao xao 
Phấn thó nạ muôn thủa dậu rào mộnạ mơ 

Phan rắc vàng nhiniíi trang thơ 
Cho ngàn sau vói ngàn xưa nặng tình

Làng La quê lụa Hà Đông 
m ộ t  đêm  đọc 

"PHẤN THÒNG BAY "
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NGUYỀN VÃN

Thi sĩ xứ  yêu

T ặ n g  Ngô Viết  Dinh 

t ác  giả " P h ấ n  t h ô ng  bay

làn thôn ạ bay lan ự thaníị tròi Đà Lạ! 

ÍMUíị dàn "  hồn thi sĩ xứ Tinh yêu 

‘7:/77 rà Xui tha buồn qua sươììĩị khó i"  

Mắt ai tìm lim tím cả hương chiều

Phấn Ihôiỉí> bay thành phó ngàn hoa

H oa xu xi rà cánh hoa thiên ủiéii

Thi sì ren hổ lòng buôìiíỊ hoa  tiẻu

“Xoè hoa cánh rồi muón thuở chăng vó b ay ”
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Trăm mùa thu phấn thông vàng trồi dát 
Nhănỉị vi la thấp thoáng chút ngẩn ngư 
Mây sà xuống hạt nắng roi chân cỏ 
“Một ÍỊÓC tròi thi sĩ dứng tương tư”

Vú mộng Lang Biang chiếc dù màu dỏ 
Thi sĩ lắm hồn từng dợt thông mưa 
Nỗi khái thèm tình yêu dăng (lỉnh gió 
“Phấn íhôĩĩíỊ vàng dã rìu yếm bò bùa ”

Rồi từ dó mang vé cành phượng tím 
Nửa trái tim thi sĩ gủi chôn da V 

Ngày lại ngav ngấm bông hónq hoàng yến 
Đà Lạt oi !

Ta vói N àn ẹấo  mộng gió vàng mày.

Nhà sáng tác Đai Lải 
8/7/2003

Những câu thơ trong dấu " là ý thơ và thơ của Ngô Viết Dinh
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Có một tình thơ 
với ĐÀ LẠT

* Đây là chương trình văn nghệ của Đài 
phát thanh Lâm Đồng về tập P h ấ n  
T h ô n g  B a y  có bài viêt của Trần Ngọc 
Trác và các ca sĩ đã ngâm một sô" bài 
thơ trong tập thơ này.

* CÓ MỘT TÌNH THƠ VỚI ĐÀ LẠT cũng 
còn là một chương trình truyền hình 
về tác giả Ngô Viết Dinh và tác pham 
“PHẤN THONG BA Y’ với thiên nhiên 
— con người Đà Lạt của Đài truyền 
hình Lâm Đồng. Các nghệ sĩ đã đọc và 
đã ngâm một sô bài trong tập PHAN 
THÔNG BAY.

* PHẤN THÔNG BAY đã được buổi phát 
thanh văn nghệ Đài T.N.V.N giới 
thiệu trong chương trình TIÊNG THƠ 
và ngâm một sô"bài thơ trong tập.
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C ó  Ỉ ỉ ĩ  n h  t '  

v ớ i  Đ a  L v ,

T pách đây 10 năn' hi > hò iNgô Viết J 1J 
biên tập viên Nli' xuai bản T  .nu Nié- Hà 
Nội có một chuyên 1Ỏ11 thăm và b.Ị '!*: lác ) Đà 
Lạt. Lần ấy chúng tôi dã gặp . .. à có một 
chương trình văn nghẹ giổi thiệu về thơ anh. 
Tưởng ràng chỉ có một chuyên đi lần ấv, ngờ 
đâu sau này anh lại tiếp tục đến Đà Lạt, duyên 
nỢ VỚI 1 ■'< một cách mặn mà. Cũng tưởng 
rằng mội c. ’i, rí/i 1 -ti. chuyố" di về
vùng đất này, *t. có : én một vài nốt
ngân trong bản giao hương của mình là quý 
hoá lắm rồi. Đằng này, nốt ngân ấy lại vang 
lên, vang mãi thành một bản giao hưởng đầy 
thi vị. Đó là những bài thơ viết về Đà Lạt của 
riêng anh. Nhà thơ Ngô Viết Dinh có nguyên
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thường nà chúng tôi có dịp gần gũi với anh, anh 
có một cách sông riêng như vậy. Nhà thơ Ngô 
Viết Dinh sinh vào năm Canh Thìn (1940) và 
anh yêu cái tuổi Canh Thìn của anh đến da 
diết.

Cầm tinh con Rồng thì bay theo mây gió 
Sô lập thân nơi dất khách xứ ngưòi 
Quê hương oi! ta gỉtì hồn trong dó 
Một tấm lòng hai ngả xẻ chia đôi.

và cả những khi:

Có kiếp sau bạn ơi xin các mẹ 
Đẻ chúng con lại (lúng Canh Thìn 
Ta dâng dời những câu thơ có ích 
Rồng ràng bay tròi sáng một hướng nhìn.

Nhà thơ Ngô Viết Dinh đến với Đà Lạt 
thành phô' tình yêu không nhiều. Nhưng bao 
giờ anh cũng dành những tình cảm của mình 
đôi với mảnh đất thân yêu này bằng những 
dòng thơ rất riêng của mình. Đặc biệt anh dành 
cả gần một trăm trang sách để ngợi ca Đà Lạt, 
đó là chuyện lạ. Chúng tôi rất tâm đắc với ý 
kiên của nhà thơ Phan Xuân Hạt khi giói thiệu



tập thơ “P h ấn  th ôn g  bay” của anh Ngô Viôt 
Dinh; “Tôi là người làm thơ về Đà Lạt, lại cũng 
là người theo dõi khá kỹ những bài tho' le viỏt 
vổ Đà Lạt dăng trên các báo. Nhung có rièng 
một. tập nhừ “P h ấn  th ô n g  bay” của Ngô Viỏt 
Dinh- một nhà thơ sinh và lốn lên ở Ilà  Đông, 
sống và làm việc khá lâu ỏ Ilà  Nội, người “xa 
lạ” với Đà Lạt thì thật đáng mừng. Đà Lạt quả 
là một vùng đất tho', tho' về một vùng tho’, 
chuyện ấy chẳng có gi mỏi. Song có diều xưa 
nay thơ về một vùng, một (lổ tài trong một lập 
gồm nhiều tác giả rất khó tránh khỏi dơn diệu 
cũng là bình thường. Còn trọn gói riêng một tác 
giả lại cũng một vùng, một đê tài càng khó 
tránh khỏi đơn điệu hơn . Vượt được vũ môn ấy 
thật là khó, thật là gay, là thử thách dôi với tác 
giả (íội vni thi sĩ Phân th ô n g  bay dã viínt 
được. KhôníỊ dám nói là tất cả tập đều vượt 
được chín bậc mà cả tập đã vượt được sô bậc 
không ít và có những bài đã vượt khỏi vũ môn 
để có thể hoá Rồng”. Còn ý kiến của nhà thơ 
Phan Cung Việt khi viết lời bạt tập thơ P h ấn  
T h ô n g  bay của Ngô Viết Dinh thì sao? Nhà

1 7 p h ấ n  tliẫncỷ Ị>cuỷ
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thơ Phan Cung Việt cho biết: “Đà Lạt là một 
danh từ địa lý nhưng từ lâu nó đã trở thành 
một tính từ của hoa, của tình yêu. Nói theo lý 
luận mỹ học, dó là một tính từ của cái đẹp. Đà 
Lạt tức là đẹp, vậy thì nó chính là một chấm 
sáng có hương sắc của một phạm trù mỹ học. 
Hành trình của cái đẹp bây giờ ư? Như bạn đã 
biết rồi đấy, nó phải đi qua một chặng đường 
bão bùng, nắng lửa và nùớc mắt. Đó cũng là 
hành trình cái đẹp của Đà Lạt. Hạt sương trôn 
sắc hoa, trên đồi thông Đà Lạt quả không đơn 
giản chút nào. Quả là Ngô Viết Dinh to gan, lớn 
mật. Quả là Ngô Viết Dinh quá yêu. Dám thử 
sức mình ở một phạm trù mỹ học lớn nhất 
của thời nay. Và phải nhận rằng, vói một 
trá i tim yêu chân thành, Ngô Viết Dinh đã 
không liều lĩnh”. Đọc tập thơ: P h â n  T h ô n g  
b ay  rồi tập An ủ i của nhà thơ Ngô Viết 
Dinh chúng tôi càng nhận ra ở anh một tấm  
lòng của người làm  thơ với một vùng đất mà 
anh đã có dịp đi qua, ở lại và sáng tác. Vùng 
đất Đà Lạt đã vào thơ anh một cách tự 
nhiên, trong bài thơ “Hoa Tường Vi”, anh



Ngô Viết Dinh đã có cách nhìn lạ:

Sắc hoa chìm (lấm tâm tư 
Ban mai lại cứ ngõ như cuối chiều 

Tôi nào dám nói lòi yêu 
Sắc rường Vi cứ nở nhiêu cho ai?

Không chỉ ca ngợi những sắc hoa, hương 
hoa Đà Lạt anh còn có những bài thơ viết về 
Hồ Xuân Hương, Hồ Than Thở, Thung lũng 
Tình Yêu, rừng Ai An, Thác Cam Ly những 
thắng cảnh đã đi vào dấu ấn của du khách. 0  
mỗi bài thơ là một phát hiện độc đáo, một 
cảm nhận tinh tê của người trực tiếp quan 
sát, trực tiêp ghi nhận, cảm nghĩ riêng ciìn 
mình. Không phải bỗng nhiên anh viết:

Người ân ái tự rừng biết ái án 
Sác xanh lá giao hoan cùng tròi biếc 
Tói lắng nghe (lất tròi yêu da diết 
Tỏa hưoVỊỊ tiỉoi rói tình người.

Anh viêt như là cách tự chứng minh mình 
trong một không gian tuyệt vời như thế của Đà 
Lạt. Anh viêt như dãi bày lòng mình với thiên 
nhiên đất nước mà anh đã có dịp đến đây, được

19 Phấ*t tlíẫncị' ỈKõtỷ
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ngắm nhìn, được chiêm nghiệm. Có lúc anh 
xem Đà Lạt như một nửa cuộc đời của mình mà 
anh đã phải tự di tìm kiếm, tự khám phá:

‘T ớ i vê dây Đà Lạt (rì 
Đến tìm nứa trái tim lỏi noi này”

Mô tả về Đà Lạt anh có một lôi viết lạ:
“Lưng trời bát úp muôi dổi dó 
Giao hương ngàn thông dồ bóng chiều 
Bức tranh giát diệp ràng canh gió 
Cũng gặp hổn mình d ể  dược yêu. ”

Càng  đọc thơ anh viết về Đà Lạt, càng 
nhận ra anh là một người làm thơ lãng mạn, 
càng gần gũi với Đà Lạt biết bao nhiêu. Cho 
dẫu mai này anh không đến với Đà Lạt một 
lần nữa thì những dòng thơ anh viết về mảnh 
đất này luôn ở lại với người đọc, luôn gắn bó 
với người dọc hôm nay, luôn di cùng vói nền 
tho' ca đất nước.

Trích "trang văn nghệ báo Lâm Đồng"
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'°/ôi về đây Đà Lạt ơi 

Đến tìm nửa trái tìm tôi noi này
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2Ổ Ở H  (Z )a

'JJôi lần theo câu hát 

Tới gặp M i m ô da
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Bên h ồ  XUÂN HƯƠNG

B ồ  Xuân Hương sóng lung linh 
Lòng sâu vẩn đậu dáng hình bóng tôi
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Ngàn vi - la mỗi dáng * Ta đi trong đời mộng 
Một tính cách tám tư **  Gặp hổn thu cháu Âu
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£>/77 đứng trầm tư trước Prenn 
Nhặt bóng hoa nấng nước buông rèm
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Dạo phô Đà Lạt

ờ'đ ày  thanh kiết lọc hồn sạch 
Linh cảm cõi lòng mở giao thoa
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Với qu án  LẢNG VẦN

...Anh viết như là cách tự chứng minh 
mình trong một không gian tuyệt vời 
như thế của Đà Lạt...
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Thôi chào Đà Lạt Prenn 
Muôn đồi thông rải phấn lên nắng tròi
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