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Kỷ niệm thành lập 
Công an nhân dân Vỉệt nam 
và Công an Lâm đông 

(19-8- 1945 — 19 - 8 - 1985)

8ỏ- VAN HÓA & TH0NG TIN và CỐN6 AN LÂM BỚN6 XUÂT BẦN
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VÌ cuộc SỐNG BÌNH YÊN

’Kỷ niệm lăn thứ 40 ngày thành lập lực lượng 

Công an nhân dân Việt Nam và Công an 

nhân dân tỉnh Lâm Dồng (19-8-1945 — 19-8-1985)
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sư VÃN HỎA THÔNG TIN VÀ CỒNG AN 

TỈNH LÂM BÒNG XUẤT BẢN



Hồ Chủ Tịch nối chuyện thăn mật với đung chí Phạm Hùng, Phổ Giảm 
-dốc sở Công an Nam Bộ (Nay là ủy viĩn Bộ Chính trị Trung ương 
Bảng, Phó Chủ tịch Hội dung Bợ trưởng kiêm Bộ trường Bộ Nội vụ) 

vì công tác Công an — năm 1950.

6 điều day của Bác Hồ kính yêu.
— J -



Phát huy truyền thổng vẻ vang của Công an nhân dân 
Việt Nam lực lượng Công an Lâm Bồng quyết tâm 
học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 
6 diều dạy của Bác Hồ kính yêu.



LỜI NÓI BẴV
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« . . .  Bốn nghìn năm, bổn mươi nặm 
Tỏa quanh nơi Bác đang nằm hào quang»

✓
(Đcm xuân 85 - Tố Hữu)
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Trong lịch sỉr lừng lẫg chiến cồng 4.000 năm dựng nước và giữ nước 
của dân tộc Việl Nam anh hùng, chặnq dườnq 40 năm qua dược qhi thèm 
một nét vùng son rực rở.

Trải qua quả trình Vch sử ẩy, các thề hệ của dân tộc ta nối tiếp nhau 
xây dẳp thêm cho non sònq gấm vóc cùa To quốc thân yêu.

Nhưng cả non sònq gấm vóc ầy dã cỏ thời kỳ bị chìm dẳm trong đềm
dổi nô lệ. ^

* *
Nhừ cỏ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chi 

Minh vĩ dại dã chèo lái con thuyên cách mạng Việt Nam vượt qua muôn 
trùng bão /ố, dưa dán lộc ta dền thẳng lợi huy hoàng trên đĩnh cao của 
thời đại. Đỉnh cao ấy là nhĩmg chiến công rực rỡ trong 40 năm qua.

Từ cuộc cách mạng tháng Tám 1945 thành công kỳ diệu (lẽn cuộc 
kháng chiẽn thần thảnh đánh bại thực dân Pháp xàm lược; từ cuộc 
khảng chiên oai hùng chống Mỹ cứu nước, kềt thúc bằng cuộc đại thẳhq 
mùa xuân 1975 trong chiẽn dịch Hồ Chi Minh lịch sử, đền Ĩìhĩrnq chiên 
thắng qiòri qiẩ bọn bành trướng và bá quyen Trung Quốc cấu kểt với đẽ 
qiíỗc Mỹ xậm lược nước la, -Đảng Cộng sản Việt Nam dã tỏ rõ tài lãnh 
dạo đủng đắn, sáng tạo trong bất kỳ tình thể khó khàn nguy hiềm nào.

Trong dònq tluic cách mạng vĩ dại của dân tộc ta Còng an nhân dân 
ra dời ngay lừ ngẠy loàn quồc khởi nghĩa ¡9-8-1945 và lao vào cuộc 

' chiến dấu dây thử thách và quyít liệt.

Được Hảng và Bác Hô tồ chức, giáo dục và-rần luyện, được nhàn 
ddn hẽt lòng đùm bọc và giúp dỡ, với bản chất cach nhạng triệt de của



Cùng với lực lượng 'cồng an nhân dân trong cả nước, còng an nhản 
dàn tĩnh Lảm Bồng cũng ra dời trong không khỉ sạc sôi của cách mạng 
thảng 8 và xông pha trên chặng đường 40 năm chiên đẩu, dã lập dược 
nhiều chiến cồng rất đủng tự hào, góp phần tô thẳm thèm bản chót tốt 
đẹp và truyền thống vẻ vang của công an nhân dân.

Bản chất tốt đẹp ấy được Bác HÒ kính yên tong kẽt trong G diêu 
dạy của Người đổi với công an nhân dân. Và rõ ràng sự trưởng thành 
của công an nhân dàn ngày nay đã nói lên sự thấm nhuần 6 điêu Bác 
dạy dược the hiện qua nhân cách và thái độ, tác phong công tác của mỗi 
chiên sĩ công an nhân dân dưới sự lãnh dạo của Bảng.

Lực lượng còng an nhân dân vô cùng biểt ơn Đảng và Bác Hô do 
dày còng giáo dục, rèn luyện vả dìu dắt chủng ta suốt chặng đường 40 
nấm chiên dấu nqoan cường và thẳng lợi vẻ vang, xứng dáng với truyền 
thống anh hùng cảa dân tộc.

Đề phát huy bản chất ttít dẹp và truyền thống vẻ vang của lực lượng 
công an nhản dân, Ban Bí thư Trung ương Đảng dã ra chỉ thị số 
58 CT/TW ngày 12-2-1983, Bộ nội vụ ra chỉ thị số 10 CT/Bi\ V ngày 
k-12-l98b và han thường vụ tỉnh ỦIJ Lâm Đồng có thông tư số 
20 TT/TU ngày 12-2-1985 vầ việc tồ chức kỷ niệm trọng the 40 năm 
ngày thánh lập công an nhân dân (19-8-1945 đền 19-8-1985).

Lực lượng công an nhân dàn tĩnh Lâm Đông chúng ta vỏ cùng phun 
khởi, xem việc /ồ chức cuộc kỷ niệm này là một nhiệm vụ chính trị' đặc 
biệt, ra sức phát huy tinh thần cách mạng tiễn công, cùng toàn dán thõng 
nhất ý chí và hành động, hoàn thành xuầt sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
chinh trị và trật tự an loàn xã hội trong tình thế của đất Iiưởc hiện nay.

Nhàn ngày kỷ niệm trọng thề này, lực lượng cồng an nhân dân tĩnh 
ta thiết thực ôn lại truyên thtíng vẻ vang của công an nhân dân nói chung 
và công an nhân dần tỉnh Lâm Bông nói riêng bằng tích cực phối hợp 
với sở Văn hóa Thông tin lĩnh Lâm Đồng và xưởng in Ỉ1VLQ xuất bản 
tập sách truyền thtíng *vì CƯỘC SỐNG BÌNH YÊN».



CÀing với lực lượng cống an nhân dân trong cả nước, cồng an nhân 
dàn tỉnh Lảm -Đồng cũng ra dời trong không khí sục sôi của cách mạng 
tháng 8 và xông pha trên chặng đường 40 năm chiến dấu, dã lập dược 
nhiên chiến công rất dáng tự hào, góp phần tô thắm thèm bản chút tốt 
đẹp và truyền thống vẻ vang của cống an nhân dân.

Bản chất tốt đẹp ấy được Bác tì'ô kính yêu tong két trong 6 điẽu 
dạy của Người đối vời công an nhân dán. Và rổ ràng sự trưởng thành 
của cóng an nhân dàn ngày nay -dã nói lên sự thẩm nhuần 6 diêu Bác 
dạy được thề hiện qua nhản cách và thủi dộ, tác phong công tác của mỗi 
chiẽn sĩ còng an nhân dán dưới sự lãnh dạo của -Bảng.

Lực lượng còng an nhân dân vô cùng biểt ơn Bủng và Bác ỈÍÔ dã 
dày còng giảo dục, rèn luyện và dìu dắt chúng ta suốt chặng đường 40 
năm chiến dấu ngoan cường và thẳng lợi vẻ vang, xứng dáng với truyền 
thống anh hùng cảa dân tộc.

Đề phát huy bản chất tổt dẹp và truyền thững vẻ vang của lực lượng 
công an nhản dán, Ban Bỉ thư Trung ương Đảng dã ra chỉ thị số 
58 CT/TW ngày 12-2-1983, Bộ nội vụ ra chỉ thị số 10 CT/BNV ngày 
4-72-/0S4 và ban thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng có thông tư số 
20 TT/TU ngày 12-2-1985 vầ việc tồ chức kỷ niệm trọng thề 40 năm
ngày thảnh lập công an nhân dàn (19-8-19^5 đền 19-8-1985).

s
Lực lượng công an nhân dán tình Lâm Bông chủng ta vô cùng phấn 

kh&i, xem việc /ồ chức cuộc kỷ niệm này là một nhiệm vụ chính trị' đặc 
biệt, ra sức phát huy tinh thằn cách mạng tiến công, cùng toàn dân thống 
nhất ý chỉ và hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
chinh trị và trật tự an toàn xã hội trong tình thế của đất nước hiện nay.

Nhàn ngày kỷ niệm trọng the này, lực lượng cồng an nhân dân tỉnh 
ta thiết thực ÔII lại truyền thtíng vê vang của công an nhân dân nói chung 
và cổng an nhàn dân tình Lâm Bông nói riêng bằng tích cực phối hợp 
với sở Văn hóa Thông tin tĩnh Lâm Đồng và xưởng ĨII ỈỈVLQ xuửt bản 
tập sách truyền thtíng *vì cuộc SỐNG B Ì N H  Y Ê N » .



Là một chiền sĩ công an nhân dảa từ ngày lực lựợng mới ra dời và 
ịiên tục cùng dồng đội hoạt dộng suốt quả trình hai cuộc kháng chiền dền 
những năm dâu sau khi miên Nam được giải phỏng, tôi vô củng phấn 
khởi trước sự trưởng thành của lực lượng công an nhản dán nói chung 
và còng an nhân dàii tỉnh Lảm ưông nói riêng

Tỏi càng phẩn khởi và cảm kích trước sự cố gắng lớn của công an 
lỉnh va sở Văn hỏa 'Thòng tin tĩnh Lâm Đông dem hết sức mình vào việc 
xuất bản quyền sách «vỉ cuộc S Ố N G  B Ì N I I  Y Ê N ) )  trong diêu kiện có 
nhiều khỏ khăn. Tất nhiên quyen- sách này không tránh khỏi những diêu 
thiểu sót và hạn chẽ. Nhưng chúng ta có the khẳng dịnh rằng, dù có hạn 
chẽ, quyền sách truyền thống này dủ giúp cho lực lượng còng an tỉnh ta 
thấy dược r ằ n g :  hiện tại vẻ vang và tương lai rực rở của công an nhân 
dàn bắt dầu từ một quá khứ lịch sử ngoan cường và vô cùng tốt đẹp.

Tỏi rất cảm ƯU công an tĩnh và sở Văn hóa Thòng tin tĩnh Lảm 
Đông dã giành cho tòi vinh dự dược viẽt lời nói dâu cho quyền sách dầy 
ỷ nghĩa này.

PHẠM THUẦN

ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam 
Chủ tịch UBMTTQ V.N Tỉnh Lâm Bồng,

, nguyên ủy viên ban thường vụ khu ủy khu VI
Trư&nế ban an ninh khu VI



Vinh quang và trách nhiệm

LỜI HỒ CHỦ TJCH

( ( iVhân dân ta có hai lực lượng. Một là lực 
lượng Quân đội đề đánh giặc ngoại xâm, 
đề hảo vệ Tồ quôc, giữ gìn hòa bình. Một 
lực lượng nữa là Công an, đè chõng kẻ địch 
trong nước, chõng bọn phá hoại

Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc 
chiẽn tranh thì Quân đội đánh giặc, lúc hòa 
bình thì tập luyện. Con Công an thì phải 
đảnh giặc thường xuyên, lúc có chiẽn tranh 
có việc, lúc hòa bình, lại càng nhiầu việc. Còn 
chù nghĩa đẽ guõc, còn giai Jcấp bóc lột là 
còn bọn phá hoại. Chủng nhằm phá hoại các 
nước xã hội chủ nghĩa...»

Trích bài nói chuyện của Bác ,Hồ vói hội nghị 
Công an toàn quốc lần thứ 10 (tháng 1-1956) *

*



TRONG PHẦN NÀY

1. Trích lời phắt biều của dồng chí Phạm Hùng với lực 

lượng Cõng an Lâm Đỏng.

2. Anh dồng chí Phạm Hùng nói chuyện với dông chí 
Phạm Diêu.

3. Phát h uy truyền thống tốt dẹp của Công an nhẫn dãn 

Việt Nam, Công an nhẫn dần Lãm Dòng hãy xứng

dáng hon nửa với niêm tin của Đảng bộ và nhân dãn 
các dần tộc trong tỉnh.

Nguyến Trung Tín

4. Ánh dồng chí Nguyễn Trung Tín.

5. Bước phát triền tương dổi toàn diện và vững chắc của 
phong trào * BVANTQ * tỉnh Lâm &òng tử ngày giải 
phóng dẽn nay.

Nguyễn Xuàn Du

6. Các lực lượng vũ trang nhân dãn, Công an nhân dân 

mãi mãi xứng dáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Đại tả: Phạm Văn Kha

7 Dam bao an ninh trật tự, giQ. vững cuộc sổng bình vên.

Phạm Diêu



(Trỉeh lời phát biêu của đồng chỉ 
Phạm Hùng ủy viên Bộ chính trị trung ương 
Đảng, phó chủ tịch Hội đòng Bộ trương kiêm, 
Bộ trương Bộ nội vụ, trong dịp đồng chí về 
thám công an tỉnh Lâm Đồng năm 1980)

((... Từ khi thành lập Ty .công an Lâm Đàng đẽn 
nay, nhất là từ ngày giải phỏng đến nay, môi năm các 
đong chí đầu lập được những thành tích năm sau cao 
hơn năm trước. Đieu đó được bièu thị rõ ờ các đơn vị 
Quyết thãng, các chiẽn sĩ được bằng khen Quyết thăng 
và các chiến sĩ Thi đua trong toàn lực lượng mỗi năm 
diu tăng. Xin nhiệt liệt chào mừng những chiến công vẻ 
vang của các đong chí.

Trải gua nhiều năm hoạt động, Ty công an Lâm 
Đòng đã khắc phục được nhiều khó khăn gian khò. Cũng 
như các cấp lãnh đạo của câp ủy chính guyần và các 
ngành khác, các đong chí đã chiẽn đấu ở Lâm Đong là 
nơi chịu đựng gian khò dữ lấm. Tôi đã cùng các đòng 
chí chiến đấu ở chiến trường miần Nam cho nên tôi rãt 
thông cảm với những khó khăn, gian khò mà các đồng 
chí đã vượt gua. Các đòng chí đã lập được nhiều thành 
tích như vậy và trưởng thành như ngày nay là một điều 
rãt đáng mừng. Nhưng diều mà chúng ta mừng hơn 
nữa là lực lượng công an Lâm Đong đã được tỉnh ủy 
và ủy ban nhân tinh tin cậy, được sự giúp dỡ của nhân 
dân cho nèn không những các đong chí đã góp phần 
xứng đảng trong việc xây dựng lực lượng công an 
Việt Xam mà còn đóng góp xây dựng được cơ sơ 
Dàng, cơ sở chính guyần, xây dựng được mạng lưới 
công an nhân dân ở thành thị và nông thôn. Đỏ là cơ 
sở bào đảm đề cho chúng ta còn có thề giành được 
những thành tích to lớn hơn nữa... »



Bông chí Phạm Hùng nối chuyện thân mật với dông chí Phạm Diêu 
và các dại bieu trong giơ giải lao của ỉlội nghị bùn về công tác dấu 

tranh chống Pulro tại Bà Lạt



PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT BẸP CỦA CÔNG AN  
NHẰN DÂN,  CÔNG AN LÂM ĐỒNG HÃY XỨNG BẢNG  

HƠN NỮA VỚI NIỀM TIN CỦA ĐẢNG BỘ  
VÀ NHÂN ĐÂN CÁC DÂN TỘC TRONG .TỈNH

Nguyễn Trung Tín
Bi thư Tỉnh ủy Lâm Sông

'
gày 19-8 năm nay,  Công an Nhân dân Việt  Nam — một lực 
lượng t rụ  cột  của Nhà nước chuyên chính vô sản vừa 

t ròn «10 tuồi .

Bốn nươi  năm qua,  dưới  sự lãnh đạo của Đảng,  công an 
nhân dân đã luồn sát  cánh cùng toàn quân,  toàn dân^a lập 
nên những chiến công oanh l iệ t ,  đánh thâng hai  tên đế 
quốc to  là  Pháp,  và Mỹ,  đã và đang đánh thâng bọn bành 
t rướng bá quyền Trung Quốc,  vững vàng t iến bước t rên con 
đường xây dựng thành '  công CNXH, bảo vệ vững chắc Tồ 
quốc Việt  Nam XHCN.

Một bộ phận của công an nhân dân Việt  Nam, cốirg an 
Lâm Đồng chúng ta ,  những chiến s ĩ  t rực t iếp chiến dấu,  
công tác  t rên chiến t rường Tây Nguyên,  các đồng chí  vẫn 
giữ vững t ruyền thống và bản chất  tốt  đẹp,  doàn kết  gân 
bó cùng với  đồng bào các dân tộc,  lập được những thành 
t ích rất  vẻ vang.

Ngay từ những ngày đàu của cách mạng,  với  một  lực 
lượng t r inh sát  còn rất  nhỏ bé — tồ chức t iền thân của Công 
an Lâm Đồng ngày nay,  các đồng chí  đã phối  hợp nhịp 
nhàng và hỗ t rợ đâc lực cho các lực lượng cách mạng ở



t ỉnh nhà nồi  dậy nhanh chóng đánh chiếm các cơ quan ngụy 
quyền của hai  t ỉnh Lâm Viên và Đồng Nai  Thượng.

Với  đà thắng lợi  đó,  suốt  t rong hai  cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ,  cồng an nhân dân t ỉnh ta  đã l iên 
tục chiến dấu rất  dũng cảm, lập nhiều thành t ích xuất  sâc 
t rong việc bảo vệ các cơ quan đâu não,  bảo vệ nhiều đồng 
chí  lãnh tụ  quan t rọng của Đảng và Nhà nước ta ,  bảo vệ 
cãn cứ.địa  cách mạng,  giữ vững t rậ t  tự  an ninh t rong vùng 
giải  phóng,  lạ i  vừa tham gia  kháng chiến chống dịch,  phá 
tề ,  t rừ gian ở các vùng dịch tạrh chiếm ,  t iến hành các công 
tác  t r inh sát ,  công tác  diệp báo,  hỗ t rợ đác lực cho nhân 

•dân các dân tộc t rong t ỉnh nồi  dậy giành quyền làm chủ,  
phục vụ tốt  cho Đảng bộ dịa  phương lãnh đạo công cuộc 
kháng chiến thắng lợi .

Từ sau ngày giải  phóng đến nay,  t ỉnh Lâm Đồng chúng ta  
dã cùng cả nước bước vào giai  đoạn cách mạng với  nhiệm vụ 
mới  rấ t  nặng nề.  Nhiệm vụ mới  r r iẻ  dó lạ i  được t iến hành 
t rên một  địa  bàn miền núi  hết  sức khó khăn,  phức tạp,  là  
vùng hậu phương chiến lược của Mỹ,  ngụy t rước đây với  
t rên 5 vạn ngụy quân,  ngụy quyền tan rã  tạ i  chỗ,  với  một  
tồ  chức PƯLRÔ có võ t rang lạ i  dược sự t iếp sức của bọn dế 
quốc và bè lũ  bá quyền Trung Ọuốc cùng với  những phần tử 
phản dộng khác diên cuồng chống phá cách mạng.  Do vậy 
mà t rong diều kiện hòa bình xây dựng,  nhưng vai  t rò  của 
bcỊO lực cách mạng.  Trong đó,  công an nhân dân là  một  
t rong những lực lượng nòng cốt  nhất  luôn giữ một  vị  t r í  
dặc biệt  quan t rọng.  Thực t iễn qua 40 năm dầy gian lao thử 
thách,  dù t rên mặt  t rận nào,  chiến đấu hay xây dựng,  dù 
ở chiến t rường nào,  thành phổ hay* nông thôn,  rừng núi ,  
lúc cách mạng còn khó khăn t rở ngại  cũng như khi  thuận 
lợi ,  người  công an nhân dân vãn luôn luôn một  lòng,  một  d^ 
son sát  thủy chung.  Phàm chất  nòi  bật  của công an nhân 
dân và r iêng dối  với  công an Lâm Đồng là  luôn luôn t rung 
thành,  t in  tưởng vào chủ t rương,  dường lối ,  chính .sách của 
Dàng,  hết  lòng phụ vụ £ách mạng,  phục vụ nhàn dân,  «nhiệm



vụ nào cũng hoàn thành,  khỏ khăn nào cũng vượt  qua,  kẻ 
thù nào cũng đánh thâng ».

Suốt  40 năm chiến đấu đầy gian khồ hy s inh,  Công an 
Lâm Đồng cũng đã xuất  hiện biết  bao tấm gương xuất  sắc.  
Trong kháng chiến chống Pháp ' ,  có đội  công tác  gồm 20 
dồng chí  t r inh sát  hoạt  dộng ở đ ịa  bàn Di  Linh,  các dồng 
chí  dã ngoan cường chiến đẩu hết  sức dũng cảm và hy s inh 
anh dũng chỉ  còn lạ i  một  đồng chí  l iên lạc ,  nhưng vãn kiên 
quvết  không rời  t rận địa .  Hoặc như đồng chí  Hoàng Xuân 
Sinh,  cán bộ t ình báo,  khi  bị  dịch vây bãt  dồng chí  đã đánh 
t rả  quyết  l iệ t ,  t iêu diệt  dược nhiều tên dịch,  tự  hủy tà i  l iệu,  
không đề rơi  vào tay giặc.  Trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ,  những tấm gương sáng ngời  chủ nghĩa  anh hùng cách 
mạng t rong lực lượng công an Lâm Đồng ngày càng xuãt  
hiện —1 đơn vị  được tuyên dương:  đơn vị  Anh hùng và tặng 
thường Huân chương Quân công giải  phóng hạng II ,  1  l iệ t  
sỹ được t ruy tặng danh hiệu anh hùng và Huân chương 
Quân công giải  phóng hạng III  và hàng t răm cán bộ,  chiến 
s ĩ  được tặng thưởng nhiều Huân chương,  Huy chương Quyết  
thẳng.  Từ sau ngay giải  phóng đến nay,  lực lượng Công an 
Lâm Đồng nhiều năm dược Bộ nội  vụ tặng cờ tồng kết  thi  
đua,  1  năm được Chủ Tịch nước tặng lẵng hoa.  Đăc biệt  có 1 
dơn vị  dược Hội  đồng Nhà nước tặng danh hiệu đơn vị  anh 
hùng và 1 l iệ t  sỹ xuất  sắc,  đó là  chiến s ĩ  công an nhân dân 
Lâm Văn Thạnh được tuyên dương danh hiệu anh hùng và 
t ruy tặng Huân chương chiến công hạng nhất .  Những hình 
thức khen thưởng t rôn đây là  sự đánh giá  đúng dân nhất ,  
sự ghi  nhận thiết  thực nhát  của Đảng ta ,  Nhà nước và 
nhân dân ta  đổi  với  những thành t ích to  lởn và sự cống hiến 
hy s inh của toàn thề cán bộ,  chiến s ĩ  t rong lực lượng Công 
an nhân dân Lâm Đồng chúng ta .  Những phần thưởng cao 
quý đó cùa các dồng chí  chẳng những là  niềm phấn khởi ,  
tự  hào cùa Công an nhân dân Lâm Đồng mà còn là  niềm 
vinh quạng chung của dòng bào các dân tộc t rong t ỉnh. .



Đạt được những thành tựu to  lớn ấy là  kết  quả tòng hợp 
của nhiều nguyên nhân,  nhưng t rong đó,  phàm chất  đạo đức 
cao đẹp của người  công an nhân dân có một  vai  t rò  quỷết  
định.  Phàm chất  ấy phải  được thề hiện tập t rung ờ chỗ:  
t rung thành vô hạn với  Đảng,  với  sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta ;  là  t inh thần chiến đấu kiên cường,  dũng cảm, 
mưu t r í ,  sáng tạo;  là  mối  quan hệ gắn bó với  nhân dân,  
dược nhân dân t in  yêu,  đùm bọc;  là  t inh thần đoàn kết  hợp 
tác  chiến dấu với  quãn dội  nhân dân Việt  Nam anh hùng v.v. . .

Đẹp biết  bao những năm tháng di  qua,  chúng ta  càng 
tự hào,  tự  t in  vào tương la i  sâp dến.  Song,  như chúng ta  dã 
biết  bọn đế quốc Mỹ và bành t rướng bá quyền Trung Quốc — 
kẻ thù của cách mạng cũng rất  t ỉnh vi  và nham hièm, khỏng 
bao giờ chúng đè cho ta  ung dung nhịp bước đến dích cuối  
cùng.  Thực tế  t ình hình diễn ra  t rê t i  đất  nước ta  và ngay cả 
t rên dịa  bàn của t ỉnh nhà t rong những năm qua đã chứng 
minh điều đó — Rõ ràng là  càng thất  bại ,  đ ịch càng l iều 
l ĩnh điên cuồng t iến hành Cuộc đấu t ranh đánh phá ta  cả  
t rước mặt  và sau lưng theo dạng chiến t ranh lấn chiếm ở 
b iên giới  và kièu chiến t ranh phá hoại  nhiều mặt  ở phía  sau,  
tập t rung vào những địa  bàn . t rọng điềm, với  ỷ  đồ « t rong 
nồi  dậy ngoài  đánh vào» và cuộc dấu t ranh «ai  thắng 'a i»  
giữa 2 con đường XHGN và TBCN dang diỗn ra  quyết  l iệ t .  
Trước t ình hình này,  vấn đề tăng cường lực lượng an ninh 
quốc phòng,  bảo vệ vững chắc Tò quốc.  XHCN là  diều có ý 
nghĩa  sống còn t rong vi ịpJt‘Ị iựịp‘  tiịệtị] - thằng lợi  2  nhiệm vụ 
chiến lược củn cách mạng nươc ta  t - rong giai  đoạn hiện nay 
là  xây dựng thành cống\QNiCff  j!ýap (bảo .Vệ vững chắc Tồ 
quốc Việt  Nam X-H-CNy-trước. . -mất l la  .hoàh thành thán^ lợi  
các nhiệm vụ kinh tế  xã hội  của Đảng và Nhà nước ta .

Tốc độ phát  t r iền của cách mạng t rong giai  đoạn này sẽ  
phụ thuộc vào sự nỗ lực chủ quan của ta .  Trong dó,  vai  t rò  
của công an,  quân dội  là  hết  sức quan t rọng.  Muốn dảm
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đương được nhiệm vụ nặ|rg*nề ứó; Llông an nhân dAn Lâm 
Đồng của chúng ta  hơn Júc nào hết  cần phải  dầy mạnh 
phopg t rào «Học tập thấm nhuăn sầu sấc và thực hiện 
nghiêm túc 6 điều dạy của Bác Hồ kính yêu dối  với  cồng an 
nhân dân».  Phải  biến từng lời  dạy của Bác thành phương 

!  châm, thành mục t iêu phấn dấu,  thành hành dộng cách mạng 
rất  cu thè,  thiết  thực đối  với  từng chiến s ĩ ,  cán bộ,  dơn vị  
địa  phương của toàn lực lượng công an t rong t ỉnh.  Trên cơ 
sở dó tăng cường xây dựng lực lượng công an nhân dân 
t rong sạch,  vững mạnh về chính t r ị ,  tư  tưởng và tồ  chức 
Ra sức học tập«và quán t r iệ t  sâu sắc nghị  quyết  XI t ỉnh ủy 
về cổng tác  vận động quân chúng.  Phải  mạnh dạn nghiêm 
túc sửa chữa những sai  phạm về chính sách dân vận,  dã 
gây ra  ảnh hưởng không tốt  đối  với  nhân dân.  Làm thế nào 
dề mỗi  cán bộ chiến s ĩ ,  cùa lực lượng Công an Lâm Đồng 
phải  thật  sự là  người  thân của nhân dân các dân tộc t rong 
t ỉnh,  dược nhân dân t in  yêu gời  gấm, che chờ,  bảo vệ t rong 
mọi  t rường hợp,  mọi  hoàn cảnh.

Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng sẽ  mãi  mãi  ghi  nhận 
những thành t ích và công lao to  lớn cùa công an nhan dận 
t ỉnh ta  t rong 40 năm qua.  Tin rằng,  với  t ruyền thống và 
những kinh nghiệm quỹ báu đó,  mỗi  cán bộ,  chiến s ĩ  t rong 
các lực lượng công an nhân dân căn phải  dược phát  huy tốt  
hơn nữa,  khắc phục kịp thời ,  nhanh chóng,  có hiệu quả 
những khuyết  nhược diềm còn tồn tạ i ,  quyết  tâm phấn dấu 
vươn lên hoàn thành tốt  nhiệm vụ chính t r ị  của mình,  góp 
phần cùng toàn Đảng,  toàn quân,  toàn dcin t rong t ỉnh thực 
hiện xuất  sâc 2 nhiệm vụ chiến lược,  đưa sự nghiệp cách 
mạng XHCN dến thắng lợi  hoàn toàn.

___  •___ ___; ÍN.T.T



Bước PHÁT TRIỀN TƯƠNG ĐỐI TOÀN DIỆN VÀ 

VỮNG CHẮC CỦA PHONG TRÀO «BẢO VỆ AN NINH Tồ 

QUỐC» TỈNH LẮM ĐỒNG Từ NGÀY GIẢI PHÓNG ĐẾN NAY

Nguyên Xuân Du
ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy 
Chù tịch U B N D  Tĩnh Lâm Đong.

ACH mạng ià  sự nghiệp của quân chúng.  Bảo vệ an 
ninh Tò quốc là  một  nhiệm vụ cách mạng cực kỳ 

quan t rọng cũng phải  là  sự nghiệp của quần chúng nhân dân 
dưéủ sự lãnh dạo của Đảng.

Công tác  cách mạng phải  được t ỉến hành bằng phong 
t rào cách mạng.  Phong t rào quăn chúng bảo vệ an ninh Tò 
quốc và t rậ t  tự  an toàn xã hội  (gọi  tá t  là  phong t rào «Bảo 
vệ an ninh Tò quốc »)  là  một  phong t rào cách mạng dưới  sự 
lãnh dạo của Đảng,  có lực lượng công an làm nòng cốt ,  và 
sự tham gia  t ích cực của Mặt  t rận và các đoàn thè quân 
chúng,  nhằm dộng viên dông (lảo nhân dân t iến hành đấu 
t ranh chống phản cách mạng vả bọn tội  phạm khác dè bảo 
dảm an ninh chính t r ị ,  t rậ t  tự  an toàn xã hội .  Đây là  một  
phong t rào có vị  t r í  rấ t  quan t rọng và có ý nghĩa  chiến lược 
vì  nó gắn l iền với  sự íồn tạ i  và phát  t r iền sự nghiệp cách 
mạng của Đảng,  Nhà nước ía ,  đảm bào cho việc bảo vệ cơ 
sở vật  chất  và kỹ thuật  cho chủ nghĩa  xã hội ,  tạo diều kiện dề 
phát  huy quyền làm chủ tập thề của nhân dãn lao dộng 
nhằm t iến hành thắng lợi  công cuộc cải  tạo,  xây dựng 4à 
bảo vệ Tồ quốc xã hội  chủ nghĩa .

ơ t ỉnh ta ,  từ  t rước dến nay,  công tác  phát  dộng phong 
t rào «Bảo vệ an ninh Tồ quốc» bao giờ cũng được coi  là  
một  t rong những nhiệm vụ chính t r ị  quan t rọng hàng đàu của
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toàn Đảng,  toàn dân.‘Nhờ xác định đúng vị  t r í  chiến lược 
của phong t rào,  Đảng bộ t ỉnh ta  đã đề ra  chủ t rương thích 
hợp,  có phương châm, phương pháp đúng đắn,  dồn nhiều 
công sức,  nâng cao năng lực lãnh đạo,  chỉ  dạo,  phát  huy sức 
manh < ’  a  mọi  lực lượng,  đầy mạnh dồng bộ các biện pháp,  
knong ngừng phát  t r iền phong t rào sâu rộng t rong quần 
chúng,  góp phãn thực hiện thắng lợi  mọi  nhiệm vụ chính t r ị  
của Đảng bộ.

Đặc điềm Lãm Đồng là  một  t ỉnh hâu hết  là  vùng bị  tam 
chiếm chỉ  có t rên 10.000 đồng bào dân tôç í t  người  sống ở 8  
xã vùng căn cứ cũ,  t r ình độ giác ngộ của quần chúng thấp,  
thực lực cách mạng tạ i  chỗ yếu,  nhiều vùng kinh tế ,  chính 
t r ị  quan t rọng «còn t râng».

Với  ý  dồ xâm lược lâu dài  nước ta ,  từ  thời  Pháp,  Nhật  
đến thời  Mỹ,  bọn địch chủ t rương xầy dựng Lâm Đồng thành 
vùn -an cứ chiến lược chống phá cách mạng t rước mát  cũng 
như lâu dài .  ^

Những năm gàn dây.  bọn bành t rướng bá quyền Trung 
Quốc đã cấu kết  với  đế quốc Mỹ sứ dụng bọn phảm dộng 
t rong và ngoài  nước,  dùng bàn đạp Thái  Lan,  từng bước len 
sâu vào đất  nước ta  phá rối  vùng chiến lược Tây Nguyên.  
Từng loại  đối  tượng phản cách mạng t rên từng dịa  bàn,  
t rong từng thời  điềm đều có phương thức,  thủ doạn hoạt  
động khác nhau,  nhưng chúng đều tập t rung hoạt  dộng chia  
rẽ ,  lôi  kéo,  kích động quần chúng chống phá sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa  xã hội  và bảo vệ Tồ qụốc xã hội  chù nghĩa  
của nhân dân t ỉnh ta  và đều nhằm phục vụ cho âm mưu t iến 
hành cuộc chiến t ranh phá hoại ,  nhiều mặt  của bọn bành 
t rướng bá quyền Bắc Kinh và của đế quốc Mỹ dối  với  nưởc ta*

Các loại  tội  phạm khác cũng lợi  dụng những khó khăn 
của ta  tăng cường các hoạt  động gây rối  t rộm cắp,  cướp 
giật ,  tham ô,  móc ngoặt ,  đầũ cơ,  buôn lậu,  làm và bán hàng 
giả ,  lũng.đoạn thị  t rường. . .  các tệ  nạn xã hội  con đẻ của chủ 
nghĩa  thực dàn mới  còn tồn tạ i ,  các ta i  nạn còn xảy ra  t rên 
nhiều địa  bàn t rong t ỉnh.



Trong t ình hình nói  t rên,  Đảng bộ t ỉnh Lâm Dồng đã 
'xác định rõ t rách nhiệm'phát  động phong t rào «Bảo vệ an 
ninh Tò quốc ))  là  một  t rong những nhiệm vụ chính t r ị  t rọng 
tâm của địa  phương và đã đề ra  nhiều chỉ  thị ,  nghị  quyết  
xác định rổ mục đích/yêu câu,  nội  dung cụ thề,  địa  bàn t rọng 
điềm, phương pháp t iến hành và hướng dẫn việc tồ  chực^ 
thực hiện cho từng ngành từng dịa  phương,  .dồng thời  chỉ  
dạo chặt  chẽ việc gắn chặt  công tác  phát  dộng phong t rào 
quần chúng ((  Bảo vệ an nỉnh Tồ quốc » với  việc củng cổ thực 
lực cách mạng tạ i  chỗ,  thực hiện nghiêm chỉnh các chính 
sách của Đảng,  doàn kết  nhãn dân các dân tộc,  các tôn giáo,  
doàn kết  quân dân,  day mạnh các phong t rào cách mạng 
khác,  ôn định đời  sống của quần chúng,  giải 'quyết  dứt  dièm 
t)nh hình yếu kém, đảm bảo t rong sạch các dịa  bàn t rọng 
yếu:  tập t rung dấu t ranh kiên quyết  làm tan rã  bọn FULRÔ, 
dồng thời  t rấn áp bọn phá hoại  hiện hành,  chống bọn xâm 
phậm tài  sản xã hội  chủ nghĩa;  bọn lưụ manh,  côn dồ;  
phòng chống cháy rừng,  ta i  nạn giao thông,  bài  t rừ tệ  nạn 
xã hội ,  góp phần dánh thắng từng bước kiều chiến t ranh 
phá hoại  nhiều mặt  của dịch.

Trong quá t r ình phát  động phong t rào,  Đảng bộ t ỉnh ta  
cũng dẫ tập t rung t r iền khai  các nội  dung,  phương pháp 
phát  đông phù hợp với  t ình hình đặc điềm trên từng dịa  bàn 
nên dã thu được những thắng lợi  rấ t  phấn khởi ,  nhất  là  các 
địa  bàn t rọng diềm như :  vùng dân tộc,  vùng tôn giáo,  các 
dịa  bàn tập t rung người  Hoa,  các địa  phương,  đơn vị  
t rọng điềm.. .

Mười  năm qua,  dưới  sự lãnh dạo toàn diện và t rực t iếp 
của Đảng bộ t ỉnh Lâm Đồng,  nhân dân toàn t inh đã đạt  
dược những thành tựu to  lớn.  Một  t rong những thành tựu to  
lớn đó là  :  t rong hoàn cảnh cuộc dấu t ranh giai  cấp,  dău 
t ranh giữa hai  con dường đang diễn ra  rấ t  gay go,  phức tạp 
quyết  l iệ t  t rước mọi  kẻ thù đã tập t rur tg  lực lượng chống phá 
ta ,  nhưng t ình hình 'an ninh chính t r ị ,  t rậ t  tự  an toàn xã hội  
của toàn t ỉnh vãn được giữ vững và củng cố.



Nghị quyết  đại  hội  t ỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ nhất  
.dã đánh giá  cao thâng lợi  của phong t rào đó:

<t  Điều quan t rọng là  qua các cuộc phát  động quăn chúng,  
la  đẫ bước đầu giáo dục cho nhân dân lao động ờ cả vùng
kinh tế  và vùng dân tộc,  cả  thành thị  và nông thôn về ý
thức làm chủ tập thề,  khơi  lên t inh thăn t ích cực cách mạng 
của quần chúng t rong việc xây dựng chính quyền,  thực hiện 
các nhiệm vụ chính t r ị ,  k inh tế  xã hội  và qua đó mà phát  
dộng tập hợp,  tồ  chức quần chúng,  chọn lọc và bồi  dưỡng 
cốt  cán cho phong t rào,  xây dựng chỗ dựa của ta  t rong quàn,  
chúng,  dồng thời  t iến hành củng cố chính quyền ấp,  khóm, xã,  
phường và các đoàn thề quần chúng,  từng bước xây dựng é
và củng cố hệ thống chuyên chính vô sản của ta  từ cơ sở lên ».  / •

Nghị  quyết  đại  hội  t ỉnh Đảng bộ lãn thứ hai ,  lăn thứ ba 
đã khẳng định lạ i  một  lân một  nữa vị  t r í  chiến lược t rên mặt  
t rận b ả 'o  vệ an ninh Tồ quốc là  một  cũộc cách mạng sâu sắc 
toàn diện và phải  thật  sự là  phong t rào quần chúng tham 
gia  rộng rãi  và mạnh mẽ.

Trong 10 năm qua,  ta  dã tập t rung phát  động phong t rào 
quần chúng «Bảo vệ an ninh Tồ quốc» ở 100% số xã,  phường 
và các cơ quan xí  nghiệp,  xây dựng dược 2586 tồ  an ninh 
nhân dân,  270 đội  dân phòng,  39 dội  thanh niên xung kích,
46 đội  an ninh t rậ t  tự ,  46 đội  thiếu niên sao đỏ.  Qua các năm,
Bộ nội  vụ dã công nhận 25 lượt  dơn vị  đạt  danh hiệu « Quyết  
thấng» 10‘dơn vị  dược tặng cờ luân lưu,  48 đơn vị ,  38 cá 
nhân dược tặng hâng khen.  Hiện nay xã Thạnh Mỹ (Đơn 
Dương) phường II  (Đà Lạt)  và nhà máy t rà  19-5 là  các dơn 
vị  lá  cờ dàu của phong t rào « Bảo vệ an ninh Tồ quốc» của 
t ỉnh Lâm Đòng.

Thành t ích to  lớn,  nồi  bật  rấ t  đáng tự hào của toàn 
Đảng,  toàn quân,  toàn dân t inh ta  t rên l ĩnh vực bảo vệ an 
ninh chính,  t r ị  t rong 10 năm qua là  cán bộ và nhân dùn t rong 
t ỉnh đã phát  huy t inh thần làm chủ tập thề xã hội  chủ nghĩạ ,  
không ngừng nâng cao ý thức cảnh giáp và t inh thần cách 
mạng t iên công,  đoàn kết  một  lòng một  dạ dấu t ranh thắng



lợi  với  mọi  âm mưu,  hành động phá hoại  cùa bọn gián điệp,  
bọn FULRÔ, bọn phản dộng lợi  dụng tôn giáo,  bọn phản động 
t rong người  Hoa và các thế lực phản động khác,  đặc biệt  là  
tập t rung sự chỉ  đạo t ích cực đấu t ranh với  đối  tượng FƯLRO 
trên các địa  bàn t rọng điềm kết  hợp với  đấu t ranh chống 
các hoạt  động phá hoại  của địch t rên nhiều l ĩnh vực khác,  
giữ vững được an ninh chính t r ị ,  t rậ t  tự  an toàn xã hội  t rong 
toàn t inh,  bảo vệ thắng lợi  việc thực hiện nhiộm vụ chính t r ị  
của Đảng và Nhà nước tạ i  địa  phương.

Trên l ĩnh vực b^o vệ an ninh kinh tế ,  bảo vệ tà i  sản xã 
hội  chủ nghĩa ,  chống t iêu cực,  qua phát  dộng quần chúng 
t rong cơ quan,  xí  nghiệp và ngoài  xã hội  đã nâng cao nhận 
thức chính t r ị ,  t ích cực đấu t ranh chống những biều hiện 
t iêu cực t rong hoạt  động kinh kế và xã hội .  Quần chúng đã 
phát  huy vai  t rò  ỉàm chủ tập thề,  nêu cao ý thức bảo vệ 
sản xuất  không đề kẻ thù và phần tử xấu phá hoại ,  xâm 
phạm tài  sản xã hội  chủ nghĩa;  đồng thời  t ích cực bảo vệ 
cà lực lượng sản xuất  và quan hệ sản xuất  xã hội  chù nghĩa  
đấu t ranh khâc phục những biều hiện t iêu cực t rong hoạt  
động kinh tế ,  xã hội ,  văn hóa và tư tưởng. . .  Những vụ 
tham ô,  ăn cắp,  vi  phạm nguyên tác  quản lý  t iền,  hàng,  vật  
tư  tà i  sản đã bị  quần chúng phát  hiện đấu t ranh ngăn chặn.

Các địa  phương,  các ngành,  các cơ quan,  xí  nghiệp,  đơn 
vị  chủ quản đấ nâng cao t rách nhiệm bảo vệ kinh tế ,  bảo vệ 
tà i  sản xã hội  chủ nghĩa  của cơ quan,  xí  nghiệp,  đơn vị  
mình hơn t rước.  Ngoài  xã hội  dã tập t rung xây dựng củng 
cố các hợp tác  xã,  tập đoàn sản xuất  tốt  hơn.  Các mặt  sản 
xuăt ,  phân phối  lưu thống,  quản lý  thị  t rường đều có bước 
t iến bộ mới ,  hàng hóa vật  tư  quan t rọng được bảo vệ tốt  
hơn,  việc mất  mát '  hư hỏng,  lãng phí  và t ình t rạng vi  phạm 
chủ t rương chính sách về quản lý  kinh tế ,  tà i  chính được 
hạn chế một  phân.

Trên l ĩnh vực giữ gìn t rậ t  tự  an toàn xã hội :  quần 
chúng,  đã t ích cực tham gia  dấu t ranh phòng ngừa các hoạt  
động của bọn lưu manh chuyên nghiệp,  bọn côn đò huẲg hãn 
cướp của giết  người ,  giả  mạo,  lừa đảo. . .  Hàng năm đã giảm dần.

Cổng tác  phòng cháy,  chữa cháy,  nhất  là  phòng chống 
cháy rừng được tập t rung đày mạnh.  Cuộc vận động «toàn 
dân tham gia  cổng tác  phòng cháy,  chữa cháy » đã t rở thành



một phong t rào quần chúng rộng lớn và đó cũng là  một 
t rong những nội  dung cơ bản của phong t rào quần chúng 
bảo vệ an ninh Tồ quốc.  Công tác  quản lý  an toàn giao 
thông cũng có bước cỉ tụyền lớn qua Cuộc vận dộng «giữ gìn 
xe tốt ,  lá i  xe an tơàn,  nâng cao năng xuất  vận chuyền».

Đề đảrr l  bào tốt  t ình hình t rậ t  tự  xã hội ,  quần chúng 
cũng đã t ích cực tham gia  công tác  quản lý  hộ t ịch,  hộ khầu,  
tuân t ra ,  kiềm soát  ờ các địa  bàn t rọng điềm, phòng,  chống 
dầu cơ buôn lậu,  bọn tội  phạm hình sự việc chấp hành những 
quy định,  luật  lệ  t rậ t  tự  an toàn xã hội  từng bước có t iến bộ.

Từ thực t iễn của công tác  lãnh đạo,  chỉ  đạo,  và t rực 
t iếp tồ  chức thực hiện phong t rào 'quần chúng «bảo vệ an 
ninh Tồ quốc » t rong 10 năm qua,  ta  có thề rút  ra  một  số 
kinh nghiệm bước đầu rất  bồ ích đề t iếp tục dày mạnh phong 
t rào phát  t r iền toàn diện,  vững chãc hơn nữa t rong thời  
gian tới  là  •  )

— Phải  làm cho các cấp ủy Đảng,  chính quyền,  đoàn 
thè các dơn vị ,  các dịa  phương quán t r iệ t  sâu sâc t inh thần 
chỉ  thị  04CT/TW, chỉ  thị  92CT/T\V,  eủa Ban bí  thư t rung 
ương Đảng dề nâng cao nhận thức tư tưởng,  tạo nên chuyền 
biến t rong công tác  lãnh đạo và tồ  chức thực hiện t rong đơn 
vị  và địa  phương của mình.

— Trong quá t r ình lãnh đạo,  tồ  chức thực hiện phong 
t rào phải  kết  hợp chặt  chẽ việc tồ  chức thực hiện nhiệm vụ 
giữ gìn an ninh chính t r ị  t rậ t  tự  an toàn xã hội  với  các 
phong t rào cách mạng khác của C]uăn chúng đề thực hiện 
thắng lợi  nhiệm vụ chính t r ị  của đơn vị ,  đ ịa  phương.

— Trong việc dày mạnh phong t ràó «Bảo vệ an ninh Tồ 
quốc » càn tăng cường sự lãnh dạo toàn diện,  t rực t iếp cùa 
cấp ủy Đảng và chính quyền,  cần có nội  dung,  biện pháp cụ 
thề,  thiết  thực,  phù hợp với  yêu cầu nhiệm vụ chính t r ị  và  
t inh hình đặc điềm của địa  phương,  cần kết  hợp cả hai  mặt  
nâng cao giác ngộ chính t r ị  cho quần chúng và tấn công 
l iên tục đối  với  các loại  tội  phạm, phải  phát  huy được sức 
mạnh tồng hỢp của quần chúng và các lực lượng,  các cơ 
quan và phải  sử dụng dồng bộ các biện pháp t rên từng địa  
phương,  phải  thực hiện tốt  các chính sách nhất  ỉà  chính* 
sách dân tộc,  chính sách tồn giáo,  tạo thành khối  đoàn kết  
quân dán gắn bó,  phân hóa cô lập cao kẻ địch.



-  Trong quá t r ình phát  dộng quần chúng bảo vệ an ninh 
Tồ quóc càn kết  hợp đồng bộ,  chặt  chẽ và giải  quyết  thật  
l inh hoạt  các mối  quan hệ giữa phát  động thường xuyên 
t rên khắp các địa  bàn và phát  động tập t rung t rong từng 
thòi  điềm phải  hết  sức coi  t rong công tác  phát  động phong 
t rào quân chúng,  củng cố các vùng xung yếu và coi  t rọng 
việc đấu t ranh xóa bỏ t ình t rạng yếu kém trong phong t rào 
ở các địa  bàn t rọng điềm, đồng thời  phải  kết  hợp tốt  giữa 
việc giải  quyết  các yêu cãu t rọng tâm cơ bản của công tác  
phát  động và các mặt  công tác  khác có l iên quan,  đặc biệt  
là  các chủ t rương chính sách lớn của Đảng tạ i  địa  phương,  
giữa công tác  phát  động chung và phát  động cá biệt ,  g iữa 
phát  dộng phong t rào và xày dựng lực lượng,  là  nòng cốt  
dề dày mạnh phong t rào. . .  phải  tạo thành một  phong t rào 
thi  đua xôi  nòi  t rong quân chúng có thực hiện tót  các nội  
dung của‘phong t rào.

Dưới  sự lãnh đạo toàn diện và t rực t iếp của Đảng bộ 
t ỉnh Lâm Đồng,  với  lực lượng Công an nhân dân làm nòng 
cốt ,  kế thừa và phát  huy những thành quả,  những kinh 
nghiệm của các phong t rào cách mạng của quàn chúng t rong 
thời  kỳ chống thực dân Pháp,  đế quốc Mỹ đã giành thâng lợi  
toàn diện-trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ,  bước vào 
giai  đoạn cách mạng xã hội  chủ nghĩa ,  phong t rào «Bảo vệ 
an ninh Tồ quốc» đã được tập t rung phát  động và không 
ngừng động viên quần chúng,  phát  huy vai  t rò  làm chủ tập 
thề của mình t rên l ĩnh vực đảm bảo an ninhjchính t r í ,  t rậ t  tự  
an toàn xã hội  t rong toàn t ỉnh,  góp phàn thực hiện thắi ig  lợi  
hai  nhiệm vụ chiến lược là  :  xây dựng chủ nghĩa  xã hội  và 
bảo vệ vững châc Tò quốc Việt  Nam xã hội  chủ nghĩa .

Mười  năm. Một chặng đường.  Công tác  phát  dộng phong 
t rào « Bảo vệ an ninh Tò quốc » đã phát  t r iền tương đối  toàn 
diện,  vững chắc và đã ghi  được dấu son rực rỡ t rên chặng 
đường vinh quang đó của toàn Đảng,  toàn dân,  toàn qi íân 
t ỉnh ta .

Những thâng lợi  của phong t rào «Bảo vệ an ninh Tồ 
quốc » đã.  dạt  được t rong mười  năm qua sẽ  là  một  cái  mốc 
vững chác làm t iền đề dề đày mạnh phong t rào phát  t r iền 
mạnh mẽ,  toàn diện hơn nữa t rong thời  gian tới .



CÁC Lực LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, 
CÔNG AN NHÂN DẦN MÃI MẰI XỨNG ĐÁNG 

VỚI LỜI DẠY CỦA BÁC KÍNH YÊU

Bại tả; Phạm Văn Kha
úy vièn ban thường vọ tỉnh ủy, chỉ hay 

trưởng Bộ chỉ huy quán sự tỉnh Lâm Đồng

ược sự tồ  chức,  giáo dục,  rèn luyện của Đảng và Bác
Hồ muốn vàn kính yêu,  mà t rực t iếp là  thừờng vụ t ỉnh 

ủy,  các lực lượng vũ t rang nhân dân và Công an nhân 
dân là  hai  đứa con s inh đôi  ra  đời  t rong cao t rào đấu t ranh 
cách mạng của quàn chúng,  là  công cụ sắc bén của Đảng,  
của chính quyền vô sản với  chức năng đề bảo vệ Đảng bảo 
vệ chính quyện,  bảo vệ nhân dân và bảo vệ những thành 
quả cách mạng của quần chúng nhân dân.

Lịch sử doàn kết ,  hợp đồng chặt  chẽ,  chí  nghĩa  chí  t ình 
t rong đấu t ranh cách mạng của hai  lực lượng gân l iền với  
l ịch sử đấu t ranh của Đảng,  của dân tộc.  Lịch sử đó đã được 
thực t iễn đấu t ranh t rong các thời  kỳ cách mạng chứng minh.  
Từ cuộc kháng chiến t rường kỳ chống Pháp gian khồ,  đến 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ  đại  của nhân dân 
ta ,  máu các chiến s ĩ  của hai  lực lượng chúng ta  đã đồ xuống 
tô  thắm màu cờ của Tồ quốc,  đã làm cho màu xanh của đất  
nước_ hồi  s inh sau đại  tháng mùa xuân năm 1975.  "Đảng và 
nhân dân mãi  mãi  ghi  nhớ công lao đó.  Lẽ ra  từ sau những 
ngày khói  lửa ấy,  các chiến s ĩ  ta  phải  được sống t rong hòa 
bình và xây dựng,  nhưng do kẻ thù của chủng ta  còn đó,  
cho nên chúng ta  lạ i  t iếp tục hy s inh.  Sự nghiệp cách mạng 
xã hội  chủ nghĩa  cùa nhân,  dân ta  từng ngày từng giờ bị  kẻ 
thù de dọa.  Trước t ình hình đỏ đòi  hỏi  chủng ta  căn phải  
mài  sắc t inh thần cảnh giác và ý chí  chiến đấu,  sẵn sàng 
dánh bại  mọi  kẻ thù xâm lược và phá hoại ,  chủ động ngăn 
chặn và kịp thời  đập tan mọi  âm mưu thủ đoạn t rong kiều



chiến t ranh phá hoại  nhiêu mặt  cùa bọn bành t rướng bá 
cjuyền Trung Quốc cấu kết  với  đế quók Mỹ và các thế lực 
phản động khác,  nhất  là  âm mưu gây kích động chia  rẽ  giữa 
hai  lực lượng chúng ta , - thực hiện một  cách tốt  nhất ,  đày đủ 
nhất  công tác  an ninh quốc phòng mà nghị  quyết  đại  hội  
đại  biều t ỉnh Đảng bộ 1'ân thứ III  dã đề ra .

-Thực t iễn t rong những năm qua đã chứng tỏ ,  bước sang 
giai  đoạn cách mạng mới ,  nhờ sự đoàn kết  nhất  t r í ,  hợp 
đồng chặt  chẽ giữa hai  lực lượng t rên cơ sở chức năng và 
nhiệm vụ của minh dưới  sự lãnh đạo của thường vụ t ịnh ủy,  
chúng ta  đã đánh bại  mọi  âm mưu phá hoại  của kẻ địch,  
t iêu diệt  và làm - tan rã  về lực lượng,  tò  chức và tư tưởng 
của bọn FULRO tay sai  của ((  Bâc Rinh»,  cùng với  toàn dân 
giữ vững an ninh chính t r ị  và  t rậ t  tự  an toàn xã hội  t rên 
địa  bàn t inh.  Đó là  một  chứng minh hùng hồn đoàn kết  chiến 
đấu hợp đồng chiến đấu giữa’  hai  lực lượng chúng ta .  Đó là  
nguyện tâc ,  là  bản chất  t ruyền thống vẻ vang của các lực 
lượng vũ t rang nhân dân và công an nhân dân.

Với  những bản-  chẩt  t ruyền thống tốt  đẹp 4ỈÓ chúng ta  
t in  chắc rằng t rong sự nghiệp xây dựng thành công và bậo 
vệ vững chắc Tồ quốc Việt  Nam xã hội  chù nghĩa  ngày nay,  
các lực lượng vũ t rang nhân dân và công an nhân dân chúng 
ta  sẽ  phát  huy cao độ đề hoàn thành xuất  sắc mọi  nhiệm 
vụ dược giao t rong sự nghiệp cách mạng mới ,  mãi  'mãi  
xứng dáng với  niềm t in  yêu của đảng của chính quyền và 
nhân dân các dân tộc t rong t ỉnh.  Xứng đáng với  lời  dạy của 
Bác Hồ,  người  cha thương yêu của các lực lượng vũ t rang:  
«Quàn dội  ta :  t rung với  Đảng,  hiếu với  dân,  sẵn sàng chiến 
đấu hy s inh vì  độc lập tự do cửa Tồ quốc vì  chủ nghĩa  xã 
hội ,  .nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,  khó khăn nào 'cũng vượt  
qua,  kẻ thù nào cũng đánh thâng» và với  Gông an nhân dân

- X ế

«Đổi với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính
Đối vó-i đồng sự phải thân ái giúp đỡ
Bối với cnính phủ phải tuyệt dổi trung thành
Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
Đối với công việc phải tận tụy
Đối với kẻ dịch phải cương quyết khôn khéo»
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ĐẢM BÀO AN NINH TRẬT Tự  

Glừ VỮNG CUỘC SỐNG BÌNH YÊN

Phạm Diêu Tỉnh ủy viên 

Quyên Giám đốc Cóng an tỉnh Lám( Đồng.

TÌNH HÌNH PHỨC TẠP, *KẺ bịch CHốNG -PHẦ,

TỘI PHẠM HOẠT BỘNG, TIÊU cực NẢY* SINH,

Ị o vị  t r í  chiến lược quan t rọng cả về kinh tế ,  quốc phòng,  
** lạ i  là  nơi  du l ịch,  nghỉ  dưỡng nòi  t iếng và có nhiều cơ sở 
nghiên cứu khoa học,  văn hóa,  giáo dục v.v. nên t rước đây 
.hực dân Pháp, ,  rồi  đến Mỹ,  Ngụy.'., đã  tập t rung xây dựng ở 
t ỉnh Lâm Đồng nhiều cơ sở chính t r ị ,  xã  hội  và một  bộ máy 
đàn áp quy mô,  chặt  chẽ đề phục vụ cho mưu đồ thống t r ị  

j  lâu dài  của chúng.  ,

Sau giải  phóng,  t rên 50.000 tên ngụy quân,  ngụy quyền,
I  t ình báo cảnh sát  dảng phái  phản dộng các loại  tan rã  tạ i  

Ị  chỗ.  Bên cạnh số đổng đã t iếp thu cải  tạo,  chuyền biến,  t iến 
bộ,  vẫn còn nhiều tên t iếp tục hoạt  động chống,  phá ta .  
Những tên t ình báo khoác áo là  giáo s ĩ ,  nhà kinh doanh 

chủ đồn điền người  nước ngoài ,  những người  không phải  là  
Ị  chân tu  lợi  dụng hoạt  động tổn giáoxỉã  có nhiều âm mưu 

thủ đoạn xảo quyệt  lôi  kéo quân chúng,  cẩu kết  với  bọn 
FƯLRÔ và các thế lực phản động khác đề chống cách mạng.

Tình hình xã hội  sau ngày giải  phóng cung rất  phức tạp.  
Hàng vạn người  thất  nghiệp,  số người  buôn gian bán lậu,  
hành nghề bãt  chính còn rất  đông.  Bọn côn đồ hung hãn tập 
hợp thành nhiều băng,  ồ  nhóm hoạt  động phạm pháp.  Các 
ta i  nạn và tệ  nạn xã hội  còn xảy ra  nhiều.



Những năm gân dây,  t rước t ình hình bọn bành t rướng 
bá quyền Bắc Kinh cấu kết  ,với  dế quốc Mỹ và các thế lực 
đế quổc phản động t iển hành chiến t ranh lấn chiếm ờ biên 
giới  phía  Bắc và thực hiện kiều chiến t ranh phá hoại  nhiều 
mặt  đối  với  chúng ta  và các nước Lào — Việt-nam — Cam-pu-  
chia ,  bọn phản động ở địa  phương đã lợi  dụng thời  cơ này 
ngóc đầu dậy,  tặng cường họat  dộng chống phá ta  dưới  
nhiều hình thức.

Trong t ình hình đó,  do hậu quả chiến t ranh và thiên ta i  
l iên t iếp,  đời  sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn 
các hiện tượng t iêu cực t rong đời  sóng xã hội  phát  s inh 
nhiều làm cho t ình hình an ninh t rậ t  tự  càng thêm phức tạp.

NHẠN ĐỊNH ĐÚNG TÌNH HÌNH. XẤC ĐỊCH ĐỦNG ,
BỐI TƯỢNG, BỊA' BÀN, TÒ CHỨC TỐT cuộc BẦU TRÀNH

Trong hoàn cảnh đó,  Đảng bộ t ỉnh Lâm Đồng_ đã nhận 
định đúng t ình hình,  đánh giá  đúng được âm mưu mới của 
kẻ thù,  xác định đúng những đối  tượng chính,  nguy hiềm và 
địa  bàn t rọng điềm, đè ra  được đường lối ,  nhiệm vụ,  sách 
lược đẩu t ranh,  lãnh đạo toàn Đảng,  toàn quân,  toàn dân 
t rong t inh luôn luôn nêu cao t inh thàn cảnh giác cách mạng 
sẵn sàng chiến đấu phát  huy quyền làm chủ tập thè của 
nhãn dân lao động t rên l ĩnh vực an ninh chính t r ị ,  quyết  
tâm phát  huy sức mạnh tồng hợp và t iến hành đồng bộ các 
biện pháp,  đánh bại  mọi  âm mưu và hành động phá hoại  của 
địch,  giành thắng lợi  t rên mặt  t rận đấu t ranh chống phản 
cách mạng và các loại  tội  phạm khác,  bảo vệ Đảng,  bảo vệ 
chính quyền cách mạng,  bảo vệ tà i  sản xã hội  chủ nghĩạb 
t ính mạng và tà i  sản nhân dân,  giữ vững an ninh chính t r ị ,  /i 
t rậ t  tự  an tọàn xã hội ,  góp phân thúc đầy công cuộc cải  - ị  
tạo xá hội  chủ nghĩa  và xây dựng chủ nghĩa  hội  t rong toàn 
t ỉnh thu được những thắng lợi  vô cùng to  lớn.



ĐÁNH BẠI MỌI KẺ ĐỊCH. BẢO ĐẢM 
VỮNG CHẲC AN NINH CHÍNH TRỊ

Đề chặn đứng mọi  hoạt  động của kẻ địch,  loại  t rừ mọi  
nhân tố  có khả năng gây rối ,  gây bạo loạn,  ta  đa chủ dộng 
phòng ngừa,  chủ động t iến công,  t iến công đề làm chủ,  làm 
chủ đề t iến công,  hình thành thế t rận baọ vây,  t ruy quét  •  
địch t rên mọi  địa  bàn,  đối  với  mọi  đối  tượng,  tập t rung 
vào các đối  tượng và địa  bàn t rọng điềm, giành được thâng 
lợi  bước đâu t rên mọi  cồng tác ,  nồi  nhất  là  t rên các mật  
công tác  cơ bản như :

ĐẤU TRANH CHỐNG GIÁN ĐIỆP

Nhận thức đúng đân được t inh hình mới  của cách mạng,  
t rong quá t r ình chỉ  đạo đẩu t ranh chống phản cách mạng ở 
địa  phương,  chúng ta  đã luôn luôn tập t rung các biện pháp 
các lực lượng đấu t ranh ngăn chặn và t rừng t r ị  k ịp  thời  
hoạt  động chống phá,  thu thập t ình báo của bọn gián diệp 
Trung-quốc,  gián điệp Mỹ và tay sai  ỉà  những đối  tượng 
nguy hiềm, t rực t iếp và lâu dài .  Qua soát  xét ,  phân loại  các 
đối  tượng,  ta  đã phát  hiện,  bắt  t rừng t r ị  nhiều tên nội  gián,  
đặc vụ.  Tưởng,  Pháp càj  lạ i ,  đày đuồi  về nước tấ t  cả  những 
tên người  nước ngoài  có biều hiện hoạt  động gián điệp,  thu 
thập t ình báo,  phát  hiện kịp thời  những tên xâm nhập hoạt  
động gián điệp,  ngăn chặn các hoạt  động của bọn gián điệp 
nước ngoài  móc nối, xây dựng cơ sở,  thu thập t ình báo,  
tuyên t ruyền chiến t ranh tâm lý,  kích dộng người  t rốn đi  
nước ngoài  v.v.

Ta cũng đã đối  phó có.  hiệu quả với  sổ gián điệp t rà  
t rộn t rong các đoàn khách người  nước ngoài  đến địa  phương 
hạn chế dược các hoạt  dộng móc nối ,  xây dựng cơ sờ,  thu 
thập t ình báo của chứng.  Trong công tác  đấu t ranh chống 
bọn gián điệp Trung-quốc ta  dã đấu t ranh ngăn chặn có hiệu



quả âm mưu thủ đoạn của bọn gián điệp Trung Quốc t rong 
việc lợi  dụng số người  Hoa ở đ ịa  phương đề lén lú< xâm 
nhập và thông qua họ đề tuyên -  t ruyền chính sách thù địch 
của bọn phản động Trung Quốc,  kích động họ chống lạ i  chính 
sách cải  tạo công thương nghiệp tư bản,  tư  doanh, ,  kích 
động họ không nhập quốc t ịch Việt  Nạm kéo về Trung Quốc 
hoặc phá hoại  sản xuất ,  phá hoại  máy móc,  tung t in  thất  thiệt ;  
dău-cơt ích t rữ,  phá rối  thị  t rường hòng gây rối  t rậ t  tự  
xã hội  ta . . .  t rong đấu t ranh chống gián điệp Mỹ ngụy cài  lạ i ,  
ta  đã phát  hiện làm rõ một  tồ  chức gián điệp Mỳ cài  lạ ị  
t rong sổ tay sai  của chúng t rong người  dântộc và vụ phục yêu 
càu của Bộ bóc gỡ nhiều dối  tượng gián diệp do Mỹ cài  lạ i  ở  
dịa  phương khác.  s

BẤU TRANH CHỐNG FULRÔ

Là con đẻ của thực dân Pháp,  được đế quóc Mỹ nuôi  
dưỡng,  FƯLRÔ là  tò  chức phản dộng đã t rả i  qua quá t r ình lâu 
dài  chống cách mạng,  đã gây ra  nhiều tội  ác  với  nhân dân ta .

Sau giải  phóng,  thực hiện kế hoạch hậu chiến của Mỹ 
một  bộ phận ngụy quân,  ngụy quyền,  biệt  kích,  thám báo,  
mục sư,  thây giảng. . .  dã  lấy vũ khí  t rốn vào rừng,  hình thành 
tồ  chức vũ t rang,  cấu kết  với  bọn nằm vùng phá ta  l iên tục.  
Tiếp đó bọn phản động Bác Kinh đã cãu kết  với  đế quốc 
Mỹ,  t rực t iếp nẳm lấy tồ  chức FULRÔ, huấn Ihyện và tồ  
chức chỉ  dạo mọi  hoạt  động của chúng đề chống'  phá ta .

Ngay sau ngày giải  phóng,  khu ủy khu Ví  dã xác dịnh 
rõ:« FƯLRÔ là  vấn dề chính t r ị ,  phải  có biện pháp toàn 
diện cả về dân vận,  địch vận,  kinh tế ,  dời  sống gắn l iền với  
việc xây dựng thực lực cách mạng ở cơ sở và thực hiện tốt  
chính sách dân tộc thì  mới  giải  quyết  cơ bản vấn đề này.  »  
ĩừ nhận định cíúng đắn đó,  chúng ta  đa tò  chức phát  động 
quân chúng tuyên t ruyền dường lối  chủ t rương chính sách 
của Đảng và sử dụng tồng hợp các lực lượng đề t ruy quét  ,  
đánh vào cảc căn cứ.  t iêu diệt ,  làm tan ra  một  bộ phận lực 
lượng vũ t rang FULRÔ. That  bại  đầu t iên cùa chúng là  toàn



bộ Bộchỉ  huy FƯLRÔ, t ỉnh Brah jang ( t rên 3 huyện Đạ huoai ,  
Bảo Lộc,  Di  Linh)  hàu hết  bị  tan rã  vào tháng 8-1975 và một  
bộ phận quan t rọng của Bộ tư lệnh vùng IV chiến thuật  
FƯLRÔ bị  tan rã  nặng.  Nhiều tên cầm đầu đã ra  hàng.  Trong 
đó có tên chuần tướng tư lệnh t rưởng tham mưu trương và 
nhiều tên s ĩ  quan cao cấp khác của vừng IV FULRÔ.. .  làm thất  
bại  ý  đồ gây bạo loạn của chúng,  buộc chúng phải  chuyền 
hướng phương thức,  phân tán lực lượng,  hoạt  dộng nhỏ,  lẻ .

Từ đâu năm 1977 đến nay,  thực hiện chỉ  thị  04 CT-TW và 
các chỉ  thị ,  nghị  quyết  của Trung Ương về việc giải  quyết  
vấn đề FƯLRÔ, dưới  ánh sáng của các nghị  quyết  đại  hội  
Đảng b’ộ t ỉnb Lâm Đồng,  chúng ta  đã đầy mạnh công tác  
phát  động quăn chúng ở 100% các xã dân tộc,  đi  sâu phát  động,  
xây dựng củng cố phong t rào ở 21 xã t rọng điềm nhàm nâng 
cao giác ngộ chính t r ị  cho đồng bào các dân tộc về chính 
sách dân tộc,  chính sách tôn giáo và các chính sách khác 
của Đảr .g ,  làm cho quần chúng nhân dân thấy rõ bản 
chất  phản động và tội  ác  của bọn FƯLRÔ và qua từng 
bước thực hiện các công tác  lớn ở vùng dân tộc,  Hàm cho 
quần chúng ngày càng hiều và t in  vào đường lối  chính 
sách của Đảng.  Đồng thời  ta  cũng đã động viên số già  làng 
tầng lớp t rên và những người  có uy t ín  t rong vùng dân 
tộc cùng với  các gia  đinh có người  thân theo FƯLRÔ đi  gọi  
FULRÔ về hàng đồng thời  tăng cường các biện pháp bao 
vây kinh tế  làm cho bọn ngoài  rừng gặp khó khăn,  qua phát  
động quần chúng ta  đã phát  hiện,  bóc gỡ công khai  hóa các 
tồ  chức và lực lượng bọn hằm vùng,  làm .mất  chỗ dựa của 
bọn ngoài  rừng,  thúc đày chứng tan Tã ngày càng nhanh.

Nòi  bật  t rong thời  gian 1977-1980 là  ta  dă dùng biện 
pháp nghiệp vụ và biện pháp vũ t rang đánh diệt  dịch nhiều 
t rận,  làm cho chúng khiếp đảm, bât  sống 2 t rung tá ,  diệt  1  
t rung tá  khác,  lợi  dụng bàn tay địch diệt  1  chuàn tướng bắt  sống 
1 dại  tá  và nhiêu tên s ĩ  quan là  tay chân thân t ín  của bọn 
cầm đãu FƯLRÔ người  ,K'aho,  làrr i  tan rã  mạnh các Bộ chỉ  
huy t iều khu,  chi  khu của t ỉnh,  quận,  buộc nhiều tên phải  ra  
đau hàng ta ,  làm cho kẻ dịch bị  rệu rã  vè" tò  chức,  hoang



mang nặng về tư tưởng,  nội  bộ mâu thuẫn gay gât  chia  
thặnh hai  nhóm rõ rệt  t rên địa  bàn Lâm Đồng.  Lợi  dụng 
thời  cơ thuận lợi  đó ta  đã t iến hành phản công địch bằng kế 
hoạch nghiệp vụ t iếp theo bát  sống gần 70 tên s ĩ  quan từ 
đại  tá  t rở xuống,  làm cho địch tê  l iệ t  hoạt  động,  tồ  chức và 
tư tưởng của chúng đều bị  tan rã  nặng nề.

Mật  khác ta  đã t ích cực đào tạo,  bồi  dưỡng cốt  cán,  xây 
dựng củng cố thực lực cách mạng từng bước vững mạnh,  
làm thay đồi  tương quan lực lượng tạ i  chỗ,  kết  với  định canh 
định cư dày mạnh sản xuất ,  chăm lo cải  thiện đời  sống quàn 
chúng,  từng bước hình thành thế kết  hợp giữa kinh tế  với  quốc 
phòng,  xây dựng thế t rận đảm bảo an ninh t rậ t  tự  và sẵn 
sàng chiến dấu t rên các địa  bàn sung yếu và chú ý kiềm tra ,  
uốn nắn kịh thời  những lệch lạp vi  phạm chính sách dân tộc 
của cán bộ cơ sở.  Nhiều đơn vị ,  đ ịa  phương đã t rưởng thành 
t ròng chiến đấu và lập được thành t ích xuất  sắc t rong phong 
t rào (í bảo vệ an ninh Tò quốc » dấu t ranh t ruy quét  FULRÔ 
như các xã Lộc Nam, Lộc Thành (Bảo Lộc)  Đateh (Đahuoai)  
Gung ré  (Di  Linh)  Nthoh hạ’  Đạ dờn* (Đức Trọng)  Xã loan,  
Tu t ra  Thạnh Mỹ (Đơn Đương) Kil lplanoh hạ (Lạo Dương). . .

Từ năm 1983 đến nay phối  hợp với  công tác  phát  động 
quần chúng,  các lực lượng quán đội ,  công an,  dân quân,  du 
kích,  các dội  chuyên săn FULRÔ.. .  đã  tăng cường t ruy quệt  
ở các tuyến ven,  tuyến sâu,  nhất  là  t rên các địa  bàn t rọng 
điềm. T^a cũng dã sử dụng biện pháp nghiệp vụ,  bắt  sống 
nhiều tên chỉ  huy cốt  cán FULRÔ và phối  hợp các t ình 
bạn đánh t rúng một  số cơ quan chỉ  huy,  cụm toán vũ t rang,  
t r iệ t  dề phá hoại  các căn cứ,  cơ sờ sản xuất  của FULRÔ 
ngoài  rừng.

Kết  quả,  đến nay ta  đã t iêu diệt  và làm tan rã  t rên 95 % 
lực lượng FULRÔ ngoài  rừng,  bóc gỡ công khai  hóa hầu het  
tồ  chức và lực lượng FURÔ nắm vùng t rong buôn ấp dồn 
chúng vào t ình thế tan rã  không thề hồi  phục lạ i  dược,  t iến 
tới  giải  quyết  cơ bản toàn bộ vấn đề FULRÔ.

34 ,
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ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC LOẠI 
PHẢN ĐỘNG KHÁC

'Sau giải  phóngh có một  số phần tử phản động đã khoác 
áo l inh mục,  mục sư,  lợi  dụng hoạt  dộng tôn giáo đề tuyên 
t ruyền mê t ín^dị  đoan« kích dộng quần chúng chống phá 
cách mạng,  Đề đối  phó với  bọn chúng,  mộr mặt  ta  nghiêm 
tr ị  bọn này t rước pháp luật ,  mặt  khác ta  đã coi  t rọng việc 

,giáo dục,  nâng cao giác ngộ chính t r ị  cho quần chúng và 
dộng viên quàn chúng giáo dân đày mạnh phát  t r iền kinh tế  
vãn hóa,  từng bước cải  thiện đời  sống di  đôi  với  xây dựng 
củng cố thực lực cách mạng ở các địa  bàrr  tập t rung đông 
giáo dân.  Do đó,  tạ  đã đập tan được mọi  âm mưu và hành 
dộng chống phá của chúng.

Đối  với  bọn phản động khác,  chỉ  t rong một  thời  gian ngân 
ngay t rong ngày giải  phóng,  ta  đã kịp thời  phát  hiện,  tồ  chức 
t ruy quyét  và làm tan rã  toàn bộ số tàn quân (gồm 3 cụm, 
72 tên) .  Đồng thời  ta  dã tấn cống l iên tục,  t r iệ t  dề,  phát  hiện 
khám phá các nhen nhóm tò chức phản động,  làm rõ âm 
mưu,  tồ  chức,  t rừng t r ị  k ịp  thời ,  kiên quyết ,  đúng người ,  
đúng tội  đúng phát  luật  toàn bộ lực lượng cùa chúng,  đánh 
t rúng vào bọn đầu sỏ,  thủ mưu,  thủ ác,  chặn đứng mầm 
mống gây lạ i  nhen nhóm phản động,  cụ thề ta  đă khám phá 
găn 50 nhen nhóm tò chực phản động t rong đó có những tồ  
chức t iêu bièu như:  mặt  t rận l iên tôn chống cộng,  mặt  t rận 
giải  phóng quốc gia  Việt  Nam, sư đoàn M291,  chiến đoàn 
đồng khởi ,  t iều đoàn Lê Lợi  vv. . .

Ta cũng đã t iến hành mở các đợt  giáo dục cải  tạo tạ i  
chỗ-và bât  tập t rung cải  tạo các đối  tượng ngụy quân,  ngụy 
quyền dâng phái  phản dộng cũ. . .  Qua học tập,  cải  fạo dưới  
mọi  hình thức đến nay hàu hết  dã,chuyền biến,  t iến bộ,  t ích 
cực lao động sản xuất ,  tham gia  tốt  cồng tác  xã bội ,  chấp 
hành nghiêm chỉnh các chủ t rương,  chính sách của Đảng. . .



BẢO VỆ AN TOÀN NỘI BỘ. BẢO VỆ KINH TẾ 
BẲO VỆ TÀI SÂN XHCN, CHỐNG ĐỊCH 

PHẢ HOẠI VÀ CHỐNG TIẺU cực

Đi đôi  với  công tác  đấu t ranh chống phản cách mạng 
bảo vệ an niph chính t r ị ,  ta  đã tập t rung thực hiện công tác  :  
bào vệ kin.h tế ,  bảo vệ tà i  sản XHCN, gốn l iền với  công tác  
đấu t ranh chống địch phá hoại  chống t iêu cực t rên mọi  l ĩnh 
vực>mọi địa  bàn.

Chúng ta  đã t r iền khai  đồng bộ các biện pháp,  các lực -  
lượng đề thực hiện tốl  vồu cầu quah t rọng là  bảo vệ tuyệt  
đối  an toàn các đồng chỉ  lãnh đạo và các đoàn khách đến 
công tác ,  tham quan,  nghỉ  dưỡng tạ i  địa  phương,  các đồng 
chí  lãnh đạo chủ chốt ,  các cơ quan đău não của Đảng,  chính 
quyền địa  phương,  bảo vệ an toàn tuyệt  đối  các kỳ đại  hội  
Đảng,  bầu cử quóc hội ,  bầu cử hội  đồng nhân dân các cấp 
các ngày hội  lớn và cuộc sống yên vui ,  hạnh phúc của toàn 
dân t rong t ỉnh.

Song song với  việc làm trong sạch nội  bộ,  ta  cũng đã 
t r iền khai  thực hiện các chi  thị ,  nghị  quyết  của Đảng,  Nhà 
nước về công tác  bảo vệ kinh tế ,*bảo vệ tà i  sản XHCN, 
chống t iêu cực.  Nhiều cơ quan xí  nghiệp đã bước đầu xây 
dựng và chấn chỉnh các chế độ nội  quy quản lý  kinh tế ,  bảo 

"vệ XHCN và các quy t r ình kỹ thuật  tương đối  chặt  chẽ,  
khắc phục một  bước các khâu sơ hở,  kết  quả việc xây dựng,  
củng cố lực lượng bảo vệ ta  cũng đã tăng cường kiềm 
trà ,  đôn đổc chống địch phá hoại  kinh tế  và hạn chế một  
bước các biều '  h iện t iêu cực như :  ăn cáp,  tham ô,  móc 
ngoặc,  hối  lộ  của cán bộ nhân viên.  *

Mặt  khác ta  đã điều t ra  khám phá t rên 70% số vụ xâm 
phạm tài  sản XHCN, thu hồi  tà i  sản cho Nhà nước và cho 
tập thè hàng chục t r iệu dồng,  sử lý  t rên 1000 đối  tượng 
phạm pháp dưới  nhiều hình thức.



GIỮ GlN TRẬT Tự AN TOÀN XÃ HỘI
* *

Trong những năm qua,  chúng ta  đã không ngửng phát  huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao 'động t rong việc 
quản lý  an loàn xã hội ,  động viên giáo 'dục quần chúng chấp 
hành nghiêm chình pháp luật  của Nhà nước,  t ích cực đấu 
t ranh ngăn chặn mọi  hoạt  động của bọn tội  phạm hình sự,  
han chế các ta i  nạn và bài  t rừ các tệ  nạn xã hội ,kết  hợp với  việc 
xây dựng nếp sống văn minh ở từng gia  đình,  đường p*hố.  
Dồng thời  ta  cũng dã sớm tr iền khai  và thực hiện tương đối  
chặt  chẽ các biện pháp quản^lý hành chính công khai  như;  
điều t ra  dân số,  đăng ký quản lý  nhân khầu,  hộ khầu,  quản 
lý  đặc danh,  vũ khí ,  cấp giấy chứng minh nhân dân» quản lý  
an toàn giao thồng,  quản lý  chất  cháy,  chất  nồ,  thu hồi  vũ 
khí  và các văn hóa phàm đồi  t rụy,  phản động.  Ta dã mở các 
đựt  t ruy quét ,  t rấn áp hàng ngàn tên lưưmanh chuyên nghiệp,  
côn đồ hung hãn,  cướp của,  giết  người ,  lừa đảo,  đưa đi  tập '  
t rung cải  tạo.  Nhiều tên đã chuyền biếr i  t iến bộ và lương 
thiện làm ăn.  Công tác  điều t ra  khám phá án hình sự t iến 
hành khàn t rương đạt  hiệu q-uả khá (khám phá t rên 80% 
số vụ xảy ra ,  r iêng t rọng án đạt  t rên 90%) t r iệ t  phá hàng 
t răm băng,  ồ  nhóm, thu hồi  tà i  sản t r ị  g iá  hàng chục t r iệu 
đồng,  bât  t ruy tố  t rên 1000 tên,  t rong đó t rừng t r ị  nghiêm 
khâc hàng chục tên đã gây nhiều tội  ác  với  nhân dân.  Nhờ 
đó,  t ình hình phạm pháp hình sự và các ta i  nạn giao . thông,  
các vụ cháy nò,  các tệ '  nạn xă hội  nhìn chung có giảm 
nhiều so với  t rước.  Cuộc sống yên vui ,  hạnh phúc đảm bảo,  
nhân dân yên tâm,  phấn khởi  lao động xây dựng cuộc sống 
mới  văn minh và lành mạnh.



HOA CHIẾN CỎNG TRẺN CÁC

CHẶNG HƯỜNG
* \ • '

A - Th'àî KỲ CHỐNG PHÁP

(1945 — 1954)

Chín năm năng núi mưa ngàn 
Nâng mưa có Đầng cơ hàn có nhau 

Nhớ những lúc hàm sâu địch hậu 
Nhớ những đẽm theo dãu đường dây 

Giặc lùng, giặc quét, giặc vậy 
Có dân, có Dảng đèm ngày vẫn vui

Trích bài «Ba mươi năm đời 
ta có Đảng» của Tổ HỮU



TRONG PHẦN NÀY

/. Nhớ lại ngàv ầy võ VĂN KIỂM

THỊ THẢO ghi

2. Chiền công mừng sinh nhật Bác Hồ

NGUYỄN LƯƠNG

3. Viên dạn cuối cùng PHẠM KIM

4. Số vận một kẻ ngược dòng MINH NGỤYHN

5. Diệt Minh Già trêh dường phtí THẢO THI

6. Những vòng hoa dỏ THANH TÙNG • *



NHỚ LẠI NGÀY ẤY...

È thống nhát  chỉ  dạo và phối  hợp hoạt  dộng t rên chiến
trường miền Nam Trung bộ,  tháng 10 năm 1948,  khu 5,  

khu 15 và khu 6 thống nhất  thành l iên khu 5,  Hồi  ấy,  chúng 
tối  đang công tác  ở công an Bình Định và được t rên tăng 
cường cho các t ỉnh cực Nam.

Thời  gian này,  tạ i  Lâm Viên,  mặc dù điều kiện của chiến 
t rường do sự chi  đạo t rực t jếp của cấp t rên gặp nhiều khó 
khăn,  có lúc bị  đứt  l iên lạc ,  nhưng cán bộ và cơ sở cách 
mạng vẫn t ích cực công tác ,  bám sát  quần chúng nhân dân 
đề tuyên t ruyền kháng chiến,  giữ vững phong t rào,  t ìm mọi  
cách đfc  nối  lạ i  l iên lạc  với  phân ban cán sự cực Nam. Sau khi  
rút  khỏi  phòng tuyến ở cây sổ 42,  ủy ban nhân dân và các cơ 
quan t ỉnh xây dựng chiến khu ở Ssuối  Hộ,  suối  Nhá Đam 
thuộc t ỉnh Bình Thuận,  đề ra  chù t rương kiện toàn tồ  chức 
các cơ quan cấp t ỉnh và các khu tản cư của nhân dân. . .  
'Thực hiện chủ t rương ấy,  ủy ban nhân dân t ỉnh đã thành 
lập Ty công an t rên cơ sở sát  nhập lực lượng t r inh sát  và 
cảnh sát  đề bảo vệ t rậ t  tự  t r ị  an.

Ngày 10/2/1949 thường vụ Liên khu ủy 5 dã họp đề xem 
xét  t ình hình và đề ra  nhiệm vụ của các t ỉnh cực Nam: 
quyết  định « Lập một  ban chỉ  dạo chung cho các t inh Ninh 
Thuận,  Bình Thuận,  Lâm Viên và Đồng Nai  Thượng».  Đến 
giữa năm 1950 Liên khu ủy 5 cử đoàn cán bộ vào kiềm tra  
t ình hình ồ các t inh cực Nam và-  quyết  định sát  nhậ£ hai  
t inh Lâm Viên và Đồng Nai  Thượng thành t ỉnh Lâm Đồng,  
đồng thời  t iếp tục tăng cường cán bộ,  lực lượng vũ t rang,  
cung cấp thêm vũ khí ,  tà i  chính đề Lâm Đồng nhanh chóng 
kiện toàn tồ  chức,  đày mạnh hoạt  động ở nội  địa .  Tôi  cùng



với  đồng chí  Nguyễn Chánh ở Bình Thuận được tăng cường 
cho Lâm Đồng vào thời  gian này và đảm nhận công tác  của 
ngành công an thuộc địa  bàn Đà Lạt .

Hồi  đó Đà Lạt  chỉ  chừng hơn 2 vạn dân.  Ban cán sự Lâm 
Đồng quyết  định củng cố thị  ủy Đà Lạt  gồm 7 đồng chí  do 
đồng chí  Trân Oanh làm bí  thư.  Công việc của chúng tôi  được 
giao về công tác  an ninh là  lập hò sơ những anh chị  em cơ sở 
và quăn chúng t ích cực từ thành phố thoát  ly  ra  căn cứ tham 
gia  cách mạng,  nám t ình hình bọn hoạt  động mật  thám gián 
điệp,  nhất  là  những tên khét  t iếng gian ác mang dây nợ máu 
với  nhân dân,  với  cách mạng;  tăng cường công tác  tuyên 
t ruyền giáo dục quàn chúng,  xây dựng cơ sở cách mạng,  kề 
cả việc bố t r í  một  sổ t rung kiên vào làm trong các tồ  chức 
công sở của địch dề nắm vững t ình hình.

Trong thời  gian-này,  thị  ủy và ủy ban kháng chiến hành 
chính thị  xã Đà Lạt  đóng tạ i  các chiến khu 300 suối  Tía ,  suối  
Cát . . .  vung ngoại  ô  Đà Lạt .  Đời  sống của cán bộ chiến s ĩ  bớt  
gặp khó khăn vì  được cơ sở và nhân dân t iếp tế  tương đối  
đầy dủ.  Thị  ủy dã tồ  chức học tập cho cán bộ chiến s ĩ  vừa 
mới  bồ sung,  nội  dung chủ yếu là  xây dựng cơ sở và 5 bước 
công tác ,  từ  đó các hoạt  động của cán bộ có nội  dung tuyên 
t ruyền và hình thức tồ  chức phù hợp nên đã có ảnh hưởng tốt  
t rên từng địa  bàn.  Chỉ  t rong một  thời  gian ngắn,  nhiều nơi  
t rong thị  xã Đà Lạt  dã móc nổi  với  cơ sở,  xây dựng dược 
phong t rào t rong công nhân,  thanh niên,  phụ nữ.  Tại  Nha dịa  
dư,  nhà máy điện,  công nhân xe lửa,  lục lộ . . .  những cơ sở bí  
mật  vẫn t ích cực hoạt  động,  đảm bảo l iên 4ạc thường xuyên 
với  chiến khu,  tồ  chức thêm được nhiều cơ sở mới .

Đi  dối  với  việc t ích cực xây dựng cơ sở cách mạng thị  
ủy Đà Lạt  còn thực hiện chủ t rương đày mạnh diệt  ác ,  t rừ 
gian,  kiên quyết  t rừng t r ị  những tên có nhiều nợ máu với  
nhân dân tuy đã được giáo dục nhưng vẫn ngoan cố.  Như



t rường hợp thi  hành bản án của ủy ban kháng chiến hành 
chính t ỉnh Lâm Đồng,  các chiến s ĩ  an ninh đã đột  nhập vào 
thị  xã t rừng t r ị  tên điềm chỉ  viên Lê Đình Hiệu ngày ,14/  
12/1050.

Cuối  năm 1950 cùng với  phong t rào cách mạng của cả 
Lâm Đồng đang t rong bước chuyền biến mới  tốt  đẹp,  tạ i ,  
Đà -Lạt ,  các cơ sở hoạt  động bí  mật  đã được tồ  chức rộng 
khâp,  t rong và ngoại  ô  thị  xã đã xây dựng dược t rên 2000 
cơ sở cách mạng.  Thị  ủy dã thành lập « Đội  cảm từ Phan 
Như Thạch» gồm 36 chiến s ĩ  và tồ  chức 13 tồ  cảm tử hoạt  
động t rong nội  ô  và ngoại  ô  Đà Lạt .  Sau khi  dược tăng 
cường lực lượng,  các đội  vũ t rang tuyên t ruyền được củng 
cố và phân công địa  bàn hoạt  động.  Nhiệm vụ của các độị  
là  xây dựng cơ sở cách mạng và diệt  tề  t rừ gian.  Dội  58 
hoạt  dộng ở Xuân An,  Tân ỊLạc,  Nam Thiên.  Đội  76 hoạt  
động t rong 'nội  thị .  Đội  77 hoạt  động ở cây só 4,  6 .  Đội  135 
hoạt  dộng ở cây số 7,  9  v .v .  Lúc này Tôi  được chỉ  dịnh làm 
đội  t rưởng đội  135 có vũ t rang hoạt  động t rên địa  bàn thuộc 
huyện Lạc Dương và cây số 7„ cây sổ 9.

* Như vậy là  sau hơn 1 năm hợp nhất  t ỉnh Lâm Đồng ( từ 
tháng 10 năm 1950 đến tháng 12 năm 1951)  được sự chỉ  đạo 
và chi  viện của l iên 'khu ủy 5 và ban cán sự cực Nam, ban 
cán sự t ỉnh Lâm .Đồng dã có nhiều cố gâng đề dưa phong 
t rào cách mạng địa  phương phát  t r iền lên một  bước mới .  Nhằm 
tạo sự chuyền biến mạnh mẽ phong t rào cách mạng ở các 
t ỉnh cực Nam, ban cán sự cực Nam chủ t rương phân tán 
nhỏ lực lượng,  di  sâu vào hoạt  dộng t rong lòng dịch,  tập 
t rung lực lượng đề bảo vệ mùa màng chỉnh huấn cán bộ chiến 
s ĩ  nhàm bồi  dưỡng tư tưởng kháng chiến lâu dài  nhưng nhất  
định thắng lợi .  Đồng thời ,  chú ý tuyền chọn cán bộ,  chiến s ĩ  
có phàm chất ,  sức khỏe và được t rang bị  vũ khí  tốt  đề bám 
địa  bàn,  bám quần chúng hoạt  động,  đưa số cán bộ,  chiến s ĩ  
sức khỏe yếu ra  vùng tự do chữa bệnh,  học tập v.v.  Tôi  cùng



một số đồng chí  nữa ỉên đường về Khu vào đău năm 1953 
nhưng rủi  ro  do địch phục kích nên tôi  đã bị  bât  tạ i  sông La 
Bá khu vực Đa nhim.  Kẻ thù đã t ra  tấn và giam giữ tôi  suốt  
từ đó cho tới  tận ngày 17 tháng 1 năm 1955 thì  t rao t rả  ra  
miền Bâc.

Nhớ lạ i  những năm tháng tuy ngân ngủi  nhưng chứa 
đựng biết  bao kỷ niệm sâu sẳc và niềm tự hào được làm 
người  chiến s ĩ  công an t rên đất  Đà Lạt  — Lâm Đồng.

Tôi  thấm thìa  sâu sâc ràng chính nhờ sự đùm bọc bảo vệ 
của dông đảo nhân dân mà các chiến s ĩ  cách mạng nói  chung 
và các chiến s ĩ  công an Lâm Đồng nói  r iêng ngày ấy đã hoàn 
thành được xuất  sâc các nhiệm vụ do Đảng giao phó.  Quá 
t r ình bảo vệ an ninh xây dựng căn cứ địa ,  phát  động quần 
chúng xây dựng cơ sở và những chiến công diệt  ác  phá kèm 
đặc biệt  là  các t rận t rừng t r ị  những tên mật  thám ác ôn như 
tên Hass ,  tên Minh già ,  tên sáu Thơm v.v.  Chính là  thâng lợi  
chung cùa toàn Đảng,  toàn dân Đà Lạt ,  t rong đó cỏ sự đóng 
góp và hy s inh xương máu hết  sức dũng cảm kiên cường của 
nhiều chiến s ĩ  an ninh nhân dân ngày ấy và đó chính là  t ruyền 
thống quý báu mà giờ đây mỗi  chúng ta  luôn ghi  nhớ noi  theo 
đè t iếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

V6 Văn Kiềm
{Thi Thảo ghi)



CHIẾN CÔNG MỪNG SINH NHẬT BẮC

HỦ trương của l iên khu ủy khu 5,  ban cán sự cực Nam 
về việc đày mạnh công tác  vùng địch hậu nhằm 

phối  hợp với  hoạt  động của ta  t rên các chiến t rường,  t rong 
thời  gian này phong t rào cách mạng ờ Đà Lạt  đã bùng lên 
một  khí  thế mới  với  quyết  tâm «làm cho hồ Đà Lạt  dậy 
sóng)) ,  góp phàn cùng cả nước nhấn chìm bọn xâm lược Pháp.

Giữa lúc ấy,  cả  đội  cảm tử Phan Như Thạch đang dự 
khóa huấn luyện ở khu căn cứ.  Nghe phồ’  biến chủ t rương 
mới  của Đảng,  các chiến s ĩ  t rong đội  a i  cũng náo nức muốn 
ra  tay.  Đàu tháng 5 năm 1951,  vừa kết  thúc khóa học thì  toàn 
đội  dược lệnh ra  quân đề lập công chào mừng kỷ niệm ngày 
s inh nhật  Bác Hồ—ngày 19-5 năm ấy.

Đối  với  các chiến s ĩ  cảm tử,  dây là  một  niềm vinh dự to  
lớn.  Đã bao ngày hoạt  động t rong lòng Đà Lạt ,  dẫu cách xa 
khu căn cứ Việt  Bắc muôn t rùng lòng các chiến s ĩ  vãn luôn 
luôn hướng về Bác Hồ kính yêu đang ngày đêm cùng Trung 
ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến giành độc lập,  tự  do 
của dân tộc*.

Mở màn cho đợt  ra  quân lân này,  đội  được cấp t rên giao V 
cho nhiệm vụ bât  sống tên Hass ,  một  người  Pháp ở Đà Lạt  
đây là  một  tên rất  nguy hiềm đã từng gây nhiều tội  ác  đối  
với  nhân dân,  tay hân dã t ra  tấn,  giết  hại  dã man nhiều chiếp 
s ĩ  cách mạng của ta  mà bọn chúng bcl t  được.

Nhờ vào sự giúp đỡ của nhân dân Đà Lạt ,  chi  sau mấy 
ngày dội  cảm tử đã nắm chắc quy luật  hoạt  dộng hàng ngày 
của tên Hass .



Rạng sáng ngày 11-5-1951,  đồng chí  đội  t rưởng cùng 6 
chiến s ĩ  Luật  ,Lại .  Thừa,  Sơn.  Tâm và Hưởng bí  mật  lọt  vào 
nhà một  cơ sở của ta ,  cách biệt  thự Hoa Hồng nơi  ở của tên 
Hass  khoảng gần 60 mét .  Gàn một  ngày hội  họp chờ đợi  cho 
tởi  lúc t iếng chuông nhà thờ chính tòa Đà Lạt  tung lên t rong 
không t rung những t iếng rung ngân nga — giờ hành động đã 
đến.  Các chiến s ĩ  đội  cảm tử rời  khỏi  nơi  ém quân nhanh 
chóng đột  nhập và nhà tên Hass .

Theo kế hoạch,  việc đầu t iên là  phải  bắt  t rói  hai  mẹ 
con bà nấu bếp cho tên Hass  đem vào giấu t rong buồng tâm.

Hoảng hót  đến sững sờ,  cả  hai  không kịp kêu lên được 
một  t iếng nào.

— Chúng tôi  là  cán bộ cách mạng.  Không có cách nào 
hơn mẹ con bà gâng chịu đựng vậy.

Đồng chí  đội  t rưởng nói  đè người  đàn bà yên lòng,  sau 
đỏ anh chỉ  địph Lại  và Thừa — người  chiến s ĩ  biết  lá i  xe duy 
nhăt  của đội  ém kín ờ khu nhà bếp,  còn tấ t  cả  theo anh lên 
phòng ở và  làm việc của tôn Hass .  Các anh lập tức cạy tủ
của tên Hass  lấy toàn bộ giấy tờ,  tà i  l iệu của^ hân nhét  
vào người .

Có t iếng xe ngoài  cồng.
Sẵn sàng chiến đấu.
Trong gian bếp tối  om, đồng chí  Thừa hỏi  đồng chí  Lại :
— Nếu nó ngoan cố bỏ chạy có bân không ?
— Chạy thì  bân chớ.

Yên lặng.
Hass  mở cửa xe bước xuống.  Theo lệ  thường cứ nghe 

t iếng xe hân về thì  bà bếp hoặc con bà ta  phải  chạy ra  đón 
hán.  Sao hôm nay im lặng thếp Hass  khống lên nhà t rên 
mà lạ i  ngoặt  về phía  bếp.  Hân dưa tay kéo cửa và bật  công 
tăc  dèn.

Lại  ém người  bên chiếc bàn dài ,  ghìm châc khàu súng 
t iều l iên dạn đă lên nòng hô lớn ;



— Haut  les  mains .

Hass  giật .  nảy mình như bị  điện giật ,  hắn từ từ đưa hai  
tay lên. . .  rồi  bất  ngờ xoay người  chồm ra  cồng.

Lại  xiết  cò.  3  phát  đạn nò dồn.  Hass  chới  với  như muốn 
t ìm kiếm một  vật  bấu víu vô hình rồi  ngã xấp mặt  xuống sân.

Đồng chí  đội  t rưởng và 4 chiến s ĩ  từ  bên phòng làm việc I  
của Hass  chạy nhanh xuống :

— Sao rồi?  đội  t rưởng hỏi .

Hân chạy nên chúng tôi  bân chết  rồi  — Lại  t rả  lời .

Đồng chí  đội  t rưởng chạy lạ i  xem Hass đã chết  hẳn
chưa và giục :

— Bảy Thừa đâu ?  Chuàn bị  xe di  !

Bảy Thừa chạy vội  tới  chiếc xe của Hass  anh loay hoay 
một  lúc mà xe không nò máy.  Phải  đầy thôi .  Mấy anh em 
nhào xuống đày cho chiếc xe t rôi  xuống dốc t rước cửa nhà 
tên Hass .  Gài  số.

— Tiếng máy xe nò dồn reo vui  đưa các chiến s ĩ  đội  cảm 
tử Phan Như Thạch về hướng khu căn cứ.

Đó cũng là  lúc sở thuốc tan tầm.  Bà con đã kịp nhìn thấy 
các chiến s ĩ  của mình ngồi  chật  t rên chiếc xe của tên mật  
thám ác ôn mà hả lòng,  hả dạ.

(Ghi theo Lời kề của dồng chi Trần 
Ngọc Thừa nguyên là chiên sĩ cảm tử 
trực tiẽp tham gia tràn diệt ác này).

Nguyên Lương
*



Viên đạn cuối cùng

'T '  rận chiến đấu không cân sức kéo dài  đã gần một  giờ 
Một bên là  hai  t iều đội  GOMĂNGĐÔ do một  tên t rung 

úy người  Pháp t rực t iếp chỉ  huy.

Một bên là  hai  chiến s ĩ  cảm tử dang cố thù t rong ngôi  
nhà sổ 2 Hai  Bà Trưng Đà Lạt .

Xác địch ngồn ngang.  Có tôn ngã gục ngay cửa chính 
diện.  Có tên nằm bên cửa sồ.  Mấy tên bị  thương đang rên 
la  thảm thiết .

Bồng một  chiếc xe Jeep lao tới  và phanh r í t  ở  chỗ bùng 
binh giữa dường Duy Tân và đường Hải  Thượng.  Từ t rên 
xe,  một  người  to  béo bước xuống.  Đó là  thiếu tá  t iều doàn 
t rưởng t iều đoàn COMĂNGĐÔ. Y bước gần đến nơi  dang 
diễn ra  t rận đánh.  Nghe viên t rung úy báo cáo và nhìn cảnh 
tượng đang diễn ra  t rước mắt ,  Y rùng mình.  Y không t rách 
móc nhiều viên t rung úy vì  chính t rung úy cũng đã bị  thương 
ồ cánh tay và Y biết  là  anh ta  cũng dã làm hết  sức mình. . .  
Y lấy tàu,  nhồi  thuốc,  hí t  một  hơi  dài  rồi  ra  lệnh cho viên 
t rung úy tạm ngừng tấn công,  bao vây chặt  ngôi  nhà,  chờ 
viện binh đến sẽ  dùng hỏa lực mạnh phong tỏa rồi  nhào vồ 
bắt  sống hai  tên cộng sản bên t rong.

Ngớt  t iếng súng.

Lặng im.
Luật  băng lạ i  vết  thương.  'Máu ở bụng,  ở chân anh vẫn 

chày ra  ướt  dẫm quần áo và thẩm cả xuống đất .  Mặt  anh 
tá i  mẻt .  Đau quá,  có lúc anh lả  di ,  ngất  xỉu.

Sinh quay lạ i  giúp Luật  băng lạ i  vết  thương rồi  ghìm 
sủng,  lẳng lặng nhìn ra  ngoài .  Anh cũng bị  t rúng dạn ở cánh



tay và bả vai .  Nhưng nhờ vết  thương chỉ  ở phần mềm nên 
anh vãn gượng đau,  bân rất  chính xác.

Luật  băng xong vết  thương,  gượng đứng dậy,  nhìn qua 
khe cửa và nói  đùa :

— Chúng nó đang mài  dao dề thị t  anh em ta  đó.

Bỗng có một  tên nhô đầu lên quan sát .  Sinh bấm cò.  
Hắn rống lên rồi  nhào xuống,  dãy đành đạch ngay t rên mặt  
dường.  Đồng bọn sợ t rúng đạn,  không giám lên cứu hán.  
Hân kêu la  đến lúc lả  đi  rồi  chết  hẳn.

Sinh vẫn dõi  mât  quan sát  xung quanh.  Hồi  lâu,  anh 
quay lạ i  nói  với  Luật :

— Tôi  chỉ  còn một  viên đạn nữa thôi .
— Súng tôi  cũng đã hết  đạn từ lâu rồi .

Luật  vừa dứt  lời  thì  có t iếng động cơ ô- tô ,  t iếng phanh 
r í t  t rên đường,  t iếng la  hét  của bọn l ính mới  đến.  Có thêm 
viện binh,  tên thiếu tá  ra  lệnh :

— Tập t rung bao vây,  tấn công bắt  sống chúng nó.

Viên t rung úy cũng đã băng lạ i  xong vết  thương,  t rực 
t iếp thực hiện mệnh lệnh của thiếu tá .

Luật  và Sinh đều thạo t iếng Pháp nên biết  rõ  là  chúng 
muốn gì .  Sinh lên đạn.  Mỉm cười .

Luật  khe khẽ hát .
Đàn chim thấy im t iếng súng bay về,  r íu  r í t . . .

** *

Cách đấy chừng một  t răm mét .  Tại  nhà xác Tây.  Cảnh 
tượng cũng diễn ra  gàn giống như t rên.

Lại  và Tại  cũng bị  bao vây và dã dánh t rả  quyết  l iệ t .
Địch tăng thêm viện binh.  i
Trận chiến đấu cuối  cùng sâp bât  dầu.  Lại  kiềm tra  đạn 

t rong súng rồi  hỏi  T,ại  :
— Súng còn mấy viên đạn.
— Vừa bân xong viên cuối  cùng.



Lại  tháo đưa cho Tại  một  viên đạn rồi  nói :
— Bọn giặ ,c  vừa có thêm viện binh,  chúng đang chuần 

bị  nhào vô bắt  sống chúng ta  đấy :

Làm sao được chúng ta  !

Nghe Tại  nói  đúng ý mình Lại  cười  to ,  tỏ  rõ  sự đồng 
t ình rồi  bỗng anh quay lạ i  và ôm chàm lấy Tại .  Hai  người  
ôm chặt  lấy nhau t rong khoảng khâc yên lâng t rước t rận 
chiến đấu cuối  cùng.

Cả hai  dều bỗng nhìn ra  ngoài .  Trời  xanh mênh mông 
gió lộng thòi .  Đồi  thông vi  vu t rong nâng vàng rực rỡ. . .

** *

Họ có bốn người .
Bốn gương mặt .
Bốn cuộc đời . . .
Người  thứ nhất  là :  Hoàng Xuân Sinh.

Người  thứ hai  là :  Lê Tiến Thái  ( tức Vĩnh Luật) .

Người  thứ ba là  :  Nguyễn Lại
Người  thứ tư là :  Tràn Tại

Họ là  những cán bộ công an nhân dân.  Quân dội  nhân 
dân và những cán bộ các ngành khác được vinh dự tham 
gia  vào đội  cảm tử Phan Như Thạch,  do Thành ủy Đà Lạt  
t rực t iếp lãnh đạo.

Sinh là  cán bộ công an của một  t ỉnh miền Trung dược 
tăng cường cho Lâm Đồng từ năm 1949.  Là một  cán bộ t ình 
báo giàu kinh nghiệm, anh thường nhận định t ình hình rát  
chính xác,  xử lý  các t ình hu0ng rất  l inh hoạt .  Tính anh t rầm 
lặng,  kín đáo,  có vẻ như là  khô khan,  lạnh lùng,  khó hiều 
nhưng anh lạ i  hay làm thơ.  Đặc biệt ,  thơ t ình yêu của anh 
lạ i  duyên dáng,  sâu lâng,  ý  vị  và chứa chan ân t ình.  Anh lạ i  
còn có một  biệt  tà i  là  bân súng răt  giỏi .  Sự thật  về tà i  bân 
sủng của anh,  nói  ra  a i  cũng tưởng đó là  chuyện tưởng tượng 

' t rong các t iều thuyết  t r inh thám thời  báy giờ. . .  Nhờ tà i  bân súng 
chính xác đó,  t rong những t rận diệt  ác ,  anh thường dược 
phân công nồ súng vào thời  điềm quyết  định và dặt  bản án 
tử hình. lên người  tên ác ôn sau khi  thi  hành án! .



Luật  là  con nhà giàu,  được học t rường Pháp,  tham gia  
cách mạng,  bị  tù  đày biệt  xứ,  vượt  ngục t rở về được cử làm Ị  
chính t r ị  v iên của đội  cảm tử.  Anh là  một  cán bộ chỉ  huy ỉ  
gương mẫu,  gan dạ và đã lập nhiều chiến công xuất  sâc.  Luật  1  
đẹp t ra i ,  nhiều tà i  hoa,  chơi  dàn ghi  ta  hay,  hát  cũng hay và ì  
chụp ảnh rất  đẹp.  Anh mơ đến ngày kháng chiến thành công,  
sẽ  mang máy ảnh di  khâp nơi  dề chụp cho hết  cảnh đẹp cùa Ị  
non sông dất  nước.  Riêng những ảnh anh chụp các cảnh 
đẹp của Đà Lạt  lúc đó đã là  những tác  phàm nghệ thuật  dược 
nhiều người  chiêm ngưỡng.

Lại  là  một  thanh niên thấp gầy,  da sạm den vì  mưa nâng.  
Anh xiaất  thân từ một  gia  dinh nông dân nghèo,  sớm được 
giác ngộ,  tham gia  cách mạrrg từ ngày toàn quốc khời  nghĩa  
và đã tham gia  chiến đấu nhiều t rận,  t rận nào Lại  cũng lập 
cóng.  Nhiều làn được khen thường vì  thành t ích xuất  sâc 
t rong chiến đấu.  Lại  í t  nói ,  chân thành,  giản dị .  Anh thích 
nhất  là  t rồng hoa và nuôi  gà.

Tại  là  một  thanh niên nhanh nhẹn,  sôi  nồi ,  đánh giặc rất  
mưu t r í ,  táo bạo.  Anh ham mê thè thao,  thích đá bóng và các 
môn điền kinh.  Anh vẫn mơ trở thành một  cầu thủ bóng đá,  
được khoác áo đội  tuyền quốc gia  đá thủng lưới  câu môn 
khâp 5 châu 4 biền.

Bốn người  đảng viên cộng sản ấy xuất  thân từ những 
hoàn cảnh rất  khác nhau,  t ính t ình,  ước mơ,  nguyện vọng và 
dời  sống r iêng của mỗi  người  cũng không giống nhau. . .

Nhưng họ dã gặp nhau t rong một  dội  ngũ,  cùng sát  cánh 
bên nhau thi  hành một  nhiệm vụ.

*

* *

Súng lạ i  nồ dồn dập.
Một loạt  dạn xuyên qua mái  tôn.
Một loạt  dạn nữa làm vỡ thêm một  cửa kính. . .  ị
Lại  bỗng thả Tại  ra ,  xiết  chặt  tay anh và nói :
— Mỗi chúng ta  chỉ  còn một  viên dạn cuối  cùng.

Không thề cố thủ được nữa.  Bây giờ tôi  sẽ  nhảy ra  phía  
t rước đề hút  hỏa lực của chúng về phía  tôi .  Còn Tại  thì  nhảy ì



qua cửa sồ, chạy ngược về hướng sau t rở VẾ chiến khu.  
Anh cho tồi  gửi  lời  chào vĩnh biệt  các đồng chí .  Chúc kháng 
chiến thắng lợi .

Nói  xong,  sợ Tại  cản ngăn và giành phần chết  thay cho 
mình nên anh vội  vã chạy ra  ngoài  và nhảy xuống mỏm đất  
ngay t rước nhà xác.  Bọn giặc vội  chĩa  súng về phía  anh và 
tản ra  vây quanh hõm đất .  Đề kéo dài  thời  gian,  tạo điều 
kiện cho Tại  t rốn thoát ,  anh vờ giơ tay dầu hàng.

Tên chỉ  hu v  l iền ra  lệnh cho hai  tên l ính nhảy xuống 
hỏm đất  bắt  sống anh,  khi  chúng đến gần bất  thần,  anh rút  
súng bân một  tên ngã nhào và hô lớn:

— Hồ Chủ Tịch muôn năm.. .

Hàng t răm phát  súng dã nồ vào anh.  Máu anh thâm 'dỏ 
t rên đám cỏ xanh chỗ anh ngã xuống.  Bầu t rời  t rong xanh,  
dồi  thông xanh tươi ,  ruộng rau mơn mởn xanh non quay t ròn 
quanh anh. . .

*

♦ *

Chiến khu 300.

Một vùng đất  cào ở ngoại  ô  Đà Lạt .  Rừng thông chập 
chùng.  Một  đêm trời  sáng t răng.  Muôn ngàn vì  sao nhấp nhánh 
t rên nền t rời  cao.  Tại  đã chạy về đến nơi .  Anh.  mệt  lả  vì  
vết  thương ra  nhiều máu. . .  Đồng dội  đã kịp thời  cứu chữa 
cho anh.  Nghe anh báo cáo lạ i  t ình hình,  đồng chí  đội  t rưởng 
vô cùng đau xót .  Đồng chí  l iền cử dồng chí  Sáu Móm đột  
ngay vào thành phố Đà Lạt  nắm lại  toàn bộ t ình hình đè 
chuàn bị  kế hoạch đối  phó rồi  đồng chí  lặng yên.

Tát  cả  những gì  vừa xày ra  đều biều hiện ra  t rước mặt  
dồng chí  :

Đồng chí  nhớ như in  buồi  sáng ngày hôm ấy,  một  buồi  
sáng tháng năm đẹp t rời .  Cả rưng thông của khu vực chiến 
khu đều sáng lên vì  nhuộm trong ánh nắng vàng rực rỡ.

Luật  ôm dàn ghi  ta ,  vừa đánh đàn vừa dạy cho Tại  và 
Lại  hát  bài  «Ào mùa đông»,  một  bài  hát  mà các chiến s ĩ  ờ  
chiến khu hay hát  mỗi  khi  gió lạnh thòi  về.



Họ đang ngồi  ‘hát  đè đợị  Sinh về.

Trong lúc đó thì  Sinh phải  đưa Bảy Thừa đến gặp một  
cơ sở ở thành phố vào.  Bảy Thừa là  một  chiến s ĩ  dũng cảm 
của đội  cảm tử.  Hôm đột  nhập vào nhà giết  tên Hass  mật  
thám ác ôn cùa Pháp ở Đà Lạt .  Trên đường rút  lui  anh đang 
bơi  qua thác Cam ly thì  bị  đạn của địch bân xuyên qua phồi .  
Mặc dù bị  thương nặng anh vẫn cố lặn đề mò khàu súng bị  
rơi ,  chìm dưới  dòng nước và vượt  qua thác vào được chiến 
khu.  Anh được các bác s ĩ  yêu nước ở nội  thành bí  mật  ra  
chiến khu cứu chữa nên thoát  chết .  Nhưng địch vẫn tung 
t in  là  dã giết  chết  anh.  Nhân dân t rong thành phố tưởng 
anh đã hy s inh nên vó cùng thương xót ,  nhiều người  đã tồ  
chức t ruy điệu và đề tung anh.  Sinh phải  đưa anh dến gặp 
cơ sở đè thông qua cơ sở thông báo với  nhân dân là  anh vẫn 
còn sống và đã t rở về thành phố t iếp tục hoạt  động.

Vừa thuộc được bài  «Áo mùa đông» thì  Sinh về.  Đồng 
chí  đội  t rường cXing bốn dồng chí  ngồi  quây quăn dưới  gốc 
thông,  hút  thuốc,  uống t rà  và ăn bánh kẹo nhân dân vừa 
gửi  vào do Sinh mang tới .  Đồng chí  đội  t rưởng vừa quấn 
thuốc rê  vừa phân t ích t ình hình lúc đó t rước khi  giao 
nhiệm vụ cho từng dồng chí .  Đồng chí  nói  rõ  là  tạ i  Đà Lạt ,  
công tác  diệt  ác  t rừ gian đã thu được nhiều kết  quả.  Chi  t ính 
r iêng t rong đợt  thi  đua lập công dâng Bác t rong tháng 5 
năm 1951,  lực lượng cảm tử của thành phố đã diệt  dược 13 
tên mật  thám ác ôn t rong đó có tên Hass .  Chính bốn đồng 
chí :  Luật ,  Sinh,  Lại ,  Tại  là  những chiến s ĩ  cảm tử đã góp 
phần cùng dồng đội  lập nên những chiến công xuất  sâc đó.

Trước t ình hình đó,  địch đã dàn áp dã man phong t rào 
cách mạng của quần chúng.  Chúng đã hành quyết  dã man 
20 chiến s ĩ  cách mạng của ta  tạ i  Cam ly.  Chúng dã điều 1 
t iều đoàn COM MĂNG ĐÔ một thiếu tá  người  Pháp chỉ  ht iy  
từ Sài  Gòn lên Đà Lạt  và khủng bố,  bât  di  nhiều cơ sở 
cách mạng.

Chính tên thiếu tá  này dã huyênh hoang tuyên bố Đà Lạt  
dã binh định xong « Đà Lạt  vẫn là  một  ốc đảo bình yên,  một  
Pa r i  hoa lệ  ờ phương đồng ».



Trước t ình hình đó,  thành ủy Đà Lạt  đã quyết  định đày 
mạnh toàn diện phong t rào đấu t ranh chính t r ị  của quần 
chúng tăng cường các hoạt  động vũ t rang,  diệt  ác ,  phá kìm 
tạo điều kiện cho quần chúng vùng lên giành quyền làm chủ.

Nhiệm vụ của bốn đồng chí  là  đột  nhập vào nội  ô đề cùng 
các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đó cùa Đảng bộ thành phố.  
Trước kh4 lên đường,  Luật  đánh đàn và bát  nhịp,  tấ t  cả  cùng 
hát  vang.  Hát  xong tấ t  cả  lặng yên nghe Sinh đọc bài  thơ 
«Về với  Đà Lạt  thân yêu » do anh vừa sáng tác .  Rồi  tấ t  cả  
lên đường với  quyết  tâm góp phàn làm cho phong t rào cách 
mạng của Đà Lạt  phát  t r ièn mạnh mẽ;  mãnh l iệ t  như thác 
Camly,  thác Prenn,  thác Đatanla . . .  của thành phổ vẫn ào ào 
tuôn chảy.

•
• •

Tại  Đà Lạt  được sự yêu thương đùm bọc che chở của 
nhân dân,  bổn chiến s ĩ  cảm tử ấy đã ngụy t rang cho nhiều 
« vỏ bọc » khác nhau đè sống và hoạt  động ở ngay t rung tâm 
thành phổ.  Thường thì  Sinh đóng vai  «  nhà báo »,  Luật  giả  làm 
một  «khách du l ịch» mang máy ảnh đi  chụp nơi  này nơi  nọ.  
Lại  t rong vai  «  người  làm vườn »,  còn Tại  thì  làm « thầy giáo » 
đi  dạy kèm học s inh. . .

Nhờ bám sát  thành phó,  Lại  có cơ sở quần chúng rộng 
rãi  nên cả bốn người  đã phối  hợp chặt  với  nhau,  cùng đồng 
đội  xây dựng được phong t rào,  nâm được t ình hình địch,  diệt  
được nhiều tên ác ôn có nợ máu với  nhân dân,  với  cách 
mạng như tên Hương Kiềm làng Phước Thành,  tên Minh Già,  
tên Sáu Thơm.. .

Cay cú t rước thất  bại  nặng nề,  bọn địch lồng lộn,  tung 
lực lượng bủa vây bón đồng chí .

Cuối  cùng,  bọn chúng đã phát  hiện được Luật  và Sinh 
t rú  tạ i  nhà chị  Mai  ở nhà số 2 Hai  Bà Trưng (gàn nhà của 
Viện kiềm sát  nhân dân t ỉnh Lâm Đồng hiện nay)  Lại  và Tại



ở nhà xác Tâý (nay là  phòng khám Đa khoa của bệnh viện 
t ỉnh Lâm Đồng).  Chúng đã tập t rung lực lượng cùng lúc tấn 
công vào cả hai  ngồi  nhà đó.

)
Địch nã các loại  súng vào nhà.
Sau mỗi  loạt  súng,  viên t rung úy lạ i  ra  lệnh t iến lên.
Nhưng súng cứ bắn mà chẳlng thầng nào t iến.  Nhìn mấy 

xác chết  nằm trước mặt ,  bọn l ính đều rợn người ,  ớn đến tận 
xương sống.

Trong khi  đó thì  Sinh vẫn bình t ĩnh cùng Luật  đốt  hết  
hồ sơ,  tà i  l iệu rồi  mai  l ia i  khàu t iều l iên báng gấp của hai  
người  và kl iàu súng ngắn của LuAt ném xuống hàm cầu.  Tiếp 
đỏ,  Sinh đỡ Luật  nằm lên chiếc giường ngay giữa nhà rồi  
xuống hăm bí  mật  lấy lên mộl  lá  cờ đỏ sao vàng.  Lá cờ này 
chị  Mai  vẫn cẩt  dấu từ hồi  cách mạng tháng 8 t rong nhiều 
cuộc mít  t inh,  biều t ình,  lá  cò đã được đưa ra  sử dụng.  Có 
lần giặc đàn áp đoàn biều t ình,  lá  cờ đã thắm máu người  
chiến s ĩ  cách mạng căm cờ di  đầu.  Chị  Mai  vẫn dấu kỹ chờ 
ngày cách mạng thành công.

Sinh lên nằm cạnh Luật  và phủ lá  cờ lên mặt  hai  người .  
Luật  hát  bài  t iến quân ca.  Sinh cũng hát  theo.  Tiếng hát  
t rang nghiêm, t rầm hùng vang lên từ ngôi  nhà bị  bao vây tứ 
phía ,  thách thức vớì  các loại  súng dạn của kẻ thù.

Viên t rung úy thét :
— Tao dếm một ,  hai ,  ba  đứa nào không t iến lên tao bắn 

-  Hắn bắn một  loạt  chỉ  thiên.

Sau loạt  dạn và t iếng hô một . . .  hai , . . .  ba . . .  của viên chỉ  
huy,  một  l ính lò  mò bò lên. . .

Bọn chúng ập vào nhà.
Viên đạn cuối  cùng nồ.
Tiếng bát  '  ngưng.  *

•  «

Lá cờ dỏ thiêng l iêng của Tồ quốc nhuộm thêm máu 
hồng của hai  người  chiến s ĩ .



Sau ngày giải  phóng,  đồng chí  Bảy Thừa t rờ về Đà Lạt  
(hiện nay là  một  cán bộ hưu t r í  đang làm chủ t ịch mặt  t rận 
phường II) .

Một  buồi  sáng đẹp t rời ,  đồng chí  đưa các cán bộ của sở •  
thương binh xã hội  Lâm Đồng lên mả thánh đè chuyền hài  
cốt  ba đồng chí  Sinh,  Luật ,  Lại  về nghĩa  t rang l iệ t  s ĩ  của 
t ỉnh tạ i  Camly.  Ba người  chồn chung t rong một  mộ.  Mộ chí  
xây rất  đẹp và có bia  đá ghi  dúng họ tên từng người .  Nhưng 
lạ  thay,  đào mãi  mà không hề có dấu t ích gì  chứng tỏ  là  
t rong mộ dã từng chôn thi  hài  của họ.

Đang dào thì  có một  cụ già  râu tóc bạc phơ chống gậy 
dến và nói  :

— Đỏ không phải  là  nơi  chôn ba người  dó dâu.

Mọi người  ngừng tay,  Bảy Thừa hỏi  :

— Nhưng thưa cụ t rên ru0 chí  có ghi  dúng tên ba người .

— Đúng là  tên của họ dó.  Nhưng thi  hài  của họ lạ i  chôn 
ở một  nơi  khác cơ.  Thôi ,  tấ t  cả  di  với  tôi ,  tô i  sẽ  chỉ  dứng 
mộ của họ.

Nói  rồi  cụ già  dẫn mọi  người  di  dến một  đồi  cao.  Ở dó 
cũng có một  n£ôi  mộ rất  dẹp,  t rên bia  cũng khâc đúng họ tên 
cùa Sinh,  Luật ,  Lại .  Cụ già  tháp hương,  kính càn khấn t rước 
mộ rồi  từ  từ kề lạ i  với  mọi  người  :

— Hồi  chúng nó hv s inh nhârw dân Đà Lạt  đều đau dớn 
t iếc  thương.  Ngày hồm đó,  cả  thành phố như có tang.  Chẳng 
phải  bà con ruột  thị t  gì  nhung nhiều người  khóc hết  nước 
mắt .  Bọn giặc đàn áp,  đe dọa,  nhưng t ình thương còn lớn hơn '  
sự sợ hãi .  Đám tang có dến ngàn người  dưa.  Nhiều chị  em 
bán hương,  bán hoa ngày hôm ấy ờ chợ Đà Lạt  đã không 
lấy t iền người  mua.  Hoa tươi  chất  đầy quanh mộ các anh» 
khói  hương ngày đêm nghi  ngút . . .



Bọn giặc đe dọa sẽ  bân chết  bất  cứ người  nào lên viếng 
mộ các anh,  và dọa sẽ  đào mồ các anh lên lấy thi  hài  đem cho 
súc vật  ăn.  .

Nhân dân đã bí  mật  đào mộ ba anh,  mang thi  hài  lên đây 
chồn và lập mộ chí  chu đáo như thế này đề các anh yên giấc 
ngàn thu không bị  quân thù quấy phá.  Bà con,  cổ bác t rong 
thành phố vẫn lên đây viếng thăm, dẫy cỏ,  thắp hương,  t rồng 
hoa tạ i  nơi  các anh an nghỉ  mà quân thù không hề hay biết .

Bây giờ đất  nước dã hòa-bình thóng nhất ,  nhà nước dưa 
các anh vè an nghỉ  ở nghĩa  t rang l iệ t  s ĩ  của t ỉnh,  nhân dân 
rất  vui  sướng.

Nói  đến đây cụ già  ngừng lời  rồi  đưa tay chỉ  về phía  
chân đồi  :

— Kìa,  nhân dân biết  Nhà nước chuyền hài  cốt  các anh về 
nghĩa  t rang l iệ t  s ĩ  đang kéo đến dề t iễn dưa đấy,

Bảy Thừa và mọi  người  đều nhìn theo tay chỉ  của cụ

Lớp lớp người  đang đi  lên đồi .
Đi  đến dỉnh dồi .

Lộng gió

Phạm Kim

ý



r  ÁCH rn.ạng tháng Tám. Đà Lạt  dậng như thác dồ.  Cách 
mạng thành công.  Cờ và hoa sáng bừng cả thành phố.  

Rồi  giặc Pháp tấn công,  nhân dân đi  theo dòng thác cách 
mạng.  Chống giặc,  nhưng -cũng có kẻ ngược dòng.  Nguyễn 
Văn Thơm, tức Sáu Thơm là  một  t rong những kẻ đã tách 
mình ra  khỏi  dòng thác lớn,  t rở thành tên mật  thám tay sai  
của lũ  cướp nước.

Ngày 16-11-1947 t rên dường cầu quẹo (nay là  đường 
Phan Đình Phùng) ,  Sáu Thơm cùng đồng bọn dã tồ  chức 
phục kích và tự tay hắn bân t rọng thương dồng chí  Dinh 
Văn Hội  một  cán bộ cách mạng đang t rên dường di  làm 
nhiệm vụ.  Hân là  tên xếp rất  có uy của tòa Liêm Phóng,  nhờ 
công t ra  khảo hết  sức tàn ác đối  với  các chiến s ĩ  sa  vào 
tay địch.  '

Ta đã nhiều lần có thư cảnh t ỉnh.  Nhưng,  chứng nào tậ t  
ấy,  con thú dã quen đường.  Nhận được lời  cảnh cáo hắn l iền 
chửi  bới  lạ i  cách mạng và càng t inh ranh xảo quyệt  hơn 
t rong mọi  cách phòng thân.  Hân không về nhà ờ Ngọc Lan 
nữa mà đêm dêm ngủ luôn tạ i  tòa Liêm Phóng.  Mỗi  lần ra  
đường t rên người  hẳn đều kè kè khầu t iều l iên,  2  súng lục 
và dắt  đầy lựu đạn.

Phải  lùng diệt  cho dược con thú dữ này!

Chiều 14-6-1951,  các chiến s ĩ  cảm tử đội  dang bí  mật  
sống giữa thành phó và ăn cơm tại  nhà bà con thì  cơ sở 
đến báo cho biết  Sáu Thơm dang ăn nhậu cùng đồng bọn tạ i  
nhà hàng Mê çông (nàm trên đường di  xuống Tăng Bạt  Hồ).  
Bữa cơm chiều của các chiến s ĩ  ngừng ngay lạ i .  Một  phương 
án tác  chiến táo bạo nhưng cũng hết  sức quen thuộc của các 
chiến s ĩ  cảm tử dội  đã hình thành.



Phố xá dã lên đèn.  Từng đôi  t ra i  gái  dìu nhau đi  lạ i  bình 
thản.  Những ngày này Đà Lạt  chợt  ráo,  chợt  mưa.  •

Nhà hàng Mê công khách cứ ra  vào.  Sáu Thơm đang ăn.  
Anh con t ra i  âu yếm vòng tay qua lưng người  bạn gái  cùa 
mình bước qua đường đến gần cửa hiệu.  Gió dêm se se  lạnh.  
Hình như cô gái  không muốn vào chỗ đông người .  Họ quay 
rạ  chậm rãi  t rên dường.

Sáu Thơm làm một  hơi  cho cạn ly  rượu rồi  dịch ghế đứng dậy.
— Nữa chớ ?
— Thôi  sao được!  Tao ra  ngoài  một  chút .  Hắn khệnh 

khạng đứng dậy.  Dễ gì  quậthãnsay.Cáidárgto ngang bè bè 
củahân vãn bước từng bước chững chạc lám,  hắn đi  ra  cửa,

Đôi  t ra i  gái  lúc nãy như dã đòi  ý  lạ i  quay lui  về phía  
nhà hàng.  Sáu Thơm đã nhìn thấy họ,  «Con nhỏ coi  được».  
Hắn nghĩ  thầm rồi  t ìm một  chỗ vắng.  Ngọn gió bất  chợt  làm 
hân rung mình.

Bên kia  đường lạ i  có một  cặp nữa dang dìu nhau đi .  Và 
chàng t ra i  bên kia  đã nháy mắt  với  cố gái  bên này khi  hai .  
cặp đã ở gần nhau.  Sáu Thơm nép vào chiếc tẳc  xi  của ai  đó. ,  
cho kín. . .  và  hắn vạch quàn.

Ôi ,  cái  cặp t ra i  gái  hồi  nãy chỗ cửa quán lạ i  cũng đang đi  
về phía  .nó đang làm cái  chuyện cần dấu kín.  Mà sao cô,  gái  
vẫn l iều l ĩnh tới  gần Sáu Thơm.. .

Không kịp phản ứng.  Hắn nghe nhói  t rong lưng — súng nồ. . .  
Sáu Thom chỉ  vừa kịp thấy l ia  lửa tóe lên từ phía  ngu ời  con gái .

Và chàng t ra i  bước tới .  Súng lạ i  nồ.
Mặt  đường như chao nghiêng đi . . .  Tên khốn kiếp 

đã gục bên lề  đường mà còn với  tay vào cái  bao súng 
Nhưng rồi ,  đầu hắn ngoẹo hẳn đi ,  chúi  vào cái  rãnh nước đục 
lờ mờ r i  r ỉ  chảy về mọi  phía  cống rãnh.  Trên đường,  dòng 
người  vẫn chảy. . . .  và  nhưv hơn bao giờ hết  lạ i  chảy nhanh 
hơn.  Chỉ  còn lạ i  có hẳn,  hẵn dã ngã gục ngav giữa đường phố 
Dà Lạt .  Đền tội  cho một  kiếp đời  dám cả gan quay ngược 
với  dòng.

Minh Nguyên



DIỆT
MINH GIÀ NGA.Y TRÊN ĐƯỜNG PHỐà

ỵ ẾP Minh, tức Hồ Minh, tức Minh già là một tèn mật thám ác ôn đã 
gây nhiều tội ác với cách mạng, với nhân dân thành phố Đà Lạt.

Ngoài những tội ảc đẫm máu như săn lùng, bắt bớ, tra tắn, bẳn 
giết những người yêu nước, Minh già còn là một lão già dâm ô tàn 
bạo. Hắn thường lột truồng chị em bị hẳn bắt rồi giở trò khả ố...

Thị ủy Bà Lạt quvểt định tử hlnh y và lệnh cho cảm tử đội của 
thành phố thi hành bản án tử hình ngay trên đường phố, ngay chỗ 
đòng người đề cảnh cảo những tôn ác ỏn khác và gây thanh thễ, động 
vièn phong trào cách mạng của quàn chúng.

Chiều 25,5-1951.
Trời vừa sẫm tối. Mưa bụi giỏ nhẹ. Bường phố vừa lèn đèn. Những 

chiễc ò nhiều màu nháp nhô, những tà áo dài nhẹ bay theo giỏ. Tiếng 
còi ô-tô, tiềng rao hàng, tiểng hát não nề vọng ra từ một tiệm cà phê...

Rạp hát ca SAVO^A trèn đường càu quẹo. Người từ các nơi đô 
về trước cửa rạp. Bèn sáng. V

Bỗng từ xa cỏ một chiểc Pơrô 303 lao tó-i và phanh rit trước cửa 
rạp. Mọi người dạt ra. Minh già mở cửa xe bước thẳng vào rạp.

Bốn chiền sĩ trinh sát của cẵm tử đội như những khách du lịch 
từ phương xa đẽn. Họ có mặt ngay trước cửa rạp hát từ trước khi chiếc 
xe pơrô lao tới. Súng đã lèn đạn nhưng chưa ai bắm cò. Sợ trúng dân,

Phải chờ. Thời gian trôi qqa như sèn bò. Đợi xuất hát tan. Lại lằng 
vảng, hút thuốc cắn hạt dưa và chuyện trò nho nhỏ...

Bỗng cửa rạp hẻ mở. Minh già bước ra, thì ra y chuồn sớm đề gây 
bắt ngờ.

Y lao qua đường.
MỞ cửa xe.
Hai đòng chí Tạo và Huynh bước tới. Tạo quát :

' — Minh già.
Y quay lại. Đoàng... Boàng...
Sau 2 phát súng của Tạo là 2 phát súng bắn bồi của Huynh. Minh 

già kèu rống lèn rồi ngục ngă trèn bãi% máu. Tạo ghim bản án tử hình 
vào ngực Y. Rồi cùng đồng đội rút lui an toàn.

Đường phố nầo động. Nghe súng nồ, người trong rạp ùa ra, đông nghịt.
Bông người đọc được bản án tử hình Minh già.
Bòng nguời biết đển cái chểt của Minh già.
Bông người hả hê, phắn khởi.
Bà Lạt bừng lên trong ánh điện nhiều màu. Thảo Thi



Nhü’ltg vòng hoa đẻ ị

tr... Sống trong cát, chết vùi trong cát 
Những trải tim như ngọc sáng ngời... »

(Tó Hữu)

Hai cái  hố đã dào xong.

Đá,  sỏi ,  đất  đỏ tung té  dưới ,  chân Diễn và Phước.

Tên thi .ếu úy da den,  tóc quăn đưa dôi  mât  t rắng dã 
nhìn xuống hố.  Y nhảy xuống.  Lúc đàu,  Y leo lên nhìn vào 
đám dân làng dang bị  quây chặt  t rong vòng l ính,  súng dã 
lên dạn,  lê  tuốt  t rần sẵn sàng nồ đạn,  dâm lệ  vào bẩt  cứ ai  
cục cựa,  bất  cứ ai  cất  t iếng nói .  Y dán đôi  mât  t rắng dã vào 
hai  dồng chí  công an đang dứng bên miệng hố.  Y chỉ  lẳng 
lặng nhìn rồi  cầm sủng di  quanh.

Căng thẳng,  nặng nè.

Bõng Y quát  :

— Khai  không ?

Tiếng Y danh,  lạnh và rờn rợn như t iếng quý dữ

Im lặng.

Y gào lên :

— Khai  không ?

Tiếng Y danh,  lạnh và dữ tợn hơn.

Im lặng.  *

Y đi  vòng quanh.  Vãn lẳng lặng.  Vẫn căng thẳng,  nặng 
nề,  bõng Y ngước dôi  mắt  t râng dã nhìn lên bầu t rời ,  chẵp 
ha '  tay lạ i  khấn vái  rồi  bất  thần quay lạ i .  Đạp Phước xuổng



hố.  Đạp Diễn xuống hố.  Y bán lên t rờì  một  loạt  như đề xua 
hết  quỷ dữ đang bám Y rồi  thét  lớn:

-  Lấp đất  !
Bọn l ính ùa vào lấp đất .  Dân làng lao tới  giăng co,  

quyết  l iệ t .
Súng nồ.

* Đẩt  dồ xuổng hố.

Ần chạy qua một  bãi  cỏ rộng,  t rèo qua hai  quả núi ,  bơi  
qua hai  con suối . . .  đến gân t rưa thì  dến được xóm cỏ.  Mồ hôi  
anh vã ra  như tâm.  Quàn áo anh rách tả  tơi .  Ânh vục đầu 
xuống suối  nước rồi  gâng sức chạy vào buôn.  Thấy anh về,  
bà con chạy ra  dón.  Anh nhờ bà con báo đội  du kích tập 
t rung ngay.  Chỉ  một  loáng,  các chiến s ĩ  du kích đã có mặt  
đông đủ.  Anh đã lấy lạ i  sức,  lấy tay áo quệt  mồ hôi  t rên 
mặt  rồi  bước ra  t rước mặt  mọi  người .  Anh hí t  một  hơi  dài  
cho bình t ĩnh hơn và nói  :

— Các đồng chí!  Bọn giặc đã tấn công vào buôn Gia Rít  
từ  sáng sớm hôm nay.  Lực lượng du kích t rong buôn đó 
đang đi  làm nhiệm vụ ờ một  nơi  xa lên chủng đã lùa hết  
dân ra  rừng.  Chúng đã bât  được hai  đồng chí  Phước và Diễn.  
Toàn dơn vị  chúng ta  lên đường giải  vây cho buôn Gia Rít ,  
cứu dân làng và hai  đồng chí  của chúng ta .

Anh dứt  lời .  Tất  cả  lên đường.  Họ lạ i  vượt  suối ,  vượt  
sồng,  t rèo dèo,  leo núi . . .

«5T?

Dụng dang cùng đội  du kích của buôn Gia Rít  bảo vệ 
một  đoàn cán bộ quan t rọng của khu 5 vượt  qua dịa  phận 
Lâm Đồng.  Tất  cả  lặng lẽ  đi  từ  chiều qua,  đi  suốt  đêm, sáng 
sớm nghỉ  lạ i  ờ  khu thung lũng mù sương,  dờ cơm nắm ra  
ăn rồi  t iếp tục lên đường.

Tối  qua anh còn ở khu vực « Ba Cụm » (gồm các thôn 
Tô học,  Cà giàng,  Cầu lục t iều,  Suối  hai ,  làng tê  tê)  thuộc 
dịa  phận Khánh Sơn.



O’ dây anh rat  mừng là  được gặp lạ i  La Phéng ( tức 
Nguyễn Khâc Linh hiện nay là  phó giám đốc Công an Phú 
Khánh)  là  một  người  bạn chiến đấu thân thiết  của anh đang 
làm bí  thư vùng ủy ờ khu vực ((  Ba Cụm ».

La Phéng và anh bồi  hồi  ôn lạ i  những kỷ niệm từ hồi  
giữa năm 1952.

Hồi  đó,  chủ t rương của Khu ủy khu 5 là  mở một  hành lang 
xuyên suốt  từ,  vùng tự do,  sang vùng tạm chiếm đề nối  với  
khu giáp ranh hình thành một  hành lang rộng của cách mạng 
qua khắp các vùng của đất  nước.

Trước mắt ,  khu ủy chủ t rương là  phải  mờ đường l iên 
lạc  giữa Lâm Đồng với  Khánh Hòa đề tạo thành hành lang 
giữa vùng dân tộc của t ỉnh Khánh Hòa và t ỉnh Lâm Đồng 
với  Bắc Ái  của Ninh thuận thành một  vùng căn cứ rộpg lớn.

Đè thực hiện nhiệm vụ đó La Phéng cùng một  số dồng 
chí  khác được cử về khu vực «Ba cụm».  Gòn bốn đồng chí  
Trần Ngọc Ần,  Lê Văn Diễn,  Nguyễn Văn Dụng và Trần 
Văn Phước được tăng cường 4cho công an Lâm Đồng.  Họ 
chia  tay nhau tạ i  ìchu vực « Ba Cụm » và hứa là  sẽ  tạo được
hàríh lang đề thường xuyên gặp nhau t rong công tác .

«

m
Sáng sớm hôm dó.

Ằ.n dậy sớm hơn mọi  ngày,  anh chạy quanh buôn đề tập 
thề dục.  Anh chạy được hai  vòng thì  Diễn cũng vào rừng hái  
hoa,  còn Phước thì  mang mấy ống t re  đi  lấy nước.  Một  lúc sau 
thì  cả  ba anh đều có mặt  ở nhà An đề thông qua báo cáo tồng 
kết  công tác  6  tháng đâu năm của toàn đội .  Nhìn lạ i  kết  quả 
các mặt  công tác  dã làm,  các anh đều rất  phấn khởi ,  t in  tưởng.

Kề cả 6 tháng cuối  năm trước,  các anh về đây chưa dăy 
một  năm mà đã góp phần làm chuyền biến cả một  vùng 
rộng lớn.  ị

Từ một  vùng t râng cơ sờ,  bộ máy kìm kẹp của giặc dày 
đặc,  các anh đã tham gia  phát  dộng quần chúng,  dựa vào sức 
mạnh của quần chúng dè tồ  chức xây dựng được một  phong 
t rào vững mạnh ở cả một  khu vực bao gồm các điềm dân cư



lớn nhất  ' t rong vùng là  Xóm cỏ,  Gia Rết ,  Gia Huỳnh,  Gia 
Lục. . .  các anh dã tồ  chức được quần chúng thực hiện những 
nhiệm vự cơ bản lúc bấy giờ là  diệt  ác ,  t rừ gian,  phá ngụy 
quyền,  làm tan rã  ngụy binh củng cố phát  t r iền chính quyền 
đoàn thề,  đào tạo cán bộ,  phá chính sách gián điệp của địch. . .  
góp phần mở dược một  hành lang nối  l iền Lâm Đồng với  
Khánh Hòa,  Ninh Thuận,  hình thành một  vùng căn cứ rộng lớn 
phục vụ yêu câu của nhiệm vụ chính t r ị  t rong giai  doạn kháng 
chiến chóng Pháp.

Ba anh dang sôi  nồi  thảo luận báo cáo thì  bỗng súng nồ V 
l iên hồi .  Các anh nhìn ra  đã thấy địch lố  nhố quanh nhà.

Ần dè súng ở hầm bí  mật  nên nhanh nhẹn mang toàn bộ 
hồ sơ tà i  l iệu lao ngay xuống hầm đề cất  giấu và lấy súng 
chiến dấu.  Diễn nhào tới  lấy lựu đạn ném ra  ngoài .  Phước 
dùng súng ngân nhâm từng tên bân.

Chùng 15 phút  sau thì  Diễn và Phước đều hết  dạn.  Bọn 
giặc áp sát  rồi  leo lên nhà sàn.

Phước cầm dao phay chém chết  một  tên rồi  bị  bắt .

Diễn tav không nhảy ra  dánh nhau với  chúng.  Anh vừa 
đánh ngã một  tên thì  một  tên khác đã quay báng súng dập 
t rúng dầu anh.  Anh quay cuồng rồi  ngất  xiu.  An bật  lửa dốt  
hết  tà i  l iệu.  Khói  từ hầm bí  mật  bav lên.  Lợi  dụng luồng khói ,  
anh nhảy lên,  chạy dược chừng vài  bước thì  dịch phát  hiện.  
Anh nằm xuống tung lựu đạn vào địch.  Lựu đạn nò.  Anh vũng 
lên chạy.  Chúng bẳn theo,  anh lợi  dụng mô đất  bân t rả  lạ i .  
Bắn dược hai  tên ngã nhào thì  súng anh cũng hết  dạn.  Anh 
nhảy xuống một  cụm đất  sâu rồi  cắm đầu chạy.

Đạn dịch bân theo như mưa.
Các mô đất  cao và thân cây lớn đã chè chờ cho anh.
Rừng cây xanh lá  che khuất  cho anh.
Diễn vẫn ngất  xỉu.  ,
Tên thiếu úy ra  lệnh dội  nước lạnh lên người  anh.  Hồi  lâu 

anh t ỉnh lạ i



Trong khi  đó thì  chúng t ra  tấn đánh dập dã man Phước 
buộc anh phải  đầu hàng và khai  báo những điều bí  mật  mà 
chúng càn biết .  Nhưng anh vẫn cắn răng chẳng nói  nửa lời .

Diễn vừa t ỉnh lạ i  thì  chúng cũng làm như vậy,  nhưng anh 
vãn lặng im như Phước dã im lặng.

Tên thiếu úy ra  lệnh đưa các anh ra  bãi  cỏ cạnh rừng và 
lùa tấ t  cả  dân làng ra  dó.  Dân làng cũrvg chống cự quyết  l iệ t ,  
có người  dùng cả xà gạc,  cuốc,  gậy gộc. . .  chống lạ i  nhưng 
bọn chúng dã dùng súng và các loại  vũ khí  dề lùa di .

Tên thiếu úy hỏi  dân làng:
— Đứa nào là  Đảng viên.
Tẩt  cả  lặng im.
— Đứa nào là  cán bộ ?
Lặng im.
— Đứa nào công an xã.
Lặng im.
— Đứa nào là  du kích.
Lặng im.  >

Y tức diên.  Da mặt  vổn xạm đen của y bị  máu dồn lên 
t rông t ím bârr i  như.  màu t iế t  t râu dề lâu ngày.  Y di  đi  lạ i  lạ i  rồi  
mím môi .  Vốn í t  nói ,  càng tức Y càng nói  í t .  Nhưng. là  s ĩ  quan 
chỉ  huy,  Y phải  nói .  Y r í t  qua kẽ răng :

— Im hả ?  à  . . .  im !
Y chỉ  vào dám dân làng rồi  quay lạ i  ra  lệnh cho l ính.
— Đứa nào cục cựa,  đứa nào hé răng.  Bán! . . .
Y ngưng lời .
Vẫy tay ra  hiệu.

Mẩy tên l ính hiều ý Y,  chạy dến đào hai  cái  hố cạnh 
chõ Diễn và Phước đứng.

Những nhát  cuốc chạm vào dất ,  chạm vào đá. . .  nhói  vào 
t im,  vào óc từng người  dân.

Diễn và Phước vẫn thản nhiên.  Không chú ý dến bọn 
giặc đang làm gì  dưới  chân.  Cũng không chú ý dến tên s 1



quan da đen kị t ,  tóc  quăn t í t ,  mẳt  t rắng giã  lăm lăm khầu 
súng t rong tay đang mím chặt  môi ,  thỉnh thoảng lạ i  nghiến 
chặt  răng như muốn ăn tươi ,  nuốt  sống hai  người .  Họ đưa 
mất  nhìn những người  dân dang hướng về họ.  Những ánh 
mát  thân thương t r ìu  mến gặp nhau.  Trong lòng họ và lòng 
những người  dân dứng t rước họ đang dấy lên biết  bao những 
kỷ niệm sâu sắc,  êm đềm về những ngày qua. . .

Những ngày cơm thiếu,  gạo khan,  dỏi  cơm, nhạt  muối  mà 
vui  như hội . . .

Những ngày dãi  nắng dâm mưa tả i  gạo,  tả i  đạn ra  chiến 
t rường,  đường xa,  gùi  nặng,  dốc đá cheo leo. . .  và  những đêm 
dổt  đuốc,  nồi  t rống,  cồng,  dồng la  vang dộng khắp núi  rừng 
đệ diệt  ác ,  phá kềm, giành quyền làm chủ. . .

Những đêm di  học bình dân,  di  mít  t inh hội  họp giữa mưa 
dâm giá  ré t . . .

Đến gần t rưa thì  Ần và dội  dư kích mới  tởi  gần buôn 
Gia Rít  Ần t r iền khai  đội  hình chiến dấu và t iến vào buôn.

Anh và hai  du kích nữa lập thành một  tồ  mũi  nhọn b ò 
vào t rước bọn giặc vẫn còn t rong buôn.  Chúng dang giết  
heo làm cơm trưa.  Tên thiếu úy đang t rực t iếp chọc t iế t .  
Hắn muốn tự tay hãm t iế t  dề đánh món t iế t  canh mà hắn 
vẫn ghiền như ghiền gái ,  rượu và a  Phiện.  Mấy tên l ính 
dang nẩu nước sôi  đề cạo lông,  vài  tên nữa đang khiêng 
những chék rượu càn từ t rong buôn ra .

Ằn dịnh chờ cho chúng ăn no uống say xong mới  t iến 
công,  nhưng không ngờ một  du kích đã nhằm bắn vào tên 
thiếu úy.  Tên ' th iếu úy vừa chọc dao vào cồ heo thì  bị  t rúng 

.  dạn.  Con heo đang rống to .  Hẳn cũng rống to .  Tiếng hán hòa 
với  t iếng heo.  Máu heo tuôn ra .  Máu l iân cũng tuôn ra .  Máu 

.  hân t rộn với  máu heọ.



Thế là  cuộc chiến đấu bât  đâu.  Gác du kích đều chiến đấu 
rất  dũng cảm và gan dạ.  Bọn giặc bị  đánh bất  ngờ,  không 
kịp chống dỡ,  chạy thục mạng.  Bị  t rúng dạn chết  như rạ  
Đồng bào t rong buôn cũng dùng xà gạc,  dao,  phay chạy ra  
chém chết  nhiều tên và cướp súng t ruy kích t iêu diệt  toàn 
bộ bộn chúng.

o '
Súng ngừng nồ.
Cả buôn Gia Rít  ùa ra  chỗ đám cỏ ở bên rừng.  Ạn và 

toàn dội  du kích xóm cỏ dều có mặt  ở dó.  Mọi  người  đào hai  
cái  hố và dưa xác của Diễn và Phước lên,  ánh nắng mặt  t rời  
buồi  t rưa chiếu sáng gương mặt  từng người .

.  Diễn có khuôn mặt  t ròn,  mái  tóc den.  Thường ngày nụ 
cười  anh rất  tươi .  Anh học được t iếng dân tộc rất  nhanh nói  
rẩ t  thạo.  Anh tự dịch những bài  hát  t iếng kinh ra  t iếng dân 
tộc và dạy bà con hát , 'dạy t rẻ  em múa.  Anh vào rừng hái  các 
loại  hoa,  kết  thành những vòng hoa rực rỡ sắc màu dè cho 
các em múa bài  «Vòng hoa dâng Bác».  Trỏ em gọi  anh bàng 
anh,  già  làng gọi  anh bằng con. . .

Phước t rông già  dặn hơn Diễn.  Nét  mặt  anh hơi  khắc 
khồ,  những nếp nhăn sơm hằn t rên t rán,  anh í t  nói ,  í t  cười  
nhưng lạ i  rấ t  gần gũi  với  bà con t rong t ình cảm thân thương,  
ruột  thị t .  Bà con t rong buôn thường bảo (( thằng Phước nó 
nàm trong bụng từng người» vì  a i  muốn gì  Phước cũng biết .  
Anh hiều rõ hoàn cảnh,  tâm tư nguỵện vọng và sờ thích của 
từng người  và làm được những điều mà mọi  người  mong muốn.

Diễn không còn hát  múa được r iữa.

Phước không còn nói  lên dược t iếng nói  t rong bụng từng r  
người  nữa. . .

Nhưng t iếng hát  của hai  người  từ hai  hố dất  bị  chúng 
chôn sống vãn như vút  lên t rời  cao,  dội  vào các vách đá vọng 
ra ,  nghe t rầm bồng thiết  tha như một  lời  nhân nhủ. . ,



Ánh mặt  t rời  vãn rực rỡ.  Bầu t rời  vẫn t rong xanh,  các 
dãy núi  quanh buôn làng vẫn đứng sừng sững,  rừng dại  ngàn 
vẫn t rùng điệp với  muôn ngàn cây lá  đang xac xào như reo 
ca t rong gió. . .

o :
Dụng và toàn đội  du kích hoàn thành nhiệm vụ t rở về 

thì  Diễn và Phước đã an nghỉ  tạ i  mảnh dất  thiêng l iêng mà 
buôn làng giành r iêng dề làm nơi  cúng giàng và chơi  vui  
t rong những ngày hội  lớn.

Ần,  Dụng dứng bên nơi  họ yên nghỉ  và nguyện sẽ  bám 
trụ t rên mảnh đất  đỏ,  t iếp tục sự nghiệp vinh quang của họ.  
Và hai  người  dã cùng bà con buôn làng giữ vững hành lang,  
mở rộng vùng căn cứ cịến ngày kháng chiến thành công thì  
tập kết  ra  Bắc.  Sau khi  giải  phóng miền Nam, An lạ i  t rở về 
Lâm Đồng và t iếp tục công tác  công an ờ vùng kinh tế  mới  
Hà Nội

Các cán bộ cốt  cán của dâng,  chính quyền,  đoàn thề,  các 
đồng chí  công an cơ sở,  du kích của địa  phương đều dứng 
t rước nấm mồ nguyện sẽ  sống và chiến đấu như họ,  những 
dảng viên kiên cường những chiến s ĩ  công an t rung với  Đảng,  
hiếu với  dân. . .

Các già  làng thắp hương khấn cầu giàng và muôn vị  thăn 
l inh che chở cho họ và càu họ che chở cho dân làng. . .  các 
cụ đã coi  họ như muôn vị  thần Unh. . .  các nam nữ thanh niên 
lấy những viên dá đẹp nhẩt  xây mộ cho họ và t rong những 
đêm trăng sáng,  đến hát  ca  bên nấm mồ của họ.

Các em thiếu niên vào rừng hái  những đóa hoa dỏ nhất ,  
kết  thành những vVÒng hoa dỏ tươi  rực rỡ đáp lên nấm mồ 
của họ.

Những hạt  hoa từ những vòng hoa tươi  đỏ đó mọc thành 
những bông hoa đỏ.  Rồi  theo gió tHòi  đi ,  những hạt  hoa dỏ 
từ nấm mồ cùa họ sẽ  bay cao,  bay xa. . .  mọc lên những rừng 
hoa thâm tươi  màu dờ Tồ quổc. . .

Thanh Tùng



ß - THỜI KỲ CHỐNG MỸ * »
(1955 - 1975)

Oi Tồ quốc giang sơn hùng vĩ
Đát anh hùng của thẻ kỷ hai mươi
Hấy kiêu hánh ! Trên tuyến đần chổng Mỹ
Có miền Nam anh dúng tuyệt vời.
Mìềm Nam trong lửa đạn sáng ngời !

(Trích bài miền Nam của Tổ ITữu)

*
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TRONG PHẦN NẦY
..

1. Rừng dộng. í
(THANH HA)

2. Nguồn sức mạnh từ trong nhà từ.

(HÀ DŨNG)

3. Từ rừng thông noi gió .. đền thành phổ bình yên.
. (THANH TÙNG)

4\ Lửa rừng rực sảng.
(IIÀ THANH THỦY)

5. Kỷ ức về một người chỉ huy.
(LÊ THÚC HUY)

6. Sáng ngời trong lừa dạn.

7. Như dóa sen hồng.

(THANH HÀ) 

(THANH THỦY)

8. Diệt ác trên vùnq dất Nam thiên.
(NGUYỄN THI) \

9. Những mòu chuyện nhỏ về một người anh hùng.
(HÀ THỦY)

10. Những mau chuyện chiến đấu của Liệt sĩ Phan Vân Tư.
(TRẰN HOÀNG)

11. Chiẽn công anh vẫn còn sống mãi. •
(TRẦN THANH KIÊN)



Rừng động

Tháng 5 năm 1961.

Một tối  mưa dầm. Tại  bộ chi  huy cảnh sát  quận Đức 
Trọng ( t ỉnh Tuyên Đức cũ) .  Ánh điện nhi&u.màu lũng l inh.  
Dạ t iệc  l inh đình.

Chi  huy t rưởng cảnh sát  quốc gia  của quận,  sắc phục tề  
chỉnh,  tư  thế ngênh ngang,  đang dương dương tự dắc khoa 
t rương những chiến t ích lẫy lừng của lực lượng cảnh sát  
quốc gia  t rong việc chống phá phong t rào cách mạng tạ i  địa  
phương.  Y huyênh hoang tuyên bố:  «đã bình định xong toàn 
quận.  Việt  cộng không còn dất  dứng chân ở bất  cứ nơi  nào 
t rong quận,  kè cả ở những nơi  rừng núi  âm 11 cũng không 
còn chỗ t rú  cho chúng nữa )) .

Sau lời  tuyên bố đó là  t iếng các Iv rượu dàv sóng sánh 
cụng vào nhau,  t iếng chúc tụng,  t iếng vỗ tay,  t iếng nhạc xập 
xinh lẫn t rong t iếng cười  nói  thỏa thuê,  hý hửng. . .

o ' •

Cũng t rong dêm hôm ấy.  .  •
Trời  tối ,  rừng sâu.  Núi  cao bao bọc.  Hà Nam Tiến ( tức 

Hà Tiến Khang)  và Nguyễn Văn Lý băng dèo,  lội  suối ,  vượt  
qua các dốc đá,cheo leo,  xuyên qua các khu rừng rậm chập t 
chùng đến nhận công tác  ở một  đơn vị  mới .  Tháng t rước,  
đoàn cán bộ công an do đồng chí  Tiến làm trưởng đoàn gồm 
5 đồng chí :  Tiến,  Hiển,  Lý,  Đạt ,  Ba từ miền Bắc chi  viện 
vào về đến l iên t inh 4.  Tại  đó,  đoàn chia  nhỏ ra  các địa  bàn.  
Tiến và Lý được phân về Đức Trọng.  Bơi  qua một  con sông 
nước chảy xiết ,  t rèo qua một  quả núi  cao nữa,  hai  anh ồến 
căn cứ của huyện.  May mân cho 2 người  là  vừa tới  nơi ,  các 
anh được gặp ngav đòng chí  Huỳnh Minh Nhật  và Nguyễn 
Xuân Khanh là  2  dồng chí  lãnh dạo cấp ủy địa  phương.  Các 
dồng chí  l iền cho dốc kho dự t rữ dề mở t iệc  «chiêu đãi  hai



l ính mới  » .  Thực dơn bữa t iệc  chi  có canh tàu bay nấu muối ,  
măng khô ninh với  nước muối  và cơm độn củ mì,  ăn chẳng 
đủ no nhưng vui  vẻ ấm cúng.

Ăn xong,  đồng chí  Nhật  nói  :

— Hôm nay tôi  xuống bàn với  anh Năm Khanh về kế 
hoạch phát  động quăn chúng,  mở phong t rào tạ i  vùng này.  
Trước hết  là  tò  chức đồng khởi ,  giành quyền làm chủ tạ i  
vùng núi  của các xã Taurlang Tô,Nthoh Hạ,  Đinh Văn của 
huyện Đức Trọng.  Các đồng chí  về đây thật  đúng ỉúc.  Cứ 
nghỉ  ngơi  vài  ngàv rồi  anh Năm sẽ giao nhiệm vụ cụ thề cho 
các đồng chí .

Đồng chí  Lý sôi  nồi  dề nghị  :

— Tình hình đang rất  khàn t rương,  đề nghị  các dông 
chí  giao ngay nhiệm vụ.  Sáng mai  chúng tôi  sẽ  bắt  tay ngay 
vào cỏng việc.

Đồng chí  Tiến cũng nhất  t r í  với  dề nghị  của dồng chí  Lý.

Đêm hôm đó,  dồng chí  Năm Khanh t rực t iếp giao nhiệm 
vụ cho dồng chí  Tiến và dồng chí  Lý.

Sáng hồm sau hai  đồng chí  cùng dồng chí  Ma Quang và 
các đồng chí  cán bộ của dịa  phương t iến hành ngay vào công 
việc chuàn bị  đồng khỏi  tạ i  các buôn làng thuộc vùng rừng 
núi  của huyện Đức Trọng.

o '  •

Tiếp sau đó,  các dồng chí  chia  nhau bám từng buôn,  di  
sát  từng gia  dinh vận dộng quần chúng chuàn bị  dồng khỏi  
Địch dùng cả một  bộ máy đàn áp bố t r í  dầy dặc,  chặt  chẽ 
đè kìm kẹp đồng bào.  Không kè lực lượng cảnh sát  dã chiến,  
cảnh sát  dặc biệt ,  cảnh sát  áo t rắng,  không kè t iều doàn 
bảo an,  đại  đội  biệt  dộng bố t r í  tạ i  quận và sư doàn 23 của 
ngụy đứng chân t rên địa  bàn của qnận và màng lưới  t ình 
báo giăng ra  khâp nơi ,  xã nào nhiều bộ máy tề  ấp ra  cũng 
cb một  đồn bảo an dân vệ,  ấp nào cũng có lực lượng thanh 
niên chiến dấu,  thanh niên cộng hòa,  phụ nữ l iên đới .  Nhưng 
các dồng chí  vẫn đến được với  đồng bào.  Có lần đồng chí  
Tiến gặp cụ K’Hai  là  người  đứng đầu buôn.  Đồng èhí  Tiến



vận động mãi  nhưng cụ vẫn lẳng lặng chẳng nói  chẳng ràng.  
Cuối  cùng dồng chí  Tiến nói  đến cụ Hồ.  Mât  cụ già  bỗng 
sáng lên,  môi  cụ mấp máy,  tay cụ run run.  Bỗng cụ nâm tay
đồng chí  :  ‘

— 'Có phải  mày là  con cháu Bác Hồ không?

— Dạ

— Thế thì  tao « ăn lời  »  mày,  cả  buôn làng này ( (  ăn’  lời  ) )  
mày vì  mày nói  cái  lời  của Bác Hồ.

Từ đó dồng chí  Tiến nói  gì  cụ cũng nghe.  Cụ nghe thì  cả  
buôn nghe.  Buôn nàv nghe thì  buôn khác cũng nghe. . .

Có lần dông chí  Lý gặp một  t ruyền dạo s inh di  t ruyền I  
cKạo Tin lành.  Đồng chí  Lý làm quen rồi  dần dần giác ngộ !  
được người  này đi  tuyên t ruyền cho cách mạng.

* Dăn dàn lòng dân đều hướng về cách mạng.
ILực lượng cách mạng được hình thành từ t rong lòng các 

buôn ấp.

Tình hình địch ta  nâm vững.

Đã có dù diều kiện,  đồng chí  Năm Khanh quyết  dịnh,  
phải  làm lav dộng từng cánh rừng,  phải  tạo thành bão lớn 
íàm chuyền rung cả vùng rừng núi  Đức Trọng bàng cách 
đồng khởi .

Lửa cháy sáng rực cả vùng rừng núi .

Đồn Phi  Gia bị  đốt  cháy

.  Kết  hợp với  lực lượng quần chúng nồi  dậy,  một  t iều dội  
dặc công đã lấy dồn,  bât  sống 35 tên dịch,  thu toàn bộ súng 
dạn,  tà i  l iệu,  lương thực.

Đồng bào góp một  lúc 42 tấn gạo nuối  bộ đội  cụ Hồ

Hàng t răm thanh niêq lên đường tham gia  cách mạng:

Ta làm chủ được các buồn dân tộc như:  Phi  Liên,  Liên 
Hưng,  Phi-xa-zôn,  Rờ-nốt ,  Nờ-sơn,  Buôn-gia ,  Phi-á ,  Phỉ-á  
Đen-ỉa ,  Phi- tưng,  Bản-l iêm,  Buôn-ran,  Buồn-rơn và nhiều 
buôn khác.



Chính quyền Gách mạng được thành lập ở nhiều bưỏn 
làng,  khu căn cứ mở rộng,  hình thành đường "hồ;  l ì  lang nối  
l iền với  các địa  phương khác.

Đồng khởi  rồi  bao nhiêu việc phải  làm.  Dưới  sự lãnh 
đạo của cấp ủy Đảng các đồng chí  Tiến,  Lý và Ma Quang 
đã ngày đêm bám sát  cơ sở đề hoàn thành mọi-nhiệm vụ.

Ngày 20 tháng 8 năm 1961 đồng chí  Lý nhận nhiệm’ vụ 
của dồng chí  Nhật  là  phải  bñt  sống cha con tên Ma Cà Lôn 
là  2  tên ác ồn đưa vào rừng cải  tạo.  Đồng chí  Lý dũng cảm 
dột  vào buôn bát  chúng đưa ra  rừng.  Nhưng một  buồi  sáng 
dồng chí  Lý giao chúng cho một  chiến s ĩ  ngirời  dân tộc cani l  
giữ.  Lợi  dụng sơ hở của người  chiến s ĩ  rhới  tuyền,  hai  cha 
con Ma Cà Lôn đã dâm chết  dồng chí  chiến s ĩ  rồi  tước súng 
bân đồng chí  Lý.

Đồng chí  Lý bị  thương nặng,  t rước khi  tâ t  thở còn dặn lạ i  :

í  Các đồng chí  phải  cổ phát  t r iền phong t rào cách mạng 
và đừng bao giờ quên bài  học cảnh giác»

Cả buôn làng dã đưa hai  đồng chí  về nơi  an nghỉ  cuối  cùng.

Hai  dồng chí  không còn nữa.  Nhưng phong t rào cách 
mạng vãn t iếp tục phát  t r iền.  Rừng núi  Đức Trọng văn chuyền 
rung và tạo nên cơn bão lớn cuối  cùng t rong chiến dịch Hồ 
Chí  Minh l ịch sử 1975.

Thanh Ha



NGUỒN sức MẠNH

Từ trong nhà tù

Yêu Bác lòng ta tronợ sáng hơn 
(Tỗ Hửu)

Ô I  được vinh dự t rở về miền Nam công tác  t rong đội  
điệp báo A2 từ đàu năm 1962.

Ngày 15-10-1969,  tối  đột  vào xưởng t rà  Lê Văn Phước 
ở Bảo Lộc dề nắm t ình hình thì  lọt  vào ồ phục kích của 'địch 
và bị  chúng bât .

Chúng giam tôi  tạ i  Bảo Lộc Lồi  đưa lên giam tại  PLeiKu 
đến giữa năm 1968 thì  đày tôi  ra  đảo Phú Quốc.  Sau hiệp 
định Pa-r i ,  ngày 24-3-1973 tối  được t rao t rả  tạ i  sông Thạch 
Hăn v,à  ra  Bắc.

Trong suốt  thời  gian bị  tù ,  mặc dù bị  dịch dày dọa,  t ra  
tấn,  giam cầm rất* dă man,  lòng chúng tôi  bao giờ cũng 
hướng về Bác Hồ kính yêu.  Đó là  nguồn sức mạnti  của tấ t  
cả  tù  nhân chúng tôi .

Không phải  chỉ  r iêng ờ nhà tù  Phú Quốc mà ở côn đảo 
và tấ t  cả  những nhà tù  lớn khác ở miền Nam, t rong hoàn 
cảnh địch ngăn cấm nghiêm ngặt  và đàn áp đẫm máu nhưng 
năm nào những chiến s ĩ  cách mạng t rong tù  cũng tồ  chức 
kỷ niệm ngày s inh của Bác kính yêu.

Đối  với  r iêng tôi ,  lần kỷ niệm nào tôi  cũng mãi  mãi  ghi  
nhớ,  nhưng ghi  nhớ nhất  vãn là  kỷ niệm ngày 19-5-1969 
năm cuối  cùng của cuộc đời  Bác.  '  *

Năm đó tôi  làm bí  thư Đảng ủy nhà tù  phân khu B2 là  
phân khu có t rên 1000 tù  nhân,  hầu hết  là  những người  giữ 
vững khí  t iế t  của người  chiến s ĩ  cộng sản.



Ban chấp hành Đảng ủy chủng tôi  sẽ  kỷ niệm sinh nhật  
Bác vào ngày 17-5 (đề làm cho địch bị  bất  ngờ không t rở 
tay đổi  phó kịp)  và t r iền khai  kế hoạch kỷ niệm xuống từng 
chi  bộ,  chi  đoàn.

Sâp đến ngày kỷ niộm, mấy đồng chí  thanh niên đang 
khàn t rương dùng than vẽ ảnh Bác lên một  tờ  giấy xi  măng 
các đồng chí  đã bí  mật  cất  dấu được thì  bị  một  tên t rung s ĩ  
bât  được.  Y l iền_quát  nạt  rồi  giật  xé luôn ảnh Bác.  Lập tức,  
Y bị  quật  ngã,  bị  đánh một  t rận nhừ xương và bị  t rói  chặt  
vào cột  nhà.  /

Địch phát  hiện,  bắn súng báo dộng nhưng khống dám 
xông vào cứu Y.  Vì  nếu vào tay không thì  sợ anh em đập 
chết ,  nếu dùng súng xổng vào thì  sợ anh em cướp súng 
bân lạ i .

Chúng bắt  loa kêu gọi .

Không kết  quả.

Chúng đặt  đại  l iên,  t rung l iên,  cho xe tăng áp sát  t rạ i ,  
cho máy bay rà  sát  mái  nhà và dở mọi  thủ đoạn đe dọa ,  
mua chuộc.

Không kết  quả.

Chúng bí  mật  đột  nhập vào nhà cầu,  bát  sống một  tù  
nhân đưa ra  ngoài  và tuyên bố:  nếu ta  không thả tên t rung 
s ĩ ,  chúng sẽ  giết  chết  người  tù  của ta .

Trước t ình hình đó,  Đảng ủy họp và đồng ý t rao đôi  
với  điều kiện chúng phải  thả người  tù  t rước và cam kết  
không được đàn áp tù  nhân.

Chúng đồng ý điều kiện cùa ta .  Sau khi  đồxig chí  của ta  
t rờ về,  ta  đã thả tên t rung s ĩ  ra .

Ngay đêm hôm đó,  chúng tối  kỷ niệm sinh nhật  Bác.
Sau khi  chào cờ,  hát  quốc ca và hát  bài  suy tôn Lãnh 

tụ ,  chủng tôi  đã cùng nhau ôn lạ i  cuộc đời  của Bác,  báo cáo 
với  Bác những thành t ích của toàn phân t rạ i  B2 t rong đợt  
thi  đua lập công dâng Bác,  hứa với  Bác t rọn dời  phấn đấu 
theo lỷ  tưởng thiêng l iêng cao đẹp của Người . . .  Ị



Cả đèm Hôm đó toàn phân t rạ i  chúng tôi  thức dề nói
với  nhau về Bác Hồ kính yêu;  ,

o  '  /

Sáng hôm sau,  đúng giờ điềm danh,  dịch gọi  chúng tôi
ra  xếp hàng và đàn áp dã man.

Chúng bắt  tôi ,  dồng chí  Hạnh (phó bí  thư Đàng ủy)  một  
dồng chí  bí  thư chi  đoàn và ba đồng chí  nữa đưa di  biệt  giam.

•  Chúng bỏ đói  toàn phân t rạ i  B2 t rong 9 ngày và t ra  tấn 
l iên tục chúng tôi  7  tháng t rong biệt  giam. Đồng chí  Hạnh 
và các dồng chí  khác dều hy s inh t rong biệt  giam.

Riêng tôi  sắp tâ t  thở thì  chúng đưa về phân t rạ i  B2 với  
anh em vào đúng ngày Noel  26-12-1969.  Trong lúc tôi  hấp 
hối  thì  được các dồng chí  tận t ình cứu chữa,  có dồng chí  
cắt  tay lấy máu cho tôi  uống,  có đồng chí  nhai  cơm mớm 
cho tôi  ăn,  dần dăn tôi  t inh t rở lạ i .  Anh em đồng chí  lạ i  
t iếp tục nhường cơm xẻ áo,  chăm sóc tắm rửa,  dìu tồi  di  
từng bưóc một  nên sức khỏe tôi  khá hơn và lạ i  cùng anh 
em t iếp tục đẩu t r t inh.

Trong những năm sau đó,  dịch đàn áp dã man,  tàn bạo 
hơn,  nhưng cùng với  tù  nhân của nhà tù  Phú Quốc,  năm 
nào chúng Lôi  cũng kỷ niệm trọng thè ngày s inh của Bác 
ngày mất  cùa Bác và mõi  lần kỷ niệm, chúng tôi  lạ i  được 
t iếp t l íêm sức mạnh dề chiến dấu và chiến thăng.

Đúng như nhà thơ Tổ Hữu viết  :
. . .  «Môi ta  tham kêu:  Bác Hồ Chí  Minh và mỗi  t rận,

mỗi  mua vui  thắng lợi .
Đô( mắt  Bác hiện lên cười  phấn khởi .
Tá lớn cao lên bay bỗng diệu kỳ.
Trên dường dài  hai  cánh dỡ ta  đi».

Hà Dứng
(Ghi theo lời kề của đồng 

chí Huỳnh Tự)



TỪ RỪNG THÔNG NỒI G I Ó . . .

ĐẾN THÀNH PHỔ BÌNH YÊN

1^ À.  Lạt ,  thành phố t rong mây,  xứ sờ của hoa anh đào,  nơi  
/ thông reo,  thác dồ,  mảnh đất  của mộng tưởng,  viên ngọc 

sang t rpng lớp sương mờ. . .

Đà Lạt ,  thành phố nguy nga hoa lệ ,  nơi  du l ịch nghi  
dưỡng nồi  t iếng lạ i  cũng là  nơi  có vị  t r í  quan t rọng cả về 
chính t r ị ,  k inh tế ,  quốc phòng ở đ ịa  bàn chiến lược 
Tây nguyên. . .

Vì  vẻ đẹp tuyệt  vời  và khí  hậu hiền hậu,  vì  vị  t r í  chiến 
lược quan t rọng của Đà Lạt  mà chủ nghĩa  thực dân cũ và 
chủ nghĩa  thực dân mới  đều dã vươn cánh tay ỉông lá  của 
nó đến tận nơi  đây.  Thế là  vùng đất  hoang đã đầy chất  sử 
thi  và t rữ t ình của các t rường ca với  âm thanh sâu lâng của 
các nhạc s ĩ  dân tộc,  với  các điệu múa t rong t iếng đồng la ,  
t iếng kèn,  t iếng t rống bên ánh lửa bập bùng của những người  
dân tộc K'ho hiền hòa t rong vẻ nguyên sơ cao đẹp. . .  Được 
«khai  phá» dè biến thành nơi  nghỉ  dưỡng an toàn,  nơi  xây 
dựng các cơ sờ quốc phòng quan t rọng,  nơi  đào tạo lực 
lượng chống cộng cho t rước mẳt  và lâu dài  của địch như 
t rường'  Võ bị  qưốc gia ,  Nha địa  dư,  t rung tâm Nguyên tử ỉực,  
t rường đại  học chiến t ranh chính t r ị ,  t rung tâm huấn luyện 
cảnh '  sát  dã chiến,  cảnh sát  cơ bản,  t rường s ĩ  quan chỉ  huy 
tham mưu . . .

Thực dân Pháp,  đế quốc Mỹ và các tập đoàn phản dộng 
tay sai  dã làm tất  cả  những gì  có thề làm được như ;  xây 
dựng hệ thống kìm kẹp từ t rên xuống tận xã,  ấp,  tăng 
cường dàn áp khủng bố,  đánh phá phong t rào cách mạng. . .



đề biến Đà Lạt  thành một  ốc đảo bình yên của chúng.  Nhưng 
quả chúng cũng ià  những kẻ «Mộng mơ,  giàu tường tượng».

Tất  cả  bọn chúng đều đã thất  vọng và thất  bại .  Dưới  sự 
lãnh đạo của Đảng bộ Đà Lạt ,  khí  thế cách mạng của toàn 
thành phố như rừng thông nồi  gió như các thác nước đồ ào 
ào,  dữ dội  t rong mùa nước lũ  đang t rào dâng tạo thành sức 
mạnh cuốn t rồi  tấ t  cả  bọn chúng.

ơ dây,  chi  nhắc Jại  những chiến công của lực lượng an 
ninh của thành phố Đà Lạt  t rong thời  kỳ chống Mỹ đã góp 
phần làm cho quân giặc ở thành phố tường như bình yên nàv 
luôn luôn phải  «kinh hoàng t rên đất  chết ,  mỗi  bước đi  lạnh 
toát  mồ hôi  » .

o
Sau cuộc kháng chiến chống Pháp,  suốt  «  3000 ngày 

không nghỉ  »  các chiến s ĩ  an ninh được Đảng bố t r í  ở lạ i  
hoạt  dộng t rong lòng Đà Lạt  «bắp chân đâu gối  vẫn săn 
gân» t iếp tục cuộc chiến đấu mới  của mình t rong hoàn cảnh 
gay go,  quyết  l iệ t  phức tạp hơn nhiều.  Tiếp đó,  các đồng chí  
an ninh ở miền Bâc được Đảng chi  viện vào Nam, các đồng 
chí  cán bộ của các ngành và lực lượng vũ t rang chuyền 
sang,  các đồng chí  cán bộ diệp báo,  các đồng chí  t rưởng 
thành từ phong t rào cách mạng của quàn chúng. . .  h ình thành 
một  lực lượng an ninh bám trụ tạ i  thành phố !

Ngoài  ra ,  lực lượng an ninh thành phố còn xây dựng 
dược nhiều cơ sở nội  tuyến,  cơ sở an ninh mật ,  cơ sở t r inh 
sát  vũ t rang mật  dề phục vụ cho cống tác  đánh địch có 
hiệu quả.

Cùng với  lực lượng quân đội  và các lực lượng cách mạng 
khác lực lượng an ninh thành phố đã l iên tục bám trụ chiến 
đấu ở vùng ven,  vùng t ranh chấp,  làm bàn dạp t iến- tới  xây 
dựng cơ sở,  mở phong t rào t rong nội  ô:  đã tập t rung phát  
động quần chúng diệt  ác ,  phá kìm,  giành quyền làm chù 
đồng thời  đã làm tốt  công tác  nâm t ình hình,  phục vụ yêu



cầu lãnh đạo,  chi  đạo của cấp ủy Đảng,  phục vụ yêu cầu 
hoạt  động của lực lượng.

Đề giữ cho Đà Lạt  bình yên phục vụ cho cuộc sổng vinh 
thân phù du,  nhởn nhơ hưởng ỉạc  t rong cảnh chiến t ranh 
tàn phá đất  nước,  địch đã tăng cường lực lượng đề bình định 
Đà Lạt .  Tiếng máy bay xé nát  t rời  xanh,  t iếng xích xe tăng 
ghiền lên đường nhựa và t iếng động của các loại  xe cơ giới  
chở hàng ngàn quân đủ mọi  sẵc l ính cùng bộ máy kìm kẹp 
và^ các tồ  chức t ình báo t rá  hình t iến hành càn quét  bên 
ngoài ,  đánh phá phong t rào cách mạng bên t rong.

Nhưng như rừng thống đứng vững t rên đất  Đà Lạt .  Các 
cán bộ chiến s ĩ  ân ninh thành phố đã kiên t r ì  bám trụ địa  
bàn,  nhiều dồng chí  là  lực lượng nòng cốt  lãnh đạo các dội  
cống tác  vũ t rang tuyên t ruyền,  dày mạnh các hoạt  động 
diệt  ác ,  phá kìm,  bám đất ,  bám dân,  luồn sâu vào vùng địch,  
xây dựng cơ sở mở phong t rào,  phát  t r iền lực lượng 
cách mạng.

Đà Lạt  thành phộ ngàn hoa đã nồi  t iếng vì  muôn loài  
hoa đẹp vì  những danh lam thâng cảnh làm cho thành phố 
đẹp như một  chốn thần t iên.  Đà Lạt  cũng nồi  t iếng vì  những 
chiến công vang lừng của lực lượng an ninh.  Bâng nhiều cách 
đánh mưu t r í ,  sáng tạo và vô cùng táo bạo.  lực lượn’g an 
ninh Đà Lạt  đã t iêu diật  nhiều tên ác ôn đâu sỏ,  căm đàu 
các bộ máy kìm kẹp,  phổi  hợp với  các lực lượng xhiến đấu 
hàng t răm trận,  diệt  nhiều tên địch,  t rong đó có t rên 200 tên 
ác '  ôn nguy hiềm và t rực t iếp tồ  chực đánh 70 t rận diệt  bọn 
tề ,  xã,  ấp,  bọn bình dịnh nông thôn. . .  góp phần làm tan rã  
và suy yếu bộ máy kìm kẹp của địch hỗ t rợ cho phong t rào 
nồi  dậy của quàn chúng.  Nhiều đơn vị  và cá nhân đã lập 
được những chiến công xuất  sâc,  t iêu biều là  các chiến công 
của lực lượng an ninh t rong các đội  công tác  ‘hướng đông 
bác,  tây bâc,  hướng nam của thị  xã cũng như các đội  công 
tác  tuyến đường 11,  20,  các đơn vị  điệp báo,  đơn vị  t r inh sát  
vũ t rang. . .

Trong suốt  20 năm chống Mỹ,  lực lượng an ninh Đà Lạt  
đs  vượt  qua muôn ngàn gidn nguy,  dũng cảm chiến đấu góp 
phần bảo vệ an toàn cấp ủy Đảng,  bảo vệ lực lượng cách 
mạng bằng cách dánh địch hành quân càn quét  và bẳt  t rừng 
t r ị  những tên địch cài  vào-  các tồ  chức Đảng,  chinh quyền 
và lực lượng cách mạng của ta .



Bảo vệ Đảng là  một  nhiệm vụ quan t rọng,  nhưng bố t r í  
được cán bộ hoạt  động hợp pháp t rong nội  ô ,  luồn sâu vào 
lòng địch,  xây dựng được nhiều cơ sờ nội  tuyến ngạy t rong 
các tồ  chức quan t rọng của địch như tòa hành chính,  t iều 
khu,  ty  cảnh sát ,  các tồ  chức t ình báo khác của địch,  dè 
nám kỹ được t ình hình địch,  phục vụ kịp thời  yêu cầu lãnh 
đạo,  chỉ ,dạo của cấp ủy cũng là  một  nhiệm vụ rẩt  t rọng yếu 
của lực lượng an ninh Đà Lạt ,  Nhờ làm tốt  nhiệm vụ dó rf tẩ  
lực lượng an ninh thành phố dã nắm dược tố  chức,  lực lượng 
vũ t rang dánh sân bay Cam ly,  t rường chiến t ranh chính t r ị ,  
t rường võ bị  Quốc gia ,  t rường cảnh sát  dã chiến,  5  toán bình 
định nông thôn,  hơn chục dồn bốt  của dịch,  r iêng lực lượng 
an ninh t rực t iếp đánh tòa thị  chính,  đậnh bốt  cảnh sát  dịch,  
nắm dược nhiều kế hoạch tập kích,  càn quét  của dịch,  nhiều 
vụ địch săn lùng,  t ìm diệt  cơ sở cách mạng ỏ '  nội  ô  đề đề 
xuất  cấp ủy có kế hoạch bảo vệ an toàn vùng căn cứ và bảo 
vệ bên t rong,  nắm dược khóa mã,  t iếng lóng dịch dùng t rong 
các bộ máy bộ đàm phục vụ cho việc theo dõi ,  đối  phó với  hoạt  
động của dịch,  thu thập được những tà i  l iệu về tồ  chức,  âm 
mưu của dịch như kế ho-ạnh bình định cấp tốc,  kế hoạch xây 
dựng lưới  t ình báo. . .  phục vụ cho yêu càu chỉ  dạo chiến dấu. . .

Đà Lạt  rực rỡ hoa chiến công,  mỗi  chiến công của người  
chiến s ĩ  an ninh đều làm cho quân địch kinh hòn bạt  víạ .  Hòa 
với  chiến cộng của quân và dân toàn thành phố,  những chiến 
công của lực lượng an ninh đã góp phân làm cho phong t rào 
cách mạng cửa toàn thành phố phát  t r iền manh mẽ.

Nhiều cán bộ,  chiến s ĩ  dã góp phăn làm nên chiến công 
dó đã khồng còn nữa.  Đó là  các dồng chí  Lý,  Tý,  Hoàng là  
những dồng chí  t rưởng ban an ninh của thành phố cùng hơn 
30 cán bộ,  chiến s ĩ  của toàn lực lượng dã dũng cảm hv s inh 
t rong suốt  20 năm chống Mỹ cửu nước.  Họ không còn nữa,  
nhưng ngàn thông sẽ  reo vang chiến công của họ.  Mọi  người  
dân ờ Đà Lạt  đều ghi  nhớ mãi  mãi  công ơn của họ.  Hoa tươi  
của Đà Lạt  sẽ  raãi  mãi  tươi  nở và tỏa ngát  hương thơm ígTên 
nấm mồ xanh cỏ non của họ.

Đà Lạt  thành phố không bình yên t rong.chiến t ranh.
Đà Lạt  thành phố vĩnh viễn bình yên t rong hòa bình.

Thanh Tùng



Lứa hòng ĩ*ựG sáng

Ị^ƯNG sâu !  Vạn vật  đắm chìm trong đêm đen thanh vâng.
Đinh Văn Chuông nhắm hoài  cái  mát  mà không sao ngủ 

được.  Tiếng gió rừng xào xạt  t iếng côn t rùng kêu rả  r ích,  
râm ran.  Những giọt  sương đêm đọng t rên những cành lá  
mỗi  Ịỹhi  gió thôi  lạ i  rơi  lộp độp quanh nơi  anh nằm.

Càng về khuya,  t rời  càng lạnh.  Nhưng Chuông vãn 
không thấy tê  tá i .  Trái  lạ i  người  anh đang hừng hực t}ởi  hơi  
nóng tỏa ra  từ ngọn lửa đỏ đang bùng cháy t rong lòng anh.  
Anh sướng vui ,  rạo rực,  không sao ngủ được vì  sáng ngày 
hôm nay — Ngày 3-2-1961.  Giữa rừng núi  Tây nguyên điệp 
t rùng,  hùng vĩ  quê hương của anh,  đại  đội  c!5 công an vũ 
t rang được thành lập đề làm nhiệm vụ bảo vệ khư ủy khu VI,  
bảo vệ căn cứ cách mạng,  góp phân cùng toàn dân chiến đấu 
giải  phóng miền Nam.

Hồi  chiều khi  toàn đại  đội  tập hợp quanh Chuông,  khi  
con mât  Chuông nhìn thấy những khuôn mặt  xạm đen vì  
nắng gró,  khi  cảm giác mát  lạnh từ nòng kbàu súng thấmvào 
da thị t  Chuông,  anh cảm thấy vui  vui  cái  bụng.  Thế là  từ 
nay,  Chuông đã t rở thành người  chiến s ĩ  công an nhân dân 
t rong tay anh đã có vũ khí ,  chung quanh anh luôn có 
đồng đội ,  bạn bè.  Chuông không còn phải  nhắm cái  mắt ,  cán 
cái  răng,  nuốt  cái  tức tối ,  cái  căm thù vào bụng.  Từ nay 
Chuông đã được đứng t rong một  đơn vị  vũ t rang gồm toàn 
người  các dân tộc Tây nguyên,  luôn luôn sát  cánh bên nhau 
chiến dấu dưới  lá  cờ của Đảng.

Bỗng có t iếng sột  soạt  khô khan phá tan màn dêm yên 
t ĩnh,  cât  ngang dòng suy nghĩ  của Chuông.  Anh bật  lửa soi  
lên và dưa mât  nhìn về phía  có t iếng động :  ồ!  Tưởng cái  gì ,



hóa ra  thằng K'Đin bị  mỗi  đốt ,  đôi  bàn tay nửa t inh nửa 
mê của nó đang quờ quạng găi  t rên tấm thân t răn chỉ  có 
một  cái  khố che thân.  Nó vừa đập muỗi  vừa rúc sâu vào 
đống lá  khô đề hòng t rốn cái  lạnh.  Gòn thàng YĐao thì  cứ 
ôm chặt  lấy nó.  Quanh hai  đứa,  anh em toàn đơn vị  cũng 
đều co quắp lấy nhau vì  ré t  run,  tê  lạnh.  Chuông thấy 
thương anh em quá.  Nhưng biết  lấy gì  che đáp cho anh em 
giữa rừng già  khuya vâng.

Ghuổng cảm thấy băn khoăn lo  lâng,  khồng hiều vì  sao 
Đảng lạ i  cử Chuồng làm đại  đội  t rưởng,  sao đại  đội  t rưởng 
lạ i  cứ phải  là  Chuông? Chuông đâu có phải  giỏi  hơn ai ,  
nhiều đứa t rong đơn vị  còn giỏi  hơn Chuông nhiều.  Hồi  còn 
ở buôn,  mỗi  lẩn đi  săn với  thằng YĐao thật  sướng cái  bụng,  
nó bắn t răm phát  t răm trúng mấy thàng đi  theo cứ là  
khiêng thị t  thú oằn lưng.  Tại  sau Đảng không cử nó làm đại  
đội  t rưởng nhỉ  ?

Đơn vị  có 10 người  mà có đến năn,  sáu săc tộc khác 
nhau,  phân lớn anh em đều mù chữ,  không ai  biết  nói  t iếng 
Kinh và phần lớn người  các sắc tộc t rong đơn vị  lạ i  không 
biết  được t iếng nói  của nhau.  Anh thấy việc chỉ  huy đơn vị  
khó quá,  anh lo  không làm nồi .  Anh tự nhủ,  làm đại  đội  
t rưởng cũng giống như làm già  làng,  tộc t rưởng,  anh phải  
biết  vui  cái  vui  của chúng nó,  phải  biết  io  cái  ỉo  của chúng 
nó.  Sâp tới ,  Íấy gạo đâu cho chúng ăn,  lấy quăn áo chăn 
màn đâu đề chúng chống lạ i  cái  giá  lạnh của rừng già ,  rồi  
lạ i  còn súng đạn nữa,  với  5  khàu súng t rường,  4  khàu súng 
kíp,  vài  t rá i  lựu đạn làm sao đại  đội  có thề hoàn thành 
nhiệm vụ.

Chuông nằm thu mình,  hai  tay ôm chặt  lấy đàu gối .  Giữa 
màn đêm mênh mông,  chuông cảm thấy mình nhỏ nhoi  bất  
lực.  Hàng t răm câu hỏi  dồn đến,  mà Ch lông không t ìm được 
một  câu t rả  lời .  Bếp lửa lụi  tàn,  màn đêm len lỏi  quanh 
Chuôngl  len lỏi  vào cái  đầu tối  tăm bất  lực của anh.  *

— Ồ! Khuya lắm rồi ,  sao Chuông vẫn chưa ngủ.
— Chú Hai  ơi ,  cái  mẫt  tôi  không nhắm được,  cái  bụng 

tôi  lo  quá,  tồi  không làm được dại  dội  t rường đâu,  cái  đầu 
tôi  tối  quá mà.



Nghe Chuông nói ,  chú Hai  cười  vui  vẻ rồi  ngồi  xuống bên 
đống lửa đã tá t ,  chất  lửa rồi  thồi  phù phù.  Những cành ngo 
bám lửa cháy lem lép.  Cả khu rừng sáng bừng lên.  Chú Hai  
hơ hai  bàn tay lên ngọn lửa,  nói  chậm rãi  :

— Sao không đốt  lửa lên thế này có phải  .  ấm không.  
Còn chuyện đại  đội  t rưởng,  tấ t  nhiên làm đại  đội  t rưởng 
khó lắm,  một  mình Chuông không làm nồi  đâu,  nhưng đừng 
lo ,  đã có các chú giúp sức,  ngày mai  các chú sẽ  họp bàn về 
phương hướng hoạt  dộng của đại  đội  cháu đây.  Ngọn lửa 
bốc cao,  tỏa hơi  ấm cho toàn thề anh em. Ngọn lửa của chú 
Hai  nhen lên bừng sáng.  Làm cho Chuông nhìn rõ từng 
người  t rong đơn vị .  Rồi  từng ngọn lửa đó cứ cháy bùng 

dữ dội .
Thấm thoát  thế là  đs 14 năm trôi  qua.  Hôm nay,  một  

ngày dâu năm, cả khu rừng bừng lên t rong muôn ngàn t iếng 
chim kêu rộn rã ,  nâng vàng ươm cả khu rừng,  những giọt  
nâng nhảy nhót  t rên các mái  lán còn thơm mùi  t ranh nứa.  
Lụống cải  xanh rờn còn đọng những giọt  sương long lanh.  
Bây gà mẹ con đang đưa nhau di  t ìm mồi ,  bỗng phát  hiện hai  
tấm tăng t rả i  dài  phơi  dầy lúa.  Sau t iếng túc. . .  túc . . .  là  những 
chú gà con t rông giống như những nám bông lăn t ròn,  những 
cặp chân nhỏ xíu hồng hồng ngoáy t í t  và  những hạt  thóc bân 
tứ tung.  Trước cửa căn nhà đơn sơ của đơn vị  một  nhóm 
chiến s ĩ  súng s ính t rong những bộ quân phục còn thơm mùi  
vải  mới  dang xúm xí t  quanh Chuổng.  Giọng oang oang như 
lệnh vỡ của thằng YĐao át  hẳn t iếng mọi  người:  •

— Anh Chuồng,  tế t  này mình phải  ăn tế t  thật  to  anh 
Chuông nhé.  Này nhé,  4  thùng gạo nếp với  chục kg đậu xanh 
mình mới  thu hoạch là  đủ gói  cho mỗi  thằng hai  đòn bánh 
té t  rồi .  Con heo to  t rong chuồng ki^  thị t  ra  các chú cán bộ 
người  Kinh sẽ  dạy ta  lấy nạc gói  giò lụa,  đầu gói  giò thủ,  
mà món giò thủ năm nay là  không được thiếu nấm mèo như 
năm ngoái  dâu nhé.  Còn tối  na*y,  anh Chuông cho em và 
thàng Đinh cao vào rừng kiếm con nai ,  con đỏ về ăn.  Nửa 
tháng nay không có thị t  rừng nướng ăn thấy nhớ quá.  K’Din 
thủ thi  :



— Chà !  bây giờ chung mình sống mới  da chứ,  dứa nào 
cũng có quăn áo mặc,  chả bù lúc đơn vị  mới  thành lập,  mỗi  
thằng chỉ  có một  cái  khố che thân.  Bữa t rước anh Chuông 
đọc cho tụi  em viết  chính tả  câu thơ gì  thật  hay,  câu gì  nhỉ?
K'Đin vò tay lên t rán rồi  kêu lên.  À !  em nhớ ra  rồi .

Bàn tay ta  làm nên tấ t  cả .

Có sức ngưới  sỏi  dá cũng thành cơm.

Ông nhà thơ nào mà giỏi  thế,  nói  thật  chí  lý ,  thật  đúng.  
Như chúngmình dâynày.chỉ  với  hai  bàn tay màchúngmìnhcũng 
làm ra  đủ thứ,  nào nhà cửa,  nào hội  t rường,  nào heo,  gà,  thóc 
gạo.  Nghĩ  mà tội  chc !  ằng Xa,  lúc sung sướng như thế này 
thì  nó không còn nữa.  Em còn nhớ hồm nó bị  sốt  ré t  ác  t ính,  
toàn thân nó run bắn lên,  cặp môi  t ím băm nứt  nẻ cứ mấp 
máy đòi  uống nưéc,  hồi  ấy căn cứ bị  bao vây,  không t ìm 
đâu ra  một  viên thuốc cho nớ uống.  Cả dơn vị  thương nó 
quá,  chia  nhau dứa vào nhà kiếm cây thuốc về cho nó uống,  
đứa đổt  lửa cho nó sưởi ,  thằng YĐao sách súng chạy vội  
vào rừng kiếm miếng thị t  nai  về nấu cháo cho nó ăn,  vậy 
mà cháo chưa kịp chín thì  nó hết  thở ròi ,  cả  bọn xúm quanh 
nó khóc rưng rức,  vừa lúc chú Hai  đi  họp về chú bảo:

— Thôi  !  Các cháu đừng khóc nũa,  khóc như vậy thâng 
Xa nó không vui  đâu.  Phải  biết  nám cái  tay,  nuốt  cái  nước 
mát  vàotrong bụng.  Phải  thấy được vì  a i  mà thằng Xa phải  chết  
vì  đâu mà chú cháu mình phải  xa buôn làng bỏ người  . thân 
dề đi  chiến đấu Thằng Mỹ cướp nước,  thằng ngụy bán nước,  
chúng nó ác lám,  ác  nhự con lang con sội  t rong rừng.  Muốn 
sống chú cháu mình phải  đoàn kết ,  đồng bào các sắc tộc 
phải  đoàn kết ,  có đoàn kết  mới  sống,  không đoàn kết  sẽ  chết ,  
đến dây các cháu phải  coi  l ihau như anh em ruột  thị t .  Còn 
thở còn phải  chiến đấu chống bọn Mỹ ngụy đề giải  phóng cái  
nương cái  rẫy,  đề t rả  thù cho thằng Xa «Ăn lời» ch^i  Hai ,  
cả  đại  đội  không còn khóc nữa,  sau khi  đưa thằng Xa lên 
đồi  cao cả bọn chia  nhau,  đứa đi  t rồng bâp,  t rồng khoai ,  đứa 
đào hàm đựng lán,  đứa di  bảo vệ mấy chú lãnh đạo,  người  
nào việc nấy,  lạ i  vui .



Thắng hỏi  :

. . .  «Này Châu! 'Mày còn nhớ rau độc lập không? Hồi  
ấy chúng mình ờ .căn cứ núi  Nga,  ngọn núi  cao thứ hai  t rong 
dãv Lanbian,  đầu năm do bận di  chiến dấu không phầt  rẫy 
đtrợc,  lúc t rỏ '  vè  thì  thời  vụ đã qua.  Đồng bào các_buôn 
cung bị  dịch dồn dân lập ấp chiến lược không sản xuất  
dược nên đâu t iếp tế  được cho ta .  Thế mà căn cứ hồi  đó 
gồm có cơ quan t ỉnh ủy,  văn phòng t inh đội  và một  bệnh 
viện cả t răm người ,  đói  quá,  lấy gì  đề ăn dây.  Thế là  mày 
t ình nguyện lẩy t ính mạng mày làm thí  nghiệm đè cứu chúng 
tao,  cứu cả mấy t răm người .  Sau khi  được tập thề chi  bộ 
đồng ỷ,  mày quất  thẳng một  nồi  rau luộc chấm tro cỏ t ranh 
một  cách ngon lành.  Trong khi  chúng tao không ngủ được 
vì  lo  lắng cho t ính mạng của mày thì  mày leo lên giường 
ngủ một  giấc tới  sáng,  chẳng sao cả.  .Tin mừng lan nhanh,  
thế là  ngày hôm sau mọi  người  đồ xô đi  hái  loại  rau chưa 
có tên,  mọc rất  nhiều ven các bờ suối  dọc t r iền núi  cao này.  
Dạo ấy vào dịp quốc khánh 2-9 nên rau đó được dặt  tên là  
rau;  dộc lập.  Thế là ,  Dàng thì  s inh ra  t rời  đất  còn mày thì  
phát  minh ra  rau độc lập đấy nhé.

Ngồi  yên lặng nghe anh em nói  từ đầu,  đến giờ Chuông 
mới  lên t iếng.

— « Mấy đứa còn nhớ hồi  đại  đội  mình đánh nhau với  sư 
đoàn 22 ngụy không.  Hồi  ấy địch dông hợn ta  găp t răm lần.  
Cả đại  đội  lo  quá.  Làm thế nào đề bảo vệ khu ủy an toàn 
đây,  chi  bộ họp gấp bàn,  kế hoạch tác  chiến.  Theo quyết  
định của chi  bộ bốn đứa Thắng,  Rin,  út ,  Bền dược cử làm 
mũi  nhọn tập kích vào sau lưng địch.  Sau những loạt  đạn 
bất  ngờ của bốn dứa,  50 tên dịch chết  và nhiều tên bị  thương.  
Địch hoảng sợ,  đội  hình tan tác ,  thế là  kế hoạch bao vây 
khu ủy của chúng không thực hiện được.  Nhân lúc địch sơ 
hở /đại  đội  ta  đà đưa khu ủy rút  lui  an toàn.  Nhưng ác l iệ t  
nhất  là  hồi  đánh nhau với  bọn Mỹ.  Hồi  ấy khu ủy di  chuyền 
xuống Bình Thuận vừa đến nơi ,  chân ướt ,  chân ráo,  chưa 
ồn định chõ ăn,  chỗ ờ thì  bị  18 t iều doàn quân Mỹ bao vây.  
Bọn chúng dông gấp hàng nghìn lần ta ,  lạ i  có máy bay đại



bác yềm trợ.  Lần đău t iên thấy bọn Mỹ đứa nào cũng mât  I 
xanh,‘mũi  lõ ,  lông lá  xồm xoàm, vũ khí  t rang bị  đến tận răng.  I  
Chưa có kinh nghiệm đánh chúng nên anh cm cũng hơi  ngán.  1  
Nhưng cấp ủy chỉ  thị  :  phải  phá cho được vòng vây,  bảo vệ 
tuyệt  đối  an toàn cho cơ quan khu ủy.  Thế là  đơn vị  được 1 
chia  làm 3 tồ ,  tồ  xung kích phía  bắ-c  gồm 3 cậu do Hoành 
chỉ  huy,  tồ  phía  nam do K'Đin làm tò t rưởng,  hai  tồ  này có 
nhiệm vụ chặn địẹh cho khu ủy rút  lui .  Số còn lạ i  di  chuyền 
tà i  l iệu và bảo vệ khu ủy.  Hai  tồ  Hoành và K’Đin khi  thì  tập 
t rung hỏa lực,  khi  thì  chia  nhỏ,  phân tán,  thọc sâu,  đánh 
dịch bất  ngờ,  làm cho chúng hoảng sợ.  Tò của K’Đin với  hai  
cây súng t rung l iên Ví  \  à i  t rá i  lựu dạn dã đánh t rả  quyết  
l iệ t  một  t i fcu đoàn quân Mỹ,  dánh lui  nhiều dợt  phản kích 
của chúng.  Trong ngày hôm dó,  dại  dội  mình phải  đương 
đầu với  4  t iều đoàn quân Mỹ.  Cứ sau mội;  t rần chiến dấu,  
t rung bình dơn vị  phải  đánh lui  6  đợt  tấn công của địch.  
Hai  tồ  của K’Đin và Hoành chiến dấu cho tới  khi  tồ  thứ 3 
đưa cơ quan 'và  khu ủy ra  ngoài  vòng vây của địch an toàn 
rồi  mới  chịu rút .  Trận ấy ta  diệt  hàng t răm tên Mỹ,  lạ i  còn 
bắn rơi  cả  một  máy bay nữa chứ,  K’Đin t iếp lời  Chuông:

— Mỹ không giết  dược em, thế mà hồi  nọ em suýt  bị  
voi  quật  chết  dấy.  Anh Chuông còn nhớ hồi  đại  đội  mình 
dược giao nhiệm vụ tuần t ra  bảo vệ một  cuộc họp đặc biệt  
của cấp ủy không? Đang đi  tuần t ra  em bỗng phát  hiện một  
đàn voi  rừng đang đi  về phía  hội  nghị .

— «Phải  t ìm mọi  cách đuồi  đàn voi ,  không thì  chúng 
phá lán t rạ i  và làm hội  nghị  bị  ngừng t rệ)) .  Chưa kịp nghe 
hết  câu anh Chuông ra  lệnh thì  em và Thâng vội  sách-AK 
lao thẳng về phía  đàn voi .  Phát  AK của Thắng làm con voi  
đầu đàn bị  thương,  cả  đàn voi  hoảng sợ,  bỏ chạy tán loạn.  
Voi  dâu đàn quay lạ i  t rộng thấy em, nó l iền hung hăng xông 
tới ,  lấy vòi  quấn lấy người  em'  rồi  tung lên quật  xuống hai  
lần.  Em vội  giả  vờ chết  nằm thẳng cẳng không thở nữa,  nó 
tưởng em đã chết ,  mới  bỏ di  rồi  lao về phía  Thắng,  định 
dùng ngà đâm 'Thắng.  Nhưng Thắng thật  nhanh né kịp.  ngà 
voi  đâm vào cây.  Không làm gì  được Tháng voi  bỏ đi .  Thế 
là  hai  đứa thoát  chết .



Ảụh chụp đơn vị C15 anh hùng sau ngày miền Nam giải phỏng. 
(Người dứng giữa có X là đùng chi Dinh Văn Chuông chỉ huy đơn vị



Câu chuyện đang rôm rả  bỗng bị  ngát  quãng bởi  t iểng 
reo cùa Y Đao.

— Kìa,  a i  như chú Chín,  a  !  Đúng chú Chín rồi .  Tết  này 
chú Chín có đi  công tác  đâu khồng ?  ơ nhà ăn tế t  với  tụi  cháu 
nhé chú Chín ôm lấy hai  vai  YĐao,  nhìn mọi  người  với  một  
nụ cười  hiền.

— Chà,  hồm nay làm gì  mà anh em tập hợp đông đủ,  .  
vui  vẻ thế này.  K'Đin nhanh miệng:

— Hồm nay ngày đầu năm mới,  chúng cháu đang nhớ 
lạ i  những kỷ niệm cũ đấy chú ạ ,  mấy bữa nay họp có t in  gì  
mới ,  có gì  vui  không chú? Chú Chín nói  ngay :

— A, có chứ,  có chứ,  hôm nay chú sang thăm các cháu 
cũng chuyện đó đây.  Cấp ủy và ban an ninh khu 6 đánh giá  
rấ t  cao những thành t ích của các cháu.  Trong hoàn cảnh 
khỏ khăn thiếu thốn địch t rà  di  sát  lạ i  nhiều lăn mà các cháu 
vẫn hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ căn cứ,  cơ quan khu 
ủy và các đồng chí  cấp ủy là  giỏi  lắm.  Nói  đến đây chú mở 
xà cột ,  lấy quyền sồ tay ra ,  vừa đeo kính vừa mở sồ ra  nói  
t iếp.  Con số 82 t rận đánh,  giết  va làm bị  thương 308 l ính 
ngụy, 115 Mỹ,7 l ịnh Pâc Chung Hy,  thu 73 súng phá 257 công 
sự,  một  máy vồ tuyến điện và bẳn rơi  hai  máy bay t rực 
thăng khồng phải  là  con số xoàng đàu phải  không các cháu.  
Lại  còn thành t ích sản xuất ,  tự  túc lương thực của các cháu 
nữa.  Các cháu biết  không? Khi  nghe đến con số 200000 gốc 
mỳ,  3100 giạ  lúa 140 l í t  đậu xanh,  154 con heo,  650 con gà 
và hàng nghìn kg thị t  thú rừng t rong một  năm của các cháu,  
cả  hội  nghị  đã ồn lên vì  thán phục các cháu dấy.  Mà các 
cháu cũng giỏi  thật ,  g iỏi  thật ,  cho chú bầt  tay chúc mừng 
các cháu nào.  Chú Chín vừa nói  vừa bât  tay từng người  t rong 
dơn vị .  Bỗng Chấu kêu to  như muốn át  t iếng ồn ào vì  vui  
mừng của mọi  người  :

— Chú Chín ơi  !  Chú và hội  nghị  chỉ  khen tụi  cháu thổi  
là  không cồng bằng dâu nhé,  tụi  cháu được như ngày nay là  
nhờ công giáo dục,  giúp đỡ của khu ủy và ban an ninh khu 
6,  mà công nhiều nhất  phải  kề đến là  công của chú Hai ,  chú
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Chín và anh Chuông.  Trực t iếp nhất  là  anh Chuông đã đồng 
cam cộng khồ với  chúng cháu.  Đã bày cho chúng cháu biết  
nói  cái  t iếng nói ,  biết  yiết  cái  chữ viết  của Bác Hồ.  Anh 
Chuông đã dìu dắt  giúp đỡ chúng cháu đi  đúng con đường 
của Đảng.  Từ chỗ lúc đầu đại  đội  chúng cháu chỉ  có 3 người  
của Đảng,  đến nay chúng cháu đã có tấ t  cả  28 đảng viên 
rồi .  Anh Chuồng tốt  quá,  anh Chuông hiền quá,  anh Chuông 
xứng đáng là  già  làng tộc t rưởng của chúng cháu.  Cả dại  
đội  chúng cháu bây giờ dều mang họ Đinh,  họ cùa anh 
Chuồrig dãy.  Tết  này,  chú phải  ở lạ i  đây ăn tế t  với  dại  gia  
đình họ Đinh của chúng cháu nhé.

Đấy đấy là  câu chuyện về đại  gia  đình họ Đinh,  về dơn 
vị  C15 anh hùng.  Một  đơn vị  nhỏ với  41 chiến s ĩ ,  100% là  
người  dân tộc mà t rong 15 năm đã có 33 chiến s ĩ  được tặng 
huân chương giải  phóng hạng một ,  22 chiến s ĩ  được thường 
huân chương giải  phóng hạng hai ,  10 chiến s ĩ  đạt  danh hiệu 
dũng s ĩ  diệt .Mỹ,  hàng t răm chiến s ĩ  được tặng thưởng bằng 
khen và giấy khen các loại .  Toàn đơn vị  đã được thưởng 
hai  huân chương giải  phóng hạng hai ,  hai  huân chương giải  
phóng hạng ba và dến năm 1976 lạ i  được Nhà nước tặng 
thưởng huân chương quân cồng giải  phóng hạng hai  và 
tuyên dương danh hiệu đơn vị  anh hùng lực lượng vũ t rang 
nhân dân.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải  phóng,  Tồ quốc thống 
nhất  do yêu càu nhiệm vụ của cách mạng t rong giai  đoạn 
mới ,  các cán bộ chiến s ĩ  của đơn vị  C15 anh hùng lạ i  tỏa ra  
công tác  ở nhiều đơn vị  mới .  Nhưng dù ở nơi  đâu,  t rên cương 
vị  công tác  nào,  mỗi  người  dều vẫn mang t rong mình ngọn 
lửa t ruyền thống của đơn vị  anh hùng.  Ngọn lửa đó lạ i  dược 
đốt  sáng tạ i  các đơn vị  mới  và cứ bùng cháy lên mãi* mãi ,  
soi  sáng khắp núi  rừng Tây Nguyên.

H à  T h a n h  T h ủ y



KÝ ức VỀ
Mộtngiròi chỉ huy

£Ị  ùng sống,  chiến đấu với  nhau t rên một  chiến t rường,  
nhưng mãi  tới  đầu năm 1969 tổi  mới  biết  anh Nam khi  

anh được cấp t rên điều về làm trưởng Ban an ninh huyện 
Lạc Dương.

Nhớ lạ i  hồi  ấy,  khi  nghe sẽ  có đồng chí  t rưởng ban mới  
về,  chúng tôi  rấ t  mừng và đặt  nhiều hy vọng.  Vậy mà đến 
lúc gặp anh,  một  con người  vừa như già  t rước tuồi ,  lạ i  găy 
mảnh khảnh,  nước da xanh sạm do hậu quả của bệnh sốt  
ré t  kinh niên,  a i  cũng nghĩ  râng với  sức khỏe như vậy châc 
gì  anh đã đảm đương nồi  cương vị  t rưởng ban an ninh ở 
một  địa  bàn.  gian khồ,  ác  l iệ t .  Nhưng rồi  ý  nghĩ  ấy về anh 
chẳng bao lâu đã t iêu tan t rong mỗi  chúng tôi .

Vừa về nhận cồng tác ,  anh đã đeo bòng xuống ngay địa  
bàn đề t rực t iếp nắm t ình hình và sóng gần gũi  cùng chịu 
dựng gian khồ với  anh em chiến s ĩ .  Trong cuộc sống,  công 
tác ,  chiến đấu hàng ngày anh luôn tỏ  rõ  là  một  người  chỉ  
huy có năng lực nhiệt  t ình,  và xông xáo,  sống có t ình thương 
yêu đồng chí ,  đồng đội  sâu sâc,  nên được anh em chiến s ĩ  
rấ t  mến phục.

Với  cương vị  được giao,  anh vừa chăm lo làm tròn nhiệm 
vụ của một  đồng chí  cấp ủy viên,  vừa dành nhiều thời  gian 
đè xây dựng cơ sở,  mở phong t rào,  nghiên cứu các kế hoạch 
diệt  ác ,  phá kìm.  Trên l ĩnh vực nào anh cũng thề hiện tư 
tưởng tấn công địch kiên quyết  và sâc bén.

Lúc bấy giờ,  lực lượng mũi  nhọn của an ninh huyện chi  
cỏ một  đội  t r inh sát  vũ t rang gồm 4 cán bộ,  chiến sT,  cán 
bộ an ninh của 3 đội  công tác  chỉ  có 6 người .  Trong khi  đó 
bộ máy kìm kẹp của địch có hàng t răm tên,  dược 3 đại  đội  
l ính bảo an,  22 t rung đội  l ính dân vệ và gân 1000 tên l ính 
phòng vệ dân sự được t rang bị  súng đạn đầy đủ bảo vệ.  So 
sánh tương quan lực Ịượng thì  địch đông hơn ta  ră t  nhiều 
lần.  nên khi  bàn các phương án công tác ,  một  số anh em 
chiến s ĩ  thiếu t in  tưởng vào sức mình,  Còn anh lúc nào cũng



t in  tưởng tuyệt  dối  vào sự lãnh đạo của đảng,  vào khả năng 
to  ỉớn cỉra  quân chúng nhân dân và thấy rõ dược những mặt  
yếu cơ bản của dịch.  Niềm t in  vững chắc của anh dã t ruyền 
cho các chiến s ĩ  của mình sức mạnh,  vững vàng t rước khó 
khăn,  thử thách.  Dưới  sự chỉ  huy t rực t iếp của anh,  các 
chiến s ĩ  an ninh t íã  kiên cường bám trụ,  phát  t r iền lực lượng 
Ạ2, A3 và mưu t r í  dũng cảm t iến hành nhiều t rận diệt  ác ,  ị 
nồi  bật  như t rận diệt  2  tên ấp t rưởng ấp Trường Sơn,  ấp 
Xuân Thành t rước cửa dồn địch giữa ban ngàv.  Trận phối  
hợp với  bộ đội  phục kích t rên đường số 11 t iêu diệt  4  tên 
thám sát  khi  chúng dang t ruy t ìm những dấu vết  hoạt  động 
của ta .

Đâu năm 1972,  cuộc chiến đấu càng gay go,  ác  l iệ t ,  một  
số cán bộ anh dũng hy s inh,  anh lạ i  càng lao vào công tác ,  
chiến dấu đề t rả  thù cho đồng chí  dồng đội .  Cũng vào thời  
gian này,  »nh dược lệnh điều động về ban an ninh t ỉnh.  Lúc 
chia  tay,  anh ôm lấy từng chiến s ĩ ,  nước mắt  rưng rưng.  Còn 
các chiến s ĩ  a i  cũng buồn có .đồng chí  khóc nức nở vì  không 
muốn xa người  chỉ  huy của mình. . .

Sau ngày miền Nam được giải  phóng,  một  số anh em 
chiến s ĩ  biết  anh còn sống,  muốn đến thăm anh nhưng còn 
t ính toán thời  gian,  thì  anh dã đi  xe hon đa lên Đà Lạt  đề 
gặp những cán bộ chiến s ĩ  của mình.  Lúc này t rông anh 
khỏe hẳn ra ,  có lẽ  niềm vui  chiến thắng dã làm cho at ih  t rẻ  
lạ i .  Gặp anh chúng tôi  a i  cũng mừng không sao kề xiết ,  hẹn 
cùng chiến dấu bên nhau, 'nhưng không ngờ đây là  lăn gặp 
anh cuối  cùng .Trong một  chuyến công tác ,  anh bị  bọn FULRÔ 
phục kích và giết  hại  anh.

Anh Nam tên thật  là  Ngô Ọúang Tâm. nguyên t rưởng 
công an thị  xã Thái  Nguyên vào chiến dấu ờ Lâm Đồng từ 
năm 1964.  Thế là  sau 10 năm xa quê hương chưa dược gặp 
lạ i  những người  ruột  thị t ,  anh đã ngã xuống giữa lúc dồng 
đội  của anh đang bước vào cuộc chiến dấu mới  dề bảo vệ 
những thành quả của cách mạng.  J

Nhớ anh,  noi  gương anh chúng tôi  nguyện sống xứng 
dáng với  những người  dã cống hiến t rọn dời  mình cho Sự 
nghiệp bảo vệ quê hương Tồ quốc và sự nghiệp cách mạng.

Lê Thúc huy



SÁNG NGỜI TRONG LỬA DẠN

'Ị 1  ừ  sau ngày giải  phóng,  công an huyện Bảo Lộc là  một
trong những- dơn vị  dã lập dược nhiều thành t ích xuất  

sác và hiện nay dang là  một  đơn vị  có nhiều t r iền vọng rất  
tốt  dẹp.

Những thành t ích dó nối  t iếp những chiến công vang dội  
của lực lượng an ninh Bảo Lộc t rong những ngày đầu cách 
mạng tháng 8 mới  thành công,  t rong thời  kỳ chống Pháp và 
dặc biệt  là  t rong những năm chống Mỹ cứu nước vừa qua.

Thời  chống Mỹ,  an ninh Bảo Lộc là  một  lực lượng sáng 
ngời  t rong lửa dạn. . .

NƠI ĐỐI ĐẦU QUYẾT LIỆT

Bảo Lộc,  vùng đất  t rù  phú với  bao tà i  nguyên thiên 
nhiên.  Khoáng sản t rong lòng đất ,  t rà ,  cà  fê ,  dâu tằm và 
nhiều loại  cây quả quí  giá .  Rừng rộng bao la  với  nhiều loại  
gỗ,  dáng giá  ngàn vàng.  Những thác nước dồ từ núi  cao chửa 
bao t iềm năng thủy điện. . .

Vung đất  giàu có lạ i  nâm ở cửa ngõ nam Tây Nguyên,  
có quan hệ chặt  chẽ với  thành phố Sài  Gòn (cũ)  và các t ỉnh 
miền Đông.  Thị  xã B Lao ( thuộc Bảo Lộc)  là  t inh lỵ  của t ỉnh 
Lâm Đồng cũ nằm trên đường 20 nối  Sài  Gòn với  Tây Nguyên. . .  
chinh do vị  t r í  chiến lược quan t rọng dó mà nơi  đây dã xảy 
ra  một  cuộc dụng độ có t ính chất  đối  dâu quyết  l iệ t  giữa 
địch và ta .

Địch.
Chúng t iến hành dồn dân,  lập ấp,  dựng nên những khu 

t rù  mật ,  những t rạ i  tập t rung,  cài  cấy ác ôn tạ i  chỗ,  tă t ig  
cường lùm kẹp,  đàn áp,  phân loại  dân,  hòng diệt  lực lượng 
cách mạng tận gốc.  Đề phục vụ cho mưu đồ chống phá ta



t rưởc mẳí  và lâu dài  chung tập t rung phát  t r ỉèn tôn giáo,  
xây dựng hệ thống nhà thờ bố t r í  g iáo dân thành những vùng 
tập t rung dân cư,  hình thành vành dai  bảo vệ các cơ quan 
dâu não của chúng và chống sự xâm nhập của ta .  Chúng đa 
xây dựng ở đây ba sân bay,  một  t rung tâm huyến luyện biệt  
kích và hai  cơ quan t ình báo t rá  hình (Mác-vy và Ư Xom) 
và tồ  chức dày đặc các hệ thổng t ình báo gián điệp cùng cơ 
quan đàn áp như:  Phủ đặc ủy Trung Ương t ình báo,  hệ cảnh 
sát  đặc biệt ,  phòng 2 an ninh quân đội  và mạng lưới  t ình 
báo đại  chúng. . .

Ta.

Bảo Lộc được chọn là  căn cứ của t ỉnh Uy Lâm Đồng 
là  khu ủy khu VI,  và là  khu ủy khu X và bố t r í  cả  hai  hệ 
thống hành lang đưađón cán bộ,  vận chuyền vũ khí ,  lương 
thực cho cả chiến t rường khu VI.  *

Lực lượng an ninh Bảo Lộc đã đày mạnh các hoạt  dộng 
dề phục vụ yêu càu của nhiệm vụ chính t r ị  ngay từ những 
ngày đàu của thời  chóng Mỹ,  Đến năm 1967 an ninh Bảo Lộc 
xây dựng hoàn chinh được hệ thống an ninh xã với  29 đồng 
chí ,  có 22 đồng chí  là  đảng viên (cùng màng lưới  cơ sở ở 
các vùng t rong đó có nhiều-cơ sở (như At ,  a2. . . )  nâm sâu 
t rong lòng địch phát  huy tác  dụng tốt .

Địch tập t rung cao dộ lực lượng đè chống phá ta .

Ta quyết  tâm chiến đáu,  bảo vệ ta ,  t iêu diệt  chúng 
giành toàn thăng.  Cuộc chiến đấu diễn ra  ở nơi  đây tá t  yếu’  
sẽ  gay go,  quyết  l iệ t .

TIẾNG NÓI CỬA vữ KHÍ

Cỏ phải hỡi miần nam anh dũng ,
Khi ta đứng lèn cầm vũ khi... ỳ

Tõ Hữu

Từ đẩu t ranh chính t r ị ,  khi  ta  càm vũ khí  đấu t ranh là  
một  thời  diềm quan t rọng,  báo hiệu sự thay đòi  lớn về cục



\
diện,  là  một  bước phát  t r iền mới  của cách mạng.  Với  những 
| 0ại  vũ khí  đơn sơ,  nhiều loại  là  do tự tạo,  nhièu loại  có là  
do lấy lạ i  của địch,  lực lượng an ninh Bảo Lộc đã phát  huy 
tối  da được tác  dụng của vũ khí  đối  với  địch.  Đơn vị  dã làm 
tốt  công tác  phòng gian bảo mật ,  có kế hoạch bố phòng và 
chủ động chóng địch tập kích,  bắn phá,  càn quét  thì  nồ súng 
t iêu diệt  chúng.  Điền hình là  5  chiến s ĩ  t r inh sát  vũ t rang 
của dơn vị  đã phối  hợp với  dơn vị  715 chiến đấu t iêu diệt  gần 
too tên Mỹ khi  chúng càn quét  vào căn cứ ta  ở núi  Xa Pung.

Nhờ dó,  lực lượng an ninh Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm 
vụ bảo vệ 2 vùng căn cứ rộng lớn của ta  với  hơn 10.000 dân,  
9  chi  bộ đảng đề làm bàn đạp tấn công vào vùng yếu,  vùng 
dịch tạm chiếm, giữ được dân và phát  t r ièn phong t rào.  
Ngày 15-10-1967 đoàn cán bộ gần 30 đồng chí  bị  t iều doàn 
biệt  dộng quân mai  phục.  Gác chiến s ĩ  an ninh đã dũng cảm 
chiến dấu,  diệt  nhiều tên,  đày lùi  các đợt  t iến công của địch.

Đề hỗ t rợ cho phong t rào đấu t ranh giành quyền làm 
chủ cho nhân dân,  được cấp ủy giao nhiệm vụ làm nòng cốt  
t rong các đội  mũi  cồng tác ,  đi  t rước một  bước vào vùng địch 
dè nâm t ình hình xây dựng màng lưới  cơ sở,  t iến hành các 
hoạt  động diệt  ác ,  xây dựng lực lượng cách mạng ở nhiều 
hướng,  lực lượng an ninh t rong các đội  mũi  đã kiên t r ì  bám 
trụ địa  bàn,  luồn sâu t rong lòng địch,  t iến hành soi  mờ t ìm 
diệt  những tên đău sỏ ác ôn nguy hiềm. Nhiều t rận t r inh sát
đã dũng cảm mưu tr í  táo bạo,  bất  ngờ diệt  ác  giữa ban ngày,  
ngay cạnh đồn bốt  địch.

Năm 1965 một  tồ  t r inh sát  vũ t rang gồm ba dồng chí  
Long,  Tuấn,  Thọ nàm ngay t rong thị  xã đã tồ  chức đánh 
diệt  một  tên cổ vấn t ình báo Mỹ và hai  tên ngụy quân nâm 
trong căn cứ t ình báo t rá  hình Mâc Vy (đây là  t rận đánh 
diệt  Mỹ dầu t iên của t inh mà lực lượng chiến đấu t rực t iếp 
là  lực lượng an ninh tạ i  chỗ của Bảo Lộc) .  Năm 1966,  
1967 ta  dột  nhập vào bẳt  gọn bộ máy tề  xã ò Tân Hóa,  
Tâĩ t*  Lạc,  Tân KRay.  Năm 1970 ta  đã bố t r í  một  tồ  t r inh 
sát  vũ t rang nâm ngay t rong thị  t rấn B'Lao và đã tồ



chức đánh l iên t iếp 30 t rận,  có t rận diệt  tên cổ vấn Mỹ 
và nhiều tên cảnh sát :  làm nội  bộ chúng hoang mang dao 
dộng.  Đồng thời ,  đội  t r inh sát  vũ t rang an ninh bên ngoài  
dã l iên t iếp tập kích nhiều làn vào chi  khu cảnh sát  Ngô 
Quyền ở th ị  xã Bảo Lộc.  Năm 1971 lực lượng t r inh sát  an 
ninh diệt  tên Hai  Râu thám báo ác ôn và diệt  tên Đặng Minh 
Căn tồng thư ký Đảng Đại  Việt  kiêm hội  đồng dân biều t ỉnh,  
đồng thời  phục diệt ,  làm bị  thương nặng tên Đõ Mạnh Hồng 
phó ty  chiêu hồi .  Ngoài  ra  dội  t r inh sát  vũ t rang còn phối  
hợp cùng bộ đội  và lực lượng đội  mũi  công tác  chiến đấu 
hàng t răm trận,  diệt  hàng t răm tên,  giải  tán 50 tên phòng 
vệ dân sự,  thu hồi  300 súng các loại .  Công tác  diệt  ác  phá 
kìm được dày mạnh ' thường xuyên,  đạt  hiệu quả cao.  Có 
quý ta  diệt  t rên 50 tên.  Có t rận ta  dừng xe của địch chạy di  
diệt  ác  giữa ban ngày t rong thị  xã.

vữ KHÍ CỦA TIẾNG NÓI

Cách mạng là  ngày hội  của quân chúng.  Công tác  cách
mạng chỉ  có thè t iến hành bằng phong t rào cách mạng của 
quần chúng.

Đè không ngừng nâng cao giác ngộ cách mạng cho quân 
chúng lực lượng an ninh Bảo Lộc dã giáo dục,  vạch t rân 
âm mưu,  bản chất  tội  ác  của đế quốc Mỹ và bè lũ  tay sai ,  
khơi  dậy lòng yêu nước,  ý  chí  cãm thù dịch,  củng cố lòng 
t in  của quăn chúng vào sự nghiệp chính nghĩa  của cách 
mạng.  Phong t rào dã phát  t r iền rộng rãi  và nhiều vùng đã 
thu được những kết  quả tốt  như:  ở vùng địch tạm chiếm và 
vùng t ranh chấp,  dân đào hầm che chở cho cán bộ,  mua 
lương thực t iếp tế  c.ho ta ,  hỗ t rợ cho ta  diệt  ác . 'Ở vùng 
giải  phóng dân đào hầm, vót  chông,  cung cấp sức người  sức 
của,  nhâc nhở nhau thực hiện quy chế bảo mật  phòng gian... 
có xã chỉ  sau hai  tháng phát  động đã có 75 người  thoát  ly  
ra  vùng giải  phóng tham gia  cách mạng.

Song song với  cồng tác  phẩt  động quần chủng,  lực lượng 
an ninh huyện Bảo Lộc dã khắc phục khó khăn góp phần



với  lực lượng an ninh t ình thành lập hai  t rạ i  cải  tạp.  
t rên đia  bàn huyện đề cải  tạo số tề  ngụy vậ các đối  
tựợng khác làm cho chúng nhận thức về đường lối  cách 
mạng và giáo dục cảnh cáo cho về đổi  với  những tên-biết  
nhận thấy tội  lỗi .  Đại  bổ phận t rong số được cải  tạo,  sau 
khi  tha về không dám chống đối  ta  như t ruớc,  có t rường 
hợp xin cầm súng chiến đấu lập công chuộc tội .  Chỉ  t ính 
r iêng t rong quý III  năm 1971 ta  dã bel t  cải  tạo tạ i  chỗ 40 
tên (26 tề ,  14 điệp)  viết  107 thư cảnh cáo giáo dục bọn ác ôn. . .

NHỮNG HOẠT ĐỘNG THẦM LẶNG

Bên cạnh màng lưới  cơ sờ dược xây dựng,  lực lượng điệp 
báo đã có nhiều cố gáng luồn sâu vào lòng địch,  dày công 
nghiên cứu sàng lọc,  xây dựng được nhiều cơ sở nội  tuyến 
ngay t rong các tồ  chức quan t rọng của địch.  Nhờ đó,  lực 
lượng an ninh Bảo Lộc đã thường xuyên nám được t ình hình 
ở đ ịa  phương,  kịp thời  báo cáo với  cấp ủy nhiều nguồn t in  
quan t rọng và chính xác về tồ  chức,  lực lượng,  t ình hình nội  
bộ và nhiều âm mưu thủ đoạn của địch,  t ình hình dân ở cả 
ba vùng,  t ình hình nội  bộ ta ,  đề xuất  cấp ủy có kế hoạch bảo 
vệ.  Cụ thề ta  đã kịp thời  phát  hiện bắt  gọn ba ồ gián điệp 
biệt  kích luồn vào phá căn cứ ta  và bât  hàng chục tên gián 
điệp chui  vào nội  bộ đe hoạt  động t ình báo,  phá hoại ,  chiêu 
hồi ,  chiêu hàng. . .  (như các chi  bộ thị  xã B’Lao,  Đạ Nghịch,  
Tà Ngào. . . )  Ngoài  ra  ta  còn bât  t rên 50 vụ khác và làm thất  
bại  âm mưu cài  cấy gián điệp vào sổ thanh niên được ta  móc 
nổi  dưa ra  vùng giải  phóng mà chúng gọi  là  «  Đi  theo con 
đường tân binh » bắt  hàng chục tên,  giữ vững lực lượng cách 
mạng từ cơ sở.

Một nhiệm vụ công tác  khác rất  quan t rọng nữa mà lực 
lượng an ninh Bào Lộc đã hoàn thành xuất  sắc là-  bảo vệ 
đường hành lang thống nnất  Bâc Nam, dường căn cử hành 
lang Phước Long — Lâm Đồng — Bình Thuận di  qua địa  bàn 
của huyện,  đồng thời  đưa đón hàng t răm lượt  cản bộ đi  công 
tác  an toàn,  có nhiều dồng chí  là  ủy viên Trung ương Đảng,



bí  thư khu ủy. . .  đề  hoàn thành được nhiệm vụ này,  toàn iực 
lượng phải  giữ bí  mật  tuyệt  đối ,  t ránh đụng độ với  địch 
nhưng khi  bị  chúng mai  phục thì  mưu t r í  dũng cảm chiến đấu 
và sẵn sàng hy s inh đề bảo vệ cán bộ,  giữ vững mạch máu 
giao thông. . .  t rong chiến t ranh,  mặt  t rận nào cũng có súng 
nò,  kề cả những mặt  t rận thâm lặng. . .

Lửa chiẽn tranh nay đã tãt rồi.
Mà lòng ta vẫn cháy không nguôi.

(Tố Hửu) <

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ  đại  đã kết*thúc 
tháng lợi .  Nhưng những chiến công,  những thành t ích xuất  
sắc,  những phàm chất  cao đẹp sáng ngời  t rong lửa đạn của 
lực lượng an ninh huyện Bảo Lộc vẫn như những ngọn lửa 
không bao giờ dập tá t .

Ngọn lửa t ruyền thống vinh quang đó sẽ  được t iếp thêm 
nguồn nhiên l iệu dồi  dào,  ngày càng la i  láng,  đó là  những 
chiến công mới ,  những thành t ích mới  của cán bộ,  chiến s ĩ  
công an huyện Bảo Lộc t rong giai  đoạn cách mạng mới .

Ngọn lửa đó sẽ  sáng bùng lên mãi  mãi . . .

Thanh Hà

*



Như đốa sen hồng
Hoàng hôn.

Nâng chiều nhợt  nhạt  t rả i  dài  t rên khu t rù  mật  Hòa Vang,  
t rên những ngôi  nhà s iêu vẹo,  những túp lều nhỏ nhoi  xơ xác.  
Những chiếc cọc sắt ,  những đoạn hàng rào kẽm gai  nhồ cao 
sừng sững,  như muốn đâm nát  t rời  chiều.  Trong một  túp lều 
s iêu vẹo,  Mười  Trúc đang cặm cụi  buộc lạ i  cánh cửa l iếp 
đã mục nát  bởi  những chuỗi  dài  năm tháng,  bởi  những t rận 
gió Lào bỏng rát  rú  r í t  từng hồi .  Đôi  bàn tay thành thạo với  
cống việc bỗng khựng lạ i .  Đôi  mât  t rong sáng của anh thanh 
niên 23 tuồi  bỗng tối  săm. Cặp lông mày rậm nhíu lạ i .  Tiếng 
loa phóng thanh từ ngôi  nhà t rụ  sở Xã như muốn xé rách 
màng ta i  anh :  <J

« A lô !  A lô  !  Đồng bào chú ỷ !  Đồng bào chú ỷ !  Quốc gia  
xin thồng báo cho mọi  người  biết  một  t in  vui :  ngô tồng thống 
dã ban hành luật  10/59.  Kề từ nay bọn cộng sản sẽ  bị  đặt  ra  
ngoài  vòng pháp luật .  Quốc gia  sẽ  thẳng tay t rừng t r ị ,  thẳng 
tay đàn áp những tên cộng sản đầu sỏ,  bọn cộng sản nâm 
vùng và cả những gia  đình ăn cơm quốc gia ,  thờ ma cộng sản.  
Sáng mai ,  đúng bảy giờ,  mọi  người  phải  tập t rung dông 
đủ t rước t rụ  sờ xã,  đè chứng kiến buồi  hành quyết  tên cộng 
sản nằm vùng quốc gia  mới  bắt  được.  Mọi  người  phải  có mặt  
đầy đủ,  đúng giờ,  a i  không dến ỉà  có l iên quan,  có cảm t ình 
với  cộng sản.  A lô  !  A lô  !  »

Tiếng loa vừa tâ t ,  chị  Mười  Trúc từ đâu hớt  hải  chạy về 
nổi  t rong hơi  thờ :

— Anh Trúc,  anh Trúc,  chú hai  mới  bị  bắt!  Sáng mai  
bọn chúng sẽ  chặt  dâu chú Hai



Bó lạt  t re  t rên tay Trúc rớt  xuống.  Anh thét  đến 
lạc  giọng.

— Ai ?  Mình nói  gì  ?  Ai  bị  bắt  ?  Sao chú Hai  lạ i  bị  bắt  ?

Trúc không t in  ở ta i  mình.  Nhưng t iếng loa phóng thanh 
vẫn còn đó.  Vợ anh vẫn đứng đây.  Trúc buông mình xuống 
chiếc chõng t re  óp ép,  hai  tay ôm lấy đầu.  Anh nhâm chặt  
hai  mắt  như đề ' í ránh khỏi  nhìn thấy cảnh đãu t :hú Hai  rơi  
xuống.  Trúc như thấy đối  mắt  hiền lành đôn hậu của chú Hai  
từ đấu đó đang nhìn mình âu yếm, giọng nói  t rầm ấm văng 
vẳng bên ta i  khích lệ  anh:

« Đừng tự ty  cháu ạ ,  cháu phải  biết  chữ,  có biết  chữ mới  
đọc được sách báo,  tà i  l iệu,  mới  thấy được bộ mặt  thật  của 
xã hội ,  mới  t ìm được,  con đường mình phải  đi  đề cứu nước 
cứu nhà,  cháu nghèo,  không có t iền đến lớp,  thì  tối  tối  chịu 
khó sang nhà chú,  chú dạy cho ».

Từ đó,  t rên tấm phên l iếp,  tối  tối  in  bóng hai  cái  đău 
một  già ,  một  t rẻ  chụm lại  bên nhau.  Trúc học hết  được 
chương t r ình lớp bốn cũng là  nhờ chú.  Cả cái  xã Hòa Vang,  
Hiệp Hòa Quảng Nam Đà Nẵng nàỹ ai  cũng biết  t iếng thầy 
giáo Hai  một  con người  hiền lành đôn hậu,  nghèo t iền bạc 
của cải  nhưng lạ i  rấ t  giàu lòng thương người .  Trúc tự hỏi  
chú Hai  là  cộng sản ?  Cộng sản là  những người  như chú Hai  
ư ?  Tiếng chị  Mười  cắt  ngang dòng suy nghĩ  của anh.

— Anh Trúc !  Hồi  chiều di  đường em gặp thằng xã t rưởng.  
Nó bảo năm nay đến lượt  anh đi  quân dịch biết  làm thế nào 
hở anh? Anh đi ,  ở nhà CÒIỊ một mình em, làm sao em nuôi  
nồi  con ?

— Không,  anh sẽ  Khổng đi  quân dịch,  anh và chú Hai  dã 
bàn kỹ rồi ,  anh sẽ  thay dôi  họ tên,  cả  nhà mình sẽ  lên l iâm 
Đồng s inh sống.  Chú Lâm người  nhà chú Hai  sẽ  giúp dỡ gia  
đình mình.  Lâu nay sờ dĩ  anh còn nấn ná chưa di  vì  ở đây 
còn có chú Hai .  Ngày mai  chú Hai  đi  xa,  anh không còn 
muốn ở đây nữa.  Hơn nữa anh khổng thề câm súng dề bảo



Liệt sĩ Nguyễn Vãn Trúc
( Ả n h  địch đãng báo dê truy nã và treo giải thưởng cho người nào bắt

hoặc giết dược anh)



vệ một  chính quyền độc tà i  gian ác chuyên giết  chóc những 
người  dân hiền lành vố tội  như chú Hai .

'7f?t

Rờí quê hương đi  tha phương càu thực,  vợ chồng Mười 
Trúc đến đất  Lâm Đồng năm 1960.  Cái  nghèo vẫn dai  dẳng 
bám theo gia  đình anh.  Khôrig một  tấc  đất  cắm dùi .  Anh dựng 
một  túp lều t ranh dơn sơ t rên miếng đất  mới  xin được,  cái  
nghề làm miến củ chuối  vất  vả cơ cực của vợ anh cũng chỉ  
tạm đủ cho gia  đình anh đắp đói  qua ngày.  Cuộc đời  làm 
thuê,  sống tha phương cầu thực t rong vùng kiềm soát  của 
Mỹ ngụy khiến anh thấy được bộ mặt  tàn ác của chúng.  Với  
lòng yêu nước căm thù giặc lạ i  được các đồng chí  Bảy Long,  
t rưởng ban quân báo t ỉnh và dồng chí  Lâm trưởng ban an 
l inh thị  xã B lao giác ngộ.  Anh dược vinh dự tham gia  vào 
lực lượng an ninh thị  t rấn B' lao.  Được rèn luyện thử thách 
t rong chiến dấu.  Anh đã nhanh chóng t rưởng thành.  Đến 
năm 1961 anh đã là  t rung đội  t rưởng an ninh.

Một hôm chị  Trúc đang khuấy dở nồi  bột  củ chuối  thì  
Mười  Trúc đến ngồi  bên chị  sẽ  sàng nói :

— Này em !  Anh và mẩy ảnh cân bàn một  số việc quan 
t rọng.  Em đưa con ra  ngoài ,  vừa phơi  miến,  vừa canh chừng 
địch giúp bọn anh nhé.  Chị  Mười  gật  đău rồi  hai  mẹ con lẳng 
lặng dât  nhau ra  sau.  Trong ngôi  nhà tối  tăm lụp sụp dứng 
chênh vênh t rên một  sườn đồi ,  bốn người  đàn ông đang ngồi  
sát  bên nhau.  Tiếng anh Lâm rành rẽ:

— Các đồng chí ,  hôm nay tôi  xin phồ biến dến các đồng 
chí  một  quyết  dỊnh mới  nhất  của cấp ủy.  Theo nhận định 
t rong cuộc họp gàn đây nhất ,  cấp ủy đánh giá  phong t rào 
cách mạng t rong cả miềm Nam nước ta  nói  chung và ở địa  
bàn Bảo Lộc nói  r iêng ngày càng t iến những bước t iến vững 
chắc.  Ngược lạ i  bọn dịch bị  thất  bại  nặng nề nhưng ngày 
càng gian ngoan xảọ quyệt  t rong việc chống phá cách mạng.  
Đề đối  phó với  địch,  tạo điều kiện đưa phong t rào cách 
mạng phát  t r iền không ngừng,  cấp ủy chù t rương cần phải



tồ  chức một  sổ cơ sở nội  tuyến nâm sâu t rong lòng địch;  nếu 
nằm được t rong các đảng phái  phản động,  cơ quan chính 
quyền ngụy thì  càng tốt .  Nhiệm vụ của các cơ sở nội  tuyến 
này là :  vận động quần chúng đấu t ranh chính t r ị  một  cách 
khéo léo l inh hoạt ,  thu thập,  nắm vững t ình hình địch phục 
vụ cho sự chi  đạo của cấp ủy và yêu câu cổng tác  nghiệp vụ 
của lực lượng an ninh,  làm nhiệm vụ hậu cần cung cấp vũ 
khí  lương thực,  thực phàm, thuốc chữa bệnh,  giày,  ợiáy chữ. . .  
nói  đến đây Lâm ngừng lời ,  đưa mắt  nhìn các đồng chí  đang 
ngồi  nghe.  Mười  Trúc và mọi  người  dều phấn chấn,  hồi  hộp.  Ai  
cũng mong được cấp ủv giao cho mình nhiệm vụ nặng nề mà 
đồng chí  Lâm vừa nêu ra .  Lâm vấn điếu thuốc rê ,  r í t  một  hơi  
t  h iệ t  sâu,  nhả khói  vòng vo thành những vòng t ròn rồi  nói  t iếp :

— Trước hết  cấp ủy dự kiến cử hai  đồng chí  vào hoạt  động 
sâu t rong lòng địch.  Đồng chí  Mười  Trúc xâm nhập vào cơ 
quan cảnh sát  ngụy.  Đồng chí  Bảy Kha tham gia  làm ấp 
t rưởng t rong bộ máy chính quyền địch.

Đây là  một  nhiệm vụ vô cùng khó khăn phức tạp dòi  
hỏi  lòng t rung thành tuyệt  đối  của các đồng chí  với  cách 
mạng với  Đảng.  Hơn nữa nhiệm vụ này có thề ảnh hưởng 
không những đến t ính mạng của bản thân mà còn ảnh hưởng 
đến t ính mạng của gia  đình các đồng chí  nữa.  Trước hết  khi  
đảm đương nhiệm vụ này,  các đồng chí  sẽ  bị  nhân dân hiều 
lăm và căm ghét .  Gia đình các đồng chí  tạm thời  phải  chịu 
đựng sự nhục nhã vì  có người '  làm tay sai  cho địch.  Các 
dồng chí  hãy suy nghỉ  kỹ và cho cấp ủy biết  ý  kiến.  Cả Bảy 
Kha và Mười  Trúc dều t rả  lời  dứt  khoát :

— Xin chấp hành nhiệm vụ t rên giao.

o •

Đang lo  quét  cái  sân nhỏ t rước nhà,  t iếng xe máy nồ 
giòn giã ,  khiến chị-Hai  ngừng tay.  Chị  khinh bi  hất  hàm về 
phía  Mười  Trúc,  nội  với  thím Tám.



Thím coi  !  Dễ gai  không ? Mới  ngày nào tới  đây vợ 
chồng thàng cha đó tay bồng tay mang,  lôi  thôi  lếch 

thếch,  tường cũng cảnh nghèo với  nhau ai  dè mới  dó đã thành 
thằng cảnh sát ,  vênh vênh váo váo,  lên xe xuống ngựa,  nhậu 
nhẹt  tối  ngày.  Thằng cha này hay thì  thụt  đàn dúm với  đại  

túy Kiệt  t rưởng ban phượng hoàng và đại  úy Rạng làm nghề 
t ình báo gì  đó lắm.

Thật  đúng là :  «Ngưu tàm ngưu,  mã tầm mã» khống 
biết  sao cách mạng không giết  hết  cái  lũ  dàu t râu mặt  ngựa 
dó đi  cho rảnh.  Nghe dâu hồi  nà v  phong t rào diệt  ác  phá 
kèm nồi  lên mạnh lâm,  thím có biết  t in  gì  mới  kề cho cháu 
nghe di .  Thím Tám đang nhai  t rầu bỏm bẻm nhả vội  bã t rầu 
đưa hai  ngón quệt  sạch quanh mồm rồi  vừa nói  vừa cười  
hè hả:

— Có,  hồi  sáng đi  chợ Bảo Lộc,  nghe mấy bà mấy cố ở 
xã Tân Lạc kề chu} 'ện vui  lâm.  Nghe đâu cách mạng cử người  
xuống vận dộng bà con ở mấy ấp t ro-ng xã đoàn kết  đấu 
t ranh giành đất  với  các chủ đồn điền,  lấy được đất  ở sở t rà  
Bom be của Pháp chia  cho bà con,  bọn giặc dồn dân,  lập ấp 
chiến lược hốm trước,  ngày hôm sau bà con phá rào bung 
ra .  Chúng rào bà con lạ i  phá.  Cứ phá r iế t  rồi  bọn chúng 
cũng đành bó tay chịu thua.  Bây giờ thì  bà con ở đấy sống 
và tha hồ cày cấy làm ăn.  Đời  sống ồn đinh có thóc gạo gửi  
vào chiến khu.  Các chú giải  phóng xuống thăm bà con luôn.  
Tết  vừa rồi  chú Tám Cảnh cũng xuống thăm hỏi  chúc tế t  mọi  
người  đấy.  Câu nói  cuối  cùng,  thím Tám nói  to  cho Mười 
Trúc nghe hết  nhưng giả  lơ  và vội  vã dắt  xe đi  qua.  Vừa 
yào đến nhà.  Trúc đã thấy anh Sáu Râu thị  ủy viên đứng dậy 
ra  đón anh.  Trúc ngạc nhiên kêu lên.

— ủa !  Chú Sáu:  chú vô hồi  nào mà không báo t rước cho 
cháu biết ,  có việc gì  đột  xuất  không chú p

— Có ,  việc thì  nhiều lắm,  cách mạng có bao giờ hết  
việc.  Tuy nhiẽn t rước hết  mình phải  báo cho cậu một  t in  vui



đã:  những t in  tức cậu thu được ờ cơ quan cảnh sát ,  những 
kế hoạch chuyền quân của chúng,  nhất  là  màng lưới  t ình báo 
mà hai  tên đại  úy Kiệt  và đại  úy Rạng vô t ình t iế t  lộ  cho 
cậu biết  đều rất  có giá  t r ị .  Ta đã có kế hoạch t r iền khai  đối  
phó kịp thời .  Đặc biệt ,  ở  Tân Lạc những hoạt  động của cậu 
đã góp phàn quan t rọng vào việc không cho địch thực hiện 
mưu đồ biến nơi  đây thành một  vùng an toàn của chúng.  ™

Sáu Râu vui  vẻ nắm chặt  tay Trúc rồi  t iếp :
— Cấp ủy đánh giá  cao thành t ích của cậu,  khen ngợi  

cậu nhiều lâm.
Trúc bẽn lẽn :
— Do các chú,  các chú chi  bảo chứ cháu đã làm được gì  

đâu,  việc gì  các chú,  các anh cũng thu xếp,  bày sẵn như mâm 
cỗ,  cháu chỉ  việc ngồi  vào ăn,  mà không ăn được thì  đánh 
đòn chứ khen gì  ?

Sáu Râu cười .  Anh còn t rẻ ,  nhưng do có nhiều râu nên 
t rông già  t rước tuồi ,  tuy vậy t ính anh rất  vui  và anh có nụ 
cười  rấ t  tươi  t rẻ .  Anh hỏi  :

— Còn t in  này nữa,  mừng lắm :  cậu doán thử xem.
— Cháu chịu.

— Nghe đây.  Đây là  một  t in  quan t rọng số một  quan 
t rọng nhát  đối  với  Trúc.  Chẳng những t rong năm 1963 này 
mà t rong cả cuộc đời .

Trúc hồi  hộp dục :
— Chú nói  đi . . .  nói  di . . .  có phải  là . . .  ĩà  . .* .
— Là gì  nào ?
— Chú nói  đi  :
— Thị  ủy đã chuàn y dề nghị  của chi  bộ kết  nạp cậu 

vào Đảng.
Trúc xúc đông dến t rào nước mắt .  Không kiềm chế được 

mình,  anh reo to  sung sướng và ôm chầm lấy chú Sáu* Sáu 
cũng vui  cái  vui  của Trúc.  Không gian bỗng như yên t ĩnh 
t rở lạ i .  Trái  t im hai  người  như dang hòa chung nhịp dập.  
Giòng máu của hai  người  như đang hòa quyện vào nhau.



Hồi lâu Sáu Râu nén xúc động kéo Trúc cùng ngồi  xuống 
ghế. Anh hạ thấp giọng:

— Bây giờ là  nhiệm vụ mới  của cậu.
— Ch ú nói  đi  :  nhiệm vụ nào cháu cũng hoàn thành.

— Cậu biết  rồi  đấy,  tên Đỗ Trọng,  t rung đội  t rưởng nhân 
dân tự vệ,  càng ngày càng dấn sâu vào tội  lõi .  Hắn cùng đồng 
bọn kìm kẹp đồng bào,  lùng bắt  t ra  tấn dã man và giết  hại  
nhiều cơ sở cách mạng của ta .

Quyết  định của cấp ủy là  t rong thời  gian tới  bàng mọi  giá  
ta  phải  diệt  tên Đỗ Trọng,  nhồ dồn Đại  Nga,  vô hiệu hóa 
t rung dội  nhân dân tự vệ ở đồn này.

Mười Trúc nhận lệnh của anh Sáu bằng một  bàn tay xiết  
chặt  đầy hứa hẹn.

Quả nhiên một  thời  gian sau,  tên Đỗ Trọng bị  giết ,  đồn 
Đại  Nga bị  nhồ,  quân ta  tước toàn bộ vũ khí ,  đốt  phá t rụ  sở 
chính quyền địch,  cảm hóa,  giáo dục đưa t rên ba mươi  nhân 
dân tự vệ thoát  ly  vào rừng tham gia  cách mạng,  làm nô nức 
òng dân.  Khiếp đảm, và diều kẻ thù không thề nào 
ngờ được là  người  chỉ  huy t rận đánh này lạ i  chính là  Mười  
Trúc,  một  cảnh sát  đầy t r iền vọng của chúng và t rong số ba 
mươi  dân vệ dược Mười Trúc giác ngộ đưa vào rừng nhiều 
người  đã lập công xuất  sắc và hy s inh,  nhiều người  dược kết  
nạp vào Đảng cộng sản Việt  Nam (điền hình là  đồng chí  
Trương Văn Ngòi) .

.  Trúc l iên tục tham gia  diệt  ác .

Một  t rọng những t rận diệt  ác  nồi  t iếng của Mười  Trúc là  
t rận giết  tên Thống mật  báo viên ác ôn ngụy.

Lúc đó,  dã là  sáu giờ chiều.  Mặt  t rời  đã giấu mặt  sau các 
dãy núi  cao.  Trời  chập choạng tổi .  Mười  Trúc và Thống 
dang đứng t rước t rụ  sở xã,  lơ  đãng ngâm cảnh t rời  chiều.  

I Bỗng Trúc đập vào vai  Thống và nói  :

— Coi  kìa ,  a i  dang giặt  đồ dưới  giếng t rông giống con 
Dậu của mày quá. . .
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A :  «  Lá vàng rơi  »  Chỉ  có Dậu mới  hát  bài  đó hay vậy 
thồi .  Đích thị  Dậu rồi .  Ô!  Cái  thâng này mới  ngu làm sao?
Sáo đứng ngay ra  như t rời  t rồng vậy? chạy ra  với  em cho 

đã nghiền đi  mày.

— Nghe Mười Trúc nói ,  Thống chưa nhìn rõ mặt  cô gái ,  
nh ưng cũng chạy vút  đi .  Trúc mừng thầm tróng bụng và 
tự nhủ :

Thế là  cá  đã cân câu,  thế là  mình đã thực hiện dược kế 
« diệu hô ly  sơn rồi  » .  Đồ việt  gian bán nước phen này thì  mày 
không thoát  khỏi  tay tao đâu Thống ơi .  Mày giết  hại  đồng 
bào,  đòng chí  của tao như thế là  quá lâm rồi .  Trúc dút  tay vào 
túi  áo,  lững thững đi  sau Thống,  khàu súng lạnh toát  nằm gọn 
t rong bàn tay nham nháp mô hôi  cùa anh.

Cháu gái  của Mười  Trúc t rông xa rất  giống Dậu,  theo kể 
hoạch đóng giả  Dậu,  giả  vờ ngúng nguấy bò đi .  Thống tường 
thật  chạy theo kêu thất  thanh :

— Dậu !  Dậu ! . . .  chờ anh một  t í  ;  hân cố sải  chân hòng đuồi  
kịp cô gái .  Khoảng cách hai  người  ngày càng ngắn.  Bỗng hân 
đứng khựng lạ i  ’khi  chợt  nhận ra  người  con gái  đó không phải  
là  Dậu.  Linh t ính báo t rước một  điều gì  không hay sẽ  xày 
đến.  Hán vội  lao như tên về phía  t rụ  sở xS.  Nhưng không 
kịp nữa rồi .  Một  t iếng nồ đanh gọn vang lên.  Thống ngã vật  
xuống,  khi  một  đồng chí  của Trúc từ t rong bụi  rậm bên đường 
lao ra  bắt  chặt  tay anh hân hoan nói .

— Cậu bân chính xá-c  lâm,  thế là  xong đời  một  thâng mật
báo viên ác ôn.  Thôi  cậu ở lạ i  mình di  nhé.  Trúc nhìn theo 
bóng Phi  lúp xúp chạy khuất  vào bìa  rừng,  rồi  anh lấy chân 
đá vào xác Thổng sau khi  biết  châc Thống đã chết  hẳn,  anh 
bắn chỉ  thiên 3 phát  vfc  phía  Phi  và hô lớn :  i

— Việt  cộng !  Việt  cộng!  Ôi  chúng giết  chết  ông Thống 
rồi ,  đuồi  bắt  lấy chúng ! . . .  Khi  bọn l ính hoàn hồn chạy túa ra  
thì  Thóng chỉ  còn là  một  cái  xác khôrig hồn còn Phi  thì  
chẳng còn tăm hơi  dâu nữa.



Vừa về đến nhà chưa kịp ngồi  xuống ghế Mười  Trúc đã

thấy vợ từ dưới ,bếp đi  lên cầm điếu thuốc lấ  «  555 » đưa cho 
anh và nói  :

— Quà của chú Lâm cho anh nè.

— ủa!  chú Lâm dến hồi  nào vậv ?  Sao khống bảo chú ấy 
ráng đợi  anh một  chút  ?

— Chú nói ,  chú dang bận công chuyện phải  đi  gấp chú ấy 
hẹn một  tuần nữa sẽ  quay lạ i  và sẽ  ở lạ i  ăn tế t  với  nhà mình.

Trúc ngậm điếu thuốc lá  vợ đưa t rong miệng châm lửa,  
hút  rồi  uề oải  đi  vào buồng vừa đi  vừa ngoái  lạ i  dặn vợ:

Vừa đi  về,  mệt  quá,  anh vào nàm nghỉ  một  chút ,  em nhớ 
pha cho anh một  ly  cà  phê nhé.

Vừa vào đến buồng,  anh vội  dập tâ t  điếu thuóc và bóc
ra.  Anh soi  tờ  giấy nhỏ xíu vào chòm ánh nâng lọt  qua 
khe cửa.

— Tên Ban,  cán bộ của ta  t rước dây nay đầu hàng dịch.  
Cần bât  sống hân đề khai  thác và ngăn chặn kịp thời  âm 
mưu phá hoại  ta  từ t rong nội  bộ,  bảo vệ tuyệt  đối  an toàn 
cho dồng chí  Long và đồng chí  Lâm trong đợt  hai  đồng chí  
đi  diều t ra  nắm t ình hình địch sắp tới .

Đọc xong Mười t rúc đốt  vội  mảnh giấy.

Bât  sống Ban,  bâng cách nào đây ?  Anh cau mày suy nghĩ .  
Anh sực nhớ lúc nãy t rên đường về,  anh thoáng thấy bóng Ban 
dang lững thững dạo chơi .  Một  kế hoạch bát  Ban hoàn thành 
nhanh chóng t rong óc anh.

Anh khổng kịp uổng ly  cà  phê vợ mới  bưng lên.  Chiếc 
xe Jeep của anh lao vút  đi  t rước đối  mát  mở tròn kinh ngạc 
của chị  Trúc.

Ban đang lững thững dạo chơi  t rên đường bỗng dừng 
lạ i  bời  t iếng ô- tô  phanh r í t  phía  sau.  Từ t rên xe Mười  Trúc 
tươi  cười  la  lớn :

— Ôi anh bạn!  Mới ở rừng về chưa kiếm được bồ hay 
sao mà thứ bảy lạ i  lủi  thủi  một  mình thế này.  Thôi ,  nhảy lên 
đây tôi  chở đến quán chú Ba nhậu la i  ra i  giải  sầu đi  bồ!



Không đợi  Trúc mời  đến câu thứ hai ,  Ban nhảy vội  lên xei  
Ngòi ưỡn người  t rên ghế,  mắt  l im dim nhìn làn khói  thuốc í$  
thơm lan tòa,  Ban duỗi  dài  hai  chân tỏ  vẻ khoan khoái  lắnr i  
Bỗng một  cái  ồ  gà làm chiếc xe nhảy dựng lên.  Hán giật  mình* 
nhìn sang bên đường,  từng lớp,  từng lớp cây rừng đang t iến 
lạ i  gần.  Ban ngạc nhiên đưa*tay lay vai  Trúc và hỏi :

— ủa!  Anh Trúc,  anh đưa tôi  đi  đâu thế này!  Quán anh 
Ba thị t  cầy sao lạ i  đi  lối  này ? Mặt  Trúc đanh lạ i .  Anh chĩa  
thẳng khàu súng về phía  tên Ban quát :

— Ngồi  yên!  Không được nhúc nhích,  mày đang đi  dến 
nhà anh Ba đấy.  Có điều không phải  là  dến anh Ba thị t  cầỳ 
mà là  anh Ba rừng xanh.  Ở đó sẽ  có người  đưa mày t rở lạ i  
chiến khu.  Mày phải  t rả  lời  với  đồng chí  đồng đội  của tao vè 
sự cÍầu hàng phản bội  của mày.  Bị  Trúc dùng súng khống chế 
Ban không dám cục cựa.  Chiếc xe lạ i  lao vút  vào rừng xanh 
và Trúc đã hoàn thành được nhiệm vụ.

Rừng già  bát  ngát .  Tiếng cười  nói  lao xao,  t , iếng vũ khí  
va vào nhau lách cách,  đây dó dưới  những gốc cây cồ thụ 
chỗ này một  anh đang cặm cụi  ngồi  lau súng,  chỗ kia  mấy anh 
đang kiềm tra  lạ i  băng đạn.  Mười  Trúc cùng mấy chiến s ĩ  
đang chụm đàu bàn bạc.  Ai  nấy đều có vẻ chờ đợi  lo  lấng,  
bỗng Mười Trúc vui  vẻ reo lên :

— À! Anh Thanh!  Anh Trường Thanh đã về!  Bao giờ thì  
t rận đánh bát  đău hở anh ? Phải  đánh dập dầu toán bình định 
nông thôn này,  không thề đề chúng kìm kẹp giết  hại  đồng bào 
ta  mãi  được.  Hơn nữa mình phải  lập công lấy thành t ích chào 
mừng quốc khánh 2-9 và làm quà dâng lên Bác nữa chứ!

Đang cao hứng vì  thấy dồng chí  chỉ  huy về.  Tư^ng sẽ  
được nồ súng diệt  địch được ngay.  Mười  Trúc ngạc nhiên và 
cụt  hứng vì  thấy nét  mặt  buồn buồn lo  lắng của Trường 
Thanh.  Anh Trường Thanh chậm chạp lấy chiếc đài  bán dẫn 
từ t rong túi  ra .  Các chiến s ĩ  vây quanh chiếc Rađiô nhỏ.  
Rừng già  yên t ĩnh chỉ  có t iếng lá  rừng xào xạc,  t iếng cô phát



thanh viên đều dều buồn thảm, t in  Bác Hồ ốm nặng có khả 
năng không qua khỏi  làm mọi  người  sững sờ.  Giọng anh 
Trường Thanh buồn buồn :

— Tôi  vừa đi  họp ban chỉ  huy của t rận đánh về.  Chấp 
hành chỉ  thị  của t rên,  đơn vị  của ta ,  đơn vị  đặc cống 216 của 
t ỉnh và đội  công tác  Di  Linh đều nhất  t r í  t rong hoàn cảnh 
sức khỏe Bác như thế này phải  hoãn t rận đánh sáng 2-9 lạ i

Cả đơn vị  lặng lẽ  theo dõi  t ình hình sức khỏe của Bác 
từng ngày từng giờ.

Ngày 1-9:  t in  Bác ốm nặng.

Ngày.2-9 Bác có khả năng không qua khỏi .

Ngày 3-9 Bác Hồ không còn nữa.  Ngồi  nghe bản di  chúc 
Bác đề lạ i  mà không ai  cầm được nước mât ,  t iếng nức nở 
nghẹn ngào.  Cậu Nam chiến s ĩ  t rẻ  nhất  đơn vị  chạy ra  một  
gốc cây ôm mặt  khóc rưng rức.

Ngày 4-9 không khí  buồn thảm nặng nề bao t rùm toàn 
đơn vị .  '

Ngày 5-9:  đói ,  cái  đói  bao t rùm toàn đơn vị .  Theo kế 
hoạch cũ số lương thực mang đi  chỉ  đủ ăn đến sáng 2-9 vậy 
mà hôm nay dã là  4-9.  Trong khi  đó thì  do hoãn ngày đánh,  
ta  phải  t iến bành lạ i  công tác  t r inh sát ,  chuàn bị  kế hoạch 
tác  chiến mới  nên không thề đánh ngay được.  Phải  đợi .  Một  
cuộc họp cấp tốc được t r iệu tập.  Anh em dều nhất  t r í  số  gạo 
còn lạ i  đề giành nấu cho anh em ăn t rước khi  vô t rận đánh,  
còn bây giờ phải  t ìm biện pháp khác.  Họp tan không ai  bảo 
ai  anh em tỏa đi  mỗi  người  một  hướng.

Thời  gian qua thật  nhanh mới  đấy mà đã một  giờ chiều.  
Lác đác đã có một  vài  chiến s ĩ  quay lạ i ,  một  anh vác một  củ 
mài  to  bằng bâp chân,  anh thứ hai  xách túi  khoai  lang vừa 
mót  được,  hai  anh đang l íu  r íu  kề cho nhau nghe về ((Chiến 
công thăm lặng » của mình.  Mười  Trúc vừa lặc  lè  gánh một  
gánh mít  nặng vừa la  lớn :



— Mít  non,  mỉt  non,  a ì  mua mỉt  rẻ ,  chạy khỏe lạ ỉ  dây,  mít  1  
rừng còn non rất  non,  mít  non rất  ngon ơ. . .

Dưới  sự hướng dãn của Mười  Trúc,  những múi  mít  được 
bóc ra ,  hạt  mít  giã  nhỏ t rộn muối ,  mì  chính viên lạ i  thành từng 
viên nhét  vào giữa múi  mít  luộc ăn.

Ngồi  nhấm nháp vị  mùi  ngọt  ngon lành 'của những múi  
mít  luộc kiều Mười  Trúc,  Trường Thanh không khỏi  ngạc 
nhiên.  Anh nói  nhỏ với  Trúc :

— Nói  cậu đừng giận !  Hồi  cậu làm cảnh sát  t rưởng,  đã có 
lúc một  số đồng chí  t rong bọn mình lo  lắng vì  sợ mất  cậu,  
và kề cũng lạ ,  làm cảnh sát  t rưởng lên xe xuống ngựa nhậu 
nhẹt  tối  ngày,  bây giờ chiến đấu gian khò thế '  này cậu cũng 
chịu được sao? Nghe Trường Thanh hỏi  Mười  Trúc cười  xòa :

— Ôi!  Anh không nhớ câu :  ( (  đi  với  bụt  mặc áo cà sa ,  đi
với  rpa mặc áo’giấy ư» hồi  ấy em đang «đi  với  ma» mà.
Nói  thiệt  lúc đàu sám vai  đó tôi  thấy khó quá sợ mình 
khống làm nồi ,  anh Long và anh Lâm động viên tôi  hoài .  
Mấy anh bảo cậu Trúc lúc nào cậu cũng phải  nhớ cậu là  
cảnh sát  t rưởng ác ôn,  cậu nhập vai  này càng đạt  bao nhiêu 
càng lợi  cho cách mạng bấy nhiêu.  Có làn ra  khu căn cứ,  
chú Trường Sơn t rưởng ban an ninh của t ỉnh Lâm Đồng 
còn dọc mấy câu ca dao về bông sen và căn dặn tôi  phải
như bông sen «Nhụy vàng bông t rắng lá  xanh,  găn bùn mà
chẳng hôi  tanh mùi  bùn» chú bảo:  «sống t rong xã hội  tanh 
hôi ,  phải  t iếp xúc với  các thối  nát ,  xấu xa nhưng mình phải  
t ròng sạch vững vàng ».  Hồi  ấy phải  ãn chơi ,  nhậu nhẹt  vớ i  
tụi  tướng tá  ngụy tối  ngày.  Biết  làm như vậy bà con chòm 
xóm căm ghét  nhưng cũng nhờ vậy tụi  nó mới  phục mới  nề 
tôi ,  hồi  đó sau những thất  bại  nặng nề của chính sách dồn 
dân lập ấp chiến lược,  sau khi  hàng loạt  tên ác ôn bị  *xóa 
sồ bọn cảnh sát  cũng có ý nghi  ngờ tôi ,  nhưng bằng chứng 
không có.  Hơn nữa nhìn đám bạn bè tướng tá  chúng cũng 
khiếp.  Thế là  câu chuyện t rôi  qua.  Tôi  còn nhở một  lần vào 
tế t  năm 1963 tồi  đưa anh Lâm trưởng ban an ninh thị  xa



vào nhà r iêng tên Hủ t rung tá  t ỉnh t rưởng giả  vờ «chúc 
tế t»  đè nắm t ình hình địch vậy mà hắn không một  chút  nghi  
ngờ có những lúc anh Long và anh Lâm trưởng ban quân 
báo t inh sống ở nhà tôi  cả  tháng mà vẫn an toàn.  Nói  vậy 
thôi  nhiều lúc tôi  không tà i  nào nhập vai  nòi .  Nhớ một  lầr t  
đưa anh Long vào điêu t ra  t ình hình bọn địch ở khách sạn 
«Mai  Hương» thấy hai  s ĩ ,  quan t rẻ  l ịch sự bưárc vào,  bọn 
gái  làng chơi  lởn vởn chung quanh.  Nói  thật  với  aph rượu 
chè nhậu nhẹt  thì  còn kham nòi  chứ cái  món gái  thì  cả  tối  
và anh Long đều chịu,  l iếc  mắt  tống t ình hoài  mà không ặn 
thua hai  con nhỏ thì  thăm với  nhau :

«Coi  bộ hai  cha này khổng phải  s ĩ  quan cộng hòa,  s ĩ  
quan cộng hòa gì  mà hiền khô vậy,  chắc việt  cộng t rá  hình 
rồi ,  chỉ  có việt  cộng thì  mới  không ham gái  » .

Nghe chúng nói  tôi  giật  thót  mình.  Chà làm sao đề khỏi  
lộ  đây bỗng nảy ra  một  ý  .hay tôi  ngoắt  tay kêu con nhỏ 
xinh nhất  lạ i  gần vuốt  má rồi  giở giọng bông phèng «Chà 
nom cô em mới đã làm sao,  được sống với  em một  đêm có 
chết  anh cũng cam lòng,  chỉ  t iếc  là  hôm'  nay anh đang bận 
công chuyện.  Hơn nữa mụ vợ anh đeo anh như đỉa  từ sáng 
đến giờ thôi  đành đề khi  khác».

Tôi  móc túi  lấy một  xấp t iền dúi  vào tay con nhỏ rồi  
nói :  «tói  mai  chờ anh ở đây nhé» nói  rồi  tôi  khoác tay anh 
Long đàng hoàng bỏ đi  nơi  khác.‘CuỔi cùng nhiệm vụ hoàn 
thành mà.vãn t rọn t ình t rọn nghĩa  với  vợ.  Nghe Mười Trúc 
kề Trường Thanh đập tay vào vai  anh tỏ  vẻ khen ngợi  vừa 
cười  vừa nói  «khá,  khá lắm»,  rồi  Trường Thanh nói .

— Tôi  đi  họp ở t ỉnh về thì  được t in  anh bị  lộ  phải  rút .  
ra  rừng.  Việc anh bị  lộ  tôi  có nghe báo cáo.  Nhưng không 
được t ỉ  mỉ  lắm.  Hôm nay anh kề t ỉ  mi  lạ i  cho tôi  nghe với .  
Trúc vừa ngồi  bóc hạt  mít  vừa kề lạ i  :

— Năm 1964,  sau khi  ta  giết  Bảy Hay cảnh sát  t rưởng ác 
ôn,  tôi  được tụi  nó bồ nhiệm'  làm cảnh sát  t rường,  thay Hay 
t rong hai  năm 1964 — 1965.  Đến cuổi  năm 1965 ba lực lượng 
t ĩnh đội ,  huyện đội  và an ninh t ỉnh phối  hợp mở một  t rận 
đánh t iêu diệt , t rung đội  phòng vệ dân sự ấp Tân Lạc.  Trong 
t rận này tôi  vừa có nhiệm vụ vạch phương hướng cho t rận



đánh,  vừa phải  chi  đường cho quân ta  t iêu diệt  bọn ác ồn 
t rong đó có tên Thành.  Tôi  dã bát  tên Thành giao cho anh 
em giải  nó về căn cứ.  Một  điều thật  không may là  t rên đường 
giải  hắn đi  hắn dã lập mưu t rốn thoát .  Do bị  lộ  tồ  chức bố 
t r í  cho tối  vào rừng.  Sau khi  tổi  vào rừng bọn chúng dã bắt  
và t ra  tấn vợ tôi  vô cùng dã man.  Song chúng không khai  
thác được lời  nào của cô ấy.  Cuối  cùng chúng đành phải  thả 
ra .  Tôi  biết  vợ tôi  khỏng thề sống yên với  tụi  nó nên mặc dù 
cô áy đang mang thai  sắp đến ngày s inh tồ  chức vẫn bố t r í  đón 
cô ấy vào rừng.  Không may cô ấy đã hy s inh.

Là một  cán bộ chỉ  huy giàu t ình cảm và rất  quan tâm 
dến đồng đội ,  Trường Thanh dau xót  và xúc động t rước t ình 
cảnh của Mười  Trúc một  người  chiến s ĩ  vừa-phải  chiến đấu 
t rực t iếp với  quân thù,  vừa phải  sống t rong t ình cảnh «gà 
t rống nuối  con» t rong hoàn cảnh chiến t ranh,  bom dạn đây 
khó khăn,  gian khồ và thiếu thốn ‘ t rong một  vùng căn cứ của 
chiến t rường cực Nam. Anh tự vấn đưa cho Mười Trúc một  
điếu thuốc rồi  hỏi  :

— Về chuyện các cháu,  g . iờ  anh định t ính sao ?  Mười  Trúc 
đốt  thuốc.  Mặt  đượm buồn anh nhìn ra  phía  xa xa rồi  nói  :

— Đấy! Đấy chính là  điều boăn khoăn duy nhất  của tôi .  
Cháu lớn được ông nội  đón về nuôi  coi  như tạm ồn.  Riêng hai  
bé Hùng và Cường do hậu quả của sự thiếu thốn và những 
t rận đòn độc ác của quân thù nên chân các cháu bị  tậ t  từ  nhỏ.  
Ở hoàn cảnh như vậy của hai  cháu,  thiếu mẹ đã là  điều đáng 
sợ.  Huống hồ t rong thời  gian tới  chẳng may nếu tôi  bị  hy s inh 
thì  không biết  các cháu sẽ  ra  sao ?  Nhưng mỗi  lần được nghi  
về thăm các cháu,  nhìn các cháu quây quần bên anh chị  Sáu 
Lý tôi  lạ i  yên tâm.  Không sao,  các con tôi  đã có ba má Sáu
Lý,  hơn nữa các con tôi  là  con của Đảng.  Đảng sẽ  chăm lo 
săn sóc chủng thay tôi . . .

Mải  tâm sự giờ mở màn t rận dánh đã đến.  Một  hồi  *còi  
vang lên.  Trường Thanh,  Mười  Trúc và toàn thề đơn vị  lao 
lên phía  t rước.  Mưa tầm tã ,  t rời  tối  đen như mực.  Anh em 
phải  bám lấy thắt  lưng nhau mà đi .  Ba giờ sáng bắt  đầu nồ 
súng,  sáu giờ sáng t in  thắng t rận dồn dập t ruyền về.

m



■r ■
— Diệt  12 tên !

— Bẳn bị  thương 30 tên !
— Rã thế kèm kẹp ở hai  ấp 16,  17.  Đồng bào ùa ra  hai  

bên đường đón đoàn quân chiến thâng.  Trong đoàn q/ iân ấy 
có Mười  Trúc,  Trường Thanh,  Trung Sơn và nhiều chiến s ĩ  
ữu tú  của lực lượng an ninh Lâm Đồng.  Hồi  ấy bọn giặc gọi  
quân của Trường Thanh là  (C đội  quân hai  súng».  Vì  các anh 
đều được t rang bị  súng ngân,  súng dài ,  lựu đạn và nhiều loại  
vũ khí  khác.  Chúng vô cùng thù ghét  Trường Thanh,  Trung 
Sơn,  Mười  Trúc và toàn đội  công tác  của các anh.  Riêng đối  
với  Mười  Trúc chúng đã t reo giải .

Ai  bẳt  sống được Mười Trúc sẽ  thưởng ba mươi  ngàn đồng.

Ai  giết  được Mười Trúc chặt  đàu mang về nộp dược 
thưởng hai  mươi  ngàn đồng.

Thím Tám dang hí  húi  ngồi  nhặt  thóc chuàn bị  nấu cơm 
bỗng chị  Hai  từ đâu hớt  hải  chạy về gọi  thất  thanh.

— Thím Tám !  Thím ra  đây ngay ;  ra  đây ngay.

Không đề thím Tám kịp t rả  lời  chị  cầm tay thím kéo đi .

Thím lău bàu :

— Con khỉ ,  đề cho tao thở với  nào.

Như không nghe thấy lời  yêu cầu của thím Tám chị  Hai  
vẫn càm tay thím kéo chạy thục mạng hai  người  chen lấn 
lách vào giữa đám đông.  Trời  ơi!  Cái  gì  thế này? Trước mât  
thím là  xác hai  người  đàn ông,  mặt  mũi  t ím bầm áo quàn rách 
nát .  Chị  Hai  bấm nhẹ vào tay thím Tám hỏi  nhỏ và t rả  
lời  luôn :

— Thím có nhận ra  a i  đấy không? Chú Mười.  Chú Mười 
Trúc đấy !  Còn kia  là  chú K’ry cả hai  đều là  an ninh giải  phóng.  
Hai  chú bị  địch phục kích ở đồi  Tân Lạc.  Nghe đâu t rước 
khi  chết  mấy chú yẫn anh dũng chiến đấu đày lùi  nhiều đợt  
t iến công.  Trước khi  chết  chú Trúc còn bỏ đi  dấu hết  tà i  l iệu 
rồi  mới  đem hết  tấ t  cả  sức lực còn lạ i  với  hai  bàn tay t râng



và thân mình đày thương t ích,  lao vào đánh nhau với  chủng,  
cho đến hơi  thở cuối  cùng.  Bọn cảnh sát  dã chiến buộc hai  
chú vào xe đốt  kéo khầp nơi  từ đồi  Bom Be ra  Tân Lạc 
đến Thiện Lập,  lên thị  xã Bảo Lộc rồi  lạ i  kéo sang Tân Bùi  
Đại  Lào. . .  và  những nơi  khác t rong thị  xã B’Lao.  Máu,  thị t  
của hai  chú đã rãi  kháp các nơi  mà chiếc xe đốt  chạy qua.  
Chúng nó bảo:  chỗ nào mà nó đã gây ra  thiệt  hại  cho quốc
gia  thì  kéo xác nó đến chỗ đó.  Thế là  chúng kéo hai  chú di  
khắp cả thị  xã.

Quân dã man,  tàn bạo,  người  ta  đã chết  rồi  mà chúng 
cũng không đề cho người  ta  yên.  Rồi  chúng mày sẽ  bị  tan 
xương,  nát  thị t ,  Thím Tám vừa nguyền rủa vừa đưa tay lau 
hai  hàng nước mắt .

Chị  Hai  cố nén nhưng vẫn nức nở.
— Tội  quá thím ơi ,  vậy mà t rước đây cháu cứ nguyền 

rủa chú ấy,  gọi  chú ấy là  đồ việt  gian phản động,  càu chd 
chú ấy chết  đi .  Thật  cháu có mắt  cũng như mù.

Ngày 7-8-1971 Mười Trúc dã hy s inh.  Mười  Trúc mất  
đi ,  đề  lạ ỉ  cho nhân dân bao điều thương t iếc ,  đề lạ i  cho đồng 
đội  bạn bè một  tấm gương sáng về sự mưu t r í  sáng tạo,  về 
lòng dũng cảm kiên t rung.  Mười  Trúc mất  đi ,  đảng mất  đi  
một  người  con ưu tú ,  một  người  con dã hiến t rọn cả cuộc đời  
mình cho đảng.

Cuộc đời  Mười  Trúc t rong sáng dẹp dẽ như một  đóa hoa 
sen «nhị  vàng,  bông t rắng lá  xanh» sẽ  mãi  măi  tươi  thắm 
Sắc màu và thơm ngát  hương thơm.

Thanh Thủy *

*



PÍẾlJr c

TRÊN VÙNG BẮT NAM THIỀN

g áu giờ chiều,  t rời  chập choạng tối .  Bón quân cảnh ngụy 
^ nai  'n ị t  tề  chỉnh súng ống lăm lăm di  lạ i  t rên đường 
Huyền Trân Công Chúa,  khoảng ờ gần khu t rường Pat i tLi txe.  
Tfrời  lấ t  phất  mửa. . .  tốp bà con Nam Thiên đi  làm về muộn 
chờ nhìn mặt  bốn quân cảnh ngụy thì  kín đáo vẫy chào. . .  sao 
vậy ? Mãi  sau này có người  t rong số họ mới  r ỉ  ta i  nhau :

— Trời  phật ,  tôi  dòm rõ mặt  mà,  mãy ồng như hiện hình. . .  
nfà  bận toàn dồ l ính. . .  th iệ t  là  gan quá.

Vậy đó,  bốn chiến s ĩ  an ninh của ta  đã cải  t rang thành 
q u â n  cảnh ngụy đêm nay đề thực hiện một  t rận đánh táo bạo 
t rên vàng đất  Nam Thiên của thành Đà Lạt .

Trời  vãn lấ t  phất  mưa,  gió lùa theo con dốc ào lên xe 
lạnh. . .  Từ phía  t rường có mấy Ma sơ di  ra  thấy bón người  
l ính,  các Ma sơ chào :

Sao lâu nay mấy thây không về vùng này ?

Mời mấy thầy vô uóng nước !
— Cảm ơn,  tụi  tui  còn chờ xe tới  chở đi  !

Mấy người  l ính khoan thai  t rả  lời  và bình thản đứng đó 
chờ đợi . . .  Trong sân t rường các Ma sơ và sổ học s inh lúc nãy 
còn đi  lạ i  chơi  dùa thưa dần. . .  Như cỏ ai  đó đã quét  một  màu 
mực sẫm đen t rên nền t rời  tháng 5/1969 của Đà Lạt . . .  Đêm 
nay,  tới  khoảng một  giờ mới  có t răng.

■*

Đây rồi ,  đúng như kế hoạch đã dự t ính,  từ  phía  dưới  dổc 
t iếng máy xe Piet tol  đã rú ga chờ tới ,  pha đèn hất  lên chói  
lóa.  Người  lá i  xe bận bộ dồ đen,  t ráng bị  của dám quân mang



cái  tên gọi  là  «  Xây dựng nông thôn » phía  sau là  một  thanh 
niên cao to ,  t rông lực lưỡng.

Dừng xe lạ i  !  t iếng quát  của quân cảnh vang lên.

Chiếc Piet tol  nấc nấc lên,  rú  ga về Bonhio rồi  dừng lạ i ,  
vẫn không tắt máy.

— Tắt  máy,  xuống xe!  Lại  vẫn t iếng quát  của quân cảnh.  
Người  lá i  xe ngang tàng hỏi  :

— Tụi  mày ở đâu ?  Cái  gì  mà chặn xe.
— Giọng nói  của hán nghe the thé,  chanh chua.
— Ọuân cảnh đây,  thi  hành công vụ dặc biệt ,  xuống xe 

đưa giấy tờ kiềm tra  !

Tên thanh niên ngồi  phía  sau bấy giờ mới  lên giọng 
năn nỉ  :

— Mấy anh thông cảm, tụi  tui  mới  đi  dự đám cưới  về,  ồng 
'hơi  say. . .

— Đù mẹ. . .  khồng có giấy tờ gì  cả!  Lại  vẫn tên căm lái  
cất  giọng ngang ngang.  Không,  hắn không hề say rượu dù 
là  t rong người  đã có chút  hơi  men,  có lẽ  hân chi  uống vừa 
đủ thái  độ hung hăng l iều l ĩnh t rong mỗi  chuyến đi . . .  vậy 
thối ,  hai  quân cảnh áp sát  súng vào hai  tên đang ngồi  t rên 
xe.  Lập tức t i£ng mảy tâ t  và cả hai  đã bước xuống xe.

— Tụi  mày cân giấy gì?  Tên căm lái  hỏi ,  giọng vẫn còn 
hậm hực.  Rồi  như không chịu nồi  cái  nén mình vừa chợt  
thoáng qua t rong câu nói  mới  rồi ,  hắn vừa lăn vào túi  áo
ngực xỉa  ra  một  tờ  giấy to  dã gấp xếp gọn gàng và hung 
han hét  :

— Đ.Mẹ tụi  mày,  đây nè và hắn ngoảnh mặt  đi ,  ngang
tàng chờ đợi .  *

Người  quân cảnh bình thản căm lấy tờ giấy,  bấm đèn.  Tờ 
giấy dày màu ngà ngà t rắng có mẫu in  sắn và điền rõ 
tên người .

«  Gông vụ-  lệnh đặc biệt  »



Cấp cho thượng s ĩ  Lê văn Tài ,  phụ t rách công tác  đặc 
biệt  ở khu vực Nam Thiên,  Du Sinh.

Đề nghị  các cơ quan hữu t rách giúp đỡ.

Kỷ tên
Đại ùy: Lê Xuân Phong
Bại đội trưởng dại đội 302

Vậy là  đúng rồi  cơ sờ ta  đã nói  rõ  quy luật  đi  lạ i  của 
tên này. . .  Gân đây vùng ấp Nam Thiên,  Du Sinh,  nơi  các 
chiến s ĩ  cách mạng thường ra  vào gặp gỡ các gia  đình cơ sở 
( iề  nám t ình hình,  đã thấy tên Tài  thường cùng một  tên nữa 
vũ t rang đi  lạ i  sục sạo,  dò la . . .  rồi  thì  cả  hai  kéo đi ,  đến tối  
mịt  bà con nghe t iếng chó sủa rang. . .  chắc là  theo báo cáo 
của tên Tài ,  bọn l ính đã mò về gài  mìn,  phục đánh anh em 
ta .  Như một  sự phối  hợp hết  sức đồng bộ bọn quân cảnh đã 
ổp gọn vòng quanh cả hai  tên.  Và lân này,  một  giọng nói  
chắc nịch vang lên:  \

-  Đứng im,  đây là  quân giải  phóng,  các anh đã bị  bắt  !
Tên Tài  rê  người ,  lấy thế tựa vào một  bề nước xây xi  

măng gàn đó.  Tên thanh niên ngồi  sau xe lúc nãy hốt  hoảng 
t rực bung ra  tháo chạy. . .  nhưng muộn rồi ,  bốn chiến s ĩ  t rong 
bộ đồ quân cảnh ngụy quyền đã nhanh nhẹn khóa tay t rói  
gọn cả hai  tên và dẫn chúng đi  ra  phía  bìa  ấp.  Nửa giờ sau,  
cách khu ấp chừng hai  cây số,  kề bên mép khu rừng già  um 
tùm, tên Tài  và cháu hân là  Thanh hạ s ĩ  nhất  cùng t rung 
đội  của Tài  thuộc đại  đội  biệt  kích 302 đã được giải  đến giao 
lạ i  cho một  tồ  chiến s ĩ  khác gồm ba người  đã chờ sẵn ở đấy.

— Các đồng chí  tạm giữ hai  tên nàv ờ đây,  lá t  nữa tụi  
tui  quay lạ i  và bốn chiến s ĩ  vừa đóng giả  quân cảnh ngụy 
lạ i  hối  hả bước đi . . .  t rận đánh đêm nay hãy còn t iếp tục.

#
Nhà tên Thúng kia  rồi .  Thúng là  tên thám báo ác ôn của 

t iều khu.  Hắn đã l iên tục hù dọa nhân dân t rong vùng.  Gặp 
bà con di  lấy củi ,  đi  làm than,  hắn t râng t ráo:

Đ.  mẹ than củi  gì . . .  tụ i  mày làm bộ đi  đề t iếp tế  cho Việt  
Cộng!  Các chiến s ĩ  đã được lệnh đêm nay phải  thực hiện 
bản án,  kết  thúc đời  tên chó săn dâc lực này cùa giặc.



Bốn bề yên t ĩnh.  Cánh cửa nhà tên Thúng có dòng chữ 
nguệch ngoạc viết  bâng phấn t rắng « Nhà vâng chủ.  Sáng 
mai  mới».  Vồ  lỷ ,  đây chi  là  một  t rò  láu cá của thằng giặc 
dã sợ hãi  t ìm cách àn mình.  Cơ sở đã  báo rộ là  đêm nay hân 
có ờ nhà.  Các chiến s ĩ  láng nghe. . .  có t iếng ngáy. . .  đúng là  
có hân rồi .  Hai  chiến s ĩ  vòng ra  sau nhà ém kín.  Hai  chiến 
s ĩ  còn lạ i  gõ cửa.  Tiếng ngáy tắ t  hẳn.  Tiếng lục cục vang 
lên t rong nhà. . .  lá t  sau có t iếng đàn bà:

— Ai đổ ?
— Mờ cửa,  cảnh sát  xét  ‘nhà !

Lại  có t iếng lục cục. . .  và  một  lúc lâu,  cửa mở,  t rước 
mặt  là  người  đàn bà,  vợ tên Thúng. ,

— Nhà bà có mấy người  ?  Người  quân cảnh hỏi .
— Dạ,  tui  có sáu đứa con. . .  dạ  ông xẫ tui  chết  lâu rồi!
— Chết  mấy năm ?
— Dạ,  được hai  năm, đâu ở Quảng Trị . . .  dạ ,  mất  xác!

Tuy nhiên,  phía  chân vách kề chiếc giường đôi  là  dôi  
Bốt-đờ-xô,  máng t rên chiếc đinh nơi  vách là  dây chiến thâng

«Anh dũng bội  t inh» đánh lơ hai  màu đỏ vàng sặc sỡ 
bộ quần áo l ính màu xanh cứt  ngựa còn t reo ở đó. . .  và  đây,  
cả  chiếc ba lô  nữa.  Người  quân cảnh nghiêm sắc mặt  đưa 
mât  nhìn các thứ đó rồi  hỏi  người  đàn bà :

— Những thứ này của ai?
— Dạ. . .  của mấy ông l ính xuống chơi ,  say rượu bỏ quên. . .  

dạ ,  nhà tui  không có đàn ông!
— Lục soát!  Tiếng lệnh bật  ra  nghiêm khác và cả hai  

quân cảnh bât  đàu « phận sự».  ,  sao thế nhỉ ,  khâp căn nhà 
t rống t rơn,  khổng biết  tên Thúng đã chui  vào đâu. . .  mà cơ 
sở ta  thì  đã theo dõi  nám châc rồi  !  Được,  cũng phải  có cách,  
hai  quân .cảph nháy nhau,  chào người  dàn bà rồi  bỏ ra  ngoài . . .

. •  *
Nhưng họ khồng đi  xa,  họ nép nhẹ vào cửa sồ nghe ngóng. . .

dây rồi ,  t iếng lục cục vang lên. . .  à ,  chỗ đề chiếc đi-văng đó. . .  
bậy thiệt . . .  lúc  nãy mình không nghĩ  ra!  Họ quay lạ i  gõ cửa.

— Mấy chú quên gì?  Tiếng người  đàn bà bây giờ nghe 
bộ đã sởi  lỏi .



— Nè,  chị  thề đi  có chồng chị  ở nhà không!

Nghe hỏi  vậy,  người  đàn bà hốt  hoảng,  buột  mồm :
— Dạ. . .  không!  Không! Nếu có mấy chú bắn cả nhà tôi . . .  

người  quân cảnh khẽ mỉm cười  bước về chiếc đi-văng,  lậ t  
tấm ván và lôi  ra  cái  đầu tóc rễ  t re  bờm sờm, cứng ngắt  :

— Chúng tôi  là  quân giải  phóng!  Chúng tổi  được lệnh bât  
chồng chị  vì  chồng chị  có nợ máu với  nhân dân !

Bây giờ thì  người  đàn bà dã tá i  chín mặt  mày,  lăn ra  khóc 
lóc và quì  sụp xuống van lậy xin tha cho thằng chồng phản 
phúc.  Tên Thúng đã bị  t rói  gô lạ i  đưa đi . . .

Bản án dã được thi  hành ngay đâu ngõ nhà hắn.  Tiếng 
súng vang lên danh gọn.  Tờ án lệnh đã được gài  lên ngực tên 
giặc vừa đền tội  đang nâm sõng xoài  t rên mặt  đất .  Pháo sáng 
từ phía  t iều khu hốt  hoảng bung lên soi  rõ  một  vùng đất  Nam 
Thiên.  Quyết  không dung tha loài  gian ác.  Các chiến s ĩ  ta  
t rong bộ dồ quân cảnh dã nhanh nhẹn rút  ra  ngoài .  Họ đã quen 
dường,  bước di  nhanh nhẹn,  thanh thản vì  dã hoàn thành 
nhiệm vụ.

Những người  đóng giả  quân cảnh dó là  Sinh,  Hoàng,  (Ba 
Tri)  Ánh,  Hiền,  ba đồng chí  canh gác phía  sau là  Bình,  Đông,  
I toai . . .  họ dều là  chiến s ĩ  an ninh của Đà Lạt .

Giờ này,  dù có pháo sáng soi  đường,  lũ  hèn nhát  ấy đã 
chẳc gì  có thằng nào dám mò ra  t ìm kiếm họ. . .  t rong niềm 
vui  đang lan ra  t rên dường t rở về căn cứ,  họ nhớ đến những 
gia  đình cơ sở thủy chung như bà Ba Vàng,  ông Mới,  ông 
Phước,  ông Mười Sương,  ông Hiền. . .  dã  đùm bọc cứu mang 
cho cách mạng. . .  những người  dân của một  vùng Nam Thiên,  
Du Sinh t rên thành phố Đà Lạt  rấ t  đỗi  kiên cường này,  luôn 
luôn vượt  ngàn gian nguy bám sát  kẻ thù giúp cho chiến s ĩ  
chúng ta  hoàn thành nhiệm vụ.  Chắc chắn bà con ta  sẽ  hết  
sức vui  lòng t rước chiến thâng đêm nay.

tìà Lạt tháng 
Nguyện Thi



NHỮNG MẦU CHUYỆN NHỎ

VỀ MỘT NGƯỜI ANH HỦNc

M<>T đêm không t răng t rời  mù sương.  Bên đám Iăy cạnh I 
sở t rà  Kim Lệ,  năm bóng người  lúp xúp chạy bên bờ đầm! 

sình.  Người  nọ cách người  kia  một  đoạn.  Trời  tối  đen như mực I  
Không gian yên ắng,  những bước chân nhẹ lướt  t rên cỏ,  người!  
đi  đàu dừng lạ i ,  rồi  cả  ‘ í  người  lần lượt  tới  nơi .  Họ lúi  húi  rút ị 
ra  từ t rong dám cỏ rậm hai  cành dài .  Một  cái  cầu dược bắc- '  
nganglạch nước.Tẩt  cả  lần lượt  di  qua.  Sang đến bãi  s ình,  hai  
người  ở lạ i  dấu hai  cây gỗ,  rồi  rảo bước theo ba người  kia .

Trời  vẫn tối  đen,  t iếng lá  rừng xào xạc,  t iếng côn t rùng!  
kêu rả  r ích,  và đây đó t rong những vũng lày,  t iếng ếch nhái
râm ran.  Năm người  ngồi  yên lặng bên nhau bỗng t iếng!  
Ngọc vang lên.

— Chú Vân!  Chú di  họp về,  có gì  mới  không? Nhiệm vụ 
của đội  mình t rong thời  gian tới  có nhiều không ?

Ngọc nâm lấy tay Vân rồi  nói  t iếp:
— Lảu nay nhìn bọn ác ôn hoành hành phá phách mà cứ 

phải  ngồi  yên,  tức đến nồ ruột .

Chú Vân nắm chặt  tay Ngọc.  Mặc dù t rời  tối ,  Ngọc vẫn 
cảm thấy đôi  mât  hiền lành của chú đang âu.yếm nhìn mình,  j  
Giọng chú Vân t răm trầm:

— Yên đã nẩo,  cho tao thở một  t í ,  mày thì  lúc nào 
cũng láu táu,  l í  lắc  như t rẻ  con,  hai  mươi  ba tuồi  đầu rồi ,  
g iá  ở nhà thì  đã tay bồng tay mang rồi  còn gì .

Ngọc cấu vào lòng bàn tay chú Vân một  cái  thật  đau,  
khiến chú phải  rụt  tay lạ i .  Chú Vân nói  t iếp:

— Cấp ủy và ban an ninh nhận định t rong thời  gian vừa 
qua,  với  chính sách bình địní i ,  dồn dân lập ấp chiến lược





phong t rào cách mạng gặp nhiều khó khăn bọn ác ôn càn? 
ngày càng hoành hành dữ dội ,  chúng kìm kẹp o ép đồng bàọ,  
lùng sục bât  bớ cán bộ cách mạng và các cơ sờ của ta .

Nghe chú Vân nói ,  t rước mắt  Ngọc như hiện rõ hình ảnh 
thằng KTốt ,  cuộc t rưởng cuộc cảnh sát  Đinh Trang hạ,  khàu 
súng côn sệ  bên hông đứng dạng chân bên dường chặn,  soát  
từng người  dân,  một  gói  thuốc,  một  lon gạo cũng không 
thoát  khỏi  tay nó.  Biết  cách mạng ngoài  rừng thiếu thốn 
nhưng dồng bào vẫn phải  bó tay,  không t iếp tế  ra  rừng dược 
vì  không tà i  nào thoát  qua cặp măt  cú vọ của nó.

Tiếng chú Vân kéo Ngọc t rở về với  thực tạ i .
— Đề/chặn tay bọn ác ôn giải  thoát  đồng bào khỏi  ách 

kìm kẹp của bọn chúng,  phục hồi  phong t rào cách mạng.  
Thề theo nguvện vọng của nhân dân các ấp,  cấp ủy nhất  
t r í  g iao cho các dồng chí  t rong thời  gian tới  phải  diệt  một  
số tên ác ôn sau đây:

Tiếng giấy sột  -xoạt ,  ánh dèn pin soi  t rên t rang giấy.  
Chú Vân*hói  t iếp:

— Tên K'rem ăp t rưởng ác ôn.

Tên Hồ Văn Cần xã t rưởng.

Tên Mi ấp t rưởng.

Tôn KTỐt cuộc t rưởng cuộc cảnh sát  Đinh Trang Hạ và 
nhất  là  tên Hồ Phựớc Thành,  t rưởng ban phượng hoàng Di  
Linh kiêm cuộc t rưởng cuộc cảnh sát  TâiVdân — kẻ đã t rực 
t iếp gây ra  nhiều tội  ác  đẫm máu.  Nhân dân căm phẫn 
nhiều lần đòi  t rừng t r ị  hân.

Nghe chú Vân nói  dến đây Ngọc nhảy reo lên to  :
— Đã quá,  đã quá,  mới  nghe chú nói  mà dã thấy sướng.  

Mấy thâng này chết  là  đáng lắm.  Nhất  là  thâng Hồ Phước 
Thành.  Lâu nay thấy nó kìm kẹp-hà hiếp đồng bào cháu tức 
quá,  nhiề^i  làn cháu dịnh cứ xóa sồ nó dẫu có bị  các chú kỷ 
luật  cũng cam lòng.
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Giọng chú Vân đanh lạ i .
— Đấy,  lạ i  giở t rò  manh động rồi ,  cậu nên nhớ,  cậu là  I  

thành viên của đội  an ninh vũ t rang huyện Di  Linh,  yêu 
nước,  căm thù giặc,  dũng cảm, nhiệt  t ình là  tốt ,  song phải  Ị 
có tồ  chức,  kỷ luật .  Mọi  việc làm,  mọi  hành động của chúng 
ta  phải  được cấp ủy và ban an ninh đồng ý.  Không được!  n  
manh dộng,  không được làm việc theo cảm t ính.

Nghe chú Vân t rách giọng Ngọc xỉu xuống.

Cháu đã giết  nó dâu nhưng đúng là  cháu cổ lõi ,  cháu xin 
nhận lỗi  với  chú và các anh.  Chợt  như quên mất  những lời  
chú Vân vừa phê bình,  giọng anh lạ i  sôi  nồi  lên:

— Mà giết  thằng Hồ Phước Thành không dễ đâu chú ơi ,  
thằng này khôn ngoan xảo quyệt  lâm.  Nó thay đồi  cách ăn 
mặc,  xe cộ,  quy luật  di  lạ i  xoành xoạch hơn một  năm trời  thẽo 
dõi  nó mà cháu không t ìm được cơ hội  nào,  n£u không thì . . .

Chợt  nhớ tới  khuyết  điềm mình suýt  mâc phải  anh rùng 
mình rồi  im bặt .  Thấy vậy chú Vân cũng phải  phì  cười .  Long * 
hồ hởi  nói :

— Chỉ  cần cấp t rên đồng ý với  mấy thằng này dù khó
khăn đến mấy,  dù có phải  mạng đồi  mạng chúng ta  cũng 
sấn sàng.  ,

Ngọc t iếp lời .
— Mấy anh không phải  người  địa  phương,  không biết  rõ

chúng nó,  cháu sổng ở đây lâu mặt  thằng nào cháu cũng nhớ 
rành rành.  -

Ngọc nâm tay chú Vân rồi  nói  t iếp :
— Chú hãy ưu t iên giao cho cháu nhiệm vụ dược t rực 

t iếp giết  chúng nó chú nhé.

Ngọc bàng hoàng sung sướng bởi  bàn tay s iế t  chặt  và 
hai  t iếng đồng ý của chú Vân.  '  ^ỳ

Giọng t râm ấm,của chú Vân lạ i  vang lên.
— Còn một  nhiệm vụ nữa.

Vỹ hỏi  vội .
— Em nghe sâp có t rận đánh lớr ì  phải  khồng anh?



Giọng anh Vân sồi  nòi :
— Đúng! Đúng!. . .  Bác mất ,  đề tỏ  lòng nhó 1  thương Bác,  

chúng ta  phải  biến đau thương thành hành động.  Theo quyết  
định của cấp ủy sẳp tới  chúng ta  sẽ  tồ  chức một  t rận đánh 
phối  hợp giữa ba lực lượng.  Trong t rận này t iều đoàn đặc 
công chủ lực khu sẽ  đánh vào cứ điềm đồi  Panter  dè giết  
bốn t rung đoàn Mỹ đóng ở đây.  Long reo lên vui  sướng.

— Ôi mấy thằng mũi  đỏ mắt  xanh dảnh chết  cha chúng 
nổ đi .

Anh Vân nói  t iếp:  )
— Đồng chí  huyện đội  t rưởng chỉ  huy lực lượng vũ t rang 

của huyện đội ,  chặn đường t iếp viện của bọn t iều khu,  hỗ t rợ 
cho chúng ta .  Vân ngừng lời  quấn thuốc rê  r í t  một  hơi  dài .  
Mọi  người  đÊu nôn nóng sốt  ruột ,  Ngọc năm lấy tav chú Vân 
lâc  lâc .

— Còn chúng ta ,  chúng ta  thì  là  gì  hả chú ?  Chú nói  nhanh 
lên,  cháu sốt  ruột  quá. . .

Chú Vân chậm rãi :
— Chúng ta  có nhiệm vụ diệt  ác  phá kèm. Cụ the t rong 

t rận này chúng ta  phải  diệt  bảy cuộc cảnh sát  và bảy ủy ban 
xã gồm Đinh Gia,  Đinh t rang Thượng,  Đinh Túc,  Di  Linh. . .  
t ìm diệt  bọn ác ôn,  các xã t rưởng,  cảnh sát ,  lấy tà i  l iệu quan 
t rọng cùa chúng.

Cả mấy người  cùng a  lên vui  mừng.

Ạnh Vân t iếp lời .
— Tuy nhiên t rong t rận này chúng ta  có một  khó khăn.  

Theo lệnh t rên chúng ta  chỉ  được quyền tấn cống khi  lực 
lượng đặc công ta  nồ súng.

Long bất  giác kêu lên:  1

— Như vậy thì  còn dâu . là  yếu tố  bất  ngờ,  súng bộ đội  
dặc công nò,  bọn chúng sẽ  chuàn bị  đề phòng,  chúng ta  tấn 
công vào chắc sẽ  hí  thương vong nhiều lắm.

Anh Vân thấp giọng.
— Đúng,  nhưng vì  nhiệm vụ,  các dồng chí  có sẵn 

sàng không?



Một t iếng « sẵn sàng » !  Đanh gọn vang lên phá tan màn 1 
đêm yên t ĩnh.  Cả nãm người  a i  vào việc nấy chuàn bị  bước 
vào t rận đánh.

\  '
Đêm đen yên t ĩnh.  Tổng Hồng Vân,  Vỹ,  Long,  Ngọc đa 

ém sát  hàng rào.  Tất  cả  đều hồi  hộp chờ đợi ,  Ngọc nôn nóng 
hơn cả,  khẽ hỏi  Vân :

— Sao lâu thế chú ?
Vân cũng sốt  ruột  xem đồng hồ,  chiếc kim da quang chi  -  

đúng số mười  hai .  Vân nghĩ ,  thế là  đã nửa đếm.

Bỗng oàng. . .  oàng oàng. . .  oàng. . .  t iếng bộc phá,  t iếng -  
B40 nồ phá tan màn đêm yên t ĩnh,  một  cột  lửa đỏ bốc cao 
soi  rõ  những cuộn khói  đen cuồn cuộn t rong lửa đỏ.  Bóng 
những cọc sắt  và dãy hàng rào kẽm gai  ngã dài  t rên người

Vân hô lớn.  v

Xung phong!  Xung phong!
Tiếng anh đanh,  mạnh vang t rong đêm tối .  Như một  

con sóc,  Ngọc bật  dậy khỏi  chỗ nằm lao nhanh về phía  t rước.  
Một  loạt  AK trong tay anh nồ giòn,  tên gác gục xuổng,  cả  

_tồ vừa bân,  vừa lao qua cồng chính.  Trong căn cứ,  bọn địch 
hốt  hoảng nhốn nháo.  Những loạt  dạn nồ,  t iếng hò hét  của '  
bọn chỉ  huy.  Theo kế họạch đã định,  các chiến s ĩ  vừa ném 
lựu đạn vừa bắn những tên ngoan cố chống cự,  vừa lao 
thẳng. tới  chiếm l ĩnh vị  t r í  mình đã được phân cồng.  Bọn 
địch kêu la  rồi  hốt  hoảng bỏ chạy.  Sau ba mươi  phút  dồng 
hồ,  ta  hoàn toàn làm chủ t rận địa .  Tiếng súng ngừng nò,  
không gian t rở lạ i  yên t ĩnh.  Ngọc lễ  mễ xách một  lô  súng 
(chiến lợi  phàm vừa thu-được)  anh vừa chạy vừa gọi  lớn :

— Chú Vân,  anh Vỹ,  anh Long ơi ,  có ai  bị  thương không.

Ngọc vui  mừng ôm lấy mọi  người ,  đôi  cánh tay rắn cl lắc  
của anh s iế t  chặt  lấy chû’Vân,  khiến chú suýt  ngạt  thở.

Mọi người  chia  nhau đi  lấy những tà i  l iệu quan t rọng 
của địch tập t rung lạ i  dè mang đi ,  rồi  nòựừa đốt  hang ồ 
địch.  Ngọn lửa bổc cao,  bảy ủy ban xã,  bảy cuộc cảnh sát



biến mất .  Ngọn lửa soi  rõ  nét  mặt  hân hoan của Ngọc và 
thân hình to  lù  lù  như một  con gấu bởi  những khàu sủng,  
những ba lô  tà i  l iệu t r ĩu  nặng t rên vai  của anh.

Vân nhìn Ngọc cười  âu yếm:
-  Cái  thằng tham lam kia ,  sao cái  gì  mày cũng giành 

mang hết ,  nặng thế sao đi  nồi .  Thôi  đưa đây chú mang bớt  
cho một  í t .  Tao tuy già ,  nhưng còn khỏe chán,  chưa đến nỗi  
phải  đi  không t rong khi  mày phải  vác lặc  lè  như thế đâu.

Bốn giờ sáng,  tấ t  cả  đều rút  khỏi  t rận địa  an toàn.»
Trận đánh thắng lợi  rực rỡ.  Các lực lượng đã phối  hợp 

với  bộ 40* đặc công giết  được 600 l ính Mỹ,  nhiều tên l ính 
ngụy chết  và bị  thương,  phá hoàn toàn bảy ủy ban xã,  bảy 
cuộc cảnh sát ,  thu toàn bộ tà i  l iệu quan t rọng cùa địch.  Từ 
những tà i  l iệu quan t rọng đó,  ta  nám được toàn bộ những 
âm mưu kế hoạch của địch đề t r iền khai  biện pháp đối  phó 
kịp thời .  Từ những tà i  l iệu của những tên ác ôn thu được,  
ta  cử người  vẽ những sơ đồ giả  bât  chước chữ của chúng 
viết  thư gửi  ra  cho cách mạng.  Những lá  thư giả  đó đến tay 
chúng.  Thế. là  đứa này nghi  đứa kia  đã đâu hàng cách mạng,  
nội  bộ địch lủng củng chia  rẽ ,  bọn ác ôn bị  dịch thanh t rừng,  
chuyền đồi  hàng loạt .  Mười  giờ ba mươi  cơ sờ 1 ra  báo t in  
địch sẽ  tồ  chức lẽ  khánh thành cuộc cảnh sát  Tân Dân vào 
hôm sau.

Mười một  giờ cơ sờ 2 báo thêm: đi  dự lễ  này sẽ  có t ỉnh 
t rường,  t inh phó,  quận t rưởng,  quận phó,  đại  diện các cơ 
quan nội  chính t ỉnh và nhất  là  có Hồ Phước Thành tên ác 
ôn số một  lâu nay ta  t ìm cách diệt  mà chưa được.  Kế boạch 
diệt  tên Thành dược thông qua nhanh chóng.  Ngọc,  Bảy,  
Long hóa t rang thành l ính cộng hòa ngav chiều đó tới  phục 
ở ấp Tân Lập.  Sương đêm ướt  đãm vai  áo các anh,  nhưng 
niềm vui  vì  sâp được góp phần giải  phóng đồng bào khỏi  ách 
kìm kẹp của tên ác ôn Hồ Phước Thành làm các anh không 
thấy lạnh.

Bảy giờ sáng,  từng đoàn xe nườm nượp đi  qua t rước 
mặt  các anh có dủ cả xe cùa t ỉnt i  t rường,  t inh phó,  quận 
t rưởng,  quận phỏ cả tôn Hồ Phước Thành,  nb sủng bây giờ



ư? Không được,  những tên l ính nai  nị t  gọn gàng,  lăm lăm 
tay sủng,  bọn chúng đang ờ tư thế sẵn sàng đối  phó.  Đợi  
chiều khi  ra  về cơm no rượu say bọn chúng mất  cảnh giác ĩ 
mỗi  thằng đi  một  nơi ,  diệt  sẽ  dễ hơn ?XNgọc tự nhủ như vậy À 
và ghìm lòng,  bình t ĩnh chờ đợi ,  bảy giờ,  chín giờ,  mười  
giờ.  Thời  gian t rôi  di  sao mà chậm chạp thế.  Cái  dói  cào 
cấu t rong bụng,  cái  nắng bỏng rát  t rên lưng nhưng cả ba anh 
vãn chăm chú căng mắt  dõi  theo con đường.  Theo kể hoạch 
Bảy Long chặn hai  đầu dường yềm trợ cho Ngọc,  còn Ngọc 
ở g iữa sẽ  t rực t iếp giết  Thành.  ‘

Mười  một  giờ,- 'mười  hai  giờ,  con đường vẫn vắng tanh.  
Một  giờ chiều có t iếng động cơ ì  ì  phía  xa,  Ngọc nhỏm người  
lên t rong bụi  rậm.  Tên t ỉnh t rưởng,  t ỉnh phó xuất  hiện dầu 
t iên rồi  đến quận t rưởng quận phố,  thâng nào mặt '  cũng đỏ 
như mặt  gà chọi ,  ng-ồi  ngật  ngưỡng t rên xe.  Ngọc thấy người  
nóng ran,  ngón tay ngọ nguậy t rên cò súng.

Trời  ơi ,  chi  cân một  băng là  đi  đời  hết  lũ  chúng mày,  
hay ta  diệt  mấy thằng này giá  t r ị  hơn nhiêu.  Anh nắm chặt  
lấy báng súng.  Cảm giác mát  lạnh từ khàu súng làm anh 
chợt  nhớ đến những lời  dạy bảo của các chú lãnh đạo an 
ninh của t inh,  huyện và của đội  công tác  như chú Trường 
Sơn,  Trường Thanh,  Hà Chiến Thâng,  Ba Long,  Bùi  Quang 
Hiệp. . .  và  các anh t rong dội  công tác  dối  với  anh.  Anh đánh 
giặc dũng cam, lập công xuất  sác chỉ  vì  quá ham diệt  giặc 
mà dôi  khi  bị  phê là  vô kỷ luật . . .  bỗng từ đâu đó t iếng chú 
Vân như văng vẳng bên ta i :

— Không dược manh dộng hành động phải  có tồ  chức,  kỷ luật» 
chỉ  dược làm theo mệnh lệnh t rên giao.  Ngọc thấy cò họng mình 
khô rát ,  anh nuốt  nước bọt  ừng ực đè cố nén xúc động.  Nòng 
súng hạ xuống,  ngón tay t rong cò súng dăn dần nới  ra .  Anh 
dưa mẩt  buồn bã nhìn bọrỊy chúng lãn lượt  diễu qua.  Bong 
t iếng dộng cơ xe Suzuki  nò giòn giã  làm Ngọc bừng t ỉnh.  
Anh chồm người  lên t rong tư thế sẵn sàng.  100 mét ,  80 mét ,  
50 mét .  Xe con cách 20 met  Ngọc nhảy ra  giữa .đường chặn 
xe !ại .  Xe phanh kí t  dừng lạ i  t rước Ngọc 3 mét .  Ngộc quát .

1



f— Xuống xe,  cho kiềm tra  giấy tờ.  Thành rút  tấm thẻ 
¿5 đưa cho Ngọc mắt  vẫn lấm lét  nhìn nòng súng đen s ì  

( fang chĩa  thẳng vào Y.
— Bọn l ính cộng hòa chúng tôi  đói  quá,  xin ông cởi  đồng 

hồ ra .

Thành lóng ngóng cởi  đồng hồ rồi  đưa cho Ngọc và vẫn 
tưởng anh là  l ính cộng hòa đi  cướp,  nhưng thoáng thấy ngón 

-  tay Ngọc ngọ ngoạy t rên cò súng Thành vội  lăn t ròn đề 
t ránh đạn.  Nhưng không kịp rồi  cả  thân hình to  lớn của hẵn 
co rúm trước sức mạnh của băng đạn căm thù mà Ngọc đã 
t rút  cho.

Ngọc ghê tởm nhìn xác Thành rồi  cầm cái  đồng hồ Sen 
cô loại  đẳt  t iền ném vào mặt  Y :

— Đảng tao, 'nhân dân tao cần giết  chết  mày.  chứ càn 
gì  thứ này.

Xong nhiệm vụ Ngọc,  Bảy,  Long rút  lui  an toàn về sở 
t rà  Kim Lệ.

Một giờ sau,  tạ i  thị  t rấn Di  Linh,  xác tên Thành bị  bân 
nát  được đưa về,  lệnh báo động.  Các sâc l ính chạy nhốn 
nháo,  rồi  t iếng đại  bác nồ ùng oàng,  bọn địch dập pháo cối  
vào nơi  vừa xảy ra  án mạng,  hòng nghiến nát  những chiến 
s ĩ  giải  phóng.  Nhưng hỡi  ồi ,  còn ai  đâu,  chỉ  tội  cho những 
lớp cây rừng từ từ gục xuống.

Chú Hai  đang uề oải  lê  bước t rên dường xin gánh thuê,  
thấy cảnh náo động,  chú không khỏi  không ngạc nhiên.  Ghú 
rẽ  vội  vào quán hớt  tóc bình dân bên đường.  Chú rrgồi  
xuổng cái  ghế gỗ ọp ẹp,  dựa lưng vào tường,  duỗi  dài  hai  
chân cho đỡ mỏi  rồi  hỏi  anh Tư :

x  — Này cậu Tư,  chuyện gì  mà chúng chạy ràn rật  lên vậy.

Tư t ròn mât  ngạc nhiên:  .
— ủa? Chú không biết  sao? Thàng ác ôn Thành bị  dàng 

mình cho đo ván rồi  ! .

Chú Hai  kêu lên :
— Mày nói  thiệt  hay giỡn vậy Tư.



— Sao lạ i  giỡn,  bọn  chúng vừa khênh thằng Chả qua 
đây.  Chính mắt  tôi  nhìn thấy cái  mặt  hắn bị  bắn nát  
bây giờ nhớ lạ i  tôi  vẫn thấy rùng mình.  Tưv  nhún vai  khoác

_ tay tỏ  vẽ ghê tởm. Chú Hai  kêu lên:
— Trời  ơi  !  Nghe mà sướng cái  ta i  mà sao các chú đằng 

mình giỏi  thế.  Hồi  tháng 3-19Ô9 nghe t in  mấy chú diệt  thằng 
ấp t rưởng KTem tao đã phục sát  đất .  Tiếp đó thằng xã 
t rưởng Càn bị  giết ,  thằng Minh bị  bắn bè sọ,  rồi  những tờ 
t ruyền đơn cảnh cáo bọn ác ồn,  khiến bọn chúng co vòi  
không dám hoành hành như t rừớc nữa,  bà con đỡ khò,  mình 
cũng sướng lây .

Cái mệt  dường như tan biến đâu mất ,  chú ngồi  thẳng 
dậy nói  với  Tư.

-  Mà nhiều lúc tao thấy cũng lạ  khó t in  là  thật ,  súng 
mới  nồ đó,  t ruyền đơn mới  rả i  dó,  người  dã biến đâu mất  t iêu 

rồi ,  xuất  quỷ nhập thăn có họa là  thăn thánh mới  làm được.
Tư bĩu môi .

Ông già  này lạc  hậu thật  thăn thánh quái  gì ,  toàn người  
t răn mât  thị t  cả  thôi ,  mà lạ i  là  người  ở ngay dây cơ,  chú có biết  
thâng Ngọc không.

Chú Hai  vội  hỏi  :
— Ngọc nào ?  Ngọc nào ?  Có phải  thằng Ngọc con chú Ký 

làm ử sở t rà  Kim Lệ khống? Tư t rả  lời  giọng tự hào:

— Đúng nó dấy,  ngồi  đây hơi  tù  úng một  chút  nhưng 
điều gì  cũng biết ,  cái  gì  cũng thấy.  Nhưng,  cái  mà tồi  phục 
nhất  là  sao họ gan thế.  mới  cách đây hai  hỏm tôi  còn thấy 
thầng Ngọc và một  chú già  già  mặc đồ-  l ính dù dứng nói  
chuyện với  mấy thằng rằn r i  bên kia  đường.

Họ cứ cải  t rang thành l ính ngụy rồi  diệt  chúng nói  :  chú 
có biết  thằng K'rot  không?

— Có.  Nó là  quận t rưởng cảnh sát  Đinh Trang hạ ỉ}ó 
kèm đồng bào ta  giữ lắm.  Nó t ra  tấn đánh dập và giết  hại  
nhiều người .  Nghe đâu nó vừa bị  giết  chết .

— Đúng là  nó chết  rồi .  Hôm qua thằng em tồi  qua đây 
kề chuyện diệt  nó mới  khiếp chứ.  Chú biết  không,  Ng<? c  v à



Long hóa t rang thành l ính ngụy ra  chặn đường thằng K’rot  
khi  nó đi  Suzuki  đến.  Ngọc nồ súng.  Nó nhào xuống đồi  t rà  
t ránh đạn.  Sau loạt  đạn đó súng Ngọc bị  hóc,  đạn không nồ,  
Ị^gọc l iền nhào xuống đồi  t rà ,  hai  người  vật  nhau.  K’rot  khỏe 
hơn,  vùng chạy được.  Ngọc rượt  theo gần một  cây số,  vào 
đến thị  t rấn Di  Linh mới  đặp chết  được nó.  Song Ngọc bỏ 
( t i .  Sợ nó chưa chết ,  Ngọc quay lạ i ,  đập nát  đâu nó rồi  
biến mất .  ơ  Di  Linh này,  các sắc l ính vẫn đánh nhau luôn 
nên lúc đâu bọn chúng cũng tưởng đó chỉ  là  cuộc thanh toán ■ 
đẫm máu giữa chúng với  nhau. . .

Chú Hai  hót  hoảng :
— Chết ,  mày biết  rõ  thế kia  à ,  này chớ có dại  mồm dại  

miệng mà kề với  a i ,  tụ i  nó biết  thì  khốn đấy con.
Tư bực mình :
— Sức mấy,  biết  chúng không thương cũng quý họ,  chú 

■  cũng cảnh nghèo với  tôi  tôi  mới  cho chú biết ,  chứ tụi  nỏ ấy
à,  đố  tụ i  nó cậy răng lấy dược cửa tôi  nửa lời .

Ö
Sau khi  nhiều tên ảc ôn bị  giết ,  sau nhiều thất  bại  nặng 

nề nhất  là  sau khi  tên Hồ Phước Thành bị  chết ,  b inh l ĩnh,  ""  
ác  ôn co cụm không dám hoạt  dộng,  dịch quyết  định phải  
t ỉm diệt  bằng được đội  an ninh vũ t rang huyện Di  Linh.  
Chúng tăng cường một  t rung đội  cảnh sát  dã chiến từ Bảo ^ 
Lộc lên,  suổt  ba tháng l iền chúng phục kích,  đón lõng,  nhiều 
lúc chúng còn thực hiện kế nghi  binh,  đang phục kích thì  cho 
lệnh rút .  Rồi  lạ i  theo đường khác vòng t rờ lạ i  đề đánh lừa 
ta .  Song nhờ có màng lưới  cơ sở dày đặc báo t in ,  nhờ có 
đài  quan sát  t rong nội  thị  nên Ngọc và anh em trong đội  biết  
rõ  được tấ t  cả  mọi  hoạt  động của chúng.  Chúng mất  công 
buông lưới  mà chả bât  dược ai .

Tuy nhiên,  do t ình báo của chúng dưa t in ,  địch lơ mơ 
biết  nhóm an ninh của Ngọc sống ở gân sở t rà  Krm Lệ.  Lập 
tức một  đại 'đội  bảo an từ Tân Dân xuống một  đại  đội  tồng 
hợp gồm l ính bảo an,  phòng vệ dân sự,  cảnh sát ,  cùng phối  
hợp hành động đề đi  t ìm hầm bí  mật ,  lùng bát  các chiến 
s ĩ  ta .
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Một ngày t rong tháng tám năm 1970,  Đúng mười  gi  51 
sáng,  cuộc lùng sục bắt  đâu.  Đích t r iền khai  đội  hình.  Mộ 
t iều đội  t ình báo di  men con đường mòn xuổng bãi  s ình,  tên  I  
nọ đi  cách tên kia  15 mét .  Số còn lạ i  phục t rên đỉnh đồi  I  
Ngọc,  Bảy và Long vô ấp,  vừa về đến bìa  s ình đang ngồi  I  
chơi .  Nghe t iếng động là  lạ  Ngọc ngàng đău quan sát ,  chọt  I  
kêu lên :

— Anh Long:  địch kìa .
Long giật  mình hỏi  :
— Đâu ?

Nhìn theo hướng tay Ngọc chỉ  cả  ba người  cùng quan '  
sát ,  sớ bộ nắm được t ình hình địch.  Bây giờ xuống hầm bí  
mật  không kịp.  Trốn vào t ròng s ình cũng không xong,  chỉ  
cốn một  giải  pháp duy nhất .

Đánh!

Một đội  hình chiến đấu nhanh chóng được hình thành.  
Long với  một  khàu AK chạy vòng lên đồi ,  bọc sau đám quân 
địch đang phục kích Ngọc,  Bảy xách súng chạy đến núp sau 
cây gỗ lớn đò chắn ngang con đường mòn tốp địch đang đi  
xuống.  Ngọc vẫy tay gọi  Bảy đến găn nói  nhỏ:

— Anh Bảy,  mấy thằng kia  muốn xuống bờ s ình thế nào 
cũng bắt  buộc phải  nhảy qua cái  cây nàý.  Ngọc chỉ  tay vào 
bụi  cây rậm khuất  sau thân cây đò,  sát  bìa  s ình nói  t iếp :  
anh vào t rong đó đóng vai  cai  tù  tôi  ở  ngoài  này diễn tuồng 
bắt  sống tù ,  anh coi  thử có mùi  không nhé.  Bảy mỉm cười  
tán đòng rồi  lui  cui  chui  vào bụi  theo ý Ngọc.

Nắng chiều in  một  bóng ràn r i  đò dài  t rên mặt  đất .  Phịch 
sau cú nhảy nặng nề từ t rên cao xuống tên địch chưa kịp 

đứng dậy bỗng cảm giác lành lạnh từ nòng AK chuyền sang 
cồ hân khiến hán cứng người .  Ngọc cúi  xuống nói  nhẹ nhàng.
— Nào anh bạn,  bỏ súng xuống giơ tay lên rồi  chui  lẹ  

vào kia .  Phịch. . .  g iơ tay lên.  Phịch. . .  g iơ tay lef t .  Cứ như 
vậy cả bảy tên t rong nhóm thám báo lần lượt  thành khách 
không mời  mà đến của ông « cai  tù  B Bảy.  Ngọc quay lạ i  cười
với  Bảy xếp 5 khàu súng thành một  đống dưới  chân rồi  bình 
t ĩnh chờ bọn địch xuống t iếp.



Lâu không thấy tồ  t r inh sát  đi  đầu quay lạ i  bọn địch ở  
^ t rên đầu gọi  ầm ĩ .  Long nhanh nhẹn nhảy ra  khỏi  lùm cây 

và bắn xả một  loạt  AK vào đội  hình chúng.  Tưởng bị  lọt  vào 
vòng phục kích của ta  bọn địch hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.  
Trong phút  chốc,  đồi  chè t rở hên yên t ĩnh không còn bóng 
một  tên nào .Long vui  mừng chạy ùa xuống chân đồi .  Ngọc 
chi  đám tù binh hỏi  Long:
Ỵ —  Anh Long,  bây giờ mình phải  làm gì  mới  món quà bất  
ngờ này? Ba người  chụm đầu bàn bạc.  Không còn cách nào 
khác phải  giết  năm tên ác ôn t rong số bảy tên này,  còn hai  
người  bị  ép buộc không thực lòng theo địch thì  thả cho về 
nhà.  Sau đó ba người  chia  làm hai  nhóm. Hai  người  thu 
toàn bộ súng rồi  mang xuống hầm bí  mật .  Một  người  t rốn 
vào đám sình,  Mình ngâm dưới  nứớc nhô đău lên một  thân 
cây rỗng đề thuở.  Sau đó,  suốt  bốn t iếng đồng hồ từ mười  
một  giờ sáng đến ba giờ chiều địch đập pháo tàn phá khu 
s ình.  Cây đồ ngôn ngang,  bùn đất  bắn tung tóe.

Trong một  ngôi  nhà nhỏ tạ i  sở t rà  Kim Lệ chú Ký bồn 
chồn đi  quanh nhà.  Thím Ký ôm mặt  ngồi  khóc rưng rức,  
Bé và Tân mếu máo.

— Ba ơi ,  phen này chắc anh Ngọc và mấy chú khống tà i  
nào thoát  được.  Cả sở t rà  Kim Lệ ai  cũng bồn chồn lo  lắng.  
Người  ta  nhìn qua nhà chú Ký rồi  lạ i  nhìn xuống bãi  s ình ai  
cũng 1° lâng cho t ính mạng Ngọc và t ính mạng mấy chú an 
ninh giải  phóng.  Trời  vừa chập choạng tổi ,  Bẻ bươn bả chạy 
xuống chân đồi .  Không kịp sân quàn cô cứ thế  lội  ào xuống 
lach nước,  đi  sâu vào bãi  s ình vừa đi  vừa gọi  thất  thanh:

_ Anh Long,  anh Bảy,  anh Ngọc ơi ,  có anh nàọ còn sống 
không'  Tiếng gọi  của cô bị  đứt  quãng bời  những t iếng nấc 
nghẹn ngào.

Ngb e  t iếng Bé biết  địch dã đi  xa,  Long,  Bảy đội  hầm 
hày l®n* Ngọc lóp ngóp từ bãi  s ình chạy lạ i .  Trông thấy ba 

người  bé chỉ  kêu lên được một  t iếng.



— Trời  thương chúng con.  Rồi  gục dằu vào vai  Ngọ c  
khóc,  mùi  mẫn.

Mới 12 giờ đêm mà cả sở t rà  Kim Lệ đã thức dậy,  t in  
các chú an ninh còn sống lan nhanh,  lan nhanh.  Mọi  người  
lùng sục kéo sang nhà chú Ký,  chú Bây'mâng yêu Ngọc :

— Trời  ơi  thằng Ngọc,  mặt  mũi  tèm hem, quàn áo nhem 
luốc vô thay quân áo di  con,  ở  dơ tao khồng gả con Lan cho 
bây giờ.

Thím Hai  lầy bày bưng chai  sữa bò vừa vẳt  hồi  chiều 
sang rót  ra  bắt  ba anh uống.

— Uống đi  các con,  uống đi  các con.  Tội  nghiệp,  bụng đổj
mà quàn nhau với  giặc từ sáng tới  giờ.  Uống đi ,  uống đi  
không xỉu hết  bây giờ.  ,

Sau khi  ép mỗi  người  uống xong một  bát  sữa thím Hai  
mới  yên tâm.  Thím lập cập đi  về phía  bàn thờ,  đôi  bàn tay 
nhãn nheo run run căm lấy nén hương,  đôi  mắt  già  nua dôn 
hậu thành kính nhìn về một  cõi  xa xăm nào đó.  Thím cảm 
ơn t rời  pmật  dã rủ lòng thương che chở cho mấy chú giải  
phóng t rờ về an toàn.  Người  này bát  chè,  người  kia  quả 
chuối  người  nọ dúi  vào tay các anh những quả t rứng luộc 
còn đang nóng hồi .

Trời  ơi  cùng một  lúc các anh có thề ăn hết  được r igàn 
kia  quả chuối ,  uống hết  được ngàn kia  bát  sữa và làm vui  
được hết  cả  mọi  người .  Cả ba anh chỉ  còn biết  cười  t rừ và 
nhìn mọi  người  bâng con mắt  càu khàn,  xin lỗi .

Chú Tư nầm haỉ  tạy Ngọc và nhìn anh âu yếm:
— Ngọc này,  cái  mạng mày thiệt  lớn,  t rận nào mày cũng 

sáp vô,  đụng độ với  tụĩ  nó hoài  hoài ,  vậy mà chưa bao giờ 
đạn chúng nó dính được vào mày.  Thiệt  t rời  có mắt ,  t rời  có 
mắt .  Long từ nãy ngồi  yên nghe chú Tư cũng góp chuyện:

— Về khoản dũng cảm gan l ì  th ì  thâng Ngọc hết  sảy.  Hồi  
năm 1970 hôm dó khoảng tám giờ sáng giữa thanh thiên bạch 
nhật  nó ung dung  vác một  khầu 'B 40 cùng ba đồng chí  bên 
huyện đội  phục t rước nhà con bô của thằng đại  úy an ninh 
quằn dội .



Ngọc đấm vào đùi  Long bực bội .
— Chuyên có gì  đâu mà cũng kề.
Chú Tư hồi  hộp hỏi  Long.
— Rồi  sao thàng đại  úy đó có bị  giết  không?

Long t ỉnh bơ như khống hề biết  đến quả đấm Ngọc vừa 
tặng mình anh kề t iếp cho chú Tư nghe.

— Thàng Ngọc bân một  phát  B40 chiếc xe Jeep lậ t  nhào,  
thâng đại  úy bị  gãy hai  giò,  không chết  song bị  loại  khỏi  
vòng chiến đấu kết  thúc một  đời  làm tay sai  cho giặc.

Chú Tư suýt  xoa thán phục rồi  lạ i  hòi  t iếp.
— Tao còn nghe họ đồn 'vừa rồi  t rong một  t rận đánh 

thọc sâu vào thị  t rấn Di  Linh.  Mũi  cùa mấy chú t ĩnh đội  bị  
thương nhiều không t iến được mày đã phát  hiện được chõ 
giặc sơ hở rồi  một  mình xông lên dùng AK và '  sáu thủ pháo 
đánh tan quân giặc giành thẵng lợi  lớn.  Trong t rận này địch 
bỏ lạ i  28 xác thì  t rong đó có 17 thàng do mày diệt  phải  
không Ngọc.

Ngọc bẽn lẽn ngồi  im,  Long nhanh nhảu đáp:
— Đúng 100% đó chú.  Trong t rận đó nó cũng bị  thương 

vậy mà vẫn cố vác xác thằng Ba về dến đơn vị  an toàn
Bảy nhìn Ngọc mến phục.
— Nói  thiệt  vởi  chú Tư,  tôi  khoái  di  với  thàng Ngọc 

t rong các t rận chiến đấu,  một  phần cũng là  do/  nói  xin lỗi  
chú,  lỡ  mình có bị  thương hay bị  chết  nó chẳng bao giờ bỏ 
mình lạ i  cho giặc đâu.

Ngọc lườm Bảy rồi  mâng yêu :  w
— Anh chỉ  được cái  lẻo miệng mọi  người  tôi  không bỏ-  

nhưng đến lượt  anh tôi  sẽ  bỏ cho coi .

Chú Tư giảng hòa.
— Thôi  tao xin cả hai  thằng,  thằng Ngọc đưa hai  bàn 

tay đây tao coi .  Ồ bàn tay t rùng t rục thế này có dấu hiệu 
của tà i  hoa dâu vậy mà người  ta  đồn mày gỡ mìn,  sử dụng 
nhiều loại  súng giỏi  lắm.  Họ đồn đúng không Bảy.

Bảy rụt  cồ né mình đề t ránh cú đấm của Ngọc rồi  t rả  
lời  vội .



— Cái  đó thì  lạ i  càng đúng.  Nó là  cây gỡ mìn của tôi '  
đấy.  Hôm vừa rồi  cả  đội  t r inh sát  bị  địch phục,  đề cứu tụị^  
tồi  một  mình nó xông ra  bắn hút  hỏa lực về phía  nó đề tụĩ> 
tôi  rút .  Sau đó cũng nhờ tà i  bắn súng chính xác mà nó cũng 
thoát  chết  t rở về đơn vị  an toàn.  Chú Bảy từđăirvấn i rn  
lặng ngồi  nghe bây giờ mới  cười  xen vào câu chuyện bằng 
một  câu nói  đùa :

— Ngọc!  mày bân giỏi  thế mọi  người  đều thích.  Riêng 
tao thì  tao lo .  Nhỡ khi  mày nồi  cơn thịnh lộ  tặng vợ mày 
mộtphát  đạn thì  tao mất  toi  đứa con gái .

Mọi  người  Ồ lên cười  vui  vẻ.

'Đấy,  đấv là  những màu chuyện nho nhỏ t rong muôn vàn 
câu chuyện t rong cuộc đời  chiến đấu của anh hùng l iệ t  s ĩ  
Đoàn Đức Ngọc người  thanh niên tham gia  cách mạng từ 
năm 16 tuồi .  Trong sáu năm chiến đấu anh dã tham gia  đánh 
30 t rận t rong đó có 7 t rận thọc sâu vào thị  t rấn Di  Linh.  
Diệt  37 ác ôn.  Địch khiếp đảm kinh hoàng khi  nghe tên Đoàn 
Đức Ngọc.  Địch mất  ăn mất  ngủ vì  hoạt  dộng của tồ  t r inh 
sắt và của anh.  Năm 1972 t rong một  t rận đi  t r inh sát  kiềm v  
t ra  chiến t rường khu một .  Khi  anh đã vượt  qua dược hai  
lớp rào giây kẽm gài ,  anh dang vượt  qua lớp rào thứ ba thì  
bị  địch phát  hiện và bắn ichết .  Nhân dân,  đồng đội  bạn bè 
vô cùng thương t iếc  anh,  người  l iệ t  s ĩ  t rẻ  tuồi  đã hiến dâng 
t rọn đời  mìn# cho đảng,  cho dân. . .

o

Thảng 7 năm '1985 
Hà Thủy

' ỳ



HỮNG MẦU CHUYỆN

CHIẾN ĐẤU CỦA LIỆT sĩ  PHAN VĂN Tư

phan  V ăn  T ư ,  người  ch iến  s ĩ  độ i  đ ipp  báo  

A 2 đã  t rọn  đờ i  ch iến  'đ ấu  hy  s inh  v ì  sự  

ngh iệp  cách  m ạng  của Bảng. Phan  V ăn  T ư ,  

người  ch iến  s ĩ  nồ i  t iếng  dung  cảm ; m ưu tr í,  

gan  góc ,  người  Đ ảng  v iên  đầy  ngh ị lực  đã  

ch iến  đấu  cho  dến  hơ i  th ở  cuố i cùng .  Từ  kh i  

tham  g ia  lưc  lượng  công  an  đến  lúc  hy  s inh ,  

Phan  V ăn  T ừ  đã  l iên  t iếp  lập  đừợc  nh iều  

ch iến  công  xuất  sắc ,  m ột  số  m ầu  chuyện  nhỏ  

về  Phan  V ăn  T ư  ỏ ' đây  không  thề  nào  m iêu  

tả  hế t  cá i  'thực  tế  rấ t  s in h  động  về  b iế t  bao  

ch iến  công  của  anh .

J /

NẶNG NỢ NƯỚC, THÙ NHẢ

Một buồi chiều thảng 5 năm 1966, trong căn hầm của đội điệp báo 
A2 đóng tại khu căn cử tinh Binh Thuận (cũ), đội trưởng Trọng cẫnh 
đang chủ trì cuộc họp đề thốug nhát đảnh giá những tin tức do cơ sở \ 
nội tuyền của ta gửi ra.

Trong khi đó, ở bèn ngoài một người thanh niên thần hình cân 
đối, rắn chắc, vai đeo bòng đang râo bước đi về phía căn hàm của đội. 
Den trước cửa, nhận ra bên trong đang có cuộc họp, anh lưỡng lự rồi 
dừng lại.

Trọng Cânh nhanh mắt nhận ra người vừa mới đến. Anh đưng 
dậy tuyên bố kểt thúc cuộc họp rồi quav về phía cửa hầm gọi to :

— Tư đấy hả? Vào đây đi.

Người thanh niên ngập ngừng bước vào.
— Dạ chào các chú... à mà các anh.

Trọng cẵnh bước ra khoác vai Tư vui vẻ: .



— Cử coi tụi mình như người nhà. sống lâu ở đây cậu sẽ hiều.l 
Và anh kéo Tư ngồi xuống cạnh minh :

— Cậu đã nhận đưọ*c quyềt định chuyền hẳn sang đây rồi chứ? :

Trước thái độ niềm nở của Trọng Cảnh và anh em trong đội, Tư 
binh tĩnh trở lại: N

— bồi ạ, nhưng mà.;.
— Nhưng không thoẫi mái chứ gì?

— Em thích được vào quân giải phóng hơn. Hay là các anh chợn 
người khác vậy đề cho em được đi giải phóng.

— Vi sao vậy? Hay là ông chê tụi nảy không biết đánh đjch — một
chiến sĩ mau miệng nói qlicu vào. . ,

— Em không nghĩ vậy, nhưng mà vào quân giải phóng đẽ trực tiếp 
giết đưq-c nhiều địch thi em mớ trả được mối thù...

Nhin cặp mắt mô- to trong sảng và kiên nghị của Phan Văn Tư, 
Trọng Cảnh rất hiều và thông cảm với, nỗi lòng của anh.

Thảng trước, hai chiến sĩ trong đội trên đường đi liên lạc với cơ 
sở đã bị địch phục kích, giết hại. Đẽ cỏ người thay thế vào do yêu càu 
nhiệm vụ của đơn vị, Trọng cẫnh đã đề nghị cắp ủy táng cường cho 
đơn vị anh một vài đồng chí cán bộ đỗm bảo tin cậy, trung thành. Cốc 
đòng chỉ trong cắp ủy đã giới thiệu Phan Văn Tư với anh. Sau khi 
nghiên cửu, tìm hiều, Trọng Gẫnh rát xúc động trước việc Bảng đã lựa 
chọn, ưu tiên dành ¿ho cộng an một người chiển sĩ như vậy. Bố Tư là 
du kích đã hy sinh trong kháng chiẽn chống Pháp, mẹ là cơ sở cách 
mạng trong cẫ hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, bị trúng bom Mỹ 
chểt năm 1962. Phan Vãn Tư đã lao vào hoạt động cách mạng với lòng 

,căm thù địch sâu sắc. Bược phân công công tác ờ bộ phận thông tin 
của tinh ủy Bình Thuận, trong bất cử tinh huống hiẽm nguy, khỏ khăn . 
nào Phan Văn Tư cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được 
cắp ủy hểt sức tin cậy. Khuvểt điềm duy nhất của Phan Văn Tư mà các 
đồng chi cho biểt là không an tâm với công tác hiện tại, lủc nào cũng 
nằng nặc đòi được trực tiếp cầm súng giết giặc.

Trọng Cảnh giầi thích cho Tư hiêu nhiệm vụ khỏ khăn, phiỉ^c tạp 
nhưng rắt quan trọng mà đội điệp báo đẫm nhận. Càng nghe Trọng 
cẫnh nói, mắt Phan Văn Tư càng long lanh, sáng rực.

Chiều hôm đó Phan Văn Tư bắt đàu bước vào cuộc đời người 
chiến sĩ công an.



Thảng 8 păm 1966, đội điệp bảo A2 được lệnh cùa Bộ công an 
¡Ịièu lên hoạt động ở địa bàn tỉnh Lâm Bồng. Chỉ mới rrpột thời gian 

^gắn hoạt dộng điệp báo, Phan Văn Tư đã nôi tiếng gan dạ, mưu tri 
qua hàng chục lần ra vào vùng địch 'kiềm soát đề móc nối, xây dựng 
và liến lạc vói cơ sờ nội 'tuyền. Vì vậy anh luôn luôn đưọ-ò c$p trên 
tin cậy giao cho những nhiệm vụ quan trọng

I  Bề cỏ biện pháp, lãnh dạo, chỉ đạo sát sao, đồng chi Tảm Cẵnh 
(tức Ngmẽn Xuồn Tu, lúc dó là phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng cu, 
hiện nay là Chủ tịch ủy ban nhân dằn tinh) trực tiếp đi kiềm tra CO' sợ 
và I hong trào cách mạng của quần chúng trong vùng, địch.

Bề đăm bẵo »n toàn cho đồng' chí lãnh đ*0, Trụng ( anh chọn 
Phan Vân Tư cùng đi với mình làm cỏng tác bẫo vệ.

'Thực hiện xong yèu càu của chuyền công tảc, trên đường trờ ra, 
Phan Van Tư đi trước và đụng ngay ồ phục kích của một đại đội linh 
biệt động quân. Với khầu súng carbin và hái bàng đạn, Phan Văn Tư 
nhanh chóng nồ sóng vào đội hình địch, cản chúng lại đề T rọng cẵnli 
đưa đồng chí lảm cành đi sang hướng khác về căn cứ>an toàn.

Bọn biệt động quân không đửa nào dám xông lẽn trước những 
phảt súng chỉnh xảc của Tư. Đễn khi khằu súng chi còn một viên đ<#n 
duy nhốt Phan Văn Tư mới chịu rút lui. >

Phan Văn Tư vừa về tới càn cử, đồng chi Tám rảnh ra đón và 
ỏm anh’ vào ldng: ' V.

— Khòng có đồng chi thi hôm nav chúng mình đã nằm gọn trong 
tay bọn biệt động quân rồi. Bồng chí rát xứng đáng với sự tin cậy 
(tùa Bâng. V

Sau dỏ đòng chỉ Tám cảnh đã tặng Phan Văn Tư một khầu súng 
AK còn mới.

\  •  *
... TRONG TAY PHAN -VÀN Tư

Nhận được khầu súng AK, Tư mừng hểt cỡ. Những lúc rỗi, Phan 
Văn Tư mang súng ra xa vừa lau, vừa khe khẽ hảt. Bẻm nẳm, Tư ôm 
chặt lấy súng vào lòng minh mà ngũ. ctỉng chi(ỉt hôm san, Phan Văn 
Tư đã tỏ rỗ sự xvrng đátỉg với phàn thư&ng cua Đẫng,
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Bọn địch huy động 2 Tiều đoồn đành vào nơi b cốa độỉ, điệp bảo. 
Một minh Phan Yăn Tư cùng khằu AK cầm cự với địch suốt mấy tiếng, 
đồng hồ đẽ toàn đội có thời gian chuyền đi nơi khác an toàn.

Trong chuyển đi bẵo vệ 30 đồng chi cán bộ vào sò trà Lê Văn 
Phước nắm tình hình và lấy tiếp tể. Trên đường đoàn trở ra, địch 
bát ngờ đồ xuổng một tiều đoàn biệt động quân chặn đường Phan 
Văn Tư và một chiẽn sĩ cùng đơn vị đã kiên cường đánh địch, chặn 
đứng chúng lại đề đoàn cán bộ rút lui an toàn.

Đầu năm 1968, đội điệp báo lại được điều lên hoạt động ở địa 
bàn Tuyên Đức, Đà Lạt. Phan Văn Tư đã cùng đồng đội mưu tri luồn 
sâu vào thành phố xây dựng nhiều eơ sb nội tuyền có tảc (lụng cao dề 
nắm tình hình dịch phục vụ cho cuộc tSng tiễn công vồ nồi dậy của 

ta ỏ" địa bàn này.

Chiển dịch nồ ra, Phan Văn Tư cùng với một dơn vị quằn đội 
tấn công vào hướng tâv bắc thành phố Đà Lạt. Hoàn thành nhiệm vụ, 
câ 'đơn vị rút ra trụ lại ĩy khu Bạch Đằng chiển đấu quyẽt liệt, lièn 
tiêp bẻ gẫy các đợt phẫn kích của địch. Sau hai ngày đêm, đồng đội 
bên anh làn lượt ngã xuống. Còn Phan văn Tư và 3 đồng chí nữa rút 
lên dinh đồi đắt đỏ tiểp tục chiến đấu. Khâu AK của Phan văn Tư hễt 
đạn, nòng rộng ra, anh sử dụng súng của những đồng chí đã hy sinh 
mẫi mê đảnh địch. Ba ngày sau, được lệnh rút, Phan vàn Tư trỏr lại 
căn cứ, ngoài khầu súng AK của minh, Tư còn mang theo 7 khẫu súng 
AK của những đồng chỉ đã hv sinh, tát cả đều đẵ hẽt đạn. Mặt anh xạm 
đen khói súng, tóc, quần áo bê bẽt máu đồng đội và* bùn đắt, người 
hốc hảc, duy chỉ cỏ dôi mắt vẫn rực sáng.

Cắp trên hỏi Tư : 'M‘\
— Trong một tuần lể đảnh địch, đồng chí đã tiêu diệt được bao 

nhiêu tên
ít lẳm anh ạ. .yÊ

Phan vốn Tư khống bao giờ tự líhoc khoang thành tích của minh, 
nhất là đổi với cấp trên anh .eàng tối kỵ điều dỏ. Không ai hiều được 
rằng phẵi giểt bao nhiêu tên địch, Phan văn Tư mới hẵ dạ, Thù nhfr 
chưa trả xong, mổi thù phải, trả'cho những người đồng chí đồng đội dẵ. 
hy sinh lại chồng chất thêm ĩrong lòng Phan văn Tư.’

CHUYÊN GIA GÕ MỈN...



Phan Văn Tư luôn tin! mọi cách học hỏi cảc đồng chi công binh 
quân đội và trực tiếp nắm tinh năng, tác dụng, cấu tạo các loại 
mìn mới của địch qua các CO’ sở nội tuyến. Sau đó một mình anh 

,l)ò vào bãi min của địch vận dụng những điều đã học làm thử... Nhờ đó 
Phan vàn Tư trữ thành một ngưửi có biệt tài gỡ mìn địch nỗi tiểng. 
Trong đêm tối mịt. bàn tay của anh như cỏ mắt nhìn thấy từng sợi 
dây vướng nồ của mìn dù đưọc ngụy trang tinh vi đẽn đâu.

Làm nhiệm vụ đưa đón các đòng chi lãnh đạo vào hoạt động trong 
vòn|g địch, đẽ tránh các ô phục kỉch của chủng, bao giờ Tư cũng dẫn 
cán bộ đi qua... bãi min địch cài. Anh bô vào truớc lần lượt khóa 
chốt min đề dọn đường ròi mới quay ra đón cán bộ vào... Làm việc 
xong, Tư (tưa cảc đồng chỉ trở ra và anh lại một minh quay lại mỏ’ chốt 
min như^cũ đ‘ê che mắt địch. ì  UY vậy địch vẫn phát hiện ra nên bện, 
cạnh mỗi quả mìn chúng lại cài thèm một quả lựu đạn nô nhanh. Thủ 
đoạn mới của địch chi làm.cho Ph,an Văn Tư mất thêm má}7 giây đề 
làm cho quà lựụ đạn mất tác dụng tiịch ranh ma khi thảo chốt lựu đạn 
ra,.chúng cưa bỏ gờ giữ chốt vào lựu đạn lập tức nô'. Việc đỏ cũng 
không che mắt được l ư, anh dùng giấy bạc bao thuốc lá nhét vào lựu 
đạn đề thav gừ giữ chốt. Bích đành bó tay. /

Biết tiếng Tư, hễ anh đến công tác ở đơn vị nào là anh em ở đấy 
quâyláv anh đề nghị anh d ạ y  cách gỡ mìn, Phan Văn Tư tự thiểt kế 
một hệ thống dây điện và cảc bỏng đèn nối liền với uhững quả mln đã 
mất tảc đụng đề đồng đội thực tập. Ngườ-i nào gỡ không tốt, đề đèn đỏ 
tức là min mô, cử như vậy, tập riẽt, đồng đội anh cũng có đưụ-c cái, tài 
gõ’ min gần như anh.

' ... VÀ « KỸ sư» CHẾ TẠÓ MÌN

Bồng đội gọi anh như vậv.

Phan Văn Tư luôn tim mọi cách đề đánh địch. Anh dùng thuốc nồ 
C4 hoặc TNT bỏ vào hộp kim-loại, đẽ có mẵnh gây sát thương, anh chặt 
dà} thép gai. nhặt manh bom đạn trộn vào nén chặt. Làm ra được mìn, 
Phan Văn Tư đến nờũ địch thường hav qua lại, tra kíp nô vào và kéo õ 
sợi dây chống ra theo hình ngôi sao. Địch cử lọt vào khu vực cài min, 
the nào cũng dụng một trong năm sợi dây đó, chuyển thử mỉn đầu tiên, anh 
đã diet tại chỗ 2, ten địch. Bảnh chán cấch nàv, Tư xoay sang cách 
khảer. Mỗi làn địch bắn pháo vào cần cử, Tư chăm chú quan sát, thấy 
quà nào không nồ, anh đánh „dáu vào sơ đô. Địch đảnh xong, Tứ tim
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đển đào lên mang đen niột qiìẵ đồi cách xa cỉn cứ tháo ngồi nỗ ra 
dùng khoan sắt khoan một ìỗ ngay giữa quầ đạn đề tra kíp min vào 
hèm hòm sau, Tư mang đạn pháo ra chôn trên đuòng 20 lồm nô tung
chiểc xe chở 2 tèn ác ôn địch...

SAY MÊ ĐÁNH ĐỊCH ĐẾN KỶ LẠ

Tắt cẵ những chuyện trên đã nói lên sự say mè đánh địch của 
Phan Văn Tư, thễ nhưng chưa đủ.

Một đém, Trọng cẫnh đi họp trên ban an ninh tinh về, thì vẫn chưa < 
thấy Phan Văn Tư về. Lúc*đàu hôm Tư cử nằng nặc đòi .đi đổnh địch 
trong đêm nay, Trọng cẫnh buộc phải đồng ý. ( hqvện Phan Vàn Tư 
xin đi đố.nh địch thưòng.diễn ra nhiều lần, không lúc nào anh chịu ngồi 
không. 12 giờ đèm. nghe tiễng mìn nố, Trọng cỉnh bồn chồn lo lẳngi 
cho Phan Ván Tư. Một tiếng đồng hồ sau Tư về căn cử, anh chỉ cườg 
xòa mà không hề nói 1$ mình đã làm gi. Bôm sau, qua cơ sở Trọn 
rãnh mói biểt đêm hòm đó Phan Văn Tư đã dùng min diệt tên Hô Cát 
một tên ác òn nôi tiếng vùng Định An.

Tháng 12 năm 1970, trong trận phối hợp với lực ỉưọ-ng vũ trang 
phục kich 2 đại đội địch trên đường 20. Phan Vàn Tư cùng 3 đồng 
chí khác tấn công vào mũi chính diện, diệt tại chỗ 18 tèn địch. Bị thương 
vào cbân, Tư vẫn không hay'biet, đồng đội phát hiện ra fbạy lại băng 
bỏ cho Tư và trong khi đó Tư vẫn cử điềm nhiên bắn địch. Bọn địch 
dem quân tiếp viện tới và gọi phào bắn như trút vào (lội hình quân ta, 
được lệnh rút, Tư vẫn nuối tiềc. rút được một doạn lại nằm xưống 
bắn cãn.

Lính địch đóng đồn trển đồi Mặt trận đêm nào cung mò đi lùng 
phục, cài mìn giểt hai cán .hộ ta đi lại hoạt động. Tư túc lắm, một 
đêm anh đột nhập vào đồn cài mìn ở cầ bàn ăn, nhà bếp, cột cờ. Địch 
trúng min, 3 tên chễt, 2 hai tên bị thương, vào đồn địch. Tư bao giờ cũng 
đi vào cống chỉnh, một phần anh học được cách hóa trang của đặc 
công, mặt khác Tư rất mưu trí gan dạ và nghiên cửu mìm vững quv 
luật canh gác của địch.

Cách mấy đêm sau, Tư cùng -ba đồng chí đi công tảc về, qua 
gần đồn địch, « mảu mê » đảnh địch trong con nguời anh lại noi lèn. 
Phan Văn Tư phân công hai đồng chi mang những tin tức nắm đưọ-c 
ve báo. cáo với lãnh đạo, còn anh và đdng chí Làm bò vào đồn dùn® 
ngay mln gỡ được của địch cài sát cửa đồn. Sảng hôm sau, địch trong 
đồn đi ra va đụng phải mìn. 2 tên chết, 2 tên bị thương.



đồn
Sau trận đó, bọn địch đóng đồn trên đồi Mặt trận co 
không dảm mò ra quấy phả ta như trước đây nữa

cụm trong

V À  ,  SAY M Ê  HỌC T Ậ P .
Phan vàn Tư không chi học tập đề nâng cao khẫ năng công tảc, 

chiến đằu, không ai nghĩ rằng người «chuyên gia», «kỹ sư » vi nhà 
nghèo nên lúc vào công an trinh độ văn hỏa mỏũ chi lớp 2.

Trọng c.ẫnh có một quyền sách lỷ luận chỉnh trị cấp CO’ sở, ban 
ngày ỏ^căn cứ những lúc rỗi rãi, Phan Văn Tư mưựn chép nguyên từ 
đàu đẽn cuỗi cuốn sách. Anh nhắn với đồng đội «văn hồa minh nỏ 
tháp quá nên phải học kiều dó mới nhớ được®

Trọng cẫnh hỏi Tư :

Cậụ học lý luận như vậy, khi bị địch bắt, chúng hỏi cậu trả lời sao ?

Phan Văn Tư cười :
— Bối với bọn chúng thì nói lý luận làm gì cho mệt xác hả anh. 

Cử nói «tắt cả ờ trong tim tao, càn thi moi ra mà láy ».

Bơn giân vậy. I.Ị . ■ ,
P H A N  Ĩ Ă N  T ư  V À  ĐỒNG ĐỘI.

Vào một đêm, một tiều đội bộ đội trên đường đi công tác bị vướng 
phằi mln địch cài. Nằm trong căn cử, nghe tiếng min nồ, Tư nói với 
Trọng cẵnh :

— Chắc cảc anh ẩy bị rồi, em xuổng xem sao.
Từ đinh núi Bà, Tư chạy một mạch tới nơi mìn nồ tham gia cõng 

thương binh và các đồng chi bị hy sinh về căn cử... và biễt bao chujện 
khảc hểt sửe cẵm động về tinh đoàn kẽt, thương vèu, gan bó sâu sắc 
với đồng đội của Phan Văn Tư. Cuối tháng 12 năm 1972, trẽn đường 
đi công tảc, Phan Văn Tư bị địch phục kích ở chân núi bà, trước khi 
trúng đạn hy sinh, anh đã chiẽn đắu hết sừc anh dũng, diệt và làm bị 
thương nhiều tèn địch. Địch cay cú dùng dây điện cột vào cô anh và 
buộc vào sau xe kéo lè về thôn Bịnh An đề hòng uy hiếp tinh thần 
cảch mạng của quần chúng nhân dân. Chúng nào có ngờ đưọc cái 
chết của Phan Văn Tư đã gieo mầm cho biềt bao chiến công kẽ tiẽp 
của đội điệp bảo và cẵ lực lượng an ninh Tuyên Đửc. Bà Lạt. Bồng 
bào Bịnh An mang trong tim minh con Tư. anh Tư, em Tư đi lên 
trong khi thể cách mạng hừng hực

Tràn Hoàng



Chiến công anh vẫn còn sống mãi

Viẽt vầ gương liệt sĩ &o Văn La
\

hân dịp kỷ niệm Iàj i  thứ 10 ngày giải  phóng quê hương
với  nghĩa  t ình «Ăn quà nhớ kẻ t rồng cây » huyện ủy và 

ủy ban nhân dân huyện Bảo Lộc đã mời  những đồng chí  cán 
bộ từng hoạt  động t rên địa  bàn huyện t rong hai  thời  kỳ 
chống Pháp và chổng Mỹ về dự ngày hội  lớn của Đảng bộ và 
nhân dân huvện nhà.

Trước lễ  kỷ niệm một  ngày,  tôi  may mân .dược di  về 
Bảo Lộc cùng với  đại  úy Huỳnh Trung Sơ vn,  phó t rưởng v  
phòng Cảnh sát  bảo vệ — người  dội  t rưởng đội  t r inh sát  vũ 
t rang c 285 thuộc ban an ninh t ỉnh Lâm Đồng (cũ)  t rong 
kháng chiến chống Mỹ.  -

Xe rời  Đà Lạt .  Suốt  cả  một  chặng đường khá dài ,  Huỳnh 
Trung Sơn chỉ  ngồi  t rầm ngâm trong suy tư.  Trước thái  độ 
im lặng của anh,  không t iện 'bât  chuyện,  tôi  ngồi  lơ  đãng 
ngâm cảnh vật  hai  bên đường và thỉnh thoảng lạ i  l iếc  nhìn 
t rên gương mặt  đen sạm của anh đang chợt  vui ,  chợt  buồn,  
mà đoán non,  đoán già  rằng:  Mục đích của chuyến đi  hôm 
nay đang gợi  lên t rong ký ức của anh những kỷ niệm về 
những năm tháng đã qua.  Mãi  cho đến khi  chiếc xe chở chúng 
tôi  bât  đãu chạy vào địa  phận huyện Bảo Lộc,  Trung Sơn 
đột  ngột  quay sang hỏi  tôi :

— Anh là  người  Hà Nội  à  ?
— Vâng — tôi  đáp.  ỷ
— Anh có ở gàn đường Yên Phụ,  quận Ba Đình không?
— Không.  Tôi  ờ Từ Liêm mội  huyệnngoại  thành.  Thế 

anh có ai  là  bà con ruột  thị t  ở  đấy à  ?
— Không phải  ruột  thị t  mà còn hơn cả ruột  thị t .



r  Nói  rồi  anh lạ i  im lặng t ràm ngâm, đề lạ i  t rong tôi  một  
Ip  giác gần như khó chịu vì  đang tò  mò muốn biết  anh 

định nói  gì .
Tôi  đang địnhxt im cách gợi  chuyện th ' i  Trung Sơn đã ra  

hiệu bảo đồng chí  lá i  xe dừng xe lạ i .

m.  Chúng tôi  bước xuống xe,  Trung Sơn chì  tay vào đoạn 
dường phía  t rước mặt ,  giọng anh xúc dộng :

— Một ngữời  con của Thủ Đô,  người  chiến s ĩ  t rong dội  
t r inh sát  vũ t rang c  285 đã ngã xuống ở đây sau một  t rận 
chiến đãu quyết  l iệ t  với  bọn địch,  cho mãi  đến bây giờ không 
r iêng gì  chúng tồi  — những người  đồng đội  cùa anh mà nhân 
dân ở vùng này vân còn nhắc mãi .

— Tên anh ấy là  gì?
— Đõ Văn Lô.  Lúc nãy tôi  hỏi  dò xem anh có ở cùng khu 

phó với  Lô không đè hỏi  thăm về gia  đình của anh ấy.  Thế 
mà lạ i  không gặp may.  Tiếc thật .

Đoạn đường đi  còn lạ i  và dêm hôm ấy ở nhà khách của 
huyện ủy Bảo Lộc,  Huỳnh Trung Sơn đã kề cho tôi  nghe về 
sự hy s inh anh dũng của người  dồng chí  mà anh coi  còn hơn 
cả ruột  thị t .

Một  đẽm đầu tháng 8 năm 1972,  tôi ' ( tức Huỳnh Trung 
Sơn)  cùng với* Đỗ Văn Lô và một  chiến s ĩ  khác tên là  Dũng 
được lệnh lọt  vào thôn Thiện Lập,  xã Lộc Sơn đề gặp cơ 
sở lấy t iếp tế  và nâm t ình hình địch chuàn bị  cho kế hoạch 
diệt  ác ,  phá kìm,  mở phong t rào quần chúng ờ vùng này.  
Sau mấy ngày l iền mưa tầm tã ,  dêm ấy  nước sông Đại  Bình 
dâng cao ngập t ráng cả một  vùng.  Chiếc cầu độc đạo bâc 
qua sông lúc này cũng không thấy tăm hơi  dâu cả.  Tôi  đang 
suy nghĩ  t ính kế đưa cả tồ  vượt  sòng thì  Lô dã mau miệng:

— Bơi  ào đi  anh.  *
— Bọn mình thì  chẳng ngại ,  nhưng cậu là  dân Thủ Đố 

không ràr ih  sông nước l iệu có đủ sức bơi  qua dược khổng.
— Được.  Anh cứ yên tâm.

Ba chúng tôi  cởi  quàn áo ra  gói  vào những tấm ni  lông 
mang theo rồi  lần lượt  vượt  sông an toàn.  Đến cách thôn 
Thiện Lập khoảng ba t răm mét ,  tôi  bố t r í  Dũng ở  lạ i  làm



nhiệm vụ cảnh giới ,  còn tôi  và Lô lặng lẽ  t iến về phía  gia
dinh cơ sờ.  Gân tới  nơi  chúng tôi  mới  phát  hiện thấy t ín
hiệu báo động của cơ sở.  Cả tôi  và Lô  dang t ính rút  ra  thì  
dã muộn.  Chúng tối  đã lọt  hẳn vào vòng vây của địch.  Trong 
chớp mắt ,  Lô lợi  dụng ngay mỏ đất  t rước mặt  quạt  một  loạt  
AK vào toán địch ờ phía  t rước.  Lập tức khâu súng t rong 
tay tối  cũng nhả đạn vào toán địch bên phải ;  Bọn dịch cay 
cú vì  mất  thế chủ động,  bắn như điên loạn về phía  hai  chúng 
tội .  Tình thế lức này thật  nguy ngập.  Lô vừa bân cản địch
vừa di  chuyềrì  lạ i  gân tôi  và nói  gấp t rong hơi  thở:

— Đề tôi  dắạh lạc  hướng chúng,  anh rút  t rước di ,  tồi  
rút  sau.  '

Tòi  chưa kịp ngăn lạ i ,  Lô cũng biết  chắc chăn rằng tôi  
sẽ  không đồng ỹ với  ý  định của anh,  nên vừa nói  xong anh 
dẫ  vụt  đứng dậy chạy vọt  qua hướng khác và nồ súng hút  
hỏa lực địch về phía  mình.  Biết  không thề làm gì  khác hơn,  
tôi  vừa bắn chia  lửa với  Lô vừa rút  ra  vị  t r í  tập kết  gặp 
Dũng và cùng ngòi  chờ Lô.  Súng vẫn nồ l iên hồi  làm 
cho tôi  thấy nóng ruột  và rất  thương Lô.  Những yigày dói  
cơm nhạt  muối  t rong rừng,  đồng đội  chia  nhau từng củ sắn,  
từng bát  cháo loãng.  Những lúc như vậy,  bữa nào Lô 
cũng chi  sử dụng nửa khàu phân của mình,  cờn thì  nhường 
cho những đồng chí  bị  thương,  đau yếu.  Đi  chiến đấu bao 
giờ anh cũng là  một  t rong những đồng chí  dí  t rước,  không 
t rận nào chịu làm nhiệm vụ yềm trợ ở phía* sau.  Khi  gặp 
t ình huống buộc phải  rút  lui  thì  chính Lô lạ i  khăng khăng 
đòi  được rút  sau cùng.  Tháng 7 năm 1970,  đội  t r inh sát  vũ 
t rang bị  một  đại  đội  l ính dịa  phương quân bất  ngờ tấn công 
t rên đường" đi  công tác .  Lô một  mình,  một  súng câm cự suốt  
gàn một  t iếng đồng hồ đè đơn vị  rút  lui  an toàn.  Vậy mà 
chẳng lệ  lúc này chúng tôi  lạ i  đề mặc một  mình Lô phải  
dương đău với  cả  bầy quỷ man rợ.  Nhưng nghĩ  đến t rách 
nhiệm của người  chỉ  huy t rước những t rận diệt  ác  sắp 0Ớ\,  
xông vào t rong hoàn cảnh này khổng những không cứu dược 
Lô mà còn hy s inh thêm một  cách vô ích.  Tôi  buộc phải  tự 
ki  ềm chế mình,  hai  bàn tay nắm chặt  khàu AK mà tưởng 
chừng như cỏ thè bóp nát  nó ra  dược.



Sau hơn 8 g iờ chờ đợi ,  vẫn không thấy Lô t rờ ra ,  t rời  
sâp sáng,  tôi  và Dũng bơi  t rở lạ i  bên kia  sông và t rờ về đơn 
vị .  Tới  căn cứ,  cả  đơn vị  ùa ra  đón chúng tôi .  Nhưng thiếu 
Lô,  cả  đơn vị  đều lo  lắng.  Tất  cả  dều nuôi  hy vọng Lô sẽ  
rú t  sang hướng khác nên anh em tỏa đi  các nơi  đè t ìm LCk .

Hai ngày sau,  cơ sở của ta  t rong lòng địch đã báo cáO: 
chi  t iế t  về t rận đánh dêm hôm dó;

«s

Khi Đỗ Văn Lô tự bộc iộ  mình dề kéo địch tập t rung vào 
anh,  bọn địch l iền bu chặt  lấy anh.  Một  mình,  Lô l iên tục di  
chuyền hết  vị  t r í  này đến vị  t r í  khúc,  mải  mê quăn nhau với  
địch:  Bọn chỉ  huv t iều khu B’Lao tường l ính của chúng dang 
phải  đụng dộ với  nhiều người  của ta ,  hắn huy dộng thêm 
một  đại  đội  l ính bảo an và hai  xe bọc thép dến tăng viện.  
Bị  thương nặng,  Lô bò vào một  lùm cây và nằm im ở dó.  
Trời  sáng,  bọn dịch lần theo vết  máu và phát .hiện thấy anh.
Chứng hô nhau xông lên,  Lô rárrg hết  sức đứng thẳng dậy 
ném chiếc băng dạn vào lũ  giặc.  Chúng hoảng sợ tường lựu 
đạn nên bắn xối  xả vào người  anh.  Ngoài  chiếc băng dặn 
không còn lấy 1 v iên dạn,  bọn dịch không thu thêm được gì  
ờ  anh.  Khi  súng hết  đạn,  Lô dã tháo rời  súng ra  từng bộ phận 
và dấu kín,  không đè vũ khí  lọt  vào tay giặc.  Tên chỉ  huy 
cuộc phục kích vây ráp đã tức tối  thốt  lên ữ.  Đ.  mẹ gàn hai  
đại  đội  l ính với  hai  xe bọc thép đánh suốt  đêm, hơn chục 
thằng bỏ mạng chi  đề đồi  lấy một  mạng,  Việt  Cộng».

Đỗ Văn Lô đã chiến đấu và hy s inh như vậy.
Sáng hôm sau,  lễ  kỷ niệm làn thứ 10 ngày giải  phóng 

huyện Bảo Lộc đã diễn ra  rấ t  t rọng thề.  Từng khối  chiến s ĩ  
các đơn vị  quân đội ,  công an,  dân quân du kích,  từng khối  
quần chúng nhân dân mang theo những mô hình tượng t rưng 
cho những thành tựu,  sức sống mới  t rong 10 năm xây dựng 
và bảo vệ quê hương làn lượt  diễu qua lễ  đài .  Cả một  biền 
người ,  một  rừng cờ,  rừng hoa tưng bừng t rong t iếng quân 
nhạc hùng t ráng.  Huỳnh Trung Sơn đứng ở lễ  đài  miệng nửa 
cười  mà mât  rưng lệ .  Anh quay sang bảo tôi :  «Giá r ihư 
những người  như Đỗ Vă*n Lô còn sống đe dược cùng vui  với  
chúng ta  hôm nay.  thì  càng vui  biết  dường nào ».

Hà Thanh Kiên



QUÊN MÌNH CỨU TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

On lại  t ruyền thống của đơn vị  mình,  đồng chí  Nguyễn Văn Thọ,  
cán bộ phòng Cảnh sát  phòng cháy chữa cháy đã kề cho chúng tôi  và những 
chiến s ĩ  mới  cua đơn vị  về tấm gương anh — người  chiến s ĩ  chữa cháy 
dũng cảm đã quên mình cứu tà i  sản của nhà nước.

9 giờ sáng ns&y 24 tháng 2 năm 1977, có lệnh báo động chiến đấu,  
NguyễnĐảng cùng các chiến s ĩ  đang ôn luyện kỹ thuật  lăng vòi  lập tức lao 
lên xe ngồi  vào các vị  t r í  quy định.  Ngay sau đó,  hai  chiếc xe màu đỏ ' thẫm 
chở các chiến s ĩ  chữa cháy chạy như bay t rên qưổc lộ  20 hướng về phía  
huyện Đức Trọng —nơi có một  kho đạn pháo đang bị  bốc lửa.  Hôm 
nay,  t rong vị  t r í  số  I ,  ngồi  t rên chiếc xe đi  đàu,  Đảng luôn t rong tư thế 
sẵn sàng chiến đấu.  Đển cách mục t iêu khoảng 15 mét ,  gặp phải  chướng 
ngại  vật ,  cả  hai  chiếc xe đều buộc phảỉ  dựng lạ i .

— Đội  hình một ,  lăng B,  mục t iêu phía  t rước,  t iến 1
Mệnh lệnh của đồng chí  đội  t rưởng vahg lên.  Bất  chấp đạn nồ,  lửa 

cháy,  -Đảng xách lăng vòi  chạy theo đồng chí  đội  t rưởng về phía  mục 
t iêu.  Sau khỉ  cùng các chiến s ĩ  t rong tồ  thiết  lập xong đường vòi ,  Đảng 
ôm lăng lao vào t iếp cận mục t iêu.  Chiếc lăng t rong tay anh xối  xả tuôn 
nước.  Những ngọn lửa tắ t  l ịm dằn.  Nhưng nhà kho chứa đạn là  một  lô  
cốt  cũ,  khi  bị  cháy,  nóc sụp xuống,  vì  vậy nước chỉ  dập tắ t  đưọ 'c 'ngọn 
lửa phía  ngoài .  Trong lòng kho lửa vẫn âm ỉ  cháy.  Phát  hiện thấy một  lỗ  
hồng to  có thề phun nước vào phía  t rong,  Đảng ôm lăng nhoài  người  qua 
lũy đất .  Nhiều người  có mặt  lúc đó vội  chạy lên giúo sức cho Đảng.

— Tập t rung đông người  ở đây rất  nguy'hiềm.
Nói  xong Đảng buộc mọi  người  lùi  lạ i  phía  sau,  một  mình anh lạ i  

t ỉếp tục phun nưó'c .
— Đoàng ỉ
Một  quả dạn t rong kho lạ i  nồ.  Một  mảnh đạn xuyên qua t rán Đảng.  

Anh gục xuống khi  đồng đội  chạy đến ôm Đàhg dậy thì  cả  thân người  
anh đã nhuộm máu,  song hai  tay anh vân không rời  chiếc lăng phun 
nưó'c .  Mọi  người  vội  đưa anh về bệnh viện cấp cứu.

Suốt  gần hai  tháng phải  đương đầu với  vết  thương hiềm nghèo,  
không một  lần nào các bác s ĩ .  y  s ĩ  nghe anh rên la .  Cho đấn ngày 28 
tháng 4 năm 1977, Nguyễn Đảng vĩnh biệt  đồng đội  giũa lúc anh 4ừa  
t ròn hai  mươi  tuồi .

Nguyễn Đảng đã được Nhà nước tặng thưởng Huằn chương chiến 
công hạng II .

Phạm Thanh



c - MƯỜI NĂM SAU GIẢI PHÓNG 

(1975 - 1985)

er . . .  Một  cuộc chiẽn tranh thàm lặng.

Không thời  gian oà không cả không gian.  

Trước mặc ,  sau lưng đâu cũng là  trận tuyến.  

Máu không đồ mà vô cùng guyẽt  l iệ t . . .»

(Trích bài thơ Ảnh chiền sĩ An' 
ninh của dồng chi LÊ ĐỨC THỌ)



TRONG PHẦN NẰY

1, Những ngày xuân mời bình yến. (Phạm Hà)

2. Những vụ án tại một buôn làng.on lang.

(Hà Thanh Kim)

3.  Số phận một tồ chức phản động ở Đơn Dương.

(Vệ Giang)
I  ,  \

4. Chiền doàn đong khỏi.

5.  Vụ tập kích sau hòi chuông đêm.
(Phạm Kìm)

0. rô chức phản dộng sư đoàn M29Í.

(Thanh Tùng)

7.  Diệt tên đầu sỏ PULRÔ quận Liên Khàng.

(Hà Kim)

8. Tiêng khỗc thương chòng.
(Thanh Hà)

6’ Hai tờ lệnh xuất kho màu hồng.

(Phạm Hà)

10 Bức thư hẹn gặp.
(Thanh Tùng)

11. (< Từ nhất dạ dế vương » dẽn <r Nhất nhật tại tù }>.

(Anh Thủy)

12. Một bản hiệp dồng đà ký.

(Phạm Kim)

14. Diệt con thủ dữ bảo vệ buồn làng.

(Thanh Hà)
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NHỮNG NGÀY XUÂN MỚI BÌNH Y Ẽ N

Reng !  Reng !  Reng! . . .

Hồi  chuông diện reo vang,  báo giò ra  chơi  đã hết ,  học 
s inh vội  kéo nhau vào lớp.  Sân t rường dông vui  bỗng t rở 
nên vắng lặng.  Mấy con bướm trắng nhởn nhơ bay lượn hút  
nhụy mật  của những dỏa hoa tươi  dang khỏe màu sắc rực 
rỡ dưới  ánh nâng xuân vàng thăm sân t rường cấp III  Thăng 
Long thành phổ Đà Lạt .

Chị  lao công bước ra  dịnh đóng cồng t rường,  nhưng 
đứng khựng lạ i  vì  nhìn thấy một  quả lựu đạn nằm ngay sát  
lề  cỏ cạnh cồng thường.  Chị  thất  kinh,  hét  lớn rồi  chạy vào 
báo với  ban giám hiệu nhà t rường.  Các đồng chí  lãnh dạo 
i rường l iền đến báo cáo với  Công an Tỉnh,

Nhận được t in  báo,  t r inh sát  của Công an Tình có mặt  
ngay tạ i  t rường,  thu quả lựu dạn,  nói  rõ  đây có thề ỉà  âr t i  
mưu và hành động của kẻ dịch,  khuyên mọi  người  phải  cảnh 
giác òn định t ình hình xong các anh di  sâu vào nắm t ình 
hình dề t ruy t ìm thủ phạm.

Trước dó,  một  cồ giáo cũng đã phát  hiện thấy ba quả 
lựu dạn dấu dưới  gốc cây thồng ở sân t rường.  Nghiêm trọng 
hơn,  cách đây không lâu có học s inh nào đó đã gửi  tặng cô 
giáo hộp quà cô giáo mở ra  thì  đó là  một  hộp thuốc có ngòi  
nò.  Cũng t rong thời  gián đó,  ở  t rong nhà t rường đã xảy ra  
những hiện tượng như xuất  hiện t ruyền đơn phản động t rong 
lớp học,  lựu dạn cay nồ ngay ở sân t rường.

Trước t ình hình nghiêm trọng nói  t rên,  cùng với  việC 
dè xuất  với  cấp uỷ Đảng,  chính quyền của địa  phương phố '  
hợp chặt  chẽ với  ngành giáo dục.  Ban giám hiệu phát  dộng 
phong t rào « Bảo vệ an ninh Tồ quốc * t rong nhà t rường.  
Công an t ỉnh Lâm E>ồng đã tập t rung lực lượng t iến hành các 
biện pbáp diều t ra  kết  luận toàn bộ những sự việc nói  t rên 
dề phát  hiện,  ngăn chặn kịp thời  các âm mưu và hành ( lộng 
phá hoại  của kẻ dịch.

Một ngày sau đó.



e co

Buồi  sáng;  mưa bụi  lấ t 'phất .  Đất  t ròi  thêm ưóí  nhưng ị  
vãn ngọt  ngào hương xuân toát  ra  từ ngàn muôn hoa lá .  I  
Gió se  lạnh,  một  thanh niên thanh mảnh có dôi  mắt  to  t ròn 
và đôi  mi  dài ,  cong như con gái  đày cửa bước vào một  căn 
nhà gỗ ở ngoại  ô  thành phố.

— Xin lồi  em tới  muộn.
— Không sao !  Anh cũng vừa mới  tới ,  có thuốc lá  Cửu 

Long và ấm trà  mới  pha đây mời  em hút  và uống cho ấm đã.
Vừa nói ,  đồng chí  t r inh sát  vừa đưa thuốc íá  và rót  

nước mời  người  thanh niên t rẻ  tuòi  mới  bước vào.
Bên ấm trà  nóng,  qua câu chuyện thân mật ,  người  thanh 

niên đó dã báo cho t r inh sát  biết  tạ i  t rường cấp III  
Thăng Long,  Trịnh TỈ- . í  ;  h  Dũng học s inh iớp 11Đ2 (  ầ  thành 
lập nhóm A2,  tập hợp một  số học 's inh t rọng nhà t rưongtham 
gia  vào ((  Mặt  t rận l iên minh chống cộng sản » Những hành 
động phá hoại  nói  t rên t ròng nhà t rường đều đo nhóm A2 gây 
ra  nhằm mục đích gây không khí  căng thẳng,  lo  lâng,  thiếu 
t in  tưởng vào chế độ mới  t rong giáo viên,  học s inh,  đồng thời  
cũng đề tập t rung vũ khí  chuàn bị  ( (  vũ t rang phá hoại

Trinh sát  cảm ơn và động viên,  hướng dẫn người  thanh 
niên  t rẻ  tuồi  ấv l iên tục đi  sâu vào tồ  chức của chún.g đề t ìm 
hiều toản bộ thành phần và hoạt  độì ig  của nhóm A2.

Ba ngày sau.
/  \ m

Buòi  chiều,  vãn mưa bụi  Bay bay,  hoàng hôn buông xuống 
t rên thành phố Đà Lạt  đang chìm dần t rong Sương.  Một  cồ 
gái  tnặc áo dài  t rắng,  tay cam chiếc ô màu hồng nhạt  che t rên 
mái  tóc thề vừa chấm ngang vai ,  tay ôm chiếc cặp học s inh 
nho nhỏ dáng dấp như một  nữ s inh t rung học vừa ở t rường,  
về bước vào một  YÌlIa  sang t rọng ở t rung tâm thành phố.

Một nữ chiến s ĩ  t r inh sát  cũng tươi  xinh như cô gái  mớj  
bước vào nhà,  vồn vã mời  chào rồi  hai  người  cùngnống nưÓT, 
vừa cắn hạt  dưa vừa nói  chuyện với  nhau như đôi  bạn gái  lâu 
ngày mới  gặp đang nhỏ to  thỏ thẻ tâm t ình.

Qua câu chuyện,  cô gái  xinh đẹp ấy đã báo cho đồng chí  
ữ chiến s ĩ  t r inh sát  biết  toàn bộ danh sách nhóm A2 gồm có 
tên đều là  học s inh ỉớp IIĐ2,  I IC2 và I0C3 do Dũng và Hùng 

căm dầu.  Hai  tên nảy dã bẩt  từng tên t rong nhóm A2 cát . tay,  
uống máu ăn thè sau khi  làm đơn t ình nguyện tham gia  mặt  V 
t rận-« lực lượng l iên minh dân tộc chống cộng sản » và chiến



dịch « đồng khởi  phục quốc.» tô  chức ngay vào mồng 1 tế t  đề 
chổng phá chính quyền cách mạng t rong ngày đầu xuân mới .

Trinh sát  t iến hành xác minh thì  biết  rõ  cả  8 tên t rong 
nhóm A2 đều là  con em các giạ  đình có tội  ác  với  nhân dân,  
căm thù cách mạnh và ((  cơm nặng áo dày » với  dế quốc Mỹ.

'Căm dầu nhóm lả  Trịnh thanh Dũng,  18 tuồi  là  con t ra i  
của Trịnh, thanh Bình nguyên là  phó ty  cảnh sát  Đà Lạt  có 
nhiều quan hệ với  CIA Mỹ.

Tên cầm dầu thứ 2 là  Nguyễn Hữu Hùng 17 tuòi  là  con 
Nguyễn Hữu Hải  nguyên !à  l ính ngụy chuyền sang làm cảnh 
sát  t ruyền t in  ở  ty  cảnh sát  Đà Lat .

Sau khi  phân t ích,  đánh giá  từng tên t rong nhóm A2,  
các t r inh sát  đă sử dụng các biện pháp nghiệp vụ dè phân 
hóa chúng và kéo được một  tên t rong tồ  chức bí  mật  ra  tự 
thú và khai  báo cho ta  biết  ỉà  theo ý kiến của Dũng thì  
những thành viên của nhóm A2 sẽ là  những chiến s ĩ  t iên 
phong lậm ngòi  nò t rong chiến dịch l ịch sử mang tên «.chiến 
dịdh dồng khởi  phục quốc» do chính «Anh cả » là  một  «  lãnh 
tụ  »  xuất  sác của « mặt  t rận » t rực t iếp chỉ  huy nhưng ((  anh 
cả » là  a i  thì  đến lúc đó nhiều thành viên t rong nhóm A2 cũng 
chưa được gặp mặt .  Sau khi  cảm hóa,  giáo dục ta  đã đề cho 
« kẻ tự thú» đó t iếp tục hoạt  động t rong nhóm A2 hướng dãn 
chó anh ấy di  sâu t ìm hiều đề báo cho ta  toàn bộ hoạt  động 
của cái  gọi  là  «  Mặt  t rận,  l iên minh dân tộc chống,  cộng sản » 
chỉ  sau một  thời  gian ngắn,  anh ỗy đã báo chồ ta  biết  những 
t in  rấ t  quan t rọng như:  Nhóm A2 đã họp do Dũng vá Hùng 
chủ t r ì  đề  chia  tồ  và bàn âm mưu hoạt  dộng.  Chúng chia  nhóm 
A2 làm 2 tồ ,  Dũng và Hùng mỗi  tện chì  huy một  tồ ,  nhiệm vụ 
t rước mắt  của toàn nhỏm A2 là .

—Gây quỹ cho tồ  chức bâng 2 cách vận động bọn tư sản,  
ủhg hộ t iện bạc,  hàng hóa và theo dõi  nhân viên của cảc cơ 
quan đến ngân hàng-rút  t iền,  khi  ra  về đến chỗ vâng sẽ  dùng 
vũ khí  khống chế cướp t iền.

— Tìm súng đạn,  chất  nò cung cấp cho FƯLRÔ và đề \ầỵ  
dựng lực ỉửợng vũ t rang của tò  chức.

— Ám sát  cán bộ,  tập kích,  phục kích gây t iếng vang,  
tạo điều kiện thuận lợi  cho việc phát  t r ièn tồ  chức.

— Nộp t iền mua giấy mực dề in  t ruyền dơn và di  rả i  
khâp nơi .



— Phát  t r iền tồ  ch 'ức t rong lực lượng học s inh,  s inh viên I  
ở  thành phố Đà Lạt  và"  các huyện của t ỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo .cùa anh ta  hoàn toàn khớp với  tà i  l iệu t r inh 
sát  dã nắm được.  Ngoài  ra  qua cồng tác  t r inh sát  ta  còn 
nắm rõ thêm « anh cả » tên là  Nguyễn Văn Tuấn (anh ho của 
Nguễn Hữu Hùng) quê ở Hà Đỏng,  theo gia  dinh di  cư vào 
Nam năm 1954 ngụ tạ i  số nhà 39/21 thôn Cao Bầc Lạng thị  
t rấn Tùng Nghĩa.  Em.ruột  Y ỉà  Nguyễn Văn Toàn sau giải  
phóng theo FULRÖ bị  ta  bán chết .  Tuấn nguyên là  giáo s inh 
t rường Cao dẳng sư phạm Đà Lạt .  Tuấn dã ra  lệnh chò toàn 
nhóm A2 phải  chuằn bị  quân t rang cá nhân đề sau khi  chiến 
dịch » bùng nồ vào sáng mồng 1 tế t  sẽ  rút  tấ t  cả  vào căn cứ,  
sát  cánh cùng lực iưc .  ’  FULRÖ giải  phóng hoàn toàn đất  
nước.  Y còn ra  lệnh (ho các chiền hữu của Y phải ,  gấp rút  
chuyền súng,  dạn,  t rá i  sáng dang chôn dấu tạ i  nhà Dũng đi  
hùng Nghĩa vì  chiến dịch «sẽ mở dâu tạ i  dó.  Đòng thời  Y 
cũng gấp rút  cho may cờ,  khâu hiệu dề chuàn bị  mừng 
chiến thắng.

Bám sát  Tuấn,  ta  lạ i  phát  hiện ra  Trương Văn Hà là  
anh,  rề  của Tuấn nguyên là  t rung úy ngụy biệt  phái  đang dạy 
ở  t rường Hoàng Diệu và một  số tên t rong tò  chức của Y như 
các tên Linh,  Bình,  Cao,  Hồ,  Ngọc,  Hùng,  Voòng. . .  tạ i  
Tùng Nghĩa.  /  7 '

Đến dây,  toàn bộ những tên t rong tò  chức của Tuấn mà 
ta  nắm đừợc đều nằm trong sự giám sát“chặt  chẽ của ta .

Tùng nghĩa .  Một  dêm tối  t rời .  Mưa dầm dề.  Gió giật  
từng cơn,  thị  t rấn nơi  dông vui ,  nhộn nhịp ấy váng lặng hẳn 
di  t rong đêm mưa to  gió lớn.  Cũng t rong đêm hôm ấy một  
cơ sở quăn chúng đã đội  mưa gió dến báo cho ta  biết  thi  
hành chỉ  thị  của bọn FULRÖ là  phải  t iến hành ám sát  cán bộ 
cơ sở của ta .  Tuấn dã giao nhiệm vụ cho Lò thị  En ( tức 
Sương) giả  vờ đóng vai  t ình nhân với  Nguyễn Quang Hồ ra  
nói  chuyện với  nhau giữa dường chờ ông Hảo Chủ t ịch thị  
t rấn Từng nghĩa  di  họp về thì  Hồ s« rút  súng P38 ra  bân 
chết  ông Hảo.  Tuấn sẽ  bố t r í  một  tồ  cảm tử gì/p  Hồ hành 
dộng và giải  thoát  cho y.  Ta lập tực bí  mật  phá kế hoạặh 
của Tuán bảo vệ  an toàn cho ông Hảo.  Không thực hiện 
dược k ế  hoạch,  Tuấn sợ bị  bọn FULRÖ khiền t rách đã bảo Hồ,  
thu góp dược 40 kg gạo,  33 dồng và 3 l í t  rượu mang vào '  
rừng nộp cho bọn FULRÖ.

/



»f  Tiếp đó,  ta  phát  hiện hai  tên dùng xe hon đa đến nhà 
ũng chở vũ khí  đi .  Sử dụng biện pháp kiềm soát  công khai .  

Trạm kiềm soát  giao thông Nguyễn Tri  Phương đã bât  giữ 
'hai  tến về tội  chuyên chờ vũ khí  t rá i  phép,  thu 40 ống pháo 
sáng,  1 băng dạn carbin,  một  hộp đạn súng cols  100 v iên.

Hai  tên bị  bât  lả  Vi  Văn Cao và Chu Văn Ngọc đều thú 
nhận chúng là  người  t rong tồ  ,chức phản động cùa Tuấn,  
được Tuấn cử đến nhà Dũng chuyên chở 3 chuyến,  6 xe  vũ 
khí  về cất  dấu tạ i  nhà Trần Đức Sót  ỏ’  Tùng nghĩa 'dề chuàn 
bj  cho « Chiến «l ịch đồng khởi  phục quốc».

Chúng dã khai  báo kế hoạch t iến hành chiến dịch như 
sau:  đúng 20 giờ đêm 30 tế t ,  Lò Thị  En ( tức Sương) sẽ  cùng 
mấy bạn gái  đến đòn công an Tùng nghĩa  chơi  và kéo các 
chiến s ĩ  bảo vệ đi  chơi  nơi  khác.  Sau đó lực lượng nhóm A2 
do Dũng vá Hùng chỉ  huy sẽ  t iến công,  tước vũ khí  giết  chết  
t rưởng,  phó đồn cùng tấ t  cả  những người  còn lạ i  và chiếm 
luôn đồn.  Nếu có cảnh sát  di  chơi  quay t rở về thì  bọn chúng 
sẽ  nồ súng t iêu diệt  luôn.  Cùng lúc dó đại  đội  cảm tử do Hoàng 
Ọuốc Hưng làm đại  đội  t rường sẽ  bãn pháo sáng,  tấn cổng 
giết  hết  số cán bộ xã và lực lượng nòng cốt  của ta ,  cố thủ 
làm chủ thị  t rấn dến hết  ngàv mồng một  tế t  thì .  toàn bộ lực 
lượng vũ t rang sẽ  rút  vào rừng theo FƯLRO.

Ngoài  ra  chúng còn khai  rõ  danh sách 18 tên t rong tò  
chức của chúng tạ i  Tùng nghĩạ .  Sự khai  báo của chúng hoàn 
toàn t rùng khớp với  t ình hình ta  đã nắm được.

Đề chủ động phòng ngừa,  chủ động t iến cổng dịch,  bảo 
vệ an toàn tuyệt  dối  cho ta  vậ giữ vững sự bình yên t rong 
ngày đâu xuân mới ,  lãnh dạo công,  an t ỉnh quyết  định bát  
đồng loạt  toàn bộ các đối  tượng tạ i  Đà Lạt  và Tùng nghĩa .

Tại  Đà Lạt ,  ta  bắt  gọn 3 tên cầm đàu nguv hièm là:  
Trịnh Thanh Dũng,  Nguyễn Hữu Hùng và Trương Văn Hà.  
Những tên còn lạ i  cũng đều ra  tự thú.  Riêng tạ i  nhà Dũng ta  
thu được 13 khàu súng (gồm M16,  t iều l iêh,  súng ngắn,  36 
thùng đạn cárbin và đạn col . . . ) .

Tại  Tùng nghĩa ,  việc bát  khárh xét  có phức tạp hơn.  
Oúng 20 giờ ta  đến đọc lệnh bắt  Tuấn.  Nghe xong lệnh y 
v u i  v ẻ  n ó i :

— Tôi  biết  sự nhăm lẫn là  thường t ình,  khó t ránh khỏi .  
Nhưng sự nhàm lẫn lân này thật  ta i  hại  vì  nó xúc phạm 
đến uy t ín  và danh dự của một  giáo s inh vô tội .
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Nói đến đây y lạ i  tươi  cười  rồi  hạ giọng:
— Nhưng Nhà nước đs  có lệnh bắt  thì  bồn phận công dâir  

tôi  phải  chấp hành.  Tôi  chỉ  có một  nguyện vọng xin khàn càu 
Ịà  :  đừng có t rói  tồi ,  v ì  nếu t rói  như vậy sẽ  iàm mẩt ' thề diện 
c  ủa một  thầy giáo,  một  kỹ sư tâm hồn đăy t r iền vọng t rong 
tương la i .

Nhưng nâm được thủ đoạn của Y,  ta  vẫn bât  t rói  vá khám 
nhà Y.  Y vẫn tỏ  ra  ngoan ngoãn chẩp hành và«nói  cười  vui  vẻ.  
Thế nhưng t rong khi  ta  tập t rung khám nhà lợi  dụng sơ hở 
của ta  Y vùng bỏ chạy.  Ta nồ súng chỉ  thiên và đuồi  băt  Y.  
Lợi  dụng đêm tối  t rời  Y cứ cắm dầu chạy.  Cùng lúc dó mười  
ba tên layçhân của Tuấn,  kéo đến dịnh giải  thoát  cho Y cũng 
đều bị  bắt  sốrg.  Khi  bị  bắt ,  các tên Nguyễn Liên Á,  Phạm Hải  
Đảo đều hành hung cán bộ ta  rồi ihỏxhạy,  tẽn Phạm Hải  Đảo 
bỏ chạy vào rừng theo FULRÔ. Ta dỗ mở ngay đợt  t ruy quét ,  
diệt  gọn toán FƯLRÔ và bát  sống dưọc tẽn này.  Số còn ỉạ i  đều 
sa  lưói  pháp luật  của ta  ngay sau khi  có lệnh bắt .  Ta cũng đa 
thu được toàn bộ vũ khí ,  tà i  l iệu,  cờ. . .  Của tồ  chức phản dộng 
chúng chôn dấu tạ i  nhà tên Nguyễn Văn Tuấn,  Hoàng Viết  
Linh,  Trần Đức Sót . . .

Thế là  toàn bộ tồ  chức phản dộng «Liên minh dâh tộc 
chống cộng sản ».  ( t rong đó có nhóm A2)  dều dã nầm gọn t rong 
t rạ i  giam của ta  và một  ngày xuân t rước khi  năm mới bắt  đău.  
Toàn bộ kế hoạch phá hoại  của chúng đã bị  ta  chủ dộng ngăn 
chặn.  Mùa xuân mới  bình yên.

Câu chuyện kề t rên xày ra  và.o đàu tế t  năm 1977,  từ dó 
đến nay đã t rả i  qua tárụ năm, tám cái  tế t  đều được bảo vệ an 
toàn tuyệt  đối .

Kề từ ngầy giải  phóng đến nay và kề từ nay đến mãi  mãi  
về sau.  Nhờ'  t inh thàn cảnh giác cách mạng của cán bộ ịà  
nhân dân ta ,  những ngày xuân và tấ t  cả  những ngày tháng 
t rong năm đều đã và sẽ  bình yên.  •

•  Phạm Hà



MỘT TOÁN CƯỚP TRONG DÊN

H)êm đã khuya,  mặt  t răng đã chìm trong đám mây dày bao
phủ.  Những ngôi  sao t rên t rời  cao lặn đẵn vấo những tầng 

mây đen.  Giố thồi  mạnh.  Trời  t rở lạnh.
Bà Nhan cài  lạ i  then cửa vặn nhỏ ngọn đèn dâu định lên 

giương đi  ngủ,  thì  bỗng cánh cửa bị  xô mạnh rồi  bật  tung '  
Một  ' luồng gió '  lạnh ập vào nhà kéo theo mội  toán gồm 5 tên,  
tay dao,  tav súng mặt  deo mặt  nạ đen xì .

Anh con t ra i  bà Nhan chưa kịp kêu lên thì  dã bị  tống giẻ  
vào mồm, t rói  chặt  tay chân đày ra  ngoài  sân.

Một ♦tên gí  súng vào gáy bà Nhan,  tay rút  từ  cặp quầnVa 
một  lá  cờ 'ba màu nhàu nát  giơ ra  t rước mặt  bà Nhan và nối  
giọng Ồm Ồm như người  bị  khị t  mũi  :

— Nghe đây chúng tao là  lực lượng FULRÔ ngoài  rừng 
vào dây vay của gia  dinh này một  số tà i  sản,  t iền nong.  Naỹ 
mai  giải  phóng miền Nam FULRO sẽ t rả  lạ i  cho gia  đình cầ 
vón lẫn lã i .  Nếu báo lạ i  với  a i  chúng tao sẽ  giết  cả  nhà.

Troqg khi  tên này nói  các tên khác lặng lẽ  lục soát  khâp 
cả nhà và lấv của bà 1 sổ  tà i  sản như nón,  mũ,  quăn ấo,  đôi  
bông ta i  vàng và sợi  dây chuyền vàng bà dấu kỹ t rong buồng 
cũng bị  chúng lục tung lấy mất .

Cướp xong nhà bà Nhan bọn chúng lạ i  kẻo sang nhà bà 
Nhu cũng hành động như vậv và lấy di  2  đồng hồ deo táy,  
một  ( làn ghi  ta ,  . sáu mưới  dồng và toàn bộ quần áo tư t rang,  
một  tên đánh bà dã man,  buộc bà phải  chỉ  cái  Radio Casset te  
bà dấu t rong buồng và lấy di  luôn,  cuối  cùng chúng kéo đến 
nhà cô Hoa,  lục soát  lấy di  1 cái  đèn pin và mười  dồng bạc.

Tảng sáng hóm sau,  t in  FULRO ngoài  rừng về cướp phá 
3 gia  đình suốt  từ lúc 10 giò đến gần 12 giờ đệm ngày 15-11-1976 
tạ i  xóm 6 khu 1 xã Liên Đầm huyện Di  Linh gây nên một  nỗi  
kinh hoàng lo  ngại  t rong nhân dân cả xã.  Ba gia  đình bị  cướp 
đều bỏ nhà cửa chạy về thị  t răn Di  Linh không dám ở  đấy nữa.  
Nhiều gia  đình cửa đóng then cài  nhưng vẫn nơm nớp lo  âu



Được t in  xảy ra  vụ cướp các  đồng chí  t rưởng phó côna
an huyện Đi  Linh cùng các t r inh sát  BVCT và cảnh sát  hìnM 

sự đã có mặt  ngay ở  h iện t rường vào sáng hôm ấy đề 
diều t ra .

Ọua khám nghiệm hiện t rường,  hỏi  lạ i  từng gia  đình bi '  
cướp,  thu thập dư luận quăn chúng,  Ban điều t ra  vụ án đỗ  

nhận xét  :
— Cả 3 vụ cướp đều do một  bọn cướp gòm 5 tên gây  ra  

Bọn chúng đều tự xưng là  FULRÔ  ngoài  rừng vào vay t iên 
và tà i  sản dùng súng và dao cưỡng đoạt  và đe dọa nếu khai  
báo thì  giết ' .

— Bọn cướp đều đeo mặt  nạ tóc cắt  ngắn,  giả  giọng nói  
nám vững tà i  sản những gia  đình bị  cướp.

Và nhận định :
— Có khả năng toán cướp gồm những tên FLJLRÔ nâm 

vùng tạ i  xă Liên Đăm, quen biết  và hay di  lạ i  với  gia  đình 
những người  bị  cướp.

— Mục đích chúng tồ  chức vụ cướp đề lấy t iền xài  t iếp tế  
và gây thanh thế cho FULRO ngoài  rừng,  làm cho quăn chúng,  
hoang mang lo  sợ t rong khi  ta  mở đợt  phát  dộng quàn 
chúng.  Xây dựng cơ sở chính t r ị  vững mạnh t ruy quét  
FULRÔ trong toàn xã ' .

Từ nhận định t rên ban diều t ra  đã vạch ra  hướng điều 
t ra  vụ án như sau :

”  Phải  tập t rung thực hiện kế hoạch phát  động quàn chúng 
tạ i  xã Liên Đăm ( lấy xóm 6 khu 1 nơi  xảy ra  vụ cướp làm 
trọng điềm) dè t lm ra  bọn FULRÔ nằm vùng t rong buôn ấp .1

— Soát•  xét  lạ i  toàn bộ các đối  tượng sừ dụng thời  gian 
bất  minh t rong đêm 15/11/1976.

— Theo dõi  những người  mang,  hàng từ xã Liêm Đăm ra 
chợ và thị  t rấn Di  Linh bán dề t lhj  ra  những kẻ t iêu thụ tà i  
sản bị  cướp và kiềm soát  những người  vào rừng đề t ìm ra  
dối  tượng t iếp tế  cho FULRÔ.

Thực hiộn-ỈTiướng điều t ra  nói  t rên,  t rước hết  được sỵ  chỉ  
đạo của huyện ủy,  công an huyện Di  Linh phối  hợp với  huyện 
đội ,  mặt  t rận,  các đoàn thề quăn chúng t rong huyện,  và t r ièn 
khai  ngay xuống khu vực xã Liên Đàm tập t rung t rọng điềm 
vào 2 xóm 5 và 6.  Các đồng chí  t rong ban điều t ra  vụ án đều



mặi t rong đoàn phát  động,  bám sát  .đ ịa  bàn,  lấy công tác  
hát  động quần chúng ỉàm biện pháp hàng dâu đề t iến hành 

diều t ra .
1  Song song với  công tác  phát  động quân chúng,  ban điều 

t ra  đã t iến hành sưu t ra  các đối  tượng t rong khu vực xóm 5 
và 6 và nông t rpờng sản xuất  t rà  Hồng Kim. Qua sàng lọc 
ta  thấy nồi  lên 3 đối  tượng nghi  vấn là  :  K’HảỉK'Liêng và 
Phúc.  V) K’Hải  đêm hôm xảy ra  vụ cướp vẳng mặt  ở nhà,  K 
Liêng đang làm công việc ở nông t rường Hồng Kim bỏ việc 
đi  đâu không rõ đã 4 ngày,  còn Phúc là  người  làm công của 
nhà bà Nhan xin nghỉ  việc cách đây 5 ngày.

Sau khi  điều t ra  ta  loại  K’Hải  và Phúc vì  hôm xảy ra  vu 
cướp K'Hải  đang có mặt  ở huyện Bảo Lộc còn Phúc thì  có 
mặt  với  gia  đình tạ i  thị  t rấn huy|n Di  Linh.  Hướng diều t ra  
vụ án tập chung vào K’Liêng vì  qua quần chúng phát  hiện,  
Y là  FƯLRÔ nằm vùng.  Trong bốn ngày bỏ việc vừa rồi ,  Y 
đã vào rừng l iên lạc  với  FULRÔ.

Kế hoạch điều t ra  K Liêng đượ»c vạch ra  thồng qua 
các biện pháp như cho cơ sở t iếp cận thăm dò,  đánh dộng,  
bố t r í  màng lưới  ta i  mât  đè bám sát  theo dõi  hành dộng 
của y và khi  dã xác định được rõ Y là  FƯLRÔ nằm vùng 
thi  sẽ  bắt  bí  mật  dề khai  thác,  t ìm ra  toàn bộ đồng bọn 
của V.  \  .

VỤ ÁN M Ạ N G ,  M Ộ T  B Ả N  Ả N  T Ử  H Ì N H

Giữa lúc công tác  phát  động quăn chúng tạ i  xã Liên 
Đâm đang dược đày mạnh,  khí  thế nhân dân t rong toàn 
xã đang lên cao,  kế hoạch điều t ra  vụ án đang khàn 
t rương t iến hành thì  sáng mùng 5 tháng 4 năm 1977 nhấn 
dân di  chợ và đi  làm rất  sớm dã phát  hiện ra  hai  xác 
chết  cùa K'Chang và K Briêu Ban điều t ra  vụ án dã đến 
ngay hiện t rường.  K Chang chân tay bị  t rói  chặt  mòm bị  
nhét  giẻ ,  2  nhát  dao dâm vào gáy nằm chết  ngay t rên 
mặt  đường đi  giữa cồng vào xóm số 5,  t rên mặt  cài  một  
bản án tử hình viết  bằng bứt  mực chữ ngoằn ngoèo,  bị  
nhòe ướt  vì  sương đêm với  nội  dung:  «kẻ nào đàu hàng 
cộng sản chổng lạ i  FULRO sẽ chịu chung số vận với  tên 
phản bội  K'Chang» eòn tên K'Briêm thì  nâm sõng sượt  
t rên vũng máu băm ngay tạ í  rãy ở phía  sau xóm 6 vì  2  phát
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m76 vào ngực và vào đâu.  Chị  K’Chang cho biết  giữa 
đêm gia  đình đang ngủ có 4 tên ập vào nhà chị  bắt  chị  t rói  
lạ i  nhét  giẻ  vào mồm rồi  dẫn chồng chị  đi  đâu không biết .

K Chang là  t rưởng thổn của ta .  Trước đây anh cũng 
có theo FULRÔ nhưng được ta  giáo dục cải  tao t iến bộ 
nên được cử làm trưởng thôn và là  hạt '  nhân nòng cốt  của 
ta  t rong công tác  phát  động quàn chúng,  còn K’Briêu vốn 
là /một  thanh niên. ,  nhút  nhát ,  nhu nhược nhưng bị  bọn 
FULRÔ ở rừng dụ dỗ,  đe dọa nên dã theo chúng chạy vào 
rừng từ mấy tháng nay.

Từ cái  chết  của K’Chang và Briêu ta  nhận dịnh :  có 
thề bọn FULRÔ ngoài  rừng đã về hoạt  động ngay t rong 
xã.  Chúng giết  K Chang đề uv hiếp t inh thần nhân dân 
t rong khi  ta  đang mở đợt  ahát  động quăn chúng t ruy quét  
FULRÔ, K’Briêu bị  giết  cũng là  do chúng thủ t iêu đề bị t  
đàu mối  hoặc thanh toán iăn nhau vì  mâu thuãn nội  bộ.

Trước t ình hình đó,  ta  đặt  thêm một  yêu cầu điều t ra  
nữa là  phải  xác định cho được mật  khu của FƯLRÔ trong 
rừng đè dùng !ực lượng vũ t rang t ruv quét  vòng ngoài ,  
hỗ chợ cho việc phát  động quần chúng bên t rong và phải  
t ìm cho ra  thủ phạm của 2 vụ án mạng dè dưa ra  xét  sử 
t rước quần chúng.

NGƯỜI DẨN ĐƯỜNG TRẬN ĐÁNH VÀO MẬT KHU

,  Trời  vừa hửng sáng.  Sương đêm còn đăm ướt  cỏ cây 
ven đường,  K'Liêng bư ớc những bước nặng nề . .đến gặp ban 
chỉ  huy nông t rường Hồng Kim xin t iếp tục làm việc sau 
nhiều ngày bỏ việc không lý  do.  Một  đồng chí  t rong ban 
chỉ  huy hông t rường đa ngồi  chờ sẵn t rong phòng làm việc.  
Sau lời  chào hỏi  ban đầu,  đồng chí  mời  K’Liêng uống nước,  
hút  thuổc rồi  bằng một  giọng kiên quyết  dứt  khoát  đồng chí  
nói  thẳng với  Y ?

— KLiêng về làm kiềm điềm đi!  Những ngày qua đi  đâu,  
làm gì ,  l iên lạc  với  a i  công an người  ta  biết  cả  rồi  đấy !  Đúng 4 
giờ chiều hôm nay lạ i  đến đây gặp tối .  K’  Liêng bước ra  cửa,  
mặt  tá i  mét .  Nước da ngăm đen như xám hẳn lạ i .  Vừa đi  vừa 
vò dầu,  mớ tóc quăn bị  rôi  bù,  ra  đến cồng nông 
gặp dồng chí  đội ,  t rưởng sản xuất  Và được đồng chí

t rường,  y  
thân mật



mời vào nhà chơi .  Tại  nhà đồng chí  đội  t rưởng 2 người  nhỏ 
to  tâm sự mãi  tới  t rưa K’ Liêng mởi  lững thững bước về nhà.

Sau khi  t iễn K’ Liêng ra  về,  đồng chí  đội  t rưởng đã đến 
ngay địa  điềm hẹn t rước với  công an huyện Di  Linh và báo 
cho biết  K’ Liêng có tâm sự là  đã t rót  vào rừng l iên lạc  với  
PƯỈRô và có biết  số người  đã gây ra  vụ cướp đêm 15-11 và án 
mạng clêm 5-4. . .

4  giờ chiều ngày hôm đó,  ta  đã bố t r í  gặp K'  Liêng t rong 
khipY đang đi  từ  nhà đến nông t rường Hồng Kim và đưa Y 
đến một  nơi  vắng vẻ ờ phía  sau xóm số 3.

K’ Liêng đã thú nhận Y là  thiếu úy t rung đội  t rưởng đại  
đội  đặc công thám sãt  FULRô nằm vùng và khai  ra  toàn bộ 
danh sách những tên đã gây ra  vụ cướp đêm 15-11,  vụ án đêm 
5-4 cùng một  khu của FULRO trong rừng.

-Được thuyết  phục,  giáo dục,  K’ Liêng dã hứa quyết  tâm 
chuộc tội .  Ngay đêm hôm đó,  K’ Liêng dã dẫn đường cho lực 
lượng công an vậ bộ đội  huyện Di  Lĩnh đánh vào mật  khu của 
FULRô trong rừng cách xóm 5 gần 5 km. Trong t rận đánh váo 
mật  khu,  ta  thu được toàn bộ súng ống đạn dược,  lương thực,  
thực phàm và toàn bộ danh sách bọn FULRô nâm vùng ờ xã 

/Liên Đầm. Đối  chiếu với  sự phát  hiện cùa quăn chúng,  lời  
khai  cùa K’Liêng và danh sách thu được ta  thấy khớp với  
nhau nên quyết  định sáng hôm sau sẽ  t iến hành bắt  toàn bộ 
những tên cầm đầu của tồ  chức FulRô nàm vùng tạ i  xã 
Liên Đầm.

ĐẠI Đội ĐẶC CÔNG THÁM SÁT FULRÔ NẰM VÙNG

Hừng đông vừa hé sáng.  Chiếc xe Jeep cùa công an huyện 
Di  Linh lao nhanh về xã Liên Đầm cuốn tung những dám bụi  
hồng t rên con đường đất  đỏ.  Đến ngã ba rẽ  vào xóm sổ 3 
thì  bỗng từ bụi  rậm ven đường một  người  đàn ông cao lớn 
nhảy ra ,  dang rộng đôi  tay vạm vỡ ngăn xe đứng lạ i .

Kít . . .  í t . . .  chiếc xe bị  phanh gấp t rượt  t rên một  đoạn rồi  
•  đứng sững lạ i .  Người  đàn ông nói  to  bằng t iếng kinh giọng 

lơ lớ của những người  dân tộc :
— Cho tôi  đi  nhờ về l ịótn 5 với .



Không đợi  t rả  lời  Y nhảy lên xe và rút  dao dâm mạnh^Ị  
vào người  hạ s ĩ  Nguyễn Thế Duy.  Nhưng nhanh như cắt  Duy ị 
gạt  được đường dao của Y và đạp mạnh một  cái ,  Y ngã nhào 
xuống xe và cắm đâu chạy,  Duv hô lớn.

— Đứng lạ i  !  Đứng lạ i !  Y vẫn cắm đâu chạv.
— Đoàng. . .  đoàng.

Duy nồ chỉ  thiên một  loạt  AK. Y quy gối ,  quỳ xuống dưa 
tay đâu hàng.  Duy cùng Nguyễn Thế Hiệp,  hạ s ĩ  lá i  xe từ 

'  t rên xe nhảy xuống,  chạy đến t rói  chặt  Y lạ i  cho lên xe.

Chiếc xe lạ i  nò máy phóng nhấnh về xã Liên Đăm.

Kẻ chặn xe ở ngã ba dường ấy chính là  K* Brẻo,  thiếu úy 
toán t rường thám báo dại  đội  đặc công thám sát  FuIRô nằm 
vùng.  Y được giao J ihiệm vụ chặn đường dâm chết  cán bộ 
công an giữa ban ngày đè công an khiếp sợ không dám về 
xóm, và dề gây thanh thế cho lực lượng FulRô.

° • i
Cùng ngày,  sau khi  bắt  K'Bréo,  ta  bắt  t iếp 17 tên từ 

chuàn úy t rở lên đưa VÈ huyện và tập t rung tấ t  cả  những tên 
còn lạ i  vào một  lớp học tập cài  tạo tạ i  chỗ ngay tạ i  xóm 5 xã 
Liên Đăm.

Qua khai  thác những tên bị  bát ,  tạ  đã nám chắc đưỢc 
toàn thề dại  dội đặc cồng thám sát  FULRô nârn vùng tạ i  xã 
Liên Đâm gồm có 40 tên do K’Giát  đại  đội  t rường,  K’ Vây 
t rung úy đại  dội  phó chỉ  huv.  Đại  đội  có 4 t rung đội  do 4 tên 
thiếu úy làm trung đội  t rưởng là :  K'  Liêng,  K'  Lis ,  K’ Giết ,
K’ Giút .  Chúng cũng dã thú nhận.

— Toán cướp đêm mùng 5 tháng 11 gồm có 5 tên ' là  :  «
K,  Giát ,  K’Vây,  K'Dieu K'Lí t ,  K’Nót  do K’Giát  dằn đâu 
vào cướp 3 'nhà đè kỷ r t iệm ngày thành lập lực lượng FLJLRô 
ngày 06 tháng 04.

— Vụ giết  K’Chang là  do 4 tên K’Giât ,  K’Liêng.  K’Nót  
và K'  Briêu gây ra .  Thấy K'Chang không theo FULRô,  lạ i



ff, i
•  vặn động quän chúng chống lạ i  chúng,  nên chúng đã vào -nhà 
K’ Chang bầí  anh mang ra  đàu làng,  t rói  chặt  chân tay.  
K’ Giát  đã dùng dao lê  đâm chết  anh rồi  dề lạ i  bản án tử hình.

'  /  *
Ngay sau khi  giết  xong K’ Chang,  thấy K’ Briêu tỏ  rạ

dạo động không muốn theo FULRô làm điều độc ác,  K’ Giát
dã dẫn K’ Briêu ra  rẫy rồi  dùng súng M76 thủ t iêu.

Cũng qua khai  thác bọn bị  bắt ,  ta  đã phát  hiện ra  1  đại  
đội  thám sát  đặc cồng mới  hình thành ở ấp Bom La gồm 
12 tên do K’ Bồn t rưởng thôn của ta  nhưng là  chuàn úy 
FulRô làm đại  dội  t rường,  K’ Hồng chuàn úy dại  đội  phó 
đồng thời  ta  cũng phát  hiện ra  một  vụ cướp tạ i  ấp Liên
Đàm do K’ Liêng,  K’ Tồ gây ra  nhưng t rước đó ta  chưa t ìm 
ra  thủ phạm.

o

Vụ án tuy phức tạp,  dang t iến hành diều t ra  một  vụ 
cướp,  lạ i  xảy ra  2  vụ án mạng và nhiều hoạt  dộng khác của 
FULRô trên một  địa  bàn,  nhưng nhờ xác định đủng đói  tượng 
gây án tập t rung lực lượng,  khàn t rương điều t ra ,  t rong,  quá 
t r ình điều t ra  chú t rọng đúng mức dến cổng tác  phát  động 
quần chúng,  coi  dó là  .  b iện pháp quan t rọng cơ bản hàng 
dâu,  vận dụng tòng hợp các lực lượng,  các biện pháp nghiệp 
vụ,  kết  hợp cuộc đấu t ranh giữ gìn t rậ t  tự  xã hội  với  cuộc 
đấu t ranh chống FƯLRô,  kết  hợp t ruy quét  vòng ngoài  với  
phát  động quần chúng bên t rong. . .  công an huyện Di  Linh 
không những đã t ìm ra  2  vụ t rọng án cướp của,  giết  
người  mà còn phá được mật  khu FƯLRô,  bắt  2  đại  dội  đặc 
công thám sát  FULRô nằm vùng,  và khám phá ra  1  vụ án 
hình sự xầy ra  t rước đó.

Hà Thanh Kim
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CỦA MỘT TỒ CHỨC PHẢN BỘNG ở BƠN BƯỚNG
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CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG TRONG ĐÊM

£) Ê M  k l l uya.  Gió tê . lạnh.  Cả khu vực Thạnh Mỹ chìm sâu t rong tối  
đen và yên lặng.  Vài  con đom đóm nho nhỏ lập lòe t rong các lùm 

cây và t rong các hẻm nhà hai  bên đường phố.  Trần Láng đội  t rưởng 
đội bảo vệ chính t r ị  công an huyện Đơn Dương t ĩnh Lâm Đồng thu 
người  t rong bộ quần áo ướt  đẫm sương mím môi  cho đỏ-  lạnh,  bước 
nhanh qua dãy phố rồi  rẽ  vào cồng công an huyện,  anh bước vào nhà,  
rồi  rón rén bước lên cầu thang đề mọi  người  khỏi  thức giấc,  nhưng 
điện các phòng vẫn còn thắp sáng.  '  ' -d

Nguyễn Đực r iả i ,  t rưởng công an huyện đang lậ t  từng t rang tập 
hồ sơ dày cộm của chuyên án « Tiều đoàn Lê Lợi » ,  thấy Lang đi  s inh 
hoạt  với  cơ sở về l iền vẫy tay gọi  :

— Vào đây !  Đang mong t in  của ’cậu lắm đấy !

Cùng lúc  ấy,  các đồng chí  Trù,  Dực,  Ngân cũng bước vào.  Thế là  
không hẹn mà tấ t  cả  các đống chí  t rong ban điều t ra  vụ án đều có mặt .

Láng nhấp chén t rấ  hương móù pha rồi  nói ,  giọng nhỏ nhẹ :

— Dúng là  tên Kim đã đưa cho tên Mậu t iền đề mua 1.500kg gạo.
Số gạo đó đã chuyền đến nhà Mabe .ỏ’  ấp La Bui  đề chờ « Tiều đoàn Lê 
Lợi» đưa người  tới nhận.  Nghe Láng nói ,  mọi  người  phấn khởi  rõ  mặt .

Trù thốt  lên :

— Hay lắm !  Rất  khớp với  lờí  khai  của ba tên bị  bắt .

Dực hí t  một  hơi  thuốc lào nuốt  khói’ thật  sâu,  nhả ra  thành các chữ
o vo-  t ròn,  ho húng hắng rồi  sôi  nối  nói  :

^  4  ■
— Tôi  đã đề nghị  rồi  mà !  Thủ t rưởng Hải  cho tôi  dẫn quân đi  mệt  

chuyến nữa.  Ba lần t rước ta  diệt  đưọ’c bốn,  bắt  ba nhưng chưa có thằng 
« cốt  »  nên chưa t ìm được « cái  lưỡi  »  nào ra  t rò  cả .

Dực ngừng lạ i ,  châm lửa r í t  thêm mọt  hơi  nữa lạ i  ho sặc sụa rồi  
nói  t iếp :



— Cũng theo t in  bạo của CO' sờ thì  Linh mục chánh xứ Trần Cồng 
là  kẻ đã kích động gần 2000 giáo dân biều t ình t rong hai  ngày 20,  21 
tháng 11 nấm 1976,  nay lạ i  t iếp tục gừi  kinh thánh,  thuốc mem, ' lương 
thực vào rừng đề củng cố t inh thần và tăng cường co-  sở vật  chát  cho 
«Tiều đoàn Lê Lợi».

Sau khi  nghe đồng chí  Trù và đồng chí  Ngân cung cấp thêm những 
nguồn t in  mới  nắm được về sự l iên kết  giữa bọn phản động vũ t rang 
ngoài  rừng và bọn nằm vùng bên t rong,-  đồng chí  Hải  nêu rõ :

— Lần đầu t iên huyện ta  t rực t iếp điều t ra  một  vụ án chính t r ị  
phức tạp,  t rong đó bọn phản động FƯLRÔ, bọn phản động lợi  dụng tôn 
giáo,  bọn phản động t rong người  Hoa t rực; t iếp làm tay sai  cho bọn phản 
động bành t rướng Bắc Kinh và các bọn phản động khác đã l iên kết  vó i  
nhau lập nên một  tồ  chức phản cách mặng mang tên « Tiều đoàn Lê Lợi» 
xây dựng căn cứ vũ t rang ngoài  rừng tồ  chức lực lưọ-ng tồng t rù  bị  
t rong thôn xã. . .

Nói  đến đây,  anh dừng lạ i ,  mở sồ tay đề lên bàn,  lậ t  nhanh từng 
t rang đã ghi  chép về kế hoạch phá án.  Xong,  anh ngằng lên nhìn đồng 
đội  rồi  t iếp:

— Bước đầu ta  đã nắm được tồ  chức của chúng t rong rừng và một  
số tên cốt  cán nằm vùng.  Đề khần t rương phá án,  chúng ta  cần t iến 
hành đồng bộ hơn nữa các biện pháp đề t ruy quét .  Trước mắt  cần cắt  
đứt  ngay mọi  mdi  quan hệ t iếp tế  của bọn t rong rừng và bọn nằm vùng.

Anh nheo mắt  nhìn Dực,  nở nụ cười  tươi ,  khích lệ :
— Ý- kiến của anh Dực hay đấy.  Tôi  nhất  t r í .  Ngay bây giờ,  anh 

đưa lực lưọng t r inh sát  vũ t rang,  phối  hợp VỊỔÙ du kích địa  phương đi  
phục kích bọn ngoài  rừng vào nhcà Mabe,  ấp La Bui .  -

Nghe đồng chí  t rương công an huyện nói  vậy,  Dực bật  dậy,  đứng 
nghiêm theo tác  phong quân sự nhưng tay vẫn không rơi  chiếc điếu cày 
nói  rõ  to:

— Rõ!
Mọi người  cười  vang.
— Mười phứt  sau,  đơn vị  t r inh sát  vũ t rang cùa công an huyện 

Đơn Dương đã lặng lẽ  t iến sâu vào khu rừng ướt  đẫm sượng giữa đêm 
xđen vắng lặng.

Trần Láng mang AK đi  bên DựcBCặnh anh là  Minh,  cháu gọi  anh 
bằng cậu và các chiến s ĩ  t rẻ  tuồi  khác.  Họ không nhìn rõ mặt  nhau,  
nhưng họ đều nhận được nhau qua tùng hơi  thở và các t iếng động nho 
nhỏ từ các bước chân dẫm nhẹ t rên những con đường mòn,  t rên những



lùm cây,  bãi  cỏ và các sườn núi  thoai  thoải ,  các vách đá chèo leo.  Họ 
cũng không nhìn rõ không gian,  không t rông rõ con đường đang bưó‘c 
nhưng nhờ bám sát  bên nhau nên mọi  người  đều có mặt  ở điềm tập kết  
đúng giờ quy định.

Họ lặng lẽ  nằm phục.  Bỗng một  cơn mưa to  ập đến.  ,Tất  cẳ  đều 
chìm trong mưa.  Lặng lè . . .

•LỜI KHAI CỬA TÊN BỊ BẮT

Sau nám ngày đêm kiên t r ì  mai  phục,  đúng 20h ngày 30-8 năm 1977 
các chiến s ĩ  t r inh sát  vũ t rang của công an huyện Đơn Dương phát  hiện 
có năm bóng đen xuất  hiện ở chpn núi  t rước mặt  và t iến dằn về ấp La 
Bui .  Một  chiến s ĩ  hô.  lớn :

— Đứng lạ i !

Đáp lạ i  là  các loạt  súng AR.15,  M.79,  Carbine từ hướng năm bóng 
đen chớp lóe quét  về hưứng có t iếng hô.  ;

Lập tức Dực phát  lệnh.  Trần Láng mím môi  nồ một  loạt  AK đòn dã 
vào những bóng đen đang hung hăng nồ súng.  Tiếp đó từ các vách đá 
che đỡ vững chắc,  các chiến s ĩ  ta  bắn t rả  một  cách dồn dập và chính 
xấc.  Trước hỏa lực của ta ,  các họng súng phía  t rước đều câm bặt .  Dực 

•  hô xung phong.  Tất  cả  cán bộ chiến s ì  đều nhào lên t ruy kích toán giặc 
đang bỏ chạy.  Láng dẫm chân lên xác '  chết  một tên lao vhơ ôm chặt  một  
tên đang chạy vào cánh rừng t rước mặt .  Y chống t rả  làm anh lỡ đà ngã 
nhào xuống đất .  Nhưng nhanh như cắt ,  anh dùng chân đá móc vào bộ 
hạ của Y làm Y ngã bật  ngửa ra  phía  sau.  Anh dùng hết  sức lực tống 
vào mặt  Y một  quả đấm làm Y tối  tăm mặt  mũi  rồi  khóa t rá i  tay Y 
dẫn đi .

Y tên là :  Ng ruyễn Ván Thơ,  đại  đội  t rưởng đại  đội  t r inh 'Sất của 
« Tiều đoàn Lê Lợi».  .

Thơ khai  rõ  :

Tára tên t rốn t rạ i  DONBOSCO ngày 27-3-1976 và bốử tên t rốn t rạ i  
Gia Chánh ngày 25-6-1976 đã gặp nhau . tạ i  khu -Vực DIOMA. Tiếp đó,  
sau cuộc biều t ình r igày 20.  và ngày 21 tháng 10 nắm 1976 b ị  một  s& 
l inh mục xấu kích động,  11 tên nữa ở các xã t rong huyện đã chạy vào 
rừng.  Chúng tập hợp thành một  tồ  chức vũ t rang mang tên .<< Tiều đoàn 
Lê Lợi». Tền Vinh (bí  danh là  Vĩnh Ngọc hoặc Vích To)  nguyên thiếu 
úy nhảy dù Ngụy,  cầm đầu vụ t rốn t rạ i  DONBOSCO làm «đại  úy t iều 
đoàn t rưởng » «t iều đoàn phó » là  tên Vũ.  «  tham mưu trưỏmg » là  Đoàn



Hòa.  Sau khi  gia  nhập « Sư đoàn Bi  đúp » của lực lượng FƯLRÔ vùng IV,  
chúng đón tên DOMINÔ nguyên là  «thanh t ra  FULRÔ vùng IV» về làm 
«tham mưu phó ».  Ngoài  ra , tồ  chức này còn có tên Nguyễn Văn Lạc cũng 
là  tham mưu phó nhưng được bố t r í  nằm vùng đề phụ t rách lực lượng 
tồng t rù  bị  của t iều đoàn.

Tiều đoàn của hắn mới  có 23 tên,  nhưng đã bị  diệt  và bị  bắt  mất  
10 tên.

Nhằm tăng cường,  cấu kết  với  các tồ  chức phản cách mạng khác,  
tên Vinh đã giao quyền chỉ  huy cho tên Chu,  còn Y thì  đi  thành phố Hồ 
Chí  Minh móc nối  sát  nhập t iều đoàn của chúng vào một  tồ  chức phản 
động,  mang tên «Lực lượng chí  nguyện •  quân Đông Nam Á» và lấy 
phiên hiệu là  «( t rung đoàn 8,  binh đoàn 2 Lê Văn Duyệt  >/) .  Ngoài  ra ,  Y 
còn móc nối  vó ' i 'bọn phản động t rong người  Hửa ỏ-  chọ’  lớn và đưọc 
bọn chúng ủng hộ 1000 đồng và ba lượng vàng.  Số t iền và vàng này,  Y 
giữ lạ i  600 đồng đề t iêu,  còn giao lạ i  cho Kim vè Mậu mua được 1500kg 
gạo đề ở nhà Mabe.

Toàn bộ lời  khai  của Thơ khớp vó*i  t ình hình ta  đã nắm được.  
Riêng về tên Lạc,  ta  t iến hành xác minh ngay đề nắm toàn bộ tồ  chức 
nằm vùng của chúng.

BỨC* JHƯ MẬT

Nguyễn văp Lạc nguyền ià  chủng s inh của Giáo hoàng học viện 
PIOX tại  thành phố Đà Lạt .  Trong thời  gian đang làm tu s ĩ ,  v ị  l inh 
mục tương la i  ấy đã yêu một  nữ tu  của giòng « Tận Hiến » << I-C ».  Tình 
cảm lãng mạn và nồng thắm đã giúp cho họ vượt  qua các bức tường cao 
đầy rêu phong lạnh giá  của tu  viện và làm nhòa đi  các câu kinh thánh 
mà hàng ngày họ vẫn tụng niệm‘như những kẻ ngoan đạo t rên đời .  Họ 
quên cả các lời  răr i  của Chúa và « Tân Hiến » cho nhau,  tận hưởng với  
nhau mọi  lạc  thú t rên đời .  Họ quên cả việc tôn thờ những vị '  thánh anh 
minh vì  còn mải  thờ t rong t rá i  t im của nhau vị  chúa tề  của lòng mình là  
hình ảnh mà người  mình yêu.

Mối t ình lặng lẽ  t rong tu  viện đàng đắm say thì  bỗng nhiên Lạc 
cùng hai  tu  s ĩ  nữa xuất  tu .  Ra sống ở ngoài  đời ,  hai  ' tên đã bị  công an 
Lâm Đồng bắt  vì  tội  phản cách mạng.  Còn Lạc thì  t rở về Lạc Lâm l iên 
hệ mật  thiết  với l inh mục Trần Công phó xứ và với  hai  l inh mục,  một  
số tu  s ĩ  khác t rong xã Lạc Lâm.

Thông qua cơ sở,  ta  đứợc biết  mặc dù sống t rong tu  viện của dònơ 
« Tận hiến » nhưng người  t ình của Lạc,  Nàng đau đớn và thất  vọng



nặng nề vì  biết  Lạc đã phọ bạc mình,  đâ quên những lời  thề non 'hẹn 
biền.  Trước tượng chúa Giê Su -đã đem lòng yêu say đắm m^t  người  
con gái  cũng xinh đẹp chẳng kém gì  mình đó là  Nguyễn thị  Lan Anh,  
có biệt  danh là  Ái  Lan.  Ái  Lan thường đi  về thành phố Hồ Chí  Minh
đề làm việc gì  cho Lạc.

Ta đã bố t r í  người  t iếp cận Ái  Lan,  Ái  Lan khoe là  vừa đi  thành 
phố Hb Chí  Minh đề nhận một  bức mật  thư quan t rọng của Vĩnh 
Ngọc ở 15 Peírury gửi  về cho Lạc.  Ta l ieh t ìm cách bí  mật  lấy được 
bức thư đó.  Bức.  thư viết  bằng’  mật  mã.  Ta chưa nắm được «khóa» 
đề mỏ’.

Nhưng không thề 'bó tay ngồi  yên,  các t r inh sát  đã nát  óc suy 
nghĩ ,  t ìm tòi  và cuối  cùng đã khám phá ra  điều bí  ằn dấu t rong những 
chữ số tựởng chừng nhu ô nghĩa:  Ta đã tự t ìm ra  khóa irụ.t mã nên 
dọc được bức thư của.  Vĩnh Ngọc gỏi  với nội  dung như sau:

« Thời  cơ sắp đến,  hãy tăng cường tồ  chức lực lương bên t rong.  
Ngày 15-9-1977 sẽ gây rối  ỏ' Lạc Lỗm, đề thu hút  lực lượng của cộng 
sẫn vào đấy rồi  phối  hợp với  «  các chiến hữu r igoài  rừng » bất  ngờ 
đánh phá một  cách « hữu hiệu » nhằm t iêu diêt  chính quyền xã Lạc 
Lâm theo kiều «Nội  công,  ngoại  kích» sau đó kéo lực lượng 
vào rừng». . .

Theo kế hoạch đã vạch sẵn,  ta  l iền phối  hợp với  công an çhành phố 
H'ổ Chí  Minh ' t iến hành vây bắt  Vinh nhưng Y trốn thoát .  Đồng thời  
với  việc tăng cường t ruy quét  các căn cứ của chúng t rong rừng và tồ  
chửc lực lượng đề chủ động đối  phó ở Lạc Xuân và các xã lân cận,  
ta  t iến hành bắt  tên Lạc.  Khám nhà Y ta  thu được một  con dấu cửa 
« Trung đoàn 8» một  hộp mực-đỏ,  soo đồng,  100 tờ mẫu phiếu lý  l ịch 
và đơn xin '  g ia  nhập tồ  chức.

Trước 'những chửng cứ không thề chối  cãi ,  Lạc phải  thú nhận tội  
lỏi  của mình và khai  báo-  toàn bộ tồ  chửc ' lực lượng tồng t rù  bị  ghm 
129 tên nồm vùng tạ i  các xã Lạc Lâm, Lạc Xuân,  Lạc Nghiệp,  Thạnh 
Mỹ,  Ka Đô. . .  bọn nằm vùng có nhiệm vụ:  t iếp tế  lương thực,  vũ khí ,  
thuốc men,  tuyên t ruyền gây thanh thế,  cung cấp t ình hình của ta ,  bồ 
sunế quân số. . .  cho «Tiều đoì.h Lê Lợi» Tức t rung đoàn 8 Lạc Lâm 
hay.  t rung đoàn 8 Lê Văn Duyệt)  và chờ thòi  cơ nối  dậy.  Ngoài  3  
đường dây tham mét  I ,  I I ,  I I I ,  đưòrng đây « Tứ Kiệt  » ,«  Sel  *đal  »  đề 
t iếp tế  vào rừng,  chúng còn lập ra  đường dây X3 tồ  chức người  t rốn 
ra  nưó-c ngoài  vạ đường dây l iên lạc  với  thành phố Hd Chí  Minh và 
một  số t ỉnh khác.  !

Y cũng đã thú nhận toàn bộ kế hoạch đánh phá.  t iêu diệt  chính 
quyền cơ sở ở xã  Lạc Xuân.  '  ^



Sau khi  hội  ý  với  Dực,  Trù,  Láng và một  số t r inh sát ,  Đửc Hẻi  
t rỏ’  về phòng làm việc.  Anh ngồi  chăm chú đọc lạ i  lời  khùỉ  cua Thơ,  
Lạc và các tên bị  bắt  rồi  đối  chiếu với  từng nguồn t in  t r inh sát  đã 
thu thập được.  Anh gạch đỏ tấ t  cả  những chõ cần chú ý rồi  đứng lên 
đánh dấu lên bản đồ những địa  danh có l iên quan.

Các nguồn t in  t r inh sát  đềụ khó 'p  với  lời  thú nhận cửa những 
tên bị  bắt .  Aĩ ih  vươn vai ,  hí t  mạnh không khí  t rong lành.  Từng đàn 
chim non r íu  r í t .  Những t ia  sáng đầu t iên t rong ngày làm tan sương đêm 
và soi  sáng dần căn phòng anh.  Đâu đó có t iếng hát .  Tiếng hát  rấ t  vui '

SỐ PHẬN CỦA MỘT TỒ CHỨC PHẢN ĐỘNG

Trên cơ sở nắm được toàn bộ tồ  chức bên t rong và lực lượng 
ngoài  rừng của «Tiều đoàn Lê Lợi».  Eưọ-c sự chỉ  đạo của công an 
t ỉnh Lâm Đbng và sự lãnh đạo t rực . t iếp của thường vụ huyện ủy 
Đơn Dương,  ng¿.y 12-9-1S77 việc phá án đã t iến hành.

Trước hết ,  ta  bắt  26 tên cốt  cán nằm vùng cầm dầu các đường 
dây và các đầu mối  quan t rọng,  đồng thời  đầy mạnh công tác  phát  
động quần chúng,  kêu -gọi  bọn nằm vùng ra  đầu thú.  Kết .  quả :  63 
{ên^nằm vùng đã ra  đầu thú.  40 tên nằm vùng không ra  đằu thú đấ 
bị  tã  gọi  đích danh và xừ lỷ  nghiêm khắc đối  với  tội  t rạng của từng tên.

Cùng ngày căn. .cứ vào sơ đồ đóng quân,  của «Tiếu đoàn I.ê Lợi« 
do tên Thơ,  tên Lạc vẽ,  đội  t r inh sát  vũ t rang t rong huyện,  phối  hợp 
với  lực lượng quân sự tạ i  địa  phương,  mở đợt  t ruy quét  vào sào 
huyệt  của chúng,  diệt  ba tên.  Ngày hôm sau một  tên về đầu hàng.  
Tên Đoàn Hòa,  «  tham mưu trưởng t iều đoàn» đang t rên đường chạy 
t rốn thì  bi  tờ  «  bảo vệ an ninh» của xã Xuân Trường bắt  sống.

Những ngày sau đố,  ta  diệt  thêm một  tên,  bắt  sống thêm một  tên 
nữa.  Bảy tên.  còn lạ i  cũng lần lượt  ra  hàng.

Ta khần t rương lập hồ sơ đưa cải  tạo chín tên,  dưa t ruy tố  mười  
tên và tồ  chức cải  tạo tạ i  chỗ số còn lạ i .

Ngày 16-5-1978,  tạ i  địa  bàn xảy ra  vụ án,  tòa án nhân dân t ỉnh 
Lỗm Đồng đã mở phiên tòa xét  xử công khai ,  tuyên án tử hình hai  
tên,  chung thân một  tên.  Bay tên còn lạ i  chịu mức án từ 5 năm đến 
18 năm tù.

Sau gần một  năm truy t ìm,  phối  hợp với  sờ cồng an thành phố 
HỒ Chí  Minh,  ngày 15-10-1978 công an t ĩnh Lâm ỉ lbng đã bắt  được 
Nguyễn Vãn Vinh,  tên cầm đầu và cũng là  tên cuối  cùng của «Tiều 
doàn Lê Lợi».



v  Riêng đối  với  l inh mục Trằn Công t rước đây khi  ta  gọi  cải 
cáo Y về việc đề xảy ra  vụ biều t ình ngày 20 và 21 tháng 11 năui  
1976 thì  Y khệnh khạng bưó'c  đến rồi  t rả  lời  khinh khỉnh :  «việc nàj  
tôi  không biết!  Tất  cả  đều tạ i  t rồi».  Nhưng 1 'ân này,  sau khi  «Tiều;  
đoàn Lê Lọ-i» bị  t iêu diệt ,  t rưó-c những chứng cử v 'ê  hành động phản 
cách mạng của Y trong việc ủng hộ «Tiều đoàn Lê Lợi» bị  gọi  đến 
t rụ  sử chính quyền ta ,  Y đã phải  run sợ,  nhún nhứcrng và Ịỗ phép 
thú nhận :

«Việc đạo,  việc đời  tôi  đều có lỏi!

Đó là  số phận của một  tồ  chức phản cách mạng.  Còn những người  
t rực t iếp quyết  định số phận của bọn chúng là  các cán bộ,  chiến sĩ 
công an huyện Đơn Dương thì  không ngừng t rưỏ 'ng thành lớn mạnh.  
Cùng vối  những thành t ích xuất  sắc đã’  đạt  t rên mọi  mặt  công tác ,  
chiến công t iêu diệt  «Tiều đoàn Lê Lợi» đă góp phần làm cho công an 
huyện Đơn Dương t rỏ '  thành «Đơn vị’Quyết  Thắng» và vinh dự được 
Bác Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa,  được hội  đồng Nhà I íước tặng 
huân chương chiến công hạng nhất  và nhiều phần thưửng cao 
quý khác.

Vệ Giang



CHIẾN ĐOÀN ĐỒNG KHỞI

Trời đã ngà về chiều, sương mù dần đần bao phủ -cà vùng rừng 
núi điệp trùng của cao nguyên Lâm Đồng rộng lớn. Trong cảnh hoàng 
hôn êm ả ấy, cáo chiến sĩ cảnh sát vũ trang cơ dộng của công an 
huyện Đức Trọng đang lặng lẽ tiến xa vào khu rừng rậm nằm giữa xã 
Tùng Nghĩa và làng Kambcutte dề làm nhiệm vụ tuần tra, kiêm soát, 

ị  ngăn chặn sự hoat đồng^của KULRO tai vùng này.

Bỗng từ sườn núi phía tày làng Kamboutte vang lèn một loạt AK 
giòn dã, vọng vào các vách đá, vượt qua đèo dốc suối sâu các chiến 
sĩ ta lao nhanh về hướng cỏ tiếng nô thì thấy một ngưò’i nằm sõng 
sượt trên vũng máu loang đỏ trên đường hẻm. Đỡ ngưòi bị nạn dậy, 
các chiến sĩ ta nhận ra ngay đó là thiếu, úy Đỗ Thế sầm ỏ- đơn vị 200C. 
Cách đấv chửng 50 m sát bèn vệ đường, nhiều vỏ đan AK vãi lữ tung 
trên một đám lau sậy bị đồ rạp do nhiều ngưòvi dẫm đạp. Các chiến sĩ 
ta tỏa ra truy tìm thủ phạm nhưng đêm đen đã sập xuống khu rừng 
rậm mênh mông lại chưa xác định chính xác hướng truy kích nên khòng 
thu được kết quả gi.

o
Đang điều tra về cải chết của đòng chí sàm thì ta được một ngưòi 

dân báo cho biết là ở môt thung lùng trong rừng sân cách xa làng 
Kambomte chừng nửa ngàv đườpg có một số FULRO mới về căng lều, 
dưng trại. Đê kiếm tra nguồn tin nàv, ta bố tri ngav một người dân 
địa phương giả vò* đi sấn thú đển ngay khu vực đó và phát hiện ra 
bọn chúng đúng như lời báo của người dân nói trên.

' 3 giò’ sáng ngày mùng 2 thảng 6 năm 1977 được sự phối hợp của 
dơn vị 200 c và sự dẫn đường của người dân địa phưo ng, ta đã nô 
súng tấn công vào nơi dỏng quân của toán FIJLRO đó. Kết quả ta dà 
bắn chết 3 tèn trong đó cỏ tên Lương Hắc Long, thiếu tá, ủy viên công 
cản FƯLRO vùng IV bắt sổng được Trương Văn Cường, thiếu,ủy, dại 
dội trưởng thu dược toàn bộ danh sách của chiến đoàn đồng khởi ỉiộrn 
1 tiẽu đoàn cơ hữu trong rừng có 20 tên bộ khung chỉ huy cùa-8 tiều 
doan trù bị cùng danh sách bộ mảy chinh quyền từ thòn lên"iã và các 
cơ sở tiếp tế cho chiến đoàn của số FULRO nằm vùng tại xã Tùng Nghĩa 
gồm 55 tên.
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Trên cơ sở những kết quả thu được đổ, đề làm tan rã hoàn toàn 
chiến đoàn (kề cỗ số trong rúng và số nằm vùng trong xã).

Trước hết, ta lấy Tùng Nghĩa làm trọng điềm, tiếp, tục đi sâu triên 
khai toàn diện việc thực hỉện chì thị 04 của Ban bi thư về việc phá^ 
động quần chúng xây dựng cơ sở chinh trị vững mạnh truy quét FULRO, 
tạp trung lực lượng đay phong trào « Bảo vệ an ninh rỗ quốc » trong': 
toàn xã hội tiến lên một bưóc. / . '  ị

Cùng với việc tô chức cho K’năm, chuan tưcrog tư lệnh FULRO 
vùng Iv, .và.mục sư Ha Brông, chủ nhiệm tin lành Nam Thưọmg Hạt, Ị 
cố vấn FCLRO vùng IV (đẩ ra đầu hàng) cộng tác vói ta, tố cáo âm

- mưu vả tội ác cũa FULRO, ta đã cho trương văn Cuông kiễm điem
tnược cuộc họp của 4000 dân trong xã về tội lỗi của mình trồng.việc Ị 
tham gia «chiến đoàn đồng khởi ».chổng lại phàn dân, Ta cũng dã cho I 
các gia đinh có ngưòi thân theo FULRO vào rừng đề gọi họ trở vè. Kết 
quả tên Đào Ọuang Hùng, đại úy chiến doàn phó và tên Họ Ngọc chiến, 
đại úv tiều đoàn trưởng, sau khi gặp người nlì?> dã ra đầu Iiàng. Ta 
lại cho hai tên này kiềm điềm trưóc dàn và viết thư kêu gọi số còn 
trong rừng. Một số tên đẩ lần lượt ra hàng và đều được ta , đối xử
nhân đạo, sau khi cho khai bảo, giáo (íục, ta đều chp về nhà đồng
thời ta bố trí theo dõi, đề phòng chúng trả hàng.

Đối với số nằm vùng, ta kều gọi ra tự thú, tự báo, tên nào ngoan 
cố ta bắt cành cáo, giảo đục. _ i

Hòng thời với các biện pháp nói trên, ta tiến hành hao vây, truy 
quét số trong rừng. 5 giờ sáng rgày 26-6-1977 được/ta cảm hóa, giáo 
dục, tên Hát, trường ban 6 của chiến đbàn mỏi ra hàng, dã dẫn đường 
cho ta tiến đánh mật khu cua’ chiến đoàn, diệt 4 ten (trong đó có tên 
thiếu tá mục sư. Xit-ba-da.vít) thu 6 sủng và nhiều tài liêu quan trọng khác.

Kết quả bước đầu của việc thực hiện, các biện pháp trèn là 12 tên 
trong rừng đa ra đầu bàng (trong đó 2 đại úy, 3 trung úy), 31'tên nằm 
vùng đã ra tự thú (trong đó có 3 đại ú y ,  3 trưởng ban), ụ  u n  khai thác 
bọn chúng ta biết được: theo lệnh của tên thiếu tá mục SU’ Xit-ba-đa- 
vit, Đào Quang Hùng đã cùng Bặng Văn Ngà, Na-sa-ky phục kích bẩn 
chết đòng chí Sầm trên đưửng đòng chí ới công tác từ Kamboutte sang 
Tùng Nghĩa thu 1 khäu K54 và 500 dồng cùng toàn hộ tư trang hành lý. '•!

o ' . -, » I
Trong khi ta tiếp tục đay mạnh việc phát dộng quần chúng và 

tăng cường truy quét đề bốc hết số nằm vùng trong xã và thanh toán 
nốt số trong rừng, trong đó có tên chiến đoàn trương Vi Hữu Bằng, thi 
trên đưòmg Đà Lạt-7 Thành phố Hồ Chỉ Minh đã liên tiếp xây ra 2 vụ I 
cướp xe



nặng nè lằn bánh về hướng thành phố Hò Chí Minh thì bỗng có 8 thanh 
niên quần áo tả toi không mũ nón, đội mưa đứng giữa đường giưongỊ 
AR 15 ngăn xe lại ròi nhảy lên xe, dí súng .vào người lái xe bắt phải 
ch& đi. Khi xe gần đến Bảo Lộc, tài xế kêu xe hỏng dừng xe, vờ chay 
đi lấy phụ tùng ròi biến ìpất. 3 tên cướp cũng nhảy xuống xe và chạy 
vào rừng.

Hai ngàv sau, chiều 14-7-1977 xe đò 49 A  0612 đang nặng rề trườn 
qua đèo chuối đề về thành phố Hò Chí Minh thi bỗng đứng /sựng lại 
vì bị 3 tên cướp có vù trang ra chặn' đưô-ng. Chúng nhảy lên xe và 
dùng súng AH 15 đe dọa, bắt mọi ngưòi nộp hết tiền nong, vàng bạc,

, tư trang mang trong ngưò-i cho chúngí rồi cả bọn nhẩy Xuống xe chạy 
ngay vào rừng.

o •

Ta nhận địnÂ, cỏ khẳ năng một toán tàn quân của chiến đoàn đa 
gày ra hai vụ cướp trẽn và dặn người lái xe bảo ngày'với ta khi gặp 
lại chúng. ; ,

Kết quả, lúc 14 giò- ngày 27-7-1977 anh phụ xế chuyến xe đò bị 
cướp nói trên đã nhận ra bọn chúng tại một tiệm cơm thuộc phường 
13, quận 10, thành phố Hồ Chi Minh và đã báo cho đòn công an tại đó 
bắt giữ. Bọn chúng gồm 3 tên: Vòn Trung Khằng, Mã Thiên Qúy và
Hửa Thiền Phượng. ' *  '

Qua khai thác, tèn Vòm Trung Khẳng đà thú nhận:

Vốn là một trung sĩ nhất an ninh ngụy, sau giải phóng Y đa man ' 
lển họ của tên Vi Hữu Bằng (là một đại úy ngụv ác-ôn khét tiếng đă 
bị ta giết) đề gâ\ thanh thế tập họ-p bọn phản động chống lại cách 
mạng. Tháng 10-1975 Y đã lôi kẻo 111 thanhcniên Tùng Nghĩa (phân lớII 
là ngưò-i của các dàn tộc thượng du mfền Bắc đi cư) chạy vào rừng 
lạp lên tiều đoàn (long khởi. Nhưng ngày 24-1-1976 bị ta truy quyét, 
tiêu đoàn tan rậ 63 tên ra hàng Được bọn FULRO phong cấp thiếu tá 
và giao nhiệm vụ, ngày 2-3-1977 Y tập hợp tàn quân các đơn vị bị ta 
đánh rã, lập lẻn chiến đoàn đồng khởi đặt dưới sự chí huy của Fri.RO 
vùng IV và dược tỗ chức phân động «Mặt trận dân tộc tự quyết » \ềnt 
trơ về mặt tài chinh (chúng đà ủng hộ^ehỉến đoồn 5000 đòng tiền mới).

m



Ngày 6-2-1977 bj ta đánh đúng vèo tâm chĩ huy ngoài/rừng chiến I 
doèn bị tan rã. Y cùng Mã Thiên Qúy và Hứa Thiên Phưọng chạy về 
Sài Gòn đề cấu kết với bọn phản cách mạnh ở đó tiếp tục chống ta 

thinh bọn chủng đã gây ra vụ cướp xe be và cướp xe đò nói trên. 
Nhưng mới về Sài Gòn chưa kịp móc nối hoat động, cả ba đã bị sa lưới.

Sau khi tên thiếu tá chiến đoàn trưởng Vòm Trung Khằng bị bắt 
số tồn quân của chiến đoàn còn lại trong rừng đều đa ra đầu hàng, 
toàn bộ số nằm vùng cũng ra tự thú. Ta xóa đượ^c boản. toàn chiến 

đoÃn đồng khởi.

«Chiến đoàn đồng khởi» là một tồ chức vữ trang phẫn động của 
FULI\0, hoạt động trên một địa bàn ựrng núi hiềm trỏ', có cơ sở nằn; 
vùng trong xã, có sự trợ giúp của to chúc phản động ,« Mặt trận dàn 
tộc tự quyết »... nhưng nhò- biết vạn dụng tông họp-. các biện pháp 
quần chúng, trinh sát, vũ trang (trong đó lấy việc thực hiện chỉ thị 04 
phát động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, làm nền 
tảng cho việc thực hiện cảc mặt cống tác khác; biết phối hợp chặt chẽ, 
đòng bộ các lực lượng (đội tăng cưòng công tác chống FULRO của Bộ — 
phòng bảo vệ chính trị của công’an tỉnh Lâm Đòng công an huyên Đức 
Trọng và đơn vị hộ đội 200 C...) nôn chỉ trong một thòi giạn ngắn, ta 
đã xóa bỏ được hoàn toàn chiến đoàn đồng khỏi, tạo cơ sở đề tiếp 
tục tiến công truy quét FULRO trên toàn tĩnh Lâm đồng.

Kim Thanh



vu TẬP kích

Sau hot chuông đốm

Đing!  . . .  Doong!  . . .  Đing!  . . .  oong!  . . .

Chuông đêm của nhà thờ Đam Pao đồ hồi ,  ngân vang,  
hòa với  t iếng chuông của các nhà thờ Xứ 1 hanh Bình,-  Kim 
Phát ,  Đa Huynh,  Đạ Nung,  R' lơm.. .  nằm dọc t rục đường 21 B S' 
vang vọng khâp khu kinh tế  mới .Hà Nội ,  Hà Nam Ninh,  công 
t r ình đại  thủy nổng Đạ Đờn,  khu vực Huyện ủy,  Uy ban nhân 
dân huyện đang khởi  công xây dựng và cả khu vực rừng núi  
bao quanh thuộc huyện Đức Trọng t ỉnh Lâm Đồng.

Bỗng,  những loạt  đạn dòn dã,  rền vang,  á t  cả  t iếng 
'chuông nhà thơ đang tan dăn t rong đêm đen im váng. . .

Nghe súng nò,  đơn vị  ( (  X ))  l iền t r iền khai  đội  hình chiến 
đấu.  Đồng chí  chỉ  huy dẫn một  t rung đội  đi  t ruy kích địch 
theo hướng 'CÓ t iếrrg súng nồ.  Tiếng súng nồ bỗng rộ lên một  
cách dữ dội .  Nghe t iếng súng nồ dễ dàng nhận ra  các loại  
AR 15 Carbiner ,  đại  l iên,  AK, CKC và lựu dạn đang nò vào 
nhau.  Được dơn vị  kịp thời  t iếp ứng,  địch l iền bị  du kích ' 
đánh bật  ra  rừng.  Gùng lúc ấy t iếng súng lạ i  nồ dòn dã tạ i  
khu vực đóng quân của đơn vị .  Biết  đơn vị  bị  tập kích dồng 
chí  chỉ  huy đưa t rung đội  t rở về nhưng khi  ngang qua nhà 
thờ Đain Pao thì  bị  súng các cỡ từ nhà thờ bân ra  dữ dội .  
Đồng chí  chi  huy l iền t r iền khai  lực lượng bao quanh nhà thờ.  
Chờ súng ngớt ,  anh chụm hai  bàn tay làm loa,  đưa lên miệng 
gọi  lớn :

— Các anh đã bị  bao vây.  Hãy bỏ súng đàu hàng đè bảo 
vệ nhà thờ khỏi  bị  đồ vỡ.  Đáp lạ i  lời  anh chỉ  có t iếng súng.  
Anh lạ i  gọi ,  súng vẫn nò.  Gọi  nữa súng vẫn nồ nữa.  Anh 
buộc lòng phải  cho nã B40 vào các ồ súng của dịch,  bao vây 
t iến công làm chủ toàn bộ khu vực nhà thờ,  tạm giữ l inh mục 
Trân Thế Phiệt  cùng bổn nữ tu  là  những người  có t rách nhiệm 
cai  quản khu vực nhà thờ và hiện diện nhà thờ lúc nồ súng.



Sáng hôm sau,  nhận được điện báo về t rận tập kích 
FULRÔ vào hai  xã Đinh Văn,  Đạ Đờn và đơn vị  c 816, 
Công an Lâm Đồng l iền cử cán bộ cùng với  công an hu 
Đức Trọng,  kết  hợp với  số t r inh sát  đã câì tn  sẵn ở địa  
đến ngay hiện t rường xảy ra  vụ án đề điều t ra .

Đến nơi ,  các đồng chí  đã đồng thời  t iến hành :

KhẲm nghiệm hiệtỊ  t rường xảy ra  vụ án.

Nghe đơn vị ,  ủy ban nhân dân hai  xã Đinh Văn,  Đạ Đờn 
và 'các t r inh sát  có mặí  tạ i  địa  bàn xảy ra vvụ án báo cáo 
t ình hình.

Lấy lời  khai  của l inh mục Phiệt ,  bốn nữ tu  và thu thập 
dư luận quần chung t rong khu vực xảy ra  vụ án.

Qua kết  quả điều t ra  sơ bộ bước đâu nói  t rên,  ta  đã hệ 
thống lạ i .  d iễn biến vụ tập kích của FULRÔ tròng đêm 28 
rạng ngày 29-KM977 như sau:

Lúc 20h,  ngay sau hồi  chuông đêm của nhà thờ Đam 
Pao-và các nhà thờ khác t rong toàn địa  hạt ,  FULRÔ đã nồ 
súng tập kích vào thôn Đạ B'rách xã Đinh Văn,  giết  chết  
ông K'ngao già  70 tuồi .  Giếtxong,  chúng cho cán bộ của thôn 
( là  cơ sở nàm vùng của chúng)  chạy sang báo với  ủy ban xã 
dè kéo lực lượng vũ t rang của ta  sang Đạ B'rách,  Nhưng ta  
chỉ  điều một  lực lượng nhỏ sang,  còn lực lượng chính vẫn à 
lạ i  bảo vệ ủy ban.  Do đó,  khi  FULRÔ nò súng tấn công ủy 
ban thì  bị  lực lượng ta  đánh t rả  quyết  l iệ t .

Không đánh chiặm được t rụ  sở ủy ban,  chúng đã xông 
vào làng bát  ông K’Rơn ( là  người  kiên quyết  vận động bà 
con không t iếp tế  cho FULRÔ) chặt  làm đôi  bắt  anh KThăng 
(ủy viên ban nông hội  xã)  chặt  đàu mồ bụng,  bắt  chị  K’nghe 
(ủy viên ban chấp hành phụ nữ xã,  là  người  đã làm đơn tố  
cáo những hoạt  động phạm pháp của nhà thờ Đam Pao)  băm 
yâm chị  ra  nhiều mảnh rồi  vứt  xác tấ t  cả  ba người  bị  giết  ra  
cTâu làng.  Sau đó chúng kéo cả tên FULRÔ nằm vùng ( làm 
cán bô thôn Đạ B'rách)  chạy vào rừng.



•  Cùng lúc đó,  chúng đa tập kích vào xã Đạ Đờn,  bắt  ồng 
'krang ủy viên hội  đồng,  nhân dân xã,  t rưởng ban thanh niên

xã,  mang ra  đồi  Đạ Nung A đâm năm nhát  vào ngực,  chặt  
đáu vứt  xác ngay sườn đồi ,  dùng súng M16 bân anh 
K'phäng (một  thanh niên theo FULRÖ Ỷè dău hàng)  phết  
gục t rước cửa nhà,  dùng xà gạc (dao cùa đồng bào Thượng) 
băm vàm mặt  mũi  anh K’par  (cán bộ công an thôn)  và mồ 
bụng,  moi  gan,  phơi  xác ngay đầu làng.

Chúng đã bao vây,  ném lựu dạn,  làm sập nhà ờ của anh 
Điều (bí  thư chi  bộ)  anh Nhơn ( t rưởng công an xã)  anh Nhân 
t r inh sát  bảo vệ chính t r ị  của huyện — theo dõi  xã nhưng các
anh dèu đi  cồng tác  Ỷâng.

Lúc 21 giờ,  chúng tập kích vào doanh t rạ i  dơn vị  «  X » 
đồng thời  bố t r í  lực lượng phục kích tạ i  nhà thờ Đam Pao,  
chờ khi  lực lượng của đơn vị  đi  chi  viện cho Đinh Văn t rở về 
thì  xả súng bắn ra .

Bị  lực lượng ta  đánh t rả ,  bọn FULRÖ dã bỏ chạy vào 
rừng theo một  đường hăm thông từ nhà thờ ra .

Từ cơ sờ điều t ra  bước dâu nói  t rên,  kết  hợp với  tà i  l iệu 
t r inh sát  thu được t rước dó,  ban chuyên án nhận định :

Thực chất  vụ tập kích là  một  cuộc bạo loạn vũ t rang có 
sự cấu kết  giữa bọn phản động lợi  dụng tôn giáo và bọn phản 
dộng FULRÖ (kề’* cả lực lượng vũ t rang ngoài  rừng và lực 
lượng nằm vùng t rong buôn ấp) .

Cuộc bạo loạn này nằm trong kế hoạch ((  cuộc hành quân 
F 77» của FƯLRÔ nhằm dánh vào lực lượng vũ t rang,  vào 
các t rụ  sở chính quyền,  diệt  cốt  cán cơ sở của ta ,  khủng bố 
t inh thần nhân dân,  gây thanh thế cho-lực lượng FULRO 
đồng-  thời  chuyền lương thực (do số nằm vùng đặ vận động 
nhân dân t iếp tế  vào rừng)  và kéo luôn vào rừng những tên 
nằm vùng dã lộ  mặt .

Căn cứ đóng quân của lực lượng FULRÔ đã gây ra  vụ 
bạo loạn nằm ngay t rong vùng rừng núi  thuộc địa  bàn 
Đức Trọng.



Do đó,  kế hoạch điều t ra  vụ án được tập t rung đồng 
t iến hành qua ba khâu cơ bản ià  :

Khai  thác l inh mục Tràn Thế Phiệt  và các nữ tu .

Phát  động quần chúng,  kết  hợp với  các biện pháp nghiệpv  
vụ bóc hết  bọn FULR0 nâm vùng tạ i  hai  xã Đinh Văn,  Đạ 
Đờn và các vùng lân cận.

Tập t rung tực lượng t iến hành t ruy quét  FIỈLRÔ tại 'căn 
cứ của chúng.  i i

Trên cơ sở những chứng cứ phạm pháp quả tang qua việc 
súng đạn các cỡ từ nhà thờ bán vào đội  hình hành quân của 
đơn vị ,  ta  dã bát  khàn cấp l inh mục Trăn Thế Phiệt  cùng bốn 
nữ tu  và khám xét  toàn bộ khu vực nhà thờ.

Khu vực nhà thờ Đam Pao rộng t rên 12000m2,  có một  
nhà thờ chính một  dãy nhà năm gian giành cho l inh mục Phiệt  
ở;  cạnh đó là  dãy nhà của bốn nữ tu ,  hai  dãy t rường học,  
một  phòng phát  thuốc.  Ngoài  ra  còn có ba gian nhà dựng hai  
xe hơi ,  một  máy cày và nhiều máy móc khác.

Phía  t rước nhà thờ,  hai  bên t rá i ,  phải  cổ hai  đống vỏ đạn 
đại  l iên đạn M16,  CaRbinerđạn M79. . .  t rong nhà thờ,  phía  bên 
t rá i ,  t rên mặt  ghế băng có ba băng đạn MÍ6,  t rước cửa ra  vào 
của nh'ấ /tữ tu  đều có nhiều vỏ đạn.  Nhà ở của l inh mục Phiệt  
bị  B40 bắn vào sụp một  góc,  nhiều vết  đạn AK, CKC lỗ chỗ 
khắp tường nhà thờ.  Từ kho băp của nhà thờ (còn lạ i  chừng 
bốn tấn)  có nhiều báp rơi  theo một  vệt  dài  t rên 50m theo 
hướng đi  vào rừng.

Ngoài  ra  khi  khám xét  khu vực nhà thờ ta  còn thu được 
một  ống nhòm (vứt  dưới  giếng)  máy chiếu phim,  nhiều phim 
ảnh,  văn hóa phàm đồi  t rụy,  các loại  thuốc,  dụng cụ y tế ,  chủ 
yếu là  các loại  dùng cho người  bệnh ở rừng và một  số 
thuốc ngừa thai .

Linh mục Phiệt  và bốn nữ tu  đều ký vào biên bản xác 
nhận :  lúc 21h có lực lượng FULR0 trong khu vực nhà thờ 
bân vào bộ đội ;  toàn bộ tang vật  gồm các vò đạn,  băng dạn 
FƯLRÔ bỏ lạ i  ở  hiện t rưởng và những tang vật  thu được tạ i  
khu vực nhà thờ ià  đung và chúng hoàn toàn chịu t rách 
nhiệm về việc này.  Chúng cũng tự xác nhận việc chúng bị  
bắt  là  hoàn toàn đúng.  -



Ị l  Ta t iếp tục đấu t ranh,  khai  thác,  l inh mục Phiệt  đã thú 
nhận Y là  một  tu  s ĩ  của dòng chúa cứu thế đã tập tu  ở nhiều 
nơi  như Vũng Tàu,  Nha Trang,  Thù Đức,  Sài  Gòn. . .  nơi  tập tu  
nhiều nhất  là  nhà thơ Đa Nung,  Đam Pao xã Đạ Đờn,  Đức 
Trọng.  Trong thời  gian tập tu ,  Y là  người  giúp việc đắc lực 
chó giáo s ĩ  Vai l laneurtngười  Ca-na-đa và t rợ thủ cho bọn 
giáo s ĩ  nước ngoài  với  âm mưu bình dinh giáo dân,  lập ãp 
chiến lược của Mỹ,  Ngụ y tạ i  vùngĐamPao,R’ Lơm, Đa Nung.  
Thời  gian này Y đã nghiồacứu nhiều tà i  l iệu hói  về tồ  chức 
Fulro theo quan đièjm của Bộ phát  t r iền sâc tộc ngụy.  Sau 
phải  phóng miền Nam, các giáo s ĩ  nước ngoài  dều phải  rời  
khỏi  khu vực Đa Nung,  Đam Pao. . .  Dòng chúa cứu thế ờ Sài  
Gòn đã phong t rá i  phép chức Linh mục và cử Y về hành 
tạo ở Đa Nung,  Đam Pao,  không thông qua chính quyền ta .

Y đã khai  là  t rong hai  xứ Đa Nung,  Đam Pao có 80% dồng 
bào thượng theo dạo thiên chúa giáo.  Y có biết  tên,  biết  mặt  
1  số phần tử t rong giáo dân theo FƯLRÔ hoạt  động t rong 
rừng,  cấu kết  với  bọn nàm vùng ohống lạ i  cách mạng.  Y nhận 
là  đã bao chè,  nâng đỡ cho lực lượng FƯLRÔ, nhiều 1 'ân t iếp 
tế  lương thực,  thuốc men,  vải  vóc cho FƯLRỒ.

Nhưng Y vẫn cho là  tấ t  cả  những việc Y dã làm dều là  
hành động từ thiện.  Y một  mực chối  cãi  là  không biết  t rước 
việc Fuỉro bố t r í  lực lượng tạ i  nhà thờ và Y không nhận là  có* 
l iên quan dến vụ bạo loạn đêm 28 rạng ngày 29-10-1977.

Qua phát  động,  quần chúng đã phát  hiện cho ta  một  số 
Fulro nàm vùng tạ i  hai  xã Đinh văn,  Đạ dờn.  Ta tấn công 
chính t r ị ,  42 tên đã ra  đâu thú.  Qua công tác  t r inh sát  và t iến 
hành khai  thác số đã đâu thú,  ta  bât  khần cấp 4 tên là  Fuỉro 
nằm vùng tham gia  t rực t iếp vào cuộc bạo loạn nhưng ngoan 
cổ không chịu ra  đầu thú là :  Phạm Bọt .  Hà Đào,  Ha Phăng 
và Lê Hữu Ái .

Ta đã tập t rung đấu t ranh khai  thác,  buộc từng tên phải  
thú nhận tội  lỗi  của mình như sau :

Phạm Bọt  đã tham gia  tồ  chức Fụlro từ tháng 4-1975 
Ngày 26 r10-1977 Phạm Bọt  và Há Đào dã vào rừng họp với  
Fulro do tên K’ Nhòng chủ t r ì  bàn về việc CỊiVig cổ xày dựng 
tồ  chức nàm vùng.cũng như nâm t ình hình hoạt  động của 
chỉnh quyền và lực lượng vũ t rang tạ i  chỗ ;  cụ thè phải  nâm 
châc t ình hình quân số,  vũ khí  của dơn vị  G 816.



Tối ngày 28-12-1977 K'  nhòng dân t  t rung đội  Fulro (15 i  I  
tên)  và dược Bọt  bố t r í  ém trước tạ i  khu vực nhà thờ,  phụel  Ị 
sẵn chờ đơn vị  c 816 đi  chi  viện t rở về thì  tập kích vào đội  J  I 
hình dơn vị .  Khi  chúng vào nhà thờ,  l inh mục Phiệt  đã đón « I  
t iếp,  làm lễ  tạ i  nhà thờ và chi  nơi  đề lương thực thuốc men 1 
cho chúng chuyền ra  rừng.  Ị

Phạm bọt  còn khai  là  chính K’ nhòng đã báo cho Phiệt  'ị 
b iế t  là  sau hồi  chuông lúc 20h đêm sẽ nò súng tấn công vào ]  
khu vực 2 xã Đinh văn,  Đạ dờn. . .

Hà Đào cũng khai  là  dã đưa 1 t iều đội  FULRO (8 tên)  /Ệ:  
vào tập kích ở thôn Đạ Brách rồi  kéo sang tấn công vào t rụ  %'■ 
sở xã Đinh Văn,  sau đó vòng theo đường sau làng kéo vàò 
t rụ  ở nhà thờ Đam Pao,  chuyền lương thực và thuốc men vào 
rừng.  Đào,  còn khai  là  chính l inh mục Phiệt  dã vỗ tay vào vai  ß
Y và nói :  «khá lắm! Nhưng phải  càn thận khéo bị  lộ  đấy!» ị

Lê Hữu Ái  là  một  tên l ính Ngụy đã được cải  tạo,  mới  t rả  
tự do,  Y khai  là  đã được Hà Đào,  Phạm Bọt  móc nối  vào tò  
chức FỤLRÔ. Tối  29-10,  bọn FULRÔ ở rừng,  về dã đến nhà Y,  «  
giao cho Y nhiệm Ỷụ cùng với  bọn chúng đánh vào bộ đội  ta .  
Nhưn^ vì  sợ chết  nên Y län t ránh và cũng không báo cho bộ ế  
đội  ta  biết .  •  ặặ

Lời khai  của Phạm Bọt ,  Hà Đào và Lê Hữu Ải  đều phù 
hợp với  hiện t rường,  tang vật  cũng như những dẩu vết  cùa 
cuộc bạo loạn.  •  /

Ngoài  ra  bọn chúng còn tố  giác Trăn Thế Phiệt  t rong dịp 
íễ  Noel  năm 1976 có gặp một  só FULRO là  con chiên của Y ở 
t rong rừng về,  Y có dein gạó thuốc cho bọn FULROvà viết  thư 
l iên lạc  với  1  sổ FULRÔ khác t rong rừng.  Y còn xuyôn tạc  
đường lối  chính sách của Đảng và thông qua các buồi  rao I 

giảng dã tuyên t ruyền là  lực lượng FULRO hiện nay rất  mạnh.
Riêng Hà Phăng qua nhiều ngày ta  kiên t r i  động viên,  

giáo dục cảm hóa,  thuyết  phục nhưng Y vẫn ngoan cố không 
khai  cơ sở.  Nhưng rồi  Y lạ i  tâm sự làm rõ chân tướng q |ủa
Y với  một  người  cùng bị  giam với  Y.  Người  dớ del  giúp ta  
nâm dược :  Y tham gia  Fulro từ năm 1976,  di  họp nhiều lân,  
có khi  bỏ cả việc nhà,  Y được Fulro giao làm xã phó kiêm 
trường ban t ình báo.  Trước khi  Fuirq tập kích vào xã Đạ 
dờn,  Y và tên Hà Đào dã vẽ sơ đồ t rụ  sờ xã và khu nhà thờ 
cho Fulro ngoài  rừng.



Đêm 28-10-1977 tên Ha Biêng chỉ  huy FULRÔ đưa quân vào 
nhà Y.  Y dẫn bọn Y Biêng đi  đánh đơn yị « X » rồi  cũng kéo về 
tập t rung ở nhà thờ Đam pao vừa hỗ t rợ cho lực ỉưựng đánh 
vào đội  hình đơn vị  bộ đội  vừa chuyền lương thực ra  rừng.

Y là  người  thường xuyên chuyền thư từ,  thuốc men,  quần 
áo của l inh mục Phỉệt  gửi  cho số FULRÔ trong rừng.

Trên cơ sờ lời  khai  và tà i  l iệu t r inh sát  nắm được qua các 
tên-  Bọt ,  Đào,  Hà Phăng,  Ai  ta  t iếp tục đấu t ranh với  l inh mục 
Phiệt ,  Y vẫn chối  cãi .

Ta đưa hai  tên Bọt ,  Đào đến đối  chất ,  Y run sợ nhưng vẫn 
ngoan cố không chịu cung khai .

Ta l iền dẫn Hà Phăng di  ngang qua ph,òng rồi  hỏi :
— Anh có muốn đưa Hà Phăng đến đối  chất  không ?
Thấy Hà Phăng kẻ đã biết  rộ  mọi  hoạt  động phản cách 

mạng của Y đã bị  bẳt ,  b iế t  Hà Phăng cũng sẽ  khai  ra  tấ t  cà  
như Bọt  và Đào,  Y đã cúi  đầu nhận tội .

Biết  Phiệt  dã nhận tôi ,  Hà Phăng hết  ngoan cố.  Y đã 
khai  báo cho ta  đúng như tà i  l iệu ta  nắm được.

Ngoài  ra ,  Y còn khai  báo đầy đủ cho ta  vê toàn bộ hệ 
thống tồ  chức FULRÔ nàm vùng tạ i  Đinh Văn,  Đạ Đờn và 
căn cứ đóng quân của FULRÔ trong rừng.

Cùng với  việc bóc hết  só FULRÔ nằm vùng,  căn cứ vào 
lời  khai  của Bọt ,  Đào,  Hà Phăng và tà i  l iệu t r inh sát ,  ta  tò  
chức cho đơn vị  t r inh sát  vũ t rang t iến hành t ruy quét  ngay 
vào căn cứ FULRO tại  các địa  điềm: thác Đạ B’Long,  cánh 
rừng Đạ B’rách,  cánh rừng Pten. . .  d iệ t  một  tên,  bân bị  thương 
3 tên ( t rong đó có 1 đại  úy,  1  t rụng úy)  thu l t  súng,  200 viên 
đạn,  9  ba lô ,  2  tấn thóc,  4  tạ  gạo,  3  tăn bâp. . .

Đồng thời  phổi  hợp với  lực lượng vũ t rang,  lực lượng 
công an nhân dân Lâm Đồng đã t iến hành t ruy quét  mạnh 
mẽ,  phá tan kế hoạch cuộc hành quân F 77 cùa FULRÔ tại  
địa  bàn Đức Trọng.  Diệt  20 tên,  bân bị  thương,  bắt  sống 30 
tên,  bắt  cơ sở nàm vùng t rên 300 tên.

Ngày 2-3-1978,  tòa án nhân dàn t inh Lâm Đồng dã mở 
phiên tòa,  công khai  xét  xử Trần thế Phiệt ,  Phạm Bọt ,  Hà 
Đàoi  Hà Phăng can tội ,  «bạo loạn,  phá hoại  khối  đoàn kết  
thống nhăt  dân tộc,  phá hoại  quốc phòng,  phá hoại  t rậ t  tự
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t r ị  an xã hội»;  Lê Hữu Ái  can tội  «che dấu phân tử cách 
mạng» Tên Phiệt  bị  kết  án 8 năm tù giam, 5 năm quản chế 
4 năm mất  quyền công nhân.  Các tên khác đều bị  kết  án từ 
2 đến 6 năm tù giam.

4 nữ tu  bị  bắt  cùng với  Phiệt  được miễn tố  và đậ t rở về 
quê cũ làm ần.

Tại  phiên tòa,  sau khi  nghe bản luận tội  của dại  diện 
viện kiềm soát  của nhân dân t ỉnh Lâm Đồng,  Trần Thế 
Phiệt  được nói  lời  cuối  cùng.  Y nói :  « . . .  Lúc này đây,  tôi  
đứng t rước quý tòa,  t rước hết  tôi  muốn nói  lên tấ t  cả  sự 

■xúc động và cảm phục cûa ' tôi  saũ thời  gian 4 tháng đã sống 
tạ i  t rạ i  giam của t inh Lâm Đồng.  Đầu óc tôi  sẽ  không bao giờ 
quên sự cư xử của ban giám thị  và các cán bộ t rong t rạ i . . .  
Chính nhờ chính sách nhân đạo của Nhà nước và sự giáo dục 
của các ông côrrg an cách mạng mà tôi  thấy rõ tấ t  cả  tội  lỗi  
của tôi ,  một  kẻ khoác áo l inh mục,  núp sau tượng chúa đề 
làm điều phi  nhân,  bất  nghĩa  chống lạ i  tồ  quốc,  chống lạ i  
đồng bào,  tôi  và dồng bọn của tôi  dã lợi  dụng tôn giáo đề 
cấu kết  với  FULRÔ và các thế lực phản động đề chống phá 
cách mạng.  Tôi  hoàn toàn công nhận mọi  tội  lỗi  của minh 
đúng như lời  luận tội  của ông đại  diện pháp luật  của 
Nhà nước ».

Vụ án thu được tháng lợi  t rong việc điều t ra ,  buộc các 
dối  tượng gây án phải  nhận tội  t rước pháp luật ,  t ruy quét ,  
t iêu diệt  dược một  bộ phận FULRÔ trong rừng,  phá vỡ căn 
cứ của chúng,  đồng thời  thu hồi  các cớ sở bọn phản dộng lợi  
dụng tôn giáo đã quản lý  và hành nghề t rá i  phép,  giải  tỏa 
làm trong sạch dịa  bàn,  đang dự kiến sẽ  t r iền khai  xâỵ dựng 
t rụ  sở huyện ủy,“ủy ban và nhiều cởng t r ình kinh tế ,  văn hóa 
khác. . .  là  nhờ ta  đã :  nhận định đúng đối  tượng gây án,  t iến 
hành tốt  cồng tác  đấu t ranh khai  thác bị  can,  kết  hợp^ốt  
công tác  phát  động quần chúng và công tác  vũ t rang t ruy 
quét ,  huy động đồng bộ,  kịp thời  các lực lượng công an,  quân 
dội ,  dân quân,  du kích t rong toàn bộ các khâu của quá t r ình 
điều t ra  vụ án.

Phạm Kim

; /
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* RONG quá t r ình phá án,  bắt  những tên cầm đầu tồ  -chức 
phản động «mặt  t rận quốc gia  giải  phóng Việt  Nam» do 

Linh Mục Nguyễn Văn Vàng căm đầu,  ngày 21—12—1977,  còng 
an thành phố Hò Chí  Minh dã bât  được . ten Nguyễn Công Đạo 

^ tạ i  nhà tên Nguyễn Văn Viện (em ruột  Vàng) .

Đạo khai  Y là  s ĩ  quan l iên lạc  của t rung Ương Mặt  t rận 
quốc gia  giải  phóng Việt  Nam» tại  Lâm Đồng.  Bộ đã diện báo 
cho Công an t ỉnh Lâm Đồng nhận tên Đạo về khai  thác dề 
phá tồ  chức phàn động này tạ i  dịa  phương.

Qua khai  thác tên Đạo và quá t r ình đấu t ranh,  ta  đã nắm 
dược sự phát  t r iền của tồ  chức phản động của chúng tạ i  Lâm 
Đồng như sau:

Tháng 3—1977 Đạo dến gặp cha Y là  tên Rỉnh «Sư doàn 
t rưởng sư đoàn 27L» tạ i  Đồng nai .  Tại  dây tên Linh và tến 
Yên là  hai  tên «ủy viên t rung ương của mặt  t rận» cấp cho 
tên Đạo một  ủy nhiệm thư,  giao cho y chức vụ s ĩ  quan l iên 
lạc  của t rung ương tạ i  Lâm Đồng.  Tháng 4—1977 tên Yên đến 
nhà tên Đạo ở xã Lộc Thanh,  huyện Bảo Lộc đề đưa y về 
gặp tên Viên là  thủ tướng của cái  ‘gọi  là  «Chính phù lâm-thời  
quốc gia  việt  nam».  Sau cuộc gặD gỡ này,  tên Viên đưa cho 
tên Đạo một  bản hiệu t r iệu và một  bức tâm thư giao nhiệm 
vụ cho y về Lâm Đồng tuyên t ruyền móc nối  người  vào 
tô  chức.

Về Bảo Lộc,  y  móc nối  với  tên Vũ Trọng Kim, Kim tò 
chức Lê Tấn Thanh (con rễ) ,  Lê Toàn-(em ruột  Thanh)  và 
Phan Văn Xứng (công an Xã Lộc Phát)  thành lập t rung đoàn 
J  2917 do Kim làm trung đoàn t rưởng.

Tháng 4—1977,  tên Viên và tên T ' rnh (cũng là  ủy viên 
t rung ương)  đến Lộc Phát ,  tò  chức một  cuộc họp gồm 5 tên đề 
hình thành sư .  đoàn M.291 (M — viết  tắ t  chữ Maria)  và giao 
cho Kimchức chủ t ịch« Mặt  t rận quổc gia  giải  phóng Việt  nam »
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tạ i  Lâm Đồng kiêm sư đoàn t rưởng.  Sau một  thời  gian» 
tuyên t ruyền móc nối ,  chúng đã hình thành một  khung sưđoầnl l  
gồm 5 tên:  Kiêm (sư t rưởng)  Nguyễn Thanh Minh (sư phổ)  5  
Tcàn ( tham mưu trưởng)  Xứng (s ĩ  quan l iên lạc  của sư đoàn)  J  
và Tràn Văn Kim ( t rưởng phòng 1 — gíữ hồ sơ và tà i  l iệu của 
tô  chức) .  Dưới  sư đoàn chúng thành lập 5 t rung đoàn J—2915, ,  
J—2916,  J—2917,  J—2918 và J—2919 (J  — viết  tâ t  ch ự jêsus)  
và một  t iều đoàn đặc nhiệm.

Từ tháng 6—1977 tên Viên chỉ  thị  cho bọn chúng là  phải  
t ìm cho mõi  t rung đoàn một  l inh mục tuyên úy.  Bọn chúng .đã 

> lần lượt  gặp các l inh rrục Nguvễn Văn hoàng,  Nguyễn Công 
Đàm, 'Trăn Thái  Huấn ị  Cảo 'Lộc)  Phạm Xuân Ưyèn,  Nguyễn.  
T)ức Hậu (Đức Trọng) . . .  số  l inh mục này dều đồng t ình,  
khuyến khích bọn eàm đầu tô  chức hoạt  động chống phá cách 
mạng.  Bọn (  húng đều đã được nghe t r ình bày về những âm 
mưu,  tò  chức đường lối  hoạt  động của «mặt  t rận quốc gia  ,  
g iả i  phóng Việt  Nam» và đã cầu nguyện cho tô  chức hoặc ị 
khuyến khích:  «các anh làm gì  thì  làm,  giải  phóng xong bao •  
nhiêu cha tuyên úy cũng có» hoặc hướng dãn cho bọn chúng 
cách thức đối  phó với  ta  khi  mang tà i  l iệu phản động đến các 
địa  bàn t rong t ỉnh.

Tháng 8—1977,  lên Vàng cùng một  số tên t rong t rung 
ứơng của «Mặt  t rận quốc gia  giải  phóng việt  nám » đến Bảo 
Dộc đồ kiềm tra  và tuyên t ruyền,  động viên t rong « Sư đoàn 
MÌ291». .

Vàng giao nhiệm vụ cho chúng phài  dựa vào địa  bàn chiến 
lược của t inh Lâm Đồng và t ính chất  nguv hièm của địa  bàn 
thiên chúa giáo di  cư đã được bố t r í  sẵn,  thực hiện âm mưu 
của .CIÀ trong « kế hoạch hậu chiến » ở Việt  nam là  dựa vào.  
số l inh mục cực đoàn và bọn cốt  cán t rong số phản động ỉậr  
dụng đạo thiên chúa,  kết  hợp với  bọn phản động cũ và mới  
khăn t rương xây dựng mật  khu,  đợi  thòi  cơ nôi  dậy cừớp 
chính quyền,  chiếm giữ vùng cao nguyên nước ta  đề thực 
hiện âm mưu chống phá cách mạng lâu dài  của chúng.



r  Sau khi  điều t ra  nắm châc toàn t^ộ tồ  chức của chúng 
gòm 5 tên,  ngày 3-1 — 1978 ta  bât  24 tên,  có 4 tên cấp sư 
đoản,  17 tên cấp t rung đoàn,  t iều đoàn.

Đến tháng 6/1978 ta  bât  thêm 5 l inh mục Trần Thái  Huân,  
Nguyễn Văn Hoàng,  Nguyễn Công Đàm, Nguyễn Đức Hậu,  
Phạm Xuân Uyền và nữ tu  Nguyễn thị  Lệ Tiên (em ruột  
Vàng)  là  những tên phàn động lợi  dụng đạo thiên chúa đã 
tham gia  tồ  chức phản động nói  t rên.  /

•Sau một  thòi  gian chùàn bị  chu đáo,  t rong ba ngàv 21,  22 
và 23—11—1978,  tòa án nhân dân tối  cao đã mở phiên tòa sơ 
thầm và phúc thầm tại  Bảo Lộc dề xét  xử tồ  chức phản 
(Jộng nói  t rên.

Trong ba ngàv xét  xử ta  đã mời  giám mục Nguyễn Sơn 
Lâm l inh mục Võ Đức Minh ( thư ký tòa giám mục) ,  phụ tá  
giám mục N-gúyễn Văn Nhơn,  31 l inh mục và nhiều chức sãc 
t rong các tôn giáo t rong toàn t ỉnh đến dự.  Trước đó,  t rọng 
quá t r inh chuần bị  cho họ di  dự.phiên tòa,  ta  đã giáo dục,  
t ranh thủ một  bước nội  bộ của họ.

'  Qua theo dõi ,  ta  thãy t rong quá t r ình xét  xử họ chưa có 
gì  phản đối  cồng khai .  Giám mục Lâm còn phát  biều t rước 
tòa lên án hành động phàn cách mạng của bọn tội  phạnìT tỏ  
thái  độ đồng t ình với  việc xét  xử bọn chúng và ca ngợi  t ính 
chất  nghiêm minh của pháp luật  Nước cộng hòa xã hội  chủ 
nghĩa  Việt  Nam. Toàri  thề những người  đến dự phiên tòa đều 
dửng dậy vỗ tay hoan nghênh khi  tòa tuyên án :  tử  hlnh 3 tên,  
chung,  thân 3 tên,  còn lạ i  11 tên mức án từ 18 tháng đến 18 
năm tù.  Riêng 5 tên l inh,  mục bị  bắt  t rong vụ .này ta  đã đưa 
ra  xử 3 tên :  Nguyễn Văn Hoàng (5 năm tù)  Phạm Xuân Uyền 
và Trần Thái  Huân (3 năm tù) ,  nữ tu  Nguyễn thị  Lệ Tiên bị  
xử 18 tháng tù .  .  ,

Đây là  một  thâng lợi  t rong công tác  t rấn áp bọn phản 
cách mạng,  thề hiện t ính kiên quyết ,  t r iệ t  đề của nền pháp 
chế XHCN dối  với  kẻ thù giai  cấp.

1 Thanh Tùng



DIỆT TỀN ĐẦU SỎ FULRÔ OỤẬN LIÊN KHÀNG

17 giờ 30 ngày 16-3-1979.  Trời  ngả về chiều.  Hoàng hôn 
buông xuống t rên khắp miền đồng quê êm ả.  Xã N’ Thoi  Hạ 
. thuộc huyện Đức Trọng t ỉnh Lâm Đồng vào thời  điềm ấy 
đang chìm đần t rong sương chiều bao phủ cả một  vùng rừng 
núi  chung quanh.

Trong không khí  yên t ĩnh của buồi  chiều tà  ấy hai  mũi  
t iến cống đang lặng lẽ  t r iền khai  dội  hình chiến đấu.  Mũi  thứ 
nhất  do đồng chí  Truyền bí  thư chi  bộ N’ Thoi  Hạ chỉ  huy gồm 
bày t r inh sát  bảo vệ chính t r ị  cùng một  số cán bộ,  chiến s ĩ  
và anh em đang làm công tác  t ruy quét  ở N'  Thoi  Hạ khàn 
t rương t iến vào thôn Bom Rơm bao vây địch.  Mũi  thứ hai  có 
6 anh em tnong đội  cảnh sát  cơ động của huyện do đồng chí  
Thu chỉ  huy có dồng chí  Xích chủ t ịch xã tham gia ,  ém sát  
bên ngoài  thôn Bom Rơm chờ địch ra  sẽ  t iêu diệt .

Khi  mũi  thứ nhất  t iến vào đến làng thì  6  bóngkđen từ nhà 
tên Hà Rin « cán bộ» FULRÔ nẵm vùng ĩao ra  ngoài  thỏn.

Đoàng !  Đoàng !  Đoàng. . .

Tiếp theo loại  súng của Hà Xuân Tiến,  các đồng chí  t rong 
mũi  phục kích đón lõng bên ngoài  nhả đạn giòn giã  vào 6 
bóng đen.

Một bóng đen lảo đảo rồi  nhào xuống vực,  Tiến và Ngân 
rượt  theo một  bóng đen rẽ  chạy vào rừng.  Ngân nã 1 phát  
M 7,9 kìm chân nó.  Tiến quét  theo một  loạt  AK, bóng đen ngã 
gục.  Tiến lao lên đoạt  tà i  l iệu của Y,  các bóng đen khác đã 
chạy vào rừng l iền bị  bộ đội  huyện bán chết  một  tên,  bát  
sống một  tền.
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\Trận đánh kết  thúc.  Bóng đen đầu t iên bị  Tiến bắn gãy 
tay rồi  bị  đồng dội  bân chết  là  tên:  Hà Phay chui  vào ỉàm 
xẫ dội  phó cùa ta  nhưng đồng thời  là  «  cán bộ FULRÔ nằm 
vùng»,  t rên đường chạv ra  rừng thì  bị  diệt .  Tên thứ hai  bị  
bẵn chết  chính là  Hà Đang chi  khu t rưởng kiêm quận t rưởng 
Liên Khàng,  là  một  tên đã gây\  nhiều tội  ác  dưới  thời  Mỹ 
ngụy,  từ sau ngày đất  nước ta  hoàn toàn giải  phóng, ,  hắn 
lạ i  t iếp tục gây nợ máu như :

Tháng 3-1977 chỉ  huy tập kích vào thôn Tân Hội ,  chỉ  
huy giết  dồng chí  Thy bí  thư chi  bộ xã N'Thol  Hạ 1976.  chỉ  
huy tập kích giết  đồng chí  Vi  Văn Nhiêu cán bộ công an 
huyện Đức Trọng và cô Thảo y tá  của xã.

Phát  huy thẳng lợi  t rận đánh diệt  Hà Đang và Hà Phay 
ta  đã tấn công chính t r ị ,  bắt  7  tên nằm vùng và gọi  đầu thú 
mười  tên khác.

Hà Kim

i
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Tiếng khóc thương chống

2 giờ 30 sáng 14/11/1977,  bà Năm ở thôn 1,"xã Lộc Tháng 
huyện Bảo Lộc t inh Lâm Đồng đang ngủ bỗng bừng t ỉnh vì  
nghe có t iếng người  kêu la  khàn thiết  :

— Bà Năm ơi!  Cướp! Cướp! Giết  chồng,  tôi  rồi .

Nhận ra  t iếng bà Phi ,  bà Năm mở của chạy qua ' thì  
thấy bà Phi  đang vật  vã kêu la  bên xác ông Hoan đầy thương 
t ích nằm sóng sượt  t rên vũng máu bầm đen còn loang những 
vết  hồng r i  ra  từ mũi ,  ta i  và nhiều vết  đâm chém khác nhau 

Irên cơ thè.

* . . ✓
Ngay sáng hôm đó,  phòng cảnh sát  hình sự ty  công an 

t ỉnh Lâm Đồng và đội  cảnh sát  hình sự công an huyện Bảo 
Lộc đã có mặt  ở h iện t rường nơi  xảy ra  vụ án.

Kế hoạch điều t ra  được vạch ra  ngay tặ i  chỗ ‘và được 
t r iền khai  thực hiện theo ba hướng:

— Khám nghiệm kỹ hiện t rường xảy ra  vụ án và tử thi  
nạn nhân.

— Lấy lời  khai  của bà Phi .
— Bám địa  bàn,  thu thập đư luận quần chúng.

Hiện t rường xảy ra  vụ án là  một  ngôi  nhà ván 5 gian,  
lợp tôn,  sân t rước nối  t iếp với  đường di  Tân Bay,  nối  t iếp 
phía  sau là  một  dãy chuồng heo,  nhà tắm.  Phía  bên pnải ,  
cách 100m là  nhà ông Sơn phía  t rá i  cách 200m là  nhà bà Năm

Bên t rong,  nhà chia  làm 2 ngăn.  Hai  gian bên t rá i  được 
ngăn làm phòng ngủ,  phòng ăn.  Ba gian bên phải  đựng củi  
và các dụng cụ đề sấy t rà .



I .
I  I  Đồ đạc t rong nhà bị  xáo tung,  các tủ  đều bị  lục soát ,  áo 

quăn vung vãi  t rên nền nhà,  dầu hỏa loang đồ chưa khô.  Nóc 
nhà bị  dỡ ba tấm tôn.  Dưới  khoảng t rống nơi  ba tấm tôn bị  dỡ 
mạng nhện vẫn chăng dầy.  Cạnh vách tường gỗ phía  sau nhà 
cố một  sợi  thừng vòng quanh cột  gỗ nằm sát  đất ,  một  chiếc V 
áo t râng còn nguyên nếp gấp vứt  cạnh đó.

Tử thi  ông Hoan nàm bên phải  dổi  diện với  chuồng heo,  
tư thế nàm ngửa tay duỗi  thằng,  bàn tay xòe ra ,  mặt  bị  nhiều 

I vết  chém, cồ có nhiều vết  móng tay cào,  vết  răng cắn và vết  
lân của các ngón tay xiết  vào;  mât  và sống mũi  bị  đánh dập 
hai  hàm răng giả  bị  nong ra;  gáy,  ngực đều có nhiều lớp 
xung huyết  ;  bở phận s inh dục bị  xây sát  và bóp nát .

o

Bên tử thi  ông Hoan,  bà Phi  vẫn lăn lộn,  tóc ta i  rũ  rượi  
quần áo nhàu nát ,  nhớp nhúa.  Vừa kêu khóc,  bà Phi  vừa kề 
lạ i  rành rọt  sự việc xảy ra  như sau :

«  Đang đêm, vợ chồng tôi  đang ngủ bỗng bừng t ỉnh vì  
nghe t iếng lạch cạch cùa mái  tốn bị  dỡ.  Chồng tôi  cầm đèn pin 
ra  soi  thì  lập tức bị  kẻ gian từ mái  nhà nhảy xuống chém 
ngã gục không kịp kêu một  lời .  Tôi  vừa chạy ra  thì  bị  ba tên 
cứớp túm chặt ,  bât  t róĩ  đứng vào cột  gỗ tường nhà phía  sau 
và lục lọi  lấy đi  :

— Một dây t ruyền vàng tây có càm thạch lá  kiều.
— Một cái  đài  bón băng.
— Một đồng,  hồ đeo tay.
— 350 đồng,  ^

Kề xong bà Phi  lạ i  khóc,  t iếng khóc não ruột  của bà làm 
nhiều người  xúc động,  cảm thông với  nỗi  lòng tá i  tê  đau khồ 
của người  đàn bà góa bụa.

° ■ .
Dư luận quần chúng cho biết  là :  bà Phi  năm nay 44 tuồi  

đã có một  đời  chồng.  Năm 1973 chồng bà bị  bệnh chết ,  đè  lạ i  
cho bà bốn đứa con.  Ngay sau khi  chồng chết ,  bà  l iền kết



duyên với  ông Lâm Duv Hoan một  người  Hoa kiều 64 tu6i  1 
giàu có,  ngụ tạ i  72 pl iố  Hai  Bà Trưng khu phố 3 Bảo Lộc.  Từ '  
khi  lấy ông Hoan bà không có thêm đứa con nào.  Sộr  t rà  tạ i  
thôn 1 xã Lộc Thắng chỉ  là  nơi  đề sơ chế t rà  và chăn nuôi  
gia  súc.  Chiều 13/11 hại  vợ chồng từ thành phố Hồ Chí  Minh 
về sở t rà  ngủ.  Đêm hôm đó xảy ra  vụ án mạng.

Về quan hệ,  quăn chúng cho biết  bà Phi  có quan hệ t ình 
ái  với  Lê Quang Sqn cán bộ vùng kính tế  mới  ờ Bảo Lộc.  Bà 
Phi  đã cho ông Sơn t iền đề mua xe hon đa và mua cùa ông 
Hoan một  mẫu t rà  ở ngay cạnh nhà bà Phi .  Sau dó Sơn làm 
nhà ở ngay đó đề hai  người  dễ bề đi  lạ i  âp ái  với  nhau.  Biết  
chuyện t ình ái  của hai  người .  Ông Hoan dã nhiều lần mãng 
chửơi  Sơn và đánh đập bà Phi .

Ö
Qua kết  quả diều t ra  bước dầu theo hướng nêu t rên ta  

điều t ra  sơ bộ nhận định :
I

— Hiện t rường vụ án là  một  hiện t rường giả .
— Ông Hoan bị  đánh ngất  t rong buồng ngủ rồi  đưa ra  

nhà ngoài  chém chết .
— Đây là  một  vụ giết  ngưòi  giả  chứ không phải  là  vụ 

cướp của giết  người .
— Thíwpham giết  ồng Hoan có khả năng là  bà Phi ,  và

dồng bọn t rong đó có Sơn.
_ .  0 + '
Trên cơ sở nhận định t rên,  tồ  điều t ra  vụ án quyết  định:

gọi  bà Phi  đấu t ranh khai  thác ngay tạ i  hiện t rường dè kịp 
thời  phát  hiện và t ruy bât  toàn bộ dổi  tượng.

Tại ,buồng khách eủa mình bà Phi  không bù lu  bù loa kêu 
khóc nữa mà khép ñép ngồi  xuống ghế mặt  tá i  xanh,  run rày 
t rả  lời  từng câu hỏi  của đồng chí  công an ngồi  đối  diện.  *

— Từ lúc ống nhà bị  giết  đến giờ,  bà dã kiềm kê lạ i  tà i  
sản chưa ?

— Trời  ơi  :  chồng chết  a i  còn lòng dạ nào nghĩ  tới  tà i  sản
nữa mà ki  Ồm kê? i . |  ;  ị .  .  .  y* J , . .  . . . .  ' , c



— Thế mà tạ i  sao lạ i  biết  rành rọt ,  chính xác những thứ
mà bà đã kề ?  •

— Dạ. . .  dạ . . .
Bà Phi  lúng túng,  ấp úng rồi  im lặng.  Đồng chí  cồng an 

hỏi  t iếp :
— Khi  biết  có cướp dỡ mái  tôn ông nhà cầm cái  đèn nào * 

ra  soi  ?
— Dạ cái  đèn pin kia  ạ .
— Có sáng khống ?
— Dạ. . .  có chứ ạ .
— Tại  sao t rong đó khồng có pin mà bấm sáng được ?

N  — Dạ. . .  dạ . . .
Mặt  cắt  không còn hạt  máu,  tay chân run rày,  bà Phi  

dụi  mắt  rồi  nhòm dậy,  khụy chân xuống,  vừa qùy vừa cháp 
hai  tay vái  l ia  l ịa ,  mồm kêu khóc.

Đồng chí  công an gọi  thị  đứng dậy,  ngồi  vào ghế >và t iếp 
tục hỏi  nhưng thị  khộng t rả  lời  nữa,  mồ hôi ,  mồ kê nhễ nhại .

Thăv thị  cứ ngồi  l ì  ra ,  đồng chí  cồng an bắt  đău phân 
t ích những diều vo lý  giữa lời  thị  khai  như:  Tại  sao sẻ  cướp 
nhảy từ mái  nhà xuống mà màng nhện chăng dưới  chỗ tôn bị  
dỡ vẫn y nguyên? Kẻ cướp t rói  đứng thị  ờ  cột  tạ i  sao dây 
t rói  tuột  xuóng đất  mà không vướng hai  thanh nằm ngang ?  
Tại  sao chiếc áo chúng dùng bị t  mồm thị  lạ i  không bị  nhàu 
nát  mà còn nguyên nếp là  và bị  t rói  suốt  đêm sao tay thị  
không có vết  dấy ?  Ông Hoan bị  chém chết  ngay ở phía  
ngoài  sao kháp người  bị  xây sát ,  bầm dập và t rong buồng 
ngủ lạ i  có vết  máu ?

Biết  không thề t rối  cãi  thị  phải  thú nhận và khai  báo 
toàn bộ tội  lỗi  của mình và đồng bọn.  '

Do mối  quan hệ buôn bán,  thị  và Sơn quen nhau rồi  tàng 
t ịu  với  nhau,  khi  quan hệ bất  chính dók bị  ông Hoan phát  
hiện,  Sơn và thị  bàn nhau sẽ  giết  ông đề hai  người  công 
khai  ăn ở với  nhau.

Sơn đã nhờ Ái  ( thợ cẳt  tóc)  nói  với  Hiệp ( thày bói)  và 
Quế (ghiện xì  ke ma túy)  rằng :  Sơn là  chủ t ịnh ụnh cộ quyền 
thế vă nhiều t iền và đưa hai  tên đến gặp Sơn.  Sơn thuê 
chúng cùng đi  giết  ông Hoan.  Chúng đồng ý ngay.  Chủng



bàn với  nhau là  sẽ  đánh vào ch.ỗ hiềm cho ông Hoan chết  
ngay,  thị  Phi  nói  j lối  là  chồng bị  t rúng gió và mang chôn 
lập tức.

Thực hiện kế hoạch đã bàn tối  13 11/1977 thị  Phi  cho ồng 
Hoan ăn chè có t rộn thuốc ngủ và đưa ông Hoan lên giường 
đề ân ái  gối  chăn.

Tuồi  già  sức yếu,  lạ i  thêm thuốc ngủ t rong chè,  ông 
Hoan mơ màng rồi  thiếp đi  lúc nào không biết .

Thị  Phi  mở cửa.  Ba tên Sơn,  Hiệp,  Quế ập vào mang 
theo một  luồng gió lạnh làm ông Hoan bừng t ỉnh.  Nhưng 
chưa kịp mở mắt ,  ông đã bị  Quế nhảy vào đâm tới  tấp,  hị  \  
Sơn bị t  mồm và cắn vào cồ,  còn Hiệp thì  ôm chặt  cả  chân 

• tay ông,  '  I  ,
Ong Hoan chống cự hồi  lâu rồi  ngất  l ịm.

Nhìn ông Hoan mặt  mày bầm t ím,  máu t rào qua mồm 
và ta i ,  Sơn’  nói  với  đồng bọn :

— Không ai  t in  hân chết  vì  t rúng gió đâu.  Thôi  khiêng ra  
ngoài  kia  và giả  như bị  cướp giết  vậy.

Ghúrtg khiêng ông Hoan rá ,  Sơn dùng dao quắm chém 
vào mặt  Ong Hoan cho chết  hẳn,  rồi  đạp dồ bàn ghế khắp 
nhà và sai  ọ  uế,  Hiệp leo lên mái  nhà dỡ ba tấm tôn.  Thị  
Phi  cuốn tặm«ga bị  dính máu t rên giường lạ i  lau những vết  
máu t rên nền nhà và đò dâu hôi  lên đè giảm mùi  tanh.

Sáu đồ,  thị  Phi  mở tủ đưa cho Sơn những thứ mà thị  
khai  bị  cướp lấy mất ,  Sơn đưa cho Hiệp,  Quế các thứ  đó và 
bảo chúng cứ về t rước.  Còn y thì  ở  lạ i ,  th ị  Phí  múc t rè  cho 
y ăn rồi  hai  tên ân ái  với  nhau ngay t rên cái  giường mà 
mới  đó thị  Phi  ân ái  với  chồng.

Đến 2 giờ sáng Sơn đưa cho thị  Phi  một  sợi  dây đề thị  
vờ t rói  vào cột  rồi  ra  về.

Lời  khi  của thị  Phi  khớp với  nhận định của tồ  điều t ra  
về các dối  tượng gây án nên bát  ngay Sơn,  Hiệp,  Quế và Ái  
Qua đấu t ranh,  khai  thác bọn chúng đều cúi  đàu nhận tội#

Vụ án mạng .được đưa ra  ánh sáng t rong vòng một  ngày 
kè từ lúc xảy ra  và t rong hơn 2 giờ kè từ lúc tồ  điều t ra  vụ 
án có mặt  ờ  h iện t rường.

Thanh Hà



HAI TỜ LỆNH XUẤT KUO MÀU HÒNG

0 Ả Y giờ ba mươi  r igày 9-12-1977.  Ghiếc xé Wil lyo số 49A 
1062 màu xanh,  phanh r í t  t rước cửa tồng kho công 

nghệ phàm tại  số 02 Phạm Hồng Thái  (Đẩ Lạt)  Đúng vào 
lúc cánh cửa sát  cửa tồng kho vừa kéo ra .

Hai  cô gái  t rẻ ,  một  cô t rong bộ động phục áo dài  màu 
t rắng của nữ s inh t rung học,  một  cô mặc áo dài  màu t ím 
điềm hoa vàng xuống xe và đi  thẳng vào văn phòng tồng kho.

Cô gái  mặc áo dài  màụ,  t râng mở chiếc ví  ra  có in  hoa 
sặc sỡ,  rút  ra  hai  tờ  lệnh xuất  kho màu hồng t rao cho cô 
thừ kho.

Cầm tờ ỉệnh xuất  kho cho Trần Thị  Phú nhân viên cửa 
hàng thực phàm Đức Trọng 280 kg bột  ngọt ,  thấy ngờ ngợ 
vì  chữ ký của Chủ nhiệm công ty  nông sản thực phàm Đinh 
Văn Hường không giống chữ ký thường ngày củạ đồng chí  
đó nên cô thủ kho dã gọi  diện báo ngay cho Ty công an 
Lâm Đồng biết  điều nghi  vấn của mình.

*

Nhận dược t in  báo,  Ty công an Lâm Đồng dã cử ngay 
t r inh sát  bảo vệ kinh tế  đến tồng kho đề điều t ra .

Sau khi  sơ bộ giám định chữ ký t rong tờ lệnh xuất  kho,  
goi  điên hỏi  lạ i  dồng chí  Hường và đối  chiếu với  nhân sự của 
c ơ  quân,  ta  đã xác định :

— Chữ ký t rong lệnh xuất  kho là  chữ ký giả .
— Đồng thí  Hường không ký lệnh xuất  kho 280 kg bột  

ngọt  cho cửa hàng thực phàm huyện Đức Trọng.
— Cửa hàng thực phàm huyệ!)  Đức Trọng không có ai  

tên là  Nguyễn Thị  Phú.



Ta dã lập biên bản,  dưa hai  cồ gái  nổi  t rên về Ty còng 1 
an Lâm Đồng đề làm rõ sự việc.

★  • 1 • \
4 .KỊ

Lúc đầu,  hai  cô gái  khai  tên là  Tràn Thị  Phủ và Tràn 
Thì  Tuyết  ờ Phú Hội  Đức,  Trọng,  được một  người  không 
quen biết  dưa cho hai  tờ  lệnh xuất  kho màu hồng bảo dến 
tòng kho nhận bột  ngọt  mang ra  bán chia  nhau.  /Ta tách 
r iêng hai  cô gái  ra  và t iếp tục hỏi  thì  lời  khai  hoàn toàn 
mâu thuẫn và có nhiều điều vô lý .

— Qua gần một  ngày,  t rước thái  độ kiên quyết  dấu t ranh 
và sự Jđên t r ì  g iáo dục,  thuyết  phục cửa ta ,  hai  cô gái  phải  
khai  rõ  sự thật  như sau:

Hai  cô là  hai  chị  em ruột  con Trăn Lê Sanh và Nguyễn 
Thị  Phụng ở  25/1 Nguyễn Văn Trại  Đà Lạt .  Chị  là  Trăn 
fhí  Hoa 23 tuồi  nhân viên công ty  du l ịch Lâm Đồng.  Em là
Trăn Thị  Hạnh 18 tuồi ,  học s inh lớp 11/12 t rường Bùi  Thị  
Xuân Đà Lạt .

Tối  ngày 8-12-1977,  Đỗ Hữu Nhạ t rưởng phòng kế toán 
công ty  nông sản thực phàm -Lâm Đồng có đến gặp Sanh.  
Sau khi  Nhạ ra  về,  Sanh dã gọi  Hạnh dậy,  đưa một  tờ  giấý 
đã viết  sẵn bảo Hạnh coi  theo chép vào hai  tờ  lệnh xuất  kho
màu hồng đã ký tên và đóng dấu sẵn rồi  Sanh châm lửa đốt  
tờ  giấy ấy đi .

Sáng hôm sau,  hai  chị  em lên chiếc xe Wil lys  màu xanh 
do Tràn Minh Nghĩa lá i  đến tồng kho nhận hàng.  Khi  thấy 
hai  chị  em bị  giữ lạ i .  Nghĩa  đã phóng xè chạy về.

Bị  gọi  đến cơ quan công an,  Nghĩa cũng khai  là  Tràn lệ  
Sar th  dã thuê Y dánh xe đi  chở bột  ngọt .  Khi  xe sâp khởi  
hành,  nghĩa  có thấy Nhạ từ nhà Sanh bước ra .

Ngạy sau khi  hai  con gái  bị  bât ,  Sanh đã t rốn về Yhành 
phố Hồ Chí  Minh.  Khám nhà Y ta  không thu được gì*l iên 
quan nhiều đến vụ án.  Gọỉ  vợ Y xét  hỏi  thì  thị  khai :  khuya 
ngây 8-12,  thị  dược chồng cho biết  là  Nhạ có đưa một  phiếu



nhận bột  ngọt  cua Nhà nựớc đem đi  bán.  Số t iền bán được 
Nhạ sẽ  hưởng hai  phần,  số còn lạ i  vợ chồng Y được hưởng.

Ta bố t r í  cơ sở bám sát^Nhạ thì  được biết :  từ  ngày con 
gái  Sanh bị  bẵt ,  Y tỏ  ra  buồn phiền,  lo ,  lâng,  uống rượu ly  
bì  và có biều hiện chuàn bị  tàu tán tà i  sản.  .

★ . %

Đề kịp thời  phá án,  thu hồi  tà i  sản cho Nhà nước,  
một  mặt  ta  bố t r í  lực lượng về thành phố Hồ Chí  Minh t ìm 
bắt  Sanh,  một  mặt  ta  báo cáo với  t ỉnh ủy xin bẵt  Nhạ.

Được sự nhất  t r í  của Tỉnh ủy,  sự phê chuàn của Viện 
kiềm sát ,  sự hỗ t rợ của lãnh đạo Ty thướng nghiệp,  lúc 20 
giờ ngày 18—12—1977,  ta  bât  Nhạ và khám nhà Y,  thu được:

— Một phiếu xuất  kho,  ghi  xuất  cho Trân Vãn Quý (con 
t ra i  Y là  đối  tượng hình sự đang t ruy nã)  300 kg bột  ngọt .

— Một lượng vàng.  >
— Một lượng thuổc phiện.
— Đồng hồ Rađo,  Radio,  xe 'hon đa và nhiềù tà i  sản quỷ 

giá  khác.
Ta đấu t ranh,  nhưng Nhạ vẫn ngoan cố nhăt  định không 

chịu nhận tội  và một  mực kêu oan.  /

„ \

Ngày hôm sau,  . ta  bát  được Sanh t rong khi  đang lần 
t rốn tạ i  Chợ Lớn và đưa ngay về Đà Lạt  khai  thác.  Y khai  
cố quen Nhạ và Đỗ Hữu Nhỡ (cửa hàng t rưởng cửa hàng
nông sản thực phàm Đà Lạt)  từ  tháng 10—1975 do hai  người  
này đưa xe Honda cho Y chữa,

Một hôm Nhạ hỏi  Y có một  số bột  ngọt  nếu bán được 
thì  chia  nhau.  Nhưng người  dến nhận phải  là  người  ở địa  
phương khác Đà Lạt .  Sanh đồng ý.  Nhạ đưa cho Sanh 1 giấy
giới  thiệu (đã ký tên và đóng dấu)  của cửa hàng công nghệ
phàm Di Linh cử người  (chưa đề tên)  đến cửa hàng nông sản 
thực phàm nhận 200 kg bột  ngọt .  Nhạ bảo Sanh viết  tên 
người  nhận vào rồi  bảo người  đó đến gặp Y.

' ' I I



Sanh viết  tên con t rakmình là  Trần Phú 
Đức Trọng)  rồi  bảo Quỷ đến 147 Phan Đình Phùng đề gặp 
Nhạ.  Nhạ đứa quý đến gặp Văn Thị  Tuyết  nhân viên viết  
phiếu của công ty ,  bảo viết  lệnh xuất  cho người  nhận theo 
đúng giấy giới  thiệu.

Số bột  ngọt ,  nhận được,  vợ chồng Sinh mang ra  thị  
t rười*g bán 20/1 kg được 4000 đồng.  Nhạ cho vợ chồng Sanh 
400 clồng,  còn 3600 đồng Nhạ lấy.

Bàng hình thức đó,  Sanh đã nhận được của Nhạ lệnh 
xuất  bốn lân tòng cộng 1180 kg bột  ngọt ,  bán t rót  lọt  được 
ba lần 900 kg được 23.220 đồng.  Sanh được hưởng 2200 đồng,  
còn 21020 đồng thì  Nhạ nhờ Sanh mua vàng,  một  số máy móc 
và phụ từng xe hon-đa.

Sanh còn khai  thêm là  Đỗ Văn Nhỡ,  cỏ giao cho Y bán 
100 kg bột  ngọt ,  5600 bao thuốc lá  các loại ,  96 hộp thị t ,  120 kg 
bột  nở 20 thùng nước cam, 20 kg bao ni  lon. . .  bán xong Sanh 
giao cho Nhã 7000 đồng còn bao nhiêu,  Sanh Hưởng.

Khi  biết  ta  đã bát  được Nhạ và Sanh.  Nhỡ làm đơn tự 
thú tội  lỗi  của mình.  Y đã khai  là  khi  sát  nhập t ỉnh,  Nhạ có 
bảo Y là  mang bán số hàng còn lạ i  à  cửa hàng đi  rồi  Nhạ sẽ  
,hợp lý  hóa chứng từ t rên công ty .  Nhỡ đã t rao số hàng cho 
Sanh đúng như lời  kharcủa Sanh và chia  cho Nhạ 2500 đồng.
Số t iền còn lạ i  4500 đồng,  y  đẩ mua 2 xe hon đa,  một  cái  
đề-dùng,  một  cái  cho t ình nhân;  mộtxe đạp mkni ,  mua một  
số hàng hóa gửi  cho vợ ngoài  Bắc. . .  còn bao nhiêu thì  ăn '  
nhậu,  t iêu xài  và cho gái  ta  đã bắt  Y và thu hồi  những tà i  
sản Y đã sám bằng số t iền bất  chính đó.

★  r • i

Biết  Sanh da bị  bầt ,  Nhạ không thề chổi  pãi  Y đã nhận 
tội  lõi  của mình đúng như lời  khai  của Sanh và tự khai  về 
thủ đoạn tham ô của Y như sau:

Qúy (ờ  Phú Hộí .



Y đã lấy cáp giấy giới  thiệu và lệnh xuất  kho rồi  lợi  dụng 
sơ hở của vãn thư,  Y đã đóng dấu vào đó đề t ránh bị  phát  

Ệ hiện từ dạng chữ viết ,  Y clã  đọc cho Sanh viết  nháp những 
HfchCr cân thiết ,  bảo Sanh cho con gái  ghi  chép vào giấy 

giơi  thiệu hoặc lệnh xuẩt  rồi  rút  tờ  nháp đi .  Đồng thời ,  iNhạ 
| |ẹũng đưa cho Sanh^chữ ký thật  của chử nhiệm công ty  đề 

Sanh coi  theo ký mạo.

Các lệnh xuất  kho đều dưới  hình thức xuất  bột  ngọt  cho 
các cửa hàng công nghệ phàm và thực phàm các huyện đề 

^người  nhà của Sanh đến nhận,  mang đi  t iêu thụ.

Với  tư cách là  t rưởng phòng kế toán,  Y hợp lý  hóa chứng 
từ,  coi  như các huyện đã nhận bột  ngọt ,  bán và nộp t iền lên 
số t iền bị  thiếu,  Y khấu vào t iền lã i  hàng nắm đề cân đối .  
Do đó,  nên không có sự thanh t ra ,  kiềm soát  từng chứng từ 
gốc từ dưới  lên thì  không phát  hiện được số t iền bị  hụt  do 
các huyỌn không nộp t iền lên.

Y và đồng bọn đã lợi  dụng sự sơ hở của một  số khâu 
t rong công tác  quản lý  kinh tế ,  sự quan l iêu,  thiếu sâu sát  
thiếu kiồm tra ,  kiềm soát  của lãnh đạo công ty  đề tham ô tà i  
sản xã hội  chủ nghĩa .  Việc làm đen tối  dó dã bị  đưa ra  ánh 
sáng nhờ t inh thần cảnh giác của nhân viên thủ kho,  sự diều 
t ra  khăn t rương,  t ích cực đề phá án kịp thời  của lực lượng 
công an Lâm Đồng và sự hợp dồng giúp đỡ t ích cực cùa dông 
đảo cán bộ,  nhân viên công ty  nông sản thực phàm Lâm Đồng.

Phạm Hà
/



HẸN GẶP

I . .MỔI Tơ VÒ CỦA GIÁM ĐỖC TẰM Tơ

ÊM khuya điện Bảo Lộc đã tá t ,  th ị  t rấn B'Lao yên t ĩnh
chìm trong ánh t răng rằm dịu mát .  .  '1

Xí  nghiệp l iên hiệp dâu tàm tơ Trung ương với  những 
dẫy nhà mới  xây đirợc thiết  kế theo những kiều cách mới  mẻ 
đứng sừng sững t rên khu đất  bàng phẳng ở gần khu t rung 
tâm thị  t rấn,  cả 'khu vực rộng lớn của xí  nghiệp đang ngập 
chìm trong ánh t răng thanh.  Tạo thêm vẻ nguy nga,  lộng lẫy 
của một  cơ sở công nghiệp được xây dựng đề sản xuất  ra  
nhiều tơ lụa làm đẹp thêm cho cuộc sống.

Trong căn phòng nhỏ của một  ngôi  nhà t rệ t  đã cũ.  
Nguyễn Văn giám đốc xí nghiệp đang t rằn t rọc VI muôn nỗi  
tơ  vò làm anh lo  lẳng,  băn khoăn.  Nâm mãi  không ngủ.dược,  
anh ngòi  dậy và nhìn qua khe cửa dõi  mắt  nhìn ánh 
t răng nhìn qua ngôi  nhà bốn tàng mới  xây.  Đó là  nhà khách 
dành cho chuyên gia  do chính xí  nghiệp tự thiết  kế thi  công 
xâỹ dựng và t rang bị  dây đủ mọi  t iện nghi  t rong thời  gian 
chưa đày sáu tháng,  mới  khánh thành cách đây mấy hôm. 
Mọi việc chuần bị  đã gân xong Văn tưởng chỉ  còn việc viết  
diễn văn,  đặt  t iệc  ở  khách sạn,  chuần bị  c \hương t r ình ca 
nhạc thật  tươi  vui  dề đón đoàn chuyên gia  Liên Xô về công 
tác  ở xí  nghiệp vào đầu tháng 11 năm 1984 nữa là  xong.

Nào ngờ lúc 13 giờ chiều nay (24-10-1984)  anh định cho 
mở Viđiốcátsét  đề phục,  v ụ  cho một  số đồng chí  lãnh đạó cỳa 
t ỉnh về thăm xí  nghiệp thì  các nhân viên phục vụ nhà khách 
phát  hiện toàn bộ số băng Vidiôcátsét ,  nhiều dĩa  tách và 
t rang bị  dè t iếp khách đã không cánh mà hay.  Gả nhà khách



hốn nháo € một  mất  mười  ngờ» kẻ nghi  cho người  này kẻ 
Ểpghi  cho người  nọ,  những người  t rực t iếp phục vụ cho nhà 
khách thì  vô cùng lo  lắng,  a i  cũng lo  bị  đền,  bị  đuồi  hoặc bị  

•  hât ,  v ì  quá lo  lắng mà các cồ gái  đẹp được chọn làm nhân 
viên phục vụ cho nhà khách hàng ngày da dẻ đều hồng hào 
má dào đều ừng đỏ,  nhưng chiều nay t .hì  mặt  mũi  đều tá i  
xanh,  nhợt  nhạt  bơ phờ,  Văn !à  người  lo  láng hơn tấ t  cả  mọi  
người .  Nhưng vì  là  người  lãnh đạo nên Văn phải  cố kìm 

'mình lạ i  mà phải  tỏ  ra  rấ t  bình t ĩnh đề t rấn an mọi  ngưòi ,  
hơn nữa anh vẫn còn một  t ia  hy vọng mỏng manh,  là  ồ  x í  
nghiệp có anh Trần Gia Lượng đang mang một  máy 

^Viđiôcátsét  của xí  nghiệp lên Đà Lạt  đề phục vụ hội  nghị  
Tinh Đoàn.  Có thè anh Lượng đã tự t iện mở kho lấy số băng 
đớ mang đi~phục vụ đại  hội  mà không báo với  thủ kho.  
Nhưng đến chiều tối  thì  t ia  hy vọng ấy cũng tâ t ,  ngấm như 
nẵng mặt  t rời  sập chìm sau đỉnh núi .  Anh dau sót  vồ cùng 
không phải  chỉ  vì  tồng số tà i  sản bị  mất  lên tới  t rên nửa t r iệu 
bạc mà t rong tà i  sản bị  mất  đó có những thứ có t iền mà
cũng khồng mua lạ i  dược.  Đó là  những băng hình ghi  lạ i  hình 
ảnh và ý kiến phát  bỉều về ngành dâu tâm của các đồng chí  
lãnh đạo Đảng Nhà nước và của t ỉnh t rong dịp về thăm xí  
nghiệp,  hoặc những băng ghi  lạ i  những sự kiện quan t rọng về 
những quylr ình kỹ thuật  của ngành dâu tằm tơ.

Hơn nữa chỉ  còn măy hôm nữa là  chuyên gia  đã đến,  tà i  
sản bị  mất  toàn những thứ càn thiết  đề phục vụ cho khách.  
Biết  làm sao sắm lại  cho kịp bây giờ? Văn suy nghĩ  dù thủ 
phạin của vụ t rộm này ở t rong nội  bộ cơ quan hay ngoài  xã 
hội  nếu không t ìm ra  đề t rừng t r ị  th ích đáng thì  chủng còn 
t iếp tục Hoạt  động mà nhất  định cơ quan anh còn bị  mất  
t rộm nhiều hơn nữa.

Anh t ràn t rọc.  Vợ anh cũng Lhông ngủ được chị  kéo 
anh nằm xuống bên mình ròi  vừa thở dài  vừa nói :

— Vụ trộm chiều nay làm em lo quá.  Tài  sản máy móc 
cùa xí  nghiệp ngày càng nhiều,  cứ phải  lo  nghĩ  vì  những vụ 
mất  mát  thế này thì  còn đầu óc d,äu mà làm việc nữa. . .



Lời nói  củ« vợ anh —một phó t iến s ĩ  về dâu tâm mới về 
nhận công tác  ở xí  nghiệp càng làm anh lo  nghĩ ,  vụ t rộm nàỵ 
xảy ra  cỊ iẳng những làm anh lo  —một t inh ủy viên,  phó t iến 
s ĩ .  Cục t rưởng cục dâu tàm kiêm giám đốc xí  nghiệp dâu
tằm tơ mất  ăn mất  ngủ vì  t rách nhiệm bảo vệ tà i  sản xã hội  
chủ nghĩa  của người  thủ t rưởng c 'ơ  quan mà còn làm cha 
cán bộ,  nhân viên t rong xí  nghiệp không an tâm gây ảnh 
hưởng t rực t iếp đến hiệu quả công tác  của xí  nghiệp.

Càng về khuya lòng anh càng ngôn ngang t răm mối
tơ vò. . .

II. TÌM LÓ! GỠ CHỌ CUỘN Tơ RỖI

Cuộc họp của ban điều t ra  vụ mđt  t rộm tại  xí  nghiệp 
dâu tằm tơ của công an huyện Bảo Lộc kéo dài  quá t rưa.

Lê Dừa t rưởng công an huyện Bảo Lộc t rực t iếp làm 
trưởng ban điều t ra  vụ án,  lặng lẽ  ngồi  nghe ý kiến phát  biều 
của các đồng chí  Cao/Thế Dũng,  đội  t rường đội  cảnh sát  
hình sự,  Lê Đình Lợi  đội  t rưởng đội  cảnh sát  kinh tế ,  Lê 
Văn Thơi  tồ  t rường tồ  điều t ra  xét  hỏi .  Nguyễn Văn Bổn 
cán bộ tồ  an ninh nội  bộ.  Trần Hữu Trung cán bộ tồ  khoa 
học kỹ thuật . . .  và  sự phân t ích đánh giá  ý  kiến của từng 
đồng chí ,  Thượng úy Nguyễn Xuân Tiệm phó t rưởng cống 
an huyện t rực t iếp làm phó ban điều t ra  vụ án.

Chiều hôm qua được Nguyễn Vãn t rực t iếp báo cho biết  
về vụ mất  t rộm, Dừa l iền mời  Tiệm lên hội  ý  rồi  quyết  
định lập ban điều t ra  vụ án đề tập t rung mọi  lực lượng,  mọi  
biện pháp nhanh chóng khám phá ra  vụ án bát  đối  tượng 
kịp thời  thu hồi  tà i  sản cho Nhà nựớc.  Ngay sau khi  thành 
lập ban điều t ra  vụ án đã hội  ý;  chớp nhoáng thóng nhpất  
kế hoạch điều t ra  phân công t rách nhiệm và t r iền khai  ngay 
lực lượng đề thự/C hiện.  Trước hết  công tác  khám nghiệm 
hiện t rường không thu dược kết  quả vì  hiện t rường đã bị  
xáo t rộn hoàn toồn do các nhân viên cùa nhà khách phải



thu xếp dọn dẹp lạ i  toàn bộ nhà khách dề chuàn bị  cho chuyên 
gia  vào ở.  Ngay phòng số 4A làu là  nơi  cất  các tà i  sản 
bị  mất  cũng dược lau chùi ,  bày biện t rang t r í  t rờ lạ i  nộn 
không thè t ìm ra  dấu vết  gì  của vụ t rộm, t iến hành nắm lại  
nhân sự của nhà khách thì  được biết  nhà khách t rước dây 
có tám nhân viên.  Nhưng có hai  người  là  Lê Đức Tà và 
Đặng thị  Kim-Phường đã bị  đuồi  khỏi  cơ quan về quan hệ 
nam i iữ bất  chính.  Còn lạ i  sáu người  là  Dương Kim Phong,  
Nguyễn Thị  Hải ,  Nguyễn Thị  Hương,  Nguyễn Thị  Kim Dư 
Nguyễn Bình và Nguyễn Kỹ.  Tiến hành.xác định một  cách 
cằn thận việc sử dụng thời  gian của t  từng nhân viên t rong 
nhà khách t rong đêm 23 rạng ngày 24 tháng 10 năm 1984 là  thòi  
gian xảy ra  vụ t rộm. Kết  hợp với  việc sử dụng các biện pháp 
nghiệp vụ khác dề điều t rà ,  ta  đã loại  cầ  sáu nhân viên nói  x  
t rên ra  khỏi  diện nghi  vấn.  Qua nắm t ình hình ta  được biết  
Phạm Quanh Hộ là  nhân viên phòng tồ  chức lao động t iền 
lương cũng thường hay đến nhà khách.  Xác định việc sử 
dụng thời  gian của Hộ t rong đêm xảy ra  vụ t rộm thấy có 
nhiều diềm bất  minh.

Dừa vừa ngồi  họp vừa miên man suy nghĩ ,  Tiệni  phân 
t ích ý kiến của từng đồng chí  phát  biều về công tác  khám 
nghiệm hiện t rường về t ình hình nhân sự t rong cơ quan,  và 
dư luận của quàn chúng và các nguồn t in  ban đầu sau khi  
xảy ra  vụ ' t rộm, ành nhấn mạnh ;

Đến đây tấ t  cả  như một  cuộn tơ rối .  Nhưng những kết  
quả điều t ra  ban dâu ta  đã thấy lối  gỡ đề t ìm ra  manh mối  
cuộn tơ rối  ra  thánh cuộn tơ.  Qua ý kiến của các dồng chí ,  
tôi  thấy lối  gỡ của cuộn tơ này nằm ở hai  đầu mối ,  đó là  hai  
đối  tượng đã bị  đuôi  ra  khỏi  cơ quan là  Tà và Phường và 
một  đối  tượng nằm trong cơ quan nhưng không thuộc biên 
chế t rong nhà khách đá là  Hộ.

Phát  biều đến đây Tiêm ngừng lạ i  và quay lạ i  xin ý kiến 
Dừa,  Dừa gật  dăũ tỏ  sự nhất  t r í  với  ý  kiến của anh,  anh 
quay lạ i  hỏi  anh em. Mọi người  đều nhát  t r í  với  ỷ  k iến n.hận 
xét  của anh.  Tiếp đó mọi  người  đều/cụm đâu lạ i  bàn kế hoạch 
t iếp tục điều t ra  vụ án,  tập t rung vào ba đối  tượng nghi  vấn



l!l eửc THƯ HẸN HÒ VỀ cuộc GẶP MẶT KHỔ

Trời  đã ngả về chiều.  Nâng vàng nhạt  dần.
-kéo hoàng hôn từ xa đến buông xuống từng 
cây cọn dường dẫy phổ và t rả i  khắp mọi  nơi  
LVLao tươi  mát .

Dừa và Tiệm đang hội  ý  công tác  thì  bõng thấy xe cùa 
Văn đứng lạ i  ở  cồng huyện,  cả  hai  anh em đều chạy ra  đón 
Văn vào phòng khách.  Tiệm pha nước.  Dừa bật  quẹt  ga mời  
Văn hút  thuốc,  Văn vừ%a-phà hơi  thuốc vừa mỉm cười  nói :

Mình mới  nhận dư-ợc thư.  Thấy Văn móc thư ra ,
T iệm cười  :  > •  .

— Thư bồ mà đưa tôi  xem thi . . .  vỡ mánh. . .  đấy.
— Thư.hẹn gặp nhưng chẳng phải  là  bồ,  cứ đọc đi  rồi

sẽ  rõ .  \  ’
Vừa nói  Văn vừa mở thư ra  đưa Dừa đọc to  cho cả Tiệm 

cùng nghe,  lá  thư viết :
Ông Văn.

Tôi  [biết  ông đang mang t rong lòng mình nỗi  buồn da 
diết ,  yới  tấ t  cả  t ình cảm chân thành,  tha thiết ,  và  sự cảm 
thông sâu sắc nhãt  với  những tồn thất  vì  vụ t rộm vừa xảy 
ra  t rong cơ quan của ông,  tồi  xin chia  buồn cùng ông.

Nhân dây,  tồi  cũng xin ông rộng lóng tha thứ cho tôi .  
Một  kẻ vì  kế s inh nhai  mà buộc lòng phải  muạ những hàng 
hóa mà bọn bất  lương ở nhà khách của ông đã ỉấy câp đcm 
bán cho tôi ,  tấ t  nhiên là  việc mua bán rất  là  sòng phẳng và. . .  
t iền t rao cháo múc. . .  tô i  đẫ t rực t iếp t rao t iền cho bọn chúng '  
và  nhận các cuộn băng mà bọn nhân viên nhà khách của ông 
dã bán cho tôi ,  có những cái  tôi  khôngjcần vì  không thề bán 
lạ i  cho ai  nhưng đối  vớỉ  ông thì  lạ i  vô cùng cần thiết .  Do đó 
chúng tôi  dồng ý cho ông chuộc lạ i  những cuộn băng có l iên 
quan đến việc làm ăn của xí  nghiệp ông với  giá  70.000 đồng.  
Thật  ra  cho ông chuộc lạ i  với  giá  đó,  tôi  đã phải  thiệt  mất  
30.000 đồng rồi  đấy.  Vì  vậy xin ông đừng t iếc  t iền mà hãy



Sài  Gòn lúc 10 giờ sáng ngày 27 tháng 10 năm 1984,  nếu ông 
muốn thật  lòng muốn nhận lạ i  băng hình thì  nhất  thiết  ông 
không được nói  với  cơ quan công an.

Nếu tối  phát  hiện ra  sự theo dõi  của công an dưới  bất  
kỳ hình thức nào thì  chẳng những ông k*hông nhận lạ i  được 
băng hình mà người  của ông cũng khó bảo toàn dược t í ỉ ih  
mạng.  Nhân dịp này tôi  cũng thực lòng khuyên ông là  không 
nên giận tôi ,  người  t iêu thụ những tà i  sản của ôưg t}ị  mất  mà 
ông nên nghiêm tr ị  bọn nhân viên nhà khách,  những kẻ,  dã 
ăn cầp và bán cho tôi ,  ông dùng chúng khác nào ông «nuôi  
ong tay áo nuôi  cáo t rong nhà )) .  -

Chúc ồng may mán bình an.
Dừa nhận bức thư,  cảm ơn Văn và t iễn anh ra  về.

Trở lạ i  nơi  làm việc,  anh nói  với  Tiệm:
— Theo tôi ,  đây chỉ  là  thủ đoạn của kẻ phạm tội .  từ  bức 

thư này,  ta  có thề xác định được kẻ viết  là  a i .

Tiệm phẩn khởi  nói :
— Chiều nay ta  phải  t rả  lời  kẻ đó là  a i  và chúng ta  cùng 

bàn biện pháp t iếp tục đấu t ranh,  đánh gục đối  tượng,  thu 
hồi  tà i  sản của Nhà nước.

Dừa và Tiệm cùng cười  vui  vẻ.  Có mấy con chim hát  
vang t rong lùm cây xanh lá .

Lê Đức Tà « tác  giả  của bức thư ))  nói  t rên dược mời  đến 
công an huyện Bảo Lộc đề làm việc.

Tà rụt  rè  bước vào phòng của Tiệm. Thấy Tà bước vào 
Tiệm dang ngồi  viết ,  ngước mất  nhìn Y từ đặu dến chân rồi  
chi  ghế nói  nhỏ :  •

— Mời anh ngồi .  *

Tà ngồi  xuống ghế,  Tiệm vẫn lặng lẽ  viết .  Căn phòng 
vâng lặng,  Tà lấm lét  nhìn Tiệm thăm dò.  Tiệm vẫn lặng !ẽ  
chẳng nói  chẳng rằng.  Y thấy anh to  lớn oai  vệ và đầy vẻ 
cứng rân,  tự  t in .  Nhìn tư thế của anh Y thấy lành lạnh sau
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gáy.  Hình như anh đã nâm châc tấ t  cả  và đang viết  lời  buộc 
tội  Y.  Y nhìn vào đồng hồ,  kim giây vẫn chạy đều đều,  
nhưng dịp t im Y đập dồn dập.  Thời  gian vẫn t rôi  qua,  không 
gian.vẫn im âng.  Nhưng Tà thì  thấy căng thẳng đến mức 
không chịu được nữa.  Y thốt  lên:  *

— Dạ,  ông gọi  cháu đến có việc gì  ạ  ?

Tiệm vẫn viết ,  hồi  ỉãu anh mới  mỉm cười  nhìn Y rồi  
nói  nhỏ :

Việc gì  thì  anh đã rõ.
Tà run rầy.
— Dạ cháu chẳng biết  gì  cả .  Dạ cháu vô tội .  Cháu bị  oan.  .

Tiệm nói  như đinh đóng cột :
— Anh không bị  oan đâu.  Cái  chúng tôi  cần là  sự thành 

thật  khai  báo của anh.

« Đánh kẻ chạy đi  chứ không đánh kẻ chạy lạ i  »  sự thành 
khàn khai  báo lúc này có lợi  cho anh đấy.

Tà khóc lóc :
— Dạ cháu bị  oan,  cháu không t rộm cấp,  cháu bị  người  

ta  vu cáo.

Tiệm vẫn cúi  đàu viết  anh không nhìn Y mà vừa viết  — 
vừa nói  :

Nếu anh thấy anh vô tội  thì  cứ rời  nơi  dp y  vê  nhà đi .  
Nhưng anh nhớ là  lăn sau anh đến đây không phải  theo giấy 
mời  đâu. . .  mọi  sự ngoan cố đều vô ích. . .

Tà đứng dậy định ra  về.  Nhưng nghĩ  sao Y lại  ngồi  thừ 
xuống ghế kêu to .

— Ông tha cho cháu. . .  cháu bị  oan. . .
Vừa lúc đó theo sự bố t r í  của Tiệm, Lợi  bước vào 

báo cáo.
— Báo cáo đồng chí  :  tô i  đã xác định dược kẻ viết  lá  thư 

cho ông Văn là . .
Tiệm ngât  lời  :
Được rồi  tôi  dang cần kẻ đó tự khai  báo đè được hưởng 

chính sách khoan hồng.  Đồng chí  về làm các văn bản đề xử 
lý  dối  tượng.  Nghe đến đây Tà bỗng òa lên khóc :



— Ông ơi :  cháu không viết  thư,  cháu không biết  gì  đến 
v U  t rộm câp cua xí  nghiệp ông Văn.

Nói  rồi  Y gục đầu xuổng thành ghế.  *
Qua thái  dộ của Tà,  Tiệm càng khẳng định kết  luận của 

ta  là  hoàn toàn chính xác.  Thấy Tà đã nao núng,  anh ngồi  
sát  bên Y ân cần phân t ích động viên,  Tà đã nhận chính Y 

viết  bức thư dó đồng thời  khai  báo tội  lỗi  của Y và dồng 
ton là  Đặng Thị  Kim Phường và Phạm Quang Hộ.

VÎ MỐI.TÌNH VỤNG TRỘM VÀ'vụ TRỘM VI TỈNH

Đêm tối ,  thị  t rấn B'Lao ngập chìm trong đêm đen và 
inưa phủ.  Tà và Phương cùng nép mình t ránh mưa dưới  mái  
một  hiên nhà bên bờ hồ ở t rung tâm thị  t rấn.  Phường nhìn 
ra  bờ hò nhưng chẳng thẩy gì  hết  ngoài  một  màn đen kị t .

Phương khóc hồi  lâu rồi  mới  nói  được t rong t iếng nấc.
— Giờ dây em chỉ  thấy tấ t  cả  đều đen tối .  Em hơi  t iếc  vì  

không nghe lời  các chú các cô,  cứ bám theo mối  t ình vụng 
t rộm với  anh,  cuối  cùng thì  tấ t  cả  đều dang dở,  cả  hai  đều 
bị  đuồi  khỏi  cơ quan,  em khồ quá anh ơi .  Bây giờ lấy gì  đè 
sống hờ anh ? . . .

Tà lau nước mẳt  cho Phường nép sát  vào người  mình 
rồi  an ủi  :

— Đừng khóc nứa em. Anh dã có cách dề bù đâp lạ i  cho 
em tẫt  cả  những sự mất  mát  mà em phải  chịu.  đựng.  Anh sẽ  
làm cho em sung sướng hơn tấ t  cả  bạn bè cùng lứa tuồi  với
em. Em yên tâm đi ,  đừng khóc nữa,  vì  t ình yêu,  anh sẽ  làm 
tãt  cả .

— Nhưng anh sẽ  làm gì  t rong khi  anh cũng chỉ  có hai
bàn tay t rắng như em? ^

Nghe Phương hỏi  Tà nín lặng.  Amh phân vân vì  không 
biết  có nên nói  thật  với  Phường không,  Phương sốt  ruột  hỏi  :

— Anh định làm gì  cho em biết  với .  Đến nông nỗi  này 
thì  em chỉ  biết  một  cách là  đồng cam cộng khồ,  cùng sống 
cùng chết  với  anh.



Nghe Phường nói ,  Tà cảm đông vô cùng.  Anh manh đa
thòi«:

— Ở.nhà khách của xí  nghiệp dâu tàm tơ Trung ương 
rãt  nhiều băng Viđiôcátssét  và nhiều tà i  sản rất  quý,  anh (fU 
hỏi  giá  ở Sài  gòn,  mỗi  băng catset  có thề bán được từ 3000 <1 
đến 4000 đ,  ta  lấy vài  chục băng và Iv tách ờ dó,  bán rẻ  cũng-* 
được vài  t răm ngàn đè t iêu xài  và làm vốn s inh nhai .

Phường sợ hãi :  ệ

/  — Em tưởng yêu đương vụng t rộm !à  tội  lõi  lắm rồi  a*
ngờ bây giờ lạ i  đến lúc phải  di  ăn t rộm, thì  tội  lỗi  lạ i  càng 
lớn đến đâu.  Em sợ lâm.

Tà nói  dứt  khoát :
— Không còn cách nào khác dâu em. Anh chỉ  còn cách * 

đi  ăn t rộm đề có t iền nuôi  dưỡng mối  t ình của chúng ta .
— Nhưng cũng như em, anh đã bị  duòi  khỏi  cơ quan.  Anh 

làm cách nào dề vào nhà khách mà lấy được.

Nghe Phướng nối ,  biết  Phương đã dồng t ình với  mình,  
Tà hớn hở:

— Anh đã móc với  thằng Hộ,  thằng này nó t rộm cắp
nhiều nên nó giỏi  lắm. ,Nó sẽ  lấv và mang dưa cho anh và 
em dấu rồi  dem đi  t iêu thụ.

Kế hoạch cụ thề như thế này:  tối  mai  Hộ sẽ  mang ba lô  
ngồi  chờ mọi  người  xem (Vi  di  ồ  cat  sset)  xong,  nó sẽ  lẻn 
vàơ phòng khách,  chui  xuống găm giường nấp.  Chờ dến khi  
tâ t  điện,  nó sẽ  chửi  ra  lấy tấ t  cả  dấu vào ba lô ,  dem vào nhà 
cất .  Sau dó nó sẽ  chuyền vào cho anh,  anh chuyền cho em 
dấu.  Xong xuôi  mọi  việc khi  chia  t iền,  em sẽ có phân như anh 
và Hộ đấy.

Phương run lên vì  sợ hãi .  Giở lành lạnh làm hai  hàm răng 
Phường cứ đánh lập cập vào nhau.  Phường ôm chặt  iấý Tà,  
vừa khóc vừa nói :

— Lúc nào em cũng ở bôn anh,  kè cả những ỉúc anh làm 
những diều xấu xa tội  lỗi  vì  t ình yêu của chúng ta .



Tà Hô và Phương đã  thực hiện  t ró t  lọ t  kế  hoạch của 
chúng Ta cũng đã  khai  báo toàn bộ những sự việc  đó với  cơ 

■qaan công an.

Khám nhà Phương,  ta  thu được 7 băng Vi đi  ô cat  se t ,  
Phươpg cất  dấu t rong thùng đạn và nhét  dưới  gầm giường.  
Khám nhà Hộ ta  thu được 16 băng Vi đi  ô catsse t ,  15 đài ,  15 ly  
ụống rượu,  hai  tấm g a  t râng đề t rả i  g iường.  Ngoài  ra  khám nhà 
‘Hộ còn thu  đ ư ợ c  một Rađiô và một  chiếc  ca tsse t  mà Hộ ăn 
cắp của Tôn N ữ  Huynh Chiều là  nhân viên  văn thư đánh máy 
của  xí  nghiệp t r o n g  đêm 13/10/1984.

Hộ đã thú nhận toàn bộ tội  lỗi  của Y.  Toàn bộ tà i  sản 
bị  mất  đã thu hồi  đăy đủ kịp thời  phục vụ khách nước ngoài  
công tác  tạ i  xí  nghiệp l iên hiệp dâu tằm tơ Trung ương.

Thị  t rấn B'Lao một  đêm sáng t rời .  Văn cùng vợ dạò quanh 
bờ hồ.  Mặt  hồ phẳng lặng,  lấp lánh muôn ngàn ánh sao.  Văn 
bỗng mỉm cười  hỏi  vợ.

-  Nếu phải  chọn lạ i  một  làn nữa nơi  em sẽ công tác  đến 
hết  cuộc đời  của minh thì  em sẽ chọn nơi  dâu ?

Vợ anh hướng về Xí  nghiệp dâu tâm tơ,  rồi  nhìn quang 
cảnh tấp nập,  nhộn nhịp tươi  vui  của thị  t rấn và nói  :

— Nơi đ â y  yên bình quá.  Em cảm thẫy thanh thản vô 
cùng. . .  g iá  có nhiều vải  dệt  bằng tơ tàm đề mọi  người  chưng 
diện thì  cuộc sống nơi  đây chắc chẵn sẽ  đẹp thêm.

Văn âu yếm kéo vợ vào lòng.  Tất  cả  dều yên binh như 
cả huyện Bảo Lộc bình yên.

Thanh Tùng
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T ử  N H Ấ T  N H Ậ T  B Ẽ  V Ư Ơ N G  
Đ Ế N  N H Ấ T  N H Ậ T  T Ạ I  T ừ

Xi măng ỏ* đâu ra?

À Lạt  những ngày sau tế t  vẫn đông vui  như tyội .  Du 
khách từ tứ phương đồ về đây thường ngoạn những thâng 

cảnh lạ  mà thiên nhiên ưu đãi  cho Đà Lạt  thành phố của 
ngàn hoa với  non xanh nước biếc,  với  thác đồ thông reo,  với  
cảnh vật  quanh năm thắm đượm hương sắc của mùa xuân 
và tận hường cái  lạnh ngọt  ngào của một  thành phố 
cao nguyên.

Đi  giữa thành phổ tươi  đẹp ấy nhưng thiếu úy Nguyễn 
Văn Giai ,  đội  t rưởng Cảnh sát  kinh tế  của công an thành phố 
Đà Lạt  lạ i  không chú ý đến cảnh «dập đìu tà i  tử  giai  nhân 
ngựa xe như nước,  áo quần như nêrb » mà chú ý đến một  xe 
ngựa chở mấy bao xi  măng loại  P400 vừa lọc cọc chạy qua 
t rước mắt  anh.  Giữa một  thành phố đang thay da đồi  thị t ,  
công cuộc xây dựng các công t r ình nhà máy,  các khu du l ịch,  
nghỉ  dưỡng. . .  đang t iến hành khàn t rương thì  việc chuyên 
chở vài  bao xi  măng"trên một  chiếc xe ngựa có gì  dáng chú ý ?  
Đúng là  một  hiện tượng bình thường nhưng tự nhiên loại  xi  
măng này xuất  hiện rất  nhiều t rên thị  t rường t rong khi  các 

'  cửa hàng vật  l iệu xây dựng của Nhà nước khống có bán ra  
lạ i  là  một  hiện tượng không bình thường.  Các t r inh sát  t rong 
đội  của anh cũng đều có nhận xét  như anh và đang cùng anh 
t r iền khai  xuổng địa  bàn đề nắm t ình hình về hiện tượng 
không bình thường này.  ệ

Sau khi  đè ý ghi  nhớ biền đăng ký và đặc điềm chiếc xe 
ngựa nói  t rên,  anh rẽ  vào một  hẻm nhỏ và đến gặp cơ sở ờ 
địa  điềm đã hẹn t rước.  Cơ sở báo cho anh một  t in  đáng chủ ý



là có một  chiếc xe đã thồ lộ  là  cố một  làn anh tra  đến chở vật  
tư  ờ một  kho của công ty  xây dựng 2 th» Tân là  thủ kho của 
công t r ình nhà máy nước hồ Đa Kia có nhờ anh chở về nhà 
30 bao xi  măng loại  P400,  đoán biết  là  Tân tham ô xi  măn§ 
của Nhà nước anh lá i  xc đó đã nói  nhỏ với  Tân :  «  tôi  lạy anh.  
Tôi  mà làm sai  thì  vợ con tôi  chết» Tân dặn đi  dặn lạ i  là  
«anh dừng nói  lạ i  với  a i»  anh lá i  xe cũng hứa đi  hứa lạ i  là  
«không nói  ra  với  a i» .  Nhưng t rong một  lúc rượu say,  anh 
dã nói  ra  với  cơ sở và điều đó đã dến ta i  Giai .

Cùng ngày hôm ấy,  chuần úy Nguyễn s ĩ  Hanh và thượng ,  
s ĩ  Nguyễn Trọng Tình cũng phát  hiện nhà Đỗ Thị  Hường ở 
gần đền Cô Hồn ở  cuối  đường Phan Đình Phùng :  Nhà 
Nguỳễn Văn Do ờ 91/17 Phạm Hồng Thái  và một  số nhà 
khác có chứa nhiều loại  măng nói  t rên cho những người  xây 
mồ mả ở Mả Thánh và xây giếng sửa chữa nhà cửa ờ xung 
quanh thành phố Đà Lạt .  Điều đáng chú ý là  những người  
bán xi  măng nói  t rên phần lớn đều làm việc ở công t rường 
xây dựng nhà máy nước Đà Lạt  ở  hồ Đa Kia )  hoặc 
có quan hệ với  người  làm việc ở đó.  Hơn nữa loại  xi  măng 
P400 của Hà Tiên là  loại  xi  măng chịu nước tốt  nên cồng 
t rường này đang sử dụng rất  nhiều.  Do đỏ anh em tr inh sát  
t rong đội  cảnh sát  kinh tế  đều nhận dịnh có nhiều khả năng 
là  loại  xi  măng này «rò r i»  từ công t rường xây dựng nhà 
máy nước ra .

Đề kiềm tra  lạ i  nhận định đó,  Giai  dã cùng 1 chiến s ì
t r inh sát  đến tận công t rường đề nắm t ình hình.  Theo con 
đường đá ngoằn ngọèo quanh các cánh rừng thông rộng lớn,  
với  những thân cây cao vút ,  quanh những bãi  cỏ rộng mênh 
mông t rả i  xanh t rên những quả.  đồi  nhấp nhô,  lộng gió,  các 
ánh dèn công t rường xây dựng nhà máy nước đặt  ngay t rong 
khu rừng thông sát  bờ suói  Vàng là  một  thâng cảnh nồi  
t iếng của Dà Lạt .  Gông t rường đang khàn t rương đày mạnh 
t iến độ thi  công đề có thề khánh thành nhà máy nước vào 
ngày 1-7-1984.  Dây là  một  nhà máy rất  hiện đại  do vương 
quốc Đan Mạch hợp tác  với  ta  xày dựng.  Sau khi  khánh



thành,  nhà máy sẽ  cỏ công suất  gấp 5 iân tông òồng suất  củạ ^  
nhà máy nước ở Đà Lạt  hiện nay và nước của nhà máy dảrn * 
bảo vố t rùng.  Trong quá t r ình xây dựng,  sau khi  t rộn bê 

#  tông t rước khi  đò,  các chuyên gia  Đan iMạch đều sử dựng 
máy móc dè kiềm tra  nếu bảo đảm chất  lượng thì  mới  cho 
dồ,  do dó khó có thề iấy bớt  xi  măng t rong quá t r ình thi  1  
công dối  chiến giữa các chứng từ sồ sách xuất  nhập của thủ 
kho các anh thấy hoàn toàn khớp với  nhau.

Trong khi  đó thì  loại  xi  màng P400 xuất  hiện t rên thị  
'  t rường "ngày càng nhiều.  Các nguồn t in  của cơ sờ và các t in  

báo của quăn chúng phần lớn đều tập t rung vào hướng là  có 
khả năng loại  xi  măng P400 đang bán t rên thị  t rường là  từ 
công t rường nhà máy nước Đà Lạt  dã tuồn ra  nhưng chưa 
có cơ sở dè kết  luận.

Nhằm tập t rung lực lượng khàn t rương kết  luận xi  măng 
rò r ỉ  từ  dâu ra  ?  Kẻ nào là  thủ phạm ? Đề dưa chúng ra  t rừng 
t r ị  t rước pháp luật  thu hồi  tà i  sản cho Nhà nước,  ngày 20-  
12-1982 ban chuyên án đã thành lập và t r iền khai  đồng bộ 
các biện pháp nghiệp vụ đè điều t ra  khám phá.

Cuộc kiềm tra  hành chính t rong đêm.

Đêm khuya.  Phố phường váng lặng.  Cả thành phố Đà 
Lạt  dang chìm dân vào giấc ngủ ngon lành,  dưới  ánh sáng 
của các ngọn đèn '  cao áp thủy ngân hòa với  ánh dèn 
ngủ nhiều rnàu hắt  ra  từ các căn phòng hai  bên dãy phố và 
ánh t răng mờ nhạt ,  các chiến s ĩ  t r inh sát  của đội  cảnh sát  
kinh tế  kết  hợp với  các chiến s ĩ  công an phường 3 chia  làm 
3 tò  hình thành 3 mũi  lặng lẽ  t iếp cận đến các dịa  diềm dã 
định t rước đè t iến hành kièm tra  hành chính một  số gia  đình 
ở  cuối  đường Phan Đình Phùng,  đường La Sơn Phu Tử và 
dău dường Hai  Bà Trưng.

Tại  một  hẻm nhỏ cuối  đường Phan Đình Phùng,  t ron^ một  
căn nhà nhỏ ngay bên cạnh đền Cô Hồn.  Đỗ Thị  Hường đang 
nâm hí  hửng nhàm t ính những món lời  sẽ  thu được t rong 
việc buôn bán số xi  măng mà thị  biết  châc là  của kẻ gian



lấy câp của Nhà nước.  Là Một người  đàn bà đã ngoài  30
tuồi  đã có 4 đứa con với  4  đời  chồng,  thị  vẫn thích những 
gì  vượt  ra  ngoài  các luật  ỉệ  vì  theo thị  cái  gì  nằm trong 
khuôn khồ đã quy định đều khó «trúng».  Trong buôn bán 
cũng vậy,  nếu chỉ  buôn bán những mặt  hàng theo đăng kỹ 
kinh doanh đã được nhà nước cho phép thì  lời  lã i  chẳng bao 
nhiêu.  Muốn «một  vốn bốn lời» ' ,  «nhất  bản vạn lợi» thì  
phải  t ìm đến những món hàng Nhà nước cấm như xi  măng,  
xăng,  dău,  t rà ,  cà  phê. . .  và  lần này thị  căm châc sẽ  «trúng 
mánh» t rong «cú» xi  măng này.

Đang say sưa t ính toán bỗng có t iếng gõ cửa cộc !  cộc Ị . . .  
th ị  giật  mình lâng nghe.  Đúng là  có người/gõ cữa nhà thị .  
Nhìn lên dồng hồ t reo tường thấy 11 giờ 40,  thị  làu bàu nói  
vọng ra  :

— Khuya rồi :  có việc.gì  đến sáng mai .
— Thưa bà chúng tôi  là  Công an được lệnh kiềm tra  hành 

chính nhà bà.
Nghe đến «công an kiềm tra  hành chính» thị  giật  thót  

và nhìn lên bàn thờ khấn l ia  l ịa ,  rồi  cố t rấn ' t ỉnh,  thị  bước 
tới  mở cửa,  tươi  cười  đon đả:

— Dạ mời  các ông kiềm tra .  Nhà em có từng ấy người ,  
em có 4 dứa con. . .  Dạ đứng như t rong hộ khàu.

Các đồng chí  Lân,  Ngọc là  công an đường phố của công 
an phường 3 cùng đồng chí  Thảo t r inh sát  đội  t r inh sát  kinh 
tế  bước vào,  chào thị  rồi  lặng lẽ  nhìn quanh nhà.  Trong khi  
đó Lân mở sò kiềm tra  hộ khâu,  đồng chí  Ngọc nghiêm khắc 
hỏi  thị .

— Chúng tôi  muốn hỏi  về số xi  măng bà dấu ờ dền 
Cô Hồn ?

—  Dạ. . .  có mấy bao em mua đề chữa cái  nhà. . .
Có mấy bao?
— Dạ có hơn 20 bao.
— Bà phải  t rả  lời  chính xác là  cỏ 28 bao loại  P400.

Nghe Thảo khẳng định như vậy,  thị  bỗng run rày,  quay 
ỉạ i  bàn thờ chấp tay vái  l ia  l ịa  vừa khóc vừa mếu máo 
thú nhận:



— Dạ. . .  t rời  phật  khồng thương em, thàn l inh đã báo cho 
các ống biết  rõ  thế thì  em xin nhận đúng là  em có 28 bao 
xi  măng ạ .

Đồng chí  Lân mỉm cười  hỏi  thị  •
— Sao t rời  phật  thân l inh lạ i  không thương bà? Giá thị  

t rường hiện nay là  1 .250 đồng 1 bao người  ta  bán cho bà 650 
đồng 1 bao bà có biết  đó là  của gian lấy cáp của Nhà nước 
nên bán rẻ  cho bà không ?

— Dạ em có biết  cái  thứ này là  Nhà nước quản lý . . .  em 
có biết  của gian mới  bán rẻ  như thế. . .  Dạ,  nhưng cái  nghề 
buôn bán của em mà không nhằm vào những của này thì  
làm saq kiếm lời  được ạ . . .  Dạ,  em còn nhỏ đại ,  t rót  sai  t rá i  
lăn dầu,  xin các ông rộng lòng tha thứ. . .

Cùng lúc đó các tồ  kiềm tra  cũng phát  hiện nhiều gia  đình 
khác có chứa loại  xi  măng P400 như nhà của Thị  Hường.

Tất  cả  tang vật  dều bị  thu giữ.  Thị  Hường'và những 
người  cất  giữ t rá i  phép số xi  măng đó đều bị  ‘đưa về công 
an thành phố Đà Lạt  đè xéi  hỏi .  V I  .

Do có việc kiềm tra  hành chính của công an,  nhiều gia  
đình t rong khu vực dã thức dậy.  Thấy công an kièm tra  và 
bắt  đung những người  làm ăn phi  pháp,  một  cụ già  cười  hề 
hả và tấm tắc khen ngợi  :

Công an ta  giỏi  quá,  khám nhà nào là  t rúng nhà ấy. . .  
Phải  thế thì  mới  quét  sạch bọn buôn bán bất  lường.

Thiếu úy Nguyễn Văn Giai  người  chi  huy t rực t iếp 
cuộc kiềm tra  hành chính cống khai  lỗ  phép t rả  lời  :

— Dạ thưa cụ,  mọi  việc công an chúng con làm dược dều 
nhờ có sự giúp dỡ của nhân dân đấy ạ .

Cụ già  đắc ý cười  lớn và nói  :
— Đúng là  không có gì  qua được đôi  mắt  nhân dân.  Nhưrig 

công an làm cho nhân dân nói  ra  tấ t  cả  thì  mới  đúng là  c^ng 
an nhân dân.

Nói  rồi  cụ lạ i  cười .  Tiếng cười  hề hả của cụ và những 
người  đứng bên cụ vang to  t rong không gian im âng.



Tình huống bất ngò*.
Ngay đêm hôm đó,  Thị  Hường khai  rõ  ỉà  28 bao xi  măng 

đang cất  giữ là  thị  mua của Nguyễn Văn Mưng ở  65 Đa Phú 
phường 4 Đà Lạt .  Lời  khai  của thị  khớp vợi  kết  quả điều 
t ra  của ta .

Nhưng khi  sa  lưới  pháp luật ,  Mừng vãn một  mực kêu oan 
vì  khi  bị  bát .  t rong nhà Y không có một  bao xi  măng nào 
ngoài  một  bề chứa nước dài  6  m,  rộng 4m mà Y mới xây.  
Đấu t ranh suổt  từ 19 giờ đến 23 giờ Ỵ vẫn không nhận là  đã 
bán xi  măng cho bất  cứ một  người  nào.  Đến 24 giò '  thì  ta  đưa 
Thị  Hường đến đối  chất .  Biết  không thề chối  cãi ,  Y mới  nhận 
là  có bán só xi  măng đó cho thị .  Nhưng Y vẫn ngoan cổ 
biện bạch :

— Dạ thưa ông,  28 bao xi  măng đó em mua ngoài  chợ 
mang về định xây bề,  nhưng xây không hết  em đã bán lạ i . . .  
chẳng lời  được đồng nào mà còn hao tòn đến bao nhiêu 
sức lực.

Thượng s ĩ  Bình vẫn bình t ĩnh nghe Y nói ,  hồi  lâu anh 
mới  hỏi  :

— Thế còn 38 bao nữa ông cũng mua về dề xây bề nước 
à? Chúng tôi  dã biết  ông đã t iêu thụ tấ t  cả  66 bao xi  măng 
và còn có thề nói  cụ thè cho ông nghe là  số xi  măng đó ông 
dùng làm gì  và bán cho ai! . . .  Vấn đề là  chúng tôi  muốn 
ông khai  rõ:  a i  đã chuyền cho ông những bao xi  măng dó. . .

Mừng im lặng hồi  lâu rồi  òa lên khóc.  Sau khi  dược động 
viên Y mới thú nhận. . .

— Dạ các ông dã biết  hết  cụ thề thì  thì  những điều em 
khai  đây châc các ông cũng đã biết  rõ . . .  dạ . . .  một  buòi  tối  có 
hai  người  đều là  nhân viên bảo vệ của công t rường nhà máy 
nước Đà Lạt  đến gặp em.. .

— Ồng nói  rõ  họ tên và địa  chi  của từng người  ? .

Bình ngât  lời  Y.  Y.  thành thật  khai  rõ .
— Dạ. . .  đó là  Nguyễn Xuân Bích,  nhà ờ 270 Phan Đình 

Phùng Đà Lạt ,  và Lê Thành Trang ở 27 Đoàn Thị  Diềm 
phường II  Đà Lạt . . .  nhà ở ờ ngay công t rường nên họ hay



đến chơi  và thành chỗ quen thân.  Họ bảo cổ 1 số xi  mă 
muốn bán,  nếu mua họ bán rẻ  cho với  giá  550 đồng 1 ba 
Em đồng ý mua ngay họ lạ i  ra  điều kiện là  xi  măng đề ở cạm 
kho,  đến 10 giờ đém mới được tới  vác đi ,  mỗi  lần vác từ lo  
đến 15 bao. . .  b iế t  xi  măng đã họ ăn cắp nhưng vì  tham rẻ  nên
em đã mua và t iêu thụ tấ t  cả  66 bao như các ông đã 
biết  rõ .

Tất  nhiên là  sau khi  Mừng đã thành khàn khai  báo thì  
Nguyễn Xuân Bích và Lê Thành Trang đều bị  sa  lưới  pháp 
luật .  Qua dấu t ranh cả Bích và Thành Trang đều thú nhận 
tội  lỗi  và đều khai  rõ  chù mưu t rong vụ tham ô xi  máng này 
là  Nguyễn Thanh Tàn thủ kho của công t rường.  Đúng 11 giờ ■ 
đêm —ngày 26 tháng 02 năm 1985 thì  Tân bị  bát .

Nhưng suốt  đêm hôm đó,  cả  ngày hôm sau,  rồi  cả  hôm 
sau nữa Tân vẫn nhất  định không nhận tội  lỗi  của Y.  \

Trong khi  đó thì  qua công tác  nghiệp vụ và các nguồn 
t in  của quần chúng,  đội  cảnh sát  kinh tế  đã nám thêm được 
một  đường dây t iêu thụ xi  măng khác dè Tân qua tay Khách 
Văn Hiếu là  tà i  xế lá i  xe Zin 49A.3047 của công t rường.  Sau 
khi  tập t rung diều t ra ,  nâm chác dược những chứng cớ vè 
hành vi  phạm pháp của Hiếu.  Ngày 4 tháng 3 năm 1984 ta  
qưyết  định bát  Y.  Biết  Y t rước dây là  thiếu úy đặc công của 
Quân dội  nhân dân Việt  Nam, chuyền ngành sang lá i  xe cho 
công t rường và biến chất ,  t rở thành một  tay nòi  t iếng ngồ 
ngáo,  l iều l ĩnh nên anh em trong đội  cảnh sát  kinh tế  dã 
bàn với  nhau rất  kỹ vè các biện pháp dè dề phòng sự phản 
ứng l iÈu l ĩnh,  cực đoan của Y.  Nâm chác là  Y dang uống rượu 
ngoài  phố,  ta  bố t r í  1  cán bộ của công t rường đến r ỉ  ta i  nói  
nhỏ là  công t rường gọi  y  về có việc gấp.  Y vui  vẻ cạn ly  với  
bạn bè rồi  bước thẳng đến chỗ anh em ta  tươi  cười  và nói :

— Tôi biết  là  các anh dến bắt  tôi .  Tôi  rấ t  sẵn sàng ch$p 
hành.  Bất  kỹ ai  có tội  đều phải  nghiêm tr i  t rước pháp luật .  
Tôi  rấ t  hoan nghênh hành động rất  công minh,  thái  độ nghiêm 
khắc cùa các anh và xin di  theo các anh về nhà giam của 
công an thành phố.



Thãy thái  độ phục tùng nhhiêm chỉnh của Y,  anh em đều 
ở  phào nhẹ nhõm. Thế là  các phương án đề phòng hành 

ộng của Y đều bị  xếp lạ i .  Chiếc xe nồ máy chạy về công an 
thành phố t rong cảnh hoàng hôn đang buông xuống t rên 
lchâp phố phường êm ả.

| r .  Đến mộí  «bùng binh» ở t rung tâm thành phố,  vẫn với  
một  thái  đ ộ . tự  nguyện phục tùng,  V  quay lạ i  nói :

— Đề nghị  các anh cho xe chạy luôn xuống khám xét— 
nhà tôi .  Nhân thè cho tôi  lấy í t  quần áo và đồ dùng mang 
vào tù  sử dụng.

Lẽ ra  phải  đưa Y về giam rồi  mới  quay lạ i  khám nhà Y,  
nhưng nghe Y nói  «  có lý  ) ) ,  anh em ta  l iền cho xe chạy thẳng 
về nhà Y ờ 283 Nguyễn Trãi  phường 5 Đà Lạt .  Vừa về dến 
nhà Y nhảy xuống xe và la  lớn :

— Trời  ơi!  Bọn công an nó vu oan giáo họa cho tôi ,  nó 
cậy quyền cậy thế ức hiếp người  dân vô tội .

Thế lâ  cả  gia  đình mẹ,  vợ,  và 6 đứa con của Y dứa càm 
dao cầm búa chạy ra  la  khóc ăm trời .  Anh em ta  chưa kịp 
t rở tay thì  Hiếu đã kéo ghế ngồi  ngay giữa cửa và thét  lớn :

“  Tôi  là  cựu quân nhân,  là  thương binh chống Mỹ cứu 
nước,  bất  cứ kẻ nào muốn bước vào nhà đều phải  dâm qua 
xác chết  của tôi .

Bà mẹ của Y cũng nâm lăn giữa nhà kêu la ,  than khóc 
và cũng có nói  rằng muốn bât  con bà phải  bước qua xác chết  
của bà.

Tình thế thật  bẩt  nệờ.  Anh em ta  lúng túng bị  động vì  
chưa biết  xử lý  thế nào.  Ban bảo vệ dân phố,  công an
Phường V,  đại  diện phòng Cảnh sát  kinh tế ,  đại  diện viện
kiềm sát  nhân dân đều có mặt  nhưng t rong suốt  từ 5 giờ 30 
chiều đến 10 giờ tối  vẫn chưa bắt  và khám xét  xong nhà Y.  
Đến 10 giờ 30 được sự chỉ  đạố của Ban Giám đốc công an 
t ỉnh với  sự hợp đồng chặt  chẽ và cương quyết  củadực lượng 
công an và cán .bộ viện kiềm sát  nhân dân,  tên Hiếu phải  
chấp hành lệnh bắt  khám xét .  Đưa tên Hiếu về công an
thành phố giữa đêm khuya giá  lạnh t rong cảnh sương mù
bao phủ,  cẩz  chiến s ĩ  càng thấm thìa  bài  học cảnh giác A'à  
càng nhận thức rõ hơn t ính chất  phức tạp t rong cuộc đấu 
t ranh chống bọn tội  phạm, bảo vệ tà i  sản xã hội  chủ nghĩa .



Suốt  đêm hOm đố rồi  ba ngày đêm t iếp theo,  ta  kiên t r ì  
đấu t ranh nhưng Y vẫn không khai  báo.  Trong thời  gian đ<5 
ta  tăng cường công tác  t r inh sát ,  củng cố thêm chứng cớ 
cuối ,  cùng t rước những bằng chứng không thè chối  cãi  Y 
mới  thú nhận lá  đã cùng Tân tham ô 83 bao xi  măng;  2  cuộn 
dây kẽm buộc,  2  cuộn sát  6  ly .

Trước đó ta  cũng băt  Phan Nãm ở 99 phía  Ngu yễn Vàn 
Trỗi  phường I  Đà Lạt  là  công nhân iao động làm nhiệm V ụ  
chăn bò cho công t rường,  nhưng dấu t ranh l iên tục 15 ngàv 
Y vẫn ngoan C.Ố không khai .  Đến ngày thứ 16,  khi  biết  Hiếu 
đã khai  báo tội  lỗi  Y mói  thú nhận là  sau khi  Hiếu dùng ô- tô  
chở xi  măng về nhà,  hàng ngày cứ vào khoảng 9 giờ tối  và 
5 giờ sáng Y dùng xe hon đa đến nhà Hiếu chỏ '  xi  măng đi  
t iêu thụ.  Y đã  dưa đi  t iêu thụ tổt  cả  75 bao với  giá  650 dồng 
1 bao.

, y \

Từ xì măng trong kho. đến xi  măng trong tù.

Đêm dâu t iên bị  bẩt  giam, Tân không sao ngủ dược.  
Càng về khuya Tân càng thấv lạnh.  Các bao xi  măng P400 
Hà Tiên cứ hiện ra  t rước mắt  Tân,  Y cảm thấy buốt  lạnh 
đến từng khớp xương.  Mới ngày hổm qua thôi ,  xi  măng dối  
với  Tân còn là  nguồn vui ,  là  hạnh phúc vì '  dó là  phương t iện 
dưa Tân đến cuộc sống giàu sang sung sướng.  Thật  vậy với  
số t iền mới  bán một  số xi  măng,  dây kẽm, dây sắt  lấy cắp 
dược t rong những ngày qua,  Tân đã tận hường được bao thú 
vui  t rong cuộc dời .  Tân dã nhiều lần nhầm t ính:  chưa kề các 
loại  vật  tư  khác,  chỉ  căn t iêu,  thụ hết  200 bao xi  măng « t rọng 
lượng là  10 tấn» với  giá  bình quân rẻ  hơn một  nửa giá  thị  
t rường là  600 dồng 1 bao,  Tân dã cỏ 120 ngàn đồng.  Với  số 
t iền thu được chắc chắn  là  cao hơn số t iền dó,  Tân có thề 
hưởng «nhất  dạ dế vương» và t iêu xài  thỏa thích.

Nhưng chưa dược là  «  hoàng dế khôn£ ngai  »  du đã 1 lân 
Tân dã sa  lưới  pháp luật .  Tân nằm ngẫm nghĩ  những việc 
đã xày ra  và diều Tân khỏng sao lý  giải  nòi  là  tạ i  sao công 
an lạ i  biết  rõ  tấ t  cả  những việc làm của bọn Y,  t rước khi  Y 
khai  báo toàn bộ tội  lỗi  của mình.  Những gì  đã xảy ra ,  như* 
một  cuộn phim cứ hiện rõ t rước mắt  Y.

Năm 1975,  sau khi  tốt  nghiệp t rường t rung cấp hóa chất* 
Tân về công tác  ở nhà hóa chất  Vĩnh Phú,  đến năm 1979



hững việc làm bất  chính của Tân bị  vỡ lỡ.  Y bị  kỷ luật  sa  
thối  về địa  phương.  Ngav sau đó Tân vào Đà Lạt  và vào 
làm việc ở  phòng tồ .chức Cóng ty  ngoại  thương Lâm Đồng 
Nhưng «cây kim trong bọc lâu ngày bị  lòi  ra» những việc 
làm bất  chính cùa Tân ở cơ quan nàv lạ i  bị  vỡ lở.  Y lạ i  bị  
sa  thài  khỏi  co quan.  Đến năm 1982,  Tân đã xin vào làm việc 
ở Công ty-  xây dựng 2 vjà  ngày 19 tháng 8 năm 1983 Tân 
được công ty  diều về làm thủ kho công t r ình bề chử^ r iước 
Tùng Lâm của nhà máv nước Đà Lạt  «  dến chết ,  cái  nết  
không chừa» «chứng nào tậ t  ấy» lần nàỹ lợi  dụng sơ hở 
quản lý ,  Tân đã xuất  vật  tư  ra  công t rường í t  hơn so với  
phiếu xuất  kho và không làm phieu nhập kho số vật  tư  còn 
lạ i  sau mỗi  rârudồ bê tông nên tạo ra  được một  số .vật  tư  
dư thừa sò với  sồ sách,  chứng từ xuất  nhập.  Đề t iêu thụ số 
vật  tư  đó,  Tân dã kết  với  Bích,  Trang là  hai  nhân viên bảo 
vệ cùng với  Hiếu là  công nhân lá i  xe cùa công ty  dưa xi  
măng,giây kẽm, giây sầt  ra  thị  t rường bán . . .  ngoài .  Tân còn 
kẽt  với  Năm, Do,  Lê là  cán bộ,  nhân viên của công ty  và một  số 
người  khác như Vừng,  Vân,  Nghĩa,  Chiến,  Hường,  Long. . ,  đè  
t iêu thụ số vật  tư  nói  t rên.  Đề khỏi  bị  lộ  Tân đã móc nối  tạo 
được một  nguồn dây t iêu thụ tương dối  chặt  chẽ và tồ  chức 
uống máu ăn thề sẽ  t rung thành với  nhau đến cùng,  dù có chết  
cũng không khai  báo về hành dộng của nhau Thế nhưng,  tấ t  
cả  đêu sa  vào lưới  pháp luật  và khi  sa  lưới ,  chẳng đứa nào 
giữ được lời  thề kề cả Tân.

Nghĩ  dến giờ phút  phải  đứng t rước vành móng ngựa đề 
nghe kết  tội  vì  dã lấy câp 10 tán xi  măng của Nhà nước,  Tân 
lạnh toát  người .  Trời  xuân giá  lạnh mà mố hôi  t rong người  Y 
cứ vã ra  như tắm.  Nhìn ra  c t ra  song sắt  của phòng giam, Y 
thấv bầu t rời  t rong đêm nhấp nháy muôn vì  sao sáng.  Qua 
ánh t răng thanh mát ,  Tân tưởng tượng như đang nhìn thấy 
rõ một  đàn chim dang ồải  cánh bay cao,  bay xa,  vẫy vùng 
bâu t rời  rộng rãi  bao la .  Trong khi  đó Tân lạ i  bị  bó thân 
t rong một  phòng giam bé t í .  Muốn vùng vẫy,  Y vùng dậy bước 
chìm xuổng giường,  nhưng bàn chân Y chạm vào nền xi  
măng tê  buốt .  Y nhào người  vào tường,  tường xi  măng như 
nước đóng băng thấm vào từng thớ thị t .  Y nhảy lên giường 
chới  với  dưa hai  tay lên t rời ,  cả  haí  bàn tay lạ i  chạm vào



t rần xi  măng,  cái  lạnh lạ i  t ruyền từ đàu ngón tay cái  vào 
íận t im Y và t ruyền qua từng mạch máu làm cho máu t rong '  
ngưòi  Y như muốn đông lạ i .  Đôi  môi  tê  cóng của Y đang lập 
cập đánh vào nhau như muốn thốt  lên «Nhất  nhật  tạ i  tù ,  
thiên thu tạ i  ngoại» (Một ngày t rong tù ,  ngàn thu bên ngoài)  
và Y đau đớn ngã gục xuống giường.  Tan đau đớn và lo  sợ.  
dến ngất  xỉu vì 'khônẹ biết  với  tội  t rạng ăn cáp 10 tấn xi  
măng» và một  số vật  tư  khác của Nhà nước,  Y còn bị  giam 
trong căn phòng xi  măng giá  lạnh này bao lâu nữa.

Lừi đáp cho kẻ phạm tội .

Vụ án bât  đầu khỏi’  tố  vào ngày 23-2-1984 và kết  thúc 
vào ngày 19-5-1984.  Đánh gia  về kết  quả của vụ án,  dồng chí  
lãnh đạo công an thành phố Đà Lạt  nhấn mạnh:

((  Điều t ra  xử lỷ  kịp thời ,  ngăn chặn t r iệ t  đề những hành 
vi  xâm phạm tài  sản XHCN ỉà  một  t rong những nhiệm vụ 
cực kỳ quan t rọng của lực lượng Công an Lâm Đồng.  Trong 
vụ này,  dưới  sự lãnh đạo t rực t iếp của thành ửy Đà Lạt  và 
ban giám đốc công an t ỉnh,  cồng an thành phố Đa Lạt  cùng 
với  lực lượng công an t ỉnh t r iền khai  đồng bộ các biện pháp 
nghiệp vụ,  đặc biệt  là  dã Jàm tốt  công tác  phát  động phong 
t rào quân chúng «-Bảo vệ an ninh Tồ quốc» t rong nội  bộ cơ 
quan và ngoài  xã hội .  Chính công nhân của công t rường nhà 
máy nước Đà Lạt  và nhân viên ờ khóm Đa Hòa đã cung 
cấp những nguồn t in ,  dã chỉ  rõ  đích danh những kẻ đã tham 
ô,  tàng t rữ,  t iêu thụ các vật  tư  của nhà nước đề công an điều 
t ra ,  xử lý .  Đây cũng là  một  t rong những thành t ích đáng 
bièu dương t rong phong t rào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đối  
với  công an nhân dân.  Của cồn|  an thành phó nói  chung và 
của dội  cảnh sát  nói  r iêng».

Ý kiến dánh giá  nói  t rên cũng là  lời  giải  đáp cho Tân 
cùng dồng bọn của Y vồ tất  cả  r ihững kẻ nào tham ô tà i  sản 
nhà nước là  tạ i  sao tấ t  cả  những hành động phạm pháp của 
bọn chúng dều sẽ  b . ị  nghiêm tr ị  t rước pháp luật .  *
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1' MỘT -BẢN HỢP ĐỒNG B Ã . . .  nược K Ý . . .

Kr  ỊT !  í t  í t  Chiếc La Đà Lạt  màu Bcx — (deau)  mang hiền 
số 51A 11—36 phanh r í t  t rước một  hiệu ăn sang t rọng ỏ  
ngã ba Lien Khương Huyện Đức Trọng,  t ình Lâm Đồng.

Từ t rên xe hai  người  đàn ông^ một  cao to ,  một  béo lùn 
bước xuống cắp tay nhau,  đi  thẳng vào quán ăn.  Gặp khách 
-gộp và quen người chủ quán đon đả mời rồi  cho mang ngay 
ra 2 chai  ẼAƯ —DEVIE và mấy món nhậu hảo hại>g.

I s a u  khi  2  ly  rượu đầy cụng vào nhau,  hai  người  nốc cạn 
rồi  cư ơi  hi  hí ,  ha  há,  dầy vẻ thỏa mãn.

Người  dàn ông béo lùn lạ i  rót  t iếp 2 ly  nữa và nói :
— Dô !  Dô di  !  Anh Hai  !  Cây cao bóng mát .  Từ ngày nép 

dưới  bóng anh,  em mới thấy mờ mày'  mờ mặt ,  có đồng ra ,  
dồng vào dề ăn nhậu.  Nói  xong,  Y thả giọng cười  dâc ỹ.  
Người  đàn ông cao to  vừa cười  ha há vừa nói :

— ừ thì  dô !  Dô nữa di  !  Ta dô đề mừng bản hợp đồng đã 
dược ký.  Cầm vàng còn sợ vàng rơi  chứ hợp đồng đã ký 
thì  1000 lạng vàng cầmỊchâc t rong tay.‘Mà có vàng thì . . .  phen 
nàv những mỹ nữ của dài  loan,  những nàng t iên của đảo phù 
sa  đêu sụp lạy dưới  chân ta .  *

Người  đàn ông béo lùn gọi  thêm hai  chai  Napoleong nữa 
rồi  tâng bốc :

— Anh hai  quả là  người  tà i  ba lỗi  ỉạc  có một  không hai .  
Ông Gia Cát  sóng lạ i  cũng phải  chịu tà i  anh,  lần t rưởc anh 
đạo diễn cho em đóng vai  Trung tá  công an Bảy Hùng,  dược 
thưởng 3000 dồng,  em dã phục tà i  anh Hai  quá đỗi ,  lần này 
chẳng hieu anh dùng phép gì  mà bon kinh tế  mới  H cho anh 
ký cái  hợp dồng ngọn ăn quá vậy.  •  ^

Trời  đất!  Trong tay ta»đã có 138 lạng vàng. thì  a i  ta  cũng 
sai  khiến dược.  Bí  quyết  ấy a . . .  dơn giản thôi .  Cho ãn nhậu,  
quà cáp vào thì  hữu hiệu tấ t .  Phải  biết  ( (  bỏ con săn sát ,  bẵt  
con cá rô».  Tao phải  tốn bộn vào thì  mới  làm hoa mât  bọn 
kinh tế  mới  H cỉré  không tổn thì  đừng có mà giỡn.
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Tên cao to  càng nói ,  càng đắc ỹ.  «Tửu nhập ngôn Xuả 
Y càng uống càng hăng.  Tên béo lùn uốí ig  í t  hon.  Y ;•£,* 
t ỉnh táo đè nhìn thấy cách chỗ y ngồi  khốĩ ig  xa có n]ộ t  
đận bà con mọn vừa bón cơm cho con,  vừa lủng  nghe u  V 
chuyện của chúng.  Y'ra  hrệu nhirng tên kia  vẫn ;  ‘
chiến thắng sau khị  kỹ bản bợp  đồng nên gạt  đi .  ' °*  '

-  Lo gì ,  cái  con mẹ nhà quê ằy.  Đàn bà con mon hB 
gj  đến việc dại  sự.  Nhận xong t iền ta  tằu.  Rồi  hắn ngâpnoi  
«  ngày mai ,  cuộc đời  biết  t rôi  về dâu ».

Trong lúc say sưa dắc thắng,  hắn có biết  dâu là  ngjfp 
đàn bà con mọn ấy dã nghe hết  câu chuyện,  ghi  nhớ cả |B 
xe của hắn va báo lạ i  tấ t  cà  cho phòng cảnh sát  hf 'nh syj  
công an t ỉnh Lâm dồng.  "

' , NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG cơ Giới >

Từ nguồn* t in  báo .nói  t rên của cơ sờ. Phòng cảnh sát  
hình’sự đã diều t ra  và xác định dược ngay ngươi  di .n  ôn^i  
cao to  Ịà  Bùi  Trung Hiệp,  người  dàn ông béọ lùn lậ~Tru-ơrm~ 
Vãn Sẹt ,  cá hai  dầu  dang hop đồng khai  phá dut  dai  cho-  
vùng kinh tế  mới  H.  Công aqXâm Đồng l ien cử t r inh sát  den 
vùng ỉ  inh tế  mới  H dề xác minh thì  được cán bộ ở đồ t rả  oi*

-  Hiệp là  dội  t rưởng dội  cơ 'giới  ¿ủa  t ỉnh Sông Bé đươc 
t ỉnh Sông Bé giới  Thiệu lên ký hợp đồng khai  phá dã i  da i  
cho  vùng kinh tế  mới  H.  Hiệp  đã  kỹ nhiều hợp- đồnơ del l  
hoàn thành '  tốt  các họp đồng dó.

Nhưng -qua điều ' t ra ,  thì  được biết  Hiệp mói  lần đàu ký  
hợp đồng với  vùng kinh tế  mói  H và Y Co 'kiều bleu hiên 
bất  mỉ  ni l  dáng nghỉ  t rong vấn đệ kinh tế  và s ính hoạt  Đề 

t iếp tục diều t ra  về Y,  cồng an t ỉnh lạ i  cử t r inh ,5*át  dếh Tỉnh 
Sông Bé d.è  xác minh thì  dược biết  là  t rcyng t ỉnh không có 

dội’cơ giới  nào do Hiệp làm dội  t rưởng và t ỉnh ẹdVg không cử 
dội  cơ giới  nào đi  khai  hoang ở Lầm Đồng.  Công ty  cơ giới  

\  của Tỉnh còn cho biết  lă  :  gần đây có Phạm Thị  Hiền ở 112 A 
Hoàng Diệu quận 4 thành phố Hồ Chí  Minh đến l iên hệ mua 
hai  máy cày ỉ tỏng đè vẽ chữa lạ i  rồi  r r tang lên khai  phá dất  

đai  theo hợp dồng đã kỷ với-vùng kinh tế  mới  H ờ Lâm Dồng,  
nhưng công ty  không bán.  Trinh sát  lạ i  về thành phổ Pỉò  

Chí  Minh xác minh thì  dược công an đồn 13 quận 4,  cho biết :
— Thị  Hiền có chồng là  Bùi  Trung Hiệp,  v ,ua dư luận của 
quần chúng thì  vợ chồng thị  Hiền là  thủ pj iàm của vụ lưa



dào  138 lạng vàng của một  số người  định t rốn ra  nước ngoài  
t rong đó có Trân Tiến Sinh ờ 138 Nguyễn Thị  Minh Khai  
Quận 1 và Nguyễn Trí  Tường lạ i  không chịu nhận là  đã bị  
lừa còn những người  khác thì  không,  khai  báo vì  sợ bị  tội  
t rốn ra  nước ngoài .

Đí  xác minh tên Hiệp chồng của thị  Hiền có đúng !à  tên 
Hiệp đang kỹ hợp đồng với  kinh tế  mới  H không;  nhâm bát  
thủ phạm của vụ lừ# đảo vàng,  làm rõ và ngăn chặn kịp thời  
A m  mưu của chúng t rong việc ký hợp đồng với  vùng kinh tê '  
mới  H.  Công an t ỉnh Lâm Đồng dã mòi  Trần Tiến Sinh và 
Nguyễn Trí  Tường đến làm việc.

« trung  Tá  Công  an  bảy  hùng»

Tách r iêng ra  khỏi  chuyên,  lúc dău cả hai  người  đều 
không nhận là  đã bị  lừa,  nhưng *qua sự kiên t r ì  thuyết  phục 
của ta  cả  hai  dều khai  rõ:

Vì  muốn xin xuất  cảnh sang La-mã,  nhưng sợ làm '  thủ 
tục không dược nên Sinh và Tường lo  lót  đè được di  ngav.  
Biết  được ý định dó,  Bùi  Trung Hiệp l iền dến gặp hai  người  
và cho bu t :  Hiẹp có một người  anh ruột  là  Trung tá  công 
an Bảy Hùng «phụ t rách khu vực Vũng tàu.  Nếu Sinh và 
Tường mua dược tàu thì  Bảy Hùng bảo dảm sẽ đưa tàu ra  
hải  phận quốc tế .  Riêng về tàu thì  gia  đình Hiệp có chiếc 
tàu « Phương nam» muốn bán.

Tường và Sinh đồng ý mua chiếc tàu «Phương-nam» 
gưi  Í50 lượng vàng với  điều kiện là  Hiệp phải  cho chúng gặp 
ngay «Trung tá  Bảy Hùng» Hiệp dôi  chúng phải  chồng ngay 
10 lạng vàng đề làm t in .  Sinh và Tường đồng ỹ.  Hôm sau 
Hiệp lạ i  dòi  Sinh và Tường chòng đủ 150 lạng vàng.  Sinh và 
Tườqg đòi  chúng phải  t rao sơ đồ giấy phép và toàn bộ hồ 
sơ tàu « Phương nam » vì  không có đủ loậi  giấy tờ đó nên 
Hiệp đành khất  và bố t r í  cho hai  người  đến gặp «Trung tá  
Bảy H ù n g '  *

ĩ ỉa i  ngày sau,  tạ i  quán ăn sang t rọng ở  Chợ lớn,  Sinh và 
Tường gặp «Trung tá  Bảy Hùng».  Đó là  một  người  dàn ông 
tmh t inh t rầm t ính,  í t  nói ,  béo lùn,  tóc hoa râm cắt  cao,  có 
gương mặt  t r í  thức,  mặc bộ quân phục đã bạc màu,  sách 
chiếc cặp da màu vàng.



«Trung tá  Bảy Hùng» hẹn chúng đúng ngày,  chủ nhât  
tuân sau tấ t  cả  những người  di  nước ngoài  đều tap t rung ta  
số 48/12 Phạm Hồng Tháị  sẽ  có xe đến đón chúng ch VQng tàu

Sinh và Tường rất  t in  tưởng phấn khởi  giao cho Hiêp 
thêm 40 lạng vảng nữa.

Đúng ngày hẹn,  gia  đình Sinh,  Tường và một  số người  
nữa (những người  này cho biết  đã đưa t rươc cho Hier» 33 
lượng đè làm t in)  đến địa  điềm hẹn nhưng chờ mãi  không 
thấy ai  đến đón.  Tìm đến nhà Hiệp vợ chồng Y biến mất  Thế 
là  cả  bọn đều biết  là  bị  lừa nhưng đều phải  câm lặng

NHỮNG TÊN LỪA ĐẢO BỊ SA Lirớl

Kết  hợp với  việc tả  nhận dạng của Tường,  Sinh và kết  
quả quá t r ình điều t ra  qua,  đến dây ta  nhận dịnh :

— Tên Hiệp lừa đảo .ở  Thành phố H ồ  Chí  M i n h  và tên 
Hiệp kỷ hợp dồng khai  phá đất  dai  ờ  v ù n g  kinh tế  i f !Ới  H ở 
Lâm Đồng chỉ  là  một .

— Mục dich fký  hợp dồng là  đè t rốn t ránh sự t ruy nã 
của công an và đè t iếp tục lừa đảo vùng kinh tế  mới-H rồi  
lấy t iền mua vàng t rổn ra  nước ngoài .

«Trung tá  công an Bảy Hùng» có khả năng là  do tên 
Sẹt  giả  danh.

Từ đó ban chuyên án bắt  Hiệp và đồng bọn đề kịp thời  
thu hồi  tang vật  và ngăn chặn âm mưu lừa đảo của chúng 
tạ i  vùng kinh tế  mới  H.

Ngay sau dó tạ i  vùng kjnh tế  mới  H,  ta  công bố lệnh bát  
Hiệp.  Nghe đọc lệnh xong Y ngất  xiu.  Chờ cho Y f  i f th ,  ta  bảo 
Y dẫn vào chỗ ở đề khám xét .  Y dẫn ta  vào dãy.  lán t rạ i  
thứ nhất  t rong 4 'dãy dựng t iếp nhau chỉ  vào mọt  chiếc giường 
nhỏ và nói  đó là  giường của Y.  Ta không khám chiếc giường 
độ mà t rở ra  hỏi  ba nữ cồng nhân khác nhau,  họ dều chi  
giường Y nằm ở dãy thứ ba.  Khám chiếc giường dó ta  thu 
được 30 lượng vàng và 4700 dồng.  Đối  với  Sẹt ,  ta  dưa giấy 
mời .  Nhưng mới  cầm được giấy mời ,  Y cũng ngã lăn ra  đất ,  
mặt  mày tá i  mét .  •  .

Qua khai  thác Hiệp biết  vợ Y là  thị  Hiền thường vẫn lến 
về nhà từ lúc ba giờ sáng rồi  đi  ngay.  Ta l iền cử hai  t r inh 
sát  xuống thành,  phố Hồ Chí  Minh dề kết  hợp với  cồng an 
Phường 13 bắt  Thị .  Qua hai  dêm kiên t r ì  mai  phục,  hai  t r inh



sát  hình sự cùa công an t ỉnh Lâm Đồng đã phát  hiện một  
chiếc Đasun màu t râng dựng lạ i  ở .một  .góc phố đối  diện với  
nhà thị  Hiền.  Từ t rên xe một  phụ nữ dong dỏng cao bước 
xuống và đi  thẳng vào nhà của Thị .  Một  t r inh sát  chọn một  
vị  t r í  th ích hợp dề vừa dứng quan sát  dược chiếc xe vừa 
quan sát  dược nhà thị  Hrền rồi  cử t r inh sát  kia  vào kiềm tra  
lạ i  xem có đúng người  phụ nữ dó là  thị  Hiền không.  Cải  
t rang là  một  thanh niên công nhân,  một  t r inh sát  đến gõ nhẹ 
ba làn vào cửa.  Người  phụ nữ không ra  mở cửa mà chỉ  hé 
một  15 t rống nhỏ đủ nTTin ra  và hỏi  :

— Chú ở  đâu đến ?  . /
— Em ở đội  cơ giới  số 9 của anh Hiệp.
— Đội  của anh có bao nhiêu người ,  gồm những ai  ?

Trinh sát  kè tện dủ 9 người  t rong đội ,  Thị  hỏi  t iếp:
— Đội  của anh có mấy chiếc xe,  chú có nhớ số của các 

xe đó không?
— En? quên làm sao được chiếc xe La Đà Lạt  số 51A 11—35 

và chiếc xe Jeep 52A 44—85.
— Anh Hiệp có nhắn gì  không?
— Nhưng có dúng chị  là  Phạm thị  Hiền vợ anh Hiệp không ?
— Đúng.
— Thế thì  anh bảo chị  cho máy lên ngay/  •  .
— Nói  với  anh Hiệp là  chị  chạy sáp dưổt  máy rồi ,  cố 

đợi  khoảng vài  ngày nữa.  Thôi  em l.ên t rên đó nhé.  Chị  sẽ  
gặp em trên ấy và không quên công em dâu.

Thị  không mở cửa.  Trinh sát  chào 'Thi  rồi  bước ra ,  cùng 
'đồng đội  bắt  giữ chiếc xe Đasun rồi  ngồi  sẵn t rên xe,  chở 
Thị  Hiền bước ra  khỏi  nhà,  bước lên xe thì  buộc tà i  xế lá i  
ngay đến công an Phường 13,  quận 4.  Đồn công an đã mời  
chính '  quyền địa  phương bảo vệ dân phố và nhân chứng đến 
đề chứng kiến việc dọc lệnh và khám nhà thị  Hiền,  thu được 
hai  lượng vàng,  4500 đồng,  chiếc xe Đasun v.à  niêm phong 
toàn bộ tà i  sản t rong nhà.

Qua khai  thác,  bọn chúng đã thú nhận:  sau khi  thuê Sẹt  
đóng vai  t rung tá  Bảy Hùng,  Hiệp đã lừa lấy được 138 lượng 
vàng.  Chúng chạy lên Lâm Đồng đè t rốn t ránh sự t ruy nã 
của công an và chuàn bị  lừa vùng kinh tế  mới  H.  Chúng chia



ra  bốn lạng đè tồ  chức chiêu đẫi ,  quà cáp,  biếu xén một  số 
cán bộ ở vùng kinh tế  mới  H đè ký hợp đồng khai  phá cho 
vùng kinh tế  mới  H 1000 hecta .  Giá mỗi  hecta  1500 đồng,  như 
vậy sẽ  được 1,5 t r iệu đồng.  Khi  đội  cơ giới  bắt  đâu đưa cơ 
giới  vào khai  phá thì  vùng kinh tế  mới  H sẽ  t rả  cho Y 60% số 
t iền đỏ tứ.c  là  900.000 đồng.  v

bè có phương t iện cơ giới  bát  đâu khai  phá,  Hiệp đã chi  
ra  16.500 đồng và một  số vàng dè t rao cho vợ thuê máy cày 
còn Y thì  tuyền mộ được 9 công nhốn,  t rong đó có Sẹt .  Ý đồ 
của \  là  khi  nhận được 900.000 dồng thì  mua vàng t ròn ra  
nước ngoài  chứ không khai  phá gì  cả .

Vụ án đã kết  thúc t rong vòng năm ngày kề từ khi  nhận 
được t in  báo đâu t iên cửa cơ sở.  Đạt  được kết  quả đó là  do 

Phòng Cảnh sát  hình sự công an t inh Lâm Đồng đã bố t r í  
được cơ sở ở địa  bàn phức tạp,  t iến hành điều t ra .  xác minh 

khàn t rương,  kịp thời  phá án,  thu hồi  tang vật ,  ngăn chặn 
được âm mưu t iếp tục lữa đảo,  t rốn ra  nước ngoài  của chúng.

Qua vụ này,  chúng ta  thấy:  càn dề phòng bọn tội  phạm 
hình sự giả  danh công an,  hoặc giả  danh người  của các cơ 
quan đè lừa đảo những kẻ t rốn ra  nước ngoài ,  những kẻ bị  
lừa đảo thường không dám nói  ra .  Cũng qua vụ án này,  chúng 
ta  còn thấy dược sự sơ hở,  mất  cảnh giác của một  số cán 
bộ vùng kinh tế  mới  H t rong việc tồ  chực ký hợp dồng một  
cách vô nguyên tác  suýt  nữa thì  gây thiệt  hại  cho nhà nước 
hàng t r iệu dồng bao che cho những tên lừa dào dang t rốn 
t ránh pháp luật . . .  từ  dó,  rút  ra  kinh nghiệm đề đề ra  những 
biện pháp chặt  chẽ có hiệu quả t rong việc t iến hành hảo vệ 
những vùng kinh tế  mới  ở địa  phương.

Phạm Kim *

*



Dip CON THÚ Dữ

BẢO VỆ BUÔN LÀNG

ỘT buồi  sáng,  t rời  t rong suốt .  Gió thoảng nhẹ.  Núi  rừng
trải  rộng ra  và im lặng.  Những t ia  nắng vảng rất  dịu 

xuyên qua các cành iá  làm tan dần nhuj ig  hạt  sương t rong 
vẵt ,  long lanh t ren các vách dá.

HaK. Mặc áo thêu.hoa đỏ,  vác rựa sắc như nước Trên vai» 
mang gùi  nặng sau lưngk lửng chửng lên thăm'  rẫy.

Nghĩ  đến i -ẫỵ lúa của tập đoàn vàng rực,  hạt  lứa dẹp 
ị hơn các vì  sao,  bâng lúa nhiều hơn những chiếc lá  dài  cong/  

như đuôi  gà rừng,  đu đưa lay động t rước gió. . .  bụng HaK 
như muốn reo ca cùng chim muông t rong nắng sớm.

Thế,  là  năm đău t iên định canh dịnh cư,  lạ i  vào tập 
đoàn và là  dội  t rựờng du kích.  Đội  du kích của HaK vừa 
giỏi  làm nương vừa giỏi  bắn súng.

Vừa di  vừa nghĩ ,  cái  chân HaK (dẫm lên cái  rẫy lúc nào 
không biết  nhưng lạ  kìa ,  cả  một  đám lúa to  không cánh 
mà bay.  Gái  thằng nào dã suốt  mất  lúa của tập đoàn.

HaK ngàn .người  ra .  Anh nhìn thấy nhiều vết  chân và 
\ nhiều hạt  lúa rơi  t rên cọn dường mòn di  sâu vào t ropg núi .

HaK đoán t r iế t  là  bọn phản động đêm qua da về suốt  
lúa của tập đoàn,  mắt  anh như có lửa dỏ,  bụng anh muộn 
cháy sồi .

Anh nhớ đến lời  cán bộ Thược là  t rưởng công an Huyện 
Đạ Hoai :

Thằng Lơmu Ha Dịp ở t rong rừng đang hết  cái  ăn.  Du 
kích phải  gữi  cái  nương,  cái  rẫy đừng cho nó về cướp phá.

Ai  chứ Lơmu Ha Dịp thì  HaK biết  rõ  Y lắm.  Ngày xưa 
nhà Y treo đầy chiêng,  núm thanh la  bạc nén của nhà Y 
nhiều đến nỗi  phải  bỏ vào đày chĩnh.  Đăy chék đem chôn 
xuống đấ- t .  Thốc lúa Y có hàng bồ.  Trâu bò,  nhà Y không ai  
đếm hết . . .  Thế mà cả đời  lưng Y không mang gùi ,  tay Y 
không căm cái  xà gạc.  Y theo Mỹ ngụy làm cải  s ĩ  quan,  tay



ẩ*ỵ chỉ  căm súng bắn giết  dân làng,  lấy đặu cán bộ đem dị  
dồi  muối .  Có súng t rong tay,  Y tha hò cướp bóc.  Không a ị ,  
dám cãi  Y.  Ỵ bào ((  Giàng cũng phải  sợ tao».

Từ ngày giải  phóng Y không t r ình diện,  Y biến đi  dâu 
mất  rồi ,  bỗng nhiên xuất  hiện ở ven rừng lục chập choạng 
tối .  Gặp mấy người  di  làm rẫy về hán nói  :  «  bấy-  lâu nay 
tao ra  nước ngoài  sung sướng lạ i  học được nhiều phép lạ ,  
tao lạ i  dược người  Tàu cho lá  bùa deo vào người  súng bắn 
không chảy máu,  mát  không biết  nhắm, dao dâm trúng t im 
miệng vẫn cười .  Đứa nào theo tao thì  dược sang ĩau học 
phép lạ ,  được cho lá  bùa.  Đứa nào không theo,  tao giết  » .

Bị  hộ đội ,  công an phục kích hai  làn,  cả  hai  lăn dồng 
bọn r .ó  chết ,  rkó không chết .  Đội  du kích của HaK phục kích I  
rhột  lần,  bắn súng vào nó mà nó vẫn sống.

Đội  du kích sợ nó.  HaK cũng sợ nó.  Cán bộ Thược và 
cán bộ công an của huyện Đạ Hoai  về buôn phát  động phong'  
t rào bảo vệ an ninh Tồ quốc HaK hỏi  cán bộ Thược,  cán 
bộ Thược bảo :

— Đừng t in  cái  miệng nó nói ,  súng bán,  dao đâm nó 
không chết  sao nó lạ i  như con thú làn t rốn t rong rừng.  Nó 
theo bọn phản động nước ngoài  sung sướng sao còn về đây ,  
như con heo rừng moi  từng củ mì,  bẻ từng t rá i  bắp. . .  nó 
chưa chết  vì  súng bắn chưa t rúng nó.  Đội  du kích của HaK 
tập bân cho giỏi  mai  phục bắn t rúng,  máu nó chảy,  ' -mắt  nó 
nhăm ngay đấy ».

HaK t in  lời  cán bộ.  HaK nói  lạ i  lời  cán bộ.  Du kích t in  
HaK không sợ Lơmu Ha Dịp nữa.  HaK đi  ngay về nhà,  tập 
t rung đội  du kích di  mai  phục bân chết  nó.  ¡

' o

Đêm hồm đó,  toàn dội  du kích của HaK nằm bên nương 
rẫy t rong mât  như đèn,  thấy con heo rừng,  thấy hoẵng di  
ăn đêm mà cái  súng không nò.

Đêm hôm sau lạ i  chờ,  cái  đạn lên nòng nhưng thằng 
Lumu Ha Dịp vẫn không dẫn xác đến.

Hôm sau nữa,  khi  mặt  t răng như quả bòng t reo lơ lửng 
t rên dâu,  mới  có ba bóng đen t ròng rừng đi  ra .  Tất  cả  vẫn



lặng thinh,  hai  bóng đen xuổng rẫy suốt  lúa.  Một  bóng đen 
ngồi  t rên bờ lập lòe điếu thuốc.

HaK ra  hiệu cho hai  tồ  du kích bám sát  hai  bóng đen 
dưới  ruộng.  Còn tồ  HaK thì  t iếp cận đến gần bóng đen t rên bờ.  
Khi  đến thật  gần,  nhắm thật  t rúng HaK nồ sủng.  Toàn đỘỊ 
du kích cùng nồ súng.  Gả .ba bóng đen đều ngã nhào.  Khi  
đến gàn HaK '  thấy rõ cả ba đều đồ máu.  Có du kích bảo 

.«  thế là  không có thằng Lơmu Ha Dịp rồi))  HaK xem kỹ từng 
thằng,  HaK nhìn rõ mặt  thằng Lơmu Ha Dịp.  Mắt  nó cũng 
nhâm. HaK reo iên :  «nó chết  rồi» cũng t rong đêm hôm đó,  
ở một  diềm phục kích gân đấy các chiến s ĩ  công an huyện 
Đạ Hoai  cũng nô súng.  Diệt  được hap tên FULR0 trong 
toán của Lơmu Ha Dịp thu nhiều vũ khí ,  tà i  l iệu quan t rọng.

Sáng hôm sau,  cả  buôn làng đến xem. Ai  cũng khen ngợi  
dội  du kích của tập đoàn HaK và các cán bộ của công an 
huyện Dạ Hoai  dã diệt  được một  bây thú t rong đó có con thú 
Lơmu Ha Dịp.  Từ nay buôn làng ) rên tâm sản xuất ,  phấn 
khởi  làm ăn,  dời  sống nhân dân t rong buôn làng sẽ  ấm no 
hạnh phúc.

Hà Thanh



Sáng ngời như những vì sao

«. . . Đã máy ai biét rỗ đưực tên
Thay hình đòi dạng, hét bí sỗ lại bi danh
Năm tháng-4rồi qua trâm nghin vđt vả
Chí kiên dịnh trước những đòn đánh trà
\ an một lòng son sắt thủy chung
Trái tim anh đỏ. rực căm hờn
Mặc gian khỏ có bao giờ lùi bước
Thắng trận này, lao ngay vào trận khàc
Say dâm miệt mài không máy lúc nghi ngơi...»

Trỉch bài thơ : « Anh chiền sĩ 
an ninh » của đồng chi LẺ ĐỨC THỌ
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(Thơ) LÂM TUYỀN TĨNH
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4. Trận tuyển mùa xuân.
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5. Thầm lặng trong thầm lặng.
THUẬN THÀNH

6. Vọng gác Cóng an.
(Thơ) LÊ THÀNH SơN

7. Như tranq vở dầu tiên.
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9. Chọn dường.
(Truyện kỷ) PHẠM KIM ANH



00O nSiễàu năm ấy 
Ịằ bao nhiêu tình

Trường sơn

Phă'qiảm dốc Công an Tinh Lâm Đồng

I. NGÀY MAI 'ANH SẼ LÊN ĐƯỜNG

an nhân dân Việt  Nam, một  lực lượng t rụ  cột  cửa Nhà 
nước chuyền chính vồ sản,  đọc bài  «Tất  cả  vì  miền Nam 
ruột  thị t ,  của đồng chí  Nguyễn Văn Cử,  Vụ phó vụ tồ  chức cán 
bộ đãng t rên báo công an nhân dân,  tôi  nhớ lạ i :  tháng 9 
năm 1962 tôi  nhận dược quyết  định của Bộ Công an điều vào 
chiến t rường miền Nam hoạt  động ( lũc này tôi  đang công tác  tạ i  
sở Công an Hải  Phòng) .  Đối  với  một  người  đảng viên,  người  
s ĩ  quan công an thì  việc nhận một  quyết  định mới  di  bất  cứ 
nơi  nào Đảng càn là  điều rất  thông thường,  nhưng với  sự 
nghiệp giải  phóng miền Nam thì  lạ i  càng là  một  nhiệm vụ 
thiêng l iêng và cao cả,  bởi  vì  t roing tư tưộng và hành động 
của cán bộ đảng viên mà nhất  là  cán bộ công an dã thấm 
sâu lời  dạy của Bác Hồ và Trung Ương Đảng.  Tất  cả  vì  
miền Nam ruột  thị t  » ,  vì  vậy khi  nhận được quyết  định vào 
chiến t rường đối  với  tôi  cũng như nh’iều đồng chí  khác không 
có ngỡ ngàng lâm,  nên chẳng bao lâu tỏi  dã chuần bị  xong 
mọi  việc và đến t rường của Bộ ( lớp B2 do dồng chí  Nguyễn 
Văn Cử phụ t rách)  dề học tập,  chuàn bị  lên đường.  Trong 
tập luyện chúng tôi  thường mạn đàm với  nhau là  «Thao 
t rường đồ mồ hôi  thì  chiến t rường í t  đồ máu ))  với  t ình 'cảm 
thiết  tha với  miền Nam ruột  thị t ,  tấ t  cả  chúng tôi  dã tập 
t rung mọi  sức lực  vào việc hoàn thành thật  tốt  chương t r ình 
tập luyện và mong mỏi mau chóng được lên  đường.



Khi sắp lên đường,  lăn cuối  cùng tôi  đưọc về ỉhănr |H I  
hương.  Biết  Un đó,  các anh t rong thường«vụ t ỉnh ửv Tfi í i  
Bình cho t ìm tôi  đến.  Tôi  và đồngchí  Tạ Duy Nguyễn (đòng 
chf  Nguyễn lúc đó là  ủy viên thường vụ t ỉnh ủy.  Vừa tới nai 
gặp dồng chí  Ngô Duy Đông và mười  dồng chí  khác trong 
thường vụ t ỉnh ủy đều có mặt  đầy dủ t rong bữa cơm thân 
mật  t iễn biệt  cuối  cùng với  các anh các chị  t rong thường vụ 
t ỉnh ủy Thái  Bình,  tôi  ngồi  bên dồng chí  Ngô Duy Đông (Bi 
thư t ỉnh ủy)  vừa ăn cơm vừa nói  chuyện.  Đồng chí  dặn tôi  râng:
((  Dồng chí  phải  tự hào được Đảng giao cho nhiệm vụ dó,  t rước 
đồng chí  tuy" 'chưa nhiều nhưng dã có một  vài  đồng chí  dậ 
ra  di  vì  nhiệm vụ của Đcâng.eồỉay dồng chí  đi  t rước chúng tôi  
sẽ  chuân bị  những lớp di  sau.  Vào chiến t rường thì  gian khồ,  
ác  l iệ t  và hy s inh.  Be i  nay vói  tư cách là  người  òì.n anh di  
t rước tôi  chỉ  căn dặn nồng chí  rằng,  lúc nào gặp khó khăn 
nguy hiềm nhất  thì  dồng chí  hãy nghĩ  đến Đảng,  nghĩ  đến 
lòng t in  của Đảng,  lòng t in  của nhân dân và nghĩ  đến dồng'  
bào miền Nam ruột  thị t  thì  nhẩt  định dồng chí  sẽ  chiến thắng 
và vượt  qua mọi  hiặm nguy )) .  Giọng nói  của dồng chí  khồng 
to  lắm và t rong một  căn phòng nhỏ nhung mọi  người  dều 
chăm chú lắng nghe và nhìn tôi  với  hét  mặt  thân thương 
t r ìu  mến.  Rồi  hết  dồng chí  này đến dồng chí  khác cều muốn 
căn dặn,  từng đồng chí  có cách nóLkhác nhau nhưng đều 

'  thề  hiện chung một  suy nghĩ  «tất  cậ  VI miền Nam ruột  thị t» .  
Còn tôi ,  lúc  đó rất  nghẹn ngào xúc dộng chỉ  dáp lạ i  bằng 
cách nhìn đầy hứa hẹn và t in  tường sẽ  quyết  tâm xứng dáng 
với  sự quan tâm của Đảng bộ.

Sau bữa t iệc  t iễn đưa lần cuối  tôi  dược t rở về í  hăm cha 
mẹ vợ con làng xóm, lúc này gia  đình tôi ,  ông bố dẻ đã 78 
tưồi ,  mẹ tồi  đã t ròn 70 tuồi ,  đứa con t ra i  nhỏ nhất  vừa t ròn 
3 tuồi .  Theo nguyên tắc .  quy định vào miền Nam lúc ấy chưa* 
được nói  với  a i  t rong giâ  dinh mà chi  được nói  với  vợ,  còn 
cha.  mẹ,  bà con khu xóm chi  dược báo t in  là  sắp đi  công tác  
xa.  Vừa về đến nhà,  cha mẹ vợ con và khu xóm đều tỏ  ra  
rấ t  mừng rỡ.  Lức này cũng căn nói  thêm một  chi  t iế t  ểáng 
nhớ.« Trong buồi  gặp mặt  của gia  dinh vì  biết  tôi  sắp di  xa,  
ông bố tôi  có nói :  «con di  dcỉu cũng dưọc vì  con là  người  
c lửa Đảng,  nhưng cha chỉ  cân con về sớm đề t rước khi  mất  
cha nhìn thấy mặt  con ».  Nghe lời  ông bố nói ,  tôi  t răm tư suy



nghĩ  nhưng không nói  được bầng lời  «con đi  ra  chiến t rường 
điều hy s inh là 'Cần thiết  nên cũng có thồ con phải  chết  

t rước cha*. . .» .  Từ cách suy nghĩ  đó bằng hành dộng tốt  nhất  
tôi  đã chuần bị  vẽ một  bức ảnh của ông già  đề thờ cúng khi  
cha mất  gọi  Ịà  chút  t ình máu mù của một  dứa con khi  phải  
xa quê hương.  Mẹ và vợ tôi  thì  chi  nghẹn ngào không nói ,  còn 
mấy đứa con nhò thì  tỏ  rã  rấ t  mừng rợ và dặn tôi  sẽ  mua quà,  
cũng nhân chỗ này tôi  kề lạ i  sau khi  vào Nam dước 6 năm 
thì* ông già  mất ,  sau gần 2 năm tôi  mới  biết  đưỢc.  Từ xúc 
động dó năm 1975 tôi  về thăm nhà nhìn bức.ảnn năm xưa tôi  
đã vẽ,  xúc động t rước bát  hương thờ vào ngày giỗ bố tôi  
đã ghi  mấy vàn thơ như sau:

Kính cần nqhìênci mình những phút giây, 
ơ hờ cha con đã vầ đây,
Ngày đi cha dặn con về sớm.
Dề lúc cha đi thãv mặt mày...

Con nhìn bức ảnh năm xưa
Tưởng như cha vãn lãng nghe đủ điều.'-

Trở lạ i  buòi  t iễn biệt  cuối  cùug,  làng xóm vì  biết  t in  tôi  
sẳp đi  xa nên kéo dến rất  đông,  người  hỏi  chuyên này,  người  
hỏi  chuyện khác gây«nhiồu xúc động với  t ình cảnĩ  gia  đình 
quê hương.  Tình cảm gia  đinh t ình cảm qụê hương thân 
thiết  ẩy luôn luôn nặng dầy,  sâ .u  lắng mãi  t rong lòng tôi .  
Đỏ cũng là  t ình cảm luôn luôn dâng t rào t rong lóng tôi  
t rước ngày tôi  lên đường và t rong suốt  những năm xa quê 
hương gia  đình sau này.  r  *

Ngày mai anh sẽ lên đường 
Nhớ em là nhớ là thương đồng bàọ.

Thời  gian ấy t rôi  qua và chỉ  còn nửa ngày nữa Jà  tôi  
phải  có mặt  tạ i  t rường.  Sáng hôm ấy tôi  về ty  còng an Thái  
Bình và anh Tạ Đuy N^uyễ.n lạ i  tồ  chức cuộc họp mặt  gồm 
các đồng chí  lãnh đạo Công an t ỉnh,  cơm nước xong ty  công 
an Thái  Bìrh dùng chiếc xe Măng ca cắm cờ công an hiệu 
và mang cồng lệnh hỏa tốc đề t iễn tôi  di  cho kịp thời  gian 
về t rường.  Trên xe còn có đồng chí  Chấn là  t rường phòng



tò chức cán bộ cùng đi  theò đề t iễn biệt .  Lên tới  t rường 
thì  mọi  người  .đang nhộn nhịp ráo r iế t  chuàn bị  đè lên 
dường vì  giờ xuất  quân chỉ  còn vài  ba ngày nữa.  Tối  hôm 
ấy các đồng chí  Bộ,  thứ Trưởng vào thăm và căn dặn lần 
cuối  cùng t rước khi  ra  t iền tuyến.  Theo quy định thì  12 giò 
đêm chúng tôi  lên xe quân sự và suốt  đêm hôm đó các dồng 
chí  cán bộ,  công nhân viên phục vụ nhà t rường và những 
lớp học nghiệp vụ ở xung quanh đÈu thức suốt  đề chờ phút  
bẩt  tay tạm biệt .  Không ai  nói  với  a i  nhưng t ình cảm lúc đó 
sao mà dạt  dào đến thế,  kẻ đi  người  ở a i  cũng rưng rưng 
nước mắt  nhưng đãv hứa hẹn là  sẽ  bât  lạ i  tay nhau khi  duòi  
hết  giặé ngoại  xâm. Theo lệnh t rên,  lực lượng công an đi  
vào Nam lúc đó pì iả i  dổm bảo bí  mật .  Tất  cả  chúng tôi  đều 
đi  xe quân sự và ăn mặc quăn áo bộ đội ,  quân hàm thì  không 
chờ quyết  dịnh mà ai  muốri  đẹo cấp gì  cũng dược.  Nên có 
dồng chí  tuòi  mới  25 deo bộ quân hàm thượng úy pháo binh 
di  dọc đường ai  cũng t rầm trồ khen về người  s ĩ  quan t rẻ  ấy.  
Một  dồng chí  t rưởng phòng tuồi  đời  gần tới  50 đeo bộ quân 
hàm thượng s ĩ  nên lúc xuống xè ai  cũng nói  là  ông già  
cấp dưỡng.  Đoàn xe đưa chúng tỏi  lên đường đêm hôm đó 
đi  sau một  đoàn xe của các đồng chí  lãnh dạo Bộ t iễn chân 
dến đoạn đường Phủ Lý,  thì  tấ t  -cả  dều xuống xe và bắt  tay 
t iễn biệt .  Ghúng tôi  lạ i  lên xe và vẫy chào các dồng chí  ờ 
lạ i ,  thấy các đồng chí  lãnh dạo,  đồng chí  nào nước mât  cũng 
t rào ra  làm cho chúng tôi  càng thêm xúc dộng.  Và chính 
những dòng nước mắt  ấy t rào ra ,  như t rao thêm cho chúng 
tôi  niềm t in  tứởng về mộtnhiộm vụ nặng nề mới .  Sau hái  
ngày di  xe quân sự vào một  buồi  chiồu đău tháng 12 âm l ịch 
chúng tôi  xuống xe tấ t  cả  và bắt  đàu vào cuộc hành quân 
với  đôi  chân ngàn dặm.

Trên đường hành quân gian khò.  ấy,  có biết  bao khó 
khăn,  vất  vả nhưng tôi  vẫn vượt  qua dược vì  chúng tôi  
luôn nghĩ  tới  miền Nam đúng như Bác Hồ nói  :  «miền Nam 
trong t rá i  t im tôi».  Miền Nam hai  t iếng thiêng l iêng ấy đã in  
sâu t rong lòng tôi ,  quyện vồo t rong máu tủa tôi  và thề hiện 
ra  bằng những vãn tho mộc mạc của tòi  t rước lúc lên đường.

Mien Nam khao khát ước Ĩ71Ơ. \
Miền Nam đón được Bác vào mới vui 

Miần Nam mấy chục năm roi 
Chưa ngà V  nào được nghỉ ngơi mẹ hiần



Chưa đêm nào được ngủ yên 
Trẻ thơ chira được çât lên tiẽng cười 

Ngồi yên sao được em ơi 
Phải đi giải phóng đãt trời cùa ta.

I I .  MƯỔN DẶM TRƯỜNG SƠN
^ „ •  ’

Tôi  nhớ mãi  nãm đó rét  lâm,  chúng tôi  lên đường ai  cũng 
( I t rỢC phát  một  tấm Ka ki  dôi  nằm một  nửa,  đắp một  nửa,  
la i  ngủ rừng dêm dầu t iên lạnh quá không thề nào ngủ được,  
phần thì  luần quàn xung quanh những hình ânh gia  đinh,  bè 
bạn,  cha mẹ vợ con. . .  nên mãi  đến gần sáng mới  thiếp di  thì  
bỗng cỏ t iếng kêu «Cọp! Cọp».  Tôi  t inh dậy thì  mọi  người  
dã leo hết  lên ngọn cây,  nhưng cuối  cùng thì  không phải  cọp 
mà chỉ  dọ mộí  dồng chí  vì  đi  rừng sợ cọp nên nằm mơ thấy 
ẹọp.  Ca đoàn người  khổng ngủ được nữa và di  vào chuần bị  
bữa cơm sáng.  Vượt  qua sông Bến Hải  và bắt  đầu leo dồi  
1001.  Trên đoạn dường ấy dài  là  bao nhiêu cây số thì  tôi  
không nhớ rõ nhưng thông thường thì  phải  đi  từ  ha đến bốn 
tháng.  Đoàn chúng tôi  đi  mất  gàn 6 tháng t rời  thì  vào đến 
vùrrg III  mang ký hiệu t rên đường đi  vào «Gia dinh cô Mộ » 
«Cô Bảy Minh» hay «Bảy Kế» (Vùng III ,  tức huyện Đạ 
Huoai  ngàv nay) .  Trên đứờng đi  vượt  Trường sơn ấy thật  
là  muôn vận khó khăn gian khồ,  không thề nào nóị  hpt  đưọc,  
Nôn anh em tôi  phường dộng viên nhau cố gắng vào được 
đ£n nơi  coi  như hoàn thành dược nhiệm vụ và tự thưởng cho 
nhau mỗi  người  một  huân chương.

Nhớ lạ i  t rên đoạn đường ăy,  chúng tôi  đi  được gần 1 
tháng thì  tế t ,  chúng tôi  ăn tế t  t rên rừng Quảng Nam — Đà 
Nẵng.  Nói  là  ăn tế t  nhưng thực tế  là  đốt  một  đống lửa to  
và quây quần xung quanh nhau nghe đài  t iếng nói  Việt  Nam 
đề theo dõi  t ình hình miền Nam .  Cảm ơn các dồng chí  ờ 
t rạm giao l iên hôm đó đã mừng tuồi  và cho chúng tôi  ba 
chiếc bách chưng,  chúng tôi  chia  nhau và cử ra  ban tồ  chức 
tế t  vừa nhớ nhà vừa nhớ cảnh,  vừa cảm động với  lòng tốt  
của các dồng chí  giao l iên tôi  đã ghi  lạ i  mấy vân thơ đè 
kỷ niệm:
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Đêm giao thừa tét đàu tiên 
Ta cùng rừng núi Tây Nguyên đón mừng 

Trạm cho ba chiẽc bánh chưng 
Chia người một miểng giữa rừng mà vui. . .

Trên ìáoạn đường đi  ẩy,  iúc thì  t rên núi  cao,  lúc thì  
xuống rừng sâu,  lúc th ì  ở  đất  ta ,  lúc  thì  qua đất  bạn,  lúc thì  
qua vùng địch,  lúc thì  qua sông qua suối ,  những người  
bạn gần gũi  nhất  đối  với  chúng tôi  lúc đó vãn là  cây rừng.  
Với  kỷ niệm đó,  tôi  vừa đi  đường vừa viết  một  bài  thơ nói  
về t inh cảm sâu nặng của người  chiến s ĩ  vượt  t rường sơn 
với  cây xanh t rong đó có mấy câu thơ đàu :

Tháng ngày đêm tôi sớm trưa 
Cây ơi cây đã cùng ta chung tình 
Lúc thì cột võng rung rinh...

Trong khó khăn gian khò và hy s inh ngay t rên đường 
đi  đã diễn ra  rấ t  gay gát .  'Người  cán bộ công an lúc đó được 
Đảng giáo dục và rèn luyện chỉ  nghĩ  đến đồng bào miền Nam 
là  giải  quyết  xong tấ t  cả ,  nên t rong gian khồ vãn lạc  quan 
yêu đời .  Chính t rên đoạn đường đó đã rèn luyện con người  
đủ mọi  mặt  :  từ  nấu « Cơm » kiếm củi ,  hái  rạu,  bát  cá ,  cắt  tóc,  
bơi  lội  và cả làm thơ nữa chẳng bao lâu người  dở nhất  cũng 
phải  biết  làm,  việc qua sông,  qua suối  lúc dó có lúc thì  có 
càu,  nhưng thông thường nhất  là  mọi  thứ dồ dạc chúng tôi  
gói  hết  vào ni  lon dùng dây cao su buộc lạ i  và lựa theo dòng 
nước đề t rôi  qua.  Hôm đến một  nhánh sổng Mê Công tôi  đã '  
v iế t  mấy câu thơ như sau:

Đời ta chưa cố bao giờ 
Hôm nay ta đứng bên bờ Mê Công

Nước đang cubn cuộn xuôi dòng 
dho ta -theo nước sang cùng nước ơi

Nước vì biền cả nước xuôi 
T a vì non nước chìa đôi ta vào.

♦



Khi vào tới  vùng III ,  về  sau tôi  mới  biết  là  khu ủy VI 
lúc đó đóng ven sông Đồng Nai .  Trạm l iên lạc  lúc đó thường 
gọi  là :  «Trạm Tứ Thuận»,  nhưng theo nguyên tắc  các đồng 
chí  giao l iên rất  bí  mật  mặc dù đến nơi  rồi ,  các đồng chí  vẫn 
kbồng nói .  Khi ' l iên lạc  được vói  ban an ninh khu VI tôi  
được gặp dồng chí  Công ra  đón t iếp,  kèm theo dồng chí  
mang cho chúng tôi  một  bị  khoai  lang và quay ngay t rờ lạ i  
một  đường mới  về tới  vùng III .  Lúc dó t ỉnh ủy Lâm Đồng 
dóng ỏ '  t rên sông Trà Mi,  phấn khởi  và xúc dộng vì  đã đến 
nơi ,  ( lạ t  được diều mơ ước lúc đi  đường là  đã hoàn thành 
nhiệm vụ.  Vì  xúc động đó tôi  đã viết  nên mấy câu thơ:

Gần hai trăm ngày tới vùng 111
Có ai đến đó cùng ta hẹn hò
Đèn rồi hay vẫn còn mơ V
Dời ta . chưa cỏ bao giờ tới đây
Đường xa đi bấy nhiêu ngày
Bước đường cách mạng học hay đã nhiầu
Sông Đdng Nai thác hò reo
Có người đên trước ta theo cùng người
Gặp nhau đdng chí đây ròi...

Nghỉ ngơi  vừa t ròn một  buồi  chiều,  thì  đồng chí  giao l iên 
ra  đón vào văn phòng t inh ủy đề nhận công táCi  Lúc này 
dồng chí  ĐỖ Quang Thẳng khu ủy viên khu VI t rực t iếp làm 
bí  thư t ỉnh ủy (nay dồng chí  Tháng là  bí  thư t inh ủy Nghĩa 
Bình)  anh Thâng năm dó khoảng 35,  36 tuồi  t rông -còn rất  
t rẻ ,  bắt  tay.  chúng tôi ,  miệng anh vừa cười  và nói :  các dồng 
chí  dã tới  rồi ,  t ình hình nhiệm vụ đang khàn t rương lãm 
không cho phép nghỉ  ngơi  nữa đâu.  Khi  mới  bắt  tay,  tuy chưa 
biết  anh Thắng là  bí  thư t ỉnh ủy nhưng với  nét  mặt  tươi  
cười  phấn khởi  chân thành nhưng rất  kiên nghị  tôi  đã đoán 
ngay ra  và suy nghĩ  t rong bụng rằng ta  đã gặp được người  
anh cả.  Đến dây cũng càn nói  thêm một  chi  t iế t  rằng từ Hà 
Nội  t rên dường vào khu VI,  đoàn chúng tôi  gồm có 20 đồng 
chí  đưực phân công về sáu t ỉnh.  Khi  iẻn đường tôi  được chỉ



định vào ban chi  ủy và ban chi  huy đoản.  Lúc đó cố bốn đồng 
chí?  Tội ,  đồng chí  Hoàng,  đòng chí  Thực,  đồng chí  Vũ Văn 
Lược ( tức Tâm).  Đến nay ba đồng chí  đẩ hy s inh cả.  Bộ chi  
định về Lâm Đồng lúc đó có bốn đồng chí ,  tôi  được phân 
công ở t ỉnh,  đồng chí  Lâm được đưa xuống ỉàm trưởng an 
ninh T.29 ( tức thị  xã Bảo Lộc)  đồng chí  Quang xuống làm 
trưởng an ninh K4,  đồng chí  Thanh Bình về làm trưởng an 
ninh Kl .  Nghi  ngơi  được mấy ngày thì  bắt  tay yào nhiệm vụ.  
Lúc này ở an ninh Lâm Đồng mới  có vài  ba dồng chí  như 
đồng chí  Thọ phụ t rách chung,  (nay là  phó giám đốc cống 
an Sông Bé đã từ t răn) ,  đồng chí  Lâm Hồng và đồng chí  
Tống Hồng Vân.  Nhiệm vụ dầu t iên của lồi^được giao là  tồ  
chức xử vụ -án gián điệp K' tợt  — một vụ án gián điệp đánh 
sâu vào căn cứ gồm hai  xã Lộc Lâm và Lộc Bắc hiện nay.  
Đây là  vụ xét '  xử đâu t iên đối  với  vùng dân tộc,  t rong điều 
kiện công an phải  làm tất  cả  chức năng của viện kiềm sát  
và tòa án.  Nên t rước khi  ra  đi  dược các anh lãnh đạo căn 
dặn rất  kỹ càng.  Nhận nhiệm vụ t rên,  t rên đường đi  cùng với  
đồng chí  ứt  Phương lúc đó phụ t rách thanh niên t ỉnh đi  công 
tác  cùng.  Vừa đi  xuống vùng dân tộc tôi  dược gặp một  ông 
già  người  dân tộc,  sau một  giờ t iếp xúc ông đã nói  thẳng với  
tôi  là :  «mày không phải  là  người  Kinh ở đây,  mà mày là  
người  Kinh của Đảng ở Hà Nội .  Nên gia  đình ông đón t iếp 
rất  niềm nở,  tuy ông khống nói  ra  lời  nhưng tồi  cũng đoán 
rãng ông ta  biết  tôi  từ  nơi  rấ t  xa đến.  Cái  công việc tồ  chức 
xử một  vụ án gián điệp tôi  cảm thấy không khó lắm nhưng 
lạ i  khó ở chỗ lăn đâu t iên mới  đi  vào vùng dân tộc phải  làm* 
thế nào đề quăn chúng dồng t ình nên tôi  suy nghĩ  vấn đè 
dặt  ra  t rước mắt  là  phải  nắm chắc t ình hình,  xây.  dựng đội  
ngũ cốt  cán ở t rong quăn chúng tốt  và phải  dựa vào càn bộ 
cơ sờ,  mọi  việc phải  làm xong t rong một  tháng.  Khi  nvở 
phiên tòa xét  xử công khai  t rong hai  ngày tạ i  vùng dân tộc 
do bác Ma Bu làm chánh án,  chị  K’duyên làm ủy viên công* 
tố ,  anh KTỷ làm thư ký tạ i  khu rừng Bớ Trú,  phiên tòa mở 
ra  tới  t rên 200 người  dân tộc từ kênh Đạ t rờ xuống về dự 
Ta dưa K' tợt  ra  t ruy tố  với  chín tội  được dân đồng t ình ủng



„ i
hộ và bồ xung thêm hai  tội  nữa là  mười  một  tội .  Nhưng cuối  
cùng đồng bào đề nghị  ta  đừng giết  nó và giao c .ho gia  đình 
và dân cải  tạo.  Điềm đáng chú ý là  sau gàn hai  năm cải  tạo 
K f tợt  dã t rở thành dũng s ĩ  bân máy bay và chống càn,  đánh 
Mỹ rất  dũng cảm.

Thời  gian này,  thế t rận chung ờ Lâm Đồng đang ở vào 
điềm cuối  c iủa chiến t ranh dặc biệt ,  bọn tề  áp và ngụy quân,  
ngụy quyền đang hoang mang giao động mạnh.  Tôi  nhớ mãi  
t rong cuộc họp t ỉnh ủy mở rộng vào cuối  năm 1964 đề đề ra  
những nhiệm vụ cấp bách cho toàn Đảng bộ khi  kết  luận hội  
nghị  đồng chí  Đỗ Quang Thắng đã nhấn mạnh :  t ình hình 
đang phát  t r iền hết  sức thuận lợi ,  toàn Đảng bộ phải  tung 
ra  lấn dịch từng bựớc giành tháng lợi  từng phàn và thực 
hiện tốt  khâu hiệu « vừa chạy,  vừa bán,  vừa xếp hàng nhưng 
không lộn xộn».  Lực lượng công an Lâm Đồng lúc đó chưa 
có bao nhiêu,  nhưng t rong thời  gian t rước đó chủ yếu mới  
làm dược nhiệm vụ bảo vệ vùng căn cứ và bảo vệ cơ quan.  
Tỉnh ủy chỉ  thị  phải  tập t rung sức lực đề bung ra  phía  t rước.  
Sau hội  nghị  này tôi  được phân công ra  đứng mảng Tây Nam 
Bảo Lôc cùng với  dồng chí  Ba Cường (nay dã về hưu) .  Tuy 
là  lực lượng an ninh t ỉnh nhưng thực tế  cũng chỉ  có mình tôi  
và hai  dồng chí  chiến s ĩ  người  dân tộc. . .  một  hôm dánh ấp 
chiến lược Tân Gia Ray bât  dược tên K’rủi  t rung dội  t rưởng 
dân vệ,  tôi  và một  dồng chí  chiến s ĩ  người  dân tộc giải  về bị  
lạc  phải  ngủ lạ i  giữa rừng dề sáng hôm sau t ìm lối  ra .  Thật  
là  khó khăn,  làm thế nào đè giữ được tên KTủi  nằm trong 
khi  bị  lạc  đường,  nên suót  dêm hôm đó phải  lấy lá  rừng rải  
ra  bẩu tên K'rủi  nằm và cho chiến s ĩ  người  dân tộc nằm bên,  
còn tôi  thì  thức suốt  đêm đề canh gác.  Giải  phóng dược 
mạn Tây Nam, tôi  lạ i  được phân cồng vê mạn dông Di  Linh 
cùng với  dội  công tác  của đồng chí  Cửu Long.  Bhương thức 
công tác  lúc này thường là  sáng đi  họp,  chiều bàn phương* 
án,  tối  thì  đột  ấp tuyên t ruyền vũ t rang.  Vì  tôi  là  cán bộ của 
t ỉnh xuống,  nên anh em trong dội  công tác  không phân công 
t rách nhiệm về kinh tế .  Nhưng với  t inh thần tự giác sau khi  
vào ấp ra 'mỗi  người  phải  mang theo một  bòng gạo và thực 
phàm. Tối  hôm ấy gặp một  t rường hợp nhỏ nhưng mà nhớ



lâu :  ià  t rong bóng tổi ,  tô i  được giao một  bòng,  sờ tay thấy 
mềm nhũn.  Khi  về đến nhà,  mở cửa ra  thì  bòng mâm tôm òa 
bị  rách.  Trong khoảng thời  gian từ cuối  năm 1964 tấ t  cà  lực 
lượng an ninh Lâm Đồng được tập t rung ra  phía  t rước dứng 
t rên từng địa  bàn lúc dầu thì  phân công rq một  đội  công tác  
một  đồng chí  chủ yếu ỉàm nhiệm vụ gây dựng cơ sở,  kết  hợp 
với  bộ çtôi  bát  ác  ôn.  Chiến công'dău t iên là  bắt  được tên 
Ba Đô,  một  ác  ôn khét  t iếng ở An Lạc,  chi  sau một  thời  
gian thì  ta  mở mảng,  mờ vùng,  địch thì  co !ại  t rong thị  xã 
và t rên dường 20 như một  sợi  chi  bị  dứt  khúc.  Ta đánh đến 
Tân Ray,  đánh qua Đăng Gia Bờ Trộ phá mảng Jân Gia 
Rây.  'Ở phía  Bắc áp Bờ Ngơ,  Đạ Trang 16,  17 ở phía  Nam 
bát  nhiều ác ÔI1.  Có thề nói ,  nếu như không có quân Mv dồ 
vào hàng loạt  thì  thời  cơ giải  phóng hoàn toàn dã xuất  hiện 
và cuộc chiến t ranh dặc.  biệt  đến dây đa gân như kết  thúc.

Chẳng dược báo lâu thì  50 vạn quán Mỹ ào ạt  dồ vào.  
Đựợc quân Mv hà hơi  t iếp sức,  bọn ngụy quân,  ngụy quyền 
cũng cố lạ i  t inh thân và bung ra  chiếm lại  những vùng đa bị  
mất ,  thọc SÛU vào căn cứ đánh phá ta  gây nhiều tồn thất .  
Những nơi  ta  đã giải  phỏng chúng chiếm lại  gần hết .  Ở bốt  
Tan Ray chúng chiếm lại  vá tồ  chức thành t rường biệt  kích 
thường xuyên có một  t iều doàn luyện tập và bung ra  đánh 
a  rấ t  ác  l iệ t ,  ơ  những vùng căn cứ của ta  ờ t rong rừng thì  

quân Mỹ dùng t rực thăng,  phản lực dồ bộ và dánh phá ta  
l iên tục.  Giữa lúc này tôi  dược t ỉnh ủy dièu về bồ sung và 
lãnh dạo công an t ỉnh thay dồng chí  Bạ Thọ (về khu nhận 
công tác) .  Trước t ình hình khó khăn căng thẳng,  t ỉnh ủy 
họp dồng chí  Đỗ Quang Tháng vù Nguyễn Xuân Du nhận 
định:  Mỹ đã thua ta  t ròng chiến t ranh đặc biệt  buộc chúng 
phải  chuyền sang chiến t ranh cục bộ t rong thế thua,  tuy vậy 
t rong thời  gian t rước mắt  chúng có thề gây cho ta  nhrều khó 
khăn căng thẳng thậm chí  cả  sự hy s inh.  Nhưng về toàn cục 
thì  ta  đang ờ thế t iến cồng địch,  nhất  định cuối  cùng chúrig 
sẽ  bị  thất  bại  hoàn toàn,  nên nhiệm vụ cấp bách của toàn 
Đảng bộ là  phải  vượt  qua muôn ván¡khó khăn gian khồ,  bám 
sát  dịch,  bám sát  dân dè giữ vững phong t rào cách mạng và 
hỗ (rợ cho quăn chúng.  Lực lượng an ninh phải  nhanh chóng



củng cố tồ  chức cùng với  quân đội  điệt  ác  phá kìm và đi  
t rước một  bước soi  mở sâu vào vùng yếu t rong thị  xã.  Chấp 
hành chủ t rương của t ỉnh ủy tấ t  cả  lực lượng an ninh đã t r iền 
khai  và đều bám trụ lạ i  đề giữ vững địa  bàn,  soi  sâu vào 
vùug địch,  lấn địch từng bước.  Cũng từ thời  gian này,  lực 
lượng an ninh Lâm Đồng được nhanh chóng tăng cường cả 
về chất  lượng và số lượng bàng các nguồn chủ yếu sau đây ' :  
các đoàn cán bộ an ninh từ Bộ chi  viện vào ngày càng đông.  
Ở địa  phương t iếp tục rút  những anh em ở phía  sau và thanh 
niên t rong căn cứ bồ sung ra  phía  t rước,  một  số chiến s ĩ  rút  
từ  t rong lòng địch từ số lượng hàng chục lên hàng t răm,  lực 
lượng an ninh ở phía  t rước củng cố thời  gian này ngoài  bám 
trên 'đ ịa  bàn các đội ,  các mũi  còn hình thành được một  đơn 
vị  83 và một  đơn vị  t r inh sát  vũ t rang bám địa  bàn Bảo Lộc.  
Liên tục suốt  t rong hhững năm từ 1965 đến 1968,  t ình hình 
ngàv càng t rở nên ác l iệ t ,  cán bộ,  chiến s ĩ  an ninh hy s inh 
nhiều,  có mũi  cồng tác  đưa đồng chí  cán bộ an ninh này 
xuống bị  hy s inh,  đồng chí  khác xuổng thay cũng hy s inh và 
đồng chí  khác xuóng thay lạ i  hy s inh t iếp.

Đặc biệt  t rong chiến đấu gian khồ,  t ình thương yêu đồng 
chí  còn cao cả biết  chừng nào:  nào san sẻ  cho nhau từng 
chén cơm, manh áo,  cùng ăn chung nhau một  bát  cháo lá  
rừng và có thề nói  nếu càn chết  thay cho nhau sẵn sàng đón 
nhận,  đồng chí  Nguyễn văn Đức người  con t ra i  của Củ Chi  
đẩt  thép,  hai  anh em Đức cùng tôi  đã cùng nhau chia  sẻ  
nhiều t ình huống gay go và nguy hiềm khi  phải  lọt  vào ồ 
phục kích của địch.  Chính t rong giây phút  nguy hiềm đó,  
người  chiến s ĩ  an ninh đã bộc lộ  một  t ìmh thương cao cả 
nhất .  Có. thè nói  chính bản thân tôi  còn lạ i  t rong những phút  
giây nguy hièm đó là  nhờ đồng chí .  Từ t ình thương đó khi  
đồng chí  hy s inh tôi  đã vô cùng xúc động và viết  những vần 
thơ đè lạ i  như sau :

Nhở thương em lẳm Đức ơi ĩ 
Có em nhu đũa cỏ đôi năm nào

Có em trong phút hiềm nghèo 
Cỏ em là có bao nhiêu nghĩa tình



Dồng chí  Vân người  con của quê hương Quảng Ngãi  15 '  
tuồi  đồng chí  vào ĩực lượng công an Lâm Đồng và dã gần 3 
năm cùng với  tôi  đi  chiến đấu khâp các dịa  bàn t rong t inh,  
cuối  cùng đồng chí  đã hy s inh anh dũng,  lúc mới  t rộn 19 tuồi .  
Fôi  đã có mấy văn thơ tặng anh.

,  Tội cho em lẵm Vân ơi!
Dời em lửa tuồi đôi mươi chưa tròn 

« .  Đã nặnq tình với nước non
Anh the giữ vững lòng son suốt đời.

Các đồng chí  này dã t rực t iếp nắm dược một  số thiếu niên 
gọi  là  lực lượng A3 chuyên diệt  ác ,  phá kìm ngay t rong lòng 
dịch và phối  kết  hợp với  lực lượng vũ t rang bên ngoài  tạo 
điều kiện cho các đội  t r inh sát  vũ t rang luồn sâu diệt  dịch 
t iêu biều là  đồng chí  Nguyễn văn Trúc một  chiến s ĩ  an ninh 
được ngụy t rang làm ủy viên cảnh sát  địch dồng chí  dã chiến 
đấu với  địch,  diệt  và bắt  mấy chục tên ác ổn.  Khi  bị  dịch phát  
hiện,  dồng chí  phải  dưa cả vợ con ra  vùng căn cứ.  Người  vợ 
của đồng chí  chẳng bao lâu cũng t rở thành l iệ t  s ĩ ,  hai  dứa con 
còn nhỏ đè lạ i  dồng chí  phải  gởi  người  khác nuôi  dè có điều 
kiộn t iếp tục chiến dấu.  Cuối  cùng dồng chí  dã hy s ính anh 
dũng dè lạ i  lòng mến thương và cảm phục t rong đồng chí  và 
đồng bào.  Năm 1965 có doàn kiềm tra  cùa ban an ninh TW 
cụm do đồng chí  Huỳnh Anh làm trường đoàn nên anh Trán 
Đức Hoài  gọi  các t ỉnh về họp.  Đồng chí  Huỳnh Anh sau kiềm 
tra  khu VI phát  biều ý kiến (dồng chí  Chín Huỳnh lúc dó là  
ủy viên Ban an ninh miền Nam).  Hội  nghị  này do anh í  rän I  
Lê lúc đó thường gọi  là  anh Năm chỉ  đạo.  .Về dự hội  nghị  này 
tồi  gặp đoàn đồng chí  Lê Phượng mới  vào lúc dó dồng chí  
dược phân công làm chánh văn phòng Ban an ninh khu.  Sau 
hội  nghị  một  thời  gian dồng chí  Phượng về Lâm Đồng cùng 
với  tôi  coi  như cán bộ khu tăng cường VC t ỉnh.  Nói  là  khu tăng 
cường về t ỉnh nhưng thực tế  có những ngày anh em chúng tôi  
cùng đi  chặt  và vác lá  mặt  cật  về lợp nhà.  Sau một  thời  *gian 
thì  đồng chí  Phượng được phân cồng về hẳn Tuyên Đức,  dồng 
chí  Sơn Hải  về Lâm Đồng.  Ở đây tuy có t ình t iế t  khồng thấy 
lớn nhưng thấy vui  vui .  Tôi  cũng xin kề lạ i  luôn :  tên Trường 
Sơn cùa tôi  không phải  ĩà  tên thật  mà khi  di  vào Nam vượt



qua t rường sơn và theo nguyên tầc  phải  đồi  tên,  nên tôi  đã
đồi  tên với  Bộ.  Nhưng không may cho tôi  sau này Đại  tướng 
Nguyễn Chí  Thanh vào Nam cũng lấy - tên đó rồi  ông đưa 
phong t rào cách mạng miền Nam lên ghê quá.  Vì  vậy khỉ  
gặp đồng chí  Chín Huỳnh hỏi  tên cậu ỉà  gì?  Tòi  t rả  lời  : •  dạ 
báo cáo anh tên tôi  là  Trường Sơn ở Lâm Đồng.  Đồng chí
Chín Huỳnh giỡn,  vừa cười  dồng chí  vừa nói  «Trường Sơn 
là  phải  làm long t rời  lờ  dất  chứ ».

Như vậy là  từ năm 1965 và nhất  là  từ năm 1968 dến 
nãm 1972 dưới  sự lãnh đạo t rực t iếp của thường vụ t ỉnh 
ủy lực lượng an ninh Lâm Đồng chúng tôi  dã t r iền khai  
được thế t rận,  kết  hợp chặt  chẽ giữa lực lượng bên t rong vậ 
lực lượng bên ngoài  kiên cường bám trụ chiến dẩu diệt  địch 
mà chiến công diệt  Mỹ đău t iên khi  chúng đồ quân vào miền 
Nam ở dịa  bàn Lâm Đồng là  của tồ  t r inh sát  vũ t rang tạ i  chỗ 
của dồng chí  Long,  T 'uan,  Thọ,  năm 1965 đánh vào khu Mác 
Vy diệt  một  tên đại  úy Mỹ.  Năm 1975 cách mạng miền Nam 
lúc đó đã t iến lên như vũ bão tôi  được t r iệu tập về dự hội  
nghị  an ninh tqìàn miền Nam(B2 cũ)  tạ i  Sa Mát  Thiện Ngô i  
(gần biên giới  Cam Pu Chia)  di  họp ở t rung ương lức này là  
một  vấn đè rất  khó khăn và hiếm có,  đã hơn 10 năm tôi  mới  
được di  một  lần nên rất  mong đợi  và khăn t rương chuàn bị  
lên dường về Trung ương cục.  Dự đoán chắc chắn íà  sẽ  dược 
gặp các dồng chí  ở Trung ương cục,  các dồng chí  Hà-nội  vào 
Tuy phong t rào cách mạng miền Nam đang t iến lên như vũ 
bão,  nhưng cuộc chiến đẩu giữa ta  và địch vãn diễn ra  rấ t  ác  
l iệ t ,  Đoàn an ninh khu VI chúng tôi  do dồng chí  Trän Đức 
Hoài  lúc dó thường gọi  là  anh ba Mỹ dãn đầu.  Nói  là  dãn đâu 
nhưng thực tế  ra  cũng,  vào tới  nơi  mới  gặp vì  mỗi  t ỉnh có 
đường di  khác nhau,  ơ phía  Bâc dường 20 thì  có tôi  ở  Lâm 
Đồng,  ở Tuyên Đức có đồng chí  Loan,  phía  Nam đường 20 có 
dồng chí  Thanh ờ Ninh Thuận,  dồng chỉ  Cao ở Binh Thuận,  
chỉ  vắng đại  .b iều Binh Tuy đồng chí  Phạm Diêu lúc dó bận 
không đi  họp được tôi  và đồng chí  Loan đi  cùng với  nhau 
dúng một  tháng t ròn mới  về đến Thiện Ngôn-sa mát .  Chẳng 
may cho chúng tôi  khi  mớì  tới  thl  anh ba Bình tức Nguyễn



ăn 3ường lức đó ỉà  ủy viên Trung ương Đảng,  thường vụ 
' rung ương cục,  t rưởng Ban an ninh miền Nam vừa mới  từ

trân ( lược 3 ngày.  Cơ quan Ban an ninh t rung ương cục vl  
bận lo  tang lễ ,  hơn nữa t ỉn  buồn đó loan đi  toàn ngành vì  
vậy ngoài  t rung ương chi  đạo lùi  hội  nghị  lại sau một  tháng.  
Trong thời  gian chờ đợi  chúng tôi  thường làm 3 việc.  Một  
là  nghiên cứu tà i  l iệu,  nói  là nghiêa cứu tà i  l iệu nhưng chúng 
tôi  chỉ  đọc hai ,  ba  ngày là  xong.  Việc thứ hai ,  là  đánh cờ 
tướng suốt  cả  ngày.  Hồi  đó anh Loan không biết  đánh cờ,

.  cờn tôi  thì  cờ tuy chưa cao và thường thâng anh Hoài ,  nên 
có làn chiếu tướng bắt  quân làm cho anh Hoài  tự ái  không 
đánh nữa,  mấy ngày sau mới  đánh t rờ lạ i .  Ba là  :  gặp gỡ 
một  số bạn bè,  cũng may t rong dịp dó tôi  gặp được anh Ba 
Học và một  số đồng chí  cùng công tác  tạ i  Hải  Phòng t rước 
dây.  Anh Học ở Hà Nội  vào miền Nam sau tôi  và hình như 
anh đi  bằng máy bay,  lúc đó anh Hạc là  phó t ièu ban bảo 
vệ chính t r ị  an ninh miền Nam phụ t r^ch t rường t r inh sát ,  
một  hôm tôi  đi  xe đạp đến t rường gặp anh,  anh mừng rỡ và 
dỗm hôm dó anh em tôi  ngủ lạ i .  ơ  t rường anh Hạo nuồi  
được một  đỏi  vị t  giết  thị t  ăn và dêm đó anh em chúng tôi  
đều không ngủ.

V Chủng tôi  họp ờ t rên một  khu rừng Sa mát  gân biên 
giới  Cam Pu Chia ihà lợp bằng lá  t rang quân,  cột  thì  chặt  
cây rừng.  Đến khi  hội  nghị  làm việc do anh Sáu Hoàng điều 
khiên,  mọi  người  dều mong chờ các dồng chí  lãnh dạo của 
Đảng và Nhà nước.  Vào một  buòi  sáng lúc ấy cả hội  t rường 
dang còn học thì  tự  nhiên bỗng ồn ào hẳn lên và anh Phạm 
Hùng do một  dồng chí  lạ i  xe HonDa dưa dến.  Anh vừa bước 
vào cửa thì  cả  hội  t rường chúng tôi  dứng dậy nhưng nhiều 
đồng chí  cũng la  to  lên mặc dù không cho phép ( (  anh Bảy )) .  
Và anh Phạm Hùng lúc đó là  ủy viên Bộ chính t r ị ,  ’Phó thủ 
tướng chính phủ t rực t iếp làm bí  thư t rung ương cục miền 
Nam thay anh Sáu ( tức là  đồng chí  đại  tướng Nguyễn cụi í  
Thanh)  thường hay gọi  tên anh là  anh bảy Hồng.

Trong kháng chiến ác l iệ t  và đã qua nhiều năm dược gặp 
các đồng chí  lãnh tụ  cùa Đảng lòng chúng tôi  vui  sướng vồ 
hạn.  Với  nét  mặt  thân thương t r ìu  mến,  anh vẫy tay cho



chúng tôi  ngồi  xuống và bắt  đâu nói  chuyện,  cả  hội  t rưởng 
Răm c  .  ^ ng nghe không một  t iếng động.  Sau khi  nói  rõ  t ình 
nanh nhiẹm V ụ  C l ’ ia  cách mạng miền Nam, anh căn dặn chúng 
&Ộ1 rằng:  các đồng chí  ngành an ninh phải  bám thật  chắc 
mhững nghị  quyết  của Đảng và hoàn thành xuất  sắc những 
phiệm vụ Đảug giao,  phải  làm thật  khàn t rương nếu không 
phì  không thề nào đáp ứng kịp với  t ình hình phát  t r iền cùa 
pách mạng.  Chẳng còn bao ỉâu nữa chúng ta  phải  lao vào 
cuoc chiến đấu JỴJQfj  c5n t iếp diễn gay gắt  hơn nhiều,  người  
^cán bộ Gông a n  không được phép nghỉ  ngơi ,  làm sâp xong 
việc này phải  t ính ngay dến việc khác,  thậm chí  phải  t ính 
t rong vài  ba năm khác và hàng chục năm về sau.  Không 
pha!  chỉ  là  công việc ở đây mà phải  lo  công việc ở nhiều no!  
khác.  Những lời  căn dặn đổ dã làm cho cnúng tôi  thức t ỉnh 
và cũng là  phương hướng công tác ,  tSm nhìn và suy nghĩ  của 
người  cán bộ Công an mãi  mãi  về sau.

10 giờ sáng ngày 28-3-1975 tôi  cùng 20 dồng chí  cán bộ 
an ninh Lâm Đồng và các dơn vị  bộ dội  của t ỉnh,  một  t ièu 
doàn t r inh sát  và một  lực lượng pháo binh của sư 10 do đồng 
chí  Nguyễn Xuân Du và một  đồng chí  sư đoàn t rưởng chi  
huy cùng t iến vào giải  phóng thị  xã Bảo Lộc.  Tôi  được phân 
cồng là  nì  phó chủ t ịch ủy ban quán quản,  còn hầu hết  các 
cán bộ* an ninh đều dược dưa xuống t rực t iếp phụ t rách các 
địa  bận xã ấp mới  giải  phbng.  Từ đó chúng tôi  lao vào việc,  
cuộc chiến dấu mới  cũng vò cùng khó khăn phức tạp.  .Nhưng 
mặc dù t rong hoà-n cảnh nào thì  những kỷ niệm sâu sâc từ 
lúc chuàn bị  ra  di  dến suốt  hơn 10 nãm chiến đấu t rong thời  
kỳ chống Mỹ,  những hình ảnh của các dồng chí  lãnh đạo t inh 
ủy,  những hình ảnh cùa các đồng bào dân tộc của những 
người  bạn cùng chiến đấu dến nay không còn nữa nhưng 
mãi  mãi  t rong lòng tôi  không thề nào quên được và cớ/  thề 
nói  tóm tât  một  phần nào của những khỉa  cạnh dỏ bằng thơ 
như saụ :

Sáng ngời như những vĩ sao 
Bao nhiêu năm ây là bao nhiêu tình.



LÂM TUYỀN TỈNH;

Mỗi btr&G ta đi

1 .ANG BiaoíỊ căng bầu sữa mọ I
Nuôi ta tình đất Lâm Đồng 

'Sức ta xanh biếc ngân thông 
Thế đứng trên cao tháng năm thăm lặng 
Tràn tuyến an ninh dãi đầu mưa nắng 
Tất cả hiến dang hởi sức xuân nàv 
Dốc công Trò-i, ta vói mây hay 

'Nguồn Bòng Nai, ta choàng nưó-c mắt 
Mừng lực lượng ta cất cao tiếng hát

« Chặng đirờnq bốn mươi năm 
Chặng đường bổn mươi năm... »

Ôi! Mưòi chín tháng Tám — bốn lăm 
Đất mrỏ'c -đứng lên đuôi quàn Pháp — Nhật 
Ngày tọng khởi nghĩa là ngà}' thành lập 
Lực Ịuợng Công an nhân dân! —

, Chào mừng truyền thống vẻ vang
Lấp lánh huân chương sáng ngòi chiến tích 
Ta dà ra quân: khôn ngoan thẩiạg địch 
Nghĩa mró’c — tình dàn : tậri tụy trung thành 
Trong sự nghiệp chung thương ban lìơn 'mình 
Biết dựa vào dân de làm tai mắt 
Khúc hát gửi em trên duừng đánh giặc:

* «Súng chắc trong tạy giĩf dất tròi quê lurơụg . . . )) (1) 
Bánh Pháp, chín'nằm bám trụ kiên cirò-ng 
Lực lưọ-ng dựng xây vững vàng, trong sạch í 
Cùng đội cảm tử Phan Nhừ Thạch (2) 1 2

(1 )  Càu  há t  trong  bà i  «  H ãy  ngủ  ngon ,  nghe  em  » của  T rọng  T hủy .
(2 )  T ên  m ột đồng  ch í lãnh  ( lạo  của  t ỉnh ,  thờ i  45  —  50 .



Có những tên ngưò-i: Tiến Thái, Xuân Sinh (3)
Ịw ' Từ giết tên mật thám Pháp hội tanh (4) / '
I?-. Đến giết tên cânh sát ác ồn nọ’ máu (5)
B- Cho Động» Nai Thưọng — Lâm Viên yêu dấu 
k Đất đỏ |ba-Zan nhuộm chất anh liùng ỉ

Bánh'Mv hai mưoi năm, chiến sĩ Lâm Đồng _ 
ị Mảnli đất Cựo’ Nain — chiến J_rường gian khô 
; ’ . Giáp măt kẻ thù, bom rởi đạn no

Khắc phục khó khăn, nhiệm vụ hoàn thành 
Gương anh hùng Đoàn Đức Ngọc (6) nêu đanh" 
Bánh ba mươi trận, diệt ba mươi bảy tôn sừng sỏ 
Có lúc, súng đạn hóc cò, không nô: 1

Đudi rirọt, đạp đau trưởng cuộc ác ôn (7)
'Biệt ác, phá kèm, làm crtủ làng buôn 
Bảo vệ mật khu, mô’ vùng giải phóng...
Hẹn xuân Bảy lăm cộ’ tung giỏ lộng 
Rộn khúc hải hoàn hội tụ trăm quẻ 
Mẩt mẹ rưng rưng mừng dórt ta về 
Cây trái vưò’n xưa ấm bàn tay ngọt 
Con suối xa đo nhạc rừng thánh thót 
Lúa, bắp, dâu, trà,., trải U’Ó’C 4UO’Xanh 
Kết thúc chiến tranh, non nước thanh binh 
Nhưng, kẻ dịch van đánh ta nhiều mặt 
Chưa dứt Tày — Nam đa lên Đồng — Bắc 

• Và giữa lòng ngưòi, bien rộng,rnon cao...
Ta mạnh thế ta, dân vững phong trào 
Lo « Bảo vệ an rinh To quốc »
Dẫu trận đánh không „thời gian, không sau ‘trước 
Ta chủ động hoàn toàn, nắm chắc thò’i CO’
Ta truy quét đến cùng sào huyệt -FULRÓ 
Từng mảng tàn quân lằn lằn sụp đô 3 4 5 6 7

(3 )  L ê  T iến  T hái ,  ch ính  t r ị v iên  B ội  cảm  tử  Phan  N hư  Thạch  và  H oàng  
X uân  S inh  cán  bộ  t ình  báo  dã  dũng  cảm  ch ica ,  đấu  t iên  d iệ t  nh iền  tên  d ich  
và  hủy  tà i  l iệu ,  không  đề  lọ t  vào  tay  g iặc  t rước  lúc  hy  s inh .

(4) H ass,’  phó  -  m ật  th ám  ở  Đ à Lạt ,  b ị  dộ i  v iên  B ụi cảm  tủ ’  Phan  N hư  
T hạch  g iế t  ngày  11-5-1951 .

(5 )  Sáu  T hơm , tên  cảnh  sá t  ác  ôn  ở  Đ à Lạt ,  b ị  g iế t  t rưó’c  quán  cà  phề  tạ i  
khu  chợ  H òà B ình .

(6 )  .  Đ oàn  Đ ưc N gọc ,  s in l ị i  ngày  30-9-1947  tạ i  Đ ức V ĩnh  —  M ộ B ức,  Q uảng  
N gãi ,  t rú  quán  tạ i  Tàn  L ập ,  D i ' L inh ,  Lâm  B ồng .  A nh  được  Chính  phủ  
Cách  m ạng  lâm  thờ i C ộng  hòa  M iền  N am  V iệ t  N am  truy  tặng  H uân  -hướng  
G iả i  phóng  hạng  I I  và  danh  h iệu  A nh  hùng  các  lực  lượng  vũ  t rang  nhấn  'd ân .

(7 )  Có  lần  d iệ t  tên  t rưởng  cuộc  cảnh  sá t ,  súng  b ị  tắc ,  Đ oàn  Đ ức N gọc  phải  
chạy  bộ  rượ t  nó  hàng  cây  số .  và  dùng  báng  súng  đập  chế t  nó  tạ i  gằn  th i  
t rấn  D i  L inh .



-Tạn tác, thương vong, gọi nhau hàng phục (8) 
về vói làng buôn hưởng sự khoan hòng 
Tiếng đồng la mừng mở rưọ-u uống chung 
Vui kề chuyên anh hùng Lâm Văn Thạnh (9)
Hơn năm tháng luồn sâu đũng mãnh ^
Mựỏ-i một lần vào hang () PULRỒ 
Đòng đội bcn anh, mưu trí, bất ngờ 
Khôn khéo tiến công, vòng vây khép chăt 
Mỏi bước ta đi — đạp trên (lau giặc 
Mỗi bưóc ta đi — Đang- đợi, đần chờ 
Mỗi b.nỏ’c ta đi là nhạc, là tho- 
Mỗi bước ta đi — chiến công lừng lẫy 
Quên sao (lược s . rừng hôm ấy 
Sau cơn mua, anh giữ tron câu thề 
Nguyện một đòi ôm giữ dất què 
Nòng ấm tên anh — kicn trung, bất khuất ỉ 
Lũ bành trưỏng rạp rỉnh phương Bắc 
Việt Nam ta văn Việt Nam .
Đất nước thằn yêu to đẹp dàng hoàng 
Chung tay xây dựng 
Những cồng trinh mọc lên bền vững 

• Nàng nhịp cầu nối-tron bò- vui A
Cho giấc ngũ con ta đang tudi lên rnưỡi 
Đòi lcrn dạy bằng máu xương ông cha ta đô 
Bừng, sảng hôm nav tám chữ vàng rang rỡ
— Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam !
— Vinh dư, tự hào lực luợng Công an !
Vói trọng trách Bảng trao : \ ì chính quyền cách mạng
Vì TÔ quốc thiêng liêng, vì ta, vì bạn
Vi bổn mưoi năm ta đã trưởng thành
Cao nguyên xanh, ơi cao nguyên xanh
Cùng ta hát sáu diều Bác dạy...

Bà Lạt, tháng Tủm 1985 8 9

(8) Trong đó có  Ya Đúc, đại tá — đc nhất Phó thủ tướng Chính  phủ  ¿T rung  
ừơrg FULRÔ.
(9 )  L àm  V ăn  Thạnh ,  s inh  ngày  10-3T957  tạ i  xã  N hơn  Phước ,  huyện  A n 
N hơ .’  t ỉnh  N ghĩa  B ình .  A nh  hy  s inh  ngày  23-13-1980 ,  được  H ội  đồng  N h-à  
nước  t r  y  tặ ng  Hvptì chương  Chiến  công  hạng  II và  danh  h iệu  Anh hùng  
các  lực  lượng  vũ  t rang  nhân  dân .





Kf HỮNG yỏc DẢNG ANH HÙNG 

TRÊ ỈN MỘT XÃ CAO NGUYÊN .

GHI CHÉP
, Thảng 6 năm 1985 INguyẽn Minh

fp  I  Ế p chuyện chúng tôi  t rong căn phòng làm việc đơn SO'  
của mình anh Lê Thúc Huy phó chỉ  huy t rưởng ĩực lượng 

an ninh nhân dân t ỉnh Lâm Đồng,  người  t rong những năm 
chống Mỹ cứu nước đã t rực t iếp làm bí  thư chi  bộ xã Xuân 
' ' rường t rong 5 năm. Sau khi  châm vội  ẩm trà  mời  chúng 

tôi .  Anh ngồi  lặng đi  một  lúc lâu như tự mình lắng sâu t rong 
bao điều tâm sự. . .

Tôi  đã có ham muốn ghi  lạ i  những vóc dáng anh hùng 
của xã Xuân Trường từ nhiều năm na.y.

Tôi  đã làm thơ,  đs  viết  vội  bài  văn ngân đề ca ngợi  
đồng chtđồng bào mình t rên một  vùng quê ây của cao nguyên.

Đó là  mảnh đất  của lòng dân thiết  tha chung thủy t ràn 
đày với  cách mạng.  Đó là  nơi  nuôi  dưỡng lực lượng cách 
mạng của chúng ta  qua biết  bao nãm tháng gian lao.  Nhiều 
đơn vị  của chúng ta  như 810,  2ß0c,  854,  870,  811,  rồi  cả  815,  
A17 .đã qua lạ i  nơi  đây đều nhận được sự đùm bọc cưu man 
của bà con.  Kề cả lực lượng của Đà Lạt  và Lạc Dương nữa. . .  
t rong suốt  nhiều năm đánh Mỹ,  cũng đã từng cậy nhờ bà 
con Xuân Trường nuôi  dưỡng. . .

Bà con ở Xuân Trường,  chủ yếu là  đồng bào Quảng 
Nam, Quàng Ngã\ ,  pV.iêu dạt  vào,  cả  một  s6 bà con ở Nghộ 
Tĩnh và các t ỉnh khác ờ miền Trung nữa . . . .



Đó ỉà  nơi  từ ngày kháng chiến chống Ph*áp đâ ra  đời  
ho ặc 'ìà chỗ bám trụ của các đội  cồng tác ,  các đội  cảm tử 
như đội  của đồng chí  Hoàng Phi  Hồ.  Liôn t iếp lớp lớp con 
em của nhân dân Xuân Trường lên đường tham gia  kháng 
chiến mà đỉnh cao nhất  là  sau Mậu thân nãm 1968,  đã cỏ tói  
khoảng 200 anh chị  em thanh niên nam nữ. thoát  ly  gia  đình 
tham gia  cách mạng,  một  số anh em ô lạ i  chiến đấu cho quô 
h ương của họ còn lạ i  tham gia  công tác  và đát»h giặc khâp 
các đơn vị  t rên chiến t rường Tuyên Đức —Đà Lạt .

Đó là  nơi ,  suốt  từ năm 1960 cho đến tận ngày Đà Lạt ,  
Lâm Đồng hoàn toàn g ;ải  phóng,  phong t rào cùa nhân dân 
bùng lên l iên tục mạnh mẽ. . .

Có thề r iàó quên những người  cha,  những người  mẹ,  
những gia  đình đã dùm bọc cưu man cho cách mạng,  dã hiến 
câng tấ t  cả  phần thương yêu máu thị t  của chính mình cho
cuộc chiến đầu chung.

Gia đình l i .ệ t  s ĩ  công an Lê văn Tân là  ông bà Lê Bút ,  cõ 
4 người  đi  tham gia  cách mạng và dã lãn lượt  hy s inh,  chỉ  còn 
lạ i"  một  người  con gái .  Bản thân ông Lê Bút  cũng phải  l iến tục
bị  giặc khảo t ra  tù  tội .

Gia dinh ông Đoàn Khởi .  Hai  con t ra i  và 4 người  cháu 
dều hy s inh cho cách mạng.  Và nay,  ông là  thôn t rưởng thôn
Xuân Sơn.  '

Ông Trần Chang,  nhà cở4 con t ra i ,  3  anh đã thoát  ly  vồ
hy s inh,  hay ông còn lạ i  một  người  con t ra i  nhỏ.

Ông Trăn Quận,  4  người  con t ra i  đều lên đường chiến 
đấu,  hai  đồng chí  một  là  bộ dội  một  là  công an đã hy s inh.  
Trong đó,  đồng chí  Trăn Láng là  công an của huyện Đơn 
Dương đã hy s inh t rong một  t rận diệt  FULRO sau ngày giải  
phóng.  Rồi  gia  đình bà Di  có hai  con là  l iệ t  s ĩ .

Gia  dinh ông Phụ,  có hai  con t ra i  đều ra  đi ,  ở cùng m^t  
đơn vị ,  d ịp  mậu thân cùng đánh vào Đà Lạt ,  anh là  t rung dội  
t rưởng,  em là  t iều đội  t rưởng,  cả  hai  anh em cùng hy s inh 
i rong t rận đánh l ịch sử này.



Tôi cũng có một  người  má nuồi  ở Đất  làng,  má tôi  là  
người  đs  tham gia  hoạt  động cho Đảng năm 1930 — 1931.  Có 
một  người  con t ra i  đi  bộ đội  hy s inh,  t rong những năm mà 
cuộc chiến đấu ở đây gay go ác l iệ t  nhất .

Kề làm sao cho hết  những tên tuồi  như vậy t rên vùng 
đất  Xuân Trường.

Là một  người  công tác  ở lực lượng công an,  cho phép 
tôi  kề đôi  nét  về những người  làm công tác  an ninh ở xã  
Xuân Trường.  Trên cái  vùng đất  nhỏ nhoi  của chiến t rường 
Tuyên Dức gian khồ này,  lực lượng an ninh của xã Xuân 
Trường,  bẵng t ruyền thống l ieh sử của chính mình tạo ra  dã 
ghi  lạ i  những vóc dáng kiên cường,  dũng câm trong suốt  
cuộc dấu t ranh không chỉ  là  hầu khầp như nhau,  kế t iếp 
nhau coi  thường hy s inh gian khồ,  kiên gan đứng mũi  chịu 
sào ở những nơi  khốc l iệ t  nhất .  Khi  thì  dẫn đường cho hộ 
đội  đánh điềm, đánh cứ của địch.  Khi  thì  công tác  võ t rang 
tuyên t ruyền,  đột  ẩp lấy lương ăn.  Khi  thì  bảo vệ cán bộ 
vào áp cồng tác .  Khi  thì  đánh t rả  mọi  cuộc càn quét  của 
quân thù vào vùng căn cứ chúng ta . . .  anh em đã lần lượt  
đánh gàn t răm trận lớn nhỏ,  nhiều đồng chí  dã được công 
nhận là  dũng s ĩ  chuyên diệt  ác ,  t rừ gian.  Thật  sự đối  với  anh 
em, chỉ  cần t rên ra  lệnh là  anh em bằng mọi  cách hoàn thành 
nhiệm vụ.  Có t rận,  anh em đã nàm giữa lộ  t rà  hàng hai ,  ba  
ngày t rời  chờ cho tên ác ôn di  qua đè diệt .  Có t rận,  anh 
em nằm sát  bên đài  t ruyền t in  của giặc chờ cho tới  tận 10 
giờ sáng đè diệt  ác .  Bọn thám báo đi  phục đường,  đi  gài  mìn,  
anh em quyết  theo dõi  diệt  chúng cho bâng được đè tạo thế 
cho cách mạng hoạt  dộng.  Có thè nói ,  ờ  vùng đất  ấy đã nuôi  
dưỡng nên những con người  hết  sức đáng t in  cậy,  không 
bao giờ chịu khuất  phục đầu hàng quân giặc,  dù có lúc rủi  
ro  sa  vào tay lũ  chúng.

Có thè kề lạ i  những đồng chí  đã từng là  cán bộ an ni-nh 
của xã Xuân Trường vào những năm đốnh Mỹ,



\

Đầu t iên là  đồng chí  Long,  một  s ĩ  quan cồng an từ miền
Bắc chi  viện,  hy s inh ở đây t rong một  t rận bị  địch phục kích 
năm 1966.

Rồi  đến đồng ẹhí  Vũ Tâm, nguyên là  một  t rưởng công an
huyện ờ miền Bâc,  vào chiến t rường năm 1964,  về sau đồng

chí  là  t ỉnh ủy viên và dã hy s inh năm 1974 khi  về Đơn
Dương hoạt  động.

•  •
Tiếp đó là  đồng chí  Phúc,  cán bộ công an của Quảng Ninh 

về đây và hy s inh vào cuối  năm 1972.

Nhiều đồng chí  của ta  đã hy s inh vô cùng dũng cảm trên
các xã cao nguyên cùa những người  dân kiên t rung/  
bất  khuất .

Cũng phải  nhâc đến lớp những người  là  chiến s ĩ  an ninh 
là  máụ thị t  của bà con Xuân Trường nữa.

Người  đầu t iên làm cổng tác  an ninh của xã Xuân Trường 
là  đồng chí  Cũ,  bị  địch phục kích và hy s inh ngay tạ i  nhà 
minh vào đầu năm 1968.

Rồi  đồng chí  Xiêm, tháng 4 năm 1968,  t rên dườĩỊg dl  
công tác  gặp một  đại  đội  cảnh sát  của dịch,  chúng rió nồ 
súng.  Trong tay chi  có khàu Ga răng,  đồng chí  Xièm đã bán 
t rả  và diệt  3  tên địch,  dồng chí  nằm xuống t rên vùng đất  
thân yêu của mình.

Đồng chí  Lê Văn Tân,  chiến s ĩ  thi  đua của t ỉnh,  cán bộ 
huyện đoàn,  đội  phó đội  công tác ,  t rưởng ban an ninh xã,  
hy s inh vào đầu năm 1976,  t rong t rận đánh phối  hợp vào thị  t rần.

Đồng chí  Lê Hồng Quyên,  từ năm 14 tuòị  đã làm an 
ninh từ t rong buôn ấp,  17 tuồi  được kết  nạp Đảng và thọát  
ly .  Mùa mưa năm 1970,  đồng chí  đã hy s inh t rong một  t rận 
chống càn.

Đồng chí  Nam, cuối  năm 1970,  t rên đường đi  công tá<ị  từ 
ngoài  rừng vào ấp,  bị  địch phục kích đã dũng cảm đánh dịch 
cho tới  viên đạn cuối  cùng.  Khi  đồng chí  hy s inh tay còn 
ghìm theo dáng ghì  cò súng,  bên cạnh là  một  đống vỏ đạn 
AK mà đồng chí  đă xả thẳng vào mặt  quân thù.



Đồng chí  Nguyễn Vãn Dũng,  hy s inh năm 1973 và cuối  
cùng ỉà  đồng chí  Á đã ngã xuống ngay sau ngày quê hương 
được giải  phóng.

Đó là  những người  con đă được sự s inh t rường và lớn 
Ịỗn t rong mỗi  nếp nhà của nhân dân Xuân Trường.  Họ là  
chiến s ĩ  an ninh,  lạ i  cũng chính là  con em của quê hương 
mình.  Họ chiến dấu t rong sự đùm bọc chở che ruột  rà  của 
mẹ cha,  cồ bác,  bà con làng xóm mình.  Dó là  những chiến 
s ĩ  t rẻ  t rung mà vồ cùng quả cảm. Trong sđ họ,  t rừ 2 Đảng 
viên là  đồng chí  Lê Văn Tân vầ đồng chí  Nguyễn Hồng t  
Ọuyên,  -còn lạ i  đều là  đoàn viên thanh niên cộng sản.  Nhung 
tẫ t  cả  những người  chiến s ĩ  ấy đều đă thực sự chiến đãu với  
t inh thần dũng cảm ngoan cưởng như những người  cộng sàn.

Ngoài  việc phối  hợp với  bộ đội  t rong khoảng 50 t rận,  
như những t rận đánh t iều đoàn cồng binh Mỹ ở Đ'ran,  những 
t rận đánh giao thòng,  phục kích,  tập kích. . .  anh em an ninh 
Xuân Trường vừa là  người  dăn dường,  vừa là  người  t rực 
t iếp câm súng chiến đấu,  anh em còn diệt  4  tên ẫp t rưởng 
ác ôn ( t rong dỏ có hai  tên hi  diệt  ngay giữa ban ngày) ,  diệt  
một  x5 phó an ninh của địch,  diệt  gần một  t iều đội  thám báo,  
diệt  5  tên thám sát  302 của giặc.

Chúng ta  chẳng thề nào kè lạ i  hết  từng t rận đánh,  từng 
chiến cống của anh em. Bởi’VÌ tồi nghĩ ,  một  điều lớn hơn cả 
những chiến công ấy,  bao t rùm lên t rên và tạo nên 
chiến công ấy chính là  tấm lòng của nhân dân Xuân Truờng.  
Nếu phải  nói  về cái  vóc dáng anh hùng của một  xã cao nguyên,  
thì  dó cũng là  dáng đứng,  là  khuôn mặt  của nhân dân 
Xuân Trường.

Mọt hệ thống những hộp thư mật ,  những ám t ín  hiệu 
dứa dường cho anh em ta  vào ấp an toàn,  chính là  công sức 
là  tẩm lòng của nhân dân.

Có hỏm, hiét  địch nằm phục anh em ta  sế  không vào ấp 
Jấy lương thực dược,  bà còn đa chặt  sú dềvsẵn từng đổng 
cho anh em ta  ngay ngoài  vườn,  anh em ta  không lẩy.  Sáng 
ra  nhìn thấy dấu chân của anh em mà đống sú còn nguyên,  
bà con ta  khóc !

/



Địch bao vây ấp,  rào làng gay gât .  Bà con dấu gạo đi  
làm đề t iếp tế  cho cách mạng.  Giặc khổng cho mang gạo thì  
năm theo cơm thật  nhiều đè chia ,sẻ  cho anh em.

Ta vào ấp gặp gỡ bà con,  tới  một  hai  giờ sáng rút  ra ,  
và bà con nằm lại ,  chập chờn,  phấp phỏng lo  láng cho từng 
bước chân chiến s ĩ .  Giấc ngủ cứ vậy chập chờn nghe chừng 
t iếng sứng,  t iếng mìn. . .

Không có tấ t  cả  những .diều ấy thì  làm gì  có dược những 
chiến công của chúng ta ,  của những người  t rực t iếp căm vũ 
khí  chiến đấu với  quân thù.

Bà mẹ Bút  ở th ị  t rấn Cầu Đất ,  bà ngoại  của đồng chí  \  
Hồng Ọuyên,  gần 70 tuồi ,  t rong t rận Mậu thân,  năm dồng 
chí  bộ đội  của ta  hy s inh,  bà đã dứng ra  công khai  t rước 
mặt  quân thù vận động bà con làm lễ  tử niệm chôn cất  chu 
toàn cho anh em. Sau này,  bà là  cơ sờ vận động quyên góp 
kinh tế  nuôi  dưỡng cách mạng.  Bị  dịch bắt  đánh dập dã man.  
Tuồi  già ,  sức yếu,  bà mẹ ngất  di  t ỉnh lạ i  bao lăn nhưng kiên 
quyết  giữ t ròn khí  t iế t ,  cắn răng không khai  báo một  lời .

Bà mẹ Trì  nay ờ Đất  Làng 52 tuồi ,  được kết  nạp vào hàng 
ngũ của Đảng,  nhà vẫn nghèo,  nhưng lúc nào cũng t rọn lòng 
vì  cách mạng.  Rủi  ro  một  dồng chí  của ta  bị  dịch phục kích,  
lấy được quyết  dịnh kết  nạp Đảng củà bà (dù là  t rong quyết  
dịr ih  đẫ ghi  tên khác) ,  ta  cũng đs  đề phòng nên bàn cùng bà 
mẹ cung cách dối  phó.  Bà bình thản đáp :

— Má không thề ra  vùng căn cứ ở được.  Còn con dại  
t rong này ai  nuôi  ?

Khi  nghe hỏi  nếu rủi  ro  định bât  dược,  t ra  t rẩn dã man,  
tuồi  già  sức yếu,  l iệu má có chịu nồi  không? Bà mẹ khóc rồi  
lau nước mắt  nói  :

— Thôi  cứ đề má ở lạ i  dây.  Má đã thề với  Đảng,  không 
bao giờ má phản lạ i  các con :

Điều má nói  đã thành sự thật!  Bao lần chết  đi  sống ỉỹi  
dưới  đòn t ra  tàn bạo của.  quân thù,  má vẫn giữ t rọn vẹn cái  i  
tên gọi  mà anh em chiến s ĩ  nhiều nơi  nhác đến « bà già  chí  cốt  » .  
Mặc dù phải  chịu những đòn t ra  tấn dã man nhất .  Má không 
hề hở răng khai  báo một  lời.



Vợ chồng ông Tư,  người  Nam bộ ờ nhà máy t rà  Cầu Đất  
mặc kệ quân thù o ép,  quyết  không rời  chỗ ở nhà mình,  bám 
trụ nơi  mình đang sống,  cũng chính là  nơi  anh em thường 
qua lạ i  đè có điều kiện lo  cho anh em. Từ những năm 1962,  
1963,  chính nhờ vợ chồng Ông mà anh em ta  được chu cấp 
đỡ đàn nhiều.  Có làn,  ông hòi  xin anh em một  t rá i  lựu đạn.

— Đề chi  ? Anh em hỏi .
— Nhiều lúc thấy tụi  nó đi  phục mà ngứa mắt ,  muốn có 

t rá i  gài  cho nó chết  !  Ông nói .
— Bác biết  gài  khởng ?
— Biết  chớ,  vì  hồi  xưa qua dã đi  dánh Pháp rồi  !

*  ỉ ' 9
Vậy đấy,  cái  hồi  xưa ấy của bà con ta  đói  với  quân thù 

đã thành một  nét  r iêng không chỉ  của xă Xuân Trường,  mà là  
của cả dân tộc Việt  Nam trong lời  thề « Không có gì  quý hơn 
độc lập tự do »

Trên vùng đất  nhỏ bé này,  t rên cái  xã cao nguyên t rả i  
nghìn gian khó mà t rọn vẹn một  mùá xuân với  cách mạng này 
có biết  bao nhiêụ những câu chuyện thủy chung và anh hùng 
cùng cách mạng như thế!

Và dó chính là  những vóc dáng anh hùng cùa một  xã t rận 
cao nguyên !
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Thầm lặng trong thầm lặng

ị j  H Ả I  dứt  công việc ra  đề gặp gỡ chúng tôi  vào một  buồi  
chiều tháng 7,  dồng chí  Thái  Xuân Hồ,  phó t rưởng phòng 

hậu cần công an t ĩnh Lâm Đồng chủ động đặt  ván đề:
— Xin lõi  vì  đề các dồng chí  phải  đợi :  quả thực là  công 

tác  của bộ phận chúng tôi  đang quá bề bộn.  Ngoài  việc cơm 
áo gạo t iền chỗ ăn,  chỗ /ở phục vụ dời  sống cán bộ chiến ểĩ  
hàng ngày,  nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi  là  «phục vụ cống 
tác  và chiến dấu của toàn lực lượng.  Chúng tới  có nhi ĩu  việc 
không tên,  bận như con mọn. . .

Đúng lả  vậy,  buồi  chiều hôm qua,  giữa cơn mưa cao 
nguyên tă<m lã  chúng tổi  t ìm đến phòng làm việc của đồng 
chí  Hồ và đồng chí  đã phải  hẹn lạ i  với  chúng tôi  sẽ  làm việc 
vào chiều nay. . .  Bây giờ,  t rên bàn làm việc của đồng chí  là  
hai  tập dày những giãy công lệnh và phiếu chi  đang chờ chữ 
ký đề kịp cho đơn vị  nhận t ièn t rở về phát  cho cán bộ,  chiến 
s ĩ .  Mà không thè ký dại vào dược, phải  rà  soát  lạ i  từng tờ 
giấy di  dường,  từng con dấu và t ính lạ i  số ngày xem có hợp 
lý không.  Chúng tôi  đã tận mái  nhìn thấy đồng chí  Hồ rút  ra  
một  ( rong những tờ công lệnh ấv,  ân căn nói  vợi  dồng chí  
cán bộ của dơn vị  dang chờ thanh quyết  toán.

— Sẽ ký thanh toán cho đơn vị  các đồng chí  tấ t  cả ,  t rừ 
t rường hợp này,  cho tôi  xem lại ,  tổ i  sẽ  viết  thư choUhủ 
t rưởng đơn vị  'các đồng chí  t rao đồi  thêm, có gì ,  sẽ  thanh 
toán shu một  chút .

Rôi  như biết  chủng tồi  dang chăm chú quan sát  việcHàm 
này.  dồng chí  Hò nói  với  chúng tôi .

— Kế toán t rưởng của chúng tôi  có việc bận phải  vâng 
mặl  khoảng hai  mươi  ngày. . .  Riêng tờ cổng lệnh này của dồng 
chí  Nguyễn thị  K. . .  thường xuyên đi  về Đạ Huoai  với  sổ t iền



phải  được thanh toán là  1251 đồng. . .  t rong khrtheo chỗ tối
biết  thì  yêu câu cống tác  không cần đồng chí  phải  đi  lạ i  địa  
bàn ấy nhiều như vậy

Trời  vẫn mưa tâm tã  bên‘ngoài ,  phòng làm việc của đồng 
chí  Hồ vãn tấp nập cán bộ chiến s ĩ  VÎ10 ra ,  cấo tạm ứng t iền 
mặt  cho các 'chuyến công tác .  Cáp xăng đầu cho xe lên đường 
làm nhiêm vụ.  Báo cáo về một  chuyến hàng mới  nhận về đề 
phục vụ cho đời  sống của cán bộ chiến s ĩ  v .v .

Chiều nay,  dồng chì  Hò phải  đóng cửa phòng mình lạ i  
sang làm việc ở chỗ thúng tôi  t rong vòng một  t iếng đồng hồ.  
Nhưng thật  ra  cũng khỏng « yên ồn » ở cái  khoảng thời  gian 
ngắn ngủi  dứt  ra  cho chúng tôi  ẩy,  đồng chí  Hồ cũng đã phái  
ký gần mười  ngàn đồng t ien ‘  tạm ứng và mấy chục l í t  xăng 
nữa.  Dãu sao thì  được đồng chí  Hồ t r ình bày,  chúng tôi  đã 
í i ièu thém cái  phàn việc rất  đỗi  âm thầm mà vô cùng bận rộn 
của phòng hçiu càn thuộc công an t inh Lùm Dồng.

Nói  ve '  công an,  người  ta  thường nghĩ  đến những câu 
chuyện diệt  ác ,  t rừ gian,  những chuyện t ruy.  hing bọn tội  
phạm hình sự và chính t r ị .  những Cituỹộn chống phá các ồ 
buôn lậu và làm ăn phi  pháp.  Gó thề có một  số người  í t  khi  
nghĩ  rằng,  dề cỏ dược những chuyên như t rên,  đè hoàn thành 
được nhiệm vụ vinh quang mà vô cùng nặng nẹ dược ghi  t rọn 
t rong mấy chữ « Đảm bảo an ninh chính t r ị  và  t rậ t  tự  an toàn 
xã hội»,  ngành công an không thề thiếu một  bộ phận vô cùng 
quan t rọng đó là  đơn vị  hậu cần.

Chúng tôi  biết  ưàng,  khác xa với  những ngày còn đánh 
Mỹ,  chúng tồi  cùng các anh dột  ấp t ìm mua lương thực hàng 
hóa về cho dơn vị ,  cũng khác xa với  những ngày đău,  những 
năm tháng đâu t iên sau giải  phóng,  dẫu nhu cầu cung ứng 
vật  tư ,  t iền bạc,  hàng hóa đã lớn hơn nhưng hãy còn chưa 
kịp vào nề nếp quy củ chặt  chẽ. . .  Bây giờ không như vậy.  
Năm 1984 vừa qua,  phòng hậu căn của công an t ỉnh Lùm 
Đồng đã lớn mạnh từng bước.  Quân số được tăng cường cộ 
27 đảng viên làm nòng cốt .  Số lậ i  xe còn thiếu nên anh em 
làm việc cà ngày cả đồm nhưng vẫn chưa đáp ứng dược 
những yêu câu dột  xuất .

N ' -



Chúng tôi  còn phải  lo  đảm bảo xăng đay dù,  xc sẵn sàng 
dề phục vụ chiến đấu,  lo  tu  bồ lạ i  nhà cửa dè đáp ứng được 
yêu cầu của cán bộ,  chiến s ĩ ,  lo  t r iền khai  khàn t rương kế 
hoạch sản xuất  cho kịp thời  vụ dặc biệt  công t r ình nhà 4 tăng 
không thè dề kéo dài  được,  phải  khàn t rương đè kịp khánh 
thành t rong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập nước.

Có thè nói ,  đơn vị  hậu cần vừa đảm bào phục vạ đáy dủ 
các nhu câu công tác  và chiến đấu của toàn lực lượng^vừa 
òn định nề nếp quy chế công tác ,  vừa tự nâng mình lên về 
mọi  mặt  nghiệp vụ,  tư  tưởng,  doàn kết  nội  bộ. . .  đó là bước 
đ i  vững chắc và cũng là  sự t rưởng thành rõ nét  của phòng 
hậu cần công a 'n  t ỉnh Lâm Đồng t rong hơn một  năm vừa 
qua.  Chúng tôi  dọc thấy những dòng chữ đày ý nghĩa  sau dây 
t rong bảo cáo tồng kết  năm 1984 của phòng hậu cần cóng 
an t ỉnh Lâm Đồng:

«Năm qua dã khắc phục được những khuyết  nhược dièm 
của các năm trước,  dã đảm bảo dù cád mặt  hàng và định 
lượng,  t iệu chuàri  phục vụ dời  sống,  cán bộ chiến s ĩ  bất  kè 
loại  hàng gì  dược giao ở đâu và diều kiện giao nhận thế nào,  
hậu cần cồng an t ỉnh t ìm mọi  cách khác phục khó khăn l iên 
hệ với  các cơ quan đề lấy hàng về phục vụ cho cán bộ 
chiến s ĩ» .  x  '

Chúng ta  nhớ dến những chiến s ĩ  lá i  xe đã dũng cảm 
chiến đấu t rong công tác  đấu t ranh chống FULRO như các 
dồng chí  Nguyên Ngọc Diêu,  Trần Hữu Phi . . .  những chiến 
s ĩ  thi  đua tận tụy hết  lòng t rong công tác  như kế toán 
t rưởng Đoàn Cộng Kim, nữ y tá  Lê thị  Nhỏ,  những chiến s ĩ  
nuôi  quân bền bỉ  nhiệt  t ình 'phục vụ anh em ở nhả ãn tập 
thè của công an t ỉnh.

Chỉ  t rong vòng hơn một  năm trời .  Phòng hậu căn công 
an Lâm Đồng đã lo  loan giải  quyết  dược một  khu ở tạYn thời  
cho 25 hộ cán bộ chiến s ĩ  có gia  dinh,  đă phấn dấu dày mạnh 
t iến bộ^hi  công xây dựyig hoàn chỉnh công t r ình t rụ  sờ cc^ng 
an t inh cho kịp 19-8 tới  đây -đưa vào sử dụng,  dã khối  pnục 
được các cơ sở sản xuất  và đưa vào hoạt  dộng bao gồm :

— iMột lò  gạch ba t r iệu viên/năm.
— 100 ha cà phê mà tới  đây sẽ  thu hoạch 1/3 diện t ích.  *  N



— Trông mới  15 ha mía.
'  — Đầu tư có chiều sâu vào đàn bò t rên 200 con.

— 4.  ha hồ cá gồm 85.000 con cá giống.
Đồng chí  Hồ còn phấn khởi  cho chúng tôi  biet  rằng cồng 

tác  quản lý  tà i  chính,  kinh phí ,  vật  tư  của lực lượng công an 
đã đi  vào nề nếp.  Đoàn kiềm tra  của Bộ đã khen ngợi  phòng 
t rong công tác  này.
,  — Chúng tôi  cố gấng quàn lý  chặt  chẽ từ l í t  xăng cho dế ru
từng cây kim sợi  chỉ ,  cổ gịng thực hiện lưu thông phàn phổi
công bằng,  kiên quyết  sửa chữa những điều bất  hợp lý  ví-dụ
dă giảm dược t iền diện xuóng 1/3 so với  năm 1984 t rong ' -
nhưng thár lg  của năm 1985 nàv và còn có khả.  năng giấm
xuống nữa.  Từ t rong cụ thè của công tác  ấy mà nội  bộ của
chúng lôi  dã dược củng cố.  Cuối  năm 1981 chúng tôi  là  dơn vị
t iên t iến và chi  bộ dược công nhận là  chi  bộ khá.

\

Được chúng tôi  hỏi  về phương hướng mới  cùa phòng,  
dồng chí  Hồ  - t in  tường t rả  lời  :

— r>’ , rơc Sừ quan tâm xâv dựng và chỉ  dạo cùa ban giám 
đốc,  plh ng chúng tôi  tới  dày sẽ  cổ gáng tăng '  phần cải  thiện 
đời  sống pho anh em thông qua thu.  nhập của các cơ sở sản 
xuất  sẽ  cùn" cố và ồn định cơ bản chỗ ở của gia  dinh cán bộ,  
chiến s ĩ  Chúng tôi  quyết  nắm vững những vật  tư,  tà i  sản đưa 
vào chế độ quản lý  chặt  chẽ,  các cơ sở sản xuất  phải  biết  
hoach toán biết  làm kinh tế ,  quyết  tăm đàm bảo phục vụ 
chiến đẩu và-các yêu cầu công tác  khác của lực lượng.

Chia tay với  dồng chí  Hồ sau khi  ghi  chép được những 
dòng này chúng tội  cảm nhận một  diều rất  rõ  rằng sức mạnh 
của lực lượng ta ,  những chiến cồng thăm, lặng và dũng cảm 
mà lưc lương ta  dã đạt  được t rong suốt  40 năm qua,  t rong 
suốt  10 năm qua,  khống thề nào tách rời  khỏi  sự đóng góp 
đáng kề của bộ phận hậu cần t rong dó phòng hậu cân của 
công an í  ám Đồng.  Chiều nay t rời  cao nguyên như t rong 
xanh hơn bởi  dái  niềm t in  hết  sức giản dị  v$ bước di  lên vững 
châc của dội  quân quá dõi  thăm lặng t rong cái  thầm lặng củas.  
cả  mót  binh chủng dang thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng 
và nhân dân t in  tưởng giao phó:  vì  sự hình yên hạnh phúc của 

~ nhân dân.
Ẽà Lạt thảng 7-1ỪS5 

T^uận Thành



LE THANH SCTN

(Ds)ng g,de cdng art
THAN t a n g  9

x 6o-n vi Cong an bao v$ J
khu Tlnh uy L&m DSng

. I
Canh nha tdi co vong gac cdng an
Vong gac nho nhu tan cay thong nhd
Ngay hai buoi con tdi ra do
Rhi rit ca — nhir tieng chim non
Vong gac cdng an — vong gac con con \
Nhir chiec mil mem bao ndm khdng chi&n 
Dir&i trdi cao mua nguon, gio bien 
Van ben long son sat thug chung.
Vgng gac cdng an — vong gac kitn trnng 
Van dung do bao dem- gio vet 
Van dung do — ngon den khdng lit 
Soi dem dai rnoi bu&c chan qua 
Vong gac cdng an — moi iftn di xa 
Bao noi nho con ten kho ta 
Cac con toi nhac hoai, nhac mai 
Thuoc tirng ten cdc chu cdng an...

t



cJ\Ị}ư ttcinụ OẬ' đầu tiền
ỳ hở anh Trường Dân

AN phòng nhỏ tràn đầy ánh sáng
Chiếc bàn gỗ ngo nghi ngút rién hương 

Khung ảnh anh với mắt nhìn sêu lắng 
Tôi dinh ninh như anh mơi ra vườn 
Đôi dép râu vẹt gót cuối qiường 
Chú l -ộc dề nguyên giữ làm kỷ niệm 
Mong gặp lại anh với tấm lòng thương mển 
Khi biết mình chẳng còn nắm tay anh 
Cậu Hợi bùi ngùi trước nén hương thơm 
Mở cuốn sồ con ghi từng ngày từng việc 
Nỗi lo toan của người anh di trước 
Giữ dôi mẳt thần xanh thắm lá thông non 
Và câu thơ về dẩt nước nhân dân 
Anh viẽt nên qua hai mùa dánh giặc 
Nghe bình dị như lời thề thứ nhẩt 
Trước Đảng kỳ anh dưa-cánh tay lên 
Đồng dội gia dinh ghé sát bên anh 
Nức nở nghe lời cuối cùng nhắn gửi'
— «Việc chung t r ư ớ c . . .  thương n h a u . . . . d i  t ớ i . . . »
Phút di xa còn ấm áp tẩm lòng.
8è bạn gia dính dơn vị cơ quan
Nhó* về anh như giọt sương trong vắt
Chiểg mũ vải sờn ngôi sao sáng quắc
Anh .còn giữa mọi người như trang vở dầu tiên.

Dà Lạt, u. 7 1985



Rùt ky THÂN HỪU Lực 
Thảng 7 năm Í99Ĩ)

J  ẶC Dương Rằm trên CaxO'ngụyên Lang Biang.(Lâm Viên)
phía  nam dẫy núi  Trường Sơn t rên dộ cao 1000m,>nối  t iếp 

với  thành phố Đà Lạ í. h ph-ía  Bắc vả Đông Bắc.  L.  Dương 
có điện t ích 1842 km 2 với  6 xa  và 14.670 người  phàn lớn 
thuộc các dân tộc Lạt  Chi ỉ ,  K'ho,  ATnông. . .

Tháng .2-1979,  Hội  đồng Chính Phủ quyết  định thành lập 
và phân chia  đia  danh huyện Lạo Dương,  nhưng t rước đó từ 
tháng 2-197-8 dơn vị  278 do thiếu ủy Hoàng Xuân Lộc chỉ  
huy đa vè chốt  ở khu vực x5 Lát  rồi .  Đây là  thời  kỳ mà một  
số buôn làng còn nằm trong t ình t rạng «ngày cách mạng 
đêm FULRÔ. Trung đội  có 24 chiến s ĩ  do Lộc chí  huy t rấn 
ải  khu vực xã Lát  và t rực t iếp tham gia  hàng t răm lượt  t ruy 
quét  FÍJLRÔ. Và đến tháng 11-1979,  dơn vị  278 phối  hợp với  
1 dơn v |  của Tỉnh đội  Lâm .Đồng í ruwquét -10 ngày cứ 
SíTmeh thuộc xã Kil  planhon Hạ cùi  tên «Trưng tá  »  FULRO 
Tu BroH Cháp.  t iêu diệt  được 4 tện và phá hủy hoàn toàn 
căn cứ t iền t iêu này.  Một  tháng sau,  dơn vị  anh lạ i  phát  vhiện 
một  toán 7 tên FULRỒ vừá xâm nhặp về khu vực «Thung 
lũng t ình yêu í ) ,  Lộc l iền dãn một  tồ  t r inh sát  dến phục.  Vào 
khoảng 8 g iờ sáng,  anh tách khỏi  tô ,  bò lên dồi  và phát  hiện 

I đ ịch ở ga( ì  một  khu vực nước xoáy của thung lũng,  anh thấy 
khâu AR 15 dựng ở một  gốè 'cây.  Anh bò dến gần,  cách chúng 
gân 40m rồi  ép vào một  gốc câv.  ọ  t r inh sát  dang men theo 
con dưc' g mòn dưới  thung lũng,  sâp đụng địch mà vẫn chi ta  
phát  hiện được địch.  Lộc l iền ghì  luôn 18 viên đạn,  bân chết  
thằng Đại  úy» chỉ* huy tạ i  chỗ.  Bị  đánh phủ dău bất  ngờ,  
bọn chúng hốt  hoảng tháo chạv.  Tồ t r inh sát  nò súng t ruy



7 ba  lô .
Đơn vị  278 dcĩ  tham giạ  nhiều t rận dánh phối  hợp và 

hàng t răm lượt  t ruy quét  FULRÔ trên vùng đất  «Trung 
tâm FULRÔ,» này.  Có thè nói  đơn vị  278 và thiếu úy Lộc 

'đã  có mặt  khá sớm và chiến đấu lâu dài  t rên địa  bàn huyện 
Lạc Dương.  Người  thanh niên 3-1 tuồi  quê ờ Phú Thọ —Hà 
Nội  dã sôi  nồi  kề lạ i  cho tôi  nghe về một"  số t rận đánh t iêu 
biều cửa đơn vị  anh,  từ  t rung tâm xã Lát  yào tới  Kilplanhon 
hạ từ Suổi  vàng vào tới  các xã vùng sâu Đak Long,Đạ Tông 
và Đầm Ròn,  7  năm lãn lộn,  sống và chiến đẩu. . .  Nhung 
khi  kề lạ i  nhõng năm tháng gian ĩao và thầm lặng ấy,  Lộc 
t ránh nói  vè mình mà chỉ  nói  về dơn vị  278 mà ĩhổi  Lộc 
vừa lấỹ một  tập tà i  l iệu -báo cáo của công an huyện t rao 
cho tối  và nói  thêm :

— Bản báo cáo đã viết  đày dù ròi .  Xin nói  thêm với  anh,  
dơn vị  chúng tôi  có 24 anh em, qua 7 năm chtén dấu ở Lạc 
Dương chỉ  hy s inh có 1,  anh ạ!

— Ai vậy anh Lộc? Tồi  hỏi  dè dặt  và chờ dợi .
— Anh Tràn Minh Trâm í  Anh ấy đã bắn hết  một  băng 

dạn t róhg một  t rận đánh FULRÔ ở Ki lplar ihon hạ.  Mộ của 
i iệ t  s ĩ  Trăn Minh Trâm nằm ở t rên dồi  này. . . .

Điều Lộc.  vừa nói ,  tôi  đã có biết  t rước dây.  Mõi  dịp về 
công tác  ờ Lạc Dương,  khi  vìrợt  hết  con dốc cao đề vào 
t rung tâm huyện,  tôi  đều bẵt  gặp một  khu đồi  thông xanh,  
thân cây mới  cao quá đâu ngườ.  iMộ của l iệ t  s ĩ  Trần Minh 
Trâm yên nằm giữa khu .dồi  thông xòe tán như những chiếc 
ô xanh màu lục diệp,  Đây là  nơí .an nghỉ  của ạnh Trâm, 
cũng lạ i  là  nơi  đâu gió,  cửa ngõ dầu t iên vào hu.yện Lạc 
Dương đi  từ  phía  thành phố Đà Lạt ,

Và Lộc nói  như tâm sự:
— Lúc mới  về Lạc Dương,  đâu khoảng tháng 2-1978,  tôi  

thấy khó khăn và phức tập quá.  Còn bỡ ngỡ đủ chuyện từ 
t iếng nói  đến phong tục,  tập quán và con người!  Thật  là  khó 
hiếu anh ạ ."Ho nhìn anh em mình #như nhìn kẻ thù vậy.  Chúng 
tôi  hết  sức nâng cáo cảnh giác.  Mỗi  khi  phải  đi  t r inh sát

»



vồo «Bon» các xóm, chúng tôi  thường phủi  đi  í t  nhăt  là  3  
l igười ,  súng đạn đàng hoàng.  Còn chuyện thức gác rữa thì  
phải  có 4 người  trở lê i i .  Thật  là  nguy hiềm và căng thẳng '  
Như anh biết  đấy,  PC10 của t rung ương FULRÔ và PC8 là  
PC t iền phương mạnh nhất  của chúng đều nằm ở qnận Kdjut  
này.  Lúc đầu cịnra  quen địa  bàn nên ngại  và lo  nhưng quen 
rồi  thì  làm chï i  t ình hình dễ‘ thôi .  Đa số anh em đều biết  nói  
t iếng dân tộc cả.

— Biết  t iếng dân tộc rồi  chắc cũng có lúc đơn vị  không 
cần phải  dùng đến súng đạn nữa?

— Vâng,  có nhiều t rường hợp không dùng vũ t rang.  Đơn 
vị  chúng tôi  chỉ  tấn (  í  -  chính t r ị .  bao vây kêu got  bàng và 
bu sống thôi .  Toan ỉ  R Ô  c ủ a  tên Hà Dú ở Kilplanhọn hạ 
dã được gợi  về nhu ihế.  Cà toán FULRO của tên Lê ní t ,  
toán của 2 tên Da rỏ và H a  Brá đeu bị  bát  sống sau khi  
chúng tồi  đã bao vây chúng và kêu gọi  chúng ra  hàng.

— Cả 2 Hin Lôc ở Đầm Ròn cũng có lúc không càn 
dùng đến vũ khí  như thế ?

— Vâng,  ở Đăm Ròn,  đâu khoảng tháng 2-1979 chúng 
tôi  có nhrềt i  t rận đánh phối  hợp với  16 dồng chí  thuộc lực 
lượng công an của t ỉnh do dồng chí  Nguyễn Tiến Hoành chi  
huy,  thời  gian này vừa t ruv quét  t iêu diệt  FULRO ngoài  
rừng,  vừa phải  xây dựng phong t rào quầp chúng đề chổng 
FULRÔ nên cách giải  quyết  của dồng chí  Hoành thật  táo 
bạo,  nhanh gọn,  hiệu xuất  cao và vững chác nữa.  Muốn nắm 
rõ hơn dề nghị  anh gặp dồng chí  Hoành.  Dồng chí  đi  Đàm 
Ròn cũng sáp t rở ra ,  vài  hỏm nữa thôi . . .

Trong câu chuyện,  Lộc thường nhác đến các anh Trần 
Văn Sĩ ,  t rưởng công an huyện từ năm 1979 đến năm 1983,  
anh Trương Văn Chù,  t rưỏng công an từ năm 1983 đến năm 
1984 và anh Nguyen Tiến Hoành từ năm 1984 đến nay với  
một  tấm lòng yêu quỷ,  ngưỡng mộ và t in  tưởng thật  sự.  
Những kỷ niệm về các chuyến công tác  với  anh Hoành đề 
t ìm hi  ĩ*  11 và  thâm nhập vào các dòng họ M’nông ở xã Đầm 
Ròn,  công tác  xậy dựng cơ sở với  anh Sĩ  đề cung cấp 
cho Đảng nhũng cán bộ dân tộc đáng t in  cậy bước đâu ở xS 
Lát  và những lượt  di  cùng anh Chù đè t ruy quét  t iêu diệt



FULRÔ à xS Kilplanhon hạ,  xă Lát . . .  đã  đề lạ i  t rong cuộc 
đời  Hoàng Xuân Lộc.  Những dấu ấn sâu sác về những tấm 
gương sống,  chiến dấu cùa người  cán bộ công an nhân dân.  
Lộc cũng dã giới  thiệu với  tôi  về những nhân tố  t ích cực,  
những con người  không hề nao nứng,  dũng cảm vượt  qua 
muôn vàn gian khồ,  hy s inh,  đấy là  các chiến s ĩ  thi  đua Mai  
Văn Trung,  Nguyễn Khắc Dũng,  Da Jot  Ha Hai .  Lộc còn 
giới  thiệu khá kỹ về thiếu úy Dong gur  Ha Cây người  quê ở 
Đạ Cháy,  dội  phó đội  phong t rảo là  chiến s ĩ 'Quyết  thăng 
năm 1982.  Hồi  ấy,  Ha Cây đang phụ t rách một  tồ  t r inh sát ,  
anh phát  hiện một  toán FỤLRÔ ở cứ Đa Cho.  Bất  ngờ gặp 
dịch,  Ha Cây và toán FULRÔ đồu nhìn thấy nhau nhưng 
anh dã bình t ĩnh,  dũng cảm, nharìh tay nồ súng t iêu diệt  2  
tên FULRÔ và bắn bị  thương một  số tên khác. . .

Câu chuyên về 7 năm công an Lạc Dương không ngừng 
phát  huy t ruyền thống tốt  đẹp,  tấ t  cả  vì  an ninh tồ  quốc,  tấ t  
cả  vì  'hạnh phúc của nhân dân,  vì  cuộc sống bình vên của 
Lạc Dương. . .  đã  giữ tôi  lạ i  với  các anh Hoàng Xuân Lộc và 
Ha Cây.  Dứng từ sân rộng của t rụ  sở cơ quan,  tôi  nhìn thấy 
những thung lũng màu mỡ,  vào lúc chiều tà  đẹp như một  
bức t ranh dân gian.  Khu vực t rung tâm huyện với  những 
dãy nhà ngói  mới  nối  l iền nhau một  cách đầm ấm, Lạc 
Dương bình yên quá,  một  lá t  sau điện đã thắp sáng cả t rung 
tâm. . .  Ha Cây nói  vui  khi  đến gân bên tôi  «  Lạc Dương mình 
đã đồi  đời  rồi!  Sáng quá !  Đẹp quá!» Tôi  cũng nghĩ  như Ha 
Cây vậy,

Đêm ấy,  tôi  nghỉ  lạ i  ở cơ quan với  Lộc và Ha Cây,  Tôi  
đã có thêm những dòng ghi  chép đầy sức nặng nề công sức,  
t r í  tuệ  của nhân dân,  của bộ đội ,  của các chiến s ĩ  an ninh dã '  
phải  bỏ ra ,  kề cả  xương máu nữa t rên vùng đất  dầy gian lao 
mà vô cùng tự hào này.

Ngay từ ngày dàu mới  thành lập,  công an huyện có 37 '  
dồng chí ,  t ình hình các mặt  rấJ  phức tạp.  Dưới  sự lãnh đạo,  
chỉ  đạo của cấp ủy,  UBND huyện,  sự chi  đạo hướng dẫn công 
tác  của công an Tỉnh và sự phổi  hợp chặt  chẽ với  các !ực 
lượng vũ t rang,  dân quân du kích,  với  các ban ngành,  đoàn 
thề,  sự giúp đỡ của nhân dân t rong toàn huyện,  công an



huyện đã khắc phục khó khăn,  giữ vững không đề xảy ra ,  
một  vụ gây rối  chính t r ị  nào,  vừa chủ động tồ  chức hoặt' 
phối  hợp,  kết  hợp đề l iên tục t ruy quét ,  lùng sục tuyến sâu 
tuyến ven;  44 t rận nồ súng đã diệt  tạ i  chỗ 115 tên FULRO, 
bắn bị  thương 28 tên,  bắt  sống 104 tên,  phá hủy nhiều căn 
cứ,  lán t rạ i  và các vùng kho lương thực của chúng tấn công 
chính t r ị  bàng nhiều hình thức khác nhau,  t rực t iếp rải  2000 
tờ t ruyền đơn ở những nơi  nghi  có FULKO ngoài  rừng hoạt  
động;  vận động hàng t răm đợt  cho hàng ngàn gia  đinh có 
ngươi  thân ngoài  rừng đi  kêu gọi ,  vận động chúng vồ hàng ;  
sư dụng bọn đầu sỏ FULRÔ về hàng t rực t iếp đi  nói  chuyện,  
lên án âm mưu,  độc ác của bọn FULRÔ ngoài  rừng cho hcàng 
vạn lượt  người  dân tộc nghe,  mở trên 10 lớp học tập và chủ 
t rương,  đường lối  của Đảng và Nhà nước cho 2950 lượt  đối  
tượng là  FULRÔ về hàng,  FULRÔ hoạt  động t rong buôn ấp 
và thân nhân có FULRÔ ngoài  rừng.  Bâng các biện pháp 
tấn cồng vũ t rang,  tấn công chính t r ị ,  b iện pháp nghiệp vụ 
và công tác  phát  động quần chúng,  công an huyệĩVđã bóc 
gỡ công khai  hóa 2085 tên FULRÔ hoạt  động lén lứt  t rong 
buôn ấp,  vô hiệu hóa 20 khung xã,  ấp của FULRO hoạt  động 
bên t rong,  bât  sống và kêu gọi  585 tên FULRÔ mang vũ khi  
về đầu hàng cách mạng;  thu hồi  264 khâu súng các loại  và 
hàng ngàn viên dạn,  từng bước làm cho chúng bị  tan rã  mà 
kết  quả cơ bản là  đã làm mất  chỗ dựa,  chỗ đứng chân của 
các toán FULRÔ ngoài  rừng,  của các tồ  chửc như t ỉnh 
Lang Biang,  quân khu 4,  quận KDjut ,  quận Đambur.

Những việc làm và con sổ ấy. . .  tô i  nghĩ  là  không thề 
tách lời  với  nhữn£ con người  cụ thề được.  Đề có những con 
số ấy,  những chiến s ĩ  an ninh Lạc Dương đã tốn biết  bao t r í  
lực,  sáng tạo,  mồ hôi  và máu xương chưa đủ mà còn có cả 
chính sách sáng tạo,  có đủ lòng t in  sâu sắc ợ quần chúng 
lao động Các dân tộc,  lòng t in  dặt  ở  mỗi  con người ,  dù quá 
khứ ra  sao cũng có thè có một  chút  lương t r i  mà chúng ta  có 
thề thức t ỉnh,  nhen nhóm và cả lòng nhân ái  bao la  t ruyền 
thống của dân tộc.  Tôi  hình dung đêm ấy,  anh Hoành và các 
anh chiến s ĩ  công an huyện lạ i  thăm lặng vượt  qua dốc Cồng 
Trời ,  vượt  qua suối  ĐaK Long đè đến bên các buôn ấp 
vượt  sông K’nông Nô,  đến với  cuộc sống bình yên đang 
vẫy gọi  chúng ta . . .  /



6 năm về t rước.  Tháng 2-1979,  anh Hoành và 15 anh em 
trong một  đơn vị  vũ t rang cũng đã vượt  dốc Còng Trời  vào 
Đăm Ròn.  Đơn vị  anh đã đi  tắ t ,  băng rừng qua các dốc 
Đan Kia,  dốc Đá,  dốc Cuơ Kiêu nối  nhau l iên tục.  iMùa khô,  
dốc Công* Trời  len giữa rừng lồ  ô ,  rừng già  rợp bóng mát .  
Đường lên dốc dựng đứng,  mặt  người  đi  sau như dụng vào 
sát  chân người  đi  t rước.  Đường dốc thì  như lao xuống vực 
thẳm hun hút .  Nhìn từ đinh dốc Cồng Trời  về phía  Đâm Ròn,  
dòng K’nông Nô chảy mềm như một  dải  lụa và cánh dồng 
cọ bát  ngát  chỉ  còn lạ i  những ô ruộng xen bờ bé nhỏ như 
một  bàn cờ.  Anh Hoành dã đến Đầm Ròn,  một  vùng đất  cực 
kỳ Nphức tạp.  Nơi  dây đã có một  thời  bệnh dịch,  bệnh sốt  ré t  
hoành hành quanh năm và bọn thây mo,  thầy cúng (Dơ Dơn) 
tác  oai ,  tác  quái ,  Đăm Ròn đã t rở thành PC10 của t rung 
ương FULRÔ. Vốn có những hiều biết  về tâm lỹ và phong 
tục của người  M'nông ở vùng này.  Anh đã đem biếu cho già  
làng Tôn một  í t  cá  khô,  muối ,  chén ăn cơm và í t  rượu.  Già 
Tôn nói  :  «  r^gười  M’nông mình,  mõi  lần t rông thấy cái  chén 
ăn cơm thì  nhớ ngay người  đã mang cho,  khi  uống rượu say 
vào thì  nói  hết  ruột  gấn về dòng họ mình».  Già Tôn có 
khoảng‘75 mùa rẫy,  sống ò thôn Liêng K'  rắ t  một  thôn 
có t rên 100 hộ và 600 khàu.  Dáng người  to ,  mập,  Già Tôn 
lời  sang sảng.  Người  M’ nông ở thôn ai  cũng t in  và nghe 
theo.  Già Tôn có người  em vợ tham gia  cách mặng từ năm 
1945 đang sống với  nương Tãy.  Thông qua người  em này,  
anh Hoành đã thâm nhập thẳng vào Già Tôn:

~ Tôi  là  cán bộ t inh về cồng tác  ở vùng đồng bào ta ,  tôi  
cùng bà còn xây dựng buôn làng.

Già Tôn tỏ  ý ngăn ngại ,  anh l iền lấy võng ra  măc,  xin 
dược ăn ở t rong nhà.  Hễ thấy Già Tôn làm gì  thì  anh đều 
làm theo Già,  dàn dần Già Tốn thương nhận anh làm em, 
nuôi .  Một  bữa,  Già Tôn gọi  cả  dòng họ lạ i  và nói :

-  Nó làm em tao.  FULRÔ giết  nó là  như giết  tao dấy.  
Rồi  Già Tôn quay sang nói  với  anh:

“  FULRÔ về giết  tôi  thì  nó cũng giết  em thôi .

Già Tôn còn dặn mọi  người:
— Có gì  thì  cứ đến nói  l ạ i  với  tôi  dề tôi  nói  đứa em này.



Sau đó í t  hôm, tên « thiếu tá  »  FƯLRỒ Ha Dơi ,  quận 
t rưởng quận Đam Bup thuộc t ỉnh Lang Biang dẫn đồng bọn 
về gần vùng Đầm Ròn.  Già Tôn l iền được người  cùngdòng 
họ đến báo lạ i .  Già  nói  lạ i  với  anh.  Sau khi  thống qua một  
người  khác đề nắm lại  t ình hình,  nhờ Già Tôn bảo người  vợ 
của Ha Dơi  đi  gọi  Ha Dơi  ở tận Dưng Jơi  cách Đầm Ròn 
chừng 3 cây số về hướng tây bắc.  Nó nghe lời  v .ợ và bỏ 
rừng về,  mang theo một  khâu súng.  Anh l iền nhờ Già Tôn 
họp người  M’nông lạ i  đề nói  chuyện,  Già đã thuyết  phục 
dòng họ của ông:  «không thề dề người  M’nông mình t iếp tục 
chạy ra  rừng nữa,  nếu ai  không t in  theo lời  ta  thì  ta  tồ  chức 
đánh diệt  »  nhờ Già Tôn,  anh lạ i  dựa vào người  chị  và người  
yêu của tên «đại  úy» FULRÔ Da Kẵt  Tư,  tồng thư kỹ bộ'' 
dân vận chiêu hồi  của Trưng Ương FULRÔ đề gọi  nó về 
hàng vào năm 1981.  Chính tên «đại  úy» này lạ i  báo cho anh 
biết  có một  «Tiều đoàn» FƯLRỒ vừa mới  đến ờ cứ PC 10 
của chúng.  Đơn vị  anh l iền phổi  hợp với  đơn vị  278 của 
Hoàng Xuân Lộc t iến vào hành lang của PC 10 từ vùng 
Đa Lơ Nhít  kéo xuống Tà Nung dọc theo đường giấy F34của 
chúng,  vào đến tận cứ PC 10 thì  chúng đã tháo chạy,  đi  nơi  
khác rồi .  Lần ấy,  anh đã vào sào huyệt ,  hang ồ quan t rọng 
của FULRÔ, biết  được cách phòng ngự hàm hào CÙL chúng 
PCÎ0 nằm ở dưới  chân núi  Hòn Nga rộng khoảng 3 ha là  
một  phòng tuyến khá kiên cố của FULRÔ. Trêr i  dinh núi  là  
cơ quan của «Trung Ương» FULRÔ, dưới  chòm là  32 lán 
t rạ i  dựa Vào các hang đá,  có hầm hố cá nhân và vọng gác 
vây quanh.  Cứ PC 10 này ở một  địa  thế găn suối  nên rát  
khó đánh.  Đơn vị  anh đã vào dốt  sạch 32 lán t rạ i  cùa chúng.

Thời  gian sống ở Đầm Ròn,  anh đã tồ  chức đánh và 
t rực t iếp chỉ  đạo 7 t rận,  diệt  27 tên,  thu 31 khàu súng các 
loại ,  bât  sống 1 tên và gọi  về hàng 2 tên thiếu tá  Ha Ngơi  
và «đại  úy » Da Kắt  Tư.

Từ Đầm Ròn,  anh t rở ra  hoạt  động t rên các địa  bàn xã 
Kilplanhon hạ,  và xã Lát .  Anh lạ i  bât  đầu t ìm hiều,  thãnỊ  
nhập vào các dòng họ của người  Chi l ,  Lạt ,  và  K’ho đồ nắm 
các tâng lớp t rên.  Anh đã xây dựng một  phong t rào đấu 
t ranh t rong quần chúng đè bóc gỡ FULRÔ nằm vùng.  Xây 
dựng các cơ sở đề phát  hiện và cung cấp cho huyện những cán 
bộ dân tộc đáng t in  cậy bước đầu.  Anh lạ i  t iếp tục với  nghệ



thuật  khoa học của lực lượng Công an đề kéo tên a  thiếu tá  »  
Da gut  MơLơi phó t ỉnh t rường t ỉnh Lang Biang về hàng rồi  
đùng tên này làm công tác  phát  động quần chúng,  tò  chức 
đi  nói  chuyện t rên địa  bàn xã Lát ,  nhờ thế dã kéo thêm 3 
tên FULRÔ vẽ hàng nữa.  Riêng tạ i  xã Kilplanhon hạ,  dưới  
sự chỉ  dạo của huyện ủy và sự phối  hợp của các đoàn thè 
quăn chúng,  dơn vị  của anh đã kéo thêm 27 tên FULRO về 
hàng t rong một  dợt .  Trong kế hoạch bât  Ya Duck,  phó thủ 
tướng thứ nhất  của FULRÔ đơn vị  của anh là  một  t rong 
những mũi  tên cùng bắn vào một  mục t iêu.

Anh đã vào Pang t ing giáp với  Tà Nung,  là  một  địa  bàn 
quan t rọng của « Quân khu 4 » FULRO với  cơ sờ địch ở bôn 
t rong tương đối  dày dặc.  Anh đã bám sát .vùng xung yếu này 
đề bóc vét  từng tên FULRÔ nằm vùng.

Những ngày ở Lạc Dương,  tôi  có nghe một  già  làng kề lạ i  
t ruyền thuyết  về ((  Sự t ích núi  Lang Biang » do tên của chàng 
t ra i  Ha Biang và cô giái  K’ Lang ghép lạ i .  Sự t ích ấy ngày 
càng đẹp thêm trong ký ức của mỗi  người  dân vùng xã Lát  và
Kilpìanhon hạ.

Cuộc sống dưới  chân núi  Lang Biang ngày nay đã có 
nhiều dồi  thay đến diệu kỳ.  Chỉ  mỗi  6  năm sau ngày thành lập 
huyện Lạc Dương,  lạ i  có thêm những chuyện diệu kỳ của thời  
đại  :  6  xã đã bung các ấp chiến lược ra ,  dưa dân về với  các 
thung lũng màu ITÌỠ,  xây dựng các làng định cư.  Những nạn 
dịch,  sốt  ré t  đã bị  ngăn chặn và đày lùi ,  các địa  bàn xa xôi  
hẻo lánh đều có t rạm truyền thanh.  Và kỳ diệu hơn nữa là  
dưới  .ánh sáng của chính sách dân tộc dứng dân của Đảng,  
quàn chúng nhân dân hièu rõ và nhận được mặt  kẻ thù.  Hàng 
ngàn bà con dân tộc có người  thân đi  theo FULRÔ đã tự 
nguyện,  đùm cơm, gói  muối  vào rừng t ìm kiếm, thuyết  phục 
người  thân về với  buôn làng,  góp phăn làm tan rã  lực lượng:  
FULRÔ ở ngoài  rừng.  Thực lực cách mạng tạ i  chỗ kl iông 
ngừng lớn mạnh,  cán bộ nòng cốt  của 6 xã là  người  dân tộc 
và các xã đều có chi  bộ Đảng;  nhiều Đảng viên là  ngườỉ  dân "  
tộc. . .  Guộc sóng luổn mãi  bình yên dưới  chân núi  Lang Biang.



CHỌN Dirửne
Bâng khuâng đứng trước đôi dòng nước 
Chọn một dòng hay đề nước trôi ?

T6 Mửu

I. ĐỊNH AN KHÔNG AN

Đêm đen kị t .

Mưa thấm ướt .  Gió vù vù,  lạnh tê  xương.  Thác Prenn 
xối  nước ào ào.  Muôn loài  côn t rừng râm rang. . .

Lê Phượng lậ t  cò áo t rùm lôn áo cho dỡ lạnh,  dưa tay 
vuốt  mặt  cho khô bớt  nước mưa và t iếp tục bò thêm mấy 
bước nữa.  Nguyễn văn Tâm mở hộp dàu cù là  xoa vào thái  
dương,  xoa vào cồ,  vào tay,  vào chân cho nóng lên rồi  bò 
t iếp tới  chỗ Lê Phượng.  Anh bấm nhẹ vào chân,  ra  hiệu cho 
Lê Phượng quay lạ i  rồi  nói  nhỏ.

— Chậm lại  t í !  Đợi  Na.  Tối  quá!  Dễ lạc  lầm. . .
— Tôi  quay lạ i  đó!
Nói  rồi ,  Lê Phượng lom khom đi  ngược lạ i .  Na dang bò 

cùng nhau.  Cùng giật  mình,  lạnh gáy.  Cùng cười  khổng 
thành t iếng.  Anh.  kéc Na nhồm dậy đi  lom khom, lạ 1  cụng,  
Tâm. Cùng bò,  đến gân cầu Prenn Lê Phượng bò nhanh vè 
phía  t rước bốt  gác.  Tầm bò vòng phía  sau.  Na bò đến VỊ t r i  
cảnh giới .

Lê Phượng bò đến nơi .  J
Nhìn vào t rong bốt  gác.
Sáu tên dân vệ dang sát  phạt  nhau.  Canh bạc sáp tàn.  

Rượu dã ngà ngà say.
Một tên ôm dàn ghi  ta ,  nghêu ngao :



ỉ «Mùa này giỏ núi mưa bưng
Trong lòng thiếu rượu anh hùng nhát gan 

Mùa này gió bão mưa ngàn
Trong lòng thiếu rượu hoang mang nhớ nhà...»

— Hết sảy!  Thưởng mày một  ly .
— Y rót  rượu lè  nhè :
— Có rượu.  Nhậu chơi .  Say.  Ngủ.  Chớ có dại  mà đi  lùng

sục.  Một  thân.  Mất  mạng.  Dạo này việt  cộng vồ đông lắm,  
dân theo họ ráo.  Vợ tao bảo « Anh bỏ về nuôi  heo làm vườn 
cứ theo dân vệ,  có ngày em làm bà góa )) .  \

Một  tên khác chen vào:

Ông già  bà già  tao cũng bảo tao về.  Chứng-mày biết  
khống,  ỏ  Quảng Hiệp đêm nào việt  cộng cũng vào.  Có ngày 
'họ còn công khai  họp dân,  tuyên t ruyền cách mạng.  Nhiều 
ông bị  họ gọi  lên cảnh cáo,  ông Lê Diến ấp phó,  bị  họ bẵt  
ra  rừng cải  tạo.  Ong Thuận cảnh sát  xã làm quá nhiều diều 
ác,  bị  họ bân chết  tươi .

Lê Phượng nhìn rõ từng tên,  nghe từng lời  chúng nói .  
Nhưng chưa thấy Đức đâu.  Lạ thật!  Cơ sở báo rõ là  tối  nay 
tên Đức có mặt .  Sàm tối  còn nhận được ám hiậu là  hán 
đã tới .

Một  tên dân vệ gầy,  đen,  đội  mũ bê rê ,  tóc t rùm kín gáy 
ho sù sụ.  vừa n.ói  vừa ho :

— Trước dây ở Quảng Hiệp họ hoạt  động mạnh.  Bây 
eiờ ở Định Ah cũng vậy.  Mẩy ông suất  hiện l iên tục và 
hoạt  động táo bạo lầm. Họ lạ i  được dãn thương nên «Quốc 
gia  »chẳng làm gì  được.  Mấy ông bảo với  gia  đình tao là  
gọi  tao về.  Nếu vì  ép buộc,  tao chưa về được thì  bảo tao 
đừng chống bà con,  chống cách mạng.  Tao nặng gánh gia  
đình,  một  vợ bảy con với  con vợ lớn,  còn con vợ bé thì  đẻ 
s inh hai ,  s inh ba. . .  Tao rợn cả tóc gáy,  gợn cả da dầu.

Bỗng cái  mền ờ đống ghế dài  túng ra .  Một  tên to  béo 
bật  dậy.  Lê Phượng mừng rơn.  Đức!  Hình như là  nó.  Anh 
ra  hiệu cho Tâm và Na chuàn bị .  Nhưng anh chờ hắn ló  mặt  
ra  chỗ ngọn diện cho chính xác.  Mẩy thằng vừa nói  đều bị  
hân bợp ta i .  Hắn cười  khà khà rồi  nói  :

/



-  Tao ehr  giả  vờ say đề thử bụng chúng mày.  Chun 
mày ăn cơm « Quốc gia  »  mà đi  tuyên t ruyền không cồng ch« 
Cộng sản.  Chúng mày sợ hả.  .

Hân hất  hàm hỏi  từng tên,  vừa hỏi  vừa bọp thêm cho
mỗi tên một  cái  tá t  nảy đom đóm nữa,  rồi  lạ i  cưỡi  ha hả:

— Chúng mày sợ gì  mấy cái  thăng «cộng phỉ» xâm lăng 
đó.  Chúng nó làm sao thắng nồi  chính phủ «Quốc gia» được 
đồng minh Hoa kỳ t rợ giúp? Chúng mày phải  như tao đây.  
Tao sẽ  lùng sục khắp nơi  gặp thâng nào tao cắt  đâu thàng 
ấy đem nộp «Quốc gia» l ĩnh thường.  Tao giãu sang được là  
nhờ tao không sợ.  Nửa dêm nay,  chúng mày cùng tao đi  iùng 
sục,  may ra  được gặp chúng nó. . .  gặp chúng,  tao sẽ  cho chúng 
biết  tay thằng Đức này. . .

Hán dang say sưa ba hoa lên lớp cho bọn dàn em thì
bỗng có t iếng kêu gọi  :  "

((Hỡi anh em binh sĩ:
Các anh đã bị quân giải phóng bao vây! 
Đàu hàng thì sõng. Chõng cự thì chẽt ».

Tiếp đó,  Tâm, Na đều gọi  to  như vậy.  Tất  cả  bọn chúng 
dều nằm rạp xuống.  Đức nhanl^ hơn bọn kia  dã chui  được 
vào gầm ghế và lấy màn phủ kín.  Thấy chúng đều sợ hãi ,  
không dám bắn ra .  Lê Phượng ra  lệnh:

“  Sủng ống,  lựu đạn bỏ lạ i  tạ i  chõ.  Từng người  một  giơ 
tay lén dầu bước ra .  Ai  không tuân theo sẽ  bị  bân chết .

Cả bọn răm râp làm theo.  Từng tên một  bước ra  ngoài ,  
bị  Tâm và Na dẫn đì .  Đức vẫn nằm trong găm ghế.  Lô 
Phượng bước vào kéo mền,  lôi  hắn ra .  Hắn định chổng cự.  
Lê Phượng tống mạnh vào mặt  hắn một  quả,  ngã nhào rồi  
t rói  tay lạ i  dãn di .  Lê Phượng thu toàn bộ vũ khí ,và cùng 
Tâm, Na,  giải  chúng ra  dường quốc lộ  số 20.

Ra đến đường,  Tâm tập t rung sáu dân vệ bị  bât  lạ i  một  
chỗ và tuyên bổ :

— Các anh là  những người  cầm súng chống lạ i  nhân dân,  
chống lạ i  cách mạng.  Đó là  một  tội  lỗi .  Nhưng xét  các anh* 
chỉ  là  những kẻ lâm dường lạc  lối  nên cách mạng mở rộng 
lượng khoan hồng,  tha tội  chết ,  cho các anh được về sống 
với  gia  đình.  Các anh phải  cải  tà  quy chính,  lập cồng 
chuộc tội .



Bây giờ cho phép các anh được chứng kiến việc cách 
mạng thi  hành án tử hình đối  với  tên Đức,  một  tên ác ôn đã
cam tâm làm tay sai  cho Mỹ ngụy,  gây nhiều tội  ác  cho nhân 
dân,  với  cách mạng và cũng là  kẻ kèm cặp,  chèn ép,  gây 
nhiều đau khò cho chính các anh.

Tâm vừa dứt  lời  thì  Lê Phượng đọc bản án tử hình tên 
Đức.  Anh vừa đọc dứt  lời  thì  Na bước lên xả một  băng ARĨ5 
vào Đức,

Tỉắn gục xuống,  Lê Phượng rút  K54,  soi  đèn pin bẳn 
một  phát  «an ủi» vào thái  dương,  kết  thúc đời  tên chó săn 
gian ác và gài  bản án tử hình lên ngực hắn.

Trời  vân tối  đen,  mưa nặng hạt .  Gió càng về đêm càng 
lạnh.  Phượng,  Tâm lấy vũ khí  thu được mang t rở về căn cứ.  
Cả ngày mỗi  người  chỉ  được vơi  chén cơm với  muối  t ráng,  
phải  hoạt  dộng căng thẳng đến quá nửa đêm nên cả ba 
thấm mệt .

Đói!
Nhu ng vui .
Nguyễn Nhung dậy sớm hơn thường lệ ,  anh mặc bộ 

BiJama màu t râng,  sọc xanh nhạt  và đi  đi  lạ i  lạ i  t rong căn 
phòng t rang nhã.  Anh ngả mình t rên chiếc ghế xa lông và 
bấm nhẹ tay vào chiếc mảy thâu băng.  Một  bản nhạc não 
nùng và t iếng hát  Thùy Linh với  bài  «Người  yêu tôi  khóc» 
. . .  Càng làm ăn buồn chán.  ỵ  .

Ngọt ,  người  vợ t rẻ  và xinh đẹp của anh t rong bộ đồ bộ 
mỏng may.  sát  kiều cá,ch,  nhẹ nhàng mang cà phê cho anh 
và dịu dàng hỏi :  '

-  Sao đêm qua em thấy mình khó ngủ.  Sáng nay lạ i  dậy 
sớm nữa.  Có gì  không vui ,  sao mình dãu em?

Nhung thở dài :
— Định An không an rồi . . .
Ngọt  vuốt  nhẹ tay lên tóc chồng âu yếm:
— Em cũng nghe .«  việt  cộng» họ về đông lắm.  Em cũng 

sợ hãi  vô cùng.  Em lo cho mình lắm!. . .  Mình ơi!  Mình lo  
lắng nhiều lạ i  ốm tong teo bây giờ.

-  Nhưng biết  làm sao bây giờ,  mình là  t rưởng đồn ở đó.  
Hốm qua họ đã rải  t ruyền đơn ngay sát  chân dồn,  binh l inh 
chuyền nhau xem.. .  có dứa còn tỏ  ra  đồng t ình với  cộng sản.



Ngọt cũng chẳng biết  nói  với  chồng thế nào.  Nàng chi  
biết  vuốt jve,  âu yếm, an ủi  cho chồng đỡ buồn lo .  Hồi  lâu 
nàng nói  nhỏ nhẹ.

— Thôi  thì  «gió chiều nào mình theo chiều đó» đừng làni  
điều ác,  họ t rả  thù.  Mình cứ đứng giữa hai  bên.

Nhung mỉm cười  :
— Làm sao lạ i  đựng giữa được.
Đến giờ.
Nhưng uống vội  ly  cà  phê,  chải  tóc càn thận rồi  đến âu 

yếm hôn Ánh,  Loan là  con gái  và Thơ là  con t ra i  yêu quí  
của anh.  Sau đó anh mặc quân phục,  lá i  xe Jeep đi  làm.

Nhưng cỊến cầu Prenn thì  Nhung phanh r í t  lạ i .  Đông đen 
người  t rên đường.  Nhung bước xuống.  Sững sờ.  Sợ hãi .  Vì  
xác chết  của Đức có gài  .bản án tử hình nằm ngay t rên mặt  
đường.

Nhung lên xe,  nồ máy quay xe về đồn.  Nhung phải  lách 
mãi  mới  t ránh được đoàn xe đang ngừng lạ i .  Về đến đồn,  
binh l ính t rong đồn đều khiếp hãi .

Nhung còn kinh sợ hơn nhiều.

n. Tự ANH PHẢI CHỌN

Trời  sàm tối .

Lê Phượng và Năm ăn vội  cơm chiều.  Hôm ‘nay được 
cơ sở giúp đỡ,  có cơm nhiều,  Lê Phượng ăn hết  chén này 
đến chén khác.  Tính anh rất  dễ,  ở  căn cứ có cơm với  muối  
là  quí  lắm.  Nhiều khi  củ mì sượng và dâng,  rau rừng chấm 
muối . . .  hễ  có nhiều là  anh vui  vẻ ăn đến no thì  thôi .  Nhờ dó 
sức khỏe có khá hơn nhiều anh em khác.

Ăn cơm, chuàn bị  xong là  t rời  chập choạng tối .  Anh và 
Năm lên đường.  \

Ị t
Băng qua khu rừng thông t rùng điệp,  vượt  qua một  con 

suổi  nước chảy xiết ,  bò qua một  cánh đồng lúa 'xanh mơn 
mởn,  hai  anh vượt  qua đường 20 bò sát  vào chân đồn Định 
An,  phục sẵn ở đó,  chờ Nhung vè.  Gác anh nghe rõ từng 
t iếng động t rong dồn.



Một tên l ính nào đó,  cất  t iếng hát  rấ t  não nề một  bài  
hát  t ruy hoan,  dâm loạn 'của người  l ính cộng hòa:

((Mai đây đụng độ ta còn sông.
Về ghé Đà Lạt phá phách chơi 
Chia sớt nỗi sau cùng gái điểm 
Đốt tiền mua vội một ngày vui... 2

Nghe người  l ính hát ,  Lê Phượng vừa căm giận '  những 
kẻ đang quav lưng lạ i  với  Tồ quốc,  cầm súng tàn phá quê 
hương,  giết  hại  đồng bào đề kiếm t iền tận hường thú vui  súc 
vật ,  vừa thương hại  chúng vì  anh biết  chúng cũng chỉ  là  nạn 
nhân của chù nghĩa  thực dân kiều mới ,  nạn nhân của cuộc 

,  chiến t ranh xâm lược của đế quốc Mỹ.  Anh vẫn t in  là  nếu 
được giác ngộ họ sẽ  quay -về với  Tồ quốc,  với  nhân dân vì  
họ chỉ  là  những người  Việt  Nam lãm dường lạc  lối .

Chính vì  vậy mà ngay từ năm 1966,  .đang là  chánh văn 
phòng lỏng hợp của Ban an ninh khu VI.  Được tăng cương 
về dịa  bàn Tuyên Đức,  Đà Lạt .  Lê phượng đã xung phong về 
bám địa  bàn cơ sở cùa huyện Đức Trọng.  Suốt  thời  gian mở 
phong t rào ở Quảng Hiệp anh dã cùng anh Nguyễn Văn Tâm 
hình thành 'một  mũi  công tác ,  t ích cực diệt  ác  phá kìm hõ 
t rợ cho phong t rào quần chúng nồi  dậy giành quyền làm chủ.  
Chính anh đã t rực t iếp cùng dồng đội  diệt  nhiều tên ác ôn 
khét  t iếng.  Có lần giữa ban ngày,  một  mình anh đi  xe hon 
đa đuồi  theo một  tên*ác òn và rút  súng ngắn bắn chết  Y ngay 
t rên đường 20 rồi  xuống kiềm tra ,  thu súng ngân,  đặt  bản 
án tử hình và tàu thoát  an toàn.  Nhưng bên cạnh dó anh vẫn 
rất-coi  t rọng công tác  binh vận vù anh đa vận động nhiều 
binh l ính t rở về với  nhân dan.  Sau một  năm công tác  ở Quảng 
Hiệp,  anh đã cùng dồng đội  đày phong t rào cách mạng ở 
đây phật  t r iền.  Hàng t răm thanh niên di  tham gia  quân giải  
phóng và lực lượng an ninh.  Hàng tấn lương thực,  thuổc men 
dược nhân dân chuyền ra  nuôi  bộ đội ,  cán bộ.  Chi  bộ đảng,  
chi  ( loàn thanh niên được thành lập hoạt  động mạnh mẽ.  Đàu 
năm 1967,  anh dược thị  ủy giao nhiệm vụ cùng với  Tâm và 
Năm về xây dựng Định An,  một  địa  bàn có vị  t r í  quan t rọng 
là  cửa ngõ của thành phố Đà Lạt  nhưng cơ sở cách mạng



còn quá yếu.  Song song với  các mặt  công tác  khác,  Lê 
Phượng đã cùng đồng đội  điều t ra ,  thấy tạ i  khu vực này 
ngoài  số quân ở yếu khu đưa về,  số đông binh l ính là  người  
địa  phương có vợ con,  nhà cửa,  vườn ruộng tạ i  chõ.  Do đó 
cùng với  việc kết  hợp với  lực lượng vũ t rang tuyên t ruyền 
rải  t ruyền dơn sát  chân đồn.  Các anh gặp đồng bào,  động 
viên kêu gọi  con em họ t rở về hoặc bảo con em đừng kèm 
kẹp,  khống chế đồng bào,  đừng lùng sục chống phá phong 
t rào cách mạng.  Nhờ làm tốt  công tác  binh vận nên địch co 
lạ i .  Ta có điều kiện t iến hành xây dựng các cơ sở phong t rào,  
các «lõm» làm chủ ngay t rên địa  bàn Định An.  Trước t ình 
hình đó,  địch dưa bọn tay chân ác ồn về đề kèm kẹp,  gây 
tội  ác .  Ta l iền xử tử hình một  số tên có nợ máu đè cảnh cáo 
chúng,  hỗ t rợ cho phong t rào.

Lúc đó,  có nhiều ý kiến nêu ra  là  muốn mở phong t rào,  
giải  tỏa thế kèm kẹp của địch phải  diệt  Nguyễn Nhung dồn 
t rưởng Định An.  Sau khi  nám t ình hình thấy Nguyễn Nhung 
chưa phải  là  ác  ôn đã gày nhiều tội  ác ,  nếu diệt  Nhung địch 
lạ i  đưa tên khác về thay.  Thường những tên mới  về lạ i  hung 
hăng,  hiếu thâng hơn những tên cũ.  Anh nêu ra  phương án 
khống chế,  giáo dục Nhung.  Được cấp ủy nhất  thí ,  đêm nay 

.anh t rực t iếp cùng Năm đi  thực hiện phương án đó.

Anh và Năm chờ đã 2 giờ dưới  mưa lạnh.  Anh bị  viêm 
họng,  nhưng không dám ho,  càng nén,x càng muốn ho.  Anh 
phải  nghiến chặt  haidiàm răng và mím chặt  mồi  đề khỏi  ho 
bật  ra  t iếng.

Anh vãn cố chờ vì  cơ sở đã báo cho anh !à  giờ này 
Nhung đang ở quán nhà bà Lý ở ngay găn đấy.  Bà Lý có cô 
con gái  xinh đẹp,  thường có quan hệ thân thiết  với  những 
người  về làm trưởng đồn ở Định An.  Nhung hay đến nhà 
bà Lý chác cũng là  vì  cô con gái  xinh đẹp ấy.

Đến 21 giờ 30 thì  Nhung rời  nhà bà Lý,  uề oải  đàv cửa 
bước ra  và di  thẳrng vào đồn.  t

Nhưng mới  đến cồng đồn thì  hai  bóng đen xuất  hiện.  
Hai  nòng súng đen ngòm chĩa  thẳng vào"Nhung.  Lê Phượng 
nói  cho đủ r iêng Nhung nghe:

— Giơ tay lên!  Chống cự hoặc kêu la  đều chết .



Nhung hiều chỉ  cần ngón tay của hai  người  t rước mặt
chạm nhẹ vào cò súng là  hết  đời .

Nhung đứng yên và giơ hai  tay lên quá đău.  Năm bước 
tới  soát  người ,  tước khàu súng ngắn cửa Nhung và ra  lệnh:

— Quay lui!  Bước! . , .

Như một  cái  máy,  Nhung làm theo.  Đến một  chỗ vâng 
g 'ân bìa  rừng,  Năm lại  ra  lệnh:

— Dừng !  Quay mặt  lạ i  !
Nhung quay lạ i .  Lê Phượng hỏi  :
— Anh có biết  chúng tôi  là  a i  chưa ?
Nhung sợ hãi ,  run rày nhưng cố t rấn t ĩnh nói :
— Dạ tôi  đã biết  các ồng là  a i  rồi  và tôi  cũng đã đoán 

biết  là  việc gì  sẽ  đến với  tôi .  Tôi  chỉ  xin các ông cho tôi  
được hút  một  hơi  thuốc lá .

— Ghiền thế cơ à  ?  .

Năm hỏi .
— Dạ. . .  đề  khỏi  thèm trước khi  chết  !  Nhung t rả  lời .
Lế Phượng cười  và nói ,  giọng dễ dãi :
— Hút  đi  !  Hút  hết  bao cũng được.
Nhung hạ tay,  lấy bao thuốc Ru By quân t iếp vụ ra ,  đưa 

hai  tay mời  một  cách l ịch sự.  Lê Phượng và Năm đều cầm 
mõi  người  một  điếu nhưng không hút .  Nhưng lạ i  bật  lửa,  
khói  phả hết  châm thuốc hí t  một  hơi  thật  lâu,  khoan khoái  
ra  và nỏi ,  giọng vẫn run run :

— Dạ xong. . .  Tôi  chi  xin hút  một  hơi .  Cái  chết  kéo dài  
thật  dáng sợ.  Dạ. . .  Tôi  không chịu nòi .

Lê Phượng chậm rãi  nói  :
— Giết  anh thì  chẳng khó gì .  Cái  khó là  đưa anh t rở lạ i

với  cuộc sống của một  người  yêu nước.  Rồi  anh hạ giọng,  
thân mật  hơn.  \  #

— Có phải  quê anh ờ ngoài  Quảng không.  <
— Dạ.
— Hồi  chín năm chống Pháp anh sống ở đâu? \
— Dạ ở ngoài  xứ.
— Sống chín năm ở vùng tự do,  châc anh đã hiều về 

cách mạng.



—  D ạ !
— Sao anh vội  quên? Sao anh quay ỉưng nhanh vậy.  

Chẳng lẽ  anh không biết  là  thực dân Pháp t rưởc kia  và đế 
quốc Mỹ ngày nay đều là  quân xâm lược. . .  Chẳng lẽ  anh 
không biết  là  anh đang làm tay sai  cho dế quốc,  chống lạ i  
dồng bào. . .

— Dạ. . .
— Thế thì  anh tự chọn đi .  Tiếp tục đi  theo con dường 

phản dân hại  J iước hay là  di  theo cách mạng,  t rở về với  Tò 
quốc,  với  nhân dân?

Nhung yên lặng.  Anh dịnh dưa diếu thuốc lên hút  nhưng 
nghĩ  thế nào lạ i  thôi .  Biết  là  Nhung thèm thuổc,  Phượng nói :

— Anh cứ hút  di  và suy nghĩ  kỹ điều tồi  hỏi .
— Dạ.
Nhung hút  thuốc.  Thấy Nhung chưa t rả  lời  điều mình hỏi .  

Lê Phượng hơi  bực mình,  nhưng anh vãn cổ t rấn t ĩnh.  Giọng 
anh nghiêm khắc hơn:

— Hôm nay nhân danh lực lượng cách mạng tạ i  địa  
phương,  chúng tôi  cảnh cáo anh v£ những việc axih đã làm 
đề chống lạ i  Tồ quốc,  chống lạ i  nhân dân.

Chúng tồi  biết ,  qua nhiều năm «cơm nặng áo dày» với  
bọn .bán nước,  anh đã quen với  cuộc sống hưởng thụ,  đã 
quên đi  những ngày sống t rong vùng tự do hồi  kháng chiến 
chín năm.. .  Việc chọn lựa con đường chân chính dổi  với  anh 
là  một  việc khó. . .

Căn cứ vào chính sách khoan hồng nhân đạo của cách 
mạng chúng tỏi  t rả  tự do cho anh đề anh về suy nghĩ  về con 
đường phải  chọn.  Tự anh phải  "chọn.

Nhung cảm động vui  sướng:
— Dạ tôi  xin đội  ơn cách mạng và hết  lòng cảm tạ  sự 

khoan dung độ lượng của hai  ông.
Lê Phượng vẫn nghiểm khắc í
— Anh về t iếp tục làm trưởng dồn,  nhưng anh không 

dược dồn dân,  ép dân,  bẵt  dân phục vụ,  không được bát  l ính (  
không dược kèm kẹp nhân dân,  không dược chống 
cách mạng

— Anh có cam kết  thực hiện điều tôi  vừa nói  không?
— Dạ,  tôi  xin cam kết .



V, ... V • .

— Anh nên nhớ là  cách mạng luôn luôn ở cạnh anh,  anh
ỉập công sẽ  được t rọng thưởng.  Anh gây ra  tội  ác  sẽ  bị t rừng t r ị .

.  — Bây giờ thì  anh được tự do.  Anh phải  suy nghĩ  thật
kỹ đè chọn con dường phải  di .

Trở về với  cương vị  t rưởng đồn,  Nhung luôn thẫn thờ,  
bâng khuâng suy nghĩ .

Anh biết  là  cách mạng 'đã  nói  là  sẽ  làm.
Đo đó,  từ hôm ấy anh coi  lạ i  và nhắm mắt  làm ngơ t rước 

các hoạt  động cách mang.  Gó lúc bọn bảo an cảnh sát  đã 
chiến đấu ỉùng sục,  anh cũng giả  vờ ỉa  hét  cho quân đi  lùng 
sục và làm nhiều việc theo dụng cương vị  của mình,  nhưng 
chỉ  là  hình thức.  7-

Anh biết  lực lượng về ấp ở Định An đã bị  cách mạng 
khống chế,  2  tôn ác ôn bị  diệt ,  năm tên tề  ngoan cố đã bị  
bắt  đưa ra  rừng cải  tạo.  Anh biết  cách mạng đã xây 
dựng được dủ loại  cơ sở từ cơ sở nội  tuyến,  cơ sở an ninh 
mật ,  cơ sở t r inh sát  vũ t rang,  dến các cơ sở t iếp tế ,  và các 
loại  cơ sở khác phục vụ cho các mặt  công tác  của cách 
mạng.  Anh cũng biết  là  các đoàn thề thanh niên,  phụ nữ tạ i  
Định An đang hoạt  động. . .  nhưng anh phải  nhám mát  làm 
ngơ.  Anh đang ngồi  t rên đổng lửa,  càng làm ngơ lửa càng 
cháy nhưng nếu anh dập thì  đổng lửa đang cháy đó sẽ  thiêu 
anh ra  t ro  bụi . . .

111.  TỪ CỬA NGÕ BỎ NGỎ
Mậu thân 1Ờ68

Hoa anh dào nở rực rơ.
Quanh thác Prenn,  bên quốc lộ  số 20,  ven các sườn núi  

của vùng đất  Định An. . .  chỗ nào anh đào ,cũng thắm tươi ,  
che kín cả cành lá .

Lê Phượng vừa đi  họp ở thị  ủy Đà Lạt  về.  Lòng anh 
náo nức.  Anh vừa đi ,  vừa chạy nhanh về với  đơn vị  đề quán 
t r iệ t  t ình hình nhiệm vụ mới  cho anh em, cùng anh em hồi  hộp,  
đợi  chờ mệnh lệnh của cấp t rên sẽ  phát  t rên dài  phát  thanh.

Đêm 30 tế t .  Đài  t iếng nói  Việt  Nam truyền lệnh t iến công 
và nòi  dậy t rên toàn miền Nam.

Phượng,  Tâm, Nam và các đồng chí  t rong đơn vị  vui  
sướng ôm nhau.  Trào nước mát . . .

Cả đồn Định An nhổn nháo.
Nhiều tên đã đào ngũ.



Nhung vãn hút  thuốc,  anh iẳng lặng hồi  lâu rồi  nói :
— Ta không đánh nồi .
— Dạ làm gì  bây giờ ?
— Mở cửa dồn!  Đứa nào muốn đãu hàng thì  kéo ra .
— Đạ còn ông ?
— Tự sát .

Ông nên thương vợ và con ông. . .  các cháu còn nhỏ dại .
— Truyền lệnh đầu hàng.  Mở cho tao một  chai  rượu. , .
Đồn Định An đầu hàng vô điều kiện.  Lực lượng cách 

mạng làm chủ dồn.  Hai  mươi  bốn binh s ĩ  t rong dồn ra  đầu 
hãng,  nộp một  đại  l iên,  ba t rung l iên và các loại  vũ^khí  bộ 
binh và t ren i .000 viên dạn các loại .  Trong số vũ khí  mang
nộp có kl :a .u .  í í  col  »  của Nhung.

Còn Nhung.
Anh đă uống hết  chai  rượu.
Chuệnh choạng bước ra . . .
Hai  tay giơ cao t rên dầu.
Chiêu hôm đó.
Nhân dãn Định Àn nồi  iửa đót  đồn.và biều dương Ịực 

lượng,  hô khầu hiệu,  t iếng t rống,  mõ,  t iếng hò reo vang 
động.  Ngày hội  của quần chúng bát  dằu.

Định An đă t iến công dề làm chủ.
Định An đang làm chủ đè t iến công.
Cửa ngõ Đà Lạt .
Đã bỏ ngỏ.

IV. ÌHẼ rỨNG TRÊN ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
•

Trong số 24 binh l ính t rong đồn Định An,  t rừ ba tên ác 
ôn có nợ máu bị  cách mạng bắt  dưa ra  rừng cải  tạo,  số còn 
lạ i  chỉ  học tập cải  tạo tạ i  chỗ vài  ngày.  Một  số anh em đã 
t ình nguyện xung phong thoát  ly  lên đường cứu nước.  
Những người  chưa có diều kiện thoát  Iv  đều được vê nhà 
làm ăn.

Riêng Nhung thì  cách mạng vẫn dề cho anh tự chọn.
Đêm hỏm đó,  Nhung được ờ lạ i  chỗ anh Lê Phượng.  Lăn 

đầu t iên Nhung được ăn một  bữa cơm với  anh em giải



phóng.  Hôm đó vẫn còn dư vị  tế t  và lạ i  mừng chiến t ỉ iâng 
nên anh em lại  đều được-  ăn uống thoải  mái  một  bữa.  Ăn 
đến no mới  thôi .  Ngoài  cơm gạo hàm cíộn củ rnỳ,  còn cớ ba 
món ăn nữa là  cá  khỏ,  canh lá  chua và muối  ớt .

Nhìn Cơm V# thức ăn ấy mặc dù bụng dói  cào vì  cả  
ngày chỉ  nổc rượu Nhung không nghĩ  là  anh có thề ăn được 
dến chén thứ hai .  Thế mà ngồi  với  Lê Phượng,  vừa ăn v.ừa 
nói  chuyện,  toàn những chuyện vui ,  có cả 'chuyện t iếu lâm 
nữa,  Nhung ăn dược ba chén.  Lê Phượng còn ốp ,  anh ăn 
thêm một  chén nữa,  anh cũng ăn hết  Nhung ăn lạ i  thấy 
ngon miệng hơn cả nhiều bữa t iệc  l inh đình,  k '  r .

Đèm hôm dó,  anh được t reo võng nhn bên ỵ  cạnh Lô 
Phượng.  Hai  người  nhỏ to  *tâm sự giữa r ì  ,  ,  t rang đêm
mưa gió,  chỉ  có một  tấm tăng giăng t rôn-dciu,  an t rẽn một  
chiếc võng dung đưa,  không màn,  khống hy - ,  ông nlền,  
không lò  sưởi . . .  thế  mà Nhung lạ i  không cám íhí ĩy  lạnh.

Lê Phượng hỏi  anh về t ình hình địch.  Y'■ n '  t í t  là  t ình 
hình hoạt  động của các dối  tượng t ình b e ,  .  ;  á  1 a ; ;p  và nói  
với  anh nhiều lâm.  Anh cũng suy nghĩ  rổL nhiều về những 
diều Lê Phượng nói .  Nhưng dến gần säug anh vãn chưa 
quyết  định chọn con đường nào.

Bình Minh.  Nhứng t ia  sáng dầu t iên cùa một  ngày chiếu 
vào rừng cây xanh lá ' .  Những hạt  mưa và sưoũg đêm trên 
cành,  t rên lá ,  t reo t rên đău-ngọn cù l i -  .  Muôn
ngàn t iếng chim kêu r íu  r í t  Lô Phượn 4 :  ~  :  Nhu eg VÈ nhà.  
Trước khi  chia  tay,  Lê Phượng đưa mi t  gỏi  cu.¡à  nhỏ,  gửi  
tặng VỢ và các cháu Ánh,  Lan,  Thơ củ Nh. ,ụ . .y  ra i  ùr i  cần nói :

— Nhung ạ!  Mình biết  Nhung còn băn khoăn,  t răn t rở 
nhiều t rước khi  quyết  dinh dứt .  khoát  là  sẽ  chọn đường nào;  
mình muốn Nhung phải  tự chọn.  Nhưng N ung nên,nhớ 
rằng đối  với  một  người  .chân chính có t inh thần dân tộc,  
biết  yêu thương nhân dân của main thì  chỉ  có một  con 
đường duv nhất  dó là  con dường cách mạng.  \  ,

Nhung vô cùng lưu luyến và 'XÚC dộng.  .Anh nắm chặt  
tay Lê Phượng nói  t rong nước mât .

— Nhờ cách mạng mà tôi  và binh l ính của tôi  hiều được 
dâu là  con đường chân chính.  Nhưng tôi  nặng gánh gia  dinh.  
Tôi  sợ v<ỵ con tôi  kl íồ  nên chưa dám di  theo các anh.  Cảm 
ơn anh đã cho tôi  tự  chọn đường và cho phép tôi  về với  vợ 
con dề t iếp tục suy nghĩ  và chọn lựa.



Tôi xin về bàn bạc với  gia  đình và xin gặp lạ i  anh đúng
vào thòi  gian và địa  điềm anh đã hẹn.

,  Nhung về,  vợ con anh đều mừng.  Ngọt  tưởng anh không
còn,  khóc t nước inắt .  Các cháu Ánh,  Loan,  Thơ,  vui  quá

ca hát  cả  ngày.
Đêm hôm 'ó  ; •  nh nằm bên vợ,  nồng nhiệt ,  rạo rực,  nhỏ

to í f in;  sự . ;h  đêm tân hôn.

Rồi  ngày hôm sau,  vợ chồng vẫn tâm sự với  nhau như
hồi  mới  cưới .

Hôm san,  hñm sau nữa cũng vậy. . .  thời  gian này lực
lượng* Tn côn bám trụ và quân-chúng nồi  dậy làm chủ Đà 
Lạt  15 ngày.  í>Ịch thất  bại .  nặng nề.  Nhung càng thấm thja  
những die! . :  cách mạng nói .  Anh suy nghĩ  nhiều.

Đến r  ày thử năm thí  anh đi .  Anh hôn vợ và hôn từng
đứa con.

Vợ anh khóc.  Các con anh cười ,  chỉ  cỏ vợ anh hièu l ì i
anh sẽ  di  dâu. . .

Nhung t rờ thành một  cán bộ binh vận xuất  sâc.  Suốt  dọc 
dường số 20,  21,  khắp các xã của huyện Đức Trọng,  chỗ nào 
Nhung cũng đặt  chân dến.  Anh say sưa tuyên t ruyền,  thuyết  
phục binh l ính ngụy Sài  Gòn quay súng t rở về với  nhân dán,  
với  cách mạng.  Hùng t răm binh s ĩ  nghe theo anh.

Bên anh lúc nào cũng có các dồng chí  lãnh đạo cùng 
nhiều anh em khác bảo vệ,  dìu dât ,  dộng viên,  khích lệ . . .  
ngoài  binh vận Nhung cpn làm cả công tác  hậu cần,  lo  cơm 
cháo,  gạo t iền và các phương t iện phục vụ công tác  và chiến
đấu cho cả dơn vị .

Trong những đêm trăng sáng,  t rong những dêm gió núi  
mưa ngàn,  giữa rừng núi  t rập t rùng,  bên các thác nước tuỗn 
từ t rên cao xuống,  cạnh các con suối  nước t rong veo,  chảy 
vòng vèo qua các t r iền núi . . .  Nhung lạ i  nàm cạnh Lê Phượng,  
lạ i  nhỏ to  tâm sự như cái  đêm hốm nào. . .

Được môt  cơ sở nội  tuyến vẽ sơ đò và báo cáo t ỉ  mỉ  t ình 
hình chi  khu cảnh sát  của dịch ở Tùng Nghĩa,  ta  quyết  định 
đánh vào chi  khu,  diệt  bọn ác ôn,  phá thế kìm,  mở phong 
t rào ở khu vực này.  Lê Phượng cùng Nguyễn Hồng (huyện



đội  t rưởng)  và Nguyễn Hữu Ái  (đội  t rường đội  công tác  ở 
Tìmg Nghĩa được phân công t rực t iếp chì  huy t rận đánh.

Nhung được phân cống cl  ưần bị  hậu cần phục vụ cho 
t rận đánh.  Chuần bị  xong,  ạnh đến gặp ĩạ i  lãnh đạo thiết  tha 
xin t rực t iếp tham gia  vì  anh thông thuộc địa  'bàn Từng 
Nghĩa.  Đtrợc lãnh đạo chấp nhận,  anh lạ i  xung phong vào 
mũi  xung kích,  đột  phá mở đầu t rận đánh.  Arĩh bang qua các 
mô đất  cao,  vượt  qua hàng rào giây thép gai ,  t rèo qua các 
bức tường. . .  khầu AK cửa anh r  hả đạn Ị iên hồi .  Anh đã cùng 
đồng đội  diệt  tạ i  t rận íên phó chi  cảnh sát  cùng sáu tên cảnh 
sát  ác  ôn.  Ta làm chủ chi  khu cảnh sát ,  thu vũ khí  tà i  l iệu.

Trước t ình hình đó,  địch tập t rung lực lượng ờ các đòn 
bảo an gần đó phân kích ta ,  chiếm lại  chi  khu cảnh sát .

Trận chiến đấu không căr t  sức.  Nhung lạ i  xung phong 
cùng với  hai  đồng chí  bộ dội  ở lạ i  chiến dấu,  kìm chân địch,  
đề bảo vệ cho lực lượng ta  rút  lui  an toàn,

Địch dồn lực lượng,  chia  thành hai  mũi ,  hình thành bai  
gọng kìm khép chặt  tồ  chiến dấu của ba dồng chí .

Mở dầu cuộc phản kích ỉà  những t rận mira  đạn đồ xuống 
chi  khu.

Sau t rận mưa dạn từ hai  hướng,  địch lò  dò t iến vào,

Trước t ình thế đó,  hai  đồng chk bộ đội  đã nã B40 và 
tung lựu đạn.  Địch lủi  lạ i .  Nhung dùng AK quét  theo.  Cứ thế,  
dịch lùi  rồi  t iến,  rồi  lùi ,  rồi  t iến. . .

Trận chiến đấu diễn ra  quyết  l iệ t .  Một  đồng chí  bộ đội  bị  
thương nặng.  Nhung bẳn chặn địch dề đồng đội  dìu đồng chí  
bị  thương ra  khỏi  t rận địa  an toàn.

Anh lạ i  bị  thương vào vai ,  vào ngực. '  Nhưng anh vẫn cố 
t ì  người  vào gốc cây,  dứng vững ở tư thế chiến dẩu.  Anh lên 
đạn sẵn và chờ.  Địch tháy im í iểng súng l iền vừa xông lên 
vừa hét :

— Bât  sống tên f t  việt  cộng chính cống*. . .
Anh đợi  chúng đến gần.

Thời  gian t rôi  qua nặng nề.
Một phủi ,  hai  phút ,  ba phút . . .



Năm mươi,  hai  mươi  rồi  mười  mét . . .  băng đạn cuối  cùng 
của anh nầ thẳng vào quân địch đanh,  gọn,  ròn rã .  Ba tên
gục ngay tạ i  chỗ.

Mấy tên bị  thương rống lên. . .  anh bỗng thấy nhà cửa,  
ruộng nương,dòng sông,  cánh rừng và những người  thân 
thương:  Vợ con,  đồng chí ,  đồng bào. . .  quay t ròn t rước mặt . . .

Anh đã tắ t  thở.  •
Anh vẫn đứng vững ỏ tư thế chiến đấu.
Bọn giặc kêu la ,  chưa dám tới  gàn.  Một  lúc sau,  chúng 

hoảng hồn t i  n  đốn bên thi  hài  người  chiến s ĩ  t rung kiên,  
dũng cồm đứng vững dến hơi  thở cuối  cùng t rong tư thế 
chiến đấu ẩy,  thì  chúng lạ i  vô cùng kinh hoàng vì  nhận ra  dở 

.  chính là  Nguyên Nhung — người  đồn t rưởng Định An 
năm xưa. . .

.  Đúng!  Người  liệt sĩ  kiên cường ẫy chính là  Nguyễn 
Nhung một  người’  dứng t rong hàng ngũ kẻ thù, .dược cách 
mạng giáò dục dã t răn t rở nhiều dề chọn lựa dược con dường 
di  chân chính của dời  mình và đã vững vàng kiên định đi .  
theo con dường cách mạng,  đầy máu ỉửa,  gian t ruân nhưng 
vô cùng vinh quang cao dẹp dó đến hơi  thở cuối  cùng.

Sau giải  phóng,  Ánh và Loan,  hai  cô con gái  của anh 
vào dại  học và đcu t rỏ  thành cán bộ khoa học của nước nhà.  
Mười  năm sau — 1985 — Thơ con t ra i  út 'của anh cũng vừa thỉ
vào đại  học.

•  Trước mắt  các con anh và cả thế hệ t rẻ  như các con 
'  anh,  con dường cách mạng dang mở rộng thênh thang.  Họ 

không còn t răn t rơ,  băn khoăn khi  chọn dường.  Nhưng giành 
thắng lợi  t rọn vẹn t rên con đường dã chọn là  cả  một  quá 
t r ình đây khó khăn,  gian khồ dòi  hỏi  cả  một  nghị  iực phấn 
đấu phi  thưởng.

Họ dều dang đi  lên.
Con đường.

Phía  t rước.
» • Tháng 7 — 1985.

Phạm Kim Anh



CÙNG BẠN ĐỌC

Chấp kành chĩ thị số 58 CT nqảy 12-02-1985 của Ban Bí thư Trung Ương 
Đàng, thòng tri số 20 ngàg 12-02-1985 của ban thường vụ tĩnh ủy Lầm Đồng 
pà chỉ thị số 10 ngày 4-12-1984 của Bộ Nội vụ, đề. phục vụ cho công tác 
tuyến truyền giảo dục nhân dịp kỷ niệm 10 nòm ngáy thành lập công an 
nhàn dận Việt Nam và công an nhàn dân Lâm Đồng (19-8-1945—19-8- 
1985). Được sự giúp dỡ của cảc ngành các cấp và của lực lượng quân đội 
tĩnh Làm Bồng, sở văn hỏa thông tin Lâm tìồng, Xưởng I' HVLỌ và công 
an Lâm Đồng xuất bản tập sách «Vì cuộc sống bình yên».

Các đồng chí lãnh đạo, các bạn gần xa đã gửi nhiều bải và dóng gòp 
nhiều ý kiẽn cho ban biên tập. Ban biên tập vô cùng vai sướng cỏm động 
và biẽt ơn sự quan tâm đỏ của các đồng chi lãnh íỉạo và của các bạn.

Vì thời gian quả gẩp, trình độ năng lực còn hạn chế, cơ sở vật chất 
gặp nhiều khỏ khàn nên quyền sách còn cỏ nhiều thiếu sót về nội dung 
hình thức the hiện và kỹ thuật trình bày...

Nhằm kịp thời phạc vụ yêu cầu nhiệm vụ chinh trị trong dịp kỷ 
niệm 40 ngày truyền thống (ủa lực lượng và tranh thủ ỷ kirn đóng góp 
của các đồng chi lãnh đạo và toàn the bạn đọc đe tiếp tục bồ sung, sửa 
chữa, chủng tối mạnh dạn phát hành tập sách trong phạm vi lưu hành 
nội bộ.

Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi về những sai sót trong quyền sách 
và kinh mong các đồng chi lãnh dạo cùng toàn thề bạn đọc thông câm, 
quan tầm đỏng góp ỷ kiến xây'dựng rất cảm ơn.

Ban biên tập
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