
TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ  

NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 

             Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2016), tại 

phòng Đọc và trưng bày của Thư viện tỉnh Lâm Đồng trưng bày chuyên đề sách 

“Ngày thương binh liệt sĩ”. 

         Thư viện tỉnh Lâm Đồng, xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc! 

 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng. - H. : Quân đội nhân  

dân, 1995. - 114tr. ; 19cm 

Chỉ số phân loại: 32(V)76\B100M 

Nội dung:  

 Cuốn sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được xác 

định mang tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của giá 

trị về đạo lý uống nước nhớ nguồn, về tấm lòng tôn 

kính, sự tri ân vô hạn của Ðảng bộ và Nhân dân đối 

với các mẹ đã hy sinh cả cuộc đời, cống hiến tất cả 

công lao, của cải và xương máu của chồng, con thân 

yêu cho nền độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội tươi 

đẹp. Để trân trọng ghi nhớ lại cống hiến hy sinh to 

lớn của các bà mẹ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày 29 

tháng 8 năm 1994 ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam đã ban hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng" 

Sách hiện đang có tại: 

Kho đọc: VN. 008134 

Kho mượn: MV.001933 

Kho lưu động: CM.022569, CM.025273 



Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bến Tre. - Bến Tre 

: Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Bến Tre, 

1997. - 273tr. ; 22cm 

Chỉ số phân loại: V24\ M200V 

Nội dung: 

Có lẽ chưa ở đâu có nhiều anh hùng sau cuộc chiến 

tranh như Việt Nam và đặc biệt chưa có nước nào trên 

thế giới, nữ lại có nhiều người anh hùng đến thế. Cả 

nước có hàng vạn Bà mẹ anh hùng. Riêng tỉnh bến Tre 

có 1.744 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, 

nhưng chỉ còn trên 600 bà mẹ còn sống. 

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đảng và Nhà 

nước ta đặc biệt quan tâm, phát động nhiều phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, xây nhà 

tình nghĩa, hôm sớm đến thăm viếng ủy lạo, mong đem lại niềm vui an ủi nhỏ cho 

Mẹ lúc cuối đời. 

Tập sách nhỏ này không sao chứa đựng được những thành tích vĩ đại và nhiều cảnh 

ngộ khác nhau, những bài học quý báu từ những tấm lòng nhân hậu, yêu nước sâu 

xa của các Mẹ. Chỉ xin giới thiệu được một số ít danh sách các Mẹ của từng huyện 

của tỉnh Bến Tre mà ban biên tập có thể sưu tập được. 

Sách hiện đang có tại: 

 Kho đọc: VN.011955 

Chân dung vị tướng Anh hùng, Liệt sĩ Kim Tuấn. - 

H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 217tr. : hình ảnh ; 

21cm 

Chỉ số phân loại: 959.7043\ CH121D 

Nội dung: 

Ông là vị tướng trận mạc đã đi qua 3 cuộc chiến tranh, 

hy sinh anh dũng vào thời điểm cuối cùng của chiến 

dịch. Một người anh hùng can trường, bản lĩnh trong 

chiến đấu, nhân hậu, giàu tình thương với đồng chí, 

đồng đội và gia đình… Vị tướng đó là Anh hùng liệt sĩ 

Kim Tuấn. Ông sinh năm 1927, quê ở xã Phúc Lâm, 

huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Sơn Bình (Nay là Thanh 

Oai- Hà Nội). 

 Cuốn sách “Chân dung vị tướng, Anh hùng, Liệt sĩ Kim Tuấn” với trên ba mươi 

bài viết của người thân và đồng đội cùng những tư liệu quý đã khắc họa những nét 

cơ bản chân dung Thiếu tướng Anh hùng, Liệt sĩ Kim Tuấn: Một người thanh niên 



giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng và tham gia quân đội. Trong hai cuộc 

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Liệt sĩ Kinh Tuấn đảm nhiệm các cương vị 

chỉ huy từ trung đội, đại đội đến sư đoàn, quân đoàn, rồi Tư lệnh Quân đoàn 3… chỉ 

huy nhiều chiến dịch giành thắng lợi lớn. 

Sách hiện có tại: 

 Kho đọc: VN.029846 

 Kho mượn: MV.040101, MV.040100 

 Kho lưu động: CM.012265, CM.012266 

Chị Minh Khai / Lê Minh. - H. : Thanh niên, 

2012. - 311tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt 

Nam) 

 Chỉ số phân loại: 959.703092\CH300M 

  Nội dung: 

Thời thơ ấu và cuộc đời hoạt động cách mạng của 

chị Nguyễn Thị Minh Khai được tác giả Lê Minh 

phản ánh sinh động và chân thực trong tác phẩm 

cùng tên. Chị là người con gái cách mạng đầu tiên 

sang Nga, đại biểu trẻ nhất trong Đại hội Quốc tế 

Cộng sản lần thứ VII (1935), đại biểu thanh niên 

Việt Nam đầu tiên dự Đại hội Quốc tế thanh niên 

lần thứ VI. Cuộc đời của chị và chồng - đồng chí Lê 

Hồng Phong - gắn liền với cuộc đấu tranh cho độc lập, tự do của đất nước. Đọc 

cuốn sách Chị Minh Khai, chúng ta không chỉ thấy được tính cách kiên nghị, dũng 

cảm của một lãnh tụ cách mạng mà còn cảm nhận rõ sự nhân hậu, tình cảm với bạn 

bè đồng nghiệp, một người mẹ thương con, một người vợ yêu chồng hết mực. 

Sách hiện có tại: 

 Kho đọc: VN.027913 

 Kho mượn: MV.040159, MV.040160 

 



Chuyện kể về một gia đình liệt sĩ / Hoàng Liêm. 

- H. : Thanh niên, 2009. - 231tr. ; 19cm 

Chỉ số phân loại: 355.6\ CH527K 

Nội dung: 

Hoàng Liêm là một người may mắn được trở về 

sau chiến tranh. Anh đau đáu suốt hơn ba mươi 

năm về những hy sinh, mất mát của những bạn bè 

cùng ra đi từ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 

Thật bất ngờ, thông qua bài: "Bùi Khắc Tường - 

giờ này anh về đâu?", anh đã thực hiện được lời 

hẹn với bạn trước khi vào chiến trường: Đến và 

thắp được một nén hương trên bàn thờ gia đình 

bạn. Rồi cũng từ đó anh biết thêm nhiều điều về gia 

đình bạn để cuốn sách "Chuyện kể về một gia đình liệt sĩ " ra đời vào tháng đầu 

của năm 2009 do Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành. 

      Bằng cách kể chuyện tâm tình mộc mạc, với kết cấu chặt chẽ, đan xen sinh 

động giữa hiện tại và quá  khứ bằng trí nhớ tường tận về từng sự kiện, thời gian, 

quê quán tính cách của từng nhân vật, cuốn sách đã có một sức cuốn hút và gây 

xúc động mạnh mẽ đối với người đọc. 

      Chỉ với trên hai trăm trang sách, tác giả đã nêu lên được hình ảnh cao đẹp của 

nhiều lớp người trong quá khứ cũng như hiện tại: Từ những anh hùng liệt sĩ ra đi 

không có ngày về đến những cựu chiến binh may mắn trở về sau cuộc chiến; lớp 

người sinh thành và nuôi dạy các liệt sĩ; những người thân của các liệt sĩ, kể cả thế 

hệ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh; chính quyền địa phương và cả bà con ở quê 

hương liệt sĩ... Tất cả đều thể hiện những phẩm chất cao đẹp, đáng tự hào, những 

nét nhân văn trong truyền thống dân tộc. 

Sách hiện có tại: 

Kho đọc:  VN.021407 

Kho mượn: MV.021484, MV.021485 

 



Chuyện về bà mẹ Việt Nam anh hùng : Tập 

truyện ký / Tô Phương. - H. : Thanh niên, 2009. - 

272tr. ; 19cm 

Chỉ số phân loại: 895.9223\CH527V 

Nội dung: 

Chiến tranh đã đi qua và ngày càng lùi xa về quá khứ, 

nhưng những trang sử hào hùng của dân tộc ta trong 

những năm trường kỳ kháng chiến chống lại bọn thực 

dân Pháp và Đế quốc Mỹ như những ngọn đuốc sáng 

mãi trong lịch sử dân tộc. Sự độc lập, thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đã đánh đổi biết bao 

nhiêu xương máu của biết bao thế hệ cha anh.  

      Sự chia li giữa người còn sống và những người đã 

nằm xuống luôn là những niềm đau và nỗi mất mát lớn lao không có gì có thể bù 

đắp. Hiểu và cảm thông được  những mất mát đó, nhà văn Tô Phương (nguyên là 

nhà báo quân đội, nhiều năm ông là phóng viên chiến trường có mặt ở nhiều mặt 

trận nóng bỏng như: Trường Sơn, Nam bộ (1974- 1975), Biên giới Tây Nam, Biên 

giới phía Bắc (1978- 1979) đã có nhiều tác phẩm ghi chép diễn biến chiến sự ác liệt, 

chiến công oanh liệt của quân và dân ta cùng với những hy sinh mất mát với tác 

phẩm truyện ký Làng xã đánh giặc (1980); Bà mẹ đất thép (1984); Đội nữ du kích 

Củ Chi (1985); Bà mẹ và bản án tử hình (1987)... Những trang viết của nhà văn Tô 

Phương trong bối cảnh chiến tranh hay đề tài hậu chiến chưa bao giờ xa rời với phản 

ảnh cuộc sống chiến đấu và ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người trong 

những thử thách khốc liệt nhất. Hiện đậm trên những trang viết là hình tượng người 

lính, là các chiến sĩ dân quân, là những Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

      Tập sách sẽ giới thiệu những truyện ký của tác giả về những người mẹ như: Nữ 

tướng Nguyễn Thị Định; Chuyện về Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Chuyện người mẹ 

của bốn liệt sĩ; Trả thù nhà đền nợ nước; Mẹ tôi; Người mẹ anh hùng trên một trăm 

tuổi; Một gia đình cách mạng; Hai ngôi mộ liệt sĩ trong vườn nhà dân; Trận đánh 

vào thị trấn La Hai; Mẹ và con; Nhớ Trường Sơn; Vọng phu hoá đá; Người con gái 

Củ Chi  

Sách hiện có tại: 

 Kho đọc: VN.025157 

 Kho mượn: MV.036092, MV.036093 

 



Huyền thoại Điện Biên : Danh sách các anh hùng 

liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Điên Biên Phủ / 

Đặng Đình Chấn, Trần Anh Tuấn, Trần Văn 

Trường... thực hiện nội dung. - H. : Lao động xã 

hội, 2007. - 415tr. ; 29cm 

Chỉ số phân loại: 959.7041\ H527T 

Nội dung : 

Cách đây hơn nửa thế kỷ, chiến thắng Điện Biên Phủ 

chấn động địa cầu đã đưa cuộc kháng chiến chín năm 

của dân tộc ta chống thực dân Pháp tới thắng lợi hoàn 

toàn, giải phóng một nửa đất nước. Đó là một trong 

nhưng chiến công chói lọi nhất trong lịch sử chống 

giặc ngoại xâm, làm rạng danh đất nước Việt Nam 

trênbảnđồthếgiới. 

          Lịch sử có thể không lặp lại, nhưng lịch sử Điện Biên Phủ thì đã được khắc 

họa lại tương đối rõ nét trong "Huyền thoại Điện Biên". Ở đó có dân tộc, có thời 

đại có hai chiến tuyến, có cả tính khốc liệt của chiến tranh và cả chất nhân văn của 

những con người bảo vệ chân lý. Nhưng trên tất cả là ý chí ngoan cường, lòng dũng 

cảm vô song của những người chiến sĩ Điện Biên, bất chấp sự hy sinh, quyết chiến 

đấu đến giọt máu cuối cùng, đánh bại kẻ thù xâm lược.  

          "Huyền thoại Điện Biên" là sự tôn vinh, ghi nhớ công lao to lớn của các anh 

hùng liệt sĩ Điện Biên Phủ, đã cống hiến máu xương cả cuộc đời mình cho nền độc 

lập tự do của Tổ quốc. 

Sách hiện có trong các kho: 

Kho đọc: VV.007814 

Kho mượn: MV.040588, MV.040589 

Mạch đập của cuộc sống vĩnh cửu : Chuyện kể về 

các liệt sỹ, gia đình liệt sỹ và có công với cách 

mạng / Trần Mạnh Hảo, Đắc Trung, Vân Nam.... - 

H. : Quân đội nhân dân, 1987. - 142tr. ; 19cm 

Chỉ số phân loại: V24\M102Đ 

Nội dung: 

Tác phẩm là những chuyện kể về các liệt sĩ và gia đình 

liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng do Bộ Thương 

binh – Xã hội tổ chức và tuyển chọn, được sự cộng tác 

chặt chẽ và nhiệt tình của Sở Thương binh – Xã hội và 

bạn viết ở các địa phương. Chuyện kể về những thành 

tích, công lao to lớn, sự cống hiến hy sinh của các gia 

đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách 



mạng như chuyện: Đất tượng hình; Một nhà trung hiếu; Bố Đượng; Mẹ Mười; Mạch 

đập của cuộc sống vĩnh cửu; Tiếng biển đêm; Người mẹ làng cát ...v...v... 

Sách hiện có trong kho đọc tại thư viện:  

Kho đọc: VN. 5906 

Mẹ Việt Nam : Hồi ký / Bùi Minh Quốc, Trần Huy 

Quang, Thái Sinh.... - H. : Phụ nữ, 2002. - 307tr. ; 

19cm 

Chỉ số phân loại: V24\ M200V 

Nội dung: 

Những chặng đường cách mạng , những chặng đường 

kháng chiến đã gắn liền với biết bao hy sinh mất mát 

không dễ gì bù đắp của nhân dân mà trước hết là những 

người me, người vợ, người em gái Việt Nam. Các mẹ, 

các chị, các em không chỉ là những người mẹ, người vợ 

của các thương binh, liệt sĩ, các anh hùng mà bản thân 

cũng là những thương binh, liệt sĩ, những anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân. Dù có danh hay vô danh, các 

mẹ các chị đều một đời lặng lẽ hiến dâng, không đòi hỏi đất nước ghi công trạng 

cũng như bất cứ một sự hưởng thụ nào. 

Cuốn sách gồm các câu chuyện viết về các mẹ, các chị, các em với tình cảm biết 

ơn, trân trọng của các nhà văn như Chu Lai, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Minh Châu, 

Hoàng Hà… 

Sách hiện đang có tại: 

Kho đọc: VN.015027 

Kho mượn: MV.048007 

 



Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Đồng 

Nai / Lâm Hiếu Trung, Nguyễn Nam Ngữ, 

Thanh Ân.... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 

1996. - 533tr. ; 27cm 

 Chỉ số phân loại: 959.7040922\ NH556B 

Nội dung: 

Không có bà mẹ anh hùng thì không có những 

người con anh hùng. Chân lý đơn giản ấy ngời 

sáng và trường tồn trong lịch sử dựng nước và giữ 

nước của dân tộc Việt nam, nhất là trong hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Đảng và Nhà nước ta, nhân dân ta đời đời nhớ ơn 

các bà mẹ Việt nam đã có những hy sinh thầm 

lặng, cao cả. Mỗi bà mẹ là một cảnh đời khác nhau: có ngọt bùi nhưng không ít đắng 

cay, gian khổ, thậm chí rất éo le; song đều giống nhau ở phẩm chất: thương chồng, 

quí con, vừa đóng góp tâm sức mình và cả xương máu mình cho cách mạng; vừa 

sinh thành, nuôi dưỡng, cống hiến đất nước những người con ưu tú, đặc biệt có cả 

mẹ và con đều là bà mẹ Việt nam anh hùng như ở xã Phú Hội (Nhơn Trạch), góp 

phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Sách hiện đang có tại: 

Kho đọc: TC.001206 

Kho tra cứu: VV.001155 

 

 

 



Những bài nói của Bác Hồ về công tác lao 

động - thương binh và xã hội. - H. : Lao động 

Xã hội, 2004. - 358tr. : ảnh ; 19cm 

Chỉ số phân loại: 3K5H6.6+36\ NH558B 

Nội dung: 

Tác phẩm gồm 3 phần, giới thiệu một số bài nói 

của Bác về các lĩnh vực: Phần I. Bác Hồ nói về 

công tác lao động. Phần II: Bác Hồ với thương 

binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Phần III: Bác 

Hồ nói về công tác xã hội. Trong muôn vàn tình 

yêu thương mà Bác Hồ dành cho nhân dân ta thì 

thương binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ được Người 

quan tâm đặc biệt. Bên cạnh đó, Bác cũng rất chú 

trọng công tác xã hội và công tác lao động. Phong  trào chống nạn đói, nạn thất học, 

phong trào “ Sẻ cơm nhường áo”. Dù bận trăm công nghìn việc song Bác thường 

xuyên gửi thư cho anh chị em lao động toàn quốc để thăm hỏi, động viên, nhắc nhở 

mọi người hãy nỗ lực hơn nữa trong sản xuất, chiến đấu và học tập. Điển hình là thư 

gửi đồng bào lao động toàn quốc; Thư gửi anh chi em lao động toàn quốc; Lời kêu 

gọi đồng bào nông dân thi đua sản xuất và tiết kiệm năm 1956;  Khen ngợi các chiến 

sĩ bị thương và sự tận tâm của các y sĩ, khán hộ, cứu thương; Thư gửi anh em thương 

binh trại an dưỡng Liên khu X; Thư gửi các chiến sĩ bị thương trong trận Đông Khê; 

Nhi đồng với các anh thương binh; Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp 

tết sắp đến; Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; Thư gửi 

đồng bào hậu phương ...v...v... 

Sách hiện đang có tại: 

Kho đọc: VN.015728 

 

 



Những điển hình tiên tiến trong công tác 

thương binh, liệt sĩ và người có công. - H. : Lao 

động xã hội, 2004. - 304tr. ; 19cm 

Chỉ số phân loại: 36+ V24\ NH556Đ 

Nội dung: 

Tác phẩm cung cấp cho bạn đọc những gương tập 

thể 3 làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Đó là 

tấm lòng thơm thảo của bà con vùng cao, tấm lòng 

ân nghĩa của người dân thành phố Hoa Phượng đỏ, 

Phước Bình với phong trào “ Ăn quả nhớ người 

trồng cây hay những việc làm tình nghĩa của thị trấn 

Long Phú...v...v. Đặc biệt tác phẩm đã nêu những 

gương cá nhân thương binh làm kinh tế giỏi như bài: 

Ma Phúc Hợi vượt khó làm giàu, H’Năm Niê – người con của bản, Nguyễn Phước 

Nhành “ Cựu chiến binh lao động giỏi” hay Hứa Quốc Dũng – người của công việc 

...v...v... 

Sách hiện đang có tại: 

Kho đọc: VN.015201 

Kho mượn: MV.003312 

 

Những quy định về chính sách đối với thương 

binh gia đình liệt sĩ, người có công với cách 

mạng. - H. : Lao động, 2002. - 198tr. ; 19cm 

Chỉ số phân loại: 36\NH556Q 

Nội dung: 

Tác phẩm cung cấp cho người đọc những pháp lệnh, 

nghị định của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt 

động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương 

binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, 

người có công giúp đỡ cách mạng. Các thông tư liên tịch của Chính phủ về việc 

thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, hướng 

dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý, hướng dẫn 

một số điểm về việc công nhận và giải quyết quyền lợi đối với liệt sĩ và gia đình liệt 

sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và hướng dẫn 

thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ kháng 

chiến. 



Sách hiện đang có tại: 

 Kho đọc: VN.014983, VN.016110 

 Kho mượn: MV.003310 

 

Những Xã, Phường, Thị trấn làm tốt công tác 

thương binh - xã hội. - H. : Lao động xã hội, 

2006. - 395tr. ; 27cm 

Chỉ số phân loại: 915.97\ NH556X 

Nội dung: 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng về công 

tác thương binh, liệt sĩ là “ Chăm lo tốt hơn đối với 

các gia đình chính sách và những người có công với 

cách mạng, đảm bảo tất cả các gia đình chính sách 

có cuộc sống bằng hoặc khá  hơn mức sống trung 

bình của người dân địa phương trên cơ sở kết hợp ba 

nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và bản thân đối 

tượng chính sách tự vươn lên”, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã phát động phong trào thi đua: xã, phường làm tốt công 

tác thương binh – liệt sĩ với 6 tiêu chuẩn được đề ra. Với truyền thống “Tình làng 

nghĩa xóm” hòa quyện với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các xã, phường, thị trấn 

của 64 tỉnh thành trong cả nước đã thực hiện tốt 6 tiêu chuẩn đã đề ra. 

     Tập sách “Những xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ” 

của Nhà xuất bản Lao động – Xã hội phối hợp với Cục Thương  binh, liệt sĩ và Người 

có công xuất bản, giới thiệu đến bạn đọc danh sách 9334 xã, phường, thị trấn của 64 

Tỉnh, Thành phố đã thực hiện tốt 6 tiêu chuẩn của công tác thương binh - xã hội. 

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của chính quyền và nhân đan các địa 

phương trong việ chăm lo, chăm sóc, hỗ trợ thương binh, gia đình liệt sĩ và người có 

công. 

Sách hiện đang có tại: 

Kho đọc: VV.007816 

Kho mượn: MV.039578, MV.039579 

 

 

 



Thương binh tàn nhưng không phế / Nguyễn Chí 

Thành b.s. - H. : Thông tấn, 2007. - 267tr. ; 19cm 

Chỉ số phân loại: 895.922803\TH561B 

Nội dung: 

Bước qua cuộc chiến tranh, đất nước ta có biết bao tấm 

gương thương binh vượt khó, tàn mà không phế. Có 

người thương binh mù một mắt, cụt cả hai tay vẫn miệt 

mài qua bao năm tháng mở đất, trồng cây, đi tìm nghề 

mới thắp sáng cả vùng quê nghèo. Nhiều người trong 

số họ đã trở thành những nhà văn, nhà báo, nhà khoa 

học xuất sắc hoặc đảm đương những trọng trách là cán 

bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý ở nhiều lĩnh vực từ Trung 

ương đến cơ sở, một số đã được tuyên dương Anh hùng 

lao động trong thời kỳ đổi mới. 

     Cuốn sách “Thương binh tàn mà không phế” nhằm giới thiệu tới bạn đọc 

những tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho tinh thần khắc phục khó khăn, 

vượt lên thương tật, hoàn cảnh, lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất, xây 

dựng kinh tế. Cuốn sách như là một lời tri ân đến những người đã hy sinh máu xương 

cho độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc hôm nay, và là động lực thúc đẩy các thế hệ hệ 

trẻ phát huy truyền thống cách mạng, noi gương cha anh đóng góp công sức, trí tuệ 

dựng xây đất nước.  

Sách hiện đang có tại: 

Kho đọc: VN.033041 

Kho mượn: MV.039093, MV.039094 

 

Trả lại tên cho liệt sĩ khuyết danh : Tập ký / Đinh 

Trần, Phạm Văn Khuynh, Đoàn Hồng Minh.... - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2008. - 144tr. ; 21cm  

Chỉ số phân loại: 355.6\ TR100L 

Nội dung: 

Tác phẩm không bàn và lý giải về lĩnh vực tâm linh, 

mà chỉ giới thiệu những chuyện về tâm linh có thật 

gắn liền với mọi hoạt động của nhà ngoại cảm Nguyễn 

Ngọc Hoài. Qua từng câu chuyện đi tìm mộ liệt sĩ 

trong cuốn sách “ Trả lại tên cho liệt sĩ khuyết 

danh” bạn đọc có dịp hiểu thêm về công việc của nhà 

ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài với nhiều câu chuyện 



ly kỳ bí hiểm trong việc đi tìm mộ. Để sưu tầm và biên soạn cuốn sách, tác giả Đinh 

Trần đã được sự biên tập lại của các nhà văn, nhà thơ và hoàn chỉnh lại từng bài viết 

để giới thiệu cùng bạn đọc gần xa. 

Sách hiện đang có tại: 

Kho đọc: VN.021425  

Kho mượn: MV.021479, MV.021480 

 

Võ Thị Sáu / Vũ Lê. - H. : Thanh niên, 2012. - 260tr. 

; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam) 

Chỉ số phân loại: 959.7041092\ V400T 

Nội dung: 

 Võ Thị Sáu, một tấm gương trung trinh sáng chói, một 

tấm lòng vì nước, vì dân chiến đấu đến cùng. Võ Thị Sáu 

tiêu biểu cho một lớp thanh thiếu niên được cách mạng 

tháng Tám giải phóng, quyết tâm bảo vệ thành quả của 

cách mạng, quyết tâm bảo vệ cuộc sống mới. Chị kế thừa 

truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường của quê 

hương miền Nam, của cả nước. Võ Thị Sáu là kết tinh 

của sự giáo dục của Đảng, của Bác Hồ, của Đoàn thanh 

niên và nhân dân quần chúng cách mạng nói chung.  

Cuốn sách không chỉ giúp hiểu rõ hơn về cuộc đời của người thiếu nữ anh hùng đã 

hy sinh oanh liệt cho Tổ quốc mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khát vọng, lý 

tưởng, tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam đối với đất nước. Bạn bè thế 

giới sẽ hiểu rõ hơn về con người Việt Nam, về dân tộc Việt Nam và cảm thấy gần 

gũi Việt Nam hơn... Dù mỗi người khi đọc cuốn sách có những cảm nhận khác nhau 

nhưng chắc chắn sẽ có chung một nhận định rằng chị Võ Thị Sáu vẫn đang sống 

cùng đất nước, cùng các thế hệ Việt Nam hôm nay. 

Sách hiện đang có tại các kho: 

 Kho đọc: VN.027910 

 Kho mượn: MV.041258, MV.041259 

 

 

 

 


