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NHỬNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 
CỦA THI ĐÀN NGƯỜI CAO Tuổi THỊ TRẤN DI LINH
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Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Nguyễn Ngọc Hưng 
phát biểu nhân 70 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam



Chủ tịch Hội NCT thị trấn Di Linh 
Bùi Xuân Mảy phát biểu trong hội nghị

Phó Chủ tịch Hội NCT, Chủ tịch Thi đàn NCT 
thị trân Di Linh Nguyễn Vân Anh phát biểu



GIAO LƯU THƠ

Nhà văn nhà thơ Hạnh Nguyên 
giao lưu với các nhà thơ Di Linh
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Văn nghệ chào mừng 70 năm ngày NCT Việt Nam

ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAI* QUANG VINH MUÔN NĂM

Tiết mục đồng ca - Chào mừng 70 năm ngày NCT Việt Nam
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Ban Tổ chức bản thảo tập thơ 
chụp ảnh kỷ niệm với đồng chí Vũ Đình Hợi 

Giám đốc Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt 
(người đứng giữa)



Ban chấp hành Thi đàn NCT - Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch Thi đàn NCT - Việt Nam tỉnh Lâm Đồng - Nguyễn Đình Thăng 
và Chủ tịch hội NCT thị ưấn Di Linh - Bùi Xuân Mảy

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHÀO MỪNG LỄ RA MAT 
THI ĐÀN NCT - VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG 

DO ĐỘI VĂN NGHỆ THI ĐÀN NCT DI LINH Biểu DlỄN



Biểu diễn múa của đội văn nghệ Thi đàn NCT thị trấn Di Linh
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Chào mừng Thi đàn NCT tỉnh Lâm Đồng

Toàn bộ diễn viên của Thi đàn NCT thị trân Di Linh
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Thay lờỉ tựa

"Còn mãi những mùa xuân" là tập thơ đầu tay 
của Thi đàn Người cao tuổi Việt Nam thị trân Di Linh 
tỉnh Lâm Đồng, vốn trước đây là CLB thơ của Hội 
Người cao tuổi thị trấn Di Linh.

Từ ngày CLB ra nhập Thi đàn NCT Việt Nam 
tỉnh Lâm Đồng thì Thi đàn ngày càng phong phú và 
lớn mạnh.

Như lời phát biểu của Chủ tịch Hội Người cao 
tuổi thị trấn Di Linh Bùi Xuân Mảy, nhân ngày lễ ra 
mắt Thi đàn Người cao tuổi Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: 
"Thi đàn NCT tỉnh Lâm Đồng ra đời là một điểm sáng 
cho những người cao tuổi và các lứa tuổi khác, yêu 
thích thơ ca, yêu thích văn hóa, nghệ thuật truyền 
thông của dân tộc".

Trong tập thơ Còn mãi những mùa xuân, tuy 
những bài thơ, câu thơ chưa đạt tới "độ chín" của nghệ 
thuật và kĩ năng làm thơ.

Song đó là những dòng thơ thể hiện tâm tình ý 
nguyện của mỗi tác giả đối với tình yêu quê hương, 
tình yêu đât nước, với gia đình, với bạn bè và đồng 
đội... yêu thiên nhiên, trước hết yêu bản thân mình.

Chúng ta hãy trân trọng những áng thơ mộc mạc, 
chân thật đó.
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Thay mặt Thi đàn NCT Việt Nam tỉnh Lâm 
Đồng, Hội Người cao tuổi và Thi đàn thị trấn Di Linh 
cùng ban soạn thảo xin chân thành cảm ơn

- Huyện ủy, UBND, MTTQ, Hội NCT, các ban, 
ngành, đoàn thể của huyện Di Linh.

- Đảng bộ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể thị 
trấn Di Linh

- Các doanh nghiệp, các nhà tài trợ các "mạnh 
thường quân", cá nhân và các tác giả đã hưởng ứng 
giúp đỡ về tinh thần và vật chất để tập thơ được hoàn 
thành ra mắt độc giả. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn 
đồng chí Giám đốc Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt, các 
phòng ban, cán bộ và công nhân của Xí nghiệp đã 
nhiệt tình giúp đỡ cho tập thơ sớm hoàn thành.

Dù cô" gắng rất nhiều, song không tránh khỏi 
những khiếm khuyết. Mong được sự thông cảm.

TM: - BCH Thi đoàn NCT - VN tỉnh Lâm Đồng 
Chủ tịch NGUYỄN ĐÌNH THĂNG

- Hội Người cao tuổi thị trấn Di Linh
Chủ tịch BÙI XUÂN MẢY

- Chủ nhiệm Thi đàn NCT - VN thị trấn Di Linh
NGUYỄN VÂN ANH
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Lời giới thiệu

ĐÔI NÉT VỀ NGƯỜI CAO TUÔÌ DI LINH 
VÀ THƠ CỦA HỌ

Tôi bồi hồi nhớ lại buổi gặp mặt giao lưu lần đầu 
cùng CLB Thơ-ca NCT thị trân Di Linh tại thị trân. Rất 
tự nhiên viết nên những dòng cảm tác:

'ĩty d i a yẬ  *D í Ẩ ù ié í

D i Linh tôi đến hôm nay 
Nửa mình sống thực, nửa đầy mộng mơ 

Di Linh đẹp đến không ngờ 
Xôn xao gió núi, nhấp nhô sóng rừng

Lời thơ, tiếng hát tưng bừng 
Nghe thương, thương đến vô cùng Di Linh 

Một miền trời đất lung linh 
Mặt người ngời sáng, nghĩa tình chứa chan

Đây nơi hội tụ văn nhân 
Đây nơi thể hiện tình thân con người 

Anh hùng gặp giữa trường đời 
Đất nghèo từng bước với người hồi sinh

f*yU
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Từ Đà Lạt đến Di Linh 
Núi cao, trời thấp lung linh mây vần 

. Nắng mưa vất vả tảo tần 
Sống đời mộc mạc tương thân bí bầu

Bâng khuâng không ở được lâu 
Cùng Câu lạc bộ trước sau chan hòa 

Rưng rưng khóe mắt lệ sa 
Di Linh ơi! Hẹn ngày ta trở về.

Di Linh, 2009

Thế mà đã trọn hai năm. Tôi may mắn được dự 
những buổi sinh hoạt, giao lưu cùng CLB văn hóa NCT 
thị trấn Di Linh. Đều đặn, cứ đến ngày mồng Một đầu 
tháng là các vị về trụ sở họp mặt đông đủ để giao lưu. 
Với những khuôn mặt thân thương ấy, tôi còn nhớ mãi 
bác Biển đã ngoài 80 xuân, dáng người chắc đậm, mái 
tóc bạc phơ, nét mặt luôn tươi cười, luôn tận tâm với 
công việc tập thể, vui vẻ thân ái với mọi người, là Chủ 
nhiệm CLB văn hóa NCT nhiều năm nay. Bác đưa 
chúng tôi đi thăm một vòng quanh hội trường. Bác chỉ 
dẫn từng căn phòng của CLB. Một ngôi nhà khang 
trang, diện tích tới gần 100m2 được ngăn làm nhiều 
phòng: Hội trường phía trước rộng lớn được trang hoàng 
khá hoành tráng; phía trong nữa là căn phòng làm sân 
khâu, trên treo khẩu hiệu, cờ Đẳng và cờ Tổ quốc treo

22 ---------------------------------------------------------------------------------------------

'7/iỉ (tòuL QÍ&CĨ(D iệt Qlam th i trấn rj)i J2inh



ngay ngắn hai bên tường, tượng Bác hồ được bày chính 
giữa, trên bục cao. Ớ giữa là hai chậu cây cảnh xanh 
tươi, bàn ghế xếp ngay ngắn xung quanh. Trên tường 
treo những bức tranh người cao tuổi, những tờ báo tường 
trình bày đẹp được treo cân đối ở bốn góc tường, nội 
dung thơ, văn, nhạc, họa phong phú.

Đằng sau hội trường là gian bếp có đầy đủ nồi 
niêu, soong chảo, bát chén, bàn ghế... Cạnh đó là gian 
nhà kho, xếp ngay ngắn một loạt “cỗ hậu sự” chuẩn bị 
sấn sàng cho người cao tuổi bệnh hoạn “ra đi”...

Bác Biển cho biết cơ sở vật chất của CLB có được 
là quỹ do NCT đóng góp trích ra mua sắm. Hiện vốn còn 
vài trăm triệu được Ban Chủ nhiệm xét hoàn cảnh của 
hội viên cho vay để họ mưu sinh cuộc sông mà không 
lấy lãi tùy từng đối tượng.

Tôi còn gặp bác Bùi Xuân Mảy, một cán bộ của 
huyện Di Linh, người dân tộc Mường, đã nghỉ hưu, về giữ 
chức Chủ tịch Hội NCT thị trấn. Bác Mảy dáng người khỏe 
mạnh, xốc vác, lời nói chắc nịch như đinh đóng cột. Bác 
tình nguyện ở lại xây dựng quê hương Lâm Đồng vĩnh 
viễn. Tôi có dịp được dự buổi lễ tái hôn của bác Mảy với 
một nữ công nhân viên chức đã nghỉ hưu. Sau buổi họp 
thường kỳ của CLB đến lễ ra mắt cô dâu, chú rể. Có tiệc 
trà, bánh kẹo. Buổi lễ diễn ra thật đầm ấm, vui vẻ. Nhiều 
hội viên đọc thơ, ca hát chúc mừng.

Hình ảnh anh Ngô Đình Tự (Phó Chủ nhiệm) lên 
bục đọc thơ và được “chú rể già” Bùi Văn Mảy tặng một
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cái bánh quy, Ngô Đình Tự cẩn Ihận cất chiếc bánh vào 
túi áo ngực và trang trọng cám ơn gia chủ làm cả hội 
trường khoái chí cười vang. Ngô Đình Tự làm thơ nội tâm 
khá nhiều bài, thuộc nhiều chủ điểm phong phú, chủ đề thì 
chẳng giống ai. Anh đã xuất bản được mấy tập như “Thơ 
hiện hữu”, “Năm dấu câu”, ở  nhà anh, trên tường treo 
những bài thơ do anh sáng tác viết trên khổ giấy A3. Thơ 
anh mang dấu ấn nội tâm, niềm khao khát vươn lên ưong 
cuộc sống, hướng về tâm Phật, mong muốn cuộc đời được 
tốt đẹp, yên bình. Tuy nhiên đôi nét còn thiếu tự tin, 
thường ẩn dật trong ý thơ. Anh khiêm nhường tự nhận 
mình là “nhà thơ miệt vườn” thể hiện nhiều bài lúc lên 
bổng, lúc xuống chìm, lúc khoái khẩu, lúc bi quan... giống 
một “ông già” an cư nào đó mà chẳng an lòng. Ay vậy mà 
Ngô Đình Tự đã làm nên khối chuyện, từ khi gặp người nữ 
sĩ Lâm Đồng ý hợp, động viên anh và hiện nay anh rất say 
sưa sáng tác thơ ca.

Tôi còn được diện kiến anh Trần Minh Tuấn. Một 
“lão nông” người Nam Định trên đất cà phê Di Linh. 
Trần Minh Tuấn viết nhiều thơ lục bát, ca dao ca ngợi 
quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các anh 
hùng liệt sĩ... Tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Bác Hồ 
được anh phổ thơ lục bát khá hay. Anh còn là Chủ tịch 
Hội Khuyến học quê hương Nam Định trên đất mới Di 
Linh, đạt nhiều thành tích xuâ't sắc ở khu phố về công 
lao xây dựng Hội Khuyến học, giúp học sinh nghèo vượt 
khó vươn lên học giỏi.
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Anh Nguyễn Đức Diệu, một cán bộ định canh định 
cư cao tuổi cũng rất say mê thơ phú, rất cá biệt lãng tử, 
ưa góp lời bình luận, kẻ cả và ga lăng... Lê Đình Mang 
chơi ghi ta lão luyện. Huỳnh Tấn Tài, một nhạc sĩ không 
chuyên, giỏi chơi đàn, soạn nhạc dân gian và giọng 
ngâm, giọng hát tuyệt vời. Nguyễn Thọ Ngọc Uyên có 
giọng ngâm thơ ngọt ngào. Các chị Phượng, Lưu, Bích, 
Diệp... tuy tuổi cao, sức yếu nhưng rất say mê thơ phú, 
đi sinh hoạt CLB đều đặn và đóng góp tích cực trong 
phong trào văn hóa, khuyến học. Còn nhiều, nhiều nữa 
những khuôn mặt thơ ca không chuyên của xứ sở cà phê 
Di Linh. Họ đã đóng góp nhiều cho phong trào văn hóa 
văn nghệ của CLB. Đó là chân dung những người nông 
dân cần cù, cùng con cháu suốt ngày “bán mặt cho đất, 
bán lưng cho trời” trong những nương rẫy cà phê, đồi 
chè bạt ngàn xanh tốt của xứ sở Di Linh... và lúc ngơi 
tay, rảnh rỗi họ lại say sưa thơ phú.

Và bây giờ, quý vị đang có trên tay tập thơ “Còn 
mãi những mùa xuân ” của CLB văn hóa NCT thị trấn 
Di Linh. Đây là tập thơ thứ hai sau tập thơ thứ nhất (một 
cánh cửa phụ rất nhỏ) hé mở cho ta nhìn thấy tâm hồn 
họ. Đó là những bài thơ nho nhỏ thân thương, rất đỗi 
bình dị, rất đỗi đời thường...

Đọc ở tập một, mới hay các vị ấy đã đến với thi ca 
trước khi đến với CLB thơ ca NCT của thị trấn. Đến với 
nương rẫy, với cây cà phê, cây chè là đã có thi ca.
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ở  nước ta hiện nay người làm thơ rất đông. Thơ 
cũng khá dạt dào, cởi mở. Tính trung bình một ngày 
cũng có ba, bốn tập thơ ra đời. Thây tình cảnh thơ in ra 
nhiều, có người nói “Thơ đông như quân Nguyên, thơ 
nhiều như quân Nguyên”. Nhiều người trong số đó là 
những nhà chuyên nghiệp hoảng hốt kêu lên “Đây là 
thời loạn thơ!”. Theo thiển ý của tôi thì đây là thời 
“Trăm hoa đua nở” rất đáng khích lệ.

Thì đây, tập thơ “Còn mãi những mùa xuân” ra đời 
rất hợp với điều kiện “Ngàn hoa đua sắc” ấy!

Đối với người cao tuổi thị trấn Di Linh, thơ ca luôn 
giản dị, gần gũi như một người bạn đường, có thể cùng 
họ chia sẻ những vui buồn, đắng ngọt trong cuộc đời dâu 
bể. Vì thế họ làm thơ như ghi nhật ký. Và đã là nhật ký 
thì chuyện gì cũng có thể ghi lại, kể cả những góc khuất 
của cuộc đời riêng tư. Ghi trước hết cho mình, cho người 
thân, sau cho bạn bè, hàng xóm, quê hương... rồi những 
cảnh ngộ, cung bậc khác nhau trong một con người... Ta 
gặp ở đây những tình cảm chân thành họ dành cho cha 
mẹ, vợ con, cháu chắt nội ngoại. Ta còn gặp ở đây 
những phút say mê sau một ngày lao động mệt nhọc, 
những lo lắng vì thiên tai, hạn hán đến với cây cà phê, cây 
chè, những trưa hè nắng lửa, những cơn mưa rào tầm tã trôi 
cuốn hết phân tro, hoa màu... Ta còn gặp ở đây nhữhg đêm 
dài họ khóc bạn nơi chiến trường xưa ngã xuống... Họ gặp 
gì ghi nấy nên thơ của họ rất nôm na, giản dị, nhiều khi bất
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chấp cả vần điệu, niêm luật. Có bài nôm na như bản đồng 
giao cho trẻ nhỏ. Họ chưa từng qua một lớp học tập nào về 
phương pháp làm thơ. Họ chỉ phản ánh những gì thực tế 
nhất trong cuộc sống đời thường nên thơ của họ rất thật, 
chất phác và gần gũi... Chúng ta ghi nhận ở đây niềm say 
mê thơ ca của họ.

Tất cả tình cảm chân thành trong thơ của CLB văn 
hóa NCT thị trấn Di Linh được Phó Chủ nhiệm CLB 
Ngô Đình Tự nhận xét, phản ánh khá đầy đủ trong bài 
cảm nhận, ở  đây tôi chỉ muốn nhắc đến một sô" tác giả 
có những bài thơ khá chuẩn, nhiều đề tài phong phú, 
cảm xúc chân thành như Lâm Trọng Nghiêm lại vắng 
mặt trong tập thơ này. Tôi bị hụt hẫng, tiếc nuối cho 
Lâm Trọng Nghiêm là thế... Nên chăng Ban Chủ nhiệm 
cần chọn lọc hơn nữa về chất lượng hơn là số lượng và 
đừng nên “bỏ quên” những nhân vật có tài, những bông 
hoa tươi thắm trong vườn thơ “Ngàn hoa đua nở” ây!

Tuy nhiên, giờ đây chúng ta hãy trân trọng đón nhận 
tập thơ “Còn mãi những mùa xuân” và nghiêm túc đọc một 
cách say sưa để thấy được tấm lòng nhân hậu của những 
người cao tuổi của CLB văn hóa thị trân Di Linh.

Trần Hạnh Nguyên
Nhà giáo -  Nhà văn
CLB Thơ Việt Nam

27



s ự  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN 
THI ĐÀN NCT VIỆT NAM 

THỊ TRẤN DI LINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ 
trương của Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định: “Chăm 
sóc. phát huy vai trò NCT là trách nhiệm của Đảng, 
Nhà nước và toàn xã hội”.

Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ và quan điểm 
của Đảng và Nhà nước về NCT, với tiêu chí bảo đảm 
cho NCT “Sống vui, sông khỏe, sống hạnh phúc, sông 
có ích”, với tinh thần “tuổi cao ý chí càng cao, nêu 
gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc”. Ngày 08-6-2009, Hội NCT thị trấn Di Linh đã 
quyết định thành lập Câu lạc bộ thơ-ca, là một bộ 
phận chuyên sâu thuộc Câu lạc bộ văn hóa Hội NCT 
thị trấn Di Linh. Ngày 12-6-2009, UBND thị trấn Di 
Linh đã ra quyết định số 72/QĐ-ƯBND công nhận 
CLB Thơ -  ca Hội NCT thị trấn Di Linh.

CLB Thơ ca là tổ chức quần chúng hoạt động tự 
nguyện, tự chủ, tự quản theo định hướng của Hội NCT 
thị trấn Di Linh. CLB tập hợp tất cả NCT nói riêng và 
mọi tầng lớp nhân dân nói chung trong và ngoài thị 
trấn. Những người có nhiệt huyết, tâm hồn, sở thích
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yêu mến văn hóa nghệ thuật, tán thành quy chế, tự 
nguyện gia nhập đều là thành viên CLB.

Với tinh thần ấy, sau gần 3 năm tổ chức và hoạt 
động (tính đến cuối năm 2011), CLB đã tập hợp được 
70 hội viên chính thức và 11 cộng tác viên. Từ Ban 
Chủ nhiệm đến toàn thể hội viên luôn tăng cường 
đoàn kết, tranh thủ thuận lợi, quyết tâm khắc phục 
khó khăn, tất cả chăm lo cho sự phát triển của CLB. 
Do đó, chỉ sau một thời gian tổ chức, xây dựng, củng 
cô", CLB đã có gần 1000 bài thơ được sáng tác và mây 
chục kỳ sinh hoạt CLB với các hình thức như đọc thơ, 
ngâm thơ, múa hát, thi tìm hiểu, kể chuyện vui v.v... 
và tập thơ đầu tay đã ra mắt vào tháng 10 năm 2010. 
Đặc biệt, CLB đã tham gia thành công hội diễn văn 
nghệ quần chúng toàn huyện; tham gia giao lưu với 
các đơn vị bạn như Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Đinh 
Lạc, Gung Ré, CLB Thơ Lâm Đồng... CLB đã có 4 
thành viên là hội viên CLB Thơ Đường Việt Nam.

Kết quả hoạt động của CLB chưa nhiều, song 
đã và đang tạo ra sân chơi thiết thực, bổ ích cho hoạt 
động chăm sóc, phát huy NCT.

Bằng hiệu quả giá trị tinh thần mà CLB đã tạo 
ra trong thời gian qua, với phương châm nêu gương 
sáng, đoàn kết, tâm huyết, nhất định CLB Thơ ca sẽ 
phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và toàn diện hơn nữa
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trong thời gian tới, từng bước tạo nguồn lực thúc đẩy 
các hoạt động văn hóa, TDTT ở địa phương trong 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư”, góp phần phát huy nền văn hóa 
Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện mục tiêu 
“Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 
văn minh”, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Di Linh, ngày ỉ 0-6-2011 
Bùi Xuân Mảy

Chủ tịch Hội NCT thị tran Di Linh * •
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NHỮNG CẢM NHẬN y Ề  TẬP THƠ 
“CÒN MÃI NHỮNG MÙA XUÂN ”

Thi đàn NCT Việt Nam thị trấn Di Linh, huyện 
Di Linh, tỉnh Lâm Đồng là một tổ chức thân thương và 
bổ ích, là điểm đến đáng tin cậy cho mọi hội viên thi 
đàn, một nơi chôn để tìm về, nhằm dây lên phong trào 
sống khỏe, sông vui, sông có ích của NCT thị trân Di 
Linh, ở  đây bao gồm nhiều hình thức sinh hoạt thơ-ca.

Riêng bộ môn thơ, đã tập hợp được đông đảo 
những người yêu thích thơ, sáng tác, ngâm thơ, đọc 
thơ, thưởng thức cái hay, cái đẹp của thơ. s ố  hội viên 
tham gia trong bộ môn này cư ngụ khắp huyện Di 
Linh và các huyện khác trong tỉnh Lâm Đồng. Đây là 
những tác giả sáng tác thơ không chuyên.

Xuất phát từ sinh hoạt ấy và đáp ứng nhu cầu 
sáng tác của tập thể tác giả thơ trong Thi đàn mà 
tuyển tập thơ “Còn mãi những mùa xuân ” được thực 
hiện.

Với sự quan tâm của Thường trực Hội NCT thị 
trấn Di Linh, Ban Chấp hành Thi đàn NCT tỉnh Lâm 
Đồng cùng sự nỗ lực cũng như lòng yêu thơ của các 
tác giả, tuyển tập thơ được ra mắt bạn bè và bạn đọc 
gần xa.
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Cảm nhận mà chúng tôi có được khi đọc tập thơ 
là những tấm lòng chân chất, giản dị của các tác giả 
nhưng không kém phần sâu sắc. Dẫu biết rằng thơ của 
các tác giả còn những hạn chế, nhưng lại khiến ta yêu 
thích bởi cái tâm, cái tình chan chứa, chân thật trong 
những bài thơ với những nỗ lực tự thân và những đam 
mê tha thiết của từng tác giả, “Còn mãi những mùa 
xuân” là tiếng thơ của Người cao tuổi mà tuổi đời đã 
vượt qua cái ngưỡng “ngũ thập tri thiên m ệnh”, nhưng 
cái tâm, cái tình của họ vẫn còn lại những mùa xuân 
hữu ích cho đời. Đó chính là tinh thần lạc quan, tin 
yêu vào cuộc sống, một ý thức trách nhiệm cao. Họ 
muốn công hiến những mùa xuân còn lại của đời mình 
cho gia đình và xã hội, trong lĩnh vực văn học-nghệ 
thuật, theo tinh thần “văn dĩ tải đạo”, nghệ thuật phục 
vụ nhân sinh.

Một điều đáng mừng, đáng trân trọng ở đây, 
trong tập thơ này là những tứ thơ mà các tác giả tâm 
đắc và trăn trở thật đa dạng, phong phú. Đó là lòng 
tôn vinh Bác và Đảng, sự biết ơn đối với những 
thương binh liệt sĩ; ngợi ca quê hương, đất nước, con 
người; ngợi ca những giá trị tốt đẹp của gia đình và xã 
hội v.v... đậm đà bản chất nhân văn, nhân bản theo tự 
tình nguồn cội của truyền thông dân tộc; tinh thần 
sông vì người, vì mình.
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Như chúng ta đều biết, từ xa xưa, thơ đã có mặt. 
Nhu cầu của thơ luôn hiện hữu trong đời sông tinh 
thần và tình cảm của con người. Đúng như tác giả Ngô 
Đình Tự đã nói trong bài thơ “Hiện hữu” của mình: 

Trời không thể một ngày không có gió 
Người không thể một ngày lịm tiếng thơ 
Thơ hiện hữu trong từng hơi thở 
Không là người sao có thể thơ ca.

Và xin mời bạn đọc cùng chúng tôi qua từng 
dòng lược dẫn một số những câu thơ của các tác giả:

Chỉ bằng hai từ “bất tử” thôi, tác giả Nguyễn 
Xuân Cúc đã nói lên lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc 
của những người còn sông hôm nay đối với những liệt 
sĩ đã hy sinh đời mình cho Tổ quốc, cho dân tộc trong 
bài “Viếng nghĩa trang”:

Kính cẩn đốt nén hương 
Thắp mộ người bất tử.

Bất bình trước nạn tham ô, tham nhũng đang làm 
“nghèo” đất nước, tác giả Hoàng Phú đã phải thốt lên: 

Quan tham lớn nhỏ như “đỉa đói ”
Đục nước béo cò hại giống nòi

(Quan tham)
Đối với nạn “tham quan”, ngòi bút của tác giả 

Hoàng Phú mạnh mẽ như thế, nhưng đối với người vợ, 
người bạn đời chung thủy của mình, thì Hoàng Phú lại 
có những câu thơ trẻ trung, trữ tình làm sao:

tiẶTShú
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Tặng cho em thơ xuân làm gương lược 
Soi má hồng, môi thắm, tóc pha sương

(Tặng vợ)
Mặc dù đã vào tuổi tám mươi, tác giả Cao Ngân 

đã nghĩ về quê hương qua hai câu thơ khiến người đọc 
bâng khuâng chạnh lòng nhớ xứ:

Nay phải xa quê chạnh lòng nặng nợ 
Gửi chút ân tình cảm xúc nên thơ.

(Về quê)
Cũng vào cái tuổi bát tuần, tác giả Đỗ Văn 

Toán đã vận vào dòng thơ sáu tám hai câu thơ ngắn 
gọn mà nói lên tất cả trong bài “Kỷ niệm Quốc 
khánh 2 tháng 9 ”:

Thủ đô tỏa nắng Ba Đình 
Ngày Hai tháng Chín khai sinh nước nhà.

Cùng theo nhịp sáu tám, tác giả Trần Minh Tuân 
đã kết bài thơ “Chiếu dời Đ ô” bằng hơi thở mạnh mẽ 
và hàm súc:

Giang sơn gấm vóc nở hoa 
Ngàn năm ngàn bản trường ca anh hùng.

Trong bài “Tháng Năm nhớ Bác”, tác giả 
Nguyễn Đức Diệu đã có những câu thơ xúc động:

Và hôm nay con còn nhớ lại 
Những tháng năm không thể nào quên 
Thơ tấm lòng thành kính dâng lên 
Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác.
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Tình cảm anh em ruột thịt là tình cảm vô cùng 
thiêng liêng “huynh đệ như thư túc”, tác giả Phạm 
Công Lý đã có bài thơ “Mất anh” khiến cho chúng ta 
rưng rưng trong lòng:

Anh đi vội vã quá thôi 
Em về đứng cạnh anh rồi, hỡi anh.

Được làm thơ, sáng tác thơ là niềm vui của mọi 
tác giả trong Thi đàn ở tuổi già. Ta hãy nghe “Tâm 
sự” của tác giả Nguyễn Thị Tựa:

Thời gian đâu nghĩ văn thơ 
Nào em có biết làm thơ là gì 

Vào câu lạc bộ thơ ca 
Gần bảy mươi tuổi lại là “nhà thơ”.

Nói về Ngày thơ Việt Nam, tác giả Yến Châu có 
những câu thơ khiến ta cảm thấy như lời người xưa 
vang vọng đến ngày nay:

Vui xuân mở hội đón Ngày thơ 
Trăng đẹp nguyên tiêu nhớ Bác Hồ 
Biến hóa rừng người xông trận mạc 
Thơ đan lũy thép dựng cơ đồ.

(Ngày thơ Việt Nam)
Xứ Vàng Xanh là quê hương của cây cà phê. Ta 

hãy nghe tác giả Nguyễn Chi Lăng phác họa nên bức 
tranh thơ rất thật, rất trữ tình:

Em về rừng núi thêm xanh 
Hoa cà phê trắng bao quanh xóm làng

(Xứ Vàng Xanh)
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Nói về quê hương Xuân Hội -  Hà Tĩnh, tác giả 
Nguyễn Hữu Yên có những câu thơ tràn trề sức sống 
của ngư dân nơi quê nhà:

Thuyền ra khơi xa thuyền vào biển lộng 
Tiếng mái chèo reo, tiếng hò khoan

(Quê hương Xuân Hội -  Hà Tĩnh) 
Trong “Ngọt ngào tiếng xuân”, tác giả Đỗ Thanh 

Nghi lại cho ta thấy dường như thơ luôn luôn có “nợ” 
với đời:

Câu thơ chưa trả nợ xong 
Tinh xuân khúc nhạc rộn lòng thơ ca.

Đến đây ta hãy nhìn bức khắc họa về người cha 
của tác giả Huỳnh Đình Mang với ấn tượng thật đẹp 
trong bài “Cha tô i”:

Cầm cày ngửa mặt chào xuân sớm 
Chống cuốc phơi lưng hửng nắng vàng.

Sản xuất, canh tác cây cà phê mà gặp phải thời 
tiết nắng hạn thì nỗi lo chẳng khác nào lửa đốt trong 
lòng. Tác giả Nguyễn Văn Sáu đã nói lên nỗi lo ấy 
khiến chúng ta cảm thấy mình cũng là người trong 
cuộc:

Đất khô nhiều quá đi thôi 
Cà phê hoa lá héo rồi làm sao?

Cà phê càng đợi càng mong 
Thì trời vẫn nắng chang chang cả ngày.

(Cà phê kêu cứu)
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Trong bài “Mừng năm mươi tuổi Đảng”, tác giả 
Lâm Văn Biển đã viết những câu thơ làm ta thâm 
thìa:

Đời người có hạn, tình vô hạn 
Tuổi cao ý chí vẫn không mòn.

Tập thể dục dưỡng sinh là điều không thể  
thiếu đối với người tuổi cao. Nó trở thành phong 
trào lan khắp mọi nơi. Tác giả Ngô Hóa thật thà 
nói lên điêu ây:

Dưỡng sinh luyện tập không chuyên 
Khỏe vui mà lại tăng thêm bạn bè.

(Tập dưỡng sinh)
Là người công tác trong ngành Y lâu năm, tác giả 

Vũ Thị Bích Diệp đã có được những câu thơ in đậm ý 
nghĩa “Lương y như từ mẫu ”:

Áo bờ lu trắng tinh trong 
Long lanh ánh mắt ôm vòng tay thương.

(Về lại quê hương)
Sau khi thảm họa động đất, sóng thần xảy ra tại 

Nhật Bản, để chia sẻ những đau thương mất mát ây 
với nhân dân xứ “Mặt trời m ọc”, tác giả Đỗ Phú Loan 
có bài thơ “Tình cảm Việt N hật” đầy ắp tình quốc tế, 
tình nhân loại:

Nghĩa tình bốn biển năm châu 
Đau này như thể nỗi đau chính mình.

Ỳ+yíLí aCc*jCt+
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“Ngày riêng của em ” là tựa đề bài thơ của 
Hoàng Đình Thể. Nó là món quà, là lời yêu thương 
mà tác giả dành riêng cho người vợ của mình nhân 
ngày Quốc tế  Phụ nữ mồng Tám tháng Ba khiến cho 
chúng ta nghe như đâu đây còn đọng lại hương thơm 
hạnh phúc:

Riêng anh lòng thấy nao nao 
Hái bông hoa đẹp tặng trao vợ hiền.

Trong bài “Ngàn năm thương nhớ”, tác giả Phạn 
Xuân Thu đã viết những câu thơ mang hào khí hùng 
anh của dân tộc:

Hà Nội ba sáu phố phường 
Bác Hồ về nước trên đường vinh quang

Năm châu bốn biển ngang hàng 
Sánh vai cường quốc Việt Nam anh hùng.

Qua phần lược dẫn ngắn gọn những cảm nhận ( 
trên, ta ngộ ra rằng, tập thơ “Còn mãi những mùí 
xuân” là thơ chân tình, cởi mở, sẻ chia của các thế hệ 
NCT thị trân Di Linh. Giữa cái xô bồ, bon chen củí 
đời thường, tình cảm con người đã bị bào mòn không 
ít, thì những tiếng thơ trong “Còn mãi những mùí 
xuân” vang lên như một thức tỉnh cần thiết. Hy vọng 
nó sẽ làm hồi sinh những mùa xuân trong sáng trong 
lòng mỗi chúng ta, chẳng khác nào những lời ca dac
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mộc mạc, chân thành của thời đại đã hình thành nếp 
nghĩ, nếp cảm, ý thức sống, đẫm mát hương xuân và 
đạo lý làm người.

Cùng có mặt trong “Còn mãi những mùa xuân” 
là những bài hát do chính những hội viên trong Thi 
đàn sáng tác với những ca từ, giai điệu mang tính dân 
ca, đậm đà xuân sắc, hình thành nên một triết lý sống: 
“Sống vì người, ta được vui. sống vì người, đời sẽ nở 
hoa. Sống là cống hiến, là dâng tặng cho thi nhân, cho 
cuộc đời”. Những bài ca có trong tập thơ này là những 
bài ca truyền thống của Thi đàn đã được công diễn 
rộng rãi trong những lần đi giao lưu văn nghệ với các 
CLB bạn trong, ngoài tỉnh và trong các hội thi văn 
nghệ do huyện tổ chức.

Tập thơ này còn có phần “Trang thơ bầu bạn”. 
Đây là niềm vui, niềm khích lệ lớn đối với tập thơ 
cũng như với hội viên Thi đàn chúng tôi. Những vần 
thơ bầu bạn còn là niềm vinh hạnh lớn đối với Thi đàn 
NCT Việt Nam thị trấn Di Linh. Chúng tôi vô cùng 
cảm ơn các quý tác giả đã có bài đóng góp trong tập 
thơ này.

Chúng ta cùng đọc, cảm thơ dưới một góc nhìn 
thân thiện, cảm thông và chia sẻ thì cho dù những sản 
phẩm thơ trong tập thơ này chưa được tinh chuyên, ta 
vẫn bắt gặp ở đây những bày tỏ tâm tư của từng tác
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giả, vì chính họ là những “nhân vật thơ” duy nhấ! 
muôn dâng tặng những tình cảm của mình cho bạn bè 
và bạn đọc, khơi dậy mạch nguồn trong trẻo của thơ, 
là một niềm đam mê thú vị và bổ ích với tất cả chúng 
ta. Chúng ta được đắm mình tắm mát trong mạcli 
nguồn trong trẻo ấy.

Di Linh-Mùa hoa phượng 2011 
NGÔ ĐÌNH Tự 

Phó Chủ tịch thi đàn NCT VN 
thị trấn Di Linh

Ghi chủ: Khi thành lập, Thi đàn NCT Việt Nam thị trấn 
Di Linh có tên là CLB Thơ-ca thị trấn Di Linh. Từ ngày 09- 
11-2011, khi chính thức gia nhập Thi đàn NCT Việt Nam tỉnh 
Lâm Đồng thì CLB Thơ-ca thị trấn Di Linh đổi tên thành Thi 
đàn NCT Việt Nam thị trân Di Linh theo Điều lệ Thi đàn 
NCT - Việt Nam.
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Nguyễn Vân Anh (Bút danh: Xuân Cúc)
Sinh năm: 1950
Quê quán: cẩm Huy, cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 
Thường trú: 14 Phạm Ngũ Lão, khu 10 thị trấn Di Linh, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Điện thoại: 01667 779 209

Đêm không ngủ ta viết dòng tâm sự 
Viết gì đây? Trăm ý  nghĩ hiện ra 
Về quê hương hay cuộc đời sống cả 
Về tình yêu hay nhiệm vụ gắn liền

Không hiểu đêm nay em có biết 
Chốn sa trường anh thức suốt không em? 
Anh trằn trọc cùng ngọn đèn ngồi viết 
Và bên mình là tiếng suối reo chen

Em ơi! Hãy ngủ, đừng thức nhé 
Ngủ như hồi còn bé ở trên nôi 
Đêm hôm nay anh hết đứng lạ i ngồi 
Vì nhiệm vụ, em đừng lo lắng nữa



Anh lắng nghe nhịp tim đang thở 
Của bao người đồng chí ngủ say 
Anh rùng mình khi tiếng rú máy bay 
Và tiếng pháo làm anh bừng tỉnh

Đó đâu phải ch ỉ nguyên là cảm tỉnh 
Mà có phần anh đã nghĩ về em 
Ngủ đi em, đừng nghĩ tới ngọn đèn 
Đang tỏa sáng cùng anh trong đêm lạnh

Mưa ngớt dần ắt có ngày sẽ tạnh 
Dó chính là quy luật phải không em?

42 ----------------------------------------------------------

£77f/ đàu f)((jr7  ri)iè t <ìltuu th i trấu rDi Ẩíìuh • •



DCúih o iến ạ  hưưnạ h ồn  anh O lạuụễii (Ầũuăn (Ban 
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Anh ra đi không bao giờ trỗ lại
Nhà cửa đàng hoàng sao ra ở bãi tha ma
Sáu mươi bảy năm đời đâu phải đã già
Mà vội vã rời xa nơi trần thế
Có phải chăng cuộc đời vì mệnh hệ
Hay là nơi dương thế chẳng còn gì
Cho nên anh tiếp tục bước ra đi
về cõi hạc miền Tây Phương Cực Lạc
Nơi ấy được bình yên thân xác
Không lo toan, chẳng suy nghĩ thiệt hơn
Có gì đâu để mình phải giận hờn
Không đấu đá, chẳng tranh giành địa vị
Về nơi ấy, một miền quê thi vị
Chẳng cần giàu sang, phú quý, vinh hoa
Tất cả cùng nhau, trẻ cũng như già
Chung tận hưởng, chẳng buồn vui, đau khổ
Rũ bỏ hết những ân tình, duyên nợ
Của trần gian còn vướng lại bên ta
Mỗi cảnh đời biết bao cuộc chia xa
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Những lân trước còn có ngày đoàn tụ
Mười bốn năm sống đời quân ngũ
Bao hi sinh gian khổ đến bên mình
Anh vẫn trở về khi Tổ quốc hòa bình
Bị thương nặng nhưng vẫn còn sống sót
Trọn phận người chồng, người cha, anh tốt
Khuyên bảo các em, dạy con cháu trưởng thành
Vẹn đạo hiếu trung, toại nguyện công danh
Tấm gương sáng của anh để  các em soi rọi
Chỉ bảo các em từ điều ăn, tiếng nói
Cách đối nhân xử thế với mọi người
Gia cảnh đoàn viên ai nghĩ đến chia phôi
A i nghĩ cảnh đôi nơi và ly biệt
Khi các em, cháu, con được biết
Bệnh nan y  sắp đến lúc chia ly
vẫn biết rằng sinh ký, tử quy
Không ai thể thoát qua vòng quy luật
Sống hoa đất, chết trở về với đất
Và hôm nay đúng vào ngày chung thất
Một trăm ngày xa cách nhớ thương
Tinh anh, em đôi ngả âm dương
Vần thơ này em thay những trầm hương
Mong anh sớm được nương nhờ cửa Phật

25-5-2010
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TKẬ niệm tròn 60  năm tuẩì đời

Cánh én chao nghiêng báo mùa xuân 
Đào, mai đơm nụ ở trước sân 
Cuộc đời ta lạ i thêm tuổi mới 
Vui tết đón xuân tuổi Canh Dần

Tuổi trẻ dặm trường bước hành quân 
Đèo cao vực thẳm chẳng chồn chân 
Dưỡng sinh luyện tập thân cường tráng 
Hưởng tiếp thêm xuân năm Canh Dần
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quê

Từ thuở thiếu thời bước chân đi 
Trên bom dưới đạn rất gian nguy 
Bốn chục năm ròng chưa trở lại 
Quê cũ người xưa suy nghĩ gì?

Sáu mươi năm chẵn đả lên già 
Gối mỏi chân chồn nơi dặm xa 
Quê hương vẫn lắng trong tâm tưởng 
Xào xạc canh trưa những tiếng gà

Từ ấy đến giờ xa vẫn xa
Nhớ nhung, nhung nhớ mắt lệ nhòa
Ai về thăm lại nơi quê mẹ
Gửi chút tình thương của lòng ta

Thăm lại quê cha chỉ mấy ngày 
Biết giờ em đang ở trời Tây 
Nơi phương trời ấy đang lạnh giá 
Mà ở chốn quê nắng đong đầy
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Quê mẹ giờ này em biết không 
Nhà cao đường rộng phố thị đông 
Bước trên đường ấy mình đơn lẻ 
Nhớ đến người xưa muối xát lòng

Giờ này bên ấy đả sang đông 
Sương gió mình em có lạnh không? 
Gửi chút tình xưa em sưởi ấm 
Xa quê chắc em vẫn nhô mong.
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oùtì thăm  m ò cha ta i nghĩa trung. Hệt ũ

Cháu ở Tân Kỳ xứ Nghệ xa 
Vào đây thăm mộ viếng người cha 
Hi sinh anh dũng năm Bảy Tám(1) 
Tay thắp nén nhang mắt lệ nhòa

Cất tiếng chào đời khóc oa oa 
Cháu lớn trong tay ấm ông bà 
Hòa lẫn tình thương trong xóm nhỏ 
Mà giờ cháu đã dạy cấp Ba

Bao nhiêu năm tháng vẫn hoài mong 
Đau thương mẹ nén chặt trong lòng 
Tần tảo nuôi con trong cô quạnh 
Chiều chiều vẫn ra ngõ chờ mong

Ba mốt năm trời bao nhớ thương 
Thân cha ngã xuống tại chiến trường 
Quy tập về đây cùng đồng đội 
Tuổi tên đầy đủ cả bốn phương

(1) năm 1978 truy quét Fulro hi sinh tại Đinh Trang Hòa, Di Linh, Lâm boì
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vượt quãng đường dài để  đến đây 
Lâm Đồng tháng bảy gió heo may 
Sáng sớm sương mờ giăng núi thẳm 
Cảnh đẹp nơi này thật đắm say

Nghĩa trang nằm dưới bóng thông reo 
Gió thổi vi vu khúc nhạc chiều 
Ru mát ngàn năm hồn liệt s ĩ 
Muôn đời con cháu mãi noi theo

Chúc cháu bình yên trở lạ i quê 
Vui trọn niềm vui những ngày hè 
Phát huy truyền thống quê Xô Viết 
Như bố  cháu xưa trọn lời thề

Bác biết rồi đây sẽ có ngày 
Cuộc đời cháu gái sẽ đổi thay 
Trở lạ i nghĩa trang này lần nữa 
Thắp nhang báo cháu “mộ ngoại đây”.

28-7-2009



TOj niệm 1000 năm rĩlnìiK/ Mon (Ị -  Jôà Qĩậì

Ngàn năm văn hiến đất Thăng Long 
Muôn triệu người con giống Lạc Hồng 
Xây dựng Thủ đô tươi đẹp mãi 
Rạng danh công đức của cha ông

Toàn dân kỷ niệm chiếu dời Đô 
Tươi thắm nước non một sắc cờ 
Nối nghiệp Tiền nhân đi mở nước 
Hậu sinh lớp lớp giữ cơ đồ.

9-2009
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Mừng Đảng quang vinh tuổi tám mươi 
Mừng xuân muôn sắc thắm bầu trời 
Non sông một dải cùng thăng tiến 
Mãi mãi ngàn năm nhớ đức Người

Đảng đã đưa ta đến bến bờ 
Tự do, hạnh phúc ngổ trong mơ 
Hậu sinh láp láp đi theo Đảng 
Tươi thắm non sông một bóng cờ.

Xuân Canh Dần
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(Ị s tư íc
Mừng thi hữu Tũoùng <J)hú

Dất nước thanh bình bước vào xuân 
Chúc cụ năm nay trọn bát tuần 
Chữ Trung đời cụ dành dâng Đảng 
Chữ Hiếu vẹn tròn để  kính dân

Mừng cụ năm nay tuổi Đảng tròn 
Cuộc đời in đậm dấu chân son 
Danh thơm để mãi cho con cháu 
Lưu chữ vuông tròn với nước non.

Xuân Tân Mão
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Sáng nay viếng nghĩa trang 
Đi bên hàng mộ chí 
Nơi các anh yên nghỉ 
Đi vào cõi vĩnh hằng

Nằm dưới ánh sao trăng 
Của nước nhà độc lập 
Cầm nắm nhang tôi thắp 
Cắm lên mộ các anh

Với tất cả lòng thành 
Của ngưòi dân đất Việt 
Các anh ơi! Có biết 
Khi đất nước chiến tranh

Tôi cũng như các anh 
Tuổi xanh đâu có tiếc 
Đêm công thành diệt bốt 
Hòa bình còn sống sót

'V íếcM ýy P ia t t t y



Trở lạ i với quê hương 
Sống đạm bạc đời thường 
Kính cẩn đốt nén hương 
Thắp mộ người bất tử.
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Đêm nay trăng sáng quê người 
Anh ngồi ghi lại mấy lời thăm em 

Tinh vừa chớm nở ấm êm 
Mà nay tính nữa ngày thêm xa vời 

Lòng anh xao xuyến bồi hồi 
Em thương có thấu cảnh đời biệt ly 

Rời quê, anh lạ i ra đi 
Xa em chẳng biết nói gì, em ơi 

Xa em, chẳng nói nên lời 
Vắng em anh thấy quãng đời quạnh hiu 

Nhớ nhiều, thương lắm những chiều 
Xa em xa mẹ bao điều khó khăn 

ơ i cuộc sống ngàn năm gắn bó 
Ngắm trời mây trăng gió canh thâu 
Giờ em đã ở nơi đâu 

Thấu chăng? Anh vẫn còn sầu vì ai?
Nay xa xin hẹn ngày mai 

Bên nhau cất trọn một bài thủy chung 
Đà Lạt núi biếc chập trùng 

Non xanh xanh thẳm một vùng núi sông
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Đây cảnh đẹp non sông đất lạ 
Khi chiều tà nắng hạ nhạt phai 

Nhớ em thao thức canh dài 
Sầu giăng lố i ngõ dặm dài phong sưdng 

Noi heo hắt đèo sưdng núi gió 
Ở quê hưdng em có thấu chăng 

Cách vời sông núi đèo giăng 
Lòng anh thd thẩn đêm trăng nhìn về 

ơ i đất mẹ, tình quê đất mẹ 
Sống xa quê chim lẻ xa bầy 

Gửi hồn trong gió trong mây 
Lòng người cách biệt tràn đầy nhớ thưdng 

Nhớ em, thưdng nhớ, nhớ thưdng 
Non sông cách trở ngàn phưdng nhớ hoài 

Sống ndi xứ sở non đoài 
Thưdng em, thưdng quá, thưdng hoài em di!

6-1975
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Hôm nay quý cụ thăm nhà 
Bữa cơm dưa muôi cũng là liên hoan 

Chén rượu nhạt, nước chè ngon 
Nâng lên để chúc ta còn bên nhau 

Sống vui, sống khỏe, sống lâu 
Chữ nhân, chữ nghĩa trước sau vẹn toàn 

Ông, bà mạnh khỏe an khang 
Để cho con cháu vẻ vang cuộc đời 

Gặp nhau xin có mấy lời 
Kính chúc quý cụ cuộc đời vinh danh 

Cháu, con đậu đạt trưởng thành 
Trau dồi đèn sách học hành mà nên 

Gốc có vững, cây mới bền 
Khuyên con bảo cháu giữ nền gia phong 

Xứng danh dòng giống Tiên Rồng 
Giữ tròn đạo hiếu với ông cùng bà.

ftyfi£ #*J



Lâm Văn Biển
Sinh năm: 1936
Thường trú: 921 Hùng Vương, thị trấn Di Lỉnh, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Điện thoại: 0465 561 1216

(?ác ccc ta, <FC

ơ i ơi, bô lão chúng ta 
Sinh trường, lão tử ấy là đương nhiên 

Phúc to mối được cao niên 
Vui cùng con cháu đoàn viên một nhà 

Đức cao mới sống đến già 
Sống vui, sống khỏe hát ca yêu đời 

Thủy chung cho đẹp tình người 
Yêu nhà yêu nước nói lời ý  hay
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Khuyên con dạy cháu ngày ngày 
Lao động học tập hăng say nhiệt tình 

Theo gương Bác Hồ Chỉ Minh 
Dựng xây Tổ quốc hiển vinh, phủ cường 

Tuổi cao chí vẫn còn bền 
Yêu nhà, yêu nước, yêu miền quê ta 

Mừng vui cùng hội tuổi già 
Càng yêu cuộc sống đậm đà tình thương 

Nghỉ hưu về với đời thường 
Góp thêm chút chút phố phường càng vui.

15-3-2011

c p .è tt*  **yu
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Nam Định quê tôi rất tuyệt vời 
Có sông, có núi, có trùng khơi 
Đất Tổ vua Trần nêu gương sáng 
Ba lần quét sạch giặc Nguyên Mông 
Di đâu cũng nhớ về nơi ây 
Quê mẹ cho tôi cả cuộc đời

Sống nơi quê mới cuối miền Trung 
Thị trấn Di Linh tỉnh Lâm Dồng 
Đất đỏ ba zan trời ấm mát 
Bốn mùa hoa trái ngát hương thơm

Thật đáng tự hào có cả hai 
Ra vô mỗi bận quãng đường dài 
Đôi vai trĩu nặng tình cũ, mới 
Nam Định - Lâm Đồng nghĩa chẳng phai

Đồng hương họp mặt nơi quê mới 
Ngào ngạt hương thơm của xứ cà(1)
Tha thiết mặn nồng xin gửi tặng 
‘Tinh quê” mãi mãi khúc tình ca.

(1) Cà: Cà phê (theo cách gọi tắt của người dân vùng trồng cà phe
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Trương Châu
Bút danh: Yến Châu -  Y Châu 
Sinh năm: 1941
Quê quán: An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 193/9 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Điện thoại: 0633 766 743; 0915 585 064

‘Tlyàcỷ 'Việt 'Havn,
Vui xuân mở hội đón “Ngày Thơ” 
Trăng đẹp nguyên tiêu nhở Bác Hồ 
Biến hóa rừng người xông trận mạc 
Thơ đan lũy thép dựng cơ đồ

Ngàn năm văn hiến ngời trang sử 
Một dải non sông rợp bóng cờ 
Sâu lắng trong tim lời Bác dạy 
Nghiệp tằm uy vũ những đường tơ.



‘S à a  tacỷ xuâtt
Chúng con đã thấy:
Âu Cơ tảo tần trong dáng mẹ 
Lạc Long Quân hùng tráng trong bóng cha 
Vững bước chân lên rừng xuống biển 
Nối những mùa xuân hạnh phúc hoan ca

Gió mới đong đưa chùm quả vàng tri thức
Mọng chất tương lai
Đượm hương sắc ân tình
Lòng mẹ trải dài theo năm tháng
Có công cha trong tiềm thức đinh ninh

Tha thiết lắm xin mùa xuân giúp sức 
Cho yêu thương nồng ấm những bàn tay 
Cho chúng tôi thấy vô cùng ý  nghĩa 
Hạnh phúc cuộc đời mãi mãi tung bay.
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Tôi muốn rải hồn thơ lên cát trắng 
Đón hạ về hun chút khói tương tư 
Hàng me xanh oằn mình trong gió nắng 
Giữa mơ màng lọt thỏm bước lãng du

Về đây thôi chùm chim chim đỏ mọng 
Dúi dẻ vàng mơ ngọt những trưa nào 
Thả tuổi thơ chập chờn theo cánh bướm 
Trên lối mòn cỏ úa giỡn xôn xao

Quả đầu mùa tiếng chim treo lủng lẳng 
Bóng xoài nghiêng, nghiêng ánh mất em tôi 
Sợi nắng cứ vươn dài theo quá khứ 
Mây trưa chùng ngơ ngẩn chẳng buồn trôi

Nước trong veo quê hương soi bóng 
Bến đợi chờ thấp thỏm sóng đời đưa 
Tắm tuổi thơ cùng em, sông quê mẹ 
Một dòng xanh thương nhớ mấy cho vừa.
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Dẹp như nụ hoa hồng 
Tâm hồn thơm tháng Bảy 
Sáng như vầng trăng trong 
Trăng mùa thu sáng vậy

Theo ba mẹ lên chùa 
Em dâng hương cúng Phật 
Đôi bàn tay sen búp 
Nét chân thành đẹp chưa

Ngoài tròi mưa bay bay 
Nén hương trầm nghi ngút 
Lòng em thờ niệm Phật 
Mường tượng bóng trăng đầy

Em bên mẹ bên cha 
Em bên Thầy độ lượng 
Tâm hồn thơm hướng thượng 
Tâm hiếu thuận an hòa

Từng ngày em niệm Phật 
Từng phút thương mẹ cha 
Anh em cùng thuận thảo 
Vu lan thơm hồng hoa.
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Sông Côn ơi! Có tự bao giờ 
Tắm mát đời tô i xanh tuổi thơ 
Tha thiết tình quê hai nguồn nước 
Êm đềm kỷ niệm bến sông mơ

Nay về thăm lại ngã ba sông 
Thăm mái trường xưa thắm phượng hồng 
Áo trắng mùa hè đem đi mất 
Thầm thì gió hát thoảng trên sông

Bên bồi bên lở nước sông trôi 
Trôi mãi dòng xanh mấy cuộc đời 
Đứng đợi cầu ao trông bến vắng 
Con đò... bạn cũ... lá vàng rơi

Quanh co dòng chảy nặng phù sa 
Bãi mía nương dâu nắng mượt mà 
Sông quê xanh biếc đời thơ mộng 
Mãi còn vương vấn một bài ca(1>.

(1) Bài ca “Bên sông Còn" của nhạc sĩ Vĩnh An
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Hoa lá bồi hồi hương thu dìu dịu 
Gió vờn tóc em tím nẻo đường quê 
Bao năm chan chứa niềm tha thiết 
Vịn tiếng chim muông anh bước chân về!

Mây ai thả bồng bềnh lên thác suối 
Cho mắt em xao động sóng thi nhân 
Chuyến xe khách... ngồi kề bên em gái 
Hương tóc bâng khuâng chạm phải linh hồn!

Dường gập ghềnh mà em thì nghiêng hết 
Sang bên anh vờ như thể vô tình...
Trời đất giao thoa cho chúng mình tha thiết 
Giây phút tình còn vương mãi sắc lung linh!

Vạt nắng chiều buông Trường Sơn bảng lảng 
Khúc Trưng xao động ánh lửa rừng 
Điệu vòng xoay em nghiêng mình lắc mộng 
Lạc hồn anh con sóng nhớ lênh đênh!

Đà Lạt, 2010
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Mùa đông chạy vòng qua đỉnh tháp 
Mây nghiêng mình hoài niệm dáng thu 
Một chút lạnh gió mùa đông bắc 
Chưa thể trong anh tắt ngọn lửa tình!

Chợt ẩn hiện nắng vờn mái ngói 
Đường quê hương thơm mỗi bước chân 
Hồn thi thoảng theo mầm xanh cây lúa 
Chín quả thơ anh... nửa gánh nhân trần!

Em cắn võ chút hương tình xứ sở
Và uống màu thương nhớ sắc trời đông
Cứ để mặc anh... lá đời trăn trở
Điệp khúc mênh mang thoảng tiếng tơ đồng!

Đông 2004
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Đừng đánh rơi kỷ niệm 
Bên vườn hoa xinh xinh 
Nở nụ cười màu nhiệm 
Gởi nắng vàng lung linh

Đừng đánh rơi kỷ niệm 
Trên bãi biển màu xanh 
Áo ai phất phơ trắng 
Yêu ai dệt mộng lành

Đừng đánh rơi kỷ niệm 
Những đêm dài bên nhau 
Ngắm trăng qua khung cửa 
Gió thơm lừng hương cau

Đừng đánh rơi kỷ niệm 
Dưới tàn cây thân yêu 
Vần thơ lòng đang chép 
Gởi theo ông mặt trời
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Đừng đánh rơi kỷ niệm 
Bồng bềnh nước sông Hương 
Mênh mông trăng đỉnh Ngự 
Linh Mụ chuông dịu thường

Đừng đánh rơi kỷ niệm 
Thuở ấu thơ tuổi hoa 
Chân chim đi theo mẹ 
Đâu biết đời bôn ba

Đừng đánh rơi kỷ niệm 
Văn hiến bốn ngàn năm 
Ôi nhiệm màu đất Việt 
Mau nối gót tiền nhân

Đừng đánh rơi kỷ niệm 
Trăm năm mối tình thơ 
Mười phương trời góc bể  
Lòng nhớ ai hẹn chờ

Đừng đánh rơi kỷ niệm 
Những mùa thu điêu linh 
Lá buồn bay về cội 
Thương quá quê hương mình.

Di Linh, xuân Canh Dần
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Một chiều tôi cõng cơn mưa 
Qua nơi nẻo vắng đường xưa đi về

Thấy mưa hôn mái tóc thề 
Mưa bay theo lố i em về đơn côi

Tôi yêu tiếng nhạc chơi vơi 
Ầm thanh mưa gợi một trời nhớ mong

Mưa hôn lên gót chân hồng 
Chiều nay mưa có về không? Tôi chờ

Ôi! Cơn mưa ngọt giấc mơ 
Hồn tôi sao cứ thẫn thờ nhớ ai?

Mưa theo suốt chặng đường dài 
Mưa về bớt nỗi u hoài trong tôi.
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Hôn em mắt ẩm môi mềm 
Bỗng đâu chim nhỏ bên thềm hót vang 

Và con bướm trắng bay ngang 
Ngiêng đôi cánh mỏng ngỡ ngàng, ngẩn ngơ

Tinh yêu đâu có bến bờ 
Bướm ơi! Bướm chớ sững sờ như tôi 

Yêu nhau kết bạn kết đôi 
Phải chi như bướm đơn côi một minh

Hôn em áo mỏng đầy tình 
Nụ hôn còn đọng xuân xinh thuở nào 

Bây giờ ngỡ giấc chiêm bao 
Hôn tôi như thấy lạc vào hư vô!

y* f*yu
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Đi tìm một chút vị hương 
Lần theo suối nhỏ, con đưòng thiết tha 

Bích đào nơi cảnh hoang xa 
Mênh mông sóng nước nhập nhòa tròi mây

Đi trong cái nấng hây hây 
Lạc vào tiên cảnh tràn đầy mộng mơ 

Gặp Giáng Hương rất bất ngờ 
Nhớ xưa Từ Thức thẫn thờ tình si

Môt ngày tiễn biệt ra đi 
Đã lên cõi thọ về chi cõi trần

Sững sờ cảnh mộng hương lân 
Biết đi hay ô, lẩn chần về đâu?

Chuyện xưa để  lại ngày sau 
Có không? Không có? Nỗi đau... tình người.
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Em nghiêng cánh hồng thơm vào nỗi nhớ 
Chở tình yêu chín mọng quả tươi xinh 
Biết về chưa... chân trời anh kỳ vọng 
Vượt núi sông qua trăm nẻo đường tình!

Em cứ chở những gì em thích nhất 
Cành thơ xuân mượt ảnh trăng sao 
Chở quê hương trên cánh cò tha thiết 
Dòng sông đôi ta tắm mát năm nào!

Chở lời mẹ ru vọng hoài năm tháng 
Chuyện tình yêu... trăng nước thì thầm 
Chút hương thời gian anh gom góp đọng 
Lá thu nào rơi tím lối bâng khuâng!

Chở tuổi thơ ta vào miền ký ức 
Ngôi trường xưa mái ngói rêu phong 
Chở tiếng cười giòn tan lung linh sóng mắt 
vướng vít chi em để nặng cánh hồng.

7-2004
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Vũ Bích Diệp
Sinh năm: 1934 
Quê quán: Nam Định
Thường trú: Tổ 2/9 khu 11 thị trấn Di Lỉnh, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

xccâtt

Đầu năm họp mặt mừng xuân 
Nôm na xin tặng mấy vần thơ vui 

Biết bao thương mến, ngọt bùi 
Thành tâm kính chúc mọi người an khang 

Thoáng qua giây phút ngỡ ngàng 
Bạn bè cùng lứa có còn mấy ai

Trường Sơn xưa, quãng đường dài 
Một thời chinh chiến chông gai diệt thù
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Bài ca ra trận -  lời ru 
Tuyên ngôn Độc lập, mùa thu Ba Đình 

Cho dù tất cả hi sinh 
Quyết giành độc lập, hòa bình, ấm no 

Câu thơ -  lời Bác dặn dò 
‘‘Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" 

Miền Nam ruột thịt đồng bào 
Lửa thiêu máu đổ lẽ nào ta yên 

Người ngã xuống, người xông lên 
Lính Cụ Hồ, đức trung kiên dạn dày 

Thắng thù cả nước vui thay 
Một nhà Nam Bắc tung bay cờ đào 

Việt Nam di, đáng tự hào 
Con Hồng cháu Lạc dạt dào niềm tin 

Vưdn tầm thời đại bay lên 
Xuân về bô lão khắp miền hân hoan 

Hòa binh hạnh phúc chứa chan 
Quê hương hùng v ĩ đại ngàn của ta 

Sắc trời xuân ngát hương hoa 
Mừng xuân họp mật chan hòa tình xuân.
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Dêm hiu hắt giữa phố buồn trống vắng 
Con nghe lòng lắng đọng một tình thương 
Bao năm rồi trong kiếp sống tha phương 
Con nhớ mẹ, nhớ quê hương da diết 
Chuông đâu đây đang ngân vang tha thiêt 
Tiếng kinh cầu thiêng liêng vọng mười phương 
Gọi con về nguồn cội với cô' hương 
Con sống dậy trong tình thương cha mẹ 
Phố đông người con thấy mình đơn lẻ 
Trăng sao đêm như khẽ hát ru đời 
Gió, sương, mây như gõ nhịp gọi mời 
Dìu con bước giữa dòng đời muôn lối 
Đường đi về con nghe hồn bối rối 
Từng bước chân như chới với lạc đường 
Lòng của con càng dào dạt, vân vương 
Con thấy mẹ trong đêm trường hiu quạnh 
Con bên mẹ ấm lòng khi gió lạnh 
Mẹ là đóa hồng đem hạnh phúc cho con 
Thương mẹ nhiều, ơi mẹ, mẹ biêt không?
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Nhìn đào mai nở trong sương 
Lòng tôi lại nhớ quê hương năm nào 

Vào Nam công tác phong trào 
Ngành y  nhớ mãi, khắc sâu trong lòng 

Áo bờ lu trắng tinh trong 
Long lanh ánh mắt ôm vòng tay thương 

Cứu người chẳng quản gió sương 
Xa xôi chẳng quản dặm đường nắng mưa 

Biết bao kỷ niệm đời tôi 
Say sưa công tác trên đồi Cao nguyên 

Lương y  như thể mẹ hiền 
Mang bầu nhiệt huyết gắn liền với dân 

Bao năm công tác chuyên cần 
Tháng ngày nghĩa nước tình dân thắm nồng 

Xa xôi nỗi nhớ mênh mông 
Nay về thăm lại trong lòng thấy vui 

Quê hương nay đổi mới rồi 
Gặp nhau ánh mắt, tình người thiêt tha 

Hãy về thăm lại quê ta 
Để cùng nhau hát bài ca yêu đời.
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Nguyễn Đức Diệu
Sinh năm: 1940 
Quê quán: Tiền Hải, Thái Bình 
Thường trú: 26 Lê Quý Đôn, khu 5, thị trấn Di Linh, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Điện thoại: 0633 871 886; 01672 753 227
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Dêm ba mươi lúc giao thừa 
Xuân về gõ cửa gió lùa hương xuân 

Mai vàng tung cánh ngoài sân 
Đào, hồng hé nụ quây quần bên hiên 

Thắp hương khấn vái bề trên 
Khói hương lãng đảng, Tổ Tiên đang về
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Bao nhiêu kỷ niệm tràn trề 
Dầu xuân cứ thế ùa về trong ta 

Giao thừa sum họp một nhà 
Cháu con cầu chúc ông bà bình an 

Đầu xuân khí thế ngập tràn 
Niềm vui, hạnh phúc trời ban cho mình 

Tứ về, chữ nghĩa đẹp xinh 
Vần thơ chép vội chút tình đầu năm.

Đêm giao thừa năm Tân Mão 2011
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Xuân mới đã về, bà ơi thức dậy 
Đón hương xuân cho sức khỏe dồi dào 

Bây giờ bà đã tuổi cao 
Bệnh tình chung sống, chẳng bao giờ buồn 

Vui xuân cùng với cháu con 
Bệnh tình sẽ bớt, tôi còn, bà vui 

Lúc trai trẻ ta luôn có đôi 
Cùng nhau xây dựng cuộc đời tương lai 

Làm cách mạng cùng sánh vai 
Hôm nay tuổi hạc, bệnh hoài lạ chi 

Vui lên vững bước ta đi 
Cuối đòi sức yếu chẳng gì băn khoăn 

Năm mối tô i mong ngàn lần 
Bà vui tôi khỏe còn cần gì hơn 

Vui xuân cùng với cháu con 
Gia đình hòa thuận, nước non đẹp giàu 

Đầu xuân chắp bút đôi câu 
Cháu, bà khỏe mạnh -  hàng đầu tôi mong.

Di Linh, 01-3 Tân Mão
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Năm Hợi, tháng Hợi, ngày Heo 
Giờ Thìn hoàng đạo heo heo gió lành 

Thiên thẩn bé nhỏ vừa sanh 
Oa oa tiếng khóc ngọt lành hơi sương 

Cháu tôi rồ i sẽ kiên cường 
Heo vàng ấp bóng con đường tương lai 

Nội mừng cháu sẽ sánh vai 
Học hành thành đạt tương lai tươi hồng 

Nhanh lên, ông bế  bà bồng 
Mẹ cha, chú, bác ngóng trông heo vàng 

Toàn gia phấn khởi hân hoan 
Mong sao cháu sẽ dịu dàng như cô 

Ông bà mong cháu líu lô 
Vui nhà vui cửa ước mơ đã tròn.

7-2007
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Xa quê quá nửa đời người 
Về quê càng nhớ cái thời chăn trâu 

Nhảy sông tắm mát ngụp đầu 
“ơ i sông quê” vẫn một màu xanh trong 

Cầu xưa gỗ bắc qua sông 
Đêm ngồi hóng mát, hương đồng âm êm 

ơ i sông xưa chảy êm đềm 
Bên ai thủ thỉ, lời em mặn nồng

Giá ta trở lạ i mục đồng 
Cờ lau ta phất, trống rồng ta khua 

Lẩn bờ tìm hốc bắt cua 
Rô don, cá lóc tiến vua mục đồng 

Đua nhau nhảy xuống hụp sông 
Chẳng ai tranh chấp xưng ông xưng bà

Dòng sông quê mẹ bao xa 
Ta về vẫn thấy như là tuổi thơ 

Mai về trong ấy vẫn mơ 
Dòng sông quê mẹ vẫn chờ đợi ta.
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Vài ngày 
Lại đến thăm ba 
Lúc thì tiền bạc 
Lúc quà mang sang 
Gái tôi:

Hiền thảo dịu dàng 
Con là: Con của ngàn vàng trời cho.

Bệnh viện Lâm Đồng, 9-2009

t ty u  ‘nyíXẠ.
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Chiều thu
Thấy khói hun chiều 
Ta như thấy mẹ 
Bao điều đắng cay 
Mẹ ta
Thân yếu vai gầy
Rạ rơm nhàu rố, những ngày gian nan 
Đời của mẹ 
Bao cơ hàn
Mẹ là nhật nguyệt, ngập tràn niềm tin

Di Linh, 7-2010
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Tháng Năm
Từ Tây Nguyên lòng con cứ nao nao
Con càng thương nhớ Bác
Cậu học trò nghèo đi tìm đường cứu nước
Xuống gầm tàu làm anh phụ bếp. Hề chi
Vượt đại dương Người đến với Paris
Matscơva, Lêningrát
Chủ nghĩa Mác-Lê, con đường cứu nước
Rồi trở lạ i quê hương với tên gọi Bác Hồ
Cách mạng vùng lên như sóng vỗ bờ
Qua hai cuộc trường chinh do Người dẫn dắt
Đất nước ta hòa bình độc lập
Vậy mà miền Nam này
Chưa một lần được đón Bác vào thăm
Trước lúc đi xa Người vẫn băn khoăn
Người để lại với bao điều tâm huyết
Với Đảng, với dân tộc, với miền Nam,

với Tây Nguyên bất khuất 
Rừng núi này vẫn âm vang mãi lời ca 
Thưa với Bác rằng: Tây Nguyên giờ đã khác 
Làm theo những gì Bác thường mong đợi
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Trà, cà phê rừng xanh vời vợi
Điện, đường, trường, trạm thay đổi từng năm
Chỉ tiếc một điều chưa được đón Bác vào thăm
Vào mỗi độ tháng Năm, ngày sinh nhật Bác
Từ Tây Nguyên con càng nhớ Bác
Cả cuộc đời theo chân Bác con đi
Mỗi việc làm hay mỗi nghĩ suy
Tấm gương Người, đời con học mãi
Và hôm nay con càng nhớ lại
Những tháng Năm không thể nào quên
Thơ tấm lòng thành kính dâng lên
Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác.

Di Linh, 5-2010
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Khi nghe bài hát 
Bác nằm trong lăng 
Nước mắt lại lăn 
Lòng như se lại 
Nhớ về năm ấy 
Mới sáng tinh mơ 
Tiếng nấc bất ngờ 
Khi nghe đài báo 
Cả làng rộn rạo 
Ngơ ngác sững sờ 
Tin thật hay mơ 
Ai ai cũng khóc 
Điếu văn vừa đọc 
Cả nước đeo tang 
Muôn họ bàng hoàng 
Òa lên gọi Bác 
Giờ nghe giọng hát 
Nhớ Bác khôn nguôi 
Kìa Bác vẫn cười 
Nụ cười dân tộc.

Di Linh, 9-2009
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vượt đường dài đến Prenn 
Nước trong trắng xóa, rừng chen đền đài 

Vượt đèo rừng cứ kéo dài 
Tuyền Lâm đứng đợi, thuyền ai đỗ chờ 

Trúc Lâm Thiền Viện như mơ 
Rừng chen trong phố, phố mờ mây bay 

Xuân Hương hồ nước đẹp thay 
Qua hồ Than Thở đó đây đón chào 

Thác Cam Ly nước xôn xao 
Qua thung lũng đẹp, tình nào đẹp hơn 

Trở về Palace, sân golf 
Về thăm dinh thự giữa nền thông reo 

Vui buồn nghe tiếng chuông chiều 
Lòng như tĩnh lại bao điều ước mơ 

Ôi Đà Lạt đẹp như thơ 
Dừng chân du khách ngẩn ngơ dốc tình 

Hoa, người Dà Lạt đều xinh 
Bức tranh khuê các trữ tình biết bao 

Ai chưa về xứ anh đào 
Xin mời ghé lại, tự hào quê hương.
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Phạm Đức
Thường trú: Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, 

tỉnh Lầm Đồng

‘T H à i a * tÁ  ( t ề  <€<zt T > i Ẩ ờ iÁ

Anh về thăm đất Di Linh 
Mà xem phong cảnh hữu tình thân thương 

Học sinh cắp sách tới trường 
Đì trong ngày hội rợp đường cờ bay 

Ta mê ngay giữa ban ngày 
Ngẩn ngơ nâng chén rượu đầy nhớ thương
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Đi xa tình cảm vấn vương 
về nhà lại thấy tình thương dạt dào 

Ôi! Nao nao tự thuở nào 
Nhớ ai, ai nhớ xôn xao cõi lòng 

Di Linh ơi, đất Lâm Đồng 
Ta say biết mấy màu hồng ba zan 

Cà phê bát ngát thẳng hàng 
Vươn cành trĩu quả mênh mang lòng người 

Ngắm nhìn xa tận chân trời 
Cò bay thẳng cánh mây trôi lững lờ 

Yêu anh yêu tự bao giờ 
Mà em cứ đợi, cứ chờ hôm nay 

Nhâm nhi chén rượu nồng cay 
Chưa bằng độ thắm tình này anh ơi!

Di Linh có một mà thôi 
Anh về ngay nhé, để đời thêm hương.

02-8-2011 * •
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Hoàng Văn Hậu
Sinh năm: 1930
Quê quán: Nam Trực, Nam Định 
Thường trú: khu 11 thị trấn Di Linh,

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Tinh già luôn trọng những điều hay 
Tinh nghĩa thủy chung dạ thẳng ngay 
Việc nước việc dân không chểnh mảng 
Việc nhà việc cửa cũng luôn tay

Bảo ban con cháu điều hay dở 
Chủ động không chờ sự rủi may 
Nào phải “Già Bôn” hay “Già Khất”
Mà là lẽ sổng đúc bao ngày.



Từ ngày có Hội đến nay 
Sống vui sống khỏe sum vầy cháu con 

Giữ cho bổn phận vẹn tròn 
Đừng để Hội, Đoàn phải nhắc nhở chung 

Mục tiêu của Hội rành thông 
Đoàn kết tương trợ ta cùng thi đua 

Dâu vì so sánh hơn thua 
Đem lòng suy tị, ganh đua làm gì 

Với nhau đối xử nhu mì 
Thiệt hơn, phải trái ta thì bảo nhau 

Nửa đêm cảm sốt, nhức đầu 
Cái tình là chính phải đâu bánh quà 

Trước sau ta vẫn là ta 
Người gần vị nể, người xa trông vào 

Giá gương mà phủ lụa đào 
Đâu có lẽ nào mà Hội xa ta 

Cùng nhau giữ đạo tề gia 
Con cháu nhà nhà trên dưới ấm êm 

Ông bà giữ đạo người trên 
Con cháu thảo hiền nền nếp gia phong * •

m
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Thói hư tật xấu không dong 
Tệ nạn xã hội quyết không tới gần 

Việc chung sớm tối chuyên cần 
Nghĩa vụ xã hội chớ ngần ngại chi 

Cao đầu cứ thẳng mà đi 
Bất cứ việc gì phải nghĩ cái chung 

Hội ta trên dưới một lòng 
Nêu cao gưdng sáng soi chung một nhà.

6-2001

# '
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Thánh hiền sách dạy có câu 
Làm trai “Trung, H iếu” là đầu con ơi 

Đức, tà i hai chữ đi đôi 
Có tài, có đức là người có nhân 

Dầu cho thế cuộc xoay vần 
Qua sông nhìn lạ i xem gần hay xa 

Ai người che chở phong ba 
Cho ta bước tới bao la biển trời 

Cho ta rạng rõ nên người 
Cho ta có được nụ cười mê say 

Còn điều nhân nghĩa, dỗ hay 
Hãy sờ khuy áo hàng ngày con mang 

Con người lễ độ, giỏ i giang 
Coi trọng chữ tín, tiếng thơm với đời 

Có chí mười việc vẹn mười 
Bác Hồ đã dạy con thời chớ quên 

Khuyên con chí vững gan bền 
Hiếu Trung trọn vẹn nhà yên, nước giàu.

6-2009 * •
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Cớ sao bà cứ gắt tôi 

Để tôi buồn bực đứng ngồi chẳng yên 
Ngày trước tôi khỏe tôi duyên 

Bà chiều bà chuộng, bà khuyên nhẹ nhàng 
Bây giờ đến tuổi lão làng 

Nói chẳng nhẹ nhàng, tính lạ i đổi thay 
Âu là quy luật xưa nay 

Người già khó tính lạ i hay nói nhiều 
Biết ra êm đẹp mọi điều 

Không thì cây đổ  giậu xiêu dễ dàng 
Hay gì náo xóm ồn làng 

Con cháu họ hàng trên dưới cười chê 
Càng già càng mặn phu thê 

Bảo nhau cùng giữ trọn bề kỷ cưdng 
Cháu con trên kính dưới nhường 

Tập trung lao động lo đường làm ăn 
Đóng góp đầy đủ với dân 

Dời sống văn hóa dẩn dần nâng cao 
Bà di, tôi nói câu nào 

Chưa ưng bà cứ trách vào tôi đây.
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Ngô Hóa bút danh Bảy Bá
Sinh năm: 1933
Quê quán: Quảng Nam
Thường trú: khu phố 7, thị trấn Di Linh,

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

H iệ t  ổ -c c ẩ í ý iM  íc a c

Giao lưu văn nghệ, nói cười 
Mỗi lần gặp mặt vui mười lần hơn 

Bởi ta chẳng chịu cô đơn 
Đã vui ai tính thiệt hơn bao giờ 

Chỉ là bài hát, bài thơ 
Giao lưu ai lỡ làm ngơ cho đành 

Giao lưu thơ, nhạc càng xanh 
Lại thêm cả tấm lòng thành với nhau 

Sống vui, sống khỏe, sống lâu 
Là nhờ có Hội bắc cầu giao lưu.
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Võ Đình Hòe
Sinh năm: ì 950
Quê quán: cầm Quan, cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 
Thường trú: khu phố 7, thị trấn Di Linh, 

huyện Di Linh, tĩnh Lâm Đồng

t i r t A  <ỹ& C yừ ia  íu u

Kính chào quý Cụ, Ông, Bà 
Hội Người cao tuổi gần xa sum vầy 

Từ Hàm Hiệp đến thăm đây 
Di Linh - Hàm Hiệp đó đây dạt dào 

Tuổi xuân, tuổi hạc càng cao 
Mỗi cây “gánh vác” biết bao nhiêu cành

f * y i i  ơcviýCỉ*



cầu  mong cuộc sống yên lành 
Cây cao bóng cả ngọn ngành thơ ca 

Việc nước, việc Hội, việc nhà 
Chung lưng đấu cật Hội ta vui cười 

Nhớ lời di chúc của Người 
Thắng Mỹ xây dựng hơn mười ngày nay 

Hội ta công tác hăng say 
Hội viên cố gắng ngày ngày lập công 

Góp phần gạn đục khơi trong 
Loại trừ ưng khuyển, Lý Thông đáy hồ 

Nhân dân cả nước mong chờ 
Dân giàu nước mạnh phất cờ hồng sao 

Văn minh dân chủ dạt dào 
Tuổi cao hiệp sức, hô hào cháu con 

Quả đất thì vẫn quay tròn 
Di Linh - Hàm Hiệp luôn còn bên nhau 

Kính chúc quý cụ sống lâu 
Dể xem đất nước mạnh giàu, tươi ca 

Hữu tình ta lại gặp ta 
Lòng người hòa với đậm đà sắc xuân 

Tuy xa nhưng lại là gần 
Hẹn ngày hội ngộ tay cầm trong tay.
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Lê Tâm Kính 
Sinh năm: 1923
Quê quán: Mộ Đức, Quảng Ngãi 
Thường trú: khu phố 4, thị trấn Di Linh, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

^T ỈtcC U Ỷ  r tÁ đ t ĩĩá c

Trời cao biết mấy tầng mây 
Biển bao la khắp đông tây mấy trùng 

Sông dài, rừng núi oai hùng 
Đất dày lớp lớp kết chung dn Người



Nhìn đôi mắt Bác Hồ cười 
Nhìn vầng trán rộng ánh ngời hừng đông 

Bác như biển cả mênh mông 
Bác như mạch nước mát lòng quê hương

Bác đi trăm nhớ ngàn thương 
Mừng sinh nhật Bác, theo đường Bác đi 

Dấu son dép lốp thần kỳ 
Tư duy vận tốc bước đi Bác Hồ

Thăng trầm suy ngẫm quy mô 
Gương soi xây dựng cơ đồ Việt Nam.

5-2006
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Tôi viết bài thơ mừng Đảng
Bảy mươi bảy năm tỏa rạng cờ hồng
Búa liềm hào khí công nông
Tinh hoa khí phách con Rồng cháu Tiên

Đảng ta như thể mẹ hiền 
Nâng bầu sữa ngọt hữu duyên với đời 

Đảng ta như ánh mặt trời 
Vầng dương tỏa chiếu xua đời tối tăm

Đảng ta như thể trăng rằm 
Trăng lồng cành lá, hoa hằng nguyệt hoa 

Đảng ta một bản tình ca 
Hòa trong âm hưởng đậm đà tình quê

Đảng luôn giữ trọn lời thề 
Vì dân chiến đấu, cận kề bên dân 

Đúng như lời Bác ân cần 
Đã đi là đến, kiệm cần ấm no
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Đảng là độc lập, tự do 
Thống nhất đất nước thơm pho sử vàng

Mừng Đảng chuyển hướng thần kỳ 
Quốc sách đổi mới cứu nguy thế cờ 

Thoát này những ngỡ như mơ 
Làm sao mà viết trong thơ hết tình

Đảng ta -  Cộng sản quang vinh 
Mùa xuân bất diệt anh minh sáng ngời.

8-2007
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yễn Chí Lăng 
ị danh: Chí Lăng 
\năm: 1936
ì quán: Minh Thọ, Nông Côhg, Thanh Hóa 
ỳng trú: 14/4 thôn 8, Tân Châu,

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

* ỹ iítA  téu tâ& U ýy ( t á i <rtÁ &

Đất Lê Xả tình thương nỗi nhớ 
Cống Đa Đôi nên vợ nên chồng 
Yêu nhau đâu phải má hồng 
Mà yêu nhau ở đôi lòng bàn tay 
Đôi bàn tay hăng say lao động 
Cho cuộc đời sức sống vươn lên.



*7 n Ầ o c c a u

Cau hồng nằm giữa trầu cay 
Gặp cau trầu mới thắm say tình nồng 

Cau Lê Xá, trầu Lâm Đồng 
Như thuyền gặp gió cau hồng trầu tươi 

Chăm cau như thể chăm người 
Quý trầu như quý nụ cười ngát hương 

Gặp nhau bầu bạn bốn phương 
“Dầu câu chuyện" nối tình thương dạt dào.
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Bùi Văn Lẩm bút danh Bùi Một 
Sinh năm: 1945
Thường trú: 1011 Hùng Vương, khu 7, thị trấn Di Linh, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Điện thoại: 0633 871 544

t7 ỊẤ i tà to ỳ  Ế A iế rtL  t & i

sống kéo lê một thân tàn bất hạnh 
Sống lạnh lùng như lá chết mùa thu 
Sống tối tăm hơn kiếp sống trong tù 
Không ánh sáng, tôi tìm đâu lẽ sống!

Người ta bảo: “Hoàng thiên hữu nhãn”
Cớ sao Ngài chẳng xót thương con?
Để thân con theo năm tháng héo mòn 
Niềm cay đắng vương mang sầu vạn kiếp!
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Tháng năm dài bao phũ phàng nối tiếp 
Chuyện buồn thương, hận tủi chất chồng cao 
Người khiếm thị lòng mãi ngán ngao 
Nào dám nói những điều mình mơ ước!

Trót bất hạnh, không tiền tài danh tước 
Tương lai mù, sự nghiệp trắng đôi tay 
Nỗi lòng này nào dễ mấy ai hay 
Thân đơn lẻ, tim mồ côi vỡ nát

Suy cho kỹ như dã tràng se cát 
Xây lâu đài trên bãi biển hoang vu 
Cuộc đời tôi như một bóng trăng lu 
Xa ánh sáng cũng là xa tất cả!

Nhưng ở đây, mái trường không xa lạ 
Thầy và trò luôn hối hả, mà vui 
TÔI lại nhìn ra ý  nghĩa cuộc đời 
Dầu khiếm thị vẫn là người có ích.

Trường Khiếm thị Tp Hồ Chí Minh, 1970
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Đỗ Phú Loan
Sinh: 20-10-1940 
Quê quán: Hoài Đức, Hà Nội 
Thường trú: 63 thôn 6 xã Đinh Trang Hòa, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Điện thoại: 0633 795 786

Hôm nay khách đến chơi nhà 
Bao nhiêu vất vả đường xa chẳng nề 

Ghế bàn đạm bạc không chê 
Đầy nhà giọng nói, hả hê tiếng cười 

Biết bao gương mặt vui tươi 
Tôi như bơi giữa tình người bao la 

Ôi, Câu lạc bộ Thơ-ca 
Hôm nay tôi được món quà hơn mơ.

04-5-2011



cảm V iệt - 'Ttúột

Thảm họa động đất sóng thần 
Người sống, người chết bao thân trẻ già 

Lại còn đổ  sập cửa nhà 
Bao nhiêu của cải làm ra không còn 

Đau thương lòng dạ héo hon 
Đói ăn, mất của, không còn người thân 

Ác thay động đất, sóng thần 
Đau thương tan tác, vùi thân bao người 

Chúng tôi tuy ở xa xôi 
Nghe tin cũng thấy như trời đất rung 

Tuy rằng cách núi cách sông 
Cách cả biển rộng mênh mông xa vời 

Chúng ta chung một tình người 
Chúng tôi đau lắm họa trời đã gây 

Đau thương tay xiết chặt tay 
Chúng ta chia sẻ họa này cùng nhau 

Nghĩa tình bốn biển năm châu 
Đau này như thể nỗi đau chính mình.

10-3-2011
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Chủng ta nay lại cùng nhau 
Về Câu lạc bộ ngày đầu tháng Tư 

Hôm nay như có Bác Hồ 
Vui cùng cả nước rợp cờ tung bay 

Hàng năm cứ đến tháng này 
Ai ai cũng nhớ đến ngày Ba mươi 

Miền Nam đã giả i phóng rồi 
Bắc Nam sum họp người người hân hoan 

Tháng Tư năm Bảy mươi lăm 
Mốc son lịch sử non sông nối liền 

Ghi lòng tạc dạ không quên 
ơn Đảng, ơn Bác dựng nên sơn hà 

ơn bao liệt s ĩ đi xa 
Để cho có được nước nhà ngày nay 

Trời cao biển rộng sông dài 
Tình sâu nghĩa nặng ơn này dám quên!



7 t d f r  tà tn  t& a

Nghe thơ tôi lạ i yêu thơ 
Nhưng khi cầm bút ngu ngơ đến kỳ 

Thực ra tôi chữa biết gì 
Nào là thi tứ, nào thì luật, niêm 

Tình cờ có bạn đến thăm 
Nghe tôi kể chuyện, bạn lăn ra cười 

Bạn rằng: Ồng hỡi, ông ơi 
Thơ đang ở khắp mọi nơi quanh mình 

Chuyện niêm luật, chuyên loại hình 
Và bao chuyện nữa rồi mình tính sau 

Tôi như được bắc nhịp cầu 
Từ đây tôi đã bắt đầu làm thơ 

Tình cờ mà lại như mơ 
Thế là tôi tập làm thơ hàng ngày 

May ra rồng được gặp mây 
Biết đâu sẽ có một ngày thành thơ. * •
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Hoàng Chí Lý
Sinh năm: 1931
Quê quán: Minh Thọ, Nông cống, Thanh Hóa 
Thường trú: Đinh Lạc, Di Linh, Lâm Đồng 
Điện thoại: 0633 774 306

tte a

Đinh Lạc yên vui dựng nghiệp nhà 
Chí liền với lực của chúng ta 
Sáng lên nương rẫy trồng ngô, đậu 
Chiều xuống vườn sau hái chuối, cà 
Chim đậu đất lành thêm hộ mới 
Người khai đồi trọc rộng vườn ra 
Bắc Nam sum họp vui như hội 
Quê mới bừng lên rộn tiếng ca.

t»yU  ttịvv&tMị
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Một dải ngân hà chi chít sao 
Gió vờn mây bạc vút lên cao 
Bầu trời lấp lánh ngàn tinh tú 
Vũ trụ bao la tỏa ánh hào

Mặt đất bình yên đón ánh dương 
Long lanh thảo mộc điểu vờn sương 
Hoa chào nắng mới hương khoe sắc 
Ong bướm dập dờn khắp bốn phương.

9-2 0 1 0
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Khi rảnh rỗi vân vê điếu thuốc
Dưới gốc cau ngồi hút cho vui
Ngắm nhìn cảnh vật, đất trời
Cỏ cây quyện với lòng người mến thương

Hoa cau nở mùi hương ngan ngát
Mà nghe như khúc hát tình quê
Đất Tân Lạc, cau làng Lê
Thêm vui cảnh mới trên quê Lâm Đồng

Quản gì nắng hạ mưa đông
Đời cau vẫn đứng thẳng trong đất trời.

2004
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Cau đứng trước sân buồng trĩu quả 
Trầu mọc sau nhà lá mượt giàn 
Phây phẩy gió xuân rung khóm cúc 
Đung đưa nhè nhẹ những giò lan

Mai vàng nở rộ khoe hương sắc 
Đào tơ hé nụ đón xuân sang 
Đất nước vươn mình thời hội nhập 
Tấn tài thành đạt Phúc -  An -  Khang.
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Phạm Công Lý
Quê quán: Xóm 10, Hải Phương, Hải Hậu, Ham Định 
Thường trú: 135A Đồng Lạc, Tân Nghĩa, Di Linh 
Điện thoại: 0633 798 160

* ỉ/ề  t& ã r tt cA &

Hải Phương, Hải Hậu ru nôi 
Xóm 10 tên gọi thôn tôi chợ Hàng 

Sớm mai họp mặt dân làng 
Người mua người bán rộn ràng đông vui 

Cây cầu đã cũ sần sùi 
Còng lưng gánh chợ, cõng người qua sông 

Bên trong đường nhựa thong dong 
Bên nam đường đổ  bê tông khắp làng 

Xóm chợ sạch đẹp khang trang 
Nâng cao đời sống mở mang ngành nghề 

Tôi về thăm lại thôn quê 
Lúa vàng trĩu hạt ùa về sân phơi 

Đưa tay vụm hạt nắng tròi 
Gởi mây, gởi gió về nơi Lâm Đồng.

f ị t Ậ ó S p H ị  cCL*JCf*
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Cung đường có mấy dốc đèo 
Chiếc xe đạp rách cũng trèo lên cao 

Núi cao trời có đầy sao 
Vì nàng, đèo dốc chàng nào xá chi

Đứt hơi, chàng thở phì phì 
Nàng bám thật chắc, chàng đi “phình phườiì 

Đèo nàng được nửa đoạn đường 
Sao trời trong mắt bốn phương chập chờn

Đèo cao vực thẳm không sờn 
Xe lao đánh uỵch, chàng vờn gốc cây 

Răng đi, lợi ở lại đây 
Gốc cây chứng kiến răng nay xa hàm

Thương thay những kẻ tham lam 
Vợ nhà đã có còn ham hố gì 

Xe đạp để lại đừng đi 
Đèo bòng cho lắm có khi mất đời 

Trăng sao trả lại cho trời 
Cô nàng hãy để  ở nơi hững hờ 

Không răng, ăn cháo trẻ thơ 
Bảy mươi tuổi hiếm vẫn chờ mọc răng.
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Tình cha biển rộng sông dài 
Công cha như núi Thiên Thai điệp trùng 

Cha đi đánh giặc oai hùng 
Cha về rực rỡ chiến công lẫy lừng 

Thôn quê phấn khởi đón mừng 
Trăng soi tỏa sáng in từng dáng cha 

Mùa hè quạt nhẹ ban trưa 
Con ngủ yên giấc tay cha rã rời 

Đêm đông giá lạnh tiết trời 
Ôm cho con ngủ không rời tay cha 

Nuôi con Ưdm nụ trồng hoa 
Mong cho con lớn bên cha thành người 

Giữ trọn hiếu nghĩa con di 
Làm trai trí dũng đời đời phải lo 

Lời cha âu yếm dặn dò 
Tình cha con mãi chăm lo giữ gìn.



T H ã t c u tÁ

TCíuh tặng- hương hển anh tra i r/)h an t £7rung Oátik

Trời kia đang nắng lại mưa 
Tiếng chuông điện thoại ban trưa báo rằng 

Anh đang hấp hối không chừng 
Lòng em bối rối đi, dừng không yên 

Vợ đi vắng, nhà không tiền 
Thương anh em cứ như điên lúc này 

Anh ơi, cố  sống thêm ngày 
Để em mua vé máy bay em về 

Anh em nói chuyên thỏa thuê 
Không ngờ về đến thôn quê mất người 

Sao anh không nói một lời 
Để em đỡ tủi một thời xa anh 

Anh em cuộc sổng yên lành 
Bỗng dưng anh lại một mình ra đi 

Thôi đành sinh biệt tử ly 
Mất anh em biết nói chi lúc này.
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Đời ai phú quý cao sang 
Đời ta cần kiệm đàng hoàng thảnh thơi 

Về hưu ta được nghỉ ngơi 
Dạo vườn ngắm cảnh, chim chơi vui bầy 

Cây xanh uốn lượn rồng mây 
Non bộ tạo dáng, ươm cây cho đời 

Bàn tay sớm tối miệt mài 
Cây mai cây trúc uốn hoài cũng xong 

Điểm tô những nét đường cong 
Trúc mai thắt đáy lưng ong trong vườn 

Tay ôm, tóc xõa dáng vươn 
Một đôi song thụ uốn lườn bên nhau 

Dưới chân thụ từ chụm đầu 
Cây già ôm ấp đời sau vững chồi

Giữa vườn “Thượng uyển” sân chơi 
Ly trà tiếp bạn rượu mời men say 

Thú vui tao nhã xưa nay 
Bạn tôi, tôi bạn, tháng ngày thủy chung 

Câu thơ điệu nhạc vui cùng 
Tuổi già kết bạn trùng phùng bên nhau.

f * y ií  ftịvi^**4ị * * y c d M L ị r



Bùi Xuân Mảy
Sinh năm: 1943
Quê quán: Hòa Bình
Thường trú: khu phố 6, thị trấn Di Linh,

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

'Vè: (ỉ&UCỷêct Càttý tô>i

Vè vẻ vè ve 
Góp vè bốn tiếng 
Tôi xin kể  chuyện 
Ở xóm làng tôi 
Có ông Móm lười 
Nói đến thân người 
Ông to nhất xóm 
Miệng thì mom móm

Cái đầu trọc cua 
Chuyên nói chuyện khua 
Chỗ nào cũng có 
Chỉ ngó ra đồng 
Tim cách đi rong 
Nói xạo nhất ông 
Không ai bằng cả 
Còn môn câu cá
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ông khá nhất làng 
Đi chơ vơ hàng 
Ông ngồi kể bật 
Uống rượu lay lắt 
Chẳng biết đường say 
Còn việc hàng ngày 
Đi muộn về sớm 
Khi về đến ngõ 
Chưa nấu chín cơm 
Ông luôn quát ầm

Chửi vọ chửi con 
Khi ăn lại còn 
Kêu không có rượu 
Ăn xong lên chiếu 
Đánh một giấc khì 
Thức dậy là đi 
Chè rượu liền khi 
Miệng thì khoác lác 
Ông luôn láo khoe 
Rằng tài mọi mặt.
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Lâm Trọng Nghiên
Sinh năm: 1953
Quê quán: Nam Trực, Nam Định 
Thường trú: Khu phô 11, thị trân Di Linh,

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

4 c f  v á i  to à ítc y

Nàng Thơ em đẹp tuyệt trần 
Nợ tình anh phải gieo vần cùng Thơ 

Chút tình ngày nhớ đêm mơ 
Dể anh thơ thẩn, ngẩn ngơ cùng nàng.
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Dầu năm tôi viết mấy vần thơ 
Kỷ Sửu xuân tươi đẹp không ngờ 
Tết đến gia đình luôn đầm ấm 
Xuân về đôi lứa đẹp như mơ

Tình cảm tràn đầy lòng phấn khởi 
Đạo đức mênh mông chẳng bển bờ 
Mong đón xuân về năm Kỷ Sửu 
Thắm tình bạn hữu, đẹp tình thơ.

f*y ĩ.í iẬdẴ+tị
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Trần Thị Mịn
Sinh năm: 1938
Quê quán: Nam Định
Thường trú: Khu phố 10, thị trấn Di Linh,

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Ẩ ỉ t i  >u c  ccÍ ổl t ó

Tuổi già gương mẫu không quên 
Tăng gia sản xuất góp thêm gia đình 

Chữ ân giữ lấy chữ tình 
Để cho con cháu chúng mình thêm vui 

Đến nay tóc đã bạc rồi 
Tham gia xã hội cho đời nở hoa 

Phong trào văn hóa quê ta 
Thơ ca, tiếng hát cùng là dưỡng sinh 

Tuổi cao ta vẫn nhiệt tình 
Luôn luôn giữa lấy mối tình xóm thôn 

Năm nay ta thấy vui hơn 
Bước vào sân tập ta cùng phát huy 

Tuổi cao ta vẫn duy trì 
Nâng cao sức khỏe việc gì cùng xong 

Bà ru cháu ngủ cho ngoan 
Để bà đi họp lo toan việc già.
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Mừng ngày mồng Tám tháng Ba 
Chúc mừng phụ nữ khu ta đôi lời 

Cần kiệm hạnh phúc yêu đời 
Dạy con dạy cháu tuyệt vời thủy chung 

Phát huy phụ nữ anh hùng 
Noi gương Trưng, Triệu vẫy vùng bốn phương 

Thời nay phụ nữ mạnh hơn 
Đảm đang cả việc giang sơn, việc nhà 

Hăng say sản xuất tăng gia 
Sản lượng năng suất, vượt qua đói nghèo 

Phụ nữ nói ít làm nhiều 
Trung hậu bất khuất, sớm chiều giỏi giang 

Dể xứng danh tám chữ vàng 
Bác Hồ đả dạy ta càng gắng công.
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Huỳnh Đình Mang 
Bút danh: Xuân Mười 
Sinh năm: 1941 
Quê quán: Khánh Hòa 
Thường trú: Thôn Đăng Roách, xã Gung Ré 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 
Điện thoại: 0633 772 125

t(U

Cả cuộc đời cha chẳng chút nhàn 
Nuôi đàn con dại lắm gian nan 
Cầm cày ngửa mặt chào sương sớm 
Chống cuốc phơi lưng hứng nắng vàng 
Quần cộc áo bô xen miếng vá 
Tơi vành nón lá nắng chang chang 
Cuộc đời đạm bạc lòng ngay thẳng 
Tình nghĩa hương thôn vẫn vẹn toàn.
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Cụ già ngẫu hứng vẽ non xanh 
Đồi trọc lêu khêu rậm cỏ tranh 
Vằng vặc suối in bờ chết lá 
Xôn xao chim hót vượn đu cành 
Bầu trời lồng lộng mây khoe sắc 
Bến nước lung linh khói tỏa xanh 
Thất thập vẽ vời thêm tuổi thọ 
Xem tranh cũng thấy nét chưa sành.

(tịc ^M Ị -ryyìXạ . rCA Í̂k.1*
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Leo lên đỉnh núi Prây-zăn 
Ngắm cảnh non cao với chị Hằng 
Trăm thước leo lên ngàn thước xuống 
Mỗi lần bước trượt mỗi lần căng 
Cồng chiêng văng vẳng bên kia dốc 
No ấm giúp dân bớt nhọc nhằn 
Triền núi nghiêng nghiêng chiều xẻ nửa 
Truông dài hun hút vẫn đi hăng.
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Cao Ngân
Bút danh: Thiện Kinh
Sinh năm: 1932
Quê quán: An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên 
Thường trú: 24/4 Lý Thường Kiệt, thị trấn Di Linh, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Điện thoại: 01696 870 958

'TíỹẬrtt tạ i
Ngầm lại thân ta tuổi đã cao 
Hơn mười năm lẻ với phong trào 
Tù và vai vác vì hàng tổng 
Cơm áo tự mình bởi Hội trao 
Gắng sức người già lưu đức sáng 
Bền gan con cháu chí không nao 
Ngày nào còn khỏe còn phục vụ 
Giúp ích cho đời, đẹp biết bao!



Kính già, già để tuổi cho ta 
Tuổi thọ càng cao, quý trọng già 
Xã hội tôn vinh người lớn tuổi 
Cháu con hiếu kính bậc ông cha 
Cây cao tỏa bóng, đời tươi mát 
Trí tuệ vươn cao, chí sáng lòa 
Già trẻ dựng xây nền đạo đức 
Yên vui hạnh phúc đến từng nhà.
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Ta tập dưỡng sinh lúc tuổi cao 
Luyện cho sức khỏe được dồi dào 
Đẩy lùi bệnh tật đang tiềm ẩn 
Sảng khoái tinh thần quý biết bao!

Ta lại làm thơ lúc tuổi cao 
Hòa vui ý  đẹp với phong trào 
Giao lưu những buổi đầy thi vị 
Bè bạn thơ ca thật sướng sao!

Cuộc sống há đâu ch ỉ biết ta 
Đem niềm vui đến với từng nhà 
Đi làm việc thiện không hề nản 
Đẹp cả xóm làng dáng ngợi ca

Tuổi cao được thế có vui không 
Tất bật lo toan chẳng bận lòng 
Sống khỏe, sống vui, sống có ích 
Yêu đời già vẫn sống tươi trong.

8-2008
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Bình bá ơi, nay ta đã về đây 
Bến đò xưa, chiếc cầu gỗ nơi này 
Dể lại trong ta biết bao kỷ niệm 
Để nhớ, để  thương, ắp đầy lưu luyến

Ta lớn lên giữa hai dòng sông, biển 
Khi triều lên, ngọt lợ lạ i giao hòa 
Vì quê hương, bao chiến s ĩ hi sinh 
Máu các anh, theo sông về biển cả

Nhìn thấy hòn Bù, quê hương ta đó 
Anh Ninh ơi, cảm xúc dâng trào!
Ta sung sướng đi chân trần trên cát 
Gió nồm lên, ôi! gió mát năm nao!

Diện mạo quê hương thay đổi biết bao 
Bãi cát thu mình, hồ tôm phát triển 
Đồng Thủy lấp dần trở thành phố thị 
Lòng ta như mơ, xúc động lạ kỳ!
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Trên bến dưới thuyền bán mua tấp nập 
Điện nước đưa về, đô thị quê xưa 
Trường học khang trang đường làng tráng nhựa 
Lòng vui reo vang, nói mấy cho vừa!

Về lại quê cha tóc đời trắng bạc 
Thắp nèn hương lòng tưởng nhớ Tổ tiên 
Sáng tỏ tình ta xóm làng cô bác 
Quê hương ta ơi, mãi mải mẹ hiền

Ta chỉ ước mơ cuối đời phiêu bạt 
Cầu mới qua sông nối nhịp đôi bờ 
Càng cá giao thông nối liền quốc lộ 
Cho quê hương mình thỏa nguyên ước mơ

Nay phải xa quê chạnh lòng nặng nợ 
Gửi chút ân tình, cảm xúc nên thơ!

9-2009
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Bốn mươi năm xa cách 
Nay gặp lại bạn lòng 
Chàng thanh niên tuấn tú 
Thành ông lão lưng còng!

Đôi mắt vẫn sáng quắc 
Miệng lưỡi vẫn giòn tan 
Chân tay còn nhanh nhẹn 
Tinh cảm vẫn nguyên tràn!

Lòng bồi hồi xúc động 
Muốn thổ lộ tâm can 
Cho thỏa lòng mong nhớ 
Biết bắt đầu từ đâu?

Thời gian hạn hẹp quá 
Đành hẹn lại lần sau 
Về nhà mơ tưởng mãi 
Nên trao thơ cho nhau!

8-2010
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Mỗi sáng khi thức dậy 
Ta xin cám ơn đời 
Cho ta thêm ngày mới 
Để lòng thêm yêu thương!

Hoàn tất bài dưỡng sinh 
Cảm thấy lòng lâng lâng 
Nở nụ cười sảng khoái 
Khẽ hát khúc tâm tình!

Mỗi ngày làm việc tốt 
Miệng nở nụ cười xinh 
Tâm hồn nghe thanh thản 
Lòng đầy ắp nghĩa tình!

Kỳ diệu thay nụ cười 
Nở trên đôi môi thắm 
Nét mặt luôn rạng rỡ 
Cho đời thêm vui tươi!

Nụ cười mười thang thuốc 
Liệu pháp khỏe tâm hồn 
Chứa chan lòng nhân ái 
Dân tộc vui trường tồn.



Đỗ Thanh Nghi
Sinh năm: 1944
Quê quán: ứng Hòa, Hà Nội
Thường trú: Tâm Lạc 2, xã Đinh Lạc

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đổng 
Điện thoại: 0633 773 056

6 -ổ Ítt

Dốc Đinh Lạc hay là Tân Nghĩa 
Gió trải đồng mát mẻ làng quê 

Xe em bon bánh nhẹ về 
Tưởng như hình ảnh người kề bóng trăng

Thơm mùi quỳ, mùi bòng, mùi bưởi 
Ngát lạ thay húng dũi, mùi tàu 

Ngó cần mấy mớ trắng phau 
Xu hào xuân lấy ở đâu mới về

Cũng vui lạ cái nghề buôn bán 
Xe hàng rong làm bạn thôn hương 

Khách hàng hết đợi lạ i trông 
Thiếu em một bữa thà không mua hàng
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Rau dền, rau ngót, cải đường 
Kèm theo đôi quả mướp hương kia kìa 

Giá mà có thịt ếch quê 
Dăm ba bìa đậu ốc khe suối vàng

Mua thêm dăm lạng lạc vườn 
Me chua, khế ngọt xin đừng bỏ qua 

Đậu quê thêm mớ thì là 
Hàng em thơm thảo hương hoa một vùng

Em nghỉ một buổi khách trông 
Miệng cười cô bán hàng rong mời chào 

Lời quê ấm áp ngọt ngào 
Trong veo lanh lảnh lọt vào sớm mai

Nắng mưa chẳng quản đường dài 
Yêu cô đẹp nết, đẹp người, đẹp duyên 

Cảm ơn cô bán hàng rong 
Bữa cơm canh ngọt nhớ công cô nhiều

Trăng tròn càng sáng đáng yêu 
Tinh làng nghĩa xóm, ơn điều nên ghi.
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Trời mưa ướt áo em rồi 
Không lo áo ướt, lo người ướt thôi

Bắt tay ấm lạ làn hơi 
Bỗng dưng xao xuyến, mắt tôi ưa nhìn

Em đi mong mỏi triền miên 
Nhớ về sớm nhé, đừng quên lời vàng

Nhớ ơi là nhớ ngổn ngang 
Ra đứng đầu ngõ, ngoài làng trông mong

Hoàng hôn đỏ thắm màu hồng 
Chắc trời sắp tạnh xin đường mưa to

Áo tơi mỏng lạnh làn da 
Của cô gái nhỏ Hồng Hà quê em

Rút gan rút ruột làm quen 
Nhân duyên sống mãi ở trên cõi đời.

Tàn Lạc, 30-10-2010
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Minh Nguyệt thể hiện bài thơ 
Thanh Hoa xướng họa, ước mơ cánh diều 

N ỉ non tiếng trúc nhắn điều 
Tơ đồng gió nội, chuông chiều ngân nga 

Lời ru sâu lắng mặn mà 
Bổng trầm cung bậc, chan hòa tình quê 

Trong xanh trời biếc thu về 
Mừng xuân Tân Mão lối lề thơ xưa

Đọc Kim Vân nhớ Nguyễn Du 
Tiếng thơ sống mãi, lời ru mặn mòi 

Nghiêng nghiêng cánh én lưng trời 
Thơm thơm hương nhụy ngát mùi cà phê 

Giật mình trong giấc ban trưa 
Suối Di Linh ngủ, chim về tổ  chăng!

Tri âm trả nợ chưa xong 
Tinh quê khúc nhạc sáng trong đường đời
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Bâng khuâng hết đứng lạ i ngồi 
Bài thơ viết tiếp tặng người ngâm thơ 

Cung thương cung nhớ đôi bờ 
Tiếng trầm tiếng bổng gọi chờ Hằng Nga.

Trăng ơi, trăng xuống sân nhà 
Đón xuân Tân Mão đào hoa nở rồi 

Hòa âm, hòa khỉ đất trời 
Sắc xuân tràn ngập trong ngoài ước mơ

Tay nâng bầu rượu, tú i thơ 
Lẩy Kiều đưa chén say sưa chúc mừng 

Khỏe vui hạnh phúc gia đình 
An khang, thịnh vượng tốt lành ca thơ 

Thú vui đàn hát đánh cờ 
Đêm nay ta tắm trăng mơ đỉnh đèo 

Đồi thông Dà Lạt mến yêu 
Tiết xuân lay động bao nhiêu tâm hồn.

140----------------------------------------------------------

Q'hi đùn QV&3 (Diệt Qlatn th ị trấn (D i Minh



'V lẤ â M ' e tá i

Nhâm nhi một tách cà phê 
Nhâm nhi một chén trà quê Việt mình 

Nhâm nhi lẩy câu thơ tinh 
Ngỡ ngàng trong chén hồng quỳnh trăng lên 

Bâng khuâng ngắm hạt sương treo 
Vẳng nghe tiếng sáo trong veo lưng trời 

Nhâm nhi đủ vị, đủ mùi 
Cao Nguyên Đà Lạt đất trời nở hoa 

Thơm lừng hương của quê ta 
Xin mời du khách dùng trà Cao Nguyên.

141



* V ittÁ  C ỳC ttỳrtÁ

Dạ quỳnh hoa nở dưới trăng 
Hương thơm ngát thoảng ngàn năm vẫn còn 

Túi thơ, bầu rượu, hoa quỳnh 
Nâng như nâng trứng, thẹn thùng với hoa

Hoa quỳnh nở ngất ngây ta 
Say hơn men rượu thu đà trong xanh 

Quỳnh em ngượng thẹn lung linh 
Vội vàng khép cánh, càng xinh hoa quỳnh.
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Câu lạc bộ tuổi già ca hát 
Được mọi người tấm tắc ngợi khen 

Các bà các chị có duyên 
Mày ngài mắt phượng như tiên giáng trần

Giọng hát hay bổng trầm lưu luyến 
Khiến người nghe xao xuyến tâm can 

Ngân nga thơ, hát, cung đàn 
Véo von sáo trúc, khẽ khàng tiếng tơ

Lục huyền cầm mê chưa về được 
Say giọng chèo còn lược phím loan 

Phong vân dừng bước lên ngàn 
Chim bay đậu lạ i ngỡ ngàng lắng nghe

Câu Quan họ đò đưa lưu luyến 
Thấy cuộc đời bịn rịn khác xưa 

Ngẩn ngơ giọng hát, lời thơ 
Hẹn ngày gặp lại, đợi chờ tháng sau.
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Hoàng Phú
Sinh năm: 1931 
Cán hộ hưu trí
Quê quán: Tân Mỹ, Yên Dũng, Bắc Giang 
Thường trú: 941 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Điện thoại: 01654 841 637

'Ttàay tẫ a  té i

Nàng thơ tới!... Em ơi, nàng thơ tới 
Đón Nàng thơ về với người thân 
Từ phố phường cho tới tận xóm thôn 
Đâu cũng thấy bướm hoa đua khoe sắc

Nàng thơ về trời quê hương ấm áp 
Biển mặn nồng muối mát mắt, cá cùng tôm 
Ta thấy mình được Ưu á i nhiều hơn 
Chào năm mới an khang thịnh vượng
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Nàng thơ về trong tình anh yêu mến 
Lên thác xuống ghềnh dẫu mệt vẫn vui 
Trái tim em ấm áp có tình tôi 
Yêu tha thiết, ngọt bùi cùng chia sẻ

Nàng thơ về đem theo bao tình nghĩa 
Ngát hương đời vượt qua những phong ba 
Một vườn xuân nảy lộc ngát hương hoa 
Mong đất mẹ mãi tươi hồng cuộc sống.
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Mời em ly rượu Hồng Đào 
Lung linh chén ngọc uống vào tỉnh say 

Tỉnh say, say tỉnh mới hay 
Ngọt bùi ở lại, chua cay thì về!

Rượu xuân đã nặng chén thề 
Bao năm tất bật đi về tìm xuân 

Tóc em đã bạc trắng dần 
Mỗi năm xuân đến một lần em ơi.

Xuân Tân Mão 2011
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Vén mảy, cưỡi gió tìm trăng 
Mượn con đò nhỏ chị Hằng du xuân

Trời cao, cao biết mấy tầng?
Mà con đò nhỏ trăng ngân đầy thuyền.

Mênh mông vũ trụ vuông, tròn 
Thuyền tình xuôi, ngược tìm sông Ngân Hà

Mượn cầu ô  Thước bắc qua 
Đón nàng Chức Nữ về nhà Ngưu Lang.

Xuôi thuyền về bến “Nhân Gian”
“ở  tạm” Trái Đất muôn vàn yêu thương.

Xuân này gửi lạ i mai sau:
‘Tinh thương” liền cánh: Năm châu, Đất - Trời!

Nhân gian nở mãi nụ cười 
Ngưu Lang, Chức Nữ trọn đời ngàn thu.

Xuân Tân Mão -2011
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Anh bên em khơi dòng thơ chảy lại 
Thành trùng dương muôn sóng vỗ mênh mông 
Cho đồng lúa vươn mãi trổ bông dài 
Cho nắng xuân trải sắc vàng trên lá.

Anh bên em khơi tình đời cao cả 
Ngọn gió xuân thổi mãi mát tình thương 
Cho cung đàn dạo khúc nhạc quê hương 
Và nắng sớm khói sương mờ thơ mộng.

Anh bên em khơi dậy nguồn sự sống 
Chuyện buồn vui chia sẻ hết cho nhau 
Bao xuân qua mái tóc đổi thay màu 
Mà tình cảm chúng mình thêm khăng khít.

Anh bên em khơi tình đời tha thiết 
Trọn vẹn mối tình cầm sắt thủy chung 
Gió xuân kia thổi nhè nhẹ êm đềm 
Nắng sớm mai nụ hôn nồng trao tặng.
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Anh cùng em đi trên Tàu Vượt Sóng 
Thăm Hạ Long vãng cảnh chốn kỳ quan 
Qua núi Bài Thơ vào Cửa Giữa 
Đây hang Đầu Gỗ, kia Thiên Cung.

Đảo nhấp nhô xa tàu thuyền xuôi ngược 
Nắng hồng tỏa rộng núi lồng mây 
Ánh đuốc Khánh Dư in đáy biển 
Cờ Hồng tung cánh núi Bài Thơ.

Lung linh nước biển hình đôi bóng 
Bóng Tàu Vượt Sóng bóng anh, em 
Sóng biển rì rào bao chuyên lạ 
Nỗi mình, nỗi bạn, nỗi riêng chung!

Ai đi đâu đấy xuôi hay ngược?
Hãy hẹn cùng ta vịnh Hạ Long.

Hè 1984
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Xuân xa quê đả gieo mầm tình nghĩa? 
Bút mực cuối trời chan chứa tình quê 
Ánh trăng xưa in hình bóng mẹ cha 
Gương mặt nước sáng ngời tình nghĩa.

Mỗi xuân về là bấy lần nuối tiếc!
Áng mây trời che khuất bóng quê hương! 
Chúng con ngồi bên kỷ niệm xa nhà 
Mùa xuân mới mà rối bời tình cũ.

Xuân đã về nghe hoa đào vẫy gọi 
Tâm hồn con nghe tiếng nói đất trời!
Lửa hồn quê bừng sáng trái tim con 
Mong quê mẹ mãi tươi hồng cuộc sống.

Gieo vần thơ xuân chò niềm hy vọng 
Nhịp đàn xuân bay bổng tỏi quê nhà 
Hòa khúc nhạc tình quê bao ân nghĩa 
Ngưòi ra đi ngưòi ở lại tròn đầy.

Xuân Tân Mão 2011
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Lộng gió Hồ Gươm liễu thướt tha 
Nước trong sóng vỗ gọ i Tháp Rùa 
Đảo Ngọc qua hồ cầu Thê Húc 
Rùa vàng Hoàn Kiếm nhớ vua Lê.

f* y tí flC<
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Bánh chưng gói lá Phong ba(1>
Âm tình đồng đội Trường Sa quê mình 

Canh trời giữ biển yên lành 
Bởi quân xâm lược rập rình xâm lăng.

Xuân này Mậu Tý nhớ anh 
Sáu tư chiến sỹ hy sinh năm nào?(2>

Mênh mông nước biển máu đào 
Nhuộm màu cờ đỏ chiến hào Trường Sa.

Trời cao biển rộng bao la 
Canh trời, giữ đảo Trường Sa quê mình.

Xuân Mậu Tý 2008

(1) Trên đảo Trường Sa, bộ đội ta trồng loại cây đặt tên là cây Phong Ba.
Lấy lá cây này gól bánh

(2) Năm 1988 trên đảo Trường Sa xảy ra cuộc hải chiến. 64 chiến sỹ
hy sinh
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Nàng thơ tới!... Em ơi nàng thơ tới 
Đón nàng thơ về với người thân 
Từ phố phường cho tới xóm thôn 
Đâu cũng thấy bướm hoa khoe sắc.

Nàng thơ về quê hương thêm ấm áp 
Biển mặn nồng mùi muối mặn cá tôm 
Tiếng hát ca đón pháo nổ  giao thừa 
Chào năm mới an khang thịnh vượng.

Nàng thơ về trong tình anh yêu mến 
Lên thác xuống ghềnh mệt nhọc vẫn vui tươi 
Trái tim em ấm áp có tình tôi 
Yêu tha thiết ngọt bùi chia sẻ.

Nàng thơ về đem theo tinh ân nghĩa 
Ngát hương đời vượt qua những phong ba 
Một mái nhà nảy lộc biếc thơ ca 
Mong đất mẹ mãi tươi hồng cuộc sống.



7< ế< r x u â u  tà ttc y  e#n.

Tặng cho em thơ xuân làm gương lược 
Soi má hồng, môi thắm, tóc pha sương 
Gió đông về đắp ấm nụ tầm xuân 
Để đến hẹn đầu cành hoa đua nở.

Câu thơ gói tâm tình “Thị Nở”
“Bát cháo hành” muôn thuở hồn em! 
Xuân đem về ánh nắng ban mai 
Đã đến hẹn đài hoa khoe sắc.

Ôm vào lòng tâm tình cầm sắt 
Tạ ơn em như ơn cả tình đời 
Em cho anh tình xuân đẹp tuyệt vời 
Thơ hòa nhạc, cây đời kết trái.

Ôi! Thơ xuân mang tràn trề sự sống 
Lửa hồn thơ hun nong trái tim em 
Mái nhà quê nảy lộc biếc thơ xuân 
Trong âu yếm trái tim hồng trao tặng.

Xuân Tân Mão, 2011
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Phong trần trải gió, gội sương 
Bồng con đỉnh núi Kỳ Lừa ngóng anh<1> 

Trách Thiên Triều nổi cơn binh lửa 
Má hồng em bao nỗi truân chuyên.

Chiến trường tên đạn Chi Lăng(2> 
Chồng em áo giáp việc quân chưa về 

Ngắm tròi đất bốn bề khói lửa 
Em hóa thành Tô Thị Vọng Phu.(3)

Chò anh tiết hạnh nghìn thu.
Ngàn năm sau vẫn vọng phu Kỳ Lừa.

(!) Núi Kỳ Lừa thuộc thành phô' tỉnh Lạng Sơn
(2) Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây từng là mồ chôn 

quân xâm lược phương Bắc
(3) Đỉnh núi Kỳ Lừa có khối đá tựa hình người con gái

bồng con. Tương truyền là nàng Tô Thị Vọng Phu
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Dất Tây Nguyên đượm tình người 
Cà phê bát ngát chân trời Di Linh.

Hoa cà phê nở trắng rừng 
Lá xanh, bông trắng đã từng bên nhau.

Mặc dù chưa có trầu cau 
Nhưng hoa với lá bên nhau suốt đời.

Lá thương hoa lắm hoa ơi!
Hoa tàn! Để lại cho đời hương thơm.
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Chú Căn, Chú đã đi rồi!
Nụ cười chín suối khóc người dương gian 
Phòng văn, phấn trắng bảng đen 
Tri âm bỏ lại cõi tiên chú về!

Nhớ lại thuở hàn vi nghèo kiết 
Tôi, chú cùng gánh vác việc công 
Đèn dầu thao thức thâu đêm 
Mũ rơm, áo giáp xông pha trận tiền.

Cũng có lúc cơm rau thiếu muối 
Chẳng trà xanh, rượu trắng nhấp môi 
Mẹ già tình cũ đầu đuôi 
Thương nhau chia sẻ ngọt, bùi, đắng, cay!

Nay được buổi trà say, rượu khướt 
Khúc nhạc vui khao khát tấm lòng 
Sao chú nỡ dứt lòng tạ thế 
Để lại tôi đơn lẻ trần gian!
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Chú già tôi cũng già rồi 
Chú lâm bệnh nặng tôi đau đớn lòng 
Bay vội đến nhà thương thăm chú 
Tôi, chú cùng giọt lệ tuôn rơi!

Ai chả biết đoạn đời tận thế!
Thương thì thương, thương để  mà thương! 
Thương cho kẻ tha hương xa cách 
Lúc biệt ly chẳng được tỏ lời.

Chú Căn chú đa đi rồi!
Lòng tôi đau xót, người đời nhớ thương!
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Sinh ra từ đất Quảng Bình
Chang chang cồn Cát, nặng tình nước non.
Cháo rau, cơm bẹ, khoai lang
Kiên trì đèn sách lo toan việc đời

Đỗ Tú tài ra đời dạy sử 
Nuôi chí bền vì nước quên thân 
Gặp Bác Hồ - Đèn trời soi sáng 
Theo chân Người vào Đảng quang vinh

Rừng xanh lập Giải Phóng quân 
Ba tư chiến sỹ kiên trung anh hùng 
Như “Thánh Gióng” vươn mình sấm sét 
Cùng nhân dân chiến đấu ngoan cường

Tiền không, súng kíp, súng trường 
Dao găm, giáo mác chiến trường lập công. 
Cướp chính quyền từ tay quân Nhật 
“Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa"
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Điện Biên Phủ Pháp thua nộp mạng 
Tổng tiến công Mỹ cút Ngụy nhào 
“Tiến lên chiến sỹ đồng bào 
Bắc, Nam sum họp xuân nào vui hơn”

Thiên tài quân sự vô song
Là cây đại thụ non sông nương nhờ!
“Ngăn bão tố, che mưa, che nắng”
Như sao khuê tỏa sáng năm châu.

Bảy mươi tuổi Đảng ánh hào quang 
Trung, hiếu vẹn toàn với nước non 
Chữ Trung trọn nghĩa dành cho Đảng 
Chữ Hiếu vẹn tình để cho dân

Tuổi một trăm vẫn còn vui khoẻ 
Bạn hữu năm châu ngưỡng mộ anh Văn: 
Suy tôn thống soái lừng danh 
Thiên tài quân sự đàn anh mọi thời

Chúc anh mạnh khoẻ sống lâu 
Là cây đại thụ trường tồn nghìn thu 
Mai sau thế giới “Người H iền”
Tượng đài Xá ụ  sáng ngời năm châu

25/8/2010
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Võ Văn Sáu
Sinh năm: 1949
Điện thoại: 0633.767 073

t7áfe tà m

Thoạt đầu thơ phú làm chưa quen 
Mà mải mê làm rồi cũng nên.
Niêm luật của thơ rất khó nhớ 
Nhưng làm thơ mãi dễ gì quên.

11-2010
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Đọc thơ của Bác ngẫm càng hay 
Thơ thép nhưng tình cứ vẫn đầy.
Yêu nước thương nhà, thương bốn bể  
Giận lang ghét sói, ghét tù đày. 
Phong ba bão táp luôn bình tĩnh 
“Cháo bẹ rau măng” đã dạn dày.
Thơ Bác rộng sâu như biển cả 
Đọc thơ của Bác càng mê say.

11-2010
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Rừng thông reo nhờ có sức gió 
Tấm gương trong mới rõ bóng hình 
Người nhờ tự phê, phê bình 
Mới chì cho mình minh bạch, khuyết ưu.

07-2010
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Xuân Hương nước biếc lẫn mây trời 
Gió thổi, thông reo, khách dạo chơi 
Thành phố muôn hoa đầy sức sống 
Để mừng để nhớ đáy lòng tôi.

0 8 -2 0 0 9
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Xuân về, đến ngắm ao hồ chơi 
Sóng gợn trên hồ, đàn vịt bơi 
Gió thổi trên hồ, sen lá động 
Sao in dưới nước, ánh trăng soi

Nguyệt trên trời, ánh soi vàng rực 
Sen dưới đầm, hương tỏa khấp nơi 
Xuân mới, cùng nhau xin chúc tụng 
Dân giàu, nước mạnh, nở hoa đời.
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“Núi rừng có điện thay sao’’
Câu thơ hay ấy thấm vào mai sau 

Từ đường phố đến vùng sâu 
Từ đồi cao đến trảng sâu núi rừng 

Ở đâu ai cũng vui mừng 
Dồi cao rẻo thấp sáng bừng muôn sao 

Ở đâu sao cũng chiếu vào 
Đẩy lùi lạc hậu đón chào văn minh.
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Ông trời ãn ở bất công 
Lúc vui mưa thuận, lúc buồn nắng nôi 

Đất khô nhiều quá đi thôi 
Cà phê hoa lá héo rồ i làm sao?

Mong trời cho trận mưa rào 
Cà phê vui, chẳng vui nào vui hơn 

Cà phê càng đợi càng mong 
Ông trời vẫn nắng chang chang cả ngày.
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Ai qua Đà Lạt ghé Di Linh 
Phố mới buôn xưa thật hữu tình.
Giàu có tăng lên đường hết hẹp 
Đói nghèo giảm xuống chợ thêm xinh. 
Cách làm ăn cũ đang thay đổi 
Nếp sống văn minh đã chuyển mình. 
Mỗi sáng “nghe nhìn” bao chuyện lạ 
Vui mừng mở cửa đón bình minh.
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Tên em thường gọi thác Bobla 
Du khách vào chơi chẳng muốn ra 
Em tặng khách nghe nền nhạc thác 
Khách trao em bức ảnh rừng hoa.

v.v.s

*  Thác Bobla ở xã Liên Đầm, huyện Di Linh

ttỊịpCẻHẠ nCÂ Ậ.1̂



Hoàng Đình Thể
Sinh năm: 1950
Quê quán: Thiệu Hóa —  Thanh Hóa
Địa chỉ: Xã Hòa Trung -  Di Linh -  Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3795003, 01672770174

'TlAá (xề
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Quê nhà là đất Thiệu Minh 
Nhớ ngày tháng ấy đã sinh ra mình 

Quê hương là nghĩa là tình 
Xa quê nhung nhớ quê mình đẹp xinh 

Làng quê gắn với sân đình 
Ngôi nhà chính Tẩm vẫn xinh như thường 

Xã ta là đất kiên cường 
Hai cuộc kháng chiến sáng gương anh hùng 

Mối tình thắm thiết thủy chung 
Sông Chu uốn lượn xuôi cùng biển Đông 

Về quê chân bước qua đồng 
Hương đồng ngây ngất nỗi lòng đê mê 

Kia rồi thân thiết con đê 
Tinh không nói hết tràn trề niềm thương.

Hòa Trung, 10-5-2011
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Đà Lạt có thác Cam Ly 
Có hồ Than Thở không đi sao đành 

Thành phô' hoa đẹp, sạch, xanh 
Một vùng cổ  kính thông xanh hiền lành 

Đức Trọng có vựa rau xanh 
Di Linh nổi tiếng chè cành, cà phê 

Thành phố Bảo Lộc cận kề 
Đô thị loại mới chẳng chê chút nào 

Nhà máy ống khói vươn cao 
Ươm tơ dệt lụa bán ra mọi miền 

Đạ Huoai, Dạ Tẻh, Cát Tiên 
Quanh năm ba vụ ngập tràn cá tôm 

Người người chăm ch ỉ sớm hôm 
Nhà cao cửa rộng núi non xanh ngàn 

Lâm Đồng là đất ba zan 
Tinh sâu nghĩa nặng chứa chan tình người.

Hòa Trung, 10-4-2010
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Kính chúc cụ được thọ lâu 
Anh em con cháu trước sau vui cùng 

Sức già cụ vẫn còn sung 
Sống vui sống khoẻ vui cùng cháu con 

Chữ trung cụ đã làm tròn 
Chữ tình chữ nghĩa mãi còn khắc ghi 

Khoẻ, vui, đâu cũng cứ đi 
Tiếp thêm sức mạnh kiên trì dưỡng sinh 

Tuổi cao gương sáng chí tình 
Cây cao bóng cả nghĩa tình nêu gương 

ích nhà, thắm thiết yêu thương 
Trọn tình trọn nghĩa bốn phương bạn bè.

Hòa Trung, 14/4/2011
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Hôm nay ngày hội toàn dân 
Từ ngày lập nước có lần hôm nay 

Bỏ phiếu bốn cấp một ngày 
Bà con phấn khởi hăng say đi bầu 

Cữ tri cân nhắc trước sau 
Tìm người tài, đức, Nước, Dân sẽ giàu 

Dân chủ Đảng để  lên đầu 
Bầu đúng, bầu đủ, vàng thau rõ ràng 

Chúc cho thắng lợi vẻ vang 
Niềm tin gửi trọn vào trang sử vàng.

Hòa Trung, 07-3-2011
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về Câu lạc bộ Thơ ca 
Như về mái ấm chính nhà của ta 

Về đây sum họp một nhà 
Cùng chung ỷ  tưởng đó là thơ ca 

Người gần cho đến người xa 
Đến ngày sinh hoạt thật là đông vui 

Gặp nhau chia sẻ ngọt bùi 
Mọi người phấn khởi niềm vui dâng trào 

Đến đây ai cũng thanh cao 
Tiếng cưòi bay bổng xôn xao hội trường 

Mọi ngưòi đến từ mọi phương 
Hát bài truyền thống thân thương nghĩa tình 

Di Linh trìu mến nghĩa tình 
Tinh Câu lạc bộ trưòng sinh muôn đời.

Hòa Trung, 25-7-2011

174----------------------------------------------------------

TTlti đàn. QƯTTcĩ 7Ị)ièỉ Qỉnni th i trấn  (Di Minh• •



Phạm Xuân Thu
Thường trú: 85 Hà Huy Tập, Khu 1 TT Di Linh 

Lâm Đồng

Týtùrny xuân ‘Títâct *7ý 20 0 $

Xuân lạ i về mây tan trời nắng đẹp
Xuân lâng lâng dịu mát mọi tâm hồn
Bao chuyện đời như nước chảy mưa tuôn
Cứ chảy hoài chảy hoài
Có bao giờ dừng lại
Anh bằng lòng với vườn cây ra trái
Thấy vui rạo rực lúc xuân về.
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Anh ra đi không một lời trăng trối
Không một lời tâm sự với em
ĐI Tây Nguyên anh còn khoẻ mạnh
Điếu thuốc chén trà trò chuyện cùng em
Mới xa anh một mùa hoa cúc nở
Sao vội vàng anh nỡ đi xa
Mai về thăm quê
Đến thăm anh là đống cỏ xanh rì
Biết nói gì? Trò chuyện gì với đám cỏ xanh
Ôi! Từ nay em mất anh. Than ôi!

01-2003
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Đất trời, sông núi, nước non 
Thảng Long - văn hiến đã tròn nghìn năm 

Thăng trầm sương tuyết rêu phong 
Sớm đông mống mọc - chiều tây cầu vồng 

Nghìn năm chớp lửa mưa giông 
Mưa tan, trời lạ i nắng hồng sáng trong 

Trải qua Triều đại uy phong 
Bao nhiêu thế lực rắp lòng xâm lăng

Từ Tống, Nguyên, Mông, Minh, Thanh 
Nhưng sao bạt được Trường Sơn rừng già 

Biển Đông sâu rộng bao la 
Làm sao lấp được, ch ỉ là giấc mơ 

Trái tim đất nước anh hùng 
Bao phen lửa dốc, lửa hừng, lửa vây 

Móng tay nhọn, vỏ quýt dày 
Xuân đi hạ đến, những ngày nguy nan 

Lửa cháy gặp nước, lửa tàn 
Thủ đô vang dội, giang san vẫy vùng 

Hà Nội ba sáu phô' phường 
Bác Hồ về nước trên đường vinh quang

f * y ií  •tdịvoèịtA
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Năm châu bốn biển ngang hàng 
Sánh vai cường quốc, Việt Nam hùng cường 

Thăng Long nam bắc bốn phương 
Đổi mới, chào đón con đường ngoại giao 

Cuộc sống như nước thủy triều 
Thủ đô thanh lịch thỏa điều ước mơ 

Thăng Long ơi! Thăng Long ơi!
Muôn thuở sống mãi với trời, với trăng 

Một lòng cùng với chị Hằng 
Đêm ngày gìn giữ lấy lăng Bác Hồ 

Ngàn năm yên giấc Bác nằm 
Để cho nhân loại đến thăm viếng Người.
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Một đời người dành chữ Trung với Đảng 
Một đời người dành chữ Hiếu với Dân 
Một đời người không nghĩ đến bản thân 
Tuổi thanh xuân lênh đênh trên sóng nước 
Đêm trăn trở để  tìm ra cho được 
Một con đường cứu nước cứu dân 
Một cuộc hành trình gian khổ muôn phần 
Nhìn bề ngoài người đốt than phụ bếp 
ơ  bên trong một khí phách thiên tài 
Một anh hùng chỉ có một không hai 
Đi từ châu Âu, lại về châu Á 
Sống trên tàu tháng ngày trên biển cả 
Bác tìm đến chủ nghĩa Mác - Lênin 
Một tác phẩm khoa học thấm vào tim 
về với non sông, về với Tổ quốc 
Bác về nước, bọn tay sai xâm lược 
Là rdm khô, gặp những lúc gió to 
Lửa bùng cháy bọn chúng thành tro bụi
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Từ đồng bằng, thành phố tới rừng núi 
Đất nước đổi đời, cuộc sống vinh quang 
Đứng ngang hàng với năm châu bốn biển 
Gương của Bác trên con đường thẳng tiến 
Là một quốc gia, dân giàu nước mạnh 
Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 
Dân giàu nước mạnh, Bác đã ra đi 
Bác ra đi không đòi hỏi điều gì 
Chỉ dép cao su, tấm áo kaki 
Một lãnh tụ - Ôi! Vô cùng giản dị 
Bác ra đi, đất thương trời rơi lệ 
Sông núi khóc, nước mắt tuôn rơi 
Dân tộc Việt Nam già trẻ mọi người 
Mất một người Cha muôn vàn kính mến 
Bác ơi! Trời còn thấp đất còn hẹp 
Công của Bác không lời nào nói hết 
ơn của Bác không bút nào tả xiết.
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Đất dệt, trời thêu tự thuở nào 
Ung dung đứng đó dưới trăng sao 
Trăng lên tĩnh lặng gưdng lồng bóng 
Gió lộng mây trời núi đứng chào 
Nước biếc non xanh tình quyến rũ 
Ngân nga suối hát gió lao xao 
Sinh thời Nguyễn Trãi về đây ẩn 
Trả lạ i triều đình mũ, áo, sao. *

*tivV2tt4ị
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Mưa! Mà chú vẫn đến thăm tôi 
Chú ạ! Nay tôi đả khoẻ rồi 
Chú đến chè ngon vừa mới hết 
Trong bình chỉ có nước đun sôi 
Bà tôi đến cháu từ hôm trước 
Các cháu vừa đi học cả rồi 
Chú cứ ngồi chơi tôi xuống bếp 
Mưa to chú cứ ở đày chơi.
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Tạo hóa sinh ra phận cái kim 
Duyên tình mối vải sống im lìm 
Anh có thương em thì hãy xỏ 
Chỉ mà rối rắm khổ thân em.

tẬvẻtoA Ỳ+yiTyl  ỡCAs>ý%H.
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Vầng đông lóe sáng sắc xanh lơ 
Nắng sớm sương buông sáng hững hờ 
Gió đuổi mây lồng soi sóng nước 
Thuyền trôi gió lộng nước xanh lơ 
Lô nhô đá mũ nhớ đâu trọc 
Thấp thoáng đò đi ánh nắng chiều 
Mắc mớ duyên tình trời với biển 
Hạ Long son phấn mắt ngây thơ.
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Vượt dốc lên đồi đã tới nơi 
Ngàn thông tóc xỗa giữa mây trời 
Xuân Hương nước biếc gương lồng bóng 
Biệt thự lung linh tỏa sáng ngời 
Choáng ngợp tâm hồn đi dạo mát 
Ngâm mình dưới nắng giữa dòng người 
Thông reo gió lộng tình thơ mộng 
Lộng lẫy trời hoa đất nước ơi.
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Giờ còn ỷ  nghĩa nữa gì đâu 
Đứng đó cho mưa nắng dãi dầu 
Dinh thự vàng son, ndi trướng gấm 
Cho đời đói khổ kiếp làm trâu 
Khoanh tay chấp nhận nền đô hộ 
Nước mất nhà tan vẫn cúi đầu 
Giữ lấy ndi đây làm dấu tích 
Cho đời phán xét mãi về sau.
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Đêm ngày dãi nắng với dầm sưdng 
Bạc phận Xuân Hưdng nỗi chán chường 
Lộng gió liễu xanh dòng nước biếc 
Mây trời ánh xuống bóng lồng gưdng 
Trăng non chênh chếch tình thd mộng 
Gặp gỡ tình đầu nỗi vấn vưdng 
Lửa bén duyên tình lòng khắc khoải 
Hai người tạm biệt dưới mưa sưdng.
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Ngày nào còn ánh mặt trời
Còn có sự sống, còn Trời trong xanh
Vầng trăng kia còn tròn, còn khuyết
Người dân Việt Nam còn học tập và làm theo
Tấm gưống đạo đức Hồ Chí Minh.
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Cản phòng trống vắng mấy thu rồi 
Má phấn thẹn thùng hạt lệ rơi 
Chiếc gối còn đây nằm lạnh lẽo 
Mùng màn ở đó mấy đầy vơi

Duyên tình đứt gánh đời dang dở 
Số phận lênh đênh phải vật vờ 
Tiết hạnh để  dành cho chữ nghĩa 
Trăm năm còn lạ i giấc trong mơ

Cánh cửa duyên tình đành khép lại 
Mái nhà mưa gió để  ai lo 
Vui buồn chia sẻ cùng ai nhỉ 
Nhớ lại tình xưa những thẹn thò.



Đỗ Văn Toán
Sinh năm: 1932
Quê quán: Tỉnh Thái Bình
Thường trú: Khu 10 TT Di Linh — Lâm Đồng

7K<U tác điểvK úu&ttỳ

Mái tóc điểm sương mưa nắng pha 
Dạy con, bảo cháu sống chan hòa 
Dưỡng sinh luyện tập đôi bài võ 
Thơ phú luận bàn mấy khúc ca

Đọc báo biết thêm điều mới lạ 
Nghe đài hiểu rõ chuyện gần xa 
Dạo chơi vui thú vườn cây cảnh 
Bè bạn hàn huyên nhấp chén trà.
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Tuổi cao sức yếu quản gì 
Thể dục rèn luyện sức thì khoẻ ra 

Đừng buồn, đừng giận, đừng lo 
Sống vui, sống khoẻ làm cho sức bền 

Dưỡng sinh luyện tập thường xuyên 
Giúp ích cho nước, lợi quyền cho dân 

Tuổi già đức trí nghĩa nhân 
Giữ gìn kh ỉ tiết trong ngần gưdng soi 

Bao nhiêu lực cản đẩy lùi 
Đắng cay gạt bỏ, ngọt bùi khơi lên 

Bàn tay khối óc làm nên 
Biết bao kỳ tích vững bền dài lâu 

“Để đời nhớ được một câu 
Bạc đẩu người viết chắc đâu đã thành” 

Tiếng thơ vời vợi cao xanh 
Trăm cay nghìn đắng ngọt lành thiết tha 

Từ trong sâu thẳm mà ra 
Tâm hồn thi cử thăng hoa cuộc đời.

Q ầĩh, f * y ỉt
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Rực rỡ cờ bay đỏ thắm hoa 
Chúc mừng đại hội khúc vui ca 
Lúa vàng, cà đỏ đầy thôn bản 
Kén trắng dâu xanh khắp mọi nhà 
Đường vui tiếng hát trên khu phố  
Nhà mới khang trang đẹp bản làng 
Sắt son một dạ dân tin Đảng 
Lâm Đồng giàu đẹp nở muôn hoa 
ơn nhờ Đảng, Bác đã đề ra 
Đất nước vưon lên thịnh muôn nhà.
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Hôm nay mồng Tám tháng Ba 
Tôi đi ra chợ mua hoa tặng nàng 

Tiền nong trong túi sẩn sàng 
Đạp xe một mạch xuống hàng hoa tươi 

Cô hàng hoa mủm mỉm cười 
Anh mua hoa để  tặng người anh yêu 

Bó hoa chẳng đáng bao nhiêu 
Mà lòng phấn khởi, thêm nhiều mùa xuân 

Tuổi ta đã ngoại thất tuần 
Tuổi già trở lạ i tuổi xuân ngày nào 

Đi mua hoa về tặng trao 
Tháng Ba ngày Tám dạt dào sức xuân!
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Việt Nam đất nước anh hùng 
Rừng cây tỏa sáng, chim mừng hót ca 

Tin vui chiến thắng gần xa 
Hòa bình độc lập, hội ta tự hào 

Các anh chiến sỹ năm nào 
Ba lô nặng trĩu, biết bao nghĩa tình 

Ra đi lòng nguyện đinh ninh 
Đánh thắng Pháp, Mỹ, trọn tình quân nhân 

Trong hai cuộc chiến góp phần 
Hy sinh xương máu, nay dân hòa bình 

Thành lập Hội Cựu chiến binh 
Tự hào lịch sử, Hội mình có công 

Đoàn kết tương trợ cộng đồng 
Bảo vệ Tổ quốc, non sông thanh bình 

Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh 
Xã hội chủ nghĩa, quang vinh muôn đời.
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Thăng Long -  Hà Nội -  Thủ đô 
Ngàn năm văn hiến cơ đồ dựng xây 

Tọa đàm chuyên kể  xưa nay 
Dựng xây đất nước tháng ngày đi lên 

Danh thơm vang mãi tuổi tên 
Lập công đánh giặc chí bền ngợi ca 

Quân giặc xâm lược nước ta 
Bắt dân nô lệ nước nhà long đong 

Nhân dân đoàn kết một lòng 
Hịch truyền tướng sỹ cộng đồng đứng yên 

Công khai b í mật làm nên 
Đánh cho quân giặc ngày đêm khôn lường 

Tô bồi lực lượng khẩn trương 
Tăng thêm mưu trí diệt phường xâm lăng 

Chiến công thắng trận Bạch Đằng 
Quân thù khiếp sợ tài năng dân mình 

Đánh Pháp, đánh Mỹ muôn hình 
Có Đảng lãnh đạo tài tình kế  hay



Thiên tài có Bác tháng ngày 
Binh chủng phối hợp hăng say diệt thù 

Sáng bừng cách mạng mùa Thu 
Làm nên lịch sử chiến khu huy hoàng 

Chiến lược vừa đánh vừa đàm 
Chinh Đông phạt Bắc ta đang dùng hoài 

Tấn công phòng thủ củng oai 
Đánh cho quân giặc mãi dài hao binh 

Lập công hiển hách quang vinh 
Pháp thua Mỹ cút, dân mình yên vui 

Cờ bay tung cánh rực trời 
Hòa bình thống nhất đời đời sáng quang 

Quân thù sạch bóng hoàn toàn 
Dựng xây đất nước khang trang nhiều bề 

Mừng ngày đại lễ hướng về 
Nghìn năm văn hiến tiền đề chung vui.
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Biết giờ bạn vẫn lang thang 
Đạp xe đi giữa mênh mang đất trời 

Con đường phía trước xa xôi 
Đằng sau rơm rạ rối bời nhà quê

Mặc cho giông bão mọi bề 
Lo gì gió cuốn đường về chiều mai 

Đeo câu ngắn, khoác câu dài 
Chẳng may sao cứ nợ hoài người ơi

Mong manh thơ giữa dòng đời 
Cô' làm khô bớt mồ hôi đất này 

Ngàn năm cây lúa vẫn gầy 
Mạ non lấm láp tự ngày mới xanh

Sống nơi sóng cuốn thị thành 
Hay làm ngọn gió quẩn quanh hồn làng 

Bạc đầu bạn vẫn lang thang 
Tím câu lục bát còn hoang giữa đời!

ulịịXẻHẠ -nyXti



Ẩ c íc  (A cU  c & ttÁ  y i à

Ai bảo rằng tôi tuổi đã già 
Xuân gần tám chục vẫn thi ca 
Càng yêu lũ cháu ngoan thùy mị 
Lại mến đàn con giỏi nết na 
Lúc hứng ngâm thơ nhìn khóm cảnh 
Khi nhàn vịnh phú ngắm bồn hoa 
Gia phong nền nếp đời an lạc 
Thi hữu tao đàn xướng họa ca

vẫn khoái giao lưu hợp cảnh già 
vẫn mê kỳ tửu với thơ ca 
vẫn vui ao lắm tôm nhiều cá 
vẫn thú vườn nhiều táo với na 
vẫn mến cành lan vừa nảy lộc 
vẫn yêu giàn lý mới đơm hoa 
vẫn say xướng họa cùng thi hữu 
vẫn quý bạn hiền đến với ta.
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Hai bảy tháng bảy là ngày
Hòa bình độc lập như cây ai trồng
Là ngày thể hiện tấm lòng
Thương binh Liệt sỹ tiền phong dựng cờ
ơn Đảng cộng sản, Bác Hồ
Bảy mươi lăm tuổi là kho sử vàng
Nhờ đâu dân được vẻ vang
Nhờ đâu dân thoát lầm than đói nghèo
Nhờ đâu dân trí nâng cao
Nhờ đâu đất nước đi vào cách tân
Nhờ đâu xã hội văn minh
Nhập hội A Pếch vươn mình Á - Âu
Sánh vai cùng với toàn cầu
Việt Nam kiêu hãnh ngẩng đầu đi lên
Đất nước thống nhất vững bền
Chủ nghĩa xã hội là nền núi sông
Là nhờ ơn Đảng tiền phong
Thương binh Liệt sỹ trong lòng dân ta.

t> y lí ttỆycStt-ậ
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Giang sơn đất nước nở hoa 
Mừng ngày kỷ niệm Đảng ta ra đời 

Đảng ta là ánh mặt trời 
Xua tan đen tối, loài người vinh quang

ơn Đảng Cộng sản Việt Nam 
Mang lại quyền sống hân hoan muôn người 

Xuân sang hoa nở nụ cười 
Mừng Đảng Cộng sản sáng ngòi non sông.
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Nguyễn Quốc Trí
Sinh năm: 1933
Quê quán: Nghi Xuân -  Hà Tĩnh
Thường trú: Đồng Lạc -  Tân Nghĩa -  Di Linh -  Lâm Đồng

'Ttyàcỷ ứsc CM tocẩc

Chào mừng mồng Một tháng Mười 
Nguồn vui tỏa sáng Hội người tuổi cao 

Tọa đàm bao chuyện đổi trao 
Ôn về lịch sử thấm bao nghĩa tình 

Thiên tài có Bác quang vinh 
Vĩ đại có Đảng đượm tình thơm vang 

Trường kỳ kháng chiến vững vàng 
Đánh đuổi xâm lược vẻ vang nước nhà
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Cờ sao rực rổ gần xa 
Đoàn kết quanh Đảng xây đà đi lên 

Danh thơm vang mãi tuổi tên 
Hội người cao tuổi chí bền càng cao 

Xuân xanh xông xáo tự hào 
Vẹn tròn nghĩa cả nâng cao đức tài 

Cội nguồn sáng tỏa tương lai 
Cây cao bóng cả, đức tài phẩm cao.
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Cờ sao rực rỡ gần xa 
Đoàn kết quanh Đảng xây đà đi lên 

Danh thơm vang mãi tuổi tên 
Hội người cao tuổi chí bền càng cao 

Xuân xanh xông xáo tự hào 
Vẹn tròn nghĩa cả nâng cao đức tài 

Cội nguồn sáng tỏa tương lai 
Cây cao bóng cả, đức tài phẩm cao.
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Cao niên hồi tưởng xuân xanh 
Công, tư trọn vẹn đã hoàn thành 
Tay cày, tay súng đây nghị lực 
Toại nguyện lòng mừng mãi thơm danh

Tinh mơ thể dục dưỡng sinh hoài 
Sổng vui tươi khoẻ luyện ban mai 
Trẻ khoẻ xông pha, già mẫu mực 
Chùm thơ chuyên viết có thêm bài.
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Chữ “nhịn” mọi sự yên lành 
Ai mà nhịn được trời dành lộc cho 

Nhịn cha, nhịn mẹ phước to 
Nhịn anh, nhịn chị khỏi lo bất hòa 

Nhịn luôn cả bạn gần xa 
Thân á i hòa thuận quả là vui thêm 

Mến yêu chữ nhịn êm đềm 
Thiếp, chàng nhỏ nhẹ kề bên xây đời 

Nói năng lịch thiệp vui tươi 
Nết na, lễ phép vàng mười kém xa 

Tâm tư chuyện kể  nôm na 
Quỷ yêu chữ “nhịn” mến ta, yêu người.
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Đêm trăng dạo ngắm trời mây 
Đèn sao tỏa sáng tràn đầy niềm vui 

Ông, bà chung lố i dạo choi 
Ngắm nhìn phong cảnh nụ cười nở hoa 

Say sưa trò chuyện đậm đà 
Vô ra ngắm mãi đồi cà mến yêu 

Ông, bà cười nói bao điều 
Vần thơ khơi dậy còn nhiều chuyện vui 

Hoa quê thơm ngát rừng đồi 
Nhịp nhàng chung bước ngắm trời, ngắm sao 

Cao Nguyên gió lộng rì rào 
Bên bà ông kể thắm bao nghĩa tình.
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Chào mừng đại lễ nước nhà 
Nghìn năm lịch sử nở hoa thơm lừng 

Cờ sao cả nước sảng trưng 
Rồng lân chung múa không ngừng ngày đêm 

Cồng chiêng đàn nhạc vui thêm 
Tiết mục rố i nước vang lên nụ cười 

Pháo hoa sáng rực bầu trời 
Kiều bào mong ước về chơi quê nhà 

Á - Âu đâu cũng ngợi ca 
Có Bác có Đảng trẻ già vui thêm 

Sử vàng lưu mãi tuổi tên 
Quân dân đánh giặc làm nên anh hùng 

Hòa bình thống nhất vui chung 
Việt Nam độc lập lẫy lừng tiếng vang 

Thăng Long -  Hà Nội huy hoàng 
Danh thơm muôn thuở sáng quang đời đời.
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Thiên nhiên sinh tạo Trường Sa 
Đứng trên biển cả ngợi ca muôn đời 

Chung cùng bộ đội vang lời 
Giữ thềm lục địa, không rời ngày đêm 

Gió mùa Đông Bắc nổi lên 
Biển reo, sóng lớn vỗ bên đảo hiền 

Dù cho gian khổ, chí bền 
Bộ đội với đảo làm nên diệu huyền 

Tô bồi luyện tập thường xuyên 
Mến yêu đảo quý xây nên công dày 

Đất liền tàu tiếp chuyển ngay 
Rau xanh nước ngọt gạo nay thêm nhiều 

Máy reo trao đổi sớm chiều 
Tin tức biển đảo có nhiều niềm vui 

Quê hương đâu cũng sáng tươi 
Đảo xa nhớ mãi vang lời xưa nay 

Chúc các chiến sỹ hăng say 
Nguồn vui sức khoẻ tháng ngày đi lên 

Danh thơm vọng mãi tuổi tên 
Nghĩa tình biển đảo sáng thêm quê nhà.

Ỷtyíii ttjịi/c2ị*fí
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Bác Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta 
Dã hiến dâng cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam 
Bôn ba hải ngoại đi tìm đường cứu nước 

Mừng ngày cách mạng mùa thu 
Nhớ khi khởi nghĩa chiến khu lẫy lừng 

Ngọn cờ bách chiến sáng trưng 
Có Đảng lãnh đạo quân dân một lòng 

Đứng lên đánh giặc lập công 
Công nông liềm búa cộng đồng tiếng vang 

Đánh cho quân Pháp đầu hàng 
Chiến công hiển hách tiếng vang hoàn cầu 

Tiếp sang đánh Mỹ bước đầu 
Tiềm lực kinh tế  Mỹ giàu thêm sang 

Đem quân xâm chiếm miền Nam 
Đạn bom bắn phá xóm làng của ta 

Binh chủng quyết chí xông pha 
Đánh cho Mỹ cút, ngụy ra xin hàng 

Cờ sao tung cánh bạt ngàn 
Hòa bình độc lập vinh quang muôn đời
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Sử vàng sáng chói vang lời 
Quân thù sạch bóng yên vui xóm làng 

Lịch sử đất nước vẻ vang 
Danh thơm nhớ mãi bóng vàng tuổi tên 

Công danh đánh giặc sáng thêm 
Mùa thu tháng Tám sáng lên đã từng 

Mùa thu cách mạng dân mừng 
Việt Nam đất nước bừng bừng nở hoa 

Anh hùng đánh giặc ngợi ca 
Nhớ ngày kỷ niệm, hát ca chào mừng.

ịỳịr t*yU  fJỊịX
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Nhớ ngày quốc khánh nước nhà 
Mồng Hai tháng Chín dân ta chào mừng 

Cờ bay tung cánh sáng trưng 
Thiên tài có Bác dân mừng Đảng vui 

Có Đảng lãnh đạo sáng ngời 
Công nông liềm búa tức thời đứng lên 

Tầm vông vũ khí chí bền 
Binh chủng phôi hợp trận tiền ra quân 

Dân công phục vụ tận tình 
Tiếp lưdng tải đạn bên mình chuyển ra 

Thanh niên dũng cảm xông pha 
Xung phong bao việc ngdi ca vẫn hành 

Cộng đồng đánh giặc tan tành 
Pháp thua Mỹ cút thdm danh nước nhà 

Ngọn cờ tỏa sáng gần xa 
Hòa bình độc lập nhà nhà yên vui 

Chiến công vang dậy đất trời 
Sử vàng sáng chói đời đời nhớ thêm
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Danh thơm vang mãi tuổi tên 
Lập công hiển hách làm nên anh hùng 

Hòa bình độc lập vui chung 
Quân thù sạch bóng lòng mừng hát ca 

Nam -  Bắc là con một nhà 
Mừng ngày độc lập nở hoa thơm lừng.

(3®** *JỊfiicZHẠ ơCAs&to,
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Trần Minh Tuấn
Sinh năm: 1934
Quê quán: Trực Đại -  Nam Định 
Thường trú: 16 Ngô Sỹ Liên, khu 11 TT Di Lỉnh, 

Lâm Đồng

Một ngàn năm Thăng Long rạng rỡ
Một ngàn năm trang sử tươi hồng
Việt Nam non nước mênh mông
Hồ Gươm in bóng cờ hồng tung bay
Cầu Thê Húc đêm ngày tấp nập
Soi nước hồ Gươm đón khách qua
Tháp rùa sừng sững nguy nga
Gươm thiêng vật báu lời ca anh hùng
Chùa một cột ung dung hoành tráng
Nét son vàng kiến trúc Việt Nam
Quốc Tử Giám ghi danh hào kiệt
Những người con chiếm bảng khôi nguyên
Trị vì đất nưỏc vững bền
Qua từng triều đại ghi thiên sử vàng
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Từ cháu con Vua Hùng dựng nước 
Đến Bác Hồ thao lược tài ba 
Ngàn năm muôn bản hùng ca 
Đều chung vun đắp sơn hà Việt Nam 
Xứng danh con cháu Lạc Hồng 
Thêu hoa dệt gấm non sông huy hoàng 
vẫn kiên trung Việt Nam Độc Lập 
Thống nhất non sông Nam, Bắc một nhà 
Dâng Bác kính yêu muôn vạn đóa hoa 
Hương sen thơm ngát Thủ đô anh hùng 
Ngàn năm văn hiến gương trong 
Ngàn năm trang sử huy hoàng là đây.

7-2006
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Nước Việt Nam xưa nay là thế
Đức, Nghĩa, Nhân khuôn ngọc thước vàng
Lý... Lê... Trần... sử vang muôn thuở
Tiếp bước hào hùng truyền thống cha ông
Thắng ngoại xâm, nay ắt chẳng nghèo nàn
Đoàn kết, đoàn kết dân bàn, dân quản lý
Khó khăn trăm bề cũng sẽ thành công
Nước Việt Nam con Lạc, cháu Hồng
Đất Thăng Long, Thần Kim Quy ẩn hiện
Thuở các vua Hùng có công dựng nước
Nay con cháu Bác Hồ quyết cùng nhau giữ nước
Cho giang sdn gấm vóc đẹp muôn đời
Cho tưong lai giống nòi đất Việt
Sánh vai cùng thế giới năm châu.

4-2006
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Người con đức độ thảo hiền 
Lo việc gia đình, giúp đỡ mẹ cha 

Thương con trẻ, kính ông bà 
Vui dạy con cháu nết na thảo hiền 

Đừng nên hám chức cậy quyền 
Đừng vì địa vị mà quên nghĩa tình 

Ăn ở trên dưới phân minh 
Dừng nên cậy của mà khinh người nghèo 

Đi về phải hỏi phải chào 
Vui vẻ ngọt ngào thưa mẹ, kính cha 

Ra đường tôn trọng người già 
Thương yêu con trẻ như là người thân 

Hoa thơm ắt sẽ có phần 
Làng xóm gia đình nghĩa nặng, tình sâu.
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Ỏng sắp tám mươi chẳng thấy già 
Bà ngoài bảy chục vẫn thơ ca 
Yêu thương con cháu tình lưu luyến 
Quý mến anh em nghĩa thiết tha 
Một thuở ngăn thù gìn đất nước 
Bao phen đuôi giặc giữ sơn hà 
Giao lưu thơ phú cùng thi hữu 
Có thú nào bằng bạn với ta.
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Dời đô cung kính mệnh trời 
Vì dân, vận nước muôn đời mai sau 

Đại La rồng cuộn, hổ chầu 
Đông, tây, nam, bắc tựa vào núi sông 

Phong cảnh cao đẹp một vùng 
Bốn phưong tụ hội, non sông thịnh cường 

Quyết sách sáng tựa vừng đông (1010) 
Triều Lý Công uẩn sử vàng ghi danh (1225) 

Niên hiệu Thuận Thiên điển hình 
Dời đô Ninh Bình ra chốn Dại La 

Văn kiện như một bài ca 
Triết học, chỉnh trị quả là văn chương 

Trung tâm trời đất bốn phương 
Muôn dân tụ hội con rồng cháu tiên 

Hội nhập, phát triển tiến lên 
Khả năng phòng thủ vững bền muôn năm

f* y lí

217



Kinh đô độc nhất Việt Nam 
Quốc gia hưng thịnh, vinh quang đời đời 

Thăng Long chính thức mệnh trời 
Tài năng, trí tuệ đã mười thập niên 

Thăng Long, Hà Nội ngàn năm 
Thủ đô văn hiến, Rùa Vàng trao gươm 

Sơn hà, xã tắc vững bền 
Văn hóa, chính trị ghi thiên sử vàng 

Toàn dân ca khúc khải hoàn 
Năm châu, bốn biển anh em một nhà 

Giang sơn gấm vóc nở hoa 
Ngàn năm, ngàn bản bài ca anh hùng.

13-9-2010
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Cánh mạng Tháng Tám thành công 
Mồng Hai tháng Chín cờ hồng tung bay 

Ba Đình lịch sử rạng ngời 
Tuyên ngôn độc lập vang trời núi sông 

Điện Biên giặc Pháp đầu hàng 
Miền Bắc giả i phóng vinh quang đời đời 

Căm thù giặc Mỹ sục sôi 
Đất nước tạm phải chia đôi hai miền 

Có Đảng, Bác vững niềm tin 
Bắc, Nam ruột thịt anh em một nhà 

Mùa xuân bảy lăm nở hoa 
Đánh cho Mỹ cút, ngụy ra đâu hàng 

Hoàn toàn giả i phóng miền Nam 
Giang sơn thống nhất vẻ vang muôn đời 

Năm châu, bốn biển chung vui 
Việt Nam độc lập rạng ngời sử xanh
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Bác ơi, chúc Bác ngủ ngon 
Đài sen dâng Bác, cháu con tiên rồng 

Hùng Vương dựng nước oai phong 
Bác Hồ giữ nước, anh hùng muôn năm 

Giang sơn to đẹp đàng hoàng 
Dân giàu, nước mạnh vẻ vang đời đời 

Mốc son thế kỷ hai mươi 
Anh em, bè bạn chung vui reo hò 

Xây nền độc lập tự do 
Hoa thơm, trái ngọt đến bờ vinh quang.

2 - 8-2010
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Cội nguồn quan họ nước ta 
Kinh Bắc anh chị, đó là Bắc Ninh 

Thăng Long - Hà Nội xứ Đông 
Xứ Đoài, Nam Định một vùng Nghệ An 

Hà Tĩnh, xứ Huế rõ ràng 
Bảy miền quan họ dịu dàng vang ca 

Mỗi khi khách đến thăm nhà 
Mời trầu, mời nước thiết tha ân tình 

Chè xanh em để mời anh 
Trầu têm cánh phượng, anh dành trao em 

Áo dài thắt dải lưng xanh 
Chiếc khăn mỏ quạ đượm tình quê hưdng 

Trầu têm cánh phưựng, cau non 
Chiếc ô lục soạn gió nghiêng má hồng 

Xà tích xúng xính bên hông 
Nón ngang em đội, má hồng răng đen 

Mời anh mời chị làng bên 
Trâu thdm cầm lấy nên duyên Tấn - Tần 

Mời anh chung chén rượu hồng 
Đôi môi chưa nhắp mà lòng đã say
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Thổ Hà, Quế Võ là đây 
Bánh chưng, bánh dày làm lễ trao duyên 

Chè sen tráng miệng mời anh 
Chia tay nhớ mãi, trao vành nón nghiêng 

Yêu đôi má lúm đồng tiền 
Mến người quan họ se duyên td vàng 

Nhớ câu quan họ Bắc Ninh 
Cội nguồn Kinh Bắc thắm tình nước non.

Di Linh, 22-02-2010

222---------------------------------------------------------------------

'Tíli đòn Qi(ydj (J)ìèt Qịtun th i trấn rDi Minh • •



@ â,oc C ổ i <fyộcatt,

Quê em quan họ Bắc Ninh 
Bốn mươi chỉn xã cổ  truyền đến nay 

Chúc mừng cha mẹ xuân này 
Như cây đại thụ gió lay chẳng sờn 

Hoa thơm, liền chị liền anh 
Bạn bè thế giới đả dành cho ta 

Giang sơn dệt gấm thêu hoa 
Việt Nam rạng rỡ bài ca trữ tình 

Là câu quan họ Bắc Ninh 
Trầu têm cánh phượng hữu tình nên duyên 

Mời anh, mời chị bốn phương 
Về thăm Kinh Bắc vấn vương trong lòng 

Mai vàng, đào thắm ngát hương 
Trầu cau nên nghĩa vợ chồng trăm năm.

Di Linh, 22-02-2010
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Di qua Đồng Lộc viếng thăm 
Thoáng nhìn mắt đã đăm đăm lệ sầu.

Chân đồi bom Mỹ khoét sâu 
Ngã ba Dồng Lộc lệ sầu chứa chan.

Văn bia càng ngắm càng thương 
Căm thù giặc Mỹ dã man vô cùng.

Đạn, bom gào thét quanh mình 
Máu xương gửi đất trọn tình nước non.

Mười cô, mười bông hoa thơm 
Mái tóc chưa kịp vấn vương bụi trần.

Gió chiều quyện khói hương thơm 
Ngã ba Đồng Lộc nhớ thương đêm ngày.

Mười ngôi mộ, đẹp tuyệt vời 
Tuổi thanh xuân, vẫn sáng ngời niềm tin.

Anh hùng bất khuất, trung kiên 
Ngàn năm ghi tạc vào thiên sử vàng

Bông hoa cô gái Việt Nam 
Hương thơm tỏa ngát vinh quang đời đời.

Bạn bè thế giới chia vui 
Mười bông hoa đẹp sáng ngời bốn phương.

02-7-2010
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Ngô Đình Tự
Sinh năm: 1945 
Quê quán: Quảng Ngãi 
Thường trú: 65 Lương Thế Vinh -  Khu phố 10 

TT Di Linh, Lâm Đồng

7 ^ ^  &&€'(€’ &C(Ttộ •

Thơ hiện hữu trong từng hơi thở 
Mang tình thơ, ý  nhạc đến cho người 
Thơ không thể là buồn vui giả dối 
Nước đun cao, hơi thoát đọng nên lời

Cũng có thể là nỗi niềm trăn trở 
Không là người sao thể có thơ ca 
Thơ là máu, là xương, là da, tất cả 
Là buồn vui đích thực của thân ta

(^C fr f f y í í
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Trời không thể một ngày không có gió 
Người không thể một ngày lịm tiếng thơ 
Ngày bâng khuâng đêm trôi về bổ ngõ 
Câu lục nồng, câu bát thắm duyên tơ

Thiên đường hỡi, trần gian tha thiết quá 
Buồn lên men, vui hóa rượu xô bờ 
Thơ hiện hữu trong từng hơi thở 
Không là người sao thể có thơ ca.
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Cho tuổi trẻ hôm nay 
Chung sức, chung lòng 
Gắng công học tập 
Nhớ cội thương nguồn 
Sáng đẹp lương tâm 
Cùng nhau tiến bộ
Lửa của những người cao tuổi Di Linh 
Lan tỏa yêu thương 
Trong từng làng, thôn, ngõ phố  
Tỏ thấu văn minh 
Về với mọi nhà
Hôm nay là ngày hội của chúng ta
Của người cao tuổi Việt Nam
Chúng ta đừng để thẹn lòng
Với ngọn lũa năm xưa
Sống xứng đáng làm gương cho lớp trẻ
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Hãy nhổ tận gốc trong lòng ta
Bệnh hẹp hòi, bảo thủ
Bệnh tự tôn, định kiến, tị hiềm
Sống hòa á i khoan dung
Lời với ý  tròn câu đạo lý
Ngát mùi nhân nghĩa
Cái nhân nghĩa kiên trung của ngàn xưa
Các bô lão triều Trần
Diện mạo của người cao tuổi hôm nay
Đẹp hơn, cao hơn bao giờ hết
Nhà nước tôn vinh, xã hội tôn vinh
Lửa trong ta còn sống mãi
Sống khoẻ, sống vui, sống có ích cho đời
Góp lửa dựng xây đất nước, con người.
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Có một ngày vui, vui trong ta 
Tuổi cao tìm đến, tuổi cao là 
Di Linh - Hàm Thuận thơm tình nghĩa 
Hai dải quê hương một khúc ca

Có một ngày vui ta gặp ta 
Răng long đầu bạc đến thăm nhà 
Giao lưu tình cảm thêm sâu đậm 
Cao tuổi tình chung mãi thiết tha

Chẳng ngại đường xa, chẳng ngại sông 
Tuổi cao tình nghĩa vẫn đang nồng 
Nghĩa cả non sông còn sâu nặng 
Tóc bạc lòng son mãi thủy chung

Sống khoẻ, sống vui, ích cho đời 
Lời thơ tiếng hát mướt đôi môi 
Mới hay tóc bạc lòng đâu bạc 
Cao tuổi càng thêm hiểu luật trời
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Lịch sử sang trang đất hồi sinh 
Hội người cao tuổi được tôn vinh 
Nhắc nhau hãy sống nêu gương sảng 
Tuổi trẻ noi theo vẹn đức, tình.

Thế hệ ta nay tuổi gần trăm 
Di Linh mừng đón Hàm Thuận thăm 
Đất đỏ cao nguyên bừng sáng dậy 
Ước gì được gặp lạ i hàng năm.
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Các con điên khùng hạ, đốn gỗ cây 
Tim diệt săn lùng thú rừng quý hiểm 
Khiến đại ngàn kêu thương cầu cứu 
Rốn biển sâu đổ lệ thét gào

Chính các con đã quá Ư tàn bạo 
Diệt hại môi trưòng sinh thái đảo điên 
Người không tha đất không dung, núi rừng phẫn nộ 
Đẩy đồng bào, nhân dân vào vòng thảm họa

Giờ đây Xuân - Hạ - Thu - Đông
Bốn mùa tám tiết, chỉ còn nắng và mưa điên đảo
Bão lũ hoành hành, hạn hán tấn công
Ôi! Hậu quả khiển dân điêu đứng vô cùng

Hãy tĩnh lại đi, hỡi các con của mẹ 
Để quê hương tìm lại sắc tươi hồng 
Đồng bào ta thoát được nạn bão giông 
Xây đất nước phồn vinh bền vững mãi.

8-2007

231



tuxe Cỡ4t  m ắ t

Nắng mưa cùng đội trên đầu 
Bão giông, sương lạnh cùng bâu quanh mình 

Hết mưa, nắng lạ i vô tình 
Vàng hoe con mắt cảnh tình nông dân.
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Vào vườn cuốc đất cà phê 
Để cho thơ lại mải mê quanh vườn 

ô  kìa chiều đẫm hơi sương 
Tay trần bám đất mười phương trở về.

... 3 f l L .........

233



'KẩẶc cụ *yiycuỷễ*t *Dce

Chàng Kim - Từ Hải - Thúy Kiều 
Ba gương tình nghĩa phải liều nạn tai 

Kim liều sợi tóc chẻ hai 
Nửa theo người cũ, nửa lai phận mình 

Từ liều, liều cả bình sinh 
Vứt giang sơn một chữ tình trên vai 

Kiều liều thân phận cả hai 
Phận đành bạc phận, thân tài thiệt thân 

Câu thơ đùng đục trong ngẩn 
Đục lòng kẻ ác, trong ngân nghĩa tình 

Nguyễn Du ơi! Có hận mình 
Bút lông nào thể đâm mình quỷ ma 

Tham quan ác bá mật nhà 
Câu Kiều máu chảy lệ nhòa người thơ 

Hồn thơ dạt bến xô bờ 
Hồng nhan mấy nẻo bơ vơ lạc dòng.
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Thời gian không ngừng nghỉ
Xuân hạ thu đông nối tiếp
Tuổi đời chồng chất lên nhau
Mùa xuân Canh Dần lại đến
Sáu lăm năm tóc đời dày mỏng
Khôn dại, dại khôn tóc rụng theo ngày
Lời khen chê đầy túi
Buồn vui như loài cỏ may
Bám dính theo người
Xuân của đất trời vẫn như ngày cũ
Xuân của lòng người muôn vạn đổi thay
Tâm sự riêng: Tháng ngày lú lẫn
Tâm sự chung: Bùi ngọt chua cay
Ta đang tâm sự cùng xuân
“Còn mãi những mùa xuân” phía trước
Sự trẻ trung tùdi mướt tuổi già
Tim đến Câu lạc bộ thơ ca
Giữa bao mắt nhìn thắn ái

f» y lí
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Xua tan đi phiền muộn riêng mình
Niềm vui là liệu pháp dưỡng sinh
Nụ cười kết giao bằng hữu
Hãy bỏ lại sau lưng
Những giận hờn bình, phê sáo rỗng
Giam hãm hồn ta thành chốn lao tù
Hãy đến bên nhau
Trong bao dung rộng lượng
Để đón xuân về bằng tất cả yêu thưdng.

Xuân Canh Dần
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Mắt lả mù sương trời cúi thấp 
Biển xanh nghiêng đồi ngát hương cà 
Trời đất gần nhau chừng rất lạ 
Em về tóc lạnh rối sương sa 
Về Di Linh mắt nhìn chiếc lá 
Điện sáng đồi cao lững lưng trời 
Về Di Linh đất màu mõ ấy 
Tầm mắt nhìn xanh mượt nương chè 
Bên suối bên đồi thông reo gọi 
Thác đổ gần xa điệp khúc ca 
Em qua lũng thấp đèo cao ấy 
Tóc đẫm hương rừng chân nhớ thương 
Hòa Trung, Nam, Bắc<1> em về lại 
Đinh Trang Hòa, Tân Thượng em qua 
Tam Bô' thơm mía đường đậu bắp 
Trủng Khe ơi! Mát dạ Liên Đầm 
Bảo Thuận vươn mình nghe nước dậy 
Thủy lợi về Gung Ré thay da 
Tân Thượng, Tân Châu cà trĩu quả 
Khúc hùng ca Gia Bắc, Sơn Điền

(1) Những chữ viết hoa là tên xã của huyện Di Linh
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Tân Nghĩa mang tên lòng nhớ xứ 
Đinh Lạc nghe chừng lạc khúc ca 
Di Linh về đây dân khắp naả 
Giã Hiệp cùng chung nghĩa đồng bào 
Di Linh thiết tha chung cuống lá 
Chung một quê nhà: Kinh -  Thượng ta 
Biết bao xúũng máu hòa trong đất 
Để mãi Di Linh thắm sác cờ 
Áo mới choàng lên màu sắc mới 
Diệp khúc hùng ca đời nở hoa 
Em đi trong sớm vai mềm Ướt 
Bạc tóc màu sương tóc điểm sương 
Em đi qua SUỐI chân mòn đá 
Lúng nặng gùi lưng bóng ngả đường 
Em yêu đất đỏ ba zan đỏ 
Đỏ thắm màu son tình quê hương 
Dất lành chim đậu, chim về đậu 
Nghĩa nặng tình sâu nghĩa nặng sâu 
Bài ca đất đỏ DI Linh đó 
Đỏ mãi lòng ta đỏ thắm tình.
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Cĩhtỉđng tặng những, người em gái ~K’lôo

Tới dây mới biết em là 
Một trầm hương giữa xứ cà Cao Nguyên 

Mắt nhìn rừng, đổ rú nghiêng 
Mù sương suối tóc đảo điên khe đồi 

Hương cà thắm lựng đôi môi 
Màu da bánh mật bồi hồi lòng ai 

Em cười như thể chia hai 
Nửa màu hoang dại, nửa lai thị thành 

Nửa màu sương khói đồi xanh 
Nửa cười không thể không đành lòng em 

Câu thơ biền biệt vai mềm 
Đêm cao nguyên dậy trong em sóng cồn.
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Giữa Cao Nguyên tình em tha thiết quá 
Dã Quỳ ơi! Vàng nhuộm bước chân xa 
Khắp bụi bờ, khắp đường đi muôn ngả 
vẫy tay chào vàng ả Dã Quỳ em 
Em chọn cho mình sắc màu quý giá 
Màu của muôn xưa vàng reo chiến mã 
Màu của muôn sau tinh thần hoang dã 
Điểm tô đời vàng lố i hẹp thăng hoa 
Hồn thắm bụi đường vàng tươi sương giá 
Không sánh cùng loài hoa kiểng kiêu sa 
Em mộc mạc sao mà yêu mến quá 
Bản làng xa vàng sáng bước em về 
Em chẳng van xin, cũng chẳng mời chào 
Lòng em biếc trải vàng tim mách bảo 
Em có gì đâu, một loài hoang thảo 
Vui khách đường xa màu Dã Quỳ vàng.
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Trước tòa
Cha mẹ ký vào đơn ly dị 
Con trẻ ở nhà 
Bỗng chốc hóa mồ côi 
Cha mẹ chúng vẫn còn 
Chúng lại mồ côi!
Họ vẫn tiếp tục sống
Tiếp tục kiếm tìm
Cái điều xứng ý
Đẩy con mình vào cuộc sinh ly

tyyXyi
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Những con trẻ mồ côi 
Không cẩn chít khăn tang 
Không cần tiễn đưa cha mẹ mình 
Ra huyệt mộ
Mà lòng con phủ đầy cay đắng 
Giấc ngủ con phủ trắng khăn tang 
Cha mẹ còn -  con không nơi nương tựa 
Cha mẹ còn -  sao phải chia đôi 
Cha mẹ còn -  sao con mồ côi!
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Sông nào chẳng bắt nguồn từ núi thẳm 
Chảy về xuôi bao cung bậc thăng trầm 
Mang nguồn sống trào dâng tươi sắc thẳm 
Vệ Giang ơi sông của vạn tấm lòng

Sông của nước của ruộng đồng bến bãi 
Của thôn làng ngào ngạt lẽ yêu thương 
Đôi bờ ấy mang dáng hình thôn nữ 
Ngả đôi bờ tóc xõa mượt tơ vương

Hoàng hôn xuống bình minh lên thúc gọi 
Tiếng chim muông hòa quyện tiếng ai thương 
Màn hợp xướng giữa đôi bờ thơ mộng 
Sông Vệ ơi! Em mãi mãi tươi hồng

Tràng nước ấy tô cát bờ thơ mộng 
Thiên đường rơi từ một lũng xanh sông 
Vầng trăng cát lòng xuân xanh thức dậy 
Trăm yêu thương dồn tụ một nơi này
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Em đả sống qua bao mùa nước nổi 
Dã thương gào bởi nước cuốn mưa tuôn 
Giặc lũ ấy mượn thân em vùi dập 
Bao thôn làng chìm ngập nỗi đau thương!

Ai chẳng có một dòng sông để nhớ 
Để yêu thương và để  nợ một ai 
Đời sẽ khác, thôn làng kia sẽ đổi 
Nếu xa xưa chẳng có nước sông về

Em màu mỡ thịt da luôn tắm gội 
Đem màu xanh tươi thắm vạn vun bồi 
Em là Vệ, tình em giăng khắp lối 
Dầu ra đi cái nhớ lại quay về.
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Lửa tình từ thuở tóc xanh 
Năm mươi năm tưởng đã thành tro than 

Nào hay tình cũ đá vàng 
Lửa xưa còn thắm tâm can chúng mình.
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Mù sương khắp nẻo đi về 
Chiều mênh mông phủ tứ bề khói sương 

Chim về nghiêng cánh rẽ sương 
Mây mù sương, sóng mù sương, sương mù.
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Rừng chiều vàng nhuộm sắc thu 
Em về đâu giữa hoang vu núi đồi 

Em về đâu bóng đơn côi 
Em về đâu nẻo xa xôi em về.
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Sáu mươi tuổi viết câu thơ về mẹ 
Lòng băn khoăn chẳng viết nên lời 
Câu hiếu tử khiến lòng con bối rối 
Bởi biết rằng tình mẹ biển xanh khơi

Mẹ đã đi qua bao mùa bão táp 
Mẹ đã đi qua bao nỗi thăng trầm 
Đồng cạn đồng sâu dãi dầu muôn lối 
Chẳng tiếc mình, nghĩ đến cháu con thôi

Mẹ thưòng kể  đời ta qua mấy bận 
Mỗi lần sinh, cái chết cận bên mình 
Bom đạn tha, chừa bệnh đau thoát khỏi 
Phước đức cha ông lúa lép lạ i lên mầm

Cả đời mẹ là một thiên truyện sống 
Khắp buồn vui như sóng vỗ liên hồi 
Và đòi mẹ là cả mùa biển động 
vẫn nên mùa tôm cá cháu con vui.
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tyuyễn Thị Tựa 
tinh năm: 1942
tinh quán: Lý Viện -  Bắc Lỵ -  Hiệp Hòa -  Bắc Giang 
hường trú: Khu ỉ TT Di Linh -  Lâm Đồng

* v < íít còc d ầ c c  x u á n

Ai qua thị trấn Di Linh 
Dừng chân ghé lại bên đình quê tôi 

Có Câu lạc bộ rất vui 
Tuổi già sáu, bảy, tám mươi cũng nhiều 

Tham gia có đủ mọi điều 
Ngâm thơ, nhạc cổ, hát chèo, dân ca 

Câu lạc bộ vui tuổi già 
Dưỡng sinh, cờ tướng tham gia đều đều 

Tuổi già xuân cũng già theo 
Động viên con cháu kính yêu tuổi già 

Ai qua mời ghé một giờ 
Ngồi chơi tham dự ván cờ đầu xuân.
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Tôi không trách tuổi trẻ đã qua 
Nhưng lại giận khi tuổi già đã đến 
Bởi nhiều việc còn đang lưu luyến 
Nhưng mái đẩu tóc đã điểm sương 
Bao ước mơ lòng mãi vấn vương 
Vì cái tuổi bắt tôi dừng bước 
Đứng mũi chịu sào đầu gió ngược 
Vì tuổi già khiến tôi ngã tay chèo 
Lúc đang còn sống cảnh gieo neo 
Đôi chân thoăn thoắt trèo đèo lộ i suối 
Nhớ ngày nào đôi chân còn rong ruổi 
Nay nhấc bước đi chân mỏi gối chồn 
May có lòng hiếu thảo của các con 
Động viên ông, bà vào Hội Người cao tuổi
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Vào Câu lạc bộ mỗi tháng đi giao lưu một buổi
Cuộc giao lưu tôi thấy thật là vui
Nhìn ông xã, tôi tủm tỉm cười
Cảu lạc bộ củng thấy ông vui nhỉ
Ông xã tôi mới thì thầm thủ th ỉ
Vui vậy sao bà còn giận hờn ta
Kỷ niệm hôm nay đâu thể xóa nhòa
Kin viết tặng Câu lạc bộ Thơ ca Hội người cao tuổi.

6-2009
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Mẹ ơi con chẳng còn gì 
Bơ vơ đến cả khi đ i lúc về 

Nhớ khi được mẹ vuốt ve 
Giờ đây ngồi tựa bên hè quạnh hiu 

Con thương nhớ mẹ trăm chiều 
Còn đâu nghe được những điều mẹ răn 

Mẹ đi nhiều tháng nhiều năm 
Nhớ mẹ con biết đi tìm nơi nao 

Nhớ mẹ tim thắt máu trào 
Mẹ ơi! Mẹ ở nơi nao. con tìm 

“Người ta vá áo bằng kim 
Mẹ ơi con biết vá tim bằng gì?”

Đau lòng từ biệt chia ly 
Cầu linh hồn mẹ được về Tây phương.

7-2011
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Sáu mươi tuổi vẫn đang xoan 
Biết mấy mươi tuổi mới toan về già 

ủa, ông đã bảy mươi à 
Mà tôi cứ tưởng mới qua tứ tuần 

Tuy rằng tóc đã hoa râm 
Giọng nói ấm trầm vẫn cứ anh em 

Thế mà đã bảy mươi xuân 
Đã qua cuộc sống gian truân một thời 

Nay ông đã bảy mươi rồi 
Thấy ông vẫn khoẻ như thời trẻ trung.
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Bà ơi buồn bực chi bà 
Giờ đây ch ỉ có đôi già mà thôi 

Con đi rồi, cháu đi rồi 
Như chim đủ cánh kiếm mồi nơi xa 

Bà ơi buồn bực chi bà 
Có tôi bên cạnh chăm mà, lo chi 

Hôm nay bà muốn ăn gì 
Bà ơi cứ nói tôi đi mua liền

Trẻ có duyên, già cũng duyên 
Bà di đừng có ưu phiền làm chi 

Những năm tuổi trẻ cũng vì 
Tôi đi xa vắng, bà thì khổ công 

Đến nay có vợ có chồng 
Bà hãy vui lòng tái lạ i tuổi xuân.
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Mười chín tháng tám 
Cách mạng thành công 
Cả nước tưng bừng 
Bình minh chiếu sáng 
Chói rạng năm châu 
Vang khắp toàn cầu 
Việt Nam độc lập 
Chuyện là có thật 
Một vị cứu tinh 
Là Hồ Chí Minh 
Lừng danh giữ nước 
Đánh đuổi ngoại xâm
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Đất nước tự do 
Giương cao ngọn cờ 
Việt Nam dân chủ 
Sao vàng cờ đỏ 
Phấp phới tung bay 
Việt Nam ngày nay 
Chủ nghĩa xã hội 
Có Đảng chỉ lối 
Dân được ấm no 
Xây dựng cơ đồ 
Tự do hạnh phúc.
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Một buổi sáng mùa thu đáng nhớ 
Giữa quảng trường rực rỡ ánh sao vàng 
Đất nước này là của Việt Nam 
Quyết giữ lấy, không làm nô lệ 
Bước tiếp bước biết bao thế hệ 
vẫn vữnơ vàng gìn giữ non sông 
Mồng Hai tháng Chín giữa Ba Đình 
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập 
Cờ đỏ sao vàng bay phân phật 
Như vẫy chào độc lập tự do 
Lịch sử hôm nay mãi chẳng phai mờ 
Dưới cột cờ thủ đô Hà Nội.

f» y lí tiịvCàttị rCA^it^

257



7 4 Á &  q u ê ,

Ngồi tựa bên cửa sổ
Lòng vương vấn quê hương
Đôi dòng lệ chứa chan
Nhớ về nơi quê tổ
Nay tâm tình thổ lộ
Lời tâm sự thật thà
Lý Viên nơi ấy là nhà
Hiệp Hòa, Bắc Lý đấy là quê tôi
Bắc Giang là tĩnh lâu rồi
Ai đến xin mời khỏi phải hỏi thăm.
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Hôm nay trở lạ i quê mình 
Cây đa bến nước sân đình khang trang 

Xi măng tươi mới đường làng 
Đàn em vui học rộn ràng cảnh quê 

Trâu bò gặm cỏ ven đê 
Nhân dân lao động đi về đông vui 

Các cụ bảy tám chín mươi 
ở  nhà cùng cháu an vui tuổi già 

Bữa cơm đạm bạc mặn mà 
Đĩa rau muống luộc, quả cà dầm tương 

Đậm đà tình nghĩa quê hương 
Xa quê càng thấy tình thương dạt dào 

Họ hàng nội, ngoại, đồng bào 
Gia phong nề nếp làm đầu hiếu trung 

Anh em trên dưới đồng lòng 
Xã hội gia đình hạnh phúc vui tươi 

Xin chúc sức khoẻ mọi người 
Tăng tài tiến lộc đời đời vinh hoa.

( 3 * ^  'HỈịv
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Nguyễn Hữu Yên
Bút danh: Hữu Hải Xuân
Sinh ngày: 29/5/1936
Quê quán: Nghi Xuân -  Hà Tĩnh
Thường trú: Đinh Lạc -  Di Linh -  Lâm Đồng

tạ i íêtt0 m

Mừng Câu lạc bộ khai sinh 
Hội Người cao tuổi Di Linh vui mừng 

Hôm nay nhộn nhịp tưng bừng 
Giao lưu văn nghệ vui cùng thơ ca 

Di Linh -  Đinh Lạc tuy xa 
Lời thơ tiếng hát đưa ta đến gần
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Anh em trong một gia đình 
Thường xuyên sinh hoạt chuyên cần dài lâu 

Giao lưu học hỏi lẫn nhau 
Báo thơ, ca nhạc nhu cầu rất hay 

Khoẻ vui rèn luyện hàng ngày 
Làm cho cuộc sống đổi thay hơn nhiều 

Dưỡng sinh thể dục tập đều 
Vườn hoa cây cảnh mến yêu từng giờ 

Tuổi cao giả i trí ván cờ 
Thơ ca sáng tác đợi chờ chúng ta 

Chim lồng nhảy nhót hát ca 
Mừng Câu lạc bộ huyện nhà khai sinh 

Đinh Lạc -  Gung Ré -  Di Linh 
Ngày vui đến hẹn thắm tình Hội thơ.
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Đêm nào bà cũng hỏi tôi 
Gà vừa mới gáy “Ông ơi mấy g iờ ”

Bật đèn nhìn vội đồng hồ 
Bây giờ chỉ mới bốn giờ ba mươi 

Vội gì bà xã tôi ơi!
Ráng nằm thêm chút, thảnh thơi đã nào 

Bà chẳng chịu, cứ lao nhao 
Tôi còn phải dậy để vào thổi cơm 

Lo cho canh ngọt cơm ngon 
Chuẩn bị đầy đủ cho con đi làm 

Hậu cần tôi đã sẩn sàng 
Tôi đành phải dậy lau bàn, quét sân 

Sáu giờ đã có cơm ăn 
Các con thức dậy màn chăn gọn gàng 

Vừa ăn cơm vừa luận bàn 
Người nào việc nấy rõ ràng phân công 

Đài điểm thời sự vừa xong 
Xe đà chuyển bánh đi không trễ giờ
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Quần áo bà giặt phơi khô 
Nước nôi tôi sẽ bơm cho đủ đầy 

Sân nhà gà vịt mấy bầy 
Xuất chuồng vài lứa có đầy tiền tiêu 

Nhìn tôi bà cũng thấy yêu 
Trông bà tôi thấy quý nhiều hơn xưa 

Tôi bà duyên đẹp phận ưa 
Thuận chồng, thuận vợ nắng mưa quản gì 

Đôi dòng tâm sự thầm thì 
Cần kiệm là chính nhớ ghi ta làm.

f*ylí c
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Đời thịnh cùng ca - Ca đời thịnh 
Xuân về vui hát - Hát về xuân 
“Chào anh giả phóng quân 
Mừng mùa xuân đại thắng”

Tháng năm lịch sử hành quân 
Anh vệ quốc đoàn tiến về Hà Nội 

Năm bốn lăm mùa thu Bác gọi 
Dọc bản tuyên ngôn sáng chói Ba Dinh 

Tự do -  Độc lập -  Quang vinh 
Chín năm kháng chiến dân mình đánh Tây 

Tháng năm mồng bảy hôm nay 
Điện Biên dấu ấn đánh Tây chạy dài 

Đảng, Bác lãnh đạo giỏ i tài 
Đuổi Pháp, đánh Mỹ, diệt loài ngoại xâm 

Mậu Thân nổi dậy sóng gầm  
Chiến công vang dội núi sông đất trời 

Ba mưoi thảng tư ra đời 
Mùa xuân đại thắng sáng ngời bảy lăm 

Non sông Tổ quốc Viẹt Nam 
Bài ca thống nhất vinh quang đời đời 

Dất nước hội nhập đến rồi 
Quyết tâm xây dựng gấp mười ngày xưa.
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Tôi lại về thăm lại chiến trường xưa
Nơi ấy là ngã ba Đồng Lộc
Tổng đội Năm lăm là đơn vị anh hùng
Đơn vị Thanh niên xung phong có mười cô liệt sỹ
Tổ quốc ghi công tượng đài hùng vĩ
Tuyến lửa giao thông chiến trường thời đánh Mỹ
Chiến tích nơi này của thế kỷ hai mươi
Bão đạn mưa bom không át được tiếng cười
Tuổi mười tám, đôi mươi ước mơ bao nung nấu
Gìn giữ mảnh đất này hy sinh bao xương máu
Máu của cha ông đánh Pháp dựng con đường
Máu của cháu con đánh Mỹ giữ quê hương
Ngày mai em có về làm dâu nơi Đồng Lộc
Thắp nén nhang cho mười anh hùng yên nghỉ
Cho Tổ quốc này ca mãi khúc hoan ca
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Tần, Cúc, Xuân, Hạ, Nhỏ, Hà, Hợi, Hạng, Xuân, Xanh I
Cuộc đời các cô là những bức tranh bất tử
Dũng cảm hy sinh giữa quê mình Hà Tĩnh
Trang sử vàng ghi màu xanh áo lính
Người con gái Hồng Lĩnh, Sông La
Nhớ mãi muôn đời không thể nào quên.
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Sông Hương, núi Ngự, Huế quê ta 
Cố đô cổ  kính đẹp bao la 
Tôi thầm mơ ước về thăm Huế 
Ngắm cảnh non bồng thật thiết tha

Chợ Đông Ba thật là nhộn nhịp 
Bắc, Trung, Nam giao tiếp nơi đây 
Hò mái nhì trầm bổng rất hay 
Giọng ca Huế tôi say mến nhiều

Cầu vồng đẹp đẽ yêu kiều
Tôi yêu cảnh Huế bao điều ước mơ
Tà áo trắng, nón bài thơ
Nữ sinh duyên dáng tuổi thơ đến trường

Chiều qua Huế lòng vấn vương 
Mong ngày trở lại tình thương hẹn hò 
Ai vào thăm Huế - cố  Đô 
Ngàn năm văn hiến thắm tô sử vàng

f»yU  uịvOèịtẠ i



Thành cổ Huế đẹp khang trang 
Tự hào xứ Huế, Việt Nam của mình 
Mộng mơ sơn thủy hữu tình 
Khen ai khéo tạo bức tranh họa đồ

Thơ tôi viết Huế đợi chờ
Tôi yêu mến Huế càng mơ Huế nhiều
Xe qua xứ Huế buổi chiều
Tôi liền ghi lại bao điều ước mong

Bài thơ viết dở chưa xong
Chờ ngày trở lại trọn dòng thơ xuân.
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Ngàn năm mới có một ngày 
Hồn thiêng sông núi tròn đầy ngàn năm 

Ngàn con rồng lượn Thăng Long 
Ngàn bồ câu trắng bay trong Ba Đình 

Hồ Gươm điện nước lung linh 
Rùa vàng tháp ngọc bóng hình hiện lên 

Ngàn năm văn hiến Điện Biên 
Đông Đô - Hà Nội xứng tên anh hùng 

Mừng ngàn năm tuổi Thăng Long 
Lý -  Lê -  Trần các vua Hùng dựng nên 

Thăng Long sông núi hồn thiêng 
Bác Hồ thao lược bình yên sáng ngời 

Thủ Đô Hà Nội rừng người 
Vào lăng viếng Bác ngậm ngùi nhớ thương 

Năm cửa ô, ba sáu phố phường 
Chào mừng đại lễ quảng trường mít tinh 

Mồng mười ngày tổng diệu binh 
Bầu trời Hà Nội hiện hình trực thăng 

Mang cờ Tổ quốc Việt Nam 
Diễu hành binh chủng kết đoàn nổi nhau
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Thể thao quân nhạc đi đầu 
Quân, dân, chính Đảng khối nào cũng đông 

Một ngàn chiến sỹ anh hùng 
Năm châu bè bạn vui cùng chúng ta 

Trẻ, già, trai gái múa ca 
Điệp trùng vang tiếng quân ca anh hùng 

Ngày vui đại lễ tưng bừng 
Mừng ngàn năm tuổi lẫy lừng Thăng Long 

Bác Hồ v ĩ đại muôn năm 
Việt Nam -  Hà Nội ngàn năm anh hùng. * •
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Lão thành cách mạng ba mươi 
Cụ ông hoạt động ở nơi núi rừng 

Cao Bằng -  Pắc Bó điệp trùng 
Căn cứ bí mật ở vùng chiến khu 

Cụ bà tự vệ ven đô 
Chiến sỹ tiếp ỉ ế  chàm lo hậu cần 

Cha vào quân ngũ hai lần 
Một thời đánh Mỹ, một thời đánh Tây 

Đảm đang tay súng tay cày 
Mẹ chuyên trực bắn máy bay Hoa Kỳ 

Vợ là y  sỹ quân y
Căn hầm dã chiến quản gì khó khăn 

Ngày đêm cấp cứu thương binh 
Sẩn sàng cống hiến tuổi xuân mất còn 

Tôi là bộ đội Trường Sơn 
Binh đoàn xẻ núi mở đường Hồ Chí Minh 

Con cháu nhập ngũ thời bình 
Canh giữ biển đảo nước mình Trường Sa



Tuần tra biên g iớ i quốc g ia  
Truy quét tộ i phạm đem ma túy vào 

Biên phòng chốt ở vùng cao 
Cuộc đời lính trẻ tự hào vinh quang 

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
Dựng xây đất nước đàng hoàng ấm no 

Cả nhà là lính cụ Hồ 
Chung tay xây dựng cơ đồ Việt Nam.
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Có những mùa xuân đi vào lịch sử
Có một mùa xuân muôn đời bất tử
Ba mươi tháng tư một chín bảy lăm
Trận đánh cuối cùng giải phóng miền Nam
Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng
Ba mươi năm biết bao là dấu ấn
Tây Nguyên mở màn giả i phóng Buôn Mê...
Đà Nẵng, Trị Thiên, Huế đã cận kề 
Quảng Trị, Khe Sanh lừng danh đáng nhớ 
Âm vang Trường Sơn núi rừng khói lửa 
Đốt cháy phi trường Tân Sơn Nhất là đây 
Cánh én Thành Trung bom giộ i xuống nơi này 
Làm chấn động cả tòa dinh Độc Lập 
Mười một giờ ba mươi, chiếc xe tăng thần tốc 
Húc đổ cổng ngoài tiến thẳng vô sân 
Năm cánh quân tác chiến cùng dân 
Giải phóng chiếm thành Sài Gòn -  Gia Định 
Tướng, lính ngụy đầu hàng vô điều kiện 
Cờ trắng đi đầu, tổng thống Dương Văn Minh 
Đài tiếng nói Việt Nam phát bản tin nhanh 
Đại thắng mùa xuân, miền Nam giải phóng
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Cả nước mít tinh, tuần hành sôi động 
Một rừng người, một biển sóng cờ hoa 
Cờ đỏ tung bay trên khắp mọi nhà 
Cờ giải phóng, cờ búa liềm Tổ quốc 
Những dấu ấn, mốc son sao quên được 
Ba mươi sáu năm rồi, hồi tưởng lại hôm nay 
Thống nhất hòa bình đất nước dựng xây 
Hàn gắn lại những vết thương kháng chiến 
Nhờ có Đảng chỉ đường ta đi đến 
Dổi mới thị trường, hội nhập đi lên 
Vinh quang thay trên tất cả mọi miền 
Đoàn kết, dựng xây quê hương giàu đẹp 
Theo gót cha anh hành quân bước tiếp 
Mốc son vàng đất nước trọn niềm vui.
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CKinh lăng Jùội nạttờl cao tuổi

Tôi viết bài thơ mừng Hội ta 
Tân Mão xuân sang chúc tuổi già 
Đào, Mai khoe sắc chào năm mới 
Thịnh vượng, an khang tới mọi nhà

Các cụ về đây thật đông vui 
Mừng xuân, dâng Đảng chúc mọi người 
Mạnh khoẻ sống vui đời vô tận 
Cây cao bóng cả sáng tuyệt vời

Mừng thọ cụ ông I/ớ i cụ bà 
Nhận bằng mừng thọ đón thăng hoa 
Tôn vinh các cụ người cao tuổi 
Soi đời con cháu rạng quê ta

Kính mừng các cụ bậc cao niên 
Khăn hồng áo đỏ rất là duyên 
Tóc bạc răng long hồn vẫn trẻ 
Đại thọ trường tồn ngoại bách niên
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Chúc mừng các cụ tuổi tám mươi 
Thượng thọ sống vui rất yêu đời 
Xã hội gia đình đều mẫu mực 
Gương sáng cho đời các cụ ơi

Chúc mừng các cụ thất thập niên 
Tuổi thọ tăng thêm chí càng bền 
Yêu Câu lạc bộ thơ ca nhạc 
Cây cảnh dưỡng sinh sức luyện rèn

Còn gì vui sướng đẹp hơn
Tuổi cao vẫn thấy mãi còn xuân xanh.

Mồng 5 Tân Mão
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Xuân Hội quê tôi ở miền duyên hải 
Có bãi cát vàng biển nối liền sông 
Rừng phi lao đứng chắn sóng biển Đông 
Reo vi vút như bản đàn hòa tấu 
Nguồn hải sản thật vô cùng quý báu 
ôc, mực, nghêu, cua, cá bạc, tôm vàng 
Đặc sản quê hương nhộn nhịp xóm làng 
Biển lúa reo dưới nắng vàng sưởi ấm  
Khi xa quê hương lòng càng lưu luyến 
Nỗi nhớ nhung trìu mến ở trong lòng 
Rạng sáng vầng dương nắng đẹp ửng hồng 
Trên biển lặng buồm căng muôn cánh bướm 
Thuyền ra khơi xa thuyền vào biển lộng 
Từng mái chèo reo đập nước hò khoan 
Còi tàu ban mai rung lũy tre làng 
Chạy rẽ sóng thênh thang ngoài cửa lạch 
Trên bãi cát người đông vui tấp nập 
Dân bán buôn, dân kéo lưới làm nghề

( 7 ««» f*y ií '~CAs^\.u
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Chiều mặt trời khi đã khuất cành tre 
Gió từ biển thổi về thêm mát lạnh 
Hoàng hôn xuống trăng treo trên đỉnh núi 
Trên biển dài sóng bạc đuổi theo nhau 
Vỗ lên bờ những làn nước trắng phau 
Tàu thuyền lưới trở về bến đậu 
MỖI khoang thuyền đầy ắp toàn tôm cá 
Bác ngư dân tưoi cười và mặc cả 
Chị hàng buôn liền vội trả theo sau 
Ánh trăng soi như một dải lụa màu 
Trên bãi cát trẻ con reo chạy nhảy 
Họ vui vẻ, ồn ào như thế mãi 
Khi sao hôm đã lấp dưới chân đê 
Ánh trăng đã xế  về bên khóm liễu

Xuân Hội quê tôi đẹp tuyệt vời 
Song ngư đảo mất giữa biển khdi 
Dòng lam xanh biếc xuôi cửa Hội 
Tôi mến yêu quê biển suốt đời.
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Mừng ngày truyền thống hội ta 
Ba mươi lăm chẵn thật là quang vinh 

Đó là Hội cựu chiến binh 
Di Linh - Đinh Lạc thắm tình biết bao 

Tinh đồng chỉ, nghĩa đồng bào 
Hoàn thành trách nhiệm Đảng giao cho mình 

Thời đánh Pháp cảm tử quân 
Quyết tử quên mình, Tổ quốc quyết sinh 

Xung phong dũng cảm tiến lên 
Chiến thắng lịch sử Điện Biên anh hùng 

Thủ đô Hà Nội tưng bừng 
Chào anh vệ quốc chiến trường về đây 

Cờ hoa rực rỡ tung bay 
Tuyên ngôn Độc lập đó là quyền dân 

"Việt Nam dân chủ cộng hòa"
Ba Đình Bác đọc nơi này vọng ra 

Hành quân tiếp bước cha anh 
Vào Nam đánh Mỹ tuổi xuân chẳng sờn 

Vĩ tuyến 17 Hiền Lương 
Nước nhà chia cắt đau thương vô cùng

ttịv is è ịtẠ  cCLaẬ s *
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Quân dân Nam, Bắc một lòng 
Trường Sơn xẻ dọc trùng trùng tiến công 

Mậu Thân nổi dậy sống gầm 
Sài Gòn vang dội núi sông đất trời 

Ba mươi Tháng tư ra đời 
Mùa xuân đại thắng sáng ngời bảy lăm 

Non sông đất nước Việt Nam 
Bài ca thống nhất âm vang chiến trường 

Ta về thăm lại Trường Sơn 
Ta về thăm lại con đường Hồ Chí Minh
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Đầu xuân khai bút, bút khai thơ 
Mừng xuân dâng Đảng nhớ Bác Hồ 
Đào mai đua nở mừng đất nước 
Đảng Bác muôn năm dựng cơ đồ

Tháng hai nhớ đến ngày mồng ba 
Cờ đỏ vàng sao khắp mọi nhà 
Đảng quang vinh, Bác Hồ v ĩ đại 
Sáng mãi trong lòng dân tộc ta

Đảng đã cho ta một mùa xuân 
Bác đọc tuyên ngôn giữa Ba Đình 
Tự do -  Độc lập ngòi chân lý 
Việt Nam dân chủ, nước khai sinh

*>t+ ■f*Yl í  -nyiXéi



Tôi nói đồng bào nghe rõ không 
“Rõ" thưa Bác, toàn dân quyết một lòng 
Đoàn kết triệu người đều như một 
Kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm

Đại thắng mùa xuân năm Bảy lăm 
Xuân này mừng Đảng tám mốt năm 
Đảng ta vì dân, dân theo Đảng 
Xây dựng đàng hoàng nước Việt Nam

Chiến dịch đầu xuân lễ ra quân 
Toàn dân theo Bác trồng cây xanh 
Xây dựng bản làng, thôn văn hóa 
Giàu đẹp hdn xưa gấp mười lần.
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Mừng ngày truyền thống tuổi cao 
Mồng sáu tháng sáu cụ nào cũng vui 

Bác Hồ khuyên dặn mọi người 
Sống vui, sống khoẻ ích đời biết bao 

Tuổi cao chí khí càng cao 
Chiến tranh các cụ đứng vào hàng quân 

Mỹ leo thang, chẳng ngại ngần 
Giương cao nòng súng bắn “thần sấm ’<1)sa 

Hàm Rồng -  Thanh Hóa quê ta 
Cụ ông bắn rớt “con ma’<2) tan tành 

Qua sông Nhật Lệ Quảng Bình 
Mẹ Suốt chuyển vận quân đi chiến trường 

Máy bay đánh phá điên cuồng 
Mưu trí chèo chống coi thường hiểm nguy 

Bảng vàng Tổ quốc mãi ghi 
Việt Nam hội nhập đang thì đi lên

Công - Nông - Lâm nghiệp vững bền 
Quê hương đổi mới không quên tuổi già

(1) "Thần sấm" là mấy bay F105D của Mỹ
(2) “Con ma” là máy bay F4H của Mỹ
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Tuổi già sức lực đâu già 
Thi đua sản xuất nuôi gà, bò, heo 

Chăn tằm, thả cá lợi nhiều 
Cà phê tàng trưởng, đói nghèo giảm ngay 

Việc gì các cụ cũng hay 
Dạy bảo con cháu hàng ngày làm gương 

Truyền bá đạo lý luân thường 
Yêu Câu lạc bộ văn chương dồi dào 

Dù cho tóc bạc tuổi cao 
Cần kiệm liêm chính biết bao việc làm 

Cây cao bóng cả luận bàn 
Cùng vơi lớp trẻ lo toan mọi bề 

Chung vui bên ấm nước chè 
Ngâm nga thơ hát viết về quê hương.
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Thiên tai lũ lụt tràn về 
Cuốn trôi ba tỉnh nặng nề miền Trung 

Xem ti vi thấy đau lòng 
Nghệ An -  Hà Tĩnh theo dòng nước xuôi 

Quảng Bình cô lập nhiều nơi 
Màn trời chiếu nước đứng ngồi nỏ xong 

Lực lượng cứu hộ biên phòng 
Công an, quân đội vượt sông cứu người 

Mỳ tôm đem đến tận nơi 
Thuốc men, cơm nắm kịp thời tới dân 

Cứu người như thể cứu thân 
Đồng bào cả nước góp phân xẻ chia 

Bộ ngành các cấp đã về 
Khẩn trương cứu nạn, say mê cứu người 

Nước chảy xiết, xe cuốn trôi 
Theo dòng lũ quét xe thời xuống sông 

Bốn ngày tìm kiếm cầu mong 
Kéo xe lên bến cầu Rong - Xuân Hồng 

Ngàn người đứng ở bờ sông 
Rưng rưng nước mắt động lòng biết bao



Người mất tích trôi dạt vào 
Nghi Xuân là điểm vớt bao nhiêu người 

Hôm nay nước tạm rút rồi 
Ra sức khắc phục mọi nơi mọi vùng 

Trận lụ t lịch sử hãi hùng 
Chung tay cứu trợ miền Trung lâu dài 

Dồng bào toàn quốc, nước ngoài 
Hiến công góp của, qua đài nhắn tin 

Hội Chữ thập đỏ mọi miền 
Nhường cơm sẻ áo ưu tiên ta làm 

Quảng Bình - Hà Tĩnh - Nghệ An 
sẵn sàng tiếp nhận quỹ vàng tình thương.
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Nửa đêm
Xuân mộng chưa tròn 
Sớm mai thức dậy

hao mòn nét hoa 
Cuộc tình như giấc mơ qua 
Chim bay cửa sổ, nhạt nhòa bóng xưa 
Lòng người sớm nắng chiều mưa 
Hoa xuân tơi tả cho vừa ý ai

i  cCis-ỉí+t'
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Bão Xuân suốt cả đêm dài
Bao nhiêu hoa rụng đem cài mộ tôi
Xuân ơi! Xuân đã tàn rồi!
Sầu
dâng
kín nẻo đường đời 
tôi đi
Duyên hờ gặp gỡ mà chi?
Cho tim đau lạnh cuồng si lòng này! 
Thôi thôi, chôn chặt từ nay!
Cho tôi quên hết 
đắm say 
mộng sầu
Trời ơi, quên có được đâu!
Đêm Xuân tôi khóc 
kệ nhàu gối chăn.
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Em cười, chôn giấu nỗi bơ vơ 
Ngoài kia môi sóng vẫn hôn bờ 
Trời chiều biển lạ xanh như thể  
Chỉ có em - và một giấc mơ...

f*yU  **ỵ X&. cCA^Ỉít*
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Ngày đi mộng gởi đường dài 
Không duyên nên chẳng hôm mai chần chờ 

Thôi về chắp lạ i câu thd 
Thưdng ta lẻ bóng bên bờ quạnh hiu...
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Xa rồi, ngày tháng yêu ơi! 
Anh đi chẳng để dành tôi một lời 

Duyên xưa xin trả cho người 
Hồn tôi bay lạc nẻo đời u mê.
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Ai xưa rót chén quỳnh tương 
Tôi nay ngồi hóng trăng suông nhớ người 

Thế gian lắm cảnh khóc, cười 
Cạn ly sương gió, lệ rơi vào hồn.
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Hoàng hoa dốc cạn chén này 
Nhấp sầu thiên cổ, quên ngày đắm say 

Rượu tình ai chuốc đêm nay?
Bước chân hư ảo về đầy bóng trăng.
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Xuân đi đâu mà bảo là Xuân lạc?
Ai chờ ai, tóc trắng, lạc cả Xuân 
Hay Xuân vui, hoan lạc đến vô cùng 
Ngày hội ngộ, tìm nhau vòng tay ấm 
Về Thạnh Mỹ, qua Lạc Xuân trưa nắng 
Hỏi sương mù Đà Lạt có qua đây?
Vườn rau xanh ngăn ngắt dưới trời mây 
Xanh đến vậy, phải chăng xanh màu nhớ? 
Lâu không gặp, biết đâu tình đã lỡ?
Ai chờ ai, tóc trắng vẫn còn chờ.
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Sương mù nhớ núi sương mù giăng 
Tiếng vọng Bà Nà gọi gió trăng 
Thương em xứ Quảng chưa tròn mộng 
Lỡ chuyến thuyền đời, lệ ướt khăn.
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Dallas giờ này vui không anh?
Đường anh đi, cây e ấp khoe cành 
Hay nắng chói chang dài đại lộ?
Đêm mưa có về ru giấc cho anh?

Dallas mùa này trời xanh không anh? 
Đêm mười lăm có sáng ánh trăng rằm? 
Thương anh một mình trong nhà vắng 
Một mình sáng, tối... rồi lại đêm...

Dallas đừng mưa - anh buồn thêm 
Xin chút nắng vàng, chút gió dịu êm 
Thay em ru anh bao lời tình tự 
Gió hãy cất lên muôn vàn bài thơ...

Dallas về chiều anh có còn mơ 
Bữa cơm ấm áp có em chờ 
Có em chăm sóc khi mỏi mệt 
Anh có biết đâu - em cũng mơ...

Nơi đây ngày qua rồi ngày qua 
Em ngẩn ngơ vì nhớ anh xa 
Em bắt đền anh lây em bịnh nhớ 
Tha thiết gởi anh cả một trời mơ...
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Đi qua giữa đám sương mù 
Nhớ vàng sợi nắng mùa thu - ai cười 

Lá thông rơi lưng chừng trời 
Tìm trong ảo giác bóng người xa xăm...
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Phan Huy Minh
Kỹ sư Lâm nghiệp
4 a/27b Phạm Hồng Thái
Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.513.456; 0633.500.555
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Rừng thông phảng phất hương trầm 
Vùng cao, khí hậu quanh năm mát lành 

Không lo bão lụt hoành hành 
Không gây khói bụi trên thành phố hoa 

Biết bao thiên cảnh hài hòa 
Hoang sơ, đều được tạo ra tuyệt vời 

Thỏa lòng khách đến vui chơi 
Thể thao, thuyền lượn, lên đồi, xuống khe...

Đền chùa, sắc thái miền quê 
Vào dinh thưởng ngoạn, có “mê ngai vàng”?

[c-H t*Y l i



Quý nhân nào muốn chơi sang 
Mời lên Sử Quán xem hàng tranh thêu 

Kề bên Thung Lũng Tinh Yêu 
Mộng Mơ đáp ứng bao điều đợi trông 

Một vùng hồ nước mênh mông 
Bức tranh sơn thủy là Thung Lũng Vàng 

Còn bao thắng cảnh tiềm tàng 
Du khách lui tới dịu dàng dừng chân 

Tiềm năng du lịch bội phần 
Nâng tầm Dà Lạt lên gần mọi phưdng.

Đà Lạt, 23-9-2008
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Ngày hè một chín chín lăm 
Qua miền Quảng Trị, tới thăm Cửa Tùng 

Một thời tuyến lửa anh hùng 
Con người địa đạo sống cùng đạn bom 

Đi ngầm lòng núi nhẵn mòn 
Trông ra vịnh Mốc, giữ cồn  cỏ  Xanh<1> 

Hâm sâu, giếng nước trong lành 
Có phòng cấp cứu, hộ sinh an toàn 

Cho dù bom tấn, bom khoan 
vẫn không át được tiếng đàn, lời ca 

Trường Sơn - Lãnh địa bao la 
Hàng ngàn chiến sỹ xông pha quên mình 

Đổi xương máu lấy hòa bình 
Ngày nay mới có phồn vinh quê nhà!

Bảng vàng, Tố Hữu ngợi ca 
Và mong người tới để mà hiểu thêm<2)

Tin rằng hậu thế không quên 
Toàn dân đánh giặc giữ yên đất trời.

31-5-2009

(1) Cửa ra của địa đạo Vịnh Mốc tiếp viện cho đảo cồn cỏ
(2) Tấm bảng đề 6 câu thơ của Tố Hữu, câu cuối là “Ai chưa tới đó,

như chưa rõ mình’’

f*y U  i t ị c ^ Ị  tr
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Tôi về Đà Lạt - đất cao xanh 
Ao ước nhiều năm được tiến hành 
Bè bạn, thân thích đều phấn khởi 
Noi đây, khí hậu mát trong lành.

Năm năm thanh thản tấm lòng già 
Con cháu khoẻ ngoan, sống mặn mà 
Khu phố, lòng người như ruột thịt 
Cùng nhau xây dựng, đẹp như hoa.

Bạn hữu mách đường nhập hội thơ 
Bốn năm sinh hoạt thật say sưa 
Tiềm năng sáng tác thêm phong phú 
Tạo dựng cách nhìn, thỏa ước mơ.

Khu phô' bình yên, khá vững bền 
Sáu năm danh hiệu được ghi tên 
Toàn dân đoàn kết xây đời sống 
Có sức của mình góp dựng nên.

08-7-2009
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Dời đô dựng nước cạnh sông Hồng 
Nhà Lý anh minh, tới khởi công 
Quyết chí, nhà Trần danh rạng rỡ 
Bền gan, Lê Lợi tiếng thơm nồng 
Tây Sơn thần tốc, giành toàn thắng 
Triều Nguyễn ươn hèn, chuốc bại vong 
Hà Nội thăng trầm hơn thế kỷ 
Thủ đô vẫn rạng ánh cờ hồng.

30-6-2009
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Dĩnh dốc Prenn, xuất cáp treo 
Hơn hai ngàn mét, cảnh cheo leo 
Tuyền Lâm - điểm cuối, chùa thờ niệm 
Hồ nước đập ngăn, thuyền thả neo 
Lơ lửng trên không, đầu chuyển hướng 
Lâng lâng mặt đất, mắt nhìn theo 
Ngắm xem bao điểm rừng cùng phô' 
Một chuyến vòng quanh gió với đèo.

08-3-2011
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ước mong được tới Điện Biên 
Để xem thế trận viết thiên sử vàng 

Dây rồi, nghe giọng âm vang 
Tiếng hò kéo pháo, rộn ràng quân đi 

Căn hầm Đại tướng chỉ huy 
Còn in hình ảnh kiên trì trắng đêm

Phương châm đánh chắc, tiến lên 
Pháo ta tạo thế đứng trên đầu thù 

Căn hầm Dờ-cát âm u 
Tướng quân hồn phách mịt mù lối ra!

Quân nhiều, vũ khí tối đa 
Mọi bề đều bị quân ta chặn đường!

Mường Thanh, rừng núi, bốn phương 
Tạo thành lòng chảo chiến trường Diện Biên 

Dân quân, bộ đội, thanh niên 
Vòng vây xiết chặt, càng thêm dạn dày 

Quân thù ch ỉ một đường quay 
Cờ trắng lũ lượt giơ tay xin hàng!

14-01-2011

Ý ty i í  ttlịvVètrti cCXA-ýíịr

307



T tta& i &ỔŨ co*t

Chuột nhỏ, khôn, nhanh xếp đứng đầu 
Cẩn cù, to, khoẻ tới con Trâu 
Bám rừng, Hổ dữ - loài ăn thịt 
Bắt chuột, Mèo thoăn thoắt chạy mau

Con người tưởng tượng cảnh Rồng mây 
Rắn độc săn mồi, lượn đất, cây 
Ngựa chiến oai hùng nơi trận tuyến 
Con Dê, thực phẩm bổ dương hay

Giống Khỉ thương nhau, quý mến rừng 
Con Gà canh giấc ngủ thân thương 
Canh nhà, con Chó yêu thương chủ 
“Há miệng chờ sung”, Lợn thỏa mừng

•k
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Lũ chuột gian manh gặm nhấm càn 
Nhân tình thế thái bị lầm than!
Rắn, Mèo, cùng Chó săn lùng Chuột 
Quyết đánh tơi bời bọn nhũng tham!

Vuốt H ổ tung hoành chốn núi non 
Ly sơn, sẽ khiếp vía, kinh hồn 
Ngựa, Dê, Gà, Lợn, Trâu, Rồng, Khỉ 
Trọn nghĩa, trung thành, dạ sắt son.

11-01-2009
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Chống giặc xâm lăng đã vạn đời 
Có hai vị tướng được tôn n g ô i<1>
Thời xưa, danh tướng Trần Hưng Dạo 
Nay tướng Võ Nguyên Giáp tuyệt vời!

Từ đội Tuyên truyền Giải phóng quân 
Thanh niên tình nguyện khắp toàn dân 
Tạo thành quân ngũ ra tiền tuyến 
Vũ khí thô sd, chí tuyệt trần!

Giặc Pháp huyênh hoang chốn Diện Biên 
Lập thành cứ điểm của toàn miền 
Tập trung hỏa lực, quân tinh nhuệ 
Chặn đứng hoàn toàn pháo Việt Minh!

(1) Năm 1992, Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh bầu 10 tướng tài của 
thế giới. Việt Nam có 2 người là Trần Hưng Dạo và Võ Nguyên Giáp, với 
số phiếu đều 100%

3 1 0 ----------------------------------------------------------
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Sửa đổi phương châm đánh thắng nhanh 
Điều quân đánh chắc, sẽ hoàn thành 
Một người thao thức tròn đêm trắng 
Dược lệnh Bác Hồ, quyết cũng nhanh

Năm sáu ngày đêm khoét, ngủ hầm 
Ra quân kéo pháo, chẳng chùn chân 
Nát thân chèn pháo - anh Tô Diện 
Giá súng - Văn Dàn, thế tiến quân

Xe đạp thồ hàng, gạo góp công 
Dội quân tiếp vận, chí xung phong 
Châu mai bịt lỗ, Phan Đình Giót 
Quyết đánh, hy sinh thỏa tấm lòng!

Diện Biên toàn thắng khải hoàn ca 
Vang dội hoàn cầu, nưỏc Việt ta 
Hiệp định Giơ Ne liền ký kết 
Hoàn thành đuôi Pháp, giữ sơn hà

li f



Cuộc chiến kề sau dữ gấp đôi 
Quân thù hiếu chiến nhất trên đời! 
Gian nan gánh vác tài thao lược 
Kết thúc vẹn toàn, sống thảnh thơi

•k

Trường thọ bách niên, vẫn sáng lòng 
Còn dành tâm trí chuyện non sông 
Mong cho đất nước ngày thêm mạnh 
Kính chúc tướng quân chữ Thọ hồng.

21-6-2009
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Trần Hạnh Nguyên
Nhà báo, nhà văn 
Năm sinh: 1946
Địa chỉ: s ố 6 Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, Đà Lạt 
Điện thoại: 01666 240 350

5KẠ niệm  íttịùíị c ịiíii pháuạ m iền Qlam  
thống nhất đ ấ t nước

Đà Lạt
Trời xanh mây trắng
Gió thổi xôn xao, cờ đỏ sao vàng
Dường phố thanh bình
Thảnh thơi đón nắng tháng Tư về

Tiếng chuông chùa 
Ngân nga
Công viên xanh nụ cười hiền 
Thành phô' binh yên 
Dịu dàng sắc nắng 
Hồng hơn đôi má em hồng
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Mấy chục năm hòa bình 
Sau cuộc chiến tranh 
Đau thương - hy vọng...
Tôi nghĩ về hôm qua
Nghĩ về ngày cuối cùng chiến thắng
Non sông một dải nối liền
Đồng đội tôi trên rừng dưới biển
Nghe tin ai cũng khóc òa
Khóc cho bạn bè ngã xuống
Khóc cho niềm vui hy vọng đã thành
Ánh mắt long lanh
Cờ hoa rực rỡ
Tháng Tư, bát ngát đất trời
Ngây ngất lòng người
Thành phố

Mấy chục năm qua rồi 
Những người lính năm xưa còn lại 
Lặng thầm sống với thời gian 
Sống cùng dân tộc 
Thắt lưng buộc bụng 
Dựng xây đất nước
Cho quê hương thêm đẹp mỗi xuân về
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Đường phố thanh bình 
Thảnh thơi đón nắng tháng Tư 
Bầy trẻ tung tăng đến lớp 
Mắt trong, đôi má ủng hồng 
Xanh mênh mông 
Tháng Tư thành phố
Nhắc một thời không được phút lãng quên.

Ngày 15 tháng 4 năm 2010 
Nhà sáng tác VHNT Đà Lạt
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Chiến tranh đã đi qua 
Tây Nguyên ngút ngàn hun hút gió 
Còn ở đó, riêng anh một phần xương thịt 
Hòa vào trong sức sống đại ngàn.
Ngày trở về
Mẹ cha không thể đón anh 
Họ đã về nơi tổ  tiên linh hiển 
Người yêu không thể đón anh 
Cô đi lấy chồng xa xứ.
Đón anh
Chỉ có dòng sông rì rào tiếng gió 
Chỉ có bụi tre líu ríu tiếng chim vầy 
Chỉ có tiếng diều vi vu thanh thản 
Và trời xanh, xanh thế một màu xanh!

Tháng năm lại đl qua
vẫn có ngày để  nhớ
Nhớ một phần xương thịt riêng anh
Nhớ anh em đồng đội hy sinh
Nước non giờ thay đổi
Người hôm nay phơi phới vóc hình
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Bữa tiệc linh đình
Cứ như dành riêng anh
(Người thương binh có một ngày để nhớ)
Trong tiếng cười vui khuôn mặt bao người...
Không thành lời
Anh ngồi yên lặng
Thương bạn bè đồng đội hy sinh...
Bữa tiệc linh đình 
Anh ngồi yên lặng 
Nghĩ về khoảng trời

nơi đó
bạn bè xưa!

Nhà sáng tác VHNT Đà Lạt 
20-7-2010

f»ylí ĩ-
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Lòng như thi sỹ - La đà 
Như vui đâu cũng là nhà - Ngày xuân 

Chợ Đầm cá mú trắng ngần 
Bạt ngàn hàng hóa - dừng chân chợ đời

Mắt tôi dính phải nụ cười 
Tôi dam mê lại gặp người dam mê 

Hồn tôi rộn rã hội hè 
Xôn xao bóng nước, đê mê bến tàu...

Tôi nào riêng của tôi đâu 
Lòng như khung cửi vàng au kén tằm 

Đền thờ, miếu mạo ngàn năm 
Nét vàng lịch sử gặp tầm lửa Xuân

3 1 8 ---------------------------------------------------------
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Hoa vàng níu giữ bàn chân 
Màu dân dã gặp một lần mà thương 

Dầu cho bão tố  thất thường 
Trải bao lũ lụt tai Ưdng đất trời

Đường Xuân nắng ấm người di! 
Tôi thành thi sỹ - Thơ tôi la đà.

Nha Trang, 8-2-2009
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Ngày xuân về với Côn Sơn 
Nén nhang tưởng niệm hương hồn ức Trai 

Lệ Chi viên vẫn còn đây 
Nỗi đau diệt tộc chưa khuây tấc lòng

Hàng trăm năm tiếng vẻ vang 
Bình Ngô Đại Cáo - ngai vàng vua Lê 

Ngọt bùi quên thuở hàn vi 
Giang sơn thâu tóm quyền uy trị vì

Kiếp người tận lạc cùng bi 
Trung quân á i quốc một bề - cha con 

Một lòng vì nước vì non 
Công khanh biên ải gửi hồn nước mây

Giang sơn rợp bóng cờ bay 
Công thần phục quốc bị tay gian thần 

Bày mưu vạch kế  bất nhân 
Tru di tam tộc bụi lầm máu tuôn

320 ---------------------------------------------------------

'Thi đòn r()iêt Qlant th i ti'âii (Di Mình



Ôi Côn Sơn, ôi Côn Sơn!
Nỗi đau muôn thuở chưa mòn nét bia 

Nén hương tưởng niệm hồn xưa 
Cùng người thiên cổ xẻ chia tấc lòng.

Côn Sơn 23 tháng chạp Mậu Tỷ

-f*y£í toịriătU j
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Nghìn năm xưa đã... mây bay 
Người cung kiếm, kẻ cuốc cày... về đâu?

Lửa vùi trong đất trầm sâu 
Hồn thiêng chảy giữa mỡ màu phù sa

Thạp đồng nhịp bổng nhịp la 
Dáng yêu giữ lạ i cho ta cho mình

Nghìn năm xưa đã ân tình 
Trầu, cau, yếm, áo rùng rình trúc tre

Bão bùng ấm nỗi chở che 
Đỉnh non góc bể hồn quê vun đầy

Nghìn năm sau vẫn mây bay 
Trời cao, đất rộng có hay vuông tròn?

322 ---------------------------------------------------------
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Làng thành phố  xá vàng son 
Câu ru rơm rạ biết còn nữa không?

Em thiên - niên - kỷ lấy chồng 
Trầu cau - nhân bản - cay nồng bao nhiêu?

Nghìn năm sau vẫn còn yêu 
Nắng mai có khác mây chiều ra sao?

Con người sống giữa trăng sao 
Lửa thiêng còn thắp mai, đào độ xuân?

ttịvCỈHẠ 5C<a^Ì*.
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Ông thì chẳng hút thuốc Rê 
Ông khinh thuốc Zet, “Đà Lạt” chê khét nồng 

Chẳng thèm ba con số  năm (555)
Chê thằng Scots, ghét thằng Super 

Dunhill ví tự cùng ZeR 
Capstan, Ngựa bạch khét khê ông từ...

Ông thường mê mẩn lừ đừ 
“Con mèo” chính hiệu mịt mù khói bay 

Con Mèo ông hít cả ngày 
Ông ôm cả buổi, ông vầy cả đêm 

Hút hoài vẫn cứ thấy thèm 
Trong cơn mê ngủ cũng đem ra quần

“Con mèo” ông khoái lâng lâng 
Khói xanh êm dịu tấm thân mỹ miều
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‘‘Con m èo” đích thị là Mèo 
Hai con cộng lạ i là liều thuốc mê 

Một “Mèo" lao phổi gần kề 
Con “Mèo" kia nữa “Hát i vê" có ngày

Mai sau ngục tối lưu đày 
Ồng ngồi vần điếu Rê say nhớ “Mèo".

O  o ^  tẬ ó ă ị+ ữ  tyýX#. cCá a Ậ a v
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Ngày xuân, ước đến bên sông 
Triền đê, ngắm cảnh xuôi dòng sông La 

Rộn ràng bến nước Tam Soa 
Xe đi, cầu đã thay phà ngang sông 

Con đường Lào - Việt khai thông 
Mối tình son sắt, thủy chung vẹn toàn 

Sâu, Trươi, Phố  - cả ba ngàn 
Cùng chung nguồn nước Giăng Màn chảy ra( 

Mối tình xuôi ngược đậm đà 
Hàng theo “ví dặm” thiết tha, ân tinh 

Thuyền bè qua chốn phồn vinh 
Tiếng hò sông nước kiên trinh, mặn nồng 

Ung dung Tùng Lĩnh, núi Hồng<2)

(1) Ngàn Sâu, ngàn Tươi, ngàn Phố đều xuất phát từ dãy núi
Trường Sơn. Địa phương gọi là núi Giăng Màn.

(2) Dê sông La dài 19km từ Tùng Lĩnh tới Hổng Lĩnh.
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Gió “vờn” sóng lúa, đẹp lòng nông gia 
Làng ta, phố xá nở hoa 

Ảm no, nâng bước quê nhà dựng xây 
Tằm tơ, lụa hạ còn hay?

Mía đường vương ngọt nơi đây - Núi Thành(3> 
Điện về sáng đẹp quê anh 

Cửa trường rộng mở, học hành vươn cao 
Mến thương quê mẹ dạt dào 

Mai sau chắc chắn đẹp, giàu, yên vui.

Tùng Ảnh, 05/12/1990

(3) Núi Thành có nhà máy đường, gắn thành phố Vinh.
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Nguyễn Đình Thăng
21B Lê Hồng Phong
Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.835.376 - 0912024493

'Xccâtt (tề 9UC Cêít vtu&ny
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Bình minh gõ cửa mặt trời 
Ban mai thức giấc sương rơi đầu cành 

Cỏ non ngậm hạt long lanh 
Lung linh giọt tím, giọt xanh, giọt vàng 

Nắng non về đậu môi nàng 
Ai tô mắt ngọc hai hàng trong veo 

Đường cong cong nửa con đèo 
Đôi gò bồng ngậm gió chiều hôm qua 

Em là giọt nắng của cha 
Giọt sương của mẹ, hương hoa của tròi
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Gặp nhau ở giữa chân đồi 
Bên kia con suối là nơi hẹn hò 

Hoa rừng mây núi non xa 
Hương rừng ngan ngát la đà cành xuân 

Lâng lâng uống ché rượu cần 
Ngất ngây trắng ngấn trắng ngần nước non 

Xuân về sơn nữ lên nương.

329



S m  C Á I  t à

e m  y á i  t & Ậ í

ícĩặng em .M.M

TÓC em bay đưa mây về trời 
Má em hồng cho gió chơi vơi 
Mắt em nâu cho tình say đắm 
Hoa bay về đậu mãi trong tôi

Em chỉ là “người em gái" thôi.
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Gió heo may gõ cửa 
Giọt sương bay đìu hiu 
Đêm cất giữ nắng chiều 
Trăng rơi vàng sữa mật

Hoa ngậm sương trinh bạch 
Cởi lòng mình si mê 
Say niềm hương cỏ lạ 
Đã quên mất lố i về.

f»yU
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Lối cũ ta về thàm chốn xưa 
Hoa cau rụng trắng cả vườn chùa 
Ô kìa, cô gái người hàng xóm 
Nhặt quả cau rơi ném ném đùa

Cây khế bồ côi ở cạnh ao 
Nhớ thương cô gái rẽ ngang vào 
Đung đưa quả chín trèo lên hái 
Vô ý  làm rơi giữa yếm đào

Hoa xoan nở tím rụng đầy hiên 
Cái têt Nguyên Tiêu giữa tháng giêng 
Mẹ nhận trầu cau người xóm dưới 
Khóc thầm chẳng nói trách trời nghiêng
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Đêm ấy đào phai vẫn sắc xuân 
Nhà bên cô gái hẹn bao lần 
Sương khuya ướt đẫm đầu hai đứa 
Cô chẳng nói gì đứng lặng câm

Ai đó sau chùa chẳng nói năng 
Nâu sồng đứng ngắm ánh sao trăng 
Vơi đầy tiếng mõ ngân từng khúc 
Hẹn chốn mơ tiên cõi vĩnh hằng
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Em đi trẩy hội chùa Thày 
Yếm sồi, áo lụa gió bay ngang đồng 

Tóc tơ ướp chút hương nồng 
M ắĩ tròn lúng liếng, má hồng hây hây 

Trai thanh, gái lịch về đây 
Cành vàng, lá ngọc đợi ngày tháng Ban  

Xuân về lạ i nhớ câu ca 
Ai muốn ăn oản thì ra hội Thày

Hội chùa Thày vui hang Cắc Cớ 
Trai không vợ nhớ hội chùa Thày 

Guồng tơ em đã ngừng quay 
Yên bề canh cửi, đợi ngày hội xa

Áo xiêm mớ bảy mớ ba 
Yếm sồi buộc chặt kẻo mà mẹ chê 

Hội vui chẳng nhớ đến về 
Gặp chàng công tử đã mê mẩn lòng

ị") Ngày 5-7 thảng 3 Âm lịch Hội Chùa Thày
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Ruột tơ như mớ bòng bong 
Ở nhà mẹ đợi tình hồng anh trao 

Nụ hôn bay đến ngọt ngào 
Bâng khuâng lạ i nhớ ra vào ngẩn ngơ

Đêm nằm mơ một giấc mơ 
Gối đầu tay mẹ tưởng bờ môi anh.

t t ý l i  fẬcSh4ị 'nyXéi
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Ư Ớ C  gì tôi được là mây 
Đem “mảnh trăng khuyết” về đây với nàng 

Ước là ngọn gió lang thang 
Xua đi những cảnh lá vàng rụng rơi 

Ước làm một đám mây trôi 
Vuốt ve mái tóc em tôi đỡ buồn 

Ước gì là mạch nước nguồn 
Vỗ về em tắm trong vườn tình em 

Xuân về rộn rã con tim 
Như dòng suối mát tiếng chim gọi ngàn 

Ước là một giọt thu vàng 
Bơi trong mắt biếc hai hàng mi cong 

Ước làm hơi ấm mùa đông 
Ru em trong một giấc nồng chiêm bao 

Ước là ngọn gió xôn xao 
Mang hương hoa đến ngọt ngào tình mơ 

Ước gì trở lại thời xưa 
Ngắm em vò võ bài thơ ước gì!

8-2011
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Nguyễn Toán
Thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường, Đà Lạt 
ĐT: 063.359414; 0987721300

' ĩ ỉ ý á  ấ d  Đ ẩ r tý  Ẩ ó -C

Hậu phương nối mạch chiến trường 
Ngã ba Đồng Lộc trên đường “Mười lăm ” 

Mười cô thanh niên xung phong 
Đêm ngày bảo đảm... lưu thông xe, người 

Giặc trời xối xả bom rơi 
Ngã ba trọng điểm thành nơi chặn đường 

Chúng mong đánh phá hậu phương 
Ngăn đường tiếp vận chiến trường miền Nam 

Mười cô ý  chí quyết tâm 
Đêm đêm thức trắng gác canh, sửa đường 

Hy sinh đang lúc tuổi xuân 
Giữa đêm, giặc thả bom chùm, sát thương 

Nhà bia được lập bên đường 
Ngã ba Đồng Lộc, mùi hương còn nồng 

Rạng danh - Tổ quốc ghi công.

27-7-2009
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Những ngày đồn trú cầu  Om(1>
Tôi thường lui tới Truông Bồn tắm khe(2>

Sau này ta lạ i đi về
Những năm chống Mỹ, người xe qua đường 

“Chiến tranh phá hoại” hậu phương 
Quân dân quyết giữ tuyến đường lưu thông 

Hận thù giặc lạ i cuồng ngông 
Hơn mười cô gái... xung phong gác đường<3> 

Tình yêu Tổ quốc, quê hương 
Hy sinh anh dũng trên đường “mười lăm ” 

Sau ngày kết thúc chiến tranh 
Nhà bia tưởng niệm hình thành khang trang 

Sống anh dũng, chết vẻ vang 
Truông Bồn nơi ấy lưu danh muôn đời.

27-7-2009

(1) Cầu Om là địa danh thuộc xã Nhân Sơn, Đô Lương.
(2) Truông Bổn ở xả Mỹ Sơn, huyện Dô Lương, Nghệ An.
(3) Mười hai cô gái thanh niên xung phong của tình Nghệ An.
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Nằm giữa nơi đây chốn núi đồi 
Một hồ kiến tạo cảnh nên thơ 
Mượn tên thi sỹ từng nổi tiếng 
Ngắm nghía Xuân Hương tận mặt hồ

“Ông Đạo” ngang lưng nối đôi bờ 
Dồi Cù bên trái đứng trông vô 
Quảng trường bên phải chờ lễ hội 
Đường bộ bao quanh liếc mặt hồ

Đà Lạt bốn mùa khách đến chơi 
Xuân Hương sẩn dạ đón chào mời 
Bơi thuyền, ngắm cảnh tùy sở thích 
Xin đừng phóng uế, bẻ hoa chơi!

Hồ đẹp ngày nay khác trước rồi 
Lòng hồ nạo vét đã thảnh thơi 
Cầu mới khang trang và rộng, đẹp 
Đón mời quý khách đến xem chơi.

22-11-2009



*yiÁé về *í¥à *7ittÁ

Thương tiếc mười cô thuở chiến tranh 
Ngã ba Đồng Lộc đất anh hùng 
Truyện Kiều xưa ấy nay còn tiếng 
Nhà đại thi hào mãi nức danh

Đức Thọ quê mình gạo trắng trong 
Trạm bơm Linh Cảm tưới xanh đồng 
NƯỚC hồ Kẻ Gỗ xuôi dòng chảy 
Thạch... Cẩm... hai quê hưởng một dòng

Qua miền Chu Lệ lắm cây kè 
Vũ Quang vừa tách của Hương Khê 
Dòng nước Ngàn Sâu thuyền tấp nập 
Bưởi đường Phúc Trạch ngọt vang danh

Chị cần nón lá đến Kỳ Anh 
Hương Sơn cây gỗ đã hình thành 
Chè xanh giải khát về Sơn Phố 
Ngược xuôi dòng chảy đến Sông La
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về thăm miền biển muối mặn mà 
Thuyền từ cửa Nhượng nẻo khơi xa 
Đón anh cửa Sót khoang đầy cá 
Đẹp mãi tình duyên chị với anh

Hướng tới nông thôn tới thị thành 
Điện, đường, trường, trạm sẽ xong nhanh 
Về thăm thị xã đây Hồng Lĩnh 
Hà Tĩnh anh hùng đã xứng danh.

Đà Lạt, 02-01-2007

[c-n -nýCiL f tẶ c ^ í ị f*Ỵ ^L  'CAs&tv

341



& ẩ ó  tú á í tý

Nhà tôi nằm cận đồi thông 
Lá cây xanh mát dáng trông dịu dàng 

Thẳng hàng thông đứng hiên ngang 
Nhấp nhô một dãy gió ngàn vi vu 

Bình minh lai láng sương mù 
Hoàng hôn chìm đắm âm u núi rừng 

Tiếng ve réo rắt quanh vùng 
Đó đây chim hót chào mừng khách qua 

Đồi thông cảnh đẹp quê ta 
Điểm tô chen lẫn sắc hoa quỳ vàng 

Nhố câu “biển bạc rừng vàng”
Bảo tồn phát triển ta càng phải chăm.

14-10-2007
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Nơi đây quang cảnh núi rừng 
Còn in dấu “gậy Trường Sơn” năm nào 

Mấp mô dấu vết chiến hào 
Mầm cây đang nhú vẫy chào người xưa 

Trường Sơn sớm nắng chiều mưa 
Trường Sơn dốc trượt anh vừa trải qua 

Suối reo như vọng khúc ca 
Mừng người chiến thắng ngày qua lại về 

Ghé thăm phô' thị, đồng quê 
Tự do hạnh phúc đã về người dân 

Tôn vinh quân đội anh hùng 
Chiến trường nơi ấy anh từng lập công.

22-12-2005

-t+iịiìẠ. iCC^ậr
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Đồi chè bát ngát tại Xuân Trường 
Mỗi sớm còn mù đọng hơi sương 
Lưng đeo túi xách bầu cơm nước 
Tiếng cô thôn nữ rộn đồi nương

Để có chè thơm chiếm thị trường 
Đón chào quý khách bạn bốn phương 
Cô gái tảo tần chăm thu hái 
Đậm tình non nước nặng tình thương

Anh mãi nhìn theo mới tỏ tường 
“Sao cô giã i nắng với dầm sương”?
Dưa mắt cười duyên em thầm nhủ:
“Nặng tình non nước, nghĩa hậu phương”.

7-5-2007
Phan Huy Minh - Nguyễn Toán
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