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¿ Ẻ ờ ỉ  c ã m  ơ n
Tập thơ "Hương Thông 3" của Câu lạc bộ thơ Lâm Đồng ra 

dời đúng vào dịp cả nước đang náo nức hướng về Dại lễ 1000 
năm Thăng Long - Hà Nội. Đúng vào lúc Tỉnh nhà đang khẩn 
trương chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ IX để tiến tới Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đâỵ là dòng máu nóng chảy từ trái 
tim của nhiều tác giả chân thành dâng lên Đảng kính yêu, gửi 
về Hà Nội ngàn năm yêu dấu.

Tập thơ như một sản phẩm văn hóa tỏa đi khấp nơi, mang 
chút hương thông và hoa của Lâm Đồng - Đà Lạt đến với bạn 
dọc và thi hữu gần xa, tạo nên mối đoàn kết giao hòa giữa 
những con người mới dang ngày đêm điểm tô cho đất nước quê 
h ương.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ thơ Lâm 
Đồng, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xin gửi lời tri ân đến Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thành truyền hình Lâm Đồng, Báo 
Lâm Đồng, Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng, Sở Lao động - 
Thương binh và xã hội Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Du lịch Lâm 
Dồng, Công ty cổ  phần Thực phẩm Lâm Đổng, cty Xăng dầu 
Nam Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, trường Đại 
học Đà Lạt, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Lâm Đồng, Bu’u điện Lâm Dồng, Học viện Lục quân Dà Lạt, Cơ 
sở Vườn Thương hồ Tuyền Lâm, UBND Phường 9, UBND Phường 
3 thành phô' Đà Lạt, trường Tiểu học Nguyễn Trãi và đặc biệt là 
Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng đã tạo mọi điều kiện cơ sở 
vật chất giúp đỡ Câu lạc bộ hoạt động trong 10 năm qua.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Lâm Đồng thành thật cảm 
ơn các cơ quan ban ngành, trường học đặc biệt là các hội viên 
và thân nhân của họ, bàng tinh thần và vật chất đã động viên, 
khuyến khích chúng tôi sáng tác và biên soạn tập thơ này. Xin 
cảm ơn Nhà xuất bản Thanh niên, Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt đã 
giúp dỡ tận tình để tập thơ nhanh chóng đến tay người đọc 
trong những giờ phút lịch sử dáng ghi nhớ của năm 2010.

Kính chào trăn trọng!
BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ THƠ LÂM ĐồNG



LỜI GIỚI THIỆU

Câu lạc bộ Thơ thuộc Trung tâm Văn hóa Tỉnh Lâm Đồng 
được thành lập từ ngày 19/02/2000, đến nay đã tròn 10 tuổi. 
Đây là một Câu lạc bộ hoạt động có sự hỗ trợ của Nhà nước mà 
cụ thể là Trung tâm Văn hóa Tỉnh. Người đề xướng với Trung 
tám Văn hóa thành lập Câu lạc bộ Thơ là nhà văn Lê Công, 
nhà thơ Hoàng Mai và nhà thơ Lê Bá Cảnh. Ban chủ nhiệm  
được hội viên tín nhiệm bầu qua ba kỳ Đại hội và hoạt động 
hoàn toàn tự nguyên, đầy nhiệt tình và sáng tạo. Từ đầu năm 
2010 đến nay, Câu lạc bộ Thơ đõ tổ chức được chín buổi sinh 
hoạt chuyên đề.

Đa sô' hội viên của Câu lạc bộ Thơ là người cao tuổi, một 
số trung niên là người yêu thơ và các em sinh viên khoa Ngữ 
văn Trường Đại học Đà Lạt.

Mười nãm qua, Câu lạc bộ đã sinh hoạt được 150 lần với 
nội dung phong phú, đa dạng. Đã phối hợp và tổ chức riêng tám 
lần đêm thơ Nguyên tiêu, hai lần phục vụ các tiết mục cho Lễ 
hội Vua Hùng ở Đà Lạt, cho Festivaỉ Hoa Đà Lạt.

Ngoài sinh hoạt định kỳ, Câu lạc bộ Thơ còn tổ chức đi 
giao lưu thơ nhạc ở các huyện trong tỉnh cũng như các tỉnh bạn, 
gây được tiếng vang trong xã hội.

Có thể nói dây là một Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả. 
Ngoài sinh hoạt chuyên môn, Ban chủ nhiên Câu lạc bộ còn đi 
đến tận nhà các hội viên đau yếu, các gia đình hội viên gặp 
hoạn nạn để thăm hỏi, tặng hoa, tặng quà, tặng sách và tranh 
ảnh ... nhân các ngày kỷ niệm của đất nước. Khi hội viên qua 
đời được Câu lạc bộ phúng viếng, viết điếu văn, phối hợp với 
gia đình tổ chức chu đáo. Hàng năm, Câu lạc bộ còn tổ chức 
giao lưu tặng quà cho Hội Người mù và Trung tâm Bảo trợ xã 
hội Tỉnh Lâm Đồng.

về việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Câu lạc bộ đang 
tiến hành rà soát lại chất lượng hội viên để cấp, đổi thẻ mới. Tiếp 
tục duy trì các buổi sinh hoạt chuyên đề, mời một số nhà thơ, nhà 
phê bình có uy tín phân tích, đánh giá tác phẩm của hội viên, sắp

NHIỀU TÁC GIẢ * 3



tới Câu lạc bộ sẽ tổ chức thêm một nhóm thơ Đường và nhóm thư 
pháp. Câu lạc bộ luôn quan hệ tốt với các hội viên của Hội Văn 
học - Nghệ thuật tỉnh dể tiếp tục mở rộng sân chơi, đón mời các 
nhà thơ mới vào Câu lạc bộ Thơ. Câu lạc bộ luôn duy trì và phát 
triển một đội văn nghệ bao gồm những giọng hát hay, những giọng 
ngâm hay để phục vụ các cuộc sinh hoạt định kỳ, các cuộc giao lưu 
và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Điển hình như 
giọng ngâm thơ của Quang Đông, của Minh Nguyệt, của Quách Thị 
Long, Kim Quế, Hồng Thịnh. Họ là những gương mặt đẹp góp phần 
nâng giá trị của bài thơ lên rât nhiều

Trong muời năm, ngoài sinh hoạt bề nổi, Câu lạc bộ còn ra 
dược 2 tập thơ: “Hương thông 1 ” và “Hương thông 2” có chất lượng. 
Để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội Câu lạc bộ 
cho ra mắt tập “Hương thông 3” phục vụ bạn đọc. Nội dung viết về 
quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Nhận xét về thơ của Câu lạc bộ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ, 
nhà thơ Hoàng Mai nói: “Có những nhà thơ. thơ của họ lớn hơn 
cuộc đời của họ và ngược lại có những người làm thơ, cuộc đời của 
họ lớn hơn thơ họ rất nhiều”. Theo chị thì đa số hội viên của Câu 
lạc bộ nằm trong trường hợp thứ hai. Thơ của một số hội viên Câu 
lạc bộ có thể chưa hay nhưng cuộc đời cách mạng của họ là bài thơ 
lớn và đẹp nhất. “Bởi chính họ là những người đang giữ lửa cho 
cách mạng” như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Bảo nói 
ngày đồng chí thường đến tham dự với Câu lạc bộ.

Hy vọng tập thơ “Hương thông 3 ” sẽ đóng góp một phần 
đáng trân trọng vào hoạt động Văn học nghệ thuật của tỉnh nhà 
nói riêng và của cả nước nói chung, chào mừng Đại lễ 1.000 
năm Thăng Long - Hà Nội. Góp phần cho vườn hoa nghệ thuật 
thêm phong phú, trở thành món ăn tinh thần của bạn đọc trong 
tính và cả nước.

Trân trọng kính chúc bạn đọc gần xa lời chào sức khỏe, 
thành đạt và hạnh phúc.

LÊ CÔNG
Nguyên Chủ nhiệm CLB Thơ Lâm Đồng ngày đáu  thành lộp  

Phó chủ tịch Thường trực Hội VHNT Lâm Đồng
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MỘT VÀI CẢM NHẬN VE THƠ QUA TẬP 
HƯƠNG THÔNG 3

Người ta kể  chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ nọ trông 
thấv một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. 
Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên, quả tỉm cùng hòa một 
nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, 
dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thơ ca.

Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang 
đường, song không phải không có ý  nghĩa. Nguồn gốc côt 
vếu của thơ là lòng thương người và rộng ra là thương cả 
muôn vật, muôn loài. Nói một cách khác, nhà thơ phải 
biết quên mình trong ngoại cảnh.

Các bạn thử hình dung: đây là cảnh một rừng thông, 
ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại. Nhưng bao nhiêu 
người qua lại củng chỉ mải suy tính xem rừng thông này 
hàng năm sẽ lấy được bao nhiêu nhựa thông, bao nhiêu 
củi thông? Có người còn mưu toan đốt cả rừng thông để 
tăng diện tích cho mình. Cho đến lúc, có người đi qua 
nhìn cảnh rừng thông, say đấm với hương thông, đám 
mình trong thiên nhiên và chỉ vì mến cảnh rừng thông mà 
biết quên mình trong cảnh. Và từ lúc đó mới có thơ ca.

Cảnh trời với lòng người cũng như một khu rừng sâu 
thẳm. Hoa cỏ hương thơm sắc lạ vô cùng mà người đời là 
khách vào rừng, vì còn phải mu'u cầu sự sống, nên họ chỉ 
lo bẻ măng, đào củ. Bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu hiện 
tượng ly kỳ họ đều bỏ qua, không cần biết, không cần 
thưởng thức. Cuộc sống vật chất như một tấm màn đen
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ngăn trí giác người ta lại. Vén tấm màn đen ấy lên, tìm 
cho ra cái hay, cái đẹp, cái lạ trong cảnh trí thiên nhiên 
và trong tâm hồn con người. Mượn lời thơ, tiếng hát, bức 
tranh, làm cho mọi người cùng nghe, cùng thấy, cùng cảm. 
Đó phải chăng là nhiệm vụ của nghệ thuật nói chung và 
thơ ca nói riêng. Làm tròn nhiệm vụ ấy, nhà thơ sẽ quên 
mình, sẽ thoát mình ra khỏi phạm vi hẹp hòi của bản 
thân để sống cái đời của mọi người, mọi vật. Thơ sẽ thể 
hiện sự sống muôn hình vạn trạng. Hơn thế nữa, nó còn 
sáng tạo ra sự sống, cải tạo sự sống, đưa con người đến 
cái chân - thiện - mỹ. Hiểu được như thế nên mười năm 
qua, những nhà thơ cao tuổi của Câu lạc bộ Thơ Lâm 
Đồng luôn say mê sáng tác. Họ không xem thơ như một 
thứ trò chơi trí tuệ bình thường mà họ rất hiểu cái đẹp 
trong thơ là những tình cảm, những cảm giác có sức mạnh 
trau dồi, tô điểm cho con người và trao cho thế hệ mai 
sau một ý  nghĩa sâu rộng.

Trải qua hai cuộc chiến tranh, trở lại cuộc sống bình 
thường với bao lo toan vất vả. Những Cựu chiến binh, 
những cán bộ hưu trí, những công dân có trách nhiệm  
đang sinh hoạt ở CLB Thơ luôn tỉnh táo, kiên trì, dũng 
cảm và trên hết là một tấm lòng bền bỉ, thành thực. 
Thành thực với cuộc sổng và thành thực với chính mình. 
Chỉ có thế mới nhanh chóng xóa đi những vết thương do 
chiến tranh để lại. Và một trong những công cụ hữu hiệu 
nhất để hàn gán lại những vết thương ấy là sinh hoạt văn 
hóa dưới dạng thơ ca.

Thơ ca với khả năng kỳ diệu của nó có thể thức dậy 
những phẩm chất nhân bản còn tiềm ẩn trong những ngõ 
ngách sâu kín của tâm hồn con người. Khả năng sáng tác
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ờ mức độ khác nhau nhưng thơ của bất kỳ hội viên 
cùng giúp họ cảm nhộn tốt để biến thành hành động 

đẹp. Thơ như đánh thức trong họ những cảm xúc, những 
tám sự mà trước nay có thể dấu kín hoặc quên lãng, 
sh iẻu  tác giả cảm động phát hiện trong mình còn có một 
dày dàn nữa mà bấy lâu nay vẫn câm lặng. Họ cảm thấy 
cần phải phát động nó để tâm hồn mình thật sự dược hòa 
âm. không lẽ gì trở nên dơn điệu! Và những bài thơ, 
những tập thơ lần lượt ra dời. tiếng thơ vang lên từ cái địa 
chì dỏ là ngôi nhà chung của Câu lạc bộ, tỏa về các khu 
dán cư, vút lên từ các cuộc giao lưu, lan sang nhiều Tỉnh 
Thành trong cả nước. Người ta quý mến chưa hẳn là cái 
tài mà là cái tâm của người viết. Vì cuộc đời của họ còn 
dẹp và trọn vẹn hơn bài thơ rất nhiều. Ta bát gặp ở đây 
những gương mặt sáng láng, có tài có đức như nhà thơ cao 
tuổi Đại tá Mai Xuân Cảnh, Xuân Thùy, cụ Ngô Tú, Kỹ sư 
Trần Đình Thảo, Nguyễn Hưng, Thủy Trườngr-Nguyễn 
Thanh Lược, Cựu nhà giáo Ngô Xuân Chử, Kỹ sư lâm 
nghiệp Phạm Ngọc Thuận, Phan Huy Minh, Lê ích Ngãi. 
Nhà thơ nữ Thanh Toàn, Lloàng Mai, Mai Lan, Hạnh 
Nguyên, Xuân Đài,- Mộng Hoài Nhân, Đinh Ly, Phan 
Khoái, Kim Quế... Những cây bút với những bài thơ mộc 
mạc chân thành, thấm dẫm tình người như Hòa Bình, 
Thanh Lịch, Đinh Hùng, Trà Mi, Bùi Thị Thêm, Hoàng Thị 
Phương Châm, Quách Thị Toàn, Nguyễn Văn Phương, 
Hoàng Cư, Phạm Ngọc Hàng, Nguyễn Thị Xiếu, Hồ Đức 
Lung, Hoàng Sướng... Chưa kể những cây bút bán chuyên 
nghiệp từ Hội Văn học Nghệ thuật vì yêu mến Câu lạc bộ 
đã thường xuyên đến sinh hoạt và góp bài trong các tập 
thơ như nhà thơ Lê Bá Cảnh, nhà văn Lê Công, nhà thơ 
Phạm Vũ, Hà Đức Ái, cố nhà thơ quen biết Hà Linh Chi. 
Sức thu hút của Câu lạc bộ còn kéo các cây bút từ các nơi
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vào cuộc như bác Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Đức Diệu, 
Phạm Xuân Thu (Di Linh), Sơn Bình (Ninh Thuận), 
Nguyễn Toán (Xuân Trường). Lê Tuấn Việt (Hà Nội), Ngọc 
Lân (Bảo Lộc)... Đặc biệt, từ bút tích ghi lại của nữ sĩ 
Tương Phố, do ông Thái Bình Dương (cháu nội) cung cấp. 
Những bài thơ về lòng yêu quê hương đất nước và nỗi 
buồn của người dân mất nước của bà dược Câu lạc bộ dón 
nhộn như những di sản văn hóa quý. (Ngoài “Giọt lệ thu” 
và “Mưa gió sông Tương” đã nổi tiếng trên văn đàn Việt 
Nam trong những năm 20 của thế XX). Hội Nhà văn Việt 
Nam mà đại diện là nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết bà là 
một trong hai nữ sĩ Việt Nam có mặt trên lễ đài trong 
ngàv Bác Hồ đọc tuyên ngôn dộc lập tại vườn hoa Ba 
Đình.

Trong bài viết nàv chúng tôi muốn nhắc dến cây bút 
tiêu biểu cho ngành xăng dầu Nam Tây Nguyên Nguyễn 
Huynh, thơ anh là loại thơ trữ tình phổ nhạc được công 
chúng chào đón nồng nhiệt.

Với tinh thần đừng để mai một nghệ thuật thơ Đường. 
Cùng với nhiều thể loại thơ phong phú khác, các nhà thơ 
ngay từ đầu đã sớm khôi phục nghệ thuật truyền thống của 
thể thơ Thất Ngôn Bát Cú. Từ đó Thơ Đường được vực dậy 
như có “phép thần”. Hàng trăm bài thơ thể loại này ra đời 
nhanh chóng được sự chú ý  của công chúng yêu thơ trong 
Tỉnh, của các đoàn văn nghệ sỹ đến giao lưu với Câu lạc bộ 
như: Bắc Ninh, Hà Nội, Bến Tre, Quảng Nam Đà Nâng, Quận 
Tân Bình thành phô' HCM, Hà Tĩnh, Bình Định, Hội Cựu học 
sinh sinh viên Sài Gòn-Gia Định trước năm 1970, đặc biệt là 
Hội thơ Phan Rang, Ninh Thuận... Thế mới biết sức sống của 
nghệ thuật thật âm thầm mãnh liệt, cứ ngỡ mất đi, cứ ngỡ 
chìm trong quên lãng mà luôn luôn tồn tại, đầy sức sống.
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-lững bài thơ ca ngợi quê hương, đất nước, nhiều cây 
7 hướng y tưởng độc đáo của mình vào công cuộc 

'~-f bêu cực theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy lời 
r.óm hỉnh, hài hước, nhưng toát lên vẫn là những nỗi 

ềuõn trước thời cuộc. Cái buồn trong thơ họ là cái buồn 
*Ỉ3ơng bao giờ có ở những kẻ dửng dưng, ghẻ lạnh trước cuộc 
> mà đó chính là cái buồn lùm nên vị mặn của cuộc đời.

ị buồn mà thiêu nó trong thơ, niềm vui sẽ không còn ý  
-gnĩa. \h à  thơ Xô Viết Xtê-han-Sipatrôp gọi nỗi buồn là 
Chị em sinh đôi với niềm vui”. Người yêu thơ luôn vêu mến 

mững bài thơ vui nhưng vẫn yêu đến nồng nhiệt những bài 
ơ thoang thoảng nôi buồn. Bởi hạnh phúc nào mà không 

phải trả giá! Ai cũng phải trải qua gian khổ. hy sinh mới có 
iược cái hạnh phúc giản dị là được trở lại làm một con 
r.gười bình thường với tất cả những niềm vui, nỗi buồn, 
rừững sung sướng và khổ đau.

Khơi lại mạch nguồn trong trẻo của thơ. Với tấm lòng 
và đôi mắt tinh tường của người cầm bút. Chúng ta đang 
hướng tới ngày mai, mà trước mắt là hướng về ngày mảnh 
đát thiêng của ông cha: Hà Nội, đang náo nức kỷ niệm 
1.000 năm tồn tại và phát triển. Ngày Đại hội Đảng Tỉnh 
Lâm Đồng lần thứ 9 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. 
Đó là những dâu ân không thế phai mờ trong lòng mỗi 
chúng ta.

HOÀNG MAI

Chủ nhiệm CLB Thơ Lâm Đồng
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(ệptà (¿Nội của tôi ơi

HÀ ĐỨC ÁI

Xa Hà Nội bao nhiêu năm thăm thẳm,
Ba mươi sáu phố phường lạ lắm phải không em? 
Bến tàu điện bờ hồ mỗi lúc leng keng 
Người đến, người đi vẫy tay đưa tiễn 
Nay xa rồi, còn đâu nữa rưng rưng...
Cây sung nằm soi bóng nước Hồ Gươm 
Hàng phượng đỏ, ve gọi hè rực rỡ 
Đêm cuối thu thơm nồng hương hoa sữa 
Hàng sấu già xào xạc lá vàng rơi 
Cầu Thê Húc, cong cong hàng mi đỏ 
Tháp Bút - Đài Nghiên tô vẽ chữ trời 
Tóc liễu xòa, tóc thu thả buông lơi 
Đền Ngọc Sơn châm hương cầu nguyện.
Xin cho hai con mãi được thành đôi,
Lời tâm nguyện tự đáy lòng linh ứng 
Thành vợ nên chồng, đi xây Hà Nội mới xa xôi 
Nơi Lâm Hà thăm thẳm phương trời,
Nay về thăm Thăng Long thời đổi mới.
Đường rộng nhà cao, lạc lối tìm nhà,
Còn biết bao những đứa con xa,
Dù ở nơi đâu đều hướng về Hà Nội.
Nhớ ngàn năm Thăng Long nguồn cội 
Hà Nội của tôi ơi!
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^ N ẹ k ỉ ê n a

Qua cầu rớt ánh trăng nghiêng
Dòng sông nghiêng bóng con thuyền chơi vơi
Chờ em nghiêng nửa cuộc đời
Gập rồi nghiêng cả núi đồi vào anh.

s

mắt

Bất ngờ gặp ánh m ắt nhìn
Đi rồi ngoảnh lại ngỡ m ình quen nhau
M ắt anh m ọc ở đằng sau
Đừng nhìn anh th ế  mà đau con đường.

NHIỀU TÁC GIẢ +  11



C lfi /  • A
( ¿ / t o  ỉ  x u â n

Bên cầu dòng nước uốn quanh 
Em nghèo ngồi đọc thơ anh bỗng giàu 
Thơ ta nhuộm  biếc m ắ t nhau  
Nửa xuân gặp lại m ái đầu lại xanh.

&Mẹ X ỉ ử l

Cánh cò sải nắng đồng chiêm  
In trên lưng m ẹ nỗi n iềm  xó t thương 
Đỉa đồng chằng chịt chân vương 
Hóa thân đời m ẹ, da xương cánh cò.
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Nguyên Bí thư Tinh ủ y : đ/c Nguyển Xuân Du và đ/c Nguyên Hoài Bảo 
luôn quan tâm đến CLB trong những năm đẩu thành lập



:õ nhạc sĩ Sóng Trà

Hà nội
của tòng tôi

Nhạc : SÕNG TRÀ 

T hơ : HOÀNG MAI

^ i  M ' 'l| J f f  i
Sông Hổng ơi tôi đã nhận ra Người như nhận lại một

I  ị ...U Ằ - m
người em gái. Khi tôi đi chi mới vừa tập nói mà nét

m Ê
xuân nay dã thấm làn môi. Khi tôi đi đ ít  lở đất

' T 1 |4 j--í~  IJ
bổi, Khi trở lại đất thành châu ngọc. Lâm Đổng xa

iẼ É
r |j m ' F ĩ j f

xổi mòn chân tôi đi khắp, Khi trở vể nghẹn ngào Hà Nộixfli mòn chân

# Ị p i

p ả n p
Mùa xuân xưa chim én đến tìm tôi

và nhận ra tôi nơi xóm nhỏ. Mùa xuân nay én
-H v---- — 1

— cf w ¡̂ỹ. ơ l ĩ  •  -Ậ *  ^

cùng trở lại dào dạt sông Hổng tiếng hát vang xa.

Dào dạt sông Hổng tiếng hát vang xa.



n x U ổ i  t v ã í í x  t ị ỗ  v ề  l í \ c i

Nhạc: VI QUỐC HIỆP

VỜI VỢI hal mLtí năm to» trì vể hì NỘI. Thăn quen quá sao

cúc glOa thu tầ áo trâng thuút tha Hả Nộl đẹp bòn mùa

hoa. Hal mud nâm xa Thù EW ydu dấu xay hà NỘI ồ giữa cao
hoa. Hai mutt rtím xa Thủ Đỗ yíu dấu xay Hà...

ta. Thang Long oi lòng mâl nhố nguời.



B ài c a  T rư ờ n g  T iểu  h ọ c  
NGUYỄN TRÃI

" 'i : ; :  ~'Ễ " ~~ Tân 
■ - - - :

*K- *cc Sguyếh Trãi 
i r  Tuoc để nghị 

rg -.¿n  chuông 
t đỏng hạng 3

Tự hào - Tha thiết Nhạc và lời : VI QUỐC HIỆP

Ệ
Nằm bên đổi thông xanh là trường em mến

$ ĩ  1 * j<-=p

ệ
thudng. Em yêu trường của em Trường Tiểu

* ....-  '  V'.....ỂẼẼ......r - ĩ -

học Nguyễn Trãi. Quanh mái trường thênh

¥
thang những mùa hoa Anh đào.

p t e p p i  j ĩ  1 J Jỉ 1 J) u
Ngày ngày em đến lớp nhớ tiếng trống trường xôn

I  |.j t  ị  j ,  I P p p p p
xao. Em ghi nhớ năm điểu Bác Hổ dạy

4 U  j  Ij ' J,ỈJ m J
em làm việc tốt. Em th i dua với bạn làm

..........
..... í

Ệ

người học trò ngoan. Mai sau khôn lớn dẫu

Ề = m J. ỉ  ỉ  Ẹ i  J ẽ f
xa mái trường, màu áo xanh biển trời em càng



ĨT irg~

thêm yêu quê hương. (Em...) ...thêm nhớ mái

Đà Lạt chúng tôi

É Ễ ế i m
xin hãy đẽ'n

TT
em chẳng thể nào quên, 

thăm mái trường đẹp xinh.

Nhớ những lời thẩy cô 

Nhớ những nụ cười tươi

Ì Ẽm  m
dậy em gắng học tốt. 

bao trìu mến.

Vì

■ T fr . |p = y -

tương lai mai sau của chúng ta, ôi!

cánh tay vươn cao chào nắng mai. Mai

I  J jV vil Ề  3 m

iff

vinh quang nước non Việt vẻ vang. Nhớ mãl 

sau đất nuỡc thẽm bao học trò ngoan. Nhớ mãi

m
trường dạy em vl tương lai hạnh phúc. Vinh danh

trương dạy em vl tương lai hạnh phúc. Vinh danh

iff

lá cờ dầu, tự  hào thay trường em 

lá cờ dẩu, tự  hào thay trường em.



ÕNG THỊ HÒA BÌNH

®?Vịẹuifên tiêu nhở <̂ păảc

Bác ơi! Nhớ Bác... Nguyên tiêu
Bốn phương lặn lội vì yêu  dân lành
Trả ta biển bạc rừng xanh
Trả ta trâu khỏe đ ể  anh đi cày
M ênh m ông đồng lúa to cây
Cơm thơm trắng m uốt gừng cay đậm đà
Bau tươi vườn tím hoa cà
Nhà cao cửa rộng đàn gà nhỏ to
Chiêm mùa thóc chất đầy kho
Ao, chuồng, cá, lợn, đàn cò dạo chơi
Công nghiệp hóa cao ngất trời
Tinh thần văn hóa đời đời ấm no.

NHIỀU TÁC GIẢ Ỷ



húng con nguyện theo lời <3v$ảc

Năm xu'a Bác chở trăng ngân
Bác bàn quân sự dưới vầng trời cao
Trên sông ngập ánh cờ sao
Bác đem  tâm huyết vượt bao nh iêu  ngàn
Vòng quanh th ế  giới gian nan
Mong manh áo vải ngập tràn tình quê
Niềm  tin vững bước Bác về
Nhóm  lên ngọn lửa m iền  quê rộn ràng
Vua Hùng dựng nghiệp nước Nam
Bác cháu giữ nước ngày càng thắm tươi
vẫ y  tay Bác nở nụ cười
Nguyện đem tâm huyết học Người năm xưa.
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-¿vơu luyến

Thương nhau đâu quản ngại đường xa 
Hội ngộ nhân mùa lễ hội hoa 
Chén rượu tương phùng vui nghĩa bạn 
Câu thơ giao cảm ấm tình già 
Tri âm chưa thỏa n iềm  tâm sự  
Văn hút còn thơm vận xướng hòa 
Lưu luyến nhìn nhau giờ tiễn biệt 
Hẹn ngày tái ngộ bạn cùng ta!

lònẹ

\á n g  ly  giã biệt bạn tri ân 
S h ớ  bữa bên nhau chén tẩy trần 
Tám sự đổi trao chưa m ấy chốc 
Thời gian vùn vụt đã hai tuần 
Hán hoan lúc đến yêu  phong cảnh 
Bịn rịn khi về nhớ bạn thân 
Đáp nghĩa thanh cao bao m ặc khách  
Tạ lòng thi hữu m ối tình thâm!
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0 yVkó ¿¿ê>à ¿¿¿ạt

Dù đi bốn phương trời anh vẫn nhớ  
Đà Lạt em duyên dáng, dịu dàng  
Giữa p h ố  đông người, anh nhớ p h ố  bình yên  
Trong nắng ấm anh nhớ trời xanh m át

Đà Lạt ơi với rừng thông bát ngát 
Ru hồn ta m ỗi buổi bình m inh  
Và nơi kia phô' đứng nghiêng m ình  
Làn sương sớm choàng lên  tình tự

Mái tóc ai buông dài trên p h ố  
Dòng Cam - Ly sáng m ột màu thương 
Hồ Xuân Hương ai khéo đặt tên  
Cho thuyền anh bơi hoài không m ỏi
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~$Ó VAN HOÁ THE THAO VÀ o u  L|CH 

m u  V ỉệN  TỈNH LÂM 9Ồ N G

FHONG b ía  chí

cỏ xanh mướt đồi Cù níu lấy  
Bàn chân ai chẳng th ể  bước đi 
Thấp thoáng đồi thông trăng đã hiện lên  
Chàng thi sĩ đứng dưới trăng ngơ ngẩn

Đà Lạt ơi với bao nhiêu  quyến rũ 
Rừng ái ân tình tứ gọi ta 
Thung lũng Tình yêu, chiều tím chan hòa 
Ta hãy ở đừng về em nhé

Em có nghe trái tim anh cuộn sóng
Để dạt dào đổ  xuống Prenn
Chiếc cầu em qua tắm những làn sương
Anh m uốn hóa triệu giọt sương thấm mãi...
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Có th ể  chiều nay anh rất bận 
Em chẳng th ể  nói nhiều  
Nơi em làm, lặng lẽ bao nhiêu  
Chưa nói h ế t những điều m uốn nói

Nơi em ở m ỗi người, m ỗi xứ
Trước lạ sau quen, thành đồng chí, bạn bè
Cùng chung việc xâ y  Lò nguyên tử
Cho ước m ơ hạnh phúc hòa bình

Và chiều nay, em xin k ể  cùng anh
Nơi em ở, có nh ưng người rất trẻ
Say thác lũ dây chuyền, ánh sáng xanh bức xạ
Quên thời gian, tóc bạc trắng từng giờ

Nơi em ở mùa đông về có lạnh  
Vào ca ba, vợ thức đợi chờ chồng 
Mỗi tia xạ có làm em m ệ t m ỏi 
Để cho đời sức khỏe đó anh!

Nơi em ở có bao người thầm lặng 
Á nh m ắt nhìn xuyên vũ trụ không gian 
Bát hạt cát vô thức cũng cất lời mách bảo 
Cho con người nhìn thấu đáy đại dương...

Dầu chưa h ế t những diều m uốn nói 
Em vẫn gửi cho anh từ đỉnh Lang-Bian này  
Với ánh sáng từ lò nguyên tử  
Sẽ là m ặt trời nhân tạo ngày mai
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^ôkànk phấnẹàn hoa

Đà Lạt Thành p h ố  ngàn hoa
Thiên nhiên ưu đãi chúng ta hưởng cùng
Thông reo gió thổi toàn vùng
Đêm về đèn chớp chập chùng thấp cao
Thành Phố truyền thống tự hào
Thống nhất đất nước, cao trào dựng xây
Bác Hồ tư tưởng cao dầy
Hùng Vương dựng nước đất nầy  dân ta
Hy sinh đánh đuổi Mỹ ra
Đã giành độc lập Hoan Ca ba m iền
Toàn dân phong thái dịu hiền
Trăm năm  phá t triển nối liền Tây Nguyên
Điểm hẹn du lịch thần tiên
Nhà nghỉ khách sạn ưu tiên hàng đầu
Lan, hoa, rau, quả, tằm dâu
Công nghệ nhà m áy đường cầu khả thi
Chào mừng Thành Phố đúng kỳ
Trăm mười năm lẻ, phá t huy không ngừng
Kỷ n iệm  hoành tráng tưng bừng
Làm thơ đánh dấu, tinh thần vẻ vang.

o  '%G Cư
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Ị̂ẵkúc ~̂lôân <3 ?tuân

Cung kính nguyện cầu đấng tổ tiên 
Chúc chung nhân loại sống bình yên  
Tân N iên hạnh phúc đồng an lạc 
Xuân về đắc lộc hưởng hồng thiên

Đốt pháo thăng thiên đón xuân sang 
Hoa đào rực rỡ cúc m ai vàng 
Tân N iên Canh Dần chúc thành đạt 
Du xuân hái lộc cát tường an

Tống cựu nghinh tân đón xuân sang 
Đời đạo âm dương h iệp  chung đàng 
Chúa xuân bất tận đang nối tiếp  
Xuân đi xuân đến m ãi không tàn.
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É i ấ  (¿Ngày thơ nhó (^pỉâc

BÀI 1

Ngày í/ỉơ nhớ Bác cả thành hoa 
Vui tết Nguyên Tiêu khắp m ọi nhà  
Nhớ Việt Bắc dành thiên h iểm  địa 
N hớ Lô Giang nổi trận phong ba 
Thuyền trăng chở tướng bàn Kim Sách 
Vách núi che quân chống th iết xa 
Chiến thắng Đông Xuân cơ hội m ở  
Non nam vang dậy tiến q, ân ca

BÀỈ 2

Nguyên tiêu vằng vặc ánh trăng tròn 
Lảng lộng sáng soi khắp nước non 
Dạo đức Bác Hồ vầng nguyệt ấy  
Công ơn trời biển, dạ không mòn
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(¿Nẹàn kươnẹ tkônẹ nở lộ mùa koa

Đợt rét đậm Canh Dần đã hết
Á nh dương quang đánh thức m ầm  xanh
Trời trong m ây  tạnh gió lành
Đón xuân Tân Mão long lanh sắc màu

Chúc thi hữu trong Câu lạc bộ 
Ngàn hương thông nở rộ mùa hoa.
Hương rừng lan tỏa gần xa
Đam Rông, Ninh Thuận cùng nhà giao lưu.

Thơ ca nhạc nở đều hàng tháng  
Tay trong tay tình bạn, tình thơ 
Xuân về đầy ắp m ộng mơ  
Khỏe vui phấn khởi phấ t cờ tiến lên

Chúc lãnh đạo Trung tâm Văn hóa 
Quanh năm  qua vất vả ngược xuôi 
Đón xuân đổi nhọc làm vui 
Văn hóa phá t triển đẩy lùi khó khăn

Xin kính chúc nhân dân Đà Lạt 
Vui xuân cùng tiếng há t xuân ca 
Trong ngoài đầm ấm thuận hòa 
Đắc tài đắc lộc m ọi nhà đều xuân
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b* CÀNH

3̂dỵ tkônẹ

s°ư ờ i Đà Lạt h iền hòa thơm thảo thê 
Giữa ngàn thông hồ dễ m ấy trăm năm  
Từ cao vời chót vót - Lang Bian 
Đàu cũng thấy thông rừng bát ngát.

Gỗ thông làm hộp đàn - ngân vang khúc hát
Giai điệu tình yêu  dào dạt lứa đôi
Gió vỉ vu thông thốt thành lời
Đại hợp xướng không cần nhạc khí.

Thông với người tri âm, tri kỷ  
Hôm sớm có nhau không thể  phai màu  
Thông làm diêm , làm hộp, làm bao 
Chuốt nhỏ thanh tăm -

Góp m ặt tiệc - sơn hào hải vị.
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Trụ giữa mù sa nắng mưa ngạo nghễ 
Làm áo chở che - đất nẻ núi đồi 
Chặn lũ rừng không xói lở cuốn trôi 
Giữ yên  ả xanh tươi cuộc sống.

Làm trụ cột nhà, làm nơi m ắc võng 
Dựng vách ngăn tường hộp lứa đôi 
Phòng cưới giường thông thơm ngát hương đời 
Đêm hôn lễ sắc trời thông biếc.

Chạm bút lửa - Tranh m uôn hình trác tuyệt 
Từ bàn tay điêu luyện nghệ nhân  
Nâng tâm hồn, vóc dáng sức thanh tân 
N ét hoa m ỹ thêm  yêu  thành p h ố  trẻ.

Rê thông bám sâu vào lòng đất m ẹ  
Nhựa lên cành, hạt hé m ở m ầm  xuân  
Cứ h iên  ngang, vững chải, lá tươi nhuần  
Dù giông bão vẫn bền chân bất diệt.

Nhựa thông tỏa m ột làn hương thanh kh iế t 
Búp thông là ngọn bút v iết thành thơ 
Gương thông xanh không gỢn chút bụi m ờ  
Dáng quân tử vốn xua trường cửu
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Trụ giữa m ù sa nắng mưa ngạo nghễ  
Làm áo chở che - đất nẻ  núi đồi 
Chặn lũ rừng không xó i lở cuốn trôi 
Giữ yên  ả xanh tươi cuộc sống.

Làm trụ cột nhà, làm nơi m ắc võng 
Dựng vách ngăn tường hộp lứa đôi 
Phòng cưới giường thông thơm ngát hương đời 
Đêm hôn lễ sắc trời thông biếc.

Chạm bút lửa - Tranh m uôn hình trác tuyệt 
Từ bàn tay điêu luyện nghệ nhân  
Nâng tâm hồn, vóc dáng sức thanh tân 
N ét hoa m ỹ thêm  yêu  thành phô' trẻ.

Rễ thông bám sâu vào lòng đất m ẹ  
Nhựa lên cành, hạ t hé m ở m ầm  xuân  
Cứ h iên  ngang, vững chải, lá tươi nhuần  
Dù giông bão vẫn bền chân bất diệt.

Nhựa thông tỏa m ột làn hương thanh kh iế t 
Búp thông là ngọn bút v iết thành thơ 
Gương thông xanh không gỢn chút bụi m ờ  
Dáng quân tử vốn xưa trường cửu

* % hơ  HƯƠNG THÔNG 3



'̂ ỵỳxên $ôỉ mộng mơ
(Kính tặng CBNV Khu du lịch Đồi Mộng Mơ)

Là đồi - Đâu phải Mộng Mơ!
Mà em cứ gợi làm  thơ trữ tình
Mộng m ơ là của chúng m ình
Của đất nước, của dáng hình núi sông

Mộng m ơ xao xuyến trong lòng 
Mỗi kh i ta nhớ, ta m ong m ột người 
Mộng m ơ là Mộng m ơ ơi 
Sao em cứ m ãi rạng ngời thanh xuân.
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cỷ jợ  tôi
(Thơ vui)

Vợ tôi công trạng nhất nhà
Tảo tần thang thuốc, rượu, trà, cháo rau
Dịu hiền chăm chút ốm đau
Đêm đông ấp ủ dạt dào trong ta.

Vợ là m áy giặt m áy là
Vợ là cát-sét, vợ là ti vi
Đêm về vợ chẳng cho đi
Sợ vương hương lạ các dì hồi xuân
Nhỏ to vợ dặn m ấy lần
Mà hương lạ cứ lần khôn quanh mình
Mỗi lần thấy vợ làm thinh
E rằng sấm sét lôi đình chẳng chơi

Vợ tôi là vợ tôi ơi
Mỗi kh i tôi cáu “b ả ” cười rất duyên.
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NGÔ XUÂN CHỬ

Ẑộể (ịmc ta

Tổ quốc ta huy hoàng rạng rỡ danh 
Bao nhiêu  k ỳ  tích, sáng trong lành 
Muôn đời văn hiến tầm vươn mới 
Vạn thuở hiền tài bước tiến nhanh  
Phát lộ Hoàng Thành vui m ở hội 
Oai hùng Biên Phủ rộn quân hành  
Đường vào xuân mới đường phơi phới 
Đất nước ngàn năm đẹp n é t tranh.
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(Zplkúc ca

Trong lòng rộn rã khúc hòa ca 
Sức sống bừng lên khắp m ọi nhà 
Muôn thuở đất trời ngời kh í tiết 
Ngàn năm sức sống n é t hào hoa 
Đời đời đất nước bừng tâm th ế  
Mãi m ãi giang sơn ánh sáng hòa 
Khắc họa tình quê tim óc sáng 
Hào hùng kh í th ế  Việt Nam ta.

^lõự back

Bảy sáu xuân rồi vẫn thảnh thơi 
Vui tươi, khỏe m ạnh lại yêu  đời 
Quanh hồ đi bộ dăm cây số  
Cơm bữa xơi đều ba bát vơi 
Thơ phú giao lưu cùng bạn hữu 
Chuyện cười tán gẫu có bao người 
Còn lâu mới được theo tiên tổ 
Tiên cảnh bồng lai tận cõi trời
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NGUYỄN TÙNG CHÂU

'=õám  cảnh nhà naana
(Nhại thơ cụ Huyện Thanh Quan)

Cám cảnh Nhà Ngang bóng x ế  tà 
Triều Trần lưu lại m ấy sai nha 
Lom khom  viết lách văn vài chú 
Lác đác vào ra m ấy bố  khà  
Than hỡi Nhà Ngang thân phận yểu  
Chết thời chưa chết đã đưa ma.
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HÀ LINH CHI

Hồ Chí Minh là kh í trời ta thở
Là bát cơm ta ăn
Là căn nhà ta ở
Là chiếc giường ta nằm
Là trang sách ta đọc
Là cây bút ta cầm
Là ngọn đèn ta thắp
Là nhịp đập trái tim
Không có Người là không tất cả
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Hồ Chí Minh không của riêng tôi
Hồ Chí Minh không của riêng anh
Hồ Chí Minh không của riêng ai
Nhưng Hồ Chí M inh ỉ à tấ t cả
Là sự bình thường: sống, ăn, ngủ, thở
Là cây đơm chồi
Là cành trĩu quả
Là trẻ vui cười
Già không vất vả
Là em hát, tôi đàn
Là củ khoai, hạt lúa
Là con người rất đỗi Việt Nam
Hồ Chí M inh -Người là  n h ư  thế.
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(ệptồ ^kí&Mỉnh viên ẹạck $ầu tiên

Việt Nam vách đất lều  tranh
Gió lùa rách mái, mưa dầm ổ rơm
Củ khoai, rẻo nhút thay cơm
Bầm da ruộng rẫy, khô xương luống cày
Đầu tắt m ặt tối đêm  ngày
Đèn khuya gió cả, đói gầy quanh năm.

Bác Hồ viên gạch V iệt Nam
Luyện từ bãi tuyết thực dân lạnh lùng
Ngày đi sóng vỗ m ịt mùng
Khi về đất nước sáng bừng tự do.

Em vui. em m ặc áo hoa
Ngủ trong chăn ấm, ở tòa ngói cao
Thành trì rực rỡ ngôi sao
Nhớ từng viên gạch khởi đầu Việt Nam

Bác Hồ viên gạch đầu tiên
Từ trong rơm rạ xây  nên  lâu đài
Ta đi mang trái tim Người
Người đi - để  lại m uôn lời nước non.
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HOẢNG THỊ PHƯƠNG CHÂM

^ ) à  e£ạt vào csXuãn

Đà Lạt đó quê hương x ứ  sở 
Của những con người m át rượi hồn thơ 
Đến m ột lần là m ãi m ãi ngẩn ngơ 
Gió... và nắng... và lòng người rộng m ở

Bao m ến  thân Đà Lạt quê ta đó 
Hồ Xuân Hương nước gựn giỡn với bờ 
Thác Cam Ly nước đùa trắng xóa  
Hồ Đankia thơ m ộng m ộ t bài thơ...

Xuân lại về trên p h ố  nhỏ m ộng m ơ  
Anh đào cứ rực hồng như  nhấn nhủ:
“Đến đây nhé đ ể  kh i về nhung nhớ
Đời tươi hồng nên  hạnh phúc tỏa hương đưa”
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Jg)ơV <sflẹa yêu tkươny

Tôi nhớ m ãi dồi Nga thuở ấy
Trạm quân y  tất bật suốt ngày
Nho Quan - Ninh Bình yêu  thương b iết m ấy
Cáng thương chuyển về hối hả giữa ngàn cây.

A nh chị quân y  cứu chữa chẳng ngơi tay,
Máu ướt đẫm những vết thương chiến sĩ,
Phải chính xác, phải nhanh, khônq chút nào ngơi nghỉ, 
Cái chết cận kề  các chiến sĩ m ỗi phú t giây...

A nh thương binh có gọng hát rất hay  
Phút tỉnh táo hát cảm ơn bác sĩ,
Phút đau đớn cắn m ôi không rên rí,
Vì thương m ọi người dốc sức ở quanh đây.

Rừng xạc xào không m ột hạt mu'a bay,
Mà lưng áo ai nấy  đều sũng nước,
Vội chuyển cáng thương nên mồ hôi đẫm ướt,
Y  sĩ, dân công vững bước chung tay.

Thầy thuốc với thương binh dù m ới gặp m ột ngày, 
Đều thân th iế t như  bạn bè tri kỷ  
Ngày mai khỏe, xa đồi Nga, xa bác sĩ,
Chiến s ĩ nào cũng nhớ m ãi nơi dây.

Tôi xa Nho Quan biền biệt tháng ngày  
vẫn nhớ m ãi kh i hè sang tháng bảy,
Trạm quân y  nhỏ thôi trên đồi Nga thuở ấy,
Thành k ỷ  n iệm  hào hùng tha th iế t m ãi không phai...
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MỶ DUNG

^ ìn h  ĩflêu ^ ) à  Rạt

Trước kia ta ở Thủ đô
Vào Nam lên xứ  sương mờ cao nguyên
Hòa cùng cảnh đẹp thiên nhiên
Trời xanh như mộng, người hiền dễ thương

*
*  *

Muôn hoa khoe sác tỏa hương 
Cúc quỳ vàng óng, bên đường sườn non 
Đường chon von, núi chon von 
Chưa đi đã mỏi, cười dòn dẻo chân 
Hổ Xuân Hương bóng trăng ngân 
Hai soi thành bốn, thi nhân mỉm cười

*  *

Êm đềm mát mẻ thảnh thơi
Bạn bè thi hữu sum vầy bên nhau
Giữa Đà Lạt tựa Châu Âu
Xứng danh du lịch hàng đầu Việt Nam
Cao nguyên gió lộng ngút ngàn
Khéo lưu du khách tham quan thịnh tình
Chẳng hay duyên nợ trời sinh?
Tình yêu Đà Lạt thắm tình ngàn hoa.
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NGUYỀN ĐỨC DIỆU

^ỉỏmnẹ ̂ h u  nhở (ý̂ pằấc

Con về thăm lại Thủ đô
Trung thu càng nhớ Bác Hồ, Bác ơi!
Bác đi đã bao năm  rồi
Mà sao vẫn thấy Bác ngồi đâu đây
Bác đang giang rộng vòng tay
Om đàn cháu nhỏ múa vây quanh Người
Bác chia kẹo, m át Bác cười
Trời thu Hà Nội sáng ngời n iềm  tin
Mặt hồ Tây sóng lặng im
Nước xanh gió thoảng giữa nền trời xanh
Cháu như  thấy Bác bên m ình
Nhớ bao k ỷ  n iệm  thủa m ình ấu thơ
Trung thu xưa củng như  giờ
Nơi nơi nhộn nhịp trống, cờ múa lân
Trung thu nhớ Bác đôi vần
Thơ lòng dâng Bác muôn phần kính yêu
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^anh  Jị̂ ỉ)ần

Can qua sáu chục m ột chu kỳ  
Lặng lẽ thời gian cứ trôi đi 
Thân tự lập thân từ thuở nhỏ 
Mặc người ghen ghét chẳng hề chi 
Cha m ẹ vốn xa từ thuở ấy  
Anh em đố  kị cản đường đi 
Sức m ạnh oai phong xưng chúa tể  
Rừng xanh núi thẳm - nặng tình si

Rừng xanh núi thẳm - nặng tình sỉ 
Mài vuốt nhe nanh thật là lỳ  
Muôn thú nghe gầm đều sợ hãi 
Chim m uông vỗ cánh cũng bay đi 
Những th ế  sinh tồn không thất bại 
Lấy quyền trấn áp kẻ  khinh khi 
Xuân về tuổi thọ vừa sáu chục 
Đổi m ới sang trang m ột chu kỳ.
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zSắc (^íuân

Gió Gió xuân nhè nhẹ m â y  trôi
Đưa hương ấm của đất trời m ênh mang
Đưa hương sắc của đại ngàn
Hoa thơm quả ngọt ngập tràn gió xuân

Mưa Mưa xuân lác đác, ngọt lành
Mưa về hồi tỉnh: cây cành cũng vui
Mưa như  hồi sức cho người
Ta cùng mưa quyện đất trời mùa xuân

M ây M ây xuân nhè  nhẹ lặng trôi
Đ ể anh khoe nắng m ột trời mùa xuân
Ngắm m ây ta đứng tần ngần
Thương cho bao chuyện: vũ, vần m ây  thu

Nắng Nấng xuân xua h ế t m ây mù
Â m  tình xuân: nhớ chiến khu thuở nào? 
“Nguyên tiêu trăng sáng ùa và o ”
Thả hồn thi m ộng ngọt ngào nắng xuân
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Hoa Hoa xuân đua sắc đầy sân
Ngọt ngào hương vị quây quần bên ta
Mùa xuân m ai đào trổ hoa
Cúc quỳ vàng óng đường ra lối vào

Búp Búp non lướt ngọn cành đào
Sức xuân như  đã thấm vào cỏ cây 
Lòng ta cảm thấy ngất ngây 
Búp là tiền lệ cho ngày lá xanh

Lá Lá non lả lướt trên cành
Cùng hoa cùng búp, bức tranh đậm đà
Xuân này ở tuổi đã già
Nhìn hoa búp là nhận ra đất trời

Cành Cây cao bóng cả tuyệt vời
Cành xòe  râm m át cho đời m ến  thân
Cháu con thắm nghĩa tri ân
Mừng cha trường thọ mùa xuân năm  này.
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XUÂN ĐÀI

về cố kươnẹ

Hà Nội trông về cảnh thật xa 
Tình quê vời vợi nhớ quê nhà 
Chín chùm k h ế  ngọt vương cành trĩu 
Bảy lũy tre làng bóng tỏa qua 
Vắt vẻo con đê triền trắng nước 
Rì rào ngọn lúa nhạc vàng ca 
Nhớ thương ngàn dặm đời chan chứa 
Rong ruổi quan hà ta m ộ t ta

^&kủ ¿ẵ)ô (<ptà (¿Nội -
(SưNẹọn ^ k ấ y  <s?ăút

Quang cảnh nơi đây chốn thủ đô 
X ây cao Tháp Rút đứng trên hồ 
Long lanh m ặt nước ngôi đền sử  
Chót vót phương trời ngọn tháp nhô.
Lê Lợi ngày xưa rùa lấy  k iếm  
Đ ế kinh buổi trước dựng cơ đồ 
Gươm vàng phong nguyệt in gương bóng 
Sông núi ngàn năm  m ãi điểm  tô.
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Những giọng hát hay, ngâm thơ hay sáng tác hay luôn quây quẩn bên nhau vui vẻ, trẻ trung



NGUYÊN HƯNG

<sMừnẹ J§)ảnẹ 
tám mươi tuổỉ xuân
Mừng Đảng năm  nay tám mươi xuân  
Làm nên hao k ỳ  tích quang vinh 
Trường k ỳ  kháng chiến giành thắng lợi 
Thống nhất non sông đẹp tuyệt trần

Đổi m ới đi lên Đảng đề ra 
Đói nghèo lạc hậu dần lùi xa 
Dân giàu nước m ạnh tin theo Đang 
Ý  Đảng lòng dân bản hùng ca

^(oặnẹ em
'thản ngày Quốc tế  Phụ nữ 8/3/2010

Tặng em người hạn, nàng thơ
Thân tằm nhả kén  sợi tơ cho đời
Em như  cánh én lưng trời
Dệt bao vần điệu tuyệt vời vì dân
Cuộc đời sự nghiệp gian truân
Công việc em vẫn chuyên cần ngày đêm
Em như ong m ật xâ y  nên
Gia đình tổ ấm, thi đàn thơ ca
Bạn bè thơ phú gần xa
Vòng tay m ở rộng chan hòa n iềm  vui

NHIỀU TÁC GIẢ 4* 41



ình bạn

M ột buổi giao lưu gặp bạn hiền  
Bao năm  xa cách được hàn huyên  
Cùng đi kháng chiến thời trai trẻ 
Tìm lại được nhau toại ước nguyền

Mỗi người chiến đấu ở m ột phương  
Tôi Bắc, anh Nam m ột chiến trường 
Thân còn găm lại nhiều  thương tích 
Tóc bạc da m ồi đọng gió sương

Chẳng hẹn  mà nay cùng quê hương 
Chung tay x â y  dựng chẳng vấn vương 
Hoàn cảnh tuy còn nh iều  thiếu thốn 
Chất lính Cụ Hồ vẫn giữ nguyên.
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- ẻ  ả ^£ạt, (cĩ^estival (ẽptoa 2010

Hai năm  tổ chức m ột lần, 
ĩe s tiva l ấy, cho dân lên  đời.

Hoa kia khoe sắc chào mời 
Sứ c  lòng du khách các nơi tìm về.

Bao nh iêu  cảnh đẹp  m ẩn m ê  
Cả trong Thành p h ố  lẫn về vùng ven

Từ Đức Trọng, đến Prenn 
Dọc đường cao tốc hoa chen hài hòa.

Bước chân lên p h ố  Ngàn hoa 
Đâu đâu cũng thấy toàn là hoa tươi.

Chào m ời luôn m ở nụ cười,
Bán buôn lịch thiệp, vui tươi khách hàng.
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Leo núi chinh phục Langbian 
Gala âm nhạc rượu vang đêm  hồng,

Thung lũng điểm  hẹn  tình nồng,
Sân golf thi đấu nức lòng người chơi 

Diễu hành loại xe  đạp đôi.
Thả diều che khuất bầu trời m át râm.

Cải tạo các nút giao thông,
Láp đặt biển báo đường trong nội thành.

Chương trình xây  “Nhãn hiệu x a n h ” 
Tổ chức hội thảo chuyên ngành trồng hoa 

Nước ngoài, trong nước tham gia, 
Hai năm duy nhất Festival hoa m ột lần.

Ngàn năm  Hà Nội - Thăng Long 
Hưởng ứng Đại lễ nơi Rồng bay lên.
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ĐINH HỬU HỢI
(Liệt sĩ)

^ J é với csN quyên

Tôi về với Tây Nguyên
Giữa những ngày lịch sử
Khi cách m ạng những ngày sóng gió
Chọn thời cơ đ ể  giải phóng m iền Nam
Ôi Tây Nguyên lịch sử huy hoàng
Là những con người đất nước Việt Nam
vẫn đứng vững hiên ngang trước cách m ạng
Tôi về đây kh i quê hương vang dậy
Sóng gọi trả thù đang đợi thời cơ
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Tôi về đây biết đến bao giờ 
Tất ngày ấy là ngọn cờ giải phóng  
Tây Nguyên - Tây Nguyên - kh i tôi nghe  
Là những núi rừng giàu đẹp  ghê  
Là nơi căn cứ của cách m ạng  
Đã bao năm  chống chọi với quân thù 
Ôi Tây Nguyên lá quê hương bất khuất 
Của những người con anh dũng năm  xưa 
Nay là những vần thơ cách mạng  
Nay cũng là những lời ca trong sáng 
vẫn  vang lên  rung động cây rừng 
vẫn  hát lên nh ư  đón chào mừng  
Ngày chiến thắng lẫy  lừng trong bão táp 
Hôm nay tôi sống giữa những ngày 
Mà Tây Nguyên đang gọi 
H ãy phất cao ngọn cờ thắng lợi 
Quyết trả thù cho nhân loại m ai sau 
Quyết đi lên  chiến đấu hàng đầu 
Không chờ đợi thời cơ bỏ lỡ 
Mà quyết giành chiến thắng thật to 
Ôi Tây Nguyên ôm ấp những vần thơ 
Là tâm trạng cả đời tôi đang nói.
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NGUYỄN HUYNH

^ ìn k  em

Từ lâu rồi, em vẫn em,
Trời cao xanh thẳm, biển thêm  m ặn nồng. 
Chiều xuân vẫn áng m ây  hồng,
Núi đồi trùng đ iệp m ênh m ông khối tình. 
Cỗi đời là “k iếp  phù s in h ”!
Nhưng em trẻ m ãi trong tình đôi ta.
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Nhớ khi: khoai, sắn, dưa, cà,
Con thơ đói sữa m ắt nhòa trong mơ. 
...’’À...ƠĨĨ...”- đau tận đến giờ.
Mình em m ột ngọn đèn m ờ bên con! 
...”À...ơi!...”- con ngủ cho ngoan!
Đ ể ba yên  giấc m ai còn đi xa.
Đi xa - A nh cứ đi xa,
Anh ơi hãy nhớ tình ta chốn này.
Ngày qua, ngày lại, qua ngày...
Tình anh - đâu dễ đổi thay, phũ phàng.
Đã rằng: “Quân tử đa m ang”
M ột lời: “Tạc đá, gửi vàng, anh ơi!”

Nỗi gian truân đã qua rồi,
Ngoái nhìn cái thuở sáng ngời thương nhau. 
Em đâu tham chức, tham giàu.
Mê: “Tàn không phế ...” tình sâu nghĩa nồng. 
Em đâu m ơ chốn tiên bồng,
N ên em trọn k iếp  tơ hồng cùng anh.
Cuộc đời đâu dễ m ong manh.
Tình em thắm m ãi trong anh: diệu kỳ!

Dù anh còn m ải m ê đi
Em dây vẫn cứ xuân thì bên anh.
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^ĩộìnk ca ^ẫao (BÄlff uyên

Em đã sinh ra giữa đất trời,
Xăng dầu m ang đến khắp  m uôn nơi. 
Xa tôi làng bản cao nguyền đẹp,
Em vẫn h iên  ngang giữa đất trời. 
Thương trường tôi vẫn m ãi là tôi!
Hai bảy xuân xanh tuổi sáng ngời,
Lan rừng nở rộ quanh đồi núi 
Hương tỏa, gió lay, m ây  dạo chơi. 
Người từ chiến trận năm  xưa đó,
Người Bắc, Trung, Nam, Đà Lạt ơi! 
Xăng dầu Đà Lạt ở trong tôi.
Xa nhau vẫn nhớ em ngày ấy, 
vẫn  m ãi h iên ngang khắp  núi đồi.
Dầu rằng gian kh ổ  cho đời đẹp!
Sống động bao người Đà Lạt vui.
Xăng dầu em đẹp quá đi thôi,
Đi đâu cũng nhớ  về quê ấy  
Lâm Đồng - Đà Lạt xăng dầu ơi!
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^jkanh niên xânẹ ỈẰầu
(Tặng thanh niên Cty xăng dầu Lâm Dồng, nhân kỷ niệm 26/3/2004)

Tuổi trẻ xăng dầu bao năm  tháng, 
vẫn m iệ t m ài xâ y  đắp những tầng cao.
Tiến lên! Đi đầu trong m ọi gian lao,
Lòng tự hào ta không hề  tính toán,
Dâng trọn cuộc đời nhưng vẫn ít người ơi!
Ta h ổ  thẹn bởi vì m inh có giây phút... đầy vơi! 
Bao th ế  hệ, nhiều  cuộc đời xung kích 
Xóa m àn đêm  đ ể  ánh dương bừng lên.
Tuổi trẻ xăng dầu trên vùng đất cao nguyên,
Tình lặng lẽ nhưng sao mà nóng bỏng 
Để cuộc đời không chi có cơm no,
Hạnh phúc đó đâu chỉ ta vun xới,
Có tình người, hoa đẹp, hương thơm.
Còn gì quý hơn sống vì m ọi người!
Là tuổi trẻ, thanh niên ơi tiến lên và vững bước. 
Không h ổ  thẹn với cha anh thuở trước,
Máu xương rơi cho đời đẹp hôm  nay.
Mỗ hôi đổ quyện vào tình của đất,
Cây lên  xanh cho trái ngọt tình đời.
Thanh niên xăng dầu ơi! Tiến lên  phía trước, 
Lâm Đồng ơi giàu đẹp có tình tôi.
Đà Lạt ơi, m ộng m ơ để  cuộc đời vui.
Thanh niên xăng dầu m ãi trong tôi!
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VI QUỐC HIỆP

£ptà (¿Nộỉ - (Spăằnẹ ^£ânẹ
Thôi ta về phương Nam  
Con tàu m ang nhiều  trăn trở 
Từ biệt nhé Đô thành duyên nợ  
Chờ ta cao nguyên trắng tóc lau ngàn

Thôi từ  biệt m ộ t chiều thu Hà Nội 
Ta nuốt trong lòng câu há t tặng em  
Bằng lăng - em bời bời gió thổi 
vẫn dịu dàng hương thoảng xa xăm

Thôi từ biệt và xin gửi lại 
Đêm Tâv Hồ thăm thẳm trời sao 
Ta đem theo chút tình khờ  dại 
Hẹn th ế  sao em chẳng đến nào?

Xin hẹn  đến m ộ t ngày xa ngái 
Em của ta, Hà Nội - tóc mùa thu 
Chút mưa bay chút hoang đường trống trải 
Kỷ niệm  xưa - m ột thoáng m ơ hồ.
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ĐINH HÙNG

(̂ ỈÔkâncỊ nyàn nãm

Ngàn năm Thăng Long là đây
Người dân Việt phú t giây hóa Rồng
Tô lên n é t thắm  non sông
Viết lên trang sử, thêm  hồng cháu Tiên
Đồng bào cả nước đứng lên
Non sông vững m ạnh ghi tên sử  vàng
Thăng Long non nước vẻ vang
Từ đây ta sẽ ngang hàng năm  châu
Dân ta quyết chí làm giàu
Cho cờ Tổ quốc thám màu dỏ tươi
Non sông luôn m ãi rạng ngời
Nhân dân ghi nhớ những lời tổ tiên.
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(^XsUắn <^£ạt

Xuân về hoa nở mai vàng
Nhìn hoa m ai nở như nàng tiên sa
Ngỡ ngàng ta ngấm cánh hoa
Đà Lạt sức sống trong ta dâng trào
Vườn hoa m ột lối đi vào
Ngàn hoa khoe sắc, ngạt ngào thơm hương
Đà Lạt lưu luyến m ến thương
Ban mai sương lạnh còn vương má hồng
Vui xuân ta uống ruỢu nồng
Chúa xuân đang đến mà lòng lâng lâng
Xuân đi xuân đến bâng khuâng
Đà Lạt đẹp  m ãi trong tâm m ọi người
Nhìn em gái nhỏ tươi cười
Là n iềm  hạnh phúc cuộc đời bừng tươi.
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NGUYỄN THỊ HOA

(̂ ô i chọn em
Tôi sinh ra không phải nơi đây 
Nhưng đã chọn chốn này làm bên 
Bởi lòng tôi có nhiều yêu mến  
Với Đà thành nồng ấm mê say 
Tôi yêu người, yêu cảnh nơi đây 
Và luôn thấy cái gì cũng đẹp 
Mặt hồ, rừng thông, hoa đồng nội 
Với thác ghềnh ổn hiện sương mai 
Những đoi thông xanh ngát trải dài 
Những vườn hoa dạt dào trong gió 
Con đường về có mái nhà xinh 
Đà Lạt ơi! Trọn mối ân tình 
Tôi yêu sao khu vườn yên ắng 
Với rau xanh, hoa trái ngọt lành 
Tôi yêu sao từng con thác đổ 
Xối ào ào tung bọt trắng mờ 
Tôi yêu em, yêu những mặt hồ 
Nước trong xanh soi hình thông biêc 
Tôi chọn em không hề nuối tiếc 
Bởi nơi này tôi có ngàn con 
Bao em thơ đôi mát đen tròn 
Đang chờ tôi, chờ tương lai đẹp 
Tôi sẽ mãi yêu em tha thiêt 
Đà Lạt ơi! Tôi chọn em rồi
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PHAN KHOÁI

«r X  >  -\ í  /  .

^ploa ¿ ỉ)à  ¿¿ạt ẹửỉ về ¿¿tà (¿Nội

Phô núi bâng khuâng nỗi nhớ  nhà 
Trăng ngàn in bóng gửi vào hoa 
Vấn vương cảnh sắc trời Đà Lạt 
Lưu luyến tơ duyên đât Ngọc Hà 
Gió núi theo bông về xứ  m ẹ  
Sương đèo bám nhụy  đên quê cha 
Thăng Long m ở  hội vui ngàn tuôi 
Rưng suối Tây Nguyên rộn tiếng ca.
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«-SIbiện (^pỉiên <£Pkủ ttên kkônẹ
(Hà Nội 1972)

Trời đất đang yên  bỗng rú còi 
Một đàn thần sấm rạch m ây thoi 
Dân quân xuống trận căng tai lắng 
Bộ đội lên  giàn ráng m át nhoi 
Tên lửa xuyên trời, rồng nuốt quỷ 
Đạn đồng dậy đất chấu xơi voi 
Thái bình Hà Nội lành như  phật 
Tưởng bở xông vào, đấy! hãy coi!

(ệptà (¿Nội nẹàn nàm

Rồng luyện ngàn năm  cất cánh bay 
Khí thiêng sông núi tụ về đây  
Bạch Đằng đáy nước gương lưu đó 
Hà Nội trên không sử  chép nay  
Canh gác biển trời thu giáp hạ 
Giữ gìn bờ cõi bác qua tây 
Việt Nam độc lập thăng trầm trải 
Quyết tử, bền gan, m ới được vầy.
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MírN ftMiLfi

Các chi xinh đẹp và duyên dáng trong điệu múa 

Ngươi ƠI, người ỏ đùng về" được biểu diên nhiều nơi

Gặp gỡ giao lưu với nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn



Đêm thơ nhạc được tổ chức hoành tráng tại rạp 3/4 Đà Lạt



MAI LAN

(<ptà (SÃIọi em vê

Bao năm xa Hà Nội 
Mùa xuân này em có dịp về thăm  
Hờ Nội những tháng năm  
Nay thêm  nhiều  cao ốc 
Hà Nội giờ p h ố  phường ngang dọc 

Mình em đi anh sợ lạc lôi về 
Ánh nguyện làm xe  ôm đưa em đi khắp phô'
Thăm trường xưa kỷ  niệm  m ột thời
Sao ngày dó thật tuyệt vời
Đón đưa nhau những chiều trên ngõ
Có những khi bỗng cơn mưa đố
Đứng đợi nhau ướt sũng cú người
Hà Nội mưa rơi sấu rụng nhiều  đến th ế
Em về nhớ lại kỷ  niệm  xưa
Hàng cây kia vẫn xòe bóng m át
Như ngày nào ta dứng đợi nhau
Hù Nội nay đan xen vừa cũ mới
Nhưng khoảng xưa không thể  nào quên
\1 nó rất thiêng liêng với em người lính trẻ.
Ỏi! Phố xưa nay muôn ngàn vẻ 
Bạn bè ta còn đủ anh em  
Mùa xuân về cây lá đan xen  
Mùa xuân về em có anh.
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Qptaỉ (ịuê

Cuối xuân mu'a lấ t phấ t bay 
Đầu hè phượng tím rung đầy lối đi 
Lại cho ta ước m ỗi khi 
Á o che mưa, lại về đi m ỗi chiều

Hà Nội đó phượng đỏ yêu  
Một thời sức vóc yêu  kiều  m ộng m ơ  
Chiến tranh hủy  d iệt hoang sơ 
Ta đi bộ đội duyên tơ vui cùng

Mải vui bước, chí anh hùng  
Tình quê tha th iế t m ộ t vùng xa xăm  
Sương m ờ xứ  lạnh nặng tâm  
Đà Lạt phượng tím âm thầm rơi rơi

Có nghe phượng đỏ yêu  ơi 
Đồi Cù thác bạc, dạo chơi bên hồ 
Sườn đồi, m ái nắng nhấp nhô  
Đường lên uốn lượn bạn vô thăm cùng

Langbiang núi chập chùng
M imoza nhuộm  m ột vùng ngát hương
A nh đào liễu rủ vấn vương
Phượng đỏ, phượng tím yêu  thương hai m iền.
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Hồ ĐỨC LUNG

^¿NẹàiỊ về
Con về xâ y  mộ m ẹ cha
Giữa đồi cát trắng, bao la biển trời
Xa quê gần trọn cuộc đời
Nay tóc đã bạc, qua rồi tuổi xuân
về đây lạy trước vong thân
N én nhang kính cẩn báo ân Me - Thầy
Ngàn thu yên  nghỉ nơi đây
Mộ lăng con cháu dấp xây  đàng hoàng

Sáng nay trong nắng thu vàng
Trời trong xanh thám nhẹ nhàng gió bay.
Xa gần con cháu về đây
Khói hương thơm tỏa sum vầy bên lăng
Dưới lòng đất m ẹ âm thầm
Lỉnh thiêng con cháu thành tâm nguyện cầu
Đức dày - Nghĩa rộng - ơn  sâu
Thảo thơm công đức về sau đ ể  đời

Cho cây nhú lộc đâm chồi 
Để cho con cháu - cây đời nở hoa.
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< ẵ̂)à ^£ạt thơ mộnẹ

Đà Lạt- Thành p h ố  ngàn hoa
Tự ngày xu'a đến bây giờ m ai sau
Hoa khoe sắc đẹp muôn m àu
“Mi -m ô-sa” em đến từ đâu chốn này
Ru lòng du khách nơi đâv
Đế cho Đà Lạt, đắm sav tình người
Thông xanh, xanh thấm núi đồi
Chiều về gió gọi, ru lời yêu  thương
Êm đềm  m ặt nước Xuân Hương
Gương trong soi bóng, ngàn thông ngắm mình
Cam- ly  thác lượn loanh quanh
Suối vùng thơ mộng, ân tình cảnh quan
Cao cao ngọn Lang-Bi-An
Chuyện tình xu’a k ể  thiếp chàng yêu  nhau
Thâm nghiêm  giữa chốn rừng sâu
Ba sinh duyên nợ - m ột câu thề nguyền
Tên đồi ai đặt: Tùng Nguyên
Bên hồ: Than - Thở bóng hình soi gương
A i sầu - ai nhớ- ai thương
Mà sao cứ gọi nỗi buồn tên em
Buồn mà vẫn ngẩm, vẫn xem
Tên em bỗng hóa thành n iềm  vui chung
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Đường lên Đà Lạt chập chùng
Cúc quỳ hoa nở, vàng hông lưng đồi
Pren- Thác nhảy reo vui
Thanh như  tiếng nhạc, đón mời khách qua
Anh Đào tươi thắm m àu hoa
Hồng như  dải lụa, mượt mà tóc tơ
"Tình -yêu -thung-lũng” suơng mờ
A i say mà gọi Mộng Mơ tên đồi
Đã chưa từng đến thì thôi
Đến rồi chẳng nỡ, vội dời chân dỉ
Hoàng hôn phượng tím thầm  thì
Tâm tình ân ái nhắn gì với ta
về thăm thác Đa-Tăng-La
Ngắm xem  phong cảnh ai mà chẳng m ơ
Tuyền Lâm lượn sóng m ặt hồ
Cáp treo qua lại, lửng lơ trên trời
Trúc Lâm Thiền viện tuyệt vời
Uy nghi tọa lạc, trên đồi núi cao
Đạo- Đời, tâm phật thanh tao
Nguyện cầu cho th ế  gian vào cõi tiên

*  * *

Yêu người yêu  cảnh thiên nhiên
Nắng mưa Đà Lạt, vẹn nguyên nghĩa tình.
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em
(Kỷ niệm 40 năm ngày em vào Đảng: 02/03/1969 - 02/03/2009)

Dưới cờ Liềm - Búa thiêng liêng
Phút giây em đứng trang nghiêm  xin thề
Từ đó theo Đảng em di
Bốn mươi năm  ấy sá gì gian lao
N iềm  vui b iết m ấ y  tự hào
Trong em có Đảng dâng trào lòng tin
Cuộc đời có Đảng anh m inh
Nâng em đôi cánh hành trình bay xa
Hương thơm từ cội này ra
Em ơi! Đừng đ ể  nhạt nhòa trong tim
Bốn mươi năm  ấy sao quên?
Phút thiêng vào Đảng nặng tình nước non
Trăm năm ! giữ lấy  lòng son
Lời nguyền với Đảng cho tròn chữ trung.

Ỷ Cìhơ HƯƠNG THÔNG 3



NGUYỄN THỊ THANH LỊCH

ĩ̂ohào ^hàng r^onẹ - (ệptà (¿Nội

Thăng Long Hà Nội m ột nghìn năm  
Soi bóng hồ Gươm ánh trăng rằm  
Nhớ thuở mang gươm đi m ở cõi 
Còn đây dũng kh í d iệt ngoại xâm  
3a Đình vang vọng lời Bác gọi 
Tháp rùa còn m ãi với ngàn năm  
Dáng Bác dịu h iền  nhìn con cháu 
Sử vàng ngời sáng bóng Thăng Long

NHIỀU TÁC GIẢ *  63



(^)ấnẹ mãỉ tên (s7\l^ưởi
Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Hồ Chí Minh vĩ đại

Việt Nam sáng m ãi tên người
Bông sen tỏa sáng Tháp Mười ngát hương
Hồ Chí Minh ánh thái dương
Bác soi đường chí lối
Nâng loài người từ bùn đen bước tới
Biết yêu  thương tranh đấu hận thù
Biết vùng lên  với cách m ạng mùa thu
Chỉ cây gậv tầm vông cũng tấn công quân giặc
Tôi luyện cho dân lòng gang dạ sất
Trước quân thù chỉ có tiến không lui
Vì độc lập tự do giữ m ãi đất trời
Cho con cháu đời đời ghi tên Bác.
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(SẰnẹ ềạỉ tấ vê kitu
(Kính tặng đại tá Lương Vãn Thư)

Cuộc dời người lính chiến  
N ay đã được nghỉ ngơi 
Dòng máu vẫn đỏ tươi 
Trong ông như  thời trẻ

Dáng ồng còn m ạnh khỏe  
Gân cốt vẫn còn săn 
Ông luôn luôn cầu mong 
Đất trời sao yên  ủ

Những vần thơ ông tả 
Ôi tâm huyết làm  sao 
Bầu trời thì trên cao 
Mà sức ông có hạn

Ông coi tôi là hạn 
Tôi coi ông như  cha 
Một đôi bạn trẻ - già 
Nghĩa tình thật sâu nặng

Ông mang hàm  đại tá 
Tôi đeo lon binh nhì 
N hư vậy có nghĩa gì?
Khi hai mà như  một.

ĐINH LY
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Đã nghèo lại chịu ăn chơi
Khi vui đám cưới, được mời tân gia.
Buồn buồn, tủi tủi đám ma!
Thôi nôi con cháu, chan hòa tuổi cao

Hôm nay túi chẳng đồng nào 
Nhưng ai gọi nhậu, ào ào đi luôn 
Chẳng đau mà cũng chẳng buồn 
M iễn là thỏa thích đầu buôn, cuối làng.

Dầu đường dài, nắng chang chang 
Hay khi mưa bão, đàng hoàng ông đi 
Tối nay bọn trẻ ăn gì?
Gạo đâu còn nữa, lấy chi nhóm  lò?

Đêm nay lũ trẻ nằm co
Đói lòng đ ể  bố ăn no, say m èm .
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<sMời em một cốc sữa bò
Tặng DVNg

Mời em m ột cốc sữa bò
Uống đi cho khỏe mà lo làm  giàu
Làm giàu cũng chẳng tới đâu
Chỉ chuốc lấy  khổ, lại sầu đời riêng
Người ta cuộc sống bình yên
Mình em trăn trở, buồn phiền , lo âu
Tuyết sương đã phủ m ái đầu
Hay thôi tham vọng làm  giàu đi em
Theo anh đến cõi thần tiên
Văn thơ, ca nhạc cho quên sự đời

Vầng trăng tỏ sáng nơi nơi
Chớ quên rọi sáng khoảng trời Hằng Nga 1 >

Là điểm tham quan và nhà nghĩ của KTS-TS-HS Đặng Việt Nga, con gái 
cố Tổng Bí thư Trường Chinh, ở số 03 Hùynh Thúc Kháng Dà Lạt
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NGUYỄN THANH Lược

iờ nẹồỉ nẹẫm lại

Mặn lạt đắng cay đã thấm mùi 
Giờ ngồi ngẫm lại nỗi buồn vui 
Buồn ph iền  chôn xuống xua u uất 
Vui nhộn khơi lên  xóa ngậm ngà: 
Chồng vợ đồng lòng chân chảng ỉ. 
B ố con hợp sức chí không lùi 
Đạp bằng trở ngại tâm kiên  định 
Cùng tổ dân cư sẻ ngọt bùi.

(£Phơi 'pkỗi ánh nẹuiỷên tiêu

Trăng xuân phơi phới ánh Nguyên tiêu 
Cảm xúc m ộng m ơ lộng diễm  kiều  
Biển biếc long lanh bừng sức sống 
Trời xanh lóng lánh quấy tơ điều  
Êm đềm  dãy núi, rừng yên  tĩnh 
Lờ lững dòng sông sóng lặng yên  
Chan chứa nước non hòa cảnh trí 
Ngàn năm  khởi sắc bức phù điêu.
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^à)ỉệị (¿Nam Tực vỡ

Mặt trời sáng m ọc tại phương Đông 
Chiều lặn hướng Tây tỏa sắc hồng  
Chỉ tại lòng người vương tục lục 
Thành ra quả đất xoay lòng vòng 
Dôi vai quằn xuống cùng non nước 
Trọn dạ dạn dày với núi sông 
‘Chung thủy sắt son tròn đạo lý  
Việt Nam rực rỡ giống Tiên - Rồng.

^ÓC bạc íònẹ son

Cũ k ỹ  qua mau mới m ẻ về 
Siêng năng tận tụy chớ lề m ề  
Trong nhà nghiêm  túc trau gia đạo 
Ngoài nước công m inh giữ bản lề 
Bổn phận nhân dân bền trách nhiệm  
Nỗi n iềm  gia quyến vững chân đê 
Việc làm  lời nói k ế t liên  đẹp  
Tóc bạc lòng son giữ trọn bề.
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HOÀNG MAI

^ m n ẹ  iku (Tptà (¿Nỏi 
txên cao nguyên

Trăng tròn rực đỏ dưới trời thanh 
Tô điểm  cao nguyên đủ sắc hình  
Đàn trẻ cờ đèn sao lấp lánh 
Bạn già cốc chén rượu long lanh 
Gió reo, cúc nở, câu ngâm vịnh 
Bánh ngọt, trà thơm, cảnh thái binh 
Sóng nước Xuân Hương sao lấp láMầ 
Hồn thơ bay bổng tận m ây xanh.

^ẽảnk thu ^£ạt

Hoa nở đầy vườn giữa nắng thu 
Hương đưa ngào ngạt vọng lởi ru 
sương tan, bướm lượn, bầy chim  hót 
Xao xuyến lòng ta bao tiếng thu.
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Qí? ĩ  cv ô'
a m  ơ e

Từ tuổi tóc xanh đến cảnh già 
Nhẹ nhàng thấm thoát m ấy ngày qua 
Sáu mươi lăm tuổi nhu 'xuân nọ 
Sôi nổi thành tâm nghĩa nước nhà.

Chọn nghề văn hóa tuổi đôi mươi 
N ay vẫn ngày đêm  luyện đức tài 
Đủ cánh chim  bay đường vạn nẻo  
Gửi về Hà Nội những tin vui.

HƯU trí nào đâu có nghỉ ngơi 
Còn thân, còn có cách đền bồi 
Giữa dòng dân tộc như  gia tộc 
Gánh nặng đường dài quyết m ột vai.

Tạo hóa sinh ra giống hữu tình 
Đất trời cao rộng đường m ông m ênh  
Con tim khối óc luôn năng động 
Vẹn nợ phù sinh m ặc thác ghềnh.

Đừng cho mưa nắng đời tan hợp  
Dập tắt trong lòng ngọn lửa say 
Không sỢ tháng ngày cơn sóng gió 
Tâm hồn bát ngát m ộng trời mây.
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Thăng Long vạn thuở dấu không m ờ  
Sức sống hào hùng quyện nhạc thơ 
Gió sớm ngân rền chuông Trấn Quốc 
Trăng khuya rải bạc sóng Tây Hồ 
N hị Tô nhẹ thả thuyền ph iêu  lữ  
Hoàn Kiếm say đề khúc lãng du 
Mặc khách tao nhân tình gắn bó 
Gác Khuê văn, nước hẹn  non hò.
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một ềôi mắt nhìn ta

Có m ột đôi m ắt nhìn ta
Sau khung cửa đường Sương Nguyệt Á nh  1 >
Có m ột đôi m ắt nhìn ta
M ột đôi m ắt nhỏ...

*

*  *

Em chỉ là m ột cô gái thôn quê 
Trên đường qua, m ỗi buổi ta về 
Em không nói bởi vì em  không tuổi 
Sao em lại nhìn ta?
Sao em lại nhìn ta?
Đôi m ất m ở to
Đôi m ắt đục, sao mà thương th ế

*

*  *

Em nhìn ta suốt cả dọc đường
Á nh  m ắt tiễn ta về quá hút p h ố  phường
Sao em chỉ nhìn ta ở giữa phố?
Sao ánh m ắ t em nhìn ta khác lạ 
Em buồn hay tức giận đó, em ơi!
Em chiếm  hồn ta những tối lạnh trời.

*
*  *
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Đêm ngủ
Em nhìn ta m ấ t ướt 
Ta muốn đưa em đi chơi vào

m ột ngày chủ nhật 
Với số  tiền dành dụm ta đi 
Định đón em về...
Em gái ơi, thôi vì ta nghĩ lại
Ta sẽ đón em vào m ột ngày đẹp  mới
Con gái ta! Em gái m ù lòa ơi!
Ta chưa th ể  đón em.

*

*  *

Có m ột đôi m ắt nhìn ta
Sau khung cửa đường Sương Nguyệt Á nh
Có m ột đôi con m ắt vẫn nhìn ta
Một đôi m ắt nhỏ...

1) Hiện Hội Người mù đã được chuyển từ đường Sương Nguyệt Ánh 

(phường 9) sang cơ sở mới khang trang sạch đẹp tại phường 10 thành phó 
Dà Lạt
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MỘNG HOÀI NHÂN

^N qàn nâm
^kăncf eĴ oncỊ

(Kính họa bài: "Dấu xưa Thăng Long" của Hoàng Mai)

Lịch sử  ngàn năm  khó nhạt m ờ  
Thăng Long hào kh í đẹp vần thơ 
Nhị Hà êm  ả trăng soi bóng 
Hoàn Kiếm lăn tăn sóng gỢn hồ 
Mặt nước sông Tô thuyền thưởng ngoạn 
Ven chân núi Tản khách ph iêu  du 
Giang sơn gấm vóc xinh tươi m ãi 
Hà Nội thân thương buổi hẹn hò.

fọkúc (¿Nãm (^ì/lóỉ

Xuân sang rực rỡ nhánh đào tươi 
Hạnh phúc vinh an “kính chúc người” 
Hái lộc ra sân hương gió thoảng 
Họa thơ tặng bạn m ảnh hồn phơi 
Lên chùa hái lộc thơm m ùi đạo 
Dạo cảnh du xuân thắm vị đời 
Đất nước m ỗi ngày thêm  đổi mới 
Tao nhân họp m ặt đọc thơ vui.
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PHAN HUY MINH

T̂ọột cờ ¿ tà  (¿N ội

Cột cờ xây  dưới triều Minh Mạng
Gồm ba phần  hoành tráng, uy nghị
Công trình k iến  trúc cầu k ỳ
Hiên ngang, vững chãi, không gì chuyển lav!
Đ ế là m ột tòa xâ y  cao, lộng
Thành ba lần vuông, rộng, khang trang
Trụ cờ bát giác vững vàng
Thon dan hình tháp, trông càng oai nghiêm '
Lầu Vọng Canh cao trên ba m é t
Đỉnh cột cờ tỏa đẹp  tám phương
Cán cờ dày dạn phong sương
Lá cờ phấp phớ i theo đường gió bay

*  *  *
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Thời Pháp chiếm , nơi đây thành điểm  
Trạm điều hành vô tuyến thông tin 
Máy bay giặc M ỹ tung hoành  
Là nơi quan trắc, điều hành phòng không.

*  *  *

Hết chiến tranh, cờ hồng lộng gió 
Giữ bầu trời m uôn thuở sáng trong 
Hơn hai th ế  kỷ  hào hùng  
Cột cờ là m ột thành đồng vạn niên.
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bộc của $ắn *
Tiền chạy chức, chạy quyền trăm triệu 
N ếu nhận đầy, bạc tỷ có dư!
"Công bộc của dân" dược "an cư"
Bằng cách mua chức quyền đúng ghế! 
Rồi "lạc nghiệp", m ọi người phả i "nể" 
Cứ ra tay thu vốn, bội lời!
Chỉ vài năm, cuộc sống thảnh thơi 
Nên đa sô' dân nghèo vẫn khổ!
Loại "quan" này  bao giờ h ế t chỗ 
Để lòng tin dân chúng được yên?  
Người tài đức không lụy chức quyền  
vẫn rạng danh với nghìn việc tốt 
Kẻ luồn cúi là quân gian, dốt
Mua chức quyền m ang lốt như  nhau

* *
*

Chuyện này  có phải m ột Cà Mau 
Hay còn Ổn nhiều nơi chưa lộ?

*  Nhân sự kiện, nguyên Bí thư tỉnh ủy Cà Mau -  Võ Thanh Bình giải trình 
việc nhận được 100 triệu đồng của người chạy chức quyền.
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(¿Jlừncj xen ykô

Tạo hóa Tây Nguyên núi với đèo  
Rừng cây phong phú, gió thông reo 
Hài hòa canh sác, rừng xen  phô'
Sinh thủy hao năm chẳng đói nghèo.

Hơn m ộ t trăm năm, cảnh với người 
Thị thành điểm  m ặt đẹp và tươi 
Ngàn hoa đua sắc trên thành p h ố  
Khách đến tham quan, rộn tiếng cười.

Phải giữ cho rừng tốt m ọi nơi 
Màu xanh phủ kín khắp trên đồi 
Môi trường sinh thái luôn bền vững 
Thác dội, hồ ao nước chẳng vơi.

Đà Lạt rồi đây lớn m ạnh thêm  
Hạ tầng cơ sở đẹp, sang lên  
Xứng danh chào dón người m uôn nẻo  
Nước m ạnh, dân giàu, phúc vạn niên.
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túm, vệ ẹầif

Chào anh "Vệ tú m ”, m ột bài ca 
Anh lính Cụ Hồ của chúng ta 
Quần áo rách sờn, dây buộc túm  
Yêu đời, khá t vọng nở như  hoa.

“Vệ gầy”, câu hát đậm tình thương 
Gian kh ổ  xông pha khắp chiến trường 
Sốt rét, “ăn chay”, thân lép  kẹp  
Hành quân cuốc bộ vẫn kiên  cường.

Đói rách ngày xu'a đã dạn dàv  
Cho đời tươi đẹp  của hôm  nay  
Hy sinh gian kh ổ  vì non nước 
Quét sạch quân thù, đ ể  dựng xây.

Dáo, mác, ba càng, gậy, tân công 
N iềm  tin theo Đảng- Bác vững lòng 
Lừng danh th ế  giới hai thời chiến  
Giữ vững m uôn đời, vẹn núi sông.

Vệ quốc ngày nay h iện đại rồi 
Binh hùng, tướng m ạnh khắp nơi nơi 
Vệ gầy, vệ túm vào trang sử  
Ôn cố, tri tân, nhớ m ột thời.
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(B^ẹục tù Jjễ)ảo

Côn Sơn đầy tội ác hung tàn 
N hiều k iểu  trại giam cực dã man!
Hai vạn tù nhân thành liệ t sĩ 
Đày hơn th ế  kỷ, tám trăm ngàn!

Cái hầm  xay  lúa bụi nồng hâm  
Đẩy kéo  dằng xay, sức k iệ t dần 
Roi gậy cai tù luôn quật tới 
Bao người chết yểu, quỵ toàn thân!

“Chuồng c ọ p ” cùm chân, hứng bột vôi 
Trên trần vãi xuống thịt da ôi 
Cây sào chọc ngoáy, m oi xương tủy  
Thần chết là đây, định sẵn rồi!

Tra tấn “chuồng b ò ” đại dã man 
Hầm sau, nước thối dội dâng tràn 
Tù nhân chìm nổi, thân bầm tím  
Bụng nước phân bò, phá ruột gan!

Mỹ dùng hơi nóng m ái nhà xông  
Nước bẩn ngập tràn, lạnh buốt hông  
Đầu óc quay cuồng, thân rũ rượi 
Khi vào tỉnh táo, trở thành ngông!

Pháp- M ỹ tù đày, g iết hại dân 
Khảo tra tàn nhẫn gấp trăm lần!
Hòng làm  nhụt chí người tranh đấu 
Ta biến thành nơi sáng chữ nhân.
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TRÀ MY

^lõkế ẹỉớỉ ềạỉ ềồnẹ
N hắn ai trên khắp  toàn cầu
Quên đi thù hận bên nhau hòa bình
Đói nghèo gian kh ổ  h y  sinh
A nh em đoàn k ế t nghĩa tình cùng nhau
Em ngã anh cũng biết đau
Em rách anh bọc trước sau chí tình
Trái đất chính là hành tinh
Ví như  cha m ẹ chúng m ình thương ta
Làm người rộng lượng dung tha
Đừng thù đừng hận m ới là nghĩa nhân
Trên toàn th ế  giới xa gần
Hay trong trái đất m uôn dân m ột nhà
Cha m ẹ trái đất đã già
Các con tự lực vượt qua đó i nghèo
Vượt qua hoạn nạn h iểm  nghèo
Khoa học kiến  thức luôn theo bên m ình
Mẹ hiền trái đất hồi sinh
Nhân loại hạnh phúc hòa bình yên  vui
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^ ặ n ẹ  em cô ẹỉáo mam non

Tay em gieo hạ t tương lai
Tay em xây  móng lâu đài ngàn năm
Sáng trong như  ánh trăng rằm
Sao nhiêu viên ngọc tráng trong của đời
Sàn tay tô vẽ con người
Bao tờ giấy trắng gửi người tin yêu
Ước m ơ bao sớm bao chiều
Thời gian đọng lại những điều tinh hoa
X ây nên tòa tháp ngôi nhà
Bàn tay em đó như  là thần tiên
Bao nhiêu  tình cảm thiêng liêng
Gửi em người m ẹ dịu hiền m ầm  non
Công dung ngôn hạnh vuông tròn
Em ơi sự nghiệp nước non đang chờ
Hôm nay và m ãi bao giờ
Đảng tin dân m ến  đợi chờ tay em.
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CHU BÁ NAM

Cả Hà Nội tiễn anh ra ga Hàng cỏ
Ba mươi sáu p h ố  phường sụt sùi chiều mưa
Hà Nội chia xa
Vắng bóng em sân ga ngày ấy
Em trong chăn khóc m ột tiếng còi tàu
Giờ em ở đâu
Lá bàng đổ hoàng hôn thành p h ố  
Sấu vẫn rơi vũng nước vỉa hè  
Đường Lò Đúc cò sẽ lại về xâ y  tổ  
Mùa hương hoa sữa nức trời 
Tiếng guốc khuya và dáng em tôi 
Đi vào huyền thoại.
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(¿Nỗi niêm quan họ

Vừa mới mời trầu sao đành giã bạn 
Trăng nguyên tiêu đâu đã tỏ m ặt người 
Cô Tấm dùng dằng vẫn chưa đi trẩy hội 
Hoàng tử đứng chờ tay nắm chiếc hài xinh  
Câu “Người ơ i” day dứt m ãi sân đình  
Trầu Quan họ biết bao giở thẩm lại 
Nước cứ chảy mà cầu thì đầy gió 
Á o cứ bay cho Lúng Liếng đi tìm

Anh Hai ngồi tựa mạn thuyền
Trăng chiêm  bao chở con thuyền chiêm  bao.

NHIỀU TÁC GIẢ +



TRẦN HẠNH NGUYÊN

¿¿¿ục bảt nẹàn nâm
M ột ngàn năm  bấy nh iêu  ngày
Câu thơ lục bát vẫn say hồn người
Nghe trong thơ có tiếng cười
Cái đêm  gió núi thúc thôi ngựa hồng
Nghe trong thơ có tiếng cồng
Chiếu vua ban cả núi sông chuyển m ình
M ột ngàn năm  vẫn trung trinh
Câu thơ lục bát trúc xinh bên đình
Để rồng bay đất kinh thành
Gieo bao truyền thuyết sử  xanh cõi bờ
Để ngàn năm những câu thơ
Sáu liền  với tám nhịp m ơ yên  bình
Để ngàn năm  những m ối tình
Hoàng bào trao gửi phú vinh chia đều.

Một ngàn năm k ể  đã nhiều
Bao nhiêu  huyền thoại bấy nhiêu  tấm lòng.

86 * % hơ  HƯƠNG THÔNG 3



^ ả m  tấc mùa thu

Cờ Ba Đình lộng gió tung bay 
Quốc hội họp giữa ngày Tháng Tám  
Vận nước của m ột thời đổi mới 
T h ế  Rồng bay lộc Mã ph i thiên

Quên sao ngày nô lệ xích xiềng  
Cùng trận đói của năm  Â t Dậu 
Nay phong phú hàng đem  xuất khẩu  
Hoa trái xum xuê khắp m ọi m iền

Lòng b iết ơn liệ t sĩ trung kiên  
Đã h y  sinh giữ gìn Tổ quốc 
Bà m ẹ anh hùng ba m iền  họp m ặt 
Giữa thủ đô náo nức lòng người

Những công trình từ đáy biển khơi 
Đến con đường mang tên của Bác 
Bầu bạn năm  châu ngày thêm  hội nhập  
Tổ quốc ơi! Đẹp quá mùa thu
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LÊ ÍCH NGÀI

^Cohănẹ e£onẹ bừnẹ sánẹ

Đất Việt danh thơm chói sử  vàng 
Thăng Long bừng sáng rực vinh quang 
Thành đô thiên tu ế  lừng danh thắm  
Văn hiên ngàn năm  nức tiếng vang 
Hà Nội oai phong ngời rạng rỡ 
Long thành lẫm  liệ t dọi huy hoàng  
Tình dân nghĩa Đảng luôn bền vững 
Xương m áu ngàn đời dệ t thắm trang.

&Nẹàn nâm vàn hiến

Ngàn năm  bừng sáng cõi Thăng Long 
Truyền thống hào hùng cõi chiến công 
Vạn đại lưu danh: dòng Lạc Việt 
Thiên thu nức tiếng: giống Tiên Rồng 
Hán - Mông xưa tháo về phương bắc 
Pháp - M ỹ nay lui khỏi xứ  đông 
Tô thắm trời Nam: ơn Bác Đảng 
Phồn hưng cường thịnh với non sông.
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0ỈTiạnẹ xd ậâ't (̂ H)kănc}
(Họa)

Tiếng vang còn dõi đât Thăng Lang 
Truyền thống cha ông tỏa sắc hồng  
Vạn Kiếp - Đống Đa: lưu sử  sách 
Long Biên - Hoàn Kiếm: tạo thành đồng 
Vương Quyền - Thường Kiệt: dòng con Lạc 
Lê Lợi - Quang Trung giống cháu rồng 
Á i Quốc ngàn thu danh sáng chói 
Bao trang hào k iệ t lập nên công!

tkôny ank kùnẹ
(Đảo vận)

Trọn đời vì nước quyết ra cồng 
Mới xứng con Tiên với cháu Bồng 
Gìn giữ non sông bền tựa thép  
Bảo toàn bờ cõi vững như  đồng 
Trừ quân hiếu chiến  - nêu gương sáng 
Đuổi lũ xâm  lăng - dệt sử hồng  
Văn hiến ngàn năm  ngời rạng rỡ 
Trời Nam bừng chói rực Thăng Long.
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NGHỆ

<̂ Jịnh hà (sN gang
(Họa thơ bà Huyện Thanh Quan)

SỐ phận “Nhà N gang” buổi x ế  tà 
Cảnh vườn tan tác chẳng còn hoa 
Tìm sâu bới rác ra nhiều  “b á c”
Vạch áo xem  lưng khấp m ọi nhà  
Đồng chí, đồng tâm thì tốt Hội 
Săm soi, đấu đá sẽ tan gia 
Văn chương láo nháo Thăng mà hạ 
Thơ phú làm chi vợ bảo ta!
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VÕ VÃN SAU

¿¿ên  thăm  ¿ ẵ )à  ¿ ¿ ạ t

Xuân Hương nước biếc lẫn m ây trời 
Gió thổi, thông reo, khách dạo chơi 
Thành phô' m uôn hoa đầy sức sông, 
Để mừng, đ ể  nhớ trong lòng tôi.

¿N hận (¿ íu y  hiệu bốn mươi tuổi ¿¿>ânẹ

Bốn mươi tuổi Đảng có ngày nay  
Huy hiệu Đảng trao, lòng ngất ngây. 
Còn lại tuổi đời tuy ít ỏi 
Nhưng mà với Đảng vẫn không phai.
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<3%uân vê ềến nẹẩm ao hồ

Xuân về đến ngắm ao hồ chơi,
Sóng gỢn trên hồ, đàn vịt bơi,
Gió thổi trên hồ sen lá động,
Sao in dưới nước, ánh trăng soi.
Nguyệt trên trời ánh soi vàng rực,
Sen dưới đầm, hương tỏa khấp  nơi.
Xuân mới, cùng nhau xỉn chúc tụng:
Dân giàu, nước m ạnh, nở hoa đời.
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HOÀNG SƯỚNG

ífịho vườn thơầẹv
‘‘Kính tặng đội văn nghệ CLB Thơ Lâm Dồng 

nhân kỷ niệm 10 năm thành lập”

Khai sinh tuổi đã mười năm  
“Vườn Thơ” em bón em chăm mượt mà 

Lời thơ tiếng há t bay xa 
Ngợi ca Đảng, Bác, lòng ta tự hào

“Hoàng M ai” đẹp  tựa ánh sao 
Thơm hương “Nguyệt Q uế” ngọt ngào tên em  

Đêm rằm đẹp ánh trăng lên  
Giọng ca “Minh N guyệt” êm  đềm  thướt tha
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Câu hò điệu lý  ngân nga 
Dịu dàng dạo khúc tình ca yêu  đời 

Lòng bao vui sướng em ơi 
Cúc - Lan “tô thắm cho đời sắc x u â n ”

Dáng em nhỏ X iếu bông hồng  
Đóa hoa tỉ m uội cho lòng anh thương 

Giọng ai trong trẻo ngân vang 
Hát hay, hay há t có nàng Thái Long

Ả m  trầm chất giọng m iền  Trung 
Thoảng như  gió nội hương đồng quê ta 

Lắng nghe Hồng Phát ngâm nga 
Vần thơ quê m ẹ câu ca ân tình

M ười năm  tuổi m ới trưởng thành  
“ Vườn Thơ” đang độ đâm cành trổ bông 

Cùng nhau chung sức chung lòng  
Cho “ Vườn Thơ” đẹp sáng vầng trăng lên.
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NGUYỄN SOẢÌ

¿ ỉ)ộ t từ yỉa
(Họa vần theo bài Qua Đèo Ngang)

Một cảnh vườn hoang rộn ó tà 
Cỗi cằn thui chột m ọi m ầm  hoa 
Văn chương tập tễnh dăm mười bút 
Thi phú xưng xoe m ấy  chục nhà 
Ngang dọc tênh huyênh banh lán trại 
Dưới trên toang hoác dột từ gia 
Hội hè tan tác lòng trăm ngả 
T h ế  sự  đau người - xó t đến ta.
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CÔNG PHU

oN hớ ềểnẹ ềộỉ

Chiều chiều nghe tiếng thông reo 
Tưởng chừng ai gọi bên đèo vọng qua 

Phải chăng đồng đội của ta 
Năm  xưa đã hóa thành hoa giữa rừng 

Tiếng ai trong gió não nùng  
Mơ m àng hình bóng chạnh lòng tiếc thương 

Núi sông in dấu chiến trường 
Tâm lỉnh người khuất vấn vương cõi lòng 

Quê hương đẹp bóng cờ hồng  
Công ơn đồng đội sánh cùng trời cao.
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^N ẹắm  cảnh hô (¿buân (ỊptươncỊ

Hồ nước Xuân Hương thật dễ thương 
Rình m inh ổn hiện dưới màn sương 
Xửa con cá m óng rung cây cỏ 
Một tiếng chim kêu  dội phô' phường  
xẩ n g  nhuộm hoa dào, hoa sắc thám  
Gió đưa lá liễu, lá xanh vươn 
Xgám hồ mà ngỡ tranh thêu lụa 
Một cõi thiên đường khách tứ phương.
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NGUYỀN THỊ PHÁT

^ậêu kộỉ thơ

Ngày dầu gia nhập hội thơ 
Ra về lòng thấy ngổn ngơ nhớ người 

Mong cho đên tháng đến ngày 
Thưởng thức tiếng hát thơ hay tuyệt vời 

Say su'a, vui vẻ, yêu đời 
Đó là nguồn sáng tuyệt vời hội thơ 

Nhập hội lòng thấy trẻ ra 
Con tỉm tình cảm nở hoa nụ cười 

Nụ cười sức khỏe ai ơi 
Sức khỏe quý nhất trên đời chúng ta 

Giọng thơ sâu láng lòng người 
Vào hội ta thấy cuộc đời đẹp hơn 

Lòng người tươi trẻ bội phần 
Cùng nhau sáng tác những vần thơ hay 

Phấn khởi tươi trẻ khỏe hơn 
Cả hội luôn thấy biết ơn Bác Hồ 

Nhờ có Đảng Bác chỉ đường 
Hội ta tỏa sáng như hương sen hồng 

Tình yêu sinh hoạt hội thơ 
Ngập tràn nhựa sống ước mơ diệu kỳ  

Cả hội doàn kết bên nhau 
Dù cho người trước người sau cùng vào 

Này chị, này em, này anh 
Kết đoàn lại để  xanh tình yêu thơ.
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(Zpìảc còn sô'ncj mãỉ

Nay nghe k ể  chuyện về Người 
Tưởng như thấy Bác m ỉm  cười với con 

Bác như  m ột đóa hoa sen 
Hương thơm m uôn thuở lưu danh trọn đời 

Tiếng thơm Bác đ ể  cho đời 
Cháu con thấy phục ở nơi tim mình  

Nhìn hình của Bác m ím  cười 
Á nh m ắ t h iền  dịu đẹp  tươi dường nào  

Chúng con yêu  Bác vô cùng 
Bác ơi, Bác m ãi sống, đừng ra di 

Chúng con học tập theo Người 
Noi theo gương Bác sáng ngời n iềm  tin 

In sâu m ãi m ãi trong tâm  
Bác Người nhân hậu thương dân quên mình  

Bác đưa dân nước Việt Nam  
Từ kh i chia cắt Bắc Nam hai m iền  

Đến nay độc lập tự do 
Hai m iền  m ột dải ấm no hòa bình 

Công ơn của Bác lớn lao 
Bác đã đ ể  lại b iết bao nhiêu  tình 

Dù cho đếm  h ế t vì sao 
Cũng không k ể  h ế t công lao Bác Hồ 

Con mong tim Bác đập hoài 
Để cho đất Việt ai ai cũng mừng 

Trong cõi tâm linh m ọi người 
Bằng Bác sống m ãi trên đời Bác ơi.
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^lộhâm (ịuê (£pỉác

về thăm quê Bác mùa hè  
Đâu đây trong gió nghe như  lời Người 

Làng Sen quê đẹp của Người 
vẫn còn vang vọng tiếng cười Bác xưa 

Nghe như  trong gió m ẹ ru 
Võng gai còn đó giọng ru ơi à 

Mẹ ơi! Vất vả suốt đời 
Dệt vải, làm  ruộng mà lời vẫn thanh 

Bờ tre ru với hàng cây  
Cau xanh đứng gác đêm  ngày quanh nôi 

Lối vào sạch đẹp đơn sơ 
Đi theo lối nhỏ con m ơ Bác về

Nghe như  tiếng Bác dặn dò 
Chăm lo cây lúa ấm no dân m ình  

Ươm trồng th ế  hệ m ầm  non 
Tương lai đất nước các con gắng làm
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NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

^lôôỉ khônẹ sơ chết
Chết vì đất nước, chết vì dân 
Sẻ được thờ cúng như  thánh thần  
Sống đ ể  m ọi người thù oán m ãi 
Khác gì như  chết ở cõi trần.
Sinh ra rồi lại phả i chết đi 
Sống, chết là quy luật thường kỳ  
Cái đẹp, thứ ngon ai chả thích 
Tự tay làm  ra sướng cười khì 
Kẻ đi cướp bóc của người ta 
Giết hại dân từ trẻ đen già 
Dù chết, tôi quyết phả i đánh trả 
Bảo toàn hạnh phúc của dân ta. 
Sống mà cực nhục hơn trâu bò 
Cả tháng, cả đời chẳng được no 
Bệnh tật, đói rét, luôn đau kh ổ  
Thì ta sống chết vượt qua đò.
Chết được tiếng thơm không sợ chết 
Chết m ình tôi đ ể  cứu m uôn người 
Chết vì dân tinh thần sống m ãi 
Sử sách ghi lưu lại trên đời...
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ĐẶNG N ữ  KIM QUẾ

^h à n g  ^Ẻonẹ txonẹ tôi

Thăng Long ngàn năm  rực cờ hồng  
Nuôi chí bền gan đẹp  chiến cồng 
Hiển hách sử  thi trang hào k iệ t 
Lừng danh nức tiếng giống Lạc Hồng 
Ngàn năm  văn h iến  còn in sắc 
Qua m ọi khó khăn vẫn vững lòng  
Ngày m ai bước tiếp trên đường lớn 
Thăng Long - Hà Nội sáng trời đông.
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r£ạt nhở (<ptà (¿Nội

Chiều thu Đà Lạt nhớ Thành đô 
Nước biếc Xuân Hương sóng nhấp nhô  
Trăng thanh soi sáng hồ Hoàn Kiếm  
Gửi gió lời thơ tới Thủ Đô

Muôn dặm đường xa nhớ vấn vương 
Hà Nội ơi ba sáu p h ố  phường  
Muốn nhấn lời thương về ngoài ấy 
Thấm thoắt thoi đưa nửa đoạn đường

Đà Lạt vẫy chào Hà Nội đây  
Nấng ấm cùng sương quyện gió m ây  
Ngút ngàn thông reo như  điệu nhạc  
Du dương sóng vỗ nhớ hồ Tây

Đi xa ta nhớ mùa hoa sữa
Hương ngọc lan thơm bên ô cửa
Gọi em về Đà Lạt chiều sương
Thảo nguyên xanh khắc khoải đêm  trường.
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NỮ SĨ TƯƠNG PHỐ
(1900 - 1973)



(¿Nỗi íònẹ của em

Trải qua gian khó triền m iên
Tấm lòng em gửi m ột n iềm  về anh
Bàn tay năm  tháng thâm canh
Nay đà chai sạn da nhăn đồi m ồi
Tấm lòng em đó anh ơi
Cùng anh sống trọn quãng đời cho nhau
Hai bàn tay dẫu trắng phau
Đã từng sưởi ẩm lòng nhau tháng ngày
Trong em hơi ấm bàn tay
Mà sao tình lại cứ dày hơn lên
R ét rề em phủ tay êm
Cho tình kế t lại cho duyên vững bền
Thương anh mang nặng nỗi n iềm
Bao năm tụ lại dành riêng cho m ình
Các con rạng ánh bình m inh
Em dòng sông nhỏ, uốn m ình quanh anh.
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CHÙM THƠ CỐ NỮ Sĩ TƯƠNG PHỐ

^ ìn k  Cịuê

Vô đây là cõi trời Nam
Bâng khuâng nhớ Bắc muôn vàn khôn khuây: 
Nhớ ngày đông, giá cóng tay,
N hớ thu sang, ngọn gió m ay lạnh lùng  
N hớ xuân, m uôn tía ngàn hồng,
Nhớ sen mùa hạ nở tung m ặt hồ.

Đồng quê, nghĩ nhớ  con cua,
Lũy tre, gió lộng vi vu sáo diều.
Quê nhà đầm ấm bao nhiêu,
Mẹ cha, em nhỏ m ai chiều yên  vui.
Bắc Nam duyên phận xa xôi,
Hương quan nghìn dặm m ấy hồi chiêm  bao!
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^Dĩnk biệt (¿Nka

Vĩnh biệt m iền quê hương cát trắng 
Một buổi m ai còn nặng trời sương.
Xa dần m uôn dặm trùng dương,
Xa dần bao cảnh lên  hương Nha thành.
Biển m ênh mông, trời xanh xanh biếc,
Mười lăm năm , ôi! B iết bao tình.
Chao ơi, Tạo hóa ảo huyền.

(3 ?túc cảnh ^£ạt  ̂ ^

Đường lên  đính mộng tới Lâm Viên,
Vi vút thông reo cảm đức hiền.
Phóng bút đôi hàng thơ nhắn gửi,
Nàng Tương luôn kh ép  cánh thư  hiên.

Yên lặng thư hiên  vắng bóng người, 
Cánh tem  m ảnh giấy nhẹ trao lời.
Mối duyên thanh kh í ngoài m uôn dặm, 
M ây nước xa xa cảnh tuyệt vời.

Dầu đề do chúng tôi dặt.
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JQuên xuân !
Xuân về đào lý  đua tươi,
Màn hoa ngây ngất nọ người quên xuân! 
Xuân vui xuân hẹn có ngần,
Mà ta lần lữa đ ể  xuân sang hè.
Vui xuân có khách đi về?
Lòng xuân th iếp những tê m ê cuộc đời. 
Quên xuân, quên cả tuổi trời,
Ngàv xanh m òn m ỏi nửa đời với xuân! 
Bâng khuâng đỉnh Giáp, non Thần,
Â y  ai giấc m ộng đêm  xuân m ơ màng. 
Riêng ai héo hắ t can tràng.
Má hồng đẫm lệ năm càng phôi pha. 
Kiếp sinh ví cũng như  hoa,
Với xuân đằm thắm m ặn mà m ấy mươi! 
Vương mang chi lấv k iếp  người?
Tình nhà, nỗi nước, nợ đời ngổn ngang. 
Hững hờ xuyến ngọc, hoa vàng,
Phấn son há dám m ơ m àng như  ai!
Khuê trung lần lữa hôm  mai,
Trăm lo nghìn nghĩ m iệ t m ài m ộ t thân. 
Những m ình nào biết có xuân?
Thoi vàng gieo đã m ấy  lần xuân qua. 
Khăn hồng thấm lệ hồng sa,
Vẳng tai nghe tiếng oanh ca giật m ình! 
Quên xuân, ai có như  mình!...

(Nhưng dòng trên được rút ra từ Bức thư rơi, in trên Nam phong tạp chí số 
139, 6/1929).
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v ò  QUANG TẤN

^£ânẹ <s%>ấc (Tptô

Trăng thu soi tỏa khắp Ba Đình 
Cờ đỏ sao vàng phấp  phới xinh  
Lăng trước m ặt trời trong rất đỏ 
Vườn sau ánh điện sáng lung linh 
M ột m àu cây cỏ xanh như  ngọc 
Muôn sắc hồng lan cúc trắng tinh 
Bác ngủ ngon lành an giấc điệp  
Hằng ngày chói rạng buổi bình mình.
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NGUYỄN TOÁN

<^ỉau Jẫ?)à e£ạ t
“Chẳng có m ấy  khi khách đến nhà 
Trẻ thì đi vắng, chợ thì x a ”
Thôi, ta dùng tạm rau, dưa, quả 
Nặng nghĩa, m uối tương cũng đậm đà

Hàng đậu ngoài vườn, m ượt luống cà 
Du'a leo, giàn mướp, đô đang hoa 
Bí dao, bí đỏ đang sai qua 
Bắp sú, cải canh hẹn  bán ra.

Khoai tây sai củ, chọn ngày dào 
Cà rốt vừa gieo, sẽ nhổ  sau 
Súp lơ, rau m uống xin tùy chọn 
Thắm dỏ cà chua, đón khách chào.

Bau củ quê tôi có bốn mùa 
Thử dùng ngon miệng, hẹn  ngày mua 
ứng cung bảo đảm nhiều  rau sạch 
Bổ dưỡng, an sinh đến m ọi nhà.
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Làm nghề nhà giáo thật vinh quang 
Nâng cao trí tuệ sẽ m ơ m àng  
Chuyển giao kiến  thức cho đời mới 
Thầy giỏi trò ngoan vẫn ước mong

Thiên nhiên bí ẩn vẫn m ở m ang  
Tìm tòi khám  phá chẳng tính công 
Những điểm  đúng sai...trò chưa hiểu  
Có thầy diễn giải m ới tinh thông

Hòa bình, kiến  thiết việc đang cần 
Thầy cô lãnh nhiệm  đứng tiên phong  
Sự nghiệp hàng đầu xây  dựng m ới 
Có ngành giáo dục dã góp công .
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Ngày xuân đua nở m uôn hoa 
Mừng xuân, mừng Đủng m ọi nhà hân hoan 

Ngấm nhìn nẻo phô' đường làng 
Thiên nh iên  đẹp  canh m ôi trường sạch xanh  

Mừng vui nh iệm  vụ hoàn thành  
Nông thôn đổi m ới m ọi ngành vươn lên  

Phát huy dân chủ dân sinh 
Giáo dục, văn hóa, an ninh...tiến đều  

Nghĩa vụ vượt mức chỉ tiêu 
Xuân Trường đổi mới đạt nh iều  thành công 

Vui xuân ta hãy  chung lòng  
Để xuân Kỷ Sửu thành công hơn nhiều.
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~̂&kơ vân

Thơ văn thấu rõ lòng người 
Cảm xúc, xử  th ế  với đời thiện căn 

Những người sành điệu thơ văn 
Đều là chuẩn mực khuyên răn cho đời 

Văn thơ thu hút lòng người 
Phân định lẽ sống rạch ròi trắng đen 

Lời hay, ý đẹp lưu truyền 
Tạo thành tác phẩm  luyện rèn nhân văn 

“Thương người như  th ể  thương th â n ”! 
Người tốt, việc tốt, ân cần biểu dương 

Thói hư, tật xấu nhiễu  nhương 
Phanh phui, vạch m ặt, không thương tiếc lời!

Thơ văn làm  đẹp cho đời 
Để cho cuộc sống m ọi người cùng vui.
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NGUYỄN THỊ THANH TOÀN

Vừa chợp m ắt đã gần Hà Nội 
ơi! Thăng Long tôi hằng thầm gọi 
Hồng Hà ơi dòng sông yêu  dấu 
Nuôi đời từng hạ t đỏ phù sa 
Và những cánh buồm nâu no gió 
Mía, ngô xanh sóng há t đôi bờ...

Trang thần thoại, m ũi tên thành cổ  
N ét sử  vàng ngời sáng Thăng Long 
Nắng trải lụa mùa thu tháng Tám  
Nắng Ba Đình gieo bước ta đi 
Bốn nghìn năm  trầm hùng sông núi
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Góc p h ố  xưa bằng lăng tím đợi 
Cây sấu già trút vàng mùa lá 
Hương sen thơm trong cốm đầu mùa  
Vu vơ hát gì lá thu rơi 
Mà bản nhạc rưng rưng n iềm  nhớ

Hà Nội ơi tươi nguyên tình ái 
Sóng hồ Gươm ngàn năm  xanh m ãi 
Lá m e nào rỢp bóng tuổi hồng  
Ký ức còn vương hương hoa sữa 
Từng trang Kiều trong gót thu vàng  
Đào N hật Tân chúm chím mùa xuân

Cỏ hoa m ay dùng dằng đan lối 
Lửa Tây Nguyên rực hồng đêm  hội 
Chấp chới ngàn sao k ỳ  diệu bay 
Lòng nghẹn thầm gọi tên Hà Nội 
Bên m im ôsa thương lắm  hoa đào.
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<sMộnẹ mơ mùa xuân

Hoàng yến  là m àu hoa tôi yêu  
Màu hoàng yến  m àu áo xưa m ột thuở 
Màu hoàng yến  tan trong giọt m ai bỡ ngỡ 
Hoàng yến  sắc m ây  tôi gặp ở cao nguyên

Tôi đứng lặng xem  m ây  hoàng yến  vút bay 
Đón m ặt trời mùa xuân thức dậy  
Mướn mượt Đồi Cù xanh êm  cỏ non 
Dào dạt hồ xuân thanh tân dòng nước

Bông hồng vàng m ơ m ộng trước bình m inh  
Hoa ven đường như  phập  phồng hơi thở 
Vạt cúc xẫm  vàng đằm thắm đón xuân sang 
N hư  màu áo thuở nào xuân tới

N hư  sợi tơ trời giăng giăng m ỏng  
Vàng m ong manh nắng dỏng đảnh trong mưa 
Khắp ngã bồi hồi đóa hồng thắm  
Đon đả xuân, gõ cửa m ảnh đời tôi.
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QUÁCH THỊ TOÀN

^ J ề viếng
(¿Nghĩa txang ¿ ỉ ệ t  sỹ ¿ ) à  ¿ ạ t

Đà Lạt ghi nhớ đời đời
Anh hùng liệ t sỹ nằm nơi đất này
Tôi về thăm viếng hôm  nay
Hai bẩy tháng bẩy là ngày thương binh
Thành tâm dâng nén nhang này
Khói hương nghi ngút tràn đầy mộ anh
Hv sinh vì cuộc chiến tranh
Nằm dây yên  Iìghỉ hồn anh trong lành
Nghĩa trang Đà Lạt thông xanh
Mọi người liệ t sỹ ghi danh bảng vàng
Trẻ già trai gái sổn sàng
Vệ sinh sạch sẽ đàng hoàng hơn xưa.
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^Ẻơỉ <s%ảc ềạif

Con từ bom đạn m ột thời
Trở về Thành p h ố  như  lời Bác khuyên
Dìu nhau từng bước đi lên
Vượt qua gian kh ổ  dẫm lên đau buồn
Ngày xưa đổ  m áu chiến trường
N ay về Thành p h ố  đổ dòng m ồ hôi
Góp công xâ y  dựng cuộc đời
M ột phần nhỏ bé cho thời đã qua
Những lời Bác dạy sâu xa
Ngọn nguồn đạo lý  đâu là n iềm  tin
Đảng là ánh sáng m ặt trời
Dần đường chỉ lối cho đời con đi
Vượt m ọi gian khó xá chi
Quyết tâm xây  dựng không gì quý hơn.
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NGUYỄN TRUNG

(£pỉảt thây cảm túc

Thấm thoát tuổi đời đã tám mươi
Gầm việc riêng chung dạ bồi hồi
Kháng chiến hai thời đầy nh iệ t huyết
Tù tội ba lần trải gian lao
Phu thê chung thủy đông con cháu
Bằng hữu tâm giao ít kẻ  còn
Mừng Đảng quang vinh non nước thịnh
Vui tình đồng đội chẳng hề phai.

*  *  *

Lo buồn liên m iên  sao không ngớt 
T hế  thái nhân tình ph í sức thôi 
Bao kẻ  hàm  ơn quay lưng lại 
Lắm người thụ nghĩa ngoảnh m ặt đi 
Công danh phú quý Nam Kha m ộng  
Nhân sinh ly  hợp phù du kiếp  
Bạn sách cổ kim  nâng kiến  thức 
Võ vẽ văn thơ an ủi mình.
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LƯƠNG VĂN THƯ

¿Phụ nữ ¿D iệt ¿M am

Tấm gương phụ nữ  Việt Nam  
A nh hùng bất khuất đảm đang m ọi bề 

Sốt son trung hậu lời thề 
Gia đình, xã hội chẳng hề kém  ai 

Dạy con, nuôi m ẹ tháng ngày  
Việc nhà, việc nước cả hai chu toàn 

Xứng danh phụ nữ  V iệt Nam  
Tình nhà, nghĩa nước tràn đầy hào quang.
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65 nâm một chặnẹ $ườnq

Bọn Đ ế quốc gieo tròng nô lệ
Nhân dân ta x iế t k ể  cơ hàn
Cả cuộc đời vất vá gian nan
Đói nghèo chồng chất căm hờn xó t xa
Nhờ có Bác, dân ta có Đủng
Đủng soi đường sáng lạng, anh m inh
Dân dồng lòng quvết chí đấu tranh
Đoàn k ế t  chặt chẽ giành thắng lợi
Ngày khởi nghĩa cờ hồng phấ t phới
Trang sử vàng m ãi m ãi còn ghi
Mồng hai tháng chín - Ngày Quốc khánh
Giọng Bác Hồ, lanh lảnh rền vang
Tuyên ngôn Độc lập rõ ràng
Việt Nam ngang hàng th ế  giới năm châu
Thực dân Pháp thua đau, cuốn gói
Mỹ nhảy vào ỷ  lại m ạnh giàu
Năm đời Tổng thống thay nhau
Chúng đều tan tác, mang sầu rút lui
Dân ta phải hai lần cầm súng
Vì tự do, quyết chống bạo tàn
Nhờ có Đảng và Bác dẫn dường
Dù bao bão tố, thác ghềnh đều qua
Mãi m ãi chúng ta tạc ghi lời bác
“Không có gì quý hơn Dộc lập, Tự d o ”
Mỗi lần k ỷ  n iệm  dứng dưới cờ
Càng thêm  thương nhớ Bác Hổ kính yêu.
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BÙI THỊ THÊM

kiều xuân J§ẵ)à ^ £ạt

Ta ngẩn ngơ giữa chiều xuân Đà Lạt 
Rừng thông reo thấp thoáng những cánh diề 
Sương m ờ giăng khói lam chiều phô' núi 
Vườn nhà ai e ấp những nụ hồng  
Cam Ly hỡi, khúc nhạc tình m uôn thuở 
Hồ Tuyền Lâm sống động nỗi vơi đầy  
Đà Lạt ơi, Xuân Hương trào nỗi nhớ  
Hàng liễu xanh, rủ bóng gỢn hồ trong 
Đà Lạt nay, đang vươn m ình trỗi dậy  
Đ ể ngày m ai tỏa sáng những ước mong.
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Em bé người Tày chẳng nhớ  lâu 
Ông già m ắt sáng, dáng cao cao 

M ột tối ghé nhà, ông có hứa 
Tặng chiếc vòng tay bé ước ao.

Tháng tới, ngày qua cứ nhẹ  trôi 
Em bé qua rồi tuổi đôi mươi 
Cuộc sống ngập tràn bao công việc  
Chuyện chiếc vòng tay đã quên rồi.

Bỗng m ộ t ngày kia có người qua 
Hỏi cô còn nhớ chuyện ông già 
Ông gửi tặng quà ông đã hứa 
Cô gái rưng rưng bỗng khóc òa.

Ông già ngày ấy chính Bác Hồ 
Việc nước bộn bề Bác phải lo 
Mà chuyện vòng tay Người vẫn nhớ  
Ôi! Người gần gũi đến không ngờ.

Cô gái nâng niu chiếc vòng tay 
Giữ kỷ  vật thiêng đến cuối đời 
Cô nguyện suốt đời noi gương Bác 
Chiếc vòng tay thành tấm gương soi.
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(¿Sony ơi!

Quê tôi có m ột dòng sông
Trước dây uốn lượn bềnh bồng- rất thơ
B iết bao cổ tích mộng m ơ
Biết bao hò hẹn  dôi bờ đêm  trăng
Mặt sông sáng ánh trăng ràm
D ưới sông cá lượn tung tăng từng đàn
Bên sông tẩm m át m ấy nàng
Vài con thuyền nhỏ m ơ m àng buông câu

* * -k

Bây giờ sông bỏ đi đâu
Đáy sông trơ cát, móng cầu chênh vênh
Còn đâu cổ tích thần tiên?
Còn dâu những buổi tâm tình dưới trăng?
Mất sông- đau thắt cõi lòng
Làm sao tìm dược tri âm - hỡi người?
Tôi như  m ất nửa cuộc đời
Còn dâu bóng dáng nụ cười tuổi thơ?

*  *  *

Sông ơi - trở lại - tồi chờ.
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TRẦN ĐÌNH THẢO

Q?tôi nẹàn hoa
Trời đất xoay vần 
Để xuân đi xuân lại 
Để xuân về với hội ngàn hoa.
Hoa sớm, hoa chiều
Hoa khắp núi đồi thơ mộng thương yêu!
Cả rừng hoa dập dìu, mơn mởn cành tơ!
Tưởng Động Đào Nguyên, Lưu Nguyễn bao giờ!
Hoa mừng Đảng tám mươi xuân 
Trẻ mãi không già!
Hoa tôn vinh trăm hai mươi năm sinh nhật Bác Hồ vĩ đại
Hoa hát khúc tình ca
Mừng đại lễ Thăng Long - Hà Nội
Đô thành trọn tuổi nghìn năm
Gặp hôm nay mà hẹn đã nghìn xưa
Sông núi ơi! hoa say đời! đời say hoa!
Yêu biết mẩy! Tổ quốc trăm nhớ nghìn thương!
Gió ơi! Hoa nhắn đôi lời
Cho hoa gởi gió, mây, trời tỏa hương!
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Anh đi với nửa câu thơ
Bàng hoàng đ ể  lại bạn thơ giữa đời!
Thi nhân trẻ m ãi anh ơi!
Cùng hoa, trăng nước, mây, trời xuân xanh.

*Lời chú:
Trong bài "Đêm mưa" của Huy Cận có câu: “ Nghe trời nằng nặng, 

nghe ta buồn buồn". Hôm anh sắp mất có bạn thơ hỏi anh thấy người mình 
thế nào? Huy Cận đáp: “ Nghe người nàng nặng” sau đó anh mất.

(ểKkảt
Bến nước bến sông, nhớ đợi chờ!
N ày duyên này  nợ tự ngày xưa.
Phải chăng đời m ãi thương yêu  khát! 
N ên cứ bâng khuâng, cứ ước mơ!

(Spăìnk võ
(Phóng tác sau khi đọc bài thơ “Le Vasebrisé” của Sully Pruyd’homme)

Bình vỡ thương đau cây chết sầu!
Nước trôi, hoa héo chảy về đâu.
Bàn tay âu yếm , vương tim nóng.
Gây vết thương lòng m ãi k iếp  sau.

Ghi chú: Sully Pruydhomme yêu đơn phương một người mà không được 
yêu lại. Điều đó dã gây vết thương lòng trọn đời người thi sĩ, không hàn 
gắn lại được và ông làm bài thơ “Le Vasebrisé”
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PHẠM XUÂN THU

(¿Nẹàn nâm tkươnẹ nhó

Đất trời sông núi nước non 
Thăng Long - Văn h iến đã tròn ngàn năm  

Thăng trầm sương tuyết rêu phong  
Sớm Đông m ống m ọc - chiều Tây cầu vồng 

Ngàn năm  chớp lửa mưa đông 
Mưa tan, trời lại nắng hồng sáng trong 

Trải bao triều đại uy phong  
Bao nhiêu  th ế  lực rắp lòng xâm  lăng

Từ: Tống, Mông, Nguyên, Minh, Thanh 
Nhưng sao bạt được Trường Sơn rừng già 

Biển Đông sâu rộng bao la 
Nhưng sao lấp được chỉ là giấc m ơ  

Trái tim đất nước anh hùng  
Bao phen lửa đốt, lửa lùng, lửa vây
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Móng tay nhọn, vỏ quýt dầy  
Xuân đi học đến những ngày nguy nan 

Lửa cháy gặp nước lửa tàn 
Thủ đô vang dội giang san lẫy  lừng 

Hà Nội ba sáu phô phường  
Bác Hồ về nước trên đường vinh quang 

Năm  châu bốn biển ngang hàng  
Sánh vai cường quốc Việt Nam hùng cường 

Thăng Long Nam Bắc bốn phương 
Đổi mới, chào đón con đường ngoại giao 

Cuộc sống m ới như  thủy triều 
Thủ dô thanh lịch thỏa điều ước m ơ  

Thăng Long ơi! Thăng Long ơi!
Muôn thuở sống m ãi với trời với trăng 

M ột lòng cùng với chị Hằng 
Đêm ngày gìn giữ lấy  lâng Bác Hồ 

Ngàn năm  yên  giấc Bác nằm  
Đ ể toàn nhân loại đến thăm viếng người.
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PHẠM NGỌC THUẬN

(B^hnh thươnẹ binh 
tvở về íànẹ

Xuân này anh trở về làng 
Lần theo cặp nạng anh sang qua cầu 

Dừng chân lặng lẽ hồi lâu 
Nhớ từng kỷ niệm  nhịp cầu quê hương 

Ngày nào nhập ngũ lên đường 
Chiếc khăn tay trắng thêu chim hòa bình 

Trái tim chỉ thấm xinh xinh 
Em trao kỷ  niệm  rồi anh lên đường

Những năm biền biệt chiến trường 
Biết anh loi hẹn với em quá nhiều  

Tiến vào mặt trận càng sâu 
Chiến tranh ác liệt biết ngày nào ra 

Trường Sơn rừng núi bao la 
Nhớ em. anh ví như là lá cây 

Bị thương anh trở về đây 
Được tin em đã lấy chồng làng bên 

Anh như chết lặng con tim.
Đúng ra anh phải biết ơn em nhiều  

Đợi anh, cho đến x ế  chiều 
Nước mắt em cạn đã nhiều vì anh.

Bây giờ đã hết chiến tranh 
Anh về xây dựng quê hương mạnh giàu 

Tình ta vân giữ bền lâu 
Nhưng là tình bạn, nhịp cầu quê hương.
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Jjễ)ica ank vê (ịuê
Kính viếng hương hồn liệt sỹ: Phạm Đức Khánh

Đùa anh về rặng tre xanh  
Với ao rau muống, với quanh vườn cà 

Anh về với xóm  làng ta 
Đồng xanh bát ngát ngỡ là chiêm  bao 

A nh đi năm  ấy cờ sao?
Tiễn anh lần cuối để  vào Tây Nguyên 

T h ế  mà đã bốn mươi năm  
Hy sinh m ặt trận Lâm Đồng Mậu Thân 

Anh ơi! Hai m ốt tuổi xuân  
Vợ con chưa có thương anh rất nhiều  

Mẹ cha nước m ắt sớm chiều  
Mỏi m òn trông ngóng ở nơi trận tiền 

Cha m ẹ nay đã quy tiên  
Chỉ mong nhắm  m ắt gặp anh m ột lần 

Nhưng rồi tin vẫn biệt tăm  
Thôi đành ngậm đắng về nơi suối vàng 

Bây giờ m ới biết tin anh 
Nằm  cùng đồng đội nghĩa trang Lâm Đồng 

Cha m ẹ dặn: "lúc lâm  chung",
“Khi nào h ế t giặc đưa anh về n h à ’’

An táng bên cạnh m ẹ cha 
“Thỏa lòng m ong ước lúc ta hãy  cò n ”

Tự hào m ộ t tấm lòng son 
Hy sinh vì nước, vì non, vì nhà 

Nay thỏa mong ước m ẹ cha 
A nh về yên  giấc quê nhà bình yên.
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oN iềm  tin

Xuân Tây Nguyên em nhớ về hải đảo 
Anh thương em tháng ngày tần tảo nuôi con 
Thong cu Tý giờ này đã chạy lon ton 
Mười ngày cưới, ở nhà em vẫn là gái son.
Nương dâu, luống mía vạt cà phê ở sườn non
Anh nhớ lắm, cao nguyên hùng vĩ
Ờ  ngoài này, đêm  ngày anh tuần tra trên đảo khỉ
Anh biết có lúc em rất bí...
về câu hỏi của con “cha đâu”? em buồn rầu rĩ
Mát dăm chiêu, nhìn lên ảnh Bác Hồ
Tim m ẹ hướng về phương Bắc, nơi ấy có Thủ Đô
Niềm hy  vọng lóe lên từ con tim khối óc
Biết nói gì đây, để  con hiểu về cha!
Lý tưởng cộng sản đến với muôn nhà.
Đã thấm vào từng làn da, thớ thịt,
Từ ngày thành lập Đảng tám chục năm qua 
Cha hải đảo, m ẹ Tây Nguyên mỗi người một ngả.
Một lòng theo Đảng để vun trồng cho mảnh đất ông cha.
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HUỲNH TUẤN VÍNH

¿¡ễ)ất tkiênẹ muôn ềờỉ vẫn tạ

Bảo rằng quả đất không tròn 
Ngàn năm  thương nhớ sao còn vẹn nguyên  

Đây lãnh thổ m ãi thiêng liêng  
Rạng thơm đất Việt, đức h iền  lưu danh.

Luận rằng: nhà Thương, Bàn Canh 
Năm  lần chuyển đổi đô thành mới nên  

Nhà Chu, Thành Vương đầu quên 
Chuyển dời ba lượt dựng nên cơ đồ,

Không hấp tấp, chẳng phân vân 
Trên m ệnh  trời, dưới ý  dân mới thành  

Nhà Đinh, nhà Lê nỡ đành  
Khư kh ư  giữ lấy  trọn thành Hoa Lư 

Khiến dân hao tổn, việc hư  
Lòng Tổ 1 1 đau xó t tựa như  xé, cào.
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Bàn rằng: Đại La trung tâm  
Đúng ngôi tứ hướng, ngay tầm trước sau 

Hổ ngồi, Rồng cuộn ngang nhau  
Rộng bằng, cao thoáng không đâu sánh cùng 

Rồng thũng thắng địa huy hùng  
Hồn thiêng tụ của m uôn trùng k iệ t linh  

Vô cùng cấp th iết dời kinh  
Đ ế vương bậc nhất oai linh muôn đời.

Chúng con luôn hướng về Người 
Vì dân, vì nước mà Người nhọc thân 

Chúng con muôn vạn tri ân 
Dập đầu khấu lạy  mười phần thành tâm  

Ngàn năm  xa cách vợi vời 
Khôn ngăn thương nhớ trọn đời đậm sâu!

r>: ý luận, bàn đều là của Lý Thái Tổ
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PHẠM VÙ

Phạm Vũ (ngồi phía trái)

(¿Nhó
Ta nhớ lắm  cân nhà phô' cổ  
Con đường mưa loang lổ  dấu chân người 
Cây sấu già trước cổng nhà tôi 
Mùa sấu rụng - chua ơi là nhớ!
Đêm thoang thoảng m ùi hương hoa sữa 
Cây đa lùn trước cửa Ngọc Sơn Đền 
M ột tháp rùa rêu phủ đã ngàn năm  
Hồ Trúc Bạch lặn theo tăm bất cá 
Quảng trường Ba Đình nắng xanh bóng lá 
Lời cha còn vọng tới ngàn năm.
Ta nhớ lắm  những đêm  nằm  trên cỏ 
Sóng sông Hồng vỗ nhớ m ộ t triền đê.
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Hà Nội ơi ta nhớ  những chén chè 
Ngọt trong cổ lúc trưa hè nóng bỏng 
Bún ốc Tràng Thi nuốt tới bụng rồi còn nóng  
Nhớ dáng em đ ợ i ta dưới bóng lộc vừng 
Trăng Hà thành điện sáng quá cứ rưng rưng 
Bốn cửa ô ta nhớ  từng ngõ p h ố  
Mái ngói nghèo trong tranh p h ố  Phái 11 
Cứ chênh vênh khác khoải giữa lòng ta!
Bao đêm  rồi, lòng những kẻ phương xa 
Cứ thao thức nhớ căn nhà ngõ p h ố  
Hà Nội thiêng liêng, Thăng Long ráng đỏ 
Tiếng rao đêm  nho nhỏ cũng quặn lòng...! 
Thương nhớ gửi về thành p h ố  ở trong sông.

n Họa s ĩ Bùi Xuân Phái, người chuyên ve phố cổ Hà Nội
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^ J ì  sao biển mặn?
»

Vì sao biển m ặn vậy em
A nh đã thức tròn đêm  với biển
Câu hỏi nhỏ suốt đời ta tìm kiếm
Cứ m ênh  mông trong lòng biển khôn dò...!
Biển từ ngày xưa vẫn m ặn chát đến bây giờ
Không có m uối sao còn gọi là nước biển!
Vậy m uối ở đâu?
- Muối tự trên trời cao đổ xuống  
Sóng hòa tan cho trăm biển m ặn mòi!
Hỏi trời xanh, trời không trả lời 
Hỏi đất thẳm đất rùng m ình hóa sóng!
M ặt trời lên, Mẹ về đứng bóng 
Giữa gian lao Mẹ cõng vào nhà  
Mồ hôi trán Mẹ vỡ ra 
Rớt xuống đời con m ặn chát!
Con nhận ra qua lời m ẹ hát 
Biển m ặn từ những hạt mồ hôi.
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Bà Cao Thị Quế Hương, tổ chúc tù chính tợ Đà Lạt và nhà thơ Phạm Quốc Ca 
đang cùng hội viên Câu lạc bộ tham gia sinh hoạt chuyên đề



LÊ TUẤN VIỆT

(Quận Đống Đa 
Hà Nội)

^ ấ t  cấnh bay

Đại lễ  gần như  đến m ỗi ngày 
Đan xen  thách thức với cơ m ay  
N ăm  châu khủng hoảng lan tràn rộng 
Đất nước thiên tai bão lụ t dày  
Mở rộng Thủ đô tầm vóc mới 
Tập trung nội lực hội rồng m ây  
Lòng dân, ý  Đảng xoay trời đất 
Hà Nội nghìn năm cất cánh bay!
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NGUYỄN THỊ XIỂU

oM ột chút tâm tình về J^bà eè£ạt

Sáng nay đi đến hội thơ,
Trên đường p h ố  núi, m ộng m ơ sương mù,
Đà Lạt ơi! Tươi đẹp quá,
Bộ m ặ t hôm  nay, rạng rỡ vô cùng,
Danh lam, thắng cảnh hữu tình,
Hoa tươi đua sắc, trời xanh điểm  màu.
Khí hậu ôn hòa vui khỏe,
Dân hiền h iếu  khách đón về từ xa.
Đà Lạt ơi! Trong lành quá,
M ây ngàn gió núi, bốn mùa thông reo.
Hưởng chung hạnh phúc tuyệt vời,
Nữ nam thanh lịch, hội thơ đón chào 
Ngoài trời sương đã ngừng rơi,
Phòng trong ấm tiếng, thơ ngâm m ới ngừng.
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N hũng lời nói ân  tình
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LÀM ĐẸP CHO XỨ SỞ THÂN YÊU
Nhà thơ PHẠM QUỐC CA

Phó chủ tịch Hội VHNT Lâm  Đổng 
(Trích lời tựa tập 1 Hương thông)

...Tập thơ “Hương thông” đẽ cập đến các nội dung trữ tình khá đa 
dạng. Nhiều tác phẩm thể hiện lòng biết ơn Đảng, Bác Hổ, biết ơn cách mạng 
và những người đã hy sinh vì nước. Thơ tham gia chống tiêu cực, đặc biệt là tệ 
tham nhũng và sự suy đổi về đạo đức (Quốc nạn - Lê Bá cảnh; Say - Mai 
Xuân Cảnh). Thơ nói lên tình yêu giang sơn gấm vóc đang tràn đấy sinh sắc 
trong sự nghiệp đổi mới.

Tập trung nhất là để tài tự họa chân dung tinh thẩn của người làm thơ, 
nhất là lớp người cao tuổi. Đó là một thế giới tinh thẩn vừa an nhiên thanh 
thản vì đã hoàn thành vẻ vang sự nghiệp cách mạng, vừa không khỏi có 
những giây phút đau lòng vì tình trạng tiêu cực vừa xuất hiện đây đó trong đời 
sống xã hội. Nổi bật lên trên hết là tinh thắn lạc quan của một lớp người đã 
được thử thách qua hai cuộc kháng chiến, như cây qua bão không có gì 
chuyển lay. Tinh thẩn lạc quan đó còn có cơ sở ở cuộc sống đang đổi mới 
từng ngày. Tôi thích cái lạc quan trong khắc nghiệt toáT ra từ giọng điệu hài 
hước của tác giả ngô Xuân Chủ trong bài “Hỏi thăm thi hữu ở Nghệ An bị lũ 
lụt”. Cũng đáng yêu là tâm hổn cảm nhận thiên nhiên và cuộc sống một cách 
tinh tế thấm đấm tình người của tác giả Hoàng Mai trong bài thơ “Những hạt 
mưa xuân” và giọng điệu cứng cỏi, khẩng định khí tiết của các tác giả Mai 
Xuân Cảnh (Cây thông), Ngô Tú (Bút tùng)... các tác giả nữ Đặng Thanh 
Liêu, Nguyên Thị Thanh Toàn, Bảo Thanh, Vũ Dậu... đã góp những tiếng thơ 
riêng tư, mềm mại, nữ tính.

Cũng cần phải nói một cách chân thành rằng tập thơ còn có một số bài 
còn quá đơn giản. Vấn để “nói cái g ì” trong thơ có ỷ nghĩa lớn nhưng quan 
trọng hơn là “nói bằng cách nào”. Cái làm cho một bài viết thành thơ chính là 
ở chõ’ nó có bút pháp, nó là ngôn từ có nghệ thuật, điều này thì không phải ai 
cũng ỷ thức một cách sâu sắc.

Với lòng kính trọng những người làm thơ trên thành phố hoa, tôi viết 
mấy dòng này thay lời giới thiệu tập thơ. Kính chúc Câu lạc bộ thơ tập họp 
được nhiểu tài năng để công chúng yêu thơ có thể đón đọc những thi phẩm có 
giá tri hơn nữa, làm đẹp cho xứ sở thân yêu của chúng ta.
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CÂU LẠC BỘ THƠ LÂM Đ ồN G  
LÀM THEO LỜI BÁC

(Phát biểu của ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa 
tỉnh Lâm Đồng, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Thơ Lâm Đồng.)

Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, việc Câu lạc bộ Thơ chọn đúng 
ngày kỷ niệm 120 năm sinh nhật Bác, làm buổi gặp mặt kỷ niệm 10 nâ~ 
thành lập Câu lạc bộ Thơ cũng đã nói lên bao điều nhớ thương, kính trọng, tr­
ân đối với Vị cha già của dân tộc Việt Nam. 10 năm đối vối lịch sử của một 
vùng đất là quá ngắn ngủi, nhưng đối với một Câu lạc bộ như Câu lạc bộ The 
của tỉnh Lâm Đổng là một quãng thời gian hết sức kỳ diệu. Thành lập Câu lạc 
bộ đã khó khăn, giữ cho Câu lạc bộ được khỏe mạnh và phát triển lạl càng 
khó khăn hơn. Các thành viên Câu lạc bộ phẩn lớn là những bậc cao niên đá 
có nhiểu đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước nói chung và 
tỉnh Lâm Đổng nói riêng, nay đã đến cái tuổi “xưa nay hiếm” vân hăng say 
sáng tác, hăng say lao động nghệ thuật; đây thật sự là một niểm cảm mến đối 
với những người làm công tác quản lý và hoạt động văn hóa, văn nghệ. Quá 
thực, trong quá trình hoạt động, Trung tâm Văn hóa Tỉnh với cơ sở vật chất 
còn quá thiếu thốn, nên việc hô"trợ cho các hoạt động của Câu lạc bộ không 
nhiều, phẩn lớn đều do Ban chủ nhiệm Câu lâu bộ chủ động, tích cực quan 
hệ, kết nối, động viên để Câu lạc bộ có được một bề dày sáng tác vá quảng 
bá tác phẩm như bây giờ. Được công chúng trong và ngoài tỉnh biết đến, đầy 
tin cậy. Với bổn phận là đơn VỊ chủ quản của Câu lạc bộ thơ, Trung tâm Văn 
hóa tỉnh trân trọng để nghị Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phát huy những thành 
quả đạt được, khắc phục những tổn tại, mở rộng đìa bàn hoạt động, kết nạp 
thêm hội viên mới, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những người 
yêu thơ và sáng tác thơ trong tỉnh; để thực sự Câu lạc bộ Thơ tỉnh Lâm Đổng 
là đìa chỉ văn hóa đầy chất “thơ” môi khi được nhắc đến. Năm 2010 là năm có 
nhiều sự kiện lớn của đất nước, Trung tâm Văn hóa tỉnh rất mong Câu lạc bộ 
thơ có các chương trình hoạt động thiết thực, để có thêm nhiều bông hoa nghệ 
thuật đặc sắc, dâng Đảng, dâng Bác, hướng tới Đại lế kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long Hà Nội. Xin chúc cho Câu lạc bộ thơ của chúng ta ngày càng 
phát triển cả vể số lượng và chất lượng, đúng như mục đích ban đẩu đã để ra.
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“NGHE TRONG THƠ CÓ TIÊNG CƯỜI”
Nhà thơ PHẠM VŨ

Đây là tập thơ thứ ba của Câu lạc bộ thơ Lâm Đổng xuất bản. Hương 
Thông! Cái tên nghe thật quen mà quyến rũ làm sao!

Chúng ta đang sống giữa thành phố ngàn thông, ngàn hoa. Hưong 
thông quyện quanh chúng ta, cho ta suốt ngày sống trong một cảm giác lâng 
lâng mà thanh khiết, nhẹ nhàng mà thanh cao. Thơ của các nhà thơ cao tuổi 
trong Câu lạc bộ có mặt trong tập thơ này cũng là một thứ hương của thông.

Trong bài thơ “Nhớ Huy Cận” của bác Trần Đình Thảo, tôi rất thích
hai câu:

“Thi nhân trẻ mãi anh ơi
Cùng hoa, trăng, nước, mây, trời xuân xanh!”

Đúng vậy, thơ là hoa, trăng, nước, mây, trời, thơ là xuân, thơ chính là 
một chút hương thoang thoảng của thông, đọng lại hổn ta, trong tình ta và 
cùng ta đi suốt cuộc đời.

Trong tập “Hương Thông” xuất bản lẩn thứ ba này, Câu lạc bộ muốn 
gửi đến người đọc một tình yêu quê hương đất nước, một tấm lòng tri ân đối 
với Đà Lạt - Thành phố của ngàn thông. Và đặc biệt hơn, sâu sắc hon là 
hướng cõi lòng về với “Ngàn năm Thăng Long", vế với Bác Hổ kính yêu.

Nhiều bài thơ Đường của Xuân Đài, Hoàng Mai, Ngô Xuân Chừ. 
Nguyên Thanh Lược, Mộng Hoài Nhân, Trần Hạnh Nguyên... đã nói lên điểu 
đó. Ta hãy lắng nghe các bác, các chị tâm sự:

“Muôn đời văn hiến tẩm vươn mới
Vạn thảo hiền tài bước tiến nhanh!”

Bài Tô’ Quốc Ta của Ngô Xuân Chủ

Và:
“Gió sớm ngân rển Chuông Trấn Quốc
Trăng khuya rải ánh sáng Tây Hồ”

Bài Dấu Xưa Thăng Long của Hoàng Mai
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Tập Hương Thông Câu Lạc Bộ xuất bản lẩn này còn có nhiều bài hay. 
tinh tế, dí dỏm và có rất nhiểu câu thơ đọng lại trong lòng nguòi đọc nhu: 

Nguyến Thanh Lược tâm sự:
“Đôi vai oằn xuống vì non nước,
Trọn dạ dàn dày với núi sông!”

Tập thơ khá dày với nhiễu bài; trong mấy lời giới thiệu tôi không thể điểm hết 
các câu thơ hay, nói hết từ của các bài thơ đẹp. Xin phép chị Trẩn Thị Hạnh Nguyên 
mượn ba câu trong bài: “Lục Bát Ngàn năm" của chị để kết thúc bài viết này:

“Một ngàn năm bấy nhiêu ngày 
Câu thơ lục bát vấn say hồn người 
Nghe trong thơ có tiếng cười!!!”
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Kỳ vọng tử môt cuộc giao lưu (với đoàn Nắng mới - Quận Tân Bình-TP. Hổ Chí Minh)



DANH SÁCH BAN CH Ỉ NHIỆM CÂU LẠC BỆ THƯ LÃM SÚNG 
NHIỆM XỸ III (2003  - 2011)

1. Bà HOÀNG MAI - Sinh năm 1946 - Chủ nhiệm Câu ỉạc bộ 

Nguyên: - Ban nói Đài Tiếng nói Việt Nam. ĐT: 063.829147

- Trưởng ban Biên tập Đài Bắc Ninh.

- Cán bộ A  chi viện Đài Phát thanh Lâm Đổng.

- Phụ trách Biên tập thời sự, thông tin, người tốt việc tốt, 

phòng Nghiệp vụ Sở Văn hóa Thông tin Lâm Đổng.

2. Bà BÙI TH| THÊM - Sinh năm 1952 - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ. 

Nguyên: - Phó Giám đốc s ở  Giáo dục Lâm Đ6ng-ĐT: 063.3823396

- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh LĐ.

- ủ y  viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

3. Ông PHẠM NGỌC THUẬN - Sinh năm 1941 - ủ y  viên Ban Chủ 

nhiệm Câu lạc bộ, kỹ sư Lâm nghiệp - ĐT: 063.3829268 

Nguyên: - Đoàn trưởng đoàn Quy hoạch Bộ Lâm nghiệp. Sau đó

chuyển sang Chuyên viên UBND tỉnh Lâm Đổng.

4. Ông PHAN HUY MINH - Sinh năm 1937 - ủ y  viên Ban Chủ nhiệm 

Câu lạc bộ, kỹ sư Lâm nghiệp - ĐT: 063.3500555

Nguyên: - Trưởng phòng Quản lỳ bảo vệ rừng và kỹ thuật của Liên 

hiệp Gia Nghĩa.

- Chuyên viên chính của ngành Lâm nghiệp Đắc Lắc.

5. Bà TRẦN TH| MAI LAN - Sinh năm 1958 - ủ y  viên Ban Chủ nhiệm 

Câu lạc bộ - ĐT: 063.3700137

Nguyên: -  Cán bộ Ban Tuyên huấn, phòng Chính tự Học viện Lục quân.

- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường 9 thành phố Đà Lạt

Lưu ý: Quý vị cần liên hệ trao đổi, xin gọi theo số điện thoại trên
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