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Điện mừng Đại hội nhân dân Á -Phi (27-12-1957)  

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 15h 47'  

Thay mặt nhân dân Việt Nam là một thành viên trong đại gia đình 
nhân dân các nước Á - Phi, tôi xin trân trọng gửi lời chào mừng 
nhiệt liệt tới Đại hội nhân dân Á - Phi họp giữa lúc các lực lượng 
đế quốc xâm lược đương theo đuổi một chính sách chiến tranh lạnh 
để đẩy mạnh cuộc chạy đua vũ trang, làm tǎng thêm tình hình cǎng 
thẳng và nguy cơ chiến tranh, đặc biệt là ở khu vực Trung, Cận 
Đông, đe doạ chủ quyền và nền độc lập của nhiều nước Á - Phi. 
Tôi tin rằng những người đại biểu của 1.500 triệu nhân dân Á - Phi 
đoàn kết trong cuộc đấu tranh cho hoà bình, chống đế quốc xâm 
lược, sẽ ngǎn chặn được những kẻ phiêu lưu gây một cuộc chiến 
tranh nguyên tử tàn khốc cho nhân loại, làm cho những nguyên tắc 
về chung sống hoà bình nêu lên trong Hội nghị Bǎngđung được 
thắng lợi, để củng cố tình hữu nghị và sự hợp tác giữa nhân dân Á 
- Phi và nhân dân toàn thế giới. Tôi xin chúc Đại hội thành công 
rực rỡ.  

Ngày 27 tháng 12 nǎm 1957  



Lời phát biểu ở sân bay Gia Lâm khi đi dự lễ kỷ niệm 40 nǎm 
Cách mạng Tháng Mười về (21-12-1957) 

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 15h 48'  

Tôi xin cảm ơn các vị đã đón tôi thân mật và nồng nhiệt.  
 
Tôi và Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ sang Liên Xô dự lễ kỷ 
niệm 40 nǎm Cách mạng Tháng Mười. Đây là một cuộc kỷ niệm 
rất to lớn chưa từng có và không đâu có. Giai cấp công nhân tất cả 
các nước trên thế giới rất vui mừng, các nước trên thế giới đều có 
đại biểu tham gia lễ kỷ niệm này.  
 
Tất cả đều rất vui mừng thấy những thành công của Liên Xô và 
biết ơn Liên Xô đã mở kỷ nguyên mới cho loài người, kỷ nguyên 
tiến lên chủ nghĩa xã hội; và biết ơn Liên Xô đã bảo vệ hoà bình 
thế giới.  
 
Sau lễ kỷ niệm đã có hai cuộc Hội nghị của 12 đảng cộng sản và 
công nhân và 64 đảng cộng sản và công nhân và lao động. Hai 
cuộc Hội nghị đó đã có hai bản tuyên bố và tuyên ngôn có ý nghĩa 
lịch sử vạch cho ta thấy:  
 
- Sự đoàn kết của giai cấp công nhân;  
 
- Lực lượng hoà bình rất to lớn.  
 
Sau đó, các lãnh tụ Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa có mời tôi 
ở lại nghỉ ở các nước đó, nhưng vì Liên Xô và Đông Âu khí hậu 
đang lạnh nên tôi nghỉ ở Trung Quốc. Hiện giờ tôi rất mạnh khoẻ.  
 
Ít hôm nữa sẽ bước sang nǎm mới, sẽ có nhiều công tác mới, phải 
có cố gắng mới. Tất cả chúng ta, toàn dân, toàn Đảng, Chính phủ 
sẽ đẩy mạnh công việc mới, thu thắng lợi mới để tiến lên chủ nghĩa 



xã hội.  
 
Phát biểu ngày 24-12-1957. 



Ai mạnh hơn? (7-12-1957) 

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 15h 50'  

Chủ nghĩa đế quốc mạnh hay là yếu? Sự thật lịch sử đã trả lời câu 
ấy:  

40 năm trước đây, toàn cả thế giới ở dưới quyền thống trị của chủ 
nghĩa đế quốc. Từ ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công 
trên 1 phần 6 quả đất, nhất là từ sau cuộc Thế giới chiến tranh lần 
thứ hai, chủ nghĩa đế quốc ngày càng tan rã.  

- Chủ nghĩa đế quốc Đức, ý, Nhật mất hết thuộc địa.  

- Chủ nghĩa đế quốc Hà Lan mất Nam Dương.  

- Chủ nghĩa đế quốc Anh mất các thuộc địa ấn Độ, Miến Điện, 
Xâylan, Ai Cập, Xuđăng, Gana...  

- Chủ nghĩa đế quốc Pháp mất các thuộc địa Xyri, Libăng, Việt 
Nam, Cao Miên, Lào, Marốc, Tuynidi và sắp mất Angiêri.  

- Chủ nghĩa đế quốc Mỹ cậy thế đô la và bom nguyên tử, bị đuổi ra 
khỏi Trung Quốc. Mỹ và quân đội 16 nước phe Mỹ đã thất bại 
trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Triều Tiên. Mỹ đã thất bại trong 
việc giúp thực dân Pháp xâm lược lại Việt Nam. Đã thất bại trong 
việc xúi Thổ Nhĩ Kỳ đánh Xyri. Mỹ đã thất bại về mặt chạy thi 
khoa học kỹ thuật: Liên Xô đã chế tạo được đạn tên lửa vượt đại 
châu, đã thả hai vệ tinh bay vòng quanh quả đất, mà Mỹ thì đang ì 
ạch thí nghiệm chưa làm được đạn tên lửa vượt đại châu và vệ tinh.  

Người có tiếng là "cha đẻ của bom nguyên tử" Mỹ, bác sĩ Tayle, 
nói: So với Mỹ thì khoa học Liên Xô phát triển chóng hơn nhiều, 
rộng hơn nhiều... Độ 10 năm nữa Liên Xô có thể khống chế được 
thời tiết, nhưng Mỹ thì sẽ cứ bị hạn hán... ít nhất cũng 10 năm nữa 
Mỹ mới theo kịp khoa học của Liên Xô.  



Viên Chủ tịch Uỷ ban quân sự của Quốc hội Mỹ nói: Do việc 
phóng hai vệ tinh mà Liên Xô đã làm cho Mỹ thất bại... Cuộc 
chiến đấu trên mặt trận khoa học kỹ thuật, Mỹ đã thua Liên Xô rồi.  

* 
* * 

Sự thật lịch sử đã chứng tỏ rằng trong khi chủ nghĩa đế quốc xuống 
dốc thì chủ nghĩa xã hội ngày càng phát triển lên cao:  

91 năm trước đây, ở cuộc Đại hội đầu tiên, Đệ nhất Quốc tế chỉ có 
25 chi bộ ở bốn nước Anh, Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ.  

Về sau khuôn khổ của Đệ nhị Quốc tế rộng hơn, nhưng cũng chỉ có 
những chi bộ ở mấy nước Anh, Mỹ.  

Trước ngày Chiến tranh thế giới thứ hai, Đệ tam Quốc tế Cộng sản 
đã phát triển khắp thế giới với 43 đảng cộng sản và hơn 4 triệu 
đảng viên.  

Hiện nay trên thế giới có 75 đảng cộng sản và đảng lao động với 
hơn 33 triệu đảng viên, đoàn kết thành một lực lượng khổng lồ 
dưới ngọn cờ vẻ vang của chủ nghĩa Mác - Lênin.  

Trong 64 đảng cộng sản và đảng lao động tham gia Hội nghị ở 
Mátxcơva vừa rồi, có 13 đảng đã nắm chính quyền. Nhiều đảng 
cộng sản khác uy tín rất to lớn. Thí dụ như Đảng Cộng sản Pháp là 
đảng chính trị to nhất ở nước ấy, trong các cuộc tổng tuyển cử, cứ 
bốn người cử tri Pháp thì một người bỏ phiếu cho Đảng Cộng sản; 
trong 100 người cử tri ở nước ý, thì 36 người bỏ phiếu cho Đảng 
Cộng sản và Đảng Xã hội phe tả là bạn đồng minh của Đảng Cộng 
sản.  

Trước đây chỉ có Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa với 200 triệu 
nhân dân. Ngày nay trên thế giới đã có một đại gia đình gồm 13 
nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại, 950 triệu nhân 
dân (hơn 1 phần 3 số người trên thế giới).  



Lại có những nước thuộc địa cũ ở châu á và châu Phi đã giành 
được tự do, độc lập, gồm có 700 triệu nhân dân. Thế là hơn 1.650 
triệu người thành một mặt trận vững mạnh để giữ gìn hoà bình, 
chống lại chiến tranh, chống lại chủ nghĩa đế quốc.  

Nói tóm lại: chủ nghĩa đế quốc là như con "ác vàng" đã ngả về tây. 
Chủ nghĩa xã hội là như mặt trời mới mọc. 

Nói như vậy không phải là những người cách mạng tự kiêu, tự 
mãn, chủ quan, khinh địch; vì hãy còn chủ nghĩa đế quốc thì hãy 
còn có thể sinh ra chiến tranh. Trái lại, những người cách mạng 
càng phải cảnh giác hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để giành lấy thắng 
lợi to hơn nữa, nhiều hơn nữa trong công cuộc giữ gìn hoà bình thế 
giới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những người cách mạng cần phải 
đoàn kết rộng rãi, đấu tranh không ngừng để thực hiện những 
chính sách chung đã nêu rõ trong hai bản tuyên ngôn vĩ đại do các 
đảng cộng sản và đảng lao động đã nhất trí thông qua trong hai 
cuộc Hội nghị ở Mátxcơva.  

TRẦN LỰC  



Điện gửi Tổng thống Xucácnô (5-12-1957) 

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 15h 52'  

Kính gửi Bác sĩ A.Xucácnô, 
Tổng thống nước Cộng hoà Nam Dương, 
Giacácta,  

Tôi rất sung sướng biết tin Ngài được bình yên trong vụ âm mưu 
sát hại Ngài.  

Nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà rất 
công phẫn trước hành động hèn mạt của bọn phản động đã làm một 
số người chết và bị thương. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình 
các người bị nạn.  

Bọn phản động gây vụ mưu hại này là muốn phá hoại lực lượng 
đoàn kết của toàn thể nhân dân Nam Dương dưới sự lãnh đạo của 
Ngài đương đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Nhưng bằng hành 
động hèn mạt đó, chúng đã không đi đến kết quả mong muốn, mà 
ngược lại chỉ làm tăng thêm lòng căm phẫn của nhân dân Nam 
Dương đối với những kẻ thù của mình, càng thêm đoàn kết chặt 
chẽ sau Ngài và Chính phủ Nam Dương để đấu tranh kiên quyết 
bảo vệ nền độc lập dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ của Nam 
Dương.  

Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt đồng tình và ủng hộ những nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân Nam Dương anh em và chúc cho 
nhân dân Nam Dương thu được nhiều thắng lợi mới trong cuộc đấu 
tranh chính nghĩa của mình.  

Ngày 5 tháng 12 năm 1957 
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

HỒ CHÍ MINH  

Báo Nhân dân, số 1367, ngày 6-12-1957. 



Điện mừng sinh nhật Tổng thống Ấn Độ (3-12-1957) 

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 16h 13'  

Kính gửi Ông Ragiǎngđra Praxát 
Tổng thống nước Cộng hoà ấn Độ,  

Nhân dịp sinh nhật của Tổng thống, tôi kính gửi Tổng thống lời 
chào mừng nồng nhiệt. Kính chúc Tổng thống luôn luôn mạnh 
khoẻ và sống lâu.  

Nhân dịp này tôi chúc nhân dân ấn Độ thu được nhiều thắng lợi 
mới trong công cuộc xây dựng đất nước và góp phần bảo vệ hoà 
bình ở Đông - Nam á và thế giới!  

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và ấn Độ 
ngày càng bền vững!  

Chủ tịch 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

Hồ CHí MINH 



Điện chúc mừng Quốc vương Marốc (2-12-1957) 

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 16h 14'  

Kính gửi Quốc vương Môhamét V,  
 
Nhân dịp 18 tháng 11, kỷ niệm lần thứ 30 ngày Quốc vương lên 
ngôi và là ngày Quốc khánh Marốc, thay mặt nhân dân Việt Nam, 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá 
nhân tôi, tôi xin kính chúc Quốc vương mạnh khoẻ và sống lâu.  
 
Đồng thời xin chúc nước Marốc ngày càng thịnh vượng và thu 
được nhiều thắng lợi trong công cuộc củng cố nền độc lập. 



Điện mừng Chủ tịch nước Cộng hoà Tiệp Khắc (24-11-1957) 

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 16h 16'  

Kính gửi: Chủ tịch Antônnin Nôvốtny,  

Nhân dịp đồng chí được cử giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà Tiệp 
Khắc, thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam, 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá 
nhân tôi, xin gửi đến đồng chí lời chào mừng nhiệt liệt.  

Xin chúc đồng chí thu được nhiều thành tích trong việc thực hiện 
trách nhiệm mới của mình, trong việc lãnh đạo nhân dân Tiệp 
Khắc xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, chúc tình hữu nghị 
giữa nhân dân hai nước anh em chúng ta ngày càng củng cố.  

Chủ tịch 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

HỒ CHÍ MINH  



Nói chuyện với các nhà báo tại Mátxcơva (21-11-1957) 

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 16h 16'  

Tôi rất sung sướng được gặp các đồng chí. Trước hết tôi cám ơn 
các đồng chí đến thǎm tôi và nhờ các đồng chí chuyển lời thân ái 
của tôi, của phái đoàn tôi và của nhân dân Việt Nam đến nhân dân 
lao động Liên Xô anh dũng.  
 
Đó là một dịp hội rất to lớn. Tôi nhận thấy rõ điều đó không những 
là trong ngày lễ mà cả sau ngày lễ nữa. Lễ kỷ niệm lần thứ 40 Cách 
mạng Tháng Mười đã được kỷ niệm không những ở Liên Xô mà cả 
ở các nước anh em, ở khắp nơi có phong trào công nhân, có các 
đảng công nhân và các chính đảng tiến bộ. Trước ngày lễ tôi đã 
được đọc tin tức về những thành tựu ở các nơi trong Liên bang 
xôviết trong cuộc thi đua xã hội chủ nghĩa. Liên Xô đã thu được 
những thành tích lớn về nông nghiệp và công nghiệp, đó là món 
quà của nhân dân Liên Xô kỷ niệm ngày hội lớn.  
 
Bản báo cáo của đồng chí Khơrútsốp là một trang trong lịch sử. 
Bản báo cáo ấy đã có rất nhiều ảnh hưởng trên toàn thế giới. Trong 
bản báo cáo ấy đã giải thích tình hình thế giới và phân tích những 
thành tích mà Liên Xô đã thu được trong 40 nǎm chính quyền 
xôviết. Đồng chí Khơrútsốp không những chỉ nói tới những thành 
tựu vĩ đại của Liên Xô mà còn nói tới những thành tích của các 
nước anh em và các nước bạn. Bản báo cáo của đồng chí 
Khơrútsốp đã vạch cho chúng ta thấy rõ con đường phát triển sau 
này.  
 
Nói tới lễ kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng Mười thì không 
thể không nhắc tới cuộc diễu binh và cuộc biểu tình của nhân dân 
lao động Mátxcơva. Quan sát cuộc diễu binh, không những riêng 
tôi mà tất cả mọi người khác đều nhận thấy rõ rằng đó là lực lượng 
vô địch trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, hoà bình và chủ nghĩa 
xã hội. Dự cuộc biểu tình, chúng tôi đã được chứng kiến đà phấn 



khởi của nhân dân Liên Xô vĩ đại trong cuộc đấu tranh cho hoà 
bình và chủ nghĩa cộng sản. Cuộc diễu binh và cuộc biểu tình cho 
chúng tôi thấy rằng nhân dân và cả quân đội nữa đoàn kết chặt chẽ 
chung quanh Đảng và Chính phủ. Sự có mặt của hàng trǎm đoàn 
đại biểu nước ngoài tới đây dự lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 
là một việc đầy ý nghĩa.  
 
Sau lễ kỷ niệm, nhân dân Liên Xô đang hưởng ứng lời kêu gọi của 
Đảng và Chính phủ ra sức đạt tới những thành tích mới. Trên tờ Sự 
thật thanh niên tôi cũng đã đọc thấy những dòng sau đây: "Ngày 
nay phải khá hơn ngày hôm qua và ngày mai phải khá hơn hôm 
nay". Những lời đó dường như tổng kết kết quả của cuộc lễ kỷ 
niệm.  
 
Không những chỉ riêng nhân dân Liên Xô, mà nhân dân các nước 
anh em, trong số đó có nhân dân Việt Nam chúng tôi, đều phải tích 
cực công tác hơn nữa để tiến tới noi theo tấm gương của Liên Xô.  
 
Tôi ít nhiều cũng có thể coi là một người dân kỳ cựu của thành phố 
Mátxcơva. ở những nơi mà hồi nào đó tôi thấy những ngôi nhà cũ, 
nhỏ bé, thì nay đã mọc lên những toà nhà chọc trời đồ sộ; ở những 
nơi trước kia là chợ thì nay đã là những quảng trường rộng lớn, 
xinh đẹp. Trước kia đồi Lênin là một vùng hoang vu, ngày nay ở 
đó đã mọc lên trường đại học lớn nhất và đẹp nhất trên thế giới và 
cạnh đó là cả một thị trấn mới.  
 
Gần đây, tôi đã đi thǎm ba thành phố anh hùng: Lêningrát, Ôđétxa 
và Xtalingrát. Vì trước kia tôi đã tới thǎm nên tôi lại càng nhận 
thấy rõ những thành tích ở các nơi đó.  
 
Trước chiến tranh, trên toàn thế giới chỉ có bốn triệu đảng viên 
cộng sản. Hiện nay, con số này tǎng lên đến 33 triệu.  
 
Tôi tin rằng nếu Mác, Ǎngghen và Lênin được thấy những người 
của mình thì các vị ấy sẽ rất hài lòng. Các nước xã hội chủ nghĩa 



hiện nay đoàn kết trong một phe thống nhất to lớn.  
 
Mùa hè nǎm nay, tôi đã đi thǎm mười một nước, đi qua một chặng 
đường dài 37.700 cây số, nhưng khắp nơi tôi đều cảm thấy như ở 
nhà, như trong gia đình mình. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đoàn 
kết, thống nhất và mạnh mẽ, chứng tỏ rằng chúng ta có đầy đủ lực 
lượng để đấu tranh chống chiến tranh và củng cố hoà bình.  
 
Ví dụ ở Việt Nam một số người trước kia phục Mỹ, nhưng bây giờ 
họ cũng đã thay đổi ý kiến. Liên Xô đã phóng hai vệ tinh, còn Mỹ 
thì chưa phóng được vệ tinh nào cả. Chúng tôi rất sung sướng vì 
Liên Xô tiến nhanh hơn Mỹ. 

Điện chia buồn với Đảng Cộng sản và Chính phủ Tiệp Khắc 
(17-11-1957) 

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 16h 19'  

Chúng tôi rất đau đớn được tin đồng chí Dapôtốtxki, Uỷ viên Bộ 
Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc 
và Chủ tịch nước Cộng hoà Tiệp Khắc, đã từ trần.  
 
Đồng chí Dapôtốtxki mất đi, nhân dân Tiệp Khắc mất một người 
con ưu tú nhất, một vị Chủ tịch kính mến, Đảng Cộng sản mất một 
người có tài, nhân dân Việt Nam mất một người bạn rất quý mến.  
 
Nhân danh Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà đi dự kỷ niệm 40 nǎm Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười và nhân danh cá nhân, tôi điện đến Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Tiệp 
Khắc anh em và nhờ các đồng chí chuyển tới gia đình đồng chí 
Dapôtốtxki lời chia buồn thành thật của chúng tôi.  

Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà 

 



đi dự kỷ niệm 40 nǎm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
Trưởng đoàn 

 
HỒ CHÍ MINH  



Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Chiakhialáp (Hunggari) 
(17-11-1957)  

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 16h 20'  

Hỏi: Trên quan điểm đoàn kết và củng cố sự nhất trí giữa các 
nước đangxây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng chí đánh giá những sự 
kiện quốc tế xảy ra từ 7-11-1956 đến 7-11-1957 như thế nào ?  

Trả lời: Những việc xảy ra trong một năm qua chứng tỏ rằng: 

Phe các nước xã hội chủ nghĩa thì chủ trương chung sống hoà bình 
và đấu tranh bảo vệ hoà bình, dân chủ và độc lập dân tộc, phe đế 
quốc lại muốn thực hiện những âm mưu gây chiến, can thiệp vào 
nội bộ và xâm lược nước khác, nhưng chúng đã thất bại thảm hại. 
Vấn đề kênh Xuyê do đế quốc Anh, Pháp và Ixraen với sự đồng 
tình của đế quốc Mỹ gây ra, việc đế quốc Mỹ âm mưu khôi phục 
chế độ phát xít ở Hunggari cũng như âm mưu dùng Thổ Nhĩ Kỳ và 
Ixraen để xâm lược Xyri, đều bị lực lượng hoà bình của nhân dân 
thế giới và ý chí bảo vệ độc lập của các dân tộc kiên quyết chống 
lại. Những âm mưu đen tối của đế quốc đã bị đập tan. 

Việc Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo thứ nhất và thứ hai đã chứng 
tỏ khoa học và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội hơn hẳn của chủ 
nghĩa tư bản và đã mở một kỷ nguyên mới chinh phục vũ trụ, đem 
lại lợi ích cho cả loài người và tăng thêm khả năng bảo vệ hoà bình 
thế giới. Sự đoàn kết nhất trí và sự giúp đỡ anh em giữa các nước 
trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa do Liên Xô lãnh đạo là một lực 
lượng hùng mạnh không gì lay chuyển được. Nó là một cơ sở vững 
chắc để đảm bảo hoà bình cho thế giới và độc lập cho các dân tộc. 

Hỏi: Giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân tiến bộ của nước 
đồng chí, có thái độ như thế nào đối với tất cả những việc đang 
thực hiện ở Hunggari sau khi đã thủ tiêu được lực lượng phản 
động đen tối. 



Trả lời: Giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam hết sức 
quan tâm đến những cố gắng và những thành tích của nhân dân 
Hunggari anh em trong việc hàn gắn những vết thương do bọn 
phản cách mạng và bọn đế quốc đã gây ra. Mỗi một thành tích của 
nhân dân Hunggari đạt được là một sự vui mừng của nhân dân Việt 
Nam. Chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của đảng mácxít lêninnít 
là Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hunggari, với sự ủng hộ của 
nhân dân Liên Xô và các nước anh em trong đại gia đình xã hội 
chủ nghĩa, nhân dân Hunggari sẽ thu được nhiều thắng lợi to lớn 
hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và góp phần 
vào cuộc đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới. 

Tôi nhờ đồng chí chuyển lời thân ái chào mừng nhân dân Hunggari 
anh em. 



Lời phát biểu tại Hội nghị đại biểu các đảng Cộng sản và công 
nhân các nước xã hội chủ nghĩa (16-11-1957) 

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 16h 21'  

Kính thưa các đồng chí! Trong các phiên họp trước của Hội nghị 
chúng ta, các đoàn đại biểu các đảng anh em đã trình bày ý kiến 
của mình về bản Tuyên bố. Hôm nay tôi xin phát biểu ý kiến để 
trình bày quan điểm của chúng tôi.  
 
Trước hết chúng tôi xin cám ơn Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng 
sản Liên Xô đã có sáng kiến bổ ích triệu tập Hội nghị này. Sau 
nữa, chúng tôi xin cám ơn Uỷ ban Trung ương các Đảng Cộng sản 
Liên Xô và Trung Quốc đã khởi thảo dự thảo Tuyên bố và đề nghị 
đoàn đại biểu các đảng anh em có những ý kiến bổ sung của mình.  
 
Đoàn đại biểu chúng tôi hoàn toàn tán thành bản Tuyên bố. Nó sẽ 
là đường lối chỉ đạo chung đối với hoạt động của các đảng cộng 
sản và công nhân. Bản Tuyên bố vạch rõ sự phát triển và củng cố 
của chủ nghĩa xã hội, sự sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc và chính 
sách xâm lược của nó. Bản Tuyên bố nói lên yêu cầu cấp thiết phải 
đoàn kết và thống nhất các đảng mácxít lêninnít về mặt tư tưởng, 
về sự cần thiết phải lập ra mặt trận thống nhất rộng rãi và vững 
chắc, phát triển và củng cố phong trào công nhân quốc tế.  
 
Bản Tuyên bố nhắc nhở chúng ta cần phải tǎng cường giáo dục 
theo tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin và đấu tranh chống những 
khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa như chủ nghĩa dân tộc tư sản, chủ 
nghĩa sôvanh, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại, đặc biệt là 
chủ nghĩa xét lại.  
 
Bản Tuyên bố nhấn mạnh tình đoàn kết anh em và sự giúp đỡ lẫn 
nhau giữa các nước anh em và sự chi viện đối với các nước vừa 
vứt bỏ ách đế quốc chủ nghĩa và giành được độc lập dân tộc.  
 



Cuối cùng bản Tuyên bố nhắc nhở rằng thỉnh thoảng cần phải tiến 
hành những cuộc hội nghị của tất cả các đảng anh em và giao 
nhiệm vụ triệu tập những hội nghị như thế cho Uỷ ban Trung ương 
Đảng Cộng sản Liên Xô.  
 
Kính thưa các đồng chí! Kinh nghiệm bản thân của Việt Nam 
chứng tỏ rằng chính là nhờ Đảng của những người bônsêvích và 
của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại mà ở 
Việt Nam đã có một đảng mácxít lêninnít và Cách mạng Tháng 
Tám của chúng tôi đã giành được thắng lợi. Đồng thời Đảng Cộng 
sản Trung Quốc đã có sự giúp đỡ to lớn đối với chúng tôi. Cách 
mạng của chúng tôi đã giành được thắng lợi và chiến tranh giải 
phóng dân tộc trở nên bách chiến bách thắng là nhờ sự đoàn kết và 
chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên sự giúp đỡ 
anh em của hai đảng cộng sản lớn - Đảng Cộng sản Liên Xô và 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như sự ủng hộ của các đảng anh 
em khác đã góp phần đáng kể vào thắng lợi đó. Điều đó nói lên 
rằng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng ta, sẽ thuộc 
về chủ nghĩa xã hội trong đại gia đình các nước xã hội chủ nghĩa 
chúng ta, do Liên Xô đứng đầu và bao gồm cả nước Trung Hoa vĩ 
đại, nếu như tất cả các nước anh em và các đảng anh em sẽ đoàn 
kết chặt chẽ với nhau.  
 
Sau khi khôi phục hoà bình ở Việt Nam, nhờ sự giúp đỡ anh em 
của Liên Xô và Trung Quốc, cũng như sự giúp đỡ của các đảng 
anh em khác, chúng tôi đã có khả nǎng xây dựng lại nền kinh tế 
quốc dân của chúng tôi, phát triển vǎn hoá, xây dựng cuộc sống 
mới, dần dần xây dựng chủ nghĩa xã hội.  
 
Nhân dịp này, một lần nữa chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối 
với các đảng và các nước anh em.  
 
Giờ đây nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là đảm bảo sự thống nhất 
vững chắc của Đảng chúng tôi, của toàn thể nhân dân chúng tôi, 
tǎng cường giáo dục Đảng và toàn thể nhân dân theo tinh thần chủ 



nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa quốc tế vô sản và tình yêu đất nước, 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và trước hết là chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ, nhằm thực hiện hoà bình thống nhất đất nước 
chúng tôi. Chúng tôi cũng có nhiệm vụ phải bảo vệ hoà bình ở 
châu á và trên toàn thế giới.  
 
Như vậy, cǎn cứ vào kinh nghiệm của bản thân chúng tôi, Đoàn đại 
biểu Đảng Lao động Việt Nam cho rằng nội dung của bản Tuyên 
bố là hoàn toàn đúng đắn và chúng tôi hoàn toàn nhất trí với bản 
Tuyên bố. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện đường lối chính trị được 
xác định trong bản Tuyên bố, nhằm đạt được những thắng lợi mới 
và cùng với các đảng anh em, các nước anh em phát triển và củng 
cố chủ nghĩa xã hội, bảo vệ hoà bình trên toàn thế giới. 

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm ngày Độc lập của Vương quốc 
Khơme (12-11-1957) 
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Nhân dịp kỷ niệm ngày Độc lập của Vương quốc Khơme, thay mặt 
nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh 
cá nhân tôi, tôi kính gửi Quốc vương và Hoàng hậu lời chào mừng 
nồng nhiệt nhất.  
 
Tôi xin kính chúc nhân dân Khơme thu được nhiều thắng lợi mới 
trong sự nghiệp kiến thiết đất nước Khơme phồn vinh và trong việc 
thực hiện chính sách hoà bình trung lập.  
 
Chúc tình hữu nghị sẵn có giữa hai dân tộc Việt Nam và Khơme 
ngày càng phát triển.  



Tin tưởng và quyết tâm (7-11-1957) 

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 16h 24'  

Tiếp tục phong trào thi đua thường xuyên, mấy tháng trước đây 
khắp cả Liên Xô đã phát động một đợt thi đua đặc biệt để lấy 
thành tích chúc mừng lễ kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng 
Mười vĩ đại. Từ đầu tháng 10, các nhà máy và nông trường lần 
lượt báo cáo thành tích tốt đẹp (vượt mức kế hoạch đã định) đã đạt 
được. 

Từ trung tuần tháng 10, các nhà máy, nông trường, cơ quan, trường 
học, đơn vị bộ đội, các trại nhi đồng... đều tổ chức những buổi hội 
họp. Họ mời các cụ ông, cụ bà (nhiều cụ đã vào Đảng Cộng sản từ 
năm 1903) đến nói chuyện. Những chuyện các cụ thuật lại đều có 
thể tóm tắt dưới một đầu đề chung là "tin tưởng và quyết tâm thì 
nhất định thắng lợi". 

Cách mạng Tháng Mười thành công, nhưng kinh tế đã bị bốn năm 
Thế giới chiến tranh lần thứ nhất phá hoại đến kiệt quệ. 

Quân đội 14 nước đế quốc bốn phía tấn công nước Nga xã hội chủ 
nghĩa. 

Khắp nơi, bọn phản động nổi loạn và lập chính quyền ngụy. 

Hai năm liền mất mùa đói kém, tật bệnh tràn lan. 

Dân cùng tài tận, đó là khó khăn chung. Sau đây là vài chi tiết: 

- Trời rét như cắt, tuyết phủ trắng đồng; nhân dân và bộ đội thiếu 
giầy, phải lấy giấy lộn hoặc giẻ rách bó chân, rồi lấy vỏ cây cuốn 
lại. 

- Thiếu lương thực mỗi ngày mỗi người chỉ được vài trăm gam 
bánh mì đen, nhưng cũng bữa có bữa không. Thịt và cá rất hiếm, 
lúc đó người ta coi như là xa xỉ phẩm. Thiếu diêm, phải nhúm bếp 



cả ngày cả đêm để giữ lấy lửa. Thiếu dầu phải thắp đuốc thế cho 
đèn. Những người hay hút thuốc thì phải hút lá cây khô thế cho 
thuốc lá. 

- Các thứ cần cho đời sống hàng ngày đều bị hạn chế, phải có 
"bông" mới được mua. Mỗi ngày trời chưa sáng, đã có hàng trăm, 
có nơi hàng nghìn người sắp hàng đứng chờ trước nhà mậu dịch. 
Nhưng hàng ít mà người đông, nhiều người không mua được phải 
về tay không. 

Nói tóm lại: thiếu thốn trăm điều, khó khăn mọi mặt. Như thế, thái 
độ của nhân dân như thế nào? Ai cũng hiểu rằng khó khăn là khó 
khăn chung, mọi người phải bằng lòng chịu đựng, quyết tâm đấu 
tranh để khắc phục khó khăn giành lấy thắng lợi. 

Tuy Chính phủ ban bố luật ngày làm việc tám giờ nhưng công 
nhân tự động làm 10 giờ, hoặc lâu hơn nữa, vì họ biết rằng có tăng 
gia sản xuất, mới cải thiện được đời sống. 

Có khi xe lửa đang chạy, bất thình lình dừng lại, vì hết than. Gặp 
lúc như vậy thì công nhân xe lửa và hành khách đi xe đều kéo nhau 
vào rừng lấy củi. Có củi đốt, xe lại chạy. 

Theo lệ, nửa ngày thứ bảy thì nghỉ việc. Nhưng hưởng ứng lời kêu 
gọi của Đảng, công nhân, học sinh, bộ đội, công chức và tất cả 
nhân dân đã biến ngày nghỉ làm "ngày lao động nghĩa vụ". Đồng 
chí Lênin và các lãnh tụ Đảng và Chính phủ đều tham gia lao 
động. Thấy vậy, nhân dân càng hăng hái thêm. 

Nhân dân còn hăng hái thực hiện ba khẩu hiệu "không ăn", tức là 
không ăn bột tốt, không ăn quả tốt, không ăn cá tốt. Nói chung là 
thứ gì tốt cũng không dùng, nhịn để bán ra nước ngoài, đổi lấy máy 
móc. Thật là thắt lưng buộc bụng, chịu cực chịu khổ, để xây dựng 
nước nhà. 



Nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, tin tưởng vào Đảng, tin 
tưởng vào lực lượng của mình, tin tưởng vào tương lai của chủ 
nghĩa xã hội, cho nên dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn, không 
những khôi phục lại kinh tế cũ và phát triển thêm xí nghiệp mới, 
mà còn xây dựng nhiều thành thị mới, thí dụ như thành phố 
"Thanh niên". 

Ngày nay "Thanh niên" là một thành phố công nghiệp rất phồn 
thịnh, nhưng trước cách mạng, đó là một vùng rừng hoang. Sau 
Cách mạng Tháng Mười, thanh niên Liên Xô biết ở đó có mỏ, bèn 
rủ nhau xung phong đi khai thác. Lúc đầu máy móc thiếu, kinh 
nghiệm thiếu, nhà cửa chưa có, giao thông khó khăn, nước độc, 
muỗi nhiều ... Nói tóm lại: hoàn cảnh rất khó khăn. Chỉ do tin 
tưởng, hăng hái và quyết tâm, mà thanh niên đã vượt được mọi khó 
khăn, xây dựng thêm cho Tổ quốc một thành phố thịnh vượng. Để 
ghi công những anh hùng tuổi trẻ, Đảng và Chính phủ đã đặt tên 
thành phố ấy là "Thanh niên". Riêng trong tỉnh Mátxcơva đã có 
bảy thành phố mới như kiểu thành phố "Thanh niên". 

Đến năm 1929-1930, tức là 14 năm sau cách mạng thành công và 
bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, thì đời sống bắt đầu cải thiện 
và càng ngày càng sung sướng. 

Năm 1941, cuộc chiến tranh chống phát xít Đức, ý, Nhật nổ bùng. 
Trong cuộc chiến tranh ấy, Liên Xô lại phải hy sinh rất nhiều 
người, nhiều của. Giặc phát xít đã đốt phá: 

98.000 hợp tác xã nông nghiệp. 

70.000 thôn xã. 

1.876 nông trường nhà nước. 6 triệu ngôi nhà, v.v.. 

Có thể nói: Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã làm cho sự 
phát triển kinh tế của Liên Xô chậm mất mười năm. 



Tuy vậy, nhờ kinh nghiệm sẵn có và sự tin tưởng, hăng hái quyết 
tâm của nhân dân, chỉ trong khoảng mấy năm đã khôi phục lại kinh 
tế và tiến bộ vượt mức: so với năm 1940, thì sản xuất công nghiệp 
năm 1955 tăng hơn gấp ba lần. Liên Xô lại đã giúp các nước anh 
em trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa rất nhiều. Ngoài ra còn giúp 
các nước bạn như ấn Độ, Khơme, v.v.. Thí dụ: đã giúp Trung Quốc 
xây dựng hơn 200 xí nghiệp đại quy mô, biếu Việt Nam ta 400 
triệu đồng rúp, v.v..  

Từ một nước nông nghiệp lạc hậu sau 40 năm đã trở nên một nước 
công nghiệp tiên tiến vào hạng nhất trên thế giới. (Phải nhớ rằng 
trong 40 năm đó, nhân dân Liên Xô đã phải chịu đựng gian khổ 
suốt 18 năm). Thành công đó nhờ ai mà có? Nhờ Đảng Cộng sản 
lãnh đạo sáng suốt, nhờ nhân dân lao động (lao động chân tay và 
lao động trí óc) tin tưởng, hăng hái và quyết tâm. 

Một điều nữa đáng chú ý là khoa học của Liên Xô đã vượt xa của 
Mỹ. Mỗi năm Mỹ tốn 5.600 triệu đôla vào việc nghiên cứu và chế 
tạo tên lửa và vệ tinh, nhưng đến nay còn ì ạch chưa thành công. 

Hồi cuối tháng 8, Liên Xô tuyên bố thử tên lửa thành công. Các 
chính khách Mỹ không tin. Đầu tháng 10, Liên Xô thử vệ tinh 
thành công, Mỹ mới tin là Liên Xô có tên lửa thật, vì có tên lửa 
mới phóng được vệ tinh. Nhưng họ lại nói: "Liên Xô chỉ làm được 
một vệ tinh ấy thôi, chưa làm được nhiều đâu!". Trước hôm kỷ 
niệm Cách mạng Tháng Mười, Liên Xô lại phóng một vệ tinh mới 
to hơn, nặng hơn và bay cao hơn vệ tinh trước; lại có thả một con 
chó ở trong vệ tinh. 

(Vệ tinh cũ nặng 83 cân, bay cao 900 cây số. 

Vệ tinh mới nặng 508 cân, bay cao 1.500 cây số. 

Vệ tinh của Mỹ nặng 8 cân, chưa bay được). 



Lúc đó Mỹ mới ngã người ra và các báo Mỹ viết: "Bây giờ không 
còn là vấn đề so với Nga, Mỹ có lạc hậu không, nhưng là vấn đề 
Mỹ đã lạc hậu bao xa?". 

Hôm mồng 6-11, Xôviết tối cao làm lễ ăn mừng Quốc khánh, đến 
dự lễ có đại biểu hơn 60 đảng anh em thay mặt cho 33 triệu người 
cộng sản các nước. Trong đó có đại biểu 12 nước anh em thay mặt 
cho 750 triệu nhân dân đoàn kết thành một khối với Liên Xô, dưới 
ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó lại là một lực lượng vô cùng to 
lớn, nó sẽ làm cho chủ nghĩa xã hội phát triển khắp thế giới. 

Mátxcơva, ngày 7 tháng 11 năm 1957 
TRẦN LỰC 



Bài phát biểu tại khoá họp Xôviết tối cao Liên Xô nhân kỷ 
niệm 40 nǎm Cách mạng Tháng Mười (6-11-1957) 

Ngày 1/4/2003. Cập nhật lúc 16h 25'  

Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,  
 
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, giai cấp công nhân 
và toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi các vị đại biểu và các 
bạn và nhờ các vị chuyển đến toàn thể nhân dân lao động Liên Xô 
lời chúc mừng thân ái và nhiệt liệt nhân ngày kỷ niệm lần thứ 40 
cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.  
 
Bốn mươi nǎm đã qua kể từ ngày xảy ra sự kiện lớn lao nhất trong 
lịch sử loài người, khi mà giai cấp vô sản Nga liên minh chặt chẽ 
với nông dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã lật 
đổ chính quyền của bọn địa chủ và tư bản và bắt đầu xây dựng một 
cuộc đời mới.  
 
Trong thời gian qua, nhân dân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Lênin vẻ vang đã thu được những thắng lợi lịch sử có tính chất 
quan trọng cho toàn thế giới, đã xây dựng được một nền công 
nghiệp tiên tiến, một nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa cơ khí hoá 
lớn nhất trên thế giới và đã thực hiện cuộc cách mạng vǎn hoá. 
Nhân dân Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội và đang tiến mạnh 
lên chủ nghĩa cộng sản.  
 
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhờ sức mạnh của Liên Xô mà 
bọn phát xít Đức và đồng minh của chúng là quân phiệt Nhật Bản 
đã bị đập tan. Thắng lợi của Liên Xô, sự giải phóng của các dân 
tộc bị áp bức, đã tạo điều kiện cho nhân dân lao động nhiều nước ở 
châu Âu và châu á nắm chính quyền. Nhiều nước châu Âu đã đi 
theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. ở châu á, nhân dân 
Việt Nam và Triều Tiên đã thu được thắng lợi. Mặt trận xã hội chủ 



nghĩa to lớn đã được thành lập.  
 
Trong những nǎm sau chiến tranh, nhờ tính chất tốt đẹp của chế độ 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhân dân Liên Xô đã hàn gắn nhanh 
chóng những vết thương nặng nề do bọn Hítle xâm lược gây nên 
và đã tiến một bước dài trong việc phát triển kinh tế của mình. 
Những thành tích của Liên Xô chứng minh cụ thể rằng nhân dân 
Liên Xô đã biến mơ ước nghìn nǎm của con người về hạnh phúc 
thành sự thật trên một phần sáu quả đất.  
 
Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi lịch sử 
các dân tộc, tạo nên một thời đại mới, thời đại thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội và sụp đổ của chủ nghĩa tư bản.  
 
Thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười có 
một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với số phận các dân tộc phương 
Đông. Nó đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức ở châu á, chỉ cho nhân 
dân các nước thuộc địa và phụ thuộc con đường giải phóng, nêu 
gương tự do dân tộc thật sự.  
 
Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt 
Nam dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và đảng Mác - 
Lênin, đã kiên quyết đấu tranh chống bọn thực dân.  
 
Nǎm 1945, nhân dân Việt Nam đã làm Cách mạng Tháng Tám, 
đánh đuổi bọn thực dân ra khỏi đất nước và xây dựng chính quyền 
nhân dân. Đó là một bước ngoặt trong lịch sử của dân tộc chúng 
tôi.  
 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng tỏ sự đúng đắn của 
học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa, đã chứng tỏ sự 
đúng đắn của con đường mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại đã vạch ra.  
 
Sau khi đập tan xiềng xích của chủ nghĩa thực dân, nhân dân Việt 



Nam đã anh dũng kháng chiến trong suốt tám, chín nǎm chống bọn 
đế quốc Pháp và đế quốc nước ngoài để bảo vệ tự do và độc lập. 
Trong cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ ấy, nhân dân Việt Nam 
đã gìn giữ được những thành quả của cuộc cách mạng dân tộc, dân 
chủ và đã nhận rõ sức sống mạnh mẽ của chế độ dân chủ nhân dân. 
Hiện nay nhân dân Việt Nam đang tiếp tục đấu tranh để thống nhất 
đất nước. Miền Nam Việt Nam đang còn rên siết dưới ách thống trị 
của bọn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng.  
 
Nhân dân lao động nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đang phấn 
khởi khôi phục và phát triển nền kinh tế của mình. Trong thời gian 
sau chiến tranh, chúng tôi đã hoàn thành cuộc cải cách ruộng đất, 
thực hiện ước mơ hàng nghìn nǎm về ruộng đất của nông dân lao 
động, đã thành lập và củng cố được thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa và thành phần kinh tế đó đang đóng vai trò lãnh đạo trong 
nền kinh tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chúng tôi còn 
đạt được nhiều thành tích trong các ngành khác của nền kinh tế 
nước nhà, cũng như về phương diện vǎn hoá và giáo dục.  
 
Kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười, những thành tích của 
Liên Xô là ngôi sao chỉ đường cho chúng tôi trong sự nghiệp xây 
dựng một cuộc đời hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.  
 
Nhân dịp này, chúng tôi xin thành thực cảm ơn Đảng Cộng sản, 
Chính phủ và nhân dân Liên Xô anh em đã giúp đỡ chúng tôi một 
cách vô tư.  
 
Các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đang phát triển và củng cố và 
ngày càng tỏ rõ tính chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.  
 
Trong hoàn cảnh quốc tế hiện nay, khi bọn đế quốc đang âm mưu 
phá hoại sự nhất trí của các nước xã hội chủ nghĩa, âm mưu gây 
một cuộc chiến tranh mới, thì sự nhất trí của các nước trong phe xã 
hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu có một ý nghĩa đặc biệt to lớn.  
 



Nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa đang và sẽ luôn luôn kiên 
quyết củng cố không ngừng sự thống nhất hàng ngũ của mình, vì 
thấy rõ rằng đoàn kết chặt chẽ giữa các nước xã hội chủ nghĩa là 
thành trì vững chắc của hoà bình, là đảm bảo cho sự thắng lợi tất 
nhiên của sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa.  
 
Nhìn lại con đường 40 nǎm mà nhân dân Liên Xô đã đi qua dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, theo con đường của Lênin vĩ đại, 
chúng tôi rất lấy làm sung sướng cho người bạn của mình. Những 
thành công của Liên Xô đã làm cho chúng tôi càng tin tưởng con 
đường mình đã chọn là rất đúng đắn, chủ nghĩa Mác - Lênin là 
ngọn đèn soi sáng cho dân tộc chúng tôi tiến tới tương lai tươi đẹp.  
 
Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lênin, đi theo con đường của 
Cách mạng Tháng Mười, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân các nước 
xã hội chủ nghĩa, nhân dân Việt Nam tin tưởng vững chắc vào 
thắng lợi của mình, quyết tâm đi tới một tương lai hạnh phúc, đi tới 
chủ nghĩa xã hội.  
 
Tinh thần Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười muôn nǎm!  
 
Đảng Cộng sản Liên Xô và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ 
tham mưu anh dũng của Đảng, muôn nǎm!  
 
Hoan nghênh Chính phủ Liên Xô!  
 
Vẻ vang thay nhân dân Liên Xô!  
 
Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô đời 
đời bền vững!  
 
Chủ nghĩa cộng sản muôn nǎm! 
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