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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 1 

 

Trời về khuya, những cơn mưa cuối mùa vẫn thi nhau trút xuống. Không khí trở nên khắc 

nghiệt đến khó chịu.  

Khi cô gái đặt chân vào phòng khám bệnh của anh thì đã vào khoảng hai giờ kém năm. 

Ở đây, ban ngày thì phòng khám dầy đặc những bệnh nhân cảm, sổ mũi. Tới khuya, số 

người tới khám mới giảm bớt. Mười một giờ khuya, người bệnh cuối cùng rời phòng 

khám, mười một giờ rưỡi, hai cô y tá Nhã Bội và Chu Châu ra về, anh nhìn trước nhìn 

sau định tắt đèn lên lầu nghỉ, nhưng rồi không hiểu sao, lại ngồi xuống ghế dài của bệnh 

nhân chờ khám, nhìn qua khung cửa sổ, nhìn một cách đờ đẫn. 

Có lẽ cái không khí ồn ào ban ngày đã làm cho buổi tối trở nên vắng lặng lạ thường. Anh 

vẫn nhìn qua khung cửa. Những hạt mưa lặng lẽ, lặng lẽ rơi. Lòng bình yên chi lạ. Suốt 

một ngày trời chỉ có giờ phút này. 

Tấm biển “Phòng mạch bác sĩ Lý Mộ Đường – chuyên khoa nhi và nội” vẫn sáng rực 

dưới đêm mưa. Anh nhớ tới niềm kiêu hãnh của me: 

– Này anh bác sĩ trẻ, mới ngoài ba mươi mà đã có phòng mạch riêng rồi nhé! 

Và nỗi sung sướng của cha: 

– Ông bác sĩ trẻ chăm chỉ này, ngoài sách vở và bệnh nhân ra, tôi thấy ông cái gì cũng 

không biết hết. 

Lời của cô y tá Chu Châu: 

– Ông bác sĩ gàn ơi! Tôi thấy ông là hiện thân của hiện đại và cổ lỗ sĩ! 
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Ta có yêu Chu Châu tí nào chưa? Đường ngồi trong bóng tối tự hỏi. Có lẽ có, không phải 

chỉ tí nào mà gần như hơi nhiều nhiều đấy. Bác sĩ yêu y tá, chuyện cũng bình thường trên 

đời. Cô gái nhỏ nhắn Chu Châu bảo mình “ông vừa hiện đại vừa cổ lỗ”. Nàng thông 

minh, giỏi giang, lại hiểu ta. 

Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng. Mộ Đưởng vẫn ngồi yên không để ý đến tiếng 

chân bước nhẹ. Chỉ đến lúc có bóng ngưởi hiện ngoài khung kính, cửa bật mở, anh mới 

giật mình. 

Một cô gái mặc áo dạ hội trắng xuất hiện trước cửa. Gió lạnh lùa vào phòng, chiếc áo lộ 

một phần ngực trần xinh xắn, lạnh lẽo. Chiếc áo dài, dài phết cả gót, sũng nước mưa. Cô 

gái có mái tóc rối ngắn kiểu tém đang lấp lánh những giọt mưa. Gương mặt trẻ, ngơ ngác 

pha lẫn hờn dỗi. Mắt đen long lanh. 

Bác sĩ Đường ngồi thẳng lưng dậy ngỡ ngàng. Anh mường tượng như cô gái xuất hiện từ 

sau một bức màn. Trên tay là những sợi tơ dệt bằng sợi mưa. 

Nàng tiên lạc lối ư? Giữa khuya - mười hai giờ - ảo tưởng hay mộng. Đường lắc đầu tự 

đánh thức mình. Nhưng “rành rành sẵn đúc một tòa thiên nhiên”. Vẫn đứng đó. Nụ cười 

trên môi, mắt sáng, những hạt mưa còn bám níu trên chiếc mũi nhỏ, cô gái trẻ và rất mùa 

xuân. 

– Xin lỗi, - cô gái cất tiếng – Bác sĩ Đường còn làm việc không ạ? 

Đường đứng bật dậy lúng túng. 

– Dạ, còn còn. 

– Vậy thì tốt quá! Cô gái thở phào như trút được gánh lo. Cánh cửa khép lại. 

Mưa và gió lạnh bị nhốt ngoài cửa – Tôi cứ sợ không gặp bác sĩ. 

– Ai bệnh đấy? - Đường đứng lên định đi lấy túi khám bệnh, đầu liên tưởng đến những 

hình ảnh tàn cuộc của một buổi dạ hội đã xả láng. Kẻ thì say, đánh lộn, đứng tim bất 

thình lình ...- Cô chờ tí để tôi đi lấy đồ nghề nhé. 

– Khỏi bác sĩ ạ! – Cô gái có nụ cười thật tươi. - Bệnh nhân đang đứng trước mặt bác sĩ 

đây ạ! 

– Ơ ...? - Đường ngạc nhiên. Đôi mắt long lanh, môi mọng đỏ, nét khỏe mạnh bình 

thường, bệnh ở đâu? 

Cô gái cười tươi. 

– Bác sĩ đừng nhìn bề ngoài mà lầm, nếu không ra tay cứu ngay tôi chết mất. 
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– Sao? - Giữa đêm khuya khoắt có một người con gái vô công rồi nghề đi vào phòng 

mạch “quậy” thầy thuốc - Thế cô sắp chết đến nơi rồi à? 

– Vâng – Cô gái cười thật tươi nói. - Tất cả là thế này đây. Đầu hôm lúc bảy giờ, tôi đã 

choàng chiếc áo đẹp nhất này đi dạ hội. Thế mà kép tôi lại thất hẹn. 

Tám giờ trở về cô bạn gái ngụ cùng phòng vẫn chưa về, thế là chín giờ tôi viết di chúc. 

Mười giờ tôi tự cắt ngắn mái tóc dài. Mười một giờ uống thêm một trăm viên thuốc ngủ. 

Nhưng đến mười hai giờ thì tôi bắt đầu thấy hối hận, tôi không muốn thấy mình chết quá 

sớm. Thế là tôi ra khỏi phòng trọ và chạy ngay đến phòng mạch của bác sĩ. Thấy đèn vẫn 

còn sáng nên tôi xông vào ngay. 

Đường trố mắt: 

– Vậy à? Những điều cô nói đều thật cả chứ? 

Cô gái có đôi mắt đen to chớp chớp thoáng buồn. 

– Đó là những viên thuốc có tên là “sẽ ngủ ngon” thế mà không hiểu tại sao tôi đã uống 

trăm viên mà chẳng thấy buồn ngủ tí nào. Hay là thuốc giả? Như vậy sẽ chẳng có gì xảy 

ra. Có điều tôi không dám chơi trò mạo hiểm, tôi muốn tẩy một trăm viên thuốc vừa uống 

ra khỏi cơ thể. Vì vậy ...- Giọng cô gái dồn dập hơn. – Vì vậy ...bác sĩ, việc cần làm hiện 

nay của bác sĩ không phài là ngồi thừ ra đó mà hãy nhanh chóng rửa ruột cho tôi. Tôi sợ 

là ...- Cô gái nói nhanh – Tôi sợ là đó có lẽ không phải là thuốc giả! 

Vừa nói xong cô ta nhũn người ngã xuống ngay. Đường nhanh chóng đưa tay ra. Cô gái 

rơi trọn vào lòng. Một khuôn mặt thanh tú, hồn nhiên. Nhưng Đường tin rằng cô ta không 

nói dối, cô ấy nói thật. 

Tiếp theo là một chuỗi công việc vất và. 

Đường mang cô gái vào phòng khám, đặt lên giường, vạch mi mắt xem, vỗ nhẹ má. Cô 

gái vẫn bất động, đầu ngoẻo một bên gối. Mái tóc cắt ngắn. Đúng là vừa mới cắt. Vậy là 

phải rửa ruột ngay, rửa ngay. 

Rửa ruột là một việc làm vất vả lại không có y tá phụ giúp. Đường đưa ống cao su vào 

miệng cô gái, thọc tận dạ dày, sự đau đớn làm cô gái vật vã, vùng vẫy khiến Đường phải 

vừa bơm thuốc vừa giữ tay cô gái thật chặt. 

– Nằm yên nào! - Đường nói như ra lệnh - Nếu cô muốn sống cô phải nằm yên dùm tôi! 

Cô gái mở to mắt, cô muốn nói nhưng chiếc ống cao su cản trong miệng. Nỗi đau đớn hối 

hận, van lơn ...trên mắt ...những giọt mồ hôi trên trán. Đường biết cô gái đau lắm nhưng 
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biết làm sao hơn? 

Vừa rút ống cao su ra, cô gái bật người lại suýt rơi xuống đất. Đường vội quay qua giữ 

lấy. Cô gái mở to miệng, muốn ói: 

Phải lấy ngay bô, nhưng không kịp rồi ...lênh láng, cả một nền ...Tại sao ta không chuẩn 

bị sẳn, hồ đồ thật. Mở phòng mạch đã hơn năm. Kinh nghiệm có thừa, thế mà hôm nay 

lúng túng, lạ thật. 

Đường đi lấy thau bô để cô gái tiếp tục trút hết phần còn lại. Cuối cùng mệt lả. Cô gái 

nằm thằng thều thào: 

– Nước! Xin lỗi! Cho miếng nước! 

Đường vội vã mang đến bên môi cô gái. 

– Sao? Cô thấy êm chưa? Còn muốn ói nữa không? 

Cô gái mở to mắt nhìn Đường lặng lẽ. Đường chuẩn bị huyết thanh. Vừa nhìn thấy bình 

nước cô ta la toáng lên: 

– Thôi hết rồi! Tôi cảm thấy khỏe lắm rồi, không cần phải tiêm. 

– Cô chỉ tổ quấy rầy ... 

Đường bực dọc. Chàng cảm thấy khó chịu bất ngờ. Cái cô bé lắm chuyện này. Chỉ vì một 

buổi lỡ hẹn với bạn trai mà dám đem cả sinh mạng của mình ra đùa. Nếu thuốc có hiệu 

lực nhanh hơn nửa tiếng, có lẽ cô ta đã mê man trong phòng riêng chẳng ai hay, hoặc chỉ 

hiệu lực nhanh mười phút thôi thì cô ta cũng đã quỵ trên đường bị xe đụng tan xương 

không chừng. May mà đến kịp phòng khám của mình. May đó chứ? 

– Nằm yên đi. Đừng lộn xộn nữa! Chai huyết thanh này dùng để rửa ruột những chất độc 

còn thừa lại trong người cô. Đừng ngủ nhé! - Đường vỗ nhẹ lên má cô gái, đôi mắt đen 

láy lại mở ra. 

– Tôi ...tôi mệt quá ...Tôi đã thức trắng hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi! 

Đường vừa cột dây cao su vào bắp tay cô gái tìm tĩnh mạch vừa hỏi: 

– Tại sao vậy? 

– Vì ...hắn. 

– Sao? 

Việc chuẩn bị tiêm huyết thanh vảo tĩnh mạch hoàn tất. Đường nhẹ người. 

– Bây giờ tôi nghe tim cô nhé! 

Đường lấy ống nghe đặt lên ngực cô gái, cái lạnh của kim loại chạm vào da thịt làm cô 
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gái rùng mình. 

– Lạnh quá! 

Tim cô gái đập nhanh đều đặn. Trái tim khỏe mạnh của tuổi trẻ. Đường yên tâm lấy ống 

nghe ra. Nhìn quanh, phòng khám tùm lum quá! Chàng đứng dậy dọn dẹp. Khi tất cả gọn 

gàng đâu vào đấy, Đường mới rửa tay bằng cồn, quay sang bệnh nhân. Cô gái nằm yên có 

vẻ ngủ say. Nhưng khi đến gần Đường mới phát hiện là cô ta đang mở to mắt theo dõi 

việc Đường làm. 

– Xin lỗi ...- Cô gái nói rất khẽ - Tôi đã làm phiền bác sĩ nhiều quá! 

Chuông đồng hồ gõ hai tiếng. Đã hai giờ sáng. 

Đường chăm chú nhìn. Bây giờ chàng mới thực sự nhìn rõ. Phấn son trên mặt đã được 

gối chăn chùi sạch. Dưới mắt chàng bây giờ là khuôn mặt rất trẻ, mắt đen nháy, mi cong 

dài, mũi ngắn, môi mỏng lôi cuốn khi cười. Vâng, cô ta đang cười! Lạ thật! Một cô gái có 

ý định và đã tự sát, thế mà từ khi đặt chân đến phòng khám đến giờ, ngoài những giờ 

phút đau đớn rửa ruột ra, Đường thấy lúc nào cô ta cũng cười. 

– Thôi được! 

Đường ho nhẹ một tiếng. Ho! Tại sao ho nhỉ? Có một cái gì khó chịu trong cổ, hay vì nụ 

cười của cô gái làm lúng túng. Đường kéo ghế ngồi cạnh giường khám. Khổ thật. Phòng 

khám nhỏ quá nên không có chỗ cho bệnh nhân nằm lâu, chuyển đi đâu đây? Nghĩ đến 

đấy Đường mới phát hiện ra điều quan trọng nhất mà mình đã quên. Chàng đứng dậy lấy 

phiếu khám bệnh ra, liếc sang cô gái. Cô ta lại đang cười. 

– Cho biết quý danh? 

Cô gái ngẩn ngơ. 

– Hở? 

– Tôi muốn biết tên cô là gì? - Đường lập lại. 

Cô gái đáp rất khẽ sợ người thứ ba nghe thấy: 

– Thế Sở. 

– Sao? Thế gì? - Đường nghe không rõ. 

– Từ Thế Sở. 

– Từ Thế Sở - Đường ghi vào. Cô gái này có cái tên có vẻ con trai quá. Thế bao nhiêu 

tuổi? 

– Tuổi ư? – Cô gái có vẻ do dự. 
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– Tuổi thật đấy! - Đường nhấn mạnh, cô ta có vẻ biết giấu tuổi rồi. 

– Hai mươi bảy – Cô gái cười nhẹ - À mà không, hai mươi tám. 

Không thể như vậy được. Đường nhìn thẳng. Nụ cười không có vẻ dối trá, một thoáng 

buồn ở khóe mắt. Đường chăm chú quan sát chợt nhiên chàng nhớ tới câu nói khi vừa 

bước vào phòng khám của cô gái. 

“Đừng lầm cái bề ngoài của tôi nhé!” Hay là ta bị lầm. Dáng dấp quá trẻ không thể hai 

mươi tám được, nhưng ở thời buổi hiện đại này, ta không thể đánh giá tuổi tác của một 

người qua cái bề ngoài của họ. Đường ghi vào sổ. Hỏi thêm: 

– Còn quê quán? 

– Hồ Nam. 

– Hồ Nam ư? – Gái Hồ Nam rất đa tình. Đường nghĩ. 

– Địa chỉ? 

– Địa chỉ à? – Cô gái lại do dự. Mắt chớp chớp, ngáp dài - Mệt quá! 

– Tôi hỏi địa chỉ, cô phải cho tôi biết địa chỉ chứ? 

– Địa chỉ à? Đường Nam Kinh Đông Lộ. À mà không phải, đường Trung Hiếu Đông Lộ. 

– Đừng phịa nhé! 

Cô gái lại ngáp: 

– Không đâu, tôi mới dọn nhà đấy! 

– Thôi được, thế số nhà? 

– /1049/7/1 khu phố 5, đường Trung Hiếu. 

– Thế số điện thoại? 

– Điện thoại ư? – Cô gái nhắm mắt lại van nài – Tôi mệt quá để tôi ngủ một chút đi. 

– Cho tôi biết số điện thoại trước đã. 

Cô gái quay người sang một bên. 

– Không thể được. 

– Tại sao? 

– Vì ...Nếu hắn biết tôi tự tử chưa chết ...Hắn sẽ đến đây xé xá c tôi. 

À thì ra đang chung sống với bạn trai. Đường ngỡ ngàng. Không! Không thể được, cô gái 

còn quá trẻ, quá trẻ! Dáng ngoài không phải là đã lắm nỗi phong trần. 

Đồng hồ gõ ba tiếng. Đường giật mình. Cô gái đã ngủ ngon. Đường nhìn phiếu bệnh nhớ 

sực ra chàng lay nhanh cô gái. 
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– Nào dậy đi! Dậy đi! Cô phải cho tôi biết số điện thoại để tôi gọi người nhà cô đưa cô về 

chứ. Từ Thế Sở. 

Cô gái vừa nghe đến tên ngồi bật dậy, mắt mở to hốt hoảng. 

– Đâu, đâu? Hắn ở đâu? 

Đường ngạc nhiên. 

– Hắn nào? Ở đây chỉ có tôi với cô thôi. 

– Nhưng mà ...Nhưng mà ...- Mắt cô sụp xuống –Nhưng mà ...Tôi nghe như có ai nhắc tới 

tên hắn. 

Đường đặt tay lên vai cô gái. Bình huyết thanh đang lắc mạnh. 

– Nằm yên nào! Cô nói cô vừa nghe thấy gì! 

– Thế Sở ...Cô gái có vẻ căng thằng. Cô run run nói - Thế Sở ...Anh đến rồi à? Ở đâu? 

Anh đừng giận. Đừng giận. 

Đường chợt hiểu ra, anh nhìn vào phiếu bệnh. 

– Thì ra ...Thế Sở không phải là tên cô. 

– Thế ...Thế Sở không có ở đây à? Vậy thì tôi buồn ngủ quá. 

– Đừng ...Đừng ngủ, nãy giờ tất cả những tư liệu mà tôi ghi ở đây đều không phải của cô 

mà là bạn trai cô, phải không? 

– Vâng. 

– Thế thì cô là ai? 

– Tôi à? - Sự mệt mõi như đang thấm dần ...Phần thuốc ngủ còn thừa trong cơ thể đang 

phát huy tác dụng – Tôi buồn ngủ quá! 

Cô gái tiếp tục ngủ. Đường nhìn vào phiếu bệnh. Một cảm giác mơ hồ len vào tim. Mưa 

vẫn bay ngoài trời. Một buổi tối lạ lùng như truyền kỳ. Chàng quay snag cô gái. Cô gái 

không thể hai mươi tám tuổi được! Cao lắm là hai mươi tuổi! Giấc ngủ ngọt ngào. Huyết 

thanh vẫn chảy đều. Phải canh chừng bằng không cạn không hay. Không khí lọt vào cơ 

thể sẽ nguy. Đường thở dài lấy tấm chăn bông phủ lên cơ thể cô gái, lúc phủ chăn chàng 

mới phát hiện đôi giày cao gót của cô gái bị nước mưa làm sũng ướt, chàng cởi giày hộ, 

lau khô rồi ngồi xuống cạnh. Vừa ngồi xuống bao nhiêu cảm giác mệt mỏi của một ngày 

làm viêc tràn ngập từng hệ cơ. Khuôn mặt cô gái bình yên trong giấc ngủ. Ta phải làm 

công tác chăm sóc đặc biệt của một y tá. Nhưng cô ta tên gì? Là ai? 
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 2 

 

Mộ Đường tỉnh giấc khi chuông đồng hồ gõ sáu tiếng.  

Khởi đầu là một chút ngỡ ngàng, không hiểu sao mình lại ngồi trên ghế phòng khám. 

Nhưng rồi nhớ ra huyết thanh đã sắp cạn, hư hỏng thật! Đường tự trách, chàng đứng dậy, 

và chuẩn bị thay bình khác. 

Tiếng động làm cô gái tỉnh dậy, chiếc giường cửa phòng khám nằm không thoải mái, 

phần lưng trần lành lạnh, cô gái ưỡn mình nhìn xung quanh. 

Đường nhìn lên huyết thanh vừa thay, kinh nghiệm cho biết là cô gái cần vào phòng vệ 

sinh. 

– Nhà vệ sinh ở phía sau đấy! Để tôi phụ cầm chai huyết thanh cho cô vào rửa nhé! 

Cô gái liếc nhanh về phía Đường, chậm rãi ngồi dậy. Loạng choạng như muốn ngã. 

Đường phải chạy đến phụ. Cô gái cúi xuống tìm giày. Đường mang lại, một tay anh đỡ 

lấy chai huyết thanh, một tay đỡ lấy cô gái. Đi mấy bước cô gái dừng lại, mặt đỏ gay lúng 

túng. 

– Ông ...Ông không có y tá à? 

– Xin lỗi. - Đường nói. – Phòng khám của chúng tôi rất nhỏ không để bệnh nhân ở lại 

đêm. Mỗi khi gặp bệnh nhân nặng chúng tôi đều làm phiếu chuyển sang bệnh viện. Riêng 

y tá của chúng tôi đến mười một giờ đêm là tan tầm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ca đột 

xuất, mong cô thông cảm. 

– Dạ, xin lỗi. – Cô gái cười thẹn thùng – Tôi ...bậy quá. Thôi để tôi một mình tự lo liệu 
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lấy! 

Đường ngờ vực. 

– Được không? – Chàng như bị lây cái ngượng ngùng – Cô phải cẩn thận, coi chừng mũi 

kim bị sút ra đấy. 

– Vâng! – Cô gái cười tươi, dùng tay mặt không bị tiêm giữ lấy bình huyết thanh, còn tay 

trái thì vén cao váy. Ối trời! Chiếc áo dài lướt thướt, lượt thượt, cô tất tả đi vào phòng vệ 

sinh. 

Đường lo lắng nhìn theo. Chàng chú ý tiếng động phát ra, tiếng chai lọ khua, tiếng nước 

chảy. Chàng không hiểu làm thế nào mà cô gái một tay vừa cầm bình huyết thanh vừa rửa 

ráy được. Giữa lúc đang phân vân thì Đường nghe “rổn” tiếng vỡ của chai lọ. Đường 

xông ngay vào phòng. Cô gái đứng trước kính ngẩn ra như đứa trẻ phạm tội. Bình huyết 

thanh đã vỡ tan. Thấy Đường vô cô ta hấp tấp lắp bắp: 

– Tôi ...Tôi ... 

Đường bước vội đến, chàng rút nhanh kim tiêm ra khỏi tay cô gái, ném cả bộ truyền dịch 

vào sọt rác. Cô gái giữ tay thanh minh: 

– Tôi chỉ định rửa mặt thì ...- Cô nhìn vào kính, đột nhiên thét lên – Trời đất! 

Sao tôi xấu quá vậy? Tóc của tôi? Tôi làm sao thế này? Sao lại cắt tóc ngắn một cách xấu 

xí như vậy? 

Cô gái vốc nước lên, rửa sạch những lớp phấn thừa trên mặt. 

– Bác sĩ thấy tôi giống ...quỷ Dạ Xoa không? 

Quỷ Dạ Xoa? Một quỷ Dạ Xoa tuyệt vời? Đêm hôm khuya khoắt mặc áo dài trắng mù 

sương, theo gió theo mưa gõ cửa nhà người. Đường thở ra, một cảm giác lạ lùng lâng 

lâng ...Đàn bà ...một động vật kỳ quái ...bởi mấy tiếng trước đó, dám đem cả cuộc sống ra 

bông đùa với tử thần, thế mà chỉ mấy tiếng sau đã sợ mình trở thành kẻ xấu xí. 

– Này cô gái! – Đường kêu lên – Cô có thể tránh ra để tôi dọn dẹp không? 

Chẳng khéo cô lại bị mảnh chai cắt. Tôi lại phải kiêm thêm nghề bác sĩ ngoại khoa băng 

bó thì khổ. 

– Dạ! ....dạ .... - mặt cô gái đỏ gấc, nét mặt sau khi rửa sạch phấn son trông thanh tú lạ 

....Trông chẳng tí bệnh hoạn gì cả - Bác sĩ để đó tôi dọn cho ...Chổi và thùng rác đâu bác 

sĩ? 

– Thôi cô làm ơn bước ra cho tôi nhờ. Phòng vệ sinh này nhỏ lắm không đủ chỗ cho hai 
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người. Đó là chưa nói cái váy phết gót của cô bất tiện quá. Nếu cô muốn phụ ....làm ơn 

lên giường nằm giùm tôi. 

Cô gái cúi xuống nhặt những mảnh chai vỡ. 

– Nhưng tôi làm việc này được mà ... 

Đường ngồi xuống giữ tay cô gái ra lệnh: 

– Ra ngay! Tôi không thích thấy bệnh nhân phụ tôi dọn dẹp. 

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Đường, lặng lẽ đứng dậy bước ra. Đường bắt đầu quét các 

mảnh chai vỡ. Những mảnh chai nhỏ rải rác hầu như khắp nơi ...Quét mãi mà hình như 

chưa sạch. Bên ngoài khung cửa sổ, những tia nắng đầu tiên đã in trên nền trời. Dọn dẹp 

không khéo tí nữa bệnh nhân nhỏ tuổi vào bị đứt tay đứt chân thì khổ. Đang lúc lui cui 

nhặt những mảnh vỡ trên khung cửa thì tiếng cô gái vọng vào: 

– Bác sĩ ra đi, để tôi làm cho! 

Đường quay lại, nhìn ra xa. Cô gái đã thay áo. Chiếc áo dạ hội đã được thay bằng chiếc 

áo y tá, có lẽ lấy trong hộc tủ, giày không thay, có lẽ không có giày khác vừa chân. Dáng 

dấp chẳng khác gì y tá thứ thiệt tí nào. 

Chàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô gái đi vào, thành thạo nhặt lấy một 

miếng xà phòng chà lên khung cửa, lavobo, bồn tắm, nền gạch ...Tất cả những mảnh thủy 

tinh vỡ đều ngoan ngoãn dính chặt vào xà phòng. Một phương pháp giản dị như vậy mà 

mình lại không biết? Khổ thật! 

Cô gái làm xong ngẩng lên nhìn Đường. 

– Nhà cha mẹ tôi ở Cao Hùng. Năm mười lăm tuổi, tôi đến thành phố ở ký túc xá học cấp 

ba, vì vậy cái gì cũng biết làm hết. 

– Giống tôi đấy! – Đường nói – Nhà tôi thì ở Đài Trung, năm mười tam tuổi cũng đến 

thành phố ở ký túc xá học đại học. 

Cô gái mở to mắt nhìn Đường. 

– Từ thời là sinh viên ở ký túc xá đến lúc mở phòng khám, có lẽ bác sĩ đã trả một giá đắt 

cho cuộc đời mình. Giữa khi bao thanh niên nam nữ lao vào việc hưởng thụ thú vui tuổi 

trẻ thì bác sĩ đã vùi đầu trong phòng giải phẫu. Đối diện với những xác chết không vẹn 

toàn? 

– Vâng! 

Một chút cảm giác tủi thân tràn ngập trong tim. Chưa có ai khơi dậy cho chàng những 
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câu nói cảm thông đó. Những tháng ngày vất vả cô đơn, giữa phòng giải phẫu, phòng 

nghiên cứu ...vật lộn với vi trùng xác chết. Chưa ai hiểu được nỗi khổ tâm của chàng. Bỏ 

mặc tất cả! Nhiều lúc Đường nghĩ như vậy. 

– Muốn làm bác sĩ phải nhẫn nại biết chừng nào ...- Cô gái tiếp tục – Bệnh nhân lúc nào 

cũng là những con người khó tính, khó thương nhất, kẻ nhăn nhó, xanh xao, yếu đuối 

...Tiếng rêu rỉ, kể lể ...Nhiều bệnh nhân nhiều lúc còn đánh mất cả tự ái ...- Cô gái hoàn 

tất công việc, ném miếng xà phòng vào sọt rác. – Con người bị đánh mất tự ái thì bi đát 

biết cỡ nào ... 

Cô quay sang nhìn Đường. Không còn là cô gái nhỏ nhắn, dại dột ...Mà là một người 

trưởng thành, hiểu biết, thông minh ... 

Đường ngẩn ra ...đây là cô gái ...cô gái dại dột đêm qua đã ngã dựa vào chàng ...Tại sao 

cô ta biết nhiều quá vậy? Tại sao? Chàng buột miệng: 

– Nói thật đi! ....năm nay cô bao nhiêu tuổi? 

– Hai mươi bốn! Tôi mới tốt nghiệp đại học năm ngoái. 

– Hai mươi bốn à? – Đường nghi ngờ. 

– Anh không tin à? Bộ tôi già lắm sao? 

– Không già lắm! – Đường trầm giọng – Khoảng trên dưới ba mươi hai. 

– Sao? Tôi già đến như vậy à? 

– Đúng! Cô có sự suy nghĩ già dặn khoảng người ba mươi hai tuổi, nhưng hành động 

nông nổi của tuổi mười ba, riêng dáng dấp và khuôn mặt thì khoảng mười chín. 

– Cô gái ngẫm nghĩ rồi cười to. 

– Bác sĩ vui lắm! Nhưng mà chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện hay hơn! 

Đứng ở phòng vệ sinh thật là bất tiện. Đây là lần đầu tiên tôi hành động nông nổi. Tôi 

không thích làm chuyện lãng mạn như vậy, nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng gây 

nên những chuyện rối rắm như thế. 

– Thôi được rồi cô về phòng đi, tôi tiếp tục tiêm huyết thanh cho cô. 

Đường cùng cô gái rời khỏi phòng vệ sinh, chàng lấy một bình huyết thanh và dây 

truyền. Cô gái vội vã: 

– Thôi đừng! Tôi hiểu sức tôi, bây giờ khỏe lắm rồi. Khỏe như trâu đấy. Một trăm viên 

thuốc đã bị trục hết rồi. Khỏi tiêm gì nữa cả. 

– Không được, cô phải tiêm đủ hai bình mới loại hết những độc tố còn lại. Cô muốn bị dị 
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chứng à? 

– Dị chứng? 

– Vâng, nếu cô không thích nằm thì ngồi tiêm cũng được. 

Đường chẳng hỏi thêm, ấn cô gái ngồi xuống ghế đi chuẩn bị dụng cụ thêm. 

Cô gái van nài: 

Thật tình tôi thấy tôi khỏe rồi mà. Bây giờ không còn nhức đầu, không choáng váng nữa. 

Đường yên lặng, lấy dây cao su cột lên bắp tay tìm tĩnh mạch. Cắm tiêm vào, điều chỉnh 

lượng nước cất chảy vào ống. 

Thôi bây giờ cô thử ngủ lại xem! 

Lời nói của Đường chưa dứt thì chuông đồng hồ gõ bảy tiếng. Cô gái nhảy dựng lên: 

Mấy giờ rồi? 

Bảy giờ sáng. Đường đáp, chàng thở ra. Một đêm dài đã trôi qua. Bước đến cạnh tường, 

bật tắt đèn. 

Vậy không xong rồi! 

Cô gái hét. Đường ngớ ra. Chắc cô ta bị sốc? 

– Sao? Sao đấy? 

– Tờ di chúc của tôi! – Cô gái có vẻ hốt hoảng – tờ di chúc tôi để trên bàn. 

Không thể được! Không để cho hắn thấy được ...- Cô gái nắm tay đấm đấm lên đầu. 

Đường bối rối: 

– Có cách nào lấy lại được không? Hình như cô có cô gái trọ cùng phòng mà? 

– Vâng! – Cô gái như nhớ ra– Điện thoại, có điện thoại không? Cho mượn một chút! 

Đường nhắc điện thoại ở bàn kế bên lên. 

– Cho tôi biết số điện thoại, tôi sẽ gọi hộ cho. 

Cô gái nói nhanh con số. Đường quay sang giao máy cho cô gái. Tiếng chuông bên đầu 

kia reo vang. Đã có người tiếp máy, cô gái lúng túng: 

– A Thái. Tôi đây. 

Có tiếng thét bên kia đầu dây, cô gái đưa ống nghe ra xa một ti, mắt tròn ảo não. 

– Hiện tôi đang ở phòng mạch của bác sĩ Lý Mộ Đường đối diện nhà chúng ta đấy. 

Gác ống nghe xuống cô gái buồn bực. 

– Hết rồi! 

– Sao vậy? 



 15

– Anh ta đã biết! 

– Anh nào? 

– Thế Sở! – Cô gái miễn cưỡng trả lời. Tựa đầu vào ghế mắt nhắm lại. – Ngay từ tối hôm 

qua A Thái đã phát hiện ra di chúc, lại không tìm thấy tôi nó hoảng hốt gọi điện ngay cho 

Thế Sở và anh ấy đã đến nhà ngay. Hiện anh ấy như là người điên ...Sắp sửa sang đây 

ngay đấy! Khổ thật! 

Đường vỗ vai cô gái an ủi: 

– Nhưng hôm nay đâu đã là ngày tận cùng của thế giới? 

– Ngày tận cùng rồi đấy ông! 

Những giọt nước mắt lăn tròn trên má. Lần đầu tiên, từ lúc đặt chân vào bệnh viện cô ta 

mới khóc, cô gái thút thít. 

– Đừng sợ ....đừng sợ. – Đường an ủi – Bây giờ cô đã qua khỏi nguy hiểm rồi, phải 

không? Cô đã khỏe rồi cơ mà? 

– Khỏe đâu mà khỏe? 

Đường không hiểu. 

– Sao vậy? Cô bị choáng à? 

– Tôi lợm giọng ... 

– Lợm giọng? Không thể được! Thuốc rửa ruột đã hết tác dụng ...Cô chỉ bị rối loạn tâm 

lý thì có. Bình tĩnh đi, làm gì mà như vậy ... 

Đường chưa dứt lời thì “bùm”, cánh cửa phòng khám mở tung, một bóng người như cơn 

lốc lùa vào, theo hắn là cô gái khác vừa chạy vừa hét: 

– Thế Sở! Thế Sở! Đợi tôi với. 

Đường đứng chắn ngay cạnh. 

– Làm gì vậy? Làm gì mà ồn ào vậy? 

Anh thanh niên thắng gấp lại. Dáng cao và khỏe, tóc đen, mắt đen, mũi cao. 

Có lẽ là một diễn viên điện ảnh. Hèn gì cô gái chẳng mê mệt. 

– Băng Nhi đâu? – Giọng hắn gấp rút và giận dữ - Băng Nhi! 

– Cô ấy đang cần nghỉ ngơi ... 

Lời Đường chưa dứt thì gã thanh niên đã đẩy chàng qua một bên. 

– Băng Nhi! 

Cô gái ngẩng lên đầm đìa nước mắt. Thế Sở chồm tới tóm lấy ngực cô gái mắt hắn đỏ 
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gay. 

– Băng Nhi! Cô muốn chết? Sao không chết cho rồi? Đồ điên ba trợn! 

Hắn đẩy cô gái ngã xuống ghế “rổn” bình huyết thanh rơi xuống vỡ tan. 

Đường hét lớn: 

– Ngừng lại, ở đây là bệnh viện nhé! 

Thế Sở rút phăng kim tiêm ra khỏi tay Băng Nhi. Hắn nâng cằm cô gái lên mặt đối diện. 

Đôi mắt hắn đỏ ngầu giận dữ. Đột nhiên hắn đưa tay lên “chát”. 

một tát tai nảy lửa khiến Băng Nhi ngã chúi xuống. 

Mộ Đường điên tiết, chàng cố gắng đẩy Thế Sở qua bên. 

– Ông này làm gì kỳ cục vậy? Chuyện gì thủng thắng nói chứ. 

Thế Sở gạt Đường, với hắn hình như phòng khám này không có bác sĩ. Hắn nắm chặt 

Băng Nhi. 

– Sao? Cô làm gì? Làm gì? Tội cô đáng chết! Tại sao cô sởn mái tóc đẹp của cô? Rồi còn 

uống thuốc ngủ nữa? Tại sao? Cô muốn chết sao không chết phứt đi cho rồi. Sao cô ác 

vậy? Hở, nào, muốn chết thì cùng chết vậy! Nào! Nào! 

Hắn nhảy thót lên, lùng sục khắp phòng, cuối cùng hắn tìm được chiếc kéo trong hộc bàn, 

nhét vào tay Băng Nhi. 

– Nào, giết tôi đi! Đâm thẳng tim tôi đi! Cô giết dần, giết mòn tôi, cô cứ làm tim tôi rỉ 

máu! Giết tôi đi! Giết tôi đi! 

Nước mắt nhạt nhòa. Băng Nhi buông rơi kéo xuống đất hai tay ôm mặt. 

– Thế Sở! Hãy tha thứ cho em! Xin lỗi anh. Từ rày về sau em hứa là em sẽ không dám 

làm như thế này nữa. 

Cơn giận dữ như bị “xì hơi” hắn ngồi sụp xuống, ngã đầu vào lòng Băng Nhi hai tay mân 

mê mép váy áo cô gái. 

– Em muốn gì? Băng Nhi? Em muốn anh phải làm gì? Tại sao em cứ giày vò anh? Tại 

sao vậy? 

Những giọt nước mắt lăn dài, Băng Nhi thút thít nâng đầu Thế Sở lên, mắt đối mặt, 

những ánh mắt đa tình, giận hờn như tan biến. 

– Băng Nhi! Em gầy quá! 

Khỉ thật! Đường nghĩ. Chỉ một đêm mà ốm được à. Chưa kể là vô huyết thanh suốt đêm. 

Băng Nhi nở nụ cười qua nước mắt. 
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– Thế Sở, anh không giận em chứ? Anh tha thứ cho em nhé? 

– Không! – Thế Sở cắn nhẹ môi – Không bao giờ anh tha thứ cho hành động rồ dại này 

của em. 

Băng Nhi ngập ngừng: 

– Em đã nói là em không dám nữa mà. 

Hai người chăm chú nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau. 

Đường ngẩn ra. Như một vở kịch! Khi chợt tỉnh ra anh mới thấy cả một đống mảnh chai 

cần dọn dẹp. 

Đường quay lại định lấy chổi thì chạm phải một cô gái. 

Lại một cô gái, gầy, đùi thon, áo sơ mi trắng, quần jean, nụ cười rất ngọt. 

– Xin lỗi bác sĩ ...Tôi là A Thái. Bạn bè thường gọi là Thái “quậy”, nhưng thực ra là tôi 

khoái vui vẻ và tìm hiểu nghệ thuật trong quan hệ nhất là mô đen mới về tình yêu. 

Cô gái nhìn về Thế Sở và Băng Nhi tiếp: 

– Bác sĩ đừng để ý lo lắng quá. Vở kịch này có lửa, có nụ cười, nước mắt, có yêu, có 

ghét. Nhưng nó nổ ra hoài à ...Đời là vậy, có người sống rất bình lặng êm ả. Ngược lại có 

người sống ào ào, vội vã. Họ thuộc loại người sau đấy. 

Ngay cả những chuyện không có gì đến với họ nó cũng trở thành có lửa có khói. 

Không trách được phải không bác sĩ? 

Đường ngẩn ra lạ lùng. Một A Thái, một Băng Nhi rồi Thế Sở ...Tất cả như từ một thế 

giới khác. Hơn ba mươi tuổi đầu Đường như chưa hề gặp qua. Họ lạ lùng làm sao. 

– Thôi để tôi đi lấy chổi. 

Đường nói nhưng A Thái cản lại cười nói: 

– Để tôi, để tôi! Cái này dùng chổi không được, phải dùng xà phòng, tôi rành lắm. Bác sĩ 

khỏi dẫn đường, tôi sẽ tìm ra phòng vệ sinh! 

Đường đứng yên, chàng như bị choáng ngợp. Mới có một đêm mà cuộc sống chàng như 

bị đảo lộn cả. 

Đồng hồ gõ tám tiếng. Tám giờ rồi! Thế này thì hai cô y tá trực ngày Ngụy Lan và Điền 

Tố Mẫn sắp đến giờ làm. 

Nghĩ tới y tá bất giác Đường nghĩ tới Chu Châu. Một Chu Châu bình thường. 

Một cô gái an phận như bao cô gái khác ...Cuộc sống thầm lặng ...Đường buông người 

xuống ghế nhìn ra khung cửa ...Mưa vẫn lác đác rơi ...Chàng ngẩn ra ... 
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 3 

 

Một ngày lại đến, Đường nghĩ cuộc sống cứ mãi như dòng trôi thật là đáng chán!  

Một ngày từ tám giờ sáng, bệnh, tiếng ho, ống nghe, đo huyết áp, tiêm thuốc, ra toa 

...Một mạch đến mười một giờ khuya, đời sống cứ như những bánh xe lăn trên những vết 

răng quen thuộc, trôi qua ...Lặp đi lặp lại ... 

Chu Châu nói: 

– Hình như bác sĩ đang có nỗi niềm riêng. 

Có thật như vậy không? Đường lặng lẽ ngắm Châu. Khuôn mặt bầu bĩnh, mi nhạt, mái 

tóc ngắn ngang tai gọn ghẽ. Như chiếc áo blouse trắng tinh khiết đơn điệu. 

– Làm gì có nỗi niềm riêng? 

– Vậy thì, có lẽ bác sĩ đang phiền muộn điều gì – Chu Châu vừa điền phiếu bệnh lý vừa 

nói – Cuối tuần này bác sĩ về Đài Trung không? 

Hằng tuần vào thứ bảy và chủ nhật, phòng khám nghỉ việc, Đường thường lái xe về Đài 

Trung thăm cha mẹ. Cha chàng là một công chức tỉnh nhỏ. Mẹ nội trợ. Em gái Mộ Hoa 

có chồng là một giáo viên, em trai Mộ Nghiêu là giảng viên trường đại học, cả nhà coi 

như là công nhân viên cả. Mỗi lần về, Đường vẫn nghe quanh quẩn bao nhiêu chuyện. 

Điều mẹ chàng quan tâm nhất là “Mãi đến bây giờ sao Đường chưa lập gia đình”? 

– Chưa biết. 

Tại sao chưa biết? Có lẽ vì Đường không muốn về để nghe bao nhiêu câu hỏi “lặp lại”. 

Nhưng nếu ở lại thành phố này thì sao? Bất giác Đường nhìn lên lầu. 
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Phòng trọ của chàng ở lầu ba. Chàng đã mướn hai tầng ở cao ốc này. Tầng một dùng làm 

phòng khám bệnh, còn tầng ba dùng làm chỗ ở, phòng dùng cho kẻ độc thân: 

chỉ có sách vở và sự cô độc. 

– Vậy thì thế này nhé, đi Trúc Nam với chúng tôi đi! – Chu Châu đề nghị. 

Đường ngập ngừng: 

– Trúc Nam à? Nhà cô ở đấy phải không? 

– Vâng, bác sĩ đã biết từ lâu rồi mà! 

– À tôi nhớ ra rồi. 

– Không phải bác sĩ nhớ ra mà bác sĩ có để ý đến điều tôi nói đâu? 

Đường liếc nhanh về phía Chu Châu. Con gái thời nay hay trực tính. 

– Gia đình tôi ở Trúc Nam là một gia đình nông dân điển hình bình thường không có gì 

nổi bật nhưng rất “quê”, rất thôn dã. Nhà tôi có chiếc ao cá lớn, cá rất nhiều, có con nặng 

tới năm sáu ký. Ngồi bên hồ câu là cả một sự thú vị. 

Đường nhìn qua khung cửa sổ. Anh nghĩ đến cái mùa mưa năm nay sao cứ kéo dài mãi, 

thỉnh thoảng lại đổ ào xuống, lại còn chở thêm cái lạnh lẽo cô đơn. 

– Trời lạnh thế này dầm mưa câu cá mà thú vị? Không sợ cảm ư? 

Chu Châu trừng mắt: 

– Anh phải có cái đầu thi sĩ một chút chứ? Không lẽ làm bác sĩ để trở thành người máy à? 

Vậy chứ anh đừng lo, dự báo thời tiết cho hay thứ bảy này sẽ không mưa. Thời tiết thích 

hợp nhất cho những cuộc đi chơi xa, khỏi sợ phải dầm mưa câu cá. 

– À ...- Đường liên tưởng đến hình ảnh chiếc ao cá, khung cảnh thôn quê, ánh nắng mặt 

trời rồi chuyện đi câu cá ...Tất cả không đến nỗi nào, ít ra cũng tránh được những hình 

ảnh trùng lặp – Được rồi để tôi chuẩn bị. 

– Tại sao phải chuẩn bị? 

– Phải chuẩn bị cần câu chứ? 

– Nếu bác sĩ không muốn thì coi như cuộc đi hủy bỏ. 

Đường ngạc nhiên: 

– Tại sao vậy? 

– Nhiều lúc trông bác sĩ như cánh bướm đổi màu, thấy sự e dè đó người ta dễ bực mình. 

Ao cá nhà tôi dù sao cũng tồn tại mười mấy năm rồi, lúc nào bác sĩ muốn thì đến chơi, 

đừng vì lời nói của tôi mà nghĩ rằng đó là một sự ép buộc. 
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Vả lại ...- Chu Châu ngập ngừng với nụ cười má lúm của cô bé tinh nghịch – Cũng không 

phải tôi đang “cưa” bác sĩ mà. 

Nhã Bội đứng một bên tiếp lời: 

– Thế mới lạ chứ! Ao cá của cô tồn tại trên mười mấy năm tại sao không mời tôi! Lại rủ 

Ngụy Lan và Điền Tố Mẫn? Nếu chúng ta không câu được cá vẫn có cá ăn chứ? 

Chu Châu cười thoải mái. 

– Được, chúng ta cùng đi nào! Bác sĩ này, chúng ta thành lập đoàn du lịch ngoài trời của 

phòng mạch bác sĩ Đường đi, bác sĩ dẫn đầu nhé, tôi sẽ nhờ mẹ tôi sửa lại kho thóc để tất 

cả chúng ta đều ngủ trên nệm cỏ. 

Nhã Bội hứng thú. 

– Tuyệt quá! Nhưng mà Chu Châu này, có thật là cô mời chúng tôi hay chỉ nói suông. 

– Mời thật mà. 

Nhã Bội quay lại. 

– Thế còn bác sĩ, anh tính sao? 

– Nếu mọi người muốn thì tôi xin theo vậy. 

– Vậy thì tôi điện thoại ngay cho cô Lan và cô Mẫn. Có điều là ...Nếu tất cả đi mà vào 

giờ cuối bác sĩ bận việc là mất vui nhé, có thật là bác sĩ đi chứ? 

Châu cười nhẹ. 

– Bác sĩ chưa muốn đi đâu, chẳng qua vì chúng ta lôi cuốn nên miễn cưỡng ... 

– Ha ha! ....- Đường cười lớn, chàng nhìn thẳng Chu Châu. Cô bé thật thông minh! Câu 

cá bên hồ, kế hoạch hay đó chứ. Trước mắt chàng hiện ra hình ảnh thôn quê với những 

cánh đồng, ao cá và những tia nắng cuối cùng của mặt trời sắp lặn ...”reng” tiếng chuông 

cửa reo vang. Lại bệnh nhân tới khám. Đường bất giác nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ 10 phút, 

giờ nghỉ rồi? Nếu không có chuyện tính toán đi câu cá thì Chu Châu và Nhã Bội đã về, 

như vậy là rắc rối cho bệnh nhân. 

Có tiếng Chu Châu vọng từ nơi phát thẻ vào. 

– Cô họ Phàn à? Phàn Lê Huê? Không phải? Cô từng đến phòng mạch? À, Phàn Như 

Băng à? Cô cần gặp bác sĩ Đường à? Vâng, bác sĩ Đường vẫn còn, nhưng sao tôi không 

tìm thấy phiếu bệnh của cô? Lần trước cô đến đây vào ngày mấy tháng mấy? Thứ hai à? 

Thứ hai tuần trước? Sao? Cô không có bệnh? 

Cô đến không phải để khám bệnh mà chỉ để gặp bác sĩ Đường? Ờ ...ờ ... 
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Đường ngồi thẳng lưng lắng tai nghe. Chu Châu đã đẩy cửa nói lớn vào. 

– Bác sĩ Đường ơi! Có khách! Có một cô họ Phàn cần gặp bác sĩ. 

– Họ Phàn? – Đường ngẩn ngơ, chàng không nhớ mình có quen cô gái nào họ Phàn cả. 

Đường đứng dậy bước ra mắt chợt sáng, người con gái ấy! Đúng rồi cô gái nửa đêm 

mang mảnh tơ mưa bất chợt đến ...đang đứng lồ lộ giữa phòng khách. Tối nay không là 

chiếc áo dạ hội mà là chiếc áo sơ mi màu xanh lam, chiếc quần cùng màu như pho tượng 

đá quý màu lam, vẫn những hạt mưa lấp lánh trên tóc. Cô gái lại dầm mưa. Một điều chắc 

chắn là cô không thích dùng ô. 

Chắc không dùng thuốc ngủ nên có vẻ tươi tỉnh. Mắt sáng mày cong. Dư vị của mùa xuân 

tràn ngập căn phòng chật hẹp. 

– Ồ! 

Đường không biết phải xưng hô với cô gái như thế nào? Cô gái cười thật tươi. 

– Bác sĩ quên tôi rồi sao? Tôi là Băng Nhi đây này. 

– Băng Nhi à? – Đường lặp lại – Làm sao quên được. Chàng buột miệng – Hôm nay 

trông cô có vẻ khỏe đấy. 

– Nụ cười cô gái thật tươi. 

– Cám ơn bác sĩ nhiều lắm! Có điều hiện nay tôi đang bị dị chứng. 

– Sao? – Đường hơi căng thẳng. Tôi đã nói rồi cô cần phải tiếp hết chai nước biển mới 

được – Bây giờ vẫn còn thấy choáng à? 

– Dạ không phải. Dị chứng ở đây không liên quan gì đến dịch truyền cả mà là ...Thứ nhất 

là mỗi lần đi ngang qua cửa phòng mạch của bác sĩ là tôi muốn ghé vào tán gẫu. Thứ hai 

là từ cửa sổ phòng ngủ của tôi nhìn là là đúng ngay tấm biển “Phòng khám bệnh của bác 

sĩ Lý Mộ Đường”, tôi cảm thấy tên của bác sĩ quá thân thuộc vì dù sao chúng ta cũng đã 

cùng chiến đấu với thần chết ...Ngoài ra ...Ồ quên rồi, có lẽ mãi đến bây giờ bác sĩ vẫn 

chưa biết nhà tôi ở cao ốc đối diện với đây. 

– Tôi đoán cô ở đối diện nhưng tầng mấy thì không biết. 

– Ở lầu tư. Bác sĩ nhớ nhé phòng số 34 lầu tư đối diện với phòng mạch của bác sĩ ...thứ 

ba là ... 

– Còn gì nữa? 

– Dị chứng thứ ba là không hiểu sao tôi cứ cảm thấy như mắc cỡ, xấu hổ, áy náy mãi. 

Thứ tư là tổ tiên đã khiến tôi khó xử ... 
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– Tại sao có tổ tiên trong ấy nữa? 

– Vâng, vì hồi xưa đã có ông nào đó nói “đã thi ân thì đừng nhớ, đã thọ ân thì đừng quên” 

vì vậy mỗi lần nghĩ tới là tôi cảm thấy còn thiếu nợ bác sĩ. 

Đường cười. 

– Ồ, cô đừng nghĩ như vậy, cô không nợ nần gì tôi hết. 

Băng Nhi đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen nhưng chợt nhớ ra tóc đã bị cắt ngắn, mắt 

thoáng buồn. 

– Sự thật vẫn là sự thật, không nghĩ không được. Tóc tôi cắt ngắn trông có xấu lắm 

không? Hẳn xấu xí lắm? 

Đường thật thà: 

– Thú thật tôi chưa trông thấy mái tóc dài của cô, nhưng nhìn mái tóc ngắn thế này tôi 

thấy cô trẻ, sáng sủa và dễ thương. 

Cô gái phì cười. 

– Ông là một bác sĩ thú vị. Thôi được, bỏ chuyện mái tóc qua một bên đi. 

Đêm nay đến đây là tôi muốn bác sĩ tiếp tục điều trị cho tôi. 

Đường ngơ ngác. 

– Sao, còn điều trị gì nữa? 

– Tôi cùng Thế Sở và A Thái đã bàn với nhau và chúng tôi đi đến quyết định là mời bác 

sĩ tối thứ bảy này đến nhà chúng tôi ăn lẩu. Thế Sở nói cái vui lớn nhất của con người là 

giữa đêm đông lạnh lẽo, hai ba tri kỷ ngồi quây quần bên nhau ăn lẩu. Được không bác 

sĩ? Chúng tôi biết là phòng mạch thứ bảy nghỉ, khoảng bảy giờ tôi mong bác sĩ đến để 

cùng nghiên cứu bệnh của tôi. 

– Thứ bảy à? 

Có tiếng ho khan của Chu Châu từ phòng ngoài vọng vào, tiếp theo là tiếng ho của Nhã 

Bội. 

– Vâng thứ bảy, ngày thường tôi với A Thái đều phải làm việc, Thế Sở cũng chỉ ở không 

được bữa thứ bảy và chủ nhật. Thế này nhé, nếu thứ bảy thứ bảy mà bác sĩ quên thì 

chúng tôi sẽ đến nhắc lần nữa. Thôi nhé, không làm phiền bác sĩ nữa đâu. Bái bai! 

Cô gái khoát tay quay lưng đẩy cửa kính bước ra ngòai. Gió lạnh ùa vào phòng. Màn đêm 

và mưa mù nuốt chửng cô gái ...Đường ngẩn ngơ mãi đến khi Chu Châu xách ví bước ra 

đụng vào người chàng mới giật mình. 
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– Xin tạm biệt đòan du lịch ngoài trời của bác sĩ Lý Mộ Đường. 

Một nụ cười ẩn ý của Chu Châu, cô gái mở cửa và biến mất trong màn mưa. 

Nhã Bội tiếp theo nháy mắt với chàng. 

– Không có gì phải ngại. – Cô ta an ủi. – Dù sao thì cái ao cá ở nhà Chu Châu đã có sẵn 

trên mười năm, bác sĩ muốn bao giờ đến cũng được, riêng với bệnh nhân đang bị dị 

chứng thì khó lắm, nếu bác sĩ không trị hết coi chừng bị đưa ra tòa đấy. Trị bệnh phải ưu 

tiên hơn câu cá chứ? 

Nói xong cô ta cũng biến mất ngoài cửa. 

Nguy thật! Tất cả đều hiểu lầm ta rồi! Đường nghĩ. Đàn bà rắc rối quá, rồi mai đây cô 

Lan, cô Mẫn sẽ biết và họ lại dệt chuyện. Rõ khổ! Ở phòng khám này giữa bác sĩ và các 

cô y tá không có bức tường ngăn cách vì vậy coi như Đường lãnh đủ. Riêng với cô gái 

tên Băng Nhi cái dị chứng lớn nhất của cô ta phải là cái anh chàng Thế Sở! Đường uể oải 

ngồi xuống lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi ngòai trời, bất giác chàng cảm thấy kẻ thật sự 

đang bị dị chứng là chàng chứ chẳng phải là ai. 

  

hết: Chương 3
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 4 

 

Dự báo thời tiết đã dự báo sai. Thứ bảy trời lại đột nhiên đổ xuống những hạt mưa tí tách. 

Đúng sáu giờ rưỡi tối, Băng Nhi đẩy cửa vào.  

– Sợ bác sĩ quên cuộc hẹn hôm nay nên chúng tôi đến đón. 

Đường nhìn Băng Nhi đột nhiên muốn huýt sáo. Băng Nhi hôm nay trang điểm rất kỹ. Áo 

hồng đào, quần hồng đào thắt lưng trắng, áo khoác trắng. Một sự phối hợp giữa trắng với 

hồng. Đẹp! Đường nghĩ: 

một cô gái đẹp lại biết cách trang điểm. Bất giác Đường mỉm cười. Băng Nhi nói: 

– Anh giống tôi đấy. Tôi thường hay cười một mình như vậy. 

Đường theo Băng Nhi sang cao ốc Đại Đế lên lầu tư, vào phòng khách nhà A Thái và 

Băng Nhi. Vừa đặt chân lên ngưỡng cửa chàng đã bị cuốn hút. Chưa thấy có căn phòng 

nào thiết kế lạ lùng thế này. Tường màu hồng đào, thảm, rèm cửa, ghế ...Tất cả đều một 

màu hồng đào. Cả Băng Nhi nữa ...Đường nhìn lên. 

Ồ, chỉ có trần nhà màu trắng. 

– Mời vào, mời vào! 

A Thái ra nắm tay Đường kéo về phía salon. Trang phục của A Thái trái ngược hẳn Băng 

Nhi, áo trắng, váy hồng, áo khóac ngoài cũng hồng. Cách trang trí, ăn mặc của gia chủ 

tạo cho chàng cảm giác như đặt chân vào ngôi nhà “ảo tưởng”. A Thái giải thích: 

– Nguyên là thế này ...có một bữa chúng tôi mướn video về xem. Một cuốn phim của 

Nhật, trong đó có một cô gái “điên”. Cô ta dùng sơn, sơn toàn bộ đồ đạc của mình màu 
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hồng cả. Từ ngôi nhà, áo quần, chăn nệm, xe đạp ...Ngay cả chú mèo ...Băng Nhi xem 

xong thích quá. Thế là hôm sau Băng Nhi nghỉ ở nhà, chỉ có tôi đi làm. Đến khi tan sở trở 

về thì tôi thấy Băng Nhi và Thế Sở biến ngôi nhà thành màu y hệt trong phim – A Thái 

rót tách trà mời Đường – Nhưng bác sĩ đừng hiểu lầm nhé, không phải mọi người trong 

nhà này đều điên cả. Chỉ có mình cô ấy điên thôi. Còn tôi thì không. 

Băng Nhi nở một nụ cười lôi cuốn. 

– Bác sĩ biết chúng tôi làm ở đâu không? 

Đường lắc đầu, Băng Nhi tiếp: 

– Chúng tôi làm việc ở công ty điện toán, ngày tám tiếng. Trên thế giới này không có 

công việc nào khô khan như công việc này. Vì vậy nếu việc làm của ta “khô” thì đời sống 

của ta nên “mát” một chút. “Ảo tưởng” hay “không ảo tưởng” đều rất đáng yêu vì nó 

không làm cho đời sống ta đơn điệu. Nhiều người không dám áp dụng vào cuộc sống, vì 

họ sợ người ta cho là điên. Nhưng nếu sống mà thỉnh thoảng không điên thì có ngày sẽ 

điên nặng mất! 

Nghe cũng có lý. Có mùi thơm từ bếp thoảng ra, Đường hít lấy một hơi. 

Nhìn quanh chỉ còn thiếu gã điên Thế Sở, Băng Nhi nhìn đồng hồ. 

– Chỉ còn vắng Thế Sở. Anh ấy nói bảy giờ sẽ có mặt, còn thiếu mười phút nữa. Thế Sở 

làm ở Đài truyền hình đấy, anh ấy làm đủ thứ, biên tập, phó đạo diễn, phụ tá quay phim. 

Gần đây giám đốc để mắt xanh tới muốn anh ấy đóng phim luôn, nhưng tôi không chịu. 

Vì vậy hiện nay ảnh vẫn cầm máy quay. Bác sĩ biết nghề đóng phim là nghề gì không? 

Trên thế giới này không có cái nghề nào tội tệ đáng thương hơn cái nghề đó cả. Vì lúc 

nào ta cũng phải đóng vai của người khác, không đóng được vai trò của chính mình. Nên 

tôi đã nói với Thế Sở, nếu anh ấy đóng phim thì tôi sẽ đoạn giao. 

Đường gật gù. Cô gái nói năng triết lý nghe thú vị thật. A Thái kéo bức bình phong sang 

bên, phía sau là phòng ăn. Một chiếc bàn vuông và bốn cái ghế, tường quét vôi trắng. Hai 

bức tranh khói sóng mù sương thật đơn giản. Màu trắng của phòng ăn đối chọi với màu 

hồng đào ở phòng khách, tạo thành một nét hài hòa. 

– Anh đừng tưởng có sự thiết kế cố ý ở phòng ăn. A Thái cười nói. – Đây là một sự giành 

giật. Nếu tôi về trễ một chút thì không chỉ cái phòng này mà cả nồi niêu, soang chảo, đũa 

muỗng cũng đều biến thành màu hồng hết. 

Băng Nhi cãi lại: 
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– Anh đừng tin A Thái, A Thái ưa 'nổ” lắm đấy, còn tôi dù sao cũng có mức độ. 

Đường vén màn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngòai trời vẫn mưa. 

– Với bầu trời xám xịt thế này thì quét màu hồng vẫn đẹp hơn. 

Băng Nhi nhìn đồng hồ lẩm bẩm: 

– Bảy giờ đúng. 

Đường lắng tai nghe, không có tiếng chuông cửa reo. A Thái khệ nệ rinh cái lẩu bốc khói 

từ nhà bếp lên, mùi thơm phức ban nãy xuất phát từ đây. Đường vội đứng dậy phụ giúp, 

chàng đặt cái lẩu lên bàn hỏi: 

– Còn phải phụ gì nữa không? 

A Thái không khách sáo: 

– Còn chứ, dọn chén đũa nữa, chén đũa trong máy rửa chén đấy. 

Đường tìm thấy chén đũa, so bốn đôi đũa để lên bàn. A Thái bưng ra mấy đĩa thịt lát 

mỏng, cá lóc, bún ...Khói lên nghi ngút, nước trong lẩu sôi. Dạ dày của Đường muốn sôi 

theo. Nhớ bữa cơm đơn giản mà buổi trưa Chu Châu thường gọi cho chàng ăn quá nhạt 

nhẽo, bây giờ mùi thức ăn làm Đường đói. 

Băng Nhi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài bất động. A Thái hỏi Đường: 

– Tôi quên hỏi là anh có ăn được thịt bò, thịt dê không? 

– Ăn được hết. 

– Vậy thì tuyệt! 

A Thái nhìn Đường cười, nói tiếp: 

– Tôi đã chuẩn bị cả thịt bò, thịt dê và thịt heo, súp nấu bằng xương bò anh thấy thơm 

không? 

– Thơm khỏi chê. 

– Đợi chút xíu nữa Thế Sở đến, chúng ta sẽ bắt đầu dùng. 

A Thái ngẩng lên nhìn về phía Băng Nhi: 

– Này Băng Nhi, sao mi chẳng lại phụ ta? 

Băng Nhi vẫn đứng yên nhìn ra khung cửa sổ như không hề nghe thấy tiếng gọi của A 

Thái. A Thái nhìn đồng hồ: 

– Hay là chúng ta ra phòng khách ngồi đợi đi. Bảy giờ mười lăm rồi, anh chàng điên này 

mà đến trễ năm phút nữa là nguy to đấy. 

Đường nuốt ực nước bọt. Họ quay lại phòng khách ngồi đợi. Đường rót một tách trà hớp 
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một hớp. Trà cũng đã nguội. Bảy giờ hai mươi phút, cả gian phòng trở nên yên lặng lạ 

lùng. Hai cô gái A Thái và Băng Nhi ồn ào cũng lặng yên. 

Chỉ có mùi thức ăn thơm ngát tràn ngập căn phòng. Đường tiếp tục hớp trà, chàng không 

biết nói gì để phá tan bầu không khí yên lặng. Bảy giờ hai mươi lăm phút rồi bảy giờ 

rưỡi! 

Băng Nhi đột ngột quay lại. 

– Bác sĩ ơi, bác sĩ có đói chưa? 

Đường vội vã nói: 

– Chưa, chưa. Tôi chưa đói. 

Băng Nhi gật gù nghiêm chỉnh. 

– Anh đừng khách sáo như vậy, tôi biết là anh đang đói. 

Đường nhìn thẳng: 

– Vậy thì tôi xin nhìn nhận là tôi đang đói. Nhưng chờ thêm mười hay hai mươi phút nữa 

cũng chằng nhằm gì. 

Băng Nhi nói: 

– Không nhằm với anh nhưng với tôi không được. 

A Thái tiếp: 

– Tôi không đợi nữa, chúng ta dùng cơm vậy. 

Cũng ngay lúc đó chuông cửa reo vang. A Thái vội vã chạy ra mở, bóng dáng cao lớn của 

Thế Sở hiện ra. Hắn bước nhanh vào phòng, trên tay là những cánh hồng màu hồng đào. 

Hắn đưa hoa đến trước mặt Băng Nhi giả lả: 

– Em biết không, anh đi mỏi cả chân. Cả thành phố này chẳng có lấy một cánh hoa hồng 

màu hồng đào ...Chỉ có màu trắng, màu vàng, màu đỏ ...Nhưng anh thì chỉ muốn tìm 

được màu em ưa thích. Em có biết là anh đã quay mấy vòng trên phố không? Một tiếng 

rưỡi đồng hồ đó! 

Băng Nhi liếc về phía Thế Sở, nụ cười thoáng hiện trên môi. Cô đưa tay nhận lấy bó hoa, 

giọng nhỏ nhẹ: 

– Thế sở ạ, sao anh chiều em quá vậy? Anh đã chiều em quá sức tưởng tượng. 

Thế Sở đưa tay vuốt mái tóc ngắn của Băng Nhi rồi choàng tay qua vai cô. 

– Chiều em, đó là lẽ sống của đời anh. 

Ồ! Đường bất giác lặp lại câu nói trong đầu. “Chiều em đó là lẽ sống của đời anh”. Ta 
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phải ghi nhớ câu này, nhỡ sau mà có viết tiểu thuyết, dùng nó nhất định sẽ ăn khách. 

Băng Nhi cầm tay Thế Sở bước vào. 

– Thôi vào ăn. Xem này, tay anh lạnh cóng thế này, để em làm một chén canh nóng cho 

anh nhé. 

A Thái khẽ ho một tiếng. 

– Băng Nhi này, nhà chúng ta đang có khách đấy nhé. 

Băng Nhi quay lại nhìn Đường cười: 

– Chẳng sao đâu bác sĩ ơi. Ăn lẩu phải tự tay mình ra tay mới ngon. Vả lại đến nhà tôi thì 

không nên khách sáo, phải không bác sĩ? 

Thế Sở như sực nhớ ra sự có mặt của Đường. Anh chàng đưa tay siết chặt lấy tay Đường. 

– Ồ, bác sĩ, cám ơn bác sĩ ...hôm trước đã cứu lấy mạng sống của Băng Nhi. 

Cô ấy lúc nào cũng làm trò ú tim, nói mãi không được. Lần sau nếu cô ấy làm chuyện dại 

dột như vậy, tôi sẽ siết cổ cô ấy. 

A Thái can: 

– Thôi được rồi. Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ ai cũng đói cả, chúng ta vào 

dùng cơm đi. Băng Nhi múc một tô canh nóng, lúi húi không biết làm gì. Đường liếc 

nhanh, chàng ngỡ ngàng khi phát hiện Băng Nhi đang xé tơi những cánh hoa hồng màu 

hồng đào thả vào chén canh. Băng Nhi bưng chén canh đến trước mặt Thế Sở. 

– Em làm cho anh một tô “lời ngon mật ngọt”, có cả những sợi bún “chuyện dài láo toét”. 

Mời anh dùng ngay cho. 

Mặt Thế Sở đổi sắc. Anh ta trừng mắt giận dữ: 

– Cô cho rằng tôi láo toét với cô à? 

Băng Nhi vẫn cười lắc đầu nói: 

– Tôi không nghĩ mà tôi biết là anh nói phét. Những bông hồng này bán đầy ở cửa hàng 

hoa trước đầu hẻm, một trăm đồng một tá, sáng nay tôi đã nhìn thấy. 

Băng Nhi đẩy một cái, Thế Sở ngã xuống ghế. Nàng giả bộ nuông chiều, mang tô canh 

đến đưa tận tay Thế Sở ngọt ngào: 

– Này, em biết anh cưng em, em không thể trả ơn. Vậy anh hãy uống hết tô canh này đi. 

A Thái có vẻ không chịu được, bước tới lớn tiếng: 

– Băng Nhi và Thế Sở, hai người đừng quậy nữa, mấy người không đói nhưng chúng tôi 

đói rồi. 
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Băng Nhi không quay đầu lại. 

– Tôi đã nói rồi, ăn lẩu phải tự phục vụ lấy mới ngon. Các bạn đói thì các bạn cứ ăn đi. 

Băng Nhi nhìn chằm chằm về phía Thế Sở: 

– Thế Sở, anh không muốn dùng à? Tô canh này đích thân em làm cho anh, có cả màu 

hồng mà em yêu nhất trong ấy nữa mà. 

Mắt Thế Sở hằn tia lửa đỏ: 

– Băng Nhi, vậy thì để anh cho em biết tại sao anh tới trễ. Lý do thật đơn giản, suốt cả 

con lộ Nam Kinh Đông Lộ này bị kẹt xe. Anh đã bị kẹt hơn một tiếng đồng hồ, nhưng 

anh biết là anh nói với em như vậy em sẽ chẳng tin. 

Băng Nhi cắt ngang: 

– Đúng, đó không phải là lý do chính đáng vì nếu anh thực sự coi trọng bữa tiệc hôm nay 

thì anh phải đi sớm một, hai tiếng đồng hồ. 

Thế Sở la lớn: 

– Em thật vô lý quá à! 

Băng Nhi bình thản: 

– Vâng, lúc nào anh cũng nói dối mà anh thừa biết rằng em chúa ghét nói dối. 

– Nhưng anh nói thật. 

– Nói dối. 

– Nói thật. 

– Nói dối. 

Thế này thì tình hình có vẻ nghiêm trọng. A Thái kéo tay Đường. 

– Thôi mặc họ, bác sĩ, chúng ta đi dùng cơm đi. Họ cãi nhau thế này chẳng biết đến bao 

giờ mới xong. 

Đường đứng lên nhưng chàng không thể bước đi giữa khung cảnh căng thẳng này, không 

làm sao dứt được. Chàng lúng túng quên cả việc can ngăn. 

Thế Sở đột ngột lớn tiếng: 

– Thôi được, cô muốn quậy cho lớn chuyện phải không? Vậy thì tôi cho cô biết đấy, tôi 

đã hẹn đi chơi với bạn gái đấy. Cô thỏa mãn chưa? Tôi đi uống cà phê rồi quên giờ về, đủ 

chưa? 

– Với ai thế? 

– Cô muốn biết tên, địa chỉ của người ta nữa à? Cô ta tên là Lam Bạch Hắc. 
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– Cái gì mà Lam Bạch Hắc? 

– Thì tôi đã nói với cô rồi. Cô muốn tôi bịa chuyện thì tôi bịa cả tên. 

– Tôi hỏi cô ta tên gì? 

– Tôi đã nói không có cô nào cả thì làm gì có tên. 

Băng Nhi không buông tha: 

– Vậy thì để tôi nói cho anh nghe nhé. Cô ta tên Lục Phong năm nay mười chín tuổi, là 

một diễn viên mới được tuyển chọn của Đài truyền hình. 

Thế Sở kinh ngạc trừng trừng nhìn Băng Nhi: 

– Cô theo dõi tôi hả? Cô điều tra tôi phải không? 

– Đúng. 

– Vậy thì ... - Thế Sở thở ra - ...Hôm nay tôi không đến với cô ấy. Tôi đã quyết định đến 

đây với em, em phải biết rằng dù có rất nhiều bạn gái nhưng tôi chỉ thật sự có mình em 

thôi. 

– Đúng như vậy không? 

– Em không tin tôi? 

– Không tin. 

Thế Sở ngẫm nghĩ một chút: 

– Thôi được, trên đời này có biết bao nhiêu thằng chết vì thua. Thêm một thằng tôi nữa 

thì chẳng ăn nhằm gì. 

A Thái la lên: 

– Hết rồi, hết rồi! Một buổi tối cuối tuần đẹp đẽ lại bị hai người quậy hư hết. 

Xui xẻo thật. Cứ gặp phải lũ điên. 

Băng Nhi yên lặng nhìn Thế Sở uống hết tô canh, chỉ chừa lại hai cánh hoa trong tô, hắn 

quay lại nhìn Băng Nhi: 

– Thế còn những cánh hoa này ăn được không? 

Băng Nhi mở trừng trừng đôi mắt. Cô run run môi định nói gì nhưng chẳng nói ra lời. 

Băng Nhi đột ngột òa lên khóc. Thế Sở đặt nhanh tô canh lên bàn quay lại ôm choàng lấy 

Băng Nhi. 

– Anh xin thề, xin thề là giữa anh là Lục Phong chỉ là chuyện đùa. 

Băng Nhi vùi đầu vào ngực Thế Sở thút thít khóc. 

– Ai bảo anh uống tô canh đó làm gì, rủi bị trúng độc thì sao? 
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Thế Sở ôm chặt Băng Nhi vào lòng, hôn lên mái tóc ngắn của nàng. 

– Không sao đâu em ạ. Nếu uống tô canh chứa cánh hoa hồng này mà anh chết thật thì 

quả là vô cùng lãng mạn. Em không thích chuyện tình lãng mạn sao? Nếu mà anh chết 

thật thì em nên ghi chú dùm lên mộ bia anh một câu “Thế Sở - Người đã bị thuốc chết bởi 

những cánh hoa hồng”. Sau đó em nên gởi tư liệu này đến tạp chí nào mới nhất để đăng 

ký kỷ lục vì anh nghĩ anh là người đầu tiên đã được chết bằng phương pháp này. 

Băng Nhi nấc lên: 

– Không được, không được! Anh đừng chết ngay, hãy đợi em đi làm thêm một tô canh 

hoa hồng khác, em sẽ cùng uống với anh. 

Đường giữ tay Băng Nhi. 

– Bây giờ tôi mới biết lý do cô mời tôi đến, thì ra trong cuộc sống của quý vị lúc nào 

cũng cần có bác sĩ. Ở đàng tôi có nhiều thứ thuốc rửa ruột. Có điều thời gian tôi học ở 

trường đại học y khoa, tôi đã biết quá nhiều cách giải độc nhưng chưa học qua cách giải 

độc cho những bệnh nhân bị trúng độc hoa hồng. Nhưng mà tôi nghĩ sự trúng độc này, 

chắc không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu. Dù sao tôi cũng cần phải về lấy thuốc rửa 

ruột. Các bạn chịu khó chờ một chút nhé. 

A Thái bối rối giữ Đường. 

– Bác sĩ, bác sĩ chưa dùng cơm mà? 

Đường hít một hơi dài: 

– Nếu khứu giác của tôi không nhầm lẫn thì món lẩu của cô đã thành lẩu khét rồi. Xem 

kìa, khói đang bốc lên! 

– Ồ, chết tôi rồi! 

A Thái kêu lên rồi vội vàng chạy vào phòng ăn “chữa lửa”. 

Trong phòng khách cuộc chiến đã tàn. Hai mái đầu xanh đang tựa vào nhau tạo thành một 

bức tranh “sống chết có nhau”. Đường bất giác lắc đầu. Ái tình! 

Ái tình là gì? Đời là thế ư? Chàng cảm thấy như mình đang lạc lõng với cuộc sống. 

  

hết: Chương 4
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 5 

 

Bốn hôm sau, Băng Nhi ghé phòng khám bệnh của bác sĩ Đường. Trời thật khuya, mưa 

vẫn kéo dài không dứt, vẫn chỉ có một mình Đường ngồi trong phòng làm việc, Băng Nhi 

đẩy cửa bước vào, nàng mặc chiếc áo dài màu tro, cổ viền màu hồng đào giống như áo 

ngủ nhưng thiết kế tỉ mỉ hơn. Khuôn mặt Băng Nhi không phấn không son trông đặc biệt 

thanh tú. Cô gái rất tự nhiên đến salon ngồi xuống, khép hai chân lên nhau, hai tay 

khoanh lại trên đầu gối.  

– Nhìn qua thấy đèn phòng bác sĩ còn sáng, không dằn được nên tôi sang đây ngồi tán 

gẫu với bác sĩ cho vui. 

Đường cười nhẹ. Hoan nghênh! Chàng bước tới chỗ cái bình pha cà phê tự động bấm nút 

rót cho Băng Nhi một ly cà phê nóng. Chiếc bình cà phê này được mua theo lời đề nghị 

của Chu Châu, một phần vì nhu cầu đông đảo của bệnh nhân, một phần vì nhu cầu của 

các cô y tá. 

– Cà phê ngon quá! 

Băng Nhi khen. Đường cười vui vẻ. 

– Tiếc là không có sẵn một cái lẩu để mời cô. 

Băng Nhi đỏ mặt tựa cằm lên gối. 

– Thôi đừng nhắc nữa, lần nào cũng gây phiền cho anh. 

Đường nghĩ đến chuyện xảy ra hôm trước. Thật ra thì chàng cũng không thấy phiền 

nhiều. Vừa về tới phòng mạch thì chàng nhận được điện thoại của A Thái cho biết Thế 
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Sở đã nôn hết cái món canh hoa hồng rồi. Vì vậy chàng khỏi mắc công làm gì nữa. Có 

điều món lẩu thì thua luôn. Theo A Thái thì ngay cái lẩu đựng thức ăn cũng cháy lủng. 

Đường ngồi ngắm Băng Nhi lẳng lặng cười. 

– Anh cười gì đây? 

– Rất ít khi thấy cô ... 

Chàng đang tìm chữ thích hợp để diễn tả thì Băng Nhi tiếp lời: 

– Ngồi yên thế này ư? 

– Vâng, phải nói là “ngoan ngoãn”. 

– Ồ, - Băng Nhi nhìn xuống mép váy thở dài. 

– Sao thế? 

Băng Nhi nhìn xuống yên lặng một lúc ngước lên nhìn Đường. 

– Thật ra thì, trước kia tôi cũng sống yên phận lắm, trầm lặng, nhiều lúc khiến người khác 

có cảm giác như không có sự hiện diện của mình trên cõi đời này. Đến lúc gặp Thế Sở 

mới biến thành khùng khùng điên điên thế này. 

Đường thật thà: 

– Tôi thấy cô không có gì là khùng điên cả. 

– Vậy thì nhận xét của anh về tôi ra sao? 

Đường cười: 

– Tôi cho rằng cô là cô gái có cá tính mạnh mẽ. Cô dám yêu, dám giận, dám làm, dám 

chịu. Cô nhiệt tình như một hỏa lò. Đúng ra thì không nên gọi cô là Băng Nhi mà phải 

gọi là cô là Diễm Hỏa. Diễm là Diễm phúc, Hỏa là lửa. Tình yêu mà bốc lửa thì còn gì 

sung sướng bằng. 

Băng Nhi cười to: 

– Đừng “nổ' ông ạ! 

– Tôi không nổ, lần đầu tiên tôi mới được quen một cô gái giống như cô, trước khi gặp 

cô, tôi cứ nghĩ là mỗi cô gái gần như chỉ là một con sống nhỏ lặng lờ uốn khúc, không có 

sóng gió. Cô phải biết rằng mặc dù là một bác sĩ, hằng ngày tiếp xúc với nhiều loại người 

nhưng cuộc sống của tôi rất bình dị. Hôm trước A Thái nói rất đúng, cuộc sống rất phức 

tạp, có người sống yên ả, thầm lặng nhưng cũng có người ồn ồn ào ào. Tôi thuộc hạng 

người thứ nhất. 

– Sống như thế có vui không? 
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– Trước kia thì rất thoải mái. 

– Bao giờ? 

– Trước khi cô xuất hiện. 

Băng Nhi giật mình. 

– Tại sao lại có liên hệ đến tôi nữa. 

– Có chứ - Đường cười nói – Cô phải biết rằng nếu ta không biết trên đời này có kem thì 

chỉ cần một ly đá lạnh là đủ, hay nếu cô không biết trên đời này có sự thèm muốn loại áo 

vải syt bóng thì ta chỉ cần mặc áo vải katê là đủ. Con người vì biết quá nhiều nên sự thèm 

muốn mới nảy sinh. Cô thấy đó, các thổ dân Châu Phi, họ ăn lông ở lỗ vẫn sống vui vẻ, 

săn được một con thú nào là họ nổi trống lên ca hát suốt ngày đêm, niềm vui của họ có 

được là nhờ chẳng biết gì hết. Băng Nhi chăm chú nghe và nói: 

– Tôi chưa hiểu rõ điều anh muốn nói? 

– Được rồi! Vậy thì tôi nói toạc ra nhé. Trước ngày xuất hiện của tôi đã nghĩ rằng tình 

cảm trai gái là một chuyện bình thường. Quen biết, yêu nhau, lấy nhau, sinh con đẻ cái, 

tất cả tuần tự theo nhu cầu của tự nhiên. Riêng về chuyện yêu nhau theo kiểu long trời đất 

lở, chết đi sống lại là chỉ có trong tiểu thuyết chứ thực tế ở đời này không bao giờ có. 

– Ờ. 

– Nhưng sau khi có sự xuất hiện của cô thì tôi như mở mắt ra. Tôi mới giác ngộ được 

rằng, thực tế trên đời này vẫn có những mối tình sôi nổi, bốc lửa. Từ đó quan điểm tôi 

cũng đã đổi khác. 

– Băng Nhi cười, đôi mắt mở to. 

– Thôi tôi hiểu rồi có nghĩa là anh đã đánh mất đi sự mãn nguyện lúc đầu chứ gì? 

– Vâng. 

– Nhưng mà – Băng Nhi ngập ngừng – Cuộc sống của tôi không có gì đáng nói. Bộ anh 

tưởng là tôi sống hạnh phúc lắm ư? 

– Không, tôi biết là cô sống rất mệt mỏi, đau khổ nhưng nó rất sôi nổi, cháy bỏng. 

Băng Nhi giật mình nhìn thẳng vào Đường. 

– Bác sĩ dễ sợ thật. 

– Tại sao? 

– Bác sĩ chuyên môn về nội và nhi khoa nhưng với tôi thì bác sĩ chuyên về tâm lý hơn. 

– Tôi cũng có nghiên cứu về tâm lý nhưng chỉ sau khi có sự xuất hiện của cô. 
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Tôi nghiên cứu cô, nói đúng ra thì tôi tự phân tích chính mình. Vâng, tôi biết là cuộc sống 

của cô không đáng ngưỡng mộ lắm nhưng những tình cảm mãnh liệt kia cũng đủ làm tôi 

bàng hoàng – Đường nhìn thẳng Băng Nhi – Làm sao cô phải khổ tâm như vậy chỉ vì một 

người đàn ông? 

Băng Nhi ngần ngừ một chút rồi nói: 

– Nhưng anh phải lấy là anh ấy rất đáng để tôi phải khổ chứ? 

– Đáng hay không đáng là hoàn toàn do sự chủ động của ta. Cô thấy việc đó đáng thì nó 

sẽ trở thành đúng. Hình như trong giọng nói của cô có chút nghi ngờ phải không? 

– Thế à? 

– Vâng. 

– Tôi mong là ...- Đột nhiên Băng Nhi nói – Anh không cố tình quấy rầy tình cảm của tôi 

chứ? 

Đường ngồi thẳng lưng. 

– Tại sao tôi phải quấy rầy tình cảm của cô, điều đó có ích lợi gì cho tôi? 

– Cái đó còn phải hỏi lại tiềm thức của anh. 

Đường ngạc nhiên: 

– Tại sao lại phải hỏi lại tiềm thức? 

Băng Nhi cười lớn. 

– Theo cách phân tích của anh thì mỗi người đều có tiềm thức riêng. Khi chúng ta biết 

trên đời này không có kem thì rất yên tâm uống đá lạnh nhưng khi ta phát hiện ra là có 

kem mà ta lại không được ăn thì ta cũng muốn người khác không được ăn như ta – Băng 

Nhi ngồi thẳng lưng, vươn vai – Nhưng nếu anh có cái tâm trạng như vậy thì cũng là điều 

tự nhiên thôi. Đời là vậy, anh đừng khó chịu hoặc giận dữ vì cảm giác đó. 

Đến lượt Đường giận mình. 

– Tôi giận dữ? Tôi khó chịu à? 

– Vâng. 

Đường nhìn thẳng vào cô gái rồi đột nhiên cả hai cười to. 

Băng Nhi nhảy xuống ghế. 

– Thôi khuya rồi, anh đi nghỉ đi! 

Cô bước ra cửa, đến cửa còn quay đầu lại. 

– Anh biết không? Được tán dóc với anh là lý thú lắm đó. Vì ngoài nghề thuốc ra anh là 
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một người đàn ông có chiều sâu đáng yêu nữa. 

Băng Nhi mở cửa, nói thêm một câu: 

– Tạm biệt nhé! – Và biến mất ngoài cửa. 

Đường đưa tay lên như muốn chặn lại. Cuộc nói chuyện vừa rồi tràn ngập không khí lãng 

mạn. 

Chàng muốn kéo dài, kéo dài thêm ...Nhưng cô gái đã đi rồi, bất chợt đến rồi cũng bất 

chợt biến đi. 

Lần kế tiếp Băng Nhi cũng đến thật khuya. Có điều lần này, Băng Nhi không đến một 

mình mà cùng đi còn có A Thái và Thế Sở. Ba người có vẻ hỉ hả. Vừa bước vào cửa, 

Băng Nhi đã chạy ngay đến nắm tay Đường. 

– Sao ông mê việc thế? Lúc nào đi ngang qua phòng khám là cũng thấy ông khám bệnh. 

Khám bệnh! Trước kia tôi ái mộ nghề thuốc lắm, bây giờ mới thấy làm bác sĩ cực khổ 

quá! Thôi đóng cửa đi, chúng ta cùng đi ăn tối nhé! 

Thế Sở cũng nhiệt tình, nụ cười rổn rảng, anh ta vỗ mạnh vai Đường, lớn tiếng: 

– Vâng, chúng tôi còn nợ món lẩu! Hôm truớc lỗi ở tôi cả - Thế Sở đưa tay lên “cốc” đầu 

mình một cái tiếp – Hôm nay tôi “được phạt” mời khách, đi nào! 

Bác sĩ muốn dùng món gì, tôi không biết ăn thịt rắn. Nếu muốn ăn rắn, tôi xin đứng ngoài 

cửa tiệm đợi quý vị. Trời đất gì kẻ hèn này đều không sợ cả. Nhưng không biết sao thấy 

rắn là nổi da gà. 

A Thái cười hì hì. 

– Không biết khu quà vặt đường Hoa Tây có món gì hoa hồng chưng, hoa hồng nướng, 

hoa hồng chiên ...không? 

Thế Sở kêu lên: 

– Này, này A Thái ...kẻ quân tử không nên moi chỗ yếu của người nhé! 

A Thái ôm bụng: 

– Tôi nào có phải là quân tử đâu? Tôi là hạng người mà Khổng Tử ghét nhất đấy. 

Băng Nhi hỏi: 

– Khổng Tử ghét hạng người nào? 

A Thái đọc: 

– “Dung nữ tử nữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã” – (ND: 

chỉ có đàn bà con gái cùng kẻ tiểu nhân là khó dùng). 
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Cả phòng tràn ngập tiếng cười. Không khí vui vẻ đẩy xa bóng tối. Băng Nhi nắm tay 

Đường. 

– Đi nào, chúng ta cùng đi! Dẹp hết bông gòn, cồn, oxy già. Chúng ta hưởng thụ cuộc 

sống một chút chứ? Nếu không anh tuy ngày ngày cứu người nhưng rồi sẽ không hiểu 

mình sống để làm gì. 

Thế là Đường đóng cửa phòng mạch lại, tất cả kéo về phía đường Hoa Tây. 

Lâu quá không đến đây. Thật khuya mà con đường vẫn sáng choang ánh đèn. 

Cửa hiệu tiếp nối cửa hiệu, ăn có, mặc có, hàng tiêu dùng giải trí ...gì cũng có ...Băng Nhi 

đề nghị đầu tiên: 

– Chúng ta ăn khô mực nướng đi! 

Họ ăn khô mực, Băng Nhi đề nghị tiếp: 

– Ăn cá nướng. 

Xong cá nướng. 

– Đậu đỏ bột lọc đi. 

Tuy là mùa mưa, đường Hoa Tây vẫn có món đậu đỏ nước đá. Ăn xong một món các vị 

đàn ông lại tranh nhau trả tiền. Thế Sở lúc nào cũng thắng. Bàn tay to lớn của anh ta đè 

chặt lên tay Đường, thành thật. 

– Không được, không được! Anh phải biết là tôi ân hận biết chừng nào khi phá cuộc vui 

lần trước của các bạn, tối nay tất cả phí tổn phải là của tôi. 

Băng Nhi cũng cười nói: 

– Bác sĩ Đường này, hãy để cho anh ấy. Dù sao thì ăn vặt thế này tốn cũng ít, lần sau đến 

lượt bác sĩ, chúng tôi sẽ chọn nhà hàng hẳn hoi. 

Thế Sở tiếp lời: 

– Tôi cũng định như vậy. Băng Nhi, em thông minh quá, ruột gan trong bụng tôi em biết 

hết, biết hết. Thành thử tôi không thể giấu một điều gì với em cả! 

Băng Nhi liếc về phía Thế Sở. 

– Ông này từ bữa dùng món “lời ngon mật ngọt” tới nay biết cách nói chuyện quá! 

Mọi người cười ồ lên. 

Suốt tối hôm ấy là một buổi tối đáng yêu, ấm cúng, ngọt ngào, và đẹp. Sau khi tất cả ăn 

xong món đá đậu ra thì gió đêm lồng lộng. 

Đường quên hẳn vai trò bác sĩ của mình, chàng không biết dạ dày của mọi người còn có 
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thể chứa được nữa không. Anh đề nghị: 

– Chúng ta đi uống một chút rượu đi! 

Thế Sở la lớn: 

– Ồ, đúng tủ tôi rồi, đi ngay. Tối nay không say không về nhà. 

Đường hỏi: 

– Còn hai cô này? Có thể uống rượu được không? 

Băng Nhi đáp: 

– Ai không biết uống rượu là chó con đấy! 

A Thái cười: 

– Tửu lượng của cô không bằng con chó con mà cũng ham khoác lác. 

– Tửu lượng tuy không có, nhưng dám uống thì cũng không đến nỗi nào. 

Thế Sở quay sang kêu: 

– Thôi đừng dóc nữa, lần trước ai đã uống say rồi khóc kêu mẹ um sùm đấy? 

Băng Nhi trợn trừng mắt. 

– Đừng có xuyên tạc! Bác sĩ Đường đừng nghe lời kẻ muốn phá hoại danh dự người. 

Chúng ta đi tìm một cái quán nào đi! 

Tất cả đi đến một quán rượu. Kêu một chai Ngũ Gia Bì rót đầy ly thứ nhất rồi ly thứ hai 

rót đầy. Bác sĩ Đường nhìn ba người một chập rồi bắt đầu nói: 

– Các bạn có biết không, cái mà người ta nói “Sống như đang sống” là các bạn đấy. Từ 

khi biết quí vị, cuộc đời tôi như mở một cánh cửa rộng, những sự hỉ nộ ái ố trên đời đều 

mang sự mãnh liệt. Sự hưởng ứng cuộc đời thật kỳ diệu, thế giới phong phú quá. Thì ra 

...Tất cả các bạn đều rất đáng yêu. 

– Vậy thì cạn ly nào. 

Băng Nhi nói lớn rồi ực thêm một ly. Ngay từ ly đầu tiên cô bé có vẻ say. 

Thế Sở tiếp theo: 

– Cạn ly. 

Thứ hai, thứ ba rồi ly thứ tư. Tối hôm đó bốn người đã uống cạn một chai rượu. Rượu đã 

khuấy động không khí, đưa khoảng cách giữa người với người lại gần nhau hơn. Đường 

chỉ nhớ rằng mình hôm đó bỗng nhiên nói quá nhiều! 

Cười cũng nhiều. Còn Băng Nhi hết ly này đến ly khác một cách hào phóng như một đứa 

con trai, chỉ mấy ly là cô quay sang A Thái thách: 
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– Nào chúng ta oẳn tù tì nào! Ai thua phải uống. 

Thế là cuộc đua bắt đầu. Đường chưa hề thấy cảnh hai cô gái đua nhau uống rượu. Chàng 

mở mắt ngạc nhiên nhìn hai khuôn mặt đỏ gấc: 

uống, uống, uống ... 

– “Kéo” này! “kéo” này. 

– “Búa” này! 

– “Bao” này! 

Đường không nhịn được cười to. Thế Sở nâng ly lên. 

– Bác sĩ ... 

– Gọi tôi là Lý Mộ Đường. Anh xem kìa ...Tôi có tên mà. 

Thế Sở nghe theo: 

– Vâng! Lý Mộ Đường. Anh xem kìa ...giữa hai cô gái. Anh nói thật nhé. A Thái đẹp hay 

Băng Nhi đẹp? 

– Nói thật cả hai đều giống nhau. 

Thế Sở lắc đầu. 

– Không giống, hai người ở chung nên ý thích có thể giống nhau, nhưng về phương diện 

cá tính thì họ không giống nhau. Băng Nhi sôi nồi, A Thái dễ dịu dàng. Băng Nhi nổi bật, 

còn A Thái dễ gần gũi. Băng Nhi giống như lửa, còn A Thái giống như nước. – Thế Sở 

rót thêm một chung rượu tiếp – Nếu anh sống với họ một thời gian anh thấy là họ rất 

đáng yêu. Nếu tôi có thể bằng một mũi tên bắn trúng đôi chim thì tuyệt. 

Đường nói: 

– Anh đã say rồi. 

Thế Sở lắc đầu. 

– Không, tôi chưa say. Với tôi tư tưởng của xã hội cũ đều đáng bôi bác. Chỉ có chế độ 

đang thê là tuyệt, nhất là sau khi xem xong bức tranh “ chín mỹ nữ”. 

của Đường Bá Hổ Băng Nhi lại thua, cô rót đầy một ly rượu, quay sang nâng cao đổ lên 

đầu Thế Sở hét lớn: 

– Đệ nhất Mỹ Nương xin chuốc rượu chàng! 

A Thái bắt chước theo, cũng rót đầy một ly rượu, đổ từ đầu Thế Sở xuống, lớn tiếng – Đệ 

nhất Mỹ Nương xin chuốc rượu chàng! 

Băng Nhi rót tiếp ly rượu thứ ba, Thế Sở biết là gặp phải chuyện chẳng lành. 
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Hai tay ôm lấy đầu chịu thua. Những giọt rượu chảy từ đầu xuống thấm ướt cả mặt và áo. 

Anh bước qua, tay mặt ấn Băng Nhi tay trái ấn A Thái. 

Mấy cô có biết thi sĩ Lý Bạch không? Tôi thích nhất là hai câu thơ sau đây của Lý Bạch: 

“Cựu hoài dật hưng trán tư phi, dục thương thanh thiên lão nhật nguyệt”. Thi sĩ này có dã 

tâm rất lớn. Ông ta muốn lên trời, tay trái ôm lấy mặt trời, tay phải giữ lấy mặt trăng. Thế 

Sở tôi khoái nhất ông ta ở đó. Bây giờ thì mặt trăng và mặt trời đều ở hai bên tôi. 

Thế Sở cười lớn, lắc mạnh đều khiến những giọt rượu bay lên người A Thái và Băng Nhi. 

Các cô có bao giờ nghe nói là mặt trăng và mặt trời cũng bị mưa không? 

Băng Nhi và A Thái nhìn nhau cười to. Đường thở phào, nói thật lúc đầu chàng hơi lo, 

chàng tưởng chừng như ngòi nổ của cuộc chiến lại bắt đầu, chàng chỉ sợ là buổi uống 

rượu vui vẻ này lại bị đổ vỡ. Nhưng hình như nguy cơ đã bay đi. Sung sướng, Đường 

nâng cao ly rượu lớn: 

Nào, mời tất cả cạn ly nào! 

Cạn ly! 

Kết quả tất cả đều say, say một cách khủng khiếp. Đường không nhớ nổi tối hôm ấy 

chàng đã làm thế nào trở về được phòng mạch. Hình ảnh cuối cùng mà chàng nhớ được là 

bốn người đã tựa vào nhau loạng choạng trên phố, riêng Băng Nhi vừa đi vừa hát, điệp 

khúc lặp lại mãi bốn câu. 

“Và thế này, em đã cùng anh đi đến góc trời Dẫm nát vạn núi cao, cùng anh ta xây nhà 

Và cứ thế em cùng anh đi khắp chân trời Dẫm nát đi ngày với tháng, để tóc đen thành đầu 

tóc bạc”. 

  

hết: Chương 5
 



 42

 
QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 6 

 

Và như vậy ở đời thường khi tình cảm con người chỉ bắt đầu bằng một chữ “tình cờ”, gặp 

nhau, quen nhau rồi trở thành tri kỷ.  

Sau mùa mưa thì Băng Nhi, A Thái, Mộ Đường và Thế Sở đều trở thành bạn khắng khít. 

Mưa qua khô đến, sự qua lại thường xuyên hơn. Đường thường qua nhà “ảo tưởng” ngồi, 

cũng như đám Băng Nhi cũng thỉnh thoảng ghé qua phòng mạch. Mùa khô đã đến, những 

cuộc đi chơi xa ngoài trời. Có nhiều lúc Đường nghĩ đây là một cuộc kết hợp tương xứng 

Thế Sở với Băng Nhi, còn A Thái với chàng, nếu có một sự kết hợp tiếp theo cũng là 

chuyện tự nhiên. Nhưng thật ra, chẳng hiểu sao dù cả hai không gì ngăn cách nhưng mỗi 

lần ngồi bên nhau chuyện vãn là đề tài lúc nào cũng vờn quanh Thế Sở với Băng Nhi. A 

Thái kể tỉ mỉ cho Đường nghe chuyện cô ta với Băng Nhi ra sao? Rồi chuyện tình giữa 

Băng Nhi với Thế Sở như thế nào? 

– Tôi với Băng Nhi là bạn cùng lớp ở đại học khăng khít nhau ngay từ đầu. 

Nhà cô ấy ở Cao Hùng. Còn tôi thì ở Đài Nam, chúng tôi lại chung phòng trong ký túc 

xá, tốt nghiệp xong chúng tôi cùng được tuyển dụng vào xí nghiệp lắp ráp điện tử làm 

việc, thế là hợp nhau mướn phòng trọ. Tình cảm bạn bè còn khăng khít hơn chị em ruột 

thịt. 

A Thái đưa tay lên vuốt tóc, đó là thói quen, mái tóc dài và đen nhánh, từ lúc Băng Nhi 

cắt ngắn tóc. Cô ấy có vẻ ganh tị với mái tóc dài của bạn, thường rịt lấy tóc A Thái réo: 

– A Thái! Bạn bè có phúc đồng hưởng, có họa cùng chia. Tại sao tóc tôi cắt ngắn rồi mà 



 43

cô chưa chịu cắt? 

Mặc Băng Nhi đòi hỏi, A Thái vẫn tiếc rẻ mái tóc dài của mình. 

– Băng Nhi là cô gái rất nhiệt tình, dễ cười, dễ khóc, dễ quậy. Cô ấy lại đẹp, thời còn là 

sinh viên biết bao bạn trai đeo đuổi ...Lạ một điều cô ấy chẳng để ý một ai ...Riêng tôi thì 

– A Thái cười thật thà – Tôi có đến hai bạn trai, nhưng rồi cũng không đến đâu cả. Anh 

biết không, mấy ông sinh viên họ chưa trưởng thành, hơi trẻ con ...Thành thử kết bạn một 

thời gian, mới thấy họ còn hôi sữa. 

Lúc tôi có bạn trai Băng Nhi thường cười tôi cho tôi là cả nghi. Không ngờ, vừa ra 

trường, trong một buổi dạ hội Băng Nhi đã đụng ngay Thế Sở và tuyên bố với tôi là đã 

bắt đầu yêu ...Và từ đó quay cuồng trong biển tình yêu điên cuồng, yêu vội. Thế Sở thì 

anh biết rồi, đẹp trai, cao lớn, ăn nói lịch thiệp, hiền, dễ thương ...Đáng yêu lắm, có điều 

hơi ...đào hoa. Nhưng mà đàn ông đẹp trai nào lại không bay bướm? Nhất là có tài nữa 

...Chưa kể là cái môi trường của Đài truyền hình ...Lúc nào cũng tràn ngập chuyện phong 

lưu ...Rồi tin đồn ...Trong lúc Băng Nhi yêu ...lại yêu bằng tất cả trái tim, không phân tích 

thiệt hơn. Vì vậy mối tình của họ lúc nào cũng khiến cho người khác đứng tim. Không 

biết rồi kết cục chuyện tình sẽ ra sao? 

Đúng là mối tình giữa Băng Nhi và Thế Sở làm mọi người đứng tim. 

Một buổi hoàng hôn tháng bảy, trời rất nóng. Phòng khám bệnh đầy bệnh nhân. Chu 

Châu và Nhã Bội bị quay mệt nhừ. Giữ lúc đó A Thái xông vào nói lớn: 

– Anh Đường, đến ngay, hai người lại nổ to chuyện nữa kìa! 

Đường giật mình. Kinh nghiệm cho chàng thấy, khi A Thái đích thân đến cầu cứu thì tình 

hình phải nghiêm trọng lắm. Đường dặn dò Chu Châu: 

– Đừng phát thẻ nữa nhé! Người nào xem bệnh rồi thì cô phát thuốc, những người có thẻ 

rồi mà chưa khám thì cô hẹn mai! Cô mời họ mai đến đi. 

Và Đường theo A Thái phóng sang cao ốc “Đại Đế”. Mới đặt chân đến cửa, cảnh tượng 

đã khiến chàng bàng hoàng. Cả gian phòng là một bãi chiến trường, bình hoa, đồng hồ 

treo, đèn bàn, kính soi, bàn ghế, sách vở, đổ tứ tung trên nền nhà, ngay bức bình phong 

cũng gãy sứt nhiều mảnh. Hiện giờ thì hình như cuộc chiến đã tàn. Gian phòng yên lặng 

một cách dễ sợ. Đường nhìn kỹ mới thấy Thế Sở ngồi giữa đống sách báo, bất động. 

Không biết còn sống hay chết. Còn Băng Nhi ở đâu chả thấy? 

A Thái hét lớn: 
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– Vậy là nguy rồi! Chắc họ chết cả rồi! 

A Thái chạy tới nắm vai Thế Sở lắc lắc: 

– Thế Sở! Thế Sở! Anh làm sao thế? Còn sống chứ? 

Thế Sở ngồi thẳng lưng dậy, vết sưng đỏ trên trán, vết cào trên mặt, áo rách tả tơi, không 

có vết thương nặng nào khác – anh đẩy A Thái ra mệt mỏi. 

– Tôi sống sờ sờ ra đây chứ có chết đâu mà rủa? 

– Thế còn Băng Nhi? 

– Băng Nhi hả? – Thế Sở có vẻ giận dữ - Cô ta núp trong phòng khóa cửa lại, tôi làm sao 

biết, chắc có lẽ đang cắt mạch máu tự tử không chừng. 

Có tiếng Băng Nhi từ phòng vọng ra: 

– Tôi không cắt mạch máu đâu, tôi sẽ tự thiêu cho xem! 

Đường nghe không rõ: 

– Gì? Cô ấy nói gì? 

– Cô ấy sẽ tự thiêu! 

Đường xanh mặt, lúc ấy đột nhiên A Thái la lớn: 

– Không xong rồi anh Đường ơi! Băng Nhi nó làm thật đấy! Thế Sở sao bê bối vậy? Hãy 

nhìn vào khe cửa xem, nó đang làm thật đấy! 

Đường nhìn về phía cửa phòng, chàng xanh mặt, từ khe cửa bên dưới, từ lỗ khóa, khói 

đang xông ra. Đường dùng vai tông mạnh lên gọi to: 

– Băng Nhi! Đừng giỡn nghen! Mở cửa ra mau! 

A Thái cũng dộng cửa rầm rầm. 

– Băng Nhi! Mi đừng ngu xuẩn như vậy! Nếu mi thiêu mà chết thì không nói gì, bằng 

ngược lại, giống như quỷ Dạ Xoa thì sao? 

– Sặc! Sặc! Chắc chắn là tôi sẽ chết! ....- Băng Nhi vừa ho vừa cả quyết – Các bạn cứ yên 

tâm, tôi đã quyết định tự thiêu, thì không những chết thôi mà thành tro, phải tan biến tất 

cả! 

Khói trong phòng xông ra nhiều hơn. Tiếng ho sặc sụa của Băng Nhi càng lớn, tình hình 

có vẻ nguy ngập. Đường hối: 

– Thế Sở! Gọi cứu hỏa ngay! 

Thế Sở nhìn về phía khe cửa, tay vuốt mũi. Khói xông vào làm chàng chảy nước mắt. 

Tình hình quả thật nghiêm trọng nhưng chàng vẫn cứng: 
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– Cô ấy muốn chết thì cứ để cô ấy chết! 

A Thái thất thanh: 

– Thế Sở, không có án mạng anh không yên tâm phải không? Còn chần chừ gì nữa mà 

không đến giúp chúng tôi phá cửa? 

Thế Sở vẫn đứng bất động, mặt đỏ gay trừng trừng nhìn về phía khói. Đường luýnh 

quýnh thét lớn qua khe cửa: 

– Băng Nhi! Cô đừng có điên như vậy. Trên đời này không có cái chết nào đau đớn bằng 

cái chết tự thiêu! Chết thiêu trông dễ sợ lắm, đen đúa cong queo ghê lắm, cô đừng có 

khùng điên, hãy mở cửa ra mau! 

– Tôi đã quyết định chết thật đau đớn, Sặc! Sặc! ....Tôi muốn thành tro bụi ...Sặc! Sặc! 

....Tôi vẫn không quên mối hận này, nó sẽ biến thành khói mây ...Tôi vẫn không quên 

...Bây giờ đã cháy đến chân rồi. Tốt lắm! Tốt lắm! 

Thế Sở có vẻ không nhẫn nại được nữa hét to: 

– Băng Nhi! Em điên rồi hả? Em điên thật rồi hả? Thế Sở xông đến, dáng cao lớn đầy sức 

lực của chàng đẩy mạnh vào cửa, vừa đẩy chàng vừa la: 

– Em điên rồi, điên thật rồi, chết thiêu đau đớn lắm em biết không? Em đúng là đồ điên, 

đồ khùng, đồ ngu! Mở cửa ra mau nào? 

“Bùm” cánh cửa bị sức đẩy của ba người mở bật ra. Nhưng cảnh bên trong phòng lại làm 

tất cả ngỡ ngàng. Thì ra Băng Nhi đang ngồi tỉnh bơ trên thảm đang bỏ những chiếc quạt 

bàn đến hướng về phía cửa. Trông thấy Thế Sở đẩy cửa vào cô ta có vẻ hể hả. 

– Nào Thế Sở, anh bảo là anh muốn tôi chết, nhưng thật ra anh đâu đành lòng để tôi chết 

đâu? 

Thế Sở tức đến độ muốn thở khói ra lỗ mũi. Mắt trợn trừng, mặt đanh lại. 

– Cô ...Cô ...thật là ... 

Băng Nhi nghiêng nghiêng đầu cười tỉnh bơ. 

– Để tôi cháy thành tro anh đau khổ lắm không? Anh sợ tôi chết phải không? 

Bởi vì anh không thể sống thiếu tôi phải không? 

Thế Sở nghiến răng: 

– Em đúng là thứ vô liêm sỉ. 

Đột nhiên Thế Sở xông tới chụp lấy cánh tay của Băng Nhi đẩy vào lửa. 

– Chết này! Chết này! Cô muốn thiêu, tôi cho cô thiêu này! 
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Băng Nhi cắn chặt môi yên lặng. Đường vội vã phóng tới kéo tay Băng Nhi ra. Những 

ngón tay trắng nõn của Băng Nhi đã bị bỏng đỏ. Đường tức giận thở ra: 

– Như thế này đủ chưa? Quý vị đâu phải trẻ con mà lại quậy nhau đến thành thương tật 

mới chịu? 

Thế Sở trừng mắt nhìn Băng Nhi nhấn mạnh từng chữ một: 

– Xong rồi, Băng Nhi, tôi phải nói rõ cho cô biết chuyện của chúng ta coi như chấm dứt. 

Từ nay về sau cô sống đời cô, tôi sống đời tôi. Cô đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng điện 

thoại cho tôi. Tôi thề là sẽ không nhìn đến mặt cô nữa. 

Nói xong Thế Sở quay lưng đi. A Thái bận rộn dập tắt lửa rồi đi mở cửa sổ để khói thoát 

ra ngoài. Thấy Thế Sở bỏ đi thật cô vội chạy tới chặn lại cười hỏi: 

– Anh đi thật ư? Chuyện cãi vã của quí vị là chuyện bình thường, có gì quan trọng vậy? 

Làm ơn ở lại đây, quí vị làm tùm lum thế này thì phải ở lại dọn dẹp chứ đi đâu? 

Băng Nhi ấm ức: 

– Hãy để cho anh ấy đi đi, người ta đang cần gặp Lục Phong đấy. 

– Vâng, tôi đang cần gặp Lục Phong. Không những chỉ có Lục Phong mà còn Giang Tiểu 

Huệ, Kha Mộng Lan,Tiêu Mỹ Cầm ...Thế Sở xổ ra một loạt, xong gằn giọng – Người mà 

tôi không muốn gặp bây giờ là cô đấy. 

Băng Nhi đứng bất động, mặt thất sắc: 

– Anh nói thật chứ? 

– Đương nhiên là nói thật. Bạn gái thì tôi có thiếu gì, đâu phải chỉ có một mình cô? Nói 

thật, từ lúc gặp cô tới giờ xúi quẩy quá. Cô nghe rõ này, Băng Nhi tôi đã chán cô lắm rồi. 

– Thế Sở! – Đường kêu lên. 

A Thái cũng hét lên: 

– Thế Sở! 

Trong khi Băng Nhi rắn lại. 

– Anh bảo là. ....anh đã chán tôi à? 

– Vâng! – Thế Sở lớn tiếng – Tôi đã quá chán. Băng Nhi cô biết cô thế nào không? Cô 

chỉ là một đứa trẻ mới lớn, không lớn nổi. Lúc nào cô cũng sống đầy kịch tính. Bây giờ 

tôi mệt mỏi lắm rồi, nói chuyện tình yêu với cô quá mệt mỏi. 

Tôi muốn nói lời vĩnh biệt cô! 

Nói xong Thế Sở quay lưng định bước ra. A Thái ngăn lại, khuôn mặt cười, mở miệng 
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định nói thì Thế Sở lên tiếng trước: 

– A Thái, cô không muốn tôi rời khỏi đây à? 

– Không, anh đừng nên đi! 

– Vậy thì A Thái, nếu đó là ý của cô thì tôi sẽ ở lại. Nhưng việc ở lại này không phải là 

Băng Nhi mà là cô! 

Như một quả bom nổ, mặt A Thái tái hẳn, cô lắp bắp: 

– Anh ...anh ...định giỡn chơi hả? 

Thế Sở trầm giọng: 

– Cô biết là tôi không thích nói đùa. A Thái, em là người rất thông minh, em phải biết 

điều tôi nói là thật, mỗi lần tôi đến đây phải chỉ là vì có Băng Nhi đâu? 

Gian phòng đột nhiên rơi vào không khí im lặng đáng sợ. A Thái mở choàng mắt kinh 

ngạc. Dáng dấp cao lớn của Thế Sở vẫn sừng sững đứng yên. Băng Nhi như trời trồng, 

riêng Đường thì nhận thấy đây phải là lúc đột phá cái không khí chết cứng này, nhưng 

không hiểu sao chàng vẫn không mở miệng được. 

Cuối cùng, người mở miệng đầu tiên là Băng Nhi. 

– A Thái này! – Băng Nhi nhỏ nhẹ nói, A Thái ngơ ngác quay đầu lại. Băng Nhi nắm tay 

A Thái run giọng. – A Thái! Mi vẫn là bạn thân nhất của ta, ta muốn nói cho mi biết, bất 

cứ chuyện gì xảy ra trong đời này, thì tình bạn của chúng ta vẫn là tình bạn. 

A Thái thở gấp, những giọt nước đang muốn rơi. 

– Băng Nhi, bạn đừng nên nghĩ là tôi ... 

– Không! – Băng Nhi cắt ngang, khuôn mặt nghiêm túc – Đừng giải thích gì cả, tôi hiểu, 

tôi biết hết. Quay sang Thế Sở, Băng Nhi im lặng một chút rồi nói tiếp – Anh cứ ở lại, tôi 

đi đây. Băng Nhi bước tới nắm tay Đường – Anh Đường! Tôi có thể đến nhà anh tạm 

lánh nạn được không? Tôi không tự tin lắm, nếu không gỡ được thế bí này, chắc tôi phải 

tự thiêu thật đấy. 

Đường như sực tỉnh ra. 

– Được! Được chứ Băng Nhi, chúng ta cùng đi nào. 

A Thái nước mắt ràn rụa. 

– Không được! Băng Nhi! Mi không thể bỏ đi được, giữa tình thế này mi đi rồi sao? Khi 

không rồi đẩy tôi vào cuộc chiến của hai người. Tôi phải đi, đi khỏi đây mới đúng. 

Thế Sở nghẹn giọng: 
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– Được rồi! Không ai phải đi khỏi đây cả. Từ đầu đến cuối chỉ có tôi là người đúng ra 

phải đi! Thôi tạm biệt! 

Thế Sở mở cửa và đi nhanh ra ngoài. Tất cả mọi người chẳng ai thèm giữ anh ta lại. Gian 

phòng tràn ngập sự im lặng. Băng Nhi lặng lẽ bước tới salon cúi đầu nhìn chằm chằm 

xuống những mảnh pha lê vỡ. A Thái đi theo và ngồi xuống cạnh Băng Nhi, đặt tay lên 

vai Băng Nhi nói khẽ: 

– Anh ấy cố tình chọc tức mi, đừng tin những lời anh ấy nói. 

Băng Nhi ngẩng đầu lên nhìn A Thái rồi đột nhiên òa khóc lớn. Ôm chặt lấy A Thái, 

Băng Nhi nói: 

– Tôi không thể cùng một lúc bị mất cả tình yêu và tình bạn, như vậy tôi sẽ chết. A Thái, 

tôi không thể mất bạn. 

– Ta bảo đảm với mi là mi chẳng bao giờ mất ta. – A Thái vội vã nói, cô cũng bắt đầu 

khóc. – Chỉ tại những lời nói bậy bạ của anh chàng điên ấy. 

Băng Nhi vẫn sướt mướt: 

– Vấn đề ở chỗ không phải là những lời nói bậy bạ đó mà là ...Tôi đã bị mất tất cả rồi! 

Băng Nhi vùi đầu vào lòng A Thái. Đường nãy giờ vẫn đứng yên, chàng không hiểu mình 

đóng vai trò gì trong vở kịch này? Chàng chỉ biết là khi thấy hai cô gái ôm nhau khóc 

sướt mướt thì tim chàng cũng thót lại, nước mắt như muốn dâng lên mi ... 

  

hết: Chương 6
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 8 

 

Ba ngày kế tiếp, mỗi khi tan sở là Băng Nhi đến phòng khám của Đường ngay. Trước đây 

ba bữa ăn trong ngày của Đường đều rất đơn giản, sáng một miếng bánh mì kẹp thịt, một 

ly sữa tự pha coi như xong. Buổi trưa và bữa ăn tối do chu Châu và cô Tú gọi hộ từ tiệm 

cơm ngoài phố “thức ăn chế biến sẵn” là sản phẩm cực thịnh của xã hội hiện đại, chuyên 

cung cấp cho giai tầng bận rộn suốt ngày. Dù phòng khám có trang bị bếp núc và phòng 

ăn, nhưng lúc nào cũng bỏ trống.  

Tối nào khoảng sáu, bảy giờ là Băng Nhi cũng đến. “Thức ăn chế biến sẵn”. 

được gọi thêm một phần, Băng Nhi ngoan ngoãn tham dự xong là ở lại trong Phòng phụ 

sắp xếp sách báo vương vãi bởi bệnh nhân. Nếu có bà mẹ nào cùng dẫn con đến thì nàng 

phụ giúp chăm sóc trẻ con, có điều ít khi Băng Nhi vào phòng bệnh. Điều này sau đó 

Đường mới biết Băng Nhi sợ kim tiêm và máu. Sự hiện diện của Băng Nhi làm cho 

không khí phòng khám thay đổi. Chu Châu nói: 

– Thế này thì chắc sắp rồi. 

Nhã Bội hỏi: 

– Sắp gì? 

– Thì bác sĩ Đường của chúng ta sắp vào vòng rồi. 

– Sắp gì mà sắp, đã rồi chứ! 

Hai cô gái được dịp cười khúc khích. Nhã Bội hỏi: 

– Thế còn ao cá của mi đến đâu rồi? 
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– Cũng đâu bỏ trống, mấy tuần nay ông anh tao đưa mấy ông bạn đồng nghiệp chủ nhật 

nào cũng xuống câu. Tuần trước mới câu được con cá tám cân, ba người hợp lực mới kéo 

nổi lên bờ, vui dễ sợ .... 

Câu chuyện cái ao cá của Chu Châu lảng vảng bên tai, nhưng bây giờ đã thật xa, thật xa 

với Đường. Không biết đến bao giờ chàng mới có dịp đến đó. Bất giác Đường nhìn ra cửa 

sổ nhìn đồng hồ. Giờ này sao Băng Nhi chưa đến? Cái tâm trạng chờ đợi lúc nào cũng 

ngập đầy trái tim, ngập đầy suy nghĩ của Đường. 

Suốt ba ngày Đường như ở trên trời. 

Băng Nhi bình thản ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đợi. Hôm nào cũng ngồi đến 

khuya, nếu không có việc gì làm thì cô ta đọc sách, đọc một cách chăm chú. Đến độ 

nhiều lúc Đường chẳng dám tin đấy là cô gái đã từng “quậy”, từng uống thuốc độc dược, 

từng coi nhẹ cái sống, từng hét, từng la ...Ba hôm đó Băng Nhi có vẻ dịu dàng, dễ thương 

như một nữ tu. 

Mỗi tối, sau khi công việc khám bệnh của Đường kết thúc, họ thường kéo nhau lên lầu. 

Cửa vừa khép lại là Băng Nhi sà vào lòng chàng kề môi bên tai: 

– Em nhớ anh, nhớ anh quá! 

Cả người Đường nóng bừng lên vì sự cuồng nhiệt của Băng Nhi. 

– Nhưng anh ...anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà? 

– Vẫn bên cạnh? Mặt trời tinh tú ...Tất cả vẫn ở trong tầm mắt ta. Anh là bác sĩ anh biết 

cái nhìn của con người đến đâu. Nhưng bên cạnh không có nghĩa là ...có lẽ là anh không 

hề nghĩ tới em. 

– Ai nói là anh không hề nghĩ tới em? – Đường siết chặt Băng Nhi. – Mỗi sáng khi mở 

mắt ra là anh đã nghĩ tới em, mãi năm sáu giờ chiều là lòng anh bắt đầu bồn chồn, nhìn ra 

cửa mấy lần. Mỗi lần có người đẩy cửa là anh nghĩ đến em ...Nếu biết tình yêu biến con 

người thành ngơ ngẩn như vậy, tốt nhất đừng nhảy vào. 

– Bây giờ anh thấy ân hận à? 

– Không, mới lạ! 

Và tiếp đó là nụ hôn, nụ hôn nồng cháy, nụ hôn nồng nàn ...nụ hôn say đắm ...Họ chìm 

trong mơ ...Nhưng rồi lúc nào cũng vậy Băng Nhi cũng kịp thoát khỏi vòng tay Đường, 

nàng đi nấu nước, pha trà ...xoa bóp ...khiến những cơ bắp của Đường thư giãn. 

Có một lần Băng Nhi có vẻ lúng túng, ngập ngừng một chút. 
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– Anh cũng biết, em không phải là người có tính bảo thủ, anh lại có vẻ hời hợt chi li, vì 

vậy trên phương tiện trách nhiệm tình cảm của chúng ta phát triển quá nhanh, anh lại 

từng nói sự hiểu biết của em về anh chưa nhiều nên nhiều khi ...em thấy không muốn để 

anh bận tâm về em rồi hối hận. 

Băng Nhi có vẻ rành tâm lý quá. 

Hai tiếng đồng hồ còn lại hôm ấy họ đã sống êm đềm, ngọt ngào trong hạnh phúc. Thảo 

luận về tiểu thuyết, về cuộc đời, về dĩ vãng của từng người, về tương lai lý tưởng và trách 

nhiệm ...Thời gian trôi nhanh, để giấc ngủ của Đường điều độ, lúc nào Băng Nhi cũng rời 

phòng trước khi đồng hồ gõ một giờ khuya. Chưa bao giờ Đường thấy hạnh phúc như lúc 

này. Không uống rượu mà say. Ý say như lởn vởn, lảng vảng trong phòng. Ánh mắt Băng 

Nhi như rượu, cụ cười như rượu. Nhất cử nhất động của nàng đều làm cho chàng say. Đôi 

lúc một mình Đường giật mình khi phát hiện ra sự cuồng nhiệt của chính mình. 

Nhưng nếu có những người đi trong lòng người đẹp thì cái chết cũng không đán hận. Một 

tư tưởng thật lãng mạn. Bệnh lãng mạn là chứng bệnh lây. Băng Nhi có giọng hát hay, 

âm thể lẫn một chút trẻ con. Đường không làm sao quên được bài hát “Và cứ thế em cùng 

anh đến tận chân trời” mà hôm uống rượu say Băng Nhi đã hát, nhưng từ khi đó đến nay, 

chưa bao giờ Đường nghe lại được bài đó, dù Băng Nhi vẫn thích hát. Mỗi lúc bên nhau, 

Đường ngồi trên ghế, Băng Nhi ngồi dưới thảm tựa đầu trên đầu gối chàng, miệng hát 

nho nhỏ. Đường không rành lắm những bản nhạc mới, có điều chàng biết bài hát rất tình 

cảm. 

– Em hát bài gì đấy? 

– Bài “Bây giờ em mới hiểu”. 

– Bài gì? 

– “Bây giờ em mới hiểu” – Băng Nhi lặp lại, đôi mắt sáng long lanh quyến rũ. Nàng hát 

lớn hơn: 

Bây giờ em mới hiểu Trời có hoảng sợ, đất có già Nhưng ân tình tao ngộ Mãi mãi bên 

nhau Bây giờ em mới hiểu Dĩ vãng là khói mây Mộng xưa có tàn Nhưng anh và em Mãi 

mãi bên nhau đến bạc đầu Băng Nhi hát xong, đặt tay lên gối nói dịu dàng. 

– Anh Đường, hãy chấp nhận cho em một giấc mơ cuộc sống mới bên anh, anh nhé! 

Băng Nhi! Những đợt sóng nhỏ nhấp nhô trong tim Đường hợp lại thành cơn sóng ào ạt 

tràn ngập. Băng Nhi! Băng Nhi. 
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Ngày thứ tư, A Thái đến tìm Đường, đó là ngày thứ bảy. Mười một giờ trưa phòng khám 

đã đóng cửa, cô Lan và cô Mẫn đã về nhưng Đường chưa khép cửa. Chàng nghĩ là Băng 

Nhi sẽ đến. Trong lúc chờ đợi thì A Thái đến, vừa bước vào cửa A Thái nói ngay: 

– Anh Đường, tôi có thể nói chuyện với anh một chút chứ? 

Đường bảo chàng rất vui khi A Thái đến. Mấy ngày nay chàng đã khuyên Băng Nhi nên 

làm lành với A Thái, đừng giận hờn nữa, nhưng Băng Nhi cứ thở ra. 

– Nếu giận được cũng đỡ, anh biết tính em không giận dai. Nhưng vấn đề ở đây là bọn 

em vẫn cùng nói chuyện, cùng đến sở, có điều tình cảm vui vẻ xưa kia đã mất. 

Đường nghĩ, về cơ bản bạn bè thì giữa hai người con gái vẫn còn đó. Chỉ tại thời điểm 

này, bức tường ngượng nghịu vẫn chưa phá vỡ được. Bây giờ A Thái đã đến, chỉ cần có 

sự hiện diện của Băng Nhi là chàng sẽ mời hai người dùng cơm, biết đâu ...tình cảm sẽ 

nối lại như xưa. 

Đường vui vẻ: 

– A Thái, ngồi đây uống ly cà phê nhé, đợi tí Băng Nhi đến chúng ta sẽ cùng ăn, tôi biết 

cô thích ăn đồ biển lắm. Chúng ta cùng đến nhà hàng Hoa Mai nhé. 

A Thái ngẩn ra có vẻ bất an: 

– Ồ! Băng Nhi sắp đến rồi à? 

– Vâng, cô ấy sẽ đến. 

A Thái lắc đầu: 

– Vậy thì tôi đi đây. 

Đường chặn lại cười nói: 

– Cô vừa bảo là cô có chuyện cần nói với tôi cơ mà. 

– Thôi để hôm khác. 

Đường nhiệt tình: 

– Đừng đi, đừng đi. Giữa hai người có việc gì vậy? Tại sao phải làm khổ nhau như vậy? 

Băng Nhi khi đến đây đều nói cô với vẻ bứt rứt. Thật ra thì cô ấy đâu có trách gì cô. 

A Thái ngẩng lên nhìn thẳng vào Đường với đôi mắt lạ. 

– Anh Đường ...anh với Băng Nhi yêu nhau à? 

Đường bối rối: 

– À ...có lẽ vậy. 

– Tại sao lại có lẽ. Có hay không có? 
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Đường thành thật: 

– Vâng, thì có. 

A Thái kêu lên: 

– Anh Đường, anh không cảm thấy là đột ngột lắm sao? Không thể như vậy được, chuyện 

không bình thường. 

Đường ngồi thẳng dậy: 

– Bình tĩnh nào, cô nghĩ là tôi với Băng Nhi không có quyền yêu nhau à? 

A Thái lắp bắp: 

– Không phải như vậy, anh phải sửa tên lại là Vô Thể Đường mới đúng, anh đã làm một 

việc rất hoang đường, vô thể thống. 

Đường nổi nóng: 

– Sao vậy? Thế Sở có quyền yêu Băng Nhi, còn tôi thì không à? Tôi kém hơn hắn ư? 

A Thái cũng lớn tiếng: 

– Không phải? Chẳng lẽ anh không biết là chuyện cãi nhau giữa Băng Nhi và Thế Sở chỉ 

có tính cách tạm thời. Họ cắn đắn nhau chỉ vài hôm rồi lại giải hòa, lúc đó rồi anh ăn làm 

sao, nói làm sao ... 

Đường bối rối: 

– Không, A Thái. Đến giờ này cô còn chưa biết Thế Sở đã nói lời yêu cô rồi à? Không lẽ 

mấy hôm nay, hai người không hẹn hò bên nhau à? 

A Thái đỏ mặt, lệ đọng ra khóe mắt: 

– Tôi chẳng có hẹn hò gì với Thế Sở nào cả. Mấy hôm nay tôi chẳng hề gặp anh ấy. Hôm 

cãi nhau với Băng Nhi anh ta cố ý đưa tôi vào cuộc ...Vâng, anh ta đã cố tình khiến Băng 

Nhi đau khổ. Lần nào cũng vậy, cãi nhau là họ triệt nhau bằng mọi ngôn từ, đủ cách 

...Không chừa một cách đay nghiến nào. Nhưng với họ đó là chuyện bình thường, còn 

riêng anh, anh là đồ khùng, đồ điên. Tại sao anh không đứng bên ngoài cho khách quan, 

anh nhảy vô làm chi? 

– Khoan nào ...ý cô muốn nói là tôi thừa cơ hội à? 

A Thái yên lặng không nói. Đường thẳng thắn: 

– A Thái này, tôi hiểu ý cô, tôi biết cô muốn khôi phục lại cục diện cũ, cô cho rằng 

chuyện giữa Thế Sở và Băng Nhi còn có thể hàn gắn. Còn tôi, tôi đã quậy xấu đi tình 

hình. Nhưng mà ...A Thái này, mỗi người đều có tình cảm riêng của mình. Thành thật mà 
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nói, với Băng Nhi tôi không tự chủ được. Vâng, có lẽ tình cảm giữa chúng tôi phát triển 

nhanh quá, đột ngột quá. Nhưng mà tất cả dù sao cũng đã xảy ra rồi. Riêng Thế Sở với 

Băng Nhi tôi nghĩ rằng đã kết thúc. Cô có nói tôi thừa cơ hội hoặc thừa nước đục thả câu 

gì cũng mặc vì ...vì tôi đã yêu Băng Nhi. 

A Thái ngẩn ra: 

– Anh yêu cô ấy ...cỡ nào lận? 

Đường thở dài: 

– Tôi không thích thổi phồng. Xưa tới giờ tôi cũng chưa từng yêu ai một cách cuồng 

nhiệt, sôi nổi, cũng như không tin có thứ tình yêu như vậy. Thế mà, không ngờ bây giờ 

lại ...Tôi biết nói làm sao bây giờ? A Thái, cô biết không? 

Tôi yêu Băng Nhi hơn chính bản thân tôi! 

– Trời đất! 

– Sao? A Thái? Cô không vui khi thấy tôi với Băng Nhi yêu nhau à? Ít ra thì Băng Nhi đã 

thoát khỏi sự đau khổ khi còn yêu Thế Sở. Cô không thấy là bây giờ Băng Nhi vui hơn 

trước sao? 

A Thái cắn nhẹ môi: 

– Thôi được. Tôi nghĩ rằng bây giờ có đồng ý hay không thì chuyện cũng đã rồi, có nói 

thêm gì cũng vô ích. Chỉ biết chúc mừng anh. – A Thái đứng dậy bước đi – Thôi tôi về, 

anh có vẻ tự tin lắm đấy. 

Suýt tí nữa thì A Thái đã chạm phải Băng Nhi đang đi vào. Thấy A Thái, Băng Nhi kinh 

ngạc: 

– Ồ! A Thái! 

A Thái vội vã chào: 

– Tôi phải đi đây, tạm biệt! 

Nhưng Băng Nhi đã chận ngang với nụ cười gượng: 

– Mi đi đâu? Thế Sở ở đằng ấy à? 

A Thái trừng mắt đứng lại: 

– Ban nãy tao đã nói chuyện với Đường. Giữa tao với Thế Sở chẳng có gì cả. 

Tao không hề gặp Thế Sở từ khi tụi mày đổ vỡ. Nếu tao nói dóc trời đánh tao đi. 

Băng Nhi vội vã nói: 

– Thôi đừng thề, đừng thề, làm gì xúc động vậy? Giả sử có đi nữa tao cũng không để tâm. 
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A Thái đỏ mặt: 

– Nhưng không có, tao đã bảo là không có gì cả, là không có gì cả ...Khi không rồi đặt 

chuyện kỳ cục. 

Băng Nhi chăm chú nhìn A Thái rồi choàng tay qua vai bạn nói nhanh: 

– A Thái, tao cho mi biết, bây giờ tất cả đổi thay rồi ... 

Quay sang Đường, Băng Nhi nói: 

– Anh Đường, anh có cho A Thái biết chuyện của chúng mình không? 

– Có, có, anh đã nói. 

Băng Nhi quay lại với A Thái, nụ cười rạng rỡ pha lẫn e thẹn. 

– A Thái, giữa chúng ta coi như không có gì hết. Hiện giờ tao rất sung sướng, rất hạnh 

phúc. Một cảm giác mà trước kia khi còn ở bên Thế Sở chưa hề có. 

Giữa tao với Thế Sở như có ngọn lửa nóng vậy, nó thiêu rụi dần cuộc sống, tạo sự đau 

khổ khôn nguôi. Điều này mi cũng thấy, mong là mi hiểu, còn với Đường thì ...Băng Nhi 

chậm rãi – Anh ấy khác hẳn, thận trọng, hiền hòa, có chiều sâu. Ở gần anh ấy tao cảm 

thấy yên tâm, hạnh phúc, an phận. Đó mới là điểm tựa mà người con gái nào cũng cần có. 

Đường như nín thở. Cám ơn em, cám ơn lập trường của em. 

A Thái vẫn chưa hết nghi ngờ: 

– Thật hở Băng Nhi? Có thật mi thấy hạnh phúc và không cần tới Thế Sở không? 

Băng Nhi ngẫm nghĩ: 

– Vết thương vẫn còn nhưng từ từ rồi nó sẽ lành. Nói theo nghề của anh Đường thì vết 

thương nào cũng có thẹo nhưng chắc chắn nó sẽ lành. 

– Băng Nhi ưỡn ngực – Mi không thấy tao đang sống sung sướng hay sao? 

A Thái như được lây phải cái vui, cô gật đầu chấp nhận: 

– À, tuyệt thật Băng Nhi! Để ăn mừng diễn biến này, để ăn mừng mối tình mới này, tại 

sao chúng ta không làm một bữa tiệc vui? 

– đường cười to: 

– Tôi đã nói là chúng ta cần phải đi ăn đồ biển, uống rượu nữa nhá? 

– Đi. – Băng Nhi nói, một tay nắm lấy tay A Thái, một tay nắm lấy tau Đường. - Đến 

Hoa Mai đi, tôi thích nhất món cua biển ở đấy. 

Không khí vui vẻ như quay trở lại, tuy rằng cục diện không giống như ngày trước. Tình 
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bạn của hai cô gái nối lại khiến cho Đường cảm thấy vui tươi, chàng không còn đầu óc 

đâu nghĩ đến Thế Sở. 

  

hết: Chương 8
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 9 

 

Đó là một ngày cuối tuần khó quên. Ba người với một bữa ăn trưa thịnh soạn. Đường và 

Băng Nhi ăn nhiều nhất, chỉ có A Thái là tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi bóng đen ám 

ảnh. Cô nàng như có phần tư lự, lo lắng, miễn cưỡng.  

Trong bữa ăn thỉnh thoảng cô liếc nhìn Băng Nhi và Đường như muốn tìm thấy một sự 

trung thực. 

Để buổi tiệc được vui hơn, Đường gọi bia lon ướp lạnh, chàng đề nghị cả ba phải uống 

cạn. Có hơi men, không khí lập tức thay đổi, Băng Nhi nói huyên thuyên, nàng kéo A 

Thái lại gần nói: 

– Thái này, Đường tốt lắm. Anh ấy đã dạy cho ta được nhiều thứ mà trước kia ta chưa 

biết. Trước mặt anh ấy lúc nào ta cũng cảm thấy mình bé nhỏ. Sự uyên bác và chiều sâu 

của Đường khiến ta phải cần một thời gian dài mới có thể hiểu được. 

Đường buông đũa, chàng vẫn chưa thích ứng được với thái độ thổi phồng của Băng Nhi, 

chàng thấy ngượng ngùng. 

– Nữa rồi Băng Nhi, em lại bốc anh! 

Băng Nhi nhiệt tình: 

– Đúng là như vậy, em không hề bốc thơm anh. 

Đường lái sang chuyện khác: 

– Thôi được, các bạn thích ăn đầu cá không? 

Băng Nhi reo lên: 
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– Thích chứ, A Thái, chúng ta cùng chia nhé. 

Đường chia đầu cá ra làm hai, một nữa cho Băng Nhi, một nữa cho A Thái. 

A Thái vừa ăn vừa nhìn hai người. 

– Băng Nhi này, ta thấy mi như vừa sống lại. 

– Không phải đâu A Thái, mấy hôm nay ta đã suy nghĩ, ta cảm thấy là có lẽ ta yêu Đường 

từ lâu lắm rồi, có điều ta không biết. Bằng không làm gì chỉ trong ba ngày ta không thể 

rời xa anh ấy được? Còn nhớ lần đầu tiên đến phòng mạch thấy anh Đường từ tốn, ung 

dung làm việc ta có cảm giác như đó là một vị thần hộ mệnh. Sau đó bốn người chúng ta 

vui chơi thì Đường đã đóng nhiều vai trò khác nhau trong đời ta. Một vị thần cứu mệnh là 

một người an ủi giúp đỡ, lắng nghe lời kể lể. A Thái này, mi suy nghĩ thử xem trong cuộc 

sống nếu ta gặp được một người đàn ông có thể đóng đủ vai trò như vậy thì hỏi mi không 

yêu được không? 

Đường có cảm giác được tâng bốc lên trên trời xanh, A Thái lắng nghe rồi đột nhiên nói: 

– Anh Đường, đây là Băng Nhi mà tôi đã nói với anh. Một Băng Nhi sống cuồng nhiệt, 

qua lời nói của cô ấy, anh hẳn đã biết. Vì vậy anh hãy cố giữ cho thật chặt, hãy bảo vệ 

cho thật kỹ, đừng để cô ấy bị thương lần nữa. Nhưng đồng thời anh cũng phải cẩn thận, 

coi chừng kẻ bị thương lại chính là anh. 

Băng Nhi cười: 

– A Thái, mi cứ yên tâm. Anh Đường là bác sĩ, anh ấy sẽ không để ta bị thương, vả lại 

giữa anh Đường và Thế Sở cũng khác nhau, anh Đường hiền lành ... 

Quay sang Đường, Băng Nhi hỏi: 

– Rồi anh có làm em đau khổ không? 

Đường thành thật: 

– Cũng có thể, nhưng anh sợ chuyện ấy xảy ra lắm. 

– Không thể có chuyện đó được. Em biết nhìn thấy chú kiến bị thương anh cũng nhanh 

chóng băng bó vết thương cho nó nữa là em. 

– Đúng, chỉ vì cá tính của em nên anh sợ sẽ làm em khổ. Em lúc nào cũng thích tô điểm 

cho hy vọng, cho những gì em thích thành màu hồng, ngay chính anh em cũng lý tưởng 

hóa. Nhưng Băng Nhi ạ, anh chỉ là một người phàm, mà đã là người phàm thì làm sao 

không tránh khỏi khuyết điểm. Anh sợ rằng một ngày nào đó khi em phát hiện ra những 

khuyết điểm của anh em sẽ khổ đau. 
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Băng Nhi lắc đầu: 

– Không, ưu điểm và khuyết điểm của mỗi người đều không có tính chất tuyệt đối. Với 

người khác đó có thể là khuyết điểm nhưng biết đâu với em nó chẳng là ưu điểm. Sự lôi 

cuốn giữa người với người chẳng phải chỉ bằng ưu điểm. Có khi ngược lại. Anh yên tâm, 

chắc em sẽ không khổ với những khuyết điểm của anh. Nhưng còn nah, anh có sợ ngượ 

lại không? 

Đường cười gật đầu: 

– Khuyết điểm ai cũng có ...nhưng với em thì anh chỉ thấy có một thứ ...đó là cái má lúm 

đồng tiền. 

Băng Nhi cười lớn suýt tí đã lăn vào lòng A Thái, nàng nắm tay A Thái nói: 

– A Thái thấy không? Ông này bình thường ù ù cạc cạc nhưng đôi lúc cũng biết pha trò 

như nghệ sĩ hài ấy. 

A Thái nhìn Băng Nhi rồi nhìn Đường: 

– Tại sao hai người chưa đăng ký kết hôn? 

Băng Nhi ngẩn ra: 

– Kết hôn à? Sao lại sớm như vậy? 

A Thái hứng thú nói: 

– Không sớm đâu, không tới ba hôm mà hai người yêu nhau da diết như vầy, biến khuyết 

điểm của đối tượng thành ưu điểm cả, thì chuyện kết hôn chớp nhoáng đâu có gì lạ. Lấy 

nhau đi, tôi sẽ là nhân chứng cho. Tôi và Chu Châu được không? Lấy nhau sớm sẽ tránh 

được cảnh đêm dài thương nhớ. 

Đường ngẩn ra nhìn A Thái rồi quay sang Băng Nhi: 

– Đề nghị cũng hay đấy, em thấy thế nào? 

Băng Nhi do dự: 

– Anh nói thật chứ? 

– Dĩ nhiên. 

Băng Nhi lo lắng: 

– Nhưng mà ...nhưng mà ...cả chuyện trọng đại như kết hôn mà anh cũng chẳng cần sự 

đồng ý mẹ cha ư? 

Đường nói: 

– Lấy vợ là chuyện của cá nhân anh, cha mẹ có đồng ý hay không anh vẫn làm theo ý 
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mình. Nhưng đứng trên phương diện lễ phép, em cần theo anh về Đài Trung ra mắt cha 

mẹ anh cũng như anh sẽ về Cao Hùng ... 

Băng Nhi cắt ngang: 

– Không ...không ...em sợ chuyện đó lắm. Em ngán nhất những thủ tục rườm rà trong lễ 

nghi bình thường. Nào là phải làm quen với họ hàng hai bên, phải tiếp xúc với người 

ngoài đối tượng mình yêu ...phải cử hành lễ ...Bên cạnh đó còn tương chao cá mắm, sinh 

con đẻ cáị ....Ồ. ....- Băng Nhi khó khăn nói tiếp – Anh thấy đó, khuyết điểm em là ở chổ 

đó. Thế Sở nói rằng em chưa trưởng thành. 

Ồ không! Trong giây phút này không thể để bóng đen Thế Sở chen vào. 

Không, không thể để cho bất cứ bóng đen nào chen vào. Đường chồm qua nắm lấy tay 

Băng Nhi: 

– Này Băng Nhi, anh hiểu tất cả những điều em lo sợ. Chuyện đó không chỉ một mình em 

mà nhiều người cũng thế. Trước khi có sự chuẩn bị đầy đủ, anh sẽ không nhắc lại chuyện 

lấy nhau. Anh tán đồng đề nghị của A Thái chẳng qua chỉ muốn em biết tình cảm và 

quyết tâm của anh. Bất cứ lý do gì về phía anh, anh không bao giờ thay đổi. 

Băng Nhi lắp bắp: 

– Nhưng mà ...nhưng mà biết anh có đợi được không? Đợi em trường thành và chuẩn bị 

đầy đủ. 

– Được chứ, nhưng đừng bắt anh đợi lâu quá. 

– Lâu là bao lâu? 

– Ví dụ như một trăm, hai trăm năm. - Đường cười tiếp – Anh không thể chờ em như vậy 

được, vì lúc đó ta hẳn đã biến thành đất, mà anh không tin là giữa đất với đất lại có tình 

yêu. 

Băng Nhi cười: 

– Anh Đường, bây giờ em mới phát hiện ra là anh khéo ăn nói, phản ứng nhanh và suy 

nghĩ sâu. Anh có thấy là em nông cạn lắm không? 

– Nông cạn? Tại sao em nói vậy? 

– Vì em chưa bao giờ tự tin cả. 

– Em phải biết là kim cương đâu bao giờ tự biết là nó chói sáng đâu? 

A Thái không chịu được kêu lên: 

– Ôi! Sự có mặt của tôi có vẻ thừa thãi quá. Hai người nói chuyện làm tôi tự ti mặc cảm, 
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thôi xin phép rút lui vậy. 

Băng Nhi vội vàng giữ A Thái lại: 

– Không được, không được, chưa bao giờ chúng ta vui như vầy, làm sao mi bỏ đi được? 

A Thái lây cái vui, bây giờ nàng mới thật rõ chuyện giữa Đường và Băng Nhi thật. 

– Vậy thì mi cũng khéo lựa lời cho ta biết mi là kim cương còn ta là gì? 

– Mi cũng là kim cương. 

– Kim cương nát phải không? Dùng kim cương nát viền quanh để tăng giá trị viên kim 

cương lớn. 

Đường chen vào: 

– Tôi chịu thua, tôi đề nghị ta đi xem phim đi. Bây giờ tôi mới biết lời lẽ của hai người 

đàn bà có thể xé xác một người đàn ông. Đi, ta đi thôi ... 

– Hai người con gái cùng cười vang. Hôm ấy mọi người đều vui vẻ, họ cùng xem phim, 

dạo phố. Băng Nhi rất ái mộ điện ảnh, xem phim xong nàng vẫn còn tiếc rẻ: 

– Tất cả những thiên tài ở đời này đều chết dưới tay kẻ bất tài vô tướng: 

Trời đã tối, vì bữa ăn trưa quá thịnh soạn nên bữa ăn tối họ chỉ ăn nhẹ, ba tô mì là xong. 

Băng Nhi một tau nắm lấy tay Đường, một tay nắm lấy A Thái van nài: 

– Tối nay chúng ta phải về “ký túc xá nữ sinh” để biến nó thành căn nhà đúng nghĩa đi. 

A Thái không hiểu ý Băng Nhi muốn nói gì, nhưng trước sự nhỏ nhẹ của bạn và nụ cười 

của Đường nàng đồng ý ngay. Dĩ nhiên khi đó, họ đâu đoán được là trong căn nhà họ 

đang về, cái gì đang chờ đợi họ! 

Vừa đến cao ốc Đại Đế lên lầu tư, A Thái là người tra chìa khóa vào ổ khóa. 

Cửa vừa bật mở, cả ba đều bất ngờ trước cảnh trước mắt. Cả phòng trản ngập hoa. Hoa 

phủ đầy tất cả, những chậu hoa trên thảm, trên bàn, hoa dán trên tường, trên trần nhà, rèm 

cửa sổ ...Hồng, hoa lay ơn, hoa đồng tiền, bá hạp, cúc kim, lan quân tử, đủ loại. Tất cả 

đều một màu hồng đào. 

Giữa rừng hoa đó là Thế Sở. Anh chàng tay cầm bình xịt sơn, tay kia cầm chậu bông đã 

được nhuộm hồng đào, thì ra tất cả màu hồng do đây mà ra cả. 

Trên người Thế Sở chi độc chiếc áo thun. Phía dưới in năm chữ “Tôi là người có lỗi” và 

phía sau lưng, lại năm chữ khác “Hãy tha thứ cho tôi” toàn màu hồng. 

Nghe tiếng mở cửa Thế Sở ngẩng lên hét lớn: 

– À! Thì ra cả ba người! Sao về trễ thế? Hồi chiều điện thoại lại mãi chẳng ai tiếp. Tôi 
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chỉ còn cách trực tiếp đến đây đợi. Vừa đợi vừa sữa soạn thiết kế ...Cả một buổi chiều 

chẳng thấy ai về. 

Thế Sở vừa nói vừa kéo những chậu hoa sang một bên, làm thành con đường đi. 

– Mời quý vị vào. 

Băng Nhi với A Thái nhìn nhau chẳng nói lặng lẽ đi vào. Đường bối rối nhìn những chậu 

hoa rồi Thế Sở. Chàng thấy ghen tức pha lẫn mặc cảm. Thế Sở có chìa khóa riêng của 

phòng. Nhưng bây giờ đối diện với thực tế trước mắt, chàng không thể không bước vào. 

Cửa khép lại, phòng ngập đầy mùi sơn và hương hoa. 

Thế Sở buông bình xịt sơn xuống, đi vào phòng tắm một lúc sau bước ra với một thau 

đầy nước trên tay. Những đóa hoa hồng màu hồng đào nở rộ. Đem đến trước mặt Băng 

Nhi, Thế Sở nói: 

– Hãy tha thứ cho anh bằng không anh sẽ uống hết thau nước này ...Sẵn đây anh cho em 

biết anh không mua được màu hồn đào nên mua hoa hồng trắng rồi sơn lên ...Nếu em bắt 

anh uống chắc có lẽ phải ngủm ... 

Băng Nhi đứng yên khó xử, sự việc diễn biến khá bất ngờ, nàng không biết phản ứng ra 

sao. A Thái bước tới giải vây, cô đỡ thao nước trên tay Thế Sở đổ vào cầu vệ sinh xong 

bước ra. 

– Thế Sở này, chúng ta đều lớn cả rồi. Đừng chơi trò trẻ con nữa. Anh ngồi xuống đi, 

chúng ta nghiêm chỉnh nói chuyện. 

Thế Sở vẫn cười, mắt không rời Băng Nhi. 

– Vâng, nhưng mà Băng Nhi em có tha thứ cho anh không? 

Băng Nhi trốn tránh, mặt cúi xuống. Những đóa hoa khắp nơi khiến nàng bối rối, nàng 

lẩm bẩm: 

– Anh ...anh là thằng điên! 

– Điên à? - Thế Sở tiếp lời - Thế thì em không thể giận thằng điên được phải không? 

Câu nói của Thế Sở khiến Băng Nhi bối rối. Đường cảm thấy không đứng ra không được. 

Chàng bước tới ôm ngang người Băng Nhi nói: 

– Tôi nghĩ là Băng Nhi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. 

Đôi mày Thế Sở nhíu lại nhưng giãn ra ngay. Nụ cười nhẹ trên môi, anh ta bước tới vỗ 

mạnh vai Đường, hào phóng nói: 

– Cảm ơn Đường, chắc chắn là anh đã giúp tôi nói tốt với Băng Nhi. Bằng không cô ấy 
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dễ gì tha thứ. Bạn bè giúp nhau là ở chỗ này. - Thế Sở lại đưa tay nắm lấy tay Băng Nhi. 

– Băng Nhi này, em có biết mấy ngày qua dài như hàng thế kỷ với anh không? Anh đã có 

lỗi với em, có lỗi với A Thái. 

Quay sang A Thái. Thế Sở cúi đầu thật sát. 

– Tóm lại tôi là một thằng điên. Xin quý vị rộng lượng cho. Anh Đường, để hôm nào tôi 

đến phòng mạch của anh nhờ anh cho thuốc trị bệnh điên. Bằng không tôi cứ phạm tội 

mãi. 

Băng Nhi lùi ra xa mấy bước. Thế Sở chồm tới định ôm cô gái vào lòng. 

– Băng Nhi! Em đừng đứng cách xa anh như vậy, đừng chau mày ủ dột ...Hãy lại đây ... 

Băng Nhi lách qua một bên, chân chàng chạm phải chậu hoa loạng choạng suýt ngã. 

Đường đưa tay đỡ gọn Băng Nhi vào lòng, A Thái hấp tấp: 

– Thế Sở! Anh hãy ngồi xuống đây, chúng tôi có chuyện cần nói với anh. 

Đường siết chặt Băng Nhi tiếp lời: 

– Thế Sở! Anh đừng xúc động như vậy, tôi cũng có chuyện cần nói với anh. 

Thế Sở đứng chựng lại, có cái gì khác lạ, chàng nhìn thẳng Băng Nhi. 

– Băng Nhi! Hôm nay em lạ vậy? Em không nói gì cả? Em lại nhờ nhiều người nói hộ em 

à? 

Băng Nhi vùi đầu vào lòng Đường. 

– Anh Đường! Anh hãy nói cho anh ấy biết. 

Mặt Thế Sở tái hẳn. 

– Băng Nhi! Em có điều gì muốn nói cứ nói, khỏi phải nhờ ai hết, giữa chúng ta không 

cần người thứ ba. 

– Anh đã chẳng nói giữa chúng ta mọi cái đều kết thúc? Anh cũng chẳng đã nói là tôi chỉ 

là một đứa con nít hay sao? 

Thế Sở nhún vai. 

– Ồ! Những điều đó, những lời đó chẳng qua là của một thằng điên! Anh cũng vửa giải 

thích cho em nghe rồi mà? Mà lời nói của một thằng điên đâu phải là một lời nói đúng. 

Trước kia, nhiều lần em cũng đòi đoạn tuyệt với anh, nhưng rồi chúng ta có đoạn tuyệt 

nhau đâu? Những lời đao to búa lớn trong cuộc cãi vã nhau đâu phải là những lời nói 

thật? 

Băng Nhi trầm hẳn giọng. 
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– Rất tiếc là anh đã đến chậm quá rồi! 

Mặt Thế Sở trắng bệch: 

– Em nói thế nghĩa là thế nào? 

Băng Nhi quay lại úp mặt vào vai Đường nói khẽ: 

– Anh Đường! Hay là anh nói cho anh ấy biết đi? 

Đường bất giác siết chặt Băng Nhi, nhìn thẳng vào Thế Sở nói rõ từng tiếng một: 

– Cậu Thế Sở! Hiện nay tôi và Băng Nhi đã yêu nhau. 

Gian phòng đột ngột rơi vào im lặng. Băng Nhi run rẩy trong lòng Đường, trong khi ánh 

mắt của Thế Sở nhìn trừng trừng vào Đường, hét lớn: 

– Nói dóc, nói dóc. 

Đường lắc đầu. 

– Đó là sự thật. 

Lồng ngực Thế Sở đập dồn dập, hơi thở nặng nề, đôi mắt vẫn không rời Đường và Băng 

Nhi. Anh chàng kêu lên: 

– A Thái! 

– Dạ. 

A Thái phản xạ nhanh, Thế Sở hỏi: 

– Thế này là thế nào, cô nói đi. 

A Thái nói một cách khó khăn: 

– Ờ! Tôi nghĩ đó là sự thật, thật sự họ đã yêu nhau. 

Thế Sở hừ mạnh trong mũi: 

– Yêu nhau à? Chỉ có ba hôm mà đã yêu nhau? Tình yêu dễ dàng như vậy sao? 

Băng Nhi quay sang Thế Sở: 

– Đúng ra anh phải hiểu rõ hơn tôi, tại sao tình yêu lại dễ dàng như vậy. 

Thế Sở đột ngột bước về phía trước, hai tay bấu chặt lấy Băng Nhi. Thấy thái độ hung dữ 

của Thế Sở, Đường vội chận lại: 

– Anh không có quyền đụng vào cô ấy, trước kia cô ấy là người yêu của anh, anh muốn 

làm gì thì làm. Còn bây giờ cô ấy là người yêu của tôi, anh phải biết kính trọng và có 

khoảng cách. Nói như vậy, tôi biết anh cho là hoang đường, đối với anh nó như là một cú 

sét. Nhưng mỗi người chúng ta đều phải đối diện với sự thật. Thế Sở, tôi rất ân hận, 

nhưng tôi thành thật yêu Băng Nhi, tôi yêu Băng Nhi hơn tất cả trên đời. 
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Thế Sở hét to khiến cả trần nhà dường như muốn rung lên: 

– Vĩ đại thật. Thời đại này là thời đại gì mà chỉ mới ba ngày tình yêu đã phản bội ta, bạn 

bè đã lường gạt ta! 

Thế Sở dùng hết sức mạnh đá vào chậu hoa trước mặt, chậu hoa lăn tròn. 

Anh ta nhảy cứ tung trong phòng như một con thú bị thương làm vỡ cả mấy chậu hoa. 

Sau cùng anh ta dừng lại bên cạnh tường, nắm chặt đấm tay đấm mạnh vào tường. Những 

đóa hoa hồng màu hồng đào dán trên tường rơi lả tả. 

Chỉ một lát sau bàn tay Thế Sở đã rướm máu. Nhìn thấy máu, Băng Nhi kêu thét lên: 

– Thế Sở, đừng điên nữa, tay anh đã chảy máu. Thế Sở đột ngột quay lại, mặt đỏ gấc, mắt 

hằn tia máu: 

– Sao, cô đau lắm à? Cô thấy tôi bị đổ máu cô còn biết đau sao? Vậy mà cô dám bảo là cô 

đã thay đổi, cô không còn yêu tôi? 

Băng Nhi sợ hãi lùi vào lòng Đường. A Thái chạy đến cố hết sức giữ lấy Thế Sở: 

– Thế Sở này, anh Sở! Làm đàn ông con trai nếu ta giữ được thì giữ bằng không thì hãy 

buông đi. 

Thế Sở đứng lặng chăm chú nhìn A Thái, rất lâu mới nói: 

– A Thái, ngay cả cô cũng nói được điều đó sao? Nếu vậy thì ...coi như tôi đã mất Băng 

Nhi rồi! 

Nói xong, Thế Sở cúi đầu, bước những bước chân nặng nề ra cửa. Gian phòng còn lại ba 

người với mỗt khoảng không gian đầy hoa, cả ba cùng im lặng. 

  

hết: Chương 9
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 10 

 

Tối hôm ấy Đường ngủ lại trên ghế salon của căn nhà “ảo tưởng”. Chuyện xảy ra thế này, 

sau khi Thế Sở bỏ đi, Đường vẫn ở lại phụ Băng Nhi và A Thái dọn dẹp đống hoa tàn. 

Chậu hoa được khiêng lên sân thượng, còn những cánh hoa được xếp thành chữ “love” 

trên bàn cũng đều được cho vào sọt rác ...Chuyện phá hoại bao giờ cũng nhanh hơn “xây 

dựng”. Việc dọn dẹp không chậm không khó, nhưng không hiểu sao cả ba không nói gì 

cả. Hình như tất cả không dám hở môi, sợ lỡ lời.  

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chuông điện thoại đột ngột vang lên, cả ba giật mình. A 

Thái liếc nhanh về phía Băng Nhi. Băng Nhi đáng lúi cúi ở salon, có lẽ đang tìm xem có 

đinh ghim nào sót lại không? Băng Nhi đã nghe thấy tiếng chuông nhưng vẫn đứng yên, 

cuối cùng chỉ có A Thái tiếp máy. 

– Helô! Ồ! Thế Sở ...Thôi xin lỗi, đừng quấy rầy nữa chúng tôi sắp ngủ rồi. 

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà A Thái chẳng đặng đừng quay lại Băng Nhi. 

– Băng Nhi, điện thoại của mi nè! Mi nghe đi! 

Băng Nhi do dự không muốn tiếp, Đường giục: 

– Băng Nhi! Dù sao em cũng không thể tránh mặt anh ta mãi, vậy thì em hãy đối mặt vậy. 

Băng Nhi bước tới cầm ống nghe lên chỉ “Ồ” một tiếng rồi lặng đi, mặt đổi sắc, mắt buồn 

hẳn, đôi môi run rẩy ...Nàng đặt vội ống nghe xuống. 

– Sao em? Anh ta làm nhục em à? - Đường bước tới lo lắng nâng cằm Băng Nhi, bây giờ 

chàng mới thấy hai hàng nước mắt trên má Băng Nhi, lau nước mắt cho nàng, Đường nói 
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- Hắn mắng em? Hắn đã dùng những ngôn từ khó nghe với em phải không? 

Băng Nhi lắc đầu, chưa kịp nói gì thì tiếng chuông lại reo vang, cầm ống nghe lên vừa 

nghe là Băng Nhi đặt nhanh xuống. Những giọt nước mắt lại chảy dài. Băng Nhi lấy một 

xấp giấy đặt trước miệng như để ngăn khóc thành tiếng ...nước mắt tiếp tục chảy. Tình 

hình trước mắt làm Đường đau nhói, chàng nắm chặt hai vai Băng Nhi lay. 

– Băng Nhi, sao em không nói với hắn? Đơn giản cho hắn biết là em không muốn nghe 

hắn nói nữa? 

Băng Nhi chỉ lắc đầu. 

Chuông điện thoại lại reo. Lần này, Đường giật lấy ống nghe, chảng định hét vào máy thì 

nghe bên kia không có tiếng người, chỉ có tiếng nhạc, tiếng hát. 

Tiếng hát ngọt ngào quen thuộc đầy tình cảm của Băng Nhi. 

“Và cứ thế em cùng anh đi khắp chân trời Dẫm nát vạn núi cao cùng anh xây nhà. 

Và cứ thế em cùng anh đi khắp chân trời Dẫm nát ngày với tháng để tóc xanh biến thành 

đầu bạc”. 

Đường quay lại nhìn Băng Nhi, Băng Nhi òa khóc, phân bua: 

– Máy thu băng ...trước kia khi chúng em còn lành. Em đã thu băng bài hát ...Bây giờ hắn 

cứ để bên máy điện thoại ... 

A Thái bước tới rút dây cắm máy ra. 

– Thế này thì không còn bị quấy rầy nữa. Thôi chúng ta đi nghỉ nhé? 

Thế là máy không còn kêu được nữa. Đường nhìn Băng Nhi, chợt nhiên rối rắm, lòng trĩu 

nặng, Băng Nhi ngồi khóc nhưng nước mắt kia đâu phải vì chàng? Không khí nặng nề. 

Bất giác Đường ngẩng lên nhìn ra khung cửa sổ nơi chiếc bình hoa bị bể, mấy bông hoa 

đồng tiền rũ xuống. 

A Thái vỗ nhẹ vai Đường thông cảm. 

– Anh Đường! Anh cần phải để Băng Nhi có thời gian. Chuyện tình cảm không giống 

như cái bóng đèn tắt cháy. Muốn tắt là tắt muốn cháy là cháy. Đó là chưa kể sự giao lưu 

giữa Băng Nhi và Thế Sở lâu rồi. Kỷ niệm phải nhiều lắm, do đó có tan vỡ, vết thương 

phải to, phải đau đớn. Anh là bác sĩ anh phải hiểu chuyện đó chứ? 

Ta là bác sĩ dỏm, Đường nghĩ, dù có biết đi nữa làm sao có thể tránh được chuyện ghen 

tức. 

A Thái bước sang Băng Nhi. 



 68

– Thôi đừng khóc nữa, Băng Nhi, chuyện Thế Sở phát điên lên, mi cũng biết không phải 

lần đầu, đúng ra phải có sự chuẩn bị trước để đón nhận. Hắn điên mặc hắn, mi tỉnh đi, ta 

đảm bảo là không sớm thì muộn hắn sẽ lui quân ...Thôi được rồi Băng Nhi, mi đừng khóc 

nữa, phải kiên quyết, phải giữ vững lập trường của chính mình. 

Nhưng Băng Nhi vẫn khóc và Đường vẫn yên lặng. 

Gian phòng chìm trong sự nặng nề. Một lúc Đường mới đứng lên nói: 

– Thôi quý vị đi ngủ đi, tôi về. 

A Thái giật mình ngẩng lên. 

– Băng Nhi, mi đừng khóc nữa, mi khóa làm Đường giận rồi đó thấy không? 

Đời nào có ai kỳ cục vậy? Trước bạn trai mới, khóc cho người tình củ? Đường xử trí thế 

nào? 

Đường liếc nhanh về phía A Thái. Sao tế nhị thế? Biết hết ruột gan của chàng. 

Băng Nhi như chợt tỉnh, nàng sợ hãi quay sang Đường, rồi đứng dậy chạy ngay về phía 

chàng ôm choàng lấy chàng khóc thút thít. 

– Anh Đường! Xin anh, xin anh đừng giận em ...Em đã khóc vì em đã không nín được 

...Em cũng không biết mình đã làm gì ...Nếu cả anh cũng giận ...thì em không biết sống ra 

làm sao nữa. 

Đường vuốt tóc Băng Nhi. 

– Em cứ khóc đi, khóc nữa đi! Anh biết em bản tính đa tình, yếu đuối, nếu em không 

khóc cho cuộc tình đã mất thì chẳng hóa ra là vô tình lắm ư? Anh không giận đâu Băng 

Nhi, em cứ khóc đi, dù cái khóc của em có khiến anh đau lòng, phải, anh đương nhiên 

phải đau lòng vì ...vì anh yêu em. 

Băng Nhi siết chặt lưng Đường. 

– Anh càng nói càng làm em muốn khóc ...Anh Đường, em dễ khóc như vậy đó ...Em là 

đứa không thực tế, không lớn nổi ...không xứng đáng với lòng tốt của anh. Nếu một ngày 

nào đó em có làm anh buồn ... 

Đường ưỡn ngực cắt ngang: 

– Tại sao em lại nói vậy? Tối nay em quá mệt, quá xúc động nên ... 

Nhưng Băng Nhi vẫn cố chấp: 

– Em đủ tật xấu, đủ thói hư ...phải không anh? Em cũng thật đáng sợ, đã làm cho Thế Sở 

khổ, anh khổ ...rồi chính em cũng khổ ... 
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Đường dịu dàng: 

– Băng Nhi, em đi tắm rồi đi ngủ đi! Ngủ mai dậy một ngày mới sẽ tốt đẹp em ạ! 

Băng Nhi ngước nhìn lên, đôi mắt sưng đỏ. 

– Anh ...thật không giận em chứ? 

– Không. 

– vậy, thì ...em nghe lời anh ...em sẽ tắm rồi đi ngủ ...Mai sáng anh phải đến sớm nhé 

...Em sợ là ...Em sợ ....tên điên đó lại đến. 

Đường đẩy Băng Nhi ra xa. 

– Thôi được rồi! Tắm rửa rồi đi ngủ đi! Tối này anh sẽ ngủ lại salon này. 

A Thái cười. 

– Anh Đường! Anh cũng không thể ngủ luôn ở trên ghế salon này! Nếu tình cảm của 

Băng Nhi chỉ phụ thuộc vào sự hiện diện của anh thì mệt quá. Anh về đi! Về ngủ đi 

...Như vậy tất cả chúng ta đều ngủ ngon cả. 

Băng Nhi ngẫm nghĩ: 

– A Thái đúng! Anh Đường, anh về đi, anh không thể ở đây giữ mãi em. Nếu co chuyện 

em sẽ đối diện với sự thật. Thôi anh về đi. Anh cứ yên tâm, Thế Sở không bắt cóc được 

em đâu. 

Nhưng rồi Đường cũng không đi. Chàng vẫn nghĩ đến cái khùng khùng điên điên của Thế 

Sở, đến khuôn mặt ràn rụa nước mắt của Băng Nhi, đến vẻ dịu dàng yếu đuối của A Thái. 

Chàng thở dài. 

– Thôi! Quí vị để tôi ngủ tại đây đêm nay. Ngủ ở đây dù sao tôi cũng yên tâm hơn, bằng 

không chẳng bao giờ tôi ngủ được. 

Thế là không còn lý do, hai cô gái mang chăn, nệm gối ra phòng khách, hai chiếc salon 

dài được kéo sát vào nhau tạo nên một cái giường. A Thái về phòng riêng. Còn Băng Nhi 

đến bên Đường hôn lên trán chàng. 

– Em yêu anh. 

Tim Đường dồn dập mạnh, chàng choàng tay ôm Băng Nhi vào lòng hôn dồn dập. 

– Băng Nhi! Em hãy can đảm lên! Em phải quyết định! Phải suy nghĩ rồi cân nhắc tình 

cảm của mình. 

Băng Nhi nói khẽ: 

– Khỏi cần phải cân nhắc, em hoàn toàn nghĩ đến anh có điều em thấy mình thay đổi 
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nhanh chóng quá, sự thay đổi này làm chính em hoảng sợ. Đó là tại anh đó. 

– Tại anh? 

– Vâng, vì anh thiết tha, tốt lành. Anh đúng đắn, có chiều sâu, nhưng lại dịu dàng, đa cảm 

...do đó anh giống như một thanh nam châm lớn lúc nào cụng hút lấy em. Nói đúng ra 

không vì em thay đổi nhanh chóng mà tại vì gặp anh. 

Băng Nhi! Em khiến ta say đắm. 

– Anh không được một góc nhỏ của điều em nói. Băng Nhi! Đừng bao giờ ảo giác về anh 

như thế nguy hiểm lắm. Đã biết bao người khi yêu đã nhầm lẫn cái hào quang ảo tưởng. 

Yêu như mê như mệt để rồi cuối cùng thất vọng ... 

Băng Nhi nói rất khẽ: 

– Đó là Thế Sở. 

Đường không hiểu. 

– Em nói gì? 

– Em đã hiểu rồi – Băng Nhi nói như phát giác ra điều gì - Những năm qua có lẽ là chưa 

phải em yêu Thế Sở mà thật sự chỉ yêu cái ảo giác. Anh ấy là hiện thân của những ảo 

giác. Đó là sự lãng mạn, trẻ con, tính cuồng nhiệt và những điều không thực tế ...Bây giờ 

nghĩ lại, em đã yêu những điều anh ấy đã làm chứ không phải chính bản thân anh ấy. 

Băng Nhi ngẩng đầu lên mắt chớp nhanh – Anh thấy không đối với bản thân anh ấy em 

không hề biết gì cả. 

Đường nắm tay Băng Nhi. 

– Có thật như vậy không? 

– Thật chứ! Em không hiểu việc làm của anh ấy, em cũng không hiểu những điều anh ấy 

nghĩ, bạn bè, gia đình, ngay cả cá tính ...Điều đáng sợ nhất là từ trước tới nay em chỉ đi 

theo và bị cuốn hút ...Bây giờ thì em hiểu rồi ... 

– Có thật là hiểu chưa? 

– Tuy không hiểu hoàn toàn nhưng đã có phần nào – Băng Nhi nhoẻn miệng cười – Anh 

cần phải nhẫn nại, từ từ dạy dỗ em – Băng Nhi đứng dậy tiếp – Thôi, anh ngủ đi, trời sắp 

sáng rồi, chuyện để ngày mai nói tiếp. 

Băng Nhi đi rồi, Đường nằm trên salon vẫn không ngủ được. Mắt trừng trừng mở to nhìn 

ra khung cửa sổ. Hình ảnh Băng Nhi, Thế Sở, A Thái với những giọng nói của họ quay 

mãi trong đầu chàng. Lời của Băng Nhi: 
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“Anh ấy lặng lẽ ngồi ở đây giống như một vị thần hộ mệnh. Anh ấy đã đóng nhiều vai trò 

khác nhau, kẻ cứu tôi, người lắng nghe tôi kể lể, người an ủi, người bạn đồng hành ...Nếu 

ta có một người bạn trai có thể đóng nhiều vai như vậy thì làm sao ta không yêu? ...” Lời 

của Thế Sở: 

“Đời này là đời gì mà chỉ trong ba ngày người yêu phản bội, bạn bè lường gạt ta? Đây là 

đời gì?” ...Lời của A Thái: 

“Đường này! Anh hãy cố mà giữ chặt lấy Băng Nhi, bảo vệ cô ấy thật kỹ. 

Đừng để cho cô ấy bị thương và đồng thời anh cũng phải cẩn thận coi chừng chính mình 

mới là kẻ bị thương đấy ...” Rổi lại giọng nói của Băng Nhi: 

“Anh là cánh đồng xanh rộng rãi, bát ngát đầy sức sống ...Khi phiêu bạt trên trời cao, sắp 

bị rơi xuống là em lại tìm đến cánh đồng của anh ...” Tiếng nói của Thế Sở tiếp theo: 

“Cái quý bạn bè là ở chỗ này. Có lẽ anh đã nói tốt về tôi rất nhiều trước mặt Băng Nhi, 

bằng không, không dễ gì cô ấy tha thứ cho tôi ...” Tiếng nói A Thái: 

“Không lẽ anh không biết chuyện giữa Băng Nhi và Thế Sở chỉ là chuyện dỗi hờn? Rồi 

ba ngày sau họ lại giảng hòa. Lúc bấy giờ anh sẽ ăn nói làm sao, nói làm sao chứ? ...” 

Đầu óc Đường quay cuồng, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Những câu nói khi trước như 

vang vang mãi bên tai. Một cảm giác rối loạn, hôn mê, quay cuồng ...Mãi đến gần sáng 

chàng mới chợp được mắt. Giấc mơ lại đến, Thế Sở với chiếc áo lông chim màu hồng 

đào, đôi cánh to. Hắn bay đến trước mặt chàng cười nói: 

– Anh thấy đấy! Băng Nhi thích màu hồng đào nên tôi nhuộm hết những đám mây trên 

trời thành màu cô ấy thích. 

Đường ngẩng đầu nhìn lên ...Bầu trời đầy những cánh hoa màu hồng đào ...Rồi Băng Nhi 

xuất hiện ...Mái tóc ngắn của nàng rồi màu da, màu quần áo đều màu hồng ...Nàng phi 

trên người con tuấn mã cũng màu hồng với nụ cười thật giòn, nói với Đường: 

– Ban nãy em đã phi trên cánh đồng xanh bát ngát. Bây giờ em lại muốn bay lên mây đầy 

sắc hồng đào của em. 

Băng Nhi vừa dứt lời thì một cánh chim lớn - Thế Sở đã bay đến với những vuốt nhọn 

chụp lấy Băng Nhi bay vút lên bầu trời màu hồng. Đường kinh hãi đuổi theo hét lớn: 

– Băng Nhi! Băng Nhi! Xuống đi em ...Đừng đi! Đừng bỏ anh! 

Rồi Đường giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét của mình đồng thời chàng cảm thấy một bàn 

tay nhỏ đang nắm lấy chàng lắc mạnh. 
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– Anh Đường! Anh Đường! Anh mơ thấy ác mộng à? 

Đường hoàn toàn tỉnh lại. Trời đã sáng tỏ, chàng mở to mắt, Băng Nhi đang đứng trước 

mặt với chiếc áo ngủ màu trắng yên tĩnh với nụ cười. Bàn tay nàng vẫn còn vuốt ve nhẹ 

trên mặt chàng. 

– Ồ! Băng Nhi! 

– Anh đã mơ thấy ...- Đường ngại ngùng không muốn đem giấc mơ kể ra. 

Chàng giả lả - Không có chuyện gì cả. 

Đường vươn vai. Nằm trên salon chẳng thoải mái tí nào, cột xương sống mỏi và nhức. Có 

cái gì cộm ở dưới lưng. Đường cố sức đưa tay kéo ra. Băng Nhi và A Thái đến gần nhìn. 

Cuối cùng Đường kéo ra được một vật. Đấy là ...một chú hươu cao cổ loại đồ chơi màu 

hồng đào, trên cổ chú hươu có treo một tấm thẻ bài với mấy chữ “Tôi là kẻ có tội” Mặt 

sau lại có chữ “Hãy tha thứ cho tôi”. 

Đường như bị rết cắn, ném vội món đồ chơi vào đống hoa màu hồng đào nơi gốc phòng. 

Đống rác mà đêm qua cả ba người chưa dọn sạch nơi góc phòng. 

Đường buột miệng: 

– Như là thứ hồn ma ám ảnh. 

– Anh ta sẽ không chịu thất bại dễ dàng đâu – A Thái nhìn qua khung cửa sổ rồi quay lại 

nói. – Anh ta đang đứng bên ngoài cửa sổ. 

Băng Nhi và Đường vội xông tới. Quả nhiên trước mặt họ Thế Sở ung dung đứng tựa cột 

đèn, trên tay là một gói giấy không biết đựng gì. Anh ta đang đứng đợi nhưng điều làm 

cho mọi người chú ý hơn là chiêc “NISSAN” bên cạnh hắn. 

Trước kia chiếc xe du lịch này màu trắng hiện đã được sơn thành màu hồng đào. 

Đường bất giác ngẩng lên nhìn trời. Băng Nhi hỏi: 

– Anh nhìn gì đấy? 

– Những đám mây. 

– Mây gì? 

Đường cười nhìn xuống không đáp, chàng nắm tay Băng Nhi, bàn tay lạnh và đang run 

rẩy. 

– Nghe anh nói nè Băng Nhi - Đường mở miệng - Thế Sở dù có bản lĩnh đấy, nhưng hắn 

không làm sao nhuộm được mây trắng thành mây hồng đào. 

Băng Nhi không hiểu: 
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– Anh nói gì? 

– Với bầu trời trong suốt như vầy, anh không còn sợ em sẽ bị cắp đưa vào trong mây. – 

Đường lẩm bẩ, rồi cúi xuống nhìn Băng Nhi – Băng Nhi này! Anh nghĩ chúng ta đã có 

một ngày dài quá. 

A Thái làm việc tất bật. Cô đang bưng ra một nồi cháo lớn đặt lên bàn ăn. 

– Theo tôi thì chúng ta nên ăn cái đã để đối phó với ngày dài hôm nay. Nào! 

Lại ăn sáng đi. 

A Thái sắp ra bốn đôi đũa. Đường kinh ngạc: 

– Cô làm gì vậy? 

A Thái trả lời bình thường: 

– Anh hãy xuống lầu mời gã khùng kia lên ăn luôn. Đây là cuộc tranh đấu công bình. Tôi 

không muốn nhìn thấy bất cứ một người nào chiến đấu với cái bụng đói. Vả lại, anh 

chàng đứng ở dưới lầu kia dù có thế nào thì vẫn là bạn. 

Người trước đây hơn nữa năm đã cùng chúng tôi chơi, cùng giỡn, cùng cười. 

Không thể để một người bạn như vậy nhịn đói đứng mãi bên dưới. Đó là chưa nói dù có 

không mời đi nữa thì rồi anh ta cũng tự ý bò lên cho mà xem! 

Và A Thái đi xuống lầu. 

  

hết: Chương 10
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 11 

 

Thế Sở bước vào phòng. Chiếc áo sơ mi trắng, quần đen chẳng có chữ “có tội” hay “tha 

thứ” gì trên áo. Dáng thanh thoát, có lẽ anh ta mới tắm gội, mái tóc bồng, mắt sáng, 

chẳng có chút gì là thất tình hay mất ngủ. Anh chàng bước vào với một tinh thần thoải 

mái, bình thưởng.  

– Chào quí vị! 

Thế Sở lớn tiếng với nụ cười như thể chưa hề có việc gì xảy ra. 

– Tôi mang đến cho quý vị mấy cái “giầu cháo quẩy” cả món xôi nếp mặn mà Băng Nhi 

khoái ăn. – Thì ra cái gói giấy trên tay Thế Sở là thức ăn. Nếu biết là thức ăn thì có nghĩa 

là anh chàng không đói. A Thái mời hắn lên đây làm gì? 

Nhưng khi gói giấy mở ra, thấy số lượng thức ăn. Đường mới biết là có mời hay không 

thì Thế Sở cũng lên lầu ăn sáng. 

Thế Sở tự nhiên ngồi xuống duỗi chân ra nói: 

– Anh Đường! Tôi đặc biệt xin lỗi anh. 

Thế Sở vừa cưởi vừa nói, thái độ phóng khoáng rộng rãi, hoàn toàn khác hẳn thái độ 

hung dữ ngày hôm qua. 

– Hôm qua tôi không được bình thường, tôi đã không kiểm soát được lời nói, xin đừng 

chấp nhất. Thật ra thì với tôi ...Tôi rất quý trọng tình bạn ...Chỉ cần một ngày làm bạn 

nhau là mãi mãi, vĩnh viễn là bạn. 

Đường tiếp lời: 
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– Tôi rất sung sướng được nghe câu nói ấy! 

Miệng nói vậy nhưng Đường thấy có cái gì kỳ kỳ trong đó, chàng chằm chằm nhìn Thế 

Sở. Còn muốn gì đây? Con người đâu thể thay đổi nhanh chóng như vậy được? Nhưng 

hắn đã tỏ thái độ “đầy phong độ” như vậy thì ta không thể chịu thua. 

– Thật ra thì người cần tha thứ phải là tôi, vì người quân tử không thể đoạt tình yêu của 

kẻ khác, đúng ra tôi phải có khoảng cách ... 

Thế Sở cắt ngang: 

– Đừng giải thích gì cả, cũng đừng nói chuyện gì quân tử. Trong cuộc chiến đấu và tình 

yêu thì đừng nói chuyện quân tử, tay nào bày trò như thế chắc chắn sẽ bị thất bại một 

cách đau đớn. Vì vậy Đường ơi, chúng ta nên dẹp mấy cái giáo điều của giai cấp sĩ phu 

“ngụy quân tử” qua một bên. Muốn săn đuổi tình yêu cần phải dựa vào bản lĩnh cá nhân 

mình ...Do đó, Đường ơi, tôi xin cúi đầu chào thua anh. 

Đường bối rối, không biết gã con trai cáo giá này thật hay chỉ là ngụ ý một thủ đoạn? 

– Cậu Thế Sở ...ý cậu muốn nói là ...chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ không phải vì sự 

thay đổi tình yêu của Băng Nhi mà đổ vỡ? 

A Thái chen vào: 

– Đổ vỡ thì dĩ nhiên có rồi, nhưng nếu hai vị đứng ở vị trí so gươm thì chắc chắn cuộc 

sống của tôi và Băng Nhi sẽ khó thở đó. 

Thế Sở liếc nhanh về phía Băng Nhi. 

– Quí vị yên tâm ... 

Nhìn Băng Nhi cắm cúi ăn, đột nhiên Thế Sở nói: 

– Băng Nhi! Em ăn vừa phải thôi ...Chúng mình đã thỏa thuận nhau rồi, mỗi lần, em chỉ 

được ăn nửa cái thôi, em quên rồi sao? Rủi bệnh dạ dày tái phát rồi sao? Ồ mà này ...Thế 

Sở lấy trong túi ra một lọ thuốc. – Anh lúc nào cũng mang sẵn thuốc cho em đây. 

Đường nhìn cảnh trước mắt bất giác mỉm cười. Chàng bắt đầu cảm thấy hiểu được con 

người của Thế Sở. Đưa tay ra đón lọ thuốc trên tay Thế Sở, Đường nhìn lọ thuốc rồi nhìn 

Băng Nhi: 

– Không sao đâu Băng Nhi ạ, em cứ ăn hết cái bánh, ăn xong đứng dậy đi dạo một chút là 

khỏe ngay. Còn lọ thuốc này; nó chỉ có tác dụng trung hòa lượng acid trong dạ dày của 

em. Mà lượng acid trong dạ dày của em thì anh biết là không cao lắm. Vì vậy, tốt nhất 

không nên uống. 
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Thế Sở bưng cháo lên húp, bỏ xuống cười lớn: 

– Đường, nãy giờ mình quên bãng cậu là bác sĩ, lời cậu dĩ nhiên là phải đúng ...Được rồi 

Đường, tôi xin bàn giao Băng Nhi lại cho cậu. 

Đường nói: 

– Cậu khỏi bàn giao, Băng Nhi lả chủ của chính cô ấy. Cô ấy có toàn quyền quyết định. 

Thế Sở nhìn thẳng Đường nụ cười chợt tắt. 

– Đường, đúng là cậu không đơn giản ...Thôi được tôi xin chịu thua ...mà không thua 

cũng không được ...Không sao ...Dù thế nào thì chúng ta vẫn là bạn ...Nhiều lúc tôi thấy 

ngạc nhiên vô cùng ...Nhiều cặp vợ chồng khi tan vỡ nhìn nhau như kẻ tử thù. Sao kỳ 

vậy? Ít ra lúc trước họ cũng đã có mối liên hệ thân thiết chứ? 

Rồi Thế Sở thở dài, nhìn Băng Nhi. 

– Băng Nhi! Hôm nay em có kế hoạch gì không? Tuần trước anh đã cùng em về Cao 

Hùng thăm mẹ em. Còn bữa nay đi đâu? Xe anh đã chuẩn bị sẳn sàng. 

Rửa sạch đổ đầy xăng, máy móc hoàn hảo ...Mới nữa ...Hai cô cùng đi chứ? 

Nếu Đường cũng rảnh thì chúng ta cùng đi vậy. 

Thế Sở bước chân vào phòng đến giờ Băng Nhi có vẻ bứt rứr không yên, không cười, 

không nói. Cắm cúi ăn hết đĩa xôi mặn, hết đĩa xôi nàng lại bẻ bánh ngọc ra nhiều mảnh 

rải rác trên bàn. Nghe câu hỏi của Thế Sở, Băng Nhi giật mình lúng túng không biết trả 

lời ra sao thì nghe Đường nói: 

– Hôm nay Băng Nhi không về Cao Hùng, chúng tôi có kế hoạch riêng, ăn sáng xong là 

khởi hành. 

Đến lượt Thế Sở bất ngờ. 

– Kế hoạch của quí vị là đi đâu? 

Đường nói thắng: 

– Đó là việc của tôi và Băng Nhi, có nghĩa là không thể tiết lộ được. 

Thế Sở tựa lưng vào ghế chằm chằm nhìn Đường. 

– Đường! Cậu chơi vậy là không đẹp! 

– Sao vậy? 

– Tôi đã nói rồi, chúng ta vẫn là bạn bè vậy thì cậu gạt tôi sang một bên có ý nghĩa gì? 

A Thái chen vào: 

– Tôi không có phần trong đó xin quí vị đừng kéo tôi vào cuộc. 
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Thế Sở nói: 

– Chúng ta đã nói là cuộc chiến đã chấm dứt. Đình chiến rồi cơ mà? 

– Vâng. - Đường đáp – Tôi mong rằng thật sự chúng ta đã đình chiến. 

Thế Sở nhìn Băng Nhi rồi lại nhìn Đường. 

– Vậy thì sao không cho tôi tham dự vào cuộc chơi của các bạn? 

Đường nhìn thẳng Thế Sở. 

– Không phải là không cho, Thế Sở cậu muốn tôi trình bày tất cả à? 

– Vâng. 

– Đó là để đề cao cảnh giác. Cậu là một địch thủ mạnh của tôi từ vóc dáng, tác phong, 

cách ăn nói đến phản ứng nhạy bén, cậu đều hơn hẳn tôi. Trong cuộc chiến vừa qua tôi đã 

chiến thắng chỉ dựa vào cái may mắn do sơ hở của cậu, chứ nếu trực diện chiến đấu, nếu 

cậu triển khai hết cục diện thì tôi nghĩ là tôi sẽ chiến bại. Vì vậy, Thế Sở, tôi chỉ còn cách 

là mang Băng Nhi ra xa cậu, tách ra thật xa. 

Thế Sở gật gù: 

– Cậu nói hay lắm, bây giờ tôi hiểu cậu là một địch thủ đáng ngại của tôi. Ha! 

Ha! ....- Thế Sở buông tiếng cười lớn, hắn ngẩng lên nhìn trần nhà – A Thái nói đúng! 

Nam tử đại trượng phu có giữ được thì giữ, không giữ được thì phải buông. Được rồi các 

người muốn làm gì thì làm, tôi không quấy rầy nữa đâu – Quay sang A Thái, Thế Sở hạ 

thấp giọng – A Thái, tôi van cô, cô hãy giúp tôi khuây khỏa ngày dài hôm nay còn lại ... 

A Thái lắc đầu nhanh. 

– Không, không được! Hơn nữa hôm nay tôi có hẹn riêng. 

Thế Sở ngẩn ra. 

– Cô cũng có bạn trai à? 

– Vâng, bạn trai, mới sơ giao thôi. 

– Nghĩa là cô cũng có kế hoạch riêng? 

– Vâng. 

Thế Sở thở dài: 

– Thôi được rồi! Ai cũng có kế hoạch riêng cả, vậy thì cứ đi đi, tôi xin ở lại đây rửa chén. 

A Thái bối rối: 

– Thế Sở này, nếu anh lại quậy phá, sơn phết bậy bạ nhà cửa, xả rác đầy nhà thì chúng tôi 

sẽ giận đấy. 
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Nụ cười trên môi Thế Sở biến mất, anh chàng quay sang Băng Nhi chậm rãi từng tiếng 

một: 

– Băng Nhi này, tất cả những trò chơi trước kia chúng ta đã từng thích thú sao bây giờ lại 

bị coi như những đống rác? Nếu vậy, bây giờ tôi cũng trở thành người thừa, vậy thì tôi 

phải đi đây. 

Thế Sở đứng dậy đi ra cửa rồi quay lại. 

– Xin chúc cho kế hoạch riêng của mỗi người đều thành công mỹ mãn. 

Rồi anh chàng bỏ đi. Đến giờ phút này Băng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. 

Hôm ấy, Đường chở Băng Nhi đi suốt một ngày. Qua Động Dơi rồi về Thạch Môn, Kim 

Sơn, Dã Liễu. 

Đến mỗi nơi họ đều dừng lại nghỉ. Gió biển rì rào, những bức tranh trên cát, ánh nắng 

mặt trời ...Rồi sóng biển ...Biển tràn ngập người với người. Nhất là ở bãi tắm. Đường và 

Băng Nhi không có mang theo áo nên chỉ đi trên bãi hít lấy cái không khí mặn của biển 

tự do thoải mái. Nhưng không hiểu sao hôm ấy Băng Nhi tỏ ra rất ít nói. Có lẽ vì ảnh 

hưởng của Thế Sở, Băng Nhi tỏ ra rất ít nói. Có lẽ vì ảnh hưởng của Thế Sở, Băng Nhi 

thấp nhỏm mất hồn. Mỗi lần dừng xe là nàng lại nhìn quanh như tìm kiếm ai, Đường hỏi: 

– Hình như em đang lo lắng điều gì? 

– Không! Không có! 

Băng Nhi vội vã đáp, nắm lấy tay Đường kéo đi nhanh trên cát. Đường siết chặt tay Băng 

Nhi thành khẩn: 

– Băng Nhi, em đừng buồn, em có vẻ buồn cho Thế Sở phải không? Nếu vậy sẽ khiến 

anh khó chịu – Nhìn ra Biển Đường lái câu chuyện – Em có thích biển không? 

Băng Nhi nhướng mắt ra biển. 

– Theo em thì ai cũng đều yêu biển cả. 

– Cuộc sống của con người hôm nay thường bị gò bó trong khung cảnh chập hẹp, nhà 

nhỏ, phòng nhỏ tất cả những sự hỉ nộ ái ố của con người đều xảy ra trong nhà. Mấy hôm 

trước đọc báo anh thấy báo chí đả kích điện ảnh bây giờ viết về cuộc sống chật chội của 

con người là không thực tế, anh thì anh nghĩ ngược lại. 

Đề cập đến điện ảnh Băng Nhi có vẻ hứng thú. 

– Phê bình thường có tiên kiến, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Biển đang ở trước mặt ta. 

– Vâng, biển rất rộng, con người bị đời sống nén đến độ không thở nổi thường tìm đến 
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biển. Có nhiều khi anh thấy biển cũng có nhân tính. 

– Anh nói gì em không hiểu? 

– Em hãy nhìn xem kìa. –Đường kéo Băng Nhi lại sát mình. Biển có lúc lặng yên, có lúc 

thét gào, có lúc dịu dàng nhưng đôi khi thịnh nộ, khi biển yên nước trong xanh thăm thẳm 

...Nhưng nếu em để ý em sẽ thấy, lúc nào nó cũng chuyển động, cũng thay đổi ...Những 

đợt sóng nhỏ từng đợt, từng đợt lên xuống, thay đổi giống như con người ... 

– Nhưng mà cũng có nhiều người, cuộc đời họ gần như bất biến, có một bà lão ở phía 

trước nhà em, chuyện giặt thuê cho mọi người bằng tay, mặc dù bây giờ xã hội đã tràn 

ngập máy giặt, bà ta vẫn tiếp tục lao động bằng tay. 

– Em lầm rồi! Cái đó là sự bất biến của cách thức sinh hoạt chứ không phải vì cuộc đời. – 

Đường dìu Băng Nhi về phía hàng ăn. – Thực tế thì ngay cả cách sinh hoạt cũng thay đổi, 

mà em không biết đó thôi. Riêng với lòng người thì bao giờ cũng giống như biển, biển 

hóa khó lường. 

Băng Nhi dừng chân liếc nhanh Đường. 

– Anh Đường! Em không hiểu tại sao bác sĩ như anh lại đi nghiên cứu về biển, về lòng 

người ... 

Đường cười. 

– Đó chẳng qua chỉ là một sự liên tưởng. Lúc còn đi học anh thường cùng với mấy người 

bạn đến bãi biển cắm trại, vừa ngắm biển vừa nghĩ đến con người, tấm lòng nhân ái của 

bạn bè. 

– Thế những người bạn đó giờ ở đâu? 

– Thay đổi cả. 

– Thay đổi? 

– Vâng! Giống sóng biển, tất cả đều đổi thay. Có người đi ra nước ngoài, có người đổi 

nghề, người lấy vợ, người lấy chồng, người mở phòng mạch ...Tóm lại, tất cả đều thay 

đổi, đều bận rộn, thỉnh thoảng nhớ tới nhau điện thoại hỏi han là xong. Chuyện cắm trại ở 

bãi biển chỉ là một chấm nhỏ trong ký ức và điện thoại là rút ngắn khoảng cách giữa 

người với người nhưng cũng là vật đã ngăn cản sự đối diện của họ với nhau. 

Băng Nhi lộ vẻ đồng ý. 

– Đúng! Vì có điện thoại mà chúng ta muốn lúc nào nói chuyện cũng được nhưng điện 

thoại cũng khiến chúng ta không gặp nhau. 



 80

Họ vừa nói vừa đi đến dãy hàng ăn. Ở đây ngập đầy du khách mặc áo tắm, ôm phao bơi, 

choàng khăn lông tất cả lúi cúi ăn uống. Đường hỏi Băng Nhi: 

– Em muốn ăn cái gì? Khát chưa? Uống nước ngọt hay cô-ca? 

– Cô ấy thích ăn kem! – Chợt giọng nói bên cạnh vang lên rồi một bóng to lớn xuất hiện 

với cây kem trên tay. 

– Ồ! Thế Sở! – Băng Nhi lùi ra xa kinh ngạc – Anh theo chúng tôi nãy giờ à? 

Thế Sở chỉ nói: 

– Ăn đi! Không ăn nó chảy hết đấy. 

Quay sang Đường, Thế Sở nói: 

– Chúng ta uống nước ngọt nhé? 

Đường không dám tin là mình nhìn thấy Thế Sở. Hắn như một bóng ma ám ảnh cứ đeo 

đuổi, đeo đuổi mãi ...Đường thấy khó chịu pha lẫn một chút kiêng nể, bực bội, mệt mõi. 

Vỗ vai Băng Nhi, Đường nói: 

– Ăn đi! Băng Nhi! Người ta đã có hảo tâm mua cho thì phải ăn chứ! 

Thế Sở cười tỉnh. 

– Nào! Chúng ta lại đằng kia ngồi đi! Quý vị phơi nắng nãy giờ lâu rồi. Tôi có mượn một 

cái dù ở đằng kia, lại đấy nghỉ đi, không Băng Nhi ngất xỉu bây giờ. 

Đường gượng cười. Băng Nhi cầm cây kem trên tay bắt đầu ăn. Mắt cúi xuống nhìn 

những hạt cát dưới chân. Họ đi đến chiếc dù của Thế Sở. Hai lon nước ngọt được khui ra. 

Thế Sở đưa một lon cho Đường miệng lại cười với Băng Nhi: 

– Băng Nhi! Em muốn tắm không? Có áo tắm của em ở trong xe anh đó! 

Băng Nhi lắc đầu khổ sở. Đường nghĩ tới cử chỉ bất an của Băng Nhi trên đường đi, thì ra 

cô ấy đã linh cảm chuyện Thế Sở theo đuổi hai người. Đường uống hết ly nước ngọt ném 

bỏ vào đống rác, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Thế Sở. 

– Thôi cám ơn lon nước và cây kem của cậu. Chúng tôi đi đây. Thế Sở, tôi mong rằng 

cậu giữ đúng lời giao ước. Đừng quấy rầy chúng tôi nữa! Cậu cứ theo dõi cuộc chơi làm 

chúng tôi mất vui. 

Thế Sở sa sầm, quay qua Băng Nhi ... 

– Băng Nhi! Em có thấy bị tôi quấy rầy không? 

Băng Nhi tiếp tục ăn kem không trả lời, Đường nói: 

– Thế Sở! Làm ơn đừng làm Băng Nhi khó xử. 
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Thế Sở nhìn thẳng Đường. 

– Được rồi! Quý vị cứ đi đường quý vị còn tôi đi đường tôi. Tôi không theo dõi gì cả tại 

thấy người yêu của mình – Thế Sở đưa tay tự tát vào má của mình. 

– Xin lỗi! Phải nói là người yêu trước kia của mình bị phơi nắng, không đành lòng nên 

mua cho nàng một cây kem. Con người có nhiều lúc hành động chỉ bởi tình cảm chứ 

không phải bởi lý trí. Nếu anh thấy là hành động của tôi đã quấy rầy quí vị thì xin lỗi. Đó 

là ngoài ý muốn của tôi. 

Đường vội vã kéo lấy Băng Nhi. 

– Thôi chúng ta đi! 

Băng Nhi bị động theo chân Đường ra bãi giữ xe. Cả hai yên lặng không nói với nhau 

điều gì. Không khí vui vẻ lúc đầu đã bị Thế Sở cuốn mất. Chiếc xe NISSAN màu hồng 

đào đậu chỉ cách xe họ vài thước. Băng Nhi nhìn thấy xe, mắt rơm rớm lệ. Đường cho nổ 

máy xe, trên đường chàng cứ theo dọi kính chiếu hậu xem chiếc xe màu hồng có đuổi 

theo không? Chàng không dám ngừng ở hai trạm kế tiếp, mãi đến khi xe đến bãi tắm Dã 

Liễu. Khi đã chắc chắn chiếc xe màu hồng đào không theo sau. Đường mới dừng lại. 

– Nào! Chúng ta thả bộ một lát đi! 

Băng Nhi ngoan ngoãn theo Đường xuống xe. Đường vòng tay ôm lấy người yêu, khích 

lệ: 

– Vui lên nào! Băng Nhi! Hắn cố tình muốn phá chúng ta, đừng để hắn làm ảnh hưởng 

cuộc vui em nhé! 

Băng Nhi nhìn Đường cười gượng. 

– Vâng! Ở đây cũng biển mà khung cảnh hoàn tòan khác. 

– Đúng vậy. Ban nãy là biển mà khung cảnh hòan tòan khác là núi đá. Hai cảm giác trái 

ngược. Bãi cát lúc nào cũng mang cho ta một tình cảm bình lặng, hiền hòa còn núi đá 

lởm chởm tạo cho ta cảm giác hồi hộp. Sóng biển khi vỗ vào núi đá sẽ tạo thành hàng 

nghìn hoa sóng trắng xóa giống như tuyết. 

– Anh có vẻ uyên bác. 

– Không có gì là uyên bác. Cha anh xưa kia thường nói anh là người thích đọc sách. 

– Em thấy anh thông minh. 

– Thôi! Băng Nhi! Đừng bốc anh nữa! 

Cả hai cùng cười. Băng Nhi bỏ chạy trước. Có một đứa bé đang bán những chuỗi vỏ sò, 
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Băng Nhi nắm lấy tay Đường hỏi: 

– Mua vỏ sò đi anh! Em rất thích sưu tầm vỏ sò, nhưng chỉ thích những vỏ nhỏ thôi ... 

Đang chạy nhanh, Băng Nhi đột ngột chựng lại, mắt mở to, Thế Sở lại lù lù hiện ra ở phía 

sau một hòn đá, trên tay hắn là những chuỗi vỏ sò, có điều mặt hắn không còn vẻ rạng rỡ 

hồn nhiên và thay vào đấy là mái tóc rối, đôi mắt buồn và gương mặt tái. 

– Vỏ sò này, cầm lấy đi! – Giọng của Thế Sở nhỏ nhẹ. – Anh đã chọn cho em, đẹp lắm 

nè! Em thích không? 

Băng Nhi lùi dần ra sau ngã vào người Đường. Chàng nghe nàng thở nhỏ. 

– Trời ơi! Hết rồi! Tôi chết mất! 

  

hết: Chương 11
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 12 

 

Sau ngày hôm đó, khi hồi tưởng lại, Đường mới phát hiện ra điều Băng Nhi nói “Hết rồi! 

Tôi chết mất!” Câu nói đó đúng ra phải là của Đường. Làm gì mà vấn đề trở nên rối rắm 

như vậy? Đường cũng không biết, chàng chỉ biết rằng sau cái màn cho “vỏ sò” thì hoạt 

động vui chơi của ba người gần như gắn liền nhau. Chủ yếu là do Băng Nhi, cô ấy không 

quyết định được, lại còn nói với Đường:  

– Anh có thấy là Thế Sở cũng tội lắm không? Hãy giúp anh ấy qua giai đoạn buồn phiền 

...Dù gì thì chúng ta vẫn là bạn của anh ấy. 

Thế là nhiều cuộc vui chơi của hai người đều có sự hiện diện của Thế Sở. 

Thái độ của Thế Sở cũng khác đi như cái thắng. Con người trở nên vui vẻ hoạt bát ...tế 

nhị. Đường không có lý do gì để ngăn Thế Sở tham gia. Nếu có, chàng cũng bị Băng Nhi 

khước từ. 

– Anh Đường, anh là con người có trái tim rộng rãi, hào phóng như vậy thì không lẽ anh 

chẳng dung nạp được một người thất tình như Thế Sở. 

– Băng Nhi! Anh không có trái tim rộng rãi, hào phóng. Tên Thế Sở kia rất chướng mắt, 

hắn là mối đe dọa lớn nhất của mối tình đôi ta ...Nhưng anh biết làm sao nói ra đây? 

Trước ánh mắt ngưỡng mộ của Băng Nhi. Những câu nói “ích kỷ” kia của anh đã không 

lợi. 

Rồi cuộc sống càng ngày càng bận rộn, nghiệp vụ cơ sở phòng mạch của Đường ngày 

càng phát triển. Năm nay người ta bệnh nhiều quá. Bệnh gần như trở thành một thứ thời 
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trang. Một hôm, Băng Nhi tan sở đến phòng mạch buột miệng: 

– Đến bây giờ em mới biết sao mấy rạp hát ế quá! Thì ra tất cả khách đều dồn về phòng 

mạch của anh. 

Bắt đầu chín giờ sáng phòng mạch mở cửa cho mãi tận mười một giờ khuya. 

Đường đã dành hết thời gian tốt nhất trong ngày để phục vụ bệnh nhân, bận rộn đến độ 

gọi điện thoại cũng không rảnh. 

Ngày dài cứ nối tiếp trôi qua. Đường chợt thấy sự hiện diện của Băng Nhi tới phòng 

khám khác xưa. Thỉnh thoảng mới đến, đôi lúc chỉ là cú điện thoại. 

– Em biết anh rất bận nên không qua quấy anh. Bao giờ đóng cửa phòng mạch, sang ngay 

với em nhé. 

Dĩ nhiên, muốn Băng Nhi đêm đêm đến phòng khám, ngồi giữa đám bệnh mệt mỏi, u sầu 

cũng là một điều khó thở. Nhưng mấy hôm nay ngày nào cũng vậy, khi đóng cửa phòng 

khám, sang ngồi nhà Băng Nhi thì Đường đã thấy sự hiện diện của Thế Sở. Họ đang nói 

cười vui vẻ. Nhìn cảnh đó Đường không khỏi cảm thấy bực dọc. Và chuyện chẳng đừng 

đã xảy ra vào một đêm cuối tháng chín. 

Khi đóng cửa phòng mạch, sang nhà Băng Nhi thì đã mười một giờ rưỡi khuya. A Thái 

có hẹn với bạn trai đi vắng. Chỉ có Thế Sở và Băng Nhi ngồi cạnh nhau trên salon. 

Cách nay mấy tháng, A Thái quen với một nhân viên thương mại của một hãng tư, nàng 

gọi anh chàng là Cao Khải. “Cao Khải” chỉ là một biệt hiệu. Theo A Thái thì “Cao” có 

nghĩa là anh chàng rất cao, còn “Khải” là gì? Thì chỉ nghe A Thái cười hì hì nói “Suy 

nghĩ khắc biết”. Mối tình có vẻ khắng khít. Băng Nhi đề nghị: 

– Đưa hắn đến đây để mọi người xem mặt nào! 

A Thái, nhìn Băng Nhi cười lắc đầu. 

– Không, tôi không muốn anh ấy đến đây học đòi “Chuyện ba người”. 

“Chuyện ba người”, câu nói của A Thái đã đánh thức Đường, chàng cảm thấy bực bội, 

bứt rứt. “Chuyện ba người” ...Chàng, Băng Nhi, Thế Sở ...Cục diện rơi vào thế hồ đồ này 

từ bao giờ. 

Vì vậy, tối hôm ấy, nhìn cảnh Thế Sở với Băng Nhi, ngồi cạnh nhau trong phòng vắng là 

máu dồn cả lên đầu Đường. Suốt ngày bận rộn, mệt nhọc, chỉ để mơ ước có được một 

buổi tối êm ả, ấm cúng, vui vẻ bên Băng Nhi. Thế mà! ....Bây giờ trông thấy Thế Sở 

...chàng biết tất cả. ....Hết! Hết! ....Không còn gì nữa. 
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Đường bực dọc: 

– Thế Sở cậu đến từ bao giờ thế? 

Thế Sở lộ vẻ thoải mái: 

– Tôi đến đón Băng Nhi từ sở làm, chúng tôi cùng đi ăn lẩu cá, rồi còn mua thêm món 

này nữa ...Đây cậu xem. 

Đường nhìn, một chiếc diều, một trái banh màu hồng đào! Thế Sở tiếp, vui vẻ: 

– Cuối tuần này chúng ta đi thả diều. Cậu biết đấy. Bây giờ là mùa thu, mùa thả diều cậu 

biết không? 

– Bây giờ đã là mùa thu rồi ư? 

– Vâng. Và mùa thu ở Đài Loan đến khá trễ so với nơi khác, có điều những cây phong ở 

suối Sam Lâm thì đã nhuộm đỏ rồi! 

– Suối Sam Lâm? Nó nằm ở đâu? 

– Ối trời! – Băng Nhi nãy giờ vẫn nằm yên trên salon, mặc áo ngắn tay, quần sort. Đôi 

chân trần thon dài thả trên ghế. Trong khi cánh tay của Thế Sở cầm diều lại đụng mãi lên 

đấy. Vậy mà Băng Nhi vẫn tự nhiên còn nói – Anh Đường, anh giống như người nhà quê 

lạc chợ vậy? Ngay cả suối Sam Lâm mà cũng không biết? Suối ở huyện Năm Đầu. 

Những ngày này mà đến đấy thưởng thức cảnh thu, thả diều thì tuyệt lắm. 

Đường nhìn thẳng Băng Nhi: 

– Em có vẻ rành nơi đó quá nhỉ? 

Băng Nhi vẫn hồn nhiên: 

– Vâng, mùa này năm ngóai Thế Sở với em ở đấy ba ngày, Thế Sở đã lái xe đưa em 

không những chỉ nơi đó thôi mà còn đến thung lũng Phượng Hoàng nữa. Vui lắm! 

– Vì vậy, chúng tôi định cuối tuần này đến đấy lần nữa! – Thế Sở tiếp lời – Cũng may là 

tôi vừa hòan tất một chương trình, nên được nghỉ phép một tuần. 

Còn Băng Nhi cộng với thứ bảy chủ nhật cũng được nghỉ năm bữa. Thế còn Đường thế 

nào? 

Đường nhìn Băng Nhi rồi nhìn Thế Sở. 

– Kế hoạch mà mấy người đã dự tính có bao gồm cả tôi nữa à? 

Băng Nhi nói nhanh: 

– Dĩ nhiên là phải có, vì anh là khách mời chuyến đi này! Chúng tôi đã biết nơi đó rồi. 

Đường đứng trước salon nhìn Băng Nhi. 



 86

– Băng Nhi, em tưởng là tất cả những bệnh nhân của anh đều có thể kết hợp lại, tập thể 

ngưng hẳn bệnh để chờ bác sĩ đi chơi về à? 

Mặt Băng Nhi tái hẳn, nàng cúi xuống lắp bắp: 

– Làm bạn với bác sĩ khổ thật, không biết đến cảnh đẹp, không biết đến ngày nghỉ, ngày 

phép gì cả? 

Giọng của Đường pha mùi thuốc súng. 

– Băng Nhi, em đã biết anh là bác sĩ ngay từ đầu rồi cơ mà? 

– Vâng, bác sĩ vĩ đại thật! ....Bác sĩ lo cứu người. 

– Nếu em thấy không thích nghề nghiệp của tôi. – Vừa nói Đường vừa đưa tay kéo Băng 

Nhi ngồi dậy vì đôi chân trần của Băng Nhi vẫn nằm trong tầm hoạt động của Thế Sở - 

Thì cho tôi xin lỗi, tôi không thể vì em mà đổi nghề. 

– Nhưng anh đã làm gì được cho em? Em chưa hề thấy! 

Gian phòng ngập đầy không khí căng thẳng. 

– Thế à? Nếu em thật sự không thấy thì đúng là em mù, em không nghe có nghĩa là em 

điếc. Và nếu em không thấy điều tôi đã làm cho em thì đúng là em điên. 

Băng Nhi lộ vẻ cố chấp: 

– Anh nói nghe hay lắm! Tôi nghĩ là có lẽ tôi đã mù – điếc – điên. Nhưng anh đã làm gì 

được cho tôi nào? Anh bảo là anh yêu tôi hơn tất cả, thế mà ...Thế mà tôi chỉ muốn anh 

nghỉ có mấy hôm, cùng tôi đến suối Sam Lâm chơi ... 

– Nghĩa là ...Anh sẽ không đi chơi với chúng tôi? Thôi được rồi Băng Nhi. – Thế Sở 

đứng dậy – Nếu Đường không có thời gian rảnh, chúng ta rủ A Thái với Cao Khải vậy. 

Tôi cũng định làm quen với Cao Khải lâu rồi. Và chúng ta sẽ lên núi thả diều, xuống suối 

câu cá. Anh đã nói với em, nếu Đường không đi, chúng ta vẫn vui được cơ mà ... 

– Băng Nhi nhìn thẳng Đường, tựa sát người chàng. Giọng đột ngột dịu hẳn: 

– Anh Đường, anh đi với em đi? Anh bỏ em một mình sao? Treo bảng nghỉ ba hôm, bệnh 

nhân có thể sang phòng mạch khác. Ở thành phố này đâu phải chi có một mình anh là bác 

sĩ đâu? 

Đường bắt đầu cảm thấy mềm lòng. 

– Nhưng em phải biết là đặt chuyện vui chơi trước công việc là một điều sai trái, thiếu lý 

trí. 

– Lý trí? Không lẽ suốt cuộc đời anh lúc nào cũng phải lý trí cả sao? 
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– Em chính là sự thiếu lý trí nhất của anh, vì khi gặp em, cuộc sống của anh gần như bị 

đảo lộn hòan toàn. 

– Đó là sự bất hạnh của anh? 

– Vâng, - Đường thở dài – Một sự bất hạnh. 

– Anh có ân hận không? 

– Không ...Đường lắc đầu. – Không bao giờ. 

Băng Nhi cười sáng mắt lên. 

– Vậy thì ...chúng ta cùng đi suối Sam Lâm nhé. 

Đường hỏi ngược lại: 

– Có nghĩa là ...em không thể không đi được à? 

– Vâng, em đã vui sướng kế hoạch tính toán cả đêm qua. 

Thế Sở chen vào: 

– Cậu Đường, đừng giận! Vì dù sao Băng Nhi cũng đã chuẩn bị tươm tất rồi. 

Đường như bốc lửa. 

– Như vậy có nghĩa là tôi đi hay không đi thì mấy người vẫn tiếp tục chứ gì? 

Phải không? 

Thế Sở im lặng. Băng Nhi chẳng đáp. 

Đường lớn tiếng: 

– Phải không? Nói đi! Băng Nhi, mấy người vẫn đi chứ. 

Băng Nhi ngẩng đầu lên. 

– Anh làm gì dữ vậy? Anh nghĩ là nếu anh không đi thì em cũng phải không đi chứ gì? 

– Phải. 

Gian phòng chìm trong yên lặng. 

Băng Nhi buông thõng cánh tay. Nàng quay lại ghế salon ngồi xuống. 

Thế Sở vỗ nhẹ lên đầu nàng nói: 

– Băng Nhi đừng có giận, Đường hắn nói chỉ để nói mà thôi. 

– Thế Sở! 

Như một quả bơm nổ to, Đường hét lớn, bao nhiêu sự bực dọc tích lũy bấy lâu trong 

người như hỏa sơn bùng nổ. Đường chỉ thẳng vào mặt Thế Sở. 

– Thế Sở, mi cút ngay khỏi đây! Chuyện giữa tôi với Băng Nhi không cần anh, chúng tôi 

giải quyết lấy, không cần anh phải nói vô! Anh đi khỏi đây đi. 
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Quả bom như làm cả gian phòng muốn đổ sập. Mặt Thế Sở đỏ gấc, còn Băng Nhi xanh 

như một xác chết. Mắt Thế Sở đỏ ngầu, hắn cũng lớn tiếng: 

– Đường, cậu đuổi tôi phải không? 

– Đúng. 

Thế Sở quay sang Băng Nhi: 

– Nào, còn Băng Nhi, em có đuổi tôi không? 

Băng Nhi trợn mắt bước nhanh tới chặn ngang mặt Thế Sở, mắt hướng về Đường nói: 

– Anh Đường, anh lấy tư cách gì mà đuổi Thế Sở đi? Đây là nhà của tôi, Thế Sở là bạn 

của tôi, anh đâu có quyền. Anh tưởng yêu tôi là có quyền cắt đứt bạn bè, niềm vui và cả 

lẽ sống của tôi à? Anh quá lắm, quá lắm rồi. 

Cơn giận dồn dập trong tim, những lời nói của Băng Nhi như một gáo nước lạnh tạt vào 

mặt Đường, lòng chàng tan nát, chàng giận dữ nói: 

– Băng Nhi, anh không đủ tư cách để đuổi bạn em, anh cũng không đủ tư cách để nói bất 

cứ điều gì khiến em mất vui, khiến em buồn. Nhưng em phải biết rằng, biết thật rõ rằng 

...cuộc đời em, chỉ nên có một người đàn ông thôi. 

Đừng bao giờ bắt cá hai tay. Bây giờ em hãy lựa chọn: 

hắn hay là anh? Nếu em chọn hắn anh sẽ đi và ngược lại. 

Thoáng một chút bối rối nhưng Băng Nhi vẫn hét lên: 

– Anh muốn tôi chọn à? Anh là một tên bạo chúa, một thứ độc tài. Anh ích kỷ không hiểu 

tôi cũng không hiểu nghệ thuật sống, anh là một thứ gàn dở, chỉ biết có công việc của 

anh. Tôi với anh ở hai thế giới khác nhau. 

Đường thở hổn hển cắt ngang: 

– Tốt lắm, vậy là em đã chọn. Thế Sở, tôi xin chúc mừng anh. Còn Băng Nhi lần sau có 

tự tử xin đừng gõ cửa phòng tôi. Chào tất cả! 

Đường xông ra khỏi phòng và đóng mạnh cánh cửa. Chàng có cảm giác như trái tim 

chàng cũng vỡ tan theo tiếng cửa đóng sầm. 

  

hết: Chương 12
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 13 

 

Suốt một đêm Đường không ngủ. Và thời gian không phải là vì sự mất ngủ của ta hay vì 

trái tim ta tan vỡ mà ngưng lại. Công việc cũng thế, bệnh nhân cũng thế ...vì vậy sáng 

sớm là công việc lại tiếp tục. Xong bệnh nhân này tới bệnh nhân khác. Bệnh nhân bệnh 

cũng xoàng thôi, người già thì huyết áp cao, trẻ con thì nóng sốt ...Tới những chứng bệnh 

có mặt suốt cả năm như sốt xuất huyết. Sự bận rộn khiến Đường không có thời gian rảnh 

rỗi để suy nghĩ, nhưng đôi lúc chàng cũng cảm thấy nhói đau nơi tim. Nỗi đau lóe lên rồi 

chợt tắt, đến bất chợt rồi đi bất chợt. Suốt ngày hôm ấy nó đến với chàng hàng chục lần, 

là bác sĩ, nhưng Đường bất lực trước cơn đau này.  

Buổi trưa chàng ăn không ngon, chiều nuốt cũng không trôi. Cuộc sống biến thành một 

khoảng trống lớn ...Dù bên cạnh bao giờ cũng có bệnh nhân, cũng có cô Lan, cô Mẫn rúi 

rít, líu lo ...Nhưng cuộc sống như mất mát cái gì ...Đang khám bệnh nhiều lúc Đường 

ngồi thừ ra ...Như ngóng đợi ...Sự ngóng đợi từ tiềm thức ...Tiếng bước chân ...Có phải 

của nàng chăng? Bóng ai thấp thoáng bên ngoài? Nàng chăng? Tiếng cười ở phòng khám, 

cửa mở ...Không, không phải nàng. Nàng không có ở đây ...Nàng đang chơi vơi trên đám 

mây màu hồng đào, trong cánh vuốt đại bàng bay lượm. 

Mấy cô y tá đã thay ca, Chu Châu với Nhã Bội, những nụ cười dòn tan ở phòng đợi ... 

– Bác sĩ Đường ơi, Chu Châu mời bác sĩ ăn bánh cưới nè! 

– Hả! – Đường quay lại. Quả thật! Chu Châu đang khệ nệ ôm hai hộp bánh lớn bước vào. 

– Bác sĩ, chủ nhật qua chúng em đã làm lễ đính hôn, nhưng vì công việc phòng khám bề 
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bộn quá ...Nên em không dám nghỉ phép nữa. Vả lại thấy bác sĩ bận quá ...Nên cũng 

không dám mời. – Chu Châu cười rạng rỡ pha trò. – Mỗi tuần mới có một ngày chủ nhật, 

sợ quấy rầy cuộc gặp gỡ của bác sĩ với Băng Nhi ...Nhưng cũng không sao, bác sĩ biết 

không? Theo phong tục quê em, thì lễ đính hôn chỉ có tính hình thức ...Thông báo bạn bè 

...Bao giờ lễ cưới ...Chúng em sẽ mời bác sĩ uống rượu. 

Đường nhìn Chu Châu, cái miệng nho nhỏ hay nói, đôi mắt đen, to và khuôn mặt rám 

nắng. Một Chu Châu bình thường, nàng sẽ mang đến cho người yêu một cuộc sống bình 

lặng, không sóng gió, không giông bão, an phận ...Một Chu Châu hiền lành ...Kẻ nào gặp 

nàng kẻ ấy có phúc. 

– Vị hôn phu của cô tên gì? 

Đường hỏi. Với Chu Châu, Nhã Bội các y tá được cư xử như người nhà, thế mà Chu 

Châu đính hôn người đàn ông tên gì chàng cũng không biết? Cuộc sống của ta cả năm 

nay đã thay đổi quá nhiều. 

– Anh ấy họ Lý, cùng họ anh, - Chu Châu cười nói – Anh ấy là kỹ sư công tác tại nhà 

máy. 

– Làm sao mà quen nhau vậy? 

Nhã Bội chen vào: 

– Thì nhờ chiếc ao cá đấy, cũng hữu dụng chứ? 

– Nghĩa là sao? 

Chu Châu cười ngọt: 

– Đừng nghe lời nó! Sự thật thế này. Anh Lý Mậu Sinh là bạn của anh em. 

Cùng công tác ở nhà máy Nam Nhã. Tháng ba vừa qua anh em dẫn một đám bạn trai về 

nhà, câu cá, ca hát, ăn thịt nướng. Quậy một bữa thật vui. Từ đó chủ nhật nào họ cũng 

đến. Rồi giữa em với anh Mậu khoảng cách thu hẹp lại. Một hôm chúng em cùng câu 

được một con cá lớn ... 

Nhã Bội chen vào: 

– Nói đi nói lại thì cũng tại cái ao cá của cô, chuyên môn làm mai. Vậy thì Chu Châu 

...Kỳ sau về nhà cậu rủ tôi với nhé. 

– Đâu phải mi chưa đến đâu? 

– Nhưng lần trứơc đi, chỉ tòan là bạn gái, mi sợ nhìn thấy Lý Mậu Sinh của mi sao. Mi 

tưởng ta không biết hở? 
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– Cấm nói nhé! Cấm nói! 

Hai cô núi kéo nhau với những nụ cười giòn. 

Đường nhìn Nhã Bội. 

– Sao Nhã Bội? Cô có bạn trai chưa? Bao giờ mời tôi ăn bánh cưới? 

Nhã Bội đỏ mặt. 

– Ăn bánh cưới ư? Còn sớm lắm, chắc phải Tết mới có. 

Chu Châu hét lên: 

– À thì ra mi cũng sắp rồi, nếu bác sĩ không hỏi tới, mi còn giấu nhẹm. 

Nhã Bội bỏ đi về phía quầy dược. 

– Không ai giấu nhẹm, chỉ tại mi không hỏi. Không lẽ ta phải làm loa, đi từ trên phố 

xuống dưới phố loan báo cho mọi người biết à? 

Chu Châu chu miệng nói với Đường: 

– Hắn đang chửi em đấy. Hắn nói em là chiếc loa vì mới vừa quen bạn trai là mọi người 

đều biết. 

Như vậy à? Đường bứt rứt. Ai cũng đều biết, chỉ mình ta là cái gì cũng không hay. Ngày 

tháng qua, từ điển của ta chỉ hai chữ Băng Nhi. Cái tên vừa xuất hiện là lòng Đường đau 

nhói. Bất giác đau nhói. Bất giác Đường thở dài. 

Chu Châu có vẻ quan tâm. 

– Bác sĩ làm sao thế? Hình như bác sĩ không được khỏe. 

Đường chăm chú nhìn Chu Châu. 

– Không có gì cả, thế cô định chừng nào mới đám cưới? 

– Chắc qua Tết, lúc đó sẽ làm đơn thôi việc. 

Đường ngẩn ra. 

– Thôi việc? Anh ấy không đồng ý cho cô đi làm à? Cô là một y tá giỏi, lấy chồng rồi 

thôi việc uổng quá! 

– Anh Lý Mậu Sinh không hề cấm. Nhà máy của anh ấy ở Tam Trọng nên chúng em vẫn 

có thể ở lại thành phố này. Vấn đề ở đây là em nhận thấy khi đã chọn anh ấy làm chồng 

thì để anh ấy đảm nhận vai trò kiếm tiền. Em ở nhà lo nội trợ, công việc đối với em 

không quan trọng lắm. Nói khác đi, khi em đã lấy chồng thì ai trò làm vợ là công việc 

chính của em. Em không để việc làm của mình làm mất đi hạnh phúc gia đình. 

Đường kinh ngạc nhìn Chu Châu. Cô gái này đang sống ở thời đại tiên tiến ư? Đã có 
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quan điểm “ra khỏi nhà bếp” bây giờ đàn bà lại thích “trở về với bếp”. 

Dù thế nào thì người đàn ông sắp cưới Chu Châu cũng là người đàn ông có phước. 

Đường định nói mấy câu thì nghe tiếng gõ cửa. Chu Châu bước ra không quên quay đầu 

lại nói: 

– Em mang thêm hai hộp bánh nữa để bác sĩ mời Băng Nhi và A Thái nhé. – Ngưng lại 

một chút, Chu Châu lại tiếp – Bác sĩ này em mong rằng trước khi nghỉ việc, em sẽ được 

ăn bánh mời của bác sĩ đấy. 

Nói xong cô gái bỏ ra ngoài, Đường ngồi im nghe đau nhói trong tim. 

Trời đã khuya, công việc xong xuôi Đường trở về căn phòng độc thân của chàng. Bật đèn 

lên ngồi dưới ánh đèn đầu óc quay cuồng với Chu Châu, với ao cá, với vị hôn phu của 

nàng, với việc làm ...Đường mơ hồ nhận thấy hãy nghĩ đến Chu Châu vì như vậy ta sẽ 

không phải nghĩ đến Băng Nhi. 

Băng Nhi! Cái tên ấy lại xuất hiện làm lòng đau xót. Hai tay Đường ôm lấy đầu muốn cắt 

ngang ý nghĩ nhưng sự suy nghĩ giống như những con ngựa hoang thoát khỏi dây cương 

tung vó. Băng Nhi! Băng Nhi! Vó ngựa lộp cộp trong đầu. 

Có tiếng chuông cửa reo. 

Băng Nhi ư? Đường nhảy dựng lên làm ngã cả đèn bàn chàng xông ra phía cửa. 

Cửa mở, bên ngoài không có Băng Nhi mà là A Thái. Một chút thất vọng pha lẫn chút an 

ủi. A Thái người rất gần Băng Nhi cũng giúp xua tan được phần nào nỗi cô đơn. Đường 

gọi: 

– A Thái. 

A Thái đi vào, khép cửa lại nét mặt nghiêm chỉnh. 

– Anh Đường. Nghe nói anh và Băng Nhi đã đổ vỡ? 

– Ờ! ....Cô uống nước trà hay cà phê? 

A Thái lấy ly trên tay Đường đẩy chàng ngồi xuống ghế. 

– Anh ngồi đó đi! Để tôi một mình đi pha trà. Nhìn thấy hai hộp bánh trên bàn A Thái 

hỏi: 

– A đính hôn đấy? 

– Chu Châu. 

– À! Chu Châu à! 

Không biết từ lúc nào A Thái và Chu Châu đã quen nhau từ bao giờ. 
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– Cô ấy đính hôn với Lý Mậu Sinh phải không? Tốt, họ rất xứng đôi. Lý Mậu Sinh trung 

thực còn Chu Châu thì dịu hiền. 

– Có nghĩa là cô cũng biết chuyện của Chu Châu nữa à? 

– Vâng, tôi, Chu Châu, Nhã Bội đều rất thân nhau – A Thái ngồi xuống ghế đối diện với 

Đường. Nàng có vẻ nghiêm chỉnh – Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải nói chuyện 

của Chu Châu mà để nói chuyện giữa anh với Băng Nhi. 

Băng Nhi! Trái tim Đường nhói đau, chàng hỏi nhỏ: 

– Cô ấy nói cho cô biết à? 

– Vâng – A Thái ngồi thẳng lưng hai tay cầm ly trà ngẩng lên nhìn Đường. 

– Anh quyết định chia tay với Băng Nhi chứ? 

Đường hơi bàng hoàng, “chia tay”? Hai chữ thật đơn giản giống như hai nhát dao rướm 

máu. Chàng thở ra. 

– Tôi nghĩ đó không phải là quyết định của tôi mà là của Băng Nhi. 

Tôi ...không có cách nào khác hơn. Không thể tiếp tục duy trì tình trạng “ba người”. Cô 

ấy phải lựa chọn và cuối cùng đã chọn Thế Sở. 

– Anh có ngạc nhiên không? 

Đường nghĩ ngợi một chút nói: 

– Tôi à? ...Không kịp ngạc nhiên chỉ thấy đau ... 

Trước mặt A Thái, Đường thành thật, chàng không muốn tự ái và che giấu nỗi đua của 

mình A Thái thở dài. 

– Tôi đã định cứu anh. Nhớ không anh Đường? Khi chuyện tình cảm giữa anh và Băng 

Nhi phát sinh. Tôi đã vội vã chạy đến định ngăn chặn, định cứu vãn nhưng không kịp. 

Anh đã rơi và rơi quá sâu không rút lui được. 

Đường ngạc nhiên. 

– A Thái! Không lẽ ngay từ đầu cô đã tiên đoán được sự đổ vỡ của ngày hôm nay? 

A Thái buồn rầu nhìn Đường, ánh mắt cảm thông. 

– Tôi đã từng nói với anh! Rồi họ sẽ làm lành với nhau và tôi đã từng hỏi anh, đến lúc đó 

rồi anh sẽ xử lý ra sao? 

“Tôi đã ám chỉ, đã đề cao cảnh giác ...” Đường nghe mơ hồ,- chàng thấy hơi choáng ... 

– Có nghĩa là cô đã dự đoán được, cô biết là cái thế của tôi yếu hơn phải không? 

– Không phải thế, có lúc tôi thấy cái thế của anh rất mạnh. 
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Đường buồn rầu. 

– Nghĩa là cô đã đoán sai! Tôi vẫn đấu không lại Thế Sở, tôi không giữ được Băng Nhi 

...Nhưng mà Băng Nhi cũng đã thề sống chết với tôi. Tình yêu không lẽ dễ vỡ như vậy. 

Hay là tôi sai? Tôi không đủ kiên nhẫn giữ chuyện tay ba kéo dài để Băng Nhi từ từ chọn 

một trong hai người ... - Đường ngước mắt nhìn trần nhà – A Thái, tôi không thể chịu nổi 

được nữa, không thể chịu được! Có lẽ vì tôi quá ích kỷ! Băng Nhi nói đúng. Tôi ích kỷ, 

tôi không thể chịu đựng hạt cát trong mắt. – Đường nhắm mắt lại, tiếp – Tôi không biết 

làm cách nào hơn, vì tình yêu này đã giày vò tôi nhiều quá. 

A Thái chồm qua nhiệt tình nhìn bạn. 

– Anh Đường, đừng tự trách mình như vậy, tối nay đến đây tôi muốn nói hết tất cả. Anh 

hãy nghĩ kỹ, nếu có đau, đau một lần cho dữ dội còn hơn kéo dài ngày này qua ngày 

khác. 

Đường kinh ngạc. 

– Cô muốn nói gì? 

Giọng A Thái trong và rõ. 

– Tôi nghĩ là Băng Nhi trước nay chưa hề yêu anh! 

– Tại sao? 

– Anh Đường, thật sự anh không hiểu được Băng Nhi. Cuộc sống của Băng Nhi ngoài 

Thế Sở ra, chẳng còn bóng dáng người đàn ông thứ hai chen vào. 

Tình cảm của Băng Nhi rất lãng mạn, nồng cháy. Cô ấy ưu bị kịch hóa và rất đa tình, trẻ 

con. Khi gặp Thế Sở, người đàn ông có bản tính giống Băng Nhi, thế là họ hợp nhau, yêu 

nhau đến độ trời long đất lở, chết đi sống lại. Có một điều khiến Băng Nhi đau khổ là Thế 

Sở là hạng đàn ông đa tình, gặp ai cũng yêu, bản tính rất lăng nhăng. Cũng vì chuyện này 

mà họ đã từng cãi nhau, đổ vỡ chia tay, kể cả chuyện tự tử. 

– Điều đó tôi biết. 

– Vâng, nhưng có điều anh chưa biết là lần thứ nhất khi đổ vỡ, hình như là đầu năm 

ngoái. Chưa đầy ba hôm Băng Nhi đã cặp với một biên tập viên Đài truyền hình và tuyên 

bố dứt khoát Thế Sở. Thế Sở phải tốn bao công sức mới kéo Băng Nhi trở về được. Mối 

tình này chỉ kéo dài được hai tuần lễ. Lần thứ hai là mùa hè năm rồi, khi Thế Sở quen 

một cô gái khác, thì trong vòng ba ngày sau Băng Nhi đã kiếm được một chàng trai khác. 

Đối tượng là một sinh viên đại học, trẻ hơn cô ấy hai tuổi. Dĩ nhiên là Thế Sở lại cuống 
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lên. Lịc sử lại tái diễn, Thế Sở phải chiến đấu và gã sinh viên lại lặng lẽ bỏ đi. Mối tình 

kéo dài hơn một tháng, chỉ có anh là kéo dài lâu nhất thôi. 

A Thái cười nhạt. Mặt Đường tái xanh, anh ngồi thẳng lưng dậy. 

– Cô muốn ám chỉ là ... 

– Tôi không ám chỉ mà tôi chỉ muốn nói rõ với anh là anh có óc phân tích sâu sắc, biết 

suy nghĩ, biết chiều sâu, đừng nên để cho tình cảm nó che mờ tất cả. 

Băng Nhi cũng không phải là xấu, cô ấy không thủ đoạn. Có điều vì quá yêu Thế Sở, biết 

Thế Sở sợ sự thay đổi tình cảm của mình nên đã lợi dụng những điều đó. Mỗi lần thấy 

Băng Nhi thay đổi là Thế Sở cởi giáp ngụy trang ngay. Vì vậy lịch sử cứ tái diễn, tôi 

đứng cứ tái diễn, tôi đứng một bên như kẻ xem kịch và bây giờ là màn thứ ba rồi ... 

Đường ngã người xuống ghế, mắt nhắm lại. Bây giờ, không phải là chuyện đau tim, đầu 

chàng bị choáng váng, mồ hôi toát cả lưng. Đường có cảm giác như mình rơi xuống vực 

thẳm ...Hai tay chàng bám lấy ghế vịn. Trời ơi! Băng Nhi! Băng Nhi! Sao em tàn nhẫn 

quá! Tàn nhẫn quá!? 

A Thái đặt tay lên tay Đường. 

– Anh Đường! Anh Đường! 

– Đừng đụng tôi! Đừng đụng tôi. – Đường rút nhanh tay lại như đụng phải điện giật. 

Chàng ngẩng lên. Mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn A Thái, giọng đau khổ: 

– Tại sao cô đem chuyện này ra nói với tôi? Tại sao cô không để tôi giữ lấy một chút ảo 

tưởng, một chút tự ái? Sao cô không giữ bí mật của Băng Nhi? Cô bán rao, cô kể cho tôi 

nghe làm gì, A Thái? 

A Thái đứng dậy, đặt mạnh ly trà lên bàn, mắt nhìn thẳng Đường. 

– Bởi vì, tôi không nhẫn tâm nhìn thấy anh tiếp tục nằm mơ. Bởi vì với tôi anh hơn hẳn 

những người đàn ông trước ...Tôi không muốn thấy anh đau khổ. 

– Thế sao cô không nói sớm, không cho tôi biết ngay từ lúc đầu? 

A Thái khó khăn: 

– Tôi đã thử những vẫn trễ, tôi đâu có ngờ một người thận trọng uyên bác, có chiều sâu 

như anh lại có thể dễ dàng rơi vào vòng của Băng Nhi trong vòng có ba ngày. Anh có 

nhớ là tôi đã từng bảo anh là hoang đường, là điên ...Nhưng lúc đó, anh đã nói gì với tôi, 

anh nhớ không? Anh đã bảo là anh đã yêu Băng Nhi hơn cả chính bản thân mình. Lúc đó 

tôi đã cứng họng. Sự việc xảy ra đến nước này thì không còn làm gì khác hơn được. Tôi 
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chỉ còn miễn cưỡng tin rằng tất cả lần này là thật. Nghĩa là Băng Nhi đã dứt khóat với 

Thế Sở để yêu anh ...Bởi vì ...Bởi vì tôi thấy là ...Anh hơn hẳn Thế Sở nhiều phương diện 

...Và tôi đã âm thầm cầu chúc cho hai người ...Ai ngờ đâu ... 

Ai ngờ đâu ...Lại có một thằng khùng, lại cứ tưởng rằng mình là cánh đồng cỏ xanh 

mượt, rộng lớn. Xanh ngút đầy sức sống! Ai ngờ có một gã khùng chỉ cần bị người ta cho 

nếm một tí rượu, tâng bốc một chút là bay bổng lên trời xanh, là say sưa quên cả đất trời. 

Ai ngờ ...Một người con gái thanh tú, tươi mát như vậy lại có thể tay sấp tay ngửa. Tay 

sấp - mây, tay ngửa – mưa. Đường ngơ ngác, đầu như đeo đá. Lời của Băng Nhi còn văng 

vẳng bên tai: 

– Xin anh hãy chấp nhận cho em làm lại cuộc đời. 

Tay Đường đặt lên ngực, không, không thể như vậy được Băng Nhi, em tàn nhẫn lắm. 

Em có biết là em đã vùi hết tất cả sự cao ngạo và sự tự tin của một người đàn ông vào 

vũng sình cả không? 

A Thái nuốt nước bọt, tiếp: 

– Có thể anh rất hận khi nghe tôi nói sự thật, cũng có thể anh tình nguyện ôm lấy ảo ảnh 

là Băng Nhi sẽ quay trở lại lòng mình ...Cũng có thể là anh sẽ không tin tôi, cũng có thể 

là tôi đã sai vì thật sự Băng Nhi yêu anh, Băng Nhi không đóng kịch ...Nhưng dù sao thì 

...Anh Đường, anh nên biết là ...Tối nay ai đã đến đây, nói hết cho anh nghe ...Đó chỉ là 

vì một động cơ. Một động cơ duy nhất, đó là ...Tôi muốn ...Anh là người nhiều nghị lực, 

có lý trí, có chiều sâu ...Mong là anh cố gắng ...Giữ cho mình không bị lún sâu ...và cũng 

không bị đau khổ nhiều hơn nữa ... 

Đường thở mạnh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. 

– A Thái ...Cám ơn cô ...Tôi yếu đuối lắm, không có chiều sâu, chẳng có lý trí ...Tôi đã 

rơi quá sâu ...lún quá sâu ...Nhưng A Thái ...xin hãy yên tâm ...rồi tôi sẽ sống, sẽ làm việc 

tốt. Hãy tin tôi ...từ từ rồi sẽ hồi phục ...Rồi sẽ tin lại được chính mình ...Dù sao thì quả 

đất này vẫn còn xoay ...Mặt trời và những hành tinh khác chưa đụng nhau thì ngày tận thế 

cũng chưa đến – Vâng, đúng là ngày tận thế chưa đến. Trên bầu trời sao vẫn lấp lánh, 

trăng vẫn sáng ...Những ánh đèn của thành phố vẫn còn đó ...thì không thể là ngày tận thế 

được – Đường thẳng lưng, nhìn chân trời xa. 

Và đêm hôm ấy Đường đứng đó nhìn xa vời. A Thái bỏ đi từ bao giờ, Đường cũng không 

hay. 
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hết: Chương 13
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 14 

 

Một tuần sau Đường viết cho Băng Nhi một bức thư.  

“Băng Nhi em,  

Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích. Trung Quốc có rất nhiều tiểu thuyết, 

bút ký, và rất nhiều truyện cổ truyền kỳ. Chuyện anh sắp kể cho em nghe đây rất ngắn, 

rút ra từ một quyển sách có tên là “Liên Hoàn Ký”. Chuyện kể rằng” Thuở xưa có một 

thư sinh, tên là Thẩm Tu Văn, một hôm Tu Văn đang ngồi một mình trong thư phòng đọc 

sách. Bấy giờ bên ngoài trời đang mưa. 

Những hạt mưa phùn nhỏ tựa thiếu nữ. Tay cầm thoi (chiếc thoi dệt vải) vừa đi vừa hứng 

lấy những giọt mưa dệt thành tấm lụa. Dệt không ngừng, , mảnh lụa “tơ mưa” phất phơ 

theo gió. Bất chợt cô đi vào thư phòng, đưa mảnh lụa mới dệt trao tặng cho Thẩm Tu Văn 

và nói: 

“Khúc lụa này có tên là Băng tơ xin được tặng chàng may áo”. Nói xong biến mất, sau đó 

Tu Văn đã mang Băng tơ may thành áo mặc, còn dư kết thành quạt, suốt ngày đem theo 

mình coi như vật quý. 

Băng Nhi. 

Câu chuyện chỉ có bấy nhiêu là kết thúc, anh nghĩ không biết suốt cuộc đời Thẩm Tu Văn 

có thoát khỏi Băng tơ không? Có quên được người con gái đã dệt mưa thành lụa không? 

Nhưng hình ảnh ngoài trời mưa lất phất bay. Mưa bụi như tơ ...Có xóa được trong đầu 

chàng không? ...Còn người con gái ...Có thật sự biến mất? 
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Đó là một trong những truyện cổ Trung Quốc, một thứ truyện không đáng tin. Truyện 

dân gian của Trung Quốc thì tự nó có cái lãng mạn, một sự lãng mạn tuyệt vời, đẹp và 

gần với chuyện ngày nay. 

Câu chuyện cũng tương tự như vậy. Một buổi tối cơn mưa kéo dài không dứt, có một anh 

chàng bác sĩ khùng tên là Lý Mộ Đường, anh ta đang ngồi có một cô gái xuất hiện, trên 

tay cũng ôm lấy những hạt mưa mảnh như tơ. Áo dạ hội màu trắng với nụ cười trên môi 

đẩy cửa bước vào. Trao mảnh lụa Băng tơ cho anh chàng Lý Mộ Đường và câu chuyện 

bắt đầu ... 

Băng Nhi, trước hết anh mạn phép được kể về mình một chút. Trước đêm mưa gío với sự 

xuất hiện của em, anh là người bình thường, chỉ biết nỗ lực phấ đấu tìm một cuộc sống 

thực tế đơn giản. Anh không lãng mạn, không biết nằm mơ, cũng không ảo tưởng. Với 

công việc hằng ngày, tiếp xúc với vi trùng, bệnh nhân, anh chưa hề gặp chuyện có tính 

chất lãng mạn chứ đừng nói đến chuyện thay đổi trong cuộc sống của anh. Những chuyện 

tình ái thần thoại trong tiểu thuyết với anh chỉ là những chuyện giải sầu, không đáng tin, 

không thể tin, không thể theo được. 

Thế rồi sự xuất hiện của em, nét trong sáng của băng trinh, sự nhiệt tình của lửa, vẻ đẹp 

trong tranh, nét trữ tình của thơ nhạc, em đã làm anh rung động, em đã cuốn hút anh, đã 

đẩy anh vào thế giới lãng mạn. Và thế giới này với sự rực rỡ của nó, với vẻ mờ ảo của nó, 

nó đã dẫm nát anh và chính trong cái đêm em xuất hiện đưa mảnh lụa Băng tơ choàng lên 

vai anh. Băng Nhi, anh không phải sắt đá mà anh bằng da bằng thịt, mảnh lụa Băng tơ 

đến từ tiên cảnh vừa choàng vào người đã siết chặt lấy anh. 

Băng Nhi, bây giờ nghĩ lại chiếc áo vô hình mà em mang đến hôm ấy đã đẩy anh vào thế 

giới thần tiên của em mất rồi. Viết thư anh mong sẽ viết có đầu có đuôi nhưng khi cầm 

bút lên lòng anh rối như tơ vò. Khi đọc em phải dùng thoi đan lại. Đoạn trước viết dài 

dòng như vậy, chẳng qua anh muốn nói với em một điều anh chỉ là một bác sĩ bình 

thường, không một ảo tưởng, mơ mộng về tình yêu, vậy mà không hiểu sao lại bị em nuốt 

lấy. Em nên hiều rằng đó không phải vì anh tin rằng anh là cánh đồng cỏ rợp bóng. Cũng 

không phải anh bị choáng ngợp trong sự tâng bốc của em mà anh bị mê hoặc, chẳng qua 

là vì chiếc áo vô tình hôm ấy. Chiếc áo tơ mưa vừa choàng vào người là không còn thuốc 

chữa nữa. Đã có một khoảng thời gian anh tự đánh lừa mình, anh đã theo em, A Thái và 

Thế Sở cùng vui chơi. Anh tưởng như mình là kẻ bàng quang đứng bên lề nhìn cuộc tình 
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của em và Thế Sở. Đấy thấy không Băng Nhi? Ngay từ đầu em đã đánh lừa chính mình, 

anh đã theo em, A Thái và Thế Sở . Anh đã nói ngay từ đầu là có một anh bác sĩ khùng, 

ngu như vậy làm sao xứng đáng được choàng tấm áo Băng tơ của em? Nhưng rồi chuyện 

gì phải đến đã đến. Em có nhớ cái hôm ấy không? Lần đầu tiên em vào phòng riêng của 

anh. Khi em nói với anh “Hãy chấp nhận cho em làm lại cuộc đời” thì tim anh vỡ ra, hồn 

anh bay bổng, đầu óc và tâm hồn anh say ngất với những lời thỏ thẻ của em. Ôi Băng 

Nhi, đó là lần thứ hai em đã choàng thêm cho anh một chiếc áo. Những ngày kế tiếp em 

dệt thêm nắng, sa mù, mưa và ánh trăng. Trời sinh em ra làm Chức Nữ, mỗi lần dệt xong 

chiếc áo nào là em khóac lên cho anh thêm chiếc đó. Và cứ thế, Băng Nhi, em đã trang 

điểm lên người anh đủ thứ, đến độ có lúc anh tưởng rằng mình đã phát ra được cả hào 

quang, những hào quang đó lôi cuốn em, si mê em. Nhưng thật ra không phải vậy. Hào 

quang chỉ phát ra từ những chiếc áo của em tạo ra chứ không phải của anh, và nếu một 

ngày nào đó em thu hồi lại hết thì em sẽ thấy rằng anh chỉ là một trần tục, thô kệch, một 

thể xác bình thường. 

Băng Nhi, anh không hiểu là anh đã trình bày được một cách khúc chiết tình cảm của 

mình không? Và tuần qua, chúng mình đã chia tay. Trước kia, chưa bao giờ anh thấy đau 

khổ như vậy, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ anh thừa nhận những chữ “trái 

tim tan nát” bao giờ. Vì nói thể là không khoa học, tự điển y khoa cũng không đề cập đến 

chứng bệnh “trái tim tan nát”. Mấy ông trí thức không hiểu dựa vào đâu mà mô tả thế. 

Nhưng mà Băng Nhi ơi, rồi anh phải thừa nhận. Trái tim anh đã tan nát. Một ví dụ cụ thể, 

cụ thể vô cùng. 

Sau khi chúng ta chia tay A Thái có đến tìm anh, một A Thái tốt bụng cũng là có tơ dệt, 

nhưng vải cô ấy dệt là những loại vải thô, thứ vải dùng để băng bó vết thương. Cô ấy đã 

giúp anh ...Khi phát hiện ra vết thương tan vỡ trong tim anh. A Thái đã đến thăm, dùng 

kim xỏ chỉ khâu lại. Sự khâu của cô ấy là anh đau hơn. Nhưng cô ấy nói: 

– Nếu đau thì chỉ đau thêm một lần này thôi. 

Nhờ vậy mà anh biết được mọi chuyện. Từ chuyện anh đạo diễn Đài truyền hình đến anh 

sinh viên đại học và bây giờ ngồi đây viết thư cho em, xin em hãy yên tâm, anh thấy lòng 

hết sức thanh thản. A Thái nói anh có hận em không? 

Làm sao anh có thể làm được việc đó phải không? Vì nếu em không khoác cho anh 

những chiếc áo Băng tơ kia thì làm sao anh biết được trên đời này còn có cả một thế giới 
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khác? Không! Băng Nhi! Anh phải cám ơn em, món quà của em mang đến cho anh là 

món quà trên mây, ở thế giới thần tiên đâu phải người nào cũng có được đâu? Vì vậy, 

hàng vạn, hàng triệu người ở trên cõi đời này chưa được khóac chiếc áo Băng tơ đó đã ra 

sức công kích mãnh liệt những vấn đề “lãng mạn”, “ái tình”, “mơ mộng”. Nguyên thủy 

anh cũng là một trong những con người đó. Vì vậy, nói thật Băng Nhi, anh không hận 

em. Nói thật đấy. Dù em ở bên cạnh ai, anh vẫn cảm ơn, cảm ơn thật nhiều. 

Bây giờ, chúng ta thử nói về Thế Sở xem. Thế Sở là một thanh niên ưu tú, đẹp trai, thông 

minh, biết pha trò. Với mẫu hình như vậy, Thế Sở là đích của biết bao cô gái. Dĩ nhiên 

em cũng yêu hắn. Nhưng bây giờ anh thấy cần phải cảnh giác em thế này. 

Em không phải là một cô gái bình thường như những cô gái khác. Em từ thế giới thần 

tiên đi xa, em biết dệt Băng tơ và choàng lên người những anh con trai mà em yêu thích. 

Thế Sở quen em đã lâu. Hắn đã bị em choàng cho không biết bao nhiêu chiếc áo như vậy. 

Vì vậy trước mắt bây giờ chỉ có một Thế Sở lấp lánh hào quang, em quên là ...Hào quang 

kia chỉ phát ra từ những chiếc áo đó. 

Thế Sở, thế nào thì hắn cũng chỉ là một người trần, khi bị những chiếc áo kia vây kín đến 

ngộp thở thì hắn sẽ phản ứng, chống trả , xé nát chiếc áo, hào quang sẽ mất và thế là em 

đau đớn, thương tâm ...Thật ra thì Thế Sở cũng chỉ là kẻ bất hạnh. Nói chuyện tình yêu 

với người trên mây là một sự đau khổ. Thế Sở là người trần không thể nhập cảnh tiên vì 

vậy không thể trách được hắn. Khi nói chuyện tình yêu với tiên mệt mỏi quá thì phải 

quay sang tìm mấy cô gái phàm tục xả hơi. Và mỗi lần hắn như thế thì em lại lồng lộn 

lên, em cũng bắt chước chạy đi kiếm mấy ông “người trần” chúng tôi để trả đũa. 

Chuyện của hai người cứ thế mà lặp đi lặp lại mà anh tin rằng sau anh vẫn chưa chấm 

dứt, chính điều đó làm anh lo lắng cho em. 

Băng Nhi. 

Bức thư này viết đã khá dài, nhưng anh không hiểu là em rồi sẽ rõ ý anh chăng? Mấy 

ngày hôm nay, thật sự anh thấy lo cho em. 

Băng Nhi, em dệt mưa thành tơ bấy nhiêu năm rồi, có bao giờ em nghĩ đến việc đột nhiên 

mình đánh mất khả năng đó không? Và lúc đó em sẽ sống ra sao? 

Băng Nhi à. Đây là cõi đời của những người phàm. Nên trước ngày gặp em ...anh đã nghĩ 

là ...rồi mình sẽ cưới một cô gái hiền thục, bình thường và yên phận, đời sống giản dị 

nhưng sẽ hạnh phúc. Đến khi gặp em với chiếc áo khóac em mang cho, khiến quan điểm 
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sống của anh đã đảo lộn, khi có cảm giác mình ở tận núi cao, khi thì tận cùng vực thẳm, 

khi trong lửa, lúc dưới nước. Cái tình yêu nông nổi đó, dù sao cũng đã trải qua. Bây giờ 

trở về cởi chiếc áo Băng tơ ra, đứng trước kíngh ngắm lại mình, anh thấy mình vẫn là 

người trần. 

Anh không dám mơ ước một tình yêu sôi nổi nữa. Dù biết rằng nó vẫn hiện hữu. Anh chỉ 

mơ một mối tình bình thường. 

Vì vậy, Băng Nhi, anh viết bức thư này cho em. Em vẫn cho rằng mình là tiên ư? 

Sao cũng được, nhưng mà Băng Nhi, em cần phải nhìn lại mình và cả những người xung 

quanh. Em có quyền tiếp tục trò chơi “dệt mưa thành tơ” nhưng phải tìm được một người 

hiểu em. Vì như vậy “hắn” mới hiểu được em, yêu em và không bị chiếc áo của em bức 

tử. Thế Sở có lẽ chưa hiểu được em, chưa bao giờ hiểu được em. 

Vậy thì trên đời này còn ai là người hiểu em? Có một bác sĩ điên sau những đòn dầu sôi 

lửa bỏng có lẽ hiểu được em. Nhưng mà gã khùng đó chỉ là một người trần, hắn chẳng 

phải cốt tiên, nên chắc cũng chẳng xứng với em. 

Băng Nhi! Quả thật anh rất lo lắng cho em. Nếu em cứ tiếp tục làm “tiên nữ”. Ở trên cao 

lạnh lắm. Anh cũng không biết năm tháng có ảnh hưởng gì đến tiên không? Chứ lũ người 

phàm chúng tôi một khi đã lớn tuổi thì không còn có thể làm mưa làm gió như thời trẻ 

tuổi. Nếu tiên cũng phải già, thì chắc cũng không thể “dệt mưa thành tơ” lúc đó hẳn phải 

cô độc. Băng Nhi ơi! Cô độc với con người phàm chúng tôi là một sự buồn tủi còn với 

“tiên” hẳn phải bi đát hơn chúng tôi nhiều. 

Băng Nhi hãy nghĩ đến tương lai. 

Sau cùng, xin cảm ơn em. Băng Nhi! Cảm ơn những ngày vui em cho anh, cảm ơn chiếc 

áo choàng Băng tơ. Rồi anh sẽ xếp chiếc áo đó lại, cho vào hòm gỗ, cất kỹ coi như vật 

quý. Nhưng sẽ chẳng bao giờ anh mặc nó nữa. Anh đã cởi được nó, thì anh cam phận làm 

người trần! 

Băng Nhi hãy cẩn thật! Hãy giữ gìn. 

Người yêu em mãi mãi Mộ Đường Viết dưới ánh đèn ngày 11/10 Tái bút Một ngày nào 

đó nếu em chán cảnh tiên cứ ghé qua anh tán dóc. Dù chỉ là người phàm nhưng anh cũng 

biết ít nhiều cảnh tiên. 

Tái bút thêm: 
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Nếu có ngày nào em thấy cảnh sống ở trần gian này vui vẻ thì hãy đến với anh, anh sẽ 

mời em uống miếng rượu nhạt, nói chuyện phàm trần ở buổi mai sau. 

  

hết: Chương 14
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QUỲNH DAO 

Mùa Xuân Cho Em 

Chương 15 

 

Thư được trực tiếp bỏ vào hòm thư Băng Nhi.  

Mười ngày lặng lẽ trôi qua, tiết trời đổi mát, hoàng hôn, mưa bụi lất phất. 

Gió đưa những hạt mưa như tơ lang thang, khung cảnh mùa thu lúc nào cũng buồn. 

Như thường lệ, thật khuya cửa phòng mạch mới đóng. Đường tắt đèn, đóng cửa xong mới 

lên lầu tư, căn phòng độc thân của chàng. Vừa mới tới cửa phòng riêng, Đường chựng lại 

ngạc nhiên. Băng Nhi đang tựa cửa đứng đấy tự bao giờ. Nàng giản dị trong chiếc rode 

trắng, mặt không son phấn, thanh tú, mái tóc dài hơn, phủ vai ...Băng Nhi đứng yên lặng, 

ngoan ngoãn với nụ cười. 

– Ồ! Băng Nhi! – Đường kêu lên – Sao em không đến phòng mạch? 

– Em đã canh giờ, nên không phải đợi anh lâu ...Và em nghĩ, bây giờ là lúc phải có một 

người con gái bình thường, đứng đợi anh trước cửa nhà. 

Tim Đường đập nhanh. Đừng! Đừng! Đừng khiến tôi bay bổng, say ngủ nữa. 

Lịch sử thường lặp lại. Đường mở cửa, cả hai bước vào ...họ lẳng lặng nhìn nhau, rồi 

Đường lên tiếng: 

– Băng Nhi! Em đến đây làm gì ...? 

– Em đã bỏ ra ba ngày liền đọc thư anh ...Băng Nhi nói – Đọc thật kỹ, đọc gần như thuộc 

làu ...Ba ngày tiếp theo suy nghĩ cho đến lúc nghĩ là mình đã hiểu được ý. Rồi phân tích 

chính mình ...Xem mình là tiên hay vẫn là người trần tục? 

Chuyện “dệt mưa thành tơ” không mệt mỏi ư? Phân tích cho đến lúc nhìn rõ con người 
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thật của mình. Và sáng nay, em đến với Thế Sở, bây giờ sang gặp anh ... 

– Thế à? 

Tim Đường đập mạnh, chàng nhìn thẳng Băng Nhi, đôi mắt đen mở to, kiên định, dịu 

dàng ...Đường thấy một chút choáng. Chàng có cảm giác mơ hồ, bàng hoàng, mong đợi 

...nhưng không biết nói gì hơn. 

– Em đã nói chuyện với Thế Sở. Chưa bao giờ chúng em lại nói chuyện một cách đứng 

đắn và bình tĩnh như vậy. Dĩ nhiên là mở đầu cũng hơi gặp khó khăn, ông ấy không phải 

là người thích ngồi yên. Nhưng rồi sau cùng ...- Băng Nhi thở ra như trút được gánh nặng 

– Em cũng cho anh ấy biết là từ nay em và anh ấy là bạn, bạn tốt, chứ không thể tiến xa 

hơn nữa ...Nói khác đi, là cuối cùng rồi em và anh ấy trong thái độ thật bình tĩnh đã đi 

đến được sự kết thúc, một mối tình kéo dài như diễn kịch. 

Đường nhìn Băng Nhi không chớp mắt. 

– Lại một lần nữa kết thúc? Kết thúc được bao lâu? Có thật là kết thúc luôn chứ? 

– Trước kia thì khác. Bây giờ xin hãy tin em. 

Đường yên lặng quan sát, không khí yên lặng bao trùm. Bốn mắt nhìn nhau ... 

Đường lên tiếng trước: 

– Em nhìn gì thế? 

– Em đang ngắm một “người phàm” nhận diện được “tiên nữ” – Băng Nhi cười nói – 

Trên thế gian này đâu có tiên được, phải không anh? Vì vậy chuyện “dệt mưa thành tơ” 

chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha của Thẩm Tu Văn thôi. Anh biết đấy, cổ nhân ưa 

nằm mộng. Ngay cả thời nay, nhiều ông bác sĩ cũng thích nằm mơ. 

– Em định nói gì? 

– Em chỉ là một con người bình thường. – Băng Nhi ngẩng lên – Anh đã nói, nếu em thấy 

thích thú với cuộc sống trần gian, thì anh sẵn sàng nói chuyện phàm trần ở buổi mai sau. 

Tim Đường đập mạnh thở gấp. 

– Nhưng em biết rằng, cuộc sống của con người phàm rất phẳng lặng. Ví dụ như: 

Nấu cơm, bếp núc ...bưng trà cho khách ... 

– Không hẳn như vậy, mỗi gia đình có một nếp sống khác nhau nhưng cũng gần giống 

nhau. 

– Thí dụ như ...Băng Nhi tiếp lời – Chủ nhật này, em phải theo anh về Đài Trung ra mắt 

cha mẹ và em của anh. Rồi chủ nhật sau, anh sẽ theo em về Cao Hùng, ra mắt cha, mẹ và 
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các em của em? 

Đường tròn mắt không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. 

– Băng Nhi! 

– Sau đó chúng ta cần hai người chứng, một tờ đăng ký kết hôn ...Người chứng thì có thể 

nhờ A Thái và Thế Sở. Thế Sở nhờ em chuyển lời tới anh. Anh ấy nói anh ấy thua là vì 

không hiểu “Liên Hoàn Ký” là gì? Anh ấy chịu thua vì anh ấy không muốn làm việc bình 

thường như: 

đăng ký kết hôn, đến đám cưới ...Vì vậy, anh ấy chúc mừng chúng ta ...làm một việc bình 

thường như thế này cũng cần phải can đảm ...Em không biết rằng ...anh có muốn ...Anh 

có làm việc bình thường đó với em không? 

Đường suy nghĩ hai phút. 

– Băng Nhi! Làm sao em dám quyết định như vậy? 

– Bởi vì em muốn bước từ trên mây xuống đất. Em đã suy nghĩ suốt chín đêm. Ta là gì? 

Thật sự ta yêu ai? Anh, sau khi biết chắc chắn rằng em chỉ là một người bình thường em 

cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có một người bình thường khác hiểu em, lo lắng và yêu 

em, cố gắng thức tỉnh em. Hạnh phúc biết chừng nào! Suốt cuộc đời em, em đã làm 

những chuyện khùng điên. Nhưng chắc chắn không thể đánh mất hạnh phúc. Cái cảm 

giác hạnh phúc đó, Thế Sở chưa hề mang đến cho em. Cái cảm giác hạnh phúc đó đồng 

thời đến với hồi tưởng. Em phát hiện là mình chỉ là một cô gái tầm thường và cần phải 

làm một điều bình thường với người mình yêu, đó là ...ví dụ như sinh đẻ con cái. – Băng 

Nhi nhìn Đường lo lắng – Hay là em đã hiểu sai? Hay là anh ...không muốn cưới em ...hở 

anh? 

– Không! – Khuôn mặt Đường thật nghiêm túc – Anh đang nghĩ đến một chuyện. 

– Gì thế? 

– Anh không muốn căn phòng của chúng ta sơn màu hồng đào, anh ghét nhất màu đó. 

– Ồ! – Băng Nhi nhoẻn miệng cười, bá lấy cổ Đường, hét lên – Chúng ta sẽ sơn toàn màu 

xanh, xanh lá ...Vì anh là cánh đồng cỏ, một cánh đồng cỏ xanh mượt, bao la, ngút ngàn 

...Một cánh đồng cỏ tràn ngập sự sống. 

Ồ! Băng Nhi! Đường nghĩ. Sự tưởng tượng trên mây của em chưa hết hẳn. 

Chàng vuốt từ vai nàng xuống nói: 

– Ta cởi bỏ chiếc áo vô hình thần tiên ảo tưởng ngày xưa đi em nhé! Mình đến báo cho 
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Nhã Bội, Chu Châu, A Thái và Thế Sở đi. Cha mẹ anh được nghe chuyện chúng mình 

chắc mừng lắm. 

Băng Nhi đỏ mặt e thẹn vùi đầu vào vai chàng. 

– Anh Đường! Cuộc sống hôn nhân phức tạp hơn thời yêu nhau nhiều lắm phải không 

anh? 

Thay cho câu trả lời Đường siết chặt vòng tay và từ từ cúi xuống. Thời gian như ngừng 

lại, Băng Nhi cảm thấy môi mình ấm lại. 

 

Hết 
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