
Băng Hồ 

Người thiếu nữ khăn tang đen 

 
Khi lưỡi dao vừa chúc xuống thì cũng là lúc cô gái bỗng thấy quỳ trước mặt 

mình không còn là một tên sát nhân tội lỗi mà chỉ là một gã hoạ sỹ chân tài 

và lương tri đang đăm chiêu cho Lẽ Sống Nghệ Thuật, cho Hội Hoạ của 

Nhân Loại Ngày Mai.  

Đừng lãng phí tài năng. Hãy sống yêu thương và Tha Thứ, cuộc đời sẽ nhẹ 

nhõm hơn lên. Ngày mai đây khi mảnh đất này im tiếng đạn bom sẽ chỉ còn 

lại những bức tranh lời thơ, tiếng hát tô điểm bao nhiêu cho cuộc sống con 

người. 

Oán thù chỉ là nhất thời. Nghệ Thuật mới là Vĩnh Cửu. 

Và chàng hoạ sỹ cũng “cao ngạo” lắm đấy chứ. Quỳ dưới chân nàng, cởi 

phăng cổ áo, ưỡn ngực lên. Chết vì Nghệ Thuật, vì Cái Đẹp há chẳng là vinh 

dự to lớn của người nghệ sỹ đó sao ? Ta phải cám ơn nàng đã cho ta một bức 

hoạ vô song để lại cho đời. Được chết thế ta đâu có sợ. Nào, xin mời Nàng 

hạ nhát dao... 

Truyện ngắn “Người thiếu nữ khăn tang đen” của nhà văn Băng Hồ viết năm 

1951 trong “Hà Nội tạm chiếm” mới được in lại trong tập “Phượng ơi ! mùa 

dĩ vãng” (NXB Văn Học 2002) 
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___________________ 

 

Tiếng còi rúc lên một hồi dài thở ra một làn khói dầy đặc, cả đoàn tầu lắc lư 

ra khỏi ga. Thành phố Cảng mờ dần với những mái nhà chênh vênh. 

Chàng đứng dậy mở cửa cho gió mát bên ngoài lùa vào trong khoang... 

Chàng vươn vai, hơi nhếch một nụ cười kiêu hãnh tưởng tượng đến những 

phút vinh dự của đời nghệ sĩ vừa qua. Cả một đám đông công chúng thượng 

lưu đã rào rào ngăn lối chàng đi để xin chàng một chữ ký ngay sau cái buổi 

chiều chàng trưng bày những họa phẩm ở nhà Hát Lớn. Có những ông khách 

ăn mặc sang trọng đã không ngần ngại đặt vào tay chàng những số tiền lớn 

để được quyền sở hữu vĩnh viễn một vài tác phẩm của chàng. Có những lời 

hâm mộ ân cần mời chàng đến chơi nhà riêng hoặc đi dùng cơm khách. 

Nhưng chàng họa sĩ thấy rung động hơn cả trước những đôi mắt rất đẹp của 

những thiếu nữ tươi nõn như những bông hoa đang kín đáo nhìn chàng ngụ 

bao nhiêu ý thán phục, say mê. 

Chàng bất giác nhắm mắt lại say sưa thở một hơi khói thơm. Bỗng một 

giọng nói khép nép đưa bên tai chàng nhẹ như một tiếng chim. 

- Xin kính chào nhà họa sĩ. 

Chàng mở mắt và bàng hoàng. Một khuôn mặt kiều diễm, óng ả hiện trước 

mặt chàng với một nụ cười lịch thiệp nở trên đôi môi quả tim. 

- Không dám, chào cô... cô là... 

Thiếu nữ rất tự nhiên ngồi xuống cái ghế trước mặt chàng: 

- Rất mong ông thứ lỗi cho sự đột ngột này. Tôi xin tự giới thiệu: một người 

con gái đang nặng tình với nét bút tài hoa của ông, thưa họa sĩ Lam Kiều.  

Chàng nói rất nhanh: 

- Vậy ra cô cũng có dự phòng Triển lãm ban chiều. 

Vẫn nụ cười hết sức tươi thắm.  
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- Thưa ông vâng. Tôi đã theo dõi tất cả nét bút quyến rũ của ông trong gần 

hai chục bức vẽ. Mấy bức tranh lụa “Ao Xuân”, “Chiều biên giới” “Nắng 

quê hương”, “Bình minh thôn trang” đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật hội 

họa. Cách bố cục chặt chẽ làm nổi chủ đề chính, màu sắc thoáng nhẹ hợp với 

thiên nhiên; những bức tranh như sống động như có hồn cứ tự nhiên mà thu 

hút, lôi cuốn lòng người vọng về một nẻo đời dĩ vãng mà hẳn ai cũng vừa 

trải qua. Một cảnh quê hương có tiếng gà gáy khan, đàn vịt bơi lững lờ trên 

mặt ao lãng đãng mấy cụm bèo rêu... một cảnh chiều nơi biên giới heo hút 

với những bản làng chênh vênh, làn sương mờ bao phủ trên đầu mấy ngọn 

núi xa xa, bức “Bình minh thôn trang” với tia sáng mặt trời le lói vừng 

Đông, những thân cau vút thẳng, rặng tre đang ngả nghiêng theo gió gợi lên 

hình ảnh hùng vĩ của một buổi ban mai hay suy rộng hơn một tương lai sáng 

lạn đang đến gần...  

Chàng họa sĩ thốt kêu lên:  

- Trời! Cô am hiểu về hội họa quá nhỉ. Cô nói đúng thâm ý của tác giả gửi 

gấm hồn mình vào bức tranh... thật là đáng quý, đời có người hiểu ta lại là 

một... người đẹp... 

Người thiếu nữ vẫn nhũn nhặn. 

- Ông quá khen. Tôi ngày nhỏ cũng được theo học hội họa ít nhiều nên cũng 

hiểu biết sơ sơ nhưng chắc là còn nhiều khiếm khuyết. Cứ mạo muội đưa 

một vài nhận xét nhỏ, nếu chỗ nào không đúng mong được nhà họa sĩ tài 

danh chỉ bảo cho. Đặc biệt tôi thích nhất bức “Quạnh hiu”, ông sử dụng đa 

phần mầu sám màu tối, một cảnh thôn trang tiêu điều, những mái tranh 

nham nhở như vừa đang cháy dở, tre pheo ngả nghiêng, xác mấy con trâu bò 

nằm trên thửa ruộng, không cần chú thích bên dưới nhưng ai cũng hiểu ngay 

một cuộc hành quân tàn khốc vừa xảy ra ở đây. Bức tranh quả thực đã gây 

nhiều xúc động, kích thích thu hút người xem đông nhất... Và thưa ông, chắc 
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lúc đó ông cho là kỳ quặc khi một người đàn bà nhà quê ăn mặc lam lũ dám 

bỏ ra một lúc một vạn đồng để được tháo dỡ ngay bức tranh đem về nhà 

mình. 

Chàng giật mình: 

- Vậy ra chính cô ? 

Thiếu nữ hơi gật: 

- Vâng, tôi đã nhờ người đàn bà ấy mua hộ để muốn dành cho họa sĩ một sự 

nghi hoặc mông lung êm ái. Và cho đến bây giờ tôi muốn xin được phép 

quấy rầy ông đôi phút trong lúc nghỉ ngơi nếu ông không phiền lòng...  

Họa sĩ hấp tấp. 

- Ồ không... hân hạnh với tôi là khác khi những tác phẩm tầm thường của 

mình đã được một kỳ nữ tài hoa như cô chú ý tới... 

Cô gái vẫn tình tứ, nhẹ nhàng: 

- Thưa họa sĩ, vì lúc chiều đông người hâm mộ ông quá, tôi không len vào 

được, nhưng lòng riêng vẫn muốn xin một nét chữ ký thần diệu của ông như 

bao người đã từng được cái may mắn đó chiều nay... 

Nàng mở ví lấy ra một quyển sổ con buộc giây lụa hồng, trang giấy trắng 

mịn, phảng phất một mùi thơm dịu nhẹ. 

Chàng họa sĩ cảm động đến đỏ mặt:  

- Một người con gái khá kỳ quặc. Vừa lẳng lơ, ranh mãnh, vừa lễ độ, lại hết 

sức thông minh, ý nhị, tài hoa.  

Chàng rút cái bút máy gài trên túi, mở nắp ra: 

- Cô làm tôi hân hạnh quá. Nhưng xin cô cho biết quý danh để tôi được ghi 

những dòng chân thành nhất. 

Thiếu nữ để lộ đôi hàm răng đều và nhỏ muốt: 

- Tên tôi cũng ngần ấy chữ như tên ông nhưng có khác là đảo ngược lại. 

Chàng khẽ buột miệng: 
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- Kiều – Lam... Một danh hiệu hệt trong tiểu thuyết. Thực là một sự trùng 

tên bất ngờ và đẹp đẽ... cho tôi. 

Sau khi đưa giả cuốn sổ tay cho thiếu nữ, chàng mới kịp định thần nhìn kỹ 

nàng. Chàng hơi thấy rùng mình trước một nhan sắc đẹp não nùng chàng 

chưa hề được gặp. Nàng mặc một bộ toàn đen bằng lụa mỏng. Trên mái tóc 

vấn gọn một dải khăn tang đen dài chấm ngang lưng. Bên cái mầu đen, đôi 

mắt nàng càng thêm huyền bí, u ẩn. Khuôn mặt trái soan hơi xanh phảng 

phất một vẻ buồn đài các. Gò má nàng cao, sống mũi dọc dừa, chiếc cằm 

nhỏ và nhọn. Tự vẻ đẹp ấy tỏa ra một sức quyến rũ làm mê mệt lòng người. 

Nhưng mê mệt mà chàng vẫn phải tỉnh táo để giữ lễ độ, chàng hỏi: 

- Cô cũng về Hà Nội ? 

Thiếu nữ đáp nhẹ qua cái khóe mắt tặng chàng rất nhanh: 

- Vâng, tôi ở Hà Nội. Hôm nay xuống Hải Phòng cũng chỉ cốt được dự buổi 

triển lãm hội họa của ông và được có giây phút hân hạnh này: 

Chàng cười nhã nhặn: 

- Cái hân hạnh phải dành cho tôi mới đúng vì đã được một người đẹp như cô 

để ý tới mấy nét vẽ tầm thường. 

Thiếu nữ mà từ nay ta cứ gọi thẳng là Kiều Lam cho tiện, lơ đãng:  

- Những bức hoạ của ông đã đạt tới tuyệt đỉnh của nghệ thuật. Nhưng riêng 

phần tôi vẫn phân vân, tôi chỉ thấy ông chuyên chú về tranh tĩnh vật về 

phong cảnh, chứ không có một bức nào về chân dung con người như số 

đông các hoạ sĩ khác – Giá nét bút phong lưu của ông mà chịu tô điểm thêm 

cho giai nhân thì hẳn nhiều người sẽ chịu ơn ông lắm. 

Lam Kiều ném mẩu thuốc lá qua khung cửa toa và nhìn thẳng vào mắt Kiều 

Lam: 

- Vâng, thưa cô, nhiều người vẫn trách cứ tôi như vậy. Sở dĩ tôi chưa làm 

được vì thú thực với cô, từ trước tới nay tôi chưa... chưa có diễm phúc được 
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gặp người đẹp nào thực sự để có sự rung động cuốn hút gửi trong nét bút. 

Mà tôi, thưa cô, lại là người rất kiêng sự sáng tạo nào - nhất là về nghệ thuật 

– mà không có sự thúc đẩy mãnh liệt tự bên trong trái tim. 

Chàng ngập ngừng một phút:  

- Nhưng... nhưng... tôi hi vọng sau buổi gặp gỡ hôm nay, tôi sẽ sửa được chỗ 

thiếu sót của mình, sẽ có bức họa đầu tiên về Người Đẹp, về giai nhân. Chỉ 

cần một bức thôi, nhưng nhất định là tôi sẽ say mê hơn cả; nếu được cô cho 

phép. 

Kiều Lam hơi bẽn lẽn: 

- Nếu tôi lại được dự phần vào công cuộc sáng tạo của một họa sĩ tên tuổi, 

tôi thiết tưởng không gì vinh dự hơn.  

Chàng thấy rung động đến cực độ. Người thiếu nữ đẹp và duyên dáng quá. 

Chiếc khăn tang đen não nùng trên một khuôn mặt đài các có sức cám dỗ 

chàng hơn mọi cảnh đẹp nhất xưa nay - Nhất là trước vẻ ngây ngất của 

người hoạ sĩ trẻ tuổi. Kiều Lam thỉnh thoảng lại như khuyến khích thêm 

bằng những cái đuôi mắt lẳng lơ, ý nhị. 

Khi tầu đỗ ga Hàng Cỏ, chàng giơ tay đón nàng bước xuống. Chàng sánh vai 

đi cạnh người nàng. Mùi phấn son tự người nàng toả ra mê hoặc kỳ quái quá. 

Bóng tối đã rủ xuống ngoài cửa ga. Chàng run run: 

- Kiều Lam cứ yên trí - Chỉ nay mai, họa sĩ Lam Kiều sẽ có bức họa đầu tay 

về Người. Tôi chưa dám chắc nghệ thuật có đạt được hẳn hay không, nhưng 

lòng say – mê thì có thể nói trước đáng nên thương hại. 

Kiều Lam mỉm cười giơ bắt tay chàng.Và khi nhìn vẻ thẫn thờ của người 

họa sĩ trẻ tuổi, nàng rút trong ví ra một tấm thiếp xinh xinh: 

- Chủ nhật này, nếu không bận gì, mời anh đến chơi. 

* 

* * 
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Họa sĩ Lam Kiều đi chậm lại trước một ngôi nhà hai tầng, kiến trúc kiểu 

Tây. Một điệu đàn trầm bổng từ bên sau những bức riềm nhung đưa xuống. 

Chàng rút tấm danh thiếp ra xem kỹ lại số nhà: Chàng không khỏi phân vân. 

Một mình Kiều Lam ở gì một tòa nhà quá nguy nga giữa một phố vắng vẻ 

nhất thế này. Và nàng là ai mà sống một cách hoang toàng như vậy, dám bỏ 

một lúc hàng vạn đồng để mua một bức họa về chơi. Nàng sinh sống bằng 

cách gì để có tiền, khi nàng nhất định không phải là con người buôn bán. 

Hay là... nhưng chàng vội cố xua ngay cái ý nghĩ hãi hùng đầu độc vừa 

thoáng lởn vởn hiện ra. Không không ! Với cung cách một cô gái nền nã, trí 

tuệ như Kiều Lam quyết không thể là những cô gái đang sống dễ dàng 

buông thả nhan nhản trên đường phố Hà Nội hôm nay. 

Điệu đàn vẫn nhịp nhàng lôi cuốn. Hồi chuông điện kêu ran. Một người đầy 

tớ gái ra mở cổng, không nói một lời, chỉ lặng lẽ giơ tay mời chàng vào. 

Chàng bồi hồi nắn lại chiếc ca vát bước, bước chân lên bậc thềm đá hoa. 

Tiếng đàn im hẳn. Kiều Lam đứng dậy bên chiếc dương cầm. Vẫn huyền bí 

trong bộ đồ đen với dải khăn tang dài. Nàng cười ròn rã đưa tay cho chàng 

hôn và trách ngay: 

- Anh đúng hẹn nhưng làm em phải đợi quá mất năm phút. 

Tiếng xưng hô êm dịu. Chàng ngây ngất đưa mắt ngắm cách bài trí trang nhã 

của căn phòng. Một bộ salông đệm nhung đặt chính giữa, trên bàn đỏm dáng 

một lọ hoa, mấy tờ tuần báo có tranh mầu - Chiếc dương cầm kê ở góc 

phòng. Và chàng cảm động suýt ngã khi nhìn bức tranh “Quạnh hiu” đóng 

khung đang được treo trên nền tường quét vôi xanh nhạt. Bức tranh với 

những màu sám lạnh như càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo của căn phòng 

rộng cùng lúc với những tiếng gió rít bên ngoài, tạo trong đây một không khí 

mơ hồ hư ảo khó tả.  

Kiều Lam rót một chén rượu đưa chàng: 
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- Anh làm em phải mất công đợi. Phạt anh một chén rượu. 

Chàng họa sĩ Lam Kiều cạn ngay không từ chối: 

- Kiều Lam này. Anh có điểm phân vân. Trong phòng tranh của anh hôm ấy 

có nhiều bộ mầu sắc rực rỡ thường là phù hợp với các cô gái trẻ nhưng sao 

em lại chọn bức gam màu sám lạnh hơi cằn cỗi này... 

Kiều Lam tủm tỉm.  

- Cái này chắc anh phải hiểu hơn em. Anh có ý định gì khi trưng bầy bức 

tranh với những nét tiêu điều nặng màu chết chóc cứ bắt người xem phải gợi 

đến một điều gì chưa phải lắm giữa cuộc sống nhung lụa của Hà Nội hôm 

nay... Anh coi chừng có thể bọn mật thám phòng nhì sẽ đến “hỏi thăm” anh 

đó.  

Chàng nghệ sĩ bỗng buột miệng nói như vô cảm: 

- Cảm ơn, em đã hiểu được những gì thầm kín nhất của lòng ta. Dù có phải 

thế nào cũng là một cách để tôi tự tháo gỡ cho tôi một nỗi niềm riêng ám ảnh 

hoài...  

Nhưng như sực tỉnh chàng vội ngừng ngay dòng cảm xúc miên man do hơi 

men chuyến choáng. 

Kiều Lam như không chú ý đến câu chàng vừa nói, rót thêm rượu mời 

chàng. 

- Hôm nay đại hàn, trời trở rét. Anh uống thêm chén nữa cho đỡ lạnh: Anh 

cứ yên tâm, nếu cần, anh cứ nghỉ tại đây không sao... Để em bảo chị Sen làm 

thêm vài món sào nấu đem lên... 

Ngoài kia tối đen gió lạnh. Trong đây ấm áp một cô gái vừa ý nhị vừa lẳng 

lơ. Men rượu thơm nồng làm chàng họa sĩ thấy say say, một men say dịu nhẹ 

nhưng thấm đượm ngọt ngào. Chàng cảm thấy dậm dựt hai bên thái dương, 

đôi mắt đờ đẫn nhìn Kiều Lam. Bỗng chàng ngờ ngợ như đã mang theo bóng 

dáng nàng lung linh mơ hồ như một nẻo quá khứ nào đã xa...  
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- Quái, Kiều Lam – anh không say đâu. Nhưng anh trông em quen quen như 

đã từng gặp ở đâu một lần. 

Kiều Lam cười ròn tan: 

- Anh say rồi. Riêng em mới chỉ được hân hạnh biết tên chàng họa sĩ tài 

danh mấy tháng nay và buổi gặp hôm nay mới là lần thứ hai... 

Nhưng chàng họa sĩ vẫn cố bới óc: 

- Không, thật mà. Không phải anh đã gặp em ở Hà Nội, Hải Phòng hay một 

vài tỉnh gần đây mà ở một nơi nào khác xa hơn, heo hút hơn. Phải rồi, anh 

nhầm sao được. Cũng đôi mắt vương cả một trời sầu không thành tiếng, 

cũng làn tóc mịn màng như một hoàng hôn có mây che phủ.  

Kiều Lam cười to hơn cố cắt đứt luồng tư tưởng của chàng họa sĩ: 

- Thôi! đúng là anh đã gặp em trong hơi men chuyếnh choáng của đáy rượu 

mơ hồ... 

Giọng chàng họa sĩ Lam Kiều bỗng trở nên tha thiết: 

- Không ! Rượu nào khiến nổi anh say - chỉ tình chỉ nghĩa làm ngây ngất 

lòng. Vài chén rượu xoàng đâu có thể làm anh mất tỉnh táo để nói quàng 

xiên. À này Kiều Lam em hãy trả lời anh thật mấy câu này nhé. Em hiện làm 

gì mà sống một cách huy hoàng quá như vậy, và chiếc khăn tang đen em thắt 

ngang đầu kia là ngụ ý gì, để nhớ tới ai... 

Kiều Lam im tiếng cười, đôi mắt vẩn vơ xao động; nhưng nếu tinh ý sẽ bắt 

gặp đôi mắt u ẩn như sóng nước hồ thu kia bỗng ánh lên rất nhanh một tia 

sắc lạnh như ánh chớp một cơn giông. 

- Đời em là cả một đoạn sử đau lòng, có chồng mà rồi lại hóa không. Để lúc 

nào rỗi hơn em sẽ kể anh nghe. Còn ngoài ra, anh không nên đi sâu hỏi gì 

em hết. Anh chỉ cần biết rằng em, một cô gái đã chân thành thờ kính nét họa 

tài hoa của anh và yêu anh thuần túy trên quan điểm nghệ thuật...  

Chàng họa sĩ Lam kiều xích lại gần nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Kiều 
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Lam.  

- Anh xin lỗi em. Cám ơn tình cảm cao quý em đã dành cho anh. Ôi! Anh 

hạnh phúc quá... hôm nao mời em quá bộ đến nơi anh ở...  

* 

* * 

Chàng nghệ sĩ đang say sưa đưa những nét chấm phá cuối cùng trên một tác 

phẩm mới bỗng ngừng tay. Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cánh cửa 

mở, một mùi thơm dịu nhẹ bay vào. 

- Trời Kiều Lam ! 

Trước vẻ mặt sững sờ của Lam Kiều, người con gái tủm tỉm. 

- Vâng, Kiều Lam đây. Hôm nay em đến thăm anh đây. 

Vẫn vẻ đẹp óng ả, đài các. Vẫn phủ trên người nàng một màu tang chế lạnh 

lẽo: dải khăn tang đen, bộ đồ đen bằng lụa tơ tầm trang nhã. 

Chàng họa sĩ lúng túng: 

- Mời, em ngồi chơi. Em đừng cười căn phòng bừa bộn quá. 

Chàng vơ vội chiếc phất trần, phủ nhanh bụi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ 

mang lại. Người con gái đưa mắt đảo qua gian buồng chật chội ngổn ngang 

những giá vẽ, bột mầu, những chiếc bút lông nham nhở và những cuộn giấy 

dày bám bụi lổng chổng các góc nhà, dưới gậm giường. Bỗng nàng cũng 

sững sờ. Giữa gian buồng, trên một khung vẽ lớn là hình ảnh một cô gái 

đang ngồi trong toa tầu, dải khăn đen, khuôn mặt trái soan u trầm, bên ngoài 

cửa là một cánh đồng quê bát ngát với hình ảnh mấy con trâu đang thảnh 

thơi gặm cỏ, vài cánh cò lững lờ trên khoảng trời xanh. 

Bức tranh làm sáng cả gian buồng nghèo túng. Kiều Lam giật mình, nét bút 

tài hoa của chàng họa sĩ kỳ diệu quá: người con gái trong ảnh như có thần, 

có hồn, càng nhìn càng thấy bị thu hút không còn ảo giác một công trình 

nghệ thuật nữa mà cứ như một con người hiện hữu đang ngồi cạnh đây.  
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- Anh vẽ bức tranh khi nào ? 

- Ngay buổi đầu gặp em trên toa tầu hỏa. Một tiếng đồng hồ đủ để anh giữ 

mãi hình ảnh cô gái diễm kiều và vẽ qua trí tưởng tượng... 

Chàng họa sĩ say sưa: 

- Anh phải cám ơn em rất nhiều đã tạo cho anh nguồn cảm xúc mãnh liệt để 

lần đầu tiên có một tác phẩm về chân dung Người Đẹp bổ sung cho những gì 

còn khiếm khuyết trước đây. Đời anh thế là mãn nguyện lắm rồi. Nhiều anh 

bạn trong giới nghệ thuật đã có những bài viết động viên anh mà họ cho là 

một thành công đáng kể trong những thập niên giữa thế kỷ này. Có mấy ngài 

chính khách cao cấp đã cử nhân viên đến đặt giá với anh để vẽ mặt mũi các 

ngài treo nơi nhiệm sở nhưng anh đâu có nhận lời, nghệ thuật đâu có dễ dãi 

cung phụng nhà cầm quyền như vậy. Lại mới hôm qua thôi có một ông đi xe 

ô tô đến đây, năn nỉ anh mãi để nhượng lại bức tranh cho ông ta với cái giá 

hào phóng 2 vạn bạc... 

Kiều Lam tủm tỉm: . 

- Số tiền lớn quá nhỉ. Chắc là chàng họa sĩ đang nghèo kiết không từ chối 

chứ ? 

Họa sĩ Lam Kiều hơi đỏ mặt: 

- Có đâu ! Em hãy nhìn kỹ dòng chữ bên dưới bức tranh. 

Lúc đó Kiều Lam mới chăm chú nhìn mấy nét phóng rất đẹp của họa sĩ Lam 

Kiều bên dưới khung tranh lụa: 

“Trìu mến tặng Kiều Lam, người con gái diệu kỳ đã truyền cảm cho tôi để 

lần đầu tiên có một bức họa vô giá về Giai Nhân gửi lại cho đời...” 

- Anh vẫn định hôm nào xuống thăm em sẽ mang theo tặng em bức tranh 

này. 

Kiều Lam vẫn nụ cười ý nhị trên cặp môi rất xinh: 

- Em cám ơn anh. Thôi để bây giờ, em dọn dẹp hộ anh căn buồng này nhé. 
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Các chàng họa sĩ ăn ở thường không có khuôn phép trật tự gì cả... 

Họa sĩ mơ mộng: 

- Em thấy đấy. Kiếp sống nghệ sĩ cơ cực lắm với những người còn có lương 

tâm không chịu để cây bút vẽ của mình sa đà vào những lĩnh vực khác 

không phải nghệ thuật. Nhiều anh bạn còn khốn khổ hơn anh nhiều vì có 

tranh mà không bán được. Anh may mắn tháng trước nhờ triển lãm có được 

một số tiền đã đem giúp đỡ các anh ấy, anh dầu sao vẫn sống một mình, khổ 

mấy chịu cũng được, còn nhiều anh bạn lại đèo bòng cả vợ con nheo nhóc 

lắm. À anh quên chưa nói với em, anh hiện đang đỡ đầu cho hai em bé mồ 

côi, chết cả bố lẫn mẹ trong cuộc chiến tranh vừa qua. Chung quanh ta còn 

nhiều cuộc đời bất hạnh lắm Kiều Lam ạ.  

Nhưng chàng bỗng giật mình nhìn đồng hồ trên tường:  

- Chết chửa đã gần 12 giờ trưa. Để anh ra phố mua cái gì đem về ăn, chẳng 

mấy khi căn gác nhỏ hẹp này được vinh dự đón em đến thăm. 

Trong lúc Lam Kiều xách cái túi đi xuống cầu thang thì Kiều Lam cũng săng 

sắng cởi chiếc áo dài và dải khăn tang treo lên mắc áo, nàng xắn gọn hai tay 

áo cầm chiếc chổi lúa quét quét thu dọn lại căn buồng ngổn ngang những 

khung vẽ, bột mầu, những cuộn giấy to nhỏ bụi bậm, hẳn đã lâu lắm chưa 

được vệ sinh tẩy uế. Chỉ một lát sau, căn gác đã lấy lại vẻ trật tự ngăn nắp 

sáng sủa đáng yêu. Vừa lúc ấy, chàng họa sĩ trở về trong cái túi sách lỉnh 

kỉnh những bánh kẹo, nước sôđa, trái ngọt lại cả một bó hoa trắng muốt. 

Chàng ngây ngất nhìn gian phòng:  

- Trời ! Lần đầu tiên gian buồng chật chội này được đôi bàn tay phụ nữ dọn 

dẹp cho. Đúng là khi người đẹp đi đến đâu thì tất cả đều trở nên phong 

quang, sáng sủa, thơ mộng... Ôi ! cuộc đời này nếu không có các em thì sẽ 

tiêu điều đến đâu nhỉ.  

Chàng bỗng buột miệng như chìm trong những dòng suy tưởng miên man 
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không chủ định. 

- Cuộc đời ta bởi lẽ từ lâu không được gần gũi một người phụ nữ, không 

được đôi bàn tay dịu dàng chăm sóc, tai không được nghe những lời ngọt 

nhẹ khuyên răn nên tâm hồn thảng thốt có lúc như đã trở nên thú dữ để rồi 

có những việc làm cứ khiến ta phải day dứt mãi không quên. 

Nhưng như sực tỉnh, chàng vội im bặt. Kiều Lam làm như vô tình không để 

ý đến câu nói của chàng, tay cắm từng bông hoa vào chiếc lọ trên bàn. 

- Thì em đã ở bên anh rồi đây thôi. Nếu anh cho phép thỉnh thoảng em sẽ 

đến thăm anh phụ giúp anh công cuộc sáng tạo của nhà họa sĩ và có thể nấu 

nướng cho anh để khỏi phải ngày hai bữa đi dùng cơm ngoài phố. 

Họa sĩ Lam Kiều thảng thốt nắm chặt bàn tay Kiều Lam: 

- Em đúng là một tiên nữ giáng trần để ban phát nguồn cảm và lẽ sống cho 

những kiếp nghệ sĩ cơ cực. Cám ơn đất trời đã dun dủi cho em đến với anh... 

Kiều Lam giúp chàng họa sĩ đặt các thức ăn lên bàn. 

Mùi hương dịu dặt tự người nàng tỏa ra, với lung linh đôi mắt vừa thanh tú, 

vừa đoan trang, bộ đồ đen càng làm nổi bật làn da trắng mịn, chàng nghệ sĩ 

ngây ngất như được lạc vào một rừng mơ...  

Chàng đón cốc nước ngọt trên tay người con gái, năm ngón tay thon thả mát 

mềm như năm cánh sen trắng muốt.  

- Em Kiều Lam ơi. Một lần nữa anh cám ơn em đã cho anh niềm rung động 

say mê để có một bức hoạ đầu tiên về Người Đẹp gửi lại cho đời. Nhưng anh 

chưa hẳn hài lòng. Nghệ Thuật là vô biên. Hội họa phải đạt đến cái Chân 

Thiện Mỹ tuyệt cùng: Bước đầu, anh đã thâu lượm được những nét tuyệt mỹ 

trời cho trên khuôn mặt kiều diễm của em. Anh còn muốn được đi đến tận 

cùng của sự rung động bằng cách ghi được trên cơ thể em tất cả những nét 

thần kỳ, huyền diệu bí ẩn nhất mà Tạo Hóa đã ban cho người phụ nữ. 

Kiều Lam hơi đỏ mặt. . .  
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- Anh táo bạo quá.  

Chàng họa sĩ hồi hộp. 

- Em chuẩn y cho yêu cầu của anh chứ.  

Kiều Lam rí rủm:  

- Anh hơi được đằng chân lân đằng đầu đấy, nhưng thôi, nếu vì quan điểm 

thuần túy Nghệ Thuật, em xin chiều cái ý nghĩ táo bạo của anh. Em hẹn 

ngày 18 tháng 3 tới. 

- 18 tháng 3 ? Còn hơn tháng nữa lâu quá. Sao không thể là thứ bảy này hoặc 

chủ nhật tuần sau mà phải để lâu thế. 18 tháng 3 là một ngày kỷ niệm gì đối 

với em có thể cho anh biết được chăng ? 

Khó mà cắt nghĩa được nụ cười lặng lẽ của Kiều Lam. 

- Bí mật ! 

* 

* * 

Tiếng dương cầm dặt dìu rồi im hẳn để lại một âm hưởng bàng hoàng. Vẫn 

người đầy tớ gái ra mở cổng. Vẫn cử chỉ lặng lẽ, không nói một lời chỉ ra 

hiệu mời chàng vào. 

Giữa căn phòng trang nhã, một bàn tiệc đã được đặt sẵn, chai cốc và các thứ 

sào, nấu còn đang tỏa khói, hương vị ngào ngạt. Kiều Lam đẹp lả lơi như 

Thần Vệ Nữ. Bữa nay nàng tiếp chàng thân mật hơn trong bộ áo ngủ bằng 

lụa mỏng mầu xanh nhạt. Mớ tóc dài óng mượt được tháo ra khỏi chiếc khăn 

tang đen chảy uyển chuyển trên đôi vai tròn thon, những đường cong tô 

điểm thêm tấm thân tuyệt mỹ cùng với mùi son phấn dịu nhẹ cám dỗ chàng 

họa sĩ trẻ tuổi một cách đáng thương hại. Chàng đờ đẫn ngắm nàng như một 

đứa trẻ con trước một cửa hàng lộng lẫy các thứ đồ chơi hấp dẫn: 

- Trời ơi ! em đẹp quá. Tất cả những lời thơ của những ông thi sĩ nổi danh 

đều không đủ để ca ngợi dung nhan em... cám ơn, em đã dành cho anh hạnh 
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phúc bữa nay. Hôm nay là ngày gì mà em phải đặt cỗ tiệc sang trọng thế này 

khi mà khách mời chỉ có mình anh ? 

Kiều Lam mỉm cười, đôi mắt thêm tình tứ. Nàng mời chàng ngồi vào bàn ăn, 

tay nâng chén rượu: 

- Ngày gì rồi anh sẽ biết: nhưng trước hết xin mời anh hãy cạn chén rượu 

này. 

- Ôi ! Phạm Thái ngày xưa “chí lớn trong thiên hạ không đựng đầy đôi mắt 

mỹ nhân”. Ta đâu có được như Phạm Thái nhưng cũng xin cạn chén cùng 

nàng. 

Kiều Lam rót chén nữa đưa chàng kèm theo một nụ cười mê hoặc:  

- Bữa nay em muốn dành hết lòng yêu mến chân thành với chàng nghệ sĩ em 

hằng thờ phụng. Anh phải thật say với em trước khi bước vào công trình 

sáng tạo mà anh yêu cầu.  

Nàng rót mãi và chàng cứ uống mãi. Đôi mắt chàng như đã thấy đờ đẫn, dài 

dại nhưng giọng nói vẫn miên man:  

- Kiều Lam em ? Tại sao có người đã công kích thú say. Người đời ô trọc 

không biết tận hưởng những phút kỳ thú của chất men. Em Kiều ! Ta đã 

quên mình là một họa sĩ tầm thường. Ta đang sống những giây phút ảo diệu 

của một vị đế vương phong tình thời cổ ngồi thưởng rượu cùng cung phi yêu 

dấu. Hơi rượu đã khiến ta tạm quên cái bẩn thỉu của kiếp sống hàng ngày, 

những chuyện không đâu cứ làm ta phải đau đầu mệt óc. Em Kiều ơi. Em 

đừng cười ta say. Không, ta rất tỉnh để vẫn nhận thấy em là đẹp nhất và nguy 

hiểm nhất trong mọi thứ cám dỗ lòng người. Em sẽ là nguồn cảm vô tận cho 

những nét vẽ thần linh của ta.  

Chàng chuyếnh choáng ngã trên bộ ngực Kiều Lam: 

- Em Kiều ơi. Ta đã bao ngày đêm chờ đợi một bức họa diễn tả hết cái tuyệt 

cùng rung cảm của người nghệ sĩ. Tòa Thiên Nhiên thuần khiết Trời cho mà 
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trước ta chưa một họa sĩ nào được vẽ hoặc có vẽ cũng chưa mấy thành công. 

Ta muốn em sẽ chiều ta như lời đã hứa. 

Kiều Lam tay vẫn không ngơi rót rượu. Mắt nàng sáng lên kỳ quặc nhìn 

chàng nghệ sĩ đang mềm nhũn bên cạnh người. Nàng dìu chàng đứng lên: 

- Vâng, bây giờ em xin dự phần vào công cuộc Sáng tạo của anh. Nhưng để 

thuận tiện, em xin mời anh lên buồng trên.  

Nàng dìu chàng họa sĩ bước lên bậc thang gác. Mùi trinh nguyên từ cơ thể 

cô gái làm chàng họa sĩ như chết lịm tưởng đâu như đang được sắm vai 

chàng Lưu Nguyên tốt số thời xưa. Khung cửa ra vào đều khóa kín. Tiếng 

động chết hẳn bên ngoài để trong đây hoàn toàn tịch mịch. 

Trong cơn chuyếnh choáng, nhưng chàng họa sĩ vẫn còn kịp nhận thấy một 

bộ bàn thờ đang leo lét khói hương, trên bàn thờ một khung ảnh phủ bên 

ngoài bằng một vuông vải đen nên không nhìn rõ mặt. Cạnh đấy là chiếc 

giường nằm của Kiều Lam, chăn gối phẳng phiu, mùi thơm ngào ngạt mê 

hoặc chàng họa sĩ trong một niềm run rảy. Tuy nhiên bức ảnh phủ kín trên 

bàn thờ cứ như một sức hút làm chàng càng thấy ngờ ngợ về Kiều Lam như 

đã từng gặp một buổi nào đã xa, đã xưa mà chàng không nhớ ra nổi. 

Kiều Lam đã ngồi xuống bên giường, nàng tình tứ đưa mắt nhìn chàng, rồi 

từ từ khẽ cởi khuy chiếc áo lụa mỏng lót người. Và chàng bỗng thấy tư 

tưởng mình tội lỗi quá. Cả một toà bí mật thiên nhiên từ muôn đời, lồ lộ 

trước mắt chàng. Chàng quỳ xuống nhắm mắt lại, hổn hển: 

- Trời, một bức họa ta chưa từng gặp. Em, em, ta sẽ thành bất tử trong thời 

gian. Ta đã đi sâu vào cái tuyệt đích vô cùng của nghệ thuật. . 

Chàng điên cuồng muốn sa ngã bên tấm thân tuyệt phẩm. Nhưng Kiều Lam 

bỗng đứng phắt dậy. Hai mắt nàng nghiêm một cách đáng sợ. 

- Khoan ! 

Chàng vẫn mê mẩn. 
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- Nghệ thuật chân thành và thuần túy đang kết tinh. Em hãy giúp ta dự phần 

Sáng tạo cho ngày mai loài người. 

Nhưng nàng đã hất mạnh tay, đẩy chàng ngã xuống đất. Nàng đứng lên, giật 

mạnh vuông vải phủ ngoài bức ảnh trên bàn thờ. Một tiếng quát khô sắc lạnh 

người khác hẳn vẻ dịu ngọt hàng ngày của người con gái. 

- Việt Vũ! Hãy nhìn kỹ ai đây ! 

Một tiếng kêu ngắn buột mạnh bên trong cổ họng nhà họa sĩ: 

- Lê Bình.  

Và chàng nhìn nàng sửng sốt. 

- Nàng là ai mà có bức ảnh này, và biết tên thực của ta ?  

Người con gái cười ngất: 

- Đến bây giờ, anh còn mơ ngủ. Việt Vũ anh chưa nhận rõ ra sao: vợ người 

đồng chí đã bị anh hạ sát trong một đêm mưa gió !  

Chàng bỗng giật nẩy mình như bị điện giật. 

- Trời ! Hoa Ảnh ! Bây giờ ta mới nhớ ra. 

Kiều Lam, nhưng từ đây ta cứ gọi là Hoa Anh cho đúng tên thực của nàng, 

cũng như họa sĩ Lam Kiều thực tên là Việt Vũ - Hoa Ảnh cười như xé ruột: 

- Phải lắm, Việt Vũ, bây giờ anh mới tỉnh hẳn rượu. Anh bất tất phải nhìn 

quanh như thế, cửa ra vào đã khóa chặt cả, người đày tớ gái câm tôi cũng đã 

cho về rồi, đêm khuya ở cái phố vắng vẻ này dù anh có kêu cũng không lọt 

ra đến bên ngoài đâu. 

Tốt hơn hết, anh hãy bình tĩnh để chúng ta cùng nói chuyện. Trong buổi đi 

tìm cái tuyệt đích của nghệ thuật, anh cũng không ngờ lại có cuộc gặp gỡ kỳ 

thú này, nhưng đây cũng là một chương trình xếp đặt cũng rất... “tuyệt đích 

nghệ thuật” của tôi mà anh không ngờ đến. Ha ha, mà anh ngờ sao được ! 

Tội ác trong hơn tám năm trời của anh đã khéo giấu giếm bằng cây bút vẽ 

lương thiện vẫn luôn bị theo dõi trong khi anh quả đã vô tình, đoạn tuyệt với 
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dĩ vãng: 

Câu chuyện cũ, anh hẳn chưa quên nhưng dầu sao tôi cũng nhắc lại cho rõ 

ràng để có phải đón nhận cái giây phút cuối cùng của đời anh, anh cũng 

không còn oán hận điều gì. Anh còn nhớ chứ cách đây hơn tám năm, những 

ngày đầu cuộc binh lửa, anh mang tên thật là Việt Vũ có ở trong một tổ chức 

hoạt động cùng với Lê Bình, ảnh đây và là chồng tôi. Tôi cũng khen anh có 

một trí nhớ khá tốt dù tôi đã nhờ phẫu thuật làm thay đổi đôi chút khuôn mặt 

mình. Ngay buổi đầu, anh đã có cảm giác ngờ ngợ. Thì đúng thế, một lần 

đến thăm Lê Bình vào một buổi chiều tối, tôi đã dùng cơm với anh ở một 

châu bản Lạng Sơn, và anh đã khen tôi có đôi lông mày rất nhỏ và rất mượt 

ngày ấy - nhưng để anh nhận ra sẽ hỏng dự định của tôi nên tôi đã phải phản 

đối ngay điều ngờ vực của anh. Anh và Lê Bình tưởng thân nhau đến mức 

viên thuốc chia đôi, củ khoai sẻ nửa, đêm nằm chung chiếu, ngày đổi áo cho 

nhau, vậy mà trong một đêm mưa gió trên một chặng nghỉ giữa đường, anh 

đã nhẫn tâm hạ sát Lê Bình để đoạt lấy một số giấy tờ quan trọng. Hôm đó là 

ngày 18 tháng 3 năm...  

Việt Vũ bỗng kêu lên: 

- Thì ra hôm nay chính là ngày giỗ chồng nàng. Ta ngu quá không kịp nhớ 

ra...  

Hoa Ảnh mặt vẫn lạnh lùng đau đớn:  

- Vâng, chính thế thưa nhà họa sĩ ngu dại. Đến bây giờ hẳn anh đã hết thắc 

mắc về cái ngày 18 tháng 3 và dải khăn tang đen tôi luôn thắt ngang đầu. 

Sau khi gây tội ác, anh hẳn không bao giờ nghĩ rằng Lê Bình, người đồng 

chí của anh còn có một người vợ, một người phụ nữ tuy chân yếu, tay mềm 

nhưng cũng biết nung nấu ý định trả thù ghê gớm chẳng kém ai. Biết anh đã 

trốn vào trong này, tôi cũng được giao nhiệm vụ vào theo sau để trừ khử anh 

vừa là nghĩa nước vừa là tình riêng. Tôi đã được trên tạo cho cái vỏ bọc một 
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cô gái kiêu sang để dễ hòa nhập và hoạt động trong cái thành phố tạm chiếm 

này. Tôi đã phải một thời gian dài sống nhẫn nhục chờ xem sự thể. Tôi biết 

anh đã được “hời” to bằng việc đổi trác những giấy tờ kia mà anh đã đoạt 

của Lê Bình. Nhưng chừng như lương tâm thức tỉnh hoặc giả muốn đánh lạc 

hướng mọi sự theo dõi, anh đã cố rửa bàn tay vấy máu, cải tên và sống một 

cách lương thiện với cây bút vẽ. Xin nói thêm: trước khi làm một người 

đồng đội, đồng chí thì anh nghề chính vốn là một họa sĩ cũng có chút ít tài 

năng, cũng có một số người hâm mộ - nhưng chắc chẳng ai ngờ rằng, kể cả 

số người hâm mộ anh – gã nghệ sĩ hào hoa với những đường nét mềm mại 

lại có cả một dĩ vãng tàn bạo dúng vào máu như thế. Theo dõi anh lâu, biết 

anh là một tên sát nhân phản phúc, nhưng đồng thời cũng lại là một gã nghệ 

sĩ si tình, tôi đã phải hạ mình dùng đến nhan sắc và lòng say mê nghệ thuật 

làm cứu cánh để thực hiện công cuộc trả thù. Tôi đã mạo nhận cái tên Kiều 

Lam, đã khéo chiều chuộng anh ít ngày, đã mê hoặc anh đến tột cùng của sự 

rung động đến nỗi đã ngờ ngợ nghi ngờ mà anh vẫn không nhận ra. Và cuối 

cùng nhà họa sĩ si tình kia ơi, anh đã vào tròng một cách hớ hênh... Những 

chén rượu mạnh mà tôi cố tình chuốc anh uống say đã khiến anh chỉ còn là 

một cái xác mềm nhũn để loại trừ mọi khả năng kháng cự.  

Việt Vũ tỉnh hẳn rượu, chàng cười ngất: 

- Ha ha! Ta phục mưu nàng - Hỡi nàng Kiều Lam kiều diễm. Nhưng ta 

không hề ân hận. Vì nàng, ta đã có một bức họa duyệt mỹ về Giai nhân gửi 

lại cho đời, chỉ hơi tiếc rằng công trình đi tìm cái Chân Thiện Mỹ, nét đẹp 

Thiên Nhiên của Nàng ta vẫn chưa được khám phá nhưng không sao đời có 

cái gì thật vẹn tròn hoàn hảo cả đâu. Cái chết cho Nghệ Thuật đẹp lắm, ta 

chẳng thấy run...  

Hoa Ảnh mắt sáng lên như tia thép. Nàng lạnh lùng rút dưới chiếc gối đầu 

giường một lưỡi dao nhọn sáng quắc. Nàng chúc lưỡi dao xuống ngực chàng 
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họa sĩ: 

- Việt Vũ ! Hãy nhìn đây, lưỡi dao báo oán của vợ Lê Bình.  

Chàng nghệ sĩ giật toang cổ áo quỳ trước mặt Kiều Lam, ưỡn ngực lên: 

- Hay lắm. Xin mời nàng hạ nhát dao. Được chết vì nàng, chết vì nghệ thuật, 

ta hãnh diện lắm, mãn nguyện lắm há phải đâu vì vài chén rượu mà nàng vội 

tưởng ta say. Trước khi chết ta vẫn thành thực cám ơn nàng mãi mãi đã cho 

ta được thấu hiểu lẽ vô cùng của nghệ thuật và được sống những phút kỳ 

diệu, huyền ảo nhất của một con người. Ha ha, vì nàng ta đã có một bức họa 

vô song về Người Đẹp gửi lại cho đời, nét bút thần linh đã được thâu tóm 

bao nét diệu kỳ, huyền bí của người phụ nữ mà trước đây và sau ta chắc 

không ai có nổi - Đời sẽ nhớ đến ta, Nghệ Thuật Hội Họa của Ngày mai 

Nhân loại sẽ nhắc đến sự hy sinh ngọt ngào bữa nay của ta... nào xin mời 

nàng.  

Hoa Ảnh bỗng mím chặt môi: Lưỡi dao vung lên thành một vệt dài sáng 

loáng. Việt Vũ lảo đảo ngã khuỵu xuống...  

... Chàng ngỡ ngàng như vừa qua một cơn ác mộng êm ái. Chàng dụi mắt 

nhìn quanh. Chàng vẫn yên ổn, trên người không một vết dao, vết sây sát, 

vết máu. Những chiếc cửa sổ, cửa ra vào đều mở tung. Gió ào ào lùa vào căn 

phòng trống nhưng nàng “Kiều Lam - Hoa Ảnh” không còn đây nữa, mùi 

hương thơm như vẫn còn đọng lại phảng phất trên đống gối chăn còn ngụ 

một nỗi tiếc thương. Tấm ảnh Lê Bình-trên bàn thờ vẫn leo lét hương khói-

cũng đã được mang đi. Chàng bỗng chú ý đến một mảnh giấy siên vào lưỡi 

dao cắm xuống mặt bàn. Mấy giòng chữ nguệch ngoạc vội vàng bỗng làm 

thẫn thờ chàng nghệ sĩ. 

“Anh Lam Kiều”  

“Hoa Ảnh đã tưởng giết anh dễ dàng ngay khi ấy nhưng khi lưỡi dao vừa hạ 

tới ngực anh thì không hiểu vì sao Hoa Ảnh bỗng thấy chùn hẳn tay. Trong 
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phút chờ chết, anh thản nhiên quá, nét mặt ung dung một vẻ đẹp thiên thần. 

Và Hoa Ảnh bỗng thấy mất đi tên Việt Vũ sát nhân, kẻ tử thù của đời mình 

mà chỉ còn lại một họa sĩ Lam Kiều đang đăm chiêu cho nghệ thuật của quê 

hương xứ sở, của nhân loại ngày mai. Công bằng mà xét khi vào trong này, 

anh cũng đã có một số việc làm đúng đắn để chuộc lại lỗi xưa. Đa số tác 

phẩm của anh đã hướng về Quê hương, Nguồn cội chinh phục được lòng 

người, tưởng vọng đến cuộc chiến vùng ngoài và tin tưởng ở một ngày mai... 

Lưỡi dao Hoa Ảnh bỗng thấy ngại ngùng phải dúng máu một nghệ sỹ có 

chân tài, có lương tri. 

“Oán cừu chỉ là việc nhỏ mà Nghệ thuật mới là lẽ lớn”. Vậy Hoa Ảnh đành 

phải từ giã anh từ đây. Anh đừng tìm vô ích không thể gặp đâu. Cũng cần 

báo để anh rõ thêm. Lần này Hoa Ảnh đành chịu thua anh, chịu hàng phục 

trước Nghệ Thuật nhưng nếu còn những bận sau gặp lại, Hoa Ảnh chưa thể 

nói trước lòng mình. Nghĩa là anh vẫn nên đề phòng cẩn thận. Bởi vì dẫu 

sao, Hoa Ảnh vẫn không thể quên: Anh đã giết Lê Bình, anh là kẻ tử thù của 

đời Hoa Ảnh...”  

 

Người thù chịu thua anh lần này 

HOA ẢNH 

Chàng đọc lại mảnh giấy lần nữa, nhìn ra bốn phía cửa mở toang, còn bâng 

khuâng như tiếc hận một giấc mơ sáng tạo, cái băn khoăn lớn nhất của người 

hoạ sĩ vẫn chưa được hình thành... 

Hà Nội, 2 - 8 - 1951 

B.H.  

Nguồn: Quê Hương 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 17 tháng 3 năm 2008 
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