
Giang Trân 

Tưởng Như Là Tình yêu 

 
Một …  

   

      Nghe tiếng mời “Vào đi”, Trọng vuốt lại vạt áo coat, mở cửa bước vào. 

Người đàn bà ngồi sau bàn giấy bừa bộn vẫn cắm cúi chăm chú nhìn vào 

cuốn sổ mở rộng trước mặt,  chẳng buồn ngẩng lên nhìn, chỉ đưa ta ra hiệu:  

      -     Mời ngồi.  

      Trọng lặng lẽ kéo chiếc ghế cạnh bàn ngồi xuống chờ đợi. Bà chủ nhà in 

“Đời Mới” hình như đang chán nản hoặc bực bội với những gì vừa đọc, thở 

dài đóng cuốn sổ, ngồi thẳng người trong chiếc ghế bành, đưa mắt nhìn 

Trọng:  

      -     Chào ông. Phải Trọng không?  

      Trọng gật đầu:  

      -     Vâng. Chào bà.  

 

      Trọng nhìn thẳng vào mặt người đàn bà mà anh đã nghe tiếng nhiều lần 

nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt. Diệp không còn trẻ nhưng nét xuân sắc 

vẫn còn phảng phất, khuôn mặt trang điểm cẩn thận nhưng vẫn không dấu 

được những nếp nhăn trên khoé môi. Diệp cũng nhìn thẳng vào mắt Trọng, 

 1



cái nhìn của gần như soi mói khiến Trọng lịch sự đưa mắt lảng tránh. Diệp 

ngửa người trên ghế:  

      -     Ông muốn vào làm việc với chúng tôi vậy ông hãy nói qua về mình.  

      Trọng tằng hắng:  

      -     Thưa bà vâng. Tôi đang thất nghiệp, nghe anh Đỉnh nói bà cần người 

làm việc trong nhà in ban đêm nên nhờ anh ấy giới thiệu, xin vào gặp bà.  

      Diệp hững hờ:  

      -     Trước đây ông làm gì?  

      Trọng thở ra:  

      -     Thợ điện, trước nữa khi còn ở VN thì đủ nghề, kể cả sửa xe, dịch 

sách, dạy Anh ngữ cho người được phép xuất ngoại.  

      -     Nghe anh Đỉnh nói ông cũng là cựu quân nhân.  

      -     Vâng. Trung Úy Thủy Quân Lục Chiến, xuất thân trường Võ Bị 

Quốc Gia.  

      -     Ông biết gì về nhà in?  

      Trọng lắc đầu:  

      -     Không nhiều lắm. Sang Mỹ tôi có viết một cuốn sách về trận Hạ 

Lào, khi tiếp xúc với nhà in tôi có thấy qua máy móc và cách thức vận hành 

nhưng không có kinh nghiệm gì cả.  

      Diệp gật gù:  

      -     Thực ra thì tôi cần người trông coi toán thợ làm việc ban đêm chứ 

cũng không cần người chạy máy in. Ông đã coi sóc một toán thợ bao giờ 

chưa?  

      -     Dạ chưa.  

      -     Còn trong quân đội?  

      -     Tôi đã từng là Đại Đội Trưởng, có vài chục lính dưới quyền.  

      Diệp nheo mắt nhìn Trọng:  
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      -     Thế khi lính không nghe lời thì ông làm thế nào?  

      Trọng mỉm cười vung tay:  

      -     Thì tôi … đập chúng nó thấy mẹ.  

      Diệp bật cười:  

      -     Thợ không phải là lính, và ở Mỹ này nếu ông đánh đập người ta, họ 

kiện cho sạt nghiệp.  

      Trọng nhận thấy câu nói đùa vô lý của mình nên cười trừ:  

      -     Là tôi nói vậy thôi. Nhân viên làm không được việc, nói không nghe 

thì mình cảnh cáo một lần, tái phạm thì sa thải chứ khó khăn gì, phải không 

bà.  

      Diệp thở dài:  

      -     Nguyên tắc thì là như vậy, nhưng kiếm được người thợ vững tay 

nghề và chịu khó cũng không dễ nên mình cần khéo léo.  

      Diệp ngừng nói, kín đáo quan sát vóc dáng của người đàn ông ngồi trước 

mắt. Trọng đã khá nhiều tuổi, có lẽ cũng đã trên dưới sáu mưới, nhưng trông 

còn rất khoẻ mạnh, tóc hớt cao như thể vẫn còn trong quân đội, thân hình 

dong dỏng cao, cộng với đôi mắt sáng không đeo kính khiến Trọng trông 

còn rất trẻ. Diệp hài lòng:  

      -     Để tôi nói qua về công việc cho ông biết. Công ty của chúng tôi in và 

phát hành cho hầu hết các sách báo, tạp chí và giấy tờ linh tinh cho các cơ sở 

thương mại trong vùng. Gay go nhất là các nhật báo, phải được in ban đêm, 

phát hành sáng sớm, trễ nải là coi như hỏng, do đó tôi cần một người làm 

việc từ 12 giờ khuya tới 8 giờ sáng, coi sóc toán thợ in, đốc thúc họ làm việc 

chăm chỉ, ông nghĩ thế nào? Liệu có đảm nhiệm được không?  

      Trọng nhếch mép cười:  

      -     Khó khăn gì. Tôi làm dư sức!  

      Để thuyết phục Diệp, Trọng sôi nổi tiếp lời:  
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      -     Cho tôi ít lâu, tôi học cách chạy máy in được ngay. Anh thợ nào làm 

khó dễ hay vắng mặt, tôi nhảy vào làm thế, không để việc phát hành trễ nải!  

      Diệp có vẻ thích thú:  

      -     Thôi được. Tôi sẽ để cho ông thử việc ba tháng. Nếu công việc trôi 

chảy ông sẽ trở thành nhân viên thực thụ. Anh Đỉnh sẽ chỉ dẫn cho ông 

những ngày đầu, còn lương bổng thì …  

      Diệp ngừng nói, viết một con số trên tờ sticky note, trao cho Trọng:  

      -     Như vậy ông có vừa ý không?  

      Trọng liếc nhìn mảnh giấy, gật đầu:  

      -     Cám ơn bà. Bao giờ tôi bắt đầu?  

      -     Ngay tối mai. Tôi sẽ báo cho phòng hành chánh và anh Đỉnh biết tin. 

Ông còn câu hỏi gì nữa không?  

      Trọng lắc đầu:  

      -     Dạ không.  

      Diệp đứng lên, đưa tay bắt tay Trọng, nói bằng tiếng Anh:  

      -     Welcome aboard.  

      Trọng cũng đứng lên, xiết nhẹ bàn tay mềm và ấm của người đàn bà, và 

cũng trả lời ngắn gọn bằng tiếng Anh:  

      -     Thanks.  

      Diệp để nguyên bày tay mình trong tay Trọng, bàn tay đàn ông vững trãi 

làm Diệp thấy nôn nao. Đã hai người đàn ông đi qua đời, hai lần đổ vỡ, Diệp 

không còn nghĩ đến hạnh phúc gia đình, chỉ chú tâm vào công việc, và tạm 

quên niềm cô đơn bằng những gặp gỡ ngắn ngủi với những người đàn ông 

xa lạ. Khi Trọng chào giã từ, quay lưng đi ra, Diệp vẫn đứng yên nhìn theo 

mỉm cười.  
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Hai …  

   

      Sau khi cả hai người đã ngồi yên trước ly cà phê bốc khói, Trọng mở lời:  

      -     Muốn mời anh một ly cà phê để cám ơn anh nhưng bận quá, hôm 

nay mới có dịp. Anh vẫn khoẻ?  

      Đỉnh mỉm cười:  

      -     Thường thôi. Bạn bè với nhau đâu cần khách sáo thế. Sao, hơn tháng 

rồi, công việc không có gì khó khăn chứ?  

      Trọng nhún vai:  

      -     Có gì mà khó khăn. Coi mấy người thợ, nhắc nhở họ đừng trễ nải, 

vui vẻ chuyện trò với họ là đâu vào đấy. Tôi cũng đã học được cách thức 

chạy máy in và máy đóng sách. Trong xưởng in ai cũng dễ chịu. Ngay cả bà 

Diệp, bà ấy …  

      Trọng ngần ngừ không muốn nói tiếp nhưng Đỉnh cũng đã hiểu, vì anh 

làm việc cho “Đời Mới” đã lâu năm, đã thấy và biết rất rõ về bà chủ của 

mình. Anh nói nhẹ:  

      -     Ông nên cẩn thận. Người đàn bà đó giầu có và đầy thế lực nhưng 

cũng rất khó làm cho bà ta hài lòng.  

      -     Tôi làm việc hết sức mình, Diệp không có gì phải than phiền.  

      Đỉnh ngắt lời:  

      -     Không phải chỉ là công việc.  

      Trọng tần ngần:  

      -     Tôi không hiểu.  

      -     Ông không muốn hiểu thì đúng hơn. Người đàn bà đó muốn nhiều 

thứ lắm. Nhà in rất phát đạt, và chủ báo nào cũng là con nợ của bà ta nên bà 

ta nói sao cũng phải nghe nếu không sẽ bị đình bàn, và có thể vỡ nợ. Họ tâng 

bốc bà ta hết lời.  
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      Trọng ngắt lời:  

      -     Tôi thấy cũng có tờ nói xấu bà ta đấy thôi.  

      -     Ông đừng làm bộ ngây thơ. Đó là tờ báo ở tiểu bang khác, không 

phải là những tờ báo in tại xưởng nhà, và không là con nợ của Diệp.  

      Trọng thở dài ngồi yên. Đỉnh đưa mắt dò hỏi:  

      -     Ông gặp riêng bà ta tại nhà chưa?  

      Trọng nhè nhẹ gật đầu:  

      -     Vài lần.  

      Đỉnh nhếch môi:  

      -     Và bà ta đã đưa cho ông cell phone riêng, để có thể gọi ông bất cứ 

lúc nào?  

Trọng chỉ cúi đầu không trả lời.  Đỉnh thở hắt ra:  

      -     Bây giờ thì ông hiểu là tại sao tôi ngần ngừ khi ông nhờ tôi giới thiệu 

với bà ta để xin việc làm. Thành phố này ai cũng biết thành tích của Diệp và 

những người đàn ông bị bà ta vắt chanh bỏ vỏ. Tôi sợ là ông cũng đến thế 

thôi.  

      Trọng cười buồn:  

      -     Tôi còn gì nữa mà vắt. Diệp giúp đỡ tôi thì đúng hơn.  

      -     Bà ta đã hứa hẹn với ông những gì?  

      -     Sẽ tăng lương và chính thức trở thành “Giám Đốc Điều Hành” ngay, 

không cần đợi hết 90 ngày, và …  

      -     Gì nữa?  

      Trọng ngần ngừ:  

      -     Sẽ ra một tờ nguyệt san để cho tôi làm chủ bút!  

      Đỉnh lắc đầu ngao ngán:  

      -     Vẫn “Con Đường Xưa Em Đi”!  

      -     Ông nói sao?  
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      Đỉnh cay đắng:  

      -     Còn nói gì nữa. Chúc mừng ông, có địa vị, có tiền, và có cả tình nữa. 

Nhưng tôi cũng nói để ông rõ, dù rằng có thể ông đã biết rồi. Những người 

đàn ông trước ông cũng đã qua những ngưỡng cửa đó, cũng được bà ta trao 

cho trọng trách, cũng yêu nhau thắm thiết nhưng chẳng người nào sống sót 

quá một năm. Ông rồi cũng chỉ đến thế thôi!  

      Trọng gục đầu:  

      -     Tôi chấp nhận những điều đó, nhưng tôi cũng tin vào bản lĩnh của 

mình. Có được tờ nguyệt san là mơ ước của tôi từ lâu. Có điều … Diệp bắt 

tôi phải …  

      Trọng lại ngần ngừ không nói tiếp. Đỉnh dục:  

      -     Sao? Phải qùy lạy bà ta hả?  

      Trọng cười buồn:  

      -     Ông đừng mỉa mai tôi. Diệp … Diệp muốn tôi phải ly dị Oanh vì 

Diệp không muốn mang tiếng là cặp kè với một người có gia đình!  

      -     Biết mà! Thế ông định ly dị vợ thật hả?  

      -     Tôi không biết. Tôi nói với Diệp cho tôi suy nghĩ ít lâu. Mấy hôm 

nay tôi không gặp Diệp, nhưng chắc là phải trả lời bà ấy ngay chứ không thể 

trì hoãn thêm được nữa.  

 

      Đỉnh ngồi yên không nói, ly cà phê nguội lạnh trên bàn Đỉnh cũng chưa 

nhấp môi.  Còn gì nữa mà nói, và cũng chẳng phải chuyện của mình, mỗi 

người đều có một đời sống riêng do họ chọn lựa. Mong là họ ý thức được 

hành động và hiểu rõ hậu quả. Chỉ tiếc là ít nhiều mình cũng đã góp một bàn 

tay vào việc làm tan nát một gia đình. Đỉnh thở dài.  

 

      Trọng cũng yên lặng, ngồi suy nghĩ mông lung và nhớ tới những giờ 
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phút cuồng nhiệt với Diệp mà đã lâu rồi không còn có với Oanh. Người đàn 

bà với giọng nói uy quyền tại văn phòng nhưng cũng thật dịu dàng trong 

những lúc riêng tư.  

      -     Anh.  

      -     Gi cơ?  

      -     Em đọc quyển sách anh viết rồi. Dữ dội như …  

      Diệp cười khúc khích, không nói tiếp, kéo cao mép chăn che gò ngực 

trần. Trọng thở ra, vòng tay sau gáy nhìn lên trần nhà:  

      -     Viết để nhớ một đoạn đời mình. Vui buồn cũng đã qua, bạn bè thì 

người mất kẻ còn, anh sống sót nhưng đời cũng long đong.  

      -     Anh phải là nhà văn chuyên nghiệp hơn là người cầm súng.  

      -     Đâu được chọn lựa!  

      -     Trước đây thì có lẽ không, nhưng bây giờ thì có thể.  

      Trọng lơ đãng:  

      -     How?  

      Diệp sôi nổi:  

      -     Em cũng thích văn chương, đã từ lâu muốn ra một tờ nguyệt san, tập 

tành viết lách cho cuộc đời bớt khô khan. Bây giờ có anh, chúng mình hợp 

tác nhé. Em bỏ vốn, còn anh làm chủ bút!  

      Trọng ngạc nhiên, xoay người nhìn Diệp:  

      -     Thật không?  

      Diệp gật đầu, vòng tay kéo Trọng vào sát mình, thì thầm:  

      -     Yes dear. I love you.  

 

   

      Trọng thở dài nhớ tới lần gặp gỡ riêng tư vừa rồi trong căn nhà gần biển 

của Diệp. Diệp đã gọi Trọng tới nhà buổi tối nhiều lần để bàn thảo về công 
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việc, về những dự tính tương lai cho nhà in. Những ly rượu mời chào, những 

ánh mắt tình tứ lả lơi, và cuối cùng là bắt đầu của một cuộc tình. Đề nghị ra 

tờ nguyện san của Diệp là một bất ngờ. Vào lúc cuối đời bỗng dưng có một 

cơ hội để làm những gì mình ước mơ khiến Trọng náo nức. Thế nhưng còn 

Oanh, còn những tháng năm chia ngọt xẻ bùi, còn những kỷ niệm của một 

thời hoa bướm trên đường phố Sài Gòn những ngày mặc áo lính trở về thăm 

người yêu. Biết làm sao bây giờ? Trọng ngước mắt nhìn Đỉnh rồi lại cúi đầu 

loay hoay với ly cà phê vì không biết nói gì hơn với bạn.  

 

   

Ba …  

   

      Tôi an ủi người đàn bà đang nức nở:  

      -     Cô cứ bình tĩnh kể tiếp cho cháu nghe. Mẹ cháu và cô cũng là chỗ 

thân tình, cháu lại là social worker của cô nên cháu cũng cần biết rõ mọi 

chuyện để có thể giúp đỡ cô.  

      Oanh vẫn nghẹn ngào:  

      -     Cô … cô cám ơn cháu.  

      -     Bổn phận của cháu mà.  

      Oanh đưa tay gạt nước mắt:  

      -     Anh ấy đã bỏ đi mấy tuần, vừa rồi trở về đưa giấy tờ ly dị đòi cô ký.  

      Tôi ghi vội vài hàng trong tập hồ sơ, nhẹ nhàng hỏi Oanh:  

      -     Cô đã ký chưa?  

      Oanh gật đầu:  

      -     Anh ấy đã cương quyết như vậy có từ chối cũng không được. Cô thì 

cũng đành nhưng đứa nhỏ hãy còn đang đi học, mà cô chẳng có cách gì kiếm 

ra tiền nên phải tới đây xin trợ giúp.  
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      Tôi trấn an:  

      -     Dù có ly dị chú Trọng cũng phải cấp dưỡng cho cô và đứa nhỏ.  

      Oanh lắc đầu:  

      -     Anh ấy nói cái job mới trả lương không nhiều, và trả bằng tiền mặt 

nên theo luật anh ấy vẫn thất nghiệp, không thể giúp đỡ gia đình. Nếu có đưa 

cho cô cũng chỉ được vài trăm một tháng, không đủ sống. Anh ấy nói ly dị 

rồi cô đi xin trợ cấp vì có con vị thành niên, và không có việc làm, sẽ được 

khá tiền hơn.  

      Tôi thở dài:  

      -     Người ta hay lợi dụng những kẽ hở của luật pháp, nhưng còn đứa 

nhỏ, chẳng nhẽ chú Trọng không thương con?  

      Oanh rụt rè:  

      -     Đưa bé không … phải là con anh ấy.  

      Tôi ngơ  ngác:  

      -     Sao?  

      Nước mắt Oanh lại ứa ra sụt sùi:  

      -     Khi anh ấy phải đi cải tạo, gìa đinh cô túng quẫn, chẳng biết làm sao 

để nuôi các con nên cô đành chắp nối với một cán bộ có quyền thế. Chỉ có 

cách ấy các con của cô mới có cơm ăn, gia đình cô mới không bị đi kinh tế 

mới, và cô mới có tiền đi thăm nuôi anh ấy trên cao-nguyên. Cháu biết mà, 

cô lớn lên dời ghế nhà trường là lấy chồng, đâu có nghề nghiệp gì nên lúc 

nào cũng nương tựa vào chồng. Khi anh ấy đi “cải tạo” là lúc cô hoàn toàn 

bơ vơ. Giá mà không có các con thì cô thà chết …  

      Oanh nấc nên, không nói hết câu. Tôi bùi ngùi, cố nén xúc động:  

      -     Dạ, cháu hiểu rồi. Như vậy đứa trẻ vị thành niên là con riêng của cô 

và người cán bộ?  

      Oanh cúi mặt:  
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      -     Đúng vậy. Khi anh ấy được thả ra, cô trở về với anh ấy, thú nhận 

mọi chuyện và khóc lóc xin anh ấy tha thứ.  

      Tôi lắc đầu:  

      -     Cô đâu có lỗi gì. Chỉ là sự bắt buộc, và trường hợp này cũng xảy ra 

khá nhiều.  

      -     Anh ấy buồn lắm nhưng rồi cũng chấp nhận. Khi được xét cho đi 

định cư tại Mỹ, cô nhất định đòi mang theo đứa con riêng, nếu không cô sẽ 

không đi. Thấy cô cương quyết nên anh ấy đành chịu. Qua đây mọi chuyện 

đều êm đẹp, các con cô đều đã lớn khôn, có đời sống riêng, trừ đứa nhỏ đó.  

      Oanh lại ngồi yên thẫn thờ. Tôi hỏi thêm:  

      -     Sang đây chú ấy vẫn thương yêu cô, và lo lắng cho gia đình?  

      Oanh gật đầu:  

      -     Anh ấy đi làm, cô ở nhà coi sóc nhà cửa và trông nom các con, 

không giàu có nhưng cũng đủ sống, và anh ấy không bao giờ dằn vặt cô về 

chuyện cũ, trái lại đi đâu cũng mang cô theo, nhất là khi gặp bạn bè cùng 

khoá. Cô tưởng như là tình yêu vĩnh cửu, không ngờ đến lúc gần những 

tháng năm cuối cùng của cuộc đời lại gặp cảnh chua xót bẽ bàng!  

      Tôi thở dài:  

      -     Tình người!  

      Oanh ngước mặt lên nhưng đôi mắt như nhìn đâu đó:  

      -     Cháu biết không, mùa hè đỏ lửa anh ấy bị thương, còn chồng một 

người bạn của cô tử trận. Bạn cô ôm quan tài khóc thảm thiết, cô nghĩ bạn cô 

là người bất hạnh còn cô dù sao cũng may mắn, nhưng bây giờ thấy mình 

mới thực sự là người bất hạnh. Bạn cô ít ra vẫn còn một hình bóng để tôn 

thờ. Còn cô, bây giờ cô mất hết … Giá mà hồi đó anh ấy cũng chết trận, để 

cho cô nhớ thương một đời! Ừ, giá mà anh ấy chết đi …  

      Nước mắt Oanh lại ứa ra. Tôi vỗ về:  
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      -     Cháu hiểu. Xin chia buồn với cô, và cháu sẽ cố gắng hoàn tất hồ sơ 

mau chóng để cô sớm nhận được trợ cấp. Mong cô đừng chán nản, nghỉ ngơi 

chứ đừng nghĩ ngợi nhiều. Cháu sẽ liên lạc với cô thường. Mẹ cháu nữa. Mẹ 

cháu vẫn thường nhắc tới cô.  

      Oanh đứng lên:  

      -     Cám ơn cháu.  

      Tôi cũng đứng lên, đưa tay đỡ Oanh, và tiễn chân cô ấy ra tận ngoài 

lobby. Nhìn theo cô tôi thấy thật buồn. Trở lại văn phòng tôi vẫn còn thẫn 

thờ, bỗng dưng tôi nghĩ tới người tôi yêu nên điện thoại cho anh:  

      -     Anh, anh đừng bao giờ bỏ em nhé.  

      Tôi nghe tiếng anh cười lớn trong điện thoại:  

      -     Sao hôm nay em ngoan vậy. Trước đến giờ chỉ thấy em dọa bỏ anh 

thôi.  

      -     Hứa đi!  

      -     Hứa! I love you so much, and I love you forever. Sao, bằng lòng 

chưa?  

      -     Còn cái này nữa.  

      -     Gì nữa nào?  

      Tôi ngần ngừ:  

      -     Thôi không nói đâu. Anh ở xa quá. Khi nào gặp em sẽ đòi. Bye anh.  

 

      Buông điện thoại, tôi cố tìm một lý do xin nghỉ vài ngày để bất ngờ lên 

thăm anh. Seattle lúc này mưa và gió lạnh, tôi muốn được anh ôm trong 

vòng tay ấm nồng, và tôi sẽ gục đầu vào ngực anh tìm lại mùi hương. Nghĩ 

tới người yêu tôi thấy vơi bớt nỗi buồn, nhưng vẫn không quên được dáng đi 

xiêu vẹo của cô Oanh lúc tiễn cô ra về. Còn có niềm bất hạnh nào hơn khi bị 

phụ bạc vào lúc cuối cuộc đời? Tôi nhẹ thở dài. 
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