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C Á C  TẬ P THƠ ĐÃ IN
• Q uê hương như chiếc nôi hồng
• Xa như m àu nhđ
• Vườn xanh quả đỏ
CÁC TUY ỂN  THƠ ĐÃ G Ó P M Ặ T
• Trăng nước Hương G iang I
•  Đà L ạt mộng mơ
• Những gương m ặt thơ mứi
• T răng  nước Hương G iang II
•  Đời và thơ
• Cho những m ùa hoa
• Thơ chọn
• Thơ m iền Trung th ế  kỷ 20
• C ánh buồm  m ùa hạ
• Còn vang trong gió
• Đà L ạt thơ
• Thơ tình Đ à Lạt
• N gày xưa có M ẹ
• N ỗi nhđ m ùa Đông
• N hà giáo , nhà thơ
• Thi nhân khoa học
• T uyển  tập 1000 năm  thơ tứ tuyệt V iệ t N am
• Thơ văn  nhà g iáo  và học sinh L âm  Đ ồng
• Thơ tình V iệt N am  và th ế  giới chọn lọc
• T uyển  tập  thơ thầy g iáo  và nhà trường
• Thơ V iệt th ế  kỷ 20 ( chọn lọc và bình )
• Bút xưa ( sơ tuyển Ihơ Đường 10 năm  )
• T hành  phô thấp thoáng
• Sương mù m ột thuở
• Bút xưa II
• L âm  Đ ồng chào  thê kỷ 21
• Thơ nhà g iáo
• Thơ V iệt N am



Trương Xuân Huy

O f6 ơa cểrkỳ ntỷày xưa

c ổ n g  đá nhà em hoa giấy đỏ 
Anh thường qua ngõ ngó qua song 
M àu  hoa như lửa, như  bày  tỏ 
Thoáng  thấy m àu  hoa đã phải lòng.

Phố  chợ đi về qua lối ấy 
Những đ ê m  trăng tỏ cỏ đ ằ m  sương 
M à u  hoa trở t ím như lòng vậy 
Thoáng  thấy m àu  hoa đã nhớ buồn.

H ôm  nay đi lại con đường cũ 
Cổng cũng hoa xưa xác rụng đầy 
Em lấy chồng xa nhà đổi chủ 
Tìm còn đâu nữa dá ng  thơ ngây.
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M à u  thu Đ à  L ạ t

‘U//ỔÌ chín mười

Ngày hè ngọt  nắ ng  và thơm trái 
Thương những lang thang tuổi chín mười 
Đời ta n ếu  chọn thời quay,lại  
Ta sẽ quay về quãng  ấy vui.
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Trương Xuân Huy

eòíđm  diện

Dục vọng và cám dỗ 
Hai mặt  một vấn đề 
Thuyền  đời ngàn bến  đỗ 
Kẻ tỉnh phỉnh ne ười mê.
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M à u  thu Đà  L ạ t

chai/ ncfầm rà chảy lỉioátĩỹ

Cũ kỹ như là chuyện mắt  môi 
Mà như lửa hạ cháy thiêu đời 
Cháy nsĩầm mai môt  than đùng lại 
Cháy thoáne thành tro bụi cả đôi.
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Trương Xuân Huv

vV họ

Ta lại tĩặp được nhau 
Troim vai neười đi họ. 
Nhà trai anh bên này 
Nhà gái em bên đó 
Cô dâu chẳng là em 
Cớ sao mà má đỏ ?

Ta lại gặp được nhau 
Hai mươi năm có phải 
Bao nhiêu là biển dâu, 
Bao nhiêu điều nêm  trai 
Nước dưới cầu chay mau 
Người qua cầu ngoái lại.
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M à u  thu Đà  Lạ t

Anh thay m ặt  nhà trai 
Lời cưới xin anh nói.
Em nghe bằng  hai tai 
Sao m ắt  còn dò hỏi 
M ây  bay ngoài song thưa 
Nhạc m ề m  loa gọi mãi .

Ta lại gặp được nhau 
Trong vai người đi họ 
Anh veston sẫm  m àu  
Em áo  dài  hoa đỏ 
Mộng về  tháng năm  nao 
Cổng nhà e m  pháo  nổ.
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Trưưim Xuân Huy

C ^ G  V/ ÌÌL ì u  h i \  í  p h u i  ĩ ) ĩ ỹ

Một thời hè náo  nức một  thời hoa 
Tưởng giữ mãi  sắc đỏ hồn Sĩ đồng điệu 
Hoa phượng đỏ nóng ran thời niên thiếu 
Có đâu  ngờ tím nhớ thuở qua phân.

Phượng đồnsí hằng  phượng xứ nóng

vang nsíân 
Tiêng ve giục nắng sân trường thôi thúc 
Buồng phổi  trẻ, ước mơ ran lồng ngực 
Những cuộc tình chứm nỏ chợt rồi xa.



M à u  thu Đ à  Lạt

Mỗi n ă m  đời tựa như một sân ga 
Tàu  đời tới, đẩy lùi nă m  tháng nhớ 
Màu phượng đỏ như ga đời chẳng ở 
Phượng bây giờ tím một sắc cao nguyên.

Đà Lạ t  hoa đã đến  tự t răm miền  
Màu phượng tím bình yên và dịu ngọt  
Không phải tím vì phải xa rồi xót 
Phượng nơi này tím một sắc bâng khuâng.

Phượng trai trẻ hè nở dưới đồng bằng 
Một sắc đỏ như lòng non rực lửa.
Ôi ! xa lắc thuở lòng non tích nhựa 
Phượng bây  giờ tím nhớ thuở nào xa.
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Trương Xuân Huy

c  w'uốn rả biết

Những điều tôi muốn và tôi biết  
Hai khái  ni ệm  này đối đãi nhau 
Điều tôi biết  là điều tôi triết 
Điều muốn thường sinh chuyện khổ đau
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M à u  thu Đà  Lạt

Tập nh iễm hay là ma túy nhẹ,
Thói quen hủy diệt tự do ta,
Quán tính cũng một  p hườn ụ như thê 
Phá chấp mong tìm một  lôi ra.
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Trương Xuân Huy

C^Ghi sẩn trướng cũ

Phưựng đỏ sân trường phượniĩ đỏ thơ 
Bao năm  thương phượng đỏ hoa chờ 
Nay qua đường cũ thăm trường cũ 
Mắt  phưựng lừng hoa má đỏ lơ.



M à u  thu Đà  Lạt

O l Y ,  ị/ /  ih lí ^  ì  ^ 4  ư

Ở ntíi đây khône rõ một  mùa Thu 
Không thảng thốt sắc phong mùa lá đổ 
Khônii queo  quắt sắc bàng rơi hẻm phô 
Không đìu hiu ngõ trúc giục lòng se.

Thu ở đây  như mượn ở đâu về 
Niíhc khắc khoai những manh dcíi chia biệt 
Nghe xa vắnsỉ những gì không đích thực 
Nghe mtí hồ khói núi buổi chiều hôm.

Thu là khi không có việc chi làm 
Thu là nhớ khi chẳng gì để  nhớ 
Thu là tịnh khi mình nghe mình thỏ 
Thu là thu vọng lại t iếng thu xưa.

Thu là ta chiều lá lạ thay mùa
Đà Lạt Thu 2000
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Trương Xuân Huy

£?//< // rể

Mấy bữa vui thơ. Giờ trỏ lại 
Phái về, ta phải trở về thôi 
Vợ, con đantí đứntĩ đi tro nu đợi 
Cháu nhớ ông không đứa chịu ntỉồi.

M ộ t  vành  trăn II khuyế t  ntíi l ànẹ  cũ 

Một bèn chiều xưa ... đ(ì nhớ rồi 
Vườn la giờ kêt  hoa, nhú nụ 
Ta phai  về, keo chúnlĩ mồ côi.

Mây bữa vui thơ. Giờ trơ lại 
Lòng còn nằng  nặng với quê xưa 
Ta biêt đời ta còn phái phải 
ơ  nhớ, đi thương, khó nỗi chừa.
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M à u  thu Đà Lạt

(s£a rườrt thunóị Cií

Không thể khône mỗi bữa một  ra vií('fn 
Nhìn mắt  lá và xôn xao nói gió 
Cône  được tra sau nhiều năm khôn khó 
Một môi Irườim lành mạnh suốt đoi theo.

Rõ như lì) nụ ìmhe lá uió cùn II rco 
Thơm ngài) imạt hoa cà phê t rắng muốt  
Nắng thủy tinh qua bầu trời tronu suốt 
Một môi trường lành mạnh suốt đời theo.

Vườn giúp tôi xua đuổi được cái nghèo 
Vườn eiúp tôi đẩy lùi xa cái xâu 
Vườn giúp tôi không buồn vơ nghĩ  tôi 
Mót môi trường lành mạnh suốt đời theo.
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Trưđnti Xuân Huy

CŜ ẨẴĨ Ljidi

Ta cổ một  qua chanh 
Chẳng  làm thành cam được 
Thêm  một  hai muỗniĩ đưiìim 
Ta làm nôn ly nước
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M à u  thu Đà  Lạt

ở>Ljớanìì lại CIÍOĨ khan

Bây 'ji(ì tất ca tùy duyên hêt  
Cuộc một t răm năm được mât  gì 
Ba phải  hay là t răm cũng hệt 
Ngoánh lại cười khan mấy gốc si.
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Trươnsỉ Xuân Huy

&ưàf) nao

Cướp đêm  vì sợ nương vào tối, 
Cướp ngày bỡi ỷ chẳng  kiêng ai, 
Công lý có thương dân luận tội, 
Cướp đêm  tội một,  cướp ngày hai.
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M à u  thu Đ à  Lạ t

v \  ỉu năm đãp hỏn nơn bọ

Mừnsi đầu thế  kỷ hai mươi mốt 
Năm  đầu thiên kỷ thứ ba qua 
Thu nhỏ càn khôn ntíi khóe măt  
Đắp hòn non bộ, tẩm hồn ta.

Ta tạc hình sôntí lồng thê núi 
Trường Sơn : thành lũy, hiển Đông : hào 
Hồn ta bỗng nhập hồn tiền bối,
T h ế  núi, hình sông dạ cứ nao.

Mộng ước giờ đây thành hiện thực 
Càn  khôn thu nhỏ tại sàn nhà 
Vừa là ru não, vừa vui mắt  
Đạo  sĩ, t iều phu ắt ỏ ta.
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Trương Xuân Huy

(S u /ổ n  ỹ u e n

Một người đàn  ông trẻ 
Lái một  chiếc xe Win 
Một người đàn bà trỏ 
Lái một  chiêc xe Dream.

Hai xe đâu đầu nhau 
Đau lòng một tai nạn 
Hai người chấn thương đầu 
Cá hai đều chết  thảm.

Hai đám  tang một  ngày 
Có trong đám sầu khổ.
Hai mẹ con bên này,
Hai cha con bôn nọ.
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M à u  thu Đ à  Lạ t

Những tháne ngày  sau đó 
Bôn con người khổ đau 
Họ vẫn thưì íng  gặp nhau 
Trong những lần thăm mộ.

Thuốc tháng ngày nguôi ngoai 

Rủi may đời xét lại 
Hợp tan thố gian này 
Oán  ân đời nếm trải.

Thời gian giúp họ quên 
Khổ đau đời uống cạn 
Thời gian giúp họ quen 
Họ trở thành bầu bạn.
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Trương Xuân Huy

Sáng nay chône cuôc tronn vườn nạắm 
Thấy bốn hên vườn xanh với xanh 
Đ ê m  mưa lá ướl như vừa lắm 
Lá đọ nu mưa iiiò' nắniỉ loiiii lanh.

Sáng nay mình thây 1011« phơi phới 
Gió nhẹ từ khe suối thổi về 
Mây hông trên đỉnh như dù đội 
Ôi cái thơm lành của đất quê.

Sáng nay mày cháu khònu đi học 
Thì ra Hè đã đến rồi. Vui!
Bạn SIi(ì lại có thêm bầy nhóc 
Vườn t iếnu chinr. Sân t iếnq tre cười.
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M à u  thu Đ à  Lạt

' L hắn ái tình

Thần ái tình trông không có mắt  
Duy đôi cánh rộng đê cao xa. 
BCmi tai anh sét vì e m  sắc 
Anh dẫu  chưa tê liệt cũng nhòa.
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Trương Xuân Huy

o  ị{đp néo iỊUổ nhà

Anh chở em qua mây nẻo quê  nhà 
Xe ta sẽ cuốn dặ m  trường làng, phố 
Đã chán cánh nằm nhà, chơi tại chỗ 
Đã nhàn rồi những sắc thái thân quen.

Điểm bắt đầu là đỉnh đ iểm  L â m  Viên  
Vượt Ngoạn Mục, xuống Sông Pha ra biển 
Quốc lộ 1, con đườnkí quen hiển hiện 
Hướng quê nhà, ta rẽ phía Nha Trang.

Đường dài theo bao p h ố  chợ ruộniỉ làng 
Xe cắt  ngọt  bao nhiêu đèo  núi chắn 
Đ è o  Ca ngó xuông Vũng Rô trưa nắng 
Sòng Cầu hừng nắng hắt biển chiều hôm.
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M à u  thu Đ à  Lạt

Anh đưa em  vỏ mây nẻo Quê  hương 
X e hai b á n h  ke đườiiiỉ 1 àntz. đư ờne  phô” 

Bình minh lên. cà phê iza Đức Phổ 
Trưa mì tôm chợ Châu o ,  Bình Són.

Nhìn trời tây lònsĩ eiục iiiục từne còn 
Trà Bồn lĩ uọi đát thơm lừne hươnìi quế 
Tựa Trường Sơn, đáo mắt nhìn ra bể 
Đ ê m  chờ trăniĩ, nghe suôi tiọi rừnií xa.

Em thấy không, đẹp  nhất vẫn quê nhà 
Q u ê n  sao được  bờ  thùy  diAỉniĩ c á t  mịn  
Bãi Mỹ Khề rừotì dươnẹ xanh giăng kín 
Bát ngát  nhìn, ơi! cửa biển sông Trà.

Giaim hai tươnn phùniỊ ai khách hận đa.
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Trươniỉ Xuân Huy

ở ìlịtĩĩ rề rĩyày 8 tỉĩánq 2

C h ợ t  ntrhĩ về niỉày 8 tháni ĩ  3 
N h ư  kỳ vọng đến cội nguồn, nòi iỉiống 
N h ư  khao khát  nhữniỊ sắc màu cuộc sốntĩ 
N h ư  trỏ trăn theo hai mặt lý tình.
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M à u  thu Đà  Lạ t

Ói ! Cuộc đời, điều đáng để  tôn vinh 
Ôi ! N ăm  thániĩ những ga đời đi. đên 
Điều phai trái nhắc ta như điều lệnh : 
Có thể nào quên  ngày 8 tháng 3 !

Cô T ấ m  ơi ! lay nhớ thiuí xưa bà.. .

Ca dao cũ run hồn thương  tiếc mẹ.. .  
Đời ấm lạnh vự là em đấy nhé 
Con gái ơi, nhắn gỏi những gì sau.

Tháng  năm  đi như nước chảy qua cầu 
Màu cuộc sống khó nguôi tình phụ nữ 
Môt xe hoa gói gỏi lòng chẳng đủ 
Đây bài  thơ khác phái gỏi lòng thơm.
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Trương Xuân Huv

'Crưđcthồm tliiổn ni CH kỷ

MỘI ngày  buồn đắp đổi một  ngày vui 
Một ngày  vui một  ìmày vùi troim việc 
Ngày tháng theo một vòng quay mai miết 
Chợt  hôm nay vang vọng sắc xuân về.

Chợt hồn nghe vang vọng một niềm quê 
Hồn dân tộc chay dài thiên niên kỷ 
Đầu thiên niên với cơ đồ nhà Lý 
Cuối  thiên niên tới đất  mũi Cà Mau.
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M à u  thu Đà  Lạt

Nhữrni vui buồn dân tộc nôi đuôi nhau 
Một trăm năm troniĩ niíàn năm nghiệt nuã 
Những vầnu sáne nơi cây cao bóng ca 
Tự ntiàn xưa chiếu dọi đốn hãy giờ.

N ăm  hai neàn trước mặt lương như Iiui 
Ta sáp hước qua thềm thiên niên ky 
Cuộc trường chinh ca một  ngàn năm ấy 
Việt  nam ơ i  ! Nơi sức sóng diệu kỳ.

Đất  trời xuân lòng bât  giác vui lây 
Chẳntí cần phải có mai đào  mó'i có 
Trước thềm Xuân nghe hồn Xuân 1KÌ rộ 
Thê kỷ này, thố kỷ nữa tình ơi!

Ta đi lên hai thế  kỷ trong dời.
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Tníơim Xuân Huy

à ^C ợ ỉ cổrỈL ị

Ta đã luyện nội cônsỉ 
Xiêm y dù t răm kiểu. 
Sắc sắc và không khônií 
Cõi ta bà trì níu.
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M à u  thu Đà  Lạt

ở^hiín Lỷửi

Đời bao nhiêu lụy bởi thói quen 
Bay phần  là niỉhiệp, ba phần căn 
Lao đao trong cõi đời hư thực 
Nhắn iiửi người sau một  chữ rèn.

34



Trươne Xuân Huy

Bây giờ yêu lặng lẽ sắc hoa câm 
Như cái thuỏ rộn ràng yêu hoa nói. 
Hoa nói ây, tên gì. em chớ hỏi. 
ừ ,  thì thôi, tạm nọi ây hoa mơ.
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M à u  thu Đà  Lạt

(ẴUỈỔ

Dịch kinh: Vạch đứt, vạch liền
Sáu mươi bốn que, ngửa nghiên” cuộc đời
Em đừng que nữa e m  ơi !
Giữ bâv nhiêu que cho đời có nhau.
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Trươnsỉ Xuân Huy

X ? //, ' ư r ơ H i ị r à 'C o i

Lạ xa gì Đức Trọniỉ với tôi đâu 
Tôi đã có hơn nsíàn lần tới đó 
Tôi đã có hơn t răm điều để  nhớ 
Nơi này tôi giữ mãi  một  niềm r iêng 
Mảnh đât này tôi íiiữ mãi  làm thiênII 
Nơi có mộ cha tôi nằm  vĩnh viễn 
Nơi anh tôi nằm bên  cha toại nguyện
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M à u  thu Đà  Lạt

Sợi dây đời buộc ke trước, người sau 
Những ân tình thắp sáng mãi tronií nhau

Lạ xa gì Đức Trọng VỚI tôi đâu 
Một phi đạo trai dài hun hút nhớ 
Một con thác li rầm như nhịp thỏ 
Một cánh  đồng Phú Hội lúa vàng thơm. 
Lạ xa gì màu  đất  đỏ ba /an  

' H o a  bắp  nỏ hương vương mùi sữa mật 
Hoa cà phê t ráng trong tình thứ nhât 
Hoa quì vàng hoang dại mọc đường quen 
Tói nhớ về Đức Trọng chắng gì ngăn.
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Trưđníỉ Xuân Huy

UnĩrỉCỷ èxPimiị (Aikil

Dung Q u í t  ! tên giờ thơ hết  lạ 
Nửa vòng t răng cát  hiển trời xanh 
Đ ê m  nghe gió hát qua vòm lá 
Long rộn lòn tỉ theo sóng cựa mình.

Bia Dung Quât  uống vùi đêm trước 
Bâu bạn say mềm, ngáy sâm vang 
Mênh mông trăng sáim, mênh mông nước 
Rộn t iếng gà khuya rộn phía làng.

Mai môt nơi này thành cániỊ lớn 
Trăng có còn ta đôi ẩm  khuya?
Trăng tàn Dung Quất  mây dờn dỢn 
Cuộc vui tàn, lăn lóc vỏ bia.
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M à u  thu Đà  Lạt

ờ^lĩĩĩi20C0. rĩijUorỈLj rọriiỳ

Ta mừiiL’ la đang ở năm 2000 
Nám cột mốc năm ban lề thê kỷ 
Năm  nmníi lại hăm lăm năm sonií hỷ 
N ăm  vầy nùíni’ thiên niên kỷ thứ ba.

Từ đỉnh Laniĩ Bian ta nhìn trùng xa 
Gió  b iê n  Đ ô n e  phá  hơi vào m á t  rượi 
Lòng ta chọt hoá dòng sông , con suôi 
Niỉọt nước về lòne biển mặn xôn xao.

Đât  Lâm  Đồnu ta định phía sau cao 
Đèo Ngoạn Mục đường vòng cung bậc cấp 
Đ è o  Bao Lộc rừne tre khe nước vách 
Đèo  Prenn thông vẫy khách đi về.
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Trươnu Xuân Huy

Mây chiều vờn Đà Lạt thực rồi mo' 
Rừiiiỉ phố nhuộm bốn mùa xuân một sác 
Nhìn trời đât một  màu xanh thủy mặc 
Nhâp nhô đồi, làng, ban nhấp nhô xanh.

Đất  quê ta manh đất  Làm Đồng lành 
Dân nhiều tỉnh như chim về tụ hội.
Các dân  tộc anh em cùng nguồn cội 
Ché  rượu cần,  chai rượu đê Sĩiao duyên

Hai ta như ván la đã nên thuyền 
Như tấm lụa dệt từ bao tay sợi 
Như cà phê từ muôn vườn chỏ tới 
Đà Lạt  hoa qua nước bạn tíừin nhà.

Năm hai ngàn ngưỡng vọng phía trời xa 
Năm  rẽ ngoặt  thuyền ra khơi cánh soài 
Năm bung phá nhữne mì nííăn còn lại 
Năm Đáng  tròn bảy mươi tuổi vì dân.
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M à u  thu Đ à  Lụt

Như cánh bay mừng chạm mặt đường băng 
Như tàu thuỷ khơi xa về tới cáníí 
Như tàu lửa vào ga vừa gặp bạn 
Như xe về áp  tết gặp thân nhân.

Không thê khôn tí đổi mới đổ thành thân 
Gương Nhật Bản, gương Nam Hàn quá rõ. 
Không thể không phá tung lề thói cũ 
Một niềm v ì : một nước Việt phồn vinh.

N ă m  hai ngàn : ban lĩnh và tự tin 
Bằng  trí tuệ trước bao nhiêu thử thách 
N ăm  hai ngàn  : năm chắc tầm tới đích 
Cùng  t riệu người trong đó cổ hai ta.
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Irươniỉ  Xuân Huy

iẠyớp một bàn tay

Lao động nhằm tăng sức khoe ta 
Đây lùi thói xâu,  đầy  lùi xa 
Ngon cơm, đẹp  áo cho con trẻ 
Góp một  bàn tay dựng nước nhà.
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M à u  thu Đà  Lạt

w / / í '  J ìá n  c lh ÌỊ/ J ó

Như que diêm chí cháy đỏ một lần 
Điều tốt đẹp và âm vang cũng thế  
Chín đều  đẹp, dày còng không phải dễ 
Điều thứ mười hư xấu cũng hoài thỏi.

44



Trươniỉ Xuân Huy

'Crimq Jạo

Chịu chơi ngày hôm trước 
Chơi chịu ngày  hôm sau. 
Sống giữ gìn mực thước, 
Giảm nhẹ điều khổ đau.
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M à u  thu Đ à  Lạ t

^ý€ặu rượu

Rượu sẽ giải cơn sầu,
Thôi anh, đừng ngụy biện. 
Hậu  rượu, sầu sẽ sâu,
Anh sẽ thành con nghiện.
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Trương Xuân Huy

Có thể nào quên  Hà Nội ơi 
C ố  hương phương Bắc mắt  t rông vời 
Mười năm  xa xứ hôn vùi đất,
Muôn dặm sơn khê giấu mặt  người.
Nếu  đưực em  về theo với nhớ,
Nghẹn lòng thương khó bật  lên lời.
Bao giờ, biết  đến bao tĩiờ nhỉ,
Nam Bắc liền nhau trỏ lại chơi.

Đà Lạt, 1964
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M à u  thu Đà  Lạ t

< *& à é e ạ /.

em nhó 'ré mùa - xuẩn

Em nhớ về Đà Lạt  với tôi khô na ?
Nơi chỉ có xuân một  mùa muôn thuử, 
Nơi đọng mật  tình yêu và nỗi nhớ,
Nơi sớm chiều lãng đãng sắc sương giăng.

Em nhớ vổ tắm sữa một  mùa  trăng, 
Đ ê m  nguyên tiêu cỏ m ề m  sương lá ướt, 
Ta sẽ với một đ ê m  trăng thức suốt,
Vít rượu cần, nhắp  rượu đế  trao duyên.

Em nhớ về soi bóng nước Xuân Hương, 
Ngồi  Thủy Tạ trông mây  chiều,

sương sáng 
Nhớ nghe em, Xuân  đời ta hữu hạn,
Em nhớ về, chậm  bước sắc xuân phui.
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Trướng Xuân Huy

Đi là đi cho biết đỏ biết  đây 
ơ  là ở chỉ nơi này  sô" một 
Nêu bạn thây, tôi bữa nào mai mốt  
Có ra đi là đưực tốt khi về.
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M à u  thu Đ à  L ạ t

c T O ỹõã ĩ Ổ

Nhà ngoại  ô một  mái  
Vườn ngoại ô một  vuông 
Lòng vui, trí thư thái,
Theo tinh thần Đông phương
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Trương Xuân Huy

v V W /  a m  Ìthìí ưđt

Quê xưa. Lưu lạc Tế t  về
Tinh xuân phơi phới. Tràn  trề hồn thơ.
Chén  vui bầu bạn, không ngờ
Bốn con mắt  ướt đực đờ nhìn nhau.
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M à u  thu Đ à  Lạt

rcliơiuđn trốn tàu lửa

Chuyến  tàu đê m  đưa ta về Quê hương 
Như  chỏ nặng bao nỗi ni ềm  cố lý 
Chuyên tàu đèn trước thềm thiên niên kỷ 
Có như hồn ngiíOng vọng những mùa sau ?

Bài thơ xuân viết vội ở trên tàu 
Tháng  năm hết, t h ế  kỷ này sắp hết 
Thiên  niên kỷ cũng sắp về tới đích 
Tóc t rên đầu vừa hói lại pha sương.

Ca cuộc đời lăn lóc ỏ tha hương 
Miền ký ức đun chen miền  hiện tại 
Chuyến  tàu đê m  đưa người, đi trỏ lại 
Có như hồn nảy  nụ để  vào xuân ?
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Trương Xuân Huy

'L r iM c ỷ  l Ị iơ  2

Tần  tiện vừa chơi với để  dành 
Em là đĩa thắng của xe anh 
Nếu  bao năng lượng anh xài hết 
Sớm mộ đằ m  sương đắp cỏ xanh.
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M à u  thu Đ à  Lạt

&ỏn thâcòn íhđ'

Cuộc đời còn thỏ còn thơ 
Ráp câu,  kết  vận không ngờ mà vui 
Sống ngày  nhờ vật t rồng, nuôi 
Sống qua đêm  với khóc cười nơi câu.
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Trương Xuân Huy

c\// đăli

Nụ đầu hai đứa hôn nhau
Mười năm  rửa mặt  còn giàu mùi  thơm
Nụ đời ngày  m ột  dày lên
Cộng sau ngàn  nụ không t rên nụ đầu.



M à u  thu Đà  Lạt

ỉ=ụứỉif (jkỉ tỉhình L ilí in

Nói mãi  rồi ra người sẽ tin 
Như ai quảng cáo trên t ruyền hình 
Đẹp  trai chưa chắc hơn chai mặt  
Lộng líiả thành chân thế  mới kinh.
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Trưđrm Xuân Huy

Q p ợ n ỹ

(Viết  thay cho một  nmíìii hạn )

Đời nói bụt nhà chẳng có thiêng 
Đẹp  chi cỏ bạn (ì nhà bên 
Hoa leo bờ dậu  là hoa dại 
Vọniĩ ây nên  đời mới đao điên.

Con mắt  thường lớn hơn vòm miệng 
Cá sấy cho là con cá to 
“Cách vật trí t r i” nhằm cai nghiện 
Vọng động là nhân mọi mối lo.

Đứng núi này trông núi nọ cao 
Rừng xanh nhờ vô cực trông vào  
Gai, lùm cây dại đầy  trong ây 
Hiện thực sao bằng chuyện ước ao !
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M à u  thu Đà  L ạ t

Thói  thường ta muốn gì chưa có 
Gì đến chiều,  mai rẻ rúng ngay 
Trái núi trước nhà là núi nhỏ 
Bể khổ nằm  trong cái vọng này !

Em ạ, chớ vì anh nặng nhẹ 
Giá anh thoát kiếp được đôi tuần, 
Từ trong trống vắng rồi em  sẽ, 
Thấy  được anh là sắc cỏ xuân !

Nói thế  để em  đừng vọng nữa 
Bao nhiêu có được bấy nhiêu vui. 
Đời là một cuộc chơi lần lữa, 
Đừng vọng cao xa lả m ệ t  người.

58



Trươniĩ Xuân Huy

'Chơ .mán
Ljừi bác cPam ^lĩnh

Gởi bác lòng thương nhớ cuôi năm 
Lòng từ c ố  lý gỏi xa xăm 
Ai xui bác bỏ quê Đà Lạt 
Sông cảnh tha hươim tuổi thất tuần !

Cuộc đời, ngoảnh lại, bao năm  nhĩ 
Tội  cho ngày  ngắn nhớ đ ê m  thầm 
Xoay quả địa cầu tìm Bắc Mỹ 
Tenes  là đâu  hỡi bác Cam ?

Nhớ bác bên  này tôi nhớ lắm 
Một đoạn H àm  Nghi tôi vẫn qua 
Xe tôi vẫn lướt trôn đường chậm 
v ẫ n  ngó bên  kia cánh cửa và ...
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M à u  thu Đà  Lạt

Bác ơi, gia dụ, mười năm trước 
Cột  đèn,  nếu được cũng ra đi.
Bây iĩiờ một  tấc trời Tố quóc 
Hồn lí như màu má ỵái xuân thì.

Bây giờ bác nửa trời phưdng Bắc 
Thấ t  thập tòng dư ... ai bắt  giam 
Hv sinh kiểu ấy thì đau thật 
Nhớ bác lòng đau lắm bác Cam

Không thể nào không tính trỏ về 
T hề m  xuân,  tôi trải tâm tình quê 
Mong ngày bác lại như mong Mẹ 
Nhất  nhật  bên nhà, chết  cũng mê.

1 2 - 1 9 9 5

60



Trương Xuân Huy

chỊỷảy ì thcíncỷ ~Cư 
Lỷởi thư chơ rọ

Bốn mươi năm ta thành vợ, thành chồng, 
Cuộc hôn phối  tưởng thế  là quá đủ, 
Ngày  hôm  nay anh ở nơi quê cũ,
Thư cho em, coi như một giãi bày :

Lá trên rừng rớt cội mỗi  m ùa  thay, 
Cáo  khi chết  thường đầu  xoay về núi. 
Anh tha hương đầu xanh đời non tuổi, 
Xác thân này  nay vào buổi  tàn phai !
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M à u  thu Đ à  L ạ t

Con mình giờ đã vai rộng, lưng dài 
Chúng hế t  thảy đã yên bề gia thất 
Vợ y êu  ơi ! Anh nói điều chân t h ậ t :
Em cho anh, một  sống ở quê  nhà !

Kẻ tội tù cũng có lúc được tha,
Trăng rằm sáng rồi một mai cũng khuyết 
Thư gởi em,  anh nói lời tha thiết 
Nơi cố hương, anh, cửa Phật nương nhờ !

Thư này theo â m  vận một  bài  thơ 
V iết và ký : M ột tháng Tư, rạng  sáng. 
C á m  ơn em, bốn mươi năm đôi bạn ! 
Một  kiếp nào, em,  một  kiếp nào vui ? 

Quảng  Ngãi,  ngày  ... tháng...  năm

62



Trương Xuân Huy

Cv%/ bôm sốriLỷ tỊUổ

N ă m  tàn ra bến  sông Trà Khúc 
Bóng nước mình soi như bóng gương 
Mười nă m  lang bạ t  non châu lục 
Giờ bóng mình soi sông cô" hương.
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M àu thu Đà Lạt

Người  có lúc, dòng sông có khúc 
Lời của người xưa hẳn vậy rồi 
Có lúc người chưa thôi ố, dục 
Sông cũng chưa thôi chuyện lở bồi.

N ăm  tàn ra bến sông Trà Khúc 
Bóng nước mình soi mong giải buồn 
Bến nước vẫn hai mùa  trong đục 
Mình một  lần xa để  miết  thương.

Soi bổng  sông quê mong trả nợ 
Cởi lòng một  thuở lỡ cuồng ngông. 
Soi bóng sông quê cho đỡ nhớ 
Một mối  tình xưa chửa mặn nồng.

64



Trương Xuân Huy

G í m

Em là mẹ của con 
Em là con của Mẹ 
Em vầng t răng còn tròn 
Em xưa nay và sẽ ...
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Màu thu Đà Lạt

c S o f//ỈỔ /7

Thuốc lá ngày một  bao 
Rượu đ ế  ngày  nửa lít. 
Trăng  khuyết  đĩa dầu hao, 
Vợ đê m  đ ê m  thút thít.
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Trương Xuân Huy

' L  l í  C ĩiả c

Với tôi, không phải cần dụ, dọa 
Đ ạo  Người, tự giác, tự nơi thân. 
Khổng Tử đã t ruyền cho thiên hạ 
"Kỷ sở bất  dục, vật  thi ư n h â n ”.
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Màu thu Đà Lạt

c-lhỉncỷ lúc nàớ iỊUõn

Cáo chế t  đầu xoay về phía núi 
Đời ta lỡ nặng  phía không quê. 
Những mười nă m  áo cơm lầm lũi 
C hẳng  lúc nào  nguôi  một  hướng về.

68



Trươníi Xuân Huy

'Chđiiiía đọc lụi

Bài thơ mình đọc mười năm  trước 
Giờ đọc dường như giam nhẹ hay 
Thì ra tâm thức như dòng nước 
Đoạn tắm năm  xưa chẵnII phái  rày.
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M àu thu Đà Lạt

ờ \ l j à Ị j  s  t k in ó ị  £

Có thể nào quên  ngày 8 tháng 3 
Ngày của mẹ,  của e m  và con gái 
Ngày nhân loại tôn vinh dồn một  phái 
Mỗi năm,  ngày  duy nhất một  ngày nay.

Khi nằm  nôi nghe mẹ hát  thật hay 
Khi khôn lớn Mẹ chắp con đôi cánh 
Khi cảm  nhận  yêu  thương đời lóng lánh 
Mẹ dặn dò có cả lúc c ầm  tay.

Tìm y êu  thương trên khắp trái đất  này 
Sẽ chẳng  có ai thương con hơn Mẹ 
Tổ  quốc dựng Mẹ tưựng đài là thê 
Mẹ tưựng đài con khắc mãi trong tim.
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Trươntĩ Xuân Huy

Người thứ hai anh nhắc tới là em 
Em, vợ trẻ thời yêu thương rực lửa 
Em, thiếu phụ khi con ta nương tựa 
Em, mẹ hiền khi con đã bay xa.

Thay đổi gì em vẫn mũi là hoa 
Đời ấ m  lạnh ta cầm tay đi tới 
Em là nửa đời anh nên  thắng lợi 
Em là bà đàn cháu nhỏ hôm nay

Con gái đi, nếu  đời là rưựu say 
Các con vẫn luôn là con gái rượu 
Ba sẽ già, nắng buổi chiều sẽ dịu 
Các  con chờ thay thế  Mẹ con thôi.
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M àu thu Đà Lạt

Cháu  sẽ lớn khôn t iếp bước cuộc đời 
Quả đấ t  quay và ánh  ngày sẽ tới 
Con gái ơi những gì ba mong đợi 
M ặn  đừng ăn  như ba đã công phu.

Có một  thời ta tính chuyện đi tu 
Nhưng lấy ai gây giống nòi cho mẹ  
Ai cho e m nương vai chiều đơn iẻ 
Con gái  mình tụ phước được nhờ cha

Có thể nào  quên  ngày  8 tháng 3 
Ngày của M ẹ , ' của  Ẹ m và con gái 
Ngày nhân loại sinh thành và tồn tại 
Mỗi  năm, ngày*duy nhất một  ngày nay.
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Trường Xuân Huy

\?V// cỷ? Uẩn 
một cánh thư xa

M ùa xuân đã thật về rồi
Vườn hồng giờ đã đâm chồi lá xanh
Khung trời én đã bay nhanh
Garde Manger, bánh chưng xanh vơi dần
Bỗng dưng nhớ bạn tần ngần
Quê người bạn đã đón xuân thế  nào
Có pháo  đỏ, có hoa đào
Có con bươm bướm bên rào Bính xưa ?
Cháu nào đi lấy chồng chưa?
Ớ ăn có thuận nắng  mưa ân tình?
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Màu thu Đà Lạt

Kiến bò tniẹne chén là mình
Lênh đênh nuày tháng lục bình trôi sông
Thơ treo t rên ngọn sầu đông
Lòng reo ngoài ngõ chờ mong bạn về.
Bạn ơi ! bạn có muốn  về
Tha phương cầu thực có ô ẩm  đời.
Mình nay tóc chớm bạc rồi
Dăm ba năm  nữa răng rơi rụng nhiều.
Còn gì nữa để  dấu  yêu
Có chăng mảnh đất đã nhiều đau thương
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Trươnii Xuân Huy

' Chó’ xuân c fđ /O Ư 'ẹ

Nhữne chuyến xe đò hôi ha ra 
Những đoàn tàu lửa nối thêm toa 
Những con chim sắt lao về Bắc 
Con Mẹ lòng nao nhớ mẹ già !

Mẹ ơi ! con những mười năm trước 
Xuân nhật,  năm  nao Tết  cũng về 
Cành  mai, chậu cúc, m àu  hoa pháo  
Chẳng lớn lao gì, cứ nhớ ghê !
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Màu thu Đà Lạt

Mỗi năm một  lớn đời cơm áo 
Gánh  nặng hai vai mỗi một  chìm 
Chàng  trai ngày trước giờ lên lão 
Xê dịch dườn lĩ như cũng khó hơn.

Nắng ấm  dần lên, hương Tế t  thoảng 
Ớ đâu  cũng rộ sắc hoa vàng 
Xuân này biết có về quê được 
Tế t  -  M ẹ  -  Quê nhà nhớ xốn xang.

Nêu  con mà Tế t  không về được 
Thiếu vắng con xa hẳn Mẹ buồn, 
ơ  đâu cũng đất  trời Tổ quốc 
Nhưng cái nôi đời vẫn c ố  hương.
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Trưưna Xuân Huy

& Ơ IỚ

Rượu tây ngùi nhớ rưựu cần 
Ngực voan ngùi nhớ ngực trần hồn nhiên 
Điện m àu  nhớ t răng cao nguyên 
Tinh xa lộ, nghĩa sơn xuyên thuở nào.
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Màu thu Đà Lạt

rchõi thì

Giậu đổ bìm leo, chuyện đã đành  
Giậu nhà vẫn vững. Dạ thưa anh ! 
Thôi  thì giữ lấy màu  hoa tím 
Trá, vự con mình sắc lá xanh.
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Trương Xuân Huy

G ế w  lò n ỹ

Đâv là cõi ta bà 
Như chúng ta từng biết 
Anh sẵn lòng thương tha, 
Nếu lòng e m  hối tiếc.
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Màu thu Đà Lạt

Á n  nau

Có một  nơi tôi từng ẩn náu 
Binh yên,  bình yên và bình yên,
Là m ánh  vườn xanh chim bướm đậu 
Bữa bữa no cơm, triệt diệt  phiền.
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Trươnu Xuân Huy

à&ớn ỚK uẩn

Tôi don mình ntĩhênh đón mùa  Xuân 
Rồi lãnh việc chưng bàn thờ một thể 
Là chủ hộ, được miễn lau bàn ỉihố, 
Quét  trần nhà, sơn cửa, lau lí ương.

Việc tôi làm là chuẩn bị t rầm hương 
Đánh bổng lư đồng, chùi hai chân nến 
Một cành đào nói với mùa  Xuân đến 
Thiệp  bạn bè chúc Tế t  bày  ra.

Thơ đỏi bài viết  iĩỏi bạn  gần xa 
Còn nhữlig việc thườn ự ngày như ăn, uống 
Như mọi  năm, trông nhờ nội tướng 
Xin dọn mình, nỉĩất nsĩUỦne Chúa Xuân ơi.
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Màu thu Đà Lạt

Ò>> Cj úlj đâu 
ởũỉà sảm tác ỞOia1 ưravý

Núi biển liền nhau tôi trử lại 
Nhà sáng tác Nha Trang tàn Đỏng 
Đường nhựa biển bờ phường Vĩnh Hải 
Nắng vàng,  biển thẳm, nước xanh trong
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Trưưntĩ Xuân Huy

Cá đời tôi chọn què  là núi 
Hỏi ai thây sông lại khôniỉ thèm !
Xa nhà, bọc nỗi quê  trong túi,
Thây chị qua đường, tôi tưỏng em !

Hồn tôi chợt gặp hồn kinh điển : 
ơ  lâu với núi trở nên  hiền ;
Trí trá chi mà khi xuống biển,
Thoáng  bóng hồng xa mắt  láo liên !

Tôi nay tôi chắc mình thao thức, 
Thương cháu con, thương nhớ vợ nhà. 
Đ ê m  Đông sóng vỗ bờ ngang ngược 
Dào  dạt lòng tôi, sóng trở ra.

12 -  2001
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Màu thu Đà Lạt

'L h đ x u ầ n  

lần hai Cj ởi o ií'ẹ

Trong thư trước con có lần thưa Mẹ 
Con năm nay có lẽ T ế t  không về 
Nhưng ý nghĩ con giờ không phải  thê 
Đời chẳng  gì hơn Mẹ _ Tế t  và quê.

Dầu cuộc sống còn trăm công nghìn việc 
Khi sắc xuân thoang thoang cũng nao lòng 
Nỗi c ố  hương, nỗi m ẹ  già trong huyết 
Cỏ thể nào  quay m ặt  phía chờ mong !
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Trương Xuân Huy

Trước con định có khi nào  nhớ quá 
Ra bến  xe những buổi sáng tàn năm 
Nhìn hành khách xuôi quê trong vội vã 
Đê tưỏng mình trong đám họ về thăm.

Nhưng vọng tưởng không phai lù hiện thực 
Dáng mẹ già, mộ tiên tổ, khói nhang 
Hương thôn dã, con đường xưa bùn đất 
Ao em thơ, ngày  Tết , lũy tre làng

Những ý nghĩ  nơi chôn nhau, cắt  rốn 
Cứ cồn cào như lửa đốt lòng con 
Tât  niên xong, con sẽ về quê sớm 
Con báo  tin. Thưa Mẹ,  cứ yên  lòng.
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Màu thu Đà Lạt

^ ơ rk ỳ  iỉổ m  C ^ G  m  c^hớHcỳ

Đ ê m  đ ê m  sóng vỗ quanh ghềnh đá 
Khoan nhặt du dương tựa sóng tình 
Sóng dội chi hoài bờ biển cả 
Sóng nào con sóng của r iêng anh ?

Thăm  thẳm trời xa biển thẳm đêm,
Đàu nào  con sóng biển lòng e m  ?
Tàn  đông, mây  nặng,  mây t rùm núi 
Sóng vỗ ghềnh  đau sủi bọt  mềm.

Sóng vỗ ngàn năm vỗ đưực chi ?
Hai ta hợp sóng hẹn sai kỳ
Sóng ngầm  thoang thoảng lưu rồi luyến
Cuồng  nộ đời nhau tội sóng si.

Nhà Sáng tác Hòn Chồng 
12 -  2001
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Trươniỉ Xuân Huy

Ở > Ị/ h ô n  líđ n  2C C 2

Em tặng đầu Xuân một nụ Xuân 
Hoa bướm trên cây thâp thỏm mừng 
Mắt  lá cành xanh thành lúng liếng 
Anh chừng như trẻ mắt  rưng rưng.

Nụ hôn phảng phất hồn Xuân trước 
Rửa mặt  tàn Xuân thơm vẫn thơm 
Nụ hôn chẳng nấu mà ăn đưực 
Mà tưỏng lòng no tựa bữa cơm !

Nụ hôn ngần ấy năm mong đợi 
R ượ u  ướp  môi mà đã ngấm say 
Thê  kỷ qua và thiên kỷ mới 
Hai ]ỏ hai ngàn Xuân ngất ngây !
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